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17 năm tham gia lực 
lượng dân quân địa 
phương, chị Nết 

là một trong số dân quân tích 
cực của địa phương. Chị luôn 
phấn đấu học tập, trau dồi kinh 
nghiệm, khắc phục những khó 
khăn để hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. Chị Nết chia sẻ: 
Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 
hàng năm, tôi luôn phấn đấu 
rèn luyện, nắm chắc các động 
tác kỹ thuật, các nội dung huấn 
luyện và kiểm tra.

Mặc dù còn bận mải với 
công việc gia đình, con nhỏ 

thị trường hàng chục tấn lợn, cá 
thương phẩm.

Với sự nỗ lực, phấn đấu của 
mình, nhiều năm liền, dân quân 

Nguyễn Thị Nết được các cấp 
khen thưởng. Đặc biệt, năm 
2016, chị vinh dự được Quân 
khu 3, UBND tỉnh tặng bằng 

khen với thành tích tham gia xây 
dựng lực lượng dân quân tự vệ 
vững mạnh.

Chúng tôi đến tham dự 
một giờ học ngoại khóa 
về tiết kiệm điện được 

tổ chức hàng tháng tại Trường 
Tiểu học An Đồng. Không 
truyền thụ những kiến thức lý 
thuyết khô cứng, thay vào đó, 
giáo viên sử dụng mô hình, học 
cụ, hướng dẫn thực hành cụ 
thể kết hợp trao đổi, giao lưu 
khiến các em học sinh tiểu học 
hứng thú và tiếp thu rất nhanh. 
Em Nguyễn Hà Phương, lớp 
4A chia sẻ: Trước đây em luôn 
nghĩ năng lượng điện là vô hạn, 
qua những gì được thầy cô giáo 
dạy và hướng dẫn thực hành, 
em thấy sử dụng tiết kiệm điện 
là một điều rất quan trọng trong 
cuộc sống. Chúng em sẽ đem 
những kiến thức được dạy ở 
trường về nhà tuyên truyền cho 
ông bà, bố mẹ để mọi người 
trong gia đình đều có ý thức tiết 
kiệm điện. Còn em Trần Diệu 
Anh, lớp 5C phấn khởi cho biết: 
Sau khi được tham gia chương 
trình, em và mọi người trong 
nhà đã áp dụng vào những việc 
làm đơn giản nhưng giúp tiết 
kiệm điện như hạn chế mở tủ 
lạnh khi không cần thiết, tắt các 
thiết bị khi không sử dụng, tận 
dụng năng lượng mặt trời… Từ 
ngày áp dụng các phương pháp 
đơn giản đó, tiền điện hàng 
tháng của gia đình em đã ít hơn 
trước, đồng thời ý thức tiết kiệm 
năng lượng của các thành viên 
cũng tăng lên.

Ngay khi chương trình 
“Trường học chung tay tiết kiệm 
điện” được Điện lực Quỳnh Phụ 
phối hợp với Phòng Giáo dục 
và Đào tạo, Huyện đoàn triển 
khai tại Trường Tiểu học An 
Đồng, nhà trường đã xây dựng 
kế hoạch, phổ biến tới toàn bộ 
cán bộ, giáo viên và học sinh 
trong toàn trường. Những khẩu 
hiệu tuyên truyền như: “Tắt khi 
không sử dụng”, “Người người 
tiết kiệm điện, nhà nhà đều có 
điện”… được thầy và trò Trường 
Tiểu học An Đồng biến thành 
những việc làm thiết thực, cụ 
thể. Tiết kiệm điện được nhà 

trường đưa vào quy chế thi đua, 
số điện tiêu thụ tại các lớp hàng 
tháng được công khai trên bảng 
tin, Ban Giám hiệu thường 
xuyên kiểm tra, đối chiếu 
chênh lệch, bình xét giúp tìm ra 
giải pháp tiết kiệm điện triệt để. 
Bằng nhiều hình thức hoạt động 
phong phú như lồng ghép vào 
các chương trình chính khóa, 
ngoại khóa, hoạt động đội, đội 
tuyên truyền măng non… những 
kiến thức tiết kiệm năng lượng 
được truyền thụ đến học sinh 
tiểu học. Đặc biệt, nhà trường 
tập trung hướng dẫn các em 
học sinh các kỹ năng góp phần 
tiết kiệm điện diễn ra hàng 
ngày như: tắt các thiết bị điện 
khi không sử dụng, thay bóng 
đèn sợi đốt bằng bóng đèn 
compact, tăng cường sử dụng 
nguồn sáng là ánh sáng tự 
nhiên, sử dụng thiết bị điện có 
dán nhãn xác nhận sản phẩm 
tiết kiệm năng lượng của cơ sở 
sản xuất… Qua đó, giúp các em 
thay đổi nhận thức, hành vi, 
hình thành thói quen tiết kiệm 
điện từ khi còn nhỏ, có ý thức 
sử dụng năng lượng hợp lý và 
hiệu quả. Từ những kiến thức 
đã học được, mỗi em học sinh 
sẽ trở thành tuyên truyền viên 
tích cực vận động gia đình và 
người thân cùng chung tay tiết 
kiệm điện, hình thành thói quen 

sử dụng điện theo nguyên tắc 
“4 đúng”: đúng lúc, đúng chỗ, 
đúng cách và đúng nhu cầu, 
góp phần hình thành nếp sống 
văn minh và ý thức đầy đủ về 
hoạt động tiết kiệm năng lượng. 
Chương trình còn gián tiếp tác 
động đến cộng đồng dân cư, 
sự phản hồi và hợp tác tích cực 
của phụ huynh học sinh trong 
việc tiết kiệm điện sinh hoạt đã 
minh chứng hiệu quả công tác 
tuyên truyền.

Thầy giáo Nguyễn Hùng 
Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu 
học An Đồng cho biết: Trước 
những tác động từ biến đổi 
khí hậu trái đất và nguồn tài 
nguyên thiên nhiên ngày càng 
cạn kiệt, chương trình “Trường 
học chung tay tiết kiệm điện” là 
hoạt động có ý nghĩa hết sức 
thiết thực trong việc giáo dục 
từ nhà trường đến gia đình và 
toàn xã hội sử dụng tiết kiệm 
các nguồn tài nguyên. Thông 
qua chương trình nhằm tuyên 
truyền, hướng dẫn học sinh kỹ 
năng sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm. Những hành động nhỏ 
của các em đã góp phần mang 
lại lợi ích không nhỏ cho xã hội, 
đó là một hướng đi đúng và 
mang tính bền vững.

Thờ cúng Hùng Vương, tín 
ngưỡng thuần Việt

Nhiều thế hệ người Việt Nam 
ngày nay đã thuộc lòng câu hát: 
“Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm 
con, 50 xuống biển, 50 lên non/
Nay triệu cháu con chung tình 
nước non, là hoa một gốc, là 
con một nhà” (tác phẩm “Nổi 
trống lên các bạn ơi” của nhạc 
sĩ Phạm Tuyên). Câu chuyện 
nhắc nhớ người Việt Nam về sự 
ra đời đầy tự hào của dân tộc 
Việt, rằng người Việt ta dù sinh 
ra ở bất kỳ nơi đâu, thuộc bất 
kỳ thành phần nào trong xã hội 
thì vẫn luôn là anh em từ chung 
một cội rễ, là máu thịt chung 
một gốc đồng bào. Bởi vậy, bản 
chất của tín ngưỡng thờ cúng 
Hùng Vương là đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn”. Xét về tổng 
thể đó là quan hệ bền vững, 
khăng khít trong khối thống nhất 
“nhà - làng - nước - tổ tiên” mà 
tổ tiên cao nhất người Việt tôn 
sùng chính là các vua Hùng. Ở 
phương diện xã hội, tín ngưỡng 
thờ cúng Hùng Vương thể hiện 
tính cố kết cộng đồng, truyền 
thống đoàn kết của dân tộc. 
Chính niềm tin ấy, sức mạnh ấy 
đã tạo nên nền tảng cho nước 
Việt, văn hóa Việt trường tồn, 

vượt qua mọi thử thách cam go 
khốc liệt suốt chiều dài lịch sử 
dựng nước và giữ nước. Từ thời 
Lê, ngọc phả “Hùng đồ thập bát 
diệp Thánh Vương Ngọc phả cổ 
truyền” biên soạn năm Nhâm 
Thìn (1472) đã ghi chép lại các 
thần tích về Hùng Vương. Đến 
thời nhà Nguyễn định lệ 5 năm 
mở hội lớn một lần (vào các 
năm thứ 5 và 10 của các thập 
kỷ), có quan triều đình về cúng 
tế cùng quan hàng tỉnh và người 
chủ tế địa phương cúng vào 
ngày 10 tháng 3 âm lịch. Năm 
1956, lễ hội Đền Hùng được tổ 
chức trọng thể. Từ đó đến nay, 
Đảng, Nhà nước ta luôn quan 
tâm đến việc thờ cúng Hùng 
Vương. Như vậy, ít nhất hơn 5 
thế kỷ trôi qua, Hùng Vương 
được thờ cúng trong tư cách vị 
quốc tổ của một quốc gia như 
vậy. Để rồi từ một trung tâm là 
Phú Thọ, tục thờ cúng Hùng 
Vương đã lan tỏa khắp mọi miền 
Tổ quốc, trải rộng trên 1.417 di 
tích thờ cúng trên khắp đất nước 
và theo người Việt Nam ra nước 
ngoài sinh cơ lập nghiệp. Trên 
thế giới, hiếm có loại hình tín 
ngưỡng dân gian nào tạo được 
sự đồng thuận, nhất quán giữa 
cộng đồng, phát triển bền bỉ trải 
qua nhiều thể chế chính trị - xã 

hội như tín ngưỡng thờ cúng 
Hùng Vương. Tín ngưỡng thuần 
Việt này đã trở thành biểu tượng 
cho khát vọng trường tồn, độc 
lập và ước mơ về sự phồn vinh 
của một quốc gia, dân tộc.

Tháng 12/2012, Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa 
của Liên hợp quốc (UNESCO) 
đã công nhận tín ngưỡng thờ 
cúng Hùng Vương là di sản văn 
hóa phi vật thể của nhân loại, 
đây cũng là di sản đầu tiên về 
loại hình tín ngưỡng ở Việt Nam 
được UNESCO vinh danh.

Thái Bình hướng về ngày 
giỗ tổ

“Con người có tổ có tông/Như 
cây có cội, như sông có nguồn”. 
Đã là người Việt Nam, ai cũng 
tâm nguyện được một lần đặt 
chân về miền đất tổ, được thắp 
nén hương thơm nơi núi Nghĩa 
Lĩnh linh thiêng, thành tâm bái 
tạ các bậc liệt tổ, liệt tông đã 
có công khai tạo nên đất nước. 
Trong hành trình có bóng dáng 
những người con từ quê lúa Thái 
Bình, những người chẳng quản 
đường xá xa xôi vượt hàng trăm 
cây số về nguồn bằng cả tấm 
lòng biết ơn, bằng cả trái tim 
trân trọng các vị vua Hùng. Chị 
Đào Ngọc Dung đang sinh sống 

TẤT ĐẠT

TRỊNH CƯỜNG

Dân quân Nguyễn Thị Nết cùng chồng phát triển kinh tế gia đình.

Nữ xạ thủ “sao vuông”
Không chỉ giành huy chương vàng tại hội thao bắn súng quân dụng 

quân đội, dân quân tự vệ do Quân khu 3 tổ chức năm 2013, xạ thủ “sao 
vuông” Nguyễn Thị Nết, dân quân xã Đông Cơ (Tiền Hải) còn gặt hái 
nhiều thành tích trong các hội thi, hội thao các cấp.

nhưng mỗi kỳ huấn luyện chị 
Nết đều tham gia đầy đủ. Không 
những thế, chị còn nhiệt tình 
hướng dẫn về kỹ chiến thuật, 
chia sẻ kinh nghiệm của mình 
cho các đồng chí dân quân mới 
tham gia. Chính vì thế chị luôn 
được bạn bè, đồng đội tin yêu, 
quý mến. Năm 2013, được Bộ 
CHQS tỉnh lựa chọn tham gia 
đội tuyển dự hội thao bắn súng 
quân dụng quân đội, dân quân 
tự vệ do Quân khu 3 tổ chức, 
chị đã giành huy chương vàng 
trong lần thi đầu tiên. Chị Nết 
cho biết: Chồng tôi cũng tham 

gia lực lượng dân quân địa 
phương và cả hai vợ chồng cùng 
là đảng viên nên chúng tôi luôn 
ý thức được trách nhiệm, vai 
trò gương mẫu của mình. Được 
chồng động viên, tạo điều kiện 
nên thời gian huấn luyện tôi và 
đồng đội đã cố gắng rất nhiều. 
Kết quả năm đó đoàn tuyển thủ 
của Bộ CHQS tỉnh tham gia hội 
thao giành giải đồng đội còn tôi 
được huy chương vàng.

Từ những thành tích đạt 
được, chị Nết càng tự hào khi 
tham gia lực lượng dân quân 
của xã, chị càng cố gắng hơn 

nữa để hoàn thành nhiệm vụ 
của địa phương cũng như trong 
gia đình để luôn xứng đáng với 
niềm tin của cấp trên, đồng 
chí, đồng đội và gia đình. Năm 
2016, chị tiếp tục tham gia hai 
hội thao bắn súng quân dụng, 
dân quân tự vệ do Quân khu 3 
và Bộ Quốc phòng tổ chức. Ở 
hội thao nào chị cũng đóng góp 
thành tích của mình vào thành 
tích chung của đoàn. Kết quả, 
đoàn tuyển thủ của Bộ CHQS 
tỉnh xếp thứ hai toàn đoàn tại 
hội thao do Quân khu 3 tổ chức; 
đoàn tuyển thủ Quân khu 3 xếp 
thứ nhất toàn đoàn tại hội thao 
cấp Bộ Quốc phòng…

Không chỉ là dân quân tiêu 
biểu, tâm huyết với các phong 
trào địa phương, chị Nết còn 
tích cực tham gia phát triển kinh 
tế gia đình. Sau 7 năm miệt mài 
lao động sản xuất, vợ chồng 
chị đang dần thành công với 
mô hình kinh tế tổng hợp VAC. 
Mỗi năm, gia đình chị xuất ra 

Chương trình nhỏ, hiệu quả lớn
Bằng những việc làm thiết thực, Trường Tiểu học An Đồng (Quỳnh 

Phụ) đã tích cực hưởng ứng chương trình “Trường học chung tay tiết 
kiệm điện” do Công ty Điện lực Thái Bình phát động, từ đó giúp nâng cao 
ý thức của giáo viên và học sinh trong việc tiết kiệm năng lượng.

Giờ học ngoại khóa về tiết kiệm điện của học sinh lớp 4A Trường Tiểu học An Đồng (Quỳnh Phụ).

Học sinh Trường Tiểu học An Đồng (Quỳnh Phụ) tận dụng ánh sáng tự 
nhiên để đọc sách, báo.  

tại thành phố Thái Bình có dịp 
trở về Đền Hùng những ngày 
đầu năm mới chia sẻ: Đây là lần 
thứ hai tôi tới Đền Hùng nhưng 
cảm xúc vẫn vẹn nguyên như 
lần đầu đặt chân tới đây, đó là 
sự hồi hộp khi về nơi quê cha 
đất tổ, là sự xúc động khi tự 
tay thắp nén hương thành kính 
dâng lên các bậc tiền nhân, 
xen lẫn cả niềm tự hào về dòng 
máu Lạc Hồng đang chảy trong 
cơ thể. Tôi cũng ý thức hơn về 
trách nhiệm của mình với cộng 
đồng, thấy rằng mình cần phải 
sống đoàn kết hơn, gắn bó và 
có trách nhiệm với mọi người, 
bởi tất cả chúng ta đều có chung 
một nguồn cội.

Trong những tác phẩm được 
Nhà hát Chèo Thái Bình dàn 
dựng, biểu diễn tại giỗ tổ Hùng 
Vương - lễ hội Đền Hùng năm 
Đinh Dậu 2017 có một tác phẩm 
rất đặc biệt được xây dựng từ 
chính những cảm xúc chân 
thành của người nghệ sĩ trong 
quá trình luyện tập chuẩn bị cho 
lễ hội. Tác phẩm “Dâng hương 
giỗ tổ vua Hùng” do NSƯT Đình 
Cương tự soạn lời và thể hiện. 
Tác phẩm ra đời chỉ 1 tuần trước 
ngày khai hội Đền Hùng. NSƯT 
Đình Cương tâm sự: Khi nhận 
nhiệm vụ tham gia biểu diễn 
tại giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội 
Đền Hùng năm nay, bản thân 
tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, tự 
hào. Trong quá trình luyện tập 
tôi luôn muốn làm một điều gì đó 
để thể hiện sự biết ơn của mình 
với các vua Hùng. Ý nghĩ đó thôi 
thúc tôi, lấy cảm hứng từ câu 
chuyện vua Hùng dựng nước và 
lời dạy của Bác Hồ: “Các vua 
Hùng đã có công dựng nước/
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ 
lấy nước”, tôi đã sáng tác bài 
hát văn “Dâng hương giỗ tổ vua 
Hùng”. Mặc dù không phải soạn 
giả chuyên nghiệp nhưng tôi đã 
hoàn thành tác phẩm bằng tất 
cả những cảm xúc của mình. 
Rất may mắn, tác phẩm đã 
được Nhà hát Chèo Thái Bình 
đưa vào chương trình lưu diễn 
tại giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội 
Đền Hùng năm nay.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương đã và đang góp phần 
tạo nên những giá trị văn hóa 
tốt đẹp như lòng hiếu thảo, lòng 
biết ơn, ý thức cộng đồng, ý 
thức giữ gìn truyền thống dân 
tộc. Từ điểm hội tụ tâm linh này, 
khối đại đoàn kết toàn dân ngày 
thêm chặt chẽ, sự gắn bó, liên 
kết giữa các địa phương ngày 
thêm vững bền, đây cũng là cội 
nguồn sức mạnh của người Việt 
Nam, dân tộc Việt Nam. Cùng 
nhân dân cả nước, người dân 
Thái Bình một lòng hướng về 
nguồn cội, tỏ lòng thành kính, tri 
ân công đức của các vua Hùng.

THẢO TIÊN

Là hoa một gốc, là con một nhà
Từ lâu, giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh, 

nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, gắn bó của dân tộc Việt Nam. Ngày giỗ 
tổ, con dân đất Việt từ khắp mọi miền Tổ quốc lại cùng nhau hướng về 
nguồn cội, thể hiện sự thành kính tri ân các vua Hùng. Trong những 
ngày này, người dân Thái Bình cũng một lòng hướng về nơi đất tổ, gửi 
gắm vào đó bao tình cảm biết ơn, tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công 
dựng nước và giữ nước.

Tế lễ trong lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân.

Người dân đất Việt hành hương về với cội nguồn dân tộc.


