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Báo Thái Bình tuyên truyền về những gương điển hình làm kinh tế giỏi (mô hình nuôi cá lồng trên sông ở Quỳnh Phụ).
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Báo chí trăn trở cùng nông dân 
thời hội nhập

BAO GIỜ QUÂN NHÂN TRẦN VĂN CĂN 
ĐƯỢC SUY TÔN 
LÀ LIỆT SĨ

CỔ TỈNH CẨN TÍCH

Gặp gỡ giọng ca
“Yêu lắm Thái Bình ơi!”

Để doanh nghiệp 
mặn mà đầu tư 
vào nông nghiệp

Dự án trồng rau, củ, quả sạch của Tập đoàn TH tại xã Dũng Nghĩa 
(Vũ Thư).
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nguyên bình

Trở thành hơi thở và cuộc sống của bà 
con nông dân

Tại hội thảo, nhiều đại biểu trăn trở: 
Làm thế nào để báo chí trở thành hơi thở, 
cuộc sống của bà con nông dân? Các cơ 
quan báo chí phải chú trọng thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vai trò của 
mình trong công tác giám sát, phản biện xã 
hội, đặc biệt là phản biện các chủ trương, 
chính sách về “tam nông”… Những vấn đề 
này, trên thực tế những năm qua các cơ 
quan báo đảng đã có những định hướng 
tuyên truyền tương đối tốt bằng việc duy 
trì, phát triển các chuyên trang, chuyên 
mục cùng nhiều tin, bài, ảnh có chất lượng 
về gương người tốt, việc tốt, giới thiệu các 
mô hình hay, cách làm hiệu quả về “tam 
nông” trên các sản phẩm báo chí. Các báo 
đã phản ánh thực tế hơi thở cuộc sống 
của người dân tại địa phương, nêu những 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản 
xuất, những tồn đọng chưa giải quyết để 
giúp các cấp chính quyền, các ban, ngành, 
đoàn thể nhìn nhận một cách thấu đáo về 
đời sống của bà con nông dân. Từ đó tham 
mưu cho cấp ủy đảng ban hành những chủ 
trương cụ thể, phù hợp với thực tế, giúp 
nông dân phát triển sản xuất, cải thiện 
đời sống, từng bước tham gia hội nhập 
vào tiến trình toàn cầu hóa của đất nước. 
Đại diện lãnh đạo Báo Thanh Hóa chia sẻ: 
Những năm qua, Báo Thanh Hóa đã chủ 
động nắm bắt, tuyên truyền kịp thời các 
chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách 
của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn. Phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành chức 
năng, các tổ chức chính trị - xã hội để mở 
chuyên trang tuyên truyền định kỳ về sản 

xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới. Qua đó, Báo đã tuyên truyền kịp thời 
các hoạt động diễn ra sôi nổi ở cơ sở, các 
mô hình mới, cách làm hay của nông dân. 
Đồng thời cũng giúp nông dân có hướng 
tiếp cận linh hoạt, phù hợp với các cơ chế, 
chính sách và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật tiên tiến vào sản xuất, đón đầu cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 một cách chủ 
động; giới thiệu các sản phẩm của nông 
dân làm ra tiếp cận với thị trường trong và 
ngoài nước…

Hay như đối với Báo Nghệ An, để đồng 
hành, hỗ trợ nông dân trong bối cảnh toàn 
cầu hóa với xu thế hội nhập ngày càng sâu 
sắc, nhiều năm qua Báo đã bám sát chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 
của tỉnh để tạo diễn đàn, làm cầu nối 
giữa ý Đảng với lòng dân. Đồng thời phản 
ánh những nảy sinh từ cơ sở, giúp cấp ủy 
đảng, chính quyền và các cơ quan quản lý 
nhà nước điều chỉnh, ban hành các chính 
sách, tháo gỡ khó khăn giúp nông dân đầu 
tư phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
được tốt hơn. Trong xu thế hội nhập, Báo 
Nghệ An đã kịp thời chuyển tải những 
mô hình kinh tế mới, cách làm sáng tạo, 
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 
xuất, canh tác của nông dân vào thực tiễn. 
Thông qua tuyên truyền, Báo Nghệ An một 
mặt tham gia cổ vũ phong trào thi đua yêu 
nước của nông dân, mặt khác trở thành 
cẩm nang khoa giáo góp phần nhân rộng 
các cách làm hay, mô hình kinh tế hiệu 
quả. Tất cả những tác phẩm, đề tài viết về 
người nông dân đều phản ánh sự sáng tạo, 
tư duy đổi mới của bà con trong sản xuất, 
canh tác và phát triển kinh tế hộ, trang trại, 
kinh tế tư nhân.

Đồng hành cùng nông dân thời hội 

nhập, những năm qua, Báo Thái Bình đã 
tuyên truyền khá toàn diện trên các lĩnh 
vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 
hải sản, phát triển nghề và làng nghề… 
Ngoài chuyển tải đến người dân những 
chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, 
Nhà nước, của tỉnh về phát triển nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn một cách 
nhanh chóng, kịp thời, Báo Thái Bình còn 
phản ánh sâu đậm, rõ nét, cụ thể về những 
điển hình và những hạn chế, bất cập trong 
sản xuất nói chung, nông nghiệp nói riêng. 
Trong giai đoạn hiện nay, Báo tập trung 
tuyên truyền về những tập thể, cá nhân 
mạnh dạn thuê, mượn ruộng áp dụng khoa 
học kỹ thuật để sản xuất những cây trồng, 
vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thị trường 
tiêu thụ lớn. Qua đó, đã tạo sự lan tỏa các 
mô hình đầu tư sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao với quy mô từ vài héc-ta 
trở lên, cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm. 
Thông qua tuyên truyền, không chỉ nhân 
rộng các mô hình mà còn định hướng, tạo 
cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp về 
liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc 
nông dân tự nhường ruộng cho tập thể, 
cá nhân thuê, mượn lại để đi làm công 
nhân… Không chỉ tập trung tuyên truyền 
về những gương lao động giỏi, sáng tạo, 
Báo Thái Bình còn phản ánh những khó 
khăn, bất cập trong sản xuất nông nghiệp 
để góp phần làm thay đổi nhận thức của 
người nông dân trong việc áp dụng khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ 
cấu giống cây trồng, vật nuôi…

Phải có tâm, sâu sát cơ sở
Phải khẳng định báo đảng địa phương 

đóng vai trò rất lớn trong công tác tuyên 
truyền để góp phần có thêm nhiều nông, 
ngư dân thời @, song cũng phải thẳng thắn 

nhìn nhận, đánh giá khách quan công tác 
tuyên truyền về vấn đề này còn một số hạn 
chế. Thực tế cho thấy, trên báo đảng địa 
phương còn nhiều bài phản ánh khô cứng, 
đơn điệu, chưa sát với thực tiễn sản xuất 
của nông dân; chuyên mục, chuyên đề về 
nông dân thời hội nhập có chất lượng cao 
chưa nhiều; một số nhà báo còn có những 
thông tin không có lợi cho người nông 
dân, ít sâu sát cơ sở, nắm bắt vấn đề chậm, 
thiếu khách quan, thiếu kiến thức về đề tài 
này… Phát biểu tại hội thảo, Tổng biên tập 
Báo Hải Phòng Lê Trọng Nghĩa cho rằng, 
để tuyên truyền tốt về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn, trước hết mỗi nhà báo 
phải có tâm, sâu sát cơ sở để phát hiện 
vấn đề tốt thì tuyên truyền mới có hiệu 
quả. Bởi, phóng viên phải tận tâm mới 
sâu sát cơ sở, nắm bắt những trăn trở, hơi 
thở cuộc sống của người nông dân để từ 
đó phát hiện vấn đề mới viết được những 
bài viết có chất lượng, sức thuyết phục, lan 
tỏa rộng. Nếu phóng viên không tận tâm, 
khi xuống cơ sở chỉ xin báo cáo của địa 
phương, đơn vị để viết bài thì chất lượng 
không cao, có khi còn phản tác dụng bởi 
thiếu thực tế, thiếu khách quan, chưa thấu 
hiểu những khó khăn, trăn trở của người 
nông dân để đóng góp tiếng nói giúp cấp 
ủy đảng, chính quyền các cấp điều chỉnh 
các chủ trương, chính sách phù hợp, sát 
thực tế. Bên cạnh đó, mỗi phóng viên phải 
thường xuyên tìm tòi, học hỏi những kiến 
thức về nông nghiệp, tập quán sản xuất, 
đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan, 
đơn vị, địa phương thì công tác tuyên 
truyền mới đem lại hiệu quả cao…

Nhìn chung theo các đại biểu tham 
luận tại hội thảo, để không ngừng nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 
truyền về nông dân thời hội nhập trên báo 
đảng trong thời gian tới, cần tăng cường 
thời lượng, chất lượng các chuyên trang, 
chuyên mục; xây dựng chiến lược truyền 
thông trên cơ sở bám sát những vấn đề lớn 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 
các chính sách, quy định của nhà nước, 
của tỉnh; xây dựng các chương trình, kế 
hoạch cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, 
đa dạng hình thức tuyên truyền trên báo 
in, báo điện tử; thực hiện các phóng sự, 
tọa đàm, giao lưu trực tuyến… về những 
gương điển hình trong thời hội nhập. 
Ngoài ra còn phản ánh những ý kiến, đề 
xuất của nông dân về cơ chế, chính sách 
về nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh giới 
thiệu về nông nghiệp sạch, an toàn; tuyên 
truyền về thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông 
nghiệp công nghệ cao, quảng bá thương 
hiệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm… 
Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng 
các quy định về sản xuất phải bảo đảm an 
toàn vệ sinh thực phẩm để nông dân biết 
thực hiện.

Có thể nói, hội thảo lần này là đợt sinh 
hoạt nghiệp vụ báo chí có quy mô lớn mà 
ở đó giới báo chí đúc rút được nhiều kinh 
nghiệm, có những giải pháp nâng cao 
chất lượng tuyên truyền nói chung, tuyên 
truyền về nông dân thời hội nhập nói riêng. 
Qua cuộc hội thảo không chỉ góp phần 
cho các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời 
những đổi thay tích cực của nông dân mà 
còn chia sẻ, cung cấp thông tin hữu ích và 
về những băn khoăn, trăn trở của người 
nông dân, từ đó đóng góp tiếng nói để cấp 
ủy, chính quyền các cấp có những quyết 
sách phù hợp, sát thực tế để nông dân sản 
xuất có hiệu quả, bền vững hơn.

Báo chí trăn trở cùng nông dân 
thời hội nhập
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn để sản phẩm làm ra đủ sức cạnh tranh với thị trường trong và ngoài nước đang được 

bà con nông dân ở các địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, triển khai sản xuất bà con nông dân gặp không 
ít khó khăn trong việc nắm bắt thông tin về chủ trương, cơ chế, chính sách, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường… để nuôi, trồng cây, 
con gì cho phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao, phát triển bền vững. Để góp phần giải quyết những khó khăn này, 43 báo đảng các tỉnh, thành 
phố với hơn 250 đại biểu vừa có cuộc hội thảo tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) để trao đổi kinh nghiệm, bàn giải pháp tuyên truyền về nông 
dân thời hội nhập một cách hiệu quả.

Phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn con em xa quê hương Thái Bình đang làm ăn, sinh sống tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.
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nhóm phóng viên

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô 
tô Trường Hải (THACO), đơn vị 

chủ đầu tư dự án khu công nghiệp chuyên 
phục vụ nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc 
Bộ cho biết: Công ty cam kết sẽ thực hiện 
nghiêm túc, minh bạch đúng mục tiêu, 
tiến độ, đưa dự án đi vào hoạt động trong 
thời gian sớm nhất, góp phần công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp Thái Bình 
nói riêng và nền nông nghiệp Việt Nam nói 
chung. Trên quy mô diện tích 194,36ha, dự 
án sẽ được triển khai thực hiện tại các xã 
An Thái, An Ninh, An Cầu (Quỳnh Phụ) 
với tổng vốn đầu tư 7.800 tỷ đồng bao 
gồm chuỗi sản xuất khép kín, cung cấp 
máy nông nghiệp, nông cụ, vật tư nông 
nghiệp, ứng dụng cơ giới hóa và kỹ thuật 
từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, đầu 
tư khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp 
để sản xuất, chế biến gạo, lương thực thực 
phẩm… Cùng với đó, tuyến đường bộ ven 
biển Thái Bình do Công ty TNHH Đầu tư 
xây dựng và thương mại Phương Anh làm 
chủ đầu tư cũng được khởi công xây dựng 
vào ngày 14/2/2019 với chiều dài 34,42km 
và tổng mức đầu tư 3.872 tỷ đồng có điểm 
đầu kết nối với tuyến ven biển thành phố 
Hải Phòng, điểm cuối kết nối với tỉnh Nam 
Định. Tuyến đường được đầu tư xây dựng 
theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 
vận tốc thiết kế đạt 80km/h. Khi tuyến 
đường hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di 
chuyển từ Thái Bình đến cảng biển quốc 
tế, sân bay quốc tế và các khu vực kinh 
tế biển, tạo điều kiện quan trọng thu hút 
đầu tư, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày 
càng phát triển.

Không chỉ chú trọng triển khai thực 
hiện các dự án lớn, thực hiện sự chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị 
xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn tỉnh Thái Bình được tổ chức vào 
ngày 8/4/2017 và Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thời gian qua, 
Thái Bình đã đẩy mạnh thực hiện các giải 
pháp, tạo cơ chế thông thoáng thu hút 
doanh nghiệp “đại bàng” đầu tư vào tỉnh, 
đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. 
Ngoài việc trao quyết định chủ trương 
đầu tư cho 11 dự án với số vốn đăng ký 
hơn 2.016 tỷ đồng và trao quyết định chấp 
thuận nghiên cứu dự án đầu tư cho 19 dự 
án với số vốn đăng ký 20.925 tỷ đồng tại 
hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn, Thái Bình còn quan tâm xây 
dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, 
chính sách hỗ trợ, từ đó đã huy động được 
các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân 
dân, các thành phần kinh tế tích cực đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo “cú 
hích” cho nông nghiệp, nông thôn phát 

triển. Điển hình như: cơ chế hỗ trợ đầu tư 
kết cấu hạ tầng nông thôn mới theo Quyết 
định số 09, Quyết định số 02 và Quyết 
định số 19 của UBND tỉnh; cơ chế hỗ trợ 
sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến 
ngao theo Quyết định số 05/2012/QĐ-
UBND; cơ chế hỗ trợ phát triển chăn nuôi 
trang trại quy mô lớn theo Quyết định số 
16/2012/QĐ-UBND; cơ chế hỗ trợ thu 
gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo Quyết 
định số 15/2014/QĐ-UBND… Ngoài ra, 
tỉnh cũng thực hiện một số ưu đãi hỗ trợ 
như: ưu đãi về đất đai; hỗ trợ đầu tư xây 
dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; hỗ 
trợ đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giống 
ngao sinh sản; hỗ trợ đóng mới tàu, nâng 
cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác hải 
sản; hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản 
xuất nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng cơ sở 
chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy 
sản…

Trước đó, với sự vào cuộc chủ động, 
tích cực của cả hệ thống chính trị đã góp 
phần thúc đẩy mạnh mẽ cho nông nghiệp, 
nông thôn của tỉnh ngày càng phát triển. 
Từ năm 2008 đến tháng 11/2018, trên địa 
bàn tỉnh có 101 dự án đăng ký đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn với tổng vốn đầu 
tư đăng ký 7.546 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực 
trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản 43 dự án; 
lĩnh vực cung cấp nước sạch nông thôn 
31 dự án; lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt 
nông thôn 6 dự án và lĩnh vực chế biến 
nông nghiệp, thủy sản 21 dự án. Các dự án 
đi vào hoạt động đã góp phần tích cực thúc 
đẩy kinh tế phát triển, tạo việc làm ổn định 
và cải thiện đời sống nhân dân như: dự án 
chăn nuôi bò của Công ty TNHH Một thành 
viên chăn nuôi Việt Hùng (xã Hồng Minh, 
huyện Hưng Hà), dự án chăn nuôi lợn của 
Công ty Cổ phần Phát triển chăn nuôi Hòa 
Phát (xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy), 

59 dự án cấp nước sạch nông thôn… Ông 
Trần Hải Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH 
Một thành viên chăn nuôi Việt Hùng (Tập 
đoàn Hòa Phát) cho biết: Được UBND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
từ tháng 12/2015, đến tháng 9/2016, trang 
trại nuôi bò thịt công nghệ cao của Công 
ty mới đi vào hoạt động tại xã Hồng Minh. 
Ngay khi bắt đầu triển khai hoạt động, 
trang trại đã nhập về 6.000 con bò thịt có 
xuất xứ từ Australia để chăn nuôi trên quy 
mô hơn 141.000m2. Để bảo đảm nguồn 
thức ăn cho bò, Công ty liên kết cùng nhân 
dân các xã Hồng Minh, Minh Tân, Chí Hòa 
(Hưng Hà) trồng ngô với diện tích 120ha; 
đồng thời ký hợp đồng thu mua ngô của 
nông dân các xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ), 
Tân Lễ (Hưng Hà), Xuân Hòa, Đồng Thanh 
(Vũ Thư). Từ khi liên kết với Công ty trồng 
ngô làm thức ăn cho bò đã mang lại cho 
nông dân thu nhập 1,5 triệu đồng/sào/vụ, 
tăng 25% so với trước đây. Mô hình liên 
kết này không chỉ góp phần tăng thu nhập 
mà còn giúp người nông dân không phải 
lo khâu bảo quản chế biến sau thu hoạch, 
bởi Công ty bao tiêu thu mua cây ngô tươi 
ngay tại ruộng. Mở rộng quy mô chăn nuôi 
lên 8.000 - 10.000 con bò, thịt bò được giết 
mổ tại các lò mổ đạt tiêu chuẩn ESCAS do 
Australia áp dụng, Công ty đã tạo việc làm 
ổn định cho 50 lao động, trong đó trên 90% 
là lao động trong tỉnh với thu nhập bình 
quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Để doanh nghiệp mặn mà 
đầu tư vào nông nghiệp
(Tiếp theo và hết)

Kỳ 4: “Tiếp lửa” cho doanh nghiệp
Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng với những lợi thế của Thái Bình nên thời gian qua 

đã có nhiều doanh nghiệp “đại bàng” đầu tư vào ngành Nông nghiệp của tỉnh. Ngay trong 
những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019, việc công bố quy hoạch và triển khai thực hiện dự án 
khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ tại huyện Quỳnh Phụ 
khẳng định chủ trương đúng đắn của Thái Bình, là cơ sở, tiền đề cho phát triển nền nông 
nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao, tính cạnh tranh lớn.

 “Cải cách hiện nay phải trên 
tinh thần kiến tạo, giải phóng 
và phát huy toàn diện vai trò 
của doanh nghiệp, khu vực 
tư nhân trong mọi công đoạn 
của chuỗi giá trị sản xuất nông 
nghiệp. Doanh nghiệp chính 
là lực lượng chủ lực trong việc 
xây dựng nền nông nghiệp kiểu 
mới, kiến tạo lại nền tảng thị 
trường nông sản hàng hóa phù 
hợp nhu cầu, tiêu chuẩn tiêu 
dùng tiên tiến của thế giới, dựa 
trên những tư duy sản xuất sản 
phẩm độc đáo, thể hiện bản 
sắc, thế mạnh đặc trưng của 
nền nông nghiệp Việt Nam. 
Phải đưa doanh nghiệp vào 
nông nghiệp, nông thôn bởi 
với kinh tế hộ nhỏ lẻ hiện nay 
thì khó có thể cạnh tranh trên 
thị trường”.

(Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn tỉnh Thái Bình ngày 8/4/2017).

Đồng chí Phạm Văn Dụng, Tỉnh ủy viên, 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian tới, ngành 
Nông nghiệp đẩy mạnh 
thực hiện tái cơ cấu gắn 
với tích tụ ruộng đất, 
chuyển sang sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn có 
ứng dụng cơ giới hóa. 
Đẩy mạnh các hoạt động 
xúc tiến thương mại, 
phát triển thị trường, 

kết nối chặt chẽ với mạng lưới tiêu thụ trong và 
ngoài tỉnh. Coi trọng ứng dụng khoa học công 
nghệ, nhất là công nghệ cao; khuyến khích sản 
xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tạo 
điều kiện cho phát triển kinh tế hợp tác. Tiếp 
tục nâng cao năng lực phòng, chống và giảm 
nhẹ thiên tai; tập trung phát triển sản xuất theo 
hướng tăng trưởng cao, an toàn, bền vững gắn 
với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 Việc quy hoạch và đầu tư 
xây dựng khu công nghiệp 
chuyên phục vụ nông nghiệp 
vùng đồng bằng Bắc Bộ là 
chủ trương đúng đắn, làm cơ 
sở, tiền đề cho phát triển nền 
nông nghiệp hiện đại. Đây 
cũng là chiến lược đi tắt đón 
đầu của Thái Bình trong thu 
hút đầu tư của doanh nghiệp 
với quy mô lớn, tầm cỡ tham 

gia sản xuất nông nghiệp, tăng cường cơ giới hóa, 
công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
phát triển bền vững. Thời gian tới, Thái Bình tiếp tục 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng 
chính quyền đối thoại; có chính sách khuyến khích 
đầu tư mạnh mẽ để thu hút các doanh nghiệp, đối tác 
chiến lược mạnh về tài chính, có thị trường ổn định, 
có công nghệ hiện đại để gia tăng giá trị sản phẩm 
nông sản của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 Trên địa bàn tỉnh hiện đang có 
một số nhà đầu tư lớn trong và ngoài 
nước nghiên cứu đầu tư như: Liên 
doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường 
Hải (THACO) - Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Lộc Trời nghiên cứu đầu tư khu 
công nghiệp phục vụ nông nghiệp, sản 
xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển 
và phân phối hàng hóa theo chuỗi khép 
kín; Tập đoàn TH nghiên cứu đầu tư dự 
án trồng và chế biến rau củ quả hữu 

cơ; Công ty Thực phẩm sữa TH nghiên cứu đầu tư nhà máy 
chế biến khoai tây… Chính vì thế, có thể khẳng định các cơ 
chế, chính sách ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 
được tỉnh ban hành và triển khai cơ bản đồng bộ đã huy động 
được mọi nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế, mang 
lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất nông nghiệp, góp phần 
thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn 
của tỉnh, đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước 
và đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Chế biến ngao xuất khẩu tại Công ty TNHH Nghêu Thái Bình cụm công nghiệp cửa Lân (Tiền Hải).
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nguyễn công liêm
Thành phố Thái Bình

Từ năm 2016, 2017, UBND tỉnh 
Thái Bình đã chỉ đạo các cơ quan 
làm công tác chính sách Bộ CHQS 

tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, huyện Kiến Xương và xã Bình Định 
phối hợp với cơ quan chức năng của 
Quân khu 3 để hoàn thiện hồ sơ đề nghị 
Cục Chính sách Tổng cục Chính trị, Cục 
Người có công Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã Hội và Thủ tướng Chính phủ 
cấp bằng Tổ quốc ghi công truy tặng liệt 
sĩ cho quân nhân Trần Văn Căn, sinh 
năm 1927 ở thôn Ái Quốc, xã Bình Định, 
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Hồ sơ 
đề nghị suy tôn liệt sĩ cho quân nhân Trần 
Văn Căn có giấy xác nhận từ năm 2010 
của 3 đồng đội cùng chiến đấu gồm: Đại 
tá Ngô Xuân Nghiêm, xã Thụy Hà, huyện 
Thái Thụy (ông Nghiêm chết năm 2017); 
Đại tá Hoàng Ngọc Thành 84 tuổi cán bộ 
quân đội nghỉ hưu ở khu 3, thị trấn Diêm 
Điền, huyện Thái Thụy. Đại úy Vũ Đình 
Hoa 88 tuổi, cán bộ quân đội nghỉ hưu 
ở khu 2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái 
Thụy. Trong hồ sơ còn thể hiện xác nhận 
của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị 
Liên 96 tuổi, thôn Đồng Kỷ, xã Đông 
Hải, huyện Quỳnh Phụ (cụ Liên chết 
ngày 20/3/2019). Mẹ Việt Nam anh hùng 
Nguyễn Thị Liên nguyên là đội viên du 
kích thôn Đồng Kỷ, xã Đông Hải, người 
đã trực tiếp sơ cứu băng bó vết thương 
cho quân nhân Trần Văn Căn bị cháy 
do bom napan của quân Pháp. Nhân 
chứng nữa ở thôn Đồng Kỷ là cựu du kích 
Nguyễn Hữu Toàn, 85 tuổi cùng các cựu 

du kích nay đã mất như ông Nguyễn Hữu 
Thùy, Đỗ Văn Đồng, Nguyễn Văn Vượng 
trực tiếp chôn cất quân nhân Trần Văn 
Căn tại khu đồng Mụ, thôn Đồng Kỷ, xã 
Đông Hải. Việc giải quyết tồn đọng của 
quân nhân Trần Văn Căn đã được cấp 
ủy, chính quyền xã Bình Định, huyện 
Kiến Xương, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình 
triển khai nhiều cuộc họp, theo đúng 
quy trình, biên bản giải quyết tồn đọng 
được niêm yết công khai, chính quyền, 
nhân dân địa phương và gia đình rất chờ 
mong được nhà nước ghi nhận sự hy 
sinh của quân nhân Trần Văn Căn cho sự 
nghiệp cách mạng. Những tưởng việc chỉ 
đạo của UBND tỉnh Thái Bình và triển 
khai thực hiện của cơ quan chức năng là 
đúng quy trình và đúng hướng dẫn trong 
việc giải quyết tồn đọng chiến tranh với 
trường hợp của quân nhân Trần Văn Căn 
nhưng Cục Chính sách, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội lại có công văn 
trả lời hồ sơ giải quyết tồn đọng chiến 
tranh đối với quân nhân Trần Văn Căn 
không thuộc diện áp dụng theo quy trình 
ban hành tại Quyết định số 408/QĐ- 
LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.    

Theo Công văn số 244/CS-TBLS của 
Cục Chính sách Tổng cục Chính trị ngày 
15/1/2018 gửi Cục Chính trị Quân khu 
3 thì Cục Chính sách, Tổng cục Chính 
trị tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận liệt 
sĩ đối với quân nhân Trần Văn Căn, do 
Cục Chính trị, Quân khu 3 chuyển đến 
kèm theo Công văn số 7900/CCT-CS 

ngày 5/12/2016. Sau khi chỉ đạo đơn vị 
xác minh, bổ sung thêm thông tin, Cục 
Chính sách đã báo cáo Bộ Quốc phòng, 
đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội trình Chính phủ truy tặng bằng 
Tổ quốc ghi công đối với quân nhân Trần 
Văn Căn. Ngày 18/12/2017, Cục Người 
có công, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội đã có Công văn số 3134/NCC-CS1, 
thông báo kết quả thẩm định hồ sơ của 
quân nhân Trần Văn Căn, nội dung hồ 
sơ xác lập trên cơ sở người làm chứng, 
không đúng theo quy định tại thời điểm 
lập. Đồng thời hồ sơ cũng không thuộc 
diện áp dụng theo quy trình ban hành 
tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 
20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội nên không thuộc 
diện xác nhận theo quy định hiện hành. 
Hồ sơ của quân nhân Trần Văn Căn trở 
về với gia đình điểm xuất phát ban đầu 
sau hơn 10 năm được các cơ quan làm 
chính sách của tỉnh hoàn thiện hồ sơ. 
Chúng tôi đã tiếp tục gặp lại những nhân 
chứng là đồng đội trực tiếp chiến đấu 
đánh bốt Cầu Vật ngày 21/11/1953 với 
quân nhân Trần Văn Căn thuộc Trung 
đoàn 50 (E50) Quân khu Tả ngạn nay là 
Quân khu 3, các cựu du kích chống Pháp 
thôn Đồng Kỷ, xã Đông Hải, người trực 
tiếp sơ cứu băng bó vết thương ban đầu 
cho quân nhân Trần Văn Căn là mẹ Việt 
Nam anh hùng Nguyễn Thị Liên (mẹ 
Liên chết ngày 20/3/2019), người trực 
tiếp chôn cất quân nhân Trần Văn Căn 
là cựu du kích Nguyễn Hữu Toàn, khi 

biết được trả lời của Cục Người có công, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 
trường hợp quân nhân Trần Văn Căn đều 
ngỡ ngàng đặt câu hỏi vậy bao giờ quân 
nhân Trần Văn Căn mới được suy tôn 
là liệt sĩ và được cấp bằng Tổ quốc ghi 
công. Hồ sơ xác lập sự hy sinh của quân 
nhân Trần Văn Căn không thuộc diện 
áp dụng theo Quyết định số 408/QĐ-
LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì 
hồ sơ phải được xác lập trên cơ sở nào 
và cần phải có hướng dẫn cụ thể. Mặt 
khác, trường hợp quân nhân Trần Văn 
Căn hy sinh trong khi đơn vị Trung đoàn 
50, Quân khu Tả ngạn đang tồn tại đóng 
vai trò gì trong giải quyết tồn đọng chiến 
tranh chống Pháp của đơn vị. 

Trong quá trình tiếp cận hồ sơ đề nghị 
suy tôn liệt sĩ đối với quân nhân Trần 
Văn Căn và quá trình thâm nhập gặp 
gỡ các nhân chứng chúng tôi còn tiếp 
nhận thông tin mà cơ quan chức năng 
Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh, 
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình, 
Trung đoàn 50, Quân khu 3, Cục Chính 
sách Quân khu 3 cần tiến hành khảo sát 
làm rõ thêm trong trận đánh bốt Cầu Vật 
ngày 21/11/1953 (14/10 âm lịch) có bao 
nhiêu quân nhân của Trung đoàn 50 hy 
sinh ở trận đánh này? Đã có trường hợp 
nào được công nhận và suy tôn là liệt 
sĩ. Bao nhiêu trường hợp còn tồn đọng 
chưa được giải quyết. Tại nghĩa trang 
nhân dân thôn Đồng Kỷ, xã Đông Hải, 
huyện Quỳnh Phụ, ngoài phần mộ của 
quân nhân Trần Văn Căn, cạnh đó người 
dân cũng cho biết là hài cốt một số quân 
nhân khác của Trung đoàn 50, Quân 
khu Tả ngạn chưa được khai quật làm rõ 
danh tính.

BAO GIỜ QUÂN NHÂN TRẦN VĂN CĂN 
ĐƯỢC SUY TÔN LÀ LIỆT SĨ
Theo các nhân chứng cùng thời quân nhân Trần Văn Căn, chiến sĩ Đại đội 54, Tiểu đoàn 648, Trung đoàn 50 Quân khu Tả ngạn nay là 

Quân khu 3, người trực tiếp tham gia đánh Pháp tại bốt Cầu Vật thuộc địa bàn xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ ngày 21/11/1953 (14/10 âm lịch) 
và trúng bom napan bị hy sinh. Đã 66 năm qua, sự hy sinh của quân nhân Trần Văn Căn chưa được làm sáng tỏ, chưa được suy tôn là liệt sĩ.

Ảnh minh họa
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Dù đã đạt được những giải thưởng 
cao từ các cuộc thi tiếng hát 
truyền hình Thành phố Hồ Chí 

Minh hay tiếng hát truyền hình toàn quốc, 
nhưng có lẽ phải kể đến cuộc thi “Tuyệt 
đỉnh song ca”, tên tuổi của Bùi Thị Thúy, 
nữ ca sĩ 9x quê ở xã Hồng An, huyện Hưng 
Hà, mới có thể đến gần hơn với khán giả 
yêu nhạc trong và ngoài nước. Sau thành 
công từ “Tuyệt đỉnh song ca”, Thúy nhận 
được nhiều lời mời biểu diễn ở khắp mọi 
miền đất nước và cả những chuyến lưu 
diễn dài ngày ở nước ngoài, nhưng cô gái 
chân quê ấy vẫn luôn đau đáu về những 
dự án âm nhạc góp phần giới thiệu và 
quảng bá hình ảnh của quê hương Thái 
Bình. Và cũng chính bởi vậy mà MV “Yêu 
lắm Thái Bình ơi!” được ra đời, hứa hẹn sẽ 
còn nhiều tác phẩm âm nhạc mới mẻ nữa 
mà qua đó Thúy được cất cao tiếng hát về 
quê hương. 

Giọng hát dân ca ngọt ngào
Sinh ra trong một gia đình giàu truyền 

thống nghệ thuật, bởi vậy mà tuổi thơ của 
Bùi Thị Thúy đã sớm gắn liền với những 
câu hát dân ca, những làn điệu chèo ngọt 
ngào, sâu lắng. Ngày còn bé, Thúy được 
nhận xét là già trước tuổi, bởi thay vì yêu 
thích những bài hát thiếu nhi, em thường 
tự tin bước lên sân khấu với những bài hát 
mang âm hưởng dân ca. Sở hữu giọng nữ 
cao, trữ tình, Thúy chia sẻ: Có lẽ duyên 
nghệ thuật đã được thừa hưởng từ cả mẹ 
và bố. Khi biết em muốn theo đuổi nghệ 
thuật, mẹ đã ủng hộ em được sống hết 
mình với đam mê. 

Niềm mong ước được trở thành ca 
sĩ chuyên nghiệp chuyên hát dân ca cứ 
lớn dần theo năm tháng, để rồi sau khi 
tốt nghiệp THPT, Thúy đã quyết định 
theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa 
Nghệ thuật Thái Bình, rồi Học viện Âm 
nhạc Quốc gia Việt Nam. Cũng chính tại 
đây, Thúy có dịp gặp gỡ và kết thân cùng 
Hữu Tuấn. Là đôi bạn cùng lớp, năm thứ 

3 khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc, 
Bùi Thị Thúy và Hữu Tuấn, giọng ca đã 
đoạt giải 3 cuộc thi Sao Mai 2013 dòng 
dân gian đã quyết định cùng nhau phát 
triển sự nghiệp song ca. Khán giả trong 
và ngoài nước đều biết đến Bùi Thúy và 
Hữu Tuấn từ dòng nhạc quê hương và đây 
cũng chính là dòng nhạc mà cặp đôi này 
được học, đào tạo bài bản.

Bước ngoặt với ca khúc “Yêu lắm Thái 
Bình ơi!”

Bước ra từ cuộc thi “Tuyệt đỉnh song 
ca”, giọng hát ngọt ngào Bùi Thị Thúy 
luôn gắn liền với những màn song ca ăn 
ý, tình tứ cùng nam ca sĩ Hữu Tuấn bởi 

những dấu ấn mạnh mẽ đã in sâu trong 
lòng khán giả. Vậy nhưng, với lần trở lại 
này, Thúy chia sẻ: “Yêu lắm Thái Bình 
ơi!” là một ca khúc thật đẹp, thật ý nghĩa 
về mảnh đất quê hương thân thương, với 
những tháng ngày tuổi thơ lớn lên bên 
cánh đồng lúa trải dài đến ngút ngàn, 
với “triền đê quen từng ngày ngóng cha 
về”, với khói lam chiều vương vấn, với 
bánh cáy hương gừng,... Thân thương là 
vậy nên Thúy đã quyết định song ca cùng 
Xuân Hảo thay vì Hữu Tuấn. Lý do là bởi 
Xuân Hảo là một nam ca sĩ tài năng của 
quê hương Thái Bình, đã đạt giải nhất 
Sao Mai 2009 dòng nhạc thính phòng. Sự 
lựa chọn mới mẻ này tuy đầy mạo hiểm 

nhưng với mong muốn: một tác phẩm về 
Thái Bình được sáng tác và thể hiện bởi 
chính tình cảm yêu thương chân thành 
của những người con quê hương.

“Yêu lắm Thái Bình ơi!” được sáng tác 
bởi Nguyễn Văn Hạ và Phan Khanh, cũng 
là những người con Thái Bình. Ngay từ lần 
đầu tiên nhận ca khúc này từ tận tay tác 
giả, Bùi Thị Thúy đã hào hứng hát thử và 
cảm thấy thật xúc động, tự hào khi được 
cất lên những ca từ thật đẹp và ý nghĩa về 
quê hương. Vậy là ngay lập tức, cô nảy ra 
ý tưởng sẽ thực hiện một MV để giới thiệu 
với tất cả bạn bè ở mọi miền đất nước về 
quê hương Thái Bình, một miền quê thật 
bình dị, thân thương. Trong ca khúc, hình 
ảnh Thái Bình hiện lên với những cánh cò 
nghiêng nắng, với những con đường rợp 
bóng, với những tháng ngày tuổi thơ bên 
lũy tre làng cùng dáng mẹ thân thương,... 
Đó là những hình ảnh rất đỗi bình yên mà 
thơ mộng của quê hương Thái Bình.

Và trong sự yên bình, giản dị ấy, mối 
tình mộc mạc, chân quê của Bùi Thúy và 
Xuân Hảo như một nét vẽ lãng mạn làm 
đẹp hơn hình ảnh của đất và người quê 
hương. Về những cảnh quay tình tứ trong 
MV, giọng ca “Tuyệt đỉnh song ca” chia 
sẻ: Bởi là lần đầu diễn chung nên cũng 
có phần ngượng nghịu, hơn nữa, Thúy lại 
chưa hề trải qua một khóa học diễn xuất 
nào nên đây quả thực là trở ngại lớn. Tuy 
nhiên, có lẽ chính sự ngượng ngùng ấy lại 
làm chân thực hơn hình ảnh của một cô 
gái nông thôn e ấp, đơn sơ mà chan chứa 
tình quê. 

Với tiếng hát ngọt ngào, tình cảm của 
cặp đôi, ca khúc đã mời gọi người nghe 
về với Thái Bình, cùng ngắm nhìn và cảm 
nhận vẻ đẹp hiền hòa, trù phú, thấy “yêu 
Thái Bình nơi sông về với biển, biển dạt 
dào ru hát mãi lòng ta”.

Thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ được học và 
đào tạo bài bản, cùng truyền thống vốn 
có của gia đình, Bùi Thị Thúy đang từng 
bước khẳng định niềm đam mê cũng như 
tài năng âm nhạc trên bước đường nghệ 
thuật. Cô hy vọng rằng trong quãng thời 
gian tới sẽ có nhiều dự án âm nhạc dài hơi 
hơn để có thể góp phần giới thiệu, khắc 
họa mảnh đất quê hương Thái Bình tươi 
đẹp, giàu truyền thống văn hóa. 

Gặp gỡ giọng ca
“Yêu lắm Thái Bình ơi!”

Anh tú

Dù chỉ mới ra mắt nhưng ca khúc “Yêu lắm Thái Bình ơi” đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả yêu nhạc khi khắc họa nên 
mảnh đất Thái Bình thật nên thơ, gần gũi, thân thương. Điều đặc biệt, đây là một tác phẩm được sáng tác và thể hiện bởi những người nghệ 
sĩ sinh ra và lớn lên tại quê hương Thái Bình. Có lẽ chính vì vậy mà những lời ca như những lời tự sự, là nỗi khắc khoải về mảnh đất “yêu sao 
từ tên gọi... yêu lắm Thái Bình ơi!”

Với tiếng hát ngọt ngào, tình cảm của cặp đôi, “Yêu lắm Thái Bình ơi!” đã mời gọi người xem 
về với Thái Bình.
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quang viện 

Ông Nguyễn Văn Bừng, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Hồng, 
huyện Thái Thụy

Phát huy truyền thống quê hương là 
cứ địa của nhà Trần trong cuộc kháng 
chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ 
XIII, xã Thụy Hồng đã xây dựng thành 
công nông thôn mới. Năm 2018, xã Thụy 
Hồng vinh dự được Đảng, Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống 
thực dân Pháp; Đảng bộ xã ra mắt cuốn 
lịch sử Đảng bộ xã Thụy Hồng giai đoạn 

1930 - 2015 và đón nhận bằng chứng nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Nặc, cán bộ hưu trí, thôn Lưu Đồn, xã Thụy 
Hồng, huyện Thái Thụy

Các cụ nhà tôi thường kể rằng cung 
Trần Vương được làm trên đảo Phượng 
Hoàng bao trùm cả khu vực ba thôn Lưu 
Đồn, Vạn Đồn và Tu Trình nay. Hưng 
Đạo vương cho quân xây dựng trang ấp 
Vạn An chung quanh bảo vệ Cung Trần 
vương có 5 điếm gác và rất nhiều giếng 
nước ngọt phục vụ quân đội nhà Trần.

Ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng thôn Lưu Đồn, xã Thụy Hồng, 
huyện Thái Thụy

Dòng họ Nguyễn Duy và dân làng 
Lưu Đồn còn giữ được cuốn “ Thần phả 
Lưu Đồn ký”; “Gia phả họ Nguyễn” cùng 
các di tích lịch sử đình, đền, miếu… từ 
đường dòng họ, bia đá, đại tự, câu đối, 
giếng nước thời Trần. Những tư liệu này 
đều khẳng định Cung Trần vương được 
xây dựng trên đảo Phượng Hoàng nay là 
xã Thụy Hồng.

Trong chuyến điền dã về 
Lưu Đồn nhóm nghiên 
cứu chúng tôi tìm về nhà 

ông Nguyễn Duy Cuông là hậu 
duệ của tướng công Trần triều 
Nguyễn Quý Công tự Phúc Hiền 
người có công lao phò vua Trần 
từ Thăng Long về căn cứ Phượng 
Hoàng tránh sự truy sát của 
quân Nguyên Mông năm 1285 
và là người ghi chép đầu tiên 
cuốn “Thần phả Lưu Đồn ký” 
bằng chữ Hán dưới dạng thư 
tịch tuyệt mật, sau đó thời hậu 
Lê quan Trưởng Thái giám Chân 
Thức viết tiếp. Đời nhà Nguyễn 
có hai cụ đồ nho Nguyễn Sĩ Đức 
và Nguyễn Huy Trung gìn giữ 
rồi truyền cho con cháu. Cho 
đến thời nay, cuốn “Thần phả 
Lưu Đồn ký” được trao lại cho 
ông Nguyễn Duy Cuông là hậu 
duệ Nguyễn Quý Công nhưng 
thật đáng tiếc ông Cuông đã mất 
cách đây ba năm. Ông Nguyễn 
Văn Hòa hiện là trưởng thôn 
Lưu Đồn và là “con cô, con cậu” 
với ông Nguyễn Duy Cuông cho 
biết cuốn “Thần phả Lưu Đồn 
ký” được gia tộc Nguyễn Duy 
gìn giữ cẩn trọng qua bao đời với 
bao thăng trầm biến cố của lịch 
sử, cháu con dòng tộc Nguyễn 
Duy thề đem cả sinh mạng của 
mình để bảo vệ và lưu truyền 
cuốn “Thần phả Lưu Đồn ký” 
cho muôn đời sau. Cuốn sách 
“thần” này vẫn đang được dòng 
tộc gìn giữ cẩn mật. Mặc dù thời 
gian phong hóa khiến cho cuốn 
“Thần phả Lưu Đồn ký” giờ đây 
nhiều trang giấy viết đã nhuộm 
màu thời gian và mủn rời nhưng 

màu mực và chữ viết vẫn còn tươi 
nét. Nhìn những nét chữ phóng 
khoáng của tiền nhân đủ thấy 
tinh thần lạc quan phơi phới của 
quân dân nhà Trần trước những 
trận chiến sống còn chống quân 
Nguyên Mông đồng thời người 
xem cũng có cảm giác như mình 
đang được sống lại thời liệt oanh 
của vương triều Trần gần tám 
trăm năm trước khi đội quân 
tinh nhuệ nhà Trần dưới sự chỉ 
huy tài tình của Quốc công Tiết 
chế Hưng Đạo Đại Vương Trần 
Quốc Tuấn cùng chiến thuật 
quân sự “dĩ đoản chế trường” đã 
đánh bại đội quân hung nô tàn 
bạo. Nhiều nhà nghiên cứu Hán 
Nôm trong và ngoài nước đã về 
Lưu Đồn tìm gặp chủ nhân cuốn 
“Thần phả Lưu Đồn ký” xin được 
một lần chiêm ngưỡng cảo thơm 
và tìm kiếm thông tin từ cuốn 
thần phả cũng phải thốt lên 
đúng là “ngôn thệ tiền nhân”.

Theo “Thần phả Lưu Đồn 
ký” thì gần tám trăm năm trước 
đảo Phượng Hoàng có 3 mặt giáp 
sông, 1 mặt giáp biển, nhiều gò 
đảo nhỏ nổi lên mặt biển, lau 
lách um tùm, thuồng luồng, ba 
ba, rắn rết nhiều vô kể, thi thoảng 
mới nhìn thấy bóng dáng một 
con thuyền nhỏ nhoi của ngư dân 
phiêu bạt đi tìm bắt cá tôm nên 
rất thuận tiện cho việc lập hành 
cung bí mật chống quân Nguyên 
Mông vốn chỉ quen cưỡi trên lưng 
ngựa. Theo tài liệu khảo cứu của 
nhiều tác giả, cuộc xâm lăng lần 
thứ ba (1288), tướng giặc Thoát 
Hoan chỉ huy đạo quân hùng 
mạnh nhất tràn vào Đại Việt, vua 

quân nhà Trần tiếp tục dùng kế 
lui binh, rời xa kinh thành Thăng 
Long, nhử địch vào vòng kiểm 
soát để tránh thảm họa chiến 
tranh và bảo toàn lực lượng và có 
điều kiện thăm dò lực lượng địch 
để bày ra phương án đánh địch. 
Vào đến kinh thành Thăng Long, 
quân Nguyên Mông chỉ thấy nhà 
không, vườn trống (kế thanh dã) 
chúng tức tốc truy đuổi quân 
nhà Trần, quyết tâm bắt sống 
vua Trần. Quân Nguyên Mông 
thực hiện cuộc truy bắt từ ngày 
2 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2 
năm 1288. Trong 4 ngày quân 
Nguyên Mông vừa đánh hạ các 
cứ điểm của quân nhà Trần vừa 
hành quân đuổi theo quân đội 
nhà Trân một đoạn đường dài từ 
Thăng Long đến cửa biển Giao 
Thủy (Nam Định). Sức tấn công 
ồ ạt của quân Nguyên Mông cho 
thấy thế giặc xâm lược lần thứ 
ba (1288) ngoài lực lượng chiến 
mã trên bộ đã thêm lực lượng 
thuyền chiến hùng hậu với sức 
cơ động nhanh, sức tàn phá kinh 
hoàng dọc đường sông nước 
được đánh giá là mạnh vượt 
bậc so với lần xâm lược lần thứ 
hai (1285). Quân đội nhà Trần 
dù lực lượng mỏng hơn nhưng 
lại có tốc độ hành quân nhanh 
hơn quân Nguyên Mông bằng 
chứng là Thoát Hoan kéo quân 
đến cửa biển Giao Thủy thì quân 
nhà Trần đã lùi ra biển lớn và 
chia làm nhiều nhánh quân tản 
ra nhiều hướng. Từ Giao Thủy, 
Hưng Đạo vương đem một 
hạm đội ngược về hướng Bắc, 
chia nhỏ hoạt động khắp các lộ 

Hồng, Khoái, Kiến Xương, Hải 
Đông… trong đó vua Trần đã lui 
về căn cứ bí mật ở đảo Phượng 
Hoàng (Thụy Hồng nay). Không 
tìm bắt được vua Trần, quân 
Nguyên Mông vô cùng tức tối, Ô 
Mã Nhi cho quân bắn thư sang 
phía quân nhà Trần đe dọa: 
“Vua Trần chạy lên trời ta theo 
lên trời, chạy xuống đất ta theo 
xuống đất, trốn lên núi ta theo 
lên núi, lặn xuống nước ta theo 
xuống nước” (theo Thiên Nam 
hành ký - Từ Minh Thiên). Thực 
tế quân Nguyên Mông có thêm 
thuyền chiến vẫn không thể đuổi 
kịp quân đội nhà Trần vốn thông 
thạo luồng lạch, chiếm ưu thế  
sông nước lại triệt để dùng binh 
pháp “dĩ đoản chế trường” biết 
lợi dụng mặt nước ven biển có 
lớp bùn lầy lắng đọng, thêm vào 
đó là bạt ngàn lau lách um tùm, 
sương mù dày đặc làm giảm tầm 
quan sát của quân địch. Còn 
tướng giặc Ô Mã Nhi chủ quan 
cho rằng lần này hắn đã có thủy 
quân mạnh, thuyền chiến nhiều 
nên có thể dễ dàng tung hoành 
trên khắp lãnh thổ Đại Việt chứ 
không giống như năm 1285 và dễ 
dàng bắt sống vua Trần. Thoát 
Hoan lại vỗ ngực cho rằng vua 
Trần ở Cảm Nam, đích thân đem 
quân đánh vào đấy, lệnh cho A 
Bát Xích dẫn bộ binh đánh vào 
Hàm Tử. Vượt qua được Cảm 
Nam và Hàm Tử, quân Nguyên 
Mông tiếp tục đuổi xuống phía 
Nam thì gặp phải chốt chặn ở 
Hải Thị (ngã ba sông Luộc nay 
là xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà). 
Khi quân Nguyên Mông vượt 

qua được Hải Thị thì đại quân và 
triều đình Đại Việt đã lui về cung 
Trần Vương trên đảo Phượng 
Hoàng, xóa hết dấu vết. Thoát 
Hoan, Ô Mã Nhi, A Bát Xích chia 
quân lùng sục khắp vùng Thiên 
Trường (nay là Nam Định), Long 
Hưng (xã Tiến Đức, huyện Hưng 
Hà nay) để tìm và bắt sống vua 
Trần. Không tìm thấy vua tôi nhà 
Trần, Ô Mã Nhi tức tối sai quân 
tàn phá Chiêu lăng (lăng mộ vua 
Trần Thái Tông ở xã Tiến Đức, 
Hưng Hà). Quân Nguyên Mông 
đập phá, đào bới mãi mà chẳng 
thấy quách của vua Trần Thái 
Tông, chúng tàn phá lăng tẩm 
rồi bỏ đi. Giặc vừa truy lùng vua 
Trần vừa cướp bóc, giết chóc 
khắp nơi. Chúng đốt phá các 
điền trang, thái ấp, làng mạc dọc 
đường, một dải giang sơn xơ xác 
tiêu điều. Tướng giặc Nguyên 
Mông vô cùng căm tức quân 
dân nhà Trần đã đánh bại chúng 
năm 1285 nên không bỏ qua cơ 
hội trút hận thù lên muôn dân.

Khi thế giặc mỏi mệt, suy 
yếu Hưng Đạo vương Trần Quốc 
Tuấn chỉ huy quân đội nhà Trần 
từ Cung Trần vương (đảo Phượng 
Hoàng) tổng phản công tiến 
đánh Bạch Đằng giang bắt sống 
tướng giặc Ô Mã Nhi và đám tàn 
quân đem về bái yết các vua Trần 
tại Thái Đường (Tiến Đức, Hưng 
Hà). Trong chiến công vang dội 
ấy có công lao đóng góp vô cùng 
to lớn của những người dân áo 
vải vùng đảo Phượng Hoàng mà 
nay là ba làng Lưu Đồn, Vạn Đồn 
và Tu Trình thuộc xã Thụy Hồng, 
huyện Thái Thụy.

CỔ TỈNH CẨN TÍCH
Các bậc cao niên làng Lưu Đồn, Vạn Đồn và Tu Trình (xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy) vẫn thường kể cho con 

cháu câu chuyện về một cuốn thần phả được cho là “cẩn tích thệ ngôn” (lời thề của tiền nhân) lưu giữ hơn bảy 
trăm năm trước bởi gia tộc Nguyễn Duy làng Lưu Đồn. Thần phả ghi rằng khi quân Nguyên Mông xâm lược nước 
ta lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1288, Hưng Đạo Đại Vương cùng các tướng lĩnh nhà Trần đã bí mật 
đưa các vua Trần về khu vực đảo Phượng Hoàng (nay là các làng Lưu Đồn, Vạn Đồn và Tu Trình) xây dựng căn 
cứ bí mật chống quân Nguyên Mông và đặt tên là “Cung Trần vương” hay “hành cung bí mật” của nhà Trần…

Giếng cổ nhà Trần mới được nhân dân làng Lưu Đồn dùng vốn xã hội hóa tu tạo và gìn giữ thành di sản văn hóa.
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BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Khi công bố kết quả, ông Chỉnh gật 

gật đầu, tỏ vẻ bằng lòng về việc 
Tuyền trúng cử. Giải lao, ông ra 

sân, miệng cười cười, tay ngắt bông giâm 
bụt đưa lên mũi... Thấy sau lưng có bóng 
người, ông quay lại, thì ra Cự. Cự nhìn 
ông, vẻ thông cảm. Hai người đi chầm 
chậm lại góc sân. Cự lắc lắc đầu nói nhỏ: 
“Bí thư non choẹt. Tôi lo phong trào xã 
mình đang nhất nhì trong huyện...”. Ông 
Chỉnh nghĩ bụng: “Thật đấy!”. Nhưng ông 
vẫn bảo Cự: “Làm được thôi. Tập thể hùn 
vào, việc gì chả làm được!”.

Gần một năm qua, mọi việc ở làng 
Nguyễn được tiến hành trôi chảy như khi 
đồng chí Thể ở nhà. Chỉ có khác là ông 
Chỉnh phải làm việc nhiều hơn. Đôi khi 
cần nói, cần viết, Tuyền chưa quen, ông 
làm giúp. Để đền bù lại, Tuyền nhận đi 
họp, đi kiểm tra công tác ở những trại 
xa, để ông đỡ lặn lội đêm hôm vất vả. Cái 
trận chống lũ bão vừa qua, đáng lẽ ông 
phải đưa dân công xung kích túc trực trên 
đê. Nhưng ông không khỏe, Tuyền nhận 
đi thay. Sức Tuyền mà gió vẫn đánh bạt 
xuống chân đê... Ông nghiệm thấy: Công 
tác cách mạng cần cái sức suy nghĩ từng 
trải của người già lẫn cái sức mạnh tay 
chém vai vác của người trẻ.

Ông Chỉnh công nhận Tuyền là người 
có ý tứ. Từ hôm làm bí thư, Tuyền chưa lúc 
nào tỏ ra mình hơn người khác. Hai người 
cùng đi họp huyện, Tuyền đề nghị ông 
phát biểu ý kiến; có phần Tuyền nói không 
quen, có phần Tuyền giữ kẽ. Gần đây ông 
buộc Tuyền nói cho quen dần. Bây giờ 
thì ông nói hay Tuyền nói cũng vậy; điều 
ấy không giảm chút nào uy tín của ông... 
Đã có một dạo, cán bộ các đoàn thể đến 
hỏi Tuyền về công tác nào đó, Tuyền góp 
ý nhưng vẫn bảo họ hỏi thêm ông Chỉnh. 
Làm như thế không cần lắm, nhưng ông 
vẫn thích. Nó tỏ ra rằng mọi việc phải có ý 
kiến ông mới thực sự chắc chắn.

Gần đây, phần vì nhiều việc phải làm 
cho nhanh, phần vì Tuyền đã thành thạo 
hơn trước, người ta ít hỏi ông Chỉnh. Ông 
cảm thấy mình giảm mất cái gì thuộc về 
mặt uy tín, còn Tuyền thì ngày càng tăng 
lên. Có lần ông đã tự bảo mình: “Uy tín 
đâu phải ở chỗ nhiều người đến thỉnh thị, 
báo cáo”. Nhưng lời khuyên răn đúng đắn 
đấy vẫn bị quên phứt mỗi khi ông thấy 
mọi người quấn quít quanh Tuyền...

*
*        *

Thấy ông Chỉnh thờ thẫn nhìn đi đâu 
đâu, Cự đoán ông có điều gì không vừa 
lòng. Cự xoáy nắp bút cắm lên túi ngực, 
lặng lẽ lại ngồi dưới gốc si. Cây si có cái 
dáng đẹp, Cự thường ngắm không chán 
mắt. Chùm rễ dài như đuôi ngựa phất 
phơ. Thân cây hai chạc như hai chân 
ngựa. Mớ cành lá sum sê vươn lên như cái 
thân và đầu ngựa đang phi... Cự nghiêng 
đầu chăm chú xem cây nhưng vẫn không 
quên ông Chỉnh.

Ngồi xệp ở bậc đá xanh trước cửa 
đình, ông Chỉnh rút tập giấy trong túi sắp 
xếp lại. Vài ba góc giấy quăn, ông vuốt 
ra. Tờ nào ông cũng nhìn qua một lượt 
mà không đọc. Thỉnh thoảng ông ngước 
mắt nhìn qua phía trên cặp kính lại phía 
Tuyền. Sáu bảy người xúm quanh Tuyền, 
nói cười hỉ hả... Ông sụp mắt xuống tập 
giấy ở đầu gối mình, tay rời rạc lật lật từng 
trang.

Cự túm nắm rễ si vuốt vuốt cho tay 
khỏi rỗi, mắt kín đáo nhìn ông Chỉnh. Cự 
nghĩ mà buồn thay cho ông ấy. Công lao 
thứ nhất, thứ nhì xã này, độp một cái anh 
khác vượt qua mặt mà lên. Chả cần trật 
tự hàng lối gì. Dạo Tuyền mới lên, vai trò 
chưa nổi, ai cũng hướng vào ông già. Nay 
người ta chỉ cần ông từng việc...

Cự không ngờ cuộc bầu chi ủy, bầu 
Hội đồng nhân dân xã đảo lộn toàn bộ 
chủ chốt. Ông Chỉnh không được lên bí 
thư, coi như giẫm chân tại chỗ. Cự đang là 
phó chủ tịch tụt xuống ủy viên tài chính, 
coi như bị hạ tầng. Việc ông Chỉnh là do 
cấp trên xem xét gợi ý. Việc của Cự thì 
chắc là tại Tuyền bày bới ra... Cậu ta vừa 
mới nhảy lên đã hạ ngay mình một trận 
đau bằng hoạn. Cậu ta lo xa... Nghe đâu 
có tin ông Chỉnh rồi sẽ đi huyện, cậu ta 
sợ mình lên thay, khó cho cậu ta dắt mũi 
nên đánh tụt mình xuống... Còn một lý do 
nữa. Hồi cậu ta làm canh điền nhà mình, 
đôi lúc mình có mắng mỏ, hoạnh họe... 
Rồi cái dạo vợ cậu ấy đẻ, cậu ấy hỏi vay 
chục bạc, mình không cho vay...

Cự cố tìm mọi ngóc ngách vì sao mình 
không được làm phó chủ tịch. Tuy ông 
Chỉnh đã nói thật với Cự, việc ấy là do tổ 
chức huyện chứ không phải tại Tuyền... Ừ 
thì cho là tổ chức gợi ý nhưng giá Tuyền 
trình bày rõ công lao, năng lực của Cự thì 
làm gì đến nỗi... Chẳng qua là tại cậu ấy 
muốn dìm mình... Sao trời lại sinh ra mình 
là con nhà giàu, thông minh, học giỏi, để 
có kẻ khác ghen ghét. Mình chả khác gì cô 
Kiều “Tài tình chi lắm cho giời đất ghen”. 
Giời đất ghen còn có phen mở mày mở 

mặt, chứ người đời ghen chỉ còn nước 
xuống đất đen... Hay là tại mình không 
biết khéo léo ăn ở. Không phải. Ông Thể, 
ông Chỉnh, mình không bao giờ làm các 
ông ấy mếch lòng. Tuy mình chẳng phục 
gì cái ông Thể, anh hương sư quèn, học 
lực còn kém mình xa. Mình cũng chẳng 
phục gì ông Chỉnh, tay quai búa cục cấc 
cục cấc ở chợ Bo ngày nào. Nhưng mình 
vẫn ra vẻ trọng vọng như bậc đàn anh. 
Đôi lúc các ông ấy đến nhà, mình sai vợ 
con cơm bưng nước rót, chả khác gì bố 
mình ngày xưa tiếp thông phán, lục sự. 
Thế mà đến việc cần, các ông ấy quay đi... 
Còn mấy ông tổ chức ở huyện nữa. Các 
ông ấy cứ ngồi ở bàn giấy, biết gì đến sự 
chuyển biến của cán bộ. Nhất là mấy tay 
theo dõi đề bạt cất nhắc, phần nhiều còn 
trẻ măng. Những tay ấy hiểu sao được loại 
cán bộ như mình. Công tác tổ chức như 
thế bỏ phí mất khối nhân tài.

Thấy ông Chỉnh ngó nghến nhìn trước 
nhìn sau như có vẻ tìm Cự, Cự liền “e 
hèm” một tiếng, ra điều “tôi vẫn còn chờ 
ông đây, có việc gì thì ông bảo nốt”.

6
Nuôi xốc thằng cu con ngồi lên hông, 

tay phải đỡ mông nó, tay trái đỡ bó dọc 
khoai ngứa dài nghêu trên đầu. Mấy tàu lá 
khoai rũ xuống che lấp mắt, Nuôi xích bó 
dọc khoai chếch đi, lấy chỗ nhìn. Thằng 
cu nhẹ xọp nhưng tay Nuôi đỡ mãi cũng 
mỏi. Thằng bé cứ chực trượt đít khỏi cái 
xương hông của Nuôi, vì mỗi bước Nuôi đi 
làm nó tụt xuống một tí. Chốc chốc Nuôi 
phải dừng lại xếch nó lên ngang sườn, để 
dần dần nó tụt xuống thì vừa.

Đến ngõ nhà chánh Củng, Nuôi rẽ 
vào. Qua mười mấy phiến đá lát nhẵn 
lì do trâu mài móng nhiều năm, tới khu 
sân rộng, Nuôi bỗng lóe mắt vì màu vàng. 
Thóc vàng màu da chanh từ sân hắt lên. 
Nắng hanh vàng màu mật ong từ trên giội 
xuống.

Rẽ vào khu chuồng lợn, Nuôi ngồi 
thụp xuống, cúi đầu cho bó dọc khoai 
rơi bịch, rồi nghiêng người cho hai chân 
thằng cu chạm đất. Nó hiểu ý đứng 
xuống, tay vẫn bám áo mẹ. Nuôi liếc lên 
nhà trên, bắt gặp ánh mắt mụ chánh. Mụ 
ngồi hong nắng trên chiếc ghế mây ở hiên 
nhà chính, mắt lim dim như ngủ nhưng 
kẻ ra người vào mụ biết hết.
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hộp thư bạn đọc

Tuần qua, tòa soạn Báo Thái 
Bình nhận được nhiều tin, bài, 
ảnh, thơ, truyện ngắn, tản văn… 
của các cộng tác viên trong và ngoài 
tỉnh gửi cộng tác. 

Lĩnh vực kinh tế - xã hội, tiếp tục 
phản ánh tình hình phòng, chống 
bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các 
địa phương. Cộng tác viên Quách 
Thước, Chủ tịch Hiệp hội gia cầm 
và trang trại nông nghiệp Thái 
Bình có bài: “Nhận biết đầy đủ về 
bệnh dịch tả lợn châu Phi để xử lý 
trước, trong và sau khi xảy ra dịch”. 
Bài viết nêu: “Vào đầu tháng 2/2019 
trường hợp đầu tiên của bệnh tả lợn 
châu Phi (ASF) được phát hiện đầu 
tiên ở Việt Nam. Nguyên nhân bị 
xâm nhiễm từ động vật sống hoặc 
các sản phẩm từ thịt lợn bị nhiễm 
ASF từ nước láng giềng. Nước ta có 
gần 30 triệu con lợn, phần lớn còn 
nuôi phân tán trong các hộ nông 
dân nên việc phòng, chống dịch 
bệnh còn rất hạn chế, do đó ASF 
lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn, 
trong khi ý thức phòng, chống bệnh 
này của người chăn nuôi còn nhiều 

hạn chế…”. Cộng tác viên các đài 
TTTH huyện, thành phố tiếp tục 
đưa tin hoạt động phát hiện, quyết 
liệt xử lý bệnh dịch tả lợn châu Phi 
đối với đàn lợn nuôi tập trung và 
nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh. 

Cộng tác viên Trúc Lành (Đài 
TTTH Hưng Hà) có bài viết biểu 
dương gương người tốt, việc tốt 
“Những thanh niên quyết chí làm 
giàu”, bài viết cho biết: Những 
năm qua, công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, nghề và làng nghề 
của Hưng Hà phát triển tạo việc 
làm cho hàng nghìn lao động địa 
phương. Ở đó có sự góp sức của 
những công ty, doanh nghiệp do 
những thanh niên trẻ làm chủ. Góp 
phần giải bài toán giải quyết việc 
làm và thực hiện tiêu chí thu nhập 
cho lao động nông thôn khi xây 
dựng nông thôn mới…                                                                                                   

Chủ đề văn hóa, giáo dục, cộng 
tác viên Vũ Đông (Đài TTTH Kiến 
Xương) đưa tin: Trung tâm Bồi 
dưỡng chính trị huyện Kiến Xương, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
đã tổ chức chuyên đề “dạy học theo 

chủ đề môn Ngữ Văn, tích hợp với 
nội dung giảng dạy tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
cấp trung học cơ sở. Theo tin, đối 
với chuyên đề “dạy học theo chủ 
đề môn Ngữ Văn, tích hợp với nội 
dung giảng dạy tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” dựa trên 
cơ sở nội dung, đặc điểm và khả 
năng thực hiện việc tích hợp của 
môn học và hoạt động giáo dục, 
giáo viên các trường sẽ lựa chọn 
mức độ tích hợp thích hợp.

Chủ đề quốc phòng, an ninh, 
cộng tác viên Bình Vân (Công an 
tỉnh) có bài: Kiên quyết đấu tranh, 
xử lý tình trạng xe công nông, xe 
xích lô máy, xe tự chế 3, 4 bánh 
tham gia giao thông: Để chấm dứt 
tình trạng các loại xe công nông, 
xe xích lô máy, xe 3, 4 bánh tự chế 
hoạt động trên địa bàn, Công an 
tỉnh đã chủ động tham mưu cho 
UBND các cấp, ban an toàn giao 
thông chỉ đạo các cấp, các ngành, 
các tổ chức chính trị - xã hội triển 
khai đồng bộ các giải pháp bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông. 
Trong đó, trọng tâm là tăng cường 
tuyên truyền nâng cao nhận thức 
và ý thức chấp hành pháp luật 

của nhân dân; thông báo rộng 
rãi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng các hộ gia đình, cá 
nhân đang sử dụng các phương 
tiện công nông, xích lô máy, xe 
3, 4 bánh tự chế để nhân dân tự 
giác chấp hành tháo dỡ và cam 
kết không sử dụng, lưu hành loại 
phương tiện này…

Ngoài các tin, bài, ảnh của các 
cộng tác viên gửi về tòa soạn đã 
được sử dụng, số còn lại vẫn đang 
được nghiên cứu, sử dụng cho các 
chuyên mục, chuyên trang khác. 
Đề nghị các đồng chí cộng tác viên 
chú ý khai thác các tin, bài về lĩnh 
vực kinh tế. Các đồng chí cộng tác 
viên và bạn đọc có tin, bài, ảnh gửi 
về tòa soạn lưu ý cần có ảnh minh 
họa gửi kèm (từ 3 - 5 ảnh) theo nội 
dung để tòa soạn tiện xác minh 
thông tin và sử dụng cho quá trình 
biên tập. Rất mong nhận được 
nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của 
các đồng chí và các bạn qua địa 
chỉ email: toasoan@baothaibinh.
com.vn hoặc gửi trực tiếp qua địa 
chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý 
Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!


