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nguyễn thanh hoàng
Thành phố Cần Thơ

Sự nghiệp làm báo của Bác 
song hành với suốt cuộc 
đời hoạt động cách mạng, 

từ khi bôn ba đi tìm đường cứu 
nước, cứu dân. Người làm văn, 
viết báo để phục vụ cách mạng 
và để làm cách mạng Người đã 
trở thành một nhà báo.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chỉ rõ: “Báo chí là một mặt 
trận”, “Cây bút là vũ khí sắc bén, 
bài báo là tờ hịch cách mạng”. Bởi 
thế, “cán bộ báo chí cũng là chiến 
sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy 
là vũ khí sắc bén của họ”. Chính 
Bác đã phát triển và vận dụng 
sáng tạo câu nói nổi tiếng của 
V.I.Lênin vào thực tiễn Việt Nam: 
“Báo chí là người tuyên truyền, 
người cổ động, người tổ chức 
chung, người lãnh đạo chung. Vì 
vậy, nhiệm vụ của người làm báo 
là quan trọng và vẻ vang”...

Là người sáng lập nền báo chí 
cách mạng Việt Nam, suốt cuộc 
đời hoạt động của mình, Hồ Chí 
Minh luôn quan tâm đến báo 
chí. Ngay từ năm 1922, Người 
đã sáng lập Báo Người cùng khổ 
(Le Paria). Năm 1925, Người sáng 
lập Báo Thanh Niên. Năm 1941, 
Người chỉ đạo thành lập Báo Việt 
Nam độc lập. Bản thân Người 
cũng là một nhà báo lớn. Sau 
thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, với sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, hệ thống báo chí 
cách mạng ở nước ta đã từng 
bước phát triển vững chắc và 
mạnh mẽ, xứng đáng là đội quân 
đi đầu trên mặt trận tư tưởng. 
Thực hiện lời dạy của Người, 
báo chí đã thực hiện tốt nhiệm 
vụ tuyên truyền, cổ động, huấn 
luyện, giáo dục và tổ chức quần 
chúng để hướng quần chúng đến 
mục đích chung vì độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh 
phúc của nhân dân.

Bác chưa một lần nhận mình 
là nhà thơ song tự nhận mình 
là nhà báo: “Tôi là cây bút tiểu 
phẩm, nhà chính luận. Gọi là 
nhà tuyên truyền tôi cũng không 
tranh cãi, nhà cách mạng chuyên 
nghiệp là đúng nhất”(1). Bác là 
người đầu tiên đặt nền móng cho 
báo chí cách mạng Việt Nam và 
cũng là nhà báo lỗi lạc của nền 
báo chí ấy. Sự nghiệp báo chí của 
Người đã góp phần quan trọng 
làm nên diện mạo báo chí cách 
mạng Việt Nam trong một thời 
kỳ oanh liệt và hào hùng của dân 
tộc. Vượt qua thử thách của thời 
gian, đến nay, những giá trị của 
sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh 
vẫn là tài sản quý giá đối với cách 
mạng Việt Nam, trước hết đối 
với sự nghiệp báo chí và những 
người làm báo cách mạng hiện 
nay và mai sau.

Cuộc đời làm báo 60 năm của 
Hồ Chí Minh được đánh dấu từ 
bài báo đầu tiên “Vấn đề bản xứ” 
đăng trên tờ L’Humanitê ngày 
2/8/1919 và khép lại với bài báo 
cuối cùng “Nâng cao trách nhiệm 
chăm sóc và giáo dục thiếu niên, 
nhi đồng” đăng trên Báo Nhân 
Dân ngày 1/6/1969, không những 
để lại hàng nghìn bài báo với đủ 
thể loại mà còn là người sáng lập, 
tổ chức, điều hành hoạt động, 
biên tập, trình bày hàng chục tờ 
báo cách mạng qua nhiều thời 
kỳ khác nhau. Với bề dày và kinh 

nghiệm đích thực của người làm 
báo, khi nói chuyện tại Đại hội 
lần thứ ba Hội Nhà báo Việt Nam, 
Bác đã tâm tình: “Bây giờ Bác lấy 
tư cách một đồng chí ít nhiều có 
kinh nghiệm về báo chí, nêu vài ý 
kiến sau đây…”(2).

Một tác phẩm báo chí thật 
sự có giá trị khi nó đáp ứng yêu 
cầu của xã hội. Tác phẩm báo 
chí có giá trị, theo Bác, phải là 
tác phẩm có bố cục “ngắn gọn”, 
ngôn ngữ “trong sáng, giản dị, dễ 
hiểu”. Bác nhấn mạnh, thứ nhất, 
phải “ngắn gọn”. Ngắn gọn, theo 
Người, không có nghĩa là cộc lốc 
mà ngắn gọn là gọn gàng, rõ ràng, 
có đầu, có đuôi, có nội dung thiết 
thực, thấm thía, chắc chắn. Thứ 
hai, ngôn ngữ phải “trong sáng, 
giản dị, dễ hiểu”.

Bác đã cụ thể hóa phẩm chất 
chính trị của một nhà báo phải 
được thể hiện từ việc xác định đối 
tượng phục vụ và nhiệm vụ của 
báo chí là phục vụ nhân dân, để 
tuyên truyền giải thích đường lối, 
chính sách của Đảng và Chính 
phủ, cho nên báo chí phải có tính 
quần chúng và tinh thần chiến 
đấu; phải xác định thật rõ đường 
lối chiến lược của Đảng; phải cố 
gắng học tập chính trị, nâng cao 
tư tưởng.

Người yêu cầu đội ngũ những 
người làm báo “phải có lập trường 
chính trị vững chắc. Chính trị 
phải làm chủ. Đường lối chính 
trị đúng thì những việc khác mới 
đúng. Cho nên, các báo chí của 
chúng ta đều phải có đường lối 
chính trị đúng”. Người căn dặn 
các nhà báo trước khi cầm bút 
phải tự đặt câu hỏi: “Viết để làm 
gì? Viết cái gì? Viết cho ai? Viết thế 
nào?”. Người thường xuyên nhấn 
mạnh mục đích viết báo “không 
phải để cho một số ít người xem, 
mà để phục vụ nhân dân, để 
tuyên truyền giải thích đường lối, 
chính sách của Đảng và Chính 
phủ”. Vì vậy, khi viết xong bản 
thảo thì mỗi người “phải đọc đi, 
đọc lại. Thấy cái gì thừa, câu nào, 
chữ nào thừa thì bỏ bớt đi. Đọc đi 
đọc lại 4, 5 lần đã đủ chưa? Chưa 
đủ. Đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại. 
Mình đọc mấy lần rồi cũng chưa 
đủ. Phải nhờ một số đồng chí 
công, nông, binh, đọc lại”. Người 
còn dạy rằng: “Khi viết xong thì 
nhờ anh em xem và sửa giùm. 
Chớ tự ái, tự cho bài của mình là 
“tuyệt” rồi”. Người nhắc nhở phải 
kiên quyết chống lối viết “tràng 
giang đại hải”, “dùng từng đống 
danh từ lạ” hoặc “viết như mật 
mã, thích ba hoa, viết vừa dài vừa 

rỗng, thích khoe chữ, ham dùng 
điển tích, sính chữ nước ngoài.

Nhà văn hóa Hà Huy Giáp 
viết: “Hồ Chủ tịch rất chú trọng 
cách viết. Người rất cẩn trọng 
ngay đến cách dùng một từ nhỏ, 
một dấu chấm câu, cách bố cục 
một bài viết. Hồ Chủ tịch là một 
nhà ngôn ngữ nghiêm khắc. 
Cũng như V.I.Lênin, Người dùng 
rất ít chữ, mà là những chữ đúng 
nhất, cần thiết nhất, để một viện 
sĩ hàn lâm đến người nông dân 
đều có thể hiểu được”.

Theo Bác, chức năng, nhiệm 
vụ của báo chí là “tuyên truyền, 
huấn luyện, giáo dục, tổ chức 
dân chúng...” bằng phương tiện 
thông tin và các thủ pháp nghề 
nghiệp khác. Tôn chỉ, mục đích 
của báo chí Việt Nam không gì 
ngoài phục vụ “kháng chiến và 
kiến quốc, đoàn kết toàn dân, 
thi đua yêu nước; xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và đấu tranh thống 
nhất nước nhà, bảo vệ hòa bình 
thế giới...”. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh, báo chí phải ra sức 
“đấu tranh cho tự do, chân lý, 
cho tương lai tươi sáng của loài 
người...”. Đối tượng của báo chí 
không chỉ dành riêng cho một 
số tầng lớp nào đó mà nhất thiết 
báo chí phải hướng về “đại đa số 
dân chúng”, phải dành cho đông 
đảo nhân dân. Tính chất báo chí, 
trước hết là “tính quần chúng và 
tinh thần chiến đấu...”.

Về phẩm chất đạo đức, Bác 
luôn căn dặn người làm báo 
phải không ngừng tu dưỡng, rèn 
luyện, chống chủ nghĩa cá nhân, 
tư tưởng thỏa mãn “tự cho bài 
của mình là “tuyệt” rồi”, thiếu 
tinh thần học hỏi, cầu thị. Bác 
phê phán: Có người muốn làm 
cái gì để lưu danh thiên cổ. Muốn 
viết bài cho oai, muốn đăng bài 
mình lên báo lớn. Cái đó không 
đúng. Những khuyết điểm đó 
đều do chủ nghĩa cá nhân đẻ ra. 
Họ không thấy rằng, làm việc gì 
có ích cho dân, cho cách mạng 
đều là vẻ vang. Bác dặn: Để làm 
tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, 
cán bộ báo chí cần tu dưỡng đạo 
đức cách mạng.

Về đạo đức nghề nghiệp, Bác 
lưu ý những người viết, tuyên 
truyền cần chống thói ba hoa và 
chỉ ra 8 biểu hiện của nó là: dài 
dòng, rỗng tuyếch; có thói cầu kỳ; 
khô khan lúng túng; báo cáo lông 
bông; lụp chụp, cẩu thả; bệnh 
theo sáo cũ; nói không ai hiểu; 
bệnh hay nói chữ. Bác đưa ra 5 
cách chữa thói ba hoa: 1. Phải 
học cách nói của quần chúng. 
Chớ nói như cách giảng sách; 2. 
Phải luôn luôn dùng những lời 
lẽ, những thí dụ đơn giản, thiết 
thực và dễ hiểu; 3. Khi viết, khi 
nói phải luôn luôn làm thế nào 
để cho ai cũng hiểu được. Làm 
cho quần chúng đều hiểu, đều 
tin, đều quyết tâm theo lời kêu 

gọi của mình. Bao giờ cũng tự 
hỏi: Ta viết cho ai xem? Nói cho 
ai nghe?; 4. Chưa điều tra, chưa 
nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, 
chớ viết; 5. Trước khi nói phải 
nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn 
thận… Tất cả những vấn đề này 
đều đòi hỏi lương tâm và trách 
nhiệm nghề nghiệp đối với người 
làm báo.

Bác nhắc nhở, người có tài mà 
không có đức là người vô dụng, 
người có đức mà không có tài thì 
làm việc gì cũng không thành. 
Người đòi hỏi nhà báo “viết phải 
thiết thực”, “nói có sách, mách có 
chứng”… “Không biết rõ, hiểu rõ, 
chớ nói, chớ viết khi không có gì 
cần nói, không có gì cần viết, chớ 
nói, chớ viết càn”.

Ngày nay, báo chí đã trở 
thành món ăn tinh thần không 
thể thiếu của mỗi người dân 
Việt Nam. Báo chí đã thực sự là 
cầu nối giữa dân với Đảng. Báo 
chí đã tuyên truyền và bảo vệ 
các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, đã phản ánh 
nguyện vọng của nhân dân, thực 
hiện chức năng phản biện xã hội; 
nhiều vụ tiêu cực lớn nhờ có báo 
chí đã được đưa ra ánh sáng. Xã 
hội hiện nay ngày càng đòi hỏi 
nhà báo phải có bản lĩnh vững 
vàng, có trình độ và khả năng 
tác nghiệp. Đặc biệt, cơ chế thị 
trường hiện nay đòi hỏi các nhà 
báo phải có cái tâm trong sáng, 
tự biết vượt qua những cám dỗ 
của đời thường để không vi phạm 
đạo đức nghề nghiệp, từ đó vươn 
lên thực hiện sứ mệnh cao cả 
của mình. Trong bối cảnh tình 
hình quốc tế và trong nước hiện 
đang đặt ra nhiều thách thức, 
nhiều khó khăn to lớn, Đảng và 
nhân dân ta đòi hỏi những người 
làm báo phải tiếp tục phát huy 
tính tiên phong, tính chiến đấu 
trong việc ủng hộ, biểu dương cái 
tốt, cái tích cực, trong đấu tranh 
chống tham nhũng, tiêu cực, chủ 
động đấu tranh phản bác các 
luận điệu, thông tin sai trái của 
các thế lực thù địch. Từ đó định 
hướng dư luận, củng cố niềm tin 
của người dân, tạo sự đồng thuận 
trong xã hội, trên cơ sở đó đóng 
góp thiết thực, hiệu quả vào việc 
xây dựng nước Việt Nam dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo 
chí cách mạng là tài sản vô giá - 
cơ sở phương pháp luận cho hoạt 
động báo chí nước ta không chỉ 
trong những năm kháng chiến 
ác liệt mà còn là “ngọn đuốc soi 
đường” đối với công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
Những lời căn dặn của Người về 
báo chí và những bài học kinh 
nghiệm về cách nói, cách viết báo 
càng suy ngẫm, càng soi rọi vào 
thực tiễn càng thấy vẫn nguyên 
giá trị đối với các thế hệ làm báo 
ở nước ta hôm nay và mai sau. 
Bác Hồ là người khơi nguồn báo 
chí cách mạng Việt Nam. Người 
không chỉ là một nhà báo tài ba 
mà còn là người thầy với những 
lời dạy làm kim chỉ nam cho 
những người làm báo cách mạng. 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách
báo chí Hồ Chí Minh
Cả cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam tài sản 

vô giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách cách mạng sáng ngời, đặc biệt là trong lĩnh vực báo chí. Di sản báo chí 
to lớn và phong phú của Bác thể hiện sinh động những quan điểm, tư tưởng, đạo đức của Người về thời đại, về 
cách mạng, về nhân dân và đời sống xã hội, đồng thời thể hiện một nhân cách vĩ đại, nhà báo cách mạng 
Hồ Chí Minh.

(1) Hà Minh Đức, Sự nghiệp báo 
chí và văn học của Hồ Chí Minh, Nxb 
Giáo dục, H. 2000, tr. 16.

(2) Hồ Chí Minh toàn tập, T.9, Nxb 
Sự thật, H, tr.412, 416.

Ảnh tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh những ngày ở Việt Bắc (1951).
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Là một trong những hộ 
tham gia liên kết sản xuất 
lúa hàng hóa với ThaiBinh 

Seed, ông Phạm Văn Vệ, thôn 
Phúc Thịnh bớt đi nhiều mối 
lo trong sản xuất nông nghiệp. 
Gieo cấy 3 mẫu ruộng, trước 
đây, mỗi vụ thu hoạch ông Vệ 
rất khó khăn khi tìm địa điểm 
phơi thóc, đơn cử như ở vụ xuân 
này, thời tiết mưa nắng đan xen 
khi thu hoạch khiến nhiều nông 
dân đứng ngồi không yên trong 
việc phơi, bảo quản thóc. Còn 
hiện nay, theo hợp đồng đã ký 
với ThaiBinh Seed, khi chuẩn bị 
thu hoạch, Công ty đặt lịch hẹn 
ngày về thu mua, HTX thông 
báo tới thành viên, 3 mẫu ruộng 
của gia đình ông chỉ thu hoạch 
xong trong ngày và được mua 
tươi ngay tại ruộng, không phải 
vận chuyển về nhà. Bên cạnh 
đó, ông Vệ cũng như nhiều nông 
dân tham gia liên kết không 
phải lo về giống bởi ThaiBinh 
Seed có chính sách cung ứng 
giống trả chậm. Đầu ra ổn định, 
chi phí đầu vào giảm, so với 
canh tác theo phương thức cũ 
ông có lợi nhiều hơn.

Ông Nguyễn Văn Thủy, 
Giám đốc HTX SXKD DVNN xã 
Thái Thịnh cho biết: HTX tham 
gia liên kết sản xuất lúa hàng 
hóa với ThaiBinh Seed từ năm 
2015. Để xây dựng sản xuất theo 
chuỗi, HTX đã tổ chức tuyên 
truyền, vận động các hộ thành 
viên tham gia. Công ty cử cán 
bộ về tư vấn, cam kết bao tiêu 
sản phẩm, cung ứng thóc giống 
trả chậm. Các hộ thành viên 
tham gia chăm sóc lúa theo 

Hiệu quả 
liên kết sản xuất theo chuỗi

Thời gian qua, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng chuỗi liên kết lúa, gạo sạch hướng tới xây 
dựng thương hiệu gạo. Để liên kết được bền vững, hiệu quả, doanh nghiệp đã cam kết thu mua thóc của nông 
dân với giá cao hơn giá thị trường. Mô hình liên kết giữa Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình 
(ThaiBinh Seed) với HTX SXKD DVNN xã Thái Thịnh (Thái Thụy) là một điển hình.

lưu ngần

đúng quy trình, hướng dẫn của 
cán bộ kỹ thuật do ThaiBinh 
Seed cử về cùng bám đồng, lội 
ruộng với nông dân. Như vậy, 
nông dân có ruộng yên tâm 
đầu tư vì sản phẩm đã có đầu 
ra, giá trị sản phẩm lại cao hơn 
so với giá thị trường, bình quân 

mỗi sào canh tác các hộ thành 
viên tham gia liên kết thu lãi 
cao hơn so với cấy lúa thông 
thường khoảng 1,5 lần. Vụ xuân 
vừa qua, Thái Thịnh liên kết 
với ThaiBinh Seed sản xuất lúa 
hàng hóa với diện tích 20ha, sản 
lượng thu mua 95 tấn. Các giống 

lúa được Công ty lựa chọn để 
liên kết sản xuất đều là những 
giống có năng suất, chất lượng 
tốt, đặc biệt là khả năng kháng 
sâu bệnh cao, nhờ đó, trong 
quá trình canh tác nông dân ít 
phải sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, đem lại sản phẩm gạo thực 

sự sạch. Vụ mùa này, theo đặt 
hàng của ThaiBinh Seed, diện 
tích liên kết của địa phương sẽ 
mở rộng lên 50ha.

Bên cạnh đó, ThaiBinh Seed 
còn mở nhiều lớp tập huấn cho 
nông dân, cử cán bộ xuống trực 
tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn 
nông dân. Để bảo đảm an toàn 
thực phẩm, Công ty xây dựng 
quy trình sản xuất lúa sạch 
theo từng giai đoạn bón phân 
và sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật nhằm đạt năng suất, chất 
lượng cao. Khi thu hoạch lúa, 
nông dân tổ chức gặt bằng máy 
gặt đập liên hợp, vừa giảm được 
chi phí gặt thủ công vừa hạn chế 
được việc rơi vãi thóc khi thu 
hoạch, sản lượng cũng cao hơn.

Doanh nghiệp kiểm soát 
được chất lượng sản phẩm, 
nông dân được trang bị khoa 
học kỹ thuật và tăng thu nhập, 
HTX thuận lợi trong điều hành, 
quản lý, liên kết sản xuất theo 
chuỗi là hướng đi hiệu quả, 
bền vững trong phát triển 
nông nghiệp. Bởi vậy, để phát 
triển các mô hình này, ngành 
Nông nghiệp và các địa phương 
đang đẩy mạnh thu hút doanh 
nghiệp đầu tư vào sản xuất theo 
chuỗi giá trị, khuyến khích tích 
tụ ruộng đất để doanh nghiệp 
có cơ hội đầu tư sản xuất quy 
mô lớn.

Sự liên kết giữa 
doanh nghiệp, HTX 
và nông dân giúp 
chuyên nghiệp hóa 
quy trình sản xuất, 
tăng thu nhập cho 
nông dân và hạn chế 
tình trạng ép giá của 
thương lái. Với mô 
hình sản xuất này, 
nông dân hoàn toàn 
yên tâm về nguồn 
giống bảo đảm chất 
lượng. 

Nông dân xã Thái Thịnh (Thái Thụy) thu hoạch lúa xuân.

Ảnh: THÀNH TÂM
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đặng anh - nguyễn cường

Kỳ thi THPT quốc gia năm 
2017 nhận được sự đồng 
thuận cao của toàn xã 

hội khi Bộ Giáo dục và Đào tạo 
giao quyền tự chủ tổ chức kỳ thi 
cho các sở giáo dục và đào tạo. 
Điều này đồng nghĩa với việc 
mỗi địa phương sẽ có một cụm 
thi riêng và tùy vào tình hình 
thực tế để bố trí các điểm thi sao 
cho hợp lý. Thực hiện chỉ đạo 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại 
Thái Bình đã bố trí 48 điểm thi, 
các điểm thi chủ yếu đặt tại các 
trường THPT nơi học sinh khối 
12 đang theo học. Để bảo đảm 
tính khách quan của kỳ thi, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã giao Sở 
Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối 
hợp với 4 trường: Đại học Y Dược 
Thái Bình, Cao đẳng Sư phạm 
Thái Bình, Đại học Sư phạm 
kỹ thuật Nam Định và Đại học 
Thủy lợi. Do đó, tại mỗi điểm thi 
đều có 50% cán bộ thi là giảng 
viên đại học và 50% cán bộ thi là 
giáo viên các trường THPT trong 
tỉnh. Đây là một điểm mới quan 
trọng so với kỳ thi THPT quốc gia 
những năm trước.

Với việc tiếp tục tổ chức thi 
duy nhất một lần để xét công 
nhận tốt nghiệp THPT và xét 
tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 
nên kỳ thi THPT quốc gia năm 
nay được Sở Giáo dục và Đào tạo 
chuẩn bị khá sớm, chu đáo và 
thận trọng. Năm nay, toàn tỉnh 
có 20.424 thí sinh đăng ký dự thi 
với 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ 

văn, Ngoại ngữ và chọn tổ hợp 
khoa học tự nhiên hoặc khoa 
học xã hội. Riêng môn Ngữ văn 
thi theo hình thức tự luận, các 
môn còn lại đều thi theo hình 
thức trắc nghiệm. Nếu như mọi 
năm chỉ có một số lượng nhỏ thí 
sinh chọn thi môn xã hội, điển 
hình như cả điểm thi chỉ có một 
thí sinh chọn thi môn Lịch sử thì 
năm nay số lượng này lại tăng 
lên rất nhiều, chiếm 50% tổng 
số thí sinh đăng ký dự thi. Phần 
lớn các môn thi theo hình thức 
trắc nghiệm đã góp phần làm 
giảm tình trạng học lệch, học tủ 
của học sinh, đồng thời giảm bớt 
lo lắng đối với các em không có 
khả năng trình bày. Theo đánh 
giá chung, đề thi năm nay sát với 
chương trình sách giáo khoa lớp 
12, giống với bộ đề minh họa của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài 
những câu mang tính thông 
hiểu, vận dụng kiến thức còn 
có những câu ở mức độ nâng 
cao nhằm phân loại thí sinh. Đề 
thi môn Ngữ văn nhận được sự 
quan tâm lớn nhất bởi cách ra 
đề hay nhưng có tính phân loại. 
Mặc dù là năm đầu tiên môn 
Giáo dục công dân được đưa 
vào là 1 trong 3 môn thi tổ hợp 
khoa học xã hội nhưng nhiều thí 
sinh cho rằng đề thi không quá 
khó, ngoài những câu lý thuyết, 
nhiều câu hỏi mang tính thực tế, 
nếu thí sinh chịu khó tìm hiểu 
thì có thể dễ dàng đạt 7 điểm 
hoặc 8 điểm.

Góp phần quan trọng vào 
thành công của kỳ thi năm nay 
là sự phối hợp tích cực của các 
ngành, các địa phương trong 
công tác tổ chức, phục vụ kỳ thi. 
Ngành Công an đã huy động 
khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ 
tham gia công tác bảo đảm an 
ninh trật tự, an toàn giao thông. 
Đoàn thanh niên các cấp huy 
động 1.050 tình nguyện viên 
tham gia tiếp sức mùa thi tại các 
điểm. Bên cạnh đó là sự vào cuộc 
tích cực của đội ngũ cán bộ y tế, 
điện lực, giao thông… Đặc biệt, 
trong suốt thời gian trước, trong 
kỳ thi, các thành viên Ban Chỉ 
đạo kỳ thi THPT quốc gia đã đi 
kiểm tra quá trình coi thi tại tất 
cả các điểm thi. Từ sự phối hợp 
của các ngành, các thành viên 
Ban Chỉ đạo kỳ thi, mọi vấn đề 
liên quan đến quá trình tổ chức 
thi đều được bảo đảm tốt, góp 
phần vào thành công của kỳ thi. 
Theo thống kê của Sở Giáo dục 
và Đào tạo, kết thúc 3 ngày thi, 
toàn tỉnh có 5 thí sinh bị đình chỉ 
thi vì mang điện thoại vào phòng 
thi, không có cán bộ thi vi phạm 
quy chế.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 
2017 khép lại với những thành 
công bước đầu. Trong đó, nổi 
bật là công tác chuẩn bị và tổ 
chức kỳ thi rất chặt chẽ ở tất cả 
các khâu, vì thế không có sai sót 
xảy ra. Đến thời điểm này, kỳ thi 
được đánh giá là diễn ra an toàn, 
nghiêm túc, đúng quy chế.

Đồng chí Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Năm nay, kỳ thi THPT quốc gia có 
nhiều đổi mới. Tuy nhiên, nhờ làm tốt 
công tác tuyên truyền, phổ biến quy 
chế và tập huấn nên bước vào phòng 
thi, thí sinh và cán bộ thi không còn 
bỡ ngỡ. Năm nay, phần lớn thí sinh 
thi tại các trường THPT sở tại nên 
công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối và 
bảo đảm tính khách quan, công bằng 
được đặt lên hàng đầu. Trong suốt 

thời gian diễn ra kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 
các đoàn thanh tra lưu động kiểm tra quá trình coi thi, làm 
thi tại tất cả các điểm thi. Đặc biệt, vào những buổi tối từ 
ngày 21 - 24/6, Phòng PA83 Công an tỉnh đã kiểm tra công 
tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực trong và ngoài điểm thi. 
Để bảo đảm tính khách quan của kỳ thi, tại mỗi điểm thi, Sở 
Giáo dục và Đào tạo bố trí 50% cán bộ thi là giảng viên đại 
học, 50% cán bộ thi là giáo viên các trường THPT, tất cả đều 
nắm vững và thực hiện đúng quy chế. Theo báo cáo nhanh 
của các điểm thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đã diễn ra 
an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đồng chí Mai Thế Vinh, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị 
nội bộ Công an tỉnh

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của 
Bộ Công an, Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT 
quốc gia về bảo đảm an ninh, an toàn 
kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Công 
an tỉnh đã chủ động xây dựng phương 
án phân công lực lượng bảo vệ và 
triển khai thực hiện nghiêm túc. Toàn 
ngành đã huy động khoảng 500 cán 
bộ, chiến sĩ thường xuyên túc trực tại 
các điểm thi. Những ngày qua, nhờ 

làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý an ninh nên giao 
thông thuận lợi, bảo vệ an toàn tuyệt đối các điểm thi, quá 
trình sao in và vận chuyển đề đi, bảo vệ bài thi. Sau khi kỳ 
thi kết thúc chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác 
bảo đảm an ninh, an toàn quá trình làm phách, chấm thi, lên 
điểm, công bố điểm thi theo đúng quy định.

Thầy giáo Nguyễn Văn Mão, điểm trưởng điểm thi Trung 
tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp Quỳnh Phụ

Được sự hỗ trợ từ ngành Công 
an nên sau 3 ngày thi, an ninh điểm 
thi được bảo đảm tuyệt đối. Đội ngũ 
cán bộ làm thi nắm vững và thực 
hiện đúng quy chế, thí sinh làm bài 
nghiêm túc, rất ít thí sinh nộp bài 
trước khi trống báo hiệu hết thời gian 
làm bài. Nhìn chung, đến thời điểm 
này, điểm thi Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên hướng nghiệp Quỳnh 

Phụ không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Phần lớn thí sinh ra về 
với tâm thế vui vẻ, thoải mái.

Thí sinh Nguyễn Minh Tiến, điểm thi Trường THPT                       
Nguyễn Du

Tham dự kỳ thi có nhiều đổi mới 
như kỳ thi năm nay chúng em thấy 
mình rất may mắn. Chúng em được 
giảm nhiều áp lực, không phải lo đi 
lại, lo thuê chỗ nghỉ ngơi, lo việc ăn 
uống trong những ngày thi. Mặc dù 
đề thi và phương pháp làm bài cũng 
khá mới song được các thầy cô hướng 
dẫn ôn tập kỹ nên chúng em không 
bỡ ngỡ khi làm bài. Sau 3 ngày thi, 

bản thân em cũng như các bạn trong trường đánh giá đề thi 
năm nay khá sát với chương trình ôn thi, đề thi hay và có tính 
liên hệ thực tiễn, có sự phân chia mức độ khó, dễ rất rõ. Tuy 
đề Vật lý và Hóa học có hơi dài, vì vậy các thí sinh phải nỗ lực 
và tận dụng hết thời gian mới làm hết được đề; các môn thi 
tổ hợp tự nhiên, xã hội em và các bạn đều làm khá tốt. Với 
khả năng làm bài của em, hy vọng em sẽ đủ điểm để trúng 
tuyển Đại học Luật mà em đăng ký.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đổi mới, an toàn, 
thành công
10 giờ 50 phút ngày 24/6, những thí sinh cuối cùng đã hoàn thành bài thi tổ hợp khoa học xã hội, kết thúc 

kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 với nhiều đổi mới, không chỉ giảm áp lực thi cử, đi lại cho thí sinh và phụ huynh 
mà còn tác động tích cực đến quan điểm về cách dạy và học theo hướng chủ động, phát huy tính tư duy, sáng 
tạo và năng lực của học sinh.
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Căn nhà nhỏ ấm cúng 
của gia đình NSND Văn 
Mởn và NSƯT Thúy 

Hiền nằm bình lặng giữa một 
góc phố phường huyên náo. 
Cả cuộc đời cống hiến vì nghệ 
thuật, đến nay ông bà vẫn luôn 
được nhớ tới là thế hệ vàng 
của làng chèo những thập niên 
cuối của thế kỷ XX. Vậy nhưng 
căn nhà nhỏ thơm mùi hương 
ngọc lan vẫn luôn giản dị là thế! 
Điều ấn tượng duy nhất có lẽ là 
những bằng khen, giấy khen và 
đặc biệt là bức pano quảng cáo 
vở diễn “Quan Âm Thị Kính” tại 
Nhật được treo trang trọng là 
những kỷ̉ niệm khó quên trong 
cuộc đời người nghệ sĩ khi phần 
thưởng danh giá nhất đã là sự 
ghi nhận, lòng cảm phục, mến 
yêu của khán giả trong và ngoài 
nước. 

Miệt mài gìn giữ nghệ thuật 
chèo

Tháng sáu, cái nắng của 
mùa hè đã gay gắt. Vậy nhưng, 
sáng sáng, khoảng sân thượng 
nhỏ của ngôi nhà vẫn là nơi 
mà NSND Văn Mởn và NSƯT 
Thúy Hiền trao truyền tình yêu 
với nghệ thuật chèo đến với thế 
hệ trẻ. Đó là những cô bé, cậu 
bé còn ở lứa tuổi cắp sách tới 
trường, đó cũng là những nghệ 
sĩ chuyên nghiệp của các đoàn 
nghệ thuật miệt mài tập luyện 
cho những vở diễn mới. Trong 
khi bà chú trọng nhiều vào từng 
cử chỉ, điệu bộ của người nghệ 
sĩ trong mỗi phân cảnh của vở 
diễn thì ông luyện tập nhiều 
hơn cho các học trò về cách lấy 
hơi, ngắt nhịp và cẩn trọng lý 
giải ý nghĩa từng từ ngữ cổ. 

Tuổi đã cao, ông bà vẫn 
hăng say với từng câu chèo, 
điệu múa, từng trích đoạn nhỏ 
bởi ông bảo chỉ cần học trò nỗ 
lực hết mình thì đã là nguồn cổ 
vũ lớn lao. NSND Văn Mởn và 
NSƯT Thúy Hiền vẫn còn nhớ 
ngày mới chập chững vào nghề 
đã nhận được sự dìu dắt, chỉ 
bảo tận tình từ thế hệ đi trước 
của đoàn chèo, nên giờ đây, ông 
bà cũng tự thấy mình cần có 
trách nhiệm hơn trong việc gìn 
giữ, trao truyền đến thế hệ trẻ 
nghệ thuật của cha ông. 

Giờ đây, những người yêu 
nghệ thuật chèo nhớ tới NSƯT 
Thúy Hiền phần đông bởi vai 
diễn Thị Màu trong vở “Quan 

Âm Thị Kính”. Và nhiều thế hệ 
học trò cũng đã được bà truyền 
dạy về cách hóa thân trong vai 
diễn ấn tượng ấy. Nhưng ít ai 
biết rằng, đó là vai nữ lệch đầu 
tiên mà NSƯT Thúy Hiền đảm 
nhận. Lúc mới nhận vai, bà vô 
cùng lo lắng, nhưng thật may 
mắn vì đã có người bạn đời ở 
bên. Ông cùng bà phân tích 
tâm lý nhân vật, cách thể hiện 
qua ngôn ngữ cơ thể, qua từng 
cử chỉ, hành động nhỏ, rồi cùng 
luyện thanh, luyện tập từng điệu 
múa… Kết quả là hình tượng 
một Thị Màu ngây thơ, đáng 

thương chứ không đáng trách 
đã được nghệ sĩ Thúy Hiền thể 
hiện ấn tượng, làm nên vai diễn 
để đời. Và cũng nhờ nhân vật 
Thị Màu của ngày ấy mà bà đã 
đến được gần hơn với khán giả 
yêu chèo trong và ngoài nước.

Đặt “chúng ta” lên trên “cái 
tôi”

Gần 60 năm ông bà bên 
nhau thì có đến hai phần ba 
quãng thời gian ấy là cùng đứng 
chung trên nhiều sân khấu 
chèo. NSƯT Thúy Hiền kể lại 
câu chuyện vui: Đã không ít lần, 
bà nhận được những thắc mắc 
của khán giả rằng tại sao khi 
trên sân khấu, NSND Văn Mởn 
thể hiện vai diễn tình cảm với 
nhân vật nữ khác mà bà vẫn có 
thể tập trung vào vở diễn. Khi ấy 
thì bà chỉ cười bởi bà hiểu rằng 
bên cạnh gia đình, tình yêu lớn 
nhất của chồng đã là ánh đèn 
sân khấu. Ông luôn nỗ lực hết 
mình trong từng nhân vật của 
vở diễn, với mong muốn mang 
tới cho khán giả cảm nhận chân 
thật nhất, bởi vậy mà bà mừng vì 
vai diễn của ông đã thành công. 
Bước ra ngoài sân khấu, NSƯT 
Thúy Hiền thừa nhận rằng chưa 
từng một lần ghen tuông, đố kỵ 
với những phân cảnh tình cảm 
trên sân khấu của chồng, bởi bà 
hiểu, nếu có những ghen ghét, 
hiểu lầm dù chỉ nhỏ nhất thì 
cũng đã vô hình tạo áp lực lên 
vai diễn của ông. 

NSND Văn Mởn tâm sự 
rằng, ông bà đến với nhau ở 
những năm tháng mà tuổi đời, 
tuổi nghề còn khá trẻ, lại cùng 
hoạt động trong lĩnh vực nghệ 
thuật xưa nay vốn đã nhiêù thị 
phi, bởi vậy cuộc sống gia đình 
khó tránh khỏi những khi chẳng 
“cơm dẻo, canh ngọt”. May mắn 
bởi cùng hoạt động trong nghề 
nên cả hai cùng hiểu rằng một 
khi bước lên sân khấu, chỉ cần 
tâm lý không thoải mái, mang 
tâm sự phiền muộn, âu lo là đã 
có thể ảnh hưởng rất lớn đến vai 
diễn, đến công việc chung. Vậy 
nên, niềm đam mê nghệ thuật 
đã thôi thúc ông bà dẹp bỏ lại 
những giận hờn của bao lần 
hiểu lầm, vượt qua “cái tôi” rất 
lớn của người nghệ sĩ để cùng 
nhau chuẩn bị sức khỏe thật tốt, 
tâm lý thật vững vàng, thoải mái 
cho mỗi lần biểu diễn. 

Duyên nợ
cả cuộc đời

anh tú

Bên nhau từ những ngày còn ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, đến nay đã ngoài “thất thập”, NSND Văn Mởn và 
NSƯT Thúy Hiền là cặp bài trùng hiếm có của Nhà hát Chèo Thái Bình. Bà nói, cả cuộc đời bên ông là duyên nợ, 
còn ông, khi nhìn lại quãng đời đã qua thì nở nụ cười viên mãn rằng, đã thật may mắn khi sánh bước bên bà, 
bởi chỉ những người trong nghề mới có thể cảm thông, thấu hiểu và thầm lặng hy sinh cho niềm đam mê của 
người nghệ sĩ luôn đau đáu với nghề. 

Gần 60 năm bên nhau là cả quãng thời gian 
ông bà cùng vun vén, chắt chiu cho những 
êm đềm của mái ấm nhỏ. Giữa những thị phi 
trong cuộc đời của người nghệ sĩ, mối tình 
vắt qua hai thế kỷ vẫn luôn được ông bà trân 
trọng, gìn giữ. Và có lẽ, với NSND Văn Mởn - 
NSƯT Thúy Hiền thì thành công, hạnh phúc 
nhất đã là sự tin yêu, ghi nhớ của một thế hệ 
yêu chèo, mê chèo, không chỉ trên quê lúa.

NSƯT Thúy Hiền cùng học trò luyện tập cho vai diễn nhân vật Thị Màu.

Em Võ Hương Giang, xã Đông La, huyện Đông Hưng
Trong quãng thời gian luyện 

tập cho các cuộc thi tài năng 
nghệ thuật, em đã vinh dự được 
NSND Văn Mởn và NSƯT Thúy 
Hiền hướng dẫn, chỉ bảo vai diễn 
Thị Màu trong vở “Quan Âm Thị 
Kính”. Trước đấy em đã tự xem 
và luyện tập theo vai diễn này 
của NSƯT Thúy Hiền thông qua 
các video trên internet nhưng khi 

được ông bà tận tình chỉ dạy em hiểu hơn về bối cảnh, 
tâm lý nhân vật và ý nghĩa từng cử chỉ, điệu bộ của nhân 
vật trên sân khấu. Cũng nhờ đó mà em có thể nhập vai 
tốt nhất nhân vật này. 

Nghệ sĩ nhân dân Văn Mởn
Cuộc sống gia đình không phải 

khi nào cũng ấm êm nhưng vì những 
vở diễn, vì những phút giây cống 
hiến cho khán giả trên sân khấu mà 
vợ chồng tôi đã cùng nhau vượt qua 
mọi hiểu lầm để chăm sóc nhau về 
sức khỏe và tinh thần thật tốt để có 
thể hoàn thành xuất sắc nhất vai trò 
của mình trong mỗi tiết mục. Bởi sự 
thấu hiểu nhau trong gia đình mà 

khi cùng đứng chung trên sân khấu, tôi và NSƯT Thúy Hiền 
có thể dễ dàng tương trợ cho nhau. Ngược lại, vì cùng đam 
mê nghệ thuật mà chúng tôi có thể cảm thông, chấp nhận 
cho những thiếu sót trong cuộc sống gia đình bởi quãng 
thời gian hy sinh cho nghệ thuật.

Nghệ sĩ Thanh Hoài, Nhà hát Chèo Thái Bình
Từ ngày mới vào nghề, 

tôi đã được thầy Văn Mởn 
và cô Thúy Hiền giảng 
dạy, chỉ bảo tận tình trong 
từng vai diễn. Tôi cảm 
thấy may mắn vì được 
thầy cô truyền dạy tình 
yêu, lòng đam mê với 
nghệ thuật chèo và đặc 
biệt tôi ngưỡng mộ cuộc 

sống gia đình hạnh phúc và tình cảm mà thầy cô 
luôn dành cho nhau. Sự chân thành, nhiệt huyết 
trong cả công việc và cuộc sống gia đình của thầy 
cô là những điều mà thế hệ trẻ chúng tôi luôn cố 
gắng học hỏi.
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Áp dụng những hình 
thức tra tấn cực kỳ dã 
man nhưng giặc Pháp 

không khuất phục được ý chí 
cách mạng của người cán sự 
huyện đội kiêm xã đội trưởng 
An Thọ, huyện Thụy Anh (nay 
là xã Thụy Quỳnh, huyện Thái 
Thụy) Phạm Văn Hanh. Đê tiện 
hơn, chúng lột hết quần áo của 
ông, xiên dây thép qua hai bàn 
tay trói chặt cánh khuỷu và đưa 
ông ra sông Hóa thủ tiêu. Nhìn 
dòng sông ngầu đỏ phù sa, nước 
chảy cuồn cuộn về phía biển, 
tên chỉ huy tiểu đội lính Pháp 
hỏi ông: “Trước khi chết, mày 
có muốn nói gì không?”. Biết 
không thể thoát được cái chết, 
xã đội trưởng Phạm Văn Hanh 
nói nhỏ: “Nhà tao còn súng, lựu 
đạn và nhiều tài liệu mật, đưa 
tao về nhà lấy cho”. Quân giặc hí 
hửng dong ông về làng, đến ngã 
ba An Bái ông hô to: “Việt Nam 
độc lập muôn năm! Hồ Chủ 
tịch muôn năm! Đảng Cộng sản 
Đông Dương muôn năm!” rồi 
lao đầu vào tường miếu tự sát. Bị 
bất ngờ, giặc Pháp điên cuồng xả 
đạn vào người ông.

Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân Phạm Văn 
Hanh sinh năm 1902 tại làng An 
Bái, tổng An Bái, huyện Thụy 
Anh (sau đổi thành xã An Thọ), 
nay là làng An Bái, xã Thụy 
Quỳnh, huyện Thái Thụy trong 
một gia đình có nhiều công lao 
với cách mạng. Khi biết con 
trai mình tham gia cách mạng 
và được kết nạp Đảng Cộng 
sản Đông Dương, được tổ chức 
điều động làm cán sự huyện đội 
Thụy Anh kiêm xã đội trưởng 
An Thọ và chỉ đạo các xã phía 
Bắc huyện tuyến sông Hóa, mẹ 
ông, người chăm lo giáo dưỡng 

Ông Lê Văn Lềnh, 101 tuổi, lão thành cách mạng, nguyên đội 
viên du kích xã An Thọ (nay là xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy)

Khi bị giặc Pháp bắt, đồng chí Phạm 
Văn Hanh đang là cán sự huyện đội Thụy 
Anh, đồng chí được giao trọng trách xã 
đội trưởng An Thọ phụ trách các xã phía 
Bắc huyện tuyến sông Hóa. Nhận nhiệm 
vụ bắt sống tên Phạm Văn Kiên việt gian, 
phản động có nhiều nợ máu với cách 
mạng đưa ra vùng tự do để cách mạng 
xử lý, đồng chí Hanh đã bị giặc Pháp bắt 
và tra tấn hết sức dã man nhưng đồng 
chí đã nhận hết về mình và chấp nhận 

sự hy sinh để cứu đồng đội, đồng chí của mình. Trước khi chết, 
đồng chí còn chọn sự hy sinh có ích cho cách mạng, giúp tổ 
chức an toàn trước sự truy lùng gắt gao của giặc. Đó là hành 
động anh hùng của một xã đội trưởng anh hùng.

Ông Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Quỳnh, huyện 
Thái Thụy

Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân Phạm Văn Hanh đã nêu tấm 
gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, chiến đấu, hy sinh vì dân, vì nước 
đến hơi thở cuối cùng. Ông được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Kháng 
chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân 
chương Chiến công hạng Nhì. Xã Thụy 
Quỳnh được Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân. Là địa bàn trọng yếu về quân sự, xã 

An Thọ xưa, nay là xã Thụy Quỳnh có nhiều cống hiến to lớn 
cho sự nghiệp cách mạng. Toàn xã có 36 lão thành cách mạng, 
254 liệt sĩ, 36 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xã đã xây dựng thành 
công và về đích nông thôn mới năm 2016. Đảng bộ và nhân 
dân Thụy Quỳnh kiến nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều 
kiện để xã quy hoạch khu tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân Phạm Văn Hanh để xứng với sự hy sinh anh 
dũng của ông.

Bà Phạm Thị Nga, Phó Chủ tịch HĐND xã Thụy Quỳnh, huyện 
Thái Thụy

Trong tiến trình xây dựng nông thôn 
mới, Thụy Quỳnh quyết tâm giữ gìn 
cảnh quan, môi trường, đặc biệt chú 
trọng bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá 
trị các di tích lịch sử cách mạng trên địa 
bàn. Tuy nhiên, một số di tích, chứng 
tích chiến tranh đã không còn, do vậy 
chúng tôi rất mong sự quan tâm của 
cấp trên tạo điều kiện cho chúng tôi 
quy hoạch và tiến tới phục dựng di tích, 
chứng tích có liên quan đến sự hy sinh 

của Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân Phạm Văn Hanh 
cùng cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống thực dân 
Pháp xâm lược, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Đảng 
bộ và nhân dân Thụy Quỳnh.

tinh thần yêu nước thương nòi 
cho ông từ tấm bé có lần buột 
miệng hỏi ông: “Hanh con, mẹ 
đã già, đau ốm liên miên, con 
hoạt động cách mạng thế có sợ 
địch bắt, địch giết không?”. Ông 
Hanh nhìn mẹ già đầy thương 
cảm, nhưng với ông lúc này cách 
mạng đang cần ông, trận tuyến 
quân sự rất cần ông, gạt nước 
mắt ông thưa: “Mẹ ơi, con là con 
của Đảng, của cách mạng, con 
phải hoạt động cho cách mạng, 
dù có phải hy sinh, gian khổ con 
cũng cam lòng. Con giữ lòng 
trung thành tuyệt đối với Đảng, 
với Bác Hồ, với non sông gấm 
vóc. Mẹ tha lỗi cho con vì những 
lúc yếu đau không có con bên 
cạnh, con phải làm tròn trọng 
trách của người cách mạng mà 
chưa lo chu toàn bổn phận làm 
con, ngàn lần mong mẹ thứ lỗi”. 
Hai mẹ con cùng ngậm ngùi lau 
nước mắt.

Năm 1950, giặc Pháp liên tiếp 
thất bại nặng nề ở chiến dịch 
biên giới Cao - Bắc - Lạng, cục 
diện chung trên chiến trường 
Đông Dương có nhiều biến 
động bất lợi cho chúng. Tướng 
Pháp là Đờ lát - Đờ tatxinhi liền 
triển khai kế hoạch Xa - lăng, 
lấy đồng bằng và trung du Bắc 
Bộ làm chiến trường chính, dồn 
quân về Thái Bình chọn địa bàn 
huyện Thụy Anh làm phòng 
tuyến bảo vệ cảng Hải Phòng. 
Chúng dựng bốt chĩa hỏa lực 
vào làng quê yên bình. Riêng xã 
An Thọ (Thụy Quỳnh nay) giặc 
còn xây dựng hai tháp canh vệ 
sĩ (đồn vệ sĩ Công giáo) ở làng 
Vân Am, Thọ Cách, lập sân bay 
trung tâm, hình thành một cứ 
điểm quân sự liên hoàn với ý 
đồ trấn giữ đường 39, phong tỏa 
tuyến sông Hóa cùng hệ thống 

đồn bốt khu Vĩnh Ninh, tạo thế 
tựa lưng phía sau cho cảng Hải 
Phòng. Hàng ngày, đội quân 
Âu - Phi của thực dân Pháp và 
bọn tay sai phản động quần 
thảo các làng quê, cướp bóc 
của cải, hãm hiếp phụ nữ, đốt 
nhà, dùng thủ đoạn giết người 
không ghê tay như chặt đầu 
cắm cọc bêu ở chợ, chôn sống, 
thả trôi sông... Không những 
thế, giặc còn tăng cường phòng 
vệ, tung quân vào làng lùng sục 
bắt lính, bắt dân làm phu xây 
dựng công sự, trận địa trong các 
nhà thờ họ giáo thành các “làng 
kháng chiến Công giáo” chống 
lại cách mạng. Chúng còn cài 
thám báo ở các làng xóm nhằm 
dò la tin tức hoạt động của 
các cơ sở cách mạng rồi đánh 
úp nhằm bắt sống cán bộ Việt 
Minh. Trước tình thế cam go, 
thực hiện chỉ thị của Quân khu 
3 và Tỉnh ủy Thái Bình về chủ 
trương bám đất, bám dân để 
củng cố, giữ vững cơ sở, kết hợp 
đấu tranh chính trị với mở rộng 
chiến tranh du kích, lãnh đạo xã 
An Thọ chủ trương cho cán bộ, 
đảng viên bám sát cơ sở, tìm và 
diệt ác trừ gian. Xã đội trưởng 
Phạm Văn Hanh được cấp trên 
giao nhiệm vụ xây dựng, tổ chức 
lực lượng chống sự quấy phá 
của giặc đồng thời chặn đánh 
những tốp lính nhỏ lẻ càn quét, 
cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ ở 
chợ Kha Lý. Sau một thời gian 
trà trộn vào đoàn người đi chợ, 
đội quân do ông Hanh chỉ huy 
đã tiêu diệt nhiều tên, làm tan 
rã những toán lính quấy phá 
của giặc Pháp. Tiếp tục thực 
hiện chủ trương của cấp trên 
phải giải tán ngay bọn ngụy 
quyền ở thôn xóm kết hợp với 
thành lập đội du kích ngăn chặn 

Dòng sông hát
quang viện

hoạt động của lính Pháp không 
để chúng ngang nhiên càn quét, 
bắt bớ những người bị tình nghi 
là người của cách mạng, phát 
hiện, cô lập và tiêu diệt bọn ác 
ôn, chỉ điểm, việt gian, không 
để chúng tiếp tay cho quân giặc 
đàn áp phong trào cách mạng. 
Thời điểm này nổi lên tên Phạm 
Văn Kiên là việt gian, phản động 
đã thề không đội trời chung với 
cách mạng, hắn hung hăng 
chống phá cách mạng quyết 
liệt, chỉ điểm cho giặc nhiều cơ 
sở cách mạng trên địa bàn xã An 
Thọ, gây tổn thất lớn cho phong 
trào. Chi ủy An Thọ quyết định 
giao nhiệm vụ quan trọng là bắt 
sống và di lý tên Kiên ra vùng tự 
do. Chiều ngày 1/4/1950, ông 
Hanh đã bắt sống tên Kiên và 
dẫn giải hắn qua sông Hóa sang 
huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). 

Không may cho ông, bờ bên 
kia sông Hóa quân địch phục 
kích dày đặc, chúng vây bắt cả 
hai người. Trước tình thế “tiến 
thoái lưỡng nan”, ông Hanh 
nhanh trí dùng dao găm tiêu 
diệt tên Kiên. Bị bắt, giặc Pháp 
biết ông Hanh là chỉ huy lực 
lượng du kích xã An Thọ, chúng 
lập tức đánh đập, tra tấn ông dã 
man vừa nhằm tìm ra cơ sở cách 
mạng vừa trả thù cho thuộc hạ 
tay sai của chúng.

Làng quê nghèo sinh ra 
người anh hùng Phạm Văn Hanh 
bên dòng sông Hóa giờ đây đã 
đổi thay, hình thành diện mạo 
làng quê đạt chuẩn nông thôn 
mới. Sông xưa vẫn hát bản anh 
hùng ca bất diệt “Quyết tử cho 
Tổ quốc quyết sinh” mà ông mãi 
là tấm gương rọi sáng như dòng 
sông muôn đời chảy mãi.

Cầu Đá gần ngã ba An Bái, nơi liệt sĩ Phạm Văn Hanh đã anh dũng hy sinh.

Tiếng hô vang tới nhà ông Áp, nơi Chi bộ đang họp bàn, tiếng súng điên loạn của quân thù đã cảnh báo cho 
đồng chí của ông nhanh chóng thoát khỏi sự truy lùng của giặc. Dòng sông Hóa đỏ lựng phù sa dưới trời chiều 
bỗng sóng cuộn dâng, nghẹn ứ, cồn cào xoáy vào bờ bãi làng An Bái. Quân giặc không thỏa mãn bởi sự hy sinh 
anh dũng của người xã đội trưởng gan dạ, kiên trung Phạm Văn Hanh thà chết chứ không chịu khuất phục, 
quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, chúng tràn vào làng bắt mẹ và vợ của ông, vơ vét hết tài sản đem đi rồi 
đốt trụi cả xóm làng.



7Chuû nhaät, ngaøy 25/6/2017

Bức thông điệp lịch sử
Kỳ 11: Tìm dấu tích những người anh hùng

Ký sự của nhà văn Minh chuyên

Ảnh tư liệu

(còn nữa)

Từ bên kia trái đất có hai 
người nắm được thông 
tin này. Cựu binh Mỹ 

Randy người trực tiếp gom xác 
16 chiến sĩ tử trận tại Khâm Đức 
rồi đưa đi chôn cất. Hai là nhà 
báo Christopher người chứng 
kiến 3 lính Mỹ đào hố chôn các 
chiến sĩ ngày 5/8/1970.

Trở về nước Mỹ, ông 
Christopher phần thì mải việc 
mưu sinh cuộc sống phần vì 
ông cũng không muốn khơi dậy 
nỗi đau của quá khứ. Cả những 
thước phim ông quay được 16 
chiến sĩ Việt Cộng hy sinh ông 
lưu lại rồi cất giữ không mấy khi 
quan tâm đến. Mãi đến tháng 
3/2013 Christopher mới đưa 
những hình ảnh ấy lên mạng 
internet. Nhận ra đồng đội của 
mình trên những tấm ảnh, ông 
Phạm Công Hưởng, cựu binh 
Tiểu đoàn 404 đã trực tiếp liên 
hệ với ông.

Chúng tôi bắt đầu với một 
tin nhắn từ ông Hưởng. Ông ta 
nói, ông là lính của 404 - chính 
đơn vị đã tấn công nơi đồn trú 
của chúng tôi. Chúng tôi bắt 
đầu bằng việc gửi ảnh chụp 
trong quân ngũ cho nhau. Cả 
hai đều hạnh phúc vì đã không 
bắn giết nhau. Ông ta rất hứng 
thú nhất là việc hỏi vị trí những 
người lính đã được chôn. Và thế 
là chúng tôi cứ gửi tin nhắn qua 
lại. Tôi gửi thông tin cho ông ấy. 
Bốn mươi năm trước, có ai đó 
hỏi anh muốn làm bạn với ai đó 
thuộc quân đội miền Bắc Việt 
Nam tôi sẽ trả lời không. Nhưng 
giờ đây thật là tốt khi hiểu được 
chút ít về ông Hưởng.

Tại thành phố Boston, Hoa 
Kỳ, chúng tôi gặp nhà báo 
Christopher, trao đổi, tìm hiểu 
sơ đồ hố chôn tập thể 16 chiến 
sĩ Tiểu đoàn 404. Chúng tôi đề 
nghị ông giúp đỡ. Christopher 
rất nhiệt tình và nhận lời sẽ 
cùng cựu binh Randy sẵn sàng 
giúp.

Nhận được sơ đồ từ 
Christopher ông Hưởng cùng 
các cựu binh Tiểu đoàn 404 lại 
vào Khâm Đức xác định thực 
địa vị trí hố chôn tập thể.

Ban liên lạc cựu binh Tiểu 
đoàn 404 đã làm việc với UBND 
huyện Phước Sơn cùng các ban, 
ngành của huyện, của tỉnh để 
triển khai phương án tìm, đưa 
hài cốt các liệt sĩ vào nghĩa 
trang trong thời gian gần nhất.

Trên cơ sở phân tích những 
cứ liệu do các cựu binh Mỹ 
cung cấp cùng với trí nhớ của 
những người trong cuộc, từng 
tham gia trận đánh, hy vọng các 
liệt sĩ sẽ sớm được trở về.

Tuy nhiên, do thời gian đã 
quá lâu, cuộc chiến sau đó vẫn 
tiếp diễn. Sự luất khuất kéo dài, 
việc đón các anh về cũng còn 
nhiều gian nan, vất vả.

Mỗi lần trở lại Khâm Đức, 
ban liên lạc cựu binh cùng 
thân nhân các liệt sĩ đều kính 
cẩn dâng lễ, tưởng nhớ những 
người con, những người đồng 
đội đã quên mình vì Tổ quốc, vì 
nhân dân.

Cuộc đối mặt giữa 16 chiến 
sĩ đặc công 404 với một lữ đoàn 
quân Mỹ ngày 5/8/1970 là một 

trận đánh kỳ diệu. Một sự hy 
sinh cũng thật kỳ diệu. Cảm 
phục trước sự hy sinh đó, cựu 
binh, Thiếu tướng Hoàng Kiều 
đã dâng tặng các anh hùng nằm 
lại Khâm Đức bài thơ:

Hiến dâng Tổ quốc trọn đời
Quê hương Khâm Đức muôn 

đời nhớ anh
Vẫn trong đội ngũ quân 

hành
Thương nhau đồng đội nên 

đành xa quê
Các anh nằm lại không về
Mười sáu chiến sĩ vẫn kề vai 

nhau
Lòng thành dâng chút hương 

cau
Nén nhang thành kính trước 

sau vẹn tình.
*

*          *
Hai cựu binh từng có mặt 

ở chiến trường Quảng Ngãi 
những năm 1967 - 1970. Khi đó, 
họ ở hai phía đối lập sang thăm 
nơi hai người đã từng xả súng 
vào nhau Frederic Whiterhurst 
kể lại. Ngày ấy ông còn rất trẻ. 
Ông và nhiều thanh niên Mỹ 
được đưa sang chiến đấu tại 
Việt Nam, các ông thường đi 
hành quân càn quét. Ở đây có 
rất nhiều sông rạch đầm lầy, 
việc di chuyển rất khó khăn. Ở 
Mỹ người ta không biết người 
lính phải gian khổ như thế 
nào. Chính ông cũng không 
hiểu mình chiến đấu vì ai và 
chết cho ai, chỉ biết ra trận là 
nổ súng, không bắn Việt Cộng 
thì Việt Cộng sẽ bắn mình. Dần 
dần ông mới hiểu các ông đã 
bị đẩy vào cuộc chiến tranh vô 
vọng, vô nghĩa.

Trong các cuộc hành quân, 
lính Mỹ thường gặp bãi chông, 

bãi mìn của quân du kích. 
Những thứ vũ khí nhằm ngăn 
cản các cuộc tiến quân và cũng 
rất nguy hiểm.

Ỷ vào thế mạnh quân sự, 
quân số đông, vũ khí hiện đại, 
người Mỹ đẩy mạnh chiến tranh 
cục bộ nhằm áp đảo quân chủ 
lực Việt Cộng, giành lại thế trận 
trên chiến trường nhưng chiến 
lược lại đầy mâu thuẫn do tính 
chất phi nghĩa của cuộc chiến. 
Người lính Mỹ trong chiến 
tranh Việt Nam số phận của 
họ cũng bị dồn đẩy vào bước 
đường vô vọng. Cuộc chiến giết 
người không có mục đích, dù là 
lính da đen hay da màu họ đều 
chung một số phận. Ở chiến 
trường, cái chết luôn rình rập.

Tiểu đội 9 của Nguyễn Hồng 
Tự bị một đại đội lính Mỹ bao 
vây. Quyết không chịu sa vào 
tay giặc, 17 lần phản công liều 
chết các ông mới phá được vòng 
vây nhưng anh em bị thương và 
hy sinh gần hết.

Sau chiến dịch Mậu Thân 
năm 1968, cuộc giao chiến giữa 
Việt Cộng và quân đội Mỹ càng 
quyết liệt, số thương vong ngày 
càng nhiều. Trong một trận 
phục kích trên đồi 467 tại Đắc 
Tô, tỉnh Kon Tum, Trung úy 
Homer Steedy đã bắn chết một 
người lính Việt Cộng là Hoàng 
Ngọc Đản và lấy đi chiếc ba lô 
của anh.

36 năm sống trong dằn vặt 
của cái chết do mình gây ra, 
Homer Steedy đã nhờ Polash 
Prist người bạn của mình cũng 
từng tham chiến tại Việt Nam 
năm 1968, 1969. Lần theo địa 
chỉ từ các giấy tờ tùy thân lấy 
được về tận xã Thái Giang, 
huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình, quê hương của Hoàng 
Ngọc Đản để tạ tội. Chúng tôi 
được chứng kiến người cựu 
binh Mỹ trao lại những kỷ vật 
cho gia đình liệt sĩ Đản. Những 
di vật này đã làm cho Donglas 
Ress sống tận bên Mỹ mà tâm 
can không yên ổn, nó ám ảnh 
ông suốt bao năm trời.

Trước ban thờ liệt sĩ Hoàng 
Ngọc Đản, người cựu binh Mỹ 
lặng lẽ sám hối cầu nguyện cho 
linh hồn liệt sĩ Đản siêu thoát 
ở cõi vĩnh hằng. Trong căn nhà 
của người lính Việt Cộng bị giết 
hại Donglas Ress nhớ lại những 
lần đổ quân càn quét tại chiến 
trường miền Nam Việt Nam. 
Ngày ấy ông còn rất trẻ, ông đã 
có ý thức được cuộc chiến tranh 
này.

Mãi về sau, được tận mắt 
chứng kiến những cái chết thê 
thảm của lính Mỹ, của Việt 
Cộng, ông mới hỏi: Tại sao 
người Mỹ lại đưa quân sang Việt 
Nam giết người. Những đồng sự 
của ông cùng trang lứa với ông 
họ có hận thù gì đâu mà họ phải 
chết một cách đau đớn.

“Chúng tôi không thể biết 
ai là bạn, ai là người đang rình 
mò trong đêm tối để tìm cách 
giết chúng tôi. Ngày ngày phải 
đối mặt với những nguy hiểm 
thường trực, tôi có cảm tưởng 
cuộc chiến là một cuộc truy 
lùng giết hại nhau, tại sao, tại 
sao lại như thế?”.

Thời gian sống ở chiến 
trường Việt Nam với Donglas 
Ress và các bạn ông là một 
chuỗi ngày dài vô vọng, sống 
luôn thấp thỏm phải coi chừng. 
Cái chết kề ngay bên, mọi sinh 
hoạt đều giản tiện, xa vợ con, xa 
gia đình. Đây là hình ảnh các 

đồng nghiệp của ông trong một 
căn cứ quân sự ở Đà Nẵng.

Ra khỏi nơi đóng quân đều 
phải cảnh giác, thậm chí phát 
hiện thấy mùi phân người là 
tập trung lần tìm dấu vết đối 
phương.

Trong vòng chưa đầy một 
tháng, quân giải phóng đã loại 
khỏi vòng chiến đấu 150.000 
người trong đó có 45.000 lính 
Mỹ. Bình quân mỗi ngày có 
1.500 lính Mỹ bị chết và bị 
thương.

“Không ai có thể lường trước 
được những gì đã xảy ra. Việt 
Cộng có cách đánh xuất quỷ 
nhập thần, họ có thể nấp trên 
cây, trong hầm kín, bất thần 
tiến công và biến mất. Điều đó 
làm cho thần kinh chúng tôi hết 
sức căng thẳng vì không biết 
đạn bắn từ đâu ra”.

Sau cuộc tổng tiến công của 
Việt Cộng, ý chí xâm lược của 
quân viễn chinh Mỹ bị lung lay. 
Ngày 30/3, tướng Westmoreland 
đến Sài Gòn tuyên bố bỏ chiến 
lược tìm diệt và bình định, thay 
thế bằng chiến lược quét và giữ 
không để lính Mỹ bị tổn thất 
như trước đó.

Donglas Ress được chứng 
kiến những ngày người Mỹ thực 
hiện chiến lược quét và giữ - 
một chiến lược tiếp tục gây tội 
ác và càng lún sâu vào vũng 
máu của chiến tranh.

Những cuộc đụng độ giữa 
quân giải phóng và đối phương 
trong chiến dịch quét và giữ 
ngày càng gay gắt, số lính Mỹ tử 
trận và thương tích không giảm.

Đây là một trong những 
trạm y tế dã chiến của quân đội 
Mỹ đặt ở gần nơi giao chiến để 
cứu chữa cho những binh lính 
bị thương.

Từng tham chiến ở Việt Nam, 
cựu binh Frederic Whiterhurst 
giữ nhiều ký ức về chiến trường 
Đức Phổ, Quảng Ngãi, những 
sự kiện, những con người, 
những kỷ niệm buồn vui cứ xáo 
trộn khi ông trở lại thăm chiến 
trường xưa. Dấu vết chiến tranh 
đã xóa dần, dấu ấn về những 
con người vẫn còn đây. Ngày đó 
ông còn trẻ lắm, hình bóng ông, 
người lính Mỹ năm xưa và hình 
bóng ông hôm nay là một. Ngày 
ấy ông cùng quân đội Mỹ đổ bộ 
vào vùng đất Sơn Triều, Quảng 
Ngãi. Ông đã tham dự nhiều 
cuộc đụng độ với Việt Cộng ở 
mảnh đất này. Đây là những 
bức ảnh ông đã chụp được.

Gần 40 năm trở lại ông vẫn 
còn nhớ.

“Tôi đã ở Đức Phổ, tôi ở cái 
ngọn núi nào đó ở đây nhỉ, ngọn 
núi tên là gì nhỉ? Viên đạn đã 
bắn xuyên qua chiếc máy ảnh”.

Sau khi liên tiếp bị tổn thất về 
người và của, người Mỹ đã thực 
hiện Việt Nam hóa chiến tranh 
nhằm hạn chế thương vong cho 
lính Mỹ. Thực hiện chiến lược 
này, cùng một lúc Mỹ tiến hành 
3 hình thức: chiến tranh dành 
dân, chiến tranh hủy diệt và 
chiến tranh bóp nghẹt, tiếp tục 
gây nên bao cảnh tang thương 
chết chóc cho nhân dân miền 
Nam và cho cả lính Mỹ.

Đoàn quân giải phóng trên quốc lộ 1 từ Nha Trang tiến về giải phóng miền Nam.
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TỔNG BIÊN TẬP: VŨ ANH THAO                                                                       PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - Hoàng Minh Sơn                                     THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình                                         
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

Trân trọng!

hộp thư bạn đọc

Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được gần 50 
tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Lĩnh vực kinh tế, các cộng tác viên viết tin, bài 
phản ánh khí thế lao động tích cực thu hoạch nhanh 
gọn lúa xuân đến đâu các địa phương tiến hành làm 
đất chuẩn bị sản xuất vụ mùa đến đó. Tích cực nhất 
là các cộng tác viên huyện Vũ Thư với loạt tin, bài: Vũ 
Thư - các trạm bơm bảo đảm tưới, tiêu; Nông dân Vũ 
Thư đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, triển khai làm 
mùa; Vũ Đoài cơ bản hoàn thành khâu làm đất gieo 
cấy lúa mùa… Cùng chủ đề là tin Nông dân Hưng Hà 
khẩn trương chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Cộng tác viên 
Trần Hiền phản ánh: 6 tháng đầu năm, Chi cục Thuế 
Tiền Hải thực hiện thu ngân sách nhà nước ước đạt 
61 tỷ đồng, bằng 124% so với cùng kỳ. Bài Duy Nhất 
vượt khó xây dựng nông thôn mới viết khá sinh động, 
gọn gàng, chỉn chu về ngữ pháp. Cùng với 4 ảnh minh 
họa, tác giả chọn lọc đối tượng để khai thác 3 phỏng 
vấn, trong đó có phỏng vấn gây ấn tượng với bạn đọc 
bởi cách nói dân dã, hóm hỉnh của ông Phạm Văn 
Hoài, Trưởng thôn Đức Long: “Làm xong con đường 
này tôi nói vui với anh em trong thôn rằng, từ nay đến 
năm 2020 ai mà qua đời sẽ bị phạt 2 triệu đồng bởi 
khi làm đường nhân công chủ yếu là các cụ hơn một 
tháng đứng ra xúc đá để đổ bê tông. Giờ con đường 
hoàn thành rồi phải sống khỏe mà tận hưởng, tập thể 
dục thể thao chứ”.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các cộng tác viên 
đưa tin: Trong tháng hành động phòng, chống ma túy, 
Tòa án nhân dân các huyện Tiền Hải, Kiến Xương và 
thành phố Thái Bình đã xử lưu động một số vụ án tàng 
trữ trái phép chất ma túy. Các cộng tác viên Cao Thu 
Hạnh, Trương Tiết Cương phản ánh những hoạt động 
nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh và bộ đội biên phòng 

tỉnh trong việc chủ động ứng phó trước mùa mưa, bão. 
Ngoài ra còn có các tin: Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3; Tiền Hải huấn 
luyện dân quân binh chủng, dân quân biển năm 2017. 
Cộng tác viên Văn Dũng biểu dương “Người đam mê 
sáng chế”, khắc họa chân dung Đại úy Nguyễn Duy 
Chinh, Ban CHQS huyện Tiền Hải đã sáng chế và cải 
tiến 11 trang thiết bị kỹ thuật đạt hiệu quả, qua đó góp 
phần vào thành tích tham gia hội thi của đơn vị, nâng 
cao chất lượng công tác huấn luyện tại cơ sở.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, ngày Báo chí cách mạng 
Việt Nam 21/6 là chủ đề của loạt bài: “Chúng tôi viết về 
chúng tôi” của các cộng tác viên Đài TTTH các huyện, 
nổi bật có các bài: Hệ thống truyền thanh, truyền hình 
Thái Thụy nỗ lực đưa cánh sóng truyền thanh đến với 
mọi nhà; Đài Truyền thanh xã Tân Phong - cầu nối 
Đảng với dân; Niềm vui của người “nối dài cánh sóng 
phát thanh”…

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), các cộng tác viên viết 
về: Minh Khai (Vũ Thư) với phong trào “Uống nước 
nhớ nguồn”; Tuổi trẻ Vũ Thư - nhiều hoạt động thiết 
thực “Đền ơn đáp nghĩa”... Bài Nồi cháo từ thiện ấm 
lòng bệnh nhân nghèo viết về sư thầy Thích Nữ Từ Ân 
cùng các Phật tử chùa thôn Phú Ốc, xã Thái Hưng, 
huyện Hưng Hà, vào sáng thứ năm hàng tuần tổ chức 
nấu 200 suất cháo dinh dưỡng chuyển tới Bệnh viện 
Đa khoa Hưng Nhân giúp các bệnh nhân vơi bớt khó 
khăn trong thời gian điều trị.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên 
kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận 
tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. 
Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các 
đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@
baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: 
Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố 
Thái Bình.

“Đúng là có 
chuyện bóng đá 
Malaysia yêu cầu 
được tự chọn bảng 
đấu tại SEA Games 
29. Chúng tôi không 
thể can thiệp. SEA 
Games có đặc thù 
riêng. Chỉ có Hội 
đồng Olympic, nơi tổ 
chức cuộc họp các đoàn tham dự giải mới có thể đưa ra quyết 
định cuối cùng” - ông Ahmad Azzuddin chia sẻ với VnExpress.

Trong điều lệ sơ bộ gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, môn 
bóng đá nam của SEA Games diễn ra vào tháng 8, Malaysia 
được quyền chờ các đội bốc thăm rồi tự chọn bảng đấu cho 
mình. Điều này mang lại lợi thế lớn cho đội chủ nhà bởi họ 
có thể né bảng đấu mạnh hoặc chọn bảng chỉ có năm đội để 
tránh mất sức khi vào bán kết.

“Luật này quả thực là chưa từng có. Nhưng dù liên quan 
đến môn bóng đá của các đội trong khu vực, AFF không thể 
làm gì” - ông Ahmad Azzuddin nói thêm.

Trước đây, hai đội nhất và nhì kỳ SEA Games gần nhất sẽ 
được phân làm hạt giống hai bảng đấu. Các đội còn lại sẽ bốc 
thăm để xác định vị trí của mình.

Luật mà Malaysia đưa ra khá vô lý, nhưng theo thông lệ, 
chủ nhà SEA Games thường được quyền tự quyết rất nhiều. 
Phổ biến nhất là tình trạng gạt bỏ các môn Olympic để đưa vào 
thi đấu những môn thế mạnh của mình.

AFF: “Không thể can thiệp chuyện Malaysia
tự chọn bảng đấu tại SEA Games”
Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Ahmad 

Azzuddin, yêu cầu kỳ quặc của Malaysia có được thay đổi hay 
không phụ thuộc vào Hội đồng Olympic.

(Theo vnexpress.net)

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Bình thông báo 
nhận hồ sơ thí sinh dự thi tuyển vào chi nhánh NHCSXH 4 tỉnh An Giang, Kiên 
Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu với số lượng tuyển dụng như sau: An Giang 9 chỉ 
tiêu; Kiên Giang 13 chỉ tiêu; Sóc Trăng 14 chỉ tiêu và Bạc Liêu 14 chỉ tiêu.                                             

1. Đối tượng và điều kiện
1.1. Điều kiện chung
Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có lý lịch rõ ràng; có 

đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
1.2. Điều kiện riêng
a) Về trình độ chuyên môn:
- Tốt nghiệp Đại học trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng Thành 

phố Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, 
Kiểm toán thuộc các trường đại học khác.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương trở lên và 
chứng chỉ Tin học Văn phòng trình độ B hoặc tương đương trở lên.

b) Về tuổi đời: Không quá 30 tuổi.
c) Về ngoại hình: Ngoại hình cân đối; nam cao từ 163cm trở lên, nữ cao từ 

155cm trở lên
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay) theo mẫu;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 

6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân;
- Bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, bảng điểm kết 

quả học tập và chứng chỉ đào tại ngắn hạn khác;
- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế quận, huyện trở lên cấp trong thời 

gian 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ;
- 2 ảnh thẻ cỡ 4 x 6 chụp không quá 6 tháng và 2 phong bì (có dán tem và ghi 

đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận);
- Các giấy chứng nhận khác có liên quan (nếu có).
3. Hình thức và nội dung thi tuyển
Thí sinh dự tuyển phải trải qua 2 vòng thi: Thi phỏng vấn và thi nghiệp vụ 

chuyên môn. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển thông báo sau.
4. Ngày và nơi nhận hồ sơ dự tuyển
- Ngày nhận hồ sơ: Kể từ ngày 29/6/2017 đến hết ngày 1/7/2017
- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái 

Bình, số 140 phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Điện thoại liên hệ 
0227.3837.616.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - CHI  NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG


