
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà và chung vui 
văn nghệ với các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi 
dưỡng và Phục hồi chức năng người có công Thái Bình.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà ông 
Đỗ Quang Thường, bố liệt sĩ, tổ 18, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Thái Bình.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà ông Đỗ Văn Tung, bố liệt sĩ, thôn 
Khả Phú, xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương.

các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Thăm, tặng quà gia đình, đối tượng chính sách, 
đơn vị chăm sóc thương binh, bệnh binh (Xem tin trang 16)

Chiều ngày 24/7, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh đi kiểm tra tiến độ công trình Nhà Văn hóa lao động 

tỉnh và công viên Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình).
Nhà Văn hóa lao động tỉnh được xây dựng trên diện tích 

hơn 1,6ha, mặt đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoàng Diệu 
(thành phố Thái Bình) với quy mô 3 tầng, gồm một hội trường 
lớn 1.300 chỗ ngồi, một hội trường nhỏ 300 chỗ ngồi, các phòng 
chức năng và các công trình phụ trợ khác với tổng mức đầu tư 
trên 131 tỷ đồng. Được khởi công từ năm 2015, với sự cố gắng, nỗ 
lực của các nhà thầu, đến nay công trình Nhà Văn hóa lao động 
tỉnh đã hoàn thiện hơn 90% khối lượng.

Đến thời điểm này, công viên Lê Quý Đôn đã hoàn thiện trên 
98% khối lượng công trình. Các đơn vị thi công hiện đang duy trì 
hơn 100 công nhân làm việc tại công trường, tổ chức thi công 2 
ca liên tục để hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng và các hạng 
mục còn lại.

Sau khi kiểm tra các công trình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh ghi nhận, đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thi 
công. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 
đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi 
công bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra. Trong quá trình hoàn 
thiện, các đơn vị thi công phải bảo đảm an toàn lao động, an 
ninh trật tự nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến 
sản xuất, đời sống của nhân dân… Đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công phải hoàn thiện công viên Lê 
Quý Đôn trước ngày 26/7/2017; Nhà Văn hóa lao động tỉnh phải 
hoàn thiện trước ngày 5/8/2017.

 
 

Kiểm tra tiến độ một số công trình 
trọng điểm trên địa bàn thành phố

Phạm Hưng

Sáng ngày 24/7, UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần 
Tập đoàn FLC về tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái 
Bình. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hồng 

Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành 
liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
giới thiệu khái quát với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về vị trí 
địa lý, thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh thời gian qua; tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đặc 
biệt là các dự án liên quan đến lĩnh vực giao thông, nông nghiệp 
công nghệ cao, khai thác năng lượng... trên địa bàn tỉnh.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công 
ty Cổ phần Tập đoàn FLC đánh giá cao những thành tựu nổi 
bật Thái Bình đạt được trong những năm qua; trao đổi, làm rõ 
thêm quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược sản xuất, 
kinh doanh Công ty đang hướng tới; bày tỏ mong muốn thời 
gian tới sẽ có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu để hợp tác đầu tư tại 
Thái Bình.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 
đối với Thái Bình đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để Công ty nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác 
đầu tư tại Thái Bình.

ủy ban nhân dân tỉnh
Làm việc với Công ty Cổ phần
Tập đoàn FLC

hải dương

Sáng ngày 24/7, HĐND huyện Quỳnh 
Phụ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức 
kỳ họp thứ tư. Đồng chí Đàm Văn Vượng, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch thường trực HĐND tỉnh tới dự.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương 
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 
6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của 
huyện ước đạt 8.496,6 tỷ đồng, đạt 52,5% 
kế hoạch năm. Toàn huyện có 25/36 xã về 
đích nông thôn mới, 5 xã đang chờ tỉnh 
công nhận, 2 xã đăng ký về đích trong 
năm 2017. Hoạt động văn hóa, thể thao 
diễn ra sôi nổi; chất lượng giáo dục toàn 
diện ở tất cả các cấp, bậc học được nâng 
lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 
được chú trọng; an sinh xã hội được bảo 
đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung 
nghiên cứu, thảo luận, tiến hành chất vấn 
và trả lời chất vấn một số nội dung quan 
trọng.

Sáng ngày 24/7, Huyện ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư tổ 
chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh 
- Liệt sĩ và gặp mặt gia đình người có công 
tiêu biểu. Các đồng chí: Vũ Đức Hằng, 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội 
chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy 
viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Trong hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quê hương 
Vũ Thư đã tiễn đưa 54.700 lượt người con 
lên đường tham gia chiến đấu, trong đó 
hơn 6.000 người đã anh hũng hy sinh 
trên các chiến trường, 4.379 thương binh, 
bệnh binh, gần 2.000 người hoạt động 
kháng chiến có con đẻ bị nhiễm chất độc 
da cam/Điôxin. Đến nay, toàn huyện có 
647 bà mẹ được phong tặng, truy tặng 
danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

HĐND huyện Quỳnh Phụ
Tổ chức kỳ họp thứ tư

Trịnh Cường

Vũ Thư
Kỷ niệm 70 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ, gặp 
mặt gia đình người có 
công tiêu biểu

(Xem tiếp trang 16)
QUỲNH LƯU

Chiều ngày 24/7, Hội 
đồng thẩm định tổ 
chức họp thẩm định 

quy hoạch phát triển du lịch 
tỉnh Thái Bình đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030. 
Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 
đồng thẩm định chủ trì cuộc 
họp.

Thái Bình là một trong 
những địa phương có hệ 
thống kết cấu hạ tầng và nền 
tảng thuận lợi cho phát triển 
du lịch. Mục đích của quy 
hoạch phát triển du lịch tỉnh 
Thái Bình đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 nhằm 

Thẩm định quy hoạch du lịch tỉnh Thái Bình

THẢO TIÊN

xây dựng hệ thống quan 
niệm, mục tiêu phát triển 
ngành du lịch tỉnh một cách 
toàn diện về kinh tế, văn hóa - 
xã hội, quốc phòng - an ninh; 
dự báo các chỉ tiêu cụ thể, đề 
xuất các định hướng và giải 
pháp phát triển du lịch, làm 
cơ sở để lập kế hoạch trung 
hạn và ngắn hạn, qua đó khai 
thác hiệu quả tiềm năng du 
lịch, phát huy thế mạnh, tạo 
ra sản phẩm du lịch đặc thù, 
góp phần đưa du lịch Thái 
Bình phát triển, trở thành 
ngành kinh tế quan trọng của 
địa phương.

Tại hội nghị, các thành 
viên Hội đồng thẩm định và 

đại diện các huyện, thành phố 
đã đóng góp ý kiến, tập trung 
vào một số nội dung như: bổ 
sung một số lễ hội vào danh 
mục lễ hội điển hình, đưa 
thêm một số địa danh vào hệ 
thống điểm vui chơi, giải trí, 
đề xuất các giải pháp về đào 
tạo nguồn nhân lực du lịch, 
xây dựng sản phẩm du lịch 
Thái Bình...

Kết luận cuộc họp, đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch phối hợp với đơn vị 
tư vấn là Viện Nghiên cứu phát 
triển du lịch tiếp thu ý kiến 
của các thành viên Hội đồng 
thẩm định, ủy viên phản biện 

đưa ra; tiếp tục chỉnh sửa nội 
dung quy hoạch phù hợp dựa 
trên các ý kiến góp ý; quan 
tâm đến công tác phát triển 
du lịch Thái Bình với mục 
tiêu đưa Thái Bình trở thành 
điểm du lịch trọng điểm của 
vùng đồng bằng sông Hồng 
và duyên hải; Ban tư vấn cùng 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch nghiên cứu, chọn lọc các 
tài nguyên du lịch nổi bật đưa 
vào quy hoạch, tạo hiệu quả 
kết nối tour, tuyến; nội dung 
quy hoạch phát triển du lịch 
cần được trình bày cô đọng, 
tránh trùng lặp, tránh để xảy 
ra sai sót, thể hiện được đặc 
thù của du lịch Thái Bình 
trong thời điểm hiện tại cũng 
như định hướng phát triển 
trong tương lai.



2 Thöù ba, ngaøy 25/7/2017

nguyễn văn bái
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Với những đóng góp to lớn 
đó, Thái Bình đã có 98 
tập thể, 78 cá nhân được 

Nhà nước tuyên dương danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân, Anh hùng Lao 
động; 5.381 bà mẹ được Nhà 
nước phong tặng và truy tặng 
danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng”; trên 26 vạn người 
được thưởng huân chương, huy 
chương kháng chiến cùng nhiều 
phần thưởng cao quý khác. Toàn 
tỉnh có trên 51.000 liệt sĩ, gần 
33.000 thương binh, bệnh binh, 
gần 34.000 người tham gia hoạt 
động kháng chiến và con đẻ của 
họ nghi phơi nhiễm chất độc 
hóa học do quân đội Mỹ sử dụng 
trong chiến tranh Việt Nam, 
gần 6.000 người hoạt động cách 
mạng, hoạt động kháng chiến bị 
địch bắt tù đày. 

Với đạo lý truyền thống 
“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền 
ơn đáp nghĩa”, 70 năm qua, 
Đảng bộ và nhân dân Thái Bình 
thường xuyên thực hiện tốt 
chính sách thương binh, liệt sĩ, 
người có công với cách mạng. 
Ngay sau khi Cách mạng Tháng 
Tám thành công, với phong trào 
“Mùa đông binh sĩ”, “Giúp binh 
sĩ bị thương”, nhân dân Thái 
Bình đã tích cực quyên góp tiền 
mua thuốc men, vật dụng… 

tặng bộ đội và chiến sĩ bị thương. 
Trong kháng chiến chống Pháp, 
sau khi Nhà nước ban hành các 
chính sách đối với thương binh, 
liệt sĩ, các cấp chính quyền 
trong tỉnh đã thực hiện tốt các 
chế độ “hưu bổng thương tật” 
đối với thương binh và “chế độ 
tiền tuất” đối với gia đình liệt sĩ. 
Ngoài ra còn ưu tiên chia công 
điền, công thổ cho thương binh, 
bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Nhiều 
cuộc vận động chăm sóc thương 
binh, thân nhân liệt sĩ do trung 
ương phát động như thành lập 
“Hội mẹ chiến sĩ", “Đón thương 
binh về làng” được nhân dân 
trong tỉnh hưởng ứng và thực 
hiện có kết quả. 

Kháng chiến chống Pháp 
thắng lợi, Thái Bình đã tiếp nhận 
và giải quyết chính sách cho hơn 
4.000 quân nhân phục viên về 
địa phương, 15.000 thương binh, 
bệnh binh miền Nam tập kết ra 
Bắc. Nhân dân trong tỉnh còn 
góp công, góp của cất bốc gần 
8.000 hài cốt liệt sĩ quy tụ vào các 
nơi tập trung và xây dựng thành 
các nghĩa trang liệt sĩ. Các chủ 
trương, chính sách của Nhà nước 
đối với thương binh, gia đình liệt 
sĩ đã được thực hiện tốt như điều 
lệ ưu đãi thương binh và gia đình 
liệt sĩ, chia cấp ruộng đất, giảm 
tô, giúp đỡ những người có công 

với cách mạng trong phong trào 
đổi công, hợp tác… Cuộc vận 
động “Đón thương binh về làng” 
phát triển thành phong trào rộng 
khắp toàn tỉnh. Các mẹ, các chị 
đã đón nhận hơn 1.000 thương 
binh, bệnh binh nặng về gia đình 
chăm sóc, nuôi dưỡng, góp phần 
quan trọng để điều trị bệnh lý và 
ổn định sức khỏe cho anh em. 

Trong kháng chiến chống 
Mỹ, với khẩu hiệu “Thóc không 
thiếu một cân, quân không thiếu 
một người”, Thái Bình vừa tiếp 
tục động viên con em lên đường 
chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu vừa thực hiện chính sách 
hậu phương quân đội và công 
tác thương binh, liệt sĩ. Các cơ 
sở an dưỡng tiếp nhận thương 
binh, bệnh binh gấp rút được 
thành lập, kịp thời đón 30.000 
lượt thương binh, bệnh binh về 
điều trị, an dưỡng và giải quyết 
chính sách. Ngoài ra, Thái Bình 
còn tiếp nhận hơn 5.000 thương 
binh, bệnh binh tỉnh ngoài và 
gần 3.000 học sinh là con em 
chiến sĩ, đồng bào “tuyến lửa” 
Vĩnh Linh (Quảng Trị) về nuôi 
dưỡng, chăm sóc. 

Ngay sau khi kháng chiến 
chống Mỹ thắng lợi, thực hiện 
chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước về tiếp tục giải quyết 
các chính sách về thương binh, 

thực hiện phong trào 

70 năm

“Đền ơn đáp nghĩa” 
ở Thái Bình
Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình là tỉnh đóng góp 

nhiều sức người, sức của cho cách mạng. Nhân dân Thái Bình đã tiễn đưa trên 50 vạn lượt người con ưu tú tham 
gia quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp 
các chiến trường của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đóng góp trên 100 triệu ngày công, trên 1,5 triệu tấn 
lương thực, thực phẩm phục vụ kháng chiến.

N hững ngày tháng 7, trên khắp mọi miền đất nước, 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xúc động, tự hào 
tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng về 

người có công, các gia đình chính sách với tất cả tình cảm và 
lòng tri ân sâu sắc.

“Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, 
đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ 
con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa, của cải, ruộng nương, 
nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập, ai là người xung 
phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho 
chúng ta?”. Gần 8,8 triệu người đã anh dũng hy sinh hoặc vĩnh 
viễn mang thương tật, bị mất người thân, bị nhiễm chất độc 
hóa học… là sự hy sinh, mất mát lớn lao của biết bao thế hệ 
người Việt Nam khi trải qua các cuộc chiến tranh vĩ đại giải 
phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự nghiệp cách mạng 
cao cả ấy, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Thái Bình đã 
tận hiến sức người, sức của theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ 
quốc, vì lý tưởng độc lập, tự do của nhân dân. Nhân dân Thái 
Bình đã tiễn đưa trên 50 vạn lượt người con ưu tú tham gia 
quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực 
tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường 
và làm nghĩa vụ quốc tế. Sau chiến tranh, toàn tỉnh có trên 
51.000 liệt sĩ, gần 33.000 thương binh, bệnh binh, gần 34.000 
người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ nghi 
phơi nhiễm chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong 
chiến tranh Việt Nam, gần 6.000 người hoạt động cách mạng, 
hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Với đạo lý truyền 
thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự ưu đãi cả về vật chất 
và tinh thần cho người có công và gia đình chính sách để cuộc 
sống của người có công và gia đình chính sách ngày càng tốt 
hơn. 70 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thường 
xuyên thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ và người có 
công với cách mạng bằng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” cụ 
thể, thiết thực. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển sâu 
rộng ở các địa phương, đi vào hoạt động của mỗi tổ chức, đoàn, 
hội, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống nhân dân.

Cùng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự 
quan tâm, chăm lo của các tầng lớp nhân dân, người có công, 
các gia đình chính sách trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua đau 
thương, mất mát, vươn lên trở thành những gia đình, những 
cá nhân gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước. 
Cảm phục biết bao ý chí của những thương binh “tàn nhưng 
không phế”, vượt qua nỗi đau bệnh tật, hăng hái tham gia phát 
triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Cảm phục biết 
bao những người vợ liệt sĩ thay chồng gánh vác gia đình, vững 
vàng vươn lên làm chủ cuộc sống, những người mẹ liệt sĩ trong 
chiến tranh đã hiến dâng những người con thân yêu cho Tổ 
quốc, trong hòa bình tiếp tục dâng hiến của cải để xây dựng và 
phát triển quê hương. Họ đại diện cho những con người không 
chỉ có đức hy sinh cao cả, tấm lòng nhân ái bao la mà còn là 
những con người bền gan, vững chí, nghị lực sống phi thường, 
thực sự là những tấm gương sáng cả trong thời chiến và thời 
bình để cộng đồng noi theo.

Nỗ lực hàn gắn để làm nguôi ngoai những nỗi đau sau 
chiến tranh, để các hoạt động tri ân ngày càng lan tỏa, trở 
thành sức mạnh cộng đồng hỗ trợ và giúp đỡ người có công, 
gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn, toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục thực hiện những việc làm cụ 
thể và thiết thực hơn. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, 
ngành, đoàn thể hãy thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ, 
chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, dành sự 
quan tâm xứng đáng để người có công, gia đình chính sách có 
điều kiện vươn lên phát triển kinh tế. Tinh thần, nghị lực sống, 
tấm gương tiêu biểu của các thương binh, bệnh binh, người có 
công, các gia đình chính sách sẽ thôi thúc mỗi chúng ta phải 
sống và làm việc tốt hơn để xứng đáng với công lao, sự hy sinh 
to lớn của họ. Chúng ta tin tưởng người có công, các gia đình 
chính sách luôn phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, 
quê hương, tiếp tục nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc.

Nêu gương sáng 
trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc

xã luận

Thái Bình

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các tổ chức, đoàn thể thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh 
tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công Thái Bình.
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liệt sĩ, chế độ đãi ngộ người có 
công với cách mạng, Đảng bộ 
và nhân dân Thái Bình đã nêu 
cao truyền thống “Đền ơn đáp 
nghĩa”, phát động phong trào 
toàn Đảng, toàn dân thực hiện 
chính sách thương binh, liệt sĩ. 
Từ năm 1995 đến nay, thực hiện 
các pháp lệnh ưu đãi người có 
công, Pháp lệnh phong tặng, truy 
tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, các nghị định của 
Chính phủ, công tác thương 
binh, liệt sĩ, người có công của 
Thái Bình ngày càng được coi 
trọng, được chỉ đạo chặt chẽ, đạt 
kết quả đáng ghi nhận.

Các chế độ, chính sách ưu 
đãi người có công với cách mạng 
cơ bản đã bảo đảm đầy đủ, kịp 
thời như thực hiện chi trả trợ cấp 
thường xuyên cho thương binh, 
bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, người 
hoạt động cách mạng trước 
ngày 1/1/1945, người hoạt động 
cách mạng từ ngày 1/1/1945 
đến trước ngày khởi nghĩa 
19/8/1945, người hoạt động 
cách mạng, hoạt động kháng 
chiến bị địch bắt tù đày, người 
hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hóa học, Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân, Anh 
hùng Lao động trong thời kỳ 
kháng chiến, người có công giúp 
đỡ cách mạng; thực hiện chi trả 
trợ cấp một lần cho người tham 
gia hoạt động kháng chiến theo 
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 
ngày 9/11/2011 về chế độ, chính 
sách đối với đối tượng tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 
nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, 
giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 
đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; 
Quyết định số 142/2008/QĐ-
TTg ngày 27/10/2008 về thực 
hiện chế độ đối với quân nhân 
tham gia kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước có dưới 20 năm công 
tác trong quân đội đã phục viên, 
xuất ngũ về địa phương; Quyết 
định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 
8/11/2005 về chế độ, chính 
sách đối với một số đối tượng 
trực tiếp tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước nhưng 
chưa được hưởng chính sách 
của Đảng và Nhà nước; Quyết 
định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 
27/7/2011 quy định chế độ đối 
với thanh niên xung phong đã 
hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến… Hiện toàn tỉnh 
có 70.099 người có công và thân 
nhân đang hưởng trợ cấp ưu 
đãi hàng tháng, trong đó cán bộ 
hoạt động cách mạng 36 người; 
239 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 
thương binh, người hưởng chính 
sách như thương binh 15.873 
người; bệnh binh 9.230 người; 
thân nhân liệt sĩ hưởng tuất 
hàng tháng 13.000 người…

Cùng với chế độ đãi ngộ của 
Nhà nước, phong trào “Đền ơn 
đáp nghĩa” đã góp phần quan 
trọng trong việc chăm sóc, giúp 
đỡ các gia đình, đối tượng chính 
sách, người có công, tạo điều 
kiện cho nhiều gia đình vươn 
lên phát triển kinh tế, cải thiện 
đời sống. Đến nay, 286/286 xã, 
phường, thị trấn được công nhận 
xã, phường, thị trấn làm tốt công 
tác thương binh, liệt sĩ; 98,65% 
gia đình người có công có mức 
sống từ trung bình trở lên; 100% 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng được 
các tổ chức, cá nhân nhận chăm 
sóc, phụng dưỡng.  Hàng năm có 
gần 50.000 người có công được 
hưởng chế độ điều dưỡng; hàng 
trăm nghìn người có công và 
thân nhân được cấp thẻ BHYT; 
gần 95.000 người có công, thân 
nhân liệt sĩ được tặng quà nhân 
dịp lễ, tết, ngày 27/7 với kinh phí 
từ ngân sách tỉnh gần 60 tỷ đồng. 
Việc hỗ trợ nhà ở cho người có 
công được các cấp, các ngành và 
toàn xã hội quan tâm thực hiện:

- Giai đoạn 1992 - 2011, toàn 
tỉnh xây mới, tu sửa, nâng cấp 
17.282 nhà ở cho người có công 
với cách mạng với tổng kinh phí 
251,8 tỷ đồng từ nguồn huy động 
thông qua quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa” các cấp; vận động các 
tổ chức, cá nhân tài trợ và huy 
động ngày công lao động của các 
tổ chức, đoàn thể ở địa phương.

- Thực hiện Quyết định số 
22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, từ năm 2012 đến 
nay, tỉnh đã tạm ứng ngân sách 
các cấp và huy động các nguồn 
khác hỗ trợ xây mới, sửa chữa 
nhà ở cho 6.112 hộ người có 
công khó khăn về nhà ở với tổng 
kinh phí 247,26 tỷ đồng.

Công tác quy tập hài cốt liệt 
sĩ cũng được các cấp, các ngành 
đặc biệt quan tâm. Thực hiện 
Quyết định số 1237/QĐ-TTg 
ngày 27/7/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt đề 
án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 
sĩ từ nay đến năm 2020 và những 
năm tiếp theo, Thái Bình đã 
thành lập Ban Chỉ đạo 1237 về 
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; 
Ban Chỉ đạo đã tiến hành khảo 
sát mộ liệt sĩ hiện đang an táng 
tại nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. 
Hiện toàn tỉnh có 18.193 mộ liệt 
sĩ, trong đó nằm trong 98 nghĩa 
trang liệt sĩ có 16.784 mộ; nằm 
trong các nghĩa trang nhân dân 
có 1.409 mộ. Mỗi năm có hàng 
trăm hài cốt liệt sĩ người Thái 
Bình được giám định, xác định 
danh tính và di chuyển về nghĩa 
trang liệt sĩ quê hương.

Việc xây dựng, tu bổ nghĩa 
trang, công trình tưởng niệm liệt 
sĩ luôn được các cấp ủy đảng, 
chính quyền, các ban, ngành, 
đoàn thể quan tâm. Toàn tỉnh 
hiện có 8 đền thờ liệt sĩ; 74 đài 
tưởng niệm liệt sĩ; 56 nhà bia 
liệt sĩ; 98 nghĩa trang liệt sĩ. 
70 năm qua, ngân sách trung 
ương đầu tư cho công tác mộ 
liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, tu bổ, 
sửa chữa, nâng cấp công trình 
ghi công liệt sĩ của tỉnh lên đến 
hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, từ 
nguồn ngân sách địa phương, 
huy động thông qua quỹ “Đền 
ơn đáp nghĩa” và vận động các 
tổ chức, cá nhân  cũng đã dành 
hàng nghìn tỷ đồng phục vụ 
công tác xây dựng, nâng cấp, 
sửa chữa các công trình ghi công 
liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Nhiều 
công trình trở thành công trình 
văn hóa, có giá trị về mỹ thuật 
và giáo dục truyền thống như 
Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Đền thờ Liệt 
sĩ các huyện Kiến Xương, Hưng 
Hà, Tiền Hải…

Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng 
xác định: “Thực hiện tốt chính 
sách chăm sóc người có công 
trên cơ sở huy động mọi nguồn 
lực xã hội kết hợp với nguồn lực 
của Nhà nước; bảo đảm người có 
công có mức sống từ trung bình 
trở lên”. Để đạt được mục tiêu 
này, trong thời gian tới cần tập 
trung thực hiện tốt một số nhiệm 
vụ, giải pháp sau:

1- Tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo, quán triệt sâu sắc các quan 
điểm, chủ trương của Ðảng, luật 
pháp, chính sách của Nhà nước 
về công tác người có công với 
cách mạng; tăng cường tuyên 
truyền, giáo dục chính trị, tư 
tưởng, nâng cao nhận thức trong 
cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và các tầng lớp nhân 
dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy 
sinh, đóng góp to lớn của các thế 
hệ người có công với cách mạng; 
xác định việc chăm lo, thực hiện 
chính sách ưu đãi người có công 
với cách mạng là bổn phận, 
nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài 
của cả hệ thống chính trị và toàn 
xã hội.

2- Nâng cao năng lực, hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
đối với công tác người có công 
với cách mạng. Ðẩy mạnh cải 
cách hành chính, ứng dụng 
công nghệ thông tin, tăng cường 
sự phối hợp hiệu quả giữa các 
sở, ban, ngành, đoàn thể trên 
địa bàn tỉnh; quan tâm đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức 
trách nhiệm của cán bộ lao 
động - thương binh và xã hội, 
đặc biệt là cấp cơ sở. Thực hiện 
tốt công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát, kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý nghiêm các 
vi phạm trong thực hiện luật 
pháp, chính sách đối với người 
có công với cách mạng.

3- Tiếp tục giải quyết hồ sơ 
người có công còn tồn đọng, 
bảo đảm công khai, minh bạch, 
đúng đối tượng, không để sót 
theo đúng chỉ đạo của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
để bảo đảm mọi người có công 

đều được hưởng đầy đủ chế độ, 
chính sách của Nhà nước.

4- Tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt 
sĩ đến năm 2020 và những năm 
tiếp theo.

5- Kết hợp việc bố trí tăng 
ngân sách nhà nước với đẩy 
mạnh huy động, đa dạng hóa các 
nguồn lực xã hội đối với công tác 
người có công với cách mạng; 
gắn trách nhiệm của cấp ủy, 
chính quyền địa phương trong 
việc huy động, quản lý, sử dụng 
hiệu quả nguồn lực thực hiện 
chính sách ưu đãi người có công 
với cách mạng; chú trọng công 
tác tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa 
trang liệt sĩ, các công trình ghi 
công liệt sĩ; hỗ trợ cải thiện nhà 
ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các 
cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 
người có công với cách mạng.

6- Bằng những việc làm thiết 
thực, hiệu quả, các tổ chức, cơ 
quan, đoàn thể, cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, 
đoàn viên, hội viên và các tầng 
lớp nhân dân tích cực tham gia 
công tác người có công với cách 
mạng và phong trào “Toàn dân 
chăm sóc gia đình thương binh, 
liệt sĩ và người có công với cách 
mạng”, ủng hộ quỹ “Ðền ơn đáp 
nghĩa”. Thường xuyên quan tâm, 
động viên, khích lệ, kịp thời biểu 
dương, khen thưởng các thương 
binh, bệnh binh, gia đình người 
có công phát huy truyền thống 
tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc 
phục khó khăn, tiếp tục đóng góp 
công sức, trí tuệ cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

7- Phát huy vai trò của MTTQ, 
các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp và 
nhân dân trong công tác chăm 
sóc người có công với cách 
mạng; thực hiện tốt việc giám 
sát quá trình xây dựng, thực hiện 
chính sách người có công với 
cách mạng; thường xuyên quan 
tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của người có công với cách 
mạng, kiến nghị với cấp ủy và cơ 
quan nhà nước các cấp kịp thời 
giải quyết các vấn đề liên quan, 
bảo đảm quyền lợi cho người có 
công với cách mạng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với đoàn đại biểu người có công Thái Bình. Ảnh: THÀNH TÂM
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Những ngày tháng 7, cùng 
với dòng người trở về 
các địa chỉ đỏ trên dải 

đất hình chữ S, Đoàn đại biểu 
tỉnh Thái Bình về với mảnh đất 
Quảng Trị kiên cường để tri ân 
các anh hùng liệt sĩ. Mặc cho 
trời lúc mưa, lúc nắng, từ thành 
phố Đông Hà, chúng tôi vượt 
khoảng 40km về hướng Tây Bắc 
để về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc 
gia Trường Sơn. Nghĩa trang Liệt 
sĩ quốc gia Trường Sơn thuộc địa 
phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio 
Linh dần hiện ra trên khu đồi Bến 
Tắt bát ngát thông reo. Từ tận đáy 
lòng mình, những cảm xúc dâng 
lên khó tả trong lòng người đến: 
vui mà buồn, bi ai mà hùng tráng, 
xót xa mà cũng rất đỗi tự hào. 
10.263 nấm mộ liệt sĩ nằm san sát 
với một màu trắng mênh mang, 
trải dài tít tắp. Những người đã 
ngã xuống đều là những chàng 
trai, cô gái tuổi vừa mười tám, đôi 
mươi. Họ đã hy sinh trong suốt 
6.000 ngày đêm khai mở, bảo vệ 
con đường Trường Sơn huyền 
thoại. Trong hàng nghìn nấm mộ 
ấy có nơi yên nghỉ của hơn 500 
người con quê hương Thái Bình. 

Vào những năm 1970, đường 
Trường Sơn là mạng lưới giao 
thông quân sự chiến lược của 
quân đội Việt Nam, là con 
đường huyết mạch để miền 
Bắc chi viện sức người, sức của 
cho chiến trường miền Nam. 
Thấy được tầm quan trọng của 
tuyến đường, lực lượng quân 
sự Mỹ và Việt Nam cộng hòa đã 
tìm mọi cách để đánh phá hệ 
thống giao thông quan trọng 
này bằng các chiến dịch bộ binh 
và không quân. Bom mìn cùng 
hàng tấn chất độc hóa học đã 
được rải xuống nhiều khu rừng 
trên đường Trường Sơn. Để bảo 
vệ tuyến đường, hòa chung vào 
khí thế sôi sục của nhân dân 
cả nước, hàng nghìn người con 
Thái Bình đã xung phong lên 
đường chiến đấu, để rồi khi đất 

khúc tráng ca
Vang mãi

Tượng đài chiến thắng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9, 
tỉnh Quảng Trị.

nguyễn cường

Ông Hoàng Văn Minh, Phó Trưởng ban Quản lý Nghĩa trang 
Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị 

Trung bình mỗi năm Nghĩa trang 
đón khoảng 500.000 lượt người đến 
thăm viếng. Họ đến từ khắp các tỉnh 
thành trong Nam ngoài Bắc với nhiều 
thế hệ nhưng phần đông người về với 
Nghĩa trang thuộc thế hệ trẻ, trong đó 
có nhiều người con của Thái Bình. Họ 
đến để thắp những nén hương thơm 
bày tỏ lòng tri ân với bao chiến sĩ quả 
cảm đã ngã xuống vì sự trường tồn của 
dân tộc. 

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 
Được cùng Đoàn đại biểu tỉnh Thái 

Bình đến dâng hương tưởng niệm các 
anh hùng liệt sĩ, bản thân tôi rất xúc 
động. Đến đây, chúng ta càng hiểu sâu 
sắc hơn sự hy sinh to lớn của các thế 
hệ cha anh và chúng ta càng thấy rõ 
hơn trách nhiệm của mình trong việc 
kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang 
của ông cha để lại để tiếp tục có những 
hành động thiết thực hơn góp phần xây 
dựng quê hương đất nước. Với Ủy ban 

MTTQ tỉnh, nhiều tháng qua, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ, đơn vị cùng với các tổ chức thành viên 
tích cực kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa” để xây dựng nhà ở cho người có công; thăm hỏi, tặng 
quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng..., qua 
đó phần nào xoa dịu nỗi đau chiến tranh. 

Đại tá Mai Văn Quang, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh
Về dâng hương tại các nghĩa trang 

liệt sĩ, trước bạt ngàn những ngôi mộ 
liệt sĩ, tôi cũng như các đồng đội hết sức 
cảm động và trân trọng trước những 
cống hiến của các anh, các chị. Chúng 
tôi, những chiến sĩ trong lực lượng vũ 
trang nguyện sẽ mãi mãi gìn giữ và bảo 
vệ thành quả mà các anh, các chị đã đổ 
máu để có được cuộc sống ấm no, hòa 
bình như ngày hôm nay; nguyện phấn 
đấu cùng toàn Đảng, toàn dân quyết 

tâm bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Anh Trần Văn Thuấn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lần đầu tiên được đến dâng hương 

tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang 
yên nghỉ tại một số nghĩa trang quốc 
gia tại tỉnh Quảng Trị, đứng trước phần 
mộ của các liệt sĩ, tôi thấy mình thật 
nhỏ bé, nhỏ bé trước những mất mát, 
những hy sinh, nhỏ bé trước cả một 
thế hệ anh hùng đã ra đi để bảo vệ nền 
độc lập, tự do của dân tộc. Là thế hệ 
trẻ, chúng tôi nguyện hứa sẽ tiếp bước 
truyền thống của thế hệ đi trước, tích 

cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành người 
cán bộ gương mẫu, tận tụy, góp phần xây dựng quê hương đất 
nước giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh 
hùng liệt sĩ. 

nước được độc lập, nhiều người 
đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất 
linh thiêng này. Họ đã không 
tiếc máu xương, tuổi trẻ để đổi 
lấy màu xanh cho những cánh 
rừng, giành lại tự do, độc lập cho 
dân tộc. Giữa không gian rộng 
lớn, tĩnh lặng, những đoàn người 
cứ nối nhau đi trong trầm mặc, 
trang nghiêm, cùng kính cẩn 
nghiêng mình trước anh linh các 
anh hùng liệt sĩ. Thắp một nén 
hương tri ân các anh hùng liệt 
sĩ đã ngã xuống cho quê hương, 
cho dân tộc, mỗi người như 
được tiếp thêm sức mạnh của 
hồn thiêng sông núi của mảnh 
đất này, của những địa danh 
huyền thoại, con người huyền 
thoại đã viết nên những chiến 
công huyền thoại.

Chia tay các anh hùng liệt sĩ 
đang yên nghỉ tại Nghĩa trang 

Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, 
Đoàn đến dâng hương tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ tại 
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia 
đường 9. Trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, 
đường 9 là con đường chiến lược 
của Mỹ - ngụy, nối liền từ biên 
giới Việt - Lào về tới Ðông Hà. 
Dọc đường 9, Mỹ - ngụy cho xây 
dựng các căn cứ quân sự, các 
cứ điểm và lô cốt nhằm cắt đứt 
sự chi viện của miền Bắc cho 
chiến trường miền Nam. Nhưng 
mọi ý đồ của chúng đều bị lực 
lượng quân đội Việt Nam làm 
cho phá sản. Ðường 9 đã đi vào 
huyền thoại của quân và dân ta 
trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ bởi những chiến công hào 
hùng và oanh liệt; đồng thời, đó 
cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng 
cho binh lính Mỹ - ngụy trong 

những năm 1965 - 1972. Tuyến 
đường được giữ vững nhưng 
hàng nghìn người con đất Việt 
đã nằm lại nơi đây. Theo số liệu 
ghi chép lại, Nghĩa trang Liệt sĩ 
quốc gia đường 9 là nơi yên nghỉ 
của hơn 10.600 anh hùng liệt 
sĩ đã từng chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu trên mặt trận đường 
9 và nước bạn Lào trong suốt 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
trong đó có gần 500 liệt sĩ quê 
hương Thái Bình.

Trời đã dần về chiều nhưng 
từng dòng người vẫn tiếp nối 
nhau đến dâng hương trên từng 
phần mộ. Giữa mảnh đất linh 

thiêng, ai cũng rưng rưng nước 
mắt, mọi người đi thật khẽ, nói 
thật nhẹ để các anh, các chị yên 
nghỉ. Chầm chậm đi qua các 
hàng mộ, các thành viên trong 
Đoàn không khỏi xúc động khi 
bắt gặp những địa danh quen 
thuộc như Vũ Thư, Thái Thụy, 
Quỳnh Phụ… khắc trên bia mộ. 
Hơn 40 năm chiến tranh đã đi 
qua, thời gian có thể mờ phai 
ký ức, nhưng máu, nước mắt 
đã rơi trên mảnh đất này sẽ mãi 
là khúc tráng ca giục giã thế hệ 
hôm nay bước tiếp, thắp sáng 
truyền thống cách mạng.

Đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ 
tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9, tỉnh Quảng Trị.
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Linh thiêng Vị Xuyên 
Một ngày giữa tháng 7, 

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình 
có mặt từ sớm để làm lễ dâng 
hương, tri ân các anh hùng liệt 
sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc 
gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 
(Hà Giang). Đây là nơi yên nghỉ 
của hơn 1.700 liệt sĩ có tên và 
không tên, trong đó có 62 liệt 
sĩ là người con quê hương Thái 
Bình. Họ là những chàng trai 
vừa mười tám, đôi mươi đã anh 
dũng hy sinh nơi tuyến đầu Tổ 
quốc.

Đồng chí Thiều Văn Bốn, 
Trưởng phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội huyện Vị 
Xuyên chia sẻ: Nghĩa trang nằm 
ở vị trí đắc địa, lưng tựa vào dãy 
Tây Côn Lĩnh, mặt nhìn ra sông 
Lô, xung quanh cây cối bao bọc. 
Đây là công trình “Đền ơn đáp 
nghĩa” quy mô lớn, thể hiện sự 
tri ân, tôn vinh của Đảng, Nhà 
nước, của quân đội và nhân 
dân ta đối với những người con 
ưu tú của dân tộc đã hy sinh 
cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ 
chủ quyền, toàn vẹn biên giới, 
lãnh thổ của Tổ quốc.

Theo tài liệu ghi tại Nghĩa 
trang, toàn chiến dịch, tại mặt 
trận Vị Xuyên - Hà Giang giai 
đoạn 1979 - 1989 có hơn 4.000 
chiến sĩ hy sinh, hơn 9.000 
người bị thương. Đặc biệt, 
trong chiến dịch MB84 ngày 
12/7/1984 của Sư đoàn 356 - sư 
đoàn làm nhiệm vụ chủ công, 
phối hợp với các cánh quân của 
các Sư đoàn 313, 316 và nhiều 
đơn vị khác tiến công chiếm 
lại các điểm cao bị đối phương 
chiếm giữ trái phép. Do tương 
quan lực lượng và địa hình 
phức tạp, gần 600 cán bộ, chiến 
sĩ Sư đoàn 356 đã anh dũng hy 

sinh. Hàng năm, vào ngày này, 
các cựu chiến binh Sư đoàn 
356 nói riêng, cựu chiến binh 
mặt trận Vị Xuyên nói chung 
từ khắp mọi miền của Tổ quốc 
lại “hội quân” về đây làm lễ giỗ 
trận, tưởng niệm đồng đội. 

Phía sau tượng đài Tổ quốc 
ghi công, những hàng mộ nhỏ, 
tầng tầng lớp lớp dọc theo triền 
đồi phảng phất hương bay vẫn 
còn đó những ngôi mộ không 
tên. Tuổi xuân các anh đã gửi 
lại núi rừng, tên các anh đã hóa 
thành bất tử. Chiến tranh tuy 
đã lùi xa nhưng ở Vị Xuyên vẫn 
còn 2.000 liệt sĩ đang nằm lại 
các chiến trường. “38 năm sau 
những trận chiến đấu ác liệt, rất 
nhiều hài cốt của cán bộ, chiến 
sĩ ta vẫn còn nằm lại ở chiến 
trường Vị Xuyên chưa thể quy 
tập về các nghĩa trang liệt sĩ, về 
với gia đình, đồng đội do mìn 
còn nhiều, dốc núi cheo leo, để 
lại nỗi day dứt, khắc khoải khôn 
nguôi trong tâm can của mỗi 

gia đình, đồng đội còn sống” - 
anh Bốn bồi hồi chia sẻ.

Rời Nghĩa trang Liệt sĩ quốc 
gia Vị Xuyên, chúng tôi ngược 
lên biên giới Thanh Thủy - nơi 
chiến trường ác liệt năm xưa. 
Những vạt đồi, điểm cao, bình 
độ một thời bom cày đạn xới 
nay đã ngập tràn trong màu 
xanh của cây cối. Kia điểm cao 
1509, 1100, 772, 685…, đây Đồi 
Đài, Cô Ích, Bốn Hầm, hang 
Dơi, làng Ping... sừng sững, 
hiên ngang giữa đất trời Tổ 
quốc. Từng đoàn cựu chiến 
binh trở lại chiến trường xưa, 
họ cùng kể cho nhau nghe 
những ngày chung chiến hào, 
trận địa. Chiến trường xưa giờ 
đã hóa bản làng, nương rẫy trù 
phú nhưng ký ức về cuộc chiến 
vẫn còn mãi trong lòng họ. Với 
ý chí, niềm tin “sống bám đá, 
chết hóa đá thành bất tử”, máu 
của đồng đội họ đã tô thắm 
thêm lá cờ cách mạng, mang 
bình yên về với mảnh đất này.

Nẻo về Lũng Cú
Chúng tôi ngược theo con 

đường Hạnh Phúc (quốc lộ 4C) 
về điểm cực Bắc của Tổ quốc 
tại xã Lũng Cú, huyện Đồng 
Văn (Hà Giang) dài hơn 150km 
đường đèo hiểm trở. Đoàn xuất 
phát khi bản làng nơi đây vẫn 
chìm trong sương sớm. Để lên 
với vùng cao, chúng tôi phải sử 
dụng xe ô tô chuyên dụng và lái 
xe bản địa để vượt qua những 
cung đường hiểm trở, ngoằn 
ngoèo. Đoàn tiếp tục hành trình 
viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thanh 
niên xung phong mở đường 
Hạnh Phúc và Nghĩa trang Liệt 
sĩ huyện Yên Minh, đều nằm 
trên hai ngọn đồi thuộc địa bàn 
thị trấn Yên Minh, huyện Yên 
Minh (Hà Giang).

52 năm kể từ ngày thông 
đường, con đường Hạnh Phúc 
vẫn mềm mại uốn lượn như dải 
lụa đào vắt qua núi đá. Có được 
con đường như ngày nay là công 
sức của hàng nghìn thanh niên 

xung phong đến từ nhiều địa 
phương miền Bắc. Ông Phạm 
Văn Bút, Phó Chủ tịch Hội Cựu 
thanh niên xung phong huyện 
Yên Minh, quê ở Gia Lộc (Hải 
Dương) là người tham gia lực 
lượng thanh niên xung phong 
ngày ấy giờ đã trở thành người 
con núi rừng Yên Minh, ngày 
ngày cần mẫn hương khói cho 
đồng đội. Ông Bút chia sẻ: 
Trong hơn 2.000 thanh niên 
nhiệt huyết, xung phong lên Hà 
Giang mở đường thì 14 đồng 
đội tôi đã ngã xuống, nhiều 
người bị thương trong quá trình 
xẻ núi, dời đá mở đường. Con 
đường Hạnh Phúc như một 
minh chứng về sức mạnh tập 
thể làm nên huyền thoại, biểu 
tượng của tinh thần yêu nước, 
đoàn kết chung một ý chí đánh 
đuổi quân xâm lược. 

Trên dặm dài đi qua, chúng 
tôi được nghe những câu 
chuyện xúc động trong cuộc 
chiến tranh biên giới phía Bắc, 
về những người lính nơi biên 
cương, những thanh niên xung 
phong và cả tình quân dân 
trong chiến đấu. Dù máu đã đổ 
trên từng tấc đất, cung đường 
dọc dài biên cương nhưng mỗi 
bước chân người lính đi qua đã 
để lại bình yên, để lại màu hoa 
sim tím chiều biên giới. Sinh ra 
khi đất nước đã im tiếng súng, 
chúng tôi càng thấy tự hào hơn 
về đất nước, con người Việt 
Nam anh dũng, kiên cường.

Lũng Cú đón chúng tôi bằng 
cơn mưa bất chợt. Cung đường 
thêm gần hơn khi nghe chuyện 
kể vùng biên của Thượng tá 
Phạm Ngọc Thủy, Chính trị 
viên Đồn Biên phòng Lũng Cú: 
“Đơn vị chúng tôi quản lý hơn 
26km đường biên giới tiếp giáp 
với Trung Quốc gồm hai xã Ma 
Lé và Lũng Cú với 5 dân tộc anh 
em cùng chung sống. Những 
năm qua, đơn vị đã làm tốt 
công tác đối ngoại biên phòng, 
xây dựng thế trận biên phòng 
toàn dân vững chắc. Cùng với 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
đơn vị, cơ sở chính trị vững 
mạnh, Đồn còn nhận đỡ đầu 12 
con nuôi là con em các dân tộc 
thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn. Trong đó, 3 em mồ 
côi được đơn vị nhận nuôi tại 
Đồn. Lũng Cú ngày trước nghèo 
khổ, đường vào gập ghềnh đá 
tai mèo nhưng giờ đã đổi thay 
nhiều rồi”.

Trong chuyến đi đến cao 
nguyên đá Đồng Văn, chúng 
tôi được thăm Cột cờ quốc gia 
Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng, 
được ngắm nhìn lá quốc kỳ 
rộng 54m2 tung bay nơi địa đầu 
Tổ quốc, một hình ảnh thiêng 
liêng trong lòng mỗi người con 
đất Việt, được dự bữa cơm ấm 
áp tình cảm của những người 
lính mang quân hàm xanh. 
Nhưng ý nghĩa hơn cả là chúng 
tôi được nhận món quà là lá 
cờ treo trên Cột cờ quốc gia 
Lũng Cú do Đảng ủy, chỉ huy 
Đồn Biên phòng Lũng Cú trao 
tặng… Dù khó khăn, gian khổ 
nhưng những người lính biên 
phòng vẫn vững bước tuần tra 
để bảo vệ biên cương, canh giữ 
bình yên cho bản làng biên giới.

MÃI XANH
DẢI BIÊN CƯƠNG
Chiến tranh biên giới phía Bắc đã lùi xa nhưng sự khốc liệt của nó vẫn còn trong tâm trí mỗi người lính. Bao chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam 

đã ngã xuống để giữ gìn từng tấc đất của ông cha. Máu xương các anh đã hòa vào đất mẹ để một dải biên cương của Tổ quốc mãi xanh.

tất đạt

Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Cột cờ quốc gia Lũng Cú, tỉnh Hà Giang.
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Để bảo vệ nền độc lập 
thiêng liêng của Tổ 
quốc, hàng triệu thanh 

niên Việt Nam nói chung và 
những người con Thái Bình nói 
riêng với bầu nhiệt huyết của 
tuổi trẻ, ra đi với tình yêu quê 
hương đất nước, nguyện thề 
“quyết tử cho Tổ quốc quyết 
sinh”. Rời vòng tay yêu thương 
của gia đình, các anh - những 
người chiến sĩ mang trên vai 
gánh nặng non sông, tạm biệt 
những người thân yêu của 
mình để ra tiền tuyến, nơi mà 
ranh giới giữa sự sống và cái 
chết là vô cùng mong manh. 
Giờ đây, chiến tranh đã lùi vào 
dĩ vãng nhưng mỗi tấc đất của 
Điện Biên đều chứa đựng tâm 
hồn và thể xác của các anh, 
để nhân dân được sống trong 
hòa bình, ấm no, hạnh phúc. 
Theo thống kê của Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội tỉnh 
Điện Biên, tại Điện Biên có hơn 
8.000 liệt sĩ trong cả nước đang 
yên nghỉ tại 4 nghĩa trang: A1, 
Độc Lập, Him Lam, Tông Khao. 
Trong đó, có 52 liệt sĩ (có tên) 
quê Thái Bình.

Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập 
nằm đối diện đồi Độc Lập thuộc 
đội 18, xã Thanh Nưa, huyện 
Điện Biên. Nghĩa trang rộng 
khoảng 3,3ha, được xây dựng 
từ những năm 1957 - 1958. Đây 
là nghĩa trang cấp quốc gia với 
hơn 2.430 phần mộ. Hòa cùng 
dòng người dâng hương tại 
Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập, 

Ngọn nến tri ân
Điện Biên Phủ không chỉ là nơi ghi danh chiến thắng vang dội của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến 

chống giặc ngoại xâm mà còn là nơi yên nghỉ của hàng nghìn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự 
do của Tổ quốc. Những ngày tháng 7, chúng tôi có dịp cùng Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình đến dâng hương 
tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Điện Biên. Trên mỗi nẻo đường ở Điện Biên đều chứa đựng dấu ấn lịch sử oai 
hùng, khơi dậy cảm xúc tự hào, lòng biết ơn các thế hệ đã hy sinh xương máu để đất nước nở hoa độc lập, 
non sông kết quả tự do, nhân dân được sống trong hòa bình, hạnh phúc.

phạm hưng

anh Nguyễn Văn Tuyên - người 
con Thái Bình hiện đang công 
tác tại Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Điện Biên 
cho biết: Tôi chuyển lên Điện 
Biên sinh sống, công tác được 

gần 10 năm. Đã thành thói 
quen, năm nào cũng vậy, trước 
ngày Thương binh - Liệt sĩ tôi 

lại đưa gia đình đến đây để 
thắp hương cho các anh hùng 
liệt sĩ. Đây là dịp tri ân các thế 
hệ đã ngã xuống vì độc lập, 
tự do của dân tộc và giáo dục 
truyền thống yêu nước, cách 
mạng cho thế hệ trẻ.

Nằm bên con đường mang 
tên chiến thắng 7/5, Nghĩa 
trang Liệt sĩ A1 là nghĩa trang 
liệt sĩ cấp quốc gia với 644 
phần mộ liệt sĩ. Ông Lường Văn 
Nghĩa, quản trang Nghĩa trang 
Liệt sĩ A1 cho biết: Từ khi được 
xây dựng đến nay, Nghĩa trang 
luôn được trông nom, chăm 
sóc, hương khói quanh năm. 
Nghĩa trang Liệt sĩ A1 là 1 trong 
3 nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia 
của tỉnh Điện Biên, mỗi năm 
đón tiếp hàng nghìn lượt thân 
nhân liệt sĩ, các đoàn khách 
trong và ngoài nước đến thăm 
viếng. Nghĩa trang Liệt sĩ A1 
ngày nay như một nhân chứng 
lịch sử nhắc nhở thế hệ trẻ hôm 
nay và mai sau noi gương và ghi 
nhớ công ơn các anh hùng liệt 
sĩ, truyền thống yêu nước, cách 
mạng của thế hệ cha anh, ra 
sức lao động, học tập, công tác 
góp phần xây dựng quê hương.

Đến với các nghĩa trang liệt 
sĩ ở Điện Biên là dịp để thắp 
nén tâm nhang thành kính tri 
ân các anh hùng liệt sĩ. Chúng 
tôi, thế hệ trẻ nguyện noi gương 
các anh, bằng những việc làm 
thiết thực bảo vệ và xây dựng 
Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, 
văn minh.

Di tích hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Thành phố Điện Biên Phủ hôm nay.

Nghĩa trang Liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên.

Tri ân các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Thành phố Buôn Ma Thuột 
được nhiều người biết đến 
không chỉ là một vùng đất 

huyền thoại với bản sắc văn hóa 
đa dạng, đây còn là một mảnh 
đất đã ghi vào lịch sử với chiến 
thắng quan trọng “Chiến thắng 
Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975” 
- điểm khởi đầu của đại thắng 
mùa xuân năm 1975, đưa đất 
nước ta bước vào kỷ nguyên 
độc lập, tự do. Từ một vùng đất 
nhỏ bé của người Êđê, do vị trí 
địa lý thuận lợi và đất đỏ bazan 
màu mỡ, các cộng đồng dân cư ở 
mọi miền Tổ quốc hội tụ về đây 
chung lưng đấu cật sinh cơ lập 
nghiệp, tạo dựng cơ đồ bắt đầu 
vào cuối thế kỷ thứ XIX. Họ cùng 
nhau chống thù trong giặc ngoài, 
nhất là từ khi thực dân Pháp đặt 
chân lên Tây Nguyên với các 
phong trào đấu tranh của Ama 
Jhao, N'Trang Gưh, Oi H’Mai, 
Sam Brăm, N'Trang Lơng, Y Út, 
Y Jút... Cùng với nhân dân cả 
nước, nhân dân Buôn Ma Thuột 
đã tiến hành cuộc Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 giành 
chính quyền và hai cuộc kháng 
chiến trường kỳ với 9 năm chống 
thực dân Pháp và 20 năm chống 
đế  quốc Mỹ. Với ý chí kiên cường 
quyết tâm bám buôn, bám bản 
bảo vệ từng tấc đất quê hương, 
quân và dân Buôn Ma Thuột đã 
được Chủ tịch nước phong tặng 
danh hiệu Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân. 

Theo thống kê của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh Đắk Lắk, hiện trên địa bàn 
tỉnh có 3.800 phần mộ liệt sĩ đã 
được quy tập tại các nghĩa trang. 

tiếng nhạc trầm lắng, Đoàn đại 
biểu tỉnh Thái Bình đã kính cẩn 
nghiêng mình thắp những nén 
tâm nhang tri ân các anh hùng 
liệt sĩ. Đứng trước hàng nghìn 
phần mộ, lần theo từng dòng 
tên tuổi, quê quán, ngày nhập 
ngũ, ngày hy sinh, từ trong  tâm 
khảm mỗi người đều dâng trào 
lên niềm xúc động, nén lòng 
nhưng sống mũi vẫn cay, vẫn 
có những tiếng nấc nghẹn ngào, 
những giọt nước mắt rơi... Trong 
hàng nghìn những tấm bia đó 
chúng tôi đã gặp những người 
con ưu tú của quê lúa Thái Bình 
đang yên nghỉ nơi đây như: Trần 
Đức Bình, xã Bình Minh (Kiến 
Xương); Phạm Bá Tiên, xã Thái 
Đô (Thái Thụy); Phạm Đức Cẩm, 
xã Nguyên Xá (Vũ Thư); Bùi Gia 
Thiện, xã An Ninh (Quỳnh Phụ); 
Đặng Văn Việt, xã Đông Giang 
(Đông Hưng); Nguyễn Đình 
Xuân (Hưng Hà); Bùi Ngọc Thoa, 
xã Nam Thắng (Tiền Hải)… 
Không ai bảo ai, trong chốc lát 
nơi các anh yên nghỉ đều có 
những nén hương thơm, những 
nhành hoa tươi thắm và có cả 
đặc sản quê hương thể hiện tình 
cảm của những người con quê 
hương Thái Bình mang đến với 
các anh, biểu lộ lòng tri ân, sự 
biết ơn sâu sắc với những công 
lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ 
đã ngã xuống vì quê hương, đất 
nước.         

Chiến tranh đã đi qua, có 
mặt ở những nơi ghi dấu chiến 

tích về cuộc chiến tranh chính 
nghĩa của dân tộc mới thấy hết 
những khốc liệt mà cha anh đã 
trải qua. Để rồi, mỗi chúng ta 
càng tự hào trước sự hy sinh lớn 
lao của những anh hùng liệt sĩ 
đã ngã xuống cho nền hòa bình, 
tự do của Tổ quốc và được tiếp 
thêm năng lượng và tự nhủ bản 
thân, cần sống tốt hơn để xứng 
đáng với những hy sinh, mất mát 
của lớp cha anh đi trước. 

Ông Lê Hải Lý, Trưởng phòng Người có công (Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk)

Những năm qua, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk 
luôn phối hợp với các cơ quan chức 
năng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy 
tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa 
trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ trên 
địa bàn toàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận 
lợi cho các thân nhân gia đình liệt sĩ tìm 
kiếm hài cốt, cũng như di dời hài cốt 
liệt sĩ về quê và công tác thăm viếng. 
Sở cũng chỉ đạo ban quản lý các nghĩa 

trang quan tâm nhang khói, thường xuyên chăm sóc các phần 
mộ liệt sĩ để các anh ấm lòng.

Ông Đỗ Viết Mão, cựu chiến binh thành phố Buôn Ma Thuột
Bản thân tôi là người lính đã “vào 

sinh ra tử” trên các chiến trường ác liệt 
như Tây Ninh, Sài Gòn và biên giới phía 
Nam, tôi đã chứng kiến nhiều đồng đội 
anh dũng hy sinh. Tôi may mắn hơn các 
anh được sống, chứng kiến thành quả 
cách mạng mà các anh phải đổi bằng 
xương máu. Để ấm lòng đồng đội, nhiều 
năm qua tôi đã đến đây chăm sóc phần 
mộ các liệt sĩ với mong muốn đem sức 
lực còn lại của mình an ủi, sưởi ấm cho 
vong linh của các anh.

Anh Hoàng Xuân Hòa, cán bộ Tỉnh đoàn Đắk Lắk 
Là thế hệ trẻ, sinh ra khi đất nước 

không còn chiến tranh chúng tôi luôn 
biết ơn và trân trọng, tự hào về thế hệ cha 
anh đã hy sinh xương máu cho đất nước. 
Thế hệ trẻ tỉnh Đắk Lắk luôn nguyện  noi 
theo những tấm gương dũng cảm hy 
sinh của các anh hùng liệt sĩ, ra sức học 
tập, công tác, xây dựng mảnh đất cao 
nguyên ngày càng giàu đẹp.

Đến với 
vùng đất anh hùng  
Những ngày tháng 7, hàng triệu trái tim người dân Việt Nam bồi hồi tưởng nhớ công lao to lớn của những 

người con đã ngã xuống vì quê hương, đất nước. Trong dòng mạch tri ân ấy, Đoàn công tác tỉnh Thái Bình đã 
đến mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió để thăm viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa 
trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.   

nguyễn tùng

Để có một Buôn 
Ma Thuột nên thơ 
giữa đại ngàn Tây 
Nguyên lộng gió 
như hôm nay đã có 
hàng nghìn người 
con ưu tú trên 
mọi miền Tổ quốc 
không tiếc máu 
xương chiến đấu và 
anh dũng hy sinh 
bảo vệ từng buôn 
làng, dòng suối nơi 
đây. 

Đại biểu các sở, ngành tỉnh Thái Bình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh 
Đắk Lắk.

Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh 
đông nhất với 2.178 phần mộ liệt 
sĩ, trong số hàng nghìn người 
con ưu tú đó có 107 liệt sĩ là con 
em quê hương Thái Bình. Nghĩa 
trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk tọa 
lạc trên một quả đồi rộng, được 
bao bọc bởi những hàng thông 
cao vút hòa cùng với nắng gió 

Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột.

của Tây Nguyên tạo nên những 
bản nhạc du dương che chở nơi 
các anh yên nghỉ trong lòng đất 
mẹ. Có mặt ở Nghĩa trang Liệt sĩ 
tỉnh Đắk Lắk những ngày tháng 
7, từng đoàn người từ khắp nơi 
đổ về dâng hương, hoa thành 
kính tri ân các anh linh liệt sĩ. 
Dưới tán cây xanh và trong 
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Chuyện từ
bức không ảnh bỏ quên
Trong cuộc tổng tiến công 

và nổi dậy tết Mậu Thân năm 
1968, trận đánh sân bay Biên 
Hòa từ đêm ngày 31/1 đến 
ngày 2/2/1968 với sự tham 
gia của Tiểu đoàn 1/UH Biên 
Hòa, Trung đoàn 4, Sư đoàn bộ 
binh 5, Quân khu 7 được coi là 
một trong những trận đánh ác 
liệt. Để bảo vệ căn cứ quân sự 
chiến lược bậc nhất miền Nam 
này, địch đã dùng máy bay dội 
bom, pháo kích, dùng xe tăng 
vây hãm cùng lực lượng tăng 
cường khiến rất nhiều chiến sĩ 
của ta hy sinh. Gần nửa thế kỷ 
trôi qua, dù vẫn biết có hố chôn 
liệt sĩ trong sân bay nhưng địa 
hình, địa vật đã nhiều thay đổi, 
sân bay rộng lớn,  không thể xác 
định được vị trí chính xác để cơ 
quan chức năng tìm kiếm, quy 
tập.

Nhưng điều kỳ diệu bất ngờ 
đã xảy ra từ một tấm không ảnh. 
Tấm không ảnh sân bay Biên 
Hòa được đăng trên một trang 
mạng internet. Là một người 
đam mê ảnh địa lý, ông Nguyễn 
Xuân Thắng, kiến trúc sư tại 
Thành phố Hồ Chí Minh đặc 
biệt chú ý đến tấm ảnh trong 
suốt 10 năm. Tình cờ vào ngày 
3/10/2016, ông đọc được một 
bình luận của một người Mỹ 
có tên Bob Connor: “Nếu bạn 
nhìn lên con đường ở bản đồ 
sân bay này, rồi rẽ phải - nơi đó 
có lô cốt, gọi là hill 10 (đồi 10), 
nơi đây đã xảy ra một trận chiến 
đấu dữ dội ngày 31/1/1968… 
Trận đánh xảy ra tại đồi 10. Đối 
phương đã để lại 153 xác chết 
và 2 ngày sau thì phải chôn họ 
ở đường băng. Bây giờ nghĩ 
lại, sau 50 năm tôi vẫn còn ớn 
lạnh…”. Bob Connor là thượng 
nghị sĩ Mỹ, nguyên trung sĩ làm 
nhiệm vụ bảo vệ sân bay Biên 
Hòa trong chiến tranh Việt  
Nam. Cũng có người thân hy 
sinh trong chiến tranh chưa tìm 
thấy hài cốt, những bình luận 
của Bob Connor đã tác động 
mạnh đến ông Thắng, nhen 
nhóm trong ông ý tưởng về việc 
tìm kiếm hố chôn liệt sĩ mà Bob 
đã nhắc đến. Ông Nguyễn Xuân 
Thắng đã nhờ một người bạn 
từng chiến đấu ở chiến trường 
miền Nam là cựu chiến binh 
Chế Trung Hiếu liên lạc với Bob 
Connor đề nghị giúp đỡ thông 
tin tìm hố chôn liệt sĩ. Từ đây, 
những cuộc trao đổi giữa những 
người bạn đồng cảm Việt Nam 
và Mỹ diễn ra thường xuyên. 
Đặc biệt, với sự hỗ trợ thông tin 
tích cực từ Martin E. Strones, 
người từng là chỉ huy bay tại sân 
bay Biên Hòa và trực tiếp đánh 
giá tình hình thương vong trong 
trận chiến đêm ngày 31/1/1968 
tại sân bay Biên Hòa, đồng thời 
trực tiếp tổ chức hố chôn tập 
thể liệt sĩ mà những thông tin 
đã được hé lộ. Những thông tin 
quý giá này được chuyển đến cơ 
quan chức năng tỉnh Đồng Nai. 
Sau quá trình xác minh, 2 cựu 
chiến binh Mỹ là Bob Connor và 
Martin E. Strones đã được mời 
sang Việt Nam phối hợp tìm 
kiếm và xác định vị trí hố chôn. 
Từ ngày 18/3 - 17/5/2017, Bộ 

CHQS tỉnh Đồng Nai phối hợp 
với thành phố Biên Hòa tổ chức 
tìm kiếm hố chôn tập thể liệt 
sĩ, diện tích tìm kiếm 3,5ha tại 
khu vực sân bay Biên Hòa thuộc 
phường Tân Phong (thành phố 
Biên Hòa). Qua gần 1 tháng tìm 
kiếm, những người anh hùng 
phơi phới tuổi xuân đã ngã 
xuống trong đêm mùa xuân khi 
chưa trọn niềm vui ngày toàn 
thắng đã kiêu hùng trở về trong 
một buổi sáng đầy nắng. Vào lúc 
10 giờ 20 phút ngày 13/4/2017, 
hố chôn tập thể liệt sĩ được phát 
hiện tại khu vực vườn tràm trên 
hướng Đông sân bay Biên Hòa 
với nhiều phần hài cốt liệt sĩ và 
nhiều di vật.

Sau đó, Martin E. Strones 
tiếp tục nhận lời vẽ sơ đồ tác 
chiến và chỉ thêm nhiều vị trí hố 
chôn liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn 
Nhất, tại thành phố Biên Hòa và 
tại tỉnh Bình Phước. Những dữ 
liệu này đã phần nào giải tỏa 
trăn trở của bao người về hài 
cốt liệt sĩ còn nằm đâu đó, chưa 
tìm thấy.

Trở về bên đồng đội
Cơ quan chuyên môn đã tiến 

hành rà soát, xác minh thông 
tin liệt sĩ tại 63 tỉnh, thành phố, 
23 tỉnh, thành phố xác minh 
được 72 trường hợp có danh 
sách liệt sĩ địa phương đang 
quản lý trùng khớp, trong đó 
có 11 liệt sĩ quê Thái Bình cùng 
ở đơn vị d1 e4 KB, hy sinh đêm 
ngày 31/1/1968. Do mộ tập thể 

liệt sĩ chôn cất cách nay đã 49 
năm, chịu tác động của ngoại 
cảnh nên xương cốt gần như bị 
phân hủy, mục nát thành đất 
lẫn lộn vào nhau nên không 
thể xác định được số lượng hài 
cốt liệt sĩ và không thể sắp xếp 
theo từng bộ hài cốt. Bộ CHQS 
tỉnh Đồng Nai tổ chức an táng 
hài cốt liệt sĩ vào một ngôi mộ 
chung tại Nghĩa trang Liệt sĩ 
tỉnh Đồng Nai và khắc tên các 
liệt sĩ vào bia chung để tưởng 
nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ 
đã ngã xuống vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc. Còn nhiều trường 
hợp liệt sĩ hy sinh trong trận 
đánh này do sai lệch thông tin 
nên cơ quan chuyên môn vẫn 
tiếp tục xác minh làm rõ danh 
sách và thân nhân để thực hiện 
các hoạt động tri ân và khắc tên 
vào bia mộ tập thể với tinh thần 
cố gắng cao nhất.

“Con ở nhà ngoan, nghe lời 
ông bà mẹ, thầy cô giáo, cố gắng 
chăm làm, học giỏi. Bố đi công 
tác miền Nam, bao giờ đánh hết 
giặc, đất nước thống nhất bố sẽ 
về với các con…” - đã hơn nửa 
thế kỷ trôi qua, bà Phạm Thị 
Thủy vẫn nhớ như in những 
lời người cha thân yêu căn dặn 
trước lúc lên đường nhập ngũ, 
nhớ những bàn tay bé nhỏ của 
học sinh Trường Tiểu học Nam 
Thanh vẫy chào tiễn thầy đi. Với 
tinh thần tất cả vì miền Nam 
ruột thịt, năm 1966, thầy giáo 
Phạm Quang Hoạt, xã Tây Tiến 
(Tiền Hải) đã viết huyết thư tình 
nguyện lên đường nhập ngũ, để 
lại quê hương người vợ trẻ và 4 
con thơ dại. Tin thầy giáo Phạm 
Quang Hoạt ngã xuống ở Biên 
Hòa xé từng khúc ruột người ở 
hậu phương. Hơn nửa đời người 
mẹ tôi mòn mỏi ngóng tìm, tâm 
nguyện biết nơi cha tôi hy sinh, 
biết chỗ cha yên nghỉ cùng đồng 
đội, với gia đình tôi nay đã thành 
hiện thực - bà Thủy chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Thạc, anh 
trai liệt sĩ Nguyễn Hữu Phác, 
xã Minh Lãng (Vũ Thư) tâm sự: 
Từng chiến đấu tại Trường Sơn, 
tôi thấu hiểu biết bao xương 
máu, hy sinh để có độc lập, tự 
do ngày nay. Tháng 9/1965, em 
trai tôi lên đường nhập ngũ, 
năm 1968 nhận được tin em hy 
sinh ở Biên Hòa. Nhiều năm 
qua, gia đình đã nỗ lực đi tìm 
mộ em nhưng không thấy. Nhờ 
Đảng, Nhà nước, các tổ chức, 
cá nhân tìm kiếm, quy tập, nay 
em trai tôi đã thanh thản về bên 
đồng đội, đó là sự mãn nguyện 
của cả gia đình tôi.

Sáng tháng 7 - tháng tri ân, 
khói hương quyện xanh trời 
Biên Hòa, lễ truy điệu và an 
táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong 
trận đánh sân bay Biên Hòa 
đêm ngày 31/1/1968 được long 
trọng tổ chức tại Nghĩa trang 
Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai. Trời Biên 
Hòa bất chợt đổ mưa, nước 
mưa quyện cùng nước mắt 
dòng người đưa tiễn như xóa 
nhòa hành trình gần nửa thế 
kỷ ly biệt. Những nắm đất đỏ 
nặng phù sa của quê lúa Thái 
Bình cùng mọi miền quê trên cả 
nước được thân nhân trải xuống 
mộ, nâng giấc những người con 
thân yêu yên nghỉ ngàn đời 
trong lòng đất mẹ. 

Về bên đồng đội 
Từ một bức không ảnh bỏ quên 10 năm, tình người đã tạo nên điều kỳ diệu kết nối và xóa nhòa mọi khoảng 

cách để những con người xa lạ đến với nhau cùng giải mã những câu hỏi của lịch sử, để sau gần nửa thế kỷ 
những người lính đã anh dũng hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa tết Mậu Thân năm 1968 được trở về 
đoàn tụ cùng đồng đội. 

trịnh cường 

Những nắm đất quê hương và hoa được thân nhân thả xuống mộ tiễn biệt các liệt sĩ.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đưa di cốt liệt sĩ vào 
mộ tập thể.


