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Vì sao Báo Thái Bình
đạt nhiều giải báo chí quốc gia?

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh với Báo Thái Bình.

Báo Thái Bình
với biển, đảo quê hương

Phóng viên trẻ
cần có 3 chữ “K”

Giải báo chí quốc gia lần thứ XIII
Báo Thái Bình giành 3 giải
Theo thông báo của Hội đồng giải Báo chí quốc 

gia. Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII, năm 2018 tại 
Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) 
theo Quyết định số 125/QĐ-HĐGBCQG của Chủ 
tịch Hội đồng giải. Báo Thái Bình đạt 3 giải:

- Tác phẩm “Dấu ấn tam nông” của nhóm tác 
giả: Vũ Anh Thao, Vũ Nguyên Bình, Đỗ Thị Hiền, 
Nguyễn Đình Tùng.

- Tác phẩm “Trái tim nhân ái” của nhóm tác giả: 
Hoàng Minh Sơn, Nguyễn Minh Hãnh, Vũ Tú Anh, 
Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Anh Phương.

- Tác phẩm “Nhớ lẽ khoan dân” của nhóm tác 
giả: Nguyễn Hình, Thu Thủy.

Theo thông báo của Hội đồng giải Báo chí quốc 
gia, lễ trao giải sẽ được tiến hành vào 19 giờ 30 ngày 
21/6/2019.
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Tác phẩm đầu tiên 
Năm 2014, lần đầu tiên Báo Thái Bình 

có loạt bài “Để nông dân thực sự gắn bó 
với đồng ruộng” đạt giải báo chí quốc gia 
trong niềm vui bất ngờ. Bởi trước đó, Báo 
Thái Bình chưa một lần “chạm” tới giải 
thưởng danh giá này. Hầu hết phóng viên 
trong cơ quan đều có tâm lý tự ti, nghĩ 
rằng giải báo chí quốc gia là giải lớn, báo 
đảng địa phương khó có cơ hội đạt giải. Cơ 
quan cũng chưa có kế hoạch bài bản đầu 
tư cho các tác phẩm và trong nhiều năm 
Báo Thái Bình không có tác phẩm tham 
dự giải hoặc cũng tham dự nhưng gọi là 
cho có. Mỗi dịp trao giải báo chí quốc gia, 
phóng viên ai cũng thấy ngậm ngùi, đặt 
câu hỏi biết bao giờ cơ quan mình mới có 
giải?

Nói về loạt bài “Để nông dân thực 
sự gắn bó với đồng ruộng”, nhà báo Vũ 
Nguyên Bình, Trưởng phòng Thư ký tòa 
soạn chia sẻ: Lúc đó tôi là phóng viên 
Phòng Kinh tế theo dõi ngành Nông 
nghiệp, thấy tình trạng nông dân ở các địa 
phương bỏ ruộng hoang nên ban đầu chỉ 
viết bài phản ánh tình hình thực tế ở cơ sở. 
Thấy đây là đề tài “nóng”, thu hút sự quan 
tâm của xã hội, đồng chí Tổng biên tập 
lúc đó quyết định phân công thêm một số 
phóng viên cùng tham gia để khai thác vấn 
đề ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng 
cũng chưa xác định đầu tư để tham dự giải 
báo chí quốc gia. Sau nhiều tháng đi cơ 
sở, tìm hiểu thực tế, lắng nghe ý kiến của 
nhiều người, chúng tôi đã tìm ra nguyên 
nhân tại sao nông dân chưa mặn mà với 
đồng ruộng, đặt ra bài toán trách nhiệm 
và giải pháp khắc phục. Phải mất hơn một 
năm, loạt bài “Để nông dân thực sự gắn bó 
với đồng ruộng” mới hoàn thành và đăng 
Báo Thái Bình vào tháng 4/2014. Năm đó, 
Ban Biên tập quyết định đem loạt bài này 
tham dự giải báo chí quốc gia, kết quả tác 
phẩm đạt giải. Đây cũng là dấu mốc quan 
trọng thay đổi tư duy của đội ngũ biên tập 
viên, phóng viên Báo Thái Bình, xóa bỏ 
tâm lý tự ti, dè dặt để sẵn sàng nhập cuộc 
ở “sân chơi lớn”.

4 năm 6 giải
Năm 2015, nhà báo Vũ Anh Thao 

chuyển công tác từ Đài PTTH Thái Bình 
về Báo Thái Bình đảm nhận chức vụ Tổng 
biên tập. Ông luôn động viên, khích lệ 
đội ngũ biên tập viên, phóng viên đầu tư 
cho các tác phẩm để tham dự giải. Ông 
nói với chúng tôi: Chúng ta đừng bao giờ 
nghĩ chỉ có báo trung ương mới đạt giải 
báo chí quốc gia. Hiện nay, điều kiện tác 
nghiệp, trình độ nghiệp vụ, ý chí và lòng 

Vì sao Báo Thái Bình
đạt nhiều giải báo chí quốc gia?
Những năm gần đây, Báo Thái Bình là 

một trong số ít báo đảng địa phương liên 
tiếp đạt nhiều giải báo chí quốc gia. Đây 
không chỉ là sự ghi nhận những cố gắng, 
nỗ lực với nghề, tạo “thương hiệu” cho các 
tác giả, nhóm tác giả đạt giải mà còn khẳng 
định sự trưởng thành, vị thế của Báo Thái 
Bình trong hệ thống báo đảng địa phương.

nguyễn hình

dũng cảm giữa phóng viên báo chí trung 
ương, địa phương không có khoảng cách, 
chưa kể chúng ta có lợi thế hơn họ là nắm 
bắt thông tin, tiếp cận sự kiện nhanh hơn, 
hiểu về bản chất sự kiện hơn. Giải báo chí 
quốc gia là sân chơi bình đẳng, Hội đồng 
chấm giải không chia tách tác phẩm báo 
chí của ai, ở đâu nên đừng nghĩ báo địa 
phương thì không thể đạt giải mà quan 
trọng chúng ta phải chọn vấn đề gì để làm. 
Ở giải này có rất nhiều thể loại báo chí 
được phân định để thiết lập thứ hạng giải, 
vì vậy khi chúng ta đầu tư các tác phẩm 
cùng với nâng cao chất lượng cần phải 
biết lựa chọn thể tài cho phù hợp.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Biên tập 
Báo Thái Bình, trong đó có vai trò quan 
trọng của đồng chí Tổng biên tập đã thổi 
bùng “ngọn lửa” đam mê với nghề cho đội 
ngũ biên tập viên, phóng viên cơ quan. 
Hàng loạt tác phẩm dài kỳ được đầu tư 
công phu, bài bản, mang đậm hơi thở 
cuộc sống, có chất lượng cao ở nhiều thể 
tài khác nhau được đăng tải thường xuyên 
trên báo in và Báo Thái Bình điện tử, tạo 
hiệu ứng xã hội sâu sắc, thu hút sự quan 
tâm đặc biệt của công chúng. Nhờ vậy, 
mỗi năm Báo Thái Bình đã lựa chọn được 
hàng chục tác phẩm có chất lượng tốt 
tham dự các giải báo chí của trung ương 
và địa phương, trong đó nhiều nhất là giải 
báo chí quốc gia. Trong 4 năm, Báo Thái 
Bình có 6 tác phẩm đạt giải, đó là: “Để 
nông dân thực sự gắn bó với đồng ruộng” 
(năm 2014), “Nông thôn mới - cách làm 
riêng của Thái Bình” (năm 2016), “Đi tìm 
thương hiệu gạo Thái Bình” (năm 2017); 
riêng năm 2018, Báo Thái Bình có 3 tác 
phẩm đạt giải: “Giao lưu trái tim nhân ái” 
- nhóm tác giả: Hoàng Minh Sơn, Nguyễn 
Minh Hãnh, Vũ Tú Anh, Trần Thị Thu 
Hương, Nguyễn Anh Phương; “Nhớ lẽ 
khoan dân” - nhóm tác giả: Nguyễn Hình, 
Thu Thủy; “Dấu ấn tam nông” - nhóm 
tác giả: Vũ Anh Thao, Vũ Nguyên Bình, 
Đỗ Thị Hiền, Nguyễn Đình Tùng. Đây là 

niềm tự hào, sự động viên, khích lệ to lớn 
đối với Báo Thái Bình và là kết quả của cả 
một quá trình nỗ lực, phấn đấu hết mình 
của tập thể Ban Biên tập, đội ngũ biên tập 
viên, phóng viên cơ quan. 

Vì sao chúng tôi làm được điều đó?         
Báo Thái Bình tự hào có đội ngũ phóng 

viên, biên tập viên được đào tạo bài bản, 
ngày càng được trang bị kỹ năng làm báo 
chuyên nghiệp. Hàng năm, cơ quan cử 
nhiều biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật 
viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ 
chức; đồng thời, mời các giảng viên, nhà 
báo có uy tín trên nhiều lĩnh vực về tập 
huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho 
đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật 
viên, kết hợp hướng dẫn các kỹ năng thực 
hiện các tác phẩm tham dự giải. Báo Thái 
Bình đang trên hành trình xây dựng tòa 
soạn hội tụ, hướng đến trở thành cơ quan 
truyền thông đa phương tiện nên Ban 
Biên tập tạo điều kiện tốt nhất để phóng 
viên được sáng tạo, khuyến khích phóng 
viên ứng dụng các thiết bị làm báo hiện 
đại vào quá trình tác nghiệp... Đến nay, 
hầu hết phóng viên, biên tập viên không 
chỉ làm tốt báo in, báo điện tử mà còn 
thực hiện thuần thục kỹ năng làm truyền 
hình internet.

Hàng năm, Báo Thái Bình coi việc đầu 
tư các tác phẩm tham dự giải báo chí quốc 
gia nói riêng, các giải báo chí trong toàn 
quốc nói chung là một trong những nội 
dung quan trọng nên có kế hoạch chi tiết, 
chỉ đạo cụ thể từng đề tài. Đồng chí Tổng 
biên tập yêu cầu các trưởng phòng chuyên 
môn đọc tác phẩm báo chí trong cả nước 
đã đạt giải báo chí quốc gia ở từng thể loại 
để học tập, rút kinh nghiệm; đồng thời, 
chỉ đạo phóng viên bám sát thực tiễn cuộc 
sống, phát hiện những đề tài mới hoặc đầu 
tư những đề tài đang thực hiện thu hút sự 
quan tâm của xã hội để đạt chất lượng 
cao nhất. Ban Biên tập cũng tạo mọi điều 

kiện cho phóng viên đầu tư các tác phẩm, 
bảo vệ chân lý, lẽ phải, giúp tác giả vững 
tâm xông pha vào những lĩnh vực khó, 
nhạy cảm. Đó cũng là cách mà Báo Thái 
Bình rèn luyện cho phóng viên từng bước 
tiếp cận với phong cách làm báo chuyên 
nghiệp với khả năng nắm bắt thông tin 
tốt, cách khai thác đề tài hiệu quả và xây 
dựng được phong cách kỹ năng làm báo 
hiện đại, ngày càng chuyên nghiệp. 

Để có những tác phẩm báo chí xuất 
sắc, những năm qua, đội ngũ biên tập viên, 
phóng viên Báo Thái Bình đã không ngừng 
nỗ lực, học hỏi, trau dồi kiến thức, rèn giũa 
kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, 
bản lĩnh chính trị cũng như đạo đức nghề 
nghiệp. Không chỉ nhanh nhạy trong việc 
nắm bắt đề tài, nhiều phóng viên còn rất 
sáng tạo trong cách thể hiện để tác phẩm 
bảo đảm các yếu tố: nhanh nhạy, chính 
xác, kịp thời, hiệu quả. Mặt khác, Ban Biên 
tập thường xuyên định hướng, gợi mở một 
số đề tài và khuyến khích các phóng viên 
hoặc nhóm phóng viên có kinh nghiệm về 
lĩnh vực, đề tài được phân công, có năng 
lực tiếp cận, xử lý thông tin và thể hiện bài 
viết một cách sinh động thu hút người đọc 
để có những loạt bài “nặng ký” dự giải báo 
chí quốc gia. Các đề tài được chọn lựa đều 
là những vấn đề mang tầm quốc gia hoặc 
có tính đặc thù, tính điển hình của địa 
phương nhưng vẫn là vấn đề có tính thời 
sự chung của cả nước. 

Những tác phẩm đạt giải báo chí 
quốc gia của Báo Thái Bình những năm 
qua đã cho thấy công sức, trí tuệ, ý thức 
trách nhiệm, sự dấn thân, lòng yêu nghề 
và cách thể hiện đầy sáng tạo của các nhà 
báo. Những người làm Báo Thái Bình tự 
hào về điều đó và sẽ tiếp tục đầu tư công 
sức, trí tuệ để có những tác phẩm chất 
lượng dự giải với tinh thần trách nhiệm 
cao nhất và hơn thế nữa góp thêm tiếng 
nói của mình để “lấy cái đẹp, dẹp cái 
xấu”, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt 
đẹp hơn.

Ảnh: thành tâm
Nhà báo Nguyên Bình, Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, Báo Thái Bình nhận giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017.
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Giải Búa liềm vàng là giải thưởng 
hàng năm do Ban Tổ chức Trung 
ương phối hợp với Báo Nhân Dân, 

Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt 
Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 
để trao tặng cho các tác phẩm báo chí 
xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng. 
Đây là giải báo chí toàn quốc có tầm ảnh 
hưởng sâu rộng, thu hút sự quan tâm đặc 
biệt của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân. Là báo 
đảng địa phương, Báo Thái Bình luôn chú 
trọng làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền về 
công tác xây dựng Đảng nói chung, đầu 
tư các tác phẩm có chất lượng để tham dự 
giải Búa liềm vàng nói riêng.

Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra lâu nay 
đó là viết về xây dựng Đảng vẫn thường 
được coi là lĩnh vực “khó, khô và khổ” 
nên thường ít có những bài viết hay. Từ 
khâu xác định nội dung, phát hiện đề tài, 
khai thác tư liệu cho đến việc thể hiện 
tác phẩm đều có những yêu cầu cao về 
kiến thức, vốn sống, nghiệp vụ và sự tâm 
huyết. Đội ngũ phóng viên viết hay, sinh 
động, hấp dẫn về công tác xây dựng Đảng 
ở các báo hiện còn ít. Những người tâm 
huyết dồn sức nghiên cứu, hình thành 
các bài viết có chất lượng cao về xây dựng 
Đảng cũng không nhiều. Vì vậy, ngay năm 
đầu tiên giải Búa liềm vàng được phát 
động (năm 2015), Đảng ủy, Ban Biên tập 
Báo Thái Bình chỉ đạo các phòng chuyên 
môn theo dõi, nắm chắc thể lệ, tiêu chí 
của giải, xây dựng kế hoạch cụ thể thực 
hiện các tác phẩm tham dự giải. Ban Biên 
tập giao chỉ tiêu cho từng phòng, yêu cầu 
đăng ký đề tài, xây dựng đề cương chi tiết 
báo cáo Ban Biên tập cho ý kiến, sau đó 
triển khai thực hiện. Cơ quan chủ động 
nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ 
biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên 
bằng các hình thức: tổ chức kịp thời việc 
quán triệt và triển khai sâu rộng đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; tích cực chỉ 
đạo tuyên truyền, cổ vũ những kết quả 
đạt được trong phát triển kinh tế - xã 
hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị của tỉnh, các địa phương. Đảng 
ủy, Ban Biên tập luôn quan tâm đào tạo, 
bồi dưỡng, tạo điều kiện để các phóng 
viên trẻ được đứng trong hàng ngũ của 
Đảng; cử phóng viên đi học các lớp bồi 
dưỡng, khóa đào tạo cao cấp, trung cấp 
lý luận chính trị và tăng cường rèn luyện 
bản lĩnh, sự nhạy cảm chính trị trong 
quá trình tác nghiệp, sáng tạo tác phẩm 
báo chí. Đội ngũ phóng viên Báo Thái 
Bình thường xuyên đi cơ sở, rèn luyện 
phong cách “đi, học, đọc, viết” nhằm 
tích lũy vốn sống thực tiễn, có kiến thức 
sâu rộng để tác phẩm mang đậm hơi thở 
cuộc sống, hấp dẫn và thu hút bạn đọc. 
Nhờ vậy, Báo Thái Bình đã chọn lựa được 
nhiều tác phẩm viết về công tác xây dựng 
Đảng tham dự giải Búa liềm vàng. Trong 
3 năm 2015 - 2018, Báo có 3 tác phẩm: 
“Phát triển tổ chức đảng trong các doanh 
nghiệp ngoài khu vực nhà nước dễ hay 
khó?”, “Để bộ máy tinh gọn, thông suốt, 
hiệu quả” và “Nhớ lẽ khoan dân” đạt giải 
và 1 tác phẩm “Quản lý đảng viên đi làm 
ăn xa” lọt vào vòng chung khảo.

3 năm liên tiếp Báo Thái Bình
đạt giải Búa liềm vàng

Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính là 
phòng đảm nhiệm tuyên truyền lĩnh vực 
xây dựng Đảng nên ngay từ năm 2015 
chúng tôi xác định rõ cần phải đầu tư các 
bài viết để tham dự giải Búa liềm vàng. 
Chúng tôi nghiên cứu kỹ các vấn đề thực 
tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, 
đánh giá, lựa chọn những vấn đề cấp bách, 
nổi cộm, bảo đảm tính thời sự, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
các vấn đề được bạn đọc quan tâm, không 
ngại chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm 
của các tổ chức đảng địa phương, đơn vị. 
Khi thực hiện loạt bài “Phát triển tổ chức 
đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu 
vực nhà nước dễ hay khó?”, suốt 2 tháng 
chúng tôi gõ cửa không biết bao nhiêu 
doanh nghiệp nhưng có tới hơn 2/3 trong 
số đó “lắc đầu” không tiếp bởi một lý do 
“chúng tôi còn phải lo kinh doanh, lo cuộc 
sống cho hàng trăm công nhân, không còn 
thời gian cho công tác xây dựng Đảng”. 
Còn khi hỏi một số công nhân thì họ trả 
lời rất hồn nhiên “Vào Đảng để làm gì, có 
được gì không, khi chúng tôi đi sinh hoạt 
có bị trừ lương không?”. Chính từ cái “lắc 
đầu” của chủ doanh nghiệp, sự thờ ơ của 
một số công nhân đã giúp chúng tôi tìm ra 
những khó khăn, rào cản trong phát triển 
tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài 
khu vực nhà nước, chỉ rõ những hạn chế, 
bất cập, nguyên nhân và hoàn thành loạt 
bài tham dự giải Búa liềm vàng. 

Với loạt bài “Để bộ máy tinh gọn, 
thông suốt, hiệu quả”, mất 4 tháng 
Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính mới 
hoàn thành. Đây là một vấn đề khó, nhạy 
cảm và liên quan trực tiếp đến quyền lợi 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
nên khi chắp bút chúng tôi phải nghiên 
cứu, nghiền ngẫm kỹ lưỡng các văn bản 
liên quan đến cải cách hành chính, tinh 
giản biên chế. Trong đầu chúng tôi lúc 
nào cũng “ong ong” nghĩ về nghị quyết, 
những con số, tìm cách làm sao truyền 
tải thành những bài viết chỉ rõ những 
cồng kềnh, chồng chéo trong hệ thống 
chính trị, những bất hợp lý trong bố trí 
vị trí việc làm; khẳng định chủ trương cải 
cách bộ máy hành chính nhà nước, tinh 
giản biên chế của Đảng, Nhà nước là tất 
yếu khách quan mà ai đọc cũng hiểu, hấp 
dẫn độc giả. 

Năm 2017, tròn 20 năm Thái Bình xảy 
ra sự kiện mất ổn định chính trị, chúng 
tôi nung nấu ý tưởng viết về bài học 
kinh nghiệm sau 20 năm thực hiện quy 
chế dân chủ ở Thái Bình. Thế nhưng, 
phải mất hơn 1 năm chúng tôi mới hoàn 
thành loạt bài đó. Bởi tìm gặp các nhân 
chứng rất khó khăn, ai cũng ngại nói ra 
những sai lầm, khuyết điểm của mình 
trong những năm ấy. Thế nhưng, khi về 
Quỳnh Hoa, An Ninh (Quỳnh Phụ), Thái 
Thịnh (Thái Thụy), chúng tôi may mắn 
được gặp gỡ những cán bộ xã, những 

người dân trước đây đã mắc những sai 
lầm, khuyết điểm, thậm chí phải vướng 
vào vòng lao lý. Nhưng có điều rất vui 
mừng là sau 20 năm họ không một lời 
oán trách, phấn khởi trước sự đổi thay 
của quê hương. Tất cả đều cho rằng đấy 
là thời “không đáng nhắc đến” của Thái 
Bình nhưng cũng chính nhờ bài học của 
những năm mất ổn định chính trị 1997 - 
2000 mà Thái Bình mới có sự giàu mạnh, 
phát triển như hôm nay. Xuyên suốt loạt 
bài “Nhớ lẽ khoan dân” của chúng tôi là 
bài học về gần dân, trọng dân và ý thức 
tôn trọng nhân dân được xây trên nền 
tảng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 
sở của Thái Bình.

Những tác phẩm của Báo Thái Bình 
tham dự giải Búa liềm vàng tuy chưa đạt 
giải cao nhưng đối với chúng tôi đó không 
chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là sự 
ghi nhận những nỗ lực với nghề, nhất là 
khi viết về một lĩnh vực vốn được coi là 
“khó, khô và khổ”. Qua thực tiễn công 
việc, qua mỗi mùa giải, những người làm 
Báo Thái Bình sẽ đúc rút được nhiều kinh 
nghiệm quý báu, không ngừng học tập 
nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, 
bản lĩnh chính trị và có thái độ ứng xử 
đúng mực, cầu thị, lắng nghe để có bài viết 
hay, chất lượng hơn về lĩnh vực xây dựng 
Đảng, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng với 
nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta 
ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mạnh cường

Đến nay đã qua 3 lần giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) được tổ chức thì cả 3 lần Báo Thái Bình đều đạt giải. 
Qua mỗi tác phẩm đạt giải, Ban Biên tập, các phòng chuyên môn, mỗi tác giả đều rút ra những kinh nghiệm quý báu trong thực hiện nhiệm 
vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xứng đáng là chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Ảnh: ngọc linh

Nhà báo Nguyễn Thị Hình, Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo Thái Bình (người thứ ba từ phải sang) nhận giải Búa liềm vàng 
lần thứ II - năm 2017.
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Nhanh nhưng không vội vàng
Trong thời kỳ bùng nổ thông tin như 

hiện nay, việc thông tin nhanh là một 
trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu 
được đặt ra với mỗi tờ báo, đặc biệt là báo 
điện tử. Sự cạnh tranh thông tin, sự chạy 
đua về thời gian giữa các tòa soạn có thể 
tính bằng phút trước mỗi vấn đề nóng. 
Nếu như trước đây các báo địa phương 
thường đi sau các báo trung ương trong 
việc thông tin thì hiện nay báo địa phương 
đã thể hiện được ưu thế vượt trội trước các 
vấn đề nóng phát sinh ở cơ sở. Báo Thái 
Bình ngày càng đi trước một bước bởi thời 
gian qua đội ngũ phóng viên của Báo đã 
được đào tạo để dần quen với cung cách 
tác nghiệp nhanh và tức thì. Khi nhận 
được chỉ đạo hay nhận được thông tin về 
bất kỳ một sự việc nào, phóng viên ngay 
lập tức phải lên đường, phản ánh sự việc 
ngay khi sự việc vừa hoặc đang diễn ra. 
Sự nhanh nhạy của phóng viên đã đem 
lại những bài viết sống động, chân thực. 
Thời gian qua, rất nhiều sự việc xảy ra 
trên địa bàn tỉnh đã được Báo Thái Bình 
phản ánh nhanh chóng, cung cấp cho 
bạn đọc trong và ngoài tỉnh những thông 
tin chân thực về sự việc, góp phần kịp thời 
định hướng dư luận. Điển hình như việc 
thông tin về các vụ việc: Xử lý vi phạm tại 
cồn Vành, ngừng việc tập thể tại doanh 
nghiệp, các hành vi bức tử môi trường 
của một số doanh nghiệp, tận diệt giun 
đất hủy hoại môi trường, bán bò sinh kế...

Cũng trong thời kỳ bùng nổ thông tin 
như hiện nay, do chạy đua về thời gian, 
không ít tờ báo đã vội vàng khi đăng tải 
thông tin. Sự vội vàng đó đã để lại nhiều 
hậu quả, đó là nhiều thông tin được 
đưa đến độc giả nhưng chưa được kiểm 
chứng, sai sự thật, phiến diện, một chiều, 
không khách quan, không phản ánh đúng 
bản chất của sự việc, hiện tượng, gây nên 
những hiểu lầm và phản ứng xấu trong 
dư luận. Trên thực tế trong thời gian qua 

Lao vào “điểm nóng”
Trần thu hương

không ít cơ quan báo chí đã bị xử lý về 
thông tin sai sự thật. Là cơ quan báo đảng, 
Báo Thái Bình vừa phải bảo đảm thông 
tin nhanh song sự chân thực mới là yếu tố 
được đặt lên hàng đầu. Trước mỗi sự việc, 
theo chỉ đạo của Ban Biên tập, phóng 
viên phải đến hiện trường, trực tiếp nghe 
ý kiến nhiều chiều, có sự kiểm chứng 
của các cơ quan chức năng. Việc thông 
tin được tiến hành nhanh song thận 
trọng từ khâu đưa tin, khâu biên tập đến 
khâu kiểm duyệt. Như sự việc trước một 
số thông tin có sai sót dẫn đến thay đổi 
đáp án đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi 
tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên cuối 
tháng 5 vừa qua, ngay lập tức phóng viên 
Báo Thái Bình đã có cuộc làm việc trực 
tiếp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 
và đại diện Công an tỉnh. Qua làm việc, 
phóng viên Báo Thái Bình đã có phản ánh 
“Không có sự thay đổi đáp án trong đề 
thi môn Ngữ văn”. Sự phản ánh kịp thời 
này đã làm lắng dịu dư luận, góp phần để 
các phụ huynh và học sinh hiểu đúng bản 

chất sự việc thay vì chỉ hiểu một chiều 
như thông tin trên mạng xã hội đăng tải. 
Nhanh nhưng không vội vàng, đó chính là 
nguyên tắc bất biến trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ tuyên truyền của Báo Thái 
Bình, đặc biệt là trước các vấn đề nóng. 

Dấn thân nhưng không liều lĩnh 
Trước những vấn đề nóng, vấn đề 

mà cả xã hội đang quan tâm, nếu người 
làm báo không có nhiệt huyết với nghề, 
không dám dấn thân sẽ không thể cung 
cấp những thông tin đầy đủ, khách quan, 
trung thực đến bạn đọc. 

Phản ánh vấn đề nóng, phóng viên 
cũng là người phải đối mặt với những khó 
khăn, nguy hiểm không lường trước. Tôi 
nhớ lần kíp 3 người chúng tôi đi làm phản 
ánh về vụ ngừng việc tập thể tại một công 
ty nước ngoài. Vì muốn có hình ảnh về 
xưởng sản xuất không người làm khi công 
nhân ngừng việc tập thể, một phóng viên 
vào trong nhà máy ghi hình. Khi chúng 
tôi đang ghi nhận ý kiến của công nhân 

thì bất ngờ những người quản lý doanh 
nghiệp đến, thái độ rất hung hăng, khó 
chịu. Họ cho rằng phóng viên vào ghi 
hình như vậy sẽ làm lộ bí mật sản xuất 
và yêu cầu được xóa hình ảnh trên máy 
quay phim. Cảm nhận của chúng tôi là 
doanh nghiệp đang cố tình mượn cớ để 
làm khó phóng viên. Lúc đó, những người 
quản lý doanh nghiệp thì đông, biểu 
hiện “gây chiến” thấy rõ. Phải “cứng” với 
những người này! Chúng tôi đã kiên quyết 
khẳng định không có việc làm lộ bí mật 
sản xuất và sẽ không có đối tượng nào có 
quyền động đến phương tiện làm việc của 
phóng viên. Cả kíp vẫn lấy đủ hình ảnh 
và ý kiến công nhân rồi mới rút khỏi hiện 
trường trong những cái nhìn theo bằng 
“đôi mắt hình viên đạn” của những người 
quản lý doanh nghiệp. 

Một lần khác là khi chúng tôi phản 
ánh về sự thật của một ca tử vong sau 
khi cấp cứu tại bệnh viện. Trước ca tử 
vong này, rất đông người thân của bệnh 
nhân và người dân địa phương đã tụ tập, 
nhiều người có biểu hiện quá khích vì cho 
rằng bệnh nhân tử vong do bác sĩ thiếu 
trách nhiệm. Sau khi đến bệnh viện và 
trực tiếp trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, 
cơ quan công an, chúng tôi đến gia đình 
bệnh nhân. Trong khi hai anh em đang 
ngồi trao đổi trong nhà, một đoàn hơn 10 
người đàn ông đi xe máy rầm rập lao vào 
sân. Trước tình huống bất ngờ, tôi không 
tránh khỏi lo lắng và càng lo hơn khi thấy 
người đồng nghiệp đi cùng đứng lên đi 
nhanh ra sân. Nhiều câu hỏi khá sẵng 
như: “Anh chị đến đây làm gì? Anh chị 
định giải quyết thế nào?...” đã được đồng 
nghiệp của tôi điềm tĩnh trả lời và giải 
thích cho những người đàn ông mới đến. 
Dường như hiểu ra vấn đề, những người 
đàn ông thay đổi thái độ, mong muốn 
các nhà báo sẽ giúp đỡ, đưa tiếng nói 
của người trong cuộc đến với các đơn vị 
liên quan, sớm có câu trả lời và giải quyết 
phù hợp cho gia đình bệnh nhân. Tôi thở 
phào. Khi ra về, tôi chia sẻ: “Lúc anh đứng 
lên ra ngoài, ngồi một mình trong nhà 
em sợ quá!”. Đồng nghiệp của tôi cười: 
“Trong những tình huống ấy, mình không 
tụm lại một chỗ được, phải phân ra người 
trong, người ngoài để lỡ có gì xảy ra còn 
gọi người ứng cứu chứ!”. 

Đầu năm 2018, trước hoạt động trái 
phép của “Hội Thánh Đức Chúa trời 
mẹ”, kíp phóng viên đã phải đóng vai là 
những người đang có nhiều đổ vỡ trong 
cuộc sống, mong muốn được tham gia 
vào Hội để có thể tiếp cận trực tiếp với 
những người đứng đầu “Hội Thánh Đức 
Chúa trời mẹ” tại Thái Bình, tìm hiểu hoạt 
động của họ, phục vụ cho việc thực hiện 
loạt phóng sự về hoạt động trái phép này. 
Song cùng với sự dấn thân này, kíp phóng 
viên cũng phải có sự giúp đỡ, hỗ trợ rất 
tích cực của lực lượng an ninh mới có 
thể hoàn thành được loạt phóng sự, giúp 
người đọc có sự hiểu biết sâu sắc về hoạt 
động trái phép này để phòng ngừa không 
bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào Hội.  

Mỗi lần phản ánh vấn đề nóng đều là 
những kỷ niệm khó quên. Nhưng sau mỗi 
lần tác nghiệp trong những tình huống 
khó khăn, mỗi người làm báo đều rút ra 
những bài học cho riêng mình. Nếu thấy 
khó, thấy khổ mà không dám đi, không 
dám lên tiếng thì chưa thực sự là người 
làm báo. Song dấn thân nhưng tuyệt đối 
không được liều lĩnh. Sự liều lĩnh có thể 
gây hại cho chính bản thân, cho đồng 
nghiệp và thậm chí gây hại cho nhiều 
người. Sự dấn thân một cách khoa học 
và thận trọng của phóng viên sẽ đem 
đến cho bạn đọc những bài viết sâu sắc, 
những góc nhìn đầy đủ, khách quan về sự 
việc, làm các vấn đề nóng trở nên nguội 
đi, góp phần vào sự ổn định của xã hội và 
bình yên cho cuộc sống.

Trong hành trình vặn mình đổi mới của Báo Thái Bình những năm qua luôn có sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên... Trong đó không thể không kể đến đội ngũ phóng viên, những người luôn sẵn sàng dấn 
thân, lao vào các “điểm nóng” để vừa phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, vừa chính xác, khách quan, mang tính định hướng cao trước những 
vấn đề xã hội đang được dư luận quan tâm. 

Phóng viên Báo Thái Bình thu thập thông tin từ cơ quan chức năng.

Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp phản ánh về người lao động làm việc trong điều kiện 
nắng nóng.
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Ảnh: minh đức

Trước hết về kiến thức, ngày còn 
nhỏ, bố mẹ tôi thường nói: Con mà 
không chịu khó học thì sau này chỉ 

có vác cày theo trâu mà sống. Ý của bố 
mẹ tôi là học kiến thức trên trường, trên 
lớp, học ở sách vở để thoát cảnh “chân 
lấm tay bùn” nhưng sau này tôi ngẫm lại, 
nếu có phải vác cày theo trâu thì cũng 
phải học cách cày. Không ai tự nhiên có 
kiến thức nên từ việc nhỏ nhất, làm cái 
gì cũng phải học. Do đó, lúc nhỏ thì học 
những kiến thức cơ bản, lớn lên khi đã 
định hướng công việc, nghề nghiệp thì 
lại chọn học những ngành, lĩnh vực mình 
lựa chọn. Mỗi người có những cách học 
khác nhau như học ở trường, học bạn, 
học online, tự học... để trang bị kiến thức 
lập thân, lập nghiệp.

Đối với nghề báo, có nhiều người 
không học chuyên ngành báo chí nhưng 
lại là cây bút khá sắc sảo nhưng cũng 
có người học chuyên ngành báo chí ra 
trường chưa chắc đã trở thành nhà báo. 
Bởi ngoài các môn chuyên ngành, sinh 
viên còn phải học rất nhiều môn như 
Triết học, Tiếng Anh, Tin học, Tiếng 
Việt thực hành, Toán... Tuy nhiên, nhiều 
sinh viên còn coi nhẹ hoặc lười học các 
môn này và lười đọc sách nên kiến thức 
bị hổng. Những người làm báo, ngoài 
học các môn chuyên ngành và các môn 
khác được học ở trường ra rất cần trang bị 
cho mình nhiều kiến thức khác. Thực tế 
cho thấy, khi sinh viên báo chí ra trường 
cầm trên tay tấm bằng khá, giỏi nhưng 
khi đi làm ở các cơ quan báo chí một số 
người không làm được việc. Bởi chưa hiểu 
những lĩnh vực mình phụ trách. Cụ thể, 
như phóng theo dõi ngành Nông nghiệp 
dù không chuyên sâu về các lĩnh vực sản 
xuất nhưng ít ra cũng hiểu cơ bản về vấn 
đề mình muốn viết như một năm có mấy 
vụ sản xuất chính, thời gian sản xuất lúa 
vụ xuân, vụ mùa, vụ đông, làm kinh tế 
VAC, nuôi trồng thủy sản, giống lúa nào 
là giống dài ngày, ngắn ngày... Nếu không 
hiểu vấn đề, khi đi khai thác thông tin 
không biết bắt đầu từ đâu, hỏi cái gì, lãnh 
đạo địa phương, người dân nói sao thì 
viết vậy. Sau khi hoàn thành tác phẩm thì 
chính tác giả cũng không hiểu nội dung 
mình đang viết thì phải xem xét lại mình 
còn hổng kiến thức gì. Hay như tuyên 
truyền về công tác xây dựng Đảng, phóng 
viên cũng phải trang bị cho mình nhiều 
kiến thức. Câu chuyện mà đồng nghiệp 
kể cho tôi nghe về một sự việc đã diễn ra 
khá lâu nhưng không bao giờ quên được: 
Một phóng viên trẻ của một tờ báo khá có 
uy tín ở Hà Nội về một doanh nghiệp nhà 
nước ở Thái Bình làm việc; khi đồng chí 
giám đốc doanh nghiệp giới thiệu là Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Công ty, phóng viên 
hỏi lại, thế đồng chí đã là đảng viên chưa? 
Vì vậy, ngoài kiến thức học ở trường, mỗi 
phóng viên cần trang bị cho mình những 
kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, an 
ninh, quốc phòng... để làm báo.

Đối với kỹ năng, đây được coi là yếu 
tố cốt lõi nhất của người làm báo. Bởi 

Phóng viên trẻ
cần có 3 chữ “K”
Một trong những yếu tố “ghi điểm” của phóng viên khi làm việc ở các cơ quan báo chí là thực hiện được nhiều kỹ năng cho hoạt động 

báo chí như viết, quay phim, chụp ảnh, dẫn hiện trường, sử dụng các thiết bị công nghệ... Do đó, vấn đề đặt ra cho mỗi phóng viên, đặc biệt 
là phóng viên trẻ phải có ít nhất 3 chữ “K”: kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật và công nghệ để tiến tới chữ “K” thứ tư, đó là kinh nghiệm.

nguyên bình

khi tuyển sinh đối với ngành báo chí của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền bắt 
buộc phải thi năng khiếu báo chí. Đối 
với những người không học báo chí, khi 
làm phóng viên ở các cơ quan báo chí 
cũng phải có năng khiếu làm báo mới có 
thể thực hiện được các kỹ năng sáng tạo 
tác phẩm. Những năm qua, việc đào tạo 
chuyên ngành báo chí ở các trường đại 
học, nhất là Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền không ngừng đổi mới về nội dung 
và phương pháp truyền đạt để sinh viên 
nắm bắt được xu hướng làm báo hiện 
đại. Theo đó, sinh viên được hướng dẫn 
những kỹ năng để sáng tạo cho từng loại 
hình, thể loại báo chí... Cùng với những 
kỹ năng được học ở trường, sau khi ra 
trường đi làm, phóng viên trẻ cần trang 
bị thêm cho mình những kỹ năng từ thực 
tế. Tại một lớp tập huấn về nghiệp vụ 
báo chí, giảng viên cho chúng tôi xem 
một phóng sự truyền hình về tình hình lũ 
lụt ở một tỉnh để “nhặt sạn” cho phóng 
sự này. Trong phóng sự có đoạn phóng 
viên tác nghiệp tại hiện trường ăn mặc 
rất thời trang, có người cầm ô che, miệng 
cười rất tươi; hậu cảnh là các lực lượng 
chức năng và người dân đang gồng mình 
chống lũ... Qua hình ảnh này cho thấy 
phóng viên thiếu chuyên nghiệp, thiếu 
kỹ năng xử lý trong hoàn cảnh này, hình 
ảnh gây phản cảm với công chúng khi ăn 
mặc không phù hợp với hoàn cảnh, tươi 
cười trước thiên tai, sự vất vả, mất mát 
của người dân vùng lũ. Hay khi đưa tin 
về một vụ trẻ em đuối nước, phóng viên 
trẻ cũng cần có kỹ năng ứng xử, giao tiếp 
với gia đình có con bị tai nạn trước khi 
khai thác thông tin. Trong tình huống 
này, có những việc làm tưởng chừng nhỏ 
như nét mặt, trang phục, cử chỉ hành 

động mà phóng viên không chú ý cũng 
có khi “mang họa” vào thân và thất bại 
trong khai thác thông tin... Vì vậy, tùy 
vào từng sự kiện, điều kiện tác nghiệp cụ 
thể, phóng viên cần có những kỹ năng 
tác nghiệp sao cho phù hợp, đạt hiệu 
quả cao.

Cùng với kiến thức, kỹ năng thì kỹ 
thuật và công nghệ là một trong những 
điều kiện rất cần thiết đối với mỗi phóng 
viên, đặc biệt là phóng viên trẻ trong xu 
hướng làm báo hiện nay. Bởi, cách mạng 
công nghiệp 4.0 đang tác động không 
nhỏ đến hoạt động truyền thông đại 
chúng nói chung, báo chí nói riêng. Hầu 
hết các cơ quan báo chí đang đổi mới 
nhằm theo kịp sự phát triển của công 
nghệ 4.0, như đầu tư cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin, truyền thông. Do đó, đòi 
hỏi phóng viên phải sử dụng thành thạo 
các thiết bị thông minh theo xu hướng 
của báo chí hiện đại như báo chí dữ liệu, 
đa phương tiện, tòa soạn hội tụ. Như vậy, 
phóng viên cần phải đa năng từ viết đến 
sản xuất video clip, audio, chụp ảnh... 
để  truyền thông trên nền tảng internet 
được tích hợp trong một tác phẩm báo 
chí, hoặc tác phẩm đơn lẻ. 

Hiện nay, báo chí đa phương tiện là 
một trong những ưu thế để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của công chúng cũng 
như xu hướng phát triển của báo chí 
trong thời đại 4.0. Để đáp ứng được điều 
này, các cơ quan báo chí đã và đang đổi 
mới mạnh mẽ cả về nhân lực, trang thiết 
bị, phong cách làm việc, giao diện trang 
báo... Như vậy, với xu hướng làm báo 
hiện nay, đòi hỏi phóng viên trẻ ít nhất 
phải có 3 chữ “K”, nếu làm tốt những 
việc này thì phóng viên trẻ sẽ vững vàng 
trong nghề.

Nhà báo Vũ Anh Thao, Ủy viên Ban Chấp hành Hội 
Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo 
Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình

Cái thời phóng 
viên chỉ biết một 
việc (viết hoặc 
chụp ảnh, quay 
phim hoặc làm 
phát thanh) đã dần 
qua đi. Làm báo 
đa phương tiện 
đòi hỏi mỗi phóng 
viên phải thực hiện 

được nhiều kỹ năng từ viết tin, bài, chụp 
ảnh, sản xuất video clip, audio, làm báo 
trên mobile, sử dụng các phần mềm hỗ 
trợ trong làm báo... Hiện nay, phóng viên 
trẻ ngoài được học các kiến thức, kỹ năng 
còn được tiếp cận kỹ thuật và công nghệ 
rất sớm nên bắt kịp với xu hướng làm báo 
hiện đại. Phóng viên trẻ nào chịu khó học 
hỏi, say nghề, sử dụng thành thạo công 
nghệ để sáng tạo tác phẩm báo chí thì 
phóng viên đó mới trụ vững trong nghề. 

PGS, TS Hà Huy Phượng, Trưởng khoa Xuất bản,
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nếu các nhà 
báo trẻ hội tụ đủ 3 
chữ “K”: kiến thức, 
kỹ năng, kỹ thuật 
và công nghệ một 
cách chuẩn chỉ thì 
làm nghề sẽ “vững 
như kiềng 3 chân”.  
Có hai con đường 
để mỗi người trang 

bị kiến thức cho mình, gồm được học và tự 
học. Được học, đó là mỗi người được đến 
trường, lớp để học tập; tự học, bằng việc 
đọc nhiều, hỏi nhiều, học ở mọi nơi, mọi 
lúc, mọi chỗ, bởi kiến thức nó không tự 
đến với mình. Đối với kỹ năng, có 2 nhóm 
kỹ năng mà các nhà trường đào tạo báo chí 
chú trọng, đó là kỹ năng cứng và kỹ năng 
mềm. Kỹ năng cứng là những kỹ năng 
hướng dẫn sinh viên báo chí thực hiện sáng 
tạo, tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí. Kỹ 
năng mềm là những kỹ năng sống, ứng xử, 
giao tiếp, xử lý các tình huống khó khăn... 
mà trong quá trình sống, tác nghiệp phóng 
viên gặp phải. Đồng thời, phóng viên trẻ 
phải làm chủ kỹ thuật và công nghệ mới 
- đó là công cụ để sáng tạo ra những sản 
phẩm báo chí hiện đại, chất lượng cao, 
đáp ứng nhu cầu của công chúng. 

Phóng viên Phạm Hưng, Báo Thái Bình
Do từ làm báo 

in chuyển sang làm 
báo đa phương tiện 
nên phóng viên trẻ 
như tôi còn gặp 
nhiều khó khăn 
trong sáng tạo tác 
phẩm báo chí, do 
thiếu kinh nghiệm, 
kỹ năng tác nghiệp 

như quay phim, dựng, dẫn hiện trường...
Những năm gần đây, Báo Thái Bình 
thường xuyên phối hợp với Hội Nhà báo 
Thái Bình, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp 
vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, các 
giảng viên báo chí có uy tín trong và ngoài 
nước mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
phóng viên như về “Kỹ năng sử dụng các 
công nghệ di động smartphone, flycam, 
sản xuất video trên báo điện tử”, “Kỹ 
năng làm báo đa phương tiện”, sản xuất 
chương trình phát thanh, truyền hình 
online... nên tôi đã học hỏi được rất nhiều 
để thực hiện công việc, đáp ứng được yêu 
cầu làm báo đa phương tiện.

Báo Thái Bình sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp “Trái tim nhân ái” lần II.
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Một lần đi cơ sở, được một cộng 
tác viên “gạo cội” giới thiệu 
với chính quyền địa phương 

“đây là bác phóng viên “báo tỉnh” về tìm 
hiểu...”. Từ đó, tôi nhiễm luôn cái từ “báo 
tỉnh” mỗi khi tiếp xúc, giải quyết vấn đề 
liên quan đến báo chí và cũng là để thuận 
theo câu nói cửa miệng khi có một ai đó 
nhắc tới “báo trung ương”, báo ngành nọ, 
ngành kia... Mới đây, một cộng tác viên 
cao niên hỏi tôi: “Này đồng chí Trưởng 
phòng Bạn đọc - Tư liệu, có những vụ việc 
xảy ra trên địa bàn tỉnh, báo chí trung 
ương, một số báo của “hội đoàn” “xới lên, 
xáo xuống” chán rồi mà không thấy “báo 
tỉnh” đăng tin, có phải vì các phóng viên 
trong tỉnh không nắm được tình hình hay 
là vì lý do nào đó mà không thể thông tin 
nhanh như các báo trung ương, báo “hội 
đoàn” không... Tôi trình bày với anh: Báo 
Thái Bình mấy năm trở lại đây không 
ngừng cải tiến cách trình bày, nâng cao 
chất lượng in ấn, phát hành, đổi mới các 
chuyên trang, chuyên mục trên báo in, 
chương trình phát trên internet đối với 
Báo Thái Bình điện tử... “Báo tỉnh” (Báo 
Thái Bình) đã đưa tới cán bộ, đảng viên 
và nhân dân tỉnh nhà những thông tin bổ 
ích, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày 
đồng thời động viên, cổ vũ tinh thần thi 
đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng 
điển hình tiên tiến, biểu dương những 
nhân tố mới, góp phần tích cực thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa 
bàn tỉnh nhà.

Hàng ngày đi cơ sở, nắm địa bàn và 
tình hình, các phóng viên “báo tỉnh” tích 
cực thiết lập mối quan hệ mật thiết với 
chính quyền địa phương, ban, ngành, 
đoàn thể... Các phóng viên “báo tỉnh” 
cũng phát hiện và làm rõ nhiều vụ việc. 
Không riêng cán bộ, đảng viên, các tầng 
lớp nhân dân tỉnh nhà luôn mong muốn 
qua “báo tỉnh” nắm bắt những thông tin 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian 
Nguyễn Thanh, nguyên Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tôi cộng tác lâu 
năm với Báo Thái 
Bình. Có một lý do 
rất đời thường khi 
tôi chuyển công tác 
từ Hà Nội về Thái 
Bình chỉ để giúp 
đỡ bà xã trong công 
việc gia đình, tôi 
không phải hạng 

người khỏe mạnh nên cứ mùa màng là tôi 
tìm cách “trốn”. Và tôi nghĩ ra cách là viết 
bài cộng tác với Báo Thái Bình. Miệt mài 
viết mấy tháng trời khi đến tòa soạn lĩnh 
nhuận bút tôi mừng thầm “thế là đủ tiền 
để bà xã thuê người cấy, gặt rồi”...

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian 
Phạm Minh Đức, nguyên Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tôi là cộng tác 
viên lâu năm của 
Báo Thái Bình. 
Giữa tôi và anh 
Nguyễn Thanh có 
kỷ niệm sâu sắc và 
cùng là cộng tác 
viên xuất sắc của 
Báo Thái Bình. Tôi 
nhận anh Nguyễn 

Thanh về Sở, có công đưa anh Nguyễn 
Thanh từ nhà nghiên cứu thành Giám 
đốc Sở và anh Nguyễn Thanh lại đưa tôi 
từ Phó Giám đốc Sở thành nhà nghiên 
cứu. Đó cũng là lý do chúng tôi cộng tác 
bền lâu với Báo Thái Bình.

Nhà thơ Nguyễn Tường Thuật, hội viên 
Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh

Người làm báo 
chính là cây cầu 
là con thuyền đưa 
thông tin từ khắp 
mọi nơi đến với 
nhân dân, đến với 
các cơ quan quản lý 
xã hội nhằm hướng 
tới giá trị chân 
thiện mỹ... Tôi ở 

vùng quê bên cạnh những con người 
“chân lấm, tay bùn” nên bước chân ra 
đường là đá ngay cọng rơm khô. Chất quê 
đã hóa thi ca và Báo Thái Bình chính là 
cầu nối văn học nghệ thuật đến với công 
chúng thôn quê.

“Báo tỉnh” rất cần các bạn
Trong hệ thống báo chí cách mạng nước ta, Báo Thái Bình là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của chính quyền và nhân 

dân tỉnh nhà, giữ vai trò quan trọng, không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn định hướng dư luận, tư tưởng cho nhân dân trước các sự kiện, sự việc trong 
tỉnh, trong nước và quốc tế.

lê quang

(xã, phường) nơi mình sống mà ngược lại 
đối với “báo tỉnh” lại rất mong muốn bạn 
đọc gắn bó với báo, đọc “báo tỉnh” hàng 
ngày và mong muốn ngày càng có nhiều 
bạn đọc quan tâm viết tin, bài, chụp ảnh, 
quay clip cộng tác với “báo tỉnh”. Tôi tâm 
sự với bác cộng tác viên cao niên rằng 
trách nhiệm của báo chí là phải phản 
ánh chân thực cuộc sống, thế nhưng như 
các cụ nói “bàn tay không che khuất mặt 
trời”, phương diện nào đó, phóng viên 
“báo tỉnh” không thể bao quát hết tình 
hình cơ sở. Chỉ có các bác cộng tác viên 
tại cơ sở mới là người nắm bắt nhanh 
nhất thông tin và có thể gửi thông tin ấy 
cho “báo tỉnh” kịp thời. Một cái khó của 
“báo tỉnh” là thiếu nhân lực cần thiết 
cho sự đổi mới. Theo Quyết định số 338/
QĐ-TW ngày 26/10/2010 của Ban Bí thư 
Trung ương thì Báo Thái Bình phát hành 
hàng ngày được chỉ tiêu biên chế là 50 
nhưng trên thực tế mới có 32. Mặt khác, 
viết cho báo ngành, báo của các “hội 
đoàn”... có thể thoải mái giật tít “câu like” 
nhưng “báo tỉnh” thì tuyệt đối không thể. 
Tính chân thực phải đặt lên hàng đầu, bởi 
viết cho báo đảng phải đúng chủ trương, 
đường lối của Đảng. Công tác bạn đọc 
và bạn đọc với “báo tỉnh” dẫu vẫn còn 
những nỗi niềm trăn trở, chẳng hạn như 
cộng tác viên bỏ bao công sức để viết một 
bài với bao tâm sự đầy vơi nhưng gửi lên 
“báo tỉnh” có khi không đúng chủ đề nên 
chưa đăng. Những người làm báo “nằm 
vùng” ở cơ sở mà chúng tôi vẫn trân trọng 
nhắc đến là những cộng tác viên, thông 
tin viên tích cực như nhà nghiên cứu văn 
hóa dân gian Nguyễn Thanh (Vũ Quý, 
Kiến Xương), Phạm Minh Đức (thành phố 
Thái Bình), nhà thơ Nguyễn Tường Thuật 
(Thụy Văn, Thái Thụy), Lại Tây Dương, 
Cao Bá Khoát, Nguyễn Công Liêm... rồi 
phóng viên đài TTTH các huyện, thành 
phố, nhiều các bác, các anh, các chị công 
tác tại đài truyền thanh xã, phường... vẫn 

hàng ngày hàng giờ có mặt ở khắp mọi 
nơi trong tỉnh, kịp thời chuyển đến tòa 
soạn “báo tỉnh” những thông tin sống 
động của đời sống xã hội. Gặp gỡ các bác, 
các anh, các chị lúc thì ở Phòng Bạn đọc - 
Tư liệu, khi ở cơ sở xã, phường hoặc trên 
cánh đồng lúa bát ngát xanh nơi thôn 
quê, trên những con đường ngõ xóm... 
là thấy ngay gương mặt tươi cuời, miệng 
vui vẻ sẻ chia thông tin và những buồn 
vui của nghề báo chứ không thấy ai thở 
than có ý định bỏ nghề cầm bút. Bước vào 
thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 với sự 
lan truyền chóng mặt của mạng xã hội và 
truyền thông đặt ra thách thức mỗi người 
dân đều có thể trở thành người “làm báo” 
trên mạng xã hội... họ cung cấp thông 
tin đến công chúng rất nhanh. Và như 
thế, việc đưa thông tin lên mạng xã hội 
không còn là việc của riêng người làm báo 
chuyên nghiệp nữa. Nhưng với mỗi cộng 
tác viên, thông tin viên... một yêu cầu bắt 
buộc là khi hòa vào “dòng chảy báo chí 
với mạng xã hội” thì những kỹ năng nghề 
nghiệp được trang bị qua trường lớp hay 
được tôi luyện, trau dồi qua thực tế quá 
trình hoạt động báo chí sẽ phải khẳng 
định vai trò người làm báo chân chính 
bằng sự cẩn trọng trong việc đưa thông 
tin; phải bảo đảm tính chính xác, khách 
quan và có trách nhiệm cao với xã hội. 

Có học giả cho rằng, làm báo là một 
nghề không phải là hoa hồng và càng 
không phải được trải thảm đỏ, đó là cả 
một sự phấn đấu bằng trí tuệ, sức lực cũng 
như bao người đọc báo, người yêu báo. 
Tôi càng cảm nhận rõ hơn về cái công 
việc “phu chữ” này mà khoa học gọi đó là 
nghề báo đầy nhọc nhằn cũng rất đỗi vinh 
quang. Một câu, một chữ khiến cả triệu 
con tim rung động và càng trân quý hơn 
sản phẩm trí tuệ của những người làm 
báo, những cộng tác viên, thông tin viên 
đang tích cực cộng tác với “báo tỉnh”, say 
đắm cái nghề “thư ký của thời đại” này. 

Cố nhà báo Hữu Thọ đã từng nói: Làm 
nghề báo phải giữ “mắt sáng, lòng trong, 
bút sắc” và các anh, các chị những người 
làm báo cơ sở mà chúng tôi quen gọi là 
cộng tác viên của “báo tỉnh” như “nét 
son” tô thắm tờ “báo tỉnh” nhà. Xin mượn 
lời của cố nhà văn Nguyễn Tuân: “Nó là 
cái nghề dùng chữ nghĩa mà sinh sự để 
sự sinh”. Vẫn biết rằng với tính chất nghề 
nghiệp, nhà báo và người làm báo ở bất 
kỳ đâu vẫn phải đối mặt với những thách 
thức trong quá trình tác nghiệp, tôi xin 
được nói một câu khách khí rằng: “Báo 
tỉnh” rất cần các anh!

Phóng viên Báo Thái Bình điện tử tác nghiệp tại Điện Biên.
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Đến nay, gần 90% số xã và 1 huyện 
của Thái Bình được công nhận 
đạt chuẩn NTM. Thông qua 

phong trào xây dựng NTM xuất hiện 
nhiều mô hình tích tụ ruộng đất với quy 
mô lớn, nhiều mô hình hoạt động hiệu 
quả của hợp tác xã mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. Đặc biệt, Thái Bình là tỉnh đi 
đầu của cả nước trong thực hiện chương 
trình nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn với 100% dân số vùng nông 
thôn của tỉnh được cung cấp nước sạch, 
tỷ lệ sử dụng nước sạch nông thôn toàn 
tỉnh đạt gần 100%. Bằng việc xây dựng 
NTM, diện mạo làng quê của các địa 
phương đổi thay rõ nét; đời sống vật chất 
và tinh thần của người dân được nâng 
cao rõ rệt; phấn khởi nhất là nhân dân 
đoàn kết, thêm niềm tin vào sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Đảng. Góp phần vào thành 
tích chung này, thực hiện nhiệm vụ do 
Tỉnh ủy giao, Báo Thái Bình đã cụ thể hóa 
kế hoạch, giao nhiệm vụ tuyên truyền 
xây dựng NTM cho các phòng chuyên 
môn, đồng thời cử phóng viên chuyên 
trách theo dõi mảng NTM, bám sát cơ 
sở, tích cực phối hợp với Văn phòng Điều 
phối xây dựng NTM tỉnh. Cùng với đó, 8 
phóng viên theo dõi huyện, thành phố 
đã thực sự lăn lộn trên “trận địa” NTM, 
không quản ngày mưa bão, nắng nóng, 
ngày nghỉ lễ... để phản ánh kịp thời, đầy 
đủ các mặt, từ công tác chỉ đạo, điều 
hành, đến việc tổ chức thực hiện tại các 
địa phương. Nhiều bài viết có chiều sâu, 
không chỉ phản ánh mà còn phân tích, 
chỉ ra được nguyên nhân của thành công, 
nêu gương điển hình tiên tiến để tuyên 
truyền, chia sẻ kinh nghiệm cho các địa 
phương, đơn vị bạn. Để xây dựng và duy 

Phải có cái mới 
khi tuyên truyền nông thôn mới

trì được chuyên mục xây dựng NTM đều 
đặn trên tất cả các ấn phẩm từ khi các 
địa phương bắt đầu bắt tay vào xây dựng 
NTM đến năm 2020, Ban Biên tập trực 
tiếp giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế 
chủ trì thực hiện chuyên mục; đồng thời 
huy động cao độ các phòng nghiệp vụ 
và tất cả phóng viên trong cơ quan cùng 
vào cuộc, tích cực tham gia viết về chủ 
đề NTM. Các tin, bài, ảnh, clip, tọa đàm 
được Báo Thái Bình thực hiện trên các 
loại hình báo in, báo điện tử và truyền 
hình internet. Bắt nhịp theo từng hơi thở 
của cuộc sống, không chỉ phản ánh tiến 
độ, kết quả xây dựng NTM, trước những 
biểu hiện “chùng xuống” của phong trào 
tại các địa phương, loạt bài 3 kỳ: “Xây 
dựng nông thôn mới - Cần những giải 
pháp căn cơ, đồng bộ” đã khái quát đầy 
đủ kết quả, những khó khăn, lúng túng 
của các địa phương trong thực hiện xây 
dựng NTM theo bộ chuẩn mới cũng 
như giải pháp mang tính chiến lược, lâu 
dài. Đạt chuẩn đã khó, giữ chuẩn còn 
khó hơn, đó không chỉ là thực tế ở các 
xã NTM mà còn là nhiệm vụ nặng nề 
với huyện NTM đầu tiên của tỉnh. Loạt 
3 bài “Để không “rớt” chuẩn nông thôn 
mới” vừa là hồi chuông thức tỉnh các 
địa phương còn “ngủ quên” trên chiến 
thắng, vừa đặt ra câu hỏi cần có lời giải 
đồng bộ, hiệu quả. Hoặc như loạt bài 4 
kỳ “Nông thôn mới Thái Bình - Không có 
hồi kết” đã chỉ rõ việc xây dựng NTM tại 
các địa phương là việc làm cần tiến hành 
thường xuyên, liên tục, bền bỉ nhằm 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần cho người dân...

Mục tiêu hàng đầu trong xây dựng 
NTM là thúc đẩy sản xuất phát triển. Vì 

vậy, việc tuyên truyền về NTM luôn được 
Báo Thái Bình lồng ghép với tuyên truyền 
về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Theo đó, 
Báo Thái Bình đã tuyên truyền có lộ trình, 
từng bước để chuyển tải đến các cấp, 
ngành và nhân dân những vấn đề đặt ra 
trong cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng 
NTM, cái gì làm trước, cái gì làm sau, từ 
đó góp phần để các cấp ủy, chính quyền 
địa phương và nhân dân có cái nhìn toàn 
diện để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả 
cao. Báo Thái Bình đã phản ánh xây dựng 
NTM từ đa dạng các góc nhìn: lao động 
việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn, xây dựng phát triển làng nghề, xây 
dựng đời sống văn hóa... Ngay từ những 
tin, bài phản ánh thông thường viết về 
những cá nhân, tập thể có cách làm hay, 
sáng tạo cũng tác động rất lớn đến tiến độ 
xây dựng NTM và nhân rộng các mô hình 
sản xuất nông nghiệp tiêu biểu.

Từ năm 2016 đến tháng 8/2018, trung 
bình mỗi năm, các ấn phẩm của Báo Thái 
Bình đăng tải 30 bài, 48 tin, 100 ảnh thuộc 
cả 2 hình thức báo in, báo điện tử. Từ 
tháng 9/2018 đến nay,  Báo Thái Bình bổ 
sung thêm thực hiện các video clip, các 
tọa đàm trên truyền hình internet. Các 
tin, bài, ảnh, video clip đã phản ánh được 
không khí chung tay xây dựng NTM, cung 
cấp cho độc giả một cái nhìn sinh động, 
toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều 
địa phương với những bài viết sâu sắc, có 
ý nghĩa và sức lan tỏa tích cực, rộng rãi, 
thể hiện được quyết tâm của Đảng, Nhà 
nước trong thực hiện một chương trình 
của quốc gia, góp phần tạo nên những 
chuyển biến sâu sắc về nhận thức, khơi 
dậy tiềm năng, nỗ lực vượt qua khó khăn; 
cổ vũ mạnh mẽ các cấp, các ngành, các 

tổ chức đoàn thể, xã hội chung sức, đồng 
lòng trong công tác xây dựng NTM. Chính 
vì vậy, nhiều năm qua, Báo Thái Bình đã 
nhận được nhiều tình cảm tốt đẹp của 
các sở, ngành, địa phương cũng như nhân 
dân. Cũng qua đó, Báo đã đạt được 17 giải 
thưởng báo chí quốc gia và toàn quốc 
- nhiều nhất từ trước đến nay, trong đó 
có 15 tác phẩm liên quan đến 19 tiêu chí 
quốc gia về xây dựng NTM; các giải báo 
chí của tỉnh, Báo đều giành giải cao đối 
với các tác phẩm viết về đề tài xây dựng 
NTM, nước sạch nông thôn, tam nông...

Theo kế hoạch, tỉnh Thái Bình hướng 
tới về đích NTM trước năm 2020. Trong 
điều kiện mới, nhất là khi nhiều tiêu chí 
đã được sửa đổi, bổ sung đòi hỏi việc 
thực hiện cần có những giải pháp căn 
cơ, đồng bộ, sáng tạo, Báo Thái Bình 
đã và đang chỉ đạo các phòng nghiệp 
vụ chuyên môn xây dựng kế hoạch chi 
tiết, có các chuyên đề dài kỳ; tập trung 
vào các phóng sự, video clip, ảnh... phản 
ánh về từng tiêu chí cụ thể trong bộ 
tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng NTM 
nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan 
tuyên truyền về những cơ chế, chính 
sách mới nhằm tháo gỡ khó khăn cho 
các địa phương chưa về đích NTM. Bám 
sát những nội dung mới đặt ra như tiêu 
chí thu nhập bình quân đầu người/năm; 
tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu 
chí đa chiều... Cùng với biểu dương để 
nhân rộng các nhân tố tích cực, những 
cách làm hay, Báo cũng sẽ phê phán 
những việc làm tiêu cực, trì trệ, bảo thủ, 
lãng phí, ỷ lại... trong xây dựng NTM, góp 
phần cùng toàn tỉnh đạt đích tỉnh NTM 
theo đúng lộ trình đề ra.

Tuy không được lựa chọn làm điểm nhưng đến nay Thái Bình đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), được Ban Chỉ đạo trung ương đánh giá 
cao với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo. Góp phần vào thành tích chung này, Báo Thái Bình đã khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân 
chung tay xây dựng NTM và đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...

Ảnh: ngọc trâmGiao thông nông thôn mới xã Vũ Bình (Kiến Xương).
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Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, 
Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Đến nay, Quân chủng Hải quân đã 
ký kết chương trình phối hợp tuyên 
truyền biển, đảo với 15 cơ quan trung 
ương, cơ quan thông tấn, báo chí và 59 
tỉnh, thành phố trong cả nước. Báo Thái 
Bình là một trong những kênh tuyên 
truyền chủ công của tỉnh Thái Bình 
trong hoạt động này. Chúng tôi đánh 
giá rất cao việc hàng năm Báo Thái Bình 
đã cử phóng viên tham gia các đoàn 

công tác đến với các đảo, quần đảo của Việt Nam để thực hiện 
nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Ngoài ra, Báo Thái Bình còn 
có nhiều hoạt động phối hợp đăng tải các hình ảnh, bài viết, 
video clip liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền và các 
bằng chứng pháp lý trên các quần đảo, đảo, vùng biển của Việt 
Nam đến với người đọc, nhất là cán bộ, đảng viên và nhân dân 
tỉnh Thái Bình. Thông qua hoạt động phối hợp tuyên truyền 
biển, đảo đã khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, yêu biển, đảo, 
lòng tự hào dân tộc của các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận 
thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, chung tay 
góp sức nâng cao năng lực bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Đó 
là sự động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân 
Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc; giữ vững môi trường ổn định, hòa bình trên biển, 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thái Bình có 54km bờ biển, vì vậy, 
việc thông tin, tuyên truyền về 
biển, đảo và bảo vệ chủ quyền an 

ninh quốc gia trên biển luôn chiếm một 
vị trí quan trọng trong hoạt động của Báo 
Thái Bình. Mỗi năm, Báo Thái Bình có 
hàng trăm tin, bài, ảnh, video clip với nội 
dung tuyên truyền liên quan đến biển, 
đảo trên báo in và báo điện tử. Nội dung 
tuyên truyền tập trung chủ yếu thông 
tin về đường lối, chính sách, các chỉ thị, 
nghị quyết của Trung ương và của tỉnh 
liên quan đến biển, đảo; tuyên truyền 
đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, du 
lịch biển, khai thác, nuôi trồng thủy hải 
sản, kết hợp giữ gìn an ninh trật tự, bảo 
vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của 
Tổ quốc; tuyên truyền về bằng chứng lịch 
sử, cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền 
của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa, kiên quyết đấu tranh 
bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, kích 
động và âm mưu chia rẽ của các thế lực 
thù địch. Bên cạnh đó, Báo Thái Bình còn 
đăng tải nhiều tin, bài phản ánh với nội 
dung tuyên truyền, đấu tranh với các hiện 
tượng sai trái trên biển như buôn lậu, phá 
hoại sinh thái, gây ô nhiễm môi trường 
biển, tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ 

Báo Thái Bình
với biển, đảo quê hương

nhóm phóng viên

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Báo Thái Bình luôn chú trọng 
tuyên truyền về biển, đảo quê hương, từ đó góp phần củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của 
biển, đảo trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

và trẻ em qua biên giới bằng đường biển... 
Nhờ vậy, nhận thức về vai trò, tầm quan 
trọng, tiềm năng kinh tế biển của người 
dân được nâng lên rõ rệt, người dân bám 
đất, bám biển tích cực phát triển kinh tế, 
bảo vệ môi trường biển, bảo vệ vững chắc 
an ninh, quốc phòng trên biển. Đặc biệt, 
công tác tuyên truyền biển, đảo hướng về 
Hoàng Sa, Trường Sa được Báo Thái Bình 
thường xuyên quan tâm, góp phần khẳng 
định chủ quyền của Việt Nam đối với hai 
quần đảo này.

Hàng năm, Báo Thái Bình đều cử 
phóng viên tham gia các đoàn công tác 
thăm và làm việc tại huyện đảo Trường 
Sa (Khánh Hòa), kịp thời thông tin, tuyên 
truyền các hoạt động hướng về biển, đảo, 
có những hình ảnh đẹp, bài viết hay về 
cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến 
sĩ và nhân dân trên các đảo. Bên cạnh 
các tin, bài, ảnh, video clip phản ánh về 
cuộc sống, công tác của quân và dân trên 
vùng biển, đảo còn có nhiều phóng sự, ký 
sự dài kỳ cung cấp lượng thông tin lớn, 
phong phú cho độc giả như: “Tổ quốc 
nơi đầu sóng” (14 kỳ) của phóng viên Đào 
Quyên; Trường Sa - Khúc tráng ca (8 kỳ) 
của phóng viên Khắc Duẩn; Trường Sa - 
Khát vọng trường tồn (6 kỳ) của phóng 

viên Nguyễn Thơi... Trong mỗi tác phẩm 
viết về Trường Sa đều chứa đựng tình 
cảm đặc biệt bởi ở nơi đó có những người 
con đất Việt đang cống hiến tuổi xuân 
của mình, vượt mọi gian khó, hiểm nguy 
để canh giữ, bảo vệ vùng trời, vùng biển 
thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên 
Phạm Hưng chia sẻ: Được tác nghiệp ở 
Trường Sa là vinh dự lớn đối với tôi. Dẫu 
khó khăn, vất vả nhưng được đặt chân 
lên mảnh đất nơi cực Đông của Tổ quốc, 
niềm tự hào trong mỗi người lại trỗi dậy, 
nhiệt huyết với nghề lại thăng hoa và cho 
ra đời các tác phẩm chứa đựng tình cảm 
sâu nặng với Trường Sa. Những khó khăn, 
vất vả mà phóng viên Phạm Hưng đề 
cập đến đó là phải tác nghiệp trong điều 
kiện “dưới tàu say sóng, lên bờ say đất” 
và những đêm thức trắng “canh sóng” 
internet để gửi tin, bài, ảnh về tòa soạn. 
Ấn tượng nhất khi đến Trường Sa đó là 
người Thái Bình ở Trường Sa. Hầu như 
trên mỗi đảo, điểm đảo đều có cán bộ, 
chiến sĩ người Thái Bình đang làm nhiệm 
vụ. Những người con Thái Bình đang 
công tác tại Trường Sa dù trên cương vị 
nào cũng đều phát huy truyền thống quê 
hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền 

Đại tá Trần Viết Doanh, 
Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thái Bình

Chúng tôi rất cảm 
ơn Báo Thái Bình trong 
những năm qua đã nỗ 
lực không ngừng trong 
việc đổi mới hình thức, 
nâng cao chất lượng nội 
dung của tờ báo nhằm 
phản ánh kịp thời, sống 
động và toàn diện các 
lĩnh vực chính trị, đời 

sống, kinh tế - xã hội trong tỉnh. Đặc biệt là 
kịp thời phản ánh các hoạt động, thành tích 
trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an 
ninh biên giới vùng biển Thái Bình của Bộ đội 
Biên phòng tỉnh. Có thể nói những năm gần 
đây, Báo Thái Bình đã dần hình thành là cơ 
quan truyền thông đa phương tiện, chuyển tải 
các thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước qua nhiều 
kênh khác nhau. Đối với Bộ đội Biên phòng 
tỉnh, Báo Thái Bình trở thành người bạn thân 
thiết, cung cấp đầy đủ các thông tin, hoạt động 
trong tỉnh, trong nước và là kênh tuyên truyền 
hữu hiệu để đơn vị phối hợp trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Ngô Duy Đỗ, Chỉ huy trưởng
Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân

Tôi có thời gian dài công tác 
tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân 
với vinh dự nhiều lần làm trưởng 
đoàn công tác đưa cán bộ, phóng 
viên ra thăm và làm việc tại các 
đảo thuộc quần đảo Trường Sa và 
nhà giàn DK1. Cùng với cán bộ, 
phóng viên thông tấn, báo chí 
trung ương, các địa phương còn 
có phóng viên Báo Thái Bình. 

Mỗi lần đến các đảo, điểm đảo, anh chị em phóng viên 
Báo Thái Bình không chỉ dành tình cảm với cán bộ, 
chiến sĩ và nhân dân trên đảo, thể hiện qua những tin, 
bài, ảnh đăng tải trên báo mà còn gửi lại những món 
quà ý nghĩa là những số báo Báo Thái Bình. Đối với cán 
bộ, chiến sĩ trên các đảo nói chung, người Thái Bình nói 
riêng, anh em đều trân quý những số báo đó và truyền 
tay nhau đọc tin tức quê nhà cho vơi đi nỗi nhớ đất liền. 
Sau mỗi chuyến đi, Báo Thái Bình đều có những bài viết 
rất xúc động về Trường Sa, về những chiến công của 
người lính Hải quân nhân dân Việt Nam. Rất cảm ơn 
Báo Thái Bình. Đó không chỉ là những tư liệu quý để 
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà còn là cầu nối giữa hậu 
phương với những người lính đảo. 
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biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong 
hành trình đến với Trường Sa, hầu hết các 
phóng viên của Báo Thái Bình đều mang 
theo những ấn phẩm của Báo Thái Bình 
để tặng các cán bộ, chiến sĩ là con em quê 
hương đang công tác tại đảo. Phóng viên 
Nguyễn Thơi cho biết: Trong chuyến công 
tác Trường Sa năm 2018, tôi có mang theo 
nhiều ấn phẩm Báo Thái Bình để thông 
tin tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của 
tỉnh nhà đến với cán bộ, chiến sĩ ở Trường 
Sa bên cạnh những món quà quê là đặc 
sản bánh cáy, kẹo lạc để gửi tặng các anh 
đang làm nhiệm vụ ngoài đảo. Sau khi 
đọc Báo Thái Bình, các anh đều vô cùng 
vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay 
của quê hương và kỳ vọng trong thời gian 
tới quê hương sẽ tiếp tục phát triển mạnh 
mẽ hơn nữa.

Với việc chú trọng tuyên truyền về 
biển, đảo, Báo Thái Bình đã góp phần 
không nhỏ nâng cao nhận thức của cán 
bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò 
của biển, đảo; đồng thời, nêu cao tinh 
thần trách nhiệm của người dân trong 
việc tiếp tục hành động góp phần cùng 
cả nước phát triển bền vững kinh tế biển 
và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung úy Phạm Minh Thành,
Bệnh viện Quân y 7B (Quân khu 7)

Tôi là người lính quân y đã từng 
công tác tại đảo Trường Sa Đông 
(quần đảo Trường Sa) từ tháng 
4/2015 đến tháng 6/2016. Quê tôi 
ở xã Nam Chính, huyện Tiền Hải. 
Ngày còn ở đảo, tôi có dịp tiếp xúc 
với phóng viên Đào Quyên của Báo 
Thái Bình khi ra công tác tại đảo. 
Anh em đồng hương Thái Bình 
gặp nhau giữa trùng khơi thật là 

hạnh phúc. Tôi và Đào Quyên vẫn thường xuyên giữ mối 
liên hệ. Do vị trí địa lý xa xôi nên tôi thường xuyên truy 
cập vào tờ điện tử của Báo Thái Bình. Những số báo của 
Báo Thái Bình viết về Trường Sa, viết về tôi năm đó mà 
Quyên gửi tặng, tôi vẫn nâng niu, gìn giữ cẩn thận như 
một phần kỷ niệm của mình với Trường Sa và tờ báo của 
quê hương. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách 
mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), tôi - một nhân 
vật đã từng xuất hiện trên Báo Thái Bình và là một bạn 
đọc của Báo Thái Bình chúc cán bộ, phóng viên, nhân 
viên của Báo Thái Bình tiếp tục phát huy những kết quả, 
thành tích đã đạt được, xây dựng Báo Thái Bình hiện đại 
hơn, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với 
nhân dân, là diễn đàn của nhân dân Thái Bình.

Đại úy Trần Văn Lãm, Chỉ huy trưởng
đảo Thuyền Chài B (quần đảo Trường Sa)

Dù ở nơi đảo xa nhưng tôi 
vẫn dõi theo quê hương thông 
qua Báo Thái Bình điện tử. 
Hàng ngày, sau mỗi giờ làm 
việc, huấn luyện vất vả, chúng 
tôi vẫn tranh thủ truy cập Báo 
Thái Bình điện tử để cập nhật 
các hoạt động, tin tức, sự kiện 
diễn ra ở quê hương. Tôi thấy 
Báo Thái Bình nói chung, Báo 

Thái Bình điện tử nói riêng đang đẹp lên từng ngày, 
không chỉ có tin, bài, ảnh đơn thuần mà còn có cả 
phát thanh, truyền hình internet. Qua những trang 
báo, nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ đất liền như vơi đi. 
Thái Bình như rất gần với Trường Sa. Ngoài ra, chúng 
tôi rất ấn tượng với các bài viết của phóng viên báo 
mỗi chuyến ra thăm Trường Sa. Có khi là những bài 
viết phản ánh từng hoạt động trên đảo, có khi là 
cả một loạt bài dài kỳ về Trường Sa. Chúng tôi vẫn 
thường nói với nhau, Trường Sa kiên cường, Trường 
Sa thật đẹp qua mỗi trang báo, điều đó càng thôi thúc 
chúng tôi phải quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, vững tay súng, kiên định niềm tin để bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Thượng tá Vũ Hữu Kiêm, 
Chính ủy Lữ đoàn 679 Vùng 1 Hải quân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Thái Bình, Báo Thái Bình là 
một trong những cơ quan mà 
Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân 
giao cho Lữ đoàn 679 phối 
hợp trong thực hiện công tác 
tuyên truyền biển, đảo hàng 
năm. Qua tổng hợp báo cáo 
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Thái Bình, chúng tôi được 

biết Báo Thái Bình luôn chú trọng đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền biển, đảo. Báo đã có các phóng 
sự nhiều kỳ viết về Trường Sa và các đảo, quần đảo 
khác; viết về hậu phương người lính hải quân cũng 
như có nhiều tin, bài, ảnh qua các cuộc triển lãm 
“Hoàng Sa, Trường Sa - những bằng chứng lịch sử 
pháp lý”, phản ánh hoạt động ngư dân vươn khơi 
bám biển, hoạt động bảo vệ chủ quyền của các lực 
lượng... Công tác tuyên truyền biển, đảo được thể 
hiện sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Tôi 
mong muốn Báo Thái Bình tiếp tục đổi mới, hiện 
đại, đồng hành cùng Quân chủng Hải quân, Bộ Tư 
lệnh Vùng 1 Hải quân và Lữ đoàn 679 trong công tác 
tuyên truyền biển, đảo trong những năm tiếp theo.

Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại 
Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông (quần đảo Trường Sa) với Báo Thái Bình.
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Những năm qua, Báo Thái Bình đã 
phối hợp với các sở, ban, ngành, 
địa phương thực hiện khá tốt 

công tác tuyên truyền việc thực hiện chế 
độ, chính sách đối với người có công với 
cách mạng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên 
truyền về những cách làm hay, sáng tạo 
của các gia đình chính sách, cựu chiến 
binh, cựu thanh niên xung phong, nạn 
nhân chất độc da cam/Điôxin... trong 
phát triển kinh tế để nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng 
quê hương ngày càng giàu mạnh. Bên 
cạnh đó còn phản ánh những vấn đề tồn 
đọng sau chiến tranh đối với người và gia 
đình có công như vướng mắc về hồ sơ, 
thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng để làm 
rõ danh phận, hưởng các chế độ, chính 
sách. Đồng hành cùng Báo Thái Bình có 
nhiều cộng tác viên có những bài viết 
tâm huyết, sâu sắc, nặng lòng với người 
có công, điển hình là cộng tác viên, nhà 
báo Công Liêm, nguyên Trưởng phòng 
Thời sự chính trị (Đài PTTH Thái Bình).

Mặc dù đã nghỉ hưu song không đi, 
không viết là ông không chịu được bởi 
cái nghiệp cầm bút đã ngấm vào máu 
ông khó mà dứt ra được. Nhà báo Công 
Liêm viết không vì mục đích lấy nhuận 
bút mà vì yêu nghề và điều quan trọng 
hơn cả là ông dành tâm huyết viết về 
việc giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, 
góp phần tri ân những người có công 
với cách mạng. Gần 2 năm nay, nhà báo 
Công Liêm thường xuyên cộng tác với 
Báo Thái Bình, có rất nhiều bài đăng trên 
Báo Thái Bình đã tác động không nhỏ 
đến dư luận xã hội, những khúc mắc của 
thân nhân gia đình thương binh - liệt sĩ, 
người có công dần được làm rõ. Mặc dù 
là nhà báo lão làng nhưng sự khiêm tốn 
cũng như những trăn trở của ông trước 
khi viết một vấn đề nào đó ông đều qua 
tòa soạn để tâm sự, giãi bày với chúng tôi 
về vấn đề đang muốn viết. Cầm trên tay 
tập tài liệu mà ông cứ trăn trở như mình 
đang có lỗi với gia đình liệt sĩ Vũ Trọng 
Thu, phường Hoàng Diệu (thành phố 
Thái Bình) bởi những điều ông chưa làm 
được, chưa viết được nhằm chứng minh 
thêm những căn cứ để ngành chức năng 
xem xét các chế độ cho người có công. 

Nhà báo Công Liêm tâm sự: Làm báo 
chuyên nghiệp từ năm 1990, tôi viết về 
nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là mảng 
an ninh, quốc phòng, lao động - thương 
binh và xã hội. Bản thân đi nhiều, gặp 
nhiều cựu chiến binh, gia đình có công... 
cống hiến cho cách mạng nhưng sự hy 
sinh, mất mát của họ chưa được làm 
sáng tỏ về danh phận và hưởng các 
chế độ chính sách. Kỷ niệm không bao 

bình minh

Ngòi bút thay lời tri ân

giờ quên đối với tôi đó là năm 2000 khi 
xuống làm việc với lãnh đạo xã Vũ Hòa 
(Kiến Xương) để tuyên truyền về công 
tác xây dựng Đảng của địa phương. Lúc 
ra về, lãnh đạo xã Vũ Hòa nói có trường 
hợp ông Nguyễn Văn Sử hy sinh trong 
kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được 
suy tôn là liệt sĩ, mong muốn nhà báo 
tìm hiểu sự việc làm sáng tỏ sự hy sinh 
của ông Sử để ông được công nhận là 
liệt sĩ, gia đình được hưởng chế độ. Sau 
khi nắm bắt tình hình, tôi đã vào Nghệ 
An - nơi ông Sử đóng quân để làm việc 
với các ngành chức năng nhằm làm sáng 
tỏ sự việc. Với nỗ lực đó, bài viết về sự 
chiến đấu, hy sinh của ông Nguyễn Văn 
Sử cùng với các chứng cứ do Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Nghệ An cung cấp được đăng 
trên Báo Thái Bình. Sau khi báo được 
phát hành, các ngành chức năng tỉnh 
Thái Bình đã vào cuộc, tổ chức hội thảo 
và ông Nguyễn Văn Sử được suy tôn là 
liệt sĩ, gia đình được hưởng chế độ theo 
quy định của Nhà nước.

Tuy tuổi đã cao nhưng có lẽ một số 
phóng viên trẻ còn phải học nhiều ở 
ông về sự năng động, nhanh nhạy, nhất 
là hành trình đầy gian nan đi khai thác 
thông tin, tư liệu để viết bài. Ở mỗi bài 
viết, độc giả có thể cảm nhận được hơi 
thở của cuộc sống, sự kiện như chính 
mình đang hành trình cùng ông tiếp xúc 
với nhân vật và chứng kiến sự việc. Bài 
“Tìm danh phận cho chồng” đăng trên 
Báo Thái Bình số ra ngày 27/7/2018 đúng 
vào ngày Thương binh - Liệt sĩ như một 
nén hương thơm thắp cho ngày giỗ đầu 
của ông Vũ Đắc Roanh. Đọc bài này, có 

lẽ độc giả cảm nhận được phần nào tấm 
lòng của tác giả đối với người có công 
với cách mạng. Nhà báo Công Liêm đã 
không quản ngại đường xa để vào thành 
phố Đà Nẵng tìm hiểu sự việc về ông Vũ 
Đắc Roanh mà theo Giấy báo tử số 4964/
KB-TB ngày 1/8/1970 của Bộ CHQS tỉnh 
Thái Bình, ông Vũ Đắc Roanh ở thôn Lục 
Bắc, xã Thái Xuyên (Thái Thụy), sinh 
năm 1950, nhập ngũ năm 1967 đã hy 
sinh ngày 3/10/1969 tại mặt trận phía 
Nam. Nhưng ông Roanh không hy sinh 
mà đầu năm 2017 ông trở về quê hương 
trong sự vui mừng của người thân và bà 
con làng xóm. Ông Roanh trở về nhưng 
danh phận của ông chưa được đơn vị cũ 
và cơ quan chức năng chứng minh đầy 
đủ. Để có thông tin đầy đủ về ông Roanh, 
tác giả đã gặp không biết bao nhiêu nhân 
chứng, cơ quan chức năng để mong sao 
danh phận của ông Roanh được sáng 
tỏ: “Người viết phóng sự này có được 
thông tin là do gặp được cựu chiến 
binh Mai Minh Đoan, nguyên là Đại đội 
trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 40 đặc công, 
nguyên Phó Trung đoàn trưởng, Tham 
mưu trưởng Trung đoàn 280, Quân khu 
5. Cựu chiến binh Mai Minh Đoan hiện 
cư trú tại tổ 28, phường Hòa Thuận Tây, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng...”. 
Đạo đức của người làm báo không cho 
phép nhà báo Công Liêm bỏ rơi nhân 
vật của mình giữa chừng, ông tiếp tục 
đi tìm nhân chứng để đóng góp tiếng 
nói của mình với các ngành chức năng 
giải quyết chế độ, chính sách cho ông Vũ 
Đắc Roanh. “Viết tiếp tìm danh phận cho 
chồng” là bài tiếp theo đăng trên Báo 

Thái Bình số ra ngày 12/8/2018 mà nhà 
báo Công Liêm đã dày công đi tìm nhân 
chứng, tư liệu... 

Ngoài hai sự việc trên, nhà báo Công 
Liêm còn viết nhiều bài về đề tài này đăng 
trên Báo Thái Bình và được độc giả nói 
chung, người có công với cách mạng nói 
riêng đón nhận, cảm ơn Báo và tấm lòng 
của tác giả đối với những người đã cống 
hiến tuổi thanh xuân để lại một phần 
xương máu, nhiễm chất độc hóa học hoặc 
đã hy sinh trên chiến trường vì Tổ quốc. 
Điển hình như các bài: “Cao điểm 384: 10 
ngày quyết tử” đăng trên Báo Thái Bình 
số ra ngày 15/4/2018; “Hy sinh 67 năm 
chưa được suy tôn là liệt sĩ” đăng trên Báo 
Thái Bình số ra ngày 17/3/2019; “Bao giờ 
quân nhân Trần Văn Căn được suy tôn 
là liệt sĩ” đăng trên Báo Thái Bình số ra 
ngày 31/3/2019... Ông Trần Văn Nhuệ, 
Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và 
công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công 
nghệ cho biết: Tôi thấy Báo Thái Bình 
ngày càng đẹp về hình thức, nội dung sâu 
sắc, đa dạng, hấp dẫn bạn đọc. Báo tuyên 
truyền khá đậm về công tác “Đền ơn đáp 
nghĩa”. Những năm gần đây, trên Báo 
Thái Bình có nhiều bài viết của cộng tác 
viên Công Liêm viết về đề tài thương binh 
- liệt sĩ, người có công với cách mạng khá 
sâu sắc. Cảm ơn nhà báo Công Liêm, dù 
tuổi đã cao nhưng đã bỏ công sức lặn lội 
đi khai thác tư liệu, đã có những thông tin 
thiết thực, đậm tính nhân văn giúp người 
có công thêm ấm lòng.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 
27/7/2019), nhà báo Công Liêm có tâm 
thư kèm theo hai tờ Báo Thái Bình gửi 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội Đào Ngọc Dung về hai trường hợp 
chưa được suy tôn là liệt sĩ để mong Bộ 
trưởng có ý kiến chỉ đạo. Bức tâm thư có 
đoạn: “...Vụ việc của ông Trần Đình San, 
xã Đông Tân (Đông Hưng), nhập ngũ 
tháng 1/1946, đến năm 1950 bị giặc Pháp 
bắt giam rồi bắn chết... (Báo Thái Bình số 
ra ngày 17/3/2019). Vụ việc của ông Trần 
Văn Căn, xã Bình Định (Kiến Xương), 
nhập ngũ năm 1952... tham gia đánh 
bốt cầu Vật, bị Pháp bỏ bom napan ngày 
21/11/1953 và hy sinh (Báo Thái Bình số 
ra ngày 31/3/2019). Đến nay cả ông San 
và ông Căn chưa được suy tôn là liệt sĩ, 
trong khi nhân chứng sự việc phần lớn 
đã qua đời. Hồ sơ về hai quân nhân được 
cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình hoàn 
thiện nhưng chưa được Cục Người có 
công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội) chấp thuận đề nghị Chính phủ cấp 
bằng Tổ quốc ghi công và suy tôn là liệt 
sĩ. Tôi gửi tới Bộ trưởng tâm thư này kèm 
theo hai tờ báo, rất mong Bộ trưởng chỉ 
đạo các cơ quan chức năng xem xét giải 
quyết”. Tâm huyết với nghề và sự cộng tác 
nhiệt tình của nhà báo Công Liêm với Báo 
Thái Bình trong tuyên truyền việc thực 
hiện chính sách hậu phương quân đội đã 
góp phần cùng các ngành chức năng làm 
tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Nhà báo Công Liêm trao đổi với Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu 3 về trường 
hợp quân nhân Trần Văn Căn đăng trên Báo Thái Bình số ra ngày 31/3/2019.
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Giữa phố thị ồn ào bụi bặm, giữa 
trưa hè nắng chao chát nắng chợt 
thèm một tiếng rao kem mút mát 

lành. Chẳng thánh thót như chim hót 
trên tán cau trước cửa, chẳng vang rền 
như ve gọi bạn tình, chẳng trầm bổng 
như sáo diều tầng không nhưng tiếng 
“bim bíp, bim bíp” từ chiếc kèn cao su 
trên tay người bán kem lại là thứ âm 
thanh mê hoặc nhất, len lỏi vào từng 
giấc mơ con trẻ. Dẫu cho đang mê mải 
đọc cuốn truyện tranh yêu thích, rượt 
đuổi sát nút trong trò cá sấu lên bờ cũng 
bất giác khựng lại chỉ vì thanh âm nhiệm 
màu ấy. Sau tiếng “bim bíp” là í ới gọi 
nhau “kem mút, kem mút”, là những 
bước chân trần thoăn thoắt ùa ra ngõ 
đứng ngóng, đợi mua.

“Chú kem mút”, lũ trẻ chúng tôi 
thường gọi như thế, xuất hiện như một 
ông bụt. Đó là một người đàn ông mặt 
đen sạm, hai má hóp vào, đôi mắt nheo 
nheo vì nắng, đội mũ cối, đạp chiếc xe 
cà tàng đằng sau gác ba ga chằng buộc 
một thùng xốp trắng. Chú không quên 
nở những nụ cười với đám “khách hàng” 
bé nhỏ của mình: “cứ từ từ” rồi chậm 
rãi lật giở từng lớp từng lớp vải tuyn phủ 
trên miệng thùng. Những que kem trắng 
nõn nà kiêu kỳ trên bàn tay gân guốc của 
người đàn ông đã ngoại tứ tuần. Có đứa 
hí hửng đưa chú đồng tiền lẻ cuộn tròn 
rồi nâng niu que kem mát lạnh. Có đứa 
chẳng có tiền mua, mặt buồn xo, đứng xa 
nhìn cho đỡ thèm.

Kem mút chỉ là bột gạo trộn với đường 
ép trong khuôn đá lạnh thế mà xáo động 
bao khung trời tuổi thơ. Sở dĩ gọi là “kem 
mút” bởi trẻ con không ăn ngồm ngoàm 

Nhà báo và lương tâm

Khói bếp
Nhớ mùi khói bếp ngày xưa

Rạ rơm thơm xóm những trưa những chiều
Khói thơm trên mái tranh nghèo

Mấy mươi năm... khói còn theo đến giờ.

Ngấm vào ký ức tuổi thơ
Mẹ nhen bếp lửa bung ngô những ngày

Nhà nghèo rau má độn khoai
Mà hương khói bếp thơm ngoài bờ tre.

Tết về, rậm rịch ngõ quê
Khói thơm mùi bánh, nhớ về tổ tiên

Mang hồn làng - khói bay lên
Nhắc người xa xứ đừng quên cội nguồn.

Mấy mùa lặn lội Trường Sơn
Bếp rừng lá bép rau môn lót lòng

Mưa chiều mái võng tong tong
Nhớ nôn nao bếp lửa hồng quê ta...

Xóm giờ xanh lửa bếp ga
Mùi thơm rơm rạ đã là ngày xưa!

Về làng giữa buổi non trưa
Nhớ hương khói bếp... mắt vừa cay cay...

Từng thâu canh trăn trở trước ngọn đèn
Suy nghĩ từng câu, đắn đo từng chữ
Người gieo hạt trên cánh đồng ngôn ngữ
Gỡ bòng bong chằng chịt buộc kiếp người

Như thân ong dâng mật ngọt tinh khôi
Tằm rút ruột nhả tơ vàng lặng lẽ
Thế thái nhân tình buồn vui san sẻ
Trách nhiệm công dân mắt sáng, lòng trong

Không bao giờ bẻ ngòi bút uốn cong
Soi góc khuất, tìm lọc lừa, cám dỗ
Những rào cản chẳng dễ gì xô đổ
Biết giữ mình không được buông xuôi

Sự thật khác chi nước uống, khí trời
Nhọc nhằn tìm bát cơm, manh áo
Người cầm bút như cánh chim báo bão
Đồng hành cùng đất nước, nhân dân

Trong gian nan càng chiếu rạng lương tâm
Là điểm tựa không gì thay thế được
Đưa thông tin đến mọi miền xuôi ngược
Trang chữ - cuộc đời sống mãi với thời gian.

Tiếng rao kem mút
đào mạnh long
Xóm 1, Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

như những thứ quà vặt khác. Chẳng đứa 
nào dám “chơi sang” cắn miếng to không 
phải vì lạnh mà sợ mau hết. Chỉ nhấm 
nháp từng chút, từng chút một, thậm 
chí còn chờ cho kem tan ra rồi há miệng 
hứng từng giọt ngon lành. Kem mút là 
thức quà quen thuộc nhưng chẳng phải 
ngày nào cũng được ăn. Lâu lâu tôi được 
thưởng vì “sưu tầm” đủ 5 điểm 10 hay 
nhổ tóc sâu cho bà nên được “trả công”.

Sáng sáng, mẹ thường chải đầu rồi 
cuộn những sợi tóc rụng lại và gài lên 
mái hiên trước nhà để dành cho chị em 
tôi đổi kem mút. Có lần tôi phụng phịu 
trách sao tóc mẹ không rụng nhiều hơn 
để đủ đổi được hai que kem. Chị tét 
mông tôi rồi mắng: “Mày muốn mẹ mau 
già đúng không?”. Lúc ấy, tôi chưa đủ lớn 
để hiểu mỗi sợi tóc rụng xuống vai gầy là 
thêm một dấu vết thời gian tàn phá trên 
cơ thể mẹ. Thằng bé lên bốn lên năm 
thuở ấy chỉ biết rằng mớ tóc rụng của 
mẹ đem đến hương vị ngọt lành của cây 
kem mút, niềm háo hức mong chờ mỗi 
khi nghe tiếng “bim bíp, bim bíp” quen 
thuộc cất lên vời vợi giữa không gian yên 
ả của làng.

Mùa hè sau, mùa hè sau... rồi lại mùa 
hè sau nữa, vắng dần tiếng rao kem mút. 
Trẻ con bây giờ không biết đến những 
que kem chỉ có bột gạo trộn đường cứng 
như đá, lạ lẫm với tiếng kèn cao su “bim 
bíp” năm nào. Ngày nay kem có đủ hương 
vị, màu sắc nhưng với tôi kem mút ngày 
xưa vẫn là ngon nhất. Vì nó mang mùi vị 
của ký ức, của tháng năm tuổi thơ hay 
cuộc sống ngổn ngang xô bồ chẳng còn 
đủ thời gian để ngồi nhấm nháp một que 
kem thật chậm, thật lâu như xưa nữa.

Lại Tây Dương
Thành phố Thái Bình

nguyễn tường thuật
Thụy Văn, Thái Thụy
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Trong kỳ thi tuyển sinh vào 
lớp 10 THPT chuyên vừa 
qua, em Vũ Đình Đăng 

(cựu học sinh Trường THCS Vũ 
Hội, Vũ Thư) giành được 45,25 
điểm, trở thành một trong hai 
thủ khoa môn Toán, đồng thời 
cũng là thủ khoa đầu vào của 
Trường THPT Chuyên Thái 
Bình năm nay.

“Em rất tự tin với môn Toán 
vì đề thi nằm trong những kiến 
thức mà em đã học. Hơn nữa, 
đây là môn em yêu thích từ nhỏ 
và dành nhiều thời gian để học 
hỏi và rèn luyện các kỹ năng” - 
đó là những lời tâm sự đầu tiên 
của Vũ Đình Đăng với tôi khi đến 
nhà em sau những ngày biết kết 
quả thi. Ngay từ nhỏ, Đăng rất 
chịu khó giải các bài toán trên 
các trang báo dành cho lứa tuổi 
nhi đồng. Lớn lên, em tìm hiểu 
thêm các dạng bài trên mạng 
internet và các loại sách tham 
khảo. Có những bài phải mất 
nhiều thời gian mới đến kết quả 
đúng nhưng chưa bao giờ Đăng 
đầu hàng. Đăng tâm sự: Mỗi lần 

Thời gian qua, MTTQ các 
cấp của thành phố Thái 
Bình đã đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động các tầng lớp 
nhân dân tích cực thực hiện 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”, mang lại hiệu quả 
thiết thực.

Nằm ở phía Tây Nam của 
thành phố, những năm qua, 
phường Phú Khánh luôn chú 
trọng công tác bảo đảm trật tự đô 
thị (TTĐT), vệ sinh môi trường 
(VSMT) và bảo đảm an toàn 
giao thông (ATGT) trên địa bàn. 
Bà Vũ Thị Thanh Huệ, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ phường cho biết: 
Ủy ban MTTQ phường đã đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền để 
người dân hiểu rõ trách nhiệm 
của mình; đồng thời, tổ chức 
cho ban công tác mặt trận các 
khu dân cư ký cam kết bảo đảm 
TTĐT, VSMT, ATGT trên địa 
bàn; vận động 100% hộ gia đình 
và các cơ quan ký cam kết thực 
hiện. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ 
phường còn tổ chức tuyên 
truyền sâu rộng Chỉ thị số 04 của 
UBND tỉnh và các văn bản của 
thành phố về giải tỏa, chống lấn 
chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, 
lòng, lề đường, hành lang ATGT 
đường bộ; phối hợp thành lập 3 
tổ công tác đi tuyên truyền, vận 
động. Nhờ vậy, 247/248 trường 
hợp vi phạm mái che, mái vẩy đã 
tự tháo dỡ, 1 trường hợp vi phạm 
chưa tháo dỡ do còn kiến nghị về 
đất. Ban công tác mặt trận các 
khu dân cư thường xuyên khảo 
sát đánh giá tình trạng tái lấn 
chiếm vỉa hè, lòng đường, kịp 
thời nhắc nhở nếu có trường hợp 
vi phạm. MTTQ phường phối 
hợp thành lập và duy trì tốt hoạt 
động của 17 tổ tự quản về TTĐT, 
VSMT, ATGT tại 17 tổ dân phố. 
Nhờ hoạt động thường xuyên, 
liên tục, xử lý nghiêm các trường 

Trong quá trình học tập, Vũ Đình Đăng luôn có cha đồng hành.

anh đào

Thành phố 

Xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh

hợp vi phạm, công tác bảo đảm 
TTĐT, VSMT, ATGT trên địa 
bàn phường đã đi vào nền nếp; 
không còn tình trạng mái che, 
mái vẩy làm mất mỹ quan đô thị; 
người dân đổ rác đúng thời gian 
quy định; không còn tình trạng 
vứt rác thải bừa bãi ra nơi công 
cộng, góp phần tạo cảnh quan 
môi trường xanh, sạch, đẹp.

Xã Vũ Lạc đã đạt chuẩn nông 
thôn mới, diện mạo đang đổi 
thay từng ngày theo hướng văn 
minh, hiện đại của một xã ven 
đô. Những con đường không chỉ 

sạch sẽ mà dọc hai bên đường 
còn được trồng những cây xanh 
phủ bóng mát. Vũ Lạc cũng 
là điển hình trong thực hiện 
phong trào “5 không, 3 sạch” 
của thành phố. Ý thức giữ gìn 
VSMT của người dân nơi đây trở 
thành nếp sống văn minh góp 
phần quan trọng thực hiện có 
hiệu quả cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”. 
Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân Vũ Lạc đang nỗ lực 
hoàn thiện và phấn đấu đạt xã 

động nhân dân, lựa chọn những 
nhóm tiêu chí phù hợp với tình 
hình thực tế của các địa phương 
để triển khai thực hiện. Trong 
đó, lồng ghép chương trình xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh với thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố, phong trào thi đua 
“Dân vận khéo” và tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của 
UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn 
chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, 
lòng, lề đường, hành lang ATGT 
đường bộ trên địa bàn tỉnh... 
Nhờ vậy, cuộc vận động đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực. Các 
tầng lớp nhân dân tích cực tham 
gia xây dựng nếp sống văn minh 
đô thị, xây dựng các tuyến phố 
văn minh, xanh, sạch, đẹp; duy 
trì hoạt động của hàng trăm mô 
hình tự quản về bảo đảm TTĐT, 
VSMT, ATGT, xây dựng các điểm 
chốt phòng, chống ma túy... 
góp phần mang lại diện mạo 
mới, sức sống mới của một đô 
thị văn minh. Trong phong trào 
xây dựng nông thôn mới, nhân 
dân đã hiến hàng chục nghìn 
mét vuông đất, đóng góp trên 
60 tỷ đồng, 50.000 ngày công 
để xây dựng đường giao thông 
nông thôn, giao thông nội đồng, 
xây mới các công trình phúc lợi 
công cộng... Diện mạo nông 
thôn ngày càng khang trang, 
sạch đẹp; đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân không 
ngừng được nâng lên. Hàng 
năm, thành phố có gần 90% số 
hộ đạt gia đình văn hóa, gần 80% 
thôn, tổ dân phố đạt khu dân cư 
văn hóa. Hiện nay, thành phố có 
5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 
phường đạt chuẩn văn minh đô 
thị, 2 năm liên tục (2017, 2018) 
thành phố Thái Bình được Hiệp 
hội các đô thị Việt Nam bình 
chọn là đô thị “Xanh, sạch, đẹp 
gắn với tăng trưởng xanh”.

nông thôn mới kiểu mẫu vào 
năm 2020.

Cùng với phường Phú Khánh 
và xã Vũ Lạc, cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh” 
thời gian qua đã lan tỏa đến tất 
cả các phường, xã trên địa bàn 
thành phố Thái Bình. Ông Trần 
Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ thành phố cho biết: Xác 
định rõ tầm quan trọng của cuộc 
vận động, thời gian qua, MTTQ 
các cấp của thành phố đã phát 
huy vai trò tập hợp, đoàn kết, vận 

Thủ khoa trường chuyên
tìm ra lời giải cho một bài toán 
khó, em vui lắm. Ngược lại, khi 
không giải được thì thấy rất khó 
chịu. Nhiều lúc bí quá, em đem 
bài toán cất đi, ra sân hít thở 
hoặc nghe nhạc một thời gian 
sau lấy ra giải lại thì lại ra. Với 
Đăng, Toán khiến mình phải tư 
duy, đầu tư suy nghĩ, không lạm 
dụng những phương pháp đã 
biết và điều quan trọng hơn là 
tự mình tìm ra những điều mà 
mình chưa biết. Chính vì vậy, 
môn yêu thích này luôn tạo cho 
em sự hứng khởi, khơi nguồn 
sáng tạo để em chinh phục 
những bài tập khó. 

Vũ Đình Đăng chia sẻ thêm: 
Trong quá trình chinh phục 
môn Toán luôn có bóng dáng 
của cha trong việc rèn cho em 
kỹ năng giải các bài tập. Theo 
em, kết quả đạt được như ngày 
hôm nay một phần là nhờ sự chỉ 
dạy của cha, sự hướng dẫn của 
các thầy cô giáo và sự hỗ trợ từ 
bạn bè. Anh Vũ Đình Khuyến, 
cha của Đăng, hiện đang là giáo 
viên Toán Trường THCS Vũ Hội 

cho biết: Nhà tôi có ba thế hệ 
cùng làm nhà giáo, vì vậy, có thể 
niềm đam mê tìm tòi của cháu 
cũng có gen di truyền. Phải đến 
năm lớp 4 tôi mới phát hiện ra 
niềm đam mê môn Toán của 
cháu. Từ đó, tôi thường xuyên 
lên các hiệu sách ở thành phố 
để mua sách tham khảo cho 
cháu. Thậm chí, tôi đặt mua 
những cuốn sách hay trên Hà 
Nội chuyển về bởi Thái Bình 
không có. Đến Trường THCS 
Vũ Hội, trò chuyện với các thầy 
cô, bạn bè của Vũ Đình Đăng, 
ai cũng khen em siêng năng, 
chăm chỉ và đặc biệt là rất cẩn 
thận. Tính cẩn thận thể hiện 
qua nét chữ, cách trình bày bài, 
bởi thế bạn bè nể phục Đăng ở 
khả năng kiếm được điểm tối đa 
khi làm bài. Thầy giáo Nguyễn 
Ngọc Chung, Hiệu trưởng nhà 
trường chia sẻ: Những năm qua, 
Trường THCS Vũ Hội luôn nằm 
trong tốp đầu huyện Vũ Thư, có 
nhiều học sinh đỗ vào Trường 
THPT Chuyên Thái Bình. Năm 
nay, Trường có hơn 10 em đỗ 

vào ngôi trường danh tiếng của 
tỉnh. Điều đặc biệt đó là năm 
nay chỉ có mình em Vũ Đình 
Đăng thi chuyên Toán và cũng 
không bất ngờ khi em đạt thủ 
khoa môn này.

Hai thủ khoa đầu vào của 
Trường THPT Chuyên Thái 
Bình năm nay đều thi chuyên 
Toán, riêng Vũ Đình Đăng có 
số điểm môn Toán chuyên cao 
nhất với 9,5 điểm. Đăng chia sẻ: 
Sau khi thi xong, em và bố đã 
cùng ngồi giải đề và cũng ước 
lượng trên 9 điểm nhưng em 
không nghĩ mình trở thành thủ 
khoa. Ước mơ trước mắt của em 
đó là phấn đấu vào đội tuyển 
Toán của Trường THPT Chuyên 

Thái Bình để 2 đến 3 năm sau 
có thể góp mặt trong đội tuyển 
thi học sinh giỏi quốc gia. Vũ 
Đình Đăng chia sẻ thêm: Em rất 
ngưỡng mộ anh Nguyễn Xuân 
Trung, cựu học sinh Trường 
THPT Chuyên Thái Bình đã 
hai lần giành huy chương Vàng 
Toán quốc tế. Tương lai xa, em 
mong ước trở thành một nhà 
nghiên cứu Toán học.

Thành tích đáng nể của Vũ 
Đình Đăng là 9 năm liên tiếp 
là học sinh giỏi toàn diện, luôn 
đứng đầu trong các kỳ thi học 
sinh giỏi cấp huyện. Đăng tâm 
sự: Chinh phục đỉnh cao Toán 
học là điều mà em đã chọn và sẽ 
quyết tâm theo đuổi đam mê đó.

đặng anh

Ảnh: ngọc linhThành phố Thái Bình.
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Gần 10 năm nay, ông 
Nguyễn Tường Ngọ, Bí 
thư Chi bộ thôn Trần 

Phú, xã Nguyên Xá (Đông 
Hưng) không chỉ năng động, 
sáng tạo trong sinh hoạt chi 
bộ mà còn nhiệt tình trong 
các phong trào, hoạt động của 
địa phương. Dù nắng hay mưa, 
trưa hay tối, ông đều đến từng 
nhà thăm hỏi, động viên bà con 
mỗi khi có việc hiếu, hỷ đồng 
thời vận động nhân dân tích 
cực tham gia các hoạt động của 
thôn, nhiều năm nay ông vẫn 
luôn được nhân dân trong thôn 
tin yêu, kính trọng.

Người dân thôn Trần Phú 
đã quá quen thuộc với hình 
ảnh ông Ngọ không quản ngại 
khó khăn, rong ruổi đi “mòn” 
những con đường làng, gõ cửa 
từng nhà để tuyên truyền về chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước, vận động nhân dân 
chung sức xây dựng nông thôn 
mới và thực hiện các phong 
trào của địa phương. Ở tuổi 
66, lại là thương binh hạng 2/4 
nhưng ông Ngọ vẫn mạnh khỏe 
và nhanh nhẹn. Có việc gì trong 
thôn, ông đều là người tiên 
phong, gương mẫu đi đầu. Ông 
Ngọ chia sẻ: Tôi nghĩ, muốn 
thành công thì mình phải hy 
sinh quyền lợi cá nhân, đặt lợi 
ích tập thể lên trên hết và phải 
tham gia các phong trào nhiệt 
tình, trách nhiệm.

Là một trong những cán bộ 
cốt cán, có bề dày kinh 
nghiệm trong công tác mặt 

trận, theo ông Phạm Văn Khanh, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hồng 
Minh (Hưng Hà) thì cán bộ là 

Ông Phạm Văn Khanh 

Mắt thấy, tai nghe, miệng nói, 
chân bước, tay làm

công bộc của dân, nhất là cán bộ 
MTTQ phải mắt thấy, tai nghe, 
miệng nói, chân bước, tay làm, 
gần dân, sát dân, luôn lắng nghe 
tâm tư, nguyện vọng của nhân 
dân theo lời Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã từng dạy “Lấy dân làm 
gốc” thì việc gì cũng thành công.  

Cũng chính từ những kinh 
nghiệm đó mà công tác mặt 
trận nói chung, phong trào thi 
đua yêu nước nói riêng của xã 

trúc lành
Đài TTTH Hưng Hà

thu thủy
Đài TTTH Đông Hưng

Hồng Minh được nhân dân đồng 
tình hưởng ứng, tập hợp khối 
đại đoàn kết toàn dân xây dựng 
nông thôn mới. Tuyên truyền, 
vận động nhân dân góp công, 
góp của nâng cao các tiêu chí 
nông thôn mới. Từ năm 2014 
đến nay, ông cùng MTTQ xã và 
ban công tác mặt trận các thôn 
vận động nhân dân đóng góp 
400 triệu đồng xây dựng 1,5km 
đường, 13 hộ tự nguyện tháo dỡ 
300m2 tường bao, 3 công trình 
phụ, hiến 370m2 để mở rộng 
đường giao thông trục xã, đóng 
góp hàng tỷ đồng xây dựng nhà 
văn hóa thôn, nhà bia liệt sĩ và 
các công trình văn hóa tâm linh. 
Ngoài ra, ông còn vận động nhân 
dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng 
xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, 
quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng 
hộ đồng bào vùng bão lụt..., 
xây dựng các mô hình toàn dân 
tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
họ giáo không ma túy... 

Từ việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh nên các phong trào 
thi đua yêu nước của xã Hồng 
Minh luôn được cán bộ, đảng 
viên, nhân dân thực hiện, tăng 
cường khối đoàn kết toàn dân, 
xây dựng Đảng, chính quyền 
vững mạnh. Bản thân ông Khanh 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
là 1 trong 156 chủ tịch ủy ban 
MTTQ xã, phường toàn quốc 
được vinh danh tại hội nghị biểu 
dương chủ tịch ủy ban MTTQ 
cấp xã và trưởng ban công tác 
mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai 
đoạn 2014 - 2017; ông được Ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
tặng bằng khen. 

Nhiệm vụ công tác MTTQ  
trong tình hình mới rất cần 
những cán bộ gương mẫu như 
ông Phạm Văn Khanh, góp phần 
quan trọng trong việc thực hiện 
thắng lợi các phong trào thi đua 
yêu nước của địa phương.

 Ông Phạm Văn Khanh trao đổi kinh nghiệm với cán bộ mặt trận xã.

Bí thư chi bộ gần dân, sát dân
Minh chứng cho việc này là 

trong quá trình xây dựng nông 
thôn mới, bản thân gia đình ông 
đã tự nguyện đóng góp công sức 
và 26 triệu đồng làm đường giao 
thông nông thôn. Từ hiệu ứng 
đó, bà con trong thôn đã đoàn 
kết một lòng cùng tham gia xây 
dựng. Do đó, chỉ trong một thời 
gian ngắn, 6 tuyến đường trong 
thôn với chiều dài 3km đã được 
hoàn thành; 1,8km đường nội 
đồng được cứng hóa. Hơn 10 
gia đình tự nguyện hiến đất và 
tham gia hàng trăm ngày công 
để làm đường. Có được kết quả 
đó, ngoài việc tích cực tham gia 
phong trào của người dân còn là 
tâm huyết, sự nhiệt tình và gương 
mẫu của người bí thư chi bộ. Ông 
Ngọ tâm sự: Bằng tình cảm mình 
gần gũi và nêu gương, đoàn kết 
thì mới đi đến thành công. Phải 
dân chủ, công khai. Tôi nghĩ đó 
là tiền đề cho lãnh đạo để người 
dân tin tưởng, yên tâm và ủng 
hộ. Ông Ngọ luôn tâm đắc: Làm 
những việc có lợi cho dân, vừa là 
trách nhiệm vừa là niềm vui, đòi 
hỏi sự năng động, kiên trì, làm 
sao đứng trước dân phải có sức 

thuyết phục, nói để nhân dân 
nghe theo Đảng; luôn gần gũi, 
tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính 
đáng của nhân dân. Nhớ lời Bác 
Hồ căn dặn “Lấy dân làm gốc”, 
vì thế mà từ khi đảm nhiệm công 
việc Bí thư Chi bộ, ông đã cùng 
các đồng chí trong Chi ủy, Chi 
bộ từng bước tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc của thôn. Sâu sát, 
lắng nghe tâm tư, nguyện vọng 
của nhân dân để tìm hiểu, động 
viên, chia sẻ, bàn bạc giải quyết 
thấu tình, đạt lý và vận động 
nhân dân tập trung phát triển 

kinh tế, xây dựng quê hương. 
Nhờ đó, đến nay trong thôn đã có 
12 - 13 gia đình phát triển kinh tế 
chăn nuôi, 25 gia đình phát triển 
nghề làm bánh đa, 50% lao động 
trong thôn tham gia lắp ráp bật 
lửa... Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 
2,3%; gần 80% gia đình đạt danh 
hiệu gia đình văn hóa. An ninh 
trật tự của thôn luôn được bảo 
đảm. Thôn đạt danh hiệu thôn 
văn hóa 4 năm liền, Chi bộ liên 
tục đạt trong sạch, vững mạnh. 
Ông Nguyễn Đình Chỉ, người 
dân thôn Trần Phú nhận xét: 

Ông Ngọ là người tâm huyết và 
có kinh nghiệm vận động nhân 
dân và làm việc rất từ tốn, tiếp 
thu toàn bộ các ý kiến của mọi 
người. Chúng tôi rất quý mến!

Ông Ngọ và gia đình còn 
đảm nhận trên 2 sào ruộng gần 
khu nghĩa trang để trồng hoa 
phát triển kinh tế, mỗi năm cho 
thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng. 
Chính vì sự nhiệt huyết, tận tâm, 
tận tụy và gương mẫu trong mọi 
phong trào của địa phương mà 
ông Nguyễn Tường Ngọ luôn 
được cán bộ, đảng viên, nhân 
dân đánh giá cao. Ông Nguyễn 
Quang Thành, Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh xã Nguyên Xá nhận 
xét: Đồng chí Ngọ rất gương 
mẫu, miệng nói, tay làm, nhiệt 
tình, trách nhiệm nên được 
quần chúng quý mến, tin tưởng. 
Đồng chí luôn gương mẫu trong 
việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh.

Dù tóc đã điểm bạc, tuổi 
không còn trẻ, sức không còn 
khỏe như trước nhưng bằng sự 
nhiệt tình ông Ngọ đã và đang 
làm tốt vai trò, trách nhiệm của 
mình, là tấm gương sáng học 
tập theo gương Bác Hồ vĩ đại và 
chính ông cũng đang góp phần 
giúp cho việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trên địa bàn 
huyện thêm lan tỏa và thấm 
nhuần vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Tường Ngọ tuyên truyền, vận động người dân.

Diện mạo nông thôn mới xã Hồng Minh (Hưng Hà).
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quang viện

Khi phát lộ chi mộ người dân phát 
hiện một tấm bia đá khắc chữ Nho 
đặt dưới mộ. Vì trong làng không 

ai đọc được chữ nên người dân đoán rằng 
đây là tấm bia sự tích nên đem về gắn cạnh 
tường rào đền Gia Thục cạnh chùa Kiếu. 
Sau này các chuyên gia nghiên cứu văn 
bia thuộc Viện Hán Nôm quốc gia đã dịch 
và công bố nội dung văn bia. Theo tài liệu 
dịch thì đó là tấm bia “Gia Thục công chúa 
mộ chí” đặt tại đồng Ô Cách,  tổng An Lão, 
huyện Thư Trì (nay là xã Song An, huyện 
Vũ Thư) do Hiển Cung đại phu Hàn lâm 
viện Thị thư kiêm Sùng Văn quán Tú lâm 
cục ti huấn thần Lương Thế Vinh phụng 
soạn vào ngày 11 tháng 10 năm Hồng Đức 
14 (1483), viết về tiểu sử Gia Thục công 
chúa, húy Thanh Trục, con gái trưởng của 
vua Lê Thánh Tông vì mẹ là Tu Nghi mất 
sớm nên được Đông triều Hoàng thái hậu 
nuôi dưỡng, sau gả cho con trai Thái bảo 
Kiến Dương Hầu Lê Cảnh Huy vào năm 
Hồng Đức 5 (1474). Gia Thục công chúa 
sinh được 1 người con trai, 1 người con gái 
nhưng đều yểu mạng. Lâm bệnh trọng khi 
ở quê ngoại, Gia Thục công chúa mất vào 
năm Hồng Đức 14, di hài được an táng tại 
cánh đồng Ô Cách, tổng An Lão, huyện 
Thư Trì, nguyên là quê mẹ của Hoàng thái 
hậu Quang Thục Ngô Thị Ngọc Giao. Bia 
ca ngợi đức độ công chúa. Bà tuy là con 
vua nhưng rất quan tâm đến người cùng 
khốn. Ngày bà mất mọi người tiếc thương 
than khóc... Gia Thục công chúa được an 
táng cách Đốc Hồ điện khoảng 1km và do 
chính Thái bảo Kiến Dương Hầu về trực 
tiếp chỉ đạo xây lăng mộ cho bà.

Các tài liệu điền dã về Gia Thục công 
chúa quá ít ỏi, chỉ biết rằng bà là người đức 
nhân rộng lượng. Việc bà có mặt liên tục 
tại quê ngoại An Lão cũng là câu hỏi lớn 
cần được giải đáp. Trở về quá khứ cách 
đây gần 600 năm, Đốc Hựu điện xây dựng 
đồng thời với Phúc Dụ điện ở Y Đún - Đô 
Kỳ theo lệnh của vua Lê Thánh Tông. Bấy 
giờ vua Lê Thánh Tông sai con trai út của 

NGỌC SÁNG VƯƠNG TRIỀU
Năm 1988, trong một lần đào đất san lấp mặt bằng canh tác, người dân làng An Phúc, xã Song An, huyện Vũ Thư vô tình làm phát lộ phần 

mộ công chúa Gia Thục, con gái vua Lê Thánh Tông, vị vua anh minh triều Lê được an vị trên cánh đồng Ô Cách rộng chừng 12ha cách ngày 
nay hơn 500 năm. Gia Thục công chúa được sử sách chép rằng: Công chúa đức quý, nhu thiện, nhân từ, tuy sinh ở cung vua nhưng không 
kiêu đài, đối đãi trên dưới đẹp lòng, thấy kẻ khốn khó không tiếc của riêng trợ giúp.

Bân quốc công Đinh Lễ là Đinh Vĩnh Thái 
về An Lão trông coi hương khói họ Đinh 
(bà ngoại vua Lê Thánh Tông là Đinh Thị 
Ngọc Kế) và điện Đốc Hựu, vua Lê Thánh 
Tông còn cho công chúa Bảo Thanh (Gia 
Thục công chúa, con trưởng của vua) góp 
tiền hương đăng tổ tiên họ Đinh và điện 
Đốc Hựu. Nhiều nhà nghiên cứu, sưu tầm, 
dịch thuật đều có chung một nhận xét di 
tích có niên đại gần 600 năm như thế chắc 
phải có nhiều tư liệu nhưng tại sao không 
thể tìm thấy gì ngoài 1 tấm bia mộ chí của 
công chúa Gia Thục. Cũng rất may, khi 
phát lộ mộ chí, nhân dân làng An Phúc với 
tinh thần bảo vệ di sản văn hóa cao cho 
rằng tấm bia này có thể liên quan tới điện 
Đốc Hồ nên họ đã mang về đền Gia Thục. 
Bia không chân không trán. Văn bia chép 
trên tảng đá hình chữ nhật có kích thước 
76cm x 36cm, tổng số chữ là 254 chữ, 
chữ còn rất rõ nét nên thuận lợi cho việc 
vỗ dịch. Tên bia Gia Thục công chúa mộ 
chí. Nội dung văn bia kể về cuộc đời Gia 
Thục công chúa là con gái lớn của vua Lê 
Thánh Tông, mẹ là người họ Phạm hiệu Tu 
Nghi chủ cung Trường Xuân. Công chúa ra 
đời thì mẹ mất, phải nhờ Hoàng thái hậu 
nuôi 5 năm. Năm Giáp Thân được nhận 
sắc phong, tới năm Hồng Đức 5 (1474) 
công chúa được gả cho con trai Thái bảo 
Kiến Dương Hầu Lê Cảnh Huy tên là 
Tòng. Công chúa là người phụ nữ nết na, 
hiền hậu, xuất thân con hoàng đế, khi lấy 
chồng tầm thường nhưng vẫn giữ đạo làm 
vợ, không ai có lời chê trách. Bà đã có sinh 
con nhưng vô dưỡng, đoản mệnh tuổi 22. 
Đám đàn bà con gái trong cung ai ai cũng 
sụt sùi thương tiếc, thậm chí có kẻ khóc 
tru trời. Vậy mới có minh rằng: Thất bảo 
hoa hoa/Lục châu phiến phiến/Hốt lai thốt 
thệ/Thục cứu huyền thiên. Tạm dịch: Thất 
bảo lung linh/Lục châu óng ánh/Bỗng đâu 
khuất núi/Hỡi trời thấu chăng? (Thất bảo: 
có 4 thuyết của nhà Phật về 7 vật quý, có 
thuyết tiêu biểu là: kim ngân, lưu ly, xà cừ, 
mã não, hổ phách, san hô, pha lê). Theo 

người dân làng An Phúc, khi phát lộ mộ chí 
Gia Thục công chúa có rất nhiều ngọc quý. 
Những viên ngọc quý Gia Thục công chúa 
mang theo về thế giới bên kia đã được Bảo 
tàng Lịch sử quốc gia mang về Hà Nội 
trưng bày, chỉ còn lại viên ngọc luôn tỏa 
sáng trong cõi nhân gian đó là đức hạnh 
của Gia Thục công chúa gửi lại nơi cánh 
đồng Ô Cách. 

Lại nói về vị vua anh minh nhất triều 
Lê là vua Lê Thánh Tông. Đau đáu nỗi trở 
trăn khi giang sơn bờ cõi bị giặc phương 
Bắc nhòm ngó, xâm lăng, năm 1471, vua 
Lê Thánh Tông chỉ dụ với quan Thái bảo 
Lê Cảnh Huy rằng: “Một thước núi, một 
tấc sông của ta có lẽ nào tự nhiên vứt đi 
được. Phải kiên quyết tranh luận, không 
để họ (ý chỉ phương Bắc) lấn dần. Nếu 
họ còn không theo, có thể sai sứ sang tận 
triều đình của họ, biện bạch rõ lẽ phải trái. 
Nếu người nào dám đem một thước núi, 
một tấc đất đai của Thái Tổ để lại làm mồi 
cho giặc, kẻ ấy phải bị trị tội tru di”. Các sử 
gia đều trân trọng khi đưa ra nhận xét rằng 
một dân tộc mà giang san của tổ tiên để lại 
luôn bị mối đe dọa xâm lăng thường trực 
từ phương Bắc thì lời căn dặn ấy của vị vua 
được cho là tài giỏi nhất trong lịch sử dân 
tộc luôn đúng đắn và phải được khắc ghi. 
Có lẽ thế mà vua Lê Thánh Tông đã gả con 
gái trưởng đoan thục hiếu đễ của mình 
cho con trai Thái bảo Lê Cảnh Huy cho 
thắm tình thông gia, tiện việc gìn giữ biên 
cương. Và Gia Thục công chúa đã về làm 
dâu con nhà Thái bảo, cũng từ đó vị thế 
gia tộc Thái bảo Lê Cảnh Huy được nâng 
tầm “danh gia vọng tộc”. Cũng theo nhiều 
ý kiến nhận định của các nghiên cứu, học 
giả Trần Trọng Kim khi nhận định về Lê 
Thánh Tông trong cuốn Việt Nam Sử Lược 
rằng: “Thánh Tông là một ông vua thông 
minh, thờ mẹ rất có hiếu, ở với bề tôi đãi 
lấy lòng thành. Ngài trị vì được 38 năm, 
sửa sang được nhiều việc chính trị, mở 
mang sự học hành, chỉnh đốn các việc vũ 
bị, đánh dẹp nước Chiêm, nước Lào, mở 

thêm bờ cõi, khiến cho nước Nam... bấy 
giờ được văn minh thêm ra và lại lừng lẫy 
một phương, kể từ xưa đến nay chưa bao 
giờ cường thịnh như vậy”.

Sinh ra nơi điện ngọc, xuất thân “lá 
ngọc, cành vàng” nhưng Gia Thục công 
chúa lại gần gũi dân nghèo, nhu thiện và 
nhân từ.

Ông Khiếu Hồng Chuân, Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh xã Song An (Vũ Thư)

Năm 1987, tôi 
rời quân ngũ về 
nghỉ hưu tại quê 
nhà thôn An Phúc, 
xã Song An. Năm 
1988, đang làm 
đồng thì mọi người 
nói với tôi là ông 
Khiếu Văn Tự cùng 

làng trong lúc san lấp đất đã làm bật nắp 
ngôi mộ cổ, cần tôi về đó giúp. Tôi thấy 
trong hầm mộ có tấm bia đá khắc chữ 
Nho còn sắc nét và rất nhiều vật tùy táng. 
Chúng tôi hội ý nhanh phải bảo vệ di mộ 
cẩn thận. Những vật tùy táng được chúng 
tôi bảo vệ cẩn thận, báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét. Hiện tại phần lăng mộ của 
Gia Thục công chúa đã được trùng tu, tôn 
tạo bằng đá, thể hiện ý thức bảo vệ di tích 
lịch sử văn hóa rất cao của người dân.

 
Bà Hoàng Thị Lai, thôn An Phúc, xã Song An 
(Vũ Thư)

Từ lúc tấm bé 
tôi đã biết khu 
rừng đầy những 
cây cổ thụ, có đủ 
loài chim muông, 
cầy, cáo, nai, hoẵng 
nhưng tuyệt nhiên 
không có hổ báo. 
Rừng có hai khu 

đất vuông vức nhưng không có cây cối 
mọc, chỉ có cỏ lưa thưa, dân gian gọi là 
Súc hay bàn cờ. Hai bàn cờ này có một cái 
nổi và một cái trũng. Thời kỳ cuối những 
năm 1980, thực hiện chính sách khoán 
10, nhân dân được chia đất tập trung san 
lấp mặt bằng mới phát lộ ngôi mộ cổ của 
Gia Thục công chúa. Nhân dân An Phúc 
chúng tôi rất tự hào về truyền thống lịch 
sử quê hương nơi sinh ra Hoàng thái hậu 
Ngô Thị Ngọc Giao, người đã sinh ra vị 
vua anh minh triều Lê sơ. Gia Thục công 
chúa lại là người hiếu đễ với dòng tộc họ 
Đinh, bà là người phụ nữ đức quý, nhu 
thiện, nhân từ.

Bà Nguyễn Thị Cháu, 87 tuổi, hội trưởng 
Phật giáo thôn An Phúc, xã Song An (Vũ Thư)

Lăng mộ Gia 
Thục công chúa 
dân gian vẫn quen 
gọi là “Mả Chúa” 
bởi những truyền 
thuyết mang màu 
sắc tâm linh. Nhân 
dân và tín đồ Phật 
tử chúng tôi trân 

trọng lịch sử, cùng chung tay bảo vệ, giữ 
gìn di tích lịch sử, văn hóa truyền thống 
nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho 
con cháu.

Lăng mộ Gia Thục công chúa mới được nhân dân làng An Phúc xây dựng lại.
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BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Tắt đèn pin, Thả nhớ lại những phút 

gặp tu sĩ Mạc trưa nay. Một người 
đang tuổi xông xáo, mặt dái bò, 

trắng như xoa phấn, giấu mình trong bộ 
quần áo lính, theo đám quân đóng ở nhà 
thờ Rí ra đây liên lạc với Thả. Anh ta cho 
biết có thể phát súng cho tất cả các xứ, họ 
quanh vùng này; có những người cầm đầu 
chọn trong đám chức dịch thời Tây Nhật 
và trong đám chánh trương, trùm trưởng, 
tu sĩ... Với điều kiện là các đồn Liên hiệp 
Pháp phải thường xuyên hỗ trợ. Tự họ, họ 
không đảm bảo chống lại Việt Minh du 
kích ở các làng bên, và ngay trong làng họ. 
Tu sĩ Mạc dẫn chứng: Trong mấy tháng 
qua, các làng xã vùng này đều chuẩn bị 
chiến đấu. Làng Nguyễn, làng Khuốc, 
làng Ngói đắp lũy đào hào như những 
đồn binh...

Thả nói cho Rơ-na nghe những điều 
ấy. Rơ-na rút bản đồ khỏi túi mi-ca, rải 
rộng trên hai hòm đạn, tìm các làng 
Nguyễn, Khuốc, Ngói. Làng Nguyễn cách 
vị trí của Rơ-na năm trăm mét đường 
chim bay. Khuốc, xa hơn ba ki-lô-mét. 
Ngói, sáu ki-lô-mét. Rơ-na ấp mùi xoa lên 
miệng, đầu cúi xuống, cái lưng dài khom 
khom. Hắn nghĩ về lời thỉnh cầu của tu 
sĩ Mạc: “Các đồn Liên hiệp Pháp phải hỗ 
trợ”. Đúng thế! Các Giem cơ động Âu Phi, 
sau khi càn quét sẽ rút đi theo yêu cầu 
của các chiến trường khác. Còn lại ở đây 
là công việc của các đồn Liên hiệp Pháp, 
với lính người Việt do sĩ quan Pháp hoặc 
Việt chỉ huy. Một nỗi lo từ đâu dâng lên 
làm Rơ-na buốt sống lưng:

- Ông thiếu úy ạ! Thế là ngay trước mũi 
chúng ta có một vị trí của Việt Minh. Cái 
làng Nguyễn này có thể trực tiếp uy hiếp 
ngay vị trí của chúng ta. Tôi sẽ tường trình 
với thiếu tá Đát-si-ơ, xin lập sớm những 
đồn Liên hiệp Pháp quanh đây. Tôi biết 
sẽ có những đồn gần chúng ta là Cầu Đợi, 
Cầu Vật, Đông Các, Cao Mỗ. Và xa chút 
nữa nhưng có thể hỗ trợ là Cống Vực, Cầu 
Bo, Đình Thượng, An Lễ, Sa Cát, Bến Sú, 
Cống Hộ... Mười mấy đồn Liên hiệp Pháp 
ấy là những cái cột cho mấy chục đồn vệ sĩ 
vùng này dựa vào và ngược lại.

Rơ-na trầm ngâm một lúc lâu:
- Một cái vị trí của Việt Minh cắm ngay 

trước mũi chúng ta là không được. Nó là 
một sự không ổn định đối với chúng ta, 
một sự sỉ nhục nữa. Phải sớm nhổ nó đi!

10
Đêm 28 tết Canh Dần.
Mưa lất phất giây bột. Gió đông non 

phẩy nhẹ tàu cau, những hạt nước rơi lộp 
độp. Vòm trời đen như thấp rạp xuống. 
Con chàn chạt ở bờ tre chốc chốc kêu ran 
một hồi.

Ông Chỉnh xắn quần tới đầu gối. Bao 
dao găm, hai quả lựu đạn chày đeo bên 
hông.

Bà Chỉnh biết ông sắp ra chỗ anh em 
du kích. Mấy đêm nay giặc đóng đầu cầu 
Nguyễn, ông không ngủ ở nhà. Ông đi từ 
cổng Bắc đến cổng Đông, nhắc nhở canh 
gác cẩn mật. Mới bước vào cuộc chiến 
đấu, anh em ít kinh nghiệm, khi gác vẫn 

nói chuyện tầm phào; gác ngồi trong điếm 
ngủ gật lúc nào không biết... Mỗi đêm ông 
đi hai lần vào nửa đêm và gần sáng. Hôm 
sau, khi mặt trời lên vài con sào, ông chớp 
chảo qua nhà một lúc. Ngồi ở chõng, uống 
nước chè tươi đặc mà cứ ngáp tràn, ông 
thèm ngủ. Thấy ông ngủ gật, bà bảo: “Thì 
ông ngả lưng một lúc có được không?”. 
Ông trả lời giọng khàn khàn: “Tôi đi đằng 
kia bây giờ”.

Ông vén mành ngó ra sân, quay lại hỏi:
- Thằng Chuyển có đảo qua nhà không 

bà?
- Hôm nay nó đi biệt cả ngày.
- Nó mải trực chiến ở cổng Đông.
Bà Chỉnh lúi húi đong từng đấu thóc đổ 

vào cái chum chôn góc nhà. Nghe vậy, bà 
ngừng tay, chớp chớp mắt nhìn ông:

- Khổ, nhà có có mỗi nó là giai. Ông liệu 
xếp việc cho nó chứ!

- Hừ, bà này rõ hay. Làm như tôi có 
quyền...

- Thì ông đứng đầu hàng xã, ông không 
xếp cho nó được à? Sao không cho nó về 
cổng Tây. Cho xa xa một tý.

Ông Chỉnh toan đi, thấy bà nói, ông 
ngồi xuống nhìn vào ngọn đèn, nghỉ 
ngơi... Rút Chuyển về cổng Tây thì đưa ai 
ra thay Chuyển. Cán bộ nhiều đấy, nhưng 
có phải ai cũng biết bắn súng, ném lựu 
đạn đâu. Ông chỉ có mỗi Chuyển là con 
giai nối dõi tông đường. Vợ ông lo là phải. 
Ngay Tuyền cũng nghĩ đến điều ấy, định 
phân công Chuyển trực chiến cổng Tây. 
Nhưng Chuyển không nghe. Cổng Tây ở 
tận cuối làng, xa giặc... 

Thấy ông nghĩ ngợi, bà nhấn thêm:
- Tôi nói thật đấy. Cái hòn tên mũi đạn, 

người tránh nó chứ nó chẳng tránh người. 
Mình có con đàn con đống gì đâu.

- Bà cứ nói quẩn, nó vận vào mình ấy! 
- ông gắt.

Bà Chỉnh sợ nó “vận vào mình”, bà 
thầm phỉ phui cái câu mình vừa nói. Rồi 
bà sang chuyện khác để che lấp đi:

- Trưa, cái Quất về đây, ngồi tần ngần 
một lúc lẩu lầu lâu. Nó bảo đâu a... ông hội 
Tùy trách thằng Chuyển.

- Trách cái gì?
- Cái việc ra đình giảm tô hôm nọ ấy... 

Thấy bảo người ta định không gọi ông 
hội Tùy. Ông ấy chỉ có mươi mẫu ruộng. 
Thằng Chuyển lại bảo: “Cứ tìm ông ấy ra, ít 
cũng phải nghe sắc lệnh để còn thi hành”.

Ông Chỉnh im lặng: “Cái thằng... rồi 
mất cả lòng với người ta”. Một lúc, ông hỏi:

- Ý cái Quất thế nào?
- Nó lại bênh thằng Chuyển, cãi nhau 

với bố. Rõ trẻ con một lũ.
Để rồi lúc nào tôi có ý kiến lại với ông 

ấy.
Ông Chỉnh đứng dậy, tay sờ nắp lựu 

đạn. Ông rút cái gậy giắt trên mái nhà, 
nhìn ra sân:

- Tối quá! Giá có cái bin!
Bà bước theo ra, nhìn trời đất, lầm bầm:
- Biết lối nào mà đi. Khéo ngã xuống ao 

thì khổ.
Ông Chỉnh đi chậm. Chốc chốc lại “e 

hèm”, sợ xô phải ai. Lũy tre hai bên đường 
rậm rạp, um tùm, làm cho lối đi càng tối.

Ảnh minh họa
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TỔNG BIÊN TẬP: VŨ ANH THAO                                                                       PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - Hoàng Minh Sơn                                     THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình                                         
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

hộp thư bạn đọc

Trong tuần, tòa soạn nhận được tin, 
bài của các cộng tác viên: Trần Văn Thước 
(Tiền Hải); Bình Vân (Công an tỉnh); Đỗ 
Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Tô Phượng (Đài 
TTTH Đông Hưng); Nguyễn Tường Thuật 
(Thái Thụy); Phạm Ngọc Khái (Trường 
Đại học Y Dược Thái Bình); Lê Đình Tiến 
(Hưng Yên); Lại Tây Dương (thành phố 
Thái Bình); Lê Trung, Hà Thanh (Đài 
TTTH Vũ Thư); Trúc Lành (Đài TTTH 
Hưng Hà); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến 
Xương); Đỗ Hà, Nguyễn Hường, Trần Hiền 
(Đài TTTH Tiền Hải)... và các cộng tác viên 
khu vực phía Nam đất nước như: Văn Quý, 
Trần Thanh Thoa, Lê Anh Phong (Thành 
phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Thanh 
(Quảng Trị); Phạm Khánh Duy (Cần Thơ); 
Nguyễn Thị Bích Nhàn (Phú Yên); Mai 
Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Phan Thành 
Minh, Lý Minh Châu (Lâm Đồng); Nguyễn 
Thị Bình (Tây Ninh); Trần Kỳ Duyên (Cù 
Lao Dung, Sóc Trăng); Lê Hứa Huyền Trân, 
Trần Thị Thắm (Bình Định); Ngô Nữ Thùy 
Linh (Đồng Nai); Huỳnh Thị Kim Cương, 
Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang)...

Lĩnh vực an toàn giao thông, cộng tác 
viên Bình Vân (Công an tỉnh) có bài: “Công 
an Thái Bình bảo đảm an toàn giao thông 
đường thủy nội địa trong mùa mưa bão”. 
Tác giả cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, 
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh 
đã phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật 

Giao thông đường thủy nội địa cho 260 
lượt chủ phương tiện và phát hàng nghìn 
tờ rơi tuyên truyền đến người tham gia 
giao thông đường thủy. Tổ chức kiểm tra, 
yêu cầu ký cam kết và nhắc nhở chấp hành 
Luật Giao thông đường thủy nội địa đối với 
100% chủ phương tiện thủy, chủ bến cát, 
bến phà, bến đò chở khách ngang sông...

Chủ đề an ninh, quốc phòng, cộng tác 
viên Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: 
Bộ CHQS tỉnh triển khai công tác hậu cần 
6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm, 
ngành hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã chủ động 
làm tốt công tác tham mưu trong công 
tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ 
thường xuyên; phối hợp hoàn thành khám 
tuyển sức khỏe, sàng lọc HIV, ma túy cho 
thanh niên nhập ngũ năm 2019; thường 
xuyên duy trì quân số khỏe đạt trên 99,6%; 
bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật phương tiện, 
quản lý, sử dụng có hiệu quả các loại vật 
chất, trang bị hậu cần và phương tiện được 
giao; tham mưu duy trì hoạt động của Hội 
đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh và 
các huyện, thành phố; tiếp tục đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong 
trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm 
theo lời Bác Hồ dạy”...

Ở các lĩnh vực khác, cộng tác viên 
Phạm Ngọc Khái (Trường Đại học Y Dược Trân trọng!

Thái Bình) có bài: “An gì để thanh nhiệt, 
giải độc mùa nắng nóng”. Bài viết cho biết: 
Có nhiều loại rau quả có tác dụng thanh 
nhiệt, giải độc, hoạt tràng lại cung cấp 
nhiều vitamin, chất khoáng mà chúng ta 
thường gặp ở khắp mọi miền quê như hoa 
thiên lý, rau dền, rau mồng tơi, rau ngót, 
rau diếp cá, bí xanh, bí đỏ, đậu xanh, đậu 
đen, hạt sen, nấm... Các loại rau quả này 
nên dùng thường xuyên để nấu canh trong 
bữa ăn mùa hè sẽ rất có lợi cho cơ thể, nhất 
là các đối tượng đang có nguy cơ cao mất 
nước và điện giải như ở trên. Ngoài món 
canh, chúng ta cũng có thể nấu cháo, súp 
nghiền. Bên cạnh món canh, cháo, súp thì 
chúng ta cũng có thể dùng một số món chè 
như chè đậu đen, chè đậu xanh, chè hạt 
sen với nhiều nước cũng có tác dụng thanh 
nhiệt, giải độc tốt trong mùa nắng nóng.

Hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày Báo 
chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 
21/6/2019), cộng tác viên Trần Hiền (Đài 
TTTH Tiền Hải) có bài: “Tôi là phóng viên 
đài huyện”. Tâm sự sau 10 năm cầm bút 
làm phóng viên đài huyện, Trần Hiền cho 
biết: Những phóng viên đài huyện như 
chúng tôi luôn phải học hỏi kinh nghiệm 
của các cô chú, các anh chị đồng nghiệp 
để có thêm hiểu biết, vốn sống. Ngoài ra, 
phải luôn bám sát cơ sở, tạo mối quan hệ 
thân thiết với các cơ quan, chính quyền địa 
phương, nhân dân trên địa bàn phụ trách 
để thuận tiện khi tác nghiệp. Điều quan 
trọng nhất nữa là phải xây dựng được 
mạng lưới thông tin từ nhân dân và tích 
cực gửi tin, bài cộng tác với Báo Thái Bình. 
Cùng chủ đề, cộng tác viên Đặng Văn Cao 
có bài: “Báo Asahi (Nhật Bản) làm khuyến 

học”. Bài viết cho biết: Báo Asahi là tờ báo 
lâu đời và lớn nhất của Nhật Bản. Tòa 
soạn Báo đặt tại quận Trung ương, thủ đô 
Tokyo, với 4.460 cán bộ, phóng viên. Báo có 
tới trên 3.000 tiệm báo ở khắp nước Nhật, 
với 78.000 nhân viên. Mỗi ngày, Báo Asahi 
xuất bản 6 triệu tờ. Hội Khuyến học của 
Báo Asahi có trụ sở gần tòa soạn, với trên 
20 cán bộ, có chức năng phối hợp với các cơ 
sở đào tạo của các nước để đào tạo, tuyển 
chọn, tiếp nhận du học sinh đến Nhật Bản 
và cấp học bổng của Báo Asahi cho các du 
học sinh có đủ điều kiện. Sinh viên một số 
tỉnh của Việt Nam nói chung và Thái Bình 
nói riêng đã và đang được nhận học bổng 
của Báo trong những năm đầu học tập và 
làm việc trên đất nước Nhật Bản.

Trong tuần, Báo Thái Bình điện tử 
tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, 
video clip của các cộng tác viên đài TTTH 
8 huyện, thành phố và bạn đọc khắp mọi 
miền đất nước gửi về cộng tác...

Ngoài các tin, bài, ảnh của các cộng tác 
viên gửi về tòa soạn đã được sử dụng, số 
còn lại vẫn đang được nghiên cứu, sử dụng 
cho các chuyên mục, chuyên trang.

Các đồng chí cộng tác viên và bạn đọc 
có tin, bài gửi về tòa soạn cần có ảnh minh 
họa gửi kèm (từ 3 - 5 ảnh) theo nội dung 
để tòa soạn tiện xác minh thông tin và sử 
dụng cho quá trình biên tập. Rất mong 
nhận được nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của 
các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: 
toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi 
trực tiếp qua địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, 
phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

ngành nghề kinh doanh: 
Cung cấp các thiết bị nội thất, 

thiết bị y tế, dụng cụ chế phẩm  
môi trường, thiết bị tin học, thiết 
bị phòng cháy chữa cháy.
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