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Có mặt từ sớm để tham 
gia chương trình khám 
chữa bệnh, tư vấn sức 

khỏe và cấp thuốc miễn phí 
do Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ 
Thư phối hợp với Đoàn Thanh 
niên, Bệnh viện Đa khoa huyện 
tổ chức, ông Phạm Gia Tụy, 
thôn Khê Kiều, xã Minh Khai 
(Vũ Thư), thương binh hạng 
2/4, nạn nhân bị ảnh hưởng 
trực tiếp bởi chất độc da cam/
Điôxin phấn khởi chia sẻ: Hàng 
năm, nhờ có sự quan tâm của 
Đảng, Nhà nước, chính quyền 
và các cấp hội chữ thập đỏ, 
những thương binh, bệnh binh 
như tôi đều được khám sức 
khỏe, cấp thuốc miễn phí. Dù 
trời mưa song các bác sĩ, tình 
nguyện viên chữ thập đỏ vẫn 
không quản ngại về địa phương 
khám chữa bệnh. Tuổi chúng 
tôi đã cao, đi lại khó khăn, được 
khám bệnh tận nơi như thế này 
là điều rất đáng quý. Tôi mong 
các đối tượng chính sách, 
người có công với cách mạng 
được quan tâm hơn nữa cả về 
vật chất, tinh thần. 

Có chung suy nghĩ, cảm xúc 
với ông Tụy là mẹ Việt Nam 
anh hùng Lê Thị Cháu, thôn 
Bảo Châu, xã Đông La (Đông 
Hưng). Ở tuổi 95, với mẹ, việc 
đi lại đã trở nên khó khăn. Quan 
tâm, chăm sóc sức khỏe của mẹ 
và các thương binh, bệnh binh 
trên địa bàn, Hội Chữ thập đỏ 
huyện Đông Hưng đã vận động 
nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí tổ 
chức khám chữa bệnh. Việc làm 
của Hội khiến mẹ rất cảm động. 
Mẹ chia sẻ: Nhiều năm nay tôi 
đều được khám chữa bệnh và tư 
vấn sức khỏe miễn phí. Qua đó, 

từ sự tri ân
Món quà sức khỏe
Tiếp nối các hoạt động tri ân trong tháng 7, cùng với các ban, ngành, 

đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, các cấp hội chữ thập đỏ đã tổ chức 
khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí với mong muốn 
mang đến món quà sức khỏe cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ, người 
có công với cách mạng. 

Sinh năm 1976 tại xã Thụy 
Liên (Thái Thụy), sau 
khi tốt nghiệp Trường 

Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, 
Dương Thị Thúy kết hôn với 
chàng trai cùng làng Bùi Sỹ 
Phát. Khi ấy anh là chiến sĩ 
thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 
Hải quân còn chị là giáo viên 
vùng cao của tỉnh Đắk Lắk. Lấy 
nhau được 4 năm, thời gian hai 
vợ chồng ở bên nhau chỉ đếm 
trên đầu ngón tay. Năm 2007, 
trong khi làm nhiệm vụ tại quần 
đảo Trường Sa, anh hy sinh để 
lại cho chị muôn vàn khó khăn: 
hai con nhỏ dại, cháu lớn gần 
3 tuổi, cháu bé 15 tháng tuổi, 
xa quê, xa gia đình. Trong đau 
thương mất mát, gánh nặng đè 
xuống đôi vai, có những lúc 
Dương Thị Thúy tưởng mình 
gục ngã. Nhưng thương con, 
nghĩ đến bố mẹ già hai bên, 
cô gồng mình vượt qua nỗi 
đau. Năm 2008, để thuận lợi 
cho việc chăm sóc con cái và 
bố mẹ, cô xin về quê dạy học 
và được điều về nhận công tác Nguyễn Dũng 

Chồng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, một mình nuôi hai con nhỏ, bố 
mẹ hai bên đều đã già yếu nhưng vượt qua mọi khó khăn, cô giáo Dương Thị Thúy, giáo viên Trường 
THCS Thụy Dương (Thái Thụy) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được gia đình, đồng nghiệp, học trò 
tin yêu, quý mến.

Nghị lực của cô giáo Dương Thị Thúy

Vượt qua mất mát đau thương, cô giáo Dương Thị Thúy chu toàn việc 
trường, việc nhà.

Hoàng Lanh

Lớp học đặc biệt
Những ngày này, trên quê 

hương Hưng Hà, giáo viên, học 
sinh Trường THPT Bắc Duyên 
Hà không khỏi phấn khởi, vui 
mừng với thành tích của lớp 
12A1. Kỳ thi THPT quốc gia 
vừa qua, lớp 12A1 có 2 học 
sinh đạt thủ khoa của tỉnh các 
khối A và A1, đó là em Nguyễn 
Xuân Đại với 29,8 điểm, trong 
đó môn Hóa, Sinh được 10 
điểm, môn Toán được 9,8 điểm; 
còn em Phan Minh Ngọc tổng 
điểm 3 môn đạt 29,75 điểm, 
trong đó môn Toán, tiếng Anh 
được 10 điểm, môn Vật lý được 
9,75 điểm. Bên cạnh đó, 46 học 
sinh của lớp đều đạt 22 điểm/3 
môn thi trở lên, 19 lượt học sinh 
đạt trên 27 điểm, trong đó có 
1 em đạt 29,3 điểm, 1 em đạt 
29 điểm. Không những vậy, 
năm học vừa qua, trong kỳ thi 
chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, lớp 
12A1 đã đóng góp rất lớn cho 
thành tích chung của trường, 
đưa Trường THPT Bắc Duyên 
Hà xếp thứ nhì toàn đoàn sau 
Trường THPT Chuyên Thái 
Bình. Trong đó, đội tuyển Toán 
đạt giải nhất, đội tuyển Sinh đạt 
giải nhì toàn tỉnh. Trong cuộc 
thi giải Toán trên mạng internet 
cấp quốc gia, lớp 12A1 có 11 
huy chương vàng, 3 huy chương 
bạc. Đây là khóa học đạt thành 
tích tốt nhất từ trước đến nay.

Thầy giáo Hoàng Gia Hứng, 
giáo viên Toán đồng thời là 
giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 
Trường THPT Bắc Duyên Hà 
chia sẻ: Là học sinh nông thôn, 
ngoài giờ học chính khóa, các 
em còn phải phụ giúp bố mẹ 
việc đồng áng nhưng đều rất tự 
giác trong học tập, ham học hỏi. 
Ở lớp chăm chú nghe thầy cô 

Lớp học của những thủ khoa
Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, lớp 12A1 Trường THPT Bắc Duyên 

Hà xuất hiện nhiều gương mặt ưu tú với sự vượt trội về điểm số: tất cả học 
sinh của lớp đều đạt 22 điểm/3 môn thi trở lên, 19 lượt học sinh đạt 27 điểm 
trở lên, trong đó có 2 em đạt thủ khoa của tỉnh.

Đặng Anh

Phan Minh Ngọc và Nguyễn Xuân Đại.

Làm dâu 10 năm, lần lượt chồng và em chồng lên đường chiến 
đấu và hy sinh, 20 năm sau người mẹ ấy lại nhận giấy báo 
tử của con trai. Nỗi đau này chưa nguôi nỗi đau khác đã đến 

nhưng mẹ vẫn gắng gượng vượt qua, nuôi dạy các con khôn lớn, 
trưởng thành. Đó là mẹ Đoàn Thị Xuyến, thôn Lũ Phong, xã Tây 
Phong (Tiền Hải) - gia đình mẹ có hai người được truy tặng và 
phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng mẹ Xuyến vẫn còn minh mẫn, 
nhanh nhẹn, hiện mẹ đang sống trong căn nhà nhỏ cùng người con 
trai út. Mẹ Xuyến kể: Mẹ sinh ra và lớn lên tại xã Đông Lâm, ngoài 
20 tuổi xây dựng gia đình với ông Lê Văn Thíu, xã Tây Phong. Làm 
dâu nhưng mẹ không có cơ hội biết mặt mẹ chồng bởi mẹ chồng 
của mẹ đã chết trong một trận càn của thực dân Pháp. Chồng và 
em chồng mẹ sống sót sau trận càn bởi trước đó đã được sơ tán khi 
mới vài tuổi. Năm 1966, ông Lê Văn Thíu xung phong nhập ngũ, 
đường chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Hai năm sau ngày ông 
nhập ngũ mẹ nhận được tin chồng hy sinh, để lại cho mẹ nỗi đau 
cùng sự vất vả chèo chống một thân một mình nuôi 5 con nhỏ. “Ông 
nhà tôi khi ấy là đảng viên, tính nghiêm lắm, ông bảo mình là đảng 
viên phải gương mẫu để người khác noi theo” - ánh mắt mẹ Xuyến 
sáng lên khi nói về người chồng đã khuất. Tiếp bước anh trai, năm 
1971, em trai ông Thíu là Lê Mạnh Đằng cũng xung phong ra trận. 
Nhưng số phận nghiệt ngã của chiến tranh lại ập đến với gia đình, 
năm 1972 em chồng mẹ Xuyến cũng hy sinh. 	

Nỗi đau mất chồng, em chồng chưa nguôi, 20 năm sau, người 
con trai thứ ba của mẹ Xuyến là Lê Xuân Tiếu cũng anh dũng hy 
sinh trong khi chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Mẹ kể: Tiếu gan 
dạ như bố nó, năm 1986 thấy địa phương tuyển nghĩa vụ quân sự 
nó đăng ký nhập ngũ, nó bảo mẹ để con đi chiến đấu trả thù cho 
bố và chú. Trong một lần đánh đuổi bọn gian phá hoại cánh rừng 
phía Bắc thuộc tỉnh Quảng Ninh nó bị trúng đạn và không về với 
mẹ nữa. Chỉ tay lên tấm bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Lê Xuân 
Tiếu, mắt mẹ ngấn lệ: Khi nó hy sinh tính ra chỉ còn khoảng 3 tháng 
nữa là được ra quân về với mẹ và các anh, các em. Cho chúng tôi 
xem kỷ vật của từng liệt sĩ, là những tấm huân chương, huy chương, 
những tờ giấy khen hay những danh hiệu cao quý…, mẹ Xuyến như 
hồi tưởng lại những ký ức của từng người thân trong gia đình đã ngã 
xuống để bảo vệ Tổ quốc: Những năm tháng chiến tranh, nghe theo 
tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, chồng, con lần lượt xung phong 
lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Là người vợ, người mẹ, khi ý 
chồng, con đã quyết, tôi chỉ biết động viên chồng, con lên đường 
và âm thầm cầu nguyện cho họ bình yên trở về. Sau khi chồng, 
em chồng và con hy sinh, tôi đã xác định người mất thì cũng không 
sống lại được, nếu cứ buồn, đau khổ thì ai sẽ nuôi con? Lúc nào khó 
khăn nhất tôi lại nhớ đến lời nói của chồng trước khi lên đường vào 
Nam chiến đấu: Bà ở nhà nhớ chăm sóc, nuôi dạy các con khôn lớn, 
gạt tất cả đau thương sang một bên để nuôi con và lo mọi việc trong 
gia đình. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, 
các con tôi đều nỗ lực phấn đấu, có công việc ổn định và cùng tôi 
tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

tại Trường THCS Thụy Dương, 
cùng các con sống trong ngôi 
nhà tình nghĩa do đồng đội của 
anh hỗ trợ xây tặng. Từ khi 
chồng hy sinh, cô giáo Dương 
Thị Thúy vừa làm mẹ vừa làm 
cha và làm tròn bổn phận dâu 
con trong gia đình. Ông Bùi Sỹ 
Xuất kể về con dâu của mình: 
Từ ngày về làm dâu, cháu luôn 
làm đúng bổn phận, quan tâm 
đến bố mẹ và anh chị em bên 
nhà chồng. Khi chồng mất, 
cháu thay chồng chăm con và 
chăm mẹ chồng lúc yếu đau, 
sống chân thành với mọi người 
nên ai cũng quý mến.

Vượt qua mất mát đau 
thương, trong công việc chuyên 
môn, cô giáo Dương Thị Thúy 
luôn tìm tòi, sáng tạo, cố gắng 
học hỏi ở đồng nghiệp, tiếp thu 
những phương pháp mới đồng 
thời nghiên cứu, bổ sung tư 
liệu để nâng cao chất lượng giờ 
dạy, giúp học sinh hiểu nhanh 
và yêu thích môn học. Cô cũng 
rất tích cực tham gia soạn giáo 
án điện tử. Năm học 2016 - 
2017, cô đạt giải khuyến khích 
cấp huyện trong cuộc thi thiết 
kế giáo án điện tử do ngành 
Giáo dục tổ chức. Môn Văn 
do cô giảng dạy đều đạt chất 

lượng cao và vượt bình quân 
chung của cụm, của huyện. 
Từ nỗ lực vươn lên của cô mà 
các đồng nghiệp nhận thấy một 
nghị lực phấn đấu, học trò cảm 
nhận được sự tận tâm và sáng 
tạo. Tổ khoa học xã hội do cô 
làm tổ trưởng có sự bứt phá, từ 
tốp cuối của cụm đã vươn lên vị 
trí đứng đầu. 3 năm đảm nhiệm 
công tác bồi dưỡng học sinh 
giỏi cụm, đội tuyển Văn 6 do cô 
dìu dắt gặt hái nhiều thành tích 
cao. Năm nào cô cũng đạt danh 
hiệu giáo viên giỏi cấp huyện. 
Thầy giáo Bùi Thành Trung, 
Phó Hiệu trưởng Trường THCS 

Thụy Dương cho biết: Cô giáo 
Dương Thị Thúy là tấm gương 
điển hình về nghị lực vượt khó 
vươn lên, luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, được 
đồng nghiệp, học trò tin yêu, 
quý mến. Không chỉ trong công 
việc chuyên môn mà trong các 
hoạt động địa phương cô cũng 
luôn tích cực tham gia, tích cực 
ủng hộ các quỹ do địa phương 
phát động. Thấu hiểu sự vất vả 
của mẹ, các con cô đều ngoan 
ngoãn, học giỏi, nhiều năm liền 
là học sinh giỏi cấp trường, cấp 
huyện.

Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ 
tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ 
Thư cho biết: Quan tâm, chăm 
sóc người có công với cách 
mạng là nhiệm vụ của các cấp, 
các ngành, đơn vị. Không chỉ 
riêng ngày Thương binh - Liệt 
sĩ 27/7, hàng năm, vào dịp lễ, 
tết, các cấp hội chữ thập đỏ 
trong huyện đã vận động các 
tổ chức, cá nhân thăm hỏi, tặng 
quà gia đình chính sách để họ 
có đời sống vật chất, tinh thần 
cao hơn người dân bình thường. 
Năm nay, nhằm tri ân người có 
công, ngoài việc tổ chức khám 
chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí 
và tặng quà cho gia đình chính 
sách xã Minh Khai, Hội Chữ 
thập đỏ huyện còn phối hợp 
với Huyện đoàn, Bệnh viện Đa 
khoa huyện tới tận nhà 12 mẹ 
Việt Nam anh hùng trong huyện 
để khám chữa bệnh, tặng quà. 
Mỗi nơi chúng tôi đến đều nhận 
được những tình cảm nồng ấm, 
đó chính là động lực để Hội tiếp 
tục hành trình tiếp theo. 

Cùng với Hội Chữ thập đỏ 
huyện Vũ Thư, hội chữ thập đỏ 
các huyện Kiến Xương, Đông 
Hưng, Hưng Hà, Tiền Hải, 
Quỳnh Phụ, Thái Thụy đã tổ 
chức khám chữa bệnh, tư vấn 
sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 
và tặng quà cho hàng nghìn lượt 
người. Mỗi đơn vị, địa phương, 
mỗi hoạt động, cách làm khác 
nhau nhưng tất cả đều hướng 
tới những người đã có nhiều 
đóng góp cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc. Bởi nhờ có sự 
hy sinh và những cống hiến của 
họ, thế hệ hôm nay mới được 
sống trong hòa bình, tự do và 
hạnh phúc.

tôi có thể sớm phát hiện ra các 
bệnh để điều trị kịp thời. 

Với các thương binh, bệnh 
binh, niềm vui không chỉ là được 

khám chữa bệnh, tư vấn sức 
khỏe, cấp thuốc miễn phí và 
tặng quà mà qua chương trình 
họ còn có thêm cơ hội gặp gỡ, 

giao lưu, chia sẻ những buồn 
vui trong cuộc sống và ôn lại 
kỷ niệm một thời anh dũng, hào 
hùng nơi chiến trường. 

giảng bài, về nhà các em tự học 
hoặc ghép nhóm với nhau. Đặc 
biệt, các em không ngại tranh 
luận sôi nổi trước lớp các vấn đề 
hoặc những bài toán hóc búa. 
Trước kỳ thi THPT quốc gia, 
các em cũng không có nhiều 
thời gian ôn tập, chỉ có một số 
lượng nhỏ học sinh học thêm 
bên ngoài nhưng các em đã làm 
bài rất tốt. Tôi không bất ngờ về 
thành tích của cả lớp. Kết quả 
này là thành quả không chỉ của 
các em mà là công sức của các 
thầy cô ôn luyện suốt thời gian 
qua.

Hai thủ khoa cùng tiến
Nhắc đến Trường THPT Bắc 

Duyên Hà, chúng ta nhớ về 
truyền thống hào hùng của miền 
quê địa linh nhân kiệt. Kế thừa 
và phát huy truyền thống tốt 
đẹp của cha ông, hai em Phan 
Minh Ngọc và Nguyễn Xuân 
Đại đã góp phần điểm thêm 
vào bảng vàng thành tích của 
Trường năm học 2016 - 2017. 
Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa 
qua, Ngọc được biết đến là một 
trong những học sinh có điểm 3 
môn khối A1 cao nhất cả nước 
với 29,75 điểm. Chia sẻ về kết 
quả trên, Ngọc cho biết: Em hơi 
bất ngờ về kết quả thi của mình 
dù trước đó em cũng dự đoán 

mình sẽ được điểm cao nhưng 
không nghĩ sẽ được 29,75 điểm, 
lại là điểm số khối A1 cao nhất 
cả nước. Em yêu thích Toán 
và tiếng Anh từ hồi còn nhỏ. 
Chính vì vậy, em đã chọn khối 

A1 và đăng ký nguyện vọng vào 
Trường Đại học Ngoại thương 
Hà Nội. Ngọc không có phương 
pháp học gì đặc biệt. Chỉ nhờ 
tình yêu và niềm say mê đối với 
môn học mình đã chọn, em đã 

mang lại niềm tự hào cho nhà 
trường, gia đình và quê hương 
Hưng Hà.

Nếu như Ngọc sinh ra trong 
một gia đình có kinh tế khá giả 
thì Nguyễn Xuân Đại lại được 
nuôi dưỡng bởi cha mẹ là những 
nhà nông thực thụ. Đại chia sẻ: 
Nhà em có 5 sào ruộng. Để bảo 
đảm cuộc sống và nuôi dạy hai 
anh em, bố mẹ em còn trồng 
đào tết. Không chỉ bán tại vườn, 
khoảng ngày 23 - 25 tết hàng 
năm, bố em và em thường chở 
đào ra Quảng Ninh hoặc lên Hà 
Nội bán. Những năm trước chưa 
cần phải tập trung ôn thi, Đại 
thường xuyên chăm sóc đào 
và cấy lúa với gia đình. Những 
dịp tết, bố em thường chở đào 
đến những nơi xa bán trước, khi 
em được nhà trường cho nghỉ 
tết, em tự bắt xe khách đến phụ 
giúp bố. Mặc dù bận mải mỗi 
khi ngày mùa hoặc tết nhưng 
Đại luôn là học sinh gương mẫu, 
giỏi toàn diện của lớp. Vừa qua 
em dành được 29,8 điểm 3 môn 
Toán, Hóa, Sinh và là một trong 
những thủ khoa của tỉnh trong kỳ 
thi THPT quốc gia. Cũng giống 
như Ngọc, Đại chỉ tập trung 
nghe thầy cô giảng trên lớp và 
dành thời gian học ở nhà. Em 
không thường xuyên thức quá 
khuya để học, chỉ đến gần đợt 
thi em mới thức đến khoảng 12 
giờ đêm để luyện đề. Chia sẻ về 
ước mơ tương lai của mình, Đại 
cho biết: Em nộp nguyện vọng 
vào Trường Đại học Y Dược Hà 
Nội bởi em mong muốn được 
trở thành bác sĩ từ nhỏ. Em 
rất muốn được chữa bệnh cho 
nhiều người, đặc biệt là những 
người có hoàn cảnh khó khăn.

Kiểm tra sức khỏe cho thân nhân đối tượng chính sách.

Một nhà 
hai mẹ Việt Nam anh hùng

Nguyễn Cường

Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Xuyến và người con trai thứ hai.

Ghi nhớ công lao to lớn của những người mẹ, người vợ, năm 
1994, mẹ Trần Thị Tý (mẹ chồng của mẹ Xuyến) được Chủ tịch 
nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Năm 2013, 
vinh dự một lần nữa đến với gia đình khi mẹ Đoàn Thị Xuyến được 
phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Giờ đây, mong 
muốn lớn nhất của mẹ Xuyến và con cháu trong gia đình là sớm tìm 
được phần mộ của người em chồng, liệt sĩ Lê Mạnh Đằng. “Phần 
mộ của chồng và con trai mẹ đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ 
của địa phương nhưng hài cốt của chú ấy vẫn chưa tìm thấy, mẹ chỉ 
mong sớm có ngày tìm được để đưa chú ấy về với quê hương, đoàn 
tụ với anh trai và cháu là mẹ cảm thấy mãn nguyện” - mẹ Xuyến 
tâm sự.


