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Xây dựng
bộ máy
hành chính
tinh gọn,
hiệu quả

Người mẹ
đặc biệt

Tình sâu 
hơn Nước…

Sáng ngày 26/8, Thường 
trực Tỉnh ủy tổ chức 
gặp mặt các đồng chí 

cán bộ đã tốt nghiệp cao cấp 
lý luận chính trị hệ tập trung 
khóa học 2016 - 2017 và cán 
bộ được cử đi học cao cấp lý 
luận chính trị hệ tập trung 
khóa học 2017 - 2018 tại Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh và Học viện Chính 
trị khu vực I để nghe các đồng 
chí đã tốt nghiệp báo cáo kết 
quả học tập, rèn luyện đồng 
thời giao nhiệm vụ cho các 
đồng chí được cử đi học khóa Đào Quyên

học 2017 - 2018. Dự buổi gặp 
mặt có các đồng chí: Đặng 
Trọng Thăng, Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, 
Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đoàn học viên cao cấp lý 
luận chính trị hệ tập trung 
khóa học 2016 - 2017 của tỉnh 
gồm 29 đồng chí. Sau 9 tháng 
học tập, nghiên cứu, các học 
viên đã được trang bị và tiếp 
thu một cách có hệ thống 
các nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, chủ trương,  
đường lối của Đảng; bổ sung 
những tri thức cần thiết, 
những thành tựu mới về khoa 
học lãnh đạo, khoa học quản 
lý và một số lĩnh vực khoa học 
xã hội và nhân văn khác, qua 
đó giúp các học viên nâng 
cao trình độ, bản lĩnh chính 
trị, đạo đức cách mạng và 
hoàn thiện phong cách của 
người cán bộ lãnh đạo, quản 
lý trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế hiện 
nay; đồng thời, nâng cao khả 

năng vận dụng, gắn lý luận 
với thực tiễn, khả năng tổng 
kết thực tiễn để phát triển lý 
luận, đóng góp vào công tác 
tư tưởng, lý luận của Đảng. 
Toàn khóa có 12 học viên đạt 
loại giỏi (chiếm 41,4%), 17 
học viên đạt loại khá (chiếm 
58,6%); 7 học viên được Đảng 
ủy Học viện tặng bằng khen 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ học tập, 3 học viên được 
Học viện tặng bằng khen vì 
có thành tích xuất sắc trong 
học tập.

Thường trực Tỉnh ủy

Gặp mặt cán bộ tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị
và cán bộ được cử đi học cao cấp lý luận chính trị

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: thành tâm

(Xem tiếp trang 8)

Sáng ngày 26/8, đồng chí 
Phạm Văn Xuyên, Tỉnh 
ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đi kiểm tra tình 
hình bệnh lùn sọc đen hại lúa 
mùa tại các xã Lê Lợi (Kiến 
Xương), Đông Quý (Tiền Hải), 
Thái Thọ (Thái Thụy).

Theo điều tra của Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật (Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn), đến ngày 
25/8, tổng diện tích lúa mùa 
nhiễm bệnh lùn sọc đen toàn 
tỉnh là hơn 9.764ha, trong 
đó nhiễm rải rác dưới 5% là 
8.815,8ha, nhiễm nhẹ từ 5 - 
10% là 333,45ha, nhiễm trung 
bình từ 10 - 20% là 293,7ha, 
nhiễm nặng trên 20% là 
269,4ha, diện tích mất trắng 
trên 70% là 47,7ha. Các huyện 

Hơn 9.764ha lúa mùa bị bệnh lùn sọc đen

đạm và sử dụng các loại thuốc 
kích thích cho lúa trong giai 
đoạn này.

Thanh Huyền

có diện tích lúa mùa nhiễm 
bệnh lùn sọc đen nhiều là 
Thái Thụy (4.618,2ha), Tiền 
Hải (4.073,65ha), Kiến Xương 
(918ha). 

Trước tình hình bệnh lùn 
sọc đen hại lúa, tại các điểm 
đến kiểm tra, đồng chí Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
các địa phương vận động nông 
dân hủy bỏ những diện tích 
lúa mùa bị nhiễm bệnh trên 
70%. Phân công cán bộ bảo vệ 
thực vật của huyện xuống tận 
xã, thôn hướng dẫn trưởng, 
phó thôn rà soát lại toàn bộ 
diện tích lúa mùa để thống 
kê, phân loại, tổng hợp, xác 
định mức độ nhiễm bệnh để 
kịp thời có biện pháp xử lý. 
Khuyến cáo nông dân tích 
cực kiểm tra đồng ruộng, phát 

hiện và xử lý kịp thời rầy lưng 
trắng - nguyên nhân gây bệnh 
lùn sọc đen hại lúa; nông dân 
không được lạm dụng bón 

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
kiểm tra bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa tại xã Lê Lợi (Kiến Xương).
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Ảnh: đào quyên

Cải cách tổ chức bộ máy 
hành chính nhà nước 
(TCBMHCNN) là một 

chủ trương lớn, quan trọng, được 
đề cập trong nhiều văn kiện của 
Ðảng, nhất là Nghị quyết số 39-
NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ 
Chính trị về tinh giản biên chế và 
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức.

Trong giai đoạn 2011 - 
2016, những mục tiêu, quan 
điểm quan trọng về cải cách 
TCBMHCNN được các cấp, các 
ngành, địa phương quan tâm 
triển khai. Nhiều địa phương đã 
thực hiện rốt ráo, với sự thống 
nhất và đồng thuận cao, theo lộ 
trình từng bước, nhằm xây dựng 
tổ chức bộ máy hành chính tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả; xác định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, phân định rõ trách 
nhiệm giữa các cơ quan, các cấp 
chính quyền, tập thể và người 
đứng đầu cơ quan hành chính. 
Nhiều nơi đã có sự phân định 
giữa chính quyền đô thị và chính 
quyền nông thôn…

Thực hiện chương trình hoạt 
động giám sát của Quốc hội 
năm 2017, vừa qua, đoàn giám 
sát “Việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về cải cách tổ chức 
bộ máy hành chính nhà nước 
giai đoạn 2011 - 2016” tổ chức 
các đoàn công tác làm việc với 
15 bộ, ngành ở Trung ương; 
tiến hành giám sát tại 15 địa 
phương; qua xem xét báo cáo 
của 30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và UBND 
63 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương về việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về cải cách 
TCBMHCNN. Chuyên đề giám 
sát nói trên là “đúng” và “trúng”, 
thật sự chạm đến vấn đề rất 
quan trọng trong phát triển kinh 
tế - xã hội ở nước ta hiện nay. 
Mục tiêu và kết quả xuyên suốt 
của báo cáo giám sát lần này thể 
hiện sự hợp tác tích cực, thẳng 

Xây dựng bộ máy hành chính
tinh gọn, hiệu quả

thắn, với tinh thần trách nhiệm 
cao giữa các cơ quan của Quốc 
hội và Chính phủ. Bên cạnh việc 
đánh giá rõ tình hình, báo cáo 
đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề 
xuất tiếp tục hoàn thiện chức 
năng, nhiệm vụ của Chính phủ 
theo hướng xây dựng hệ thống 
cơ quan hành chính thống nhất, 
thông suốt, hiện đại, thực hiện 
đúng vai trò là cơ quan hành 
chính nhà nước cao nhất.

Các giải pháp mang tính đột 
phá trong cải cách TCBMHCNN 
được đề xuất là phải thực hiện 
nhất quán nguyên tắc: giảm đầu 
mối, bỏ cấp trung gian, hình 
thành bộ quản lý đa ngành, đa 
lĩnh vực; một việc chỉ giao cho 
một cơ quan, một người chịu 
trách nhiệm chính. Ðó là sự 
cần thiết đẩy mạnh thực hiện 
cơ chế tự chủ đối với các đơn 
vị sự nghiệp công lập; tinh giản 

nhiệm chính chưa được phát 
huy, quy trình xử lý công việc 
chậm... Một trong những vấn 
đề còn hạn chế, yếu kém thời 
gian qua, đó là chúng ta chưa 
tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để 
triển khai thực hiện, chưa tạo 
chuyển biến mạnh mẽ, có tính 
đổi mới đột phá trong hệ thống 
cơ quan hành chính nhà nước. 
Ví dụ, hiện nay, các luật chuyên 
ngành vẫn chưa thể hiện rõ tư 
duy mạnh dạn, đổi mới trong 
phân cấp, phân quyền. Một số 
luật trong lĩnh vực kinh tế thậm 
chí có xu hướng tập trung nhiều 
quyền hơn cho các cơ quan ở 
trung ương.

Nhiều vấn đề lớn, quan trọng 
về TCBMHCNN được đông đảo 
cử tri và nhân dân quan tâm sẽ 
tiếp tục được trình Quốc hội cho 
ý kiến tại kỳ họp thứ tư sắp tới. 
Tại phiên họp vừa qua, đoàn 
giám sát đề nghị Quốc hội kiến 
nghị với Ban Chấp hành Trung 
ương Ðảng, Bộ Chính trị ra nghị 
quyết tiếp tục hoàn thiện chủ 
trương, chính sách về cải cách 
TCBMHCNN, bảo đảm gắn kết, 
đồng bộ với chủ trương tiếp tục 
đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Ðảng, xây dựng tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả. Bên cạnh đó, giao Chính 
phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan 
ngang bộ, trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình, rà soát 
các luật, nghị quyết của Quốc 
hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Ðiều đó thật sự cần thiết để tháo 
gỡ những hạn chế, vướng mắc, 
chồng chéo về phân định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 
cấu tổ chức bộ máy. Qua đó lập 
danh mục nội dung cần được 
sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 
mới, để báo cáo Quốc hội đưa 
vào chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh thời gian tới.

Hoạt động giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức… Ðó là sự 
khẩn trương tìm cách khắc phục 
một cách triệt để những chồng 
chéo về chức năng, nhiệm vụ 
giữa các bộ, cơ quan ngang bộ. 
Vừa qua, cơ chế “chủ trì, phối 
hợp” trong quản lý nhà nước 
vẫn còn phổ biến; nguyên tắc 
một việc chỉ giao một cơ quan 
chủ trì thực hiện và chịu trách (Theo nhandan.com.vn)

(Theo nhandan.com.vn)

Trong lúc dư luận chưa hết 
xôn xao quanh vụ việc 
một cán bộ ở phường Văn 

Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) bị 
kỷ luật vì gây khó dễ cho người 
dân khi làm thủ tục hành chính, 
thì có một câu chuyện khác, ít 
ồn ào hơn, nhưng lại đánh dấu 
mốc quan trọng trong cải cách 
hành chính (CCHC) trên địa 
bàn Thủ đô. Người dân ở quận 
Long Biên chỉ cần ngồi tại nhà, 
vào mạng để làm thủ tục và kết 
quả cũng được trả tại nhà dân. 
Ở một số phường, người dân 
không mất phí cho việc nhận kết 
quả tại nhà.

Quận Long Biên mới thành 
lập hơn 10 năm nay, dấu ấn 
“làng xã” vẫn còn. Tuy nhiên, 
đây lại là địa phương dẫn đầu 
thành phố Hà Nội trong CCHC, 
xây dựng chính quyền điện tử. 
Vậy, đâu là mấu chốt của thành 
công? Chủ trương của thành 
phố về CCHC được cụ thể hóa 
bằng chương trình hành động, 

quán triệt trong đội ngũ cán 
bộ. Nhưng không chỉ quán 
triệt suông. Các quy trình tiếp 
nhận và giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) được tin học hóa. 
Thông qua phần mềm, lãnh đạo 
và người dân có thể truy cập 
và xem hồ sơ của mình đang 
được xử lý ở bộ phận nào, cán 
bộ nào chịu trách nhiệm. Cách 
quản lý này giúp quy trình giải 
quyết luôn rõ người, rõ việc, rõ 
trách nhiệm. Quận Long Biên có 
quy định: Nếu giải quyết TTHC 
chậm thì tập thể, cá nhân phải 
xin lỗi người dân. Đây chính là 
sự thay đổi tư duy từ một nền 
hành chính “xin - cho” sang nền 
hành chính phục vụ.

 Tất nhiên, chính quyền điện 
tử không thể thành công nếu 
không có công dân điện tử. Dù 
hầu hết các gia đình đã có máy 
tính, song trong quan niệm 
của nhiều người, phải đến trụ 
sở chính quyền mới “chắc ăn”. 
Trong bối cảnh ấy, các cấp chính 

quyền tập trung tuyên truyền, 
vận động để người dân thay 
đổi nhận thức về việc thực hiện 
TTHC qua mạng. Nhiều phường 
tổ chức đội thanh niên tình 
nguyện đến tận nhà hướng dẫn 
người dân. Với cách làm này, 
không ngạc nhiên khi 6 tháng 
đầu năm 2017, ở cấp quận, tỷ lệ 
giải quyết TTHC đúng hạn đạt 
tới 99,95%. Cán bộ giải quyết 
đã có thư xin lỗi ba trường hợp 
quá hạn. Ở cấp phường, tỷ lệ 
giải quyết TTHC đúng hạn đạt 

100%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp 
quận là 95,61%; tỷ lệ này ở cấp 
phường đạt 99,81%.

Việc giải quyết hồ sơ dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 
(đăng ký giải quyết và nhận kết 
quả tại nhà), mặc dù mới triển 
khai, nhưng nhiều địa bàn đã 
có những sáng kiến hay. Dấu ấn 
“làng xã” là tính cộng đồng, tình 
đoàn kết được vận dụng và phát 
huy. Nhiều phường vận động 
cán bộ tổ dân phố, đoàn thanh 

niên... trả kết quả giúp dân tại 
nhà, không phải thông qua bưu 
điện, tiết kiệm chi phí cho nhân 
dân, nhất là với thủ tục khai 
sinh, khai tử.

Những phường như Việt 
Hưng, Phúc Lợi... không những 
trả kết quả khai sinh tại nhà, mà 
chính quyền còn tổ chức tặng 
hoa chúc mừng các gia đình có 
thành viên mới. Cùng với quận 
Long Biên, một số quận khác như 
Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm... 
cũng triển khai mô hình trả kết 
quả giải quyết TTHC tại nhà.

So với các quận nội thành 
cũ, các quận Long Biên, Bắc Từ 
Liêm, Nam Từ Liêm... còn thua 
về điều kiện kinh tế, về mức độ 
phổ cập tin học,... Nhưng đó lại là 
các địa phương đứng đầu về chỉ 
số CCHC khối quận, huyện của 
thành phố Hà Nội năm 2016 và 
tiếp tục có những đột phá trong 
năm 2017. Đây là điều đáng suy 
nghĩ. Phải chăng, CCHC, xây 
dựng nền hành chính phục vụ có 
thành công hay không phụ thuộc 
vào cách làm? Mà trước hết là 
thay đổi nhận thức và tư duy của 
cán bộ và của chính người dân?

Thay đổi tư duy

Ảnh minh họa
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thu hiền

Đông Quang là xã cuối cùng của 
huyện Đông Hưng được đấu nối 
nguồn nước sạch bởi ban đầu 

việc triển khai chương trình nước sạch 
nông thôn ở đây gặp khó khăn. Nhưng 
sau khi khó khăn được giải quyết thì Đông 
Quang lại là địa phương có tiến độ, tỷ lệ 
người dân đấu nối sử dụng nước sạch gần 
như cao nhất huyện.

Khó vì chính quyền “chưa vội”
Nhiều năm qua, người dân Đông 

Quang phải dùng nước mưa, nước giếng, 
nước ao để phục vụ sinh hoạt, không 
bảo đảm vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ mắc 
bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe nên nhân 
dân rất mong mỏi có nước sạch để dùng. 
Khi UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH 
Thương mại Đỗ Gia Bảo (Đông Động) 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy 
xử lý cung cấp nước sinh hoạt cho 6 xã 
của huyện Đông Hưng, trong đó có Đông 
Quang, người dân địa phương rất phấn 
khởi. Tuy nhiên, nhà máy xử lý nước của 
Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo với 
công suất 10.500m3/ngày đêm, cung cấp 
nước sạch cho khoảng 53.000 nhân khẩu 
và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 6 
xã, sau 3 năm đi vào hoạt động đã cung 
cấp nước sạch cho 5 xã (Đông Động, Đông 
Các, Đông Vinh, Đông Xuân, Đông Hà) 
với gần 5.000 đồng hồ, 10.000 hộ; riêng xã 
Đông Quang người dân chưa được sử dụng 
nước sạch. Theo ông Đỗ Đức Uyển, Giám 
đốc Công ty, việc chậm tiến độ đưa nước 
sạch về phục vụ người dân Đông Quang là 
do chính quyền xã vì họ chưa chấp thuận 
cho Công ty đầu tư lắp đặt đường ống cấp 
nước. Ngày 22/4/2016, thực hiện chỉ đạo 
của Thường trực Huyện ủy Đông Hưng, 
Công ty đã có Kế hoạch số 01 về việc lắp 
đặt tuyến đường ống cấp nước sạch cho 
trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND và Trạm Y 
tế xã gửi Đảng ủy, UBND xã Đông Quang 
thì ngay ngày hôm sau 23/4/2016, Đảng 
ủy, UBND xã Đông Quang đã có Văn bản 
số 02 về việc dừng thực hiện Kế hoạch số 
01 của Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia 
Bảo với lý do xã còn phải xin ý kiến và tranh 
thủ sự lãnh đạo của toàn thể đảng viên 
trong Đảng bộ, ý kiến của nhân dân 6 khu 

Đông Quang

Nước sạch đã về
dân cư; trên hết là sợ làm mất ổn định tình 
hình an ninh trật tự trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc 
biệt là thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của xã. Chỉ vì lý 
do này mà việc lắp đặt đường ống cấp nước 
của Công ty trên địa bàn xã Đông Quang bị 
dừng lại, chậm tiến độ tỉnh giao. Trong khi 
đó Công ty đã nhiều lần tiếp nhận đơn xin 
được cấp nước sạch của người dân Đông 
Quang. Bà Đặng Thị Chiến, thôn Tô Hiệu 
(Đông Quang) bức xúc: Người dân mong 
nước sạch từng ngày, chúng tôi đã làm đơn 
kiến nghị Công ty TNHH Thương mại Đỗ 
Gia Bảo cấp nước sạch cho gia đình nhưng 
“nút thắt” từ chính quyền xã chưa được 
tháo gỡ nên gia đình tôi mấy năm qua vẫn 
phải dùng nước giếng trong khi các xã lân 
cận đã được sử dụng nước sạch từ lâu.

Thỏa “cơn khát” nước sạch
Để người dân sớm được dùng nước 

sạch, lãnh đạo huyện và Ban Chỉ đạo 
nước sạch huyện Đông Hưng đã nhiều 
lần tổ chức họp với lãnh đạo xã Đông 
Quang và Công ty TNHH Thương mại Đỗ 
Gia Bảo thống nhất giải pháp tháo gỡ khó 
khăn. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ 
đạo triển khai thực hiện đầu tư các công 
trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh đã 
2 lần trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo việc 
cấp nước sạch trên địa bàn huyện Đông 
Hưng, trong đó có xã Đông Quang. Đồng 
chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh 
yêu cầu UBND huyện Đông Hưng chỉ 
đạo UBND xã Đông Quang tạo điều kiện 
thuận lợi để Công ty TNHH Thương mại 
Đỗ Gia Bảo thi công đường ống cấp nước 
sinh hoạt cho nhân dân xã Đông Quang, 
bảo đảm cấp nước theo đúng quy hoạch 
phân vùng cấp nước đã được UBND tỉnh 
phê duyệt và giấy chứng nhận đầu tư đã 
cấp. Đồng chí Hoàng Đức Kiếm, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: 
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch thường trực UBND tỉnh, các văn bản 
chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND 
huyện Đông Hưng chỉ đạo cấp ủy, chính 

quyền xã Đông Quang thực hiện nghiêm 
ý kiến chỉ đạo của tỉnh; đồng thời, đẩy 
mạnh tuyên truyền đến nhân dân, tổ 
chức họp với trưởng thôn, bí thư chi bộ, 
người dân các thôn trong xã và Công ty 
nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất 
cao. Có sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện, 
mọi khó khăn trong triển khai cấp nước 
sạch cho người dân Đông Quang đã được 
tháo gỡ. Từ tháng 6/2017, Công ty TNHH 
Thương mại Đỗ Gia Bảo đã triển khai lắp 
đặt đường ống cấp nước, lắp đặt đồng hồ 
nước và đấu nối cho các hộ dân trong xã.

Khó khăn được giải quyết, người dân 
Đông Quang rất phấn khởi. Không chỉ 
đồng thuận với mức đóng theo quy định, 
bà con còn nộp ngay tiền lắp đặt đồng hồ 
nước cho Công ty, bỏ tiền mua đường ống 
nước, vòi nước… để Công ty đấu nối vào 
nhà. Công ty cũng đã huy động tối đa nhân 
lực, vật lực để trong thời gian ngắn nhất 
đưa nước sạch tới các hộ dân. Ông Phạm 
Ngọc Toàn, công nhân Công ty TNHH 
Thương mại Đỗ Gia Bảo cho biết: Ở các 
xã khác, một số hộ dân còn băn khoăn về 
tiền lắp đặt đồng hồ nước, giá bán nước, 
tỷ lệ đấu nối sử dụng nước chưa cao thì 
ở Đông Quang nhà nào cũng muốn dùng 
nước sạch sớm nên toàn bộ công nhân 
của Công ty phải tăng ca liên tục, cố gắng 
đẩy nhanh tiến độ để lắp thiết bị sớm 
phục vụ nước sinh hoạt cho bà con. Ở 
một số địa phương, chương trình nước 

sạch được triển khai hơn 3 năm nhưng 
tỷ lệ đấu nối nơi cao nhất mới được 60%, 
nơi thấp nhất là gần 23%, ở Đông Quang 
dân khát nước sạch đã lâu, vì vậy, dù chỉ 
mới được triển khai nhưng cả tiến độ và 
tỷ lệ đấu nối đều gần như nhanh nhất 
huyện. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám 
đốc Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia 
Bảo phấn khởi cho biết: Có sự ủng hộ 
của chính quyền và sự đồng thuận của bà 
con, chỉ trong 50 ngày qua, Công ty đã lắp 
đặt được gần 600 đồng hồ nước ở 3 thôn 
Hồng Phong, Cộng Hòa và Tô Hiệu, tỷ lệ 
đấu nối đạt trên 90%, số còn lại là hộ sống 
độc thân, người già cả không có nhu cầu 
sử dụng nước sạch. Bà Phạm Thị Cúc, 
xóm 3, thôn Cộng Hòa phấn khởi cho 
biết: Trước đây gia đình dùng nước giếng 
khoan dù đã qua bể lọc nhưng giặt quần 
áo lâu ngày vẫn ố vàng. Nay được dùng 
nước sạch người dân ai cũng phấn khởi 
không còn nỗi lo thiếu nước, sức khỏe 
bảo đảm. Công ty chăm sóc khách hàng 
cũng rất tận tình, chu đáo.

Ba thôn đấu nối trước đã thỏa “cơn 
khát” nước sạch. Ngay sau khi đấu nối 
xong 3 thôn đầu, Công ty nhanh chóng 
triển khai đấu nối nước cho nhân dân 2 
thôn Hưng Đạo Đông và Hưng Đạo Tây, 
phấn đấu xong trước khi thu hoạch lúa 
mùa và tiếp tục đấu nối cho thôn còn lại 
để trong năm 2017 phủ kín nước sạch địa 
bàn xã Đông Quang.

Bà Phạm Thị Cúc, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang vui khi được dùng nước sạch.

Công nhân Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo đấu nối nước sạch cho các hộ dân xã Đông 
Quang.

Công nhân Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo vận hành hệ thống cấp nước sạch.
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quỳnh lưu

Người mẹ
đặc biệt
Bị bỏ rơi khi vừa lọt 

lòng nhưng may mắn 
thay, giờ đây, Trung 
Thành, Minh Tâm, Bình 
An đã trở thành những 
đứa trẻ khỏe mạnh, đáng 
yêu. Người mẹ sinh ra các 
em lần thứ hai chính là sư 
thầy Thích Đàm Trực, trụ 
trì chùa Phúc Lâm, xã Tự 
Tân (Vũ Thư).

Giành giật sự sống cho 
những đứa trẻ

Chúng tôi đến làng Phú Lễ, 
ghé thăm chùa Phúc Lâm vào 
một buổi sáng mùa thu. Ngôi 
chùa nhỏ giản dị, tĩnh mịch 
và thanh bình với cây cối xanh 
mát. Trong sân chùa, các bé 
Trung Thành, Minh Tâm, Bình 
An đang chơi đùa vui vẻ. Thấy 
sư thầy đi ra, cả ba vứt đồ chơi 
lao vào “mẹ”, đứa ôm chân, đứa 
níu cổ. Nở nụ cười hạnh phúc, 
mãn nguyện, sư thầy nựng nịu, 
dỗ dành bọn trẻ. Ôm bé Trung 
Thành trong lòng, sư thầy Thích 
Đàm Trực (bà con, Phật tử quen 
gọi là thầy Thắm) chia sẻ: Trung 
Thành là anh cả, năm nay đã 7 
tuổi nhưng quấn mẹ hơn hai em. 
Hơn 7 năm trước, khi nghe Phật 
tử kể về trường hợp một cô gái ở 
Quảng Ninh vì lỡ làng mà mang 
bầu 6 tháng, lại có ý định bỏ đứa 
bé đi, thầy Thắm day dứt không 
yên vì thương đứa trẻ vô tội. Dồn 
góp, khăn gói, thầy lặn lội tìm đến 
tận nơi cô gái ở, vận động thuyết 
phục cô về chùa Phúc Lâm để 
thầy nuôi dưỡng, chăm sóc chờ 
ngày sinh nở, không nên làm hại 
đứa trẻ. Sau khi sinh nở mẹ tròn 
con vuông, cô gái này vì hám lợi 
lại có ý định bán con cho một 
người khác, thầy Thắm phải hết 
lời khuyên can, trông chừng. Khi 
em bé được một tuần tuổi thì cô 
gái và người thân trốn đi biệt tích, 
bỏ lại đứa con chưa kịp rụng rốn.

Nhìn theo bé Minh Tâm với 
ánh mắt trìu mến, thầy Thắm 
kể: Tương tự trường hợp của mẹ 
Trung Thành, mẹ bé Minh Tâm 
cũng có ý định bỏ con khi em 
còn trong bụng mẹ, thầy cũng 
tìm đến để khuyên can và nuôi 
dưỡng hai mẹ con đến khi Tâm 
ra đời. Tuy nhiên, vì một số bà 

con, Phật tử không thông cảm 
với hoàn cảnh của mẹ Tâm nên 
không cho thai phụ ngụ tại chùa. 
Thầy Thắm phải xoay xở, lo thuê 
nhà ở, chu cấp sinh hoạt hàng 
tháng cho người phụ nữ đang 
thai nghén. Sau khi sinh, mẹ 
Tâm bỏ lại con, thầy Thắm đảm 
nhận vai trò người mẹ nuôi đứa 
con thơ thứ hai.

Riêng Bình An thì có duyên 
với “mẹ” Thắm trong hoàn cảnh 
khác. Một buổi sáng sớm mùa 
đông lạnh lẽo, thầy Thắm mở 
cổng chùa bước ra thì thấy một 
cái giỏ đặt trước cổng. Vội mở ra 
xem, thầy giật mình khi thấy một 
đứa trẻ mới sinh, người tím tái, 
tay chân lạnh ngắt nhưng vẫn 
còn thở yếu ớt. Thầy vội bế vào 
chùa ủ ấm và cho đi bệnh viện. 

Đến nay, Bình An đã được gần 
20 tháng tuổi, rất xinh xắn, kháu 
khỉnh.

Vượt lên khó khăn bằng tình 
yêu của người mẹ

Xuất gia theo cửa Phật gần 30 
năm, trong đó trụ trì chùa Phúc 
Lâm từ năm 1992, thầy Thắm đã 
quen với việc tu luyện, lao động 
cực khổ nhưng khi bắt tay vào 
chăm sóc trẻ sơ sinh thầy mới 
thấu hết nỗi gian truân, vất vả. 
Những đứa trẻ khát sữa, thiếu 
hơi ấm của người mẹ cứ khóc 
ngằn ngặt, rồi nay ốm, mai đau, 
có đợt cả Trung Thành và Minh 
Tâm cùng nhập viện một lúc, 
thầy vừa xót xa vừa tất tả chạy 
ngược chạy xuôi lo chạy chữa 
cho các con. Mặc dù chùa có 

Phật tử, bà con nhân dân lúc 
rảnh rỗi thường ra hỗ trợ nhưng 
mọi việc từ chăm lo bữa ăn, giấc 
ngủ đến việc học hành, uốn nắn 
các con thầy Thắm đều trực 
tiếp đảm nhận. Ở tuổi ngoài 50, 
những đêm thức trắng chăm sóc 
các bé cũng trở thành quá sức 
với thầy Thắm nhưng chính tình 
yêu thương con trẻ, niềm hạnh 
phúc khi thấy con bình an, khôn 
lớn mỗi ngày là động lực giúp 
thầy vượt qua khó khăn, chăm 
sóc các con suốt 7 năm qua.

Không chỉ vất vả, cực khổ khi 
chăm sóc 3 đứa trẻ, thầy Thắm 
còn phải lo lắng, xoay xở để 
có đủ kinh phí trang trải, nuôi 
dưỡng các con. Chùa Phúc Lâm 
nằm ở địa bàn nông thôn, nhân 
dân sống chủ yếu bằng nghề 

nông, đời sống ở mức trung bình 
nên chỉ có thể động viên tinh 
thần chứ không có điều kiện hỗ 
trợ thầy kinh phí nuôi 3 đứa trẻ. 
Ngoài cấy hơn 1 mẫu ruộng, mấy 
năm gần đây thầy Thắm cùng 2 
Phật tử ở chùa sản xuất hương 
sạch để bán, mỗi năm có thêm 
nguồn kinh phí từ 60 - 70 triệu 
đồng. Một số cá nhân hảo tâm 
ủng hộ, giúp đỡ chút ít kinh phí, 
thầy đều tiết kiệm dành dụm 
nuôi các con. Tuy khó khăn, vất 
vả nhưng những dịp đầu năm 
học mới, lễ, tết, thầy đều cố gắng 
sắm sửa đầy đủ quần áo, sách 
vở để các con không thua thiệt 
bạn bè. Đặc biệt, dù bận rộn 
nhiều công việc thầy vẫn luôn 
dành thời gian săn sóc, chỉ bảo, 
chơi đùa cùng để các con cảm 
nhận được tình cảm ấm áp, gần 
gũi của người mẹ, phần nào bù 
đắp thiệt thòi cho các bé. Đáp 
lại công lao của sư thầy, giờ đây 
cả Trung Thành, Minh Tâm, 
Bình An đều khỏe mạnh, ngoan 
ngoãn, dễ thương và đều rất yêu 
thương, quấn quýt mẹ.

Ông Phạm Quang Tạo, Chủ 
tịch UBND xã Tự Tân chia sẻ: 
Mặc dù điều kiện của chùa Phúc 
Lâm còn khó khăn nhưng với 
tấm lòng thiện nguyện, ngoài 
cưu mang 3 trẻ bị bỏ rơi, thầy 
Thắm còn giúp đỡ 2 phụ nữ có 
hoàn cảnh khó khăn sinh sống 
tại chùa. Hàng năm, sư thầy tích 
cực tham gia các hoạt động từ 
thiện, ủng hộ các phong trào 
của địa phương, nấu cháo từ 
thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo 
tại bệnh viện, ủng hộ đồng bào 
bị thiên tai lũ lụt trong và ngoài 
tỉnh. Phương châm “sống tốt 
đời, đẹp đạo” được thực hiện 
thông qua những việc làm nhỏ 
bé nhưng ý nghĩa của sư thầy 
nhiều năm qua.Sư thầy Thích Đàm Trực luôn dành thời gian quan tâm, chơi đùa cùng các con.



5Chuû nhaät, ngaøy 27/8/2017

Không thuộc lứa cầu thủ tài 
năng của Hoàng Anh Gia 
Lai, Đoàn Văn Hậu được 

giới chuyên môn đánh giá là sản 
phẩm của nỗ lực chăm chỉ tập 
luyện. Xa gia đình từ năm 10 tuổi 
để theo đuổi sự nghiệp, bố mẹ 
đánh giá Hậu vẫn giữ tính cách 
đơn giản, trẻ con, không toan 
tính, bởi khi đã nằm trong danh 
sách chính thức tham dự SEA 
Games 29, em vẫn hồn nhiên gọi 

Đoàn Văn Hậu

Chàng trai say mê đá bóng
anh tú

về cho bố mẹ để thông báo rằng: 
có lẽ thầy đã ghi nhầm tên.  

Niềm đam mê được xác định 
từ ngày thơ bé

Căn nhà nhỏ của gia đình 
chàng cầu thủ 18 tuổi nằm bình 
yên giữa xóm làng trù phú ở xã 
Minh Khai, huyện Hưng Hà. 
Công việc hàng ngày của mẹ là 
đàn gà nhỏ, còn bố phụ trách 
4 con bò, ngoài ra còn mấy sào 

ruộng. Nhiều vất vả, dành dụm 
nhưng với bố mẹ, trong căn nhà 
ấy, điều quý giá nhất luôn là 
những kỷ niệm của Hậu được 
treo trang trọng trên tường. Đó 
là chiếc áo thi đấu khi em tham 
dự U20 FIFA World Cup trên đất 
Hàn Quốc với đầy đủ chữ ký của 
các cầu thủ trong đội, đó cũng 
là những chiếc thẻ thi đấu và cả 
nhiều tấm huy chương là thành 
quả những năm gắn bó ở các 
lứa tuyển trẻ, mà gần đây nhất 
là vô địch U21 Báo Thanh niên 
và chung kết World Cup U20 thế 
giới,...

Bà nội vẫn nhớ như in ngày 
còn bé, em đã đam mê bóng 
đá lắm! Nhà nghèo, chưa mua 
được quả bóng là em cuốn lá 
chuối khô để tập đá. Đến lúc 
có quả bóng nhựa rồi thì không 
lúc nào Hậu rời quả bóng ấy, cứ 
đi học về là miệt mài tự tập. Để 
rồi năm 10 tuổi, khi các bạn còn 
đang cắp sách tới trường, em đã 
cùng đội tuyển U10 của huyện 
Hưng Hà vô địch giải của tỉnh và 
được đôn lên đội trẻ Thái Bình. 
Kỷ niệm mà bố em nhớ nhất về 
những năm tháng ấy là bởi tính 
trẻ con, đam mê bóng đá là vậy, 
dù đã sớm xác định hướng đi 
cho mình là gắn bó với sân cỏ 
nhưng xa nhà ít lâu, Hậu đã mếu 
máo gọi về muốn bố mẹ lên đón 
vì nhớ nhà quá, không muốn đi 
học xa nhà.

Thế rồi nỗi nhớ nhà cũng qua 
đi, cậu bé lại miệt mài tập luyện. 
Và thành quả bất ngờ là khi đội 
trẻ Thái Bình vô địch một giải 

đấu toàn quốc tại Thái Nguyên 
vào năm 2010, với màn thể hiện 
xuất sắc của mình, Hậu nhanh 
chóng được Câu lạc bộ Hà Nội 
FC chiêu mộ. Ngày em lên 
đường, bố mẹ mừng mừng tủi 
tủi, phần vì hạnh phúc cho con 
nay đã có bến đỗ mới, nhưng 
phần lại lo lắng vì khi ấy con tuổi 
còn nhỏ. Bởi cái tính trẻ con, 
ham chơi khi ấy mà những ngày 
sinh hoạt câu lạc bộ mới chưa 
kéo dài được bao lâu, bố mẹ lại 
ngỡ ngàng khi nhận được cuộc 
điện thoại mời lên nói chuyện 
của thầy giáo vì cả đêm hôm 
trước Hậu đi chơi game không 
về. Sau lần ấy, điều đặc biệt là 
Hậu bỏ hẳn các trò chơi điện tử 
và ý thức về nghề nghiệp của em 
cũng được suy nghĩ chín chắn, 
trưởng thành hơn.

Những thành công bước đầu 
Có lẽ, vòng chung kết U19 

châu Á năm 2016 khi đội tuyển 
Việt Nam gặp đối thủ là Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên 
là chính dấu mốc đầu tiên của 
Đoàn Văn Hậu trong tâm trí khán 
giả. Khi ấy, tỉ số trận đấu đang là 
1 - 1, ở khoảng cách 25m, Hậu đã 
tung cú sút bằng chân trái khiến 
bóng bay thẳng vào khung thành 
đối phương, giúp tuyển Việt Nam 
có chiến thắng 2 - 1, tạo nên một 
khởi đầu suôn sẻ. 

Một thành công bất ngờ của 
Văn Hậu, đó là khi cùng U20 
Việt Nam tham dự vòng chung 
kết U20 World Cup 2017, dù là 
thành viên nhỏ tuổi nhất của 

đội, em vẫn xuất sắc được trang 
Fox Sport Asia bầu chọn vào đội 
hình tiêu biểu của các đội tuyển 
châu Á tham dự giải đấu. Nói về 
cầu thủ này, kênh thể thao danh 
tiếng có đánh giá Hậu là “một 
trong những tài năng trẻ triển 
vọng và có thể ra nước ngoài thi 
đấu”.

Kỳ SEA Games 2017 đã kết 
thúc đầy nuối tiếc với đội tuyển 
bóng đá nam U22 Việt Nam, vậy 
nhưng, chắc hẳn màn thể hiện 
của Văn Hậu trong trận đầu ra 
quân của đội tuyển vẫn in đậm 
trong tâm trí của những người 
yêu bóng đá nước nhà. 2 bàn 
thắng, trong đó có 1 cú sút xa sở 
trường, Văn Hậu đã làm nức lòng 
người hâm mộ, những người mà 
chỉ 1 năm trước đó còn chưa biết 
đến tên của chàng cầu thủ người 
Thái Bình. 

Như vậy, dù đội tuyển bóng 
đá nam U22 Việt Nam với niềm 
tin lớn của người hâm mộ về 
một thành quả viên mãn tại kỳ 
SEA Games lần này đã sớm phải 
dừng bước ngay từ vòng bảng 
nhưng rõ ràng, màn thể hiện của 
lứa cầu thủ trẻ trung, có kỹ thuật 
tốt, niềm tin cùng nhiều khát 
vọng cho bóng đá nước nhà như 
những Văn Hậu, Công Phượng, 
Tuấn Anh, Xuân Trường,... chính 
là điểm tựa cho một sức bật lớn 
lao hơn trong tương lai không xa 
của bóng đá trong nước, bởi đây 
vẫn luôn là môn thể thao vua 
giữ vị trí to lớn trong trái tim đầy 
nhiệt huyết, đam mê của khán 
giả Việt.

Với đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam, kỳ SEA Games 29 đã kết thúc sớm cùng 
nhiều nuối tiếc, bởi chúng ta đã có một khởi đầu rất thuận lợi với những chiến thắng 
cách biệt tạo nên sự kỳ vọng lớn trong lòng người hâm mộ. Và dù vậy, cũng không 
thể phủ nhận những cống hiến của các cầu thủ trẻ với mong muốn có thể góp phần 
tạo nên một kỳ SEA Games thành công trên đất khách. Trong số ấy, chắc chắn phải 
kể đến Đoàn Văn Hậu, chàng trai người Thái Bình vừa bước sang tuổi 18, dù lần đầu 
tiên tham dự sân chơi lớn nhưng đã để lại nhiều dấu ấn.

Những kỷ niệm của Đoàn Văn Hậu được lưu giữ ở một góc trang trọng 
trong căn nhà nhỏ.

Cả ngày gắn bó với công việc nhà nông nhưng niềm tự hào lớn đối với ông 
Đoàn Quốc Thắng (bố của Đoàn Văn Hậu) là có con trai đang thi đấu cho đội 
tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu (áo đỏ, số 5) được kênh Fox Sports bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của các đội tuyển châu Á.
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quang viện

Cựu chiến binh Ngô Văn Nẹp sinh 
năm 1940 quê thôn Văn Tràng, xã 
Thụy Văn, huyện Thái Thụy. Vừa 

tròn 5 tuổi thì Cách mạng Tháng Tám 
thành công, trong con mắt thơ ngây, lần 
đầu tiên ông nhìn thấy cờ đỏ sao vàng 
tung bay phấp phới. Ngày 2/9/1945, 
người cha thân yêu của ông là du kích địa 
phương chiến đấu đánh đuổi giặc Pháp, 
phá tề trừ gian giành chính quyền đã công 
kênh ông trên vai hòa vào dòng người kéo 
về chợ Giành để phối hợp cùng nhân dân 
các địa phương khác tiến về phủ huyện 
Thụy Anh mít tinh mừng đất nước độc 
lập, tự do, mừng chính quyền về tay nhân 
dân với niềm vui khôn xiết.

Nhưng, niềm vui chưa trọn thì thực 
dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, 
Thụy Văn trở thành địa bàn vùng địch 
tạm chiếm. Thực hiện lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, lực lượng dân quân du kích Thụy 
Văn phối hợp với bộ đội chủ lực xây dựng 
một thế trận chiến tranh du kích chống 
Pháp tại địa phương. Thân phụ của ông 
lại tiếp tục tham gia du kích ra vùng tự do 
rồi được chọn vào ngành công an thoát 
ly công tác. Ông lớn lên trong vòng tay 
chăm sóc của người mẹ. Năm 1960, ông 
Nẹp gia nhập quân đội, đóng quân ở Hải 
Phòng. Tại đây, ông được chọn đi học lớp 
báo vụ của Quân khu 3. Sau 9 tháng học 
tập, rèn luyện, kết quả tốt, ông được Quân 
khu chọn đi học lớp đài trưởng vô tuyến 
điện. Trong lớp học, ông là một trong 
những học viên có kết quả học tập xuất 
sắc, được Bộ Quốc phòng gọi về Hà Nội 
tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt. 
Tốt nghiệp, ông nhận lệnh sang nước bạn 
Lào làm chuyên gia quân sự. Hành quân 
vượt đèo, lội suối, băng rừng cuối cùng 
ông cũng đặt chân đến đất Sầm Nưa rồi 
lần lượt đi qua Xiêng Khoảng, cánh đồng 
Chum đến đông thành Viêng Chăn. Mỗi 
địa danh đi qua là biết bao nhiêu kỷ niệm 
gắn bó với nhân dân các bộ tộc Lào. Ông 

Tình sâu hơn nước…
Trong ký ức cựu chiến binh Ngô Văn Nẹp sau hơn 14 năm (1961 - 1975) làm chuyên gia quân sự giúp 

cách mạng Lào, quân tình nguyện Việt Nam với những trận huyết chiến sát cánh cùng nhân dân các bộ 
tộc Lào và bộ đội Pathet Lào giành giật từng cao điểm với quân Mỹ ngụy Lào mãi mãi là kỷ niệm không 
bao giờ quên.

Cựu chiến binh Ngô Văn Nẹp
Từ Quân khu 3 

về Hà Nội dự lớp 
huấn luyện năm 
1961 cho đến khi 
nhận lệnh sang 
nước bạn Lào làm 
nhiệm vụ đặc biệt, 
tôi không được về 
nhà. Tất cả thư từ 
tôi viết gửi về gia 

đình đều ghi hộp thư BC20 Hà Nội. Năm 
1963, tôi nhận được điện báo tin mẹ mất, 
đơn vị bố trí cho tôi đi phép về Việt Nam, 
ai ngờ lần về phép ấy tôi được gia đình lo 
cưới vợ. Vợ tôi là cô bạn gái xóm bên, tôi 
cũng chỉ một lần đến chơi nhà lúc đi bộ 
đội. Tháng 8/1964, tôi được điều chuyển 
về Tiểu đoàn 613 bộ đội Lào làm nhiệm 
vụ bảo đảm công tác thông tin liên lạc cho 
tổ chuyên gia, đồng thời giúp đỡ kỹ thuật 
thông tin liên lạc cho quân đội Lào. Do có 
nhiều thành tích xuất sắc, năm 1969 tôi 
mới được nghỉ phép về thăm gia đình rồi 
lại tiếp tục sang nước bạn tham gia chiến 
đấu cho đến khi giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Bùi Thị Nhỡ, vợ cựu chiến binh 
Ngô Văn Nẹp

Tôi và anh Nẹp 
sinh hoạt cùng Chi 
đoàn Thanh niên 
thôn, ngày anh 
chuẩn bị nhập ngũ, 
anh chạy sang nhà 
tôi chơi và báo tin. 
Bẵng đi mấy năm 
không nhận được 
tin tức gì của anh, 

năm 1963, gia đình anh Nẹp có buồng 
cau sang dạm hỏi tôi về làm dâu bên ấy. 
Tôi đồng ý. Anh Nẹp về phép là cưới ngay, 
anh Nẹp chỉ ở lại với tôi được vài ngày rồi 
lại lên đường. Thư từ rất ít khi nhận được. 
Chờ đợi mỏi mòn 6 năm trời đằng đẵng, 
năm 1969 anh Nẹp mới được về phép, lần 
về phép ấy chúng tôi mới có được trái ngọt 
tình yêu, một cháu trai kháu khỉnh, anh 
Nẹp đặt tên con là Tình, anh bảo đứa con 
tiếp sau sẽ đặt tên là Nghĩa, tình nghĩa Việt 
- Lào thủy chung son sắt, sâu hơn cả nước 
Hồng Hà - Cửu Long.

Ông Nguyễn Tường Thuật, thôn 3 An 
Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy

Tôi và anh Nẹp 
cùng xã nhưng 
khác thôn. Hai anh 
em nhập ngũ cùng 
năm. Anh Nẹp là 
chuyên gia quân sự 
giúp đỡ quân đội 
Lào gần 15 năm. 
Anh Nẹp và đồng 
đội của anh đã 

dâng trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp 
giải phóng các bộ tộc Lào anh em. Tôi rất 
trân trọng mối tình thủy chung son sắt 
của bà Bùi Thị Nhỡ - vợ người lính tình 
nguyện Ngô Văn Nẹp. Về hưu, anh Nẹp 
còn tiếp tục tham gia hoạt động hội cựu 
chiến binh địa phương, anh luôn gương 
mẫu đi đầu trong các hoạt động xây dựng 
nông thôn mới.

Nẹp kể: Đặt chân đến Xiêng Khoảng, 
chúng tôi được trang bị quân phục bộ đội 
Pathet Lào, đồng chí chỉ huy giao nhiệm 
vụ cho chúng tôi: “Đây là nhiệm vụ đặc 
biệt quan trọng, các đồng chí được Đảng, 
cấp trên tin cậy giao nhiệm vụ đi sâu vào 
vùng địch xây dựng lực lượng vũ trang 
khu căn cứ cách mạng xung quanh thủ 
đô Viêng Chăn, phối hợp với cách mạng 
miền Nam chiến đấu tiêu hao sinh lực 
giặc Mỹ. Khi thời cơ đến sẽ giải phóng 
Viêng Chăn. Các đồng chí vào đó phải tự 
lực tự cường cùng với nhân dân các bộ tộc 
Lào và bộ đội Lào lao động, tăng gia sản 
xuất lấy lương thực, thực phẩm vì đường 
xa, cách trở không thể tiếp tế từ Việt Nam 
sang được. Cuộc chiến trong lòng địch 
sẽ quyết liệt và gian khổ, nếu không may 
lọt vào tay địch thì phải kiên cường giữ 
vững phẩm chất cách mạng của anh Bộ 
đội Cụ Hồ”. Chúng tôi khoác ba lô lên 
đường, lòng vui như mở hội. Cuộc hành 
quân vạn dặm, trên vai là máy móc, thiết 
bị vô tuyến điện, tài liệu còn phải đeo 
kèm thêm gạo, muối. Xuyên rừng, lội suối 
đoàn quân chúng tôi dự kiến hành quân 
bộ 20 ngày là đến địa điểm tập kết nhưng 
mưa rừng, sốt rét, đi vòng tránh thám báo 
địch nên thời gian kéo dài thêm chục ngày 
nữa. Ngày thứ 30 của cuộc hành quân, 
gạo ẩm mốc, hao hụt, mỗi bữa ăn anh 
em trong đoàn chỉ còn được nắm cơm to 
bằng quả trứng vịt, đoàn phân công anh 
em đào củ mài, hái rau rừng ăn trừ bữa. 
Ngày thứ 31, một số đồng chí kiệt sức, 
anh em phải thay nhau dìu, cáng nhưng 
không vì thế mà dừng bước, đoàn vẫn tiếp 
tục hành quân. Trong lúc khó khăn thì 
bản Phù Vinh của Lào hiện ra trước mắt. 
Chúng tôi òa khóc vì mừng. Nhận được 
tin báo có bộ đội Việt Nam đến bản, nhân 
dân trong bản kéo nhau ra đón, do chưa 
thông thạo ngôn ngữ nên cả hai bên nói 
nhiều mà chẳng hiểu được bao nhiêu. 
Những mệt nhọc, căng thẳng tan biến. 
Đoàn công tác chúng tôi ai nấy đều rất 

vui cho dù cơn sốt rét rừng vẫn dai dẳng 
hành hạ. Rời bản Phù Vinh, được sự giúp 
đỡ tận tình của nhân dân các bộ tộc Lào, 
khoảng 20 chàng trai, cô gái dân tộc Mèo 
(Lào Sủng) dẫn đoàn công tác của chúng 
tôi đi, có dân bản Lào chúng tôi không bị 
đói nữa, các tuyến đường khó khăn đều 
vượt qua nhanh chóng. Ngày thứ 55, đoàn 
chúng tôi mới đến địa điểm tập kết. Đó là 
ngày 28/8/1966, địa điểm đóng quân là 
khu rừng phía Đông thủ đô Viêng Chăn, 
cạnh con sông Ngừm. Được sự giúp đỡ 
của các bạn Lào, đoàn chúng tôi dựng trại, 
hoạt động bí mật gần một năm tập hợp 
lực lượng khá đông thì giặc Mỹ phát hiện. 
Chúng huy động hai tiểu đoàn bộ binh có 
máy bay và pháo binh yểm trợ đánh vào 
địa điểm tập kết của đơn vị. Pháo của địch 
nã đạn ngày đêm lại có thêm máy bay yểm 
trợ ném bom khiến khu rừng tan hoang, 
nhân dân các bản làng Lào hết sức lo ngại. 
Cuộc chiến diễn ra hơn 10 ngày, bộ đội 
ta phối hợp bộ đội địa phương Lào giao 
chiến nhiều trận, đánh tan các mũi tiến 
quân bằng đường bộ của địch. Thất bại 
đường bộ, địch dùng trực thăng đổ quân 
lên điểm cao Phu Xe, Phu Huột, Phu Xột, 
bằng cách này chúng đã chiếm giữ điểm 
cao nhiều ngày liền. Chúng dùng súng 
cối 120 ly bắn từ điểm cao ra xung quanh. 
Thế trận giằng co, đoàn công tác chúng 
tôi nhận định cuộc chiến sẽ kéo dài vì thế 
phải phối hợp chặt chẽ với bộ đội Lào vừa 
cầm cự vừa cùng nhân dân tăng gia sản 
xuất, sẵn sàng chiến đấu. Đến giữa năm 
1968, theo lệnh của Bộ Tổng tham mưu, 
đơn vị phối hợp đã tập hợp tổng lực đánh 
địch bật khỏi cao điểm, củng cố lòng tin 
của nhân dân các bộ tộc Lào với quân tình 
nguyện Việt Nam.

Ở độ tuổi “xưa nay hiếm” mái tóc đã 
ngả màu sương gió, cựu chiến binh Ngô 
Văn Nẹp vẫn nhớ như in những kỷ niệm 
sát cánh cùng nhân dân các bộ tộc và 
các chiến sĩ bộ đội Pathet Lào đồng cam 
cộng khổ sát cánh bên nhau chiến đấu 

Nghỉ hưu 20 năm, cựu chiến binh Ngô Văn Nẹp luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.

quét sạch bóng quân thù ra khỏi bờ cõi 
nước Lào. 20 năm sau ngày nghỉ hưu, về 
quê nhà sống cuộc đời thanh bạch, cựu 
chiến binh Ngô Văn Nẹp vẫn giữ vững 
phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tích cực tham 
gia các hoạt động hội cựu chiến binh địa 
phương, góp sức gìn giữ, tu chỉnh cảnh 
quan làng quê Thụy Văn - xã nông thôn 
mới sớm nhất huyện Thái Thụy.
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Bức thông điệp lịch sử
Ký sự của nhà văn Minh chuyên

Kỳ 20: Những người lính khi sa vào tay địch

Vượt lên cõi chết là ký ức chiến thắng 
bi hùng nhất của người chiến sĩ 
cách mạng trong tù ngục. Đây là 

trại giam Phú Quốc - một trong những 
nơi giam cầm, tra tấn con người tàn bạo 
chưa  từng có trong lịch sử nhà tù đế quốc 
tại Việt Nam.

Chúng tôi cùng các cựu tù Phạm Bá 
Lữ, Nguyễn Đức Hòe, Nguyễn Văn Mỹ tức 
Ba Toản ra thăm trại giam tù binh Phú 
Quốc. Đây là trại giam lớn nhất của người 
Mỹ và chính quyền Sài Gòn tại miền Nam 
Việt Nam. Nơi giam cầm trên 40.000 lượt 
chiến sĩ yêu nước và người dân chiến đấu, 
địch bắt được trong các cuộc chống càn.

Cựu tù Phạm Bá Lữ và đồng đội của 
ông từ cửa tử trở về, dẫu đã hơn 40 năm, 
trong sâu thẳm ký ức, trên 1.800 ngày 
sống quằn quại trong tù ngục, với ông 
như thể vừa mới đi qua.

Chuồng cọp ở Phú Quốc khác với 
chuồng cọp ở nhiều nơi. Trên khoảnh 
đất trống chừng vài mét vuông, thép gai 
vây kín 5 mặt. Cai ngục lùa người tù vào 
chuồng để tra tấn.

Chúng muốn giết thể xác người tù 
cho chết dần chết mòn nhưng không giết 
được tinh thần người cộng sản. Có kiểu 
tra tấn trong két xô còn dã man hơn cả 
chuồng cọp, nhưng người tù vẫn cam tâm 
nén chịu.

Từ ký ức những người sống sót, chúng 
ta biết được có một thời anh Bộ đội Cụ 
Hồ, người chiến sĩ nơi mặt trận, không 
chỉ dũng cảm chiến đấu, mà không may 
khi sa vào tay địch, họ vẫn kiên cường đấu 
tranh không chịu khuất phục. Ban quản 
lý di tích trại giam Phú Quốc đã tái hiện 
cảnh người chiến sĩ trước sự tra khảo dã 
man của bọn cai ngục. Một bức thông 
điệp gửi cho mai sau, rằng người Việt 
Nam, dù có hy sinh tất cả, quyết không 
chịu nô lệ. Kể cả khi phải chịu tra tấn tàn 
bạo như thế này.

Bắt người tù dộng đầu lên phên sắt, 
toàn thân nén xuống lỗ cắt nham nhở, 
máu ứa ra đau buốt. Nhiều kiểu tra tấn 
khác nhau, sự tàn bạo, man rợ cũng 
không kém.

Đóng đinh vào đầu gối, vào mu bàn 
chân, vào bất cứ chỗ nào mà bọn cai tù 
thích đóng. Nhiều người chết, đinh vẫn 
nằm trong ống xương.

Một số kiểu tra tấn cho điện giật, đốt 
mắt bằng bóng điện, để nổ con người, 
bơm nước xà phòng vào mồm, vào mũi, 
chúng vẫn không khuất phục được anh 
em tù binh.

Những cơn đau thúc tận tâm can, 
những đòn roi quật lên cơ thể, với nhiều 
kiểu tra tấn hiểm nguy, anh em tù vẫn 
kiên trung tranh đấu.

Nhằm chống lại chế độ tàn ác của bọn 
cai ngục, được sự lãnh đạo của tổ chức 
đảng trong nhà tù, anh em tù luôn đoàn 
kết, đấu tranh, bảo vệ đồng đội. Một số 
người do bị tra tấn khó có thể sống được, 
anh em bí mật cho vào thùng rác, cải 
trang rồi khiêng ra ngoài.

Dồn đẩy người tù vào các con đường 
chết. Không chỉ đóng đinh, đục răng, ép 
ván và hàng trăm kiểu hành hình dã man, 
bọn cảnh vệ, cai ngục còn thực hiện đào 
hố chôn sống những người tù mà chúng 
cho là cứng đầu, chống đối.

Trong phòng giam chúng nhốt từ 70 - 
120 người tù. Giữa phòng đặt một thùng 
phi để đi tiểu. Đội trật tự canh coi rất gắt 
gao. Ban ngày người tù nằm co ro, ban 
đêm phải nằm úp thìa, ai cãi lệnh là bị ăn 
đòn ngay.

Một trong những món tra khảo chúng 
cho là ấn tượng, đó là việc đục răng, bẻ 
răng, làm người tù đau đớn, bạn tù xem 
mà rùng rợn.

Một kiểu khác là dùng đinh vít ép 
người vào tường, ép cho vỡ lồng ngực để 
người tù chết đứng.

Nhiều kiểu tra tấn khác như đục 
xương bánh chè, chặt đầu gối chân, ngâm 
người tù trong vạc nước nóng…, trên trái 
đất này không biết có nơi nào giết người 
man rợ như ở nhà tù Phú Quốc?

Đâu chỉ dội nước sôi, đốt bộ hạ, còn 
nhiều kiểu tra tấn khác cũng vô cùng tàn 
bạo như rút móng chân, móng tay, nung 
đỏ dùi đâm xuyên bắp chuối, nướng 
người, đốt miệng, xả súng vào trại giam…

Nhân chứng chúng tôi và các cựu tù 
gặp lại sau hơn 40 năm là cai ngục Trần 
Văn Nhu. Ông nguyên là trưởng giám thị 
khu 2 trại giam tù binh Phú Quốc. Hiện 
ông đang sống trong một căn nhà cách 
trại giam Phú Quốc chừng hơn 200m. Gặp 
lại ông, các cựu tù đều chưa quên những 
hành động dã man của ông năm xưa. Ông 
rất ân hận về những việc làm của mình 
nhưng vẫn thoái thác rằng ông làm là 
theo lệnh của cấp trên. 

Những ngày hòa bình đầu tiên, khi 
tiếp xúc với cựu tù binh, ông Trần Văn 

Nhu cứ tưởng mọi người sẽ nguyền rủa, 
sẽ trả thù ông. Nhưng mọi người đã cư xử 
với ông không phải thế. Ân oán thù hận 
đã không còn. Ông Nguyễn Đức Hòe, một 
cựu tù, cũng từng bị ông Nhu đánh đập. 
Tấm lòng vị tha độ lượng của các ông, 
một khúc tráng ca tình người thật giàu 
chất nhân văn.

Rời khỏi gia đình cựu giám thị, chúng 
tôi trở lại phân khu Đ3, phân khu A10  là 
nơi anh em tù binh đấu tranh rất quyết 
liệt. Đấu tranh bằng nhiều hình thức như 
tuyệt thực, tự sát khi chúng ép chiêu hồi, 
hô khẩu hiệu lên án chế độ hà khắc của 
nhà tù. Ông Lê Văn Đồng khu Đ3, ông 
Nguyễn Văn Hoàng, ông Vũ Văn Kim 
khu B8 và nhiều người khác đã dùng dao 
tự rạch bụng mình để đấu tranh quyết 
không lùi bước.

Một số đợt đấu tranh tuy có thắng lợi 
nhưng sự đàn áp của bọn cai ngục hết sức 
dã man. Có phân khu hàng trăm người 
phải bỏ mạng và mang thương tích.

Trong đấu tranh nhiều người sẵn 
sàng hy sinh giành sự sống cho đồng đội. 
Những tên cai ngục ác ôn đánh tù binh, 
anh em xông vào đánh lại chúng. Ông 
Đặng Hoàng Sơn quê ở Hà Nội đánh trả 
cai tù bị chúng đè đầu, trói chân đóng 
đinh vào khắp cơ thể cho đến khi ông 
trút hơi thở cuối cùng. Những người như 
ông Sơn, ông Lữ, ông Đồng, ông Kim, ông 
Mỹ  và nhiều người khác dẫu chưa được 
phong anh hùng nhưng các ông rất xứng 
danh anh hùng.

Sa vào tay địch, cuộc đời người chiến 
sĩ đã chuyển sang một thế giới khác. Thân 
thể bị vùi dập, sinh mạng chính trị bị đe 
dọa. Hết ngày dài lại đến đêm thâu phải 
sống trong khổ đau, chết chóc. Điều đó 
đã hun đúc nên ý chí vượt ngục trong mỗi 
con người. Ông Nguyễn Đức Hòe, nhân 
chứng của một cuộc đào hầm vượt ngục 
cho biết: Từ con đường hầm này hàng 
trăm chiến sĩ đã vượt ngục trở về với cách 
mạng. Nhưng cũng không ít lần bị lộ, bị 
bắt trở lại, bị đánh đập tra tấn vô cùng dã 
man. Nhiều người phải bỏ mạng. Nhưng 
anh em vẫn quyết chí, thà chết ngoài hàng 
rào kẽm gai, còn hơn chết trong tù ngục.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, nhân chứng của 
một cuộc mạo hiểm vượt ngục qua hàng 
rào thép gai trong sự canh phòng nghiêm 
ngặt của địch.

Ông Nguyễn Văn Mỹ và số anh em 
vượt ngục đã ở lại Phú Quốc cùng lực 
lượng tại chỗ, thành lập đơn vị đặc công, 
chiến đấu đến ngày thống nhất đất nước 
năm 1975. Rồi sau đó ông tiếp tục ở lại xây 
dựng phát triển kinh tế huyện đảo Phú 
Quốc cho đến ngày nay.

Xưa kia, đây là vùng đất bỏ hoang 
thuộc ấp Khu Tượng, xã Cửu Dương, 
huyện đảo Phú Quốc. Là vùng đất sỏi đá, 
khô cằn, xa sông, suối, thiếu nước quanh 
năm. Đồng bào địa phương rất khó khăn, 
hầu hết phải bỏ đi sinh sống nơi khác. 
Ông Nguyễn Văn Mỹ đến khai hoang mua 
lại của người dân hơn 20 héc-ta, rồi đưa 
gia đình, vợ con từ tỉnh Phú Thọ vào lập 
nghiệp.

Những năm đầu rất khó khăn, thiếu 
vốn sản xuất, thiếu đủ mọi thứ. Nhưng 
với bản lĩnh một người bộ đội, một cựu 
tù binh ông quyết chí làm, bằng cách lấy 
ngắn nuôi dài, lấy kết quả vụ trước, nuôi 
vụ sau. Ban đầu mướn người đào mương 
dẫn nước từ suối thượng nguồn về bản rồi 
đầu tư làm thủy lợi, làm thủy điện.

Kể từ năm 1968, bước chân vào trại 
giam tù binh Phú Quốc, nay đã gần 50 
năm. Bằng chí khí của một người tù cộng 
sản ông đã biến vùng đất chết này thành 
một vùng đất sống, thành rừng cây xanh 
tươi. 

Người ta nói ở trong tù ngục là sống 
nơi đất chết, ông không chết. Ra tù tự do 
dẫu có sống trên đất chết, ông bảo với ông 
không có nghĩa gì. Thành quả lao động 
của ông, của một tù binh vượt ngục thật 
đáng trân trọng.

Ghi nhớ công lao to lớn của các anh 
hùng liệt sĩ, của những người còn sót trở 
về. Đầu năm 2016 và những năm trước 
đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cũng 
từng là một cựu tù binh, thường dành thời 
gian tham dự các buổi họp mặt truyền 
thống, động viên các chiến sĩ cách mạng 
bị địch bắt tù đày.

Ngày 27/4/2012 Đảng, Nhà nước đã 
tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân cho tập thể 
chiến sĩ cách mạng tù đày tại trại giam 
Phú Quốc.

Sự hy sinh quả cảm và khí chất anh 
hùng của người chiến sĩ cách mạng bị 
địch bắt tù đày đã góp phần xây nên 
huyện đảo Phú Quốc giàu đẹp hôm nay. 
Góp phần giáo dục truyền thống cho thế 
hệ trẻ.

Đây là hình ảnh tái hiện cảnh tù binh trong chuồng cọp. 
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hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được gần 
40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Chủ đề thời sự - chính trị, nổi bật có bài “Lời Bác 
là lời nước non” của cộng tác viên Trần Nam. Chủ 
đề bài viết bắt nguồn từ sự kiện: “72 năm trước, vào 
ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, 
trong màu đỏ rợp trời của cờ, biểu ngữ và hoa, đồng 
bào cả nước cũng như nhân dân tiến bộ trên toàn 
thế giới lắng nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc 
lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. 
Tác giả khẳng định: “Lời dạy bảo và ước mơ của Bác 
năm nào nay đang dẫn chúng con đi với niềm mơ 
ước lớn. Lời Bác là lời nước non, giúp chúng con có 
niềm tin sắt son vượt qua mọi chông gai, tiến lên 
phía trước”. Hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày sinh 
Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2017), 
cộng tác viên Nguyễn Văn Thanh gửi cộng tác bài 
“Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng”. 
Cùng chủ đề thời sự - chính trị, cộng tác viên Tiên 
Dung phản ánh những bước đi chắc và tổng kết 
kinh nghiệm của Đảng bộ xã Minh Khai lãnh đạo, 
chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Chủ đề kinh tế, ngoài các thông tin phản ánh 
tình hình sản xuất nông nghiệp, đáng chú ý có bài 
viết “Làng nghề mây đan Thượng Hiền ngày ấy, bây 
giờ”. Cộng tác viên Đỗ Hà phản ánh: Quỹ Tín dụng 
nhân dân Đông Trà (Tiền Hải) huy động nguồn 
vốn dân cư đạt 43 tỷ đồng. Bài “Mô hình chăn nuôi 
hữu cơ ở Thái Thụy”, cộng tác viên Hoàng Hương 
ghi nhận một địa chỉ “đầu tư phát triển chăn nuôi 
gia súc, gia cầm theo phương pháp hữu cơ, mỗi 
ngày cung cấp cho siêu thị ở Hải Phòng 1 tạ lợn 

hơi, 50kg gà, vịt và 50kg rau xanh các loại là sản 
phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu của thị trường”, đó 
là Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thơm 
Cường, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy.

Chủ đề quốc phòng - an ninh, các cộng tác viên 
thông tin: Công an huyện Thái Thụy tăng cường 
các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 
Xe tải mất lái lao lên vỉa hè ở thị trấn Vũ Thư; Tòa 
án nhân dân huyện Kiến Xương xử 3 bị cáo gần 
6 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất 
ma túy. Một trong rất nhiều biện pháp bảo vệ sức 
khỏe cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh 
trước sự lan rộng của dịch sốt xuất huyết được cộng 
tác viên Vũ Thành Đô phản ánh: Bộ CHQS tỉnh đã 
tiến hành lấy máu xét nghiệm sinh hóa cho 100% 
cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực nhằm phát hiện 
sớm nguy cơ sốt xuất huyết có thể xảy ra trong lực 
lượng vũ trang…

Chủ đề văn hóa - xã hội tuần này có các thông 
tin: Câu lạc bộ bạn yêu nhạc nam Vũ Thư tổ chức 
văn nghệ chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng 
Tám và Quốc khánh 2/9; chị Phạm Thị Chuyên, xã 
Thụy Lương, huyện Thái Thụy nghèo nhưng nuôi 
con học giỏi; xã Thái Tân, huyện Thái Thụy tuy 
chưa có trường hợp nào bị mắc sốt xuất huyết song  
địa phương  đã triển khai quyết liệt các biện pháp 
phòng, chống dịch sốt xuất huyết…

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn 
nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để 
thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, 
sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng 
tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: 
toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp 
đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường 
Kiệt, thành phố Thái Bình.

Khóa học 2017 - 2018, đoàn học viên cao cấp lý luận chính 
trị hệ tập trung được tỉnh cử đi học gồm 26 đồng chí, trong đó 
18 đồng chí học tại Học viện Chính trị khu vực I, 8 đồng chí 
học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Trọng Thăng, 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu 
dương, ghi nhận kết quả học tập của các học viên cao cấp lý 
luận chính trị hệ tập trung khóa học 2016 - 2017 đồng thời 
đề nghị các học viên nắm chắc kiến thức lý luận đã học, vận 
dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, không ngừng tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức, lối sống để hoàn thiện bản thân. Đồng chí 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu 
các học viên đã tốt nghiệp nắm chắc những vấn đề công tác 
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở; tích 
cực tham gia vào quá trình lãnh đạo của tổ chức đảng ở địa 
phương, cơ quan, đơn vị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị. Ngoài ra, cần tích cực tham gia các lĩnh 
vực như cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí… Đồng chí tin tưởng với sự nỗ lực, rèn 
luyện, phấn đấu không ngừng trong nâng cao trình độ, bản 
lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và phong cách công tác của 
người cán bộ lãnh đạo, quản lý, các học viên sẽ là lực lượng 
nòng cốt trong thế hệ lãnh đạo tương lai của tỉnh.

Đối với các cán bộ được cử đi học cao cấp lý luận chính trị 
hệ tập trung khóa học 2017 - 2018, đồng chí Phó Bí thư thường 
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí chấp 
hành nghiêm nội quy, quy chế đào tạo của Học viện. Tích cực 
học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nắm chắc lý luận đồng thời tích 
lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn bổ ích để vận dụng vào thực 
tế công việc của bản thân và của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao trách nhiệm 
cho các đồng chí trưởng đoàn, phó trưởng đoàn quản lý, giúp 
đỡ các học viên trong đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

thường trực tỉnh ủy...
(Tiếp theo trang 1)


