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Ảnh: THÀNH TÂM

Pháo đài 
đồng bằng

HÙNG TRIỀU
NHO TƯỚNG

Tự hào là người con 
“quê hương 
năm tấn”

Đó là khẳng định của lãnh đạo 
thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái 
Bình tại hội nghị sơ kết 6 tháng 

thực hiện giao kết hợp tác phát triển kinh 
tế giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái 
Bình diễn ra tại Thái Bình vào sáng ngày 
10/8. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Lê 
Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành 
phố Hải Phòng chủ trì hội nghị. Dự hội 
nghị về phía tỉnh Thái Bình có các đồng 
chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó 
Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường 
trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh 
đạo một số sở, ngành. Dự hội nghị về phía 
thành phố Hải Phòng có các đồng chí: 

Quan hệ hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình 
ngày càng phát triển

Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực 
Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 
thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành 
ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND 
thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành của 
thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn 
Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời 
chào mừng, chúc sức khỏe tới các đồng 
chí lãnh đạo và đại diện các sở, ngành của 
thành phố Hải Phòng đã đến thăm, làm 
việc tại Thái Bình. Đồng chí khẳng định: 
Hợp tác phát triển kinh tế giữa thành 
phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình chính là 
bước cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 
45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính 
trị về xây dựng và phát triển thành phố 
Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. Thời gian qua, 2 địa phương đã 
nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền về vị 
trí, vai trò tầm quan trọng của thành phố 
Hải Phòng, tỉnh Thái Bình trong khu vực 
đồng bằng Bắc Bộ và trong cả nước, tuyên 
truyền về Nghị quyết số 45 của Bộ Chính 
trị và nỗ lực triển khai toàn diện các nội 
dung hợp tác mà 2 địa phương đã ký kết. 
Thời gian qua, Thái Bình đã hoạch định 
lại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 
xác định trọng điểm phát triển về hướng 
Đông Bắc, trọng tâm kết nối là Hải Phòng, 
Quảng Ninh, khu vực ven biển; hoạch 
định và triển khai quyết liệt các dự án giao 
thông, nhất là các tuyến giao thông kết nối 
với thành phố Hải Phòng. Tỉnh Thái Bình 
đã phối hợp chặt chẽ với thành phố Hải 
Phòng trong triển khai xây dựng tuyến 
đường bộ ven biển Hải Phòng và 9km 
qua địa phận tỉnh Thái Bình; đầu tư xây 
dựng cầu sông Hóa; thực hiện dự án cải 

tạo, nâng cấp quốc lộ 37 qua địa phận tỉnh 
Thái Bình; duy tu và triển khai nạo vét, 
bảo đảm luồng hàng hải cảng biển Diêm 
Điền. Về hợp tác xây dựng, phát triển Khu 
kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp 
tiếp giáp với thành phố Hải Phòng, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo hoàn thành 
lập quy hoạch chung và xây dựng cơ chế, 
chính sách khuyến khích đầu tư vào Khu 
kinh tế, tổ chức xúc tiến đầu tư để quảng 
bá, giới thiệu, mời gọi nhà đầu tư vào Khu 
kinh tế. Ngoài Khu kinh tế, Thái Bình đã 
chú trọng mời gọi và tạo điều kiện cho các 
nhà đầu tư xây dựng, phát triển các khu 
công nghiệp tiếp giáp với thành phố Hải 
Phòng như: khu công nghiệp cầu Nghìn, 
khu công nghiệp chuyên phục vụ nông 
nghiệp đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với đó, 
thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình đã 
tăng cường hợp tác trong phát triển sản 
xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới; nâng cao hiệu quả công tác thuế, thu 
hút đầu tư; phát triển thương mại, dịch vụ, 
du lịch….

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác 
giữa 2 địa phương, thời gian tới thành 
phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình sẽ chỉ 
đạo các ngành, địa phương xây dựng kế 
hoạch cụ thể để thúc đẩy các nội dung 
hợp tác trong tất cả các ngành, lĩnh vực, 
góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện 
các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của mỗi địa phương; trọng tâm là 
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng 
cầu sông Hóa và tuyến đường bộ ven biển 
kết nối giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh 
Thái Bình nhằm khai thác có hiệu quả các 
tiềm năng, lợi thế khu vực ven biển của 
mỗi địa phương.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo 
và đại biểu các sở, ngành 2 địa phương 
đã trao đổi về những nội dung đang triển 
khai hợp tác, nhất là thực hiện các dự 
án về giao thông; bàn giải pháp tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc để các dự án hoàn 
thành đúng kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

(Xem tiếp trang 2)
Mạnh Cường

Phổng Lái  - “Thái” - Mông
Đoàn kết làm giàu
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nguyễn hình - thu hiền

Theo đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư: Những năm gần đây làn 
sóng đầu tư vào tỉnh có xu hướng 

tăng nhanh cả về số lượng và vốn đăng ký. 
Năm 2017 có 89 dự án, vốn đầu tư là 9.322 
tỷ đồng; năm 2018 có 112 dự án, vốn đầu tư 
7.595 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2019 có 
73 dự án, vốn đầu tư là 9.740 tỷ đồng, trong 
đó một số dự án có quy mô lớn. Năm 2019, 
qua giám sát của các cơ quan chức năng, 
nhìn chung các dự án đã tích cực triển khai 
thực hiện sau khi phê duyệt chủ trương 
đầu tư, đưa vào hoạt động và phát huy hiệu 

quả (minh chứng rõ nhất là 6 tháng đầu 
năm 2019 có 22 dự án đi vào hoạt động), 
góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao 
đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn 
tình trạng một số dự án triển khai chậm 
tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng; chưa 
đầu tư đầy đủ các nội dung như cam kết; 
một số dự án chưa bảo đảm các thủ tục về 
đầu tư, đất đai, môi trường…; cá biệt, có dự 
án đầu tư chưa đúng với tính chất ngành 
nghề của khu, cụm công nghiệp. 

Theo đồng chí Đoàn Hồng Kỳ: Nguyên 
nhân của tình trạng trên là do chất lượng 
xây dựng dự án đầu tư còn nhiều hạn chế, 
chưa tiên lượng được thực tế nên có dự án 
phải điều chỉnh nhiều lần. Một số dự án 
gặp khó khăn trong công tác giải phóng 
mặt bằng nên chậm được giao đất; năng 
lực cả về tài chính và kỹ thuật của một số 
nhà đầu tư còn hạn chế; ý thức chấp hành 
pháp luật của một số chủ đầu tư chưa tốt. 
Sự phối hợp của các sở, ngành, Ban Quản 
lý khu kinh tế và các khu công nghiệp 
tỉnh, các huyện, thành phố có lúc chưa 

chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát của 
các cơ quan chức năng trong và sau đầu 
tư chưa thường xuyên; chất lượng thẩm 
định một số dự án đầu tư của cơ quan nhà 
nước chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

Để khắc phục tình trạng nêu trên, 
người đứng đầu ngành Kế hoạch và Đầu 
tư đề xuất một số giải pháp đó là: Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý 
thức chấp hành pháp luật của các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai 
thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; 
tạo mặt bằng sạch và hoàn thiện hệ thống 
hạ tầng, cơ chế chính sách, tạo điều kiện 
thuận lợi để các nhà đầu tư dễ tiếp cận thị 
trường và nhanh chóng triển khai các dự 
án. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu 
tư, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công 
nghệ cao, thân thiện với môi trường, các 
doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn có đủ 
tiềm lực để triển khai dự án. Tập trung 
kêu gọi và khuyến khích các nhà đầu tư 
xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp 
nhằm thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Rà 
soát, điều chỉnh về quy hoạch, tính chất 
ngành nghề thu hút đầu tư của các khu, 
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho 
phù hợp với tình hình thực tiễn, loại bỏ 
các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường. Thực hiện nghiêm chỉ 
đạo của UBND tỉnh trong việc hạn chế 
đầu tư sản xuất ngoài các khu, cụm công 
nghiệp và các lĩnh vực không khuyến 
khích đầu tư. Nâng cao chất lượng công 
tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự 
án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
các cơ quan chức năng, của cơ quan giám 
sát, của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng 
dân cư… nhằm phát hiện kịp thời và kiên 
quyết xử lý nghiêm đối với các sai phạm 
của nhà đầu tư trong quá trình triển khai 
thực hiện dự án đầu tư.

Tranh luận thẳng thắn, 
tìm giải pháp 
cho những vấn đề nổi cộm
Bài 2: Xử lý nghiêm các doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết đầu tư
Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Hường, tổ thành phố Thái Bình chất vấn đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nội dung: Qua giám sát cho thấy hiện nay việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh có tình trạng một số doanh nghiệp thực hiện đầu tư chậm tiến độ, không đúng nội dung đầu tư như cam kết, cá biệt 
có doanh nghiệp đầu tư không đúng ngành nghề trong khu, cụm công nghiệp, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở đưa ra giải pháp khắc phục?

Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu (xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng) sản xuất trái phép trên đất chuyển đổi và gây ô nhiễm môi trường đã phải 
dừng hoạt động.

(còn nữa)

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND 
thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Văn 
Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố bày 
tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những 
thành tựu đạt được trong phát triển kinh 
tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của 
thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình 
thời gian qua; khẳng định 2 địa phương 
đã triển khai toàn diện các nội dung hợp 
tác đã ký kết từ đầu năm 2019 bước đầu 
đạt được kết quả tích cực, nhất là trong 
triển khai thực hiện các dự án giao thông. 
Mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Hải 
Phòng và tỉnh Thái Bình ngày càng phát 
triển, thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của 
2 địa phương trong tương lai. Đồng chí 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành 
phố Hải Phòng đề nghị trong thời gian tới 
2 địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn 
nữa trong việc huy động các nguồn lực 
hoàn thành các dự án giao thông đã triển 
khai, phấn đấu khánh thành cầu sông 
Hóa vào tháng 12/2019. Thành phố Hải 
Phòng thống nhất cao, ủng hộ Thái Bình 
xây dựng tuyến đường mới song song với 
quốc lộ 10 kết nối với Hải Phòng tại địa 
phận huyện Vĩnh Bảo. Hải Phòng cam kết 
sẽ phối hợp với Thái Bình tăng cường giải 
quyết các khó khăn, vướng mắc khi Thái 
Bình yêu cầu. Thống nhất phối hợp với 
Thái Bình kiến nghị với Trung ương điều 
chỉnh quy hoạch hướng tuyến đường sắt 
nối Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định từ 

bám theo quốc lộ 10 trước đây chuyển 
sang vị trí bám theo tuyến đường bộ ven 
biển nhằm phát huy có hiệu quả tiềm 
năng, lợi thế ở khu vực ven biển của mỗi 
địa phương; ủng hộ Thái Bình triển khai 
xây dựng Khu kinh tế Thái Bình bởi Khu 
kinh tế hình thành sẽ tạo động lực cho 
Hải Phòng phát triển, vì vậy thành phố 
sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 
trong quá trình triển khai xây dựng Khu 
kinh tế, thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh chúc mừng những thành 
tựu trong phát triển kinh tế - xã hội mà 
thành phố Hải Phòng đã đạt được trong 
những năm qua; đồng thời khẳng định 
Hải Phòng là trung tâm, động lực phát 
triển kinh tế của vùng đồng bằng Bắc 
Bộ và cả nước, nếu Hải Phòng phát triển 

thì Thái Bình là vùng đệm cũng sẽ phát 
triển. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, đồng chí cảm ơn Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng 
trong những năm qua đã quan tâm, giúp 
đỡ Thái Bình rất nhiều trong phát triển 
kinh tế - xã hội. Để tiếp tục cụ thể hóa, 
thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 45 của Bộ 
Chính trị, triển khai sâu sắc hơn nội dung 
chương trình hợp tác giữa 2 địa phương, 
đồng chí mong muốn thời gian tới thành 
phố Hải Phòng sẽ tiếp tục giành cho tỉnh 
Thái Bình sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn 
nữa. Thái Bình cam kết sẽ nỗ lực thực 
hiện tốt hơn Nghị quyết số 45, chương 
trình hợp tác giữa 2 địa phương, tập trung 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần 
xây dựng thành phố Hải Phòng và tỉnh 
Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quan hệ hợp tác... (Tiếp theo trang 1)
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DUY TÙNG - HOÀNG HƯỞNG (Báo Sơn La)
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

Vẹn nguyên ký ức
Xã Phổng Lái nằm ngay chân đèo Pha 

Đin huyền thoại, cách trung tâm huyện 
Thuận Châu khoảng hơn 10km theo quốc 
lộ 6 hướng lên tỉnh Điện Biên. Vùng đất 
này có khí hậu khá mát mẻ, đất đai màu 
mỡ, nhiều đồng chè xanh ngát hệt như 
“Mộc Châu thu nhỏ”. Đây cũng chính là 
miền đất mà cách đây hơn nửa thế kỷ, 
những người con của quê lúa Thái Bình 
chọn làm điểm xây dựng vùng kinh tế mới 
nơi Tây Bắc xa xôi, mong muốn đóng góp 
một phần công sức để miền núi tiến kịp 
miền xuôi, làm sáng lên hòn ngọc của Tổ 
quốc.

Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Người 
cao tuổi xã, dù đã ngoài 80 nhưng ông 
Trần Xuân Tư vẫn khá nhanh nhẹn và 
tràn đầy nhiệt huyết. Trong căn phòng 
nhỏ tại UBND xã Phổng Lái, ông Tư hào 
hứng kể cho chúng tôi nghe về những 
ngày đầu của công cuộc khai hoang, lập 
nghiệp trên vùng đất nơi chân đèo Pha 
Đin này. Ông Tư bảo, thời điểm ấy đang 
thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 
lần thứ nhất (1961 - 1965), Đảng ta chủ 
trương điều chỉnh lao động giữa các vùng, 
miền; chuyển một bộ phận nhân dân từ 
các tỉnh miền xuôi lên miền núi phục vụ 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu 
dài. Đầu năm 1961, Ban Khai hoang tỉnh 
Thái Bình thành lập với nhiều kỹ sư trồng 
trọt, chăn nuôi, bác sĩ, y sĩ, chuyên môn 
khác; trên 400 người phần lớn là đoàn 
viên thanh niên các huyện: Kiến Xương, 
Đông Quan, Tiên Hưng, Vũ Thư, Hưng 
Nhân, Thư Trì xung phong lên đường đi 
xây dựng vùng kinh tế mới. Rồi HTX nông 
nghiệp Bình Thuận ra đời - tên HTX được 
ghép giữa Thái Bình và Thuận Châu. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Bí thư Đảng 
bộ Bình Thuận làm Chủ nhiệm. HTX gồm 
5 đội sản xuất: Tiên Hưng, Kiến Xương, 
Đông Quan, Thư Vũ đóng tại địa bàn xã 
Phổng Lái, còn đội Hưng Nhân đóng trên 
địa bàn xã Chiềng Pha.

Trong hồi ức của ông Tư, Phổng Lái 
ngày đó hoang sơ lắm, dân cư thưa thớt, 
đường sá chẳng có, thiếu thốn đủ mọi 
thứ. Những người đi khai hoang sống tập 
trung trong các lán trại, mái tranh, phên 
nứa, thiếu rau xanh, thiếu nước sinh hoạt, 
lại chưa quen môi trường sống tập thể, 
không ít người bắt đầu nảy sinh tư tưởng 
ngại khó, chùn bước. Lúc mới đi hăng hái 
là thế, nhưng ròng rã nhiều ngày trời, lại 
hiện hữu trước mắt toàn thung lũng hiểm 
trở, rừng núi hoang vu, khiến những người 
thiếu kiên nhẫn dao động. Dù vậy, đa số 
anh chị em vẫn trụ lại, bởi bà con các dân 
tộc địa phương sống rất chân thành, thiếu 
cái ăn, cái uống, bà con hỗ trợ, thiếu chỗ 
ngủ thì mời về nghỉ chung nhà, ngôn ngữ 
bất đồng nhưng mọi người đều cảm nhận 
được tấm lòng của bà con đồng bào bản 
địa. Đáp lại tấm chân tình đó, HTX Bình 
Thuận đã tổ chức các lớp bình dân học 
vụ, tổ chức chơi bóng đá, bóng chuyền, 
thành lập đội văn nghệ, vừa làm phong 
phú đời sống tinh thần, vừa tạo mối 

quan hệ thân thiện, gần gũi giữa bà con 
miền xuôi, miền ngược. Trong đó, phải 
kể đến vai trò của đoàn viên thanh niên, 
lực lượng xung kích trong các phong trào 
thi đua. Với kinh nghiệm sản xuất nông 
nghiệp tích lũy được, những đoàn viên 
thanh niên của HTX Bình Thuận cùng với 
người dân bản địa tiến hành khai hoang, 
đắp bờ hồ Đông Quan, tạo thuận tiện cho 
việc đi lại và tích trữ nước để trồng rau, 
thả cá; vào vụ gieo hạt, đoàn viên thanh 
niên HTX thắp đèn, đốt đuốc để chọc lỗ 
bỏ hạt... vụ ngô đầu tiên, năng suất khá 
cao, bắp to, dài tới 30cm, khiến ai nấy đều 
vui mừng; vụ lúa nương đầu tiên cũng bội 
thu... Tin vui liên tiếp đến, một số xã viên 
HTX xin phép về đón vợ con lên sinh sống 
và đã có khoảng 100 cặp vợ chồng cùng 
nhau lên lập nghiệp tại Phổng Lái. 

Lớp người đi tiên phong không chỉ 
góp công khai phá, ổn định đời sống trên 
mảnh đất Phổng Lái mà còn giáo dục, 
nhắc nhở các thế hệ con cháu tiếp tục 
gắn bó xây dựng quê hương thứ hai. Bí 
thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Báu là minh 
chứng về sự trưởng thành của thế hệ kế 
tiếp. Sinh ra và lớn lên trên đất Phổng Lái, 
năm 1990, anh Báu đi bộ đội, đóng quân 
tại tỉnh Điện Biên. Xuất ngũ, anh lại trở 
về Phổng Lái. Ham học hỏi lại chịu khó, 
anh được bồi dưỡng, rèn luyện, tham gia 
nhiều vị trí công tác tại xã. Năm 2016, anh 
được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy 
xã Phổng Lái, thực sự là niềm vui, tự hào 
của thế hệ những người con Thái Bình. 
Anh Báu chia sẻ: Ngoài thế mạnh về điều 
kiện tự nhiên, vị trí địa lý, thì truyền thống 
đoàn kết, gắn bó giữa ba dân tộc Thái, 
Mông, Kinh trên địa bàn là một trong 

những yếu tố quyết định sự phát triển của 
Phổng Lái. Thật trân trọng khi cộng đồng 
bà con miền xuôi và miền ngược luôn san 
sẻ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hỗ trợ, 
học nhau phát triển kinh tế. Bởi thế, đã 
có hàng trăm đôi nam nữ các miền nên 
nghĩa vợ chồng, sinh sôi thế hệ thứ hai, 
thứ ba...

Sức sống mới 
nơi chân đèo Pha Đin huyền thoại
 Men theo những con đường bê tông 

chạy qua các bản Kiến Xương, Thư Vũ, 
Tiên Hưng, Đông Quan, Mô Cổng, ở đâu 
chúng tôi cũng cảm nhận rõ sự trù phú. 
Những đồi chè xanh mướt xen giữa khung 
cảnh thanh bình của bản làng. Dừng chân 
tại đồi chè nhà bà Đặng Thị Phương (bản 
Thư Vũ), một trong những người đầu tiên 
đặt chân lên đất Phổng Lái những năm 
60 của thế kỷ trước. Thấy có khách, dặn 
mấy đứa cháu tiếp tục hái chè, bà Phương 
tươi cười dẫn chúng tôi vào nhà. Rót chén 
nước hãm từ lá chè xanh hái ngoài vườn 
mời khách, bà Phương phấn khởi: Cây 
chè bén rễ đất Phổng Lái mấy chục năm 
rồi. Ban đầu chúng tôi chỉ trồng chè để 
uống chứ chưa làm hàng hóa. Bây giờ thì 
diện tích trồng chè đã được mở rộng, chè 
đã thành cây trồng chủ lực. Hồi những 
năm 80, còn có các công ty thu mua để 
xuất khẩu sang Liên Xô đấy. Trải qua 
nhiều thăng trầm, cây chè vẫn được xác 
định là thế mạnh, góp phần xóa đói giảm 
nghèo bền vững của đất Phổng Lái.

Quả là bà Phương không nói quá. 
Những cánh đồng chè xanh giờ trải khắp 
bản mường. Phổng Lái hiện có gần 700ha, 
hơn 400 hộ trồng, chế biến, kinh doanh 

chè, tạo việc làm và thu nhập cho trên 
2.000 lao động trên địa bàn. Để có thể 
xuất khẩu sản phẩm chè, nhiều công ty, 
doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh 
chè do những người quê gốc Thái Bình 
làm chủ, không chỉ ứng dụng công nghệ 
tiên tiến, hiện đại trong các khâu trồng, 
chăm sóc, chế biến sản phẩm theo tiêu 
chuẩn VietGAP, bảo đảm an toàn thực 
phẩm, nâng cao giá trị cây chè mà còn 
hợp tác, tư vấn, hướng dẫn đồng bào các 
dân tộc tham gia trồng chè, thu nhập 
ổn định từ trồng chè. Anh Nguyễn Văn 
Khiêm, Giám đốc HTX Sản xuất kinh 
doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, 
được mọi người coi như “bà đỡ” cho cây 
chè đất Phổng Lái. Trung bình mỗi năm, 
HTX của anh bao tiêu khoảng 2.500 tấn 
chè búp tươi cho bà con trong khu vực, 
sản xuất 500 tấn chè khô cung cấp cho 
thị trường trong và ngoài nước. Chúng 
tôi đến HTX đúng lúc rất nhiều nông dân 
các xã Phổng Lái, Phổng Lập, Chiềng 
Pha, Mường É chở chè búp tươi đến giao. 
Vừa chỉ đạo nhập chè cho bà con, anh 
Khiêm vừa chia sẻ: HTX đang bao tiêu 
toàn bộ chè búp tươi cho các hộ dân. 
HTX phát triển tốt cũng nhờ liên kết giữa 
nông dân và HTX, bà con tin tưởng đăng 
ký hợp đồng bán sản phẩm. Để đáp ứng, 
HTX đã mua sắm, lắp đặt dây chuyền 
sản xuất công suất lên tới 20 tấn chè búp 
tươi/ngày, tương đương khoảng 4 tấn 
chè khô thành phẩm.

Việc đưa các loại giống mới vào gieo 
trồng, chế biến cũng được người Thái 
Bình tiên phong. Một trong những loại 
cây trồng được người dân Phổng Lái nhắc 
đến sau cây chè là cây chanh leo. Chị 
Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, Giám đốc HTX Chanh leo Thuận Châu 
là người đầu tiên đưa cây chanh leo về 
trồng, đang từng bước xây dựng thương 
hiệu chanh leo nổi tiếng đất Thuận Châu. 
Là vợ Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Báu, 
chị luôn sát cánh cùng chồng chăm lo gây 
dựng, làm giàu cho mảnh đất quê hương 
thứ hai này. Điều đặc biệt, HTX của chị 
Bình đang có sự tham gia điều hành rất 
tích cực của Phó Giám đốc Thào A Hồ - 
chàng thanh niên dân tộc Mông rất năng 
động, dám nghĩ, dám làm của bản Mô 
Cổng. A Hồ cũng chính là người vận động 
người dân trong bản tích cực trồng chanh 
leo, tham gia HTX để liên kết sản xuất. 
Phổng Lái giờ có trên 50ha cây chanh leo 
(mỗi héc-ta cho thu trên 100 triệu đồng/
năm).

Những ngày ở Phổng Lái, được nghe 
biết bao chuyện về những người quê gốc 
Thái Bình, cảm nhận được tình đất, tình 
người và động lực quyết tâm đưa Phổng 
Lái đi lên. Tự hào lắm khi nơi đây, hiện 
đã có 4 doanh nghiệp, 3 HTX sản xuất 
kinh doanh hiệu quả; 4 cơ sở chế biến, 
thu mua cà phê, ngô, khoai, sắn; 48 cơ sở 
kinh doanh, nuôi trồng thủy sản liên kết 
gần 1.200 hộ nông dân (chiếm khoảng 
65% dân số toàn xã) tham gia chuỗi sản 
xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định. 
Cây chè, cà phê, chanh leo, nhãn ghép, 
xoài ghép, bơ, sa nhân... đã và đang làm 
giàu cho người nông dân. Số hộ nghèo từ 
40% năm 2009 đã giảm xuống 7,2% năm 
2018; thu nhập bình quân năm 2018 đạt 
27 triệu đồng/người (tăng 17 triệu đồng 
so năm 2010); Phổng Lái cũng là xã đầu 
tiên của Thuận Châu cán đích nông thôn 
mới. 

Năm tháng dần trôi, rừng núi hoang 
vu ngày nào nay xanh mướt bởi những 
đồi chè, vườn chanh leo trĩu trái, vườn cây 
ăn quả xanh tốt, những bản làng trù phú 
của các thế hệ người Thái Bình, người 
Mông, người Thái cùng đoàn kết, gắn bó, 
lao động sản xuất, tô thắm bức tranh cuộc 
sống mới sinh động dưới chân đèo Pha 
Đin lịch sử.

Đoàn kết làm giàu
Phổng Lái  - “Thái” - Mông

Đã gần 60 năm trôi qua nhưng ký ức về tình đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau giữa những người con quê hương Thái Bình nghe theo tiếng 
gọi của Đảng, Nhà nước lên xây dựng vùng kinh tế mới ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) và đồng bào sở tại vẫn còn mãi, nhắc nhở 
các thế hệ sau tiếp nối truyền thống, xây dựng vùng quê này ngày càng phát triển.

Anh Nguyễn Văn Khiêm, Giám đốc HTX SXKD và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận kiểm tra 
chất lượng chè khô trước khi xuất khẩu.
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NGUYỄN HẰNG (Báo Hà Nam)
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

Sinh ra ở vùng đất xã Trọng Quan, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, 
người con “quê hương năm tấn” 

giàu truyền thống Đỗ Quang Thiệp sớm 
tình nguyện gia nhập quân ngũ, góp sức 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 1977, 
được biên chế vào đơn vị C30 Vệ binh, 
Quân khu 3, năm 1978 người lính trẻ Đỗ 
Quang Thiệp được điều động về công tác 
tại Trại giam Quân sự Quân khu 3 với vai 
trò là cán bộ quản giáo. Tháng 4/1979, Trại 
giam Quân sự Quân khu 3 chuyển từ Kiến 
An, Hải Phòng về Ba Sao, Kim Bảng. Như 
duyên định từ trước, người lính quê lúa 
Thái Bình Đỗ Quang Thiệp cũng theo về 
công tác, lập gia đình và gắn bó với miền 
chiêm trũng Hà Nam từ đó. Mấy chục 
năm làm việc trong môi trường công tác 
đặc biệt ấy, cán bộ quản giáo Đỗ Quang 
Thiệp có dịp chứng kiến, thấu hiểu hơn 
về bao mảnh đời, bao số phận với vô vàn 
những éo le, nghiệt ngã. Người vì phút 
nông nổi, thiếu hiểu biết mà phạm tội, 
người vì hoàn cảnh xô đẩy, vì ép buộc mà 
vướng vào vòng lao lý… Thấu hiểu, cảm 
thông với những con người, hoàn cảnh, 
số phận nghiệt ngã ấy, cán bộ quản giáo 
Đỗ Quang Thiệp luôn coi phạm nhân như 
những người thân để gần gũi, động viên, 
giúp đỡ cải tạo và tạo điều kiện cho họ 
sớm hoàn lương. Không ít tù nhân ngoan 
cố, liều lĩnh, lỳ lợm, khi được người cán 
bộ quản giáo có tấm lòng đôn hậu, bao 
dung Đỗ Quang Thiệp gần gũi, cùng lao 
động, chia sẻ, dìu dắt đã tự cảm hóa và 

cải tạo thành công, được ra tù sớm trước 
thời hạn. Khắc ghi và luôn làm theo lời 
Bác Hồ dạy: “Năm ngón tay có ngón dài, 
ngón ngắn, nhưng dài ngắn đều hợp lại ở 
bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có 
người thế này, người thế khác, nhưng cả 
thảy đều là dòng dõi tổ tiên ta…”, với bất 
cứ phạm nhân nào, cán bộ quản giáo Đỗ 
Quang Thiệp cũng đều đặt mình vào tâm 
thế của họ để rồi tìm đến sự đồng cảm, 
chia sẻ, tìm ra phương pháp nâng đỡ, cải 
tạo phù hợp, hiệu quả. Nhiều đêm, anh 
thao thức cùng phạm nhân, lắng nghe để 
thấu hiểu họ hơn về hoàn cảnh, những 
cú sốc, ngã rẽ bi thảm, những trăn trở, 
day dứt trong lòng. Cảm thông, thấu hiểu 
nỗi đau, sự tủi nhục, mặc cảm của phạm 
nhân nên khi đảm nhận công việc đưa 
phạm nhân đi lao động cải tạo anh luôn 
tỏ thái độ tôn trọng, tin tưởng, động viên 
và giúp họ bình tâm, kiên trì làm việc, 
không có ý định trốn trại, chống đối, qua 
đó sớm hưởng chính sách khoan hồng. 
Trong bất cứ công việc nào, cán bộ quản 
giáo Đỗ Quang Thiệp cũng cố gắng tìm tòi 
phương pháp, cách làm mới, hiệu quả để 
rèn luyện, đánh thức và nhen nhóm lên 
ánh sáng hướng thiện trong sâu thẳm tâm 
hồn mỗi phạm nhân. Với sự nỗ lực không 
ngừng nghỉ của anh mà rất nhiều phạm 
nhân có được những bữa “cơm trại” tươm 
tất, đầy đủ hơn so với quy định. Sau những 
tháng ngày cải tạo, cảm hóa, nhiều phạm 
nhân được hưởng chính sách khoan hồng, 
sớm ra tù trước thời hạn nhưng họ lại 

phải đối diện với những khoảng trống vô 
hình phía trước khi không có người thân 
yêu tới đón nhận. Cảm thông, chia sẻ với 
người phạm tội mãn hạn tù không may 
mắn ấy, không ít lần cán bộ quản giáo 
Đỗ Quang Thiệp mang quần áo, tiền bạc 
của mình đến giúp, động viên họ thêm 
ấm lòng, vững tâm về với quê hương, với 
cộng đồng. Chẳng thế mà đến tận bây giờ 
khi đã về quê, ổn định cuộc sống nhưng 
nhiều người từng là phạm nhân như anh 
Phạm Văn Nhì (Quảng Yên, Quảng Ninh), 
Nguyễn Đình Tứ (Mỹ Lộc, Nam Định)… 
vẫn tìm về gia đình người cán bộ quản 
giáo năm xưa đã giúp mình làm lại cuộc 
đời để bày tỏ lòng biết ơn và để được anh 
tiếp tục tư vấn, chia sẻ những khúc mắc, 
khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Cuối năm 2008, sau khi hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, người cán 
bộ quản giáo Đỗ Quang Thiệp nghỉ hưu 
trở về cùng gia đình, được cán bộ, nhân 
dân tổ dân phố số 5 phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) tín 
nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Tổ 
trưởng Tổ dân phố. Ở cương vị, nhiệm vụ 
mới, phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội 
Cụ Hồ và “quê hương năm tấn” Thái Bình 
giàu truyền thống, cựu binh Đỗ Quang 
Thiệp lại tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nêu 
gương, đi đầu trong mọi phong trào, cuộc 
vận động, góp phần đưa tổ dân phố số 
5 nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tổ dân 
phố văn hóa”, xây dựng khu dân cư nơi 
anh sinh sống hướng tới khu dân cư kiểu 

mẫu. Từ năm 2017, trên cương vị Chủ 
tịch Hội Cựu chiến binh phường, Đảng 
ủy viên, đại biểu HĐND phường Trần 
Hưng Đạo, cựu binh Đỗ Quang Thiệp 
tiếp tục tìm tòi, học hỏi để vừa phát triển 
phong trào, công tác hội, vừa tranh thủ 
tìm hiểu, nắm bắt rõ hoàn cảnh từng hội 
viên cựu binh, cựu quân nhân, đặc biệt 
là những hội viên hoàn cảnh khó khăn, 
có con em bị nhiễm chất độc hóa học để 
tìm ra hình thức động viên, giúp đỡ phù 
hợp. Với sự tận tâm, sâu sát, nắm chắc 
tình hình cơ sở, anh đã cùng Ban Chấp 
hành Hội Cựu chiến binh phường đưa 
phong trào hội phát triển ngày càng bền 
vững, động viên đồng đội, hội viên đoàn 
kết, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, 
gương mẫu chấp hành chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, 
xây dựng gia đình, khu phố văn hóa. Hội 
Cựu chiến binh phường Trần Hưng Đạo 
nhiều năm liền được hội cấp trên khen 
thưởng, được UBND tỉnh tặng bằng khen. 
Trong vai trò người đại biểu nhân dân, 
cựu binh Đỗ Quang Thiệp luôn quan tâm 
gần gũi, nắm bắt, phản ánh những quyền 
lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và 
hội cựu chiến binh các cấp quan tâm giải 
quyết thỏa đáng, kịp thời, góp phần hạn 
chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, giữ vững 
ổn định địa bàn ngay từ cơ sở.

Từ khi rời “quê hương năm tấn” đi 
công tác, người lính Đỗ Quang Thiệp đã 
được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao 
quý: Huân chương Chiến công hạng Nhì, 
Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, bằng 
khen, giấy khen của Quân khu 3, UBND 
tỉnh Hà Nam, cấp ủy, chính quyền, hội 
cựu chiến binh các cấp. Tâm sự về những 
việc làm của mình, cựu binh Đỗ Quang 
Thiệp khiêm tốn chia sẻ: Xuất thân từ 
miền quê nghèo nhưng giàu truyền thống 
cách mạng cần cù, hiếu học, do vậy mặc 
dù đi xa, trải qua nhiều vị trí công tác 
nhưng tôi luôn tâm niệm phải giữ lấy 
truyền thống, cốt cách, niềm tự hào của 
người con Thái Bình. Dù trong điều kiện, 
hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng học 
tập, gương mẫu, làm tròn nhiệm vụ mà 
Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, góp 
sức nhỏ bé xây dựng miền quê nơi mình 
sinh sống ngày càng văn minh, tiến bộ.

Tự hào là người con “quê hương năm 
tấn” và vùng đất Núi Đọi Sông Châu giàu 
truyền thống, cựu binh Đỗ Quang Thiệp 
luôn thành tâm, nỗ lực vun đắp tình cảm 
giữa hai miền quê hương bằng những việc 
làm thiết thực, ý nghĩa. Anh luôn cùng 
đồng đội, bạn bè thường xuyên thăm hỏi, 
động viên, giúp đỡ những người con Thái 
Bình đang sinh sống, làm việc ở Hà Nam. 
Hàng năm, anh luôn là thành viên tích 
cực đóng góp ủng hộ xây dựng các quỹ, 
ủng hộ xây dựng các công trình công cộng 
tại Hà Nam và miền quê xã Trọng Quan, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Bởi 
thế nên dường như ai đã từng biết cũng 
đều dành tình cảm trân trọng, yêu mến 
khi nhắc tới anh - người con của “quê 
hương năm tấn” và mảnh đất Hà Nam 
anh hùng. 

Tự hào là người con 
“quê hương năm tấn”
Nhắc đến cựu chiến binh Đỗ Quang Thiệp, bà con tổ dân phố 5 và những người đồng chí, đồng đội ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Phủ Lý (Hà Nam) dường như ai cũng dành sự cảm mến, tin yêu, trân trọng. Không chỉ gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì công việc, điểm đáng 
trân quý ở ông Đỗ Quang Thiệp là sự gần gũi, đồng cảm, yêu thương, luôn biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh dù trong điều kiện, 
hoàn cảnh nào.

Cựu chiến binh Đỗ Quang Thiệp thăm hỏi, tặng quà gia đình bệnh binh Lương Văn Khần trú tại tổ dân phố số 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
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Nhớ lại ngày đầu lên Điện Biên lập 
nghiệp với hai bàn tay trắng, ông 
Bùi Đức Giang chia sẻ: Năm 1993, 

lần đầu tiên xa quê hương lên Điện Biên 
lập nghiệp - khi ấy tôi mới 35 tuổi, đang 
làm công nhân xây dựng. Với giấc mơ 
bứt phá khỏi cuộc sống lam lũ, tôi đã vay 
mượn gia đình và bạn bè để mở Xí nghiệp 
Xây dựng tư nhân số 6, với vốn điều lệ ban 
đầu chỉ trên 100 triệu đồng, có 5 cán bộ và 
hơn 50 công nhân lao động. 

Trong trí nhớ của ông, thời điểm đó 
các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Lai Châu (cũ) hoạt động rất khó khăn, Xí 
nghiệp Xây dựng tư nhân số 6 chỉ nhận 
những công trình xây dựng cơ sở nhỏ lẻ 
tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa trong 
tỉnh, với giá trị hợp đồng chỉ vài chục triệu 
đồng. Nhưng với bản tính cần cù, chịu 
khó, ông Bùi Đức Giang đã cùng các cán 
bộ, công nhân nỗ lực, cố gắng làm việc 
ngày đêm, bám công trường khói bụi để 
gây dựng lên công ty lớn mạnh như ngày 
hôm nay. 

“Năm 2008, Xí nghiệp của tôi đổi tên 
thành Công ty TNHH TM & XD số 6. Cũng 
thời điểm đó, các chương trình, dự án 
xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh 
được mở mang, chúng tôi được nhận các 
công trình lớn từ vài tỷ tới hàng trăm tỷ 
đồng. Từ đó phát triển thêm số lượng cán 
bộ, công nhân, nâng cao về năng lực và 
chất lượng, rồi vươn lên trở thành doanh 
nghiệp xây dựng hàng đầu trong tỉnh 
Điện Biên” - ông Bùi Đức Giang cho biết. 

Hiện nay, Công ty TNHH TM & XD 
số 6 có vốn điều lệ khoảng 966 tỷ đồng, 

trong đó vốn Công ty là 97,3% và vốn cổ 
đông góp là 2,7%. Công ty đảm nhận xây 
dựng công trình dân dụng, giao thông, 
thủy lợi, công nghiệp, đường dây và trạm 
biến áp đến 35kW; ngoài ra còn sản xuất, 
kinh doanh đồ gỗ, vật liệu xây dựng, kinh 
doanh khách sạn, thương mại, du lịch 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Nói riêng về các công trình xây dựng 
hạ tầng, thủy lợi, giao thông mà Công ty 
đã thực hiện ở tỉnh Điện Biên, ông Giang 
liệt kê cho chúng tôi một loạt những “sản 
phẩm” mà ông tâm huyết, như: Bảo tàng 
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; trụ 
sở 9 tầng Công an tỉnh Điện Biên; sửa 
chữa trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Điện 
Biên; nâng cấp đường Võ Nguyên Giáp 
giai đoạn 1, giai đoạn 2; hạ tầng khung 
khu tái định cư Phiêng Bua và đường 60 
mét (phường Noong Bua, thành phố Điện 
Biên Phủ); cầu xã Thanh Minh, thành phố 
Điện Biên Phủ; cầu Nậm Thanh, đường 
27 mét, đường 42 mét, bệnh viện và trụ 
sở UBND huyện Mường Ảng; đường trại 
bò Suối Lư (xã Phì Nhừ), đường Phì Nhừ 
- Phình Giàng (huyện Điện Biên Đông); 
trụ sở làm việc UBND thị xã Mường Lay; 
đường Km45 - Nà Hỳ, trụ sở Công an 
huyện Nậm Pồ...

Để được chính quyền và các đơn vị 
trong tỉnh Điện Biên tin tưởng giao phó 
việc xây dựng các công trình lớn, theo ông 
Bùi Đức Giang, doanh nghiệp xây dựng 
không chỉ bảo đảm về vốn và công nhân 
mà còn phải có kế hoạch triển khai thi 
công sao cho hoàn thành đúng tiến độ; 
đưa vào nghiệm thu bảo đảm chất lượng, 

đạt hiệu quả cao và đáp ứng tính kỹ thuật, 
mỹ thuật cho người sử dụng. Vì vậy, mỗi 
lần nhận công trình xây dựng dù lớn hay 
nhỏ, ông Giang đều cẩn thận huy động tối 
đa các nguồn vốn, chuẩn bị đầy đủ vật tư, 
nguyên liệu, phương tiện, hệ thống máy 
móc cùng đội ngũ nhân công... Đó cũng 
là lý do nhiều năm nay, trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên, cứ công trình nào do Công ty 
TNHH TM & XD số 6 xây dựng, thì công 
trình ấy hoàn thành khá sớm, có thẩm mỹ 
cao và chất lượng bảo đảm. 

Vào những năm đầu thế kỷ XXI, khi 
nhiều công ty, doanh nghiệp tư nhân 
trong cả nước rơi vào trạng thái khủng 
hoảng, vỡ nợ, thì Công ty TNHH TM & XD 
số 6 vẫn trụ vững là doanh nghiệp uy tín 
trong tỉnh, trong nước. Năm 2003, Công 
ty có một sự bứt phá mạnh mẽ vào lĩnh 
vực du lịch, dịch vụ khi ông Giang quyết 
tâm đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái 
Him Lam (phường Him Lam, thành phố 
Điện Biên Phủ). Ông Giang cho biết: Sau 
nhiều năm hoạt động xây dựng hạ tầng, 
giao thông các huyện, thị xã trong tỉnh, 
thì tỉnh Điện Biên đã trở thành quê hương 
thứ hai của tôi. Tôi nghĩ đến lúc cần xây 
dựng cho bản thân và gia đình mình một 
khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, khi đặt nền 
móng đầu tiên, tôi đã quyết tâm xây dựng 
thành một khu du lịch sinh thái lớn đầu 
tiên trong tỉnh Điện Biên. Với diện tích 
ban đầu hơn 20ha, vốn đầu tư ban đầu 
hơn 300 tỷ đồng, khu du lịch sinh thái 
Him Lam của tôi hiện có đầy đủ các dịch 
vụ: tham quan, nghỉ dưỡng, ăn uống, tổ 
chức sự kiện...”.

Đến thăm khu du lịch sinh thái Him 
Lam nằm ngay đầu thành phố Điện Biên 
Phủ, được xây dựng bên hồ Huổi Phạ, 
bao quanh là những đồi thông xanh 
thẳm, chúng tôi nhận thấy, thiên nhiên 
đã ưu đãi cho nơi đây một không gian 
thơ mộng, hữu tình với khu nghỉ dưỡng 
tráng lệ nằm giữa những hàng cây xanh. 
Đúng như lời giới thiệu của ông Bùi Đức 
Giang, sự phong phú về cảnh quan, cơ sở 
hạ tầng bảo đảm, hiện đại và các dịch vụ 
chất lượng của khu du lịch sinh thái đã 
giúp cho du khách có cảm giác được thư 
giãn, vui vẻ, hòa mình vào thiên nhiên. 
Chị Bùi Thị Thu Hà, khách du lịch tới từ 
tỉnh Thái Bình đang nghỉ tại khu du lịch 
sinh thái Him Lam cho biết: Tôi lên Điện 
Biên công tác nhiều lần và chỉ thích nghỉ 
ở khu du lịch sinh thái Him Lam. Nơi đây 
không chỉ đẹp, chất lượng dịch vụ tốt mà 
còn là những tâm huyết của một người 
đồng hương Thái Bình. Tôi rất tự hào vì 
Thái Bình - quê hương tôi có một doanh 
nhân thành đạt trên mảnh đất Điện Biên 
lịch sử. 

Với những thành công trong lĩnh vực 
xây dựng, dịch vụ, thương mại, Công ty 
TNHH TM & XD số 6 hiện nằm trong tốp 
30 doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam được 
trao Cúp hội nhập kinh tế quốc tế và cũng 
là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Điện 
Biên được nhận giải thưởng Sao Vàng Đất 
Việt (2009 - 2011)... Đạt được những thành 
công lớn nhiều năm như vậy nhưng ông 
Bùi Đức Giang vẫn cho rằng, bản thân 
ông và công ty phải nỗ lực, cố gắng nhiều 
hơn nữa để xây dựng và đóng góp cho 
quê hương thứ hai mà ông đã sống hơn 
40 năm nay. 

Nhớ về quê hương Thái Bình, doanh 
nhân Bùi Đức Giang chia sẻ: Dù bao 
năm xa quê lập nghiệp, lòng tôi vẫn luôn 
hướng về quê hương. Hàng năm, tôi và 
gia đình thường xuyên về thăm họ hàng 
ở quê, đem một phần nhỏ trợ giúp cho 
người thân trong gia đình và ủng hộ các 
chương trình an sinh xã hội của xã, của 
huyện; đồng thời ưu tiên nhận các con 
em người gốc Thái Bình vào làm việc ở 
Công ty. Hiện nay, khoảng 15% cán bộ, 
công nhân đang làm việc tại Công ty tôi là 
người gốc Thái Bình. 

Đánh giá về doanh nhân Bùi Đức 
Giang và những đóng góp của ông cho 
tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Điện 
Biên Mùa A Sơn khẳng định: Doanh nhân 
Bùi Đức Giang là tấm gương tiêu biểu về 
sự nỗ lực, bứt phá đưa Công ty TNHH TM 
& XD số 6 trở nên lớn mạnh; ngày càng 
khẳng định thương hiệu và chất lượng 
trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, giao 
thông, thủy lợi trong tỉnh Điện Biên. Hiện 
nay, Công ty đang có nhiều đóng góp cho 
tỉnh, ngoài giải quyết việc làm cho gần 
1.500 lao động, Công ty còn thực hiện 
các chương trình xã hội hóa, an sinh giáo 
dục, từ thiện... tại các địa phương trong 
tỉnh với số tiền từ 500 triệu - 1 tỷ đồng 
mỗi năm. Tỉnh Điện Biên ghi nhận những 
công lao của doanh nhân người Thái Bình 
trên đất Điện Biên.

Ông Bùi Đức Giang

“biến” trên 100 triệu đồng 
thành gần 1.000 tỷ đồng
Khi gặp ông Bùi Đức Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng (TM & XD) số 6, chúng tôi ấn tượng bởi sự gần gũi, cởi mở 

của ông. Là người gốc xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, lập nghiệp xa quê đã hơn 40 năm, ông là một trong những doanh nhân tiêu biểu thành đạt 
trên đất Điện Biên.

PHƯƠNG LIÊN (Báo Điện Biên Phủ)
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

 Doanh nhân Bùi Đức Giang.

Ảnh minh họa
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quang viện 

Theo thần phả, thần tích và 
sắc phong đình Phú Lễ do 
Đông Các đại học sĩ  Hàn 

lâm viện Nguyễn Bính triều Lê 
Anh Tông, năm Hồng Phúc thứ 
nhất (1572) được giao chỉnh lý 
biên soạn xong các thần phả, 
ngọc phả của các làng xã trong 
toàn quốc gia Đại Việt để triều 
đình sắc phong, trong đó có đình 
Phú Lễ, tổng Vô Ngại, huyện Thư 
Trì (nay là thôn Phú Lễ, xã Tự 
Tân, huyện Vũ Thư) về sự tích 
Phụng Trân thời vua Hùng thứ 
VI và sắc phong cho làng Phú 
Lễ được tôn thờ thân phụ, thân 
mẫu nho tướng Đỗ Phụng Trân 
và danh tướng Phụng Trân có 
công lao đánh tan giặc Ân, bảo 
vệ nền độc lập, tự do cho nhà 
nước Văn Lang.

Trong chuyến điền dã về 
vùng đất cổ thuộc tổng Vô Ngại, 
huyện Thư Trì (xưa) tìm hiểu về 
nghệ thuật kiến trúc đình Phú 
Lễ, điều đáng chú ý là ngôi đình 
có hậu cung (cấm cung) gồm 
hai tòa cung thờ Nhị vị Thành 
hoàng làng là thân phụ, thân 
mẫu danh tướng Đỗ Phụng Trân 
(thời Hùng Huy Vương) và phối 
thờ “vọng” (con) là danh tướng 
Phụng Trân, nhóm nghiên cứu 
dân gian chúng tôi được ông 
Trần Sĩ Củng dẫn tới nhà “thầy 
đồ Nho già” Lại Văn Hiện ở thôn 
Phú Lễ, nguyên Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Tự Tân. Là 
người am hiểu Hán tự, ông Lại 
Văn Hiện dành nhiều tâm sức 
ghi chép, dịch thuật văn bia, 
thần tích, ngọc phả, sắc phong 
của các triều đại phong kiến 
cho đình Phú Lễ. Ông cho biết, 
đình có rất nhiều câu đối, hoành 

phi cổ có giá trị cao về Hán tự, 
đáng chú ý là 6 bức đại tự cổ. 
Vốn di sản Hán Nôm tại đình 
Phú Lễ cho ta biết rõ hơn về lịch 
sử vùng đất xuất hiện cách ngày 
nay khoảng 2.500 năm. Thời 
vua Hùng thứ VI, vùng đất này 
có nhiều gò đống, đất đai màu 
mỡ, nhiều sông lạch nhỏ bao 
quanh tạo nên thế đất phong 
thủy dễ sinh cơ nghiệp lớn. Cư 
dân từ miền ngược xuôi dòng 
sông Cái (sông Hồng nay) về 
đây khai hoang, lập ấp, quần cư 
sinh sống, trong đó có gia đình 
Đỗ Công (cụ Đỗ Huân, vợ là 
Trương Thị Chước) thân sinh ra 
Đỗ Phụng Trân. Người dân Phú 
Lễ cũng như cư dân vùng lân 
cận có phong tục dựng nhà bằng 
phương pháp “trình tường” đất 
sét, nghĩa là dùng đất sét để 
đắp thành tường nhà. Trong 
phương pháp này, người dân 
dùng những chiếc vồ (công cụ 
đập đất gieo hạt trong canh tác, 
gieo trồng các loại ngũ cốc) được 
tạo bằng một đoạn thân cây gỗ 
lâu năm, cán vồ bằng tre hóp, già 
và dẻo dai. Khi đắp tường đất, 
người dân dùng vồ nện đất cho 
chặt. Cũng chính những chiếc 
vồ đơn sơ này được người dân 
tận dụng làm vũ khí đánh giặc 
khi cần. Trong những giai thoại 
lưu truyền đến ngày nay về cuộc 
trường chinh đánh tan giặc Ân 
của vua Hùng thứ VI đánh cách 
ngày nay 2.500 năm có một vị 
tướng gan dạ, dũng mãnh, lãnh 
đạo cả một đội quân đông đến 
vài nghìn người, tất cả đều dùng 
một loại vũ khí là chiếc vồ đập 
đất. Vị tướng đó tương truyền là 
Phụng Trân, cha mẹ là người xứ 

Hồng Châu (Châu Diên). Năm 
18 tuổi, cha mẹ Phụng Trân đột 
ngột qua đời, Phụng Trân chịu 
tang xong liền chu du thiên hạ. 
Một lần đặt chân đến trang Khê 
Kiều (nay là làng Khê Kiều, xã 
Minh Khai, huyện Vũ Thư), gặp 
một phú ông tại bản trang. Tâm 
tình trò chuyện, phú ông thấy 
chàng trai khôi ngô, tuấn tú, 
đối đáp lễ độ của người biết chữ 
nên ông giữ chàng trai Phụng 
Trân ở lại, mở trường học và mời 
Phụng Trân làm thầy. Con em 
dân nghèo Khê Kiều, La Điền, 
Thượng Điền, Phú Lễ, La Uyên 
kéo đến học chữ ngày một đông. 
Lưu lại trang Khê Kiều mấy năm 
dạy học, bỗng giặc Ân quấy phá 
biên ải rồi kéo quân tràn vào Văn 
Lang xâm lược. Nghe lời thỉnh 
cầu của Hùng Huy Vương, Phụng 
Trân cùng đám học trò của mình 
dấy binh về kinh tham gia đánh 
giặc Ân. Trong trận huyết chiến, 
Phụng Trân là tướng cầm vồ 
cùng đội quân cầm vồ của mình 
hộ giúp Thánh Gióng (Phù Đổng 
Thiên Vương) đánh tan giặc Ân. 
Đất nước sạch bóng quân xâm 
lược, Thánh Gióng phi ngựa lên 
đỉnh núi Sóc, bỏ áo giáp sắt bay 
về trời. Phụng Trân đuổi giặc Ân 
ra ngoài biển khơi cũng quay về 
Hồng Châu (Châu Diên) bái tạ 
tổ tiên rồi hóa về trời. Vua Hùng 
thương tiếc sắc phong Phụng 
Trân là An Dung Quảng Bác Đại 
Vương. Sắc ban cho 5 làng Khê 
Kiều, La Điền, Thượng Điền, 
Phú Lễ, La Uyên hương khói 
phụng thờ. Đình làng Phú Lễ thờ 
vọng danh tướng Đỗ Phụng Trân 
nhưng được phép thờ thân phụ, 
thân mẫu của ngài. Ngay chính 

giữa tòa đại bái của ngôi đình là 
bức đại tự cổ sơn son, thếp vàng 
4 chữ “Hùng triều nho tướng” 
đại ý chỉ danh nho Đỗ Phụng 
Trân là thầy dạy học nhưng khi 
vận nước gian nguy ông đã vận 
động học trò của mình tạm gác 
bút nghiên lên đường đánh giặc 
mũi đỏ (Xích Tụy) xâm lăng và 
trở thành danh tướng của triều 
đại vua Hùng. Trở lại với bản 
thần tích lưu truyền nhiều đời 
tại đình Phú Lễ (bản sao chữ 
Hán) do Đông Các Đại học sĩ 
Hàn lâm viện Nguyễn Bính soạn 
năm Hồng Phúc thứ nhất (1572) 
mà ông Lại Văn Hiện đã đọc và 
dịch, đại ý: “…đời vua Hùng Huy 
Vương thứ VI, tại đất Hồng Châu 
(Châu Diên xưa) có gia đình 
ông Đỗ Huân vợ là Trương Thị 
Chước, thường tích thiện làm 
nhân. Đỗ Công đã 50 tuổi, bà 
Trương Thị cũng ngoại tứ tuần 
mà chưa có con. Vì thế ông bà 
Đỗ Công thường đem của cải 
cứu giúp người nghèo khổ, già 
cả. Nhân tiết Thanh minh vợ 
chồng ông thắp hương trước mộ 
tổ tiên, than thở, lo lắng vì chưa 
có người nối dõi tông đường, 
trên đường về gặp một cụ già 
râu tóc bạc phơ nhìn vợ chồng 
Đỗ Công mà phán rằng “Đáy bể 

mò kim còn khó được, nhưng 
người ta làm việc thiện, ông trời 
ắt thương”. Từ đó phàm những 
việc giúp người tạo phúc ông bà 
Đỗ Công đều cố gắng làm. Một 
đêm trăng sao vằng vặc, ông bà 
Đỗ Công ngồi trước sân nhà thắp 
hương cầu khấn, bỗng nhiên có 
con công ở trên trời bay xuống 
đậu trước cửa nhà, một lát sau 
biến mất. Sau đêm ấy, bà Trương 
Thị có mang, 12 tháng sau nhằm 
ngày 9 tháng 8 năm Mậu Tuất 
sinh hạ một đứa con trai, diện 
mạo khôi ngô, ngũ nhạc hội 
chầu, tám đình bằng phẳng. Đỗ 
Công liền đặt tên con là Phụng 
Trân. Lớn lên, Đỗ Phụng Trân 
rất thông minh, theo thầy Tĩnh 
Đường Tiên Sinh để học binh 
thư, võ nghệ, cung nỏ, bạn bè ai 
cũng nể phục.

Suốt dọc chiều dài lịch sử 
dựng nước và giữ nước từ triều 
đại vua Hùng đến nay loại vũ 
khí “vồ tay” đập đất của cư dân 
tổng Vô Ngại (vùng Khê Kiều, La 
Điền, Vũ Thư) vẫn là “độc nhất 
vô nhị” từng được danh tướng 
Đỗ Phụng Trân dùng làm vũ khí 
hội quân với Thánh Gióng nhổ 
tre làng Ngà đánh tan giặc Ân 
bảo vệ nhân dân và giữ yên bờ 
cõi non sông.

Tương truyền, thời Hùng Vương thứ sáu (Hùng Huy Vương), giặc mũi đỏ (Xích Tụy - thường gọi là giặc Ân) 
xua quân xâm lược Văn Lang, trước sức mạnh như chẻ tre của quân giặc, vua Hùng lo lắng, sai sứ đi khắp nơi 
trong thiên hạ cầu tài. Khi đến vùng đất Khê Kiều (xã Minh Khai), La Điền, nay thuộc các làng La Điền, Thượng 
Điền, La Uyên, Phú Lễ (xã Tự Tân) huyện Vũ Thư, sứ giả loan tin vua Hùng chiêu tập anh tài đánh giặc, Đỗ Phụng 
Trân đang dạy học nghe tin giặc dã xâm lăng liền tập hợp học trò hội kinh xung trận…

HÙNG TRIỀU NHO TƯỚNG Dịch giả Hán Nôm Lại Văn Hiện, nguyên Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Tự Tân (Vũ Thư)

Câu đối cổ còn giữ được tại đình Phú Lễ: 
“Công phù thiết mã Hùng triều lương tướng 
quốc phong thần/Mộng ứng ngọc kê hồng 
quân chân nho thiên khải thánh”. (tạm hiểu 
về sự tích Phụng Trân sinh ra có con chim 
Phượng (Phụng) màu trắng báo mộng lớn 
lên hiển tướng công). “Tư phù trí tuệ phù tài 
đức/Dĩ bảo lê dân bảo tử tôn”. Theo nghĩa 
Hán tự, đình là nơi thờ song thân phụ mẫu 

và thờ vọng danh tướng Đỗ Phụng Trân vừa là nhà giáo dạy con 
cháu dân lành biết chữ vừa là nho tướng thời Hùng Huy Vương.

Ông Trần Sĩ Củng, trưởng ban khánh tiết đình Phú Lễ,
xã Tự Tân, huyện Vũ Thư

Đình Phú Lễ có kiến trúc độc đáo, tòa 
đại bái 7 gian gỗ lim, chồng rường, hiên bảy. 
Tòa hậu cung gồm hai cung cấm, một bên 
thờ song thân phụ mẫu, một bên thờ vọng 
danh tướng Đỗ Phụng Trân.

Ông Trịnh Văn Xanh, phó trưởng ban quản lý di tích 
đình Phú Lễ, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư

Theo các cụ truyền lại, đình Phú Lễ được 
xây dựng lại năm 1589, trước đó các cụ cũng 
không nhớ rõ. Đến năm 1739, trùng tu đợt I, 
đến năm 2006 trùng tu đợt II và đợt III trùng 
tu vào năm 2018 chủ yếu là xây lại trụ cổng, 
đảo ngói chống dột do ông Phạm Nhật Lệ là 
con cháu của làng xa quê công đức.

Ông Phạm Nam Hướng, thành viên ban quản lý đình Phú Lễ, 
xã Tự Tân, huyện Vũ Thư

Đình Phú Lễ với nghệ thuật kiến trúc thời 
Lê độc đáo 7 gian tiền tế hai tòa hậu cung 
chồng diêm cổ các đã được đăng ký bảo vệ 
và công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp 
tỉnh, chúng tôi mong các cấp chính quyền 
quan tâm để di tích được công nhận di tích 
lịch sử văn hóa quốc gia.

Kiến trúc độc đáo của đình Phú Lễ, nơi thờ song thân phụ mẫu danh tướng Đỗ Phụng Trân.
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BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Một lúc sau, ở góc đồng khác lại có 

vụ xô xát. Một anh nông dân trẻ 
nhổ phứt ba chiếc cọc gầu giai 

của anh khác ném xuống ngòi, lấy chỗ cho 
mình tát nước. Anh kia tham lam muốn 
giữ chỗ để chiều tát thêm. Hai anh xông 
vào đấm nhau túi bụi, nắm áo nhau giằng 
xé. Cuối cùng cả hai đều lăn xuống ngòi, 
ướt như chuột lụt.

Nuôi cùng bà Sen cào cỏ, tát nước cho 
ba sào lúa, chưa xong thì giặc trở mặt. 
Chúng đặt điều kiện: làng Nguyễn phải 
lập tề, dân mới được ra đồng. Nếu không, 
người ra đồng sẽ bị bắt.

Bà Sen bảo Nuôi: “Việc mình, mình 
phải làm. Sợ nó bắt thì ngồi mà chết đói 
à?”.

Bà trao chiếc yếm vá cho Nuôi đeo vào 
ngực. Cổ yếm sờn thấm mồ hôi, màu nâu 
chuyển thành màu đen mốc. Dây yếm đứt, 
thay bằng mẩu dây đay. Chiếc yếm dúm 
dó che bớt bộ ngực nở nang của gái một 
con.

Ngắm Nuôi vẫn còn trẻ, bà Sen chưa 
yên tâm. Bà về nhà mình lấy chiếc áo đụp, 
cổ soạc, lưng chi chít mụn vá cho Nuôi 
mặc. Chiếc áo đụp lụng thụng, vạt dài che 
kín mông. Chiếc khăn đen cá rô đớp tướp 
bốn góc, chằng vào cằm, che kín đôi má 
bầu bầu. Nhìn thoáng không nhận ra gái 
trẻ.

Hôm nay Nuôi ra sát đường 10, khùa cỏ 
ruộng bà Sen.

Nuôi cầm cào bước ra sân, ngập ngừng:
- Cháu chỉ sợ...
- Cô cứ đi. Ra đấy, chúng nó hỏi, nói là 

người ở Bái, lên đây cấy tô. Có sao nữa, tôi 
sẽ liệu.

Cánh đồng làng Nguyễn vắng hẳn. Lẻ 
tẻ bên Gòi, bên Bái đã lập tề ấm ớ, có người 
sang làm. Bà Sen vừa khùa cỏ vừa nghĩ 
cách đối phó với giặc. Bà đã nghe kinh 
nghiệm phụ nữ đấu tranh ở Hưng Yên, Hải 
Dương, nơi giặc tạm chiếm mấy năm nay. 
Đáng ngại là bọn quân “Giem”, tây đen 
tây trắng xì cộ kéo đến càn to một dạo rồi 
xéo. Còn bọn lính đồn mang danh “cuốc 
da cuốc thịt” thì ít nhiều vẫn phải ve vãn 
nhân dân. Nắm cái thóp chúng nó như vậy 
để còn liệu cách.

Mặt trời tháng hai lên cao. Da trời bềnh 
bệch hơi rạn ra, mấy tia nắng nhạt rắc 
thoáng trên lá lúa. Có thêm mươi lăm bà 
dòng dòng ở làng Nguyễn ra làm, vì trông 
chừng không thấy giặc đến gây sự.

- Này, bà già kia! - Tiếng gọi hống hách 
nạt nộ.

Bà Sen ngừng tay cào, ngước nhìn. Bốn 
thằng ngụy đội mũ vải cứng, vành rộng và 
cong như bánh đa nướng, chiếc dây quàng 
qua hai má thít ở cằm. Thằng cắp súng 
ngắn đi đầu, đứng trên đường 10 gọi chõ 
xuống.

Bà Sen liếc nhìn xung quanh. Mấy 
người đang tát nước ngừng tay nhìn lại. 
Không ai lên tiếng.

- Bà lên đây! Tôi hỏi. - Tên ngụy chỉ vào 
bà Sen.

Bà Sen nghiêng nón nói nhỏ với Nuôi:
- Cô cứ đứng đấy.
Bà lọp chọp bước lại gần thằng ngụy.
Tên cắp súng ngắn hất hàm:
- Các bà ở Nguyễn phải không?
- Chúng tôi ở Bái.
- Sao lại lên đây làm?
- Chúng tôi lĩnh canh.
Thằng ngụy nghe có lý. Nhưng nó 

không tin:
- Nói hươu!... Bà ở Nguyễn!
Bà Sen móc túi lấy miếng trầu, rồi 

miếng cau, bỏ mồm lúng búng nhai, nghĩ 
cách ứng đối:

- Khốn khổ, chúng tôi già lão. Ở Nguyễn 
hay ở Bái cũng chỉ cái gàu, cái cào, trông 
nom cây lúa. Việc gì mà nói dối các anh.

- Không cãi lý! Bà về bảo làng bầu xã 
ủy, đồn mới cho cấy hái. Không thì đừng 
trách. Bà hiểu chưa?

Bà Sen cúi xuống nhả quết trầu, hai 

ngón tay quẹt mép, bình thản hạ giọng:
- Là cái chỗ Nam quốc Nam nhân, tôi 

có nhời nói với các anh. Đàn bà chúng tôi 
chỉ biết việc bới đất nhặt cỏ. Còn việc xã 
thôn, các anh nói với đàn ông có chức vị 
trong làng...

Thằng ngụy phảy tay ngang mặt bà 
Sen, nói to:

- Bà đừng lắm nhời. Làng bà không có 
xã ủy, cánh đồng này không được chăm 
bón. Lúa chín không được gặt. Moóc-chê, 
đại bác đổ xuống đây suốt đêm ngày. - Nó 
nhìn những người đứng dưới ruộng: - Bảo 
trước cho các người biết.

Rồi nó lẳng lặng bước về phía Gòi. 
Quãng đường ấy đang có phu phá ụ đất, 
sửa đường.

Bà Sen trở lại nói với Nuôi:
- Mình cứ làm. Bao giờ nó bắn hẵng 

hay... Cha bố nó!
Nuôi thở phào:
- Nó mà bắt bà, thì cháu co chân chạy 

ngay.
Bà Sen cười:
- Cô bỏ mặc tôi chết à?
- Bà già nó bắt không sao. Cháu còn 

trẻ...
Bà Sen đưa nhanh cào cỏ giữa hai hàng 

lúa, nước xô lóc óc:
- Mấy thằng ngụy mà nhu nhơ là nó bắt 

nạt. Tôi nói cô nghe chuyện ở Hưng Yên. 
Bên ấy người ta dày dạn mấy năm nay, 

đàn bà con gái cũng đấu lý với giặc. Có 
làng ở cạnh đường 5, giặc bắt nhổ lúa lấy 
chỗ rào bốt. Đàn bà con gái trong làng kéo 
ra ngồi ở cổng đồn, mấy trăm người, đòi 
không được phá lúa. Bọn đồn ra đuổi, họ 
nói: “Quốc gia độc lập gì mà bắt dân phá 
lúa. Vợ con các ông cũng phải sống bằng 
cây lúa nữa là chúng tôi”. Chúng nó gọi đại 
bác bắn về, đạn nổ dọa xa xa chung quanh, 
những người đấu tranh cứ ngồi lỳ, kêu la 
ầm lên. Thế là chúng nó chịu thua.

- Không bắt nhổ lúa?
- Ừ.

13
Bường đặt cái chõ lên mặt nồi cơm 

rượu, nhậu bùn trét kín chung quanh. 
Chiếc vòi tre trong chõ thò ra,  chỉa mỏ vào 
cái chai bên cạnh.

Bường sắp châm lửa nấu thì có tiếng 
gọi giật sàn sạt:

- Ông Bường ơi! Bà ấy phải đạn. Ra 
cáng bà ấy về.

Bường há miệng nghe. Cầm nắm rơm 
chạy ra sân, hắn nhăn mặt như nhai phải 
ớt. Giữa lúc bắc cái nồi lên thì sinh sự. Bước 
dăm bước ra ngõ, hắn vội lộn lại: “Thu 
gọn vào, xóm làng kéo đến đông nghịt 
bây giờ!”. Hắn đứng soạng chân, choàng 
tay bưng cả bộ nồi và chõ xuống góc bếp. 
Chụp cái bu gà lên. Phủ một ôm rạ. Quẳng 
chai vào lò trấu...

Ra đến đầu xóm, chợt nhớ phải mang 
cái gì khiêng, Bường trở lại tháo võng. Ngó 
mái nhà, mái bếp không cái gì làm được 
đòn, hắn lầm bầm đèo quảy, rồi xách dao 
ra bụi tre chặt bồm bộp.

Giữa lúc ấy, hai người khiêng vợ hắn về.
Hắn bỏ cây tre chặt dở chạy lại.
Quất lé thé như ra lệnh:
- Ông mở mành ra!
Ghé vai cho vợ Bường ôm, Quất cõng 

vào giường...
- Quả moóc nổ giữa ruộng, ba người 

bị thương. Bà ấy nặng hơn - Quất nói với 
Bường - Được cái băng bó cầm máu ngay. 
Không gãy xương.

Vợ Bường nằm quay lưng vào vách rên 
rầm:

- Tôi chết mất... ất...
- Không việc gì! Tôi đã bảo bà cứ yên trí.
- Khổ thân tôi! Cái vận... cái hạn...
- Vận hạn gì. Nó ép lập tề đấy. Tiên sư 

bố nó ác!
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Tuần qua, tòa soạn Báo Thái 
Bình nhận được nhiều tin, bài, 
ảnh, thơ... của các cộng tác viên 
trong và ngoài tỉnh. Trong tỉnh có 
các cộng tác viên tiêu biểu như: 
Trần Hiền (Đài TTTH Tiền Hải); 
Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); 
Lê Thị Nhung (Thái Thụy); 
Nguyễn Thanh (Kiến Xương); 
Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh)… Cộng 
tác viên ở các tỉnh, thành phố tích 
cực cộng tác với Báo có: Lê Hứa 
Huyền Trân (Bình Định); Trần 
Văn Lộc (Ninh Thuận); Nguyễn 
Minh Thuận (Bạc Liêu); Nguyễn 
Văn Danh (Phú Yên); Nguyễn Thị 
Bình (Tây Ninh); Trần Văn Thiên, 
Đặng Trung Thành (Thành phố 
Hồ Chí Minh); Lê Văn Trường (Sóc 
Trăng); Lê Đình Tiến (Hưng Yên); 
Nguyễn Chí Ngoan, Trần Thương 
Tính (Kiên Giang); Nguyễn Thanh 
Hoàng (Cần Thơ); Bùi Văn Hiên 
(Hà Tĩnh); Võ Ngột (Ninh Bình); 
Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Phan 
Thanh Minh (Đà Lạt); Nguyễn 
Văn Thanh (Quảng Trị); Nguyễn 
Anh Hùng, Bùi Văn Huy (Hà Nội); 
Trần Thị Thùy Linh, Lê Thị Hồng 

Châu (Sóc Trăng); Huỳnh Thị 
Quỳnh Nga (Tiền Giang)... 

Bước sang tháng 8, hướng tới 
những mốc son lịch sử của dân tộc 
và cảm hứng của tiết trời chuyển 
thu, nhiều cộng tác viên đã bám 
sát chủ đề gửi nhiều tin, bài, thơ, 
tản văn, tùy bút cộng tác. Điển 
hình như tác giả Nguyễn Anh 
Hùng có loạt bài với nhiều thông 
tin nghiên cứu, tổng hợp giá trị 
như: Quốc hiệu và tên thủ đô 
nước ta qua các thời kỳ; Những 
thời khắc lịch sử trong cách mạng 
Tháng Tám; Quốc huy Việt Nam; 
Thời điểm thành lập nhà nước 
đầu tiên ở Việt Nam… Nhân kỷ 
niệm ngày Thảm họa da cam ở 
Việt Nam 10/8, nhà văn Minh 
Chuyên gửi cộng tác bút ký “Nghiệt 
ngã những phận đời da cam” viết 
về những thảm họa do chất độc da 
cam của Mỹ rải xuống Việt Nam 
trong chiến tranh và câu chuyện 
về tâm trạng, sự ân hận của cố 
Đô đốc Elmo ZamWaly (Hoa Kỳ) - 
người ra lệnh rải thảm chất độc da 
cam xuống các vùng chiến sự tại 
miền Nam Việt Nam. Hành động 

của Đô đốc Elmo ZamWaly khi 
đó không chỉ gây họa cho nhân 
dân Việt Nam mà còn gây họa 
cho chính con trai ông là trung úy 
Elom ZamWaly, khi đó cũng đang 
làm phận sự tại Việt Nam và cháu 
nội của ông cũng bị di nhiễm chất 
độc rất rặng.

Tác giả Trần Thị Thùy Linh đã 
gửi 4 bài thơ cùng về chủ đề mùa 
thu: “Dường như mùa thu”, “Thu 
nhớ”, “Ký ức mùa thu”, “Ngõ thu”. 
Ngoài ra còn có tản văn “Tháng 
tám về…” với những cảm xúc về 
mùa thu dào dạt: “Những cơn gió 
nhè nhẹ cứ rì rào ngoài ngõ. Bờ 
lá lao xao như khúc hát. Ta đứng 
ngắm sông, dòng quê chầm chậm 
trôi, lục bình lờ lững. Chiều xuống 
nghiêng nghiêng lập lòe hoa 
nắng. Tiếng chim kêu gọi bạn trên 
cành. Đâu đó quanh ta một cảm 
giác bình yên dịu dàng sâu lắng. 
Tháng tám… Dường như thu đã 
theo về”...

Về cuộc thi viết về người Thái 
Bình, đất Thái Bình, tòa soạn 
nhận được bài “Người cựu binh 
gương mẫu “quê hương năm tấn” 
của tác giả Nguyễn Hằng (Báo Hà 
Nam) viết về cựu chiến binh Đỗ 
Quang Thiệp. Ông Thiệp quê xã 

Trọng Quan, huyện Đông Hưng, 
hiện đang sinh sống tại tổ dân phố 
5, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ông là 
tấm gương tiêu biểu về người Thái 
Bình ở tỉnh ngoài. Không chỉ gương 
mẫu, tận tụy, hết lòng vì công việc, 
cựu chiến binh Đỗ Quang Thiệp 
còn luôn gần gũi, đồng cảm, yêu 
thương, chia sẻ, giúp đỡ mọi người 
xung quanh, được mọi người yêu 
mến, quý trọng…

Tin, bài, ảnh, thơ, tản văn... 
của các bạn đã, đang được biên 
tập, chọn đăng tải trên ấn phẩm 
điện tử baothaibinh.com.vn và 
báo giấy. Báo Thái Bình trân trọng 
cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của 
các bạn và mong các bạn tiếp tục 
cộng tác thường xuyên. Lưu ý mỗi 
tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị 
các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú 
thích đầy đủ để thuận tiện cho 
tòa soạn trong biên tập, sử dụng. 
Địa chỉ tiếp nhận tin, bài cộng tác 
của các bạn gửi về: Tòa soạn Báo 
Thái Bình, số 13, phố Lý Thường 
Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: 
toasoan@baothaibinh.com.vn.

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

ngành nghề kinh doanh: 
Cung cấp các thiết bị nội thất, thiết bị 

y tế, dụng cụ chế phẩm môi trường, thiết 
bị tin học, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Công Ty TNHH TM & SX Nội Thất Giang Ngọc
45 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Website: www.giangngoc.com.vn - Email: vananh.pham@giangngoc.com.vn
Tel: 02273. 842.149 - Hotline: 0913.530.946

Nội thất Giang Ngọc 
bừng sáng không gian của bạn
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kinh doanh nữ 
bán lẻ


