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Những năm qua, Hội Truyền thống 
Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh 
đã quy tụ được đông đảo hội viên tham 
gia sinh hoạt nền nếp với nhiều hoạt 
động “Đền ơn đáp nghĩa”, nghĩa tình 
đồng đội, nổi bật là xây nhà tình nghĩa 
cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 
thăm viếng liệt sĩ. Cùng với đó, Hội tập 
trung vào hoạt động giáo dục truyền 
thống yêu nước, cách mạng cho cán 
bộ, hội viên, thế hệ trẻ. Các phong trào 

văn hóa văn nghệ thường xuyên được quan tâm tổ chức tạo sự 
lan tỏa rộng khắp. Thông qua các hoạt động, cán bộ, hội viên 
đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội 
vững mạnh, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Quách Đức Bối, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn
- Đường Hồ Chí Minh tỉnh

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Truyền thống 
Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh 
chú trọng tổ chức nhiều hoạt động tình 
nghĩa. Trong dịp tết Nguyên đán 2024, 
Hội đã trao hơn 2.000 suất quà cho hội 
viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với 
số tiền hơn 460 triệu đồng. Phối hợp 
xây mới, sửa chữa 25 nhà tình nghĩa, 
tặng hơn 100 chăn ấm cho hội viên khó 
khăn về nhà ở. Trong phong trào xây 
dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên 

đã tự nguyện tham gia đóng hơn 3 tỷ đồng, hơn 3.000m2 đất, 
hàng nghìn ngày công để xây dựng các công trình giao thông, 
nhà văn hóa... Trên 99% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”, “Gia đình học tập”.

Ông Nguyễn Xuân Kiều, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn 
- Đường Hồ Chí Minh huyện Kiến Xương

Bám sát chỉ đạo của Hội Truyền thống 
Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh 
tỉnh, chúng tôi tích cực triển khai các 
hoạt động chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho hội viên. 5 năm 
qua, Hội đã kết nạp mới 24 hội viên, 
nâng tổng số hội viên lên 607 người. 
Tổ chức thăm hỏi hội viên đau ốm, tiễn 
đưa hội viên, thân nhân hội viên qua 
đời với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng. 

Cùng với đó, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2 nhà cho hội viên 
có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 120 triệu đồng; phối 
hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an 
táng 28 hài cốt liệt sĩ là bộ đội Trường Sơn. Thông qua các 
hoạt động đã tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa hội viên với tổ 
chức hội.

Anh Đặng Công Chính, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình
Là một trong những người trẻ, tôi rất tự 
hào khi trở thành hội viên Hội Truyền 
thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh 
huyện Kiến Xương. Cùng với việc tham 
gia các hoạt động, phong trào của Hội, 
tôi cũng tích cực phát triển kinh tế, làm 
giàu chính đáng từ kinh doanh vật liệu 
xây dựng, nội thất. Hiện tại tôi đang tạo 
việc làm cho 50 lao động với thu nhập từ 
7 - 9 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu 
hàng năm đạt gần 1 tỷ đồng. Tôi nguyện 

sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các 
thế hệ đi trước và mong muốn góp sức mình để xây dựng, phát 
triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

NGUYỄN QUANG

16 năm Binh đoàn 
Trường Sơn anh 
hùng với huyền thoại 

từ “Đi không dấu, nấu không 
khói” tiến tới “Đánh địch mà đi, 
mở đường mà tiến” đã góp phần 
quan trọng vào đại thắng mùa 
xuân năm 1975, giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất 
nước. 16 năm chiến đấu kiên 
cường trên chiến trường Trường 
Sơn, các lực lượng đã đánh hơn 
2.500 trận, loại khỏi vòng chiến 
trên 18.700 tên địch, bắn rơi 
trên 2.400 máy bay. Tổ chức 
hành quân, vận chuyển vào 
Trường Sơn hơn 2 triệu lượt bộ 
đội và hơn 1 triệu tấn vật chất 
kỹ thuật; đắp và san lấp 29 triệu 
mét khối đất đá để mở đường 
vận tải ô tô dài hơn 17.000km; 
phá đá thác ngầm làm 500km 
đường sông, vận chuyển trên 
317.000 tấn xăng dầu phục 
vụ cho các mặt trận làm nên 
huyền thoại Trường Sơn. Với 
truyền thống “Thóc vượt cân, 
quân vượt mức”, tỉnh Thái Bình 
có hơn 3 vạn bộ đội, thanh niên 
xung phong, dân công hỏa 
tuyến tham gia làm nhiệm vụ ở 
Trường Sơn, không đơn vị nào 
không có người Thái Bình. Họ 
đã góp phần vào những chiến 
công rực rỡ của 8 sư đoàn và 21 
trung đoàn trực thuộc, tham gia 

Trong thời kỳ mưa bom, bão 
đạn, những nữ chiến sĩ 
Trường Sơn đã dũng cảm 

có mặt ở những trọng điểm ác 
liệt để cùng quân, dân ta “xẻ dọc 
Trường Sơn đi cứu nước”. Những 
năm tháng gian khổ, hào hùng 
đó cũng đã hun đúc, tôi luyện 
họ trở thành những “người phụ 
nữ thép” luôn phấn đấu vươn lên 
ngay cả trong thời bình.

Những người “phụ nữ thép”
Chúng tôi có dịp được trò 

chuyện với bà Phạm Thị Mỵ, 
phường Đề Thám (thành phố 
Thái Bình) - một trong những cựu 
chiến binh từng tham gia chiến 
đấu trên tuyến đường Trường 
Sơn huyền thoại. Nhớ về những 
năm tháng gian nan nhưng rất 
đỗi hào hùng ấy, bà Mỵ chia sẻ: 
Năm 1973, khi vừa học xong cấp 
II, tôi tình nguyện viết đơn xin lên 
đường nhập ngũ. Khi ấy chị em 
nào cũng hăng hái, mong được 
ra chiến trường để chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu giành lại độc 
lập dân tộc. Tôi cùng đồng đội 
nhận lệnh tại Đại đội 14, Trung 
đoàn 542 với nhiệm vụ là lính 
công binh tham gia mở đường, 
bảo đảm giao thông thông suốt. 
Chứng kiến hậu quả tàn khốc 
của chiến tranh sau năm 1972, 
rừng cây bị thiêu cháy, làng mạc 
bị tàn phá hết, các chị em càng 
thêm quyết tâm hoàn thành 
nhiệm vụ. Trong điều kiện thiếu 
thốn trăm bề nơi chiến trường, 
chị em phụ nữ rất vất vả nhưng 
vẫn vui vẻ chấp nhận. Thậm chí 
đồng đội của tôi bị thiếu canxi 
nên mỗi lần dầm mưa làm đường 
thì người đỏ hết lên, rất khó chịu. 
Dù đã động viên ở lại lán trại nghỉ 
ngơi nhưng chị vẫn quyết tâm đi 
làm cùng mọi người. Khó khăn, 
vất vả nơi mưa bom, đạn lạc như 
thế càng làm cho tình đồng chí, 
đồng đội thêm thắm thiết.

Với bà Mỵ, ký ức về ngày 
nhận tin chiến dịch giải phóng 
Thừa Thiên Huế thắng lợi là 
điều bà nhớ mãi. “Chúng tôi 
đang ăn cơm với rau lang luộc, 
muối giã riềng thì nghe được tin 
chiến thắng từ đài phát thanh 
của Trung đoàn, ai nấy cũng vui 
mừng, phấn khởi. Khi mọi người 
còn đang hân hoan mừng chiến 
thắng thì cánh rừng bỗng nhiên 
cháy. Các chị em vội vàng di 
chuyển súng, quân tư trang và 
lấy nước suối để dập lửa. Đêm 
hôm đó, chị em không có chỗ 
ngủ nên đành phải ngủ tạm ở 
chuồng trâu của nhà dân, dù vất 
vả nhưng rất vui” - bà Mỵ bồi hồi 
nhớ lại.

Cũng lên đường nhập ngũ 
cùng bà Mỵ năm 1973, bà Tạ Thị 
Hạnh, thị trấn Diêm Điền (Thái 
Thụy) được nhận lệnh vào chiến 
trường B, biên chế vào Sư đoàn 

473 thuộc Đoàn 559. Bà cùng 
đồng đội làm nhiệm vụ tham gia 
mở đường Trường Sơn dọc các 
tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 
Bà Hạnh chia sẻ: Năm đầu vào 
rừng mở đường rất khó khăn. 
Mỗi khi trời mưa, quần áo ẩm lâu 
ngày bị mục, ai bị bệnh ghẻ thì 
gãi đâu rách đó. Tất cả túi áo, 
măng-sét đều được tháo hết 
dùng để vá chỗ rách.

Với sự nhanh nhẹn, hoạt bát, 
bà Hạnh tiên phong đi mở đường, 
rà phá bom mìn còn sót lại để 
bảo đảm tuyến đường thông 
thoáng, tiếp nối hành trình giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước. Sau 1 năm, bà được biên 
chế vào Sư đoàn 674 làm nhiệm 
vụ vào rừng đốn gỗ làm nhà 
dã chiến cho Bộ Tư lệnh. Cuối 
năm 1975, tiểu đội của bà trở lại 
huyện Gio Linh nhận nhiệm vụ 
quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng 

Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. 
“Ngày nào tôi cũng chảy nước 
mắt khi nhìn thấy những hàng 
mộ liệt sĩ vô danh” - bà Hạnh 
nghẹn ngào chia sẻ.

Tỏa sáng thời bình
Sau những năm tháng chiến 

tranh, những người nữ chiến sĩ 
Trường Sơn trở về với cuộc sống 
đời thường và tiếp tục hăng say 
phát triển kinh tế. Cả bà Hạnh và 
bà Mỵ đều chọn cho mình những 
công việc riêng. Bà Hạnh quyết 
định cùng chồng tiếp tục giữ 
nghề làm nước mắm gia truyền 
và phát triển thêm cơ sở chế biến 
sứa. Nhờ mạnh dạn đầu tư nhà 
xưởng, hệ thống máy móc hiện 
đại nên cơ sở của bà phát triển 
tốt. Bà cho biết: Hiện tại gia đình 
tôi chủ yếu sản xuất sản phẩm 
sứa An Bình để đưa vào các 
hệ thống siêu thị từ miền Trung 
đến Thành phố Hồ Chí Minh với 
sản lượng khoảng 200 tấn sứa/
năm. Cùng với việc phân phối 
khoảng 5.000 lít nước mắm/năm 
cho khách hàng, gia đình tôi có 
thu nhập khoảng 3 tỷ đồng. Tôi 
cũng đang tạo việc làm thường 
xuyên cho 6 lao động từng là bộ 
đội Trường Sơn và con em liệt 
sĩ với mức lương khoảng 6 triệu 
đồng/người/tháng.

“Sau 3 năm làm chiến sĩ phục 
vụ, nuôi quân tại Campuchia, 
tôi trở về quê hương và làm việc 
cho hợp tác xã. Sau khi hợp tác 
xã giải thể, nhờ có cơ sở của chị 
Hạnh nên chúng tôi có việc làm 
ổn định. Đến nay, tôi đã gắn bó 
với công việc này được 20 năm. 
Với mức thu nhập đều đặn tôi 
có thể trang trải cho cuộc sống 
của mình” - bà Phạm Thị Báu, 

tổ dân phố số 4, thị trấn Diêm 
Điền chia sẻ.

Còn bà Mỵ lại bén duyên với 
công việc phân phối các sản 
phẩm dầu ăn, bột ngọt, mì tôm... 
trong toàn tỉnh. Với ý chí quyết 
tâm và bản lĩnh của người lính 
Trường Sơn, bà Mỵ cùng chồng 
là ông Nguyễn Hữu Bản, cũng 
là lính lái xe Trường Sơn cùng 
nhau phát triển thành Công ty 
TNHH Tuấn Dũng với đa dạng 
mặt hàng phân phối. Hiện nay, 
Công ty của gia đình đang tạo 
việc làm cho hơn 120 lao động 
chủ yếu là đồng đội, con em 
cựu chiến binh với thu nhập bình 
quân từ 7 - 15 triệu đồng/người/
tháng. Doanh thu của Công ty 
đạt gần 300 tỷ đồng/năm, đóng 
góp vào ngân sách nhà nước 30 
tỷ đồng/năm.

Trở về với cuộc sống đời 
thường nhưng những nữ chiến sĩ 
Trường Sơn năm xưa luôn đau 

đáu nghĩ về đồng đội, những 
người đã kề vai sát cánh trong 
suốt những năm tháng chiến 
tranh ác liệt. Bà Hạnh, bà Mỵ 
cùng các đồng đội đã tích cực 
tham gia các hoạt động của Hội 
Nữ chiến sĩ Trường Sơn, làm tốt 
công tác nghĩa tình, giúp đỡ hội 
viên đau ốm, có hoàn cảnh khó 
khăn. 5 năm qua, Hội Nữ chiến 
sĩ Trường Sơn tỉnh đã thăm, trao 
25 sổ tiết kiệm trị giá 75 triệu 
đồng các hội viên đau ốm, mắc 
bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó, 
kết hợp với địa phương, gia đình 
tổ chức tìm và đưa 5 hài cốt liệt sĩ 
về nghĩa trang quê hương. Vào 
dịp tết Nguyên đán hàng năm, 
Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh 
đã tổ chức thăm hỏi, trao hàng 
nghìn suất quà cho hội viên khó 
khăn với số tiền 250 triệu đồng. 
Cùng với sự quan tâm của tỉnh 
và các nhà hảo tâm, tổ chức 
hội đã triển khai xây dựng, sửa 

chữa 26 ngôi nhà tình nghĩa cho 
hội viên neo đơn, khó khăn về 
nhà ở.

Với bà Bùi Thị Hà, xã Quang 
Bình (Kiến Xương), ngôi nhà 
tình nghĩa do Hội Nữ chiến sĩ 
Trường Sơn hỗ trợ chính là chỗ 
dựa tinh thần giúp bà vượt qua 
khó khăn của cuộc sống. Bà Hà 
bồi hồi chia sẻ: Sau khi phục 
viên xuất ngũ, tôi sống một 
mình trong căn nhà cấp 4 lụp 
xụp và thường xuyên đau ốm 
nên cuộc sống rất khó khăn. 
Nhờ được sự quan tâm, đùm 
bọc của chị em đồng đội, tôi đã 
hoàn thành tâm nguyện có ngôi 
nhà mới khang trang. Tôi rất vui 
và phấn chấn, sức khỏe cũng 
ngày càng ổn định.

Bà Vũ Thị Vỵ, Chủ tịch Hội 
Nữ chiến sĩ Trường Sơn huyện 
Kiến Xương cho biết: Ngôi nhà 
tình nghĩa của bà Hà được xây 
dựng với diện tích trên 250m2 
với tổng kinh phí khoảng 120 
triệu đồng; trong đó Tập đoàn 
Vingroup hỗ trợ 60 triệu đồng 
cùng với nguồn xã hội hóa, đóng 
góp của hội viên Hội Nữ chiến 
sĩ Trường Sơn. Làm tốt công tác 
nghĩa tình đồng đội, 5 năm trở lại 
đây, chúng tôi đã triển khai xây 
dựng sửa chữa 3 nhà cho các 
hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 
thường xuyên đau ốm với tổng 
kinh phí khoảng 250 triệu đồng.

Dù năm tháng qua đi nhưng 
phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của 
những nữ chiến sĩ Trường Sơn 
vẫn không hề phai nhạt. Họ đã 
cống hiến tuổi thanh xuân nơi 
chiến trường gian khổ để đổi 
lại độc lập, tự do cho dân tộc. 
Những nữ chiến sĩ Trường Sơn 
năm xưa vẫn luôn là tấm gương 
sáng cho lớp lớp thế hệ tương lai 
học tập, noi theo để nỗ lực xây 
dựng quê hương ngày càng tươi 
đẹp.

NGUYỄN TRIỆU

Huyền thoại Trường Sơn tỏa sáng trên quê lúa
Năm 2024 là dấu mốc kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 

19/5/2024) và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Những năm qua, phát 
huy phẩm chất “Bộ đội Trường Sơn”, cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã tích cực 
nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, tiên phong trong các phong trào thi đua phát triển kinh 
tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

chiến đấu tại 11 tỉnh của Việt 
Nam, 7 tỉnh của Lào và 4 tỉnh 
của Campuchia. Nhiều chiến sĩ 
Trường Sơn tiêu biểu đã được 
phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân như: Tiến Đề, Hà Văn Tô, 
Trần Văn Tân, Phạm Văn Sức, 
Trương Công Đởn, Lê Thị Hồng 
Mùi.

Sau chiến tranh về với đời 
thường, những chiến sĩ Trường 
Sơn quê lúa đã phát huy truyền 
thống “Anh dũng thời chiến, nêu 
gương sáng thời bình” cùng với 
cấp ủy, chính quyền và nhân 
dân xây dựng quê hương ngày 
càng phát triển. Sau 19 năm 
hoạt động, ngày 20/8/2013 Chủ 
tịch UBND tỉnh Thái Bình ký 
quyết định thành lập Hội Truyền 
thống Trường Sơn - Đường Hồ 
Chí Minh tỉnh. Với sự nỗ lực, tâm 
huyết của cán bộ, hội viên đã 
xây dựng tổ chức hội phát triển 
cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trong 
năm 2023, Hội đã kết nạp mới 
trên 230 hội viên, nâng tổng số 
hội viên lên hơn 15.000 người, 
tham gia sinh hoạt tại tổ chức 
hội của 8 huyện, thành phố. 
Những năm qua, các cấp hội 
luôn coi trọng công tác tuyên 
truyền, giáo dục truyền thống 
với hàng trăm buổi trò chuyện 
với thanh niên, học sinh và báo 

cáo viên về truyền thống cách 
mạng quê hương, truyền thống 
“Trường Sơn anh hùng - Nghĩa 
tình đồng đội”. Hội Truyền 
thống Trường Sơn - Đường Hồ 
Chí Minh tỉnh luôn duy trì tốt 
hoạt động của trang thông tin 
điện tử với hơn 800 cộng tác 
viên. Hội văn học nghệ thuật, 
đội văn nghệ hoạt động rất hiệu 
quả, được Nhà xuất bản Hội 
Nhà văn Việt Nam cho xuất bản 
4 tập văn thơ “Chiến sĩ Trường 
Sơn quê lúa” thu hút đông đảo 
độc giả quan tâm, đón nhận.

Trong công tác nghĩa tình, 
10 năm qua, tổ chức hội đã 
vận động hỗ trợ sửa chữa, xây 
dựng 122 ngôi nhà tình nghĩa, 
trị giá trên 570 triệu đồng, tặng 
26 sổ tiết kiệm cho hội viên 
nghèo; trao 2.000 áo ấm và quà 
trị giá 260 triệu đồng cho đồng 
bào miền Trung bị ảnh hưởng 
do thiên tai, lũ lụt, ủng hộ vào 
quỹ Covid-19 số tiền 370 triệu 
đồng. Mỗi dịp tết đến xuân về, 
Hội đã trao hàng nghìn suất quà 
cho người nghèo, người có hoàn 
cảnh khó khăn. Cùng với đó, tổ 
chức hàng chục chuyến đi thăm 
chiến trường xưa, viếng các 
nghĩa trang liệt sĩ.

Gương mẫu góp phần xây 
dựng nông thôn mới, cán bộ, 
hội viên Hội Truyền thống 

Trường Sơn - Đường Hồ Chí 
Minh tỉnh đã tham gia ủng hộ 
hơn 3.000m2 đất, tự nguyện dỡ 
tường dậu để làm đường, ủng 
hộ hơn 3 tỷ đồng. Hàng nghìn 
hội viên được địa phương tín 
nhiệm, tham gia cấp ủy, HĐND 
cấp xã và công tác đoàn thể 
chính trị - xã hội. Tích cực tham 
gia phong trào “Tự hào 65 năm 
Trường Sơn huyền thoại” và các 
phong trào thi đua do MTTQ 
và Hội Cựu chiến binh phát 
động. Trên 99% gia đình hội 
viên đạt danh hiệu “Gia đình 
văn hóa”, 100% gia đình hội 
viên đạt danh hiệu “Gia đình 
học tập”. Với những kết quả đạt 
được, Hội Truyền thống Trường 
Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh 
đã được cấp ủy, chính quyền, 
MTTQ, Hội Cựu chiến binh và 
nhân dân ghi nhận, đánh giá 
cao. Trong 10 năm qua, tổ chức 
hội có 48 tập thể, 86 cá nhân 
được khen thưởng và được Thủ 
tướng Chính phủ, UBND tỉnh 
tặng cờ thi đua, bằng khen.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội 
Truyền thống Trường Sơn - 
Đường Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục 
làm tốt công tác tuyên truyền 
và phát huy truyền thống bộ 
đội Trường Sơn “Anh hùng thời 
chiến, gương sáng thời bình”, 
“Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. Cán bộ, hội viên vượt 
mọi khó khăn cùng nhau phát 
triển kinh tế, xây dựng các cấp 
hội vững mạnh, tích cực hưởng 
ứng phong trào thi đua “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ 
chức hội cấp huyện, thành phố 
phấn đấu kết nạp trên 50 hội 
viên mới; 100% gia đình hội 
viên đạt danh hiệu “Gia đình 
văn hóa”, “Gia đình học tập”. 
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động cán bộ, hội viên tích cực 
hưởng ứng phong trào “Chiến 
sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi”, 
tham gia các hoạt động tình 
nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh 
tế, động viên, thăm hỏi, tặng 
quà hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn, phấn đấu không còn 
gia đình hội viên nghèo. Hàng 
năm, mỗi huyện, thành phố 
phấn đấu hỗ trợ xây dựng, sửa 
chữa trên 3 nhà tình nghĩa cho 
hội viên khó khăn về nhà ở; nỗ 
lực phấn đấu thực hiện thắng 
lợi mục tiêu, nhiệm vụ, xây 
dựng tỉnh Thái Bình phát triển 
nhanh, bền vững.

VŨ HỒNG THÁI
Chủ tịch Hội Truyền thống 

Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
tỉnh Thái Bình

Sáng mãi truyền thống nữ chiến sĩ Trường Sơn

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh thăm, tặng quà đồng đội.Chiến sĩ Trường Sơn thăm lại chiến trường xưa.

Công ty TNHH Tuấn Dũng của bà Phạm Thị Mỵ, phường Đề Thám 
(thành phố Thái Bình) tạo việc làm cho hơn 120 lao động, chủ yếu là đồng đội, 
con em cựu chiến binh.

Cơ sở sản xuất sản phẩm sứa An Bình của bà Tạ Thị Hạnh, thị trấn 
Diêm Điền (Thái Thụy).


