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Hướng về miền Trung
(Xem trang 2 + 3)

Người dân tham gia gói bánh chưng gửi tặng đồng bào miền Trung.

Ngày 24/10, Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ 
năm theo hình thức trực tuyến. Dự họp tại điểm 
cầu Thái Bình có đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc 
hội Phùng Quốc Hiển, sau khi nghe đồng chí Phan Xuân 
Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc 
hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), các đại biểu tiến hành 
thảo luận. Phát biểu về dự thảo Luật, đồng chí Trưởng 
đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái 
Bình cho rằng, việc phân loại dự án theo mức độ tác động 
đến môi trường và đánh giá sơ bộ tác động môi trường tại 
Chương IV, Điều 29 cần nghiên cứu quy định phân loại 
dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường để 
làm căn cứ xác định danh mục dự án có nguy cơ tác động 
xấu đến môi trường, bảo đảm tính thống nhất của các 

luật có liên quan. Vì vậy, thực hiện phương án 2 (Điều 
29b): Theo đó, quy định rõ tiêu chí phân loại dự án theo 
mức độ tác động đến môi trường. Đồng thời, căn cứ vào 
tiêu chí, dự án đầu tư được phân thành 4 nhóm, gồm: 
có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, có 
nguy cơ, ít có nguy cơ, không có nguy cơ tác động xấu 
đến môi trường. Về rà soát quy định đối tượng phải đánh 
giá sơ bộ tác động môi trường cho phù hợp với với Luật 
Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư (PPP) và Luật Xây dựng tại Điều 30b. Do 
đó, thực hiện phương án 2 là phù hợp với phân loại dự án 
theo tiêu chí về môi trường quy định tại Điều 29b của dự 
thảo Luật. Về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường tại Điều 36a, đồng chí Trưởng đoàn 
chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đề 
nghị thực hiện theo phương án 2 là giao cho UBND cấp 
tỉnh thẩm định đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê 
duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các bộ, 
cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an). Giao UBND cấp tỉnh thẩm 
định; trong quá trình thẩm định có sự tham gia, phối hợp 
của bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành…

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc 
hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội nghe một số báo cáo, tờ trình quan 
trọng: tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa 
đổi); báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống ma túy 
(sửa đổi); tờ trình về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa 
đổi); báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao thông đường bộ 
(sửa đổi); tờ trình về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ; báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tờ trình về dự 
án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 
sở; báo cáo thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo 
vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tờ trình về dự thảo Nghị quyết 
về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; 
báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng 
gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

THU THỦY

KỲ HỌP THỨ MƯỜI, QUỐC HỘI KHÓA XIV
Thảo luận về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
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ĐẶNG ANH - NGUYỄN CƯỜNG

Trước những ảnh hưởng nghiêm 
trọng do mưa lũ gây ra đối với đồng 
bào miền Trung, nhiều trường học 

trên địa bàn tỉnh đã phát động quyên góp 
tiền của, vật dụng, lương thực, thực phẩm 
gửi vào miền Trung với mong muốn cùng 
nhân dân cả nước góp sức hỗ trợ để người 
dân nơi đây sớm vượt qua khó khăn, ổn 
định cuộc sống.

Mặc dù mới phát động từ ngày 21/10 
nhưng phong trào quyên góp quần áo, 
nhu yếu phẩm, đặc biệt là sách vở, đồ 
dùng học tập đã được các đoàn viên Chi 
đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn 
Đức Cảnh hưởng ứng nhiệt tình. Cô giáo 
Phạm Hải Yến, Bí thư Đoàn trường chia 
sẻ: Trong hoàn cảnh hiện tại, hàng vạn 
học sinh miền Trung phải nghỉ học, nhiều 
nhà ở của giáo viên, học sinh và người dân 
bị lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng..., do đó mọi 
sự quyên góp, hỗ trợ sẽ góp phần làm vơi 
bớt khó khăn của đồng bào vùng lũ. Tại 
Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, ngay 
sau khi phát động, phong trào quyên góp 
ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung 
đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của 
Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học 
sinh toàn trường. Em Nguyễn Thắng Tiến 
Anh, Chi đoàn 12A14 chia sẻ: Chúng em 
thường xuyên cập nhật tin tức về tình 
hình mưa lũ tại miền Trung, được chứng 
kiến nhiều trường học, nhà cửa bị ngập 
sâu, em nghĩ sách vở của các bạn đã bị 
hỏng. Bởi vậy, ngay khi nhà trường phát 
động, em đã sắp xếp sách cũ, dành tiền 
tiết kiệm mua thêm vở, đồ dùng học tập 
để gửi vào cho các bạn miền Trung. Cũng 
giống như Tiến Anh, nhiều học sinh của 
Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đang 
chuẩn bị quần áo, sách vở, lương khô, mì 
tôm từ tiền tiết kiệm để chia sẻ khó khăn 
với học sinh vùng lũ.

Tại Trường Tiểu học và THCS Thụy 
Hải (Thái Thụy), chỉ sau 1 giờ phát động 
ủng hộ đồng bào miền Trung, nhà trường 
đã nhận được 60kg cá khô và 50 lít dầu ăn. 
Thầy giáo Vũ Việt Dũng, Hiệu trưởng nhà 
trường cho biết: Với tấm lòng hướng về 
miền Trung, cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
học sinh, phụ huynh học sinh của trường 
đã tự nguyện quyên góp nhu yếu phẩm 
với mong muốn chia sẻ, hỗ trợ người dân 
sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định 
cuộc sống. Cá khô là thực phẩm quen 
thuộc của bà con miền biển Thái Thụy 

nên đây cũng là nhu yếu phẩm chúng tôi 
nhận được nhiều nhất. Hơn nữa, cá khô 
để được, bà con vùng lũ có thể để ăn dần. 
Trong các học sinh của Trường Tiểu học 
và THCS Thụy Hải, hai anh em Nguyễn 
Đình Hoàng và Nguyễn Đình Long đã vận 
động bố mẹ ủng hộ 6kg cá khô cho đồng 
bào miền Trung. Nguyễn Đình Hoàng 
tâm sự: Bố mẹ em và các bác, các chú gần 
nhà đều phơi cá khô, vì vậy em xin bố mẹ 
số cá khô này để ủng hộ các gia đình ở 
miền Trung, em mong các bạn trong đó 
sớm vượt qua khó khăn để đến trường. 
Chị Nguyễn Thị Mai, phụ huynh học sinh 
chia sẻ: Qua hành động của con, tôi thấy 

con đã hiểu được tinh thần “Tương thân 
tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”. Trong 
những ngày tới, tôi sẽ kêu gọi bạn bè, 
người thân tiếp tục ủng hộ nhu yếu phẩm 
để san sẻ với đồng bào miền Trung.

Cùng với các trường học trên địa 
bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Sách thiết bị 
trường học Thái Bình cũng kêu gọi cán 
bộ, nhân viên, người lao động và những 
tấm lòng nhân ái quyên góp quần áo, nhu 
yếu phẩm để ủng hộ bà con vùng lũ. Bà 
Phạm Thị Nghiệp, Giám đốc Công ty cho 
biết: Chương trình quyên góp từ thiện 
được Công ty phát động trong 1 tuần, từ 
ngày 21 - 28/10. Công ty không nhận tiền 

Hướng về miền Trung

Đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Sách thiết bị trường học Thái Bình phân loại sách, vở, quần áo gửi tặng bà con vùng lũ.

mặt mà chỉ nhận quần áo, chăn màn, 
mũ, tất... còn sử dụng được. Công ty sẽ 
có trách nhiệm giặt sạch sẽ, phân loại, 
đóng gói và trao tận tay bà con vùng lũ. 
Đặc biệt, Công ty kêu gọi con em cán bộ, 
nhân viên, người lao động ủng hộ sách 
vở, đồ dùng học tập cho học sinh các tỉnh 
miền Trung. Ông Hà Hải Triều, Chủ tịch 
Công đoàn Công ty chia sẻ: Chúng tôi đã 
lên kế hoạch sắp xếp xe và nhân lực để 
đưa quần áo, nhu yếu phẩm vào các tỉnh 
miền Trung sau khi kết thúc chương trình 
quyên góp.

Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng nhiều 
trường học, nhiều tổ chức, cá nhân đang 

Những ngày qua, cùng với đồng bào cả nước, người dân khắp các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ 
nhằm sẻ chia với những khó khăn, mất mát mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu do ảnh hưởng của thiên tai. 

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thành Công tiếp nhận nhu yếu phẩm ủng hộ người dân miền Trung.
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ĐỖ HIỀN

Ít ai có thể ngờ được rằng cánh đồng 
lúa trĩu bông rộng 6ha hứa hẹn một 
vụ mùa bội thu ở thôn Đông, xã Đông 

Sơn trước kia vốn là diện tích bỏ hoang 
cỏ dại mọc um tùm. Đó chính là thành 
quả dành cho anh nông dân dám nghĩ, 
dám làm Mai Đình Thắng, thôn Đông, xã 
Đông Sơn. Vì tiếc “bờ xôi ruộng mật” bị 
bỏ hoang, với bản tính cần cù, chịu khó, 
anh Thắng đã đề xuất với chính quyền 
xã cho gom lại những mảnh ruộng bỏ 
hoang, vận động một số hộ gần đó đổi 
sang khu đồng khác để quy thành vùng, 
cải tạo, cấy lúa hàng hóa. Anh còn đầu 
tư trên 1 tỷ đồng thuê máy đào đất đắp 
bờ vùng, bờ thửa và mua máy móc về 
phục vụ sản xuất. Anh Thắng cho biết: 
Tôi tích tụ ruộng cấy lúa BC15 đến nay 
đã được 2 vụ. Lúc đầu cải tạo đất rất vất 
vả, song tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, 
hướng dẫn, tạo điều kiện của cấp ủy, 
chính quyền, HTX DVNN xã, được giảm 
thuế, giảm phí dịch vụ nông nghiệp nên 
tôi yên tâm đầu tư vào sản xuất. Vụ đầu 
tôi thu được trên 200 triệu đồng còn vụ 
này lúa năng suất, thu được khoảng trên 
250 triệu đồng. 

Cũng như anh Thắng, anh Nguyễn 
Văn Quang, thôn Bắc, xã Đông Sơn đã 
mạnh dạn tích tụ được 24 mẫu ruộng 
bỏ hoang để cấy lúa BC15 và cấy khảo 
nghiệm giống Hạt vàng 36 cho doanh 
nghiệp. Đây đều là những diện tích nằm 
xa khu dân cư, xấu, trũng, cấy lúa kém 
hiệu quả của các hộ. Theo anh Quang, 
để tập trung được diện tích rộng như 
hiện nay anh phải phối hợp với HTX 
DVNN xã vận động từng hộ dân có 
ruộng cho mượn và dồn đổi thành một 
vùng rộng lớn thuận tiện cho canh tác. 
Bởi nhiều hộ dù không có nhu cầu sản 

xuất nhưng lại có tư tưởng giữ ruộng, 
không muốn cho thuê, cho mượn khiến 
ruộng bị xôi đỗ. Sau một thời gian kiên 
trì vận động, vụ thứ nhất anh thuê được 
8 mẫu và hiện là 24 mẫu. Đến nay, anh 
đã cấy được 3 vụ, vụ thứ nhất và thứ hai 
anh thu lãi 70 - 80 triệu đồng/vụ, còn 
vụ này anh dự kiến thu lãi gần 100 triệu 
đồng. Anh Quang cho biết: Nhiều người 
chán ruộng nhưng tôi vẫn muốn mượn 
thêm để mở rộng diện tích lên 40ha để 
yên tâm đầu tư làm hệ thống mương 
máng và đưa cơ giới hóa vào sản xuất 
nhằm giảm chi phí, nhân công, tăng 
năng suất. Việc liên kết với các công ty 
để sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá 
trị cũng sẽ dễ dàng, hiệu quả hơn. 

Xã Đông Sơn có 417ha đất nông 
nghiệp. Trước đây, chi phí sản xuất quá 
cao, sâu bệnh, chuột phá hoại, ruộng 
úng trũng lại thiếu lao động nên thu 
nhập từ cấy lúa thấp. Vì vậy, một số 
hộ dân không thiết tha làm ruộng, bỏ 
ruộng đi làm công nhân hoặc làm công 
việc khác. Để xóa ruộng hoang, không 
chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, 
cấp ủy, chính quyền xã còn tạo mọi điều 
kiện trong thẩm quyền, theo luật định 
để những hộ có nguyện vọng mượn đất, 
thuê đất đầu tư cải tạo sản xuất nông 
nghiệp, vận động bà con dồn đổi, quy 
vùng để các hộ canh tác được thuận 
lợi hơn. Anh Nguyễn Văn Quý, Giám 
đốc HTX DVNN xã Đông Sơn cho biết: 
Các thành viên trong Hội đồng quản 
trị HTX gặp gỡ từng hộ có ruộng xen 
trong khu ruộng bỏ hoang vận động họ 
chuyển sang vùng khác để dành quỹ đất 
cho những người tích tụ có ruộng liền 
vùng, liền thửa dễ dàng đưa máy móc 
vào phục vụ sản xuất hàng hóa. Bên 

cạnh đó, HTX thường xuyên đào đắp bờ 
vùng, bờ thửa, khơi thông kênh mương 
dẫn nước tưới, tiêu vào các vùng tích 
tụ; thành lập các tổ diệt chuột kết hợp 
đánh bằng bả sinh học với đánh bắt 
truyền thống nhằm bảo vệ mùa màng. 
Phối hợp với các đơn vị liên quan mở 
các lớp tập huấn chuyển giao khoa học 
kỹ thuật; tìm, giới thiệu, chắp nối các hộ 
tích tụ với các công ty tiêu thụ nông sản 
lớn như Công ty TNHH Hưng Cúc, Công 
ty Thuận Khang… để giúp họ đầu ra sau 
thu hoạch. Đặc biệt, tham gia tích tụ 
ruộng đất, các hộ còn được HTX hỗ trợ 
về thủy lợi phí, giảm mức thu phí dịch 
vụ bình quân chung từ 10 kg/sào/vụ 
giảm xuống còn 5 -7 kg/sào/vụ tùy từng 
vùng. HTX cũng yêu cầu các hộ mượn 
đất, thuê đất trong quá trình sản xuất 
không được phá vỡ mặt bằng, chỉ cấy 
lúa và phải có hợp đồng với các hộ có 
ruộng. Với sự vào cuộc quyết liệt, nhiều 
cách làm sáng tạo, nhận được sự ủng 
hộ, hưởng ứng của các hộ nông dân, đến 
nay xã Đông Sơn đã giảm ruộng không 
cấy từ trên 80ha xuống còn khoảng 
12ha. Vụ tới đã có thêm 4 cá nhân và 1 
đơn vị thuê, nhận ruộng hoang để cải 
tạo cấy lúa. Như vậy, dự kiến hết năm 
2021 trên địa bàn xã Đông Sơn không 
còn diện tích ruộng bỏ hoang.

Giải pháp xóa ruộng hoang của xã 
Đông Sơn không chỉ phủ kín diện tích 
đất sản xuất nông nghiệp mà đã hình 
thành được những mô hình sản xuất 
hàng hóa, tập trung mang lại hiệu quả 
cao gấp nhiều lần so với sản xuất manh 
mún, nhỏ lẻ của bà con trước đây, giúp 
người dân gắn bó hơn với đồng ruộng. 
Cách làm này cần được triển khai nhân 
rộng.

Nỗ lực xóa ruộng hoang
Là xã thuần nông nhưng Đông Sơn lại có nhiều diện tích ruộng bỏ hoang nhất huyện Đông Hưng. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền 

xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện nên một số cá nhân đã mạnh dạn gom ruộng hoang sản xuất lúa 
hàng hóa, bước đầu mang lại hiệu quả cao.

Vụ này được mùa, với 24 mẫu ruộng tích tụ, anh Nguyễn Văn Quang, thôn Bắc, xã Đông Sơn (Đông Hưng) có thể thu lãi gần 100 triệu đồng.

góp phần mang đến cho người dân vùng 
lũ những bữa ăn, những tấm áo, những 
niềm vui, giúp họ thấy ấm áp hơn để sớm 
ổn định cuộc sống.

2 giờ chiều ngày 22/10, tại khu dân cư 
thuộc tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Thái Bình, không khí 

trở nên tấp nập hơn mọi ngày bởi sự có 
mặt của 60 người dân ở các địa phương 
trong và ngoài tỉnh. Không kể lứa tuổi, 
ngành nghề, họ cùng nhau tham gia gói 
bánh chưng để giúp đỡ người dân các 
tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng 
nề bởi đợt lũ lụt kéo dài. Hoạt động này 
xuất phát từ một người con của miền 
Trung là chị Vũ Thị Tứ, Giám đốc Trung 
tâm Hoa ngữ quốc tế T.A.M. Chị Tứ quê 
ở Thanh Hóa nhưng lập nghiệp tại Thái 
Bình. Trước tình hình mưa lũ ở các tỉnh 
miền Trung kéo dài ảnh hưởng đến mọi 
hoạt động của người dân, thông qua 
mạng xã hội chị đã kêu gọi các tổ chức, 
các nhà hảo tâm cùng chung sức để giúp 
đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó 
khăn. Chị Tứ tâm sự: Tôi thực sự rất 
thương người dân miền Trung, trong lúc 
khó khăn do lũ lụt, hơn lúc nào hết họ rất 
cần đến sự giúp đỡ nên tôi đã quyết định 
trích kinh phí, kêu gọi các bạn học viên và 
người dân trong khu phố, người dân các 
xã, phường trong tỉnh ngày công tham 
gia gói bánh chưng để chuyển đến người 
dân vùng lũ. Chiều ngày 21/10, chúng tôi 
tổ chức mua gạo, thịt, lá dong. Mỗi người 
một công một việc, tuy gấp gáp nhưng 
nhờ sự quyết tâm nên mọi việc diễn ra rất 
suôn sẻ. Hơn 1.000 chiếc bánh chưng đã 
được hoàn thành sau hơn 4 tiếng với sự 
góp công, góp sức của cán bộ, nhân viên 
Trung tâm và đông đảo người dân. Được 
tham gia vào hoạt động ý nghĩa này nên 
ai cũng phấn khởi. Chị Nguyễn Thị Tuyết, 
xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình chia 
sẻ: Qua các phương tiện truyền thông tôi 
biết được người dân các tỉnh miền Trung 
đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ 
lụt, người dân không có lương thực, nước 
uống. Được mọi người kêu gọi, hôm nay 
tôi cùng bố đến tham gia gói bánh chưng. 
Tôi rất vui khi được góp một phần nhỏ 
bé công sức của mình để giúp đồng bào 
miền Trung sớm vượt qua khó khăn. 

Đồng cảm với những mất mát người 
dân miền Trung đang phải gánh chịu, 
những ngày qua, tập thể cán bộ, nhân 
viên Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 
Thành Công đã ủng hộ tiền và hiện vật 
cũng như kêu gọi các tiểu thương tại chợ 
Quang Trung, chợ Kỳ Bá (do Công ty quản 
lý) và người dân tham gia ủng hộ. Chiều 
ngày 21/10, Công ty phát động quyên 
góp ủng hộ, đến cuối ngày 22/10 ngoài 
200 thùng mì tôm cùng số tiền 12 triệu 
đồng từ cán bộ, nhân viên Công ty, rất 
nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm (mì tôm, 
sữa, quần áo…) và tiền mặt được các nhà 
hảo tâm và người dân tham gia ủng hộ. 
Việc vận động sẽ được Công ty duy trì đến 
hết ngày 25/10, dự kiến trong ngày 26/10 
toàn bộ tiền và hiện vật sẽ được Công ty 
tổ chức chuyến xe vận chuyển vào một 
số địa phương của tỉnh Quảng Trị đang 
chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Bà 
Phạm Thị Phượng, thành viên Công ty Cổ 
phần Tư vấn xây dựng Thành Công tâm 
sự: Thông qua hoạt động này, tôi mong 
muốn tất cả người dân miền Trung hãy 
cố gắng vươn lên, đoàn kết, giúp đỡ lẫn 
nhau để vượt qua khó khăn, sớm ổn định 
cuộc sống.

Những chiếc bánh chưng, những bộ 
quần áo, thùng mì tôm... đã thể hiện tình 
cảm của người dân Thái Bình với đồng 
bào miền Trung đang chống chọi với mưa 
lũ. Tất cả đều có chung một niềm tin lũ 
lụt, thiên tai sẽ qua mau để bà con sớm ổn 
định cuộc sống.



Vàng thơm tháng mười - nhớ mẹ!

Đồng chiêm mùa gặt
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TRẦN DUY HẢI
Thành phố Cao Bằng

Sinh ra và lớn lên trên quê 
hương “lúa xanh vẫy gọi”, 
vì điều kiện công tác xa nên 

tôi ít có điều kiện về thăm quê. 
Những năm gần đây, sau khi 
được nghỉ hưu tôi có dịp đi khắp 
các huyện và thành phố trong 
tỉnh mới thấy được bức tranh 
toàn cảnh của “Quê hương năm 
tấn” Thái Bình đã thay đổi rất 
nhiều, từ điện, đường, trường, 
trạm là khâu đột phá đã tạo nên 
diện mạo mới về kết cấu hạ tầng 
ở cơ sở. Hệ thống đường giao 
thông liên huyện, liên xã, liên 
thôn... được bê tông hóa hoặc 
trải nhựa át phan. Thái Bình còn 
có quốc lộ 10, quốc lộ 39 chạy 
qua, trong tương lai không xa 
sẽ có tuyến đường mới từ thành 
phố Thái Bình đến cầu Nghìn và 
tuyến đường bộ ven biển sẽ tạo 
nên mạng lưới giao thông thuận 
lợi cho nhân dân đi lại, đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế, 
giao thương hàng hóa... Đi đến 
huyện nào cũng thấy thị trấn 
của huyện được xây dựng đẹp 
đẽ, khang trang, có quy hoạch 
tổng thể lâu dài; từ các công sở 
đến các trường học, trạm xá, 
bệnh viện đều được đầu tư xây 
dựng đạt chuẩn. Đặc biệt, khu 
vực thành phố Thái Bình có tốc 
độ xây dựng nhanh, nhiều khu 
công nghiệp, khu đô thị, khu 
chung cư, nhà cao tầng đến các 
trung tâm thương mại lớn tràn 
ngập hàng hóa phục vụ nhân 
dân. Quy hoạch thành phố được 
mở rộng, không gian đô thị đẹp. 

Nhà ở của người dân đại đa 
số đã được xây dựng kiên cố, 
khang trang, sạch đẹp. Nhiều 
nhà xây theo kiểu biệt thự, có 
cây cảnh trang trí đã tạo nên 
diện mạo mới làm cho nông 
thôn và thành thị mỗi ngày được 
xích lại gần nhau hơn. Được 

Tháng mười này, của ta xưa
Bát cơm gạo mới ngày mùa mẹ đơm 
Trước hôm thành lính Trường Sơn 

Con còn đánh nốt đống rơm thơm vàng.

Mùi thơm quấn quýt cổng làng 
Con từ lòng mẹ dịu dàng ra đi 

Rừng Lào mưa chuyển thầm thì
Võng bên bạn cũng kể về sợi rơm.

Về mùa gặt hái xóm thôn 
Mẹ ngồi bện chổi - nhớ con chiều chiều 

Cơm hom nấu có lưng niêu 
Một ngày ba bữa vài xêu thều thào...

Tháng mười nắng ấm hanh hao 
Qua nhiều chiến dịch, qua bao mùa màng 

Tưởng cây đổi rụng lá vàng 
Ơn trời! Mẹ vẫn cũ càng đợi con.

Mười năm gặp lại đống rơm 
Góc sân mưa nắng còn thơm thế này 

Vạch trên cột - nhẩm trên tay 
Tháng mười này nữa là ngày bao nhiêu? 

Gạo mùa vẫn thổi bằng niêu 
Được ăn với mẹ có nhiều nhặn đâu 

Mẹ như xong một nguyện cầu 
Gửi con ở lại với màu vàng thơm.

Nghe lảnh lót giọng vui chim chiền chiện
Sóng lúa chín vàng dâng tới tận chân đê
Heo may rải, chiều đã chừng se lạnh
Cò trắng từng đôi chấp chới rủ nhau về...

Mặc nắng cháy khét lưng, mẹ lội bùn cấy lúa
Vượt mưa xối trắng đồng, cha chống úng đầm sâu
Em cùng mẹ cha đỡ nâng từng cây lúa
Chẳng quản nắng cháy lưng, mưa xối xả trên đầu.

Người nhà nông quý yêu từng tấc đất
Mang sắc đồng chiêm đi theo suốt cuộc đời
Ba tháng trông cây, đợi một ngày hái quả
Thấy lúa trên đồng sây hạt, là vui.

Người nhà nông hiểu đường cày, nết đất
Bao đời quen soi mặt xuống cánh đồng
Yêu cây lúa như yêu chồng, yêu vợ
Suốt cuộc đời mong lúa trĩu nặng bông.

Mùa gặt đến... Giọng ríu ran chiền chiện
Hòa khúc nhạc trên đồng - tiếng máy gặt reo vui
Ngõ xóm, đường thôn thơm nức mùi rơm mới
Sắc màu lúa đồng chiêm làm rạng rỡ mặt người.

biết, từ nhiều năm trước Thái 
Bình đã có 100% số xã có trạm 
y tế đạt chuẩn quốc gia. Những 
năm gần đây, 100% dân số trong 
tỉnh đã được dùng nước sạch 
đạt tiêu chuẩn; tất cả các trường 
học từ mầm non đến trường 
phổ thông các cấp đều được xây 
dựng kiên cố, khang trang, rất 
nhiều trường đạt chuẩn quốc 
gia. Đạt được những thành tựu 
trên có sự quan tâm sâu sắc và 
chỉ đạo sát sao, hiệu quả của các 
cấp ủy đảng, chính quyền trong 
tỉnh. 

Về Thái Bình bây giờ thấy 
khác xưa nhiều lắm. Đời sống 
nhân dân được cải thiện rõ rệt. 
Kinh tế hộ gia đình đều đạt ở 
mức từ ổn định đến khá giả và 
giàu có. Nhìn chung nhà nào 
cũng no đủ, mua sắm phương 
tiện sinh hoạt trong nhà đầy đủ, 
nhiều nhà có ô tô...

Về Thái Bình trong những 
ngày diễn ra Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 mới thấy được 
không khí sôi động trong nhân 
dân; đi đâu cũng thấy cờ hoa 
rực rỡ, pa nô, áp phích, khẩu 
hiệu chào mừng. Riêng khu 
vực thành phố Thái Bình trang 
hoàng rất lộng lẫy, đồng thời 
còn tổ chức xe tuyên truyền lưu 
động trên các đường phố tạo 
nên không khí vui tươi, hồ hởi 
của nhân dân hướng về Đại hội. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Thái Bình lần thứ XX, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ 
ngày 13 - 15/10/2020 đã thành 
công tốt đẹp. Nghị quyết Đại 
hội xác định xây dựng Thái Bình 
trở thành tỉnh phát triển trong 
khu vực đồng bằng sông Hồng, 
góp phần quan trọng và tích cực 
vào sự phát triển chung của đất 
nước. Theo đó, Thái Bình sẽ tập 

trung vào 3 khâu đột phá, đó là: 
(1) Tăng cường cải cách hành 
chính, nâng cao năng lực cạnh 
tranh và cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh. (2) Tập 
trung xây dựng đồng bộ kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là 
hạ tầng giao thông kết nối...; xây 
dựng và phát triển Khu kinh tế 
Thái Bình thành trọng điểm, 
động lực phát triển kinh tế của 
tỉnh. (3) Đẩy mạnh phát triển 
ứng dụng khoa học - công nghệ 
tiên tiến, chú trọng ứng dụng 
công nghệ sinh học phục vụ cho 
phát triển nông nghiệp và đời 
sống nhân dân. Nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, trọng 
tâm là phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao...

Thái Bình là địa phương có 
nhiều thuận lợi về giao thông, 
công nghiệp, nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, kinh tế biển. 
Chính vì vậy, kinh tế Thái Bình 
trong vài năm gần đây thu ngân 
sách đều đạt cao, sản lượng 
lương thực đạt trên 1 triệu tấn 
thóc/năm. Hiện nay Thái Bình 
có hơn 7.000 doanh nghiệp và 
các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, tạo việc làm cho hàng 
vạn lao động. Dưới sự lãnh đạo 
của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh và các cấp ủy đảng, chính 
quyền, đoàn thể cộng với sự cần 
cù, sáng tạo và nỗ lực của các 
tầng lớp nhân dân, tin chắc rằng 
nền kinh tế của Thái Bình sẽ 
ngày càng phát triển, bền vững 
và hiệu quả, nâng cao hơn nữa 
đời sống nhân dân.

Những người con xa quê lúc 
nào cũng hướng về quê hương, 
mong quê hương ngày càng 
giàu đẹp, mọi người sống nhân 
ái, nghĩa tình để mãi ngân vang 
niềm tự hào như câu hát “Thái 
Bình ơi! Sao mà yêu đến thế”.

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT
Thụy Văn, Thái Thụy

VĂN THANH
Thành phố Thái Bình

Quê hương ơi!
RẤT ĐỖI TỰ HÀO

Thành phố Thái Bình - đô thị khang trang, hiện đại.



5Chuû nhaät, ngaøy 25/10/2020

Tâm thức hội hè truyền thống của Việt 
Nam là “tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ 
mẹ”. Đền Phủ Giày (Nam Định) thờ Thánh 
Mẫu Liễu Hạnh mở hội vào tháng ba và đền 
Đồng Bằng (Thái Bình) thờ vua cha Bát Hải 
Động Đình mở hội vào tháng tám. Từ bao 
đời nay, Phủ Giày và đền Đồng Bằng đã trở 
thành hai trung tâm hầu bóng, hát văn nổi 
tiếng của vùng châu thổ Bắc Bộ, có sức 
cuốn hút mạnh mẽ các luồng du khách, 
trong đó có các thanh đồng cùng các con 
nhang, đệ tử ở nhiều vùng miền cả nước 
tìm về chầu hầu.

có nàng Quý Nương, vốn người xinh như 
ngọc nên được mọi người gọi là Ngọc, 
quê trang An Cố, huyện Thụy Anh, nay 
thuộc địa phận huyện Thái Thụy được 
viên Huyện Doãn Thụy Anh nhận làm 
con nuôi. Một hôm nàng về quê mẹ nuôi 
ở cửa Hoa Diêm (Diêm Điền) cùng thuộc 
bản hạt ra sông tắm. Có con giao long 
gặp nàng, mê đắm phả mùi hương sực 
nức rồi quấn chặt vào thân, từ đó nàng 
mang thai, sau sinh ra một bọc đỏ như 
màu máu. Ngọc nương sợ hãi đem thả 
xuống biển. Bọc trôi về trang Đào Động, 
một ngư dân đi đánh cá vớt được đem về 
mổ ra thấy trong bọc có ba con rắn lớn. 
Một con ở lại khúc sông Đào Động (tức 
Vĩnh Công), một con bơi về  khúc sông 
trang Thanh Do, một con bơi về khúc 
sông trang Hoa Diêm (nay thuộc địa 
phận huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). 
Từ ngày có rắn thần xuất hiện, khắp 
vùng mùa màng tươi tốt. Sau này, khi đất 
nước có biến, Sơn Thánh Tản Viên được 
thần báo mộng, Tản Viên đã cử người về 
trang Đào Động gặp ba vị thủy thần đã 
biến thành người, rồi cùng bàn bạc chia 
quân đi đánh giặc. Sau khi giặc tan, Vĩnh 
Công từ chối chức tước vua ban, trở về 
Đào Động mở tiệc khao quân, dạy bảo 
dân chúng làm ăn. Nhân một hôm trời 
nổi mưa gió, Ngài hóa. Từ đó dân trang 
Đào Động lập đền thờ. Hai trang Thanh 
Do và Hóa Tài cũng lập đền thờ hai vị 
còn lại làm thủy thần.

Đền Đồng Bằng còn thờ Đức Thánh 
Trần và mở hội vào 20 tháng 8 hàng năm 
cho nên tâm thức “tháng tám giỗ cha” 
của người dân trong vùng vẫn thường 
được hiểu theo cả hai khái niệm vừa là 
giỗ đức Vua Cha Bát Hải Động Đình vừa 
là giỗ đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Xưa và nay, hội đền Đồng Bằng là một 
hội lớn có sức thu hút du khách từ nhiều 
vùng miền đổ về. Hàng năm, du khách 
thường trảy hội đền Côn Sơn Kiếp Bạc ở 
Hải Dương vào ngày 20 tháng 8 rồi xuôi 

dòng đổ về trảy hội đền Đồng Bằng ở 
Thái Bình từ ngày 20 đến ngày 26 tháng  
8 (âm lịch) với lời hẹn ước:

Dù ai buôn bán trăm nghề,
Hai mươi tháng tám nhớ về Đào thôn.

Vì là một hội lớn trong vùng nên hội 
đền Đồng Bằng thường hội tụ các hình 
thức đua tài, thi khéo và các hình thức 
diễn xướng dân gian như: hát văn, hát 
chèo, thi kéo co, thi bơi trải, thi đấu 
vật, đấu kiếm, đấu gậy, thi chọi gà, cờ 
tướng... thu hút rất đông người từ nhiều 
vùng miền về tham gia.

Tục đua thuyền ở hội đền Đồng Bằng 
gắn với tục giao chạ giữa làng Đồng Bằng 
kết chạ với làng Nuồi, phủ Nội, Thanh 
Miện tỉnh Hải Dương. Bài hát văn “Văn 
Đức Vua Bát Hải” mà các nghệ nhân hát 
văn ở đền Đồng Bằng đã lưu truyền từ cổ 
xưa đã miêu tả tục đua thuyền trong hội 
đền Đồng Bằng thuở trước:

Tuyết hạ tuần tháng tám đôi hai.
Trải qua xem rạng các giai bơi thi tài,
Dạo hò reo dưới sông lừng lẫy,
Trên đền thờ lễ bái trang nghiêm,
Trống thì thùng đôi chiêng vàng điểm 

đót,
Giọt đồng hồ thánh thót thảnh thang,
Dâng đức vua, trải sắp bày sáu chiếc 

chèo sang,
Thượng từ Đồng Đống hạ về Cống Đôi.
Đôi bên sông các thanh đồng đỏ đào 

sặc sỡ,
Rước đức vua ra quá ngỡ đông tiên.
Chốn phàm trần dễ đố mấy đâu hơn,
Thơm danh nức tiếng cửa đền đức vua 

cha…
Thuở trước, hát văn thường được 

diễn ra trong các không gian thiêng dưới 
ba hình thức cơ bản là hát thi, hát thờ và 
hát hầu bóng. Tục hát văn của làng Đồng 
Bằng thường được diễn ra dưới cả ba 
hình thức trên đây nhưng phổ biến nhất 
vẫn là hát hầu bóng.

Làng Đồng Bằng vốn từ xa xưa là một 
làng chèo. Các nghệ nhân hát văn của 

làng này vốn là những người rất sành về 
nghệ thuật đàn hát chèo cổ, lối hát văn 
của Đồng Bằng ảnh hưởng sâu đậm nghệ 
thuật chèo với các kiểu xuyên tâm, lơi 
nhịp, đảo phách, bẻ làn, nắn điệu. Nếu 
cái hay của nghệ thuật hát chèo là cái độ 
vang, rền, nền, nẩy của từng người hát 
thì nghệ thuật nẩy, rung, nhấn trong lối 
hát văn theo tài năng riêng của mỗi nghệ 
nhân hát văn ở Đồng Bằng từng đã tạo 
được lối diễn xướng tinh tế, thanh tao 
mà sôi động là dễ nhận ra.

Tìm hiểu văn bản lời ca hát văn ở hội 
đền Đồng Bằng thì thấy có một số văn 
bản có lẽ là của riêng ở Đồng Bằng vì 
ngoài những lời ca phổ biến ở Phủ Giày 
thờ mẫu, ở Kiếp Bạc thờ Đức Thánh Trần 
và các đền phủ khác trong Nam ngoài 
Bắc thì ở Đồng Bằng còn có những bài 
“Tam vị Đức vua”, “Đức vua đệ nhất”... 
Đây là những bài trực tiếp ca tụng hành 
trạng, công đức của các vị thần được thờ 
tại đền. Những bài này có sắc thái riêng 
kể cả lời ca và giai điệu, khó pha trộn với 
các bài hát văn ở nơi khác. Ví dụ như một 
đoạn trong bài “Đức Vua đệ nhất”:

Chốn đền đài Đức Vua xây dựng
Sắc tặng phong thượng đẳng hầu lai
Tuyết trăng tuần tháng tám đôi mươi,
Trải qua xem rạng, trai bơi thi tài
hoặc:
Đức Vua đệ nhất bẩm sinh Đào Động,
Từng xiết bao khí chất cảnh thanh.
Oai phong dậy khắp thiên đình
Làm mưa làm gió phá thành lấp 

sông...
Ngoài ra nhiều lớp nghệ nhân hát văn 

ở làng Đồng Bằng còn có lối hát mang 
những sắc thái riêng với lối phú nói và lối 
hát xá với các lối hát xá thượng, xá bằng, 
xá lệch, xá bắc, xá nam…

Là một trung tâm hát văn hầu bóng 
nên hội đền Đồng Bằng ở Thái Bình đã 
sớm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch ban hành quyết định đưa vào “Danh 
mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

TỤC HẦU BÓNG HÁT VĂN
ở đền Đồng Bằng

NGUYỄN THANH
Vũ Quý, Kiến Xương

So với các di tích kiến trúc cổ hiện 
còn ở Thái Bình thì đền Đồng Bằng 
có quy mô kiến trúc nghệ thuật lớn 

vào bậc nhất. Từ thời Lý đã được xếp vào 
“tứ cố cảnh” của huyện Phụ Phượng (nay 
thuộc huyện Quỳnh Phụ). Ngôi đình tọa 
lạc trên một cồn cát cao, khuôn viên 
6.574m2, quay mặt về hướng Tây. Phía 
trước đền có sông Đào Động, phía sau là 
gò He, Đồng Hưng, Voi Phục. Bên phải 
đền là Đầm Bà. Các nhà phong thủy vẫn 
cho rằng đây là nơi có “mạch địa” tốt. 
Quần thể di tích của đền gồm 8 công 
trình chính gồm 13 tòa, tổng cộng 66 
gian. Tòa nghi môn của đền Đồng Bằng 
uy nghi lộng lẫy vào hàng nhất nhì so với 
các đền ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Về sự tích vị thần được thờ ở đền 
Đồng Bằng, theo bản thần tích còn lưu 
tại đền thì đó là vị thủy thần tôn hiệu 
là Bát Hải đại vương, tên húy là Vĩnh. 
Tương truyền, vào thời Hùng Duệ Vương, 

Ảnh: NGỌC LINH
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Theo các nguồn khảo luận, mảnh đất 
“ven bờ cuối bãi” được sông Hồng, 
sông Luộc, sông Trà bồi đắp phù sa 

đôi bờ màu mỡ tạo nên những làng mạc 
trù phú với triền cao dương 1,5m so với 
mực nước biển từ xã Độc Lập xuống xã 
Hồng Minh xuôi Chí Hòa, huyện Hưng Hà; 
Bạch Đằng (Đông Hưng) sang Hiệp Hòa, 
Xuân Hòa, Việt Hùng, huyện Vũ Thư rồi 
thấp dần từ phía Đông Nam hai xã Độc Lập 
và Hồng Minh thành vùng trũng Thanh 
Lãng, Duyên Lãng, xã Minh Hòa, huyện 
Hưng Hà; phía Đông Nam xã Việt Hùng 
và xã Hiệp Hòa là “rộc” thấp. Các làng Nội 
Lãng, Ngoại Lãng, Lãng Xuyên trải trên 
dưới 2.000 năm mưa nắng san chỗ cao bồi 
nơi thấp cao độ chỉ còn chênh 0,5m. Từ 
3.000 năm trước, triền đất giáp sông Hồng 
là những “càn” Cao, đụn Nấm với dấu tích 
rừng Cự Lâm, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, 
làng Phú Lâm, xã Độc Lập, Đồng Lâm, xã 
Hồng Minh, huyện Hưng Hà... Những triền 
đất cao màu mỡ bên sông ấy là địa bàn cư 
trú của lớp cư dân Việt - Mường cổ từ lưu 
vực sông Đà tiến xuống hiện còn nhiều di 
chỉ khảo cổ mang đậm phong cách văn 
hóa Việt Mường. Các làng Hậu Thượng, 
Hậu Trung, xã Bạch Đằng, huyện Đông 
Hưng; làng Thọ Bùi, xã Độc Lập; Thượng 
Lãng, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà; làng 
Mỹ Lộc, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư đều 
thờ Lạc Long Quân - Âu Cơ. Riêng Hùng 
Bảo (Hoàng đệ của vua Hùng được thờ ở 
Mỹ Lộc). Các làng Mạc, xã Minh Hòa, làng 
Đọ, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng đều 
thờ Quý Minh đại vương, anh em kết nghĩa 
của Tản Viên Sơn Thánh và dưỡng tử là Ma 
Bà Đại Vương. Các nhà nghiên cứu khẳng 
định lớp cư dân sông nước này đã để lại 
tín ngưỡng thờ thủy thần, trong đó có làng 
Thọ Bùi, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà thờ 
Linh Lang Đại Vương triều Lý.

HỘ KIỀN TẾ THẾ
Tương truyền, vào triều Lý, Hoàng Lang (Linh Lang Đại Vương, con vua Lý Thánh Tông) mới sinh được 1 tháng 7 ngày tuổi thì đất nước 

có giặc Vĩnh Trinh từ phương Bắc tràn sang. Thế giặc mạnh, vua Lý cho người đi cầu thỉnh các bậc anh hùng hào kiệt đánh giặc. Nghe vậy, 
Hoàng Lang bỗng bật dậy nói với mẹ, cho gọi người vào và dặn tâu với vua làm cho một lá cờ cán dài 10 trượng và cho một con voi lớn để đi 
đánh giặc. Nhận cờ và voi chiến, Hoàng Lang lắc mình, thân hình trở nên to lớn, cầm lá cờ và cưỡi voi xông thẳng tới chỗ quân địch, hét lớn: 
“Ta là Thiên tướng”. Hoàng Lang giết tướng giặc và phá tan quân giặc Vĩnh Trinh.

Trong chuyến điền dã mới đây về vùng 
đất “thượng hộ” tìm hiểu về tín ngưỡng thờ 
cúng thủy thần, nhóm nghiên cứu chúng 
tôi đặt chân đến làng Thọ Bùi, xã Độc 
Lập, huyện Hưng Hà tham quan cụm di 
tích đền, đình, chùa của làng đã được xếp 
hạng di tích lịch sử ghi đậm dấu ấn triều 
Lý (1009 - 1225), được nhân dân trong làng 
cho biết ngôi đền và đình làng Thọ Bùi tôn 
thờ thần hoàng và thành hoàng làng Linh 
Lang Đại Vương (nhiều tài liệu ghi chép 
Linh Lang Đại Vương chính là Hoàng Lang, 
con vua Lý Thánh Tông). Tương truyền, 
khi quét sạch giặc xâm lăng Vĩnh Trinh 
ra khỏi bờ cõi nước Nam trở về, nhà vua 
(vua Lý Thánh Tông) muốn nhường ngôi 
cho Hoàng Lang nhưng ngài nhất mực 
từ chối. Sau đó Hoàng Lang hóa thành 
con rắn trắng lặn xuống hồ Tây. Nhà vua 
thương tiếc cho lập đền thờ ở quê mẹ Bồng 
Lai, ở Thị Trại và cho 269 địa phương khác 
(trong đó có làng Thọ Bùi, xã Độc Lập), cứ 
nơi có lá cờ của Hoàng Lang bay đến và có 
sự hiển ứng thì thờ phụng. Phong thần là 
Linh Lang Đại Vương.

Vương triều Lý, đất Thái Bình như Thái 
sư Trần Quang Khải thời Trần ghi nhận 
đây là đất “Quan hà” 200 năm đời Lý. Sử 
cũ chép: “Trên vùng đất các vua ông, vua 
cha thời Lý đã từng về xem làm đất, xem 
gieo hạt, xem gặt, xem đánh cá. Năm 1157, 
vua Lý Cao Tông đã cho xây cung Ngự 
Thiên...”. Nhà sử học Ngô Thì Sĩ viết: “Xét 
triều Lý hưởng nước lâu nhất... kế tiếp 216 
năm đều không làm điều thất đức, nhiều 
bậc thánh hiền ra đời, thái bình lâu dài, từ 
thời thượng cổ không có triều đại nào hơn 
được...”. Trải ngót ngàn năm, các nguồn 
tư liệu “mười phần chỉ còn được một hai”, 
song trong 9 đời vua Lý, đất Thái Bình đã 
có hàng chục nhân tài dự hàng Quốc sư, 
Thái úy phụ chính, Thái phó. Hai đại thần 

được truyền di chiếu phò tá Thái tử. Các 
công, hầu hàng tam phẩm, tứ phẩm rất 
đông không thể khảo cứu hết...”. Cũng 
theo nguồn khảo luận, hệ thống chùa 
ở Thái Bình vào đầu thời Lý đã được xây 
dựng nhiều, bởi Phật giáo thuở ấy là khát 
vọng hướng thiện của người Việt nói 
chung, dân chúng thuộc trấn Sơn Nam nói 
riêng. Hai triều Lý - Trần đều chuộng đạo 
phật, các vua hầu hết tham gia lãnh đạo 
tăng đoàn. Vùng đất Thái Bình thời ấy dân 
đông, kinh tế nông nghiệp phát triển, tăng 
chúng vì thế hướng về. Trong 4 cao tăng 
nổi tiếng đầu thời Lý: Giác Hải, Không Lộ, 
Từ Đạo Hạnh, Minh Không đều gắn bó với 
Thái Bình. Là một trong những người được 
Lý Nhân Tông tin dùng, Linh Nhân Hoàng 
Thái hậu quý trọng, vị Thượng nhân (Giác 
Hải) đã tham vấn cho vua, cho thái hậu 
nhiều về Kỳ Bố Hải Khẩu, về vùng đất “ven 
bờ cuối bãi” chính là Thái Bình nay nên 
trong thời Lý vua Thánh Tông từng về Kỳ 
Bố cày tịch điền, cho xây dựng hàng trăm 
ngôi chùa trong vùng lưu vực sông Trà. 
Thái hậu cũng cho dựng gần 20 bảo tháp 
tại Tây Để, An Để, Thượng Hộ, Đồng Đại, 
Kim Bôi, Thọ Vực, Rèm Thượng, Rèm Hạ, 
Thượng Phương... Vua cho đúc trên 1.000 
tượng phật, các chùa ấy đều được thỉnh 
pháp tượng (hô thần nhập tượng) để thờ.

Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn viết 
trong sách “Vân Đài loại ngữ” có trích 
dẫn “Quảng Đông tân ngữ” chép về mảnh 
đất “ven bờ cuối bãi” như sau: “Người 
vùng biển làm giầu về ruộng cát. Họ mua 
ruộng cát, lại tranh nhau lấy ruộng sa 
quần. Vì sa quần dễ sinh phù sa, có người 
có 100 mẫu mà nó sinh ra lợi được mấy 
trăm mẫu”. Nhà bác học thế kỷ XVIII viết 
thêm: “Ở nước Nam, cái lợi sa châu (đất 
bãi) còn to hơn gấp mấy lần sa quần. Về 
mạn trên kể từ Sơn Tây xuống đến Đông 

Hải (Biển Đông), nam giáp Thanh Hóa, 
ruộng cát cửa biển nổi lên không kém mấy 
chục vạn mẫu, trồng dâu, trồng mía, cấy 
lúa rất nhiều, ruộng ở hải tần (bãi biển) 
lại còn trồng cói cũng thu được nhiều 
lợi”. Theo các tài liệu khảo cứu, trên đất 
Hưng Nhân (nay là huyện Hưng Hà) có 
8 địa danh cư trú của người Việt cổ được 
gọi là “xá”. Ngoài ra có làng Nham Lang 
(Tân Tiến) có làng Cun (Tân Hòa), Cun và 
Chiềng (Thái Hưng, huyện Hưng Hà với 
kẻ Viềng (Đông Hưng) là vùng đất bằng 
phẳng và cao ráo nhất tỉnh, tất cả đều có 
cao độ dương 1,5m. Riêng khu vực dốc 
Bùi và tây bến Triều Dương (nay thuộc xã 
Tân Lễ, huyện Hưng Hà) đạt đỉnh cao 2m, 
nơi đây còn là “quê hương” nhiều gò đống 
như Đức Cương, Tinh Cương, Cao Cương, 
Tảo Cương... bởi vậy thời Tây Hán được 
gọi là “hương Đa Cương”. Đất này thời 
Hùng Vương thuộc bộ Dương Tuyền và 
bến Triều Dương (ngày nay là khu vực cầu 
Triều Dương, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà) 
được coi là địa điểm quan trọng của nhà 
nước Văn Lang và sau này là quốc gia Đại 
Việt. Nhà nước đã từng tổ chức hội thảo 
“Hùng Vương dựng nước”, các nhà nghiên 
cứu đều thống nhất khái niệm “Bố” được 
xác định “Bố chính” một chức quan thời 
Hùng Vương quản lý một thị tộc lớn. Kỳ Bố 
Hải Khẩu cũng không nằm ngoại lệ.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phạm Minh Đức, 
nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời nhà Lý, 
đất Hưng Nhân có 
Phùng Tá Thang 
dầy công hoằng 
dương phật pháp 
ở phủ Long Hưng.  
Truyền ngôn, lúc 
nhỏ ở Tinh Cương, 
vua (Trần Thái 
Tông) đi chơi trên 

đê sông Hồng có “thầy chùa” ngắm nhìn, 
dùng gậy “tầm xích” gõ vào đầu nói rằng: 
“Người này sau sẽ làm chủ thiên hạ” đã 
khiến vua mến đạo Phật. Thầy chùa đó 
chính là Phùng Tá Thang “Tả nhai đạo 
lục” hay còn gọi là Tăng thống (đứng đầu 
chức sắc Phật giáo).

Ông Bùi Duy Lan, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh
Vào thời Lý 

Trần “chùa chiền” 
mọc lên như nấm. 
Bấy giờ ở nước ta 
mưa nắng nhiều, 
dân thường làm 
các đình dịch trát 
vách đất, quét vôi 
trắng đặt ở ngoài 
đồng để tiện tránh 

mưa và giúp người đi đường nghỉ ngơi. 
Tháng 8 năm Tân Mão (1231), Thượng 
hoàng Trần Thừa xuống chiếu “Trong 
nước hễ nơi nào có đình trạm đều phải 
đắp tượng Phật để thờ”, bởi thế đâu đâu 
cũng là chùa, có làng có đến 2 chùa.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, thôn Bùi Xá, xã Độc Lập, 
huyện Hưng Hà 

Lúc còn nhỏ tôi 
thường theo cha 
tôi ra đền, đình, 
chùa làng Thọ Bùi 
chơi, lúc đó đình 
còn con voi đá to 
như con voi thật, 
tương truyền đó 
là voi chiến phủ 
phục chờ Hoàng 

Lang đánh giặc trở về, bây giờ không biết 
con voi đá đó ở đâu?

Cụm đình, đền, chùa làng Thọ Bùi, 
xã Độc Lập (Hưng Hà), di tích lịch sử 
thời Lý.
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Ảnh tư liệu

BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG
Thằng Hoàn trở mình quay sang 

bên kia, tay vẫn bíu chặt yếm mẹ. 
Nuôi khẽ gỡ ra, quạt nhè nhẹ cho 

nó ngủ... Ngày mai, bộ đội đuổi hết giặc 
thì Nuôi bế ngay con về. Chưa có đò Bo 
thì vòng xuống đò Bóng, đi xa một quãng 
cũng được, về nhà càng sớm càng hay. 
Nghe bà Bát nói, từ hôm Tuyền đi bộ đội, 
nhà bỏ không. Thỉnh thoảng bà Sen sang 
mở cửa ngó vào một tý rồi lại đóng kín 
mít... Nuôi về cho ấm cái nhà. Cây bồ kết, 
Nuôi trồng hồi thằng Hoàn chưa biết đi, 
chắc nay đã um tùm một góc vườn, tha hồ 
nấu nước gội đầu... 

Gử... gử... ử ử... Lại chiếc xe nào thử 
máy. Chúng nó sắp sửa mọi thứ để sáng 
mai tìm lối chuồn... Bộ đội sang đây, 
không biết Tuyền có sang không. Hai 
năm không thấy mặt nhau. Dạo ấy tưởng 
Tuyền một hai gắn bó với Dâu, chả thiết gì 
Nuôi nữa. Nuôi ngậm đắng nuốt cay mà 
không dám hé răng. Tưởng đi cho cách 
mặt khuất lời, thắt lưng buộc bụng mà 
nuôi con, sau này nó khôn lớn mà trông 
cậy... Nhưng xem ra anh ấy vẫn nhớ. Cái 
hồi đi Việt Bắc về, anh ấy gửi cho Hoàn 
một cách mật ong, lại gửi cả mấy chùm bồ 
kết quả mới hoe hoe vàng. Anh ấy không 
quên...

Nằm mỏi mình, Nuôi khe khẽ ngồi 
dậy, tay phảy nhẹ cái quạt vào lưng cu 
Hoàn. Nó vẫn ngủ say. Nuôi ra sân. Mảnh 
sân chật hẹp lúc này mới nguội hơi nắng. 
Sao Thần Nông đã chếch về tây. Cái mắt 
Con Vịt lấp lánh lấp lánh. Nuôi mong trời 
chóng sáng... 

*
*     *

Sáng mồng một tháng bảy, mặt trời 
như mọc sớm hơn cho dân công phía Bắc 
sông Trà Lý thu dọn chiến trường. Đại 
bác 105 và moóc-chê 81. Đại liên và trung 
liên. Xe cam-nhông và xe giép. Các loại 
đạn to và nhỏ. Ống nhòm của sĩ quan và 
lưỡi lê của lính. Cấp hiệu của thiếu tá và 
cẳng chân còn dính chông của lính trơn. 
Ngổn ngang, bừa bãi trên đường 10, từ 
cầu Nguyễn đến cầu Bo. 

Tuyền đưa bộ đội về đồn Nguyễn. 
Dân công làng Nguyễn ra đây cùng bộ 
đội thu dọn chiến trường. Tuyền lại 
gặp người làng trên cái đồn giặc vừa bỏ 
chạy... Duyệt và Tiệm, Quất và The, ông 
Soạn và bà Sen, Đa và Quý, và những 
người thân quen khác. Những người 
đã góp phần nhiều ít khác nhau nhưng 

đều cần cho trận thắng cuối cùng này... 
Tuyền đón nhận những ánh mắt, những 
câu chào ngắn gọn của người làng, lòng 
rưng rưng xúc động. 

Bà Bát lách từ trong đám đông, hối hả 
bước lại chỗ Tuyền: 

- Tôi tưởng anh đuổi theo chúng nó?... 
Này, sáng sớm hôm nay chúng nó cuốn 
gói ra tàu thủy. Bà già, phóng pháo nhặng 
lên, bom đạn vãi lung tung, vẫn bị ta chặn 
đứng ở cầu Cọi. Chết sặc gạch hàng đống. 
Nhiều thằng bị ta tóm cổ.

Tuyền bước lại gần bà Bát. Bà nhìn 
Tuyền từ đầu tới chân như người chị nhìn 
em đi xa về. Chiếc mũ nan tre bọc vải 
chăng lưới, mấy chùm lá nhỏ phất phơ. 
Quai mũ dây dù chằng ngang cằm, làm 
cho khuôn mặt dài dài như ngắn lại. Đôi 
má gầy rám nắng, và đôi mắt cười cười... 

Cài hộ chiếc cúc áo ngực, bà Bát bảo 
Tuyền: 

- Ăn cơm bộ đội khỏe ra, nhưng vẫn 
gầy như ở nhà... À này, suýt nữa quên. 
Bà cụ Nếp gặp cô Nuôi ở thị xã, cách đây 
dững bốn hôm... ừ... Thấy bảo nhà Cự 
cuốn đi Hà Nội, rủ Nuôi đi theo, nó không 

đi... Thằng bé cứ đòi về bố. Khôn thế!... 
Chiều nay tôi vào, đón mẹ con nó về! 

Tuyền đứng ngây người nghe bà Bát 
nói. Anh nhìn ra đường 10, lối lên thị xã... 
Nuôi không đi. Tuyền biết chắc như thế. 
Nuôi vào thị xã vì Nuôi giận Tuyền ăn 
ở hai lòng, có cam bỏ quít. Chỉ có giận 
Tuyền thì dù cho mấy Nuôi cũng trở lại. 
Vợ với chồng sao giận được lâu... Còn Cự. 
Cậu ta đi xa hơn. Cậu ta sẽ còn đi xa nữa. 
Cậu ta đã mất hết lòng tin. Mất lòng tin 
vì cậu ta chỉ thấy có mình, không thấy 
quanh mình còn bao nhiêu người khác. 
Trong lúc hiểm nguy, cậu ta tìm cách lẩn 
tránh lấy riêng mình. Cậu ta như cây nứa 
sợ bè gặp bão thì giập nát, tự tách khỏi 
bè. Cây nứa lìa bè thì không bao giờ đến 
bến, nước lũ sẽ cuốn tuột ra biển xa, lênh 
đênh, vật vờ... 

- Chiều nay, bà vào ngay, bà nhá! Kẻo 
mẹ con nó mong. 

Tuyền cầm lấy cánh tay bà Bát, giọng 
anh van vỉ thiết tha. 

Dân công khiêng những thùng sữa 
Nét-lê, những hòm đạn moóc, huỳnh  
huỵch chạy ngang trước mặt Tuyền. Anh 

cùng bà Bát khiêng một bao gạo nặng từ 
trong kho ra. Đa và Quý vớ được chiếc xe 
bò, chất đầy những chiếc dù loang lổ, kéo 
đi. Chiếc mũ sắt rộng huếch không chịu 
úp trên đầu, tụt xuống chụp lên lưng Đa. 
Việc thu nhặt chiến lợi phẩm cũng nặng 
nề, vất vả...

Phút giải lao, Tuyền đứng trên cầu 
nhìn quang cảnh khu đồn thất thủ. Một 
góc bị na-pan đốt trụi lủi, đen thui. Những 
giậu dây thép gai bùng nhùng như mớ 
lưới rách. Mấy cái lô-cốt boong-ke thấp dí 
chật chội; lỗ châu mai há hốc như miệng 
kẻ chán đời ngáp dài... Giặc định dựa vào 
cái vỏ cứng hữu hình hữu cốt này bắt làng 
Nguyễn mình phải thua. Làng Nguyễn 
không thua vì có cái vỏ cứng vô hình, cái 
pháo đài vô hình. Cái pháo đài, những lần 
giặc tưởng nó đã bị san bằng, lại là những 
lần nó biến hóa vững vàng hơn. Nó không 
có rừng che, núi đỡ, chỉ có nhân dân và 
chi bộ Đảng... 

Nhìn về làng Nguyễn, Tuyền lặng lẽ say 
mê như người đi xa rất lâu trở lại nơi chôn 
nhau cắt rốn của mình. Làng Nguyễn, 
bốn năm rưỡi trời nằm giữa vòng vây của 
mười bốn đồn giặc, ba lần bị tàn phá tan 
tành, nay vẫn đứng kia. Không còn vẻ cổ 
kính của cái làng nghìn năm lịch sử với 
đình Thượng, đình Đoài, chùa Quỳnh, 
chùa Sông... Nhưng màu xanh muôn thuở 
vẫn còn. Trận càn Con Cắt cách đây chỉ 
năm tháng. Trận càn cuối cùng và khốc 
liệt ấy đến díp sau mùa đông khô cằn, làm 
cho làng Nguyễn chỉ còn màu đen của cây 
cháy, nhà thiêu... Hôm nay, màu xanh 
dâng khắp vườn, khắp lũy. Màu xanh 
hoàn toàn mới, non tươi, mỡ màng. Màu 
xanh này chưa tròn một tuổi, nó mới nẩy 
từ mùa xuân và vừa lớn lên qua mùa hè... 
Trên cái màu xanh ấy, Tuyền như thấy lá 
cờ “Nguyên Xá, làng kiểu mẫu” của Bác 
Hồ đang phấp phới bay. Dưới lá cờ ấy, Trù 
ngẩng cao đầu, tay nâng kèn lên môi.

Tiếng kèn như vẫn vang vang giục giã. 
Và, dưới lá cờ của Bác, cụ Nghệ râu tóc 
bạc phơ, Mận và Dâu mã tấu ngang lưng 
hướng về phía trước...

Dinh dinh tùng... Dinh dinh tùng... 
Tiếng trống ếch bỗng rộn ràng rung lên, 
tỏa ra từ giữa màu xanh làng Nguyễn. Đã 
mấy năm vắng tiếng trống này. Hôm nay 
nó như reo hò, nhảy nhót cùng lũ trẻ vui 
ngày quê hương giải phóng.

- HẾT -
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TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG MINH SƠN                                                    PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA                                              THƯ KÝ TÒA SOẠN: VŨ NGUYÊN BÌNH 
CHẾ BẢN TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

Thái Bình chủ động, quyết liệt 
phòng, chống dịch Covid-19 Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:

0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt 
Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 24/10, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế 
giới đã ghi nhận hơn 42,5 triệu người nhiễm và hơn 1,1 triệu người tử vong do 
Covid-19. Hiện số người nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh tại một số quốc gia 
trên thế giới, cụ thể Mỹ đã ghi nhận hơn 8,7 triệu người nhiễm, Ấn Độ hơn 7,8 
triệu người nhiễm, Brazil là hơn 5,3 triệu người. 

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 24/10, cả nước có thêm 12 bệnh nhân 
nhiễm Covid-19 mới là các trường hợp từ nước ngoài về được cách ly ngay sau 
khi nhập cảnh. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 là 1.160 bệnh nhân, trong đó 
1.051 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 74 bệnh nhân đang cách ly, điều trị 
tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. 23/74 bệnh nhân đang điều trị đã 
có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang 
cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 14.100 người. 

Tính đến 18 giờ ngày 24/10, Thái Bình ghi nhận có 3 bệnh nhân dương tính 
với SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 1154, 1155, 1156). Đây là 3 công dân sống và làm 
việc tại Ba Lan về Việt Nam trên chuyến bay VN36 được cách ly tập trung tại 
Trung đoàn 568 ngay sau khi nhập cảnh. Hiện bệnh số 1154 đang cách ly, điều trị 
tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh nhân số 1155, 1156 đã 
được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly, điều 
trị. Bên cạnh đó, 8 trường hợp F1 tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính cũng 
đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh. Tại Trung đoàn 568 hiện còn cách ly, theo dõi sức khỏe 139 trường hợp. 
Ngoài ra, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang 
cách ly, theo dõi sức khỏe 5 chuyên gia nước ngoài.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 167 
mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh 
tính đến ngày 24/10 lên 9.009 mẫu.

HOÀNG LANH

Tuần qua, Tòa soạn nhận được 
nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp 
bút, truyện ngắn... của các cộng tác 
viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu 
như cộng tác viên: Bình Vân (Công 
an tỉnh); Đỗ Văn Dũng, Vũ Thành 
Đô, Cao Thu Hạnh (Bộ CHQS tỉnh); 
Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng 
tỉnh); Nguyễn Tường Thuật (Thái 
Thụy); Đặng Văn Toàn (Đông Hưng); 
Nguyễn Trường Loan (Tiền Hải); 
Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Vũ Đông 
(Đài TTTH Kiến Xương); Nguyễn Đại 
Duẫn (Quảng Bình); Trần Nguyên 
Hạnh (Đà Nẵng); Huỳnh Thị Mộng 
Tuyền (Kiên Giang); Nguyễn Thị 
Bình (Tây Ninh); Lê Minh Hải (Phú 
Thọ); Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn 
Tuyết Quyên (Bạc Liêu); Lê Hứa 
Huyền Trân (Bình Định); Lê Đình 
Tiến, Nguyễn Văn Song (Hưng Yên); 
Cao Thị Thơm (Hà Nội)...

Hướng tới kỷ niệm 103 năm Cách 
mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 
- 7/11/2020), cộng tác viên Nguyễn 
Văn Thanh gửi cộng tác bài: “Kiên 
định lý tưởng cao quý”. Chào mừng 
thành công Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, cộng tác viên Nguyễn 
Trường Loan gửi cộng tác các bài 
thơ: “Mời anh về thăm quê”, “Quê 
hương”, “Đường về Nam Chính quê 
em”... Mỗi bài thơ, câu thơ đều rạo 
rực niềm vui với những thành tựu, 
đổi mới trên quê hương: “Bây giờ 
công xưởng nhà xe/Làng quê đổi mới 
đường hè sắc hoa/Bóng chiều chuông 
đổ ngân nga/Nơi đền di tích bài ca 
ơn Người”... Hướng tới kỷ niệm ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20/11, cộng tác 
viên Nguyễn Tường Thuật gửi bài 
thơ “Nhớ ơn thầy” với tựa đề “Kính 
tặng các thầy giáo, cô giáo nhân 
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”: “...
Đi qua mấy chục nghìn ngày/Mái 
đầu đã trắng như mây giữa trời/ Vẫn 
còn ngân mãi không thôi/Những câu 
thầy giảng từ thời ấu thơ.../Con giờ 
tóc trắng như mây/Vẫn ơn nhớ mãi 
lời thầy cho con”.

Phản ánh các hoạt động khác, 
cộng tác viên Vũ Đông đưa tin Trung 
tâm Khuyến công - Tư vấn phát 
triển công nghiệp (Sở Công Thương) 
tổ chức hội nghị tuyên truyền về Trân trọng!

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

chủ trương, chính sách hỗ trợ quy 
trình thực hiện sản xuất sạch hơn 
trong công nghiệp. Cộng tác viên 
Bình Vân có bài phản ánh Công an 
huyện Hưng Hà triệt xóa tụ điểm 
ma túy phức tạp. Theo bài viết, lực 
lượng Công an huyện Hưng Hà đã 
xác minh, phát hiện tụ điểm ma túy 
phức tạp nằm sâu trong ngõ thuộc 
tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, thị 
trấn Hưng Nhân. Do đối tượng đã 
lắp đặt hệ thống camera dày đặc, 
quanh nhà được bố trí những lớp 
cửa sắt chắc chắn và nuôi nhiều chó 
dữ; hàng ngày, một số tay chân của 
đối tượng có nhiệm vụ canh chừng ở 
đầu đường, nếu phát hiện có người 
lạ hoặc khả nghi thì ngay lập tức 
báo cho các đối tượng ở phía trong 
cảnh giác, chính vì vậy, việc tiếp cận 
khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. 
Song với quyết tâm triệt xóa tụ điểm 
ma túy phức tạp, lực lượng công an 
đã bắt quả tang Trần Minh Dũng 
đang bán ma túy cho một đối tượng 
nghiện. Khám xét nơi ở của Dũng, 
lực lượng công an thu giữ 124 gói 
hêrôin có trọng lượng 7,2513g cùng 
nhiều tang vật có liên quan. 

Lĩnh vực xã hội, cộng tác viên Văn 
Dũng và Thành Đô đưa tin về hoạt 
động trao nhà tình nghĩa cho quân 
nhân gặp khó khăn và cựu chiến 
binh nhiễm chất độc da cam... Chia 

sẻ với đồng bào miền Trung, các cộng 
tác viên: Nguyễn Đại Duẫn có thơ 
“Thương lắm miền Trung”; Nguyễn 
Thị Bình có bài “Qua rồi bão lũ”; 
Nguyễn Văn Song có các bài “Lướt 
trang chủ mùa bão lũ”, “Cơn lũ mùa 
đông”... gửi gắm sự cảm thông, chia 
sẻ, động viên, khích lệ đồng bào miền 
Trung sớm khắc phục khó khăn, ổn 
định cuộc sống...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, 
truyện, tản văn... của các bạn gửi về 
cộng tác đã, đang được biên tập, chọn 
đăng trên Báo Thái Bình điện tử 
(baothaibinh.com.vn) và báo in Báo 
Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái 
Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình 
cộng tác của các bạn và mong các bạn 
tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu 
ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các 
bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện 
thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng 
tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh 
cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. 
Tin, bài mang tính thời sự, đề nghị 
các bạn gửi trong ngày để đáp ứng 
nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn 
gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái 
Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
hoặc hòm thư điện tử: toasoan@
baothaibinh.com.vn.


