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CHẤN SƠN, KHAI THỦY

Sáng ngày 8/6, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ 
phần T&T 159 về kế hoạch đầu tư dự 

án chăn nuôi bò tại Thái Bình. Tiếp và làm 
việc với Công ty có các đồng chí: Nguyễn 
Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng 
Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên 
dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, 
ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Công ty Cổ phần T&T 159 là đơn vị tiên 
phong trong việc áp dụng khoa học công 
nghệ vào ngành chăn nuôi đại gia súc tại 
các tỉnh phía Bắc. Từ năm 2012 đến nay, 
Công ty đã đầu tư hệ thống trang trại và 
nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại 
nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại 
buổi làm việc, đại diện Công ty đã đề xuất 
dự án đầu tư trang trại lõi và thực hiện phát 
triển vùng liên kết sản xuất bò giống cao 
sản và bò nuôi lấy thịt. Mục tiêu của dự án 
là giúp Thái Bình khai thác tiềm năng phát 

triển vùng chăn nuôi đại gia súc cũng như 
sản xuất và tiêu thụ các loại phân hữu cơ, 
tạo việc làm cho người dân, xử lý tốt vấn 
đề môi trường thông qua việc thu gom 
phế phụ phẩm nông nghiệp và xử lý môi 
trường vùng chăn nuôi.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông 
tin đến các đại biểu về tình hình chăn 
nuôi, cụ thể là chăn nuôi đại gia súc cũng 
như tiềm năng, lợi thế, định hướng phát 
triển chăn nuôi của tỉnh. Hiện nay, toàn 
tỉnh có 14.744 hộ chăn nuôi trâu, bò, trong 
đó đàn bò có 48.592 con, được nuôi tập 
trung ở các huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Thái 
Thụy, Quỳnh Phụ; đàn trâu có 6.280 con, 
được nuôi tập trung ở các huyện Tiền Hải, 
Thái Thụy, Kiến Xương. Mục tiêu trong 
thời gian tới tỉnh tiếp tục thực hiện chuyển 
đổi cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng 
giảm tỷ trọng chăn nuôi lợn, tăng tỷ trọng 
chăn nuôi đại gia súc; nuôi trâu, bò lấy thịt 
và lấy sữa là một trong những đối tượng 
con vật nuôi chủ lực của tỉnh với mục tiêu 
đến năm 2025 phát triển tổng đàn tăng 
gấp 3 - 4 lần hiện nay; phát triển mạnh các 

giống bò cao sản có năng suất, chất lượng, 
cho giá trị kinh tế cao, có khả năng cạnh 
tranh sản phẩm và tiếp cận thị trường; bảo 
đảm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 
chăn nuôi bền vững; quan tâm bảo vệ môi 
trường, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí 
Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
nhấn mạnh: Thái Bình luôn là một trong 
những địa phương đứng đầu cả nước về 
sản xuất nông nghiệp, cả trong lĩnh vực 
trồng trọt và chăn nuôi. Tỉnh đang đẩy 
mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại 
ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi thích hợp, cho hiệu quả 
kinh tế cao. Do ảnh hưởng nặng nề của 
bệnh dịch tả lợn châu Phi thời gian qua 
nên đàn lợn của tỉnh giảm mạnh, việc tiêu 
hủy lợn bệnh, tiêu thụ thịt lợn và công tác 
tái đàn hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. 
Đây là thời điểm phù hợp để tính toán việc 
cơ cấu lại ngành Nông nghiệp cũng như 
chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Làm việc với Công ty Cổ phần T&T 159 về kế hoạch 
đầu tư dự án chăn nuôi bò tại Thái Bình

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với Công ty 
Cổ phần T&T 159.

Lúa gặt rồi 
còn để lại rơm thơm
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đặng anh - tiến đạt

Sáng ngày 8/6, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 
THPT năm học 2019 - 2020 tại một số hội đồng thi trên địa bàn các huyện Vũ Thư, Đông 
Hưng, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay toàn tỉnh có 17.892 thí sinh dự thi với 648 
phòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo huy động 1.659 cán bộ làm công tác thi. Đến thời 
điểm kiểm tra, việc tổ chức kỳ thi của các hội đồng thi: THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn 
Đức Cảnh, THPT Nguyễn Trãi, THPT Bắc Đông Quan, THPT Quỳnh Côi và THPT Phụ 
Dực được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đội ngũ cán bộ coi thi đều được tập huấn tốt, 
công tác an ninh trật tự xung quanh khu vực thi được bảo đảm.

Phát biểu chỉ đạo tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi 
nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho kỳ thi của các hội đồng thi, 
đồng thời đề nghị các hội đồng thi thực hiện đúng quy chế kỳ thi, bảo đảm công tâm, 
minh bạch; công tác kiểm tra, giám sát và thông tin báo cáo phải kịp thời nếu xảy ra sự 
cố ngoài thẩm quyền giải quyết.

Phụ huynh lo lắng
Ngay từ 6 giờ sáng, rất đông 

phụ huynh đưa con đến các hội 
đồng thi để tránh tắc đường. 
Trong ngày thi hôm nay, thời 
tiết khá nóng nực và oi bức. Mặc 
dù kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 
THPT năm nay được đánh giá 
là đã “giảm nhiệt” nhưng trước 
1 kỳ thi vượt cấp quan trọng, đa 
phần phụ huynh đều hết sức 
quan tâm, thí sinh không tránh 
khỏi hồi hộp, lo lắng. Tại Hội 
đồng thi Trường THPT Quỳnh 
Thọ, đây là hội đồng có số lượng 
thí sinh đăng ký dự thi đông nhất 
tỉnh với 882 thí sinh, rất đông 
phụ huynh đưa con đến và ngồi 
chờ đến lúc con thi xong. Chị 
Đinh Thị Thắm, xã Quỳnh Minh 
(Quỳnh Phụ) chia sẻ: Mặc dù 
năm nay số lượng thí sinh đăng 
ký dự thi vào trường đông nhất 
tỉnh nên cũng khá lo lắng. Cùng 
với việc động viên con thi tốt, tôi 
cũng muốn đồng hành cùng con 
trong kỳ thi chuyển cấp quan 
trọng này. Hôm nay, tôi dừng 
tất cả mọi việc để đưa đón con 
đi thi, chăm sóc, động viên tinh 
thần cho con. Sau buổi sáng thi 
hai môn Ngữ văn và Địa lý, cháu 
vui vẻ, thoải mái nên tôi cũng 
yên tâm, đỡ lo lắng phần nào.

Phụ huynh tập trung đông 
sau khi con vào phòng thi không 
chỉ diễn ra tại Hội đồng thi 
Trường THPT Quỳnh Thọ. Tại 
cổng Trường THPT Quỳnh Côi, 
khoảng 9 giờ sáng, khi thí sinh 
đang thi môn thứ nhất là môn 
Ngữ văn, số lượng phụ huynh 
nán lại cổng trường khá đông. 
Theo ghi nhận của chúng tôi, lực 
lượng an ninh đã yêu cầu những 
phụ huynh này cho xe lên vỉa hè 
để tránh ùn tắc giao thông. Nhìn 
chung, tâm lý của phụ huynh 
khá lo lắng bởi theo họ, thi vào 
lớp 10 còn khó hơn thi đại học.

Thí sinh phấn khởi
vì đề thi vừa sức 
Trong buổi sáng ngày 8/6, 

các thí sinh dự thi môn Ngữ văn 
với thời gian làm bài 120 phút 
và môn Địa lý với thời gian làm 
bài 60 phút. Kết thúc 2 môn thi, 
hầu hết thí sinh tỏ ra phấn khởi 
vì đề thi năm nay tương đối 
sát với chương trình học, theo 
chuẩn kiến thức của lớp 9 THCS, 
có sự phân loại học sinh. Thí 
sinh Trần Thị Huyền Trang, thi 

tại Hội đồng thi Trường THPT 
Quỳnh Côi chia sẻ: Đề thi của 
cả 2 môn Ngữ Văn và Địa lý đều 
bám sát trong chương trình sách 
giáo khoa và những nội dung mà 
các thầy cô giáo đã ôn luyện cho 
chúng em. Em nghĩ, nếu các bạn 
nắm chắc kiến thức chuẩn sẽ 
làm bài đạt kết quả khá trở lên. 
Đối với em, riêng môn Ngữ văn, 
em thích nhất câu viết một đoạn 
văn nghị luận về sự sáng tạo của 
con người trong cuộc sống. Em 
thấy chủ đề này rất hay, vừa thể 
hiện kiến thức của bản thân vừa 
giúp em có những cái nhìn thực 
tế hơn trong đời sống xã hội.

Buổi chiều, các thí sinh tiếp 
tục hoàn thành kỳ thi với môn 
Toán học, thời gian làm bài 120 
phút. Đề thi được đánh giá sát 
với chương trình sách giáo khoa, 
không quá đánh đố thí sinh 
nhưng vẫn có câu để phân loại 
thí sinh. Thí sinh Nguyễn Tùng 

Linh, thi tại Hội đồng thi Trường 
THPT Nguyễn Đức Cảnh chia 
sẻ: Năm nay, đề thi môn Toán 
không khó so với năm ngoái, 
kiến thức đều nằm trong chương 
trình học và ôn luyện. Mặc dù có 

Việc chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi đại gia súc là hướng đi phù hợp, góp 
phần giải quyết những vấn đề của thực tiễn như tận dụng được nguồn phế phụ phẩm 
trong sản xuất nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng khẳng định: Tỉnh sẽ sớm thảo 
luận, thống nhất, ban hành nghị quyết về phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình 
chuỗi liên kết và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đối tác sớm triển khai thực hiện dự án đầu 
tư tại tỉnh theo Luật Đầu tư, theo cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước. Đồng 
thời, hy vọng đối tác giúp tỉnh xây dựng, phát triển vùng chăn nuôi lõi, tập trung tăng 
tổng đàn, đặc biệt là cung cấp nguồn bò giống chất lượng, phù hợp với điều kiện khí 
hậu, thổ nhưỡng của địa phương để người dân phát triển đàn bò; thu gom và xử lý các 
phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi và sản xuất đệm lót 
sinh học phục vụ xử lý môi trường vùng chăn nuôi; chuyển giao khoa học kỹ thuật, công 
nghệ chăn nuôi cho người dân; cam kết tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm chăn nuôi của 
người dân.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Công ty Cổ phần T&T 159 về khảo sát thực địa tại xã 
Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Kiểm tra công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 
THPT năm học 2019 - 2020

các đồng chí lãnh đạo tỉnh...

lan phương

(Tiếp theo trang 1)

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Thí sinh phấn khởi
vì đề thi vừa sức
Ngày 8/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 chính thức diễn ra với 17.892 thí sinh đăng 

ký dự thi. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, diễn ra 
an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

một số ý nhỏ có kiến thức nâng 
cao nhưng em nghĩ, nếu ôn 
luyện tốt thì đó cũng không phải 
là điều gì quá khó khăn hay bất 
ngờ. Theo đánh giá của một số 
giáo viên dạy THCS, đề thi ở các 

bộ môn năm nay khá vừa sức đối 
với các em học sinh có lực học 
trung bình khá, các em sẽ làm 
được từ 50 - 60% bài và đạt được 
từ 5 - 6 điểm, đối với những học 
sinh giỏi sẽ làm bài đạt điểm từ 
8 - 9 điểm với thời gian làm bài 
chỉ chiếm khoảng 2/3 thời gian 
của đề.

Siết chặt kỷ luật trường thi
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm nay có gần 18.000 
thí sinh dự thi. Theo đánh giá 
của một số hội đồng thi, năm 
nay chất lượng thí sinh tốt hơn 
nhiều so với năm ngoái. Cô giáo 
Huệ, Phó Chủ tịch Hội đồng 
thi Trường THPT Nguyễn Trãi 
cho biết: Năm nay Trường có 
698 thí sinh dự thi, không tăng 
so với năm trước và chỉ loại ra 
68 thí sinh, nhưng hầu hết thí 
sinh có học lực khá, giỏi. Do 
đó tính cạnh tranh giữa các thí 
sinh cũng tương đối lớn để dành 
630 chỉ tiêu vào học tại Trường. 
Công tác chuẩn bị cho kỳ thi 
được thực hiện rất nghiêm túc. 
Hội đồng thi đã phổ biến quy 
chế tới tất cả cán bộ coi thi và thí 
sinh trước mỗi buổi thi. Cùng với 
đó, lên các phương án chi tiết, cụ 
thể kịp thời xử lý các tình huống 
có thể xảy ra, đồng thời phối hợp 
chặt chẽ với công an địa phương 
bảo đảm an ninh khu vực thi.

Theo ghi nhận, công tác bảo 
đảm an ninh trật tự, an toàn 
giao thông và điều kiện cơ sở 
vật chất… phục vụ công tác thi 
được các hội đồng thi thực hiện 
chu đáo. Không khí bên ngoài 
địa điểm thi nghiêm túc, ổn định 
góp phần làm cho kỳ thi tuyển 
sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh diễn 
ra an toàn. Đồng chí Nguyễn 
Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo cho biết: Ngoài lực 
lượng thanh tra thi cắm chốt tại 
các hội đồng thi, Sở cũng thành 
lập các đoàn kiểm tra lưu động 
kiểm tra công tác thi tại hội đồng 
thi ở các huyện, thành phố. Nhờ 
sự chuẩn bị, hướng dẫn cụ thể, 
28 hội đồng thi trong tỉnh đều 
thực hiện tốt nhiệm vụ, không 
xảy ra tình huống đột xuất, bất 
ngờ.

Theo thống kê của Sở Giáo 
dục và Đào tạo, trong kỳ thi 
tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, 
toàn tỉnh vắng 295 thí sinh, có 
1 thí sinh bị đình chỉ thi do vi 
phạm quy chế.

Giám thị phát đề thi cho thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Quỳnh Thọ.

Thí sinh thi tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.
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thu hiền

Trong thời gian bôn ba nhiều tỉnh, 
thành phố kinh doanh buôn bán, 
thấy nông dân một số nơi trồng cây 

ngưu tất làm dược liệu cho kinh tế cao 
nên anh Tuân tìm hiểu, học cách trồng, 
chăm sóc, thu hoạch rồi mua giống về 
trồng. Cây dược liệu dễ trồng, dễ chăm 
sóc, thu nhập khoảng 5 - 6 triệu đồng/
sào, cao hơn cấy lúa. Trồng được vài vụ, 
anh Tuân nghiệm ra rằng cây dưa hè và 
cây rau dưa thời gian trồng ngắn mà thu 
nhập hơn trồng cây dược liệu nên quyết 
định chuyển hẳn sang trồng các loại dưa 
có thị trường tiêu thụ lớn như dưa lê hè 
và dưa cải. Người dân An Châu có nhiều 
kinh nghiệm trồng rau màu nên việc anh 

Tuân chuyển sang trồng dưa không gặp 
khó khăn gì. Ngay vụ dưa lê đầu tiên, anh 
đã thành công, thu được hàng chục triệu 
đồng. Thừa thắng xông lên, anh mạnh 
dạn mượn ruộng của người thân không 
trồng cấy, đổi và quy thành một mảnh 
ruộng rộng 1 mẫu tiếp tục trồng dưa. 
Anh trồng dưa lê từ tháng 2 đến tháng 5 
là được thu hoạch. Để trồng dưa lê hiệu 
quả, bên cạnh việc chọn giống tốt, giữ ẩm 
cho ruộng, thoát nước thật nhanh nếu có 
mưa, bón phân, đạm cân đối thì theo anh 
Tuân quan trọng nhất là việc ngắt ngọn 
cho dưa. Anh Tuân cho biết: Việc ngắt 
ngọn thường xuyên sẽ giúp cây phát triển 
nhiều nhánh, cho quả sai, to, sáng bóng. 

Cây dưa lê cho hoa ở ngay nách lá đầu 
tiên của cành nhánh nên khi cây ra 5 - 6 
lá thì tiến hành ngắt ngọn và tiếp tục ngắt 
khi cành nhánh đủ 5 - 6 lá. Khi cây có quả, 
nếu sai quá thì ngắt bớt đi chỉ để lại tầm 
6 - 7 quả. Năm nay thời tiết không thuận 
nên việc trồng dưa gặp nhiều khó khăn. 
Có không ít nhà trồng đúng thời gian mưa 
nhiều nên dưa bị chết, còn nhà anh Tuân 
do tiêu nước nhanh nên dưa vẫn phát 
triển song cho quả ít, thời gian thu hoạch 
giảm. Bình thường dưa lê cho thu hoạch 
khoảng 1 tháng nhưng năm nay chỉ thu 
được nửa tháng cây đã tàn. Lượng quả 
giảm 30% so với vụ trước. Bù lại giá dưa 
lê lại cao hơn năm ngoái khoảng 5.000 

- 6.000 đồng/kg. Đến nay, anh Tuân đã 
thu 5 sào dưa được trên 1 tấn, bán với giá 
18.000 - 20.000 đồng/kg và tiếp tục thu 
hoạch khoảng 1 tuần nữa mới hết quả. 
5 sào dưa còn lại cũng chuẩn bị cho thu 
hoạch. Anh Tuân khẳng định: Dù mất 
mùa song giá cao nên trồng dưa lê vẫn giá 
trị hơn gấp nhiều lần trồng lúa. Bình quân 
mỗi vụ dưa lê, anh Tuân thu được khoảng 
trên 50 triệu đồng, trừ chi phí lãi trên 30 
triệu đồng.

Ngay sau vụ dưa lê, anh Tuân chuyển 
trồng dưa cải sớm để bán đầu vụ sẽ được 
giá cao hơn. Dưa cải cũng là loại cây dễ 

trồng, dễ chăm sóc, 
đầu ra không 

phải lo vì 
H T X 

Tuân “dưa”
3 năm qua anh Nguyễn Bỉnh Tuân, thôn Kim Châu 2, xã An Châu (Đông Hưng) đã mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích 

cấy lúa kém hiệu quả của gia đình sang trồng các loại dưa lê, dưa cải và rau màu. Cây dưa không chỉ trở thành cây làm giàu 
mà còn trở thành biệt danh của anh Tuân “dưa”.

DVNN xã 
đứng ra thu 

mua cho Công ty 
Nông sản Hải Dương. Ruộng 

của nhà anh Tuân nằm trong khu cánh 
đồng chuyên màu nên kết thúc vụ dưa cải 
anh quay vòng trồng cây vụ đông ưa ấm 
rồi ưa lạnh như bí, su hào, cải bắp.  

Quay vòng 4 vụ/năm, nếu thời tiết 
thuận lợi, giá rau, quả cao thì mỗi năm 
anh Tuân cũng thu được trên 100 triệu 
đồng, gấp 3 - 3,5 lần trồng lúa. Nhờ vậy, 
anh không phải vất vả ngược xuôi buôn 
bán như trước mà kinh tế gia đình ngày 
càng khá giả. Ông Đào Ngọc Thuấn, Giám 
đốc HTX DVNN xã An Châu cho biết: Anh 
Nguyễn Bỉnh Tuân là xã viên, thanh niên 
năng động, dám nghĩ, dám làm, không 
chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà 
còn là người tích cực tích tụ ruộng đất để 
sản xuất hàng hóa thành công. 
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Nắng trên vườn quả

Về làng mùa lúa chín

LẠI TÂY DƯƠNG
Thành phố Thái Bình

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT
Thụy Văn, Thái Thụy

Sáng nay theo mẹ ra vườn
Con đi giữa những sắc hương ngọt ngào
Ngước nhìn quả mít trên cao
Vàng mơ cái nắng ẩn vào bên trong
Nắng thơm chín mọng quả hồng
Cớ chi rám vỏ quả bòng vàng thơm
Con ăn nghìn trái ngọt ngon
Lắng trong tâm thức công ơn người trồng
Đất trời vạn dặm mênh mông
Cuộc đời đang mở rộng lòng đón con.

Về quê với ruộng với vườn
Bạn cùng khoai lúa gió sương bao đời
Làng xưa nghèo vắng tiếng cười
Bố theo trâu bóng già rơi xuống chiều.

Làng quê thuở ấy tiêu điều
Liêu xiêu mái rạ lại nhiều gió giông
Suốt năm lặn lội trên đồng
Mùa mùa gieo cấy mà không thấy mùa.

Làng giờ... Vẫn ruộng ngày xưa
Vẫn là nắng sớm mưa trưa thuở nào
Thế mà... Như thể chiêm bao
Lúa đồng ngồn ngộn thơm vào ngõ quê.

Người xa lâu mới trở về
Sẽ không tưởng tượng ra quê hương mình
Đồng mẫu lớn ruộng mênh mông
Lúa, dưa xuất khẩu mướt xanh bốn mùa.

Về làng... Nhớ thuở ngày xưa
Gặp hương lúa chín gió đưa thơm chiều.

Ảnh minh họa

Mùa gặt về là khoảng 
thời gian bận rộn nhất 
của người nông dân, 

người lớn, trẻ nhỏ đều tập trung 
cho việc đồng áng. Thậm chí, khi 
lúa vừa chuyển sang vàng chanh 
thì nhà nhà đã mang liềm đi 
“đánh trấu” cho sắc; chỉnh trang 
lại quang gánh, xe thồ chuẩn bị 
sẵn sang cho vụ thu hoạch. Ngày 
mùa bắt đầu từ 3 – 4 giờ sáng, 
lỉnh kỉnh nào liềm, quang gánh, 
xe thồ, nón, mũ và không quên 
mang theo ấm nước. Gặt lúa vào 
thời điểm này vừa giúp nông dân 
tránh khỏi cái nắng hầm hập, 
vừa tranh thủ tối đa thời gian 
nắng để hong phơi rơm thóc. Để 
rồi khi mặt trời ló rạng, những xe 
thồ lúa lũ lượt từ đồng về, sau xe 
là những đứa trẻ chân đất, mặt 
lấm tấm mồ hôi. Đến bây giờ, 
tôi vẫn không quên lời dạy của 
bố khi đẩy sau xe lúa: Làm nông 
vất vả, nhọc nhằn thế đấy, phải 
cố mà học hành cho tốt để thoát 
khỏi “bán mặt cho đất, bán lưng 
cho trời”. Mùa gặt tuổi thơ tôi là 
những ký ức đầy mồ hôi như thế. 
Nhưng ruộng đồng luôn giàu có, 
thú vị đầy bất ngờ với mỗi đứa 
trẻ chúng tôi khi những phút giải 
lao vồ cào cào, bắt muồm muỗm 
nướng ăn bằng rơm; là những 
lúc nhảy cẫng lên khi bắt được 
tổ chim hay con cua, con cá dắt 
ống quần mang về nhà. Để rồi đi 
gặt về, dắt sau xe lúa là túi cua 
cá hay những con ốc đồng béo ú, 
căng tròn. Tiếng liềm sắc cắt vào 
thân lúa sột soạt, chị em tôi hăng 
say cắt lúa tìm tổ chim, con cua, 

con cá để rồi cúi xuống, ngẩng 
lên chẳng mấy đã thấy chân bờ. 
Lúa gặt về, mấy bác máy tuốt đã 
chờ sẵn. Máy nuốt chửng từng 
ôm lúa để rồi một lúc sau đã thấy 
những hạt thóc vàng tuôn rào 
rào đằng trước, rơm vàng bay về 
phía sau.

“Trông kìa, máy tuốt
Rung triệu vì sao
Đầy sân hợp tác
Thóc vàng xôn xao
Máy tròn quay tít
Núi thóc dần cao
Máy không biết mệt
Cười reo rào rào…”
Mùi thơm của lúa mới, mùi 

rơm rạ vừa được tuốt, mùi ngai 
ngái của bùn đất, tất cả hòa 
quyện vào nhau, tạo nên cái gọi 
là “mùi vị của làng quê” khiến 
bất kỳ ai xa quê cũng khắc khoải, 
chạnh lòng mỗi khi bắt gặp đâu 
đó hình ảnh quê nhà. Và tôi nhớ 
lũ bạn tôi, những đứa trẻ quê 
chân chất, chạy nhảy, nô đùa, 
ném rơm lên không trung và 
nhắm mắt cho rơm phủ lên đầu, 
quần áo rồi khúc khích cười. 
Nhớ những gương mặt lấp ló, đôi 
mắt trong veo í ới gọi nhau ngoài 
ngõ, nín thở chờ bà, chờ bố ngủ 
trưa để trốn ra ngoài chơi trốn 
tìm quanh đống rơm còn vấn 
vít hương lúa mới. Thế hệ chúng 
tôi đã không còn biết đến những 
ngôi nhà tranh vách đất, nhưng 
rơm với người dân quê tôi còn 
quý hóa lắm, cẩn thận hong khô 
từng cọng, xấn thật chặt, gọn gẽ 
góc sân để dự trữ làm thức ăn 
cho trâu bò, làm đồ đun nấu. 

Nhìn đống rơm là thấy nết cẩn 
thận, chắt chiu, cần cù, chịu khó 
của người nông dân cũng như sự 
no đủ của mùa màng. Bưng trên 
tay bát cơm gạo mới dẻo thơm, 
nóng hổi nghi ngút khói miệng 
ngân nga câu hát:

“…Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…”
Bây giờ, mùa gặt đối với 

người nông dân đã nhẹ nhàng, 
nhanh gọn hơn rất nhiều. Máy 
móc giải phóng sức lao động 
của con người, đặc biệt là người 
phụ nữ. Những chiếc máy gặt 
công suất lớn vòng qua vòng lại 
vài đường là ruộng lúa đã sạch 
trơn, thóc thu về còn rơm rạ rải 
xuống ruộng làm phân bón cho 
mùa sau. Những chiếc máy tuốt 
lúa cao giá ngày nào vì thế mà bị 
“thất sủng” nằm im lìm một góc. 
Còn đối với những đứa trẻ quê, 
mùa gặt tuy có bận rộn hơn ngày 
thường nhưng cùng lắm cũng chỉ 
nhúc nhắc cào thóc cho đỡ buồn 
chân tay. Trẻ con ở quê giờ cũng 
chẳng khác ở phố là bao, quanh 
năm chỉ cắm đầu vào học, thậm 
chí học hết cả những tháng nghỉ 
hè. Thật mừng vì chúng không 
phải “chân lấm tay bùn” nhưng 
cũng thật tiếc khi “không có 
được” những ký ức đẹp đẽ như 
cả một trời thương nhớ ấy.

ngân huyền

Giữa những ngày hè oi ả, nắng bỏng rát nhuộm vàng bông lúa trĩu hạt, nông dân quê tôi lại hối hả, tất bật 
vào mùa thu hoạch.

Lúa gặt rồi 
còn để lại rơm thơm
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anh tú

Học mà chơi, chơi mà học
Bắt đầu từ 7 giờ sáng, các em nhỏ đã 

được cha mẹ đưa đến Trung tâm để kịp 
giờ tập thể dục buổi sáng. Em Bùi Phương 
Thảo ở phường Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình chia sẻ: Những mùa hè trước, con 
thường “ngủ nướng” tới trưa, nhưng năm 
nay, sau 2 tuần nghỉ xả hơi con được tham 
gia khóa học kỹ năng sống ở đây với giờ tập 
thể dục buổi sáng có nhiều động tác giúp 
chúng con cao lớn hơn, nhiều bài tập với 
nhạc rất sôi động. Chính điều đó đã giúp 
các em nhỏ có thể bắt đầu một ngày mới 
thật nhiều niềm vui và hứng khởi. 

Ở nơi đây, các em nhỏ được học hát, 
học vẽ, tập khiêu vũ, tập võ cổ truyền và 
được tham gia vào các trò chơi tập thể 
nhiều hơn những giờ học suốt 9 tháng 
qua. Các em được thầy cô tại Trung tâm 
khích lệ việc tự tin nói trước đám đông, 
tự tin thể hiện cảm xúc của mình,... Bởi 
vậy mà nhiều em nhỏ, thời gian đầu đến 
với Trung tâm rất nhút nhát, thậm chí khi 
thầy cô hỏi còn ngại ngùng không dám 
trả lời, nhưng nay đã bạo dạn xung phong 
hát múa cùng các bạn trong lớp. Cá biệt 
có trường hợp của một vài em nhỏ có 
dấu hiệu của chứng tự kỷ. Ban đầu, phụ 
huynh của các em băn khoăn về việc con 

Chị Hoàng Thị Nga, phường Trần Lãm, 
thành phố Thái Bình

Qua những buổi đến theo dõi quá 
trình học tập của con, tôi thấy các 
con được rèn luyện, phát triển năng 
khiếu của bản thân một cách bài bản. 
Như con gái tôi có ước mơ sau này trở 
thành cảnh sát nên con rất chăm chú 
trong giờ học võ thuật và môn thuyết 
trình. Mỗi ngày trở về nhà con đều 
chăm chỉ luyện tập lại những điều đã 
được học rất tự giác và say mê, vậy 

nên tôi nghĩ rằng các mùa hè sau tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các 
con tham gia khóa học kỹ năng sống tại đây. 

Em Vũ Đình Hinh, xã Vũ Chính, 
thành phố Thái Bình

Ở đây con được 
làm quen với nhiều 
bạn mới ở ngoài 
ngôi trường con 
đang học và được 
thầy cô dạy nhiều 
kỹ năng giao tiếp 
giúp cho con tự tin 
hơn. Nhưng con 
thích nhất giờ ăn 

trưa ở đây vì rất ngon như cơm mẹ con 
nấu và con đều ăn hết suất ạ.

Bà Vũ Thị Nga, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm 
Thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình

Đây là mô hình lần đầu tiên có mặt 
tại Thái Bình, bởi vậy đòi hỏi mỗi cán 
bộ, giáo viên, cộng tác viên tại Trung 
tâm có sự đầu tư rất lớn về thời gian, 
tâm sức để sáng tạo nên một chương 
trình học kỹ năng sống phù hợp nhất 
với độ tuổi, tâm lý và môi trường sinh 
sống của các con. Khóa học có 5 lớp, 
đó là: vui vẻ, chăm chỉ, phong cách, 
rèn luyện và quyết tâm, chia theo từng 

độ tuổi từ 6 - 10 tuổi, qua đó hướng các con đến những mục 
tiêu trong việc rèn luyện bản thân mình.  

của mình có thể hòa nhập tại một môi 
trường mới với nhiều bạn bè xa lạ như 
vậy hay không? Nhưng được sự ủng hộ 
của các thầy cô trong Trung tâm, các con 
đã có thể làm quen, giao tiếp với bạn bè 

cũng như bắt nhịp với các hoạt động tại 
nơi đây và từng bước thể hiện năng khiếu, 
sở trường của bản thân. 

Thầy Nguyễn Thành Nam, giảng viên 
môn kỹ năng sống chia sẻ: Các môn học 

Một mùa hè thú vị
Tháng 6 là thời điểm học sinh bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Đây cũng chính là khoảng thời gian cha mẹ đưa con mình tìm đến với các 

khóa học, với hy vọng các con có được nhiều trải nghiệm hơn, nâng cao kỹ năng sống, thay vì uổng phí những tháng hè trước màn hình tivi 
hay ipad với biết bao trò chơi điện tử. Và hơn 100 bạn nhỏ đang theo học tại lớp năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống bán trú hè 2019 của 
Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình đang trải qua một mùa hè ngập tràn niềm vui và thật ý nghĩa như vậy.

được đan xen với các hoạt động thực tế, 
các con được học mà chơi, chơi mà học, 
vậy nên bạn nhỏ nào cũng rất hứng thú 
với việc học tập. Qua khóa học này với 
sự rèn giũa từng ngày, các thầy cô mong 
muốn các con có thể trở nên tự tin, tự giác, 
tự lập và tự bảo vệ bản thân mình trước 
những mối nguy hiểm không chỉ ngoài 
xã hội mà còn trên không gian mạng, bởi 
thực tế hiện nay, nhiều bạn nhỏ được cha 
mẹ cho phép sử dụng các thiết bị điện 
thoại thông minh hay các thiết bị điện tử 
kết nối internet từ rất sớm.   

Môi trường thân thiện, an toàn
Với năm lớp học được phân chia theo 

các độ tuổi, ở mỗi lớp lại có giáo viên chủ 
nhiệm riêng, theo sát trong từng môn 
học, bởi vậy, các em nhỏ có cơ hội được 
phát triển dựa trên sở trường của mình. 
Nguyên do là bởi, tuy quãng thời gian làm 
quen chưa lâu nhưng với số lượng học 
sinh trong mỗi lớp ít nên các cô giáo chủ 
nhiệm lớp đã có thể nắm bắt tính cách, 
sở thích cũng như khả năng của từng em 
nhỏ. Qua đó, có sự tư vấn đối với các thầy 
cô giáo ở từng bộ môn trong việc thiết kế 
bài giảng phù hợp với các nhóm học sinh. 

Đến với khóa học này, ngày nào cũng 
vậy, các em được mặc đồng phục, được 
cùng tham gia vào những hoạt động, trò 
chơi tập thể vui nhộn, bổ ích, được cùng 
ăn ngủ bán trú, bởi vậy, dường như đã 
không còn khoảng cách giữa các bạn nhỏ 
về hoàn cảnh gia đình hay môi trường 
sinh sống. Nhiều em nhỏ từ các huyện 
Hưng Hà, Thái Thụy, Vũ Thư,... nhưng đã 
được cha mẹ cho theo học tại Trung tâm. 
Đều đặn hàng ngày phải thức dậy từ sớm, 
vượt quãng đường xa để đi học nhưng các 
em đều rất thích thú. 

Môn học thu hút sự hứng thú không 
chỉ của các em nhỏ mà còn từ các bậc 
phụ huynh tại khóa học hè của Trung 
tâm thanh thiếu niên tỉnh, đó là võ cổ 
truyền Việt Nam. Với sự hướng dẫn của 
đại võ sư Lê Anh Hưng, trưởng bộ môn 
võ cổ truyền tỉnh Thái Bình, các em nhỏ 
phần nào hiểu được về võ cổ truyền Việt 
Nam, một di sản văn hóa của dân tộc, 
qua đó, bồi đắp thêm cho các em tình 
yêu, niềm tự hào với văn hóa dân gian. 
Điều đặc biệt, không giống với những 
khóa học võ khác, những giờ học võ ở 
đây chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện 
thể lực và hướng các em tới kỹ năng có 
thể tự bảo vệ bản thân trong những tình 
huống nguy cấp không có sự hỗ trợ từ 
người thân. 

Đối với những bạn nhỏ đang theo 
học lớp năng khiếu rèn luyện kỹ năng 
sống bán trú hè của Trung tâm thanh 
thiếu niên tỉnh, những ngày tháng thật 
vui vẻ, bổ ích và lý thú mới chỉ bắt đầu. 
Mùa hè này không còn những ngày dài 
“ngủ nướng”, không còn làm bạn với tivi 
hay những trò chơi điện tử, bởi đã có rất 
nhiều thầy cô và bạn bè ở khóa học kỹ 
năng sống sẵn sàng cùng các con khám 
phá những điều mới mẻ, mà hành trang 
ấy sẽ theo con đi suốt cả cuộc đời. 

Giờ học võ chủ yếu tập trung vào việc hướng các em tới kỹ năng có thể tự bảo vệ bản thân trong 
những tình huống nguy cấp.
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quang viện 

Làng Lộng Khê (tên nôm 
là Nhống) có đền Lộng 
Khê nơi Thiền sư Dương 

Không Lộ, Quốc sư triều Lý 
chấn sơn, khai thủy. Trong đền 
còn một phiến đá rộng hơn 3m², 
tương truyền đây là phiến đá 
thiêng in hình dấu chân khổng 
lồ của ngài khi đến làng Nhống 
tạo dựng sơn môn. Cạnh đền 
là một ngôi chùa cổ được xây 
dựng công phu, tráng lệ, liên 
hoàn trong quần thể đền, chùa 
cùng thờ Quốc sư Dương Không 
Lộ. Hiện tại, trong chùa vẫn còn 
bức tượng cổ Quốc sư Không Lộ 
đang thiền định.

Đền còn đôi câu đối cổ:
“Trần thế âm phù thần báo 

mộng
Lý triều xuất hiện Phật chân 

linh”
Tương truyền trong ba 

cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên - Mông xâm lược nước 
ta, Hưng Đạo vương Trần Quốc 
Tuấn đã cùng quân sĩ nhà Trần 
nhiều lần đi qua sông Luộc để 
tiến đánh quân giặc trên sông 
Bạch Đằng. Lần ấy, khi Hưng 
Đạo vương cùng quân sĩ chuẩn 
bị vượt sông trong đêm tối, 
bỗng dưng trời đổ mưa giông, 
gió thổi mạnh khiến cho thuyền 
không vượt qua sông được. Đêm 
ấy, Hưng Đạo vương cùng quân 
sĩ phải nghỉ lại khúc sông cạnh 
làng Nhống. Hưng Đạo vương 
được bố trí ngủ lại trong đền. 
Quân sĩ tản vào nhà dân xung 
quanh. Đêm vẫn mưa giông, 
chớp giật, Hưng Đạo vương vừa 

chợp mắt bỗng chiêm bao thấy 
một vị thiền sư cao lớn đứng bên 
nói với Hưng Đạo vương rằng 
xuất quân lần này đại thắng 
quân Nguyên - Mông. Tỉnh giấc 
chiêm bao, Hưng Đạo vương sai 
người chuẩn bị vật phẩm, sửa 
soạn nghi lễ tế thần linh báo 
ứng. Quả nhiên trời đang mưa 
giông, sấm chớp ầm ầm bỗng 
dưng mây tan, mưa tạnh. Hưng 
Đạo vương cùng quân sĩ vượt 
sông tiến đánh quân xâm lược 
và thắng trận.

Đền Lộng Khê có cảnh quan 
đẹp, trước đền là hồ nước trong 
xanh, giữa hồ có giếng cổ. Thuở 
xa xưa đền Lộng Khê nằm sát 
cạnh sông Luộc nhưng sau 
nhiều đợt vỡ đê do lũ lớn thượng 
nguồn tràn về, đền được chuyển 
vào trong làng như ngày hôm 
nay. Người dân làng Nhống 
(Lộng Khê) vẫn thường gọi ngài 
(Lý triều Quốc sư Dương Không 
Lộ) là vị thần Khổng Lồ. Ngài 
không những dạy dân cách khai 
thủy, chấn sơn, cấy lúa nước, 
làm nông nghiệp mà còn là một 
thần y chữa bệnh cho dân làng 
Nhống và cư dân quanh vùng. 
Thời nhà Lý (1009 - 1225) đạo 
Phật được coi là quốc giáo. Sử 
cũ ghi thiền sư Dương Không 
Lộ là người hiểu về đạo Phật 
sâu sắc là giáo chủ của cả vùng, 
ngoài việc truyền bá đạo Phật, 
Thiền sư còn có công lớn trong 
việc mở mang các công trình 
trị thủy nhằm đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, giúp người dân 
có cơm ăn, áo mặc. Ngài còn 

là người am hiểu về y thuật có 
công chữa khỏi bệnh hiểm cho 
vua Lý Thánh Tông và được nhà 
vua phong Quốc sư. Sử cũ ghi 
khoảng trước năm 1060 thiền sư 
Dương Không Lộ cùng các thiền 
sư Từ Đạo Hạnh và Giác Hải đã 
sang Tây Trúc để tu luyện về 
đạo Phật. Thiền sư Không Lộ là 
đời thứ 9 Thiền phái Vô Ngôn 
Thông. Thiền sư họ Dương cha 
mẹ nối đời làm nghề chài lưới, 
đến đời ngài vì nặng lòng nhân 
tình thế thái mà bỏ đi theo đạo 
Phật. Từ một ngư phủ, Dương 
Không Lộ theo Thiền sư Lôi Hà 
Trạch xuất gia cùng làm bạn 
với các Thiền sư Giác Hải và 
Từ Đạo Hạnh. Đền Lộng Khê 
được xây dựng trong cảnh quan 
tuyệt mỹ tứ cổ cảnh Lộng Khê 
của huyện Phụ Dực xưa. Tổng 
thể kiến trúc đền Lộng Khê 
khá rộng lộ rõ vẻ uy nghi của 
ngôi đền thiêng. Kiến trúc nghệ 
thuật chủ đạo là điêu khắc gỗ 
và đá tinh tế. Theo sử liệu, tòa 
Đại Bái của đền Lộng Khê được 
dựng lại vào năm Bảo Đại thứ 3 
(1933) do tri huyện Phụ Dực là 
Phạm Gia Khánh đứng ra hưng 
công, cúng 15 đồng tiền Đông 
Dương và đôi câu đối. Mang 
đậm phong cách kiến trúc thời 
Nguyễn do vậy kiến trúc 5 gian 
tòa Đại Bái được xây dựng bề 
thế và oai nghiêm tạo nên vẻ 
tráng lệ của ngôi đền thiêng. 
Đội Lân chầu trên trụ biểu như 
thách thức với thời gian và thiên 
nhiên khắc nghiệt làm tôn vẻ 
lẫm liệt uy linh nơi cửa Thánh. 

Tòa Đệ Nhị gồm 3 gian có cấu 
trúc tòa sen để lộ thiên một bên 
tòa thờ đức Thánh Mẫu, một 
bên thờ Đức Thánh Ông. Tòa 
Hậu Cung còn gọi là đền cấm 
gồm 3 gian. Tương truyền vì biết 
tiếng đền thiêng Lộng Khê nên 
vua Tự Đức ban cho dân làng 
Lộng Khê rất nhiều gỗ quý để 
dựng tòa này. Truyền ngôn khi 
nghỉ lại đền Lộng Khê trước khi 
xuất binh đánh giặc, Hưng Đạo 
vương đã được ngài (Dương 
Không Lộ chân linh) linh ứng 
báo mộng giúp vua Trần Nhân 
Tông và quân đội nhà Trần 
thắng lớn trận Bạch Đằng. Cảm 
kích bởi ngài linh ứng giúp vua 
Trần thắng trận, vua Trần đã sắc 
phong ngài là Nam Thiên Thánh 
Tổ Lý triều Quốc sư vào đêm 
ngày 24 tháng 3 âm lịch. Nhân 
dân Lộng Khê truyền ngôn cho 
các thế hệ sau trong làng thờ 
cúng Ngài và mở đại lễ hội hàng 
năm đồng thời đền Lộng Khê 
cũng là nơi tôn thờ Thành hoàng 
bản cảnh của làng là Thái úy Lý 
Thường Kiệt. Đền Lộng Khê là 
nơi tôn thờ hai nhân vật lịch sử 
có thật của quốc gia Đại Việt thế 
kỷ XII - XIII là Lý triều Quốc sư 
Dương Không Lộ và Thái úy Lý 
Thường Kiệt. Theo sắp xếp của 
tiền nhân, tòa Đại Bái thờ bài vị 
Thái úy Lý Thường Kiệt, toà Đệ 
Nhị thờ tượng Lý Thường Kiệt, 
tòa Hậu cung thờ bài vị và thần 
tượng Nam thiên Thánh tổ Lý 
triều Quốc sư Dương Không Lộ 

tạo thành tổ hợp kiến trúc “tiền 
Thần, hậu Thánh” có kết cấu 
liên hoàn khép kín.

Hàng năm hội đền, chùa 
làng Lộng Khê được mở từ 21 
tháng 3 đến 30 tháng 3 (âm lịch) 
với nhiều nghi thức diễn xướng 
độc đáo. Đặc biệt, lễ hội đền 
Lộng Khê có múa Bát Dật, điệu 
múa dân gian “độc nhất vô nhị” 
ở Thái Bình và nhiều trò chơi, 
trò diễn dân gian đặc sắc gắn với 
hành trạng của thiền sư Dương 
Không Lộ. Một nét đặc sắc nữa 
trong hội làng Lộng Khê là tục 
đốt cây Đình liệu tưởng nhớ 
đức Thánh Dương Không Lộ khi 
ngài rời Lộng Khê trong đêm 
tối đến nơi khác chấn sơn. Khi 
cây đình liệu cháy đã tàn, “nam, 
phụ, lão, ấu” trong làng mang 
đuốc ở nhà đến châm lửa rồi tỏa 
đi khắp nơi sau đó chạy lên đê 
sông Luộc cuối cùng mang đuốc 
về nhà thắp hương lễ gia tiên, 
cầu cho gia trạch an khang, cầu 
cho xóm làng yên vui, cầu cho 
“phong đăng hòa cốc”. Tục đốt 
cây đình liệu được giải mã từ sự 
tích Thiền sư Dương Không Lộ 
là người có công xây dựng và 
khai thủy, chấn sơn chùa Lộng 
Khê. Khi chùa Lộng Khê đã xây 
dựng khang trang, ngài muốn 
giao lại chùa cho đại sư Giác Hải 
trụ trì và đi lập sơn môn khác, vì 
không muốn để dân làng quyến 
luyến nên đợi khi đêm tối ngài 
bỏ đi. Dân làng nhớ thương đã 
đốt cây đình liệu đi tìm ngài.

Cựu chiến binh Ngô Quang Trướng, Trưởng ban quản lý
di tích đền Lộng Khê, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ

Ngày trước kinh tế còn eo hẹp, ngày 
hội đền, chùa Lộng Khê con cháu trong 
làng vẫn duy trì nét văn hóa độc đáo đốt 
cây đình liệu nhưng cây đình liệu nhỏ, 
cháy sáng khiêm tốn. Ngày nay con cháu 
làng Lộng Khê làm ăn phát đạt, khắp các 
miền đất nước cả ở ngoài nước gửi tiền 
về dựng cây đình liệu to sừng sững cao 
vài chục mét cháy sáng cả vùng để tưởng 
nhớ công đức Thiền sư Dương Không Lộ 

và cầu quốc thái dân an, cầu phong đăng hòa cốc, gia trạch yên 
vui, làm ăn phát đạt.

Cựu chiến binh Lê Đắc Thắm, thôn Lộng Khê 3, xã An Khê, 
huyện Quỳnh Phụ

Năm nào làng Lộng Khê cũng mở hội, 
lễ hội đền Lộng Khê có 2 phần, phần tế 
gồm các đoàn tế nam quan, nữ quan, 
nhân dân của địa phương, khách thập 
phương trong huyện, trong tỉnh và tỉnh 
ngoài về dâng hương tế thần, tế thánh. 
Phần hội làng duy trì truyền thống múa 
bát dật, múa kéo chữ và tổ chức các trò 
chơi dân gian, đặc biệt dựng và đốt cây 
đình liệu tưởng nhớ Thiền sư Dương 
Không Lộ, Lý triều Quốc sư.

Ông Đỗ Quang Tham, thủ từ đền Lộng Khê, xã An Khê,
huyện Quỳnh Phụ

Đền Lộng Khê được nhà nước xếp 
hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo 
Quyết định số 1214 ngày 30/10/1990, 
hiện nay nhiều hạng mục di tích đang 
xuống cấp cần được duy tu, tôn tạo nhằm 
bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử 
truyền thống bao đời cho con cháu.

CHẤN SƠN, KHAI THỦY
Dân gian vùng Phụ Phượng (sau đổi thành Phụ Dực, nay là Quỳnh Phụ) từ xưa vẫn lưu truyền câu ca: “Đào 

Động, Lộng Khê, Tô Đê, A Sào - Lý triều tứ cố cảnh” đại ý ngợi ca cảnh đẹp cổ kính xen lẫn cảnh vật tự nhiên và 
các công trình kiến tạo của nhân dân vùng Phụ Phượng triều Lý trong đó có làng Lộng Khê (xã An Khê, huyện 
Quỳnh Phụ nay). Các bậc cao niên trong làng cho biết tên làng Lộng Khê theo nghĩa chiết tự “Khê” có nghĩa là 
dòng nước, Lộng sát biển lớn, ghép hai từ lại có nghĩa đây là vùng đất bãi bồi gần cửa biển bên cạnh sông Luộc 
đỏ nặng phù sa…

Đền Lộng Khê, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ - một trong tứ cố cảnh triều Lý.
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Ảnh minh họa

BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Năm giờ chiều, tin sơ bộ báo về.

Cánh quân của Gác-nít-sông, 
đại úy, gồm một tiểu đoàn lính 

dù lê dương, hai đại đội ngụy binh, từ thị 
xã Ninh Giang qua sông Luộc vào phố 
huyện Phụ Dực, theo đường 10 tới đóng 
tại các làng Đợi, Rí, Gú, theo thế chân 
kiềng, điểm gần nhất cách cầu Nguyễn 
năm trăm mét. Cánh quân này gặp 
sự kháng cự lẻ tẻ của du kích, thiệt hại 
không đáng kể.

Cánh quân từ Hải Dương vượt sông 
Luộc sang Quỳnh Côi, bị Việt Minh phục 
kích ở đầu cầu thị trấn, 43 binh sĩ thiệt 
mạng, sau một trận đọ súng ồ ạt.

Cánh quân từ Hưng Yên qua Hưng 
Nhân đã đến địa điểm định trước, chỉ gặp 
sức kháng cự lẻ tẻ, không thiệt hại gì...

Căng-đô quan sát tình hình hành 
quân ngày thứ nhất trên tấm bản đồ dã 
chiến. Đồng thời với bốn cánh bộ binh, 
còn có gần hai chục tàu và ca nô tuần 
tiễu, bắn phá uy hiếp trên các con sông 
Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý, sông Hóa 
và ven biển Thụy Anh, Thái Ninh, Tiền 
Hải. Cuộc hành quân hình thành vòng 
vây kín tứ phía và chẻ Thái Bình ra làm 
bốn, với nhát dao chẻ gần suốt đường 
10 và một nhát chẻ dọc sông Trà Lý. 
Riêng vùng Bắc Thái Bình gần như bị cắt 
làm bốn mảnh... Cuộc hành quân thế 
là nhanh, ít tổn thất. Nhưng Căng-đô 
không quá lạc quan. Trên chiến trường 
đồng bằng này, Việt Minh quen dùng 
chiến thuật mềm nắn rắn buông. Hãy coi 
chừng những làng xóm xanh tươi hiền 
lành, những người nông dân cục mịch 
tưởng như chỉ biết theo trâu ấy. Tất cả 
sẽ nổi lửa khi các binh đoàn cơ động rút 
đi nơi khác... Cần phải nhanh chóng nối 
sự liên lạc của hai cánh quân Đát-si-ơ và 
Gác-nít-sông, kiểm soát chặt chẽ đường 
10, rồi từ đây phát triển ra các vùng 
chung quanh... Căng-đô khoanh một 
đường chỉ xanh từ đầu cầu Bo theo ven 
đê Trà Lý lên Cống Vực, vòng qua các cầu 
Kim Bôi, Cao Mỗ ra ngã ba cầu Nguyễn, 
quanh lại cầu Sa Cát và cầu Bo. Hắn nói 
với Đát-si-ơ:

- Chúng ta phải tảo thanh vùng này. 
Vì nó tiếp cận với thị xã và hai chiếc cầu 
lớn nhất của đường 10: cầu Bo và cầu 
Nguyễn. Cầu Nguyễn đã bị phá. Chúng 
ta phải giữ bằng được cầu Bo - Hắn cười 
mũi - Không hiểu Việt Minh tính toán 
thế nào mà không phá. Đối với chúng ta 
thật là một sự may mắn. Ông có nhiệm 
vụ: trong một ngày gần đây nhất, hành 
quân thăm dò vùng này và liên lạc với 

cánh quân của Gác-nít-sông, bên kia cầu 
Nguyễn.

*
*         *

Bọn công binh hùng hục bổ quốc 
chim, cuốc bàn, phá ba ụ đất cao ngất 
trên cầu Bo. Đất rắn, cuốc bổ chan chát 
như bổ vào đá. Chúng gạt đất xuống sông, 
gỡ ra những chiếc xương ụ: cột gỗ lim của 
ngôi nhà ở phố cháy dở hồi tiêu thổ kháng 
chiến; cành bàng, cành đa chặt ở khu tòa 
sứ...

Sáng 10, tháng 2. Đát-si-ơ cho quân 
qua cầu Bo, chia làm hai mũi, định họp 
điểm tại cầu Nguyễn. Mũi thứ nhất đi 
theo đường 10. Mũi thứ hai vòng đê Trà 
Lý xuyên qua Đồng Lan.

Một giờ chiều, hai cánh quân đến hợp 
điểm. Cánh đường 10 bị phục kích ở cầu 
Sa Cát, chết 30 lính. Cánh đê Trà Lý bị giật 
mìn chết 7 tên.

Gác-nít-sông bắt liên lạc được với 
Đát-si-ơ.

Thêm một vị trí dã ngoại cắm tại cầu 
Nguyễn, bên cạnh các vị trí Gú, Rí, cách 
nhau năm trăm mét đường chim bay.

Đát-si-ơ ra đầu cầu Nguyễn. Tơ-na, 
trung úy tây lai đi theo.

Đôi mắt xanh như đít đom đóm nhìn 
chằm chằm xuống chiếc cầu sắt bị đánh 
sập, Đát-si-ơ lắc đầu:

- Chưa thể bắc ngay lại được cái cầu 
này. - Quay nhìn Rơ-na, hắn nói tiếp - Ông 
sẽ chỉ huy đại đội lính Liên hiệp Pháp bảo 
vệ khúc sông này. Nói cho đúng hơn, bảo 
vệ chiếc cầu này. Trước mắt nó sẽ là cầu 
phao. Trong một ngày không xa nó phải 
là một cái cầu sắt. Một đốt quan trọng của 
cả bộ xương sống đấy.

Hôm sau, theo kế hoạch đã vạch, 
Đát-si-ơ chỉ huy đơn vị theo đường 39 
lên Duyên Hà, con đường quốc lộ có tầm 
quan trọng thứ hai sau quốc lộ 10.

Rơ-na ra lệnh cho các trung đội làm 
công sự dã ngoại. Những chiếc hố nằm 
bắn, dài và nông choèn như cái quan tài. 
Đầu hố có ụ đất, vừa làm bệ súng vừa che 
đạn đối phương. Những mái nhà bạt xám 
mốc mọc lên, lúp xúp như lều chợ. Giữa 
những dãy nhà bạt, hào giao thông đào 
vội, nham nhở như chuột gặm, người cúi 
lom khom vẫn chìa lưng.

Mấy thằng ngụy khôn vặt vào một nhà 
ven sông khiêng liếp nứa, đóng cọc che 
gió bấc sau lều. Tên thượng sĩ đứng nhìn 
lẩm bẩm:

- Đồ chúng mày ngu. Đã chắc được 
nằm yên trong bạt đâu mà che chắn. 
Nghe tao, đào hố, giải rạ nằm xuống là tốt 
nhất.

Xế chiều. Mây xám đuổi nhau trên 
vòm trời âm u. Gió bấc từ sông Nguyễn 

thốc lên ào ào. Sóng vỗ vào thân cái cầu 
đổ lép nhép, ì oạp... Con chích chòe kêu 
những tiếng chúy... úy... chuy... úy... dài 
giọng buồn bã. Mưa rét sắp đến.

Rơ-na ngồi trong lều bạt. Mùi đất nền 
hôi hôi lành lạnh; mùi vải bạt hăng hăng, 
làm y nhăn mũi, tay rút vội điếu Bát-tô 
đưa lên miệng. Mấy tiếng ho bật ra sau 
khói thuốc đặc sệt. Rơ-na cài kín cúc cổ 
áo ca-pốt, quay lưng ra sông tránh luồng 
gió bấc.

Trước mặt Rơ-na, hai hòm đạn kê sát 
lại làm bàn. Tấm bản đồ gấp làm mười 
mảnh, đút trong túi mi-ca. Mảnh trên 
cùng nhìn thấy qua mi-ca là khu vực cầu 
Nguyễn.

Rơ-na có cái mũi dài khoặm như mỏ 
vẹt của bố, có đôi mắt đen đen nâu nâu 
như của mẹ. Y ấp chiếc mùi xoa gấp tư 
vào miệng để nói khỏi hít phải khí lạnh. 
Nhìn mảnh bản đồ hồi lâu, Rơ-na nhìn 
Phạm Thả.

- Bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ việc 
gì, ông thiếu úy? Thả rút bút chì trên túi 
ngực, chỉ vào một điểm trên bản đồ.

- Đây là nhà thờ Phương Xá. Vị linh 
mục ở đây có liên hệ chặt với Bùi Chu. 
Ông ta có người ở đây, nhà thờ Rí. Quân 
của  đại úy Gác-nít-sông đang đóng một 
bộ phận ở đấy. Tôi vừa liên lạc được với 
người của linh mục Phương Xá...

- Tốt lắm! - Rơ-na chăm chú nhìn Thả, 
chờ đợi.

-... Tôi chưa biết chính thức nhiệm vụ 
của đơn vị chúng ta, sẽ đồn trú tại đây hay 
lại theo các binh đoàn cơ động?

- Có nhiều khả năng chúng ta đồn trú 
tại đây. Vì cái cầu này là đốt xương sống 
quan trọng. Muốn giữ được cái cầu này, 
lẽ tự nhiên chúng ta phải bình định vùng 
này, với một hệ thống những đồn hương 
dõng, vệ sĩ, những ban tề và những đội 
bảo an.

Thả soi đèn pin vào tấm mi-ca, mắt 
nhìn theo cái quản bút Rơ-na rê rê trên 
đó, tai lắng nghe.

- Kế hoạch bình định mà bộ chỉ huy 
chiến dịch Ton-nô giao cho chúng ta, phải 
nhanh chóng lập các đội vệ sĩ ở các làng 
này: Rí, Đọ, Gòi, Lác, Tuộc và lui vào đây, 
Phương Xá. Những đồn này do các linh 
mục, tu sĩ thuộc quyền Bùi Chu cai quản, 
làm chỗ dựa cho chúng ta. Những đồn ấy 
sẽ cùng chúng ta tiến hành một cách dai 
dẳng các cuộc vây quét Việt Minh, du kích 
và lập tề ở những làng lân cận. Làm xong 
các việc đó, tức là bước một của kế hoạch 
bình định hoàn thành.
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TỔNG BIÊN TẬP: VŨ ANH THAO                                                                       PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - Hoàng Minh Sơn                                     THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình                                         
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

hộp thư bạn đọc

Trong tuần, tòa soạn nhận được tin, 
bài của các cộng tác viên: Tạ Xuân Sinh 
(Hưng Hà); Nguyễn Tường Thuật (Thụy 
Văn, Thái Thụy); Thành Đô (Bộ CHQS 
tỉnh); Hoàng Năng Trọng (Trường Đại 
học Y Dược Thái Bình); Lưu Tuyết Minh 
(Yên Mỹ, Hưng Yên); Ngô Mạnh Long 
(Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Bùi Văn Hiên 
(Thạch Hà, Hà Tĩnh); Lê Minh Hải (Phú 
Thọ); Nguyễn Thanh (Vũ Quý, Kiến 
Xương); Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Lại 
Tây Dương (thành phố Thái Bình); Đào 
Hạnh (Đài TTTH thành phố); Lê Trung, 
Hà Thanh (Đài TTTH Vũ Thư); Trúc 
Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Vũ Đông 
(Kiến Xương); Đỗ Hà, Nguyễn Hường 
(Đài TTTH Tiền Hải)… cùng các cộng 
tác viên khu vực phía Nam đất nước 
như: Văn Quý, Trần Thanh Thoa, Lê 
Anh Phong (Thành phố Hồ Chí Minh); 
Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Phạm 
Khánh Duy (Cần Thơ); Nguyễn Thị Bích 
Nhàn (Phú Yên); Mai Mộng Tưởng (Đà 
Nẵng); Phan Thành Minh, Lý Minh 
Châu (Lâm Đồng); Nguyễn Thị Bình 
(Tây Ninh); Trần Thùy Linh, Lê Văn 
Trường (Cù Lao Dung, Sóc Trăng); Lê 
Hứa Huyền Trân, Trần Thị Thắm (Bình 
Định); Ngô Nữ Thùy Linh (Đồng Nai); 
Huỳnh Thị Kim Cương, Nguyễn Chí 
Ngoan (Kiên Giang)…

Lĩnh vực giao thông, cộng tác viên 
Nguyễn Hường (Đài TTTH Tiền Hải) 
đưa tin: Tuyến đường 221A có tổng 
mức đầu tư trên 734 tỷ đồng. Dự án 
đầu tư xây dựng công trình cải tạo 
nâng cấp đường tránh trú bão cứu 
hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển 
và bảo đảm an ninh, quốc phòng 
ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình. 
Quy mô của dự án được UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết định số 2624/QĐ-
UBND ngày 15/10/2018 với tổng mức 
đầu tư 734,3 tỷ đồng từ ngân sách 
tỉnh, nguồn thu từ việc đấu giá quyền 
sử dụng đất, nguồn hỗ trợ xi măng và 
các nguồn vốn huy động hợp pháp 
khác. Tổng chiều dài tuyến 17,805km; 
điểm đầu giao với đường Đồng Châu 
tại ngã ba Trái Diêm, điểm cuối tại 
cồn Vành.

Cộng tác viên Tạ Xuân Sinh có bài: 
Phơi thóc lúa, rơm rạ trên đường giao 
thông - ẩn họa nhiều nguy cơ tai nạn. 
Bài viết phản ánh: Việc người dân tận 
dụng đường giao thông làm nơi tập kết 
phơi thóc lúa, rơm rạ sau thu hoạch 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn 
giao thông. Có những đoạn thóc phơi 
tràn ra đến giữa đường. Không những 
thế, người dân còn dùng cả gạch, đá, 
bàn ghế, cây khô… để che chắn khu 

vực phơi thóc, không cho các phương 
tiện giao thông đi vào, gây ra những 
mối nguy khó lường…

Viết về đề tài an ninh, quốc phòng, 
cộng tác viên Thành Đô (Bộ CHQS 
tỉnh) có tin: Thông qua Tư lệnh Quân 
khu kế hoạch diễn tập khu vực phòng 
thủ. Tin cho biết: Bộ Tư lệnh Quân khu 
3 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chủ 
trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt công tác 
chuẩn bị, tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo 
hoàn thiện các nội dung, xây dựng 
văn kiện diễn tập; đồng thời, tiếp tục 
nghiên cứu, lường đón những khó 
khăn trong việc huy động dây chuyền 
công nghiệp, động viên nền kinh tế 
quốc dân phục vụ cho nhiệm vụ quốc 
phòng sát với điều kiện của tỉnh đồng 
bằng ven biển. Cùng chủ đề, cộng tác 
viên Đặng Mai (Công an tỉnh) có bài: 
Nghĩa tình đồng đội ấm tình quân 
dân. Bài viết có đoạn: Hội Phụ nữ 
Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt 
động có ý nghĩa như khám bệnh, cấp 
thuốc miễn phí cho những người dân 
có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi mẹ 
Việt Nam anh hùng, tặng quà gia đình 
chính sách, gia đình có công với cách 
mạng; bảo trợ học sinh khuyết tật, mồ 
côi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 
công trình “hỗ trợ trang thiết bị đối với 
nhà trẻ thôn hoặc trung tâm bảo trợ 

xã hội; tổ chức “Ngày tình nguyện vì 
nhân dân phục vụ”; quyên góp ủng hộ 
nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các tỉnh bị 
ảnh hưởng do thiên tai; xây dựng và 
tổ chức chương trình “Chung tay nhân 
ái” và từ thiện “Tình nguyện mùa 
đông” với các bệnh nhân có hoàn cảnh 
đặc biệt trong tỉnh, góp phần chia sẻ, 
động viên họ vượt qua sự đau đớn của 
bệnh tật, lạc quan, thêm tin yêu vào 
cuộc sống…

Trong tuần, Báo Thái Bình điện tử 
nhận được nhiều tin, bài, ảnh, video 
clip của các cộng tác viên đài TTTH 
8 huyện, thành phố và bạn đọc khắp 
mọi miền đất nước gửi về cộng tác…

Ngoài các tin, bài, ảnh của các cộng 
tác viên gửi về tòa soạn đã được sử 
dụng, số còn lại vẫn đang được nghiên 
cứu, sử dụng cho các chuyên mục, 
chuyên trang.

Các đồng chí cộng tác viên và bạn 
đọc có tin, bài gửi về tòa soạn cần có 
ảnh minh họa gửi kèm (từ 3 - 5 ảnh) 
theo nội dung để tòa soạn tiện xác 
minh thông tin và sử dụng cho quá 
trình biên tập. Rất mong nhận được 
nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của các 
đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: 
toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc 
gửi trực tiếp qua địa chỉ: Báo Thái 
Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành 
phố Thái Bình. Trân trọng!

ngành nghề kinh doanh: 
Cung cấp các thiết bị nội thất, 

thiết bị y tế, dụng cụ chế phẩm  
môi trường, thiết bị tin học, thiết 
bị phòng cháy chữa cháy.

Công Ty TNHH TM & SX Nội Thất Giang Ngọc
45 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Website: www.giangngoc.com.vn - Email: vananh.pham@giangngoc.com.vn
Tel: 0363. 842.149 - Fax: 0363.836.328 - DĐ: 0985.842.148

Nội thất Giang Ngọc 
bừng sáng không gian của bạn


