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ANH ĐÀO

vai trò 

KTTT với nòng cốt là các HTX, THT 
đóng vai trò quan trọng trong phát 
triển kinh tế và bảo đảm an sinh 

xã hội của tỉnh. Những năm qua, nhiều 
chính sách đã được tỉnh triển khai thực 
hiện nhằm tạo điều kiện cho KTTT phát 
triển như khuyến khích phát triển các cơ 
sở dạy nghề, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực cho các HTX và quỹ tín 
dụng nhân dân (TDND); các thủ tục hành 
chính về giao đất, thuê đất đối với HTX, 
quỹ TDND đã được giảm bớt thời gian 
thực hiện, thành phần hồ sơ. Tỉnh đã tạo 
điều kiện cho KTTT, kinh tế hộ tiếp cận và 
hưởng chính sách mới về khoanh nợ, xóa 
nợ, gia hạn nợ, miễn giảm lãi vay..., góp 
phần giải quyết khó khăn về vốn, giảm 
chi phí vốn vay, phát triển sản xuất, thúc 
đẩy kinh tế phát triển. Ngoài ra, tỉnh còn 
có chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển 
giao tiến bộ khoa học công nghệ; chú 
trọng công tác xúc tiến thương mại, thu 
hút đầu tư, quảng bá các sản phẩm, dịch 
vụ, trợ giúp tìm hiểu, nắm bắt, tiếp cận 
thị trường cho các đơn vị sản xuất, kinh 
doanh, các HTX trong tỉnh...

Với nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến 
khích kịp thời, KTTT của tỉnh thời gian 
qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan. 
Các THT được thành lập trên cơ sở nhu 
cầu thực tế, giúp tạo việc làm và nâng cao 
thu nhập cho người dân. THT sản xuất và 
tiêu thụ đào cảnh Sa Cát (phường Hoàng 
Diệu, thành phố Thái Bình) được thành 

lập năm 2016 với 150 thành viên. Sau khi 
thành lập, THT đã đưa các thành viên 
trong tổ đi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm 
ở các tỉnh, thành phố lân cận để học hỏi 
thực tế trong việc trồng và chăm bón cây 

đào sao cho chi phí thấp, hiệu quả cao; 
đồng thời, tìm cách mở rộng thị trường 
tiêu thụ, xây dựng thương hiệu. Ông Vũ 
Đình Khởi, tổ trưởng THT cho biết: Đến 
nay, đào cảnh Sa Cát đã dần xây dựng 

được thương hiệu của mình. Thị trường 
tiêu thụ đã mở rộng vào Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Thừa Thiên Huế. Dịp tết Nguyên 
đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, mặc dù thời 
tiết bất lợi song doanh thu của tổ vẫn đạt 
gần 20 tỷ đồng, có hộ thu nhập lên đến 
700 triệu đồng. Đời sống của các gia đình 
thành viên không ngừng được nâng cao.

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 172 
THT hoạt động, trong đó lĩnh vực nông 
nghiệp có 110 THT, lĩnh vực phi nông 
nghiệp có 62 THT. Hầu hết các THT có 
quy mô nhỏ, tổ chức quản lý và điều hành 
giản đơn, hợp tác linh hoạt, gọn nhẹ, hỗ 
trợ nhau trong sản xuất và đời sống, một 
phần nhu cầu vốn và kỹ thuật. Nhiều THT 
sau khi được thành lập đã hoạt động hiệu 
quả, quản lý, điều hành chặt chẽ là tiền đề 
chuyển sang mô hình HTX kiểu mới theo 
Luật Hợp tác xã năm 2012.

Là nòng cốt của KTTT, những năm 
qua, các HTX đã khẳng định vai trò quan 
trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; 
thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tạo 
điều kiện cho các thành viên, hộ nông 
dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất, nâng cao năng suất, chất lượng của 
sản phẩm. Hết năm 2018, toàn tỉnh có 434 
HTX với trên 455.000 thành viên. Trong 
đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thủy 
sản có 324 HTX; lĩnh vực công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, 
thương mại có 25 HTX; lĩnh vực tín dụng 
có 85 quỹ TDND. Tổng doanh thu bình 
quân của 1 HTX năm 2018 đạt 1,31 tỷ 
đồng, tăng 75,8% so với năm 2013. Theo 
đồng chí Lưu Thị Chỉ, Chủ tịch Liên minh 
Hợp tác xã tỉnh: Những năm gần đây, các 
HTX đã có nhiều cố gắng trong điều hành 
sản xuất, kinh doanh, chuyển giao, ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao 
hiệu quả sản xuất, tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và 
nông dân. Sản phẩm của các HTX ngày 
càng khẳng định vị thế trên thị trường 
trong nước và quốc tế. Các HTX đã ứng 
dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, hạn 
chế thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra những 
sản phẩm thân thiện với môi trường. 
Bên cạnh đó, các HTX đã phát huy được 
vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách 
nghĩ, cách làm cho người dân; chuyển 
đổi cơ cấu sản xuất theo hướng nâng 
cao năng suất cây trồng, vật nuôi đáp 
ứng nhu cầu của thị trường, tăng doanh 
thu cho HTX và người dân. Đã xuất hiện 
nhiều mô hình HTX điển hình với cách 
làm mới như HTXNN xã Bình Định 
(Kiến Xương) đã tích cực, năng động 
mở rộng hoạt động, thực hiện 11 khâu 
dịch vụ (cao hơn 7 khâu so với mức bình 
quân chung toàn tỉnh). Trong đó, nhiều 
khâu dịch vụ mới đem lại hiệu quả cao 
như dịch vụ liên kết tiêu thụ sản phẩm, 
dịch vụ tín dụng nội bộ, dịch vụ quản lý 
chợ... với tổng doanh thu mỗi năm trên 
13 tỷ đồng. Mô hình xây dựng và quản 
lý thương hiệu tập thể “Mắm cáy Hồng 
Tiến” của HTX SXKD dịch vụ thủy sản 
Hồng Tiến (Kiến Xương) góp phần nâng 
cao lợi ích kinh tế cho nghề làm mắm cáy 
ở địa phương. Mô hình HTXNN tham gia 
liên kết theo chuỗi giá trị đạt hiệu quả 
kinh tế cao như: các vùng sản xuất ngô 
nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi của 
HTXNN xã Hồng Minh (Hưng Hà); vùng 
sản xuất rau an toàn của HTX Quỳnh Hải 
(Quỳnh Phụ)...

Thời gian tới, Thái Bình tiếp tục tập 
trung phát triển KTTT với nòng cốt là 
HTX kiểu mới bảo đảm tính bền vững; 
xây dựng và phát triển KTTT gắn với xây 
dựng nông thôn mới và các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
phấn đấu đưa KTTT thực sự là một trong 
các thành phần kinh tế quan trọng, đóng 
góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh.

của kinh tế tập thể
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), KTTT 

của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện được mục tiêu đổi mới, phát triển cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thu nhập từ mỗi héc-ta trồng cây màu của xã Thụy An (Thái Thụy) đạt trên 400 triệu đồng/năm.

Vườn đào của gia đình anh Vũ Văn Phiên, tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ đào cảnh Sa Cát 
(phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) cho thu nhập 400 triệu đồng/năm.
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thu hiền

“Chìa khóa” giảm nghèo
Là đối tượng hưởng lợi từ Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững, gia đình anh Nguyễn Trung Tháp, 
thôn Đồng Đại 3, xã Đồng Thanh được 
trao một con bò giống trị giá 12 triệu đồng. 
Nhờ chăm sóc đúng theo hướng dẫn nên 
bò giống sinh trưởng, phát triển tốt. Anh 
Tháp cho biết: Gia đình tôi rất phấn khởi 
vì từ trước đến nay thu nhập chỉ trông chờ 
vào mấy sào ruộng khoán, muốn phát 
triển chăn nuôi lại không có tiền mua con 
giống. Nuôi bò rất nhàn, hàng ngày chăn 
thả ngoài đê và ngoài đồng, chỉ sau hơn 
1 năm bò sẽ sinh sản, nuôi bê thêm vài 
tháng sẽ bán được trên 10 triệu đồng/con. 
Như vậy, cơ hội để gia đình thoát nghèo 
sẽ không còn xa nữa.

Trao bò giống chính là “chìa khóa” cho 
các hộ nghèo, cận nghèo giảm nghèo bền 
vững. Bà Lại Thị Vy, thôn Phúc Trung Bắc, 
xã Phúc Thành cho biết: Cuối năm 2018, 
tôi được thôn bình chọn trao bò giống hỗ 
trợ. Tôi và các hộ còn được vào tận công 

Ông Phạm Công Diện, 
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư

Năm 2018, huyện Vũ Thư còn 
2.449 hộ nghèo, chiếm 3,19%,  hộ cận 
nghèo còn 2.169 hộ, chiếm 2,83%. 
100% hộ nghèo có thu nhập thấp. Dự 
án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 
hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 
giảm nghèo của tỉnh phân bổ cho 
huyện Vũ Thư 820 triệu đồng chính 
là “chìa khóa” để huyện phấn đấu về 
đích nông thôn mới cuối năm 2019. Vì 

thế, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, kiên quyết không 
để xảy ra sai phạm. Mong dự án tiếp tục được triển khai để 
có thêm nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng lợi. 

Ông Nguyễn Văn Tuyên, 
thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành

N h ậ n 
được bò 
giống, hai 
vợ chồng 
rất mừng. 
Đó là cơ hội 
để chúng 
tôi nâng cao 
thu nhập 
nên dù đã 

có tuổi, sức khỏe yếu nhưng vẫn 
chăm sóc bò theo đúng hướng dẫn, 
hiện bò sinh trưởng, phát triển tốt.  

Ông Lương Ngọc Hoàn, 
Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thanh

Xã Đồng Thanh có 12 hộ nghèo, cận nghèo 
được hưởng lợi từ dự án. Sau bình xét, danh 
sách các hộ tham gia dự án được niêm yết công 
khai 10 ngày tại trụ sở UBND xã, không ai có 
ý kiến gì thì triển khai xuống hộ. Đa số các hộ 
chăm sóc bò giống tốt, tuy nhiên vẫn có 2 hộ 
để bò ốm chết. Vì thế, xã đã tổ chức họp giao 
nhiệm vụ cho 10 hộ còn lại tiếp tục chăm sóc 
bò tốt hơn, các đồng chí bí thư, trưởng thôn có 
hộ được nuôi bò giống theo dõi sự phát triển 

của đàn bò, báo cáo kịp thời về xã để có hướng giải quyết. Vận động 
các đoàn thể và gia đình, người thân có bò chết ủng hộ, hỗ trợ kinh 
phí mua lại bò giống cho 2 gia đình phát triển chăn nuôi.

Trao cơ hội 

Hộ nghèo và cận nghèo hiện nay thiếu vốn, thiếu con giống, thiếu việc làm để phát triển kinh tế. Do vậy, việc hỗ trợ bò giống của Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai từ cuối năm 2018 đã trao cơ hội cho hộ nghèo của huyện Vũ Thư vươn lên 
thoát nghèo bền vững.

ty chọn lựa bò giống theo ý mình nên rất 
yên tâm. Ban đầu còn lo không biết chăm 
sóc bò thế nào nhưng được tham gia lớp 
tập huấn về cứ thế áp dụng nên bò không 
bị bệnh tật gì, phát triển tốt. 

Cần có giải pháp căn cơ hơn nữa
Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
huyện Vũ Thư cho biết: Đây là năm đầu 
tiên huyện Vũ Thư thực hiện phân bổ kinh 
phí quy định tại Nghị quyết số 09/2018/
NQ-HĐND của HĐND tỉnh, cũng là năm 
đầu tiên thực hiện dự án hỗ trợ phát triển 
sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 
mô hình giảm nghèo (trao bò giống) thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Thời 
gian giao bò muộn vào đúng đợt rét lại có 
mưa là những khó khăn làm ảnh hưởng 
đến tiến độ thực hiện dự án và sức khỏe 
của đàn bò. Tuy nhiên, do cấp ủy, chính 
quyền huyện Vũ Thư chỉ đạo và triển khai 
thực hiện dự án bài bản, bảo đảm đúng 
đối tượng, đủ số tiền và chất lượng con 
giống. Tổ chức cho các đối tượng tham gia 
chương trình đi tham quan, tự lựa chọn bò 
giống tại đơn vị cung cấp con giống uy tín 
của tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị này sẽ đeo thẻ 
tai đánh dấu và giao bò tại các xã sau khi 
bò đã tiêm đủ vắc-xin các loại theo đúng 
quy định. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức 
tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho các 
hộ, ký cam kết với các hộ không được bán 
bò giống; thường xuyên kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện. Do vậy, đến nay hầu hết 
bò giống của các hộ đã thích nghi với điều 
kiện tự nhiên và được các gia đình chăm 
sóc, nuôi dưỡng nên phát triển tốt. Chỉ có 
2 con bò giống của 2 hộ ở xã Đồng Thanh 
bị bệnh nặng không chữa được đã chết. 

Việc hỗ trợ bò giống tạo sinh kế đã đáp 
ứng đúng tâm tư, nguyện vọng của đa số 
hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Vũ 
Thư nên họ coi bò là tài sản quan trọng 
sinh lời, vì vậy không xảy ra tình trạng 
“trục lợi” chính sách, tự ý bán bò giống lấy 
tiền tiêu không đúng mục đích như ở một 
số địa phương khác. Song theo các hộ, dự 
án không nên chỉ tập trung ở một số xã, 
cũng không nên chỉ là trao bò giống mà 
cần đa dạng hóa sinh kế phù hợp với từng 
đối tượng, từng hoàn cảnh gia đình bởi 
nếu trao bò cho hộ người cao tuổi hoặc 
ốm yếu thì sẽ không có người chăn nuôi 
tất sẽ dẫn đến tình trạng bò ốm hoặc bán 
bò hỗ trợ… Nên trao bò giống khi thời tiết 
nắng ấm để bò không bị bệnh.Ông Nguyễn Văn Tuyên, thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành (Vũ Thư) phấn khởi vì được trao bò giống.

Gia đình anh Nguyễn Trung Tháp là một trong những hộ nghèo, cận nghèo của xã Đồng Thanh 
(Vũ Thư) được trao bò giống.

cho người nghèo



4 Chuû nhaät, ngaøy 30/6/2019

Nhi viết khi tham gia học kỳ trong 
quân đội năm 2019 do Tỉnh đoàn 
Thái Bình phối hợp với Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh tổ chức. Chị Phạm Việt 
Hằng, mẹ em Nguyễn Yến Nhi cho biết: 
Nhi là một em bé rất ít khi bộc lộ cảm xúc. 
Sau 2 năm tham gia học kỳ quân đội, con 
đã trưởng thành, mạnh dạn, tự tin hơn rất 
nhiều. Nếu như năm trước, tôi cho Nhi và 
2 con nữa tham gia học kỳ trong quân đội 
tại Hà Nội thì năm nay, tôi cho các con 
tham gia chương trình tại Thái Bình. Thay 
đổi môi trường sẽ góp phần giúp các con 
dạn dĩ hơn. 

Cùng với Nguyễn Yến Nhi, 114 học 
viên của chương trình học kỳ trong quân 
đội năm nay sau khi kết thúc khóa học đã 
có những tiến bộ rõ rệt. Những ngày đầu 
tham gia khóa học, việc khó khăn nhất của 
các cô bé, cậu bé đang trong tuổi ăn, tuổi 
lớn là phải dậy sớm. Nhưng sau ít ngày, 
với sự đôn đốc, nhắc nhở của các huấn 
luyện viên, các em đã tự giác dậy sớm tập 
thể dục buổi sáng, gấp chăn màn, vệ sinh 
cá nhân như một người lính. Chị Nguyễn 
Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: 
Bên cạnh việc trang bị kiến thức về quốc 
phòng - an ninh, truyền thống xây dựng, 
chiến đấu và trưởng thành của Quân đội 
nhân dân Việt Nam, Ban tổ chức còn chú 
trọng các hoạt động giáo dục kỹ năng 
sống, các hoạt động trải nghiệm, chia sẻ 
yêu thương. Cùng với đội ngũ giảng viên 
của Trường Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, 
Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, Ban tổ 
chức đã mời các giảng viên là các chuyên 

gia của học kỳ trong quân đội của Thành 
phố Hồ Chí Minh, đồng thời tuyển chọn 
các cộng tác viên là các cán bộ đoàn cơ 
sở, sinh viên xuất sắc trong công tác đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi để giúp các 
em có nhiều trải nghiệm bổ ích. 

Hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ luôn là 
biểu tượng đẹp trong lòng thế hệ trẻ. Các 
học viên của khóa học đã có những cảm 
xúc đặc biệt khi khoác lên mình bộ quân 
phục, hồi hộp trải nghiệm từng bài học 
trong chương trình huấn luyện dành cho 
tân binh. Hàng ngày, các em được ăn, ở 
giữa doanh trại quân đội, được các chú bộ 

đội trực tiếp huấn luyện; cũng dậy đúng 
giờ, gấp chăn màn vuông như cục gạch, 
cũng lăn lê, bò nhoài trên thao trường… 
Em Vũ Hải Anh, học sinh Trường Tiểu học 
Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) 
cho biết: Em đã dậy sớm hơn ở nhà, tự 
gấp chăn màn và giặt quần áo của mình. 
Những việc này trước đây em chưa làm. 
Em Hoàng Gia Khiêm, học sinh Trường 
Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) 
cho biết: Em nhớ nhất là đêm đánh trận 
giả. Các chú bộ đội lúc dạy thì rất nghiêm 
túc nhưng cũng rất quan tâm chúng em. 
Em cũng muốn sau này trở thành chú bộ 

đội. Còn với em Đào Công Phú, phường 
Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình), đây là 
năm thứ hai em tham gia học kỳ trong 
quân đội, được làm quen thêm nhiều bạn 
mới, em rất vui. 

Trong 8 ngày của học kỳ trong quân 
đội, không còn cảnh thức khuya, dậy 
muộn với những trò chơi trên điện thoại, 
máy tính hay những chương trình trên ti 
vi, thay vào đó, các em có những giây phút 

Rèn luyện 
để trưởng thành
 “...Nhiều lúc con muốn nắm tay hay ôm bố, nói những điều này trực tiếp với bố. Những giọt mồ hôi, nỗi khổ của bố con cũng chẳng 

bao giờ hiểu biết. Con đã hiểu và nhận ra những điều con đã làm. Những ngày bố làm lụng thức khuya kiếm tiền. Con đâu biết, 
thậm chí con còn không rót cho bố một cốc nước. Con hối hận lắm...”. Đây là trích đoạn lá thư của em Nguyễn Yến Nhi viết 
gửi tới bố của mình. 

xuân phương

Các em được giới thiệu và học tháo lắp súng.

Các học viên tham gia học kỹ năng phòng, chống bắt cóc trẻ em.

mệt mỏi trên thao trường, những tối nhớ 
nhà, những dòng nhật ký, lá thư có nước 
mắt, tình đồng đội và cảm nhận về người 
chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Không gian của khóa học không chỉ giới 
hạn trong doanh trại quân đội mà còn là 
các hoạt động tặng quà cho các bạn nhỏ 
không may mắn tại Trung tâm Công tác 
xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh.  

Theo nhiều phụ huynh, sau khóa học, 
các con không chỉ có thêm những trải 
nghiệm, làm quen thêm nhiều bạn mới 
mà có phần ngoan và tự giác hơn. Tuy 
nhiên, một học kỳ trong quân đội thường 
chỉ kéo dài trong 1 tuần, các phụ huynh 
cần giữ lửa tinh thần cho các con sau khi 
khóa học kết thúc. Điều này góp phần 
giúp các em tự lập, tự tin, có trách nhiệm 
với bản thân, gia đình, xã hội, là hành 
trang cho các em vững bước vào tương lai. 
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xuân sinh
Hưng Hà

Lớp dạy bơi của ba thầy giáo trẻ
Xuất phát từ thực trạng trên cũng như 

lòng yêu mến trẻ, được sự ủng hộ của ông 
Nguyễn Hưu (chủ bể bơi Đoan Hùng) cứ 
đến dịp nghỉ hè, các lớp tập bơi cho các 
em trên địa bàn xã Đoan Hùng (Hưng 
Hà) và các xã lân cận được ba thầy giáo 
trẻ: Nguyễn Thế Hải, Nguyễn Hữu Hội 
và Đỗ Thành Thinh tập trung hàng trăm 
các em tham gia. Dưới sự hướng dẫn của 
các thầy, các em học sinh từ 6 - 15 tuổi 
sẽ được trang bị kiến thức về môn bơi lội, 
kỹ thuật bơi cơ bản để phòng ngừa đuối 
nước, cách nhận biết vùng nước nguy 
hiểm, cách cứu người đuối nước, các kỹ 
năng sơ cứu người đuối nước.

Trong 3 năm qua, hàng trăm học trò 
của ba thầy tham gia vào giải bơi các cấp 
và giành nhiều giải thưởng. Điều đặc biệt, 
lớp học của các thầy không tuyển chọn 
học trò và hoàn toàn miễn phí cho các em 
có hoàn cảnh khó khăn. Các thầy được 
các bạn nhỏ gọi bằng những cái tên thân 
thương như thầy Hội béo, thầy Hải đen 
hay thầy Thinh kều. Lớp dạy bơi của các 
thầy chiêu sinh liên tục trong dịp hè theo 
cách kỳ lạ. Điều kiện để vào tập bơi rất 
đơn giản nhưng lại thách thức và hấp dẫn 
các em cũng như các bậc phụ huynh. Đó 
là tối thiểu phải đưa con đến lớp 3 buổi 
trong tuần; thời gian học hai buổi sáng/
chiều, trừ chủ nhật; phụ huynh không 

được mắng con, không được ép con. Các 
thầy cũng đặt ra phần thưởng mũ bơi 
trắng cho các em xuất sắc. Để đạt phần 
thưởng vượt qua chính mình này, các em 
cần bơi liên tục từ 8 - 10 vòng bể và từng 
ngày kiên trì học bơi theo hướng dẫn của 
thầy. Không một lời mắng mỏ, không 
một lời giục giã hay ép buộc, các thầy cứ 
dần kiên trì động viên, khuyến khích các 
em. Mỗi tháng, các thầy đều đặt ra các 

cuộc thử sức cho các em phấn đấu. Khi 
thì các thầy tổ chức các cuộc đấu bóng 
dưới nước cho các em thi đấu; khi thì tổ 
chức các cuộc thi tốc độ; thi sức bền, thi 
kỹ thuật... Mỗi cuộc thi, các thầy đều có 
phần thưởng ý nghĩa như ba lô đựng đồ 
bơi, những chiếc túi đựng đồ ướt; kính 
bơi, phao kẹp chân... nên ai nấy đều nỗ 
lực hết sức để có được. Cậu bé Lam Điền 
(xã Đoan Hùng) tâm sự: Các thầy không 

bao giờ đặt mục tiêu con phải bơi bao 
nhiêu vòng ngay từ đầu, chỉ khuyến khích 
con bơi thêm một vòng nữa, một vòng 
nữa, thầy chạy theo bọn con, thầy tính giờ 
để các con cố vượt lên cho kịp giờ. Cô bé 
Thùy Trang (xã Điệp Nông) thì kể: Trước 
đây con sợ không dám xuống nước, các 
thầy tập cho con ngụp, thở dưới nước, tập 
nổi, tập đạp chân, tập khoát tay và bây giờ 
con bơi được 5 vòng bể.

Trái ngọt của những người thầy tâm huyết
Anh Đinh Tá (thôn Đa Phú, xã Thống 

Nhất) tâm sự: Tôi xác định hàng tháng 
con tôi mới biết bơi, nhưng sau có 5 - 7 
buổi tập, các thầy đã đưa con ra chỗ bể 
sâu nhất và nói gì đó, con tự bơi một mạch 
hết 40m chiều dài của bể. Lúc ấy tôi đã 
suýt thét lên vì sung sướng. Hay như giọt 
nước mắt của sự chờ đợi, của niềm vui 
là niềm hạnh phúc quá lớn với chị Thảo 
- mẹ cậu bé Hoan (xã Tân Tiến). Bởi cậu 
bé Hoan từng bị chẩn đoán là bại não thể 
nhẹ, chân phải và tay phải của em rất yếu 
khiến em đi lại và vận động rất khó khăn, 
phải có sự trợ giúp của người khác. Vào 
tập bơi được ba tháng, từ chỗ không dám 
xuống nước, bước đi cần có mẹ dìu, nay 
Hoan có thể tự đi những bước vững vàng. 
Từ chỗ không hợp tác với bất kỳ thầy giáo 
dạy bơi nào thì đến nay 10 vòng bể không 
còn là con số thách thức với cu cậu nữa. 
“Không nhận một đồng tiền công, những 
người thầy ấy vẫn lặng lẽ hàng ngày đến 
và truyền cho các con nguồn cảm hứng 
như vô tận ấy. Điều đẹp nhất trong nghề 
của các thầy chính là tạo cho con khát 
vọng vượt lên chính mình như thế” - chị 
Thảo nói.

Thầy Đỗ Thành Thinh cho biết thêm: 
Lúc đầu mới đặt ra ý tưởng mở lớp bơi cho 
các em, chúng tôi rất băn khoăn vì điều 
kiện cơ sở vật chất chưa có, rất may được 
sự ủng hộ nhiệt tình của anh Hưu chủ bể 
bơi Đoan Hùng cũng như sự hăng hái của 
các em và các bậc phụ huynh. Đến nay, 
cứ mỗi dịp hè là hàng trăm các em được 
lĩnh hội và thành thạo các kỹ năng bơi 
lội, cách sơ cứu cho người bị đuối nước. 
Trong các cuộc thi bơi phòng, chống tai 
nạn đuối nước các cấp, các em đều đạt 
giải cao. Nắm vững kỹ thuật bơi nên có 
những em chỉ 9, 10 tuổi đã bơi được tới 
20 vòng bể, một thành tích mà người lớn 
bình thường cũng khó lòng đạt được... 
“Điều khó khăn duy nhất của chúng tôi 
là kinh phí bởi bể bơi cần có kinh phí để 
xây dựng và bảo trì. Chúng tôi mong mọi 
người chung tay để các lớp của chúng tôi 
giữ vững và ngày càng phát triển...” - thầy 
Nguyễn Hữu Hội chia sẻ.

Trước tình hình tai nạn đuối nước như 
hiện nay thì các lớp dạy bơi như ba thầy 
giáo trẻ của huyện Hưng Hà là một điển 
hình thật trân quý và cần nhân rộng. Các 
cấp chính quyền địa phương cũng như 
các tổ chức xã hội nên ủng hộ cả về vật 
chất lẫn tinh thần, kêu gọi các cá nhân 
chung tay đóng góp nhân lực, vật lực đầu 
tư cơ sở vật chất cho bể bơi để các em có 
điều kiện học bơi cũng như các thầy có 
điều kiện thực hiện ý tưởng cao đẹp của 
mình: “Đuối nước không có ở Hưng Hà”.

Để không đuối nước 
Từ đầu năm 2019 tới nay, hàng chục vụ đuối nước đã cướp đi sinh mạng nhiều trẻ em trên cả nước. Con số đau lòng này khiến nước ta 

trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao trong khu vực. Đuối nước đã và đang trở thành vấn đề nóng, được dư luận quan tâm, 
nhất là vào dịp hè khi các em được nghỉ học.

Hưng Hà
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quang viện 

Cụm đình, đền, chùa Bái 
Thượng, thuộc làng Bái 
Thượng, tổng An Tiêm, 

phủ Đông Quan (nay là thôn 
Bái Thượng, xã Thụy Phúc, 
huyện Thái Thụy) vẫn duy trì 
nghi lễ thờ tứ vị thánh nương 
(còn gọi là Tứ vị Đại càn thánh 
Mẫu), nghi lễ độc đáo trong 
tín ngưỡng thờ Mẫu của người 
Việt. Theo các bậc đại lão, làng 
Bái Thượng thời nhà Lý (thế kỷ 
XI - XII) vẫn là dải đất sát biển 
Đông với những đụn cát lớn 
nổi lên. Thời Trần vùng đất Bái 
Thượng nằm trong tuyến phòng 
thủ chiến lược của quân đội nhà 
Trần góp phần ba lần đại thắng 
quân Nguyên - Mông.

Trong chuyến điền dã mới 
đây về làng Bái Thượng, xã 
Thụy Phúc, huyện Thái Thụy 
tìm hiểu về nghi lễ thờ tứ vị 
thánh nương hay còn gọi là “Tứ 
vị Đại càn thánh Mẫu” nhóm 
nghiên cứu văn hóa dân gian 
chúng tôi được cụ Nguyễn Văn 
Nơi, sinh năm 1937 ở làng Bái 
Thượng cho biết: Thời kỳ Pháp 
thuộc, làng bị giặc Pháp đốt phá 
do vậy nhiều thư tịch cổ, bia đá 
ghi thần phả, thần tích… bị hủy 
hoại nên tư liệu lịch sử ghi chép 
về di tích đình, đền, chùa… hầu 
như không còn. Các nghi lễ tôn 
thờ Tứ vị Đại càn thánh Mẫu chỉ 
còn trong tiềm thức dân gian 
nhất là nghi thức tế Nam quan 
đang mai một, có nguy cơ mất 
hẳn. Tìm trong sách “Lĩnh Nam 
chích quái” chúng tôi thấy sách 
ghi: “…một dải từ Kinh kỳ, phố 
Hiến đến cửa biển một thời 
đông vui “phú thương ngoại 

quốc tới buôn bán tấp nập, thờ 
Tiên Dung, Chử Đồng Tử làm 
chúa” với phố xá… các chợ làng 
biển. Bấy giờ, nhà nước phong 
kiến quy định thuyền buôn 
ngoại quốc và thuyền buôn các 
vùng trong cả nước về trao đổi 
hàng hóa ở vùng kẻ chợ/kinh đô 
phải dừng ở vùng này, cách xa 
Thăng Long để giữ an toàn cho 
kinh đô”.

Xét về mặt địa lý, làng Bái 
Thượng thuộc lưu vực của ba 
dòng sông đổ ra biển Đông là 
sông Trà Lý, sông Diêm Hộ và 
giao hòa sông Hóa, sông Thái 
Bình. Thời Trần gọi đây là cửa 
Đại Bàng gắn liền với những 
chiến công hiển hách của quân 
đội nhà Trần. Nhưng điều đáng 
quan tâm vì sao đền Bái Thượng 
lại thờ tứ vị thánh nương. Theo 
truyền ngôn thuở ban đầu xuất 
phát từ tình cảm thương xót 
của người dân ven biển đối 
với thân phận bi thương của 
Hoàng thái hậu nhà Tống chết 
trôi dạt trên biển được các bậc 
đế vương phong thần hộ mệnh 
sông nước. Lục vấn cảo thơm 
thấy ghi Đại càn thánh Mẫu hay 
bà Đại càn, tước hiệu là Đại Càn 
Quốc Gia Nam Hải tứ vị thánh 
nương. Sự tích về Đại càn thánh 
Mẫu được tiến sĩ Sùng Nham 
Hầu Dương Văn An chép trong 
“Ô châu cận lục” (Trích trong 
Dương Văn An (1553), Ô châu 
cận lục - Nguyễn Khắc Thuần 
dịch, hiệu đính và chú giải, Hà 
Nội, NXB Giáo dục Việt Nam, 
năm 2009, trang 95 - 97) nội 
dung như sau: “Xét trong Bản 
truyện thì phu nhân họ Triệu, 

công chúa của nhà Nam Tống. 
Tứ vị thánh nương gồm mẹ và 
ba người con, phu nhân là con 
gái út. Năm Thiệu Bảo nguyên 
niên đời nhà Tống là Trần 
Quang Tôn (thời kỳ Bắc thuộc). 
(Bấy giờ) Tống Đoan Tông chạy 
ra một hòn đảo ngoài biển rồi 
bị bệnh mất. Thừa tướng Thiên 
Tường bị bắt, Lục Tú Phu nhảy 
xuống biển tự tử, Thế Kiệt bị 
chết đuối, số người chết kể cả 
tôn thất cùng với quan lại và 
nhân dân đến hơn một vạn. Phu 
nhân cùng mẹ và hai người chị 
vớ được một tấm ván thuyền, 
dạt vào một ngôi chùa ở một 
bờ biển, đói khổ buồn bã. Nhà 
sư trông thấy cảm thương bèn 
cho ăn và bảo dưỡng mấy tháng 
liền. Bốn mẹ con được nhàn hạ 
và no đủ nên thân thể hồi phục, 
dung mạo đẹp đẽ lạ thường, 
nhà sư trong chùa thấy thế 
sinh lòng tà dâm, đêm đến hỏi 
xin thông dâm với phu nhân. 
Phu nhân giữ tiết nên quyết cự 
lại. Nhà sư ngộ ra, lấy làm xấu 
hổ, bèn nhảy xuống biển trẫm 
mình. Mẹ con phu nhân cùng 
khóc mà than: “Mẹ con ta đội 
ơn nhà sư cứu vớt nuôi dưỡng 
nên mới bảo toàn được tính 
mạng, nay nhà sư lại vì ta mà 
trẫm mình chết, vậy thì ta còn 
có thể sống được hay sao”. Nói 
rồi mẹ của phu nhân lao xuống 
biển, lúc ấy phu nhân và các chị 
cũng tự trẫm theo. Thi thể trôi 
dạt đến ven biển nước Việt ta. 
Nhân dân thấy thi thể không hư 
tổn, bèn nói với nhau bên kia 
bờ biển hiểm yếu sao mà trôi 
mấy ngàn dặm, áo quần, dung 

mạo xinh đẹp lạ lùng vẫn như 
người còn sống. Họ cho là thần, 
vội chôn cất cẩn thận rồi lập 
đền thờ cúng. Từ đó, phàm là 
thuyền buôn bán gần xa, hễ gặp 
phong ba là vội khẩn khoản cầu 
khấn và chỉ trong phút chốc quả 
nhiên được bình an. Đến nay 
các cửa biển đều lập đền thờ 
cúng tế. Đây là vị phúc thần linh 
thiêng nhất của Nam Hải vậy. 
Tìm hiểu về sự hiển linh của tứ 
vị đại càn, sách “Đại Việt sử ký 
toàn thư” chép: “Hưng Long thứ 
19 (1311), mùa đông, tháng 12, 
vua thân đi đánh Chiêm Thành 
vì chúa nước ấy là Chế Chí phản 
trắc. Hưng Long thứ 20 (1312), 
mùa hạ, tháng 5, đến cửa biển 
Càn Hải (có ý kiến cho rằng cửa 
Đại Bàng) đóng quân lại, đêm 
mơ thấy một thần nữ khóc lóc 
nói với vua: “Thiếp là cung phi 
nhà Triệu Tống, bị giặc bức 
bách, gặp phải sóng gió, trôi 
dạt đến đây. Thượng đế phong 
thiếp làm thần biển đã lâu. Nay 
bệ hạ mang quân đi, thiếp xin 
giúp đỡ lập công. Tỉnh dậy, vua 
cho gọi các bô lão tới hỏi thực 
hư, cho tế, rồi lên đường. Biển 
vì thế không nổi sóng. Quân nhà 
vua tiến thẳng tới thành Đồ Bàn, 
bắt được chúa Chiêm đem về… 
Tháng 6, vua từ Chiêm Thành 
về (đến kinh đô)... lập đền thờ 
thần ở cửa biển Càn Hải, sai 

hữu ty bốn mùa cúng tế”. Theo 
ý kiến của nhiều sử gia và các 
nhà nghiên cứu cho rằng xã 
hội phong kiến người dân đức 
tin tuyệt đối vào lực lượng siêu 
nhiên như thánh, thần… vậy 
nên nghi thức thờ tứ vị thánh 
nương ở một làng quê cửa biển 
là lẽ thường tình. Còn đối với 
triều đình lúc bấy giờ biết dựa 
vào dân với đức tin tuyệt đối là 
một biện pháp chính trị khôn 
ngoan. Câu chuyện về giấc 
mơ của nhà vua về tứ vị thánh 
nương đến giúp xuất quân 
thắng trận chính là cách nhà 
vua muốn truyền thông điệp 
đến các tướng lĩnh, quân binh 
rằng chuyến chinh phạt này 
không những được bách thần 
trong nước phù trợ mà còn được 
cả các vị thần đế vương, hoàng 
thái hậu ngoài nước trợ giúp, tất 
yếu sẽ giành chiến thắng. Đó là 
giá trị sức mạnh tinh thần cổ vũ 
tướng sĩ dấn thân vào trận.

Tứ vị thánh nương được các 
triều đình phong kiến ban tặng 
nhiều sắc phong ghi nhận công 
trạng và tôn vinh: “Đại càn quốc 
gia Nam Hải tứ vị thánh Mẫu” 
đồng thời cấp tiền bạc xây dựng 
đền thờ dọc cửa biển nhờ đó mà 
uy danh tứ vị thánh nương trở 
nên linh thiêng trong tâm thức 
của người dân đất Việt, trong đó 
có người dân làng Bái Thượng.

THÁNH NƯƠNG BÁI THƯỢNG
Truyền ngôn rằng ngày xửa ngày xưa vào một năm nọ, mưa to gió lớn, nước lũ tràn về, đê vỡ, làng Bái 

Thượng chìm trong biển nước, triều đình hô hào dân trong vùng ra đắp đê chặn lũ nhưng bao công sức trôi 
theo dòng nước đành lập đàn tế lễ xin thần linh phù trợ. Bỗng thấy 2 con rắn trắng nổi lên giữa dòng nước 
xoáy bên cạnh có bốn cái nón. Nước chảy xiết mà nón không chìm, không trôi theo dòng nước mà cứ quẩn 
lại đoạn đê vỡ. Dòng xoáy hẹp dần dân mới hàn khẩu đoạn đê bị vỡ… Dân gian cho rằng đó là vong linh của 
“Tứ vị thánh Mẫu” ứng nghiệm giúp dân chặn dòng nước xiết…

Ông Đàm Xuân Lượng, Chủ tịch UBND xã Thụy Phúc, Trưởng ban 
quản lý di tích lịch sử văn hóa cụm đình, đền, chùa Bái Thượng     
(xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy)

Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy đã 
được công nhận xã nông thôn mới, năm 
2019 xã phấn đấu hoàn thành các tiêu 
chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong 
quá trình xây dựng nông thôn mới, xã 
Thụy Phúc luôn đặt nhiệm vụ bảo tồn 
và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của 
cụm di tích đình, đền, chùa Bái Thượng. 
Nhằm phát huy giá trị lịch sử văn hóa 
của di sản, UBND xã chỉ đạo quản lý tốt 
hoạt động tín ngưỡng, quy mô lễ hội tổ 

chức 3 năm một lần; quy hoạch diện tích đất và đề nghị UBND 
huyện Thái Thụy cấp sổ đỏ cho di tích.

Cựu chiến binh Vũ Đình Hiến, Trưởng thôn Bái Thượng, Phó 
Trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa cụm đình, đền, chùa 
Bái Thượng (xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy)

Ngay sau khi có nghị định phân cấp 
quản lý, di tích lịch sử văn hóa được giao 
về cho thôn quản lý, chúng tôi luôn ý 
thức phải bảo vệ và phát huy giá trị lịch 
sử, văn hóa đi đôi với giáo dục truyền 
thống lịch sử văn hóa cho các thế hệ 
người dân làng Bái Thượng.

Ông Nguyễn Văn Nơi, 82 tuổi, đại diện di tích lịch sử văn hóa 
cụm đình, đền, chùa Bái Thượng (xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy)

Đền Bái Thượng thờ “Tứ vị đại càn 
thánh Mẫu” có nhiều trò diễn xướng dân 
gian đặc sắc. Hiện nghi lễ tế Nam quan 
trong lễ hội đền Bái Thượng đã được 
phục hồi, tuy nhiên vẫn có nguy cơ mai 
một do nhiều yếu tố khách quan và chủ 
quan. 

Cụm di tích đình, đền, chùa Bái Thượng, xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy.
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Ảnh minh họa

BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Tuyền cùng tiểu đội du kích từ trại 

Ba Vì ra bờ đê bên kia sông Nguyễn. 
Rét nhưng ai cũng mặc quần cộc. 

Mỗi người mang theo một con dao thật 
sắc. Tới đê Tuyền lên trước. Anh trườn 
dọc cái rãnh cạn từ vệ đê qua bãi ra sông. 
Cái rãnh không sâu, ngoằn ngoèo. Mỗi khi 
mưa, nước trên mặt đê, mặt bãi theo rãnh 
tuôn xuống sông. Tuyền trườn như một 
dòng nước, kín đáo xuống sông, dìm mình 
chìm tới cổ, men theo bờ sông lồi lõm tới 
cầu phao. Những hộp nứa, giặc lấy từ cái 
bè gần đấy, biến thành hộp phao, bắc cầu 
tạm cho lừa ngựa và lính qua lại.

Trời tối mịt mùng, Tuyền nhìn ra xa 
xa, thấy trời và đất như hai mảng đen ập 
lại với nhau, kín mít. Dòng sông Nguyễn 
vốn trắng xóa, lúc này cũng đen sì; đất và 
nước không phân biệt.

Tuyền bám vào hộp nứa, mò mẫm sờ 
soạng, xem sau một ngày có thay đổi gì. 
Đêm qua, Tuyền đã cùng Chuyển đến 
đây trinh sát, chuẩn bị cho nhiệm vụ tối 
nay. Tất cả vẫn như cũ. Kế hoạch đã bàn 
không phải thay đổi.

Tuyền nhìn lên mé đê bên kia sông. 
Ở đấy có thằng lính gác đứng nửa người 
dưới hố, nửa người thò lên nấp sau ụ đất. 
Trời tối, Tuyền phải định thần nhìn rất 
kỹ, mới thấy cái bóng đen của nó đôi khi 
động đậy. “Tối thế càng tốt. Ông phải sờ 
mới thấy từng cây nứa; mày khó mà nhìn 
thấy chúng ông”.

Đêm hôm kia, ông Chỉnh lần ra khu 
này, trở về bảo Tuyền: “Anh thấy cái cầu 
thế nào? Ta phá là nó khó khăn đấy!”. 
Tuyền ngẫm nghĩ thấy đúng. Mấy hôm 
giặc đóng, nó chưa vào làng nên chưa 
đánh nhau. Du kích làng Nguyễn chỉ mới 
làm mấy việc thăm dò thử thách giặc. 
Có anh táo gan, mò vào khu nấu ăn, bê 
của giặc cả một thùng mỡ về cho bà Bát 
xào rau cải bắp... Cái cầu Phao Tuyền và 
Duyệt không nghĩ đến chuyện phá. Hai 
anh em tính nhiều đến việc đưa du kích 
vào đánh lúc giặc đang ngủ. Bàn đi bàn 
lại, thấy mình chỉ có hơn chục khẩu súng, 
mấy trăm viên đạn, dốc ra đánh một đêm, 
làm chết một ít giặc, nhưng hết vốn liếng 
thì lấy gì chiến đấu giữ làng. Vả lại anh em 
mình chưa đánh chác bao giờ, tình hình 
giặc đóng quân ra sao nắm chưa thật 
vững, xông vào đánh chưa chắc kết quả 
mà còn thiệt hại... Vì vậy nghe ông Chỉnh 
đề ra việc phá cầu, Tuyền thấy hay. Hợp 
với sức mình mà gây khó khăn cho giặc. 
Thật là lão mưu đa kế.

Ban đốc chiến quyết định phá cầu. 
Ông Chỉnh nhấc chiếc kính ở mắt ra lau 
lau vào vạt áo:

- Tôi mắt kém, chỉ nhìn thấy tối om, 
không biết tường tận thế nào. Đêm nay 
anh Tuyền, hay Duyệt, Chuyển, ai cũng 
được, vào điều tra thật kỹ. Từ cách đột 
nhập đến cách phá, cách rút lui. Thật cẩn 
thận. Rồi hãy đưa du kích vào... Mình sờ 
sờ ở đây, để chúng nó ngông nghênh qua 
lại con sông như thế là không được.

Duyệt đề nghị làm ngay, nhân dịp cuối 
năm tối trời. Trong khi một tổ xuống sông 
phá cầu, một tổ ở trên bờ đánh lạc hướng 
giặc. Khoảng mười giờ đêm, tổ trên bờ 
hoạt động trước, tạo điều kiện cho tổ dưới 
sông làm việc.

Tối đã lâu. Không hiểu sao tổ trên bờ 
bên kia vẫn im lặng. Tuyền bám mé cầu, 
phía cuối gió cho đỡ rét.

Gió đông càng khuya càng thốc mạnh. 
Sóng vỗ vào những hộp nứa loạp oạp. 
Cầu bập bềnh. Dây chão, dây xích cọ vào 
nhau cọt kẹt. Tiếng động liên tiếp, trộn 
lẫn... Thế càng hay, khi cắt phá cầu lỡ 
phát tiếng động, địch khó đoán ra. Nhưng 
gió càng to càng rét, sóng dềnh lên lưng, 
lên cổ Tuyền. Anh cắn chặt hai hàm răng 
cho đỡ run.

Chuyển không thấy Tuyền trở lại, biết 
không có gì thay đổi. Anh ra hiệu cho mọi 
người ra sông. Vẫn theo rãnh nước nhoài 

xuống, người này cách người kia mươi 
mét. Đến cầu ai nấy lần lại hộp nứa của 
mình, chờ đợi.

A lô! A lô! Hỡi anh em binh lính người 
Việt. Anh em hãy lắng nghe...

Tiếng người con gái trong như lọc kêu 
gọi “quay súng trở về Tổ quốc”. Tiếng loa 
của Quất, Tuyền đã nghe quen những 
buổi phát thanh ở cái chòi cao cạnh đình 
Thượng. Giọng nói của Quất êm ngọt, có 
sức lôi cuốn người nghe như khi có bài 
hát đường trường tiếng đàn. Quất đứng 
sau một ụ đất nào đấy dọc đường 39.

Thằng lính gác đầu đường 39 bắn luôn 
hai phát súng trường về phía tiếng loa. 
Nó biết bắn chẳng trúng, nhưng việc phải 
làm như vậy. Rồi nó lắng nghe tiếng người 
con gái, không biết đẹp hay xấu mà dịu 
dàng đến thế.

Gió đông vẫn lộng. Gió từ cánh đồng 
mênh mông trườn lên vướng con đường 
số 10, dồn lại rót thốc vào quãng trống 
của con sông Nguyễn, làm sóng nổi dập 
dềnh. Khu cầu Phao tăng những tiếng 
động hỗn tạp.

Thêm một tràng trung liên dài và gắt 
chĩa về phía tiếng loa. Bọn giặc hướng về 
phía ấy. Chúng nghe xem tiếng loa nói gì. 
Có đứa vì thích cái giọng người con gái 
mà nghe.

Dưới sông, Tuyền làm ám hiệu cho 
du kích phá cầu. Những lưỡi dao sắc ngọt 

miết vào dây néo ở đầu hộp nứa. Những 
cây nứa rời ra như chuối chín rụng khỏi 
cuống. Từng cây tuồn nhẹ xuống sông, 
trôi tản mát theo chiều nước ròng, xuống 
hạ lưu xa tắp tít.

Phía đường 39, tiếng người con gái 
ngân lên, thiết tha nhắc nhủ trong câu 
hát:

Anh ơi quay súng về đây, 
Máu người dân Việt...
Thằng lính gác đầu cầu rụt cổ lại, 

tránh đợt gió mạnh từ sông tạt vào. Nó 
cố gạt đi tiếng động của sóng vỗ, của gió 
rít, để nghe tiếng hát phía đường 39.

Mấy phát súng trường phía ấy, vẻ như 
bắn cho có bắn, khi bài hát vào đoạn 
cuối.

Lưỡi dao của Tuyền và tiểu đội du 
kích vẫn miết những nhát chính xác vào 
dây néo. Từng cây nứa vẫn nhẹ nhõm 
tuồn xuống sông, trôi lững lờ, tản mát.

Chiếc cầu trông như vẫn còn, nhưng 
nó đã đứt gân, lỏng xương. Chỉ cần một 
trận gió to, sóng dập mạnh là cầu rời rã.

Tuyền và Chuyển kiểm soát lại lần 
cuối. Đạt yêu cầu. Cả đội rút lui.

Ở bên kia, tiếng song ca của hai người 
con gái vang lên thôi thúc, giục giã:

Ngọn trào quay súng bắn quân thực 
dân 

Anh em ơi...
Rơ-na dò bước ven con đường 39 

nham nhở vết cuốc chim và choòng. Giày 
đinh nghiền gạch đá sào sạo. Hắn khom 
khom cái lưng dài, lùa cái đầu tùm hụp 
mũ sắt vào đám sương mù. Hắn có cảm 
giác như đang rúc vào một cái màn khói. 
Chung quanh hắn, những bụi tre, cây cau, 
đều chìm ngập trong màn khói ấy.

Rơ-na mong chóng tan sương để 
phóng tầm mắt ra xa hơn. Hắn sợ những 
tay du kích vác mã tấu cán dài, lưỡi bầu 
và sắc lẻm, len lén đi trong sương gần 
đâu đây, bất thình lình bổ vào vai hắn. 
Chỉ một nhát, người hắn chẻ làm hai... 
Nhưng rồi hắn lại mong sương chậm tan, 
để quân của hắn bí mật tạo thế bất ngờ 
đánh vào làng Nguyễn.

Phía trước Rơ-na, một đại đội đã 
hành quân từ sớm tới xã Phong Châu, 
chặn sườn bên phải làng Nguyễn, nơi rút 
lui thuận lợi nhất của du kích. Rơ-na yên 
tâm hơn. Hắn dừng chân một lát trước 
một trung đội lê dương đã dàn quân 
quanh trại Lê Lai, án ngữ sườn bên trái 
làng Nguyễn...
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công ty tnhh thương mại 
và kiểm soát côn trùng việt nam

Địa chỉ: Số 23, ngách 640/51, nguyễn văn cừ, phường gia thụy, quận long biên, hà nội
VP tại Thái Bình: số 324, đường long hưng, phường hoàng diệu, tp. thái bình, tỉnh thái bình - điện thoại: 0913.530.946 - 0373.06.5555

-  Diệt và phòng chống mối, mọt cho các công trình xây dựng, đê đập
 -  Cung cấp thuốc diệt chuột xử lý cho đồng ruộng, trang trại, cơ quan xí nghiệp    
-  Phun thuốc phòng trừ dịch bệnh: ruồi, muỗi, kiến, gián... 
-  Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ    
-  Cung cấp hóa chất khử trùng...

Trừ nhanh - diệt gọn - an toàn môi sinh

hộp thư bạn đọc

Trong tuần, tòa soạn Báo Thái 
Bình nhận được nhiều tin, bài, 
ảnh, thơ... của các cộng tác viên 
trong và ngoài tỉnh. 

Các cộng tác viên trong tỉnh 
tích cực gửi tin, bài cộng tác là: 
Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Công 
Liêm (thành phố Thái Bình); Cao 
Bá Khoát (Vũ Thư); Lê Trung (Đài 
TTTH Vũ Thư); Vũ Đông (Đài 
TTTH Kiến Xương); Lê Lan (Đài 
TTTH Thái Thụy); Trúc Lành (Đài 
TTTH Hưng Hà); Đào Thị Hạnh 
(Đài TTTH thành phố Thái Bình); 
Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên 
phòng tỉnh)... Ngoài ra, các cộng 
tác viên ở một số tỉnh, thành phố 
tích cực gửi thơ, tản văn, truyện 
ngắn cộng tác như: Huỳnh Thị 
Kim Cương (Kiên Giang); Trần 
Xuân Thụy (Khánh Hòa); Nguyễn 
Thị Bình (Tây Ninh); Nguyễn Văn 
Doanh (Phú Yên); Nguyễn Hữu 
Huy (Thành phố Hồ Chí Minh)...

Trong tuần, đề tài về cựu chiến 
binh được nhiều cộng tác viên đề 
cập, điển hình như Lê Trung (Đài 
TTTH Vũ Thư) có bài: “Cơ ngơi 
chục tỷ đồng của cựu chiến binh 

Ngô Văn Tiến”. Cựu chiến binh 
Ngô Văn Tiến sinh năm 1956, 
hiện ở thôn Ô Mễ 3, xã Tân Phong 
(Vũ Thư). Phát huy bản chất Bộ 
đội Cụ Hồ làm kinh tế giỏi ngay 
tại quê hương với thu nhập từ 
250 - 300 triệu đồng/năm... Đề 
tài kinh tế, cộng tác viên Cao Bá 
Khoát (Tự Tân, Vũ Thư) có bài: 
“Hoàng Văn Trị chăn nuôi lợn” 
viết về việc chăn nuôi lợn của anh 
Hoàng Văn Trị ở thôn Trà Khê, xã 
Tân Lập (Vũ Thư). Anh Trị mạnh 
dạn đầu tư làm giàu ngay trên 
đất quê mình bằng nghề nuôi lợn 
và trồng cây cảnh. Do tích cực học 
hỏi kinh nghiệm trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, anh đã 
thực hiện nhiều biện pháp phòng, 
chống bệnh dịch tả lợn châu Phi 
nên đến nay trang trại của anh 
vẫn an toàn...

Hưởng ứng cuộc thi viết về đề 
tài người Thái Bình - đất Thái 
Bình do Báo Thái Bình tổ chức, 
tác giả Nguyễn Thanh (Vũ Quý, 
Kiến Xương) gửi tác phẩm “Tứ 
hổ Thái Bình trong làng tình báo 
chống Mỹ”, viết về các nhân vật 

tiêu biểu là người con quê hương 
Thái Bình gồm các anh hùng: 
Vũ Ngọc Nhạ (1928 - 2002), quê 
làng Cọi, nay là xã Vũ Hội, huyện 
Vũ Thư; Phạm Quốc Sắc (1918 
- 1991), quê xã Phương Công, 
huyện Tiền Hải; Trần Văn Lai 
(1920 - 2002), quê làng Đông Trì, 
nay thuộc xã Vũ Đông, thành phố 
Thái Bình; Vũ Hữu Duật (1923 - 
2004), quê làng Cau, nay thuộc xã 
Minh Châu, huyện Đông Hưng...

Tin, bài cộng tác của các cộng 
tác viên đã, đang được tòa soạn 
biên tập, sử dụng. Báo Thái Bình 
chân thành cảm ơn sự nhiệt tình 
cộng tác của các cộng tác viên 
trong và ngoài tỉnh. Rất mong 
các bạn tiếp tục cộng tác thường 
xuyên với Báo Thái Bình. Đặc 
biệt, đề nghị các bạn tích cực gửi 
tin, bài cộng tác hưởng ứng cuộc 
thi viết về đề tài người Thái Bình 
- đất Thái Bình.

Tin, bài, ảnh cộng tác của 
các đồng chí và các bạn xin gửi 
qua địa chỉ email: toasoan@
baothaibinh.com.vn hoặc gửi 
trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái 
Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình. Trân trọng!

Tuyển dụng 
nhân viên 

kinh doanh nữ 
bán lẻ

1. Tên của doanh nghiệp đấu giá tài sản 
thành lập chi nhánh:

Công ty đấu giá hợp danh đại thành công Sài 
Gòn

Địa chỉ trụ sở: 43/34 (tầng trệt) đường HT27, 
khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0933.916.999
2. Tên của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá 

tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh đại thành công 

Sài Gòn - Chi nhánh Thái Bình
Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số 22, ngõ 53, 

đường Ngô Văn Sở, phường Quang Trung, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0902.348.983
3. Trưởng chi nhánh:
Họ và tên: Ngô Ngọc Lung	 Nam/nữ: Nam		

Sinh ngày 14/02/1962
Chứng minh nhân dân số: 022759741  Ngày 

cấp: 22/5/2006
Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A1/38, đường 

27/3, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1513/TP/ĐG-
CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 21/7/2016.

Thẻ đấu giá viên số: 168/ĐGV do Sở Tư pháp 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/3/2019 

Giấy đăng ký 
hoạt động của chi nhánh

doanh nghiệp đấu giá tài sản

sở tư pháp thái bình


