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Ảnh: HIỀN TRÂM

(Xem tiếp trang 2)
mạnh cường - thành tâm

Sáng ngày 26/10, đoàn công tác 
của Ban Thường vụ Thành ủy Hà 
Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành 
phố Hà Nội làm trưởng đoàn đến dâng 
hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng 
Diệu, thành phố Thái Bình) và viếng các 
anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. 
Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thị 
Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 
tịch HĐND thành phố Hà Nội; Đào Đức 
Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành 
ủy; lãnh đạo các sở, ngành của thành 
phố Hà Nội.

Dự lễ viếng và dâng hương về phía 
lãnh đạo tỉnh Thái Bình có các đồng chí: 
Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND 
tỉnh; Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo thành 
phố Thái Bình.

Tại Đền thờ Bác Hồ, trong không khí 
trang nghiêm, thành kính, các đồng chí 
lãnh đạo hai địa phương và các đại biểu 
đã dâng hương, đặt vòng hoa bày tỏ lòng 
biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài 
của Đảng ta, nhân dân ta. Người đã cống 
hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình 
và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và 
nhân dân thế giới. 

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, các đại biểu 
đã dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút 
mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu 
tú của quê hương Thái Bình đã anh dũng 
chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, 
tự do của Tổ quốc. 

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và các anh hùng liệt sĩ, các đồng 
chí lãnh đạo hai địa phương và các đại 
biểu nguyện chung sức, đồng lòng, phát 
huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 
2020 đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc 
của Người; đồng thời tăng cường hợp tác 
phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh 
Thái Bình trên mọi phương diện, lĩnh vực, 
góp phần xây dựng hai địa phương ngày 
càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

 Sáng cùng ngày, đoàn công tác của 
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cùng các 
đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đến 
thăm Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể 
thao (MXP) tại khu công nghiệp Nguyễn 
Đức Cảnh (thành phố Thái Bình).

Hiện, Công ty MXP có trên 16.500 
công nhân làm việc tại 7 cơ sở trên địa 
bàn tỉnh với mức thu nhập bình quân 
của người lao động đạt gần 7 triệu đồng/
tháng. Đảng bộ Công ty MXP được thành 
lập ngày 17/1/2019 với 6 chi bộ và 121 
đảng viên. Trong những năm gần đây, 
doanh thu của Công ty MXP liên tục tăng 
trưởng. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, tổng 
doanh thu xuất khẩu đạt hơn 101 triệu 
USD, phấn đấu doanh thu cả năm 2019 
đạt 300 triệu USD.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Viếng liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tất Đạt

Sáng ngày 26/10, tại thành phố 
Thái Bình, đoàn công tác của Ban 
Thường vụ Thành ủy Hà Nội do 

đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm 
trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Thái Bình về chương trình hợp 
tác và phát triển giữa thành phố Hà Nội 
và tỉnh Thái Bình. Dự buổi làm việc về 
phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: 
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành 
ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức 
Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh 
đạo các sở, ngành của thành phố Hà Nội. 

Tiếp và làm việc với đoàn về phía 
tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn 
Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng 
Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên 
dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực 
HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Phó Trưởng 
đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 
đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự vui mừng, phấn 
khởi được đón đoàn công tác của Ban 
Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thăm và 
làm việc tại Thái Bình. Đồng chí giới thiệu 
khái quát về truyền thống lịch sử, văn 
hóa, văn hiến của mảnh đất và con người 
Thái Bình xưa và nay; những đóng góp 
của quân và dân Thái Bình trong các cuộc 
kháng chiến giải phóng dân tộc; nhấn 
mạnh những kết quả nổi bật trong phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình đã 
đạt được. Theo đó, những năm qua, Đảng 
bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh 
vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 
hai con số và là một trong số ít tỉnh, thành 
phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng 
đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh 
tế tăng nhanh, năm 2019 ước cao gấp gần 
2 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng 
hướng. Đến nay, Thái Bình đã cơ bản 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu 
hết các mục tiêu, định hướng lớn của 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm 
kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, Thái 
Bình đạt được những kết quả nổi bật nêu 
trên, ngoài sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, 
hiệu quả của Trung ương còn có sự hợp 
tác, hỗ trợ tích cực của thành phố Hà Nội.

Về chương trình hợp tác giữa hai địa 
phương: Năm 2016, thành phố Hà Nội, 
tỉnh Thái Bình và các địa phương đã cùng 
ký biên bản hợp tác các tỉnh, thành phố 
trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm 
Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng 
Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020 với 
cam kết hợp tác trên các lĩnh vực: đầu tư, 
thương mại, giao thông, y tế, giáo dục... 
Kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và 
tỉnh Thái Bình đã đạt được một số kết quả 
đáng ghi nhận. Trong lĩnh vực thương mại 
và xúc tiến đầu tư, đã tích cực phối hợp 
tổ chức các chương trình liên kết xúc tiến 
thương mại tiêu thụ nông sản; tham gia 
các hội chợ, triển lãm do hai địa phương 
tổ chức. Đã phối hợp tổ chức thành công 

Hợp tác và phát triển
THÁI BÌNH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương 
tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu 
Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.
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9 chương trình liên kết xúc tiến thương 
mại tiêu thụ nông sản thực phẩm của 
Thái Bình vào thị trường Hà Nội. Tỉnh 
Thái Bình tổ chức 220 lượt doanh nghiệp 
tham gia hội nghị kết nối cung, cầu tiêu 
thụ sản phẩm do thành phố Hà Nội tổ 
chức. Hàng năm, Thái Bình tổ chức cho 
các doanh nghiệp của tỉnh tham gia hội 
chợ, triển lãm tại Hà Nội, đồng thời thành 
phố Hà Nội thường xuyên tham gia hội 
chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc 
Bộ tại Thái Bình. Trong lĩnh vực nông 
nghiệp, hai địa phương tích cực liên kết, 
trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng các 
mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, 
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 
vào sản xuất. Tháng 10/2019, thành phố 
Hà Nội đã giao ngành Nông nghiệp triển 
khai thủ tục mua, chuyển giao bò giống 
và tiến bộ ứng dụng công nghệ cao trong 
chăn nuôi bò thịt cho tỉnh Thái Bình. 
Trong lĩnh vực giao thông vận tải, hai địa 
phương đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, 
thành phố vùng đồng bằng sông Hồng 
trong việc khớp nối quy hoạch tổng thể 
phát triển giao thông vận tải giữa các tỉnh, 
thành phố trong vùng; phối hợp chặt chẽ 
trong việc tham mưu xây dựng quy hoạch 
và triển khai xây dựng tuyến đường vành 
đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa 
phận tỉnh Thái Bình. Hai địa phương đã 
tích cực phối hợp trong công tác y tế dự 

phòng, đào tạo y bác sĩ và điều trị cho 
bệnh nhân. Hàng năm, các bệnh viện 
của tỉnh cử nhiều bác sĩ, cán bộ y tế tham 
gia các khóa đào tạo chuyên khoa tại các 
trường đại học y dược, các viện đầu ngành 
trên địa bàn thành phố Hà Nội; thực hiện 
chuyển tuyến để điều trị cho trên 10.000 
lượt bệnh nhân lên các bệnh viện tuyến 
trung ương ở Hà Nội...

Các nội dung hợp tác giữa tỉnh Thái 
Bình và thành phố Hà Nội thời gian qua 
đã đạt được những kết quả tích cực, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; 
phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh; an sinh 
xã hội.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh 
đạo và đại biểu của thành phố Hà Nội và 
tỉnh Thái Bình đã phát biểu làm rõ hơn 
những kết quả đã đạt được trong thực 
hiện các nội dung hợp tác giữa hai bên; 
đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế 
cần khắc phục để tiếp tục khai thác tốt 
hơn nữa tiềm năng, cơ hội hợp tác trên 
tất cả các lĩnh vực để hai địa phương tiếp 
tục hợp tác bền chặt, hiệu quả hơn trong 
thời gian tới. Đồng thời, Ban Thường vụ 
Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Thái Bình đã thống nhất nhiệm vụ hợp 
tác của hai địa phương trong thời gian tới 
gồm 5 nội dung hợp tác trong công tác 
xây dựng Đảng và 7 nội dung hợp tác trên 

các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt 
Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà 
Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội thành phố bày tỏ 
sự vui mừng, phấn khởi được về thăm và 
làm việc tại Thái Bình; khẳng định Thái 
Bình có sự đổi thay toàn diện theo hướng 
văn minh, hiện đại và chúc mừng những 
thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế 
- xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình 
đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 
Đồng chí nhấn mạnh, làm rõ hơn những 
kết quả mà thành phố Hà Nội và tỉnh 
Thái Bình đã hợp tác trong thời gian qua, 
khẳng định tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa 
hai địa phương còn rất lớn, nhất là trong 
các lĩnh vực: nông nghiệp, thu hút đầu 
tư, phát triển công nghiệp, kết nối giao 
thông, xây dựng chính quyền đô thị và 
đô thị thông minh, hoạt động của HĐND, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh...  Những 
nhiệm vụ, nội dung hợp tác đã thống nhất 
tại buổi làm việc cùng với các ý kiến của 
các đại biểu sẽ là cơ sở quan trọng để triển 
khai toàn diện chương trình hợp tác và 
phát triển giữa hai địa phương đi vào thực 
chất, bền vững và hiệu quả hơn trong thời 
gian tới. Đồng chí đề nghị Văn phòng 
Thành ủy Hà Nội và Văn phòng Tỉnh ủy 
Thái Bình sẽ tổng hợp các ý kiến phát 
biểu của các đại biểu hoàn thiện chương 
trình hợp tác. Trong quá trình thực hiện, 

hai địa phương sẽ phân công 1 đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và 
1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái 
Bình trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm 
tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo 
luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa 
nội dung hợp tác. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh cảm ơn đoàn công tác của Ban 
Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã về thăm 
và làm việc tại Thái Bình. Đồng chí nhấn 
mạnh, qua buổi làm việc này hai bên cùng 
nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng 
thời xác định những mục tiêu, nhiệm vụ 
phấn đấu hợp tác toàn diện, chặt chẽ hơn 
trong các lĩnh vực. Cuộc gặp gỡ cũng đánh 
dấu một bước phát triển mới trong quan 
hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và thành 
phố Hà Nội. Báo cáo và ý kiến phát biểu 
của các đại biểu sẽ là căn cứ để hai địa 
phương hoàn thiện các văn bản, làm sâu 
sắc thêm các nội dung hợp tác. Đồng chí 
mong muốn sau sự kiện này, các đồng chí 
lãnh đạo của thành phố Hà Nội khuyến 
khích, tạo điều kiện để các ban Đảng, 
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; các 
sở, ngành và lực lượng vũ trang, các huyện, 
thành phố của hai địa phương tăng cường 
gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp 
tác trên các lĩnh vực công tác. 

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội đã 
tặng tỉnh Thái Bình 3 tỷ đồng để thực 
hiện chương trình an sinh xã hội và 100 
con bò sinh sản để phát triển đàn bò của 
địa phương.

THÁI BÌNH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI...
(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu 
Quốc hội thành phố Hà Nội trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội tỉnh Thái Bình.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Công ty 
Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội trao tặng bức tranh lưu niệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.



3Chuû nhaät, ngaøy 27/10/2019

anh tú

Trên diện tích 5,5ha, trang trại 
Surfam của gia đình anh Trần Văn 
Thưởng, xã Hồng An (Hưng Hà) 

trồng hàng nghìn cây ăn quả theo tiêu 
chuẩn VietGAP như táo lê, ổi lê, cam 
Vinh, cam đường canh,… Ngoài trồng cây 
ăn quả, anh còn nuôi gà thịt, tận dụng 
nguồn phân ủ mục bón cho cây trồng. 
Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về của 
trang trại Surfam vào khoảng 1,5 tỷ đồng/
năm. Hiện nay, ổi lê đang là cây trồng 
mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho gia 
đình anh Thưởng bởi ổi lê cho thu hoạch 
quanh năm. Trên diện tích 2,5ha trồng 
ổi, một năm anh thu hoạch từ 100 - 120 
tấn quả. Ngoài ra, dù chỉ cho thu hoạch 1 

vụ trong năm nhưng cây cam cũng đang 
là một trong những cây trồng chủ lực tại 
trang trại Surfam bởi một gốc cam cho 
thu hoạch khoảng 1 tạ quả. Ngoài ra, vào 
mỗi dịp tết đến xuân về, việc bán cam 
chậu cũng mang lại hiệu quả kinh tế đáng 
kể. Để cam có chất lượng tốt và lưu quả 
trên cây được lâu, anh Thưởng chia sẻ: 
Phải “luyện” cây từ rất sớm, cho cây cam 
làm quen với môi trường sống trong chậu 
cảnh có khi tới 1 năm. Ngoài ra, để cây 
có dáng đẹp, phù hợp với việc trưng bày 
trong dịp tết, những người thợ của trang 
trại Surfam cũng đã dày công cắt tỉa, uốn 
ép,… 

Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch 

UBND xã Hồng An chia sẻ: Trang trại 
Surfam của gia đình anh Thưởng nằm 
trong vùng chuyên màu, cây ăn quả thuộc 
đất bãi ven sông với diện tích 140ha. 
Trước đây, toàn bộ diện tích rộng lớn này 
của 1.000 hộ dân, chủ yếu chỉ trồng ngô, 
khoai, những cây trồng cho hiệu quả kinh 
tế rất thấp. Sau chuyển đổi, 36 hộ dân đã 
mạnh dạn đầu tư trồng cây ăn quả mang 
hiệu quả cao như bưởi, cam, nhãn, táo, ổi, 
chuối tây, chuối tiêu,... Với những kết quả 
đã đạt được, chúng tôi tiếp tục đề nghị 
các cấp có thẩm quyền cho chuyển đổi 
toàn bộ diện tích cấy lúa kém hiệu quả 
sang trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh 
tế cao.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 
Để có được thành công như ngày hôm 

nay ở trang trại Surfam, anh Thưởng chia 
sẻ đó không chỉ là những tháng ngày mòn 
mỏi “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” 
mà còn là hiệu quả của cả quyết tâm, 
mày mò nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ 
thuật, giúp cho công việc của nhà nông 
bớt cực nhọc. Để các loại cây trồng đạt 
năng suất cao, thời gian đầu, anh cùng 
các cộng sự dày công tìm tòi, qua nhiều 
địa phương trên cả nước có những mô 
hình trồng cây ăn quả thành công để học 
hỏi kinh nghiệm, cách thức sản xuất và 
nghiên cứu thị trường. Tiếp đến, trên diện 
tích đất đã quy hoạch, việc thử độ pH ở 
từng góc đất và cải tạo đất cho phù hợp 
với sự phát triển của các loại cây, qua đó 
có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho 
cây trồng. Hiện các loại cây trồng như táo, 
ổi lê,… đã phát triển ổn định, cho năng 
suất, hiệu quả kinh tế cao.

3 năm nay, trang trại Surfam đã ứng 
dụng công nghệ tưới nhỏ giọt - một công 
nghệ nổi tiếng trong lĩnh vực trồng trọt 
của Israel, là giải pháp tưới cho những 
khu vực ít nguồn nước tưới tự nhiên. 
Mang băn khoăn tại sao giữa vùng có 
nguồn nước dồi dào mà trang trại Surfam 
vẫn áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tôi 
được giải thích: tưới nước, bón phân là 
khâu quan trọng đối với cây trồng nhưng 
không phải cứ tưới nước nhiều là tốt. Áp 
dụng công nghệ này giúp điều tiết được 
lượng nước tưới cho cây trồng. Bên cạnh 
đó, khi bón phân bằng công nghệ tưới 
nhỏ giọt rất thuận tiện, cây sẽ được thấm 
đều, lại tiết kiệm được phân bón cũng 
như công sức lao động. Anh Thưởng cho 
biết: Để tưới được một sào vườn, nếu theo 
cách thông thường thì cần tới một ngày 
công lao động nhưng khi sử dụng công 
nghệ tưới nhỏ giọt thì cần chưa tới hai giờ 
đồng hồ. Như vậy đã tiết kiệm được rất 
nhiều chi phí thuê nhân công, ngoài ra, 
cách làm này cũng giúp phân bón thấm 
đều và có khả năng giữ được độ ẩm đồng 
đều trong tầng đất canh tác, góp phần 
nâng cao năng suất cây trồng.

Có thể khẳng định, tích tụ ruộng đất, 
từng bước sản xuất theo hướng hiện đại, 
bền vững đang là xu hướng tất yếu của 
sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần 
tăng năng suất lao động, hiệu quả sử 
dụng đất, nâng cao khả năng cạnh tranh 
của các sản phẩm nông sản… Như vậy, 
người nông dân cũng cần mạnh dạn thay 
đổi tư duy, cách làm cho phù hợp với yêu 
cầu của thị trường, nâng khả năng cạnh 
tranh và tăng thu nhập trong sản xuất 
nông nghiệp.

từ trồng cây ăn quả
Thu tiền tỷ

Những năm qua, có không ít nông dân ở các địa phương trong tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây 
ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thậm chí, có những hộ đã thu về hàng tỷ đồng/năm. Các hộ nông dân không chỉ tìm tòi trồng những 
giống cây đang được người tiêu dùng ưa chuộng mà còn nhạy bén trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần giảm chi phí sản 
xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trang trại Surfam là một trong những điển hình tích tụ ruộng đất, trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao.
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PHẠM MINH ĐỨC (thành phố Thái Bình)
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

Thời nước ta thuộc nhà Đường, dân 
ta phải đóng góp thuế khóa, phu 
phen tạp dịch nặng nề. Năm 791, 

Phùng Hưng dấy quân từ Đường Lâm 
(Sơn Tây) đánh thành Tống Bình, Đô úy 
Cao Chính Bình sợ, phát ốm mà chết. 
Phùng Hưng và Phùng Hải vào thành tự 
quản lý các châu huyện. Bấy giờ người 
Chà Và, Côn Lôn vẫn vào cướp phá ven 
vùng Chu Diên, đích thân Phùng Hưng đã 
về đánh giặc, xây đồn ở làng Roi (Phú Chử, 
xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư) để giữ vùng 
hạ lưu, trấn giữ Tống Bình, rồi cử Phùng 
Lã Tu ở lại giữ đồn. Theo khảo tả của các 
cụ cao niên, thành đồn có hình vuông 
mỗi chiều rộng khoảng 200m, đế rộng độ 
4m, cao độ 3m, khu đất thành đồn rộng 
đến trên 10 mẫu Bắc Bộ. Các triều sau đều 
coi là đất cấm, đến trước năm 1945 thành 
đồn vẫn còn cao độ 1,2 - 1,5m, dấu tích ấy 
còn mãi đến thập kỷ 60, thế kỷ XX mới bị 
san thành ruộng.

Thành đồn của Phùng Hưng được xây 
dựng gần cửa Tuần Vường (cửa Vàng) nơi 
ngã ba Đại Hoàng giang (sông Hồng) mở 
chi lưu Tiểu Hoàng giang (sông Trà Lý). 
Đây là cửa ngõ quan trọng để vào Long 
Biên, Tống Bình, Đại La ngày ấy và sau 
này là Thăng Long. Nơi đây sóng cao ngàn 
tầm, dân gian đã ví:          

“Một trăm cửa bể phải nể cửa Vàng 
(Vường)”.

Phùng Hưng mất, con là Phùng An 
không giữ được nghiệp của cha, bị Đô 
hộ Triệu Xương vây hãm phải đầu hàng. 

Phùng Lã Tu cố giữ cửa Vàng và hy sinh.
Tư liệu Hán Nôm hiện lưu giữ ở làng 

Lộc Điền, làng Phú Chử (xã Việt Hùng, 
huyện Vũ Thư) viết: “Khi Phùng Hưng 
sinh ra là một người mặt vuông, tai to, 
thân đỏ như son, bụng có vân mây, lại có 
chữ “Bố Cái đại vương thiên thần, tế thế 
an dân”. Trong lúc ngài sinh, tự nhiên thấy 
mây vàng từ trên trời bay xuống, hoàng 
quang sáng chói cả sản phòng. Hôm ấy 
là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính 
Ngọ. Một trăm ngày sau khi sinh, ngài đã 
nói năng rõ ràng. Bá Công (cha ông) liền 
đặt tên cho ngài là Hưng. Ngài chưa học 
mà đã biết chữ. Năm 16 tuổi, ngài cao 
lớn, khỏe mạnh, một tay xách nổi trăm 
cân, từng nắm sừng đẩy được hai con trâu 
mộng đang húc nhau, dùng búa sắt giết 
hổ; lại mưu trí, bản tính hào hiệp, quảng 
đại, thường giúp đỡ người nghèo hèn yếu.  
Khi ấy nước ta bị người Tầu cai trị, chúng 
làm mưa, làm gió, hà hiếp bóc lột nhân 
dân… Ngài đã hô hào nhân dân đứng lên 
khởi nghĩa, người theo về có đến hàng 
vạn, quân tiến như chẻ tre, phá hủy các 
trận thế của giặc, giải phóng thành Long 
Biên, ngài lên làm vua, xưng là Bố Cái đại 
vương.

Một hôm ngài đi đến phủ Kiến Xương, 
huyện Thư Trì, làng Lộc Điền, nhân dân 
mang trâu bò, gà, lợn làm lễ đón. Ngài bèn 
cho quân dừng lại ba bốn ngày, vào thăm 
hỏi dân chúng. Thôn Lộc Điền lúc ấy có 
một nhà khá giả, họ Nguyễn, tên Thành, 
vợ họ Lê, thường gọi Hoan Nương, nhà họ 

Nguyễn có hai người con gái là Hồng Loan 
Nương và Nhị Nương. Lúc ngài Hưng gặp 
hai nàng, tưởng như lạc vào cõi tiên nga. 
Ngài hỏi thăm dân chúng, sau vào nhà họ 
Nguyễn xin hỏi làm vợ. Ngài lập bà chị 
làm Hoàng hậu, người em làm Phi. Ngài 
lại cho quân sĩ cùng nhân dân xây một 
hành cung, lưng quay về phía Bắc, mặt 
quay về phía Nam, để hai bà ở đó rồi ngài 
đem quân về triều...”.

Trong thời gian làm vua, Phùng Hưng 
đã ban phát ân uy cho vùng Thư Trì, Chu 
Diên, sau ngày vương mất, dân các làng 
Phú Chử, Lộc Điền thụ ân lớn, đều lập 
đền thờ ông và thờ cả Phùng Lã Tu (xưa 
làng Lộc Điền và làng Phú Chử có 3 đình, 
3 miếu, nay còn 2 đình, 3 miếu; làng An 
Để, xã Hiệp Hòa có miếu Hoa Quán thờ 
ông).

Về Hoàng hậu Hồng Loan Nương và 
Cung phi Nhị Nương được thờ ở đình, 
miếu làng Lộc Điền, các triều đều có 
sắc phong thần. Hiện nay làng Lộc Điền 
còn giữ được 13 đạo sắc của các triều Lê, 
Nguyễn ghi nhận: “Đại vương và Thái hậu 
hai cung” là người đức hạnh, đẹp đẽ, cẩn 
thận, có khí tiết là bậc mẫu nghi sáng suốt 
thuần khiết, thường hiển hiện linh thiêng 
bảo vệ người đời, bà là bậc uy nghi, đẹp 
đẽ, đoan chính hiền lương, khoan hòa 
giúp đỡ dân... Thái hậu hai cung là sự hợp 
lại của hai khí âm dương, nghìn thu sáng 
láng, lưu lại lâu dài, tiếng thơm để lại nghi 
ngút khói hương, công lớn như trời cao 
biển rộng”.

Đất đai Thái Bình do phù sa bồi lắng, 
rất màu mỡ, gần hai mươi thế kỷ từ đầu 
Công nguyên đến đầu thế kỷ XIX, Thái 
Bình luôn là miền hội cư của nhiều luồng 
dân cư. Thái Bình lại là vùng đất bị giới 
hạn bởi ba mặt sông, một mặt biển, trong 
đồng thì sông ngòi chằng chịt. Vị trí ấy 
xưa có tầm chiến lược rất quan trọng, 
nhiều thủ lĩnh khởi nghĩa chống xâm 
lược, chống phong kiến đã lấy Thái Bình 
làm nơi tụ binh, dấy nghĩa. Các sông lớn 
ở Thái Bình cũng là cửa ngõ từ biển vào 
kinh đô và từ kinh đô đi ra biển. Vị trí 
chiến lược ấy không chỉ thuận tiện cho 
người Việt mà kẻ thù xâm lược cũng từ 
ngoài biển cũng tiến quân theo đường 
này vào nước ta.

Thời Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm 
40 đầu Công nguyên, Thái Bình có hơn 
30 thủ lĩnh đã lãnh đạo nhân dân hưởng 
ứng, nay đền thờ các tướng súy ấy đều 
nằm ven các sông Hồng, sông Luộc, sông 
Trà Lý và một số sông nội đồng. Thế kỷ 
thứ VI, Lý Bí đã lấy vùng sông nước, 
đầm lầy Thái Bình để tụ nghĩa chống lại 
nhà Lương, Thái Bình hiện còn trên 60 
đền thờ Lý Bí, Hoàng hậu và các tướng 
súy của vua. Sử sách xưa đã từng ghi 
vùng đất Thái Bình vốn “dân đông, thóc 
nhiều” (dân đông để bổ sung vào quân 
lính, thóc nhiều để nuôi quân), lại có vị 
trí chiến lược quan trọng nên Thái Bình 
luôn là “đất tụ nghĩa, đất dấy nghĩa” 
chống xâm lược, chống áp bức.  Phùng 
Hưng không xây dựng căn cứ khởi nghĩa 
ở Thái Bình nhưng để giữ Tống Bình, giữ 
Giao Châu, Phùng Hưng đã dựng thành 
đồn, đóng quân ở Thái Bình, lấy vợ người 
Thái Bình. Những tư liệu trên khẳng 
định phạm vi rộng của cuộc khởi nghĩa 
do Phùng Hưng lãnh đạo. Sau ngày ông 
mất, dân làng Phú Chử, Lộc Điền lập đền 
thờ, tôn ông là thành hoàng. Đền thờ ông 
xưa được dựng ở ngoài đê, năm Thành 
Thái thứ 10 (1897) dân làng Phú Chử đã 
xây dựng đình vào phía trong đê, đình ấy 
nay vẫn còn, vẫn được tu bổ, tôn tạo, giữ 
gìn sạch đẹp.

Hàng năm vào ngày 10/11, nhân dân 
làng Phú Chử tổ chức lễ hội để tưởng nhớ 
về Bố Cái đại vương Phùng Hưng và tướng 
Phùng Lã Tu. Những năm được mùa 
“Phong đăng hòa cốc” lễ hội thường diễn 
ra trong ba ngày (10 - 12). Phần lễ có rước 
kiệu quanh làng, sau về đình tế lễ, lễ vật 
gồm có xôi, gà, thủ lợn, hoa quả... Phần 
hội có hát ca trù, diễn chèo, thi vật, đi cầu 
kiều, bắt vịt... Ngày hội dân làng tham gia 
rất đông. Ngày nay, dân thường tế lễ dâng 
hương trong một ngày.

THÁI BÌNH 
VỚI CUỘC KHỞI NGHĨA 
CỦA PHÙNG HƯNG (791 - 803)

Đình làng Phú Chử - thờ Bố Cái đại vương Phùng Hưng.

Phùng Hưng quê làng Đường Lâm, huyện Ba Vì, xưa thuộc Sơn Tây, nay thuộc Thành phố Hà Nội, là lãnh tụ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 
chống ách thống trị của nhà Đường (Trung Quốc), làm chủ Tống Bình (Hà Nội) trong khoảng thời gian từ năm 791 - 803.  Xưa nay khi nói về 
cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng, sử sách chỉ ghi về việc ông tập hợp quân nghĩa trong vùng đánh chiếm rồi làm chủ Tống Bình, không 
nói đến ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa ấy với toàn cõi Giao Châu. Truyền thuyết và tư liệu lịch sử ở Thái Bình khẳng định Bố Cái đại vương 
Phùng Hưng đã lập đồn binh, lấy vợ người Thái Bình. Ông không chỉ làm chủ Tống Bình mà làm chủ cả Giao Châu, làm chủ cả An Nam khi ấy.
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nguyễn công liêm
Thành phố Thái Bình

Ở tuổi 68, lại mang trong mình 
vết thương chiến tranh, cựu nữ 
thanh niên xung phong Hoàng 

Thị Ngọc Điệp không còn khỏe nữa, nhất 
là sau khi kết nối thông tin từ Báo Thái 
Bình báo tin anh bộ đội có tên là Thợi - 
người yêu của chị quê thôn An Ấp, xã An 
Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
đã hy sinh năm 1969, chị không khỏi 
bàng hoàng và phải dưỡng thuốc nhiều 
ngày. Vượt chặng đường gần 800km từ 
thành phố Hội An ra Thái Bình cũng là 
một thử thách với chị Điệp. Chiều ngày 
9/9/2019 chị bắt ô tô ra bến xe Đà Nẵng, 
thật không may ô tô tuyến Thái Bình đã 
xuất phát trước đó nửa giờ, chị Điệp phải 
chuyển hướng đi tuyến Hà Nội; xe chạy 
suốt đêm đến thành phố Ninh Bình lại 
tiếp chuyển tuyến xe đi Hải Phòng, đến 
9 giờ sáng ngày 10/9 chị Điệp tới thành 
phố Thái Bình. Đón và dẫn lối chị Điệp về 
quê hương An Ấp tôi đã ngỏ ý mượn xe ô 
tô để đưa chị đi nhưng biết được ý định 
này chị gạt ngay. Chị quả quyết và nhờ 
tôi đèo bằng xe máy về An Ấp bởi 52 năm 
về trước, trước giờ hành quân vào chiến 
trường anh Thợi đã vượt nhiều cây số, 
qua bao nhiêu trọng điểm đánh phá của 
máy bay Mỹ đến với chị bằng lời ước hẹn 
của yêu thương. Nay được về quê hương 
của anh, xuất hiện trước di ảnh của anh, 
chị muốn một không gian thật bình dị, để 
chị được tâm tình, thủ thỉ cùng anh.

Vỡ òa trong nước mắt
Qua gần một ngày, một đêm nghỉ 

ngơi, sức khỏe của chị Điệp ổn định, 
chiều ngày 11/9, tôi dùng xe máy chở chị 
về gia đình ông Vũ Văn Hoằng - em trai 
và là người thờ cúng liệt sĩ Vũ Văn Thợi 
ở thôn An Ấp, xã An Ấp, huyện Quỳnh 
Phụ để rồi chứng kiến cuộc gặp gỡ trùng 
phùng nồng thắm yêu thương, ngập tràn 
nước mắt. Không chỉ có vợ chồng ông 
Hoằng đón chị Điệp mà đông đủ những 

người anh em, con cháu của liệt sĩ Vũ Văn 
Thợi, có cả đại diện dòng họ Vũ, thôn An 
Ấp cũng dành tình cảm yêu thương cho 
người con gái xứ Nghệ mà trước đó họ 
đã cập nhật thông tin qua Báo Thái Bình. 
Gặp chị Điệp ra thăm gia đình và thắp 
hương cho anh trai, hai em gái của liệt 
sĩ Vũ Văn Thợi là bà Vũ Thị Xuân, Vũ Thị 
Tuyến cùng những người em dâu của liệt 
sĩ Thợi cứ ôm chầm lấy chị Điệp mà khóc. 
Giọt nước mắt của yêu thương, của sẻ chia 
và đồng cảm thật khó diễn tả trong những 
phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ này. Bà Vũ 
Thị Xuân, 67 tuổi là người em gái thứ tư 
của anh Thợi đang sống đơn thân nức 
nở: Chị ơi từ hôm nghe tin anh Thợi có 

người yêu từ trong miền Nam sẽ ra thăm 
và thắp hương cho anh chúng em mong 
chị lắm. Không làm chị dâu, giờ chị là chị 
gái của chúng em chị nhé. Còn bà Vũ Thị 
Tuyến, 60 tuổi là em gái thứ bảy của anh 
Thợi thì nói: Chị ơi chúng em mong chị 
lắm, chị ra thắp hương cho anh, chúng 
em như gặp anh Thợi đã về đến nhà. Anh 
đi bộ đội mãi chẳng về, nay chị thay anh, 
chúng em có thêm người chị gái… Bà Vũ 
Thị Ý, 73 tuổi là người trong dòng họ cùng 
tuổi với liệt sĩ Vũ Văn Thợi lại cùng tham 
gia lực lượng thanh niên xung phong từ 
năm 1965 với anh Thợi thì ôm chị Điệp 
mà nói: Chả ai có được mối tình thủy 
chung son sắt như Điệp đâu, thật phúc 

đức cho người đã hy sinh vẫn để lại tình 
yêu bền chặt. Ông Vũ Văn Hoằng, 71 tuổi 
là em trai và là người thờ cúng liệt sĩ Vũ 
Văn Thợi cùng ông Vũ Văn Xuyến em thứ 
ba của liệt sĩ nghẹn lòng trước tình cảm 
của người con gái xứ Nghệ dành cho anh 
Thợi và cho gia đình: Thật hiếm có ai thủy 
chung như chị Điệp, chị về với gia đình 
thắp hương cho anh chẳng khác nào anh 
được trở về với chúng tôi. Nhiều bà con 
xóm làng trong thôn chứng kiến cuộc gặp 
của chị Điệp với gia đình liệt sĩ Vũ Văn 
Thợi cũng đều thốt lên chị Điệp phúc hậu 
và rất đẹp, tâm chị thật sáng trong. Bức 
di ảnh liệt sĩ Vũ Văn Thợi được chị Hoàng 
Thị Ngọc Điệp nâng niu trong tiếng nấc 
nghẹn ngào: Anh ơi! Em tìm anh 52 năm 
rồi? Sao anh không thực hiện lời ước hẹn 
về tìm em ở thị xã Vinh sau chiến tranh 
để em mỏi mòn chờ đợi… Anh ơi! Em đã 
tìm được quê hương An Ấp và tìm được 
anh rồi. Chị đọc cho anh nghe bài thơ mà 
chị viết trong đêm hôm trước trằn trọc ở 
thành phố Thái Bình:

“Dẫu rằng đũa chẳng thành đôi
Nhớ lời hẹn ước một đời thương anh
Em tìm về dấu chân anh
Các em vui đón ôm nhau khóc òa”
Thực hiện xong tâm nguyện thắp 

hương và nói lời yêu thương với liệt sĩ Vũ 
Văn Thợi, chúng tôi cùng chị Điệp đến 
thắp hương cho bố mẹ của anh. Trước 
vong linh bậc sinh thành liệt sĩ, chị Điệp 
khấn: Nếu không vì chiến tranh thì con 
đã là con dâu của bố mẹ và được phụng 
thờ bố mẹ từ mấy chục năm rồi. Nay con 
xin làm con gái một lòng tôn kính bố mẹ 
thay người mà con yêu - anh Vũ Văn Thợi. 
Ngỡ tưởng thực hiện xong tâm nguyện 
thắp hương cho người yêu và thắp hương 
cho các bậc sinh thành ra anh, chị Điệp 
sẽ trở lại quê hương Quảng Nam, nhưng 
chị không thực hiện hành trình như vậy 
mà quay trở lại thành phố Thái Bình để 
dâng hương hương hồn liệt sĩ Vũ Văn Thợi 
đang được phụng thờ cùng với 52.000 liệt 
sĩ tỉnh Thái Bình tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. 
Và chị dành những ngày sau đó một mình 
trở lại quê hương An Ấp của người yêu 
đến thăm, chia sẻ với  gia đình những 
người em của anh Thợi.

Nắm chặt tay tôi trước khi trở lại quê 
hương Hội An, nữ cựu thanh niên xung 
phong Hoàng Thị Ngọc Điệp nói: Dù anh 
Thợi đã không còn nhưng quê hương An 
Ấp, những người thân của anh Thợi và 
quê hương Thái Bình đã dành cho chị 
vòng tay thắm thiết, nghẹn ngào nồng 
thắm sự yêu thương sẻ chia. “Dẫu rằng 
đũa chẳng thành đôi. Nhớ lời hẹn ước 
một đời thương anh”. 

Vẹn lời hẹn ước
Tiếp nhận thông tin từ Báo Thái Bình số Chủ nhật ngày 28/7/2019 đăng bài “Nỗi day dứt hơn nửa thế kỷ” và số Chủ nhật ngày 25/8/2019 

“Viết tiếp nỗi day dứt hơn nửa thế kỷ”, nữ thanh niên xung phong Hoàng Thị Ngọc Điệp đã từ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam về quê hương 
Thái Bình thực hiện tâm nguyện “gặp người yêu” và thắp nhang cho liệt sĩ Vũ Văn Thợi sau 52 năm day dứt kiếm tìm.

Chị Hoàng Thị Ngọc Điệp bên di ảnh anh Thợi.

Nhờ Báo Thái Bình, nhà báo Công Liêm đã kết nối để bà Điệp tìm được quê hương liệt sĩ Vũ Văn Thợi tại xã An Ấp (Quỳnh Phụ). Ảnh: TẤT ĐẠT



Ông Hà Trọng Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
xã Kim Trung, huyện Hưng Hà

Chiến tranh, đạn pháo của thực dân 
Pháp đã tàn phá đình, chùa Cổ Sách 
(Lập Bái) đồng thời hủy hoại hầu hết 
di sản văn hóa vô cùng quý giá về tứ vị 
đại thần khai quốc triều Đinh trên đất 
trang Cổ Sách xưa và Lập Bái nay vốn 
được lưu giữ bao đời. Hiện tại đất đình 
Lập Bái đã xây dựng nhà văn hóa. Cán 
bộ, nhân dân thôn Lập Bái rất khát 
khao được cấp ủy, chính quyền quan 
tâm tạo điều kiện để xây dựng lại đình 

Lập Bái nhằm tiếp tục tôn thờ “Thượng đẳng thần” là tứ vị đại 
thần khai quốc triều Đinh.

Cựu chiến binh Lưu Văn Hỗ, 84 tuổi, thôn Lập Bái, 
xã Kim Trung, huyện Hưng Hà

Đình Lập Bái trước khi bị dỡ bỏ hoàn 
toàn do hậu quả chiến tranh vốn là ngôi 
đình to nhất vùng với những cột gỗ lim 
vài người ôm. Đình được nhiều triều 
đại phong kiến sắc phong tứ vị đại thần 
trung liệt triều Đinh được sắc phong 
Thượng đẳng thần. Trước khi qua đời 
5 cụ cựu du kích làng Lập Bái là Hoàng 
Duy Thiệt, Hoàng Duy Bình, Lưu Văn 
Trụ, Lưu Văn Nghĩa và Hà Văn Nghiễn 

đã cố gắng sưu tầm tài liệu, di vật của ngôi đình với mong ước 
các thế hệ sau cố gắng phục dựng lại đình Lập Bái…

Cựu chiến binh Hà Hữu Dự, Chi hội trưởng người cao tuổi 
thôn Lập Bái, xã Kim Trung, huyện Hưng Hà

Những dấu ấn lịch sử của trang Cổ 
Sách và làng Lập Bái nay cũng như hình 
bóng ngôi đình Lập Bái thờ Phúc thần là 
tứ vị đại thần trung liệt triều Đinh vẫn 
đau đáu trong tâm khảm lớp người cao 
tuổi, chúng tôi hy vọng một ngày gần 
đây đình Lập Bái được xây dựng lại.
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quang viện 

Cách đây hơn 2 năm, 
nhân dịp đầu xuân 2017, 
tại cố đô Hoa Lư, đoàn 

công tác Báo Thái Bình được 
Ban biên tập Báo Ninh Bình dẫn 
tham quan một số di tích lịch 
sử văn hóa đất Tràng An trong 
chuỗi liên kết vùng Tràng An - 
Kỳ Bố Hải Khẩu thời Đinh Bộ 
Lĩnh nương nhờ sứ quân Trần 
Lãm dẹp loạn 12 sứ quân, thống 
lĩnh sơn hà, tôi có dịp tiếp cận 
với nhiều tài liệu, hiện vật, di 
chỉ khảo cổ liên quan đến các 
công thần khai quốc nhà Đinh 
được các triều đại phong kiến 
sắc phong “Thượng đẳng thần” 
phụng thờ ở nhiều đình, đền, 
miếu, tự... Mới đây tôi tìm về 
làng Lập Bái, xưa là Cổ Trang, 
tổng Lập Bái, huyện Diên Hà, 
trấn Sơn Nam (nay là thôn Lập 
Bái, xã Kim Trung, huyện Hưng 
Hà) với mong muốn có thể tìm 
được dấu tích huân lao của “Tứ 
vị Đại thần” triều Đinh (Đinh 
Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, 
Phạm Thành) sau đó được các 
triều đại sắc phong “Thượng 
đẳng thần” và thờ ở đình làng. 
Nhưng đáng tiếc, ngôi đình Lập 
Bái đã không còn, hình bóng chỉ 
nhạt nhòa trong trí nhớ của các 
bậc cao niên trong làng và ghi 
chép trong một số thư tịch cổ, 
đình có kiến trúc gỗ độc đáo, to 
và đẹp, thờ Phúc thần (Thành 
hoàng làng) là “Tứ vị Đại thần” 
triều Đinh có công lao dẹp loạn 
12 sứ quân. Trước năm 1954, 
đình Lập Bái bị giặc Pháp bắn 
phá hư hỏng nặng và đình bị dỡ 

bỏ hoàn toàn vào những năm 70 
của thế kỷ XX.

Truyền ngôn rằng, sứ quân 
Trần Lãm qua đời, Đinh Bộ Lĩnh 
là con nuôi Minh Công đã nắm 
quyền chỉ huy sứ quân Kỳ Bố Hải 
Khẩu, một lần ông cùng Đinh 
Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú đi 
dò xét sứ quân Đằng Châu (Hưng 
Yên nay), đến trang Cổ Sách thì 
trời tối, mưa gió mịt mùng. Bốn 
vị tướng quân phải vào ngủ trọ 
trong chùa Cổ Sách. Đêm ấy, 3 
người con trai gia đình họ Phạm 
trong làng chiêm bao thấy bầu 
trời lóe sáng ba vị tinh tú rồi một 
đám mây vàng như chiếc lọng 
bay qua. Tỉnh giấc, nghĩ có hiển 
thánh trong chùa, 3 chàng trai 
họ Phạm đang đêm đến chùa 
và nhìn 4 người nằm ngủ, thấy 
bóng rồng vàng phủ lên trên 
một người, bên cạnh có 3 người. 
Nghe tiếng bước chân, 4 vị tỉnh 
giấc, 3 anh em họ Phạm cho là 
hiển thánh vội quỳ lạy. Người có 
bóng rồng vàng phủ trên thân 
hình chính là Vạn thắng Vương 
Đinh Bộ Lĩnh, 3 anh em dập đầu 
xin theo Đinh Bộ Lĩnh. Truyền 
ngôn, nhận 3 anh em họ Phạm 
làng Lập Bái xong Đinh Bộ Lĩnh 
liền đem quân đến lập căn cứ 
ở Lập Bái để ngăn chặn sự tấn 
công của sứ quân Phạm Phòng 
Ất từ Châu Đằng đánh sang. 
Cũng từ vị trí tiền đồn Lập Bái, 
sứ quân Đinh Bộ Lĩnh đã tiến 
lên thượng nguồn sông Hồng 
đánh chiếm được Châu Đằng, 
lúc này cách Lập Bái không xa 
là trang An Việt (Việt Yên, Điệp 

Nông) có 4 anh em họ Trịnh phò 
giúp Đinh Bộ Lĩnh tổng lực đánh 
chiếm thành công Châu Đằng, 
chém đầu Kiều Công Hãn. Sử cũ 
ghi, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, 
Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, tại 
vị không lâu thì năm 979, Đinh 
Tiên Hoàng và Thế tử Đinh Liễn 
bị sát hại, nghi can là Chi hậu 
Nội nhân Đỗ Thích. Trong lúc 
triều đình bấn loạn, Định Quốc 
Công Nguyễn Bặc, Ngoại Giáp 
Đinh Điền, cùng Thập đạo tướng 
quân Lê Hoàn liền đưa Vệ Vương 
Đinh Toàn (6 tuổi) lên ngôi Vua, 
phong Dương Vân Nga (mẹ Đinh 
Toàn) làm Hoàng Thái hậu. Vì 
“Ấu chúa” mới 6 tuổi nên Thập 
đạo tướng quân Lê Hoàn được 
Thái hậu Dương Vân Nga “sủng 
ái” phong làm Phó Vương nhiếp 
chính. Vụ việc xảy ra quá nhanh 
khiến Đinh Điền, Nguyễn Bặc, 
Lưu Cơ, Trịnh Tú (là trung thần 
của Đinh Tiên Hoàng) nghi ngờ 
cho rằng Lê Hoàn có ý soán cướp 
ngôi. Các trung thần phù Đinh 
động binh chống lại Lê Hoàn. 
Đầu tiên là Phạm Thọ, Nguyễn 
Bặc, Phạm Thành, Đinh Điền 
đem bản bộ cự chiến, nhưng 
không ngờ các quan lớn, nhỏ 
triều chính đã đi theo Lê Hoàn. 
Sách Đại Việt sử ký toàn thư có 
ghi: “Đinh Tiên Hoàng thống 
nhất bờ cõi, dùng bọn Đinh 
Điền, Nguyễn Bặc làm người phò 
tá, sáng chế triều nghi, định lập 
quân đội”. Thực chất, quân đội 
Lê Hoàn sử dụng để đánh dẹp 
“Tứ vị Đại thần” chống Lê Hoàn 
lại là đội quân kinh qua trận 

mạc do chính các đại thần xây 
dựng, rèn luyện. Theo thần phả 
đền vua Đinh: “Sau khi lên ngôi, 
Đinh Tiên Hoàng chia Nội giáp 
trong kinh thành giao cho Định 
Quốc Công Nguyễn Bặc phụ 
trách dưới quyền chỉ huy trực 
tiếp của vua gọi là “Nội thông 
vạn cơ” (bên trong thông giữ 
muôn việc cơ mật) cùng với việc 
phong Đinh Điền là Ngoại giáp 
cai quản mọi việc bên ngoài…”. 
Còn đền thờ Định Quốc công ở 
Gia Viễn (Ninh Bình) có câu đối: 
“Quải thụ khởi vô tình” (treo ấn 
há vô tình) để khắc thờ Định 
Quốc công nghĩa là “Treo ấn 
không vô tình, mắt giận Lê Hoàn 
nhòa ánh nhật” tạm hiểu là 
“Nguyễn Bặc khởi binh đánh Lê 
Hoàn không phải vị kỷ, lòng đau 
Đinh nghiệp ngút trời sương”. 
Có tài liệu ghi rằng Đinh Điền 
trọng thương phải tung tin là tử 
trận mới thoát về căn cứ Đằng 
Man (thuộc huyện Kim Động, 
Hưng Yên ngày nay). Trước khi 
về đến Đằng Man, Ngoại Giáp 
Đinh Điền nương náu ở Lập Bái 
và được dân làng nghênh đón 
như anh hùng, chăm sóc vết 
thương cho Đinh Điền. Trong 
Đại Việt sử ký toàn thư, sử thần 
Ngô Sĩ Liên bàn: “…việc khởi 
binh ấy không phải là làm loạn 
mà là một lòng phò tá vua Đinh, 
đánh Lê Hoàn không được mà 
chết đấy là đúng chỗ”… “bề tôi 

trung nghĩa, làm không xong 
việc mà chết, ấy là bề tôi tử tiết”. 
Do vậy, đình Lập Bái được dân 
làng dựng lên phụng thờ Đinh 
Điền, Nguyễn Bặc… là “Thượng 
đẳng thần” trung liệt. Lúc chưa 
bị phá, đình Lập Bái còn bức đại 
tự: “Trung quán nhật nguyệt” 
(Lòng trung xuyên suốt mặt 
trời) ý chỉ bốn vị trung thần một 
lòng phò giúp vua Đinh. Sử cũ 
cũng chép, khi Lê Hoàn lên ngôi 
vẫn cảm phục Đinh Điền đã 
sắc phong ông làm: “Tế thế Hộ 
quốc Hiển ứng Linh quang Đại 
vương”, phu nhân Đinh Điền là 
Phan Môi Nương cũng được sắc 
phong là: “Huệ Hoa Gia Tĩnh 
Trinh Thục phu nhân”. Đến thời 
nhà Lê, Lê Thái Tổ sắc phong 
cho Đinh Điền là “Thượng đẳng 
Vạn cổ Phúc thần Trung thánh 
Đại tư đồ Bình chương sự Khai 
quốc Công đức Văn Đại vương”. 
Đôi câu đối cổ khẳng định việc 
chống kẻ cường thần, lấy cái 
chết đáp đền ơn sâu Đinh Tiên 
Hoàng của 4 vị đại thần triều 
Đinh là trung nghĩa, tiết liệt từng 
treo tại đình Lập Bái:

Nhất phiến trung can 
                     huyên nhật nguyệt
Thiên thu chính khí 
                                     tác sơn hà.
(Một tấm gan trung 
xuyên suốt vừng nhật nguyệt;
Nghìn thu chính khí 
                  rung động non sông)

TỨ LONG ĐÌNH LẬP BÁI
Cách làng Lộc Thọ, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà nơi đặt đại bản doanh Thụy Thú, trang Diên Phúc, đạo Sơn 

Nam trong cuộc trường chinh dẹp loạn 12 sứ quân của Đinh Bộ Lĩnh (944 - 968) khoảng 2km là trang Cổ Sách, 
tổng Lập Bái, nay là thôn Lập Bái, xã Kim Trung, huyện Hưng Hà địa danh tiền đồn của Doanh đầu, nơi “Tứ vị 
công thần khai quốc” nhà Đinh luyện quân đánh bại sứ quân Đằng Châu Kiều Công Hãn. Sử cũ chép: “Thời vua 
Lý Thái Tổ sự nghiệp Cổ Pháp nhà Lý cơ ngơi ổn định, nhà vua thấy các ngài ở đây tận trung với nước, tận hiếu 
với dân, đầy rẫy trung chính, cần mẫn nên Lý Thái Tổ đã gia phong ban tặng mỹ tự “Thượng đẳng, đại vương 
phúc thần” và khuyến cáo người đời sau: “Làm bề tôi cần như các ngươi đây”.

Nhà văn hóa thôn Lập Bái được xây dựng ngay trên nền ngôi đình cổ xưa thờ tứ vị đại thần khai quốc triều Đinh.
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Ảnh minh họa

BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Không hiểu vì sao, trong đám cán 

bộ trẻ ở xã này, Dâu tin mến Tuyền 
hơn cả. Hồi cách mạng mới thành 

công, Dâu mến Cự hơn. Ngày ấy Cự chưa 
có vợ. Cự đánh tiếng một hai sẽ lấy Dâu. 
Chả có chiều chợ nào Cự không ra cái 
quán ngói bên đình Thượng, ngắm nghía 
ô kính hàng xén của Dâu. Khi mua viên 
phấn đánh giày, khi mua mấy tờ lơ. Mua 
ít nhưng anh ta đứng lâu, chỉ để ngắm cô 
hàng xén góa chồng vào hạng xinh gái. 
Mỗi lần đến chỗ Dâu, anh ta mặc bộ quần 
áo khác, chỉ có cái cặp da đen, khóa đồng 
mạ kền sáng ánh là không thay đổi. Anh 
ta mua nước hoa vẩy vào áo, mua sáp chải 
đầu. Đứng đâu cũng thơm lừng... Thấy 
ông phó chủ tịch xã trẻ măng, da trắng tóc 
mượt, Dâu cũng mến nể. Người ngồi sau 
ô hàng xén, người đứng ngoài cửa quán, 
đưa ánh mắt, đón nụ cười, có khi gần suốt 
buổi chiều. Nhưng cũng đúng khi ấy, Cự 
đem trầu cau dạm ngõ một cô nhà giàu 
bên làng Ngói. Từ ấy Dâu coi khinh Cự.

Chuyển trẻ hơn Cự vài tuổi, vợ con 
chưa có. Chuyển được nhiều cô gái trong 
làng để ý. Dâu cũng mến Chuyển nhưng 
không nghĩ Chuyển sẽ yêu mình. Mình có 
xinh cũng là gái góa, anh ấy trai tân.

Dâu cũng chả nghĩ đến yêu Tuyền. 
Anh ấy đã có vợ. Nhưng Dâu mến, vì anh 
ấy đứng đắn. Suốt cái dạo làm Bí thư 
Đoàn, anh ấy dìu dắt Dâu. Dạo ấy Dâu 
đã tính sai. Đôi bồ hàng xén nhẹ nhàng, 
ngày hai buổi Dâu gánh đi gánh về, nhàn 
nhã, đủ ăn. Cứ thế rồi có ai thương, Dâu 
đi bước nữa, cuộc đời chẳng phải lo toan 
gì nhiều... Nhưng Tuyền qua lại mấy lần 
vận động Dâu. Đầu tiên là khuyên không 
buôn bán giấy tiền, vàng mã, góp phần 
bài trừ hủ tục. Giảm một mặt hàng, Dâu 
vẫn làm theo. Sau đấy là việc đi học i tờ. 
Tuyền bảo: “Cô chân son, mình rỗi, cô 
học chắc là nhanh. Học rồi quay ra dạy 
những người học sau”. Dâu nghe Tuyền, 
chịu khó học. Chỉ vài tháng Dâu đọc 
được, viết được. Trước đây có quyển Kiều, 
bói một trang phải nhờ cái Quất đọc hộ. 
Nay tự mình đọc lấy, không còn cái nạn 
đứng tựa cột nhìn người ta đọc sách mà 
thèm. Rồi Tuyền bảo Quất rủ Dâu đi họp 
Đoàn. Lúc đầu họp thanh niên cảm tình, 
dần dần Dâu được giới thiệu vào Đoàn. 
Chính Tuyền thay mặt chấp hành tuyên 
bố kết nạp Dâu. Rồi Dâu vào du kích. Dâu 
bắn khá là nhờ Tuyền huấn luyện... Dâu 
mến Tuyền vì thế.

Phía cửa hầm hé sáng. Tiếng bà Sen 
gọi. Dâu đập nhẹ vào vai Tuyền, Tuyền 

giật mình mở choàng mắt ngơ ngác...
Tuyền nhích ra cửa hầm. Bà Sen trao 

cho hai nắm cơm và chai nước: “Cứ ở 
dưới ấy. Chúng nó chưa rút”.

Trở vào, Tuyền hi hả:
- Ăn miếng, cô ạ! Tôi định ngủ cho 

quên đói.
- Sáng anh ăn gì chưa?
Tuyền lắc đầu, cầm nắm cơn cắn từng 

miếng to, nhai nhếu nháo nuốt vội, ngon 
lành... Dâu cười:

- Khéo từ chiều qua anh nhịn đói... Em 
biết ngay mà! Chị ấy tản cư với bà Củng 
à?... Anh tha hồ rộng cẳng...

Tuyền không trả lời. Anh nhai một 
loáng hết nắm cơm to, miệng chóp chép 
muốn ăn thêm nữa. Cầm chai nước, anh 
bảo Dâu:

- Cô uống trước đi này!
- Em đã ăn xong đâu!... Anh ăn đỡ em 

một ít...
- Hừ, nữ thực như miêu(*)... - Tuyền đỡ 

miếng cơm Dâu nhường cho. Ăn xong, 
anh thở phào:

- Xà, tỉnh người!
- Anh ngủ khiếp quá - Dâu mủm mỉm 

cười.
*

*      *
Ngay hôm giặc vào làng bắt hơn trăm 

thanh niên, bố Cự sồn sồn giục Cự:
- Anh bỏ mọi cái ở nhà, đã có tôi. Sang 

Bái, nói với ông cửu Thị, ông ấy nhận là 
cháu. Rồi ra ngã ngũ thế nào hãy về... 

Luẩn quẩn ở nhà, nó tóm được thì khốn. 
Anh có cái chân trong Ủy ban, nó trị tội 
nặng, chả chơi đâu!

Cự như người bị ong đốt, chạy ra sân 
đứng một tý lại chạy vào nhà, sờ cái cặp 
da, mó cái tay nải, không biết đem theo 
cái gì. Cái cặp da sang trọng nhưng xách 
theo lúc này không hợp. Chạy giặc mà 
làm ra vẻ cán bộ, người ta mắng cho. Cái 
tay nải trông thế nào ấy, như thằng đi 
buôn tơ tằm. Chả nhẽ đi tay không. Phải 
có cái quần cái áo, ít gạo. Cự không thể đi 
với mẹ sang Bái được. Bái là làng tề. Đã 
hay có người đứng ra bảo đảm, nhưng 
chắc gì giặc nó tin. Mình làm cán bộ xã, 
vùng này ai còn lạ. Gián điệp chỉ điểm 
ở làng tề hiếm gì. Vào đấy khác gì chuột 
vào cạm... Với lại... còn phải xem xem thế 
nào. Giặc chưa lập tề được ở làng Nguyễn. 
Cán bộ du kích ngày tạm lánh, đêm vẫn 
về. Mình là đảng viên. Chưa đi dứt được 
nơi nào cho cách mặt khuất lời, còn luẩn 
quẩn ở vùng này thì chưa thể muối mặt...

Chạy qua mấy xã, Cự sang làng Ngói, 
trọ nhà bà dì. Cự không ra ngoài. Ra 
ngoài gặp mấy anh cán bộ xã này ăn nói 
làm sao. Cứ nằm liệt một chỗ, họ biết thì 
nói là ốm, sang đây nghỉ ngơi ít lâu cho 
tỉnh. Để rõ ra vẻ mình ốm, phải ăn ít cho 
gầy bớt, chứ đôi má phinh phính, da tía 
hem hem thế này... Tóc tai chải chuốt ít 
thôi. Râu ria cạo qua loa thôi. Giặc nó đến 
đây cũng không nghi là cán bộ... Cái làng 
Ngói này địa thế hiểm hóc, ba mặt sông, 

một mặt xa đường cái. Giặc vào được đây 
cũng khó. Mà nó có vào, mình chuồn qua 
sông sang bên kia. Sẵn cái thuyền nan, 
nhờ cậu canh điền vác ra bến, chỉ một 
loáng... Phải chạy. Còn đường còn chạy. 
Nằm hầm, vạn bất đắc dĩ... Nghĩ đến 
chuyện nằm hầm mà kinh. Ở Hưng Yên 
có anh cán bộ nằm hầm, bị chó béc-giê 
sục. Thấy lỗ thông hơi, con chó hít hít rồi 
sủa “gâu gâu”, hai chân cào cào bới bới, 
đất rơi xuống hầm rào rào. Giặc bâu vào 
cuốc hầm, gọi lên. Anh cán bộ không lên. 
Giặc quẳng lựu đạn xuống, bốn năm quả 
nổ ùm ùm trong hầm. Anh cán bộ chết... 
Nghĩ đến chuyện ấy mà khiếp.

Hơn một tháng bọn Bô-phơ-rê lùng 
sục, quấy lộn, Cự chạy sang trại Ba Vì, 
ngày đêm nơm nớp. Sợ nhưng không lo. 
Ba Vì, đất xã nhà, không ai bảo là chạy 
dài. Mấy ngày sang đây bớt sợ nhưng lo 
ngay ngáy. Chưa biết chừng lại bị kỷ luật... 
Một hôm, Bường gánh sang cho Cự thúng 
gạo, vài con gà. Cự nháy Bường ra bờ ao 
thì thầm:

- Có thấy Tuyền về không?
Bường lắc đầu:
- Ban ngày tịnh không một ai. Lính 

đồn nó rập rình ở cổng. Sợ bất thình lình 
ập vào... Hôm xưa, cái Dâu lảng vảng ở 
cổng chùa Sông. Tôi nạt ngay: “Du kích 
du kéo nhà cô liều liệu đấy. Đừng có cái 
thói cà cuống chết đến đít còn cay”.

- Nó có bảo sao không?
- Nó lừ mắt một cái rồi chuồn thẳng... 

Xem ra các cậu khiếp cả nút rồi. Lão 
Chỉnh lò mò ra cổng Đông bị thộp ngực, 
chạy sặc gạch mới trốn thoát. Thằng 
Chuyển bị đòn tấn thấy ông bà ông vải, 
nhờ cái Quất đút lót tiền bạc chuộc về, 
phải phục thuốc. Còn thằng Tuyền, thằng 
Duyệt, cấm thấy mặt.

Cự thè lưỡi liếm cái môi khô. Từ hôm 
chạy sang đây thuốc men tẩm bổ không 
có. Lại lo nghĩ nhiều đêm mất ngủ, người 
nóng âm nóng ỷ, đổ mồ hôi trộm, miệng 
đắng, lưỡi dộp... Cái thằng cán bộ bỏ 
nhiệm vụ chạy dài sao mà cực thế? Nào ai 
đã phê bình kiểm thảo gì đâu!

- Có thấy vợ cậu Tuyền nói cậu ấy ở 
đâu không?

- Không! Một là chạy sang Khuốc, hai 
là chui rúc hầm hì chỗ nào đấy thôi!

- Đêm không về à?
- Đêm... tôi mải ngủ, chả biết.

(*) Con gái ăn ít như mèo.
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TỔNG BIÊN TẬP: VŨ ANH THAO                                      PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - Hoàng Minh Sơn - hoàng văn duyệt                                THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình 
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

Tuần qua, tòa soạn Báo Thái 
Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, 
tản văn, thơ, truyện ngắn... của các 
cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. 
Tiêu biểu như cộng tác viên Cao Bá 
Khoát (Vũ Thư), Nguyễn Công Liêm 
(thành phố Thái Bình); Trần Hiền, 
Hồng Thắm, Nguyễn Hường (Đài 
TTTH Tiền Hải); Thu Thủy (Đài TTTH 
Đông Hưng); Nguyễn Thị Bích Nhàn, 
Nguyễn Văn Danh (Phú Yên); Lê Hứa 
Huyền Trân (Bình Định); Phạm Ngọc 
Thạch (Thành phố Hồ Chí Minh); 
Huỳnh Thị Mộng Tuyền (Kiên Giang); 
Phan Thành Minh (Đà Lạt); Vũ Văn 
Cương, Nguyễn Văn Song (Hưng 
Yên); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần 
Thơ); Nguyễn Thị Loan (Hà Nội); Mai 
Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Trần Xuân 
Thụy (Khánh Hòa)…

Hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày 
Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 
20/11/2019) tòa soạn nhận được nhiều 
thơ, bút ký, truyện ngắn và tin, bài 
viết về chủ đề này. Điển hình tác giả 
Nguyễn Thị Bích Nhàn có bài “Cảm 
ơn cô”; tác giả Nguyễn Thị Loan có bài 
“Uốn nắn trách nhiệm trong cuộc sống 

cho con trẻ”; tác giả Nguyễn Văn Danh 
có tạp bút “Nhớ những ngày nhà giáo”.  
Tác giả Nguyễn Thanh Hoàng có bài 
“Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp 
trồng người”, trong đó khẳng định: Dù 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song tư 
tưởng của Người về giáo dục vẫn còn 
là những bài học quý giá, quan trọng 
cho nền giáo dục Việt Nam. Người hấp 
thụ truyền thống hiếu học của dân tộc 
ngay từ quê hương, đặc biệt với ảnh 
hưởng sâu sắc tấm gương kiên trì học 
tập của cha mình, tấm gương nhà 
giáo mẫu mực của ông ngoại. Và Bác 
Hồ vẫn thường nhắc nhở mọi người 
hãy nhớ lời Khổng Tử: “Học không biết 
chán, dạy không biết mỏi”…

Mặc dù còn hơn 3 tháng nữa mới 
đến tết cổ truyền của dân tộc, song 
nhiều cộng tác viên đã gửi nhiều tin, 
bài cộng tác với số báo xuân Canh 
Tý 2020. Điển hình như tác giả Trần 
Xuân Thụy gửi tạp văn, thơ, truyện 
ngắn: “Thờ cúng tổ tiên ngày tết - văn 
hóa tâm linh người Việt”, “Sao băng”, 
“Sóng tím”, “Rượu chiều”, “Khi ta 
viết về Tổ quốc”, “Mùa đông đã qua”. 
Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 
VIII, tác giả Mai Mộng Tưởng có bài 
trao đổi: “Bàn đôi điều về vai trò của 
tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay”. Tác 
giả chỉ ra nhiều việc làm thiết thực, 
nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị 
sâu sắc, những đóng góp xứng đáng 
của tuổi trẻ cả nước thời gian qua. 
Theo tác giả: Bàn đôi điều về vai trò 
của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay 
theo định hướng của Trung ương 
Đảng để thấy trách nhiệm chăm lo 
xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ 
trẻ là không của riêng ai…

Trong tuần, tòa soạn Báo Thái 
Bình còn nhận được nhiều tin, bài, 
ảnh cộng tác về các lĩnh vực kinh tế, 
văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 
của các cộng tác viên trong tỉnh. Trong 
đó, nổi bật ở lĩnh vực y tế, cộng tác viên 
Hồng Thắm đưa tin “Bệnh viện Đa 
khoa Tiền Hải phẫu thuật thành công 
thay khớp háng bán phần”. Theo đó, 
Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải đã phát 
triển được nhiều kỹ thuật mới, trong 
đó có thay khớp háng thành công. 
Người bệnh thay vì phải đi lên các 
bệnh viện tuyến trên, giờ đây có thể 
yên tâm lựa chọn nhiều kỹ thuật điều 
trị ngay tại tuyến cơ sở, tiết kiệm được 
thời gian, chi phí. Thành công trong 

phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh 
viện Đa khoa Tiền Hải đã từng bước 
khẳng định được trình độ chuyên 
môn của đội ngũ y bác sĩ tại tuyến cơ 
sở trong lĩnh vực chấn thương chỉnh 
hình ngày một nâng cao, đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu khám chữa bệnh của 
người dân. Lĩnh vực nhân đạo, từ 
thiện, tác giả Nguyễn Hường đưa tin: 
Trong 5 năm Hội Nữ chiến sĩ Trường 
Sơn huyện Tiền Hải đã trao 14 nhà 
tình nghĩa cho các hội viên, mỗi nhà 
hỗ trợ từ 30 - 60 triệu đồng. Ngoài ra, 
Hội còn hỗ trợ trên 70 suất quà như 
sổ tiết kiệm, chăn ấm, tiền vào dịp tết 
Nguyên đán hoặc hỗ trợ đột xuất…

Tin, bài, ảnh… cộng tác của các 
bạn đã, đang được biên tập, chọn đăng 
tải trên ấn phẩm điện tử baothaibinh.
com.vn và báo giấy. Báo Thái Bình 
trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng 
tác của các bạn và mong các bạn tiếp 
tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý mỗi 
tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn 
gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. 
Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh cộng 
tác của các bạn xin gửi về: Tòa soạn 
Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường 
Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@
baothaibinh.com.vn.

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

công ty tnhh thương mại 
và kiểm soát côn trùng việt nam

Địa chỉ: Số 23, ngách 640/51, nguyễn văn cừ, phường gia thụy, quận long biên, hà nội
VP tại Thái Bình: số 324, đường long hưng, phường hoàng diệu, tp. thái bình, tỉnh thái bình - điện thoại: 0913.530.946 - 0373.06.5555

-  Diệt và phòng chống mối, mọt cho các công trình xây dựng, đê đập
 -  Cung cấp thuốc diệt chuột xử lý cho đồng ruộng, trang trại, cơ quan xí nghiệp    
-  Phun thuốc phòng trừ dịch bệnh: ruồi, muỗi, kiến, gián... 
-  Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ    
-  Cung cấp hóa chất khử trùng...

Trừ nhanh - diệt gọn - an toàn môi sinh

Tuyển dụng 
nhân viên 

kinh doanh nữ 
bán lẻ


