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Kính thưa đồng chí Phạm 
Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; đồng 
chí Bùi Tiến Dũng, nguyên Ủy 
viên Trung ương Đảng, nguyên 
Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;

Kính thưa các đồng chí lão 
thành cách mạng; đại diện mẹ 
Việt Nam anh hùng; anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; 
anh hùng lao động; các tướng 
lĩnh, sĩ quan cao cấp các lực 
lượng vũ trang quê Thái Bình; 
các đồng chí thương binh, bệnh 
binh và thân nhân các gia đình 
liệt sĩ;

Thưa các đồng chí cùng toàn 
thể nhân dân!

Cùng với cả nước, những 
ngày qua, Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân Thái Bình đã tổ 
chức nhiều hoạt động “Đền ơn 
đáp nghĩa” và hôm nay, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 
70 năm ngày Thương binh - Liệt 
sĩ và biểu dương người có công 
tiêu biểu. Đây là hoạt động thể 
hiện truyền thống, đạo lý tốt 
đẹp “Uống nước nhớ nguồn” 
của dân tộc; là dịp để các cấp, 
các ngành và toàn xã hội bày tỏ 
lòng biết ơn các anh hùng liệt 
sĩ, các thương binh, bệnh binh, 
người và gia đình có công với 
cách mạng; đồng thời, tôn vinh 
những tập thể, cá nhân có công 
tiêu biểu trên các lĩnh vực của 
đời sống xã hội.

Trong giờ phút trang nghiêm 
này, chúng ta thành kính tưởng 
nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn 
đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu 
của dân tộc, Người cha thân 
yêu của các lực lượng vũ trang 
nhân dân, Người đã trọn đời hy 
sinh cho dân, cho nước. Chúng 
ta kính cẩn nghiêng mình trước 
anh linh các anh hùng liệt sĩ và 
bày tỏ sự tri ân sâu sắc, lòng 
biết ơn sâu nặng; xin được chia 
sẻ nỗi mất mát, đau thương của 
các gia đình liệt sĩ, các thương 
binh, bệnh binh, người có công 
với cách mạng bởi những cống 
hiến, hy sinh to lớn cho nền độc 
lập, tự do của dân tộc, vì sự 
bình yên, hạnh phúc của nhân 
dân; xin gửi tới các đồng chí lão 
thành cách mạng, đại diện mẹ 
Việt Nam anh hùng, anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân, 
anh hùng lao động, các tướng 
lĩnh, sĩ quan cao cấp các lực 
lượng vũ trang quê Thái Bình và 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua 
các thời kỳ, đại diện người có 
công tiêu biểu, các vị khách quý 
cùng toàn thể các đồng chí và 
nhân dân lời chào mừng nồng 
nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và 
hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí lãnh 
đạo; thưa các đồng chí và toàn 
thể nhân dân!

Thái Bình là miền quê giàu 
truyền thống yêu nước và cách 
mạng. Kế thừa truyền thống 
quý báu đó, trong thời đại Hồ 
Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, từ những năm 30 của thế 
kỷ XX, phong trào đấu tranh 
cách mạng nơi đây đã bùng lên 
mạnh mẽ. Cùng với nhân dân cả 
nước, Đảng bộ và nhân dân Thái 
Bình đã viết lên những trang sử 
vẻ vang trong đấu tranh chống 
giặc ngoại xâm để giành độc 
lập, tự do cho dân tộc, mở đầu 
là góp phần cho chiến thắng vĩ 
đại của Cách mạng Tháng Tám, 
khai sinh ra nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa; tiếp đó là thắng 
lợi của chiến dịch lịch sử Điện 
Biên Phủ năm 1954, đánh đổ 
hoàn toàn chế độ thực dân, 
phong kiến và với ý chí “Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do”, 
Đảng bộ và nhân dân Thái Bình 
đã “dốc cạn sức người, kiệt khô 
sức của” để chi viện cho miền 
Nam ruột thịt, góp phần làm nên 
đại thắng mùa xuân năm 1975, 
giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước, đánh dấu sự thất 
bại hoàn toàn của chế độ đế 
quốc, thực dân mới.

Trong suốt chặng đường dài 
của các cuộc kháng chiến giải 
phóng dân tộc và bảo vệ Tổ 
quốc, hơn 50 vạn lượt người con 
của Thái Bình “lớp cha trước, 
lớp con sau” đã lần lượt lên 
đường tham gia quân đội. Hàng 

vạn lượt thanh niên xung phong, 
dân công hỏa tuyến tham gia 
chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu ở khắp các chiến trường; 
họ đã hiến trọn tuổi thanh xuân 
và cả cuộc sống của mình cho 
đất nước. Khi chiến tranh kết 
thúc, không mất mát nào bằng, 
không đau thương nào hơn cho 
Đảng bộ và nhân dân Thái Bình 
khi có hơn 51.000 người con đã 
anh dũng hy sinh; gần 33.000 
người mang trên mình những vết 
thương thực thể và gần 34.000 
người tham gia hoạt động kháng 
chiến và con đẻ của họ bị phơi 
nhiễm chất độc hóa học, chịu 
thương tật, tàn phế suốt đời; 
hàng chục vạn người trong cảnh 
vợ chồng, cha mẹ, con cháu 
phải cay nghiệt mãi mãi không 
bao giờ gặp lại những người 
thân yêu nhất. Có thể nói, trên 
quê hương Thái Bình, không có 
thôn làng, ngõ xóm hay dòng họ 
nào lại không có người hy sinh 
xương máu cho nền độc lập, tự 
do của dân tộc, cho hạnh phúc 
của nhân dân. Sự mất mát, hy 
sinh và đóng góp ấy là vô cùng 
to lớn nhưng cũng rất đỗi tự hào, 
bởi đã góp phần tô thắm cho lá 
cờ Tổ quốc và truyền thống vẻ 
vang, kiên cường, bất khuất của 
quê hương Thái Bình. Điều đó 
rất xứng đáng được tôn vinh và 
đời đời ghi nhớ.

Ghi nhận những đóng góp to 
lớn về sức người, sức của trong 
các thời kỳ cách mạng, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
Thái Bình vinh dự được 5 lần 
đón Bác về thăm và được Đảng, 
Nhà nước trao tặng nhiều danh 
hiệu cao quý: Huân chương Hồ 
Chí Minh, Huân chương Độc lập, 
Huân chương Quân công, Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân, Anh hùng Lao động; gần 
5.400 bà mẹ được phong tặng, 
truy tặng Danh hiệu vinh dự 
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng”; 98 tập thể, 78 cá nhân 
được phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân; trên 26 vạn người được 
tặng thưởng huân chương, huy 
chương kháng chiến cùng nhiều 
phần thưởng cao quý khác.

Kính thưa các đồng chí lãnh 
đạo; thưa các đồng chí và toàn 
thể nhân dân!

Thực hiện lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh kính yêu: 
“Thương binh và tử sĩ đã hy 
sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh 
cho đồng bào...”; “Vì vậy, Tổ 
quốc và đồng bào phải giúp đỡ 
những người con anh hùng ấy”; 
với truyền thống, đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Thái 
Bình luôn chú trọng quan tâm, 
thực hiện tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà 
nước đối với các gia đình liệt sĩ, 
thương binh, bệnh binh và người 
có công với cách mạng; phát 
động và duy trì thường xuyên, 
sâu rộng phong trào “Đền ơn 
đáp nghĩa” trong các cấp, các 

ngành, cơ quan, đơn vị và trong 
các tầng lớp nhân dân.

Trong các cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, đế quốc 
Mỹ xâm lược, với truyền thống 
“Thóc thừa cân, quân vượt mức”, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân tỉnh nhà vừa động viên 
con em lên đường chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu vừa thực 
hiện tốt chính sách hậu phương 
quân đội và công tác thương 
binh, liệt sĩ; tổ chức trọng thể lễ 
truy điệu những người con của 
quê hương đã anh dũng hy sinh; 
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
vào các nơi tập trung, xây dựng 
phần mộ, nghĩa trang, đền, đài 
tưởng niệm liệt sĩ; đồng thời, 
luôn dành sự quan tâm đặc biệt, 
thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ, 
động viên, giúp đỡ cả về vật 
chất và tinh thần đối với các gia 
đình liệt sĩ, các thương, bệnh 
binh và gia đình bộ đội như ưu 
tiên chia công điền, công thổ; 
miễn, giảm thuế sử dụng đất 
nông nghiệp; phân phối lương 
thực cho gia đình thương binh, 
liệt sĩ; giúp đỡ, tạo điều kiện cho 
con em gia đình liệt sĩ, thương 
binh được học hành, có việc 
làm; đón thương binh, bệnh 
binh về điều trị, an dưỡng tại gia 
đình...

Trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong 
hơn 30 năm thực hiện công 
cuộc đổi mới đất nước, cùng với 
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, xây dựng hệ thống chính 
trị vững mạnh, Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân Thái Bình 
luôn nêu cao trách nhiệm và 
nghĩa vụ, thực hiện đầy đủ, kịp 
thời các chế độ, chính sách ưu 
đãi của Đảng, Nhà nước và của 
tỉnh đối với người và gia đình 
có công với cách mạng. Cùng 
với đó, phong trào “Đền ơn đáp 
nghĩa” liên tục được phát triển 
sâu rộng, huy động được sức 
mạnh của toàn xã hội tham 
gia, trở thành nét đẹp văn hóa 
trong đời sống xã hội. Các cấp 
ủy đảng, chính quyền, MTTQ và 
các tổ chức thành viên đã tích 
cực vận động nhiều đơn vị, cá 

nhân tự nguyện đóng góp và 
tham gia tổ chức nhiều hoạt 
động thiết thực, hiệu quả như: 
tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, làm 
nhà tình nghĩa, nhận chăm sóc 
thương binh, bệnh binh nặng, 
bố mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, 
đỡ đầu con liệt sĩ và xây dựng 
quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tổ 
thương binh tình nghĩa”, “Đi tìm 
đồng đội”, xây dựng và nhân 
rộng mô hình “Xã, phường làm 
tốt công tác chăm sóc người có 
công”... Đến nay, toàn tỉnh đã 
hỗ trợ xây dựng, nâng cấp gần 
23.400 lượt nhà ở cho gia đình 
người có công với cách mạng; 
đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng 
cấp 99 nghĩa trang liệt sĩ và 
nhiều công trình tưởng niệm, 
ghi công liệt sĩ trên địa bàn toàn 
tỉnh và các nghĩa trang liệt sĩ 
quốc gia; tất cả mẹ Việt Nam 
anh hùng còn sống đều được 
các cơ quan, đơn vị, địa phương 
nhận chăm lo, phụng dưỡng 
chu đáo suốt đời; các gia đình 
có công với cách mạng được 
chăm sóc về y tế, được hỗ trợ 
về học hành, được giúp đỡ về 
việc làm và được tạo điều kiện 
phát triển sản xuất, kinh doanh. 
Điều rất phấn khởi là toàn tỉnh 
không còn gia đình chính sách 
thuộc diện nghèo, đại đa số có 
mức sống bằng hoặc cao hơn 
mức sống trung bình của cư 
dân trong vùng; nhiều thương 
binh, bệnh binh, thân nhân liệt 
sĩ, gia đình có công với cách 
mạng đã vượt khó vươn lên, tích 
cực trong lao động, sản xuất 
và hoạt động xã hội, trở thành 
những điển hình tiên tiến trong 
phát triển kinh tế - xã hội và 
xây dựng gia đình ấm no, hạnh 
phúc. Đặc biệt, đã có nhiều 
tấm gương tiêu biểu là thương 
binh, bệnh binh, vợ liệt sĩ, mẹ 
liệt sĩ đã nén nỗi đau riêng, vượt 
khó vươn lên trở thành những 
nhà quản lý, cán bộ nòng cốt ở 
địa phương, đơn vị hoặc là chủ 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh giỏi; nhiều gia đình 
có công đã tích cực hưởng ứng 
phong trào đoàn kết ở khu dân 
cư, xây dựng gia đình văn hóa, 
ủng hộ cả về vật chất và tinh 

thần tham gia xây dựng nông 
thôn mới, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương, 
được các cấp, các ngành, các 
tầng lớp nhân dân tin tưởng, 
yêu mến và cảm phục. Sự hiện 
diện của 276 đại biểu tiêu biểu 
người có công tại buổi lễ trọng 
thể hôm nay là minh chứng sinh 
động và là những tấm gương 
chân thực, thuyết phục nhất cho 
điều đó.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ tỉnh ghi nhận và nhiệt 
liệt biểu dương những người và 
gia đình có công tiêu biểu toàn 
tỉnh đã có nhiều đóng góp xứng 
đáng vào sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh trong 
những năm qua; đồng thời, đề 
nghị các đồng chí thương binh, 
bệnh binh, thân nhân các anh 
hùng liệt sĩ, người và gia đình 
có công với cách mạng hãy tiếp 
tục phát huy truyền thống yêu 
nước, cách mạng, gương mẫu 
đi đầu trong mọi phong trào tại 
địa phương, góp phần tích cực 
vào việc xây dựng tỉnh nhà ngày 
càng giàu đẹp, văn minh.

Kính thưa các đồng chí lãnh 
đạo; thưa các đồng chí cùng 
toàn thể nhân dân!

Chiến tranh đã lùi xa, quê 
hương, đất nước được hòa bình, 
độc lập, đổi mới từng ngày; 
nhân dân được sống trong ấm 
no, tự do, hạnh phúc. Hiện tại 
và tương lai của đất nước, dân 
tộc nhắc nhở chúng ta phải ghi 
lòng tạc dạ công lao trời biển 
của Đảng, của Bác Hồ kính yêu 
và những cống hiến, hy sinh 
vô giá của các thế hệ cha anh; 
phải thấm nhuần sâu sắc đạo 
lý “Uống nước nhớ nguồn”, thực 
hiện tốt hơn nữa các chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước 
đối với người và gia đình có công 
với cách mạng; tiếp tục đẩy 
mạnh hoạt động “Đền ơn đáp 
nghĩa”, thường xuyên chăm lo 
giúp đỡ các gia đình, đối tượng 
chính sách; tập trung giải quyết 
dứt điểm tồn đọng chính sách 
ưu đãi người có công qua các 
thời kỳ; đẩy mạnh hỗ trợ về nhà 
ở cho người có công với cách 
mạng theo Quyết định số 22/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ; đồng thời, làm tốt hơn nữa 
công tác đầu tư, quản lý, chăm 
sóc các công trình ghi công liệt 
sĩ; tiếp tục thực hiện hiệu quả 
phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” 
như phụng dưỡng mẹ Việt Nam 
anh hùng, giúp đỡ thân nhân liệt 
sĩ khó khăn, xây dựng quỹ “Đền 
ơn đáp nghĩa” và duy trì phong 
trào “Xã, phường làm tốt công 
tác thương binh, liệt sĩ và người 
có công”…

Trong buổi lễ trọng thể này, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ tỉnh bày tỏ lòng biết ơn 
chân thành đối với Đảng, Nhà 
nước, các ban, bộ, ngành, đoàn 
thể trung ương, đặc biệt là Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an đã thường xuyên quan tâm, 
lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều 
kiện để Đảng bộ và nhân dân 
Thái Bình phát triển kinh tế - 
xã hội, chăm lo, giải quyết chế 
độ, chính sách đối với người 
và gia đình có công với cách 
mạng; ghi nhận và nhiệt liệt 
biểu dương các cấp, các ngành, 
các cơ quan, đơn vị, cộng đồng 
doanh nghiệp, doanh nhân, các 
nhà hảo tâm đã quan tâm chia 
sẻ, giúp đỡ, chung sức cùng 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân tỉnh nhà thực hiện tốt công 
tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với 
người và gia đình có công với 
cách mạng. Kính mong sẽ tiếp 
tục nhận được sự quan tâm, 
giúp đỡ nhiều hơn nữa của 
trung ương, của các tổ chức và 
cá nhân để Thái Bình có bước 
phát triển nhanh, mạnh và bền 
vững hơn trong tương lai.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
tỉnh một lần nữa đề nghị các 
đồng chí thương binh, bệnh 
binh, các gia đình liệt sĩ, người 
và gia đình có công với cách 
mạng hãy tiếp tục phát huy 
truyền thống cách mạng của 
gia đình và quê hương, nỗ lực 
khắc phục khó khăn, ổn định 
cuộc sống, tích cực tham gia 
các phong trào, hoạt động xã 
hội, góp phần cùng Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Thái 
Bình xây dựng quê hương trở 
thành tỉnh gương mẫu về mọi 
mặt như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
hằng mong muốn.

Xin kính chúc các đồng chí 
lãnh đạo, các vị đại biểu cùng 
toàn thể các đồng chí và nhân 
dân sức khỏe, hạnh phúc và 
thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương binh, 
bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng 

đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: NGỌC LINH

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sa, phường Tiền Phong, 
thành phố Thái Bình

Mẹ có chồng và con trai hy sinh ở chiến 
trường. Đời người phụ nữ, mất chồng rồi 
mất con, đó là những nỗi đau lớn khó nguôi 
ngoai. Song mẹ nghĩ đất nước chiến tranh, 
không phải chỉ có một mình phải chịu nỗi 
đau như vậy. Hơn nữa, sự hy sinh của 
chồng, của con mình là hy sinh cho Tổ 
quốc, cho nhân dân. Những năm qua, mẹ 
luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của 

cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, lại được nhận danh hiệu 
vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, được nhận 
phụng dưỡng, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Hôm nay, về dự 
lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, mẹ thấy được sự 
quan tâm của Đảng, Nhà nước với các gia đình thương binh, 
liệt sĩ, nếu không có Đảng, có Bác Hồ và những người đã hy 
sinh thì chúng ta không có được cuộc sống như ngày hôm nay.

 Ông Lều Vũ Cự, cán bộ tiền khởi nghĩa, phường Phú Khánh, 
thành phố Thái Bình

Năm nay tôi 90 tuổi, gần 70 năm tuổi 
đảng. Từng trực tiếp tham gia cách mạng 
qua các thời kỳ, trực tiếp chiến đấu tại chiến 
trường, trải qua các thời kỳ khó khăn, gian 
khổ, được sống đến ngày nay để chứng 
kiến sự “thay da đổi thịt” của quê hương, 
đất nước tôi thấy mình rất may mắn và hạnh 
phúc. Chính vì vậy, những người như chúng 

tôi càng thấm thía và trân quý cuộc sống tự do, độc lập, càng 
thấm thía hơn sự mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Sự 
tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn” là điều rất cần thiết và ý nghĩa nhằm giúp thế hệ 
trẻ hôm nay biết yêu quý cuộc sống hòa bình, có trách nhiệm 
phấn đấu học tập, lao động, góp phần giữ vững thành quả 
cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

 Bệnh binh 2/3 Đoàn Hồng Hải, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ
Tôi tham gia quân ngũ hơn 18 năm rồi trở 

về địa phương. Luôn nghĩ mình đã là người 
lính, không sợ gian khổ vì vậy tôi cùng gia 
đình vượt qua khó khăn đời thường, quyết 
tâm phấn đấu lao động sản xuất, chống đói 
nghèo. Thế hệ trẻ hôm nay có phần phai 
nhạt lý tưởng sống bởi họ chưa phải trải qua 
khó khăn, gian khổ, chưa thấy hết giá trị của 
cuộc sống no ấm, đầy đủ. Vì vậy, giáo dục 

truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ là việc làm 
cần thiết để họ thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối 
truyền thống cha ông trong việc học tập, rèn luyện, góp phần 
dựng xây nước nhà.

Chị Dương Thị Thúy, vợ liệt sĩ, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy
 Chồng tôi hy sinh khi đang làm nhiệm 

vụ tại đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường 
Sa. Chúng tôi là thế hệ sinh ra sau ngày đất 
nước thống nhất, không biết chiến tranh là 
gì, khi chồng tôi hy sinh tôi mới thấu hiểu 
được sự hy sinh, mất mát to lớn mà những 
người mẹ, người vợ và thân nhân các liệt 
sĩ đã từng trải qua. Tôi luôn nghĩ nỗi vất vả 

của mình chưa so sánh được với nỗi vất vả, gian truân của các 
bà, các mẹ. Suy nghĩ ấy là động lực để tôi vượt qua khó khăn 
để nuôi con và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Hạ sĩ Tô Quang Trụ, Công an tỉnh
Trong những ngày tháng 7, được chứng 

kiến và trực tiếp tham gia nhiều hoạt động 
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống ước nhớ nguồn”, 
được nghe kể nhiều câu chuyện cảm động 
về sự hy sinh, mất mát của các gia đình 
chính sách, tôi vừa thấy xúc động vừa thấy 
tự hào về truyền thống đấu tranh dựng 
nước và giữ nước của dân tộc ta. Được giao 
nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, tôi tự nhủ 

mình cần phải cố gắng tu dưỡng, rèn luyện hơn nữa về chuyên 
môn, phẩm chất chính trị, vững vàng trong mọi hoàn cảnh để 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tôi hiểu rõ thế hệ trẻ chúng 
tôi hôm nay phải có trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha anh 
trong công cuộc bảo vệ, dựng xây và phát triển đất nước, xứng 
đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Chị Đoàn Thị Lan, Tỉnh đoàn Thái Bình
Qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ, điều tôi cảm 
thấy xúc động, thiêng liêng và tự hào đó là 
truyền thống yêu nước quật cường của dân 
tộc, sự dũng cảm, kiên cường của các hùng 
liệt sĩ và sự hy sinh thầm lặng của những 
người ở hậu phương. Là đoàn viên trẻ, tôi tự 
thấy mình phải có trách nhiệm tuyên truyền, 
giáo dục tới các bạn đoàn viên thanh niên 

về truyền thống hào hùng, quá trình đấu tranh dựng nước và 
giữ nước của dân tộc để các bạn luôn tự hào, yêu quê hương 
đất nước và có những hành động thiết thực trong lao động, học 
tập, công tác để góp phần xây dựng đất nước.

Trần Hương - Nguyễn Cường

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, 
ra sức lao động, công tác góp phần 

xây dựng quê hương, đất nước
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh 
tổ chức sáng ngày 26/7 đã đón 276 đại biểu đại 
diện các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách 
mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 
người có công tiêu biểu trong tỉnh về dự. Phóng 
viên Báo Thái Bình đã ghi lại cảm xúc, tình cảm 
của một số đại biểu.


