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 “TÍN DỤNG ĐEN”
ngăn chặn

NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP

Sáng ngày 24/8, Ban Tổ chức Trung 
ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp 
ý vào dự thảo tờ trình, báo cáo tổng 

kết công tác xây dựng Đảng và thi hành 
Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng 
chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban 
Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban 
Điều lệ Đảng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị 
tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô 
Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Dự thảo báo cáo tổng kết được xây 
dựng trên cơ sở đề cương đã được Hội 
nghị Trung ương 10 (khóa XII) thông qua 
và kết quả nghiên cứu khảo sát của Tiểu 
ban Điều lệ Đảng; báo cáo tổng kết của 
các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
Trung ương; báo cáo chuyên đề của các 
ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, 
cơ quan Trung ương; ý kiến đóng góp tại 
các cuộc hội thảo với đại diện thường trực 
cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực 
thuộc Trung ương… Dự thảo báo cáo kết 
cấu gồm hai phần chính: phần thứ nhất 
là kết quả công tác xây dựng Đảng và thi 
hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; 
phần thứ hai là mục tiêu, quan điểm, 
nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây 

dựng Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2025 và đề 
xuất, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đều cơ bản 
thống nhất cao với bố cục, nội dung dự 
thảo tờ trình, báo cáo đồng thời đóng góp 
nhiều ý kiến, tập trung vào một số nội 
dung: đề nghị chú trọng các giải pháp xây 
dựng Đảng về đạo đức; nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng 
viên; tập trung đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng; có giải pháp nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ; coi trọng công tác 
tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; 
đề nghị bổ sung thêm hình thức kỷ luật 
giáng chức bên cạnh các hình thức kỷ luật 
đã có như cảnh cáo, cách chức; đề nghị 
điều chỉnh thời gian nhiệm kỳ đại hội của 
chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở do đại hội 
chi bộ 5 năm 2 lần là quá ngắn, công tác 
chuẩn bị nội dung, nhân sự, kinh phí tổ 
chức đại hội gặp nhiều khó khăn, nhất là 
với loại hình tổ chức đảng ở thôn, tổ dân 
phố; đề nghị bổ sung một số quy định về 
tổ chức đảng trong doanh nghiệp để tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ 
chức đảng và phát huy vai trò của tổ chức 
đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh 
nghiệp khu vực ngoài nhà nước; đề nghị 

quy định hướng dẫn cụ thể về tổ chức 
và hoạt động của đảng bộ bộ phận để dễ 
thực hiện…

Tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo, 
đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực 
Tỉnh ủy đề nghị bên cạnh đánh giá đúng 
các kết quả đã đạt được và chỉ ra những 
hạn chế, Tiểu ban nên bổ sung thêm một 
số hạn chế như: việc nghiên cứu lý luận, 
tổng kết thực tiễn ở địa phương thời gian 
qua chưa thực sự được quan tâm, hiệu 
quả chưa cao; việc ban hành nghị quyết 
từ trung ương đến địa phương khá dài, 
nhiều nội dung, khó nhớ, gây khó khăn 
trong quá trình tuyên truyền, quán triệt, 
triển khai thực hiện đưa nghị quyết vào 
cuộc sống. Bên cạnh đó, cần quan tâm 
đánh giá cụ thể hơn về nỗ lực của các 
cấp ủy đảng địa phương trong xây dựng 
tổ chức đảng cơ sở, trong báo cáo đánh 
giá vai trò của địa phương hơi mờ nhạt. 
Đồng chí cho rằng báo cáo nên nghiên 
cứu dành dung lượng đánh giá kỹ về chất 
lượng đảng viên ở cơ sở, thực tế hiện nay 
chất lượng đảng viên ở cơ sở còn nhiều 
bất cập, nhất là đảng viên ở khu vực nông 
thôn; việc quản lý đảng viên rất khó khăn, 
nhất là đảng viên đi làm ăn xa; năng lực 
lãnh đạo của cấp ủy cơ sở ở nông thôn rất 
hạn chế; việc tuân thủ nguyên tắc sinh 
hoạt đảng ở cơ sở còn nhiều bất cập. Về 
định hướng thời gian tới, liên quan đến 
các giải pháp đột phá, đồng chí đề xuất có 
giải pháp đột phá về lĩnh vực tư tưởng và 
giải pháp để hiện thực hóa, nâng cao chất 
lượng giám sát của nhân dân; ngoài ra đề 
nghị quan tâm bổ sung các giải pháp xây 
dựng Đảng về văn hóa.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng 
ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu 
ban Điều lệ Đảng đề nghị các đồng chí 
trong tổ biên tập tổng hợp đầy đủ ý kiến 
đóng góp của các đại biểu, trên cơ sở đó 
nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện báo 
cáo, tờ trình. Các địa phương, đơn vị hoàn 
thiện văn bản góp ý gửi về Ban Tổ chức 
Trung ương để tổ biên tập tổng hợp, xây 
dựng báo cáo, tờ trình trình Bộ Chính trị 
cho ý kiến.

Góp ý vào dự thảo tờ trình, báo cáo tổng kết công tác 
xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Đào Quyên

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy 
phát biểu tại hội nghị.
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Nhận diện “tín dụng đen”
Thượng tá Nhâm Ngọc Bình, Trưởng 

phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh 
cho biết: Qua rà soát nắm tình hình, trên 
địa bàn tỉnh hiện có 148 công ty, doanh 
nghiệp hỗ trợ tài chính; 177 cơ sở dịch 
vụ cầm đồ; 17 nhóm, 136 đối tượng hoạt 
động liên quan đến cho vay “tín dụng 
đen”. Thành phần tham gia chủ yếu là 
các đối tượng hình sự cộm cán, có tiền 
án, tiền sự, liên kết thành nhóm; xuất 
hiện nhiều đối tượng từ tỉnh ngoài đến, 
hoạt động tinh vi, manh động, có nhiều 
phương thức thủ đoạn đối phó với lực 
lượng chức năng. Đối tượng hoạt động 
“tín dụng đen” thường sử dụng các hình 
thức quảng cáo trái phép như quét sơn 
tại các khu vực công cộng; dán, phát tờ 
rơi; quảng cáo trên mạng xã hội… với nội 
dụng như “Cho vay không cần thế chấp, 
nhận tiền ngay trong ngày”… kèm theo 
số điện thoại liên lạc với thủ tục nhanh 
gọn, chỉ cần bản phôtô một số giấy tờ tùy 
thân như chứng minh thư nhân dân, hộ 
khẩu, giấy phép lái xe, đăng ký xe máy… 
là nhận tiền ngay. Đối tượng vay thường 
là những người có kinh tế khó khăn, thiếu 
hiểu biết hoặc là những con bạc, đôi khi 
là những người có khó khăn đột xuất... 
Việc không hiểu về cách tính lãi suất lập 
lờ khiến cho con nợ rơi vào vòng xoáy “lãi 
mẹ đẻ lãi con”, tiền lãi thậm chí gấp hàng 
trăm lần tiền vay gốc. Tinh vi hơn, một số 
đối tượng lợi dụng kẽ hở của pháp luật 
để cho vay nặng lãi thông qua hợp đồng 
giả cách mua bán tài sản, cho thuê tài sản 
nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự.

Đặc biệt, thời gian gần đây trên địa bàn 
tỉnh nhiều đối tượng hoạt động “tín dụng 
đen” dưới hình thức tổ chức phường, họ 
(phường, hụi) biến tướng không theo 
quy định của pháp luật với lãi suất rất 
cao để thu hút người dân góp tiền. Bằng 
thủ đoạn tự đánh bóng bản thân, khoe 
khoang có các mối làm ăn và đầu tư lớn 
nên những người đi vay tiền dễ dàng lừa 

đảo được hàng chục, hàng trăm tỷ đồng 
của nhiều người, rồi sau đó bỏ trốn. Vì 
hám lợi, nhiều người đi đã gom tiền của 
nhiều người (kể cả người thân trong 
gia đình) để cho vay lấy lãi; thậm chí có 
người còn thế chấp nhiều sổ đỏ vay tiền 
ngân hàng, sau đó đem về cho vay “tín 
dụng đen” ăn lãi suất chênh lệch. Đến khi 
xảy ra vỡ nợ đã phải bán cả nhà cửa, gia 
tài trả nợ mà chẳng thấm vào đâu. Thời 
gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều 
vụ vỡ phường, hụi, nhiều người ôm tiền 
rồi bỏ trốn. Trong đó, vụ vỡ phường hụi 
tại xã Thụy Phong (Thái Thụy) và xã An 
Đồng (Quỳnh Phụ) là điển hình. Tại xã 
Thụy Phong, 168 hộ dân trong xã tham 
gia chơi phường của 4 chủ phường trong 
xã với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng, 
người ít nhất là 7 triệu đồng, người nhiều 
nhất lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. Chỉ vì hám 
lợi, nhiều người đã thế chấp tài sản vay 
tiền để góp cho chủ phường để hưởng lãi 
suất chênh lệnh. Thế nhưng, chủ phường 
đã ôm tiền bỏ trốn từ nhiều tháng nay 
khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn 
đốn, nợ nần chồng chất, gây mất an ninh 
trật tự tại địa phương, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến đời sống của người dân.

 Vay dễ - trả khó
Do đặc điểm của “tín dụng đen” là lãi 

suất rất cao, nếu không trả đủ lãi thì sẽ 
cộng dồn vào tiền gốc, “lãi mẹ đẻ lãi con”, 
số tiền nợ ngày càng nhiều lên. Khi người 
vay tiền không có khả năng trả nợ hoặc 
trả nợ không đúng hạn do phải chịu lãi 
suất “cắt cổ”, xuất hiện tình trạng các đối 
tượng “đầu gấu, xăm trổ” thường xuyên 
xuất hiện tại địa bàn khu dân cư, đổ chất 
bẩn, chất thải vào nhà dân, gia đình của 
“con nợ” để đe dọa, đòi thanh toán tiền lãi 
và nợ gốc. Có trường hợp đối tượng mang 
quan tài, vòng hoa, dán cáo phó… để gây 
sức ép, khủng bố tinh thần người vay nợ, 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình 
an ninh trật tự, tạo tâm lý hoang mang, lo 
ngại trong quần chúng nhân dân.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, thời 

gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra 23 vụ 
việc về an ninh trật tự liên quan đến cho 
vay nặng lãi, đòi nợ làm ảnh hưởng đến 
an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở gồm: 1 vụ 
cưỡng đoạt tài sản, 1 vụ sử dụng trái phép 
vũ khí quân dụng, 6 vụ cố ý gây thương 
tích, 2 vụ hủy hoại tài sản và 13 vụ đe dọa, 
đổ chất bẩn vào nhà, gây rối trật tự công 
cộng. Điển hình: ngày 19/8/2018, chị Tô 

Thị Lan Hương ở xã Tây Ninh, huyện Tiền 
Hải là nhân viên văn phòng tại Trường 
THCS xã Đông Trung đang làm việc ở 
trường thì bị 3 đối tượng đến trường tìm 
và đánh chị để đòi nợ. Nguyên nhân là do 
đầu tháng 6/2017, chị Hương có vay của 
Công ty cho vay hỗ trợ tài chính Luyên 
Thành (thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) 
số tiền 60 triệu đồng nhưng đến hạn chưa 
trả được. Khoảng tháng 7 - 8/2017, Vũ 
Hữu Cương ở xã Thụy Văn, huyện  Thái 
Thụy có vay tiền của Công ty hỗ trợ tài 
chính Mạnh Hương (thị trấn Diêm Điền, 
huyện Thái Thụy). Đến đầu năm 2018 
do không có tiền trả nợ, Cương đã trốn 
khỏi địa phương. Cùng thời điểm này có 
một số đối tượng tự xưng là người đòi nợ 
thuê cho Công ty hỗ trợ tài chính Mạnh 
Hương thường xuyên đến nhà bố và chị 
gái Cương chửi bới, đe dọa, ném chất bẩn 
vào nhà để đòi tiền nên chị gái Cương đã 
trả 80 triệu đồng cho các đối tượng. Tuy 
nhiên, từ tháng 2 đến tháng 11/2018, có 
nhiều nhóm thanh niên vẫn tìm đến nhà 
bố Cương bảo con trai ông vẫn còn nợ 
tiền đe dọa, ném chất bẩn vào nhà bắt 
ông trả nợ cho con trai. Lực lượng công 
an đã gặp gỡ, lấy lời khai, khuyên gia đình 

gọi Cương về để phối hợp giải 
quyết vụ việc.

Theo đánh giá của 
Thượng tá Nhâm 

Ngọc Bình: 
Nguyên nhân 

hoạt động 
“tín dụng 

đen” gia 
tăng là do 
lối sống 
b u ô n g 
thả của 
một bộ 
p h ậ n 
n g ư ờ i 
d â n , 
nhất là 

t h a n h 
thiếu niên 

không có 
việc làm ổn 

định, tham gia 
cờ bạc, cá độ, 

lô đề, nghiện ma 
túy… dẫn đến phải đi 

“vay nóng” để trả nợ với 
lãi suất cao nhưng không có 

khả năng chi trả. Nhu cầu vay vốn 
của người dân lớn, nhất là vay tiêu dùng 
nhưng không phải ai cũng vay vốn dễ 
dàng ở ngân hàng và muốn vay thì cũng 
phải hoàn thiện các thủ tục theo hệ thống 
quy trình, quy định nội bộ của ngành chặt 
chẽ, đặc biệt phải thực hiện theo Luật các 
Tổ chức tín dụng và các quy định của 
pháp luật có liên quan. Trong khi đó, các 
địa chỉ “tín dụng đen” lại hoạt động tự do, 
chào mời rằng không cần thế chấp, thủ 
tục thì đơn giản hơn nhiều lần. Điều này 
kết hợp với tâm lý “ngại” của khách hàng 
khiến nhiều người vẫn sẵn sàng vay “tín 
dụng đen”

 Bên cạnh đó, cũng có một số người 
dân có hoàn cảnh khó khăn không có 
tài sản thế chấp nên phải đi vay tiền để 
trang trải cuộc sống. Ngoài ra, việc bùng 
nổ mạng xã hội, mạng viễn thông làm 
cho việc quảng cáo cho vay tài chính 
cũng như việc tiếp cận các đối tượng vay 
hết sức dễ dàng. Thậm chí, đối tượng cho 
vay có thể “chọn lọc”, “lựa chọn” nhóm 
đối tượng tiềm năng dễ nảy sinh nhu cầu 
vay nhắm đến như: sinh viên, người làm 
văn phòng, công chức… từ đó tập trung 
quảng cáo, thu hút người vay mà không 
cần đăng ký kinh doanh hay có địa điểm, 
cửa hàng cố định.

KỲ 2: BẢN CHẤT CỦA “TÍN DỤNG ĐEN”  

(còn nữa)

 “TÍN DỤNG ĐEN”

Do nhu cầu vay vốn tăng cao cộng với sự thiếu hiểu biết của một số người dân dẫn đến 
sự gia tăng hoạt động của “tín dụng đen” với tính chất ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày 
càng tinh vi trong khi công tác kiểm soát lại gặp nhiều khó khăn.

nguyễn hình - nguyễn tùng

ngăn chặn
NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP

“Tín dụng đen” là hình 
thức cho vay, đi vay hoặc 
huy động vốn với lãi suất 
vượt mức lãi suất cho vay 
mà pháp luật quy định, 
được thực hiện bởi các cá 
nhân, nhóm người hoặc 
tổ chức kinh doanh dịch 
vụ tài chính, thường gắn 
với hành vi đòi nợ, chiếm 
đoạt tài sản trái pháp luật. 
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Tác phẩm dự thi viết về đề tài 
người Thái Bình - đất Thái Bình

“Ăn nhau là cái này này!”
Thấy ông Nguyễn Văn Long và anh 

Đào Ngọc Trang đang lúi húi trên cánh 
đồng rau của thôn An Phú, tôi ghé xuống 
hỏi thăm, hai người vô tư bắt chuyện, 
trong khi chân tay vẫn thoăn thoắt làm 
việc, xen lẫn là tiếng cười hơ hớ, rất sảng 
khoái. Như lời anh Trang thì xã Quỳnh 
Hải có hai loại đất canh tác, gồm đồng 
triều (đất trồng lúa), đồng nội (đất chuyên 
trồng màu). Anh bảo cấy lúa đồng triều 
“không ăn thua” dù năng suất lúa cũng 
khá cao. “Ăn nhau là cái này này!”, vừa 
nói anh vừa chỉ tay khắp cánh đồng nơi 
mấy chúng tôi đang đứng...

“Cái này này” của anh Trang là đủ 
các loại rau màu như cần tây, mùi tàu, ớt 
kim, bí xanh... nông dân Quỳnh Hải đang 
trồng. Bên bờ ruộng, anh cho biết: “Ở 
đồng triều, lâu nay chúng tôi duy trì mô 
hình “2 vụ lúa, 1 vụ đông”. Từ sau tết đến 
trung tuần tháng 8 âm lịch bà con cấy 2 
vụ, chủ yếu bằng giống ngắn ngày để giải 
phóng sớm quỹ đất cho vụ đông. Từ giữa 
tháng 8 đến tết chúng tôi tập trung làm 
vụ thứ 3 này. Tùy điều kiện, kinh nghiệm, 
mỗi hộ có một mô hình xen canh, luân 
canh khác nhau, giống nhau ở chỗ thời 
gian sản xuất được tính chi li từng ngày. 
Theo đó, từ 15/8 trở đi, trên cùng thửa 
ruộng bà con bắt đầu gieo rau mùi, trồng 
hành hoa; sau đó thì xen canh thêm cây 
ớt kim. Không theo “công thức” này thì bà 
con trồng 2 lứa su hào hoặc trồng 2 lứa 
đỗ leo hoặc trồng xen canh cần tây, tỏi 
tây, cây gia vị... Ấy là với đất lúa, còn với 
đồng nội chuyên màu, anh Trang bảo đây 
mới là nơi phát huy sở trường thâm canh, 
xen canh, luân canh của nông dân Quỳnh 
Hải. Theo đó, với loại đất này, trong một 
năm bà con luân canh, quay vòng đất từ 
4 - 5 lần. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 3 
âm lịch bà con trồng một lượt bí xuân; 

từ tháng 4 đến tháng 8 trồng 2 lượt hành 
hoa; từ tháng 8 đến tháng 12 trồng 2 lượt 
su hào...

Quay vòng đất liên tục, rau màu làm 
ra cũng nhiều, thế bà con tiêu thụ bằng 
cách nào? - tôi hỏi. Ông Long rành rẽ: Với 
kinh nghiệm tích lũy, lại đã có hệ thống 
thủy lợi dẫn nước đến đầu ruộng, chúng 
tôi tự tin không trồng thì thôi, đã trồng là 
có năng suất. Được hay mất giờ nằm cả 
ở khâu tiêu thụ và giá cả mà thôi. Như 
mấy năm nay việc tiêu thụ khá tốt, một 
phần do rau màu bà con chọn trồng đều 
là những loại phổ biến, nhà nào cũng 
dùng, ở đâu cũng dùng. Mặt khác, nông 
dân trong xã cũng năng động lắm! Cả xã 
có cả chục đại lý thu mua nông sản, đặc 
biệt có đến 50 chiếc xe tải, mấy trăm chiếc 
xe máy ngày ngày chuyên chở rau của xã 
đi tiêu thụ khắp nơi trong và ngoài tỉnh.

Nói về thu nhập, ông Long nhẩm 
tính: Với đồng triều, không kể hai vụ lúa, 
chỉ tính riêng vụ đông một sào xen canh, 
luân canh rau mùi, hành hoa, ớt kim cho 
thu nhập khoảng 15 - 16 triệu đồng. Đây 
nhé! Rau mùi khoảng 5 triệu đồng, hành 
hoa khoảng 3,5 triệu đồng, ớt kim khoảng 
8 triệu đồng, cộng lại là ra số đó. Còn đồng 
nội chuyên màu đương nhiên khá hơn, 
khoảng 22 triệu đồng/sào/năm, nếu được 
giá có thể đạt trên dưới 30 triệu đồng. Vì 3 
tháng đầu năm một sào bí xuân ít cũng thu 
hơn 8 triệu đồng, 5 tháng giữa năm 2 lượt 
hành hoa được 5 - 6 triệu đồng, từ tháng 8 

đến tết Nguyên đán làm 2 lượt xu hào, cho 
thu nhập thêm 8 - 9 triệu đồng nữa...

Thu nhập từ ruộng rất khá nhưng ngặt 
nỗi bình quân ruộng đất trên đầu người ở 
Quỳnh Hải không nhiều, chỉ 1,2 sào/khẩu, 
do vậy nông dân ở đây rất “khát” ruộng. 
Nhiều hộ thường thuê, mượn thêm ruộng 
để làm. Chị Phạm Thị Len có ruộng gần 
ruộng nhà ông Long góp chuyện, bảo: Ở 
đây cũng có hộ được chia ruộng nhưng 
vì lý do nào đó họ không làm, hộ do có 
nhà mặt tiền chuyển sang kinh doanh có 
thu nhập khá hơn, hộ do con cái đi thoát 
ly hết hay hộ do chỉ có hai ông bà già. 
Ai may mắn thì thuê, mượn được thêm 
ruộng của những hộ này để làm. Thường 
ruộng đồng triều thì họ cho mượn không, 
còn ruộng đồng nội họ cho thuê với giá 
khoảng tạ rưỡi, hai tạ thóc/năm...

Năng động, nhạy bén, giữ chữ tín
Đó là mấy chữ ông Vũ Đức Hùng, 

nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hải 
dùng để chứng minh nông dân quê mình 
đã và đang là những nông dân của thị 
trường. Theo ông Hùng, Quỳnh Hải hiện 
có 2.500 hộ, lẻ 9.500 khẩu. Trong số 6.200 
lao động của xã có khoảng 2.500 lao động 
đang kinh doanh dịch vụ, làm một số 
nghề như hàn xì, mộc, may, thợ xây; 1.700 
lao động làm công nhân ở một số công 
ty, nhà máy trên địa bàn huyện Quỳnh 
Phụ. 3.000 lao động còn lại đang ngày 
ngày gắn bó với 357ha đất canh tác kết 

hợp với chăn nuôi. “Nói là Quỳnh Hải có 
357ha đất canh tác cũng đúng mà bảo có 
500ha cũng chẳng sai. Bởi lẽ, như các anh 
đã biết đấy, một năm bà con ở đây quay 
vòng đất đến 5 - 6 lần...” - ông Hùng giải 
thích thêm. Ông bảo, giờ sản xuất là phải 
gắn với nhu cầu thị trường. Phương châm 
ấy nông dân quê ông làm được cả và đang 
làm rất tốt. Nó thể hiện ở ba phẩm chất 
của nông dân Quỳnh Hải, đó là sự “năng 
động”, “nhạy bén” và “luôn giữ chữ tín”, 
tất nhiên không thiếu sự cần cù, khuya 
sớm.

Về sự năng động, nhạy bén, ông cho 
hay nông dân Quỳnh Hải ai cũng biết và 
thực hành phương châm “không sản xuất 
những gì mình có thể làm mà sản xuất 
những gì thị trường cần”. Theo đó, các loại 
rau màu họ đang trồng đều là những loại 
thị trường có nhu cầu lớn, quanh năm, 
mùa nào thức ấy. Nó cũng thể hiện ở việc 
họ chẳng chịu để rau màu của mình chỉ 
tiêu thụ quẩn quanh trong huyện. Mấy 
chục chiếc ô tô tải dân trong xã đầu tư 
mua để chuyên chở rau màu đi xa tiêu thụ 
nói nên điều đó. “Có lần tỉnh Quảng Ninh 
bị ngập lụt. Mưa vừa ngớt hôm trước hôm 
sau rau màu của nông dân Quỳnh Hải đã 
có đầy ở Quảng Ninh, từ nông thôn đến 
thành thị, kịp thời phục vụ bà con vùng 
mỏ” - ông Hùng chứng minh thêm. Theo 
ông, việc này cũng nói lên “chất” thị 
trường của nông dân Quỳnh Hải khi họ 
đang thể hiện là những người “mua tận 
gốc, bán tận ngọn”, bởi rau màu được họ 
gieo từ hạt giống mà lên, lúc thành phẩm 
lại được họ chuyên chở, cung cấp đến tận 
tay người tiêu dùng. Còn giữ chữ tín? Ông 
Hùng lấy ví dụ: Một lượng rau màu không 
nhỏ đang được nông dân địa phương 
cung cấp cho các bếp ăn tập thể của một 
số công ty, nhà máy trên địa bàn. Như 
một lời cam kết, kể cả khi giá rau đang cao 
ngất ngưởng nhưng nếu chưa quá 14 ngày 
sau ngày phun thuốc các hộ không ai dám 
thu hoạch để nhập cho các bếp ăn. Hơn ai 
hết họ hiểu chỉ cần một sự cố về an toàn 
thực phẩm, các bếp ăn sẽ ngưng nhập rau 
của họ, tìm nguồn khác, họ sẽ mất ngay 
nguồn tiêu thụ rau ổn định...

 Trong câu chuyện, nguyên Chủ tịch 
UBND xã Quỳnh Hải chia sẻ: Ở đâu thì 
giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập 
cho người dân cũng là nhiệm vụ, mục 
tiêu quan trọng. Ở Quỳnh Hải, chúng tôi 
rất mừng vì nông dân không chán ruộng 
bỏ đồng; ngược lại rất gắn bó, thiết tha với 
đồng ruộng, hơn thế bà con đang “sống 
êm” bằng đồng ruộng.

trần duy hưng
Báo Đại đoàn kết

Nông dân
của 
thị trường

Đã từng chứng kiến nhiều nơi, vì nhiều 
lý do nông dân “chán ruộng, bỏ đồng” nên 
khi được đi giữa những cánh đồng bạt ngàn 
màu xanh của đủ các loại rau màu ở xã 
Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), chúng tôi vừa “ngả 
mũ” khâm phục trình độ thâm canh của 
nông dân nơi đây vừa cảm nhận rất rõ tình 
yêu, sự gắn bó của bà con với ruộng đồng...

Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) sản xuất rất đa dạng rau màu.
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hợp hưng

Sau khi có Thông báo số 371-TB/TU 
ngày 26/6/2008 của Thường trực 
Tỉnh ủy về việc xây dựng Báo Điện 

tử Thái Bình, Báo Thái Bình đã xây dựng 
đề án và ngày 1/10/2010, trang tin điện tử 
Báo Thái Bình chính thức đi vào hoạt động 
theo Giấy phép xuất bản số 231/GP-TTĐT 
ngày 1/10/2010 do Bộ Thông tin và Truyền 
thông cấp. Đến tháng 9/2015 trên trang tin 
điện tử Báo Thái Bình thể loại tin, bài, ảnh 
được trình bày đẹp hơn, đã có gần 34 triệu 
lượt truy cập. 

Quý IV/2015, căn cứ Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Báo đã xây dựng 
Dự án “Đầu tư thiết bị nâng cao chất lượng 
Báo Thái Bình” và đề án “Báo Thái Bình 
điện tử” để nâng cấp Báo Thái Bình thành 
cơ quan truyền thông đa phương tiện. 

Từng bước đổi mới theo nhu cầu của 
độc giả và sự phát triển của báo chí nên số 
lượng lượt truy cập vào trang tin điện tử 
Báo Thái Bình ngày càng tăng nhanh.

So với các báo địa phương khác, trang 
tin điện tử Báo Thái Bình là một trong 
những trang có số lượng người truy cập 
lớn, mỗi tháng trung bình có hơn 500.000 
lượt người truy cập, có tháng đạt hàng triệu 
lượt truy cập (tùy thuộc vào thời điểm mà 
tỉnh có nhiều sự kiện và hoạt động); đến 
tháng 10/2016 đã có 45 triệu lượt truy cập. 

Để hướng tới cơ quan truyền thông đa 
phương tiện, thời gian qua, tòa soạn đã 
tập trung vào nghiên cứu thói quen người 
đọc để đưa ra những gợi ý nội dung phù 

hợp. Bên cạnh yếu tố thông tin được cập 
nhật trực tiếp, nhanh nhất thì báo điện tử 
cũng là kênh tương tác, nhận được phản 
hồi từ độc giả, sự phản biện và kiểm chứng 
thông tin để Ban Biên tập có thể cân nhắc, 
lựa chọn những nội dung tốt nhất đưa đến 
bạn đọc.

Từ năm 2016 đến nay, việc đầu tư và bổ 
sung trang thiết bị mới đã giúp Báo Thái 
Bình chủ động hơn trong khâu sản xuất và 
biên tập nội dung, đáp ứng nhu cầu thông 
tin đa dạng của bạn đọc và môi trường 
thông tin cạnh tranh như hiện nay.

Ngày 17/1/2017, Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông đã ký cấp Giấy phép 
số 25/GP-BTTT cho Báo Thái Bình điện tử. 
Như vậy, cùng với báo in, Báo Thái Bình đã 
trở thành cơ quan truyền thông đa phương 
tiện theo Quy hoạch báo chí của Chính 
phủ và của tỉnh đến năm 2025. 

Báo Thái Bình điện tử chính thức đi 
vào hoạt động, đã có nhiều đổi mới về nội 
dung, giao diện nên ngày càng hấp dẫn 
người đọc. Nhiều chuyên mục mới được 
bổ sung với những thông tin gần dân, sát 
dân, nhiều thông tin đang được các tầng 
lớp nhân dân quan tâm. Giao diện của báo 
được đổi mới về hình thức, bố cục hợp lý. 

Bên cạnh các chuyên mục, banner, 
video - clip với màu sắc hài hòa, hình ảnh 
động, trang trí bắt mắt tạo ấn tượng tốt với 
bạn đọc, 6 tháng đầu năm 2019, Báo Thái 
Bình điện tử đã mở thêm 3 chương trình: 
Chuyên mục truyền hình trực tuyến, phát 
thanh, trang fanpage/facebook đã đáp 

ứng nhu cầu độc giả, càng tăng cao lượng 
truy cập. Người đọc có thể vào trang Báo 
Thái Bình điện tử bằng máy vi tính, laptop, 
hoặc điện thoại di động. Nhiều thông 
tin mới được cập nhật trên báo được các 
phóng viên, cộng tác viên kịp thời đưa lên 
facebook đã giúp cho lượng truy cập vào 
trang Báo Thái Bình điện tử tăng đáng kể. 

Để đáp ứng thị hiếu của độc giả và nhu 
cầu phát triển của báo chí trong giai đoạn 
mới, hàng năm Báo đều cử các phóng 
viên, kỹ thuật viên đi dự các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt 
Nam tổ chức; mời giảng viên cao cấp của 
Trung ương, Đài Truyền hình Úc về mở 
các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
cán bộ, phóng viên, hội viên, kỹ thuật viên, 
nhờ thế những trang thiết bị mới được 
trang bị đã được sử dụng phục vụ tốt hoạt 
động chuyên môn. 

Báo đã tổ chức làm một số chương trình 
giao lưu trực tuyến phát trên giao diện của 
báo điện tử thu hút đông đảo các tầng lớp 
nhân dân theo dõi. Phối hợp với một số 
sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương... 
tổ chức các buổi tọa đàm về những vấn 
đề đang bức xúc, hay cần đặc biệt quan 
tâm, do đó đã tạo được sức cuốn hút lớn 
với độc giả. Đặc biệt, ngày 29/11/2018, 
Báo đã phối hợp với Hội Bảo trợ người 
khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Hội Doanh 
nhân nữ tỉnh tổ chức chương trình “giao 
lưu trái tim nhân ái” lần thứ II, do Báo Thái 
Bình tổ chức sản xuất truyền hình trực 
tiếp trên giao diện Báo Thái Bình điện tử, 

chuyển tiếp trên sóng truyền hình của Đài 
PTTH Thái Bình và truyền hình cáp Thái 
Bình - là cơ quan báo địa phương đầu tiên 
trong cả nước tổ chức làm truyền hình trực 
tiếp trên truyền hình online của báo điện 
tử (gồm cả xây dựng nội dung kịch bản, 
tổ chức quay và phát sóng trực tiếp), thu 
được gần 4 tỷ đồng phục vụ cho các hoạt 
động giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi 
trên địa bàn tỉnh; được Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh đánh giá rất cao về sự kiện này. 
Chương trình giao lưu trực tuyến đã giành 
giải Báo chí quốc gia 2018. 

Báo đã chủ động phối hợp với các 
ngành liên quan triển khai các kế hoạch về 
đầu tư công nghệ để tăng cường tiếp cận 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm 
xây dựng một môi trường làm việc khoa 
học, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thời 
kỳ công nghệ số, hiện đại hóa công nghệ 
thông tin - truyền thông, an toàn và đồng 
bộ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong truyền dẫn và lưu trữ dữ liệu đã 
được Báo ứng dụng khai thác có hiệu quả, 
sử dụng internet cáp quang băng thông 
rộng, ứng dụng 

mạng 4G trong công việc 
chuyên môn, giúp nâng cao hiệu quả trong 
công việc, rút ngắn được thời gian sản xuất 
tin, bài, có độ chính xác cao, thông tin được 
cập nhập kịp thời. Mỗi tháng Báo đã sản 
xuất, đăng tải từ 30 - 40 video clip, ngoài ra 
còn có hàng chục clip khác (video, audio) 
đi kèm với nội dung tin; gần 100 video clip 
khai thác, tạo hiệu ứng xã hội tốt. 

Nhiều vấn đề được phản ánh kịp thời 
được bạn đọc đánh giá cao như: công tác 
chăm sóc và bảo vệ lúa xuân; về đấu nối 
nước sạch ở các địa phương theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 04 
của UBND tỉnh; phản ánh bữa ăn bán trú 
của Trường Tiểu học Kỳ Bá (1 bài báo in 
và 3 clip liên tục với tổng số trên 60.000 
lượt người truy cập), phản ánh vụ công 
nhân đình công tại Công ty TNHH Kỹ 
thuật điện tử FuHong Việt Nam (khu công 
nghiệp Phúc Khánh, thu hút 50.000 lượt 
người truy cập)... bài “hai là một” viết về 
chiến công mới của cán bộ, chiến sĩ Phòng 
PA83 và Phòng An ninh điều tra, Công an 
tỉnh làm rõ sự thật về tài khoản facebook 
“Nguyễn Mai Anh” đã đăng tải nội dung 
bịa đặt Báo Thái Bình, có gần 60.000 lượt 
người truy cập. Loạt bài và video clip về 
“Hội thánh của Đức chúa trời mẹ” (một 
số bài và 3 video clip có gần 15.000 lượt 
truy cập). Loạt tin, bài, ảnh về tai nạn giao 
thông, cháy nổ, truy quét tội phạm, ma 
túy… cũng có hàng chục nghìn lượt truy 
cập.

Một số tác phẩm báo chí đăng trên Báo 
Thái Bình điện tử đã đạt giải Báo chí quốc 
gia và toàn quốc. 

Tuy Báo Thái Bình điện tử mới được 
thành lập tháng 1/2017, nhưng đã hai năm 
liền Báo đạt giải “Giao diện đẹp” tại Hội 
Báo toàn quốc năm 2017, 2018.

Hiện nay, Báo đang tổ chức cuộc thi 
viết về “Người Thái Bình, đất Thái Bình” 
nhằm phát huy truyền thống kiên cường, 
dũng cảm, không ngại khó, ngại khổ vươn 
lên làm chủ cuộc sống… của mảnh đất 
và con người Thái Bình trên mọi lĩnh vực, 
hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh 
Thái Bình (21/3/1890 - 21/3/2020). 

Báo Thái Bình điện tử

100 triệu lượt truy cập
cán mốc

Đến 10 giờ 23 phút ngày 21/8/2019, Báo Thái Bình điện tử đã có 100 triệu lượt truy cập, đây là tin vui đến với những người làm Báo 
Thái Bình.
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nguyễn công liêm
Thành phố Thái Bình

Theo nỗi day dứt 
tìm người lính có tên Thợi
Báo Thái Bình phát hành buổi sáng 

29/7/2019 thì ngay buổi chiều Đại tá 
Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh tỉnh gọi điện cho tôi thông 
báo tin rất vui: Hội Cựu chiến binh tỉnh 
Thái Bình có hội viên Vũ Văn Thợi hiện 
đang sinh sống ở xã Quốc Tuấn, huyện 
Kiến Xương. Ông Thợi sinh năm 1942, 
nhập ngũ năm 1967, kết thúc chiến tranh 
năm 1975 ông Thợi chuyển ngành về 
công tác ở Trường Kinh tế kỹ thuật tỉnh 
nay là Trường Đại học Thái Bình. Năm 
1993 về nghỉ hưu sinh sống ở xã Quốc 
Tuấn. Đại tá Nguyễn Văn Hán nói thêm, 
đây có thể là trường hợp anh Thợi mà nữ 
thanh niên xung phong Hoàng Thị Ngọc 
Điệp đã thao thức và day dứt hơn nửa 
thế kỷ đi tìm. Hơn mười vạn hội viên cựu 
chiến binh tỉnh Thái Bình chỉ có một hội 
viên tên là Thợi sao? Tôi đặt câu hỏi và 
tìm cách trả  lời.

Tìm đến ông Nguyễn Tiến Dũng, 
nguyên Hiệu trưởng Trường Kinh tế kỹ 
thuật tỉnh Thái Bình để nắm thêm một 

số thông tin về cựu chiến binh Vũ Văn 
Thợi. “Anh Thợi sống hiền, chất phác 
thật thà…” - ông Nguyễn Tiến Dũng 
khẳng định. Mang theo tình yêu day 
dứt của chị Hoàng Thị Ngọc Điệp tìm về 
thôn Đắc Chúng, xã Quốc Tuấn và rất 
đúng với thông tin ban đầu tôi có được 
về anh Thợi dù đã ở tuổi 77 nhưng anh 
có phong thái nhanh nhẹn, nụ cười hiền, 
chất phác chân quê. Ngồi tiếp chuyện tôi 
có thêm vợ anh là chị Phạm Thị Rúm, chị 
kém anh Thợi 5 tuổi nhưng lại là bạn học 
thuở thiếu thời. Hai anh chị đều được 
kết nạp Đảng năm 1966, cùng làm công 
tác đoàn ở địa phương, đến năm 1967 
anh Thợi nhập ngũ rồi vào miền Nam 
chiến đấu. Năm 1971, anh được về nghỉ 
phép, đôi bạn học Thợi - Rúm nên vợ 
nên chồng, anh chị có ba người con đều 
yên bề gia thất - anh Thợi thật thà khoe 
như vậy. Khi tôi gợi hỏi anh về những kỷ 
niệm chiến tranh anh chỉ nhớ về những 
người đồng đội đã nằm lại chiến trường, 
tất thảy không có câu chuyện nào anh 
nhắc tới tình yêu đôi lứa. Khi tôi đưa anh 
đọc được nỗi day dứt của chị Hoàng Thị 
Ngọc Điệp gửi anh Thợi quê Thái Bình, 

mặt anh thoáng đỏ. Anh nói thế này thì 
thương chị Điệp quá, cảm phục chị Điệp 
nhưng tôi không quen và không gặp chị 
Điệp trong chiến trường - anh Thợi quả 
quyết. Câu nói của anh Thợi chạm vào 
tâm của chị Rúm, chị Rúm nói chen vào 
câu chuyện: Giá anh quen biết chị Điệp 
thì có hay không? Nhà mình có thêm 
người bạn tri kỷ, ta sẽ mời chị ấy ra Thái 
Bình và về thăm gia đình… Cựu chiến 
binh Vũ Văn Thợi quê xã Quốc Tuấn, 
huyện Kiến Xương không phải là người 
để lại cho chị Hoàng Thị Ngọc Điệp nỗi 
day dứt hơn nửa thế kỷ… Tôi chia tay 
anh chị Thợi và tiếp tục cuộc dò tìm 
người lính có tên Thợi quê Thái Bình.

Day dứt của chị 
Hoàng Thị Ngọc Điệp đã…
Tỉnh Thái Bình chỉ có ba liệt sĩ có tên 

là Thợi, đó là khẳng định của chị Đặng 
Ngọc Hạnh, Trưởng phòng Người có 
công, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thợi quê ở xã An 
Hiệp, huyện Quỳnh Phụ hy sinh trong 
kháng chiến chống thực dân Pháp năm 
1953. Trường hợp này chắc chắn không 

phải là người chị Điệp tìm kiếm. Liệt sĩ 
Giang Văn Thợi quê xã Thái Thượng, 
huyện Thái Thụy nhập ngũ năm 1968 
đơn vị C10, D16, E282, F367 hy sinh 
năm 1971 cũng không phải là bạn yêu 
chiến trường chị Điệp day dứt vì anh 
Thợi của chị nhập ngũ năm 1967. Như 
vậy chỉ còn lại trường hợp liệt sĩ Vũ 
Văn Thợi sinh năm 1949 quê xã An Ấp, 
huyện Quỳnh Phụ nhập ngũ năm 1967, 
hy sinh năm 1969 có thể là người mà 
chị Điệp day dứt trăn trở hơn nửa thế kỷ 
qua. Tôi chụp hình tờ giấy báo tử liệt sĩ 
Vũ Văn Thợi và mang theo day dứt của 
chị Hoàng Thị Ngọc Điệp tìm về gia đình 
ông Vũ Xuân Hoằng, thôn An Ấp, xã An 
Ấp, huyện Quỳnh Phụ. Ông Hoằng là 
em trai có trách nhiệm thờ cúng liệt sĩ 
Vũ Văn Thợi. Nâng bức chân dung liệt 
sĩ Vũ Văn Thợi trên tay, ông Hoằng cho 
biết bức ảnh truyền thần chân dung liệt 
sĩ Vũ Văn Thợi khuôn mặt có béo hơn so 
với dáng người thực của anh. Trước khi 
nhập ngũ, anh Thợi là con trưởng trong 
gia đình có 11 anh chị em, tính rất hiền 
và thanh tú như thư sinh. Anh Thợi cũng 
có tài văn nghệ, giọng nói truyền cảm có 
duyên và dễ gần ai cũng yêu quý. Chụp 
lại bức chân dung liệt sĩ Vũ Văn Thợi tôi 
niệm tâm “Anh Thợi khôn thiêng nếu 
anh là người cuối năm 1967 trước ngày 
vào miền Nam chiến đấu có ước hẹn yêu 
chị Hoàng Thị Ngọc Điệp nữ thanh niên 
xung phong người con gái Nghệ An thì 
mách bảo bởi hơn nửa thế kỷ chị Điệp đã 
day dứt đi tìm anh, anh Thợi ơi…”. Tôi 
đưa ông Vũ Xuân Hoằng tờ Báo Thái Bình 
số ra ngày chủ nhật 28/7/2019 đăng bài 
“Nỗi day dứt hơn nửa thế kỷ” và những 
day dứt của chị Điệp từ hơn nửa thế kỷ 
qua, ông Hoằng đọc xong và thốt lên: 
Đúng rồi. Chuyện này là của anh tôi đó. 
Ghi lại cảm xúc của ông Vũ Xuân Hoằng 
khi tiếp nhận thông tin chị Hoàng Thị 
Ngọc Điệp hơn nửa thế kỷ đi tìm người 
yêu, tôi kết nối điện thoại để ông Hoằng 
và chị Điệp trực tiếp trao đổi thông tin 
chị Điệp cần, mọi thông tin hai người 
trao đổi với nhau trùng khớp về liệt sĩ Vũ 
Văn Thợi. Qua điện thoại tôi chuyển tới 
chị Điệp bức chân dung liệt sĩ và em trai 
liệt sĩ. Từ thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam, giọng chị Điệp nấc nghẹn, chị nói 
với tôi: Đúng rồi nhà báo ạ, đúng là anh 
Thợi của tôi rồi, tôi nhìn chân dung - 
nhất là người em trai là tôi nhận ra ngay 
anh Thợi. Tôi quá xúc động, nước mắt 
cứ tuôn trào. Tôi không tin được dù đó 
là sự thật đau thương. Mấy chục năm 
qua tôi tham gia đi tìm phần mộ liệt sĩ 
mà không tìm được nơi anh Thợi đang 
nằm. Ôi trời đất! Lại là kết nối âm dương 
bây giờ tôi chỉ ước mong anh Thợi của tôi 
linh thiêng chỉ cho tôi và gia đình anh ấy 
phần mộ nơi anh nằm mà tờ giấy báo tử 
số 420/c do Bộ CHQS tỉnh Thái Bình báo 
tử ngày 1/8/1974 có ghi: Chúng tôi rất 
thương tiếc báo tin và chứng nhận đồng 
chí Vũ Văn Thợi cấp bậc thượng sĩ, chức 
vụ a trưởng quê quán xã An Ấp, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, sinh năm 
1949, nhập ngũ tháng 8/1967 đã hy sinh 
ngày 19/3/1969 tại mặt trận phía Nam vì 
sự nghiệp chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Thi 
hài đã mai táng tại khu vực riêng của đơn 
vị gần mặt trận.

Như vậy 50 năm qua anh Thợi nằm ở 
đất rừng phương Nam giờ đã được quy 
tập vào nghĩa trang nào trở thành tâm 
nguyện của chị Điệp. Anh Thợi luôn sống 
mãi trong trái tim tôi, chị Điệp nhiều lần 
thốt lên như vậy và quả quyết sẽ thu xếp 
về quê hương An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình để thắp hương cho anh 
Vũ Văn Thợi, cho tình yêu không thành 
đôi của mình. Còn tôi người làm báo 
cũng hoàn thành tâm nguyện xóa đi nỗi 
day dứt hơn nửa thế kỷ của chị Hoàng 
Thị Ngọc Điệp.

Viết tiếp nỗi day dứt 
hơn nửa thế kỷ
Báo Thái Bình chủ nhật ngày 28/7/2019 đăng bài “Nỗi day dứt hơn nửa thế kỷ”, ngay sau khi báo phát hành bạn đọc trong và ngoài tỉnh 

và rất nhiều cựu chiến binh đã điện hỏi tác giả có hay không một tình yêu lãng mạn của nữ thanh niên xung phong Hoàng Thị Ngọc Điệp 
với người lính có tên Thợi ở quê hương Thái Bình? Sau những kỳ công tìm kiếm chúng tôi tiếp tục gửi đến bạn đọc phần tiếp theo của câu 
chuyện tình yêu thời chiến vắt qua hai thế kỷ.

Ảnh minh họa
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quang viện 

Sau bao biến cố thăng trầm 
từ thuở Âu Lạc (đình Cây 
Trôi) đến thời gian hậu 

chiến bị chia cắt (đình Trong), 
từng là cơ sở hoạt động cách 
mạng của Đảng bộ xã Tự Tân 
trong thời gian kháng chiến 
chống thực dân Pháp (1946 - 
1954) rồi bị giặc Pháp ném bom 
Napal đốt cháy hòng xóa cơ 
sở hoạt động của Việt Minh… 
(đình Cháy), đến mùa Thu 
tháng Tám năm 2019, dân làng 
La Vanh xưa và Nam Long nay 
lại mừng “ứa lệ” khi “con dân” 
xa gần của làng kẻ ít, người 
nhiều chắt chiu công sức, góp 
công, góp của xây dựng lại ngôi 
đình giá trị tiền tỷ khang trang 
trên đất cổ xưa của làng…

Truyền ngôn, khi chọn được 
đất dựng đình, các bậc cao niên 
làng La Vanh “hô hào” con cháu, 
người góp của, người hưng công 
đào đất lập nền, đắp móng dựng 
ngôi đình. Đình lúc đầu dựng 
lên nhỏ và đơn sơ, nhưng lạ thay 
cứ dựng xong đình thì cuồng 
phong nổi lên, nước từ thượng 
nguồn đổ về xoáy vào đất xô đổ 
ngôi đình. Dựng đi, dựng lại mấy 
lần đều không được. Dân làng 
lập đàn cầu cúng thánh thần 
phù hộ. Đêm ấy, trời nổi giông 
gió, một cụ già trong làng nằm 
mộng chiêm bao thấy có vị thần 
đầu râu tóc bạc cưỡi mây đến 
cười mà nói rằng: “Đất thiêng 
dựng đình phải cúng tế chu đáo, 
hưng công lớn, quy mô đường 
bệ mới dựng thành”. Nói rồi vị 

thần biến mất. Tỉnh giấc, cụ già 
thuật lại giấc chiêm bao cho mọi 
người trong làng nghe. Các bậc 
cao niên họp bàn phải chuẩn bị 
gỗ dựng đình bề thế xứng với thế 
đất hưng long. Làng cử người đi 
khắp nơi vận động công đức, tìm 
mua gỗ quý dựng đình. Nhiều 
năm qua đi, làng đã chuẩn bị 
đủ gỗ quý dựng đình là loại gỗ 
lim ngàn năm tuổi trên núi cao 
mang về ngâm kỹ ở hồ nước 
trước làng. Khi chuẩn bị đủ gỗ, 
gạch, ngói được tuyển lựa kỹ 
càng, mọi công việc chuẩn bị 
dựng đình đã xong, cụ tiên chỉ 
của làng cho người mang ra hai 
khối gỗ lim “kén thợ giỏi” làm 
đình. Tương truyền, làng cho 
mời nhiều kíp thợ về  thử tài. 
Một sáng nọ có hai người thợ già 
tìm đến xin làm đình. Các cụ chỉ 
cho thợ hai khối gỗ lim và nói: 
làng chỉ có hai khối gỗ lim, các 
vị có dựng được đình không. Hai 
thợ già gật đầu, mỗi người nhận 
một khối gỗ làm đình. Cụ tiên 
chỉ cười thầm và hẹn ngày hai 
thợ già “giáp ất” làm đình. Đúng 
hẹn, hai người thợ già kia chẳng 
ai bảo ai đều mang đến mỗi 
người một hòm gỗ to và đem 
theo đám thợ mộc. Cụ tiên chỉ 
hạ lệnh mở hòm, mọi người trố 
mắt nhìn đống đồ nghề chạm, 
chàng, đục, vồ, cưa, sẻ… la liệt. 
Nhớ lời vị thần căn dặn, cho là 
điềm lành, cụ tiên chỉ phán rằng: 
Gỗ ta đưa cho các người chỉ đủ 
để làm dụng cụ dựng đình, âu 
cũng là ý trời. Thực ra gỗ lim 

dựng đình của làng ta đã chuẩn 
bị đủ, được ngâm dưới hồ nước 
trước mặt. Hai ngươi cho thợ của 
mình xuống hồ mò gỗ đem lên 
làm đình, sao cho hai nhóm thợ 
đều có số gỗ ngang bằng nhau. 
Mỗi người đem gỗ đi một nơi 
làm đình, khi nào xong đem về 
dựng đình. Dựng thế nào là tùy 
hai ngươi sao cho khớp hai phần 
của ngôi đình là được. Hai kíp 
thợ miệt mài làm khung dựng 
đình. Đến hẹn, hai kíp thợ hợp 
long ngôi đình. Kỳ lạ thay hai 
phần ngôi đình chạm lõng, bong 
kênh, “tùng mai trúc cúc…” 
tinh xảo khớp trùng không sai 
một ly. Chỉ có điều khi đặt “thụ 
trụ thượng lương” lại thiếu mất 
xà nóc, tìm mãi mà không có 
gỗ. Đêm ấy trời bỗng nổi giông 
gió, mây đen kéo về, mưa xối xả. 
Sáng ra, người dân làng La Vanh 
nhìn thấy hồ nước trước làng 
có cây gỗ lim già trôi từ thượng 
nguồn qua sông Cái (sông Hồng 
nay) cứ xoáy tròn, trên cây gỗ 
có con gà trằng đậu mà không 
bay, người dân lấy sào đẩy khúc 
gỗ ra xa, khúc gỗ lại xoáy trở lại. 
Thấy điềm lạ, các bậc cao niên 
trong làng lập đàn cầu đảo. Quả 
nhiên cây gỗ không xoáy nữa mà 
trôi dạt vào sát làng, người dân 
liền hò nhau đưa cây gỗ lên bờ 
xẻ làm xà “thượng lương” cho 
ngôi đình. Đình dựng thành 
công và có tên là “đình Cây Trôi” 
từ đấy. Vì có con gà trắng đậu 
trên cây gỗ, dân làng cho là hồn 
vía của Hùng triều danh tướng 

Đỗ Phụng Trân nên thờ làm 
thành hoàng. Đôi câu đối cổ: 
“Công đức lưu truyền thiên cổ 
niệm/Thạch bi ký giám ức niên 
hương”, tạm dịch là: “Công đức 
lưu truyền ngàn năm còn nhớ/
Bia đá khắc ghi muôn thuở tiếng 
thơm để lại”.

Trở lại với ngôi đình mới 
phục dựng, cựu binh thời kháng 
chiến chống thực dân Pháp 
Đặng Văn Khính, 84 tuổi, thôn 
Nam Long, xã Tự Tân nét mặt 
rạng ngời không giấu được niềm 
vui dẫn tôi ra chiêm ngưỡng tòa 
đại bái đình Cây Trôi vừa được 
phục dựng lại bằng xi măng, 
cốt thép tuy không trầm mặc, 
cổ kính như xưa nhưng sự hiện 
hữu của ngôi đình là niềm tự 
hào, niềm vui bất tận của người 
dân làng La Vanh, La Giang, La 
Điền và nay là Nam Long. Với 
ông Khính, đình Cây Trôi không 
chỉ là kỷ niệm tuổi thơ trong 
ký ức mà còn là chứng nhân 
lịch sử một thời hùng oai của 
dân tộc. Tháng 9/1945 (thế kỷ 
XX) ông Khính súng sính trong 
bộ quần áo nâu sồi cùng cha 
mình ra đình Cây Trôi dự mít 
tinh mừng Quốc khánh và đầu 
tháng 1/1946, đình Cây Trôi lại 
là nơi tổ chức tổng tuyển cử bầu 
Quốc hội nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, nhà nước công 
nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 

Rồi đến những năm đầu thập 
kỷ 50, những binh đoàn lính Âu 
- Phi của thực dân Pháp từ bốt 
Tân Đệ, bốt cầu Nhì liên tục càn 
vào làng kháng chiến La Điền, 
chúng kéo nhau vào đình Cây 
Trôi trú ẩn, lục soát dân làng, 
lấy đình làm mục tiêu tấn công 
các xã xung quanh. Tết Nguyên 
đán năm ấy, giặc Pháp lại kéo 
vào làng, chúng đem theo nhiều 
súng đạn tập kết tại đình để 
khủng bố phong trào cách mạng 
của nhân dân. Thấy giặc Pháp 
trú ẩn tại đình, trung đội du kích 
thôn La Điền, trong đó có ông 
Khính đã cử người “nhử” địch 
ra khỏi đình bằng cách cử chiến 
sĩ cảm tử ném lựu đạn kéo địch 
ra để chúng đuổi theo hòng bắt 
sống, nhưng chúng không ngờ 
trận địa mìn đã giăng sẵn ngoài 
cánh đồng, lính Âu - Phi không 
thông thuộc địa hình đã sa bẫy. 
Trận địa mìn nổ tung giết chết 
hàng chục lính Âu - Phi khiến 
chỉ huy trận càn của địch điên 
cuồng trả thù. Chúng tràn vào 
làng bắt bớ người dân vô tội 
đem ra đầu đình bắn chết. 14 
người dân vô tội của làng đã bị 
chúng sát hại, chúng còn phóng 
hỏa đốt đình khi rút lui. Kể lại 
ký ức đau thương, mắt người 
cựu binh già ứa lệ, những giọt lệ 
đặc quánh lăn trên gò má nhăn 
nheo dấu vết thời gian.

Cựu chiến binh Cao Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban 
công tác mặt trận thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư

Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Tự Tân” 
đã ghi nhận: “Đình Cây Trôi là chứng 
nhân lịch sử trong kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược, thể hiện tinh 
thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, ý 
chí kiên cường, bất khuất của người dân 
xóm Đình (nay là thôn Nam Long)…”. 
Hai trụ biểu tòa đại bái ngôi đình có 
đôi câu đối: “La Giang nguyên khiết vân 
phong mệnh/Điền thử thư lai tử tiến 
canh”. Dịch là: “Sông nước làng La Giang 

trong xanh, mây gió hiền hòa/Ruộng đất nơi đây màu mỡ, thư 
thả làm ăn sẽ phát triển”.

Cựu chiến binh Đặng Văn Khính, trưởng ban trị sự đình Trong 
(Cây Trôi), thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư

Đình Cây Trôi hay đình Trong là nơi 
diễn ra lễ mít tinh giành chính quyền 
ngày 2/9/1945 và là địa điểm tổ chức 
tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1946. 
Đình cũng là nơi tổ chức lớp học “bình 
dân học vụ”, là nơi sinh hoạt chi bộ đảng, 
luyện tập du kích và sau này là trụ sở Ủy 
ban kháng chiến hành chính xã Tự Tân, 
tòa bái đường còn là kho thóc “Nghĩa 
Sương” nuôi quân đánh giặc Pháp.

Ông Trần Ngọc Liên, Trưởng thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện 
Vũ Thư

Khi phục dựng lại đình Cây Trôi 
khang trang như ngày hôm nay, trước 
cấm cung của đình còn là hội trường 
thôn Nam Long. Cấp ủy, chính quyền 
thôn Nam Long đã họp bàn nhân dân 
quyết định di rời hội trường về địa điểm 
khác, trả lại đất cũ xây dựng đình mới. 
Sau 15 tháng thi công, được sự ủng hộ, 
phát tâm công đức của con cháu làng La 
Vanh, La Giang, La Điền và quý khách 
thập phương, đình Cây Trôi đã hoàn 
thiện cơ bản.

LA GIANG 
NGUYÊN KHIẾT
Tương truyền, vào thời dựng nước Âu Lạc (An Dương Vương 258 - 208 trước Công nguyên) dân làng La Vanh 

(sau đổi thành La Giang rồi La Điền và nay là thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư) khi dựng đình làng (đình 
Cây Trôi) đã mời thầy địa lý xem thế đất. Thầy địa lý phán rằng: thế đất dựng đình có long chầu, hổ phục, âm 
dương ngũ hành giao hòa lại tọa lạc trên “bối tượng” nghĩa là lưng con voi, phía Đông Nam và Tây Nam có “song 
mã phục”, phương Bắc có hoàng xà ngưỡng đẩu, phương Nam có hoàng long chầu nguyệt… tạo nên thế đất “tụ 
thủy, minh đường” phát cho con cháu trong làng học hành đỗ đạt, dân tình làm ăn khấm khá…

Đình Cây Trôi mới được phục dựng.
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Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Chánh Củng nhìn Cự. Lão biết con 

mình chẳng có thần thế gì trong 
đám cán bộ xã này. Thần thế bây 

giờ là Chỉnh, Tuyền, Duyệt, toàn những 
tay cùng đinh khố bện ngày nào. Ngoi lên 
đến chức vị đứng đầu hàng xã, chúng nó 
chả chịu lập tề để phải tụt xuống. Mẹ kiếp, 
chúng mày không chịu tụt thì ông đánh 
cho phải tụt... Đẩy chiếc khăn bông ra một 
góc giường, lão ngồi gần lại bên Cự, nói thì 
thào:

- Giáo Lạc vừa nhắn về. Việc xin đồn 
nó thôi bắn không khó. Nhưng nó bắt phải 
đánh đổi...

Cự vò đầu, nhăn mặt quay đi... Khổ 
quá! Bố già cứ nói mãi chuyện giáo Lạc. 
Anh ta xúi làm mấy việc đều hóc. Làm việc 
nào cũng mất đầu. Không muốn mất đầu 
thì phải bỏ làng mà xéo. Bỏ làng thì hàng 
trăm mẫu tư điền, tòa ngang dãy dọc, lẫm 
to lẫm nhỏ để cho ai. Ấy là chưa tính đến 
chuyện mình cũng là cán bộ, theo nó đã 
chắc nó tin à. Coi chừng nó dùng mình 
cho được việc, rồi quay ra nó trị tội mình... 
Bên thân, bên của, cố giữ lấy một. Lúc này 
cố giữ lấy cái thân. Giữ thân thì chớ có tiếc 
của...

- Anh giáo Lạc làm gì thì làm. Tôi chịu 
- Cự lẩm bẩm.

Chánh Củng thu mình lại, kéo chăn 
bông lên lưng. Lão biết con lão đang ở cái 
thế đi mắc núi, lại mắc sông. Thôi được, 
lão sẽ ra tay... Lão nhớ hôm xưa, giữa lúc 
lính đồn sục vào làng, giáo Lạc cưỡi xe đạp 
về gặp lão. Lạc gọi lão bằng chú. Hắn dạy 
học ở trường tỉnh. Từ khi giặc về, hắn ra 
làm thông ngôn cho quan ba đồn Đông 
Các. Tiếng là thông ngôn nhưng hắn còn 
làm việc gì bí mật, được quan ba tin cẩn 
lắm. Hình như việc chọn người, lập tề ở 
vùng này, quan ba đều trông cậy vào Lạc.

- Chú xem... việc này chú ra làm được 
không? - Lạc nói khẽ với chánh Củng - Chú 
đứng ra thì hơn. Làng này phải có người 
cứng cựa mới trị nổi đám thằng Tuyền, 
thằng Duyệt. Nhu nhơ, vừa làm vừa run là 
chết sặc gạch với chúng nó.

Củng đưa ngón tay út mỏng dài như 
móng gà lên gãi gãi lông mày. Mắt lão lờ 
đờ nhìn khay nước... Lão muốn làm lắm, 
nhưng cái chân cái tay không còn được 
như trước, giở giời trái gió là đau. Việc xem 
chừng không ngon xơi, phải sờ đến súng, 
đến đạn...

Thấy Củng ngần ngại, Lạc dấn thêm:
- Chú không đứng ra thì cầm chịch, 

giật dây cho người khác làm. Tức là... - Lạc 

ghé sát tai Củng nói lào thào - nhân lúc 
cổng lũy bị phá toang hoang, cánh Tuyền, 
Duyệt chạy bạt đi, ta lập xã ủy, bảo an, 
nhận súng về, rào đình Thượng làm hương 
đồn... Tôi bảo đảm xin về hai chục khẩu 
súng. Tôi nói với quan hai đồn Nguyễn, tối 
tối cho một tiểu đội vào hợp sức với bảo 
an giữ hương đồn... Phải táo gan bạo phổi 
mới được. Chú xem tề Trực Nội đấy. Chỉ 
hai chục khẩu súng, lập được cái đồn trong 
làng. Du kích sợ  mất mật, không dám bén 
mảng...

Mở tráp lấy viên kẹp bạc hà ngậm, 
Củng nói lúng búng:

- Anh phải giúp một tay, khử mấy 
thằng đầu bò đầu bướu ở xã này. Chúng 
nó chắc là ở hầm bí mật. Tôi cho người dò 
xét, biết đích xác chỗ nào, lính đồn ập vào, 
đào hầm, thịt ngay tại chỗ.

- Được. Việc ấy không khó. Cốt nhất là 
biết hầm chúng nó.

Củng nghiêng người tì tay vào mặt 
cái tráp đen, lưỡi đẩy đẩy viên kẹo... Làm 
như Lạc bảo chẳng dễ. Cũng là chuyện 
chơi dao. Nhưng không làm không được. 
Chung quanh, các làng lập tề cả, người ta 
không bị giặc o ép, lúa má được tát nước, 
xanh như tỏi. Làng mình có gì phải chịu 
thiệt riêng. Mà thiệt nhất lại dồn vào nhà 
mình, hơn trăm mẫu ruộng. Mình đau 
mình phải quẫy chứ.

Lạc bật tách tách cái bật lửa đã khô dầu:
- Sao chú không nhân lúc đồn nó ép, 

xúi dân làng đòi lập tề. Đồn không cho tát 
nước, mùa màng có cơ nguy, dân đòi ráo 
riết... phải làm cho tụi cán bộ nó quýnh lên 
chứ!

- Có đấy. Việc này tôi đã có cách. 
Nhưng làm cũng khó. Dân làng này, xúi 
không khéo, nó không nghe đâu...

Chánh Củng nhìn theo giáo Lạc. Hắn 
cưỡi xe bon ra ngõ, đôi vai xo, cái lưng gù 
gù... Đôi mắt ti hí của hắn lúc nào cũng 
như lạnh lùng, chả để ý nhìn lâu, nhìn kỹ 
vật gì, nhưng hắn nghĩ thì sâu sắc, làm thì 
mạnh bạo. Củng thấy phải làm theo hắn... 
Phải tìm phó Trư chung tay làm. Trư ngổ 
ngáo, làm chánh bảo an thì được việc. 
Cần thịt ai, nó tự tay mài dao được... Lý 
Bật, coi vậy nhưng là tay già giái non hột, 
không dám làm việc gì to. Còn Cự, phải để 
nó ngoài vòng. Không may hỏng việc chỉ 
mình mình chịu...

*
*      *

Được chánh Củng cho vay ba thùng 
thóc nếp, Bường sướng quá, ruột gan như 
nở ra... Hắn nhẩm: bán một thùng thôi, lấy 
tiền mua cho vợ ít thuốc. Còn lại xay tuốt, 
ủ men. Mấy khi có của nếp hương, rượu 
được nước, thơm nức.

Sáng nay, Bường uống hết lưng hũ 
rượu. Mặt mũi nóng sực. Lưng ngứa ngáy, 
gãi luôn tay. Chiếc áo rách sã nách, hắn cởi 
vất vào cối xay. Mình mẩy hắn tím lịm, chỉ 
mang mỗi cái quần đùi. Tay hắn xách chai 

rượu, thân hình lảo đảo, vừa đi vừa lè nhè: 
“Thằng Bường... ơ... ờ... thằng Bường... Vợ 
mày chết rồi... ư ừ... chết rồi... Mày cũng 
chết”.

Đám trẻ con trong xóm ồ ra chạy theo 
Bường. Chúng thường thấy Bường say 
rượu, nhưng mọi lần hắn chỉ tím mặt, mắt 
lừ lừ như trâu giải muốn chọi, không lè 
nhè như lần này.

“Đèo mẹ thằng Bường... Mày không 
cứu được vợ mày... Hừ... hừ... Đèo mẹ 
những thằng không lập tề... Tây nó bắn... 
Nó bắn chết cả làng... hừ hừ...”.

Mấy ông già thấy ì ộ ngoài đường, ngó 
ra xem rồi bảo nhau, giọng thương hại:

- Hay là... nhà chị ta chết thật rồi?
- Không biết! Vết thương cũng nặng.
- Vợ con đau ốm, nó cũng lo. Lo quá 

đâm ra phát cuồng.
Thấy hai ông già đứng thập thò nhìn 

mình, Bường giơ chai rượu lên dọa, mắt 
hắn long sòng sọc, đỏ lừ:

- Lão già kia! Mày giết vợ tao... Mày 
không lập tề... mày bắn xuống ruộng... hừ 
hừ...

Hai ông cụ thụt vội vào, sập cổng 
xuống, chèn gióng thật kỹ.

Đám trẻ con túa ra mỗi lúc thêm đông. 
Trong các lũy tre, người lớn cũng ngó ra 
nghe ngóng. Bường hăng lên, nói bậy, chửi 
bậy hơn. Hắn gọi tên Tuyền, tên Duyệt ra.

- Mẹ chúng nó... Chúng nó... làm khổ 
ông... ông giết chết... ông giết, rồi ông 
chết,... ông liề... iều...

Hắn tu nốt chỗ rượu còn lại rồi đập 
chát cái chai xuống đường gạch. Một 
mảnh thủy tinh văng vào đùi hắn, máu tóe 
ròng ròng qua đầu gối xuống chân. Hai tay 
hắn cầm hai mảnh nhọn hoắt, dứ dứ về 
phía trước như đâm bất cứ ai...

Đám trẻ con sợ xanh mắt, chạy giạt ra 
hai bên.

Bường đến nhà Tuyền. Chiếc liếp che 
cửa, hắn lôi thốc ra, mắt trừng trừng nhìn 
vào. Tuyền ở một nơi nào đấy ngoài trại, ai 
biết được. Vợ Tuyền ở nhà chánh Củng... 
Bường gầm lên: “Thằng Tuyền đâu?... Mày 
giết vợ tao... Tao, tao...”. Hắn giơ mảnh 
thủy tinh lên, đâm mạnh vào không khí.

Đứng một lúc, hắn quay ra. Hắn lồng 
lên chạy. Đến cổng nhà ông Chỉnh, hắn rẽ 
vào.

Bà Chỉnh đang giã bèo ở bếp, thấy một 
cây thịt tím lịm từ cổng ló vào. Linh cảm 
thấy sự không hay, bà lẻn vội sang nhà 
hàng xóm.
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-  Diệt và phòng chống mối, mọt cho các công trình xây dựng, đê đập
 -  Cung cấp thuốc diệt chuột xử lý cho đồng ruộng, trang trại, cơ quan xí nghiệp    
-  Phun thuốc phòng trừ dịch bệnh: ruồi, muỗi, kiến, gián... 
-  Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ    
-  Cung cấp hóa chất khử trùng...

Trừ nhanh - diệt gọn - an toàn môi sinh

Tuyển dụng 
nhân viên 

kinh doanh nữ 
bán lẻ

Tuần qua, tòa soạn Báo Thái 
Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, 
thơ... của các cộng tác viên trong 
và ngoài tỉnh như: Nguyễn Quốc 
Thắng, Nguyễn Anh Tuấn (Vũng 
Tàu); Trần Văn Thiên, Trần Thanh 
Thoa (Thành phố Hồ Chí Minh); Lê 
Văn Trường, Trần Thị Thùy Linh 
(Sóc Trăng); Trần Thái Học (Bến 
Tre); Nguyễn Văn Thanh (Quảng 
Trị); Phạm Ngọc Lanh (Bắc Giang); 
Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang); 
Đinh Văn Chiêm (Ninh Bình); Trần 
Trọng Đạt, Phương Hiền (Thái 
Thụy); Nguyễn Khúc, Nguyễn Bá 
Côn, Nguyễn Công Liêm (thành phố 
Thái Bình); Hoàng Thanh Tới (Hưng 
Hà); Thích Thuận Nguyện (chùa 
Từ Xuyên); Trần Hiền (Đài TTTH 
Tiền Hải); Tiên Dung (Đài TTTH Vũ 
Thư)…

Hướng tới ngày Quốc khánh 2/9 
và dịp khai giảng năm học mới, 
trong tuần, tòa soạn nhận được 
nhiều tin, bài, thơ, tản văn của các 
tác giả về chủ đề này. Trong đó, tác 
giả Lê Anh Phong có chùm thơ nhân 
ngày khai giảng năm học mới, gồm: 
Trước thềm năm học mới, Khai 

giảng, Xốn xang con chữ, Bài học 
đầu tiên, Vở mới, Trước sân trường 
tiểu học, Áo trắng tựu trường, Lũ trẻ 
ở Trường Sa, Màu nắng sân trường, 
Tiếng trống trường sau cơn lũ quét, 
Em gái H’ Mông đạt điểm thủ khoa, 
Tiếng trống khuyến học. Những câu 
thơ: “Nơi đầu sóng Trường Sa/Cả 
nước cùng hướng về từng trẻ nhỏ/
Trường lớp khang trang, thầy cô tận 
tụy/Chiến sĩ, ngư dân đều chăm chút 
mầm non… /Mơ ước các em giản dị 
chẳng cao siêu /“Mai khôn lớn em 
làm chiến sĩ /Mai khôn lớn em làm 
thi sĩ/Giữ đảo quê hương và ca hát với 
biển trời …”  tác giả viết về năm học 
mới của các em nhỏ ở Trường Sa xa 
xôi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn 
song qua bài thơ cũng cho thấy các 
em luôn được thầy cô giáo, các chiến 
sĩ và mọi người quan tâm, chăm sóc, 
tạo dựng cho các em những ước mơ 
hoài bão trở thành người có ích, xây 
dựng và bảo vệ quê hương…

Tham gia cuộc thi viết về người 
Thái Bình, đất Thái Bình, tác giả 
Nguyễn Bá Côn có bài: Người thổi 
lửa, giữ hồn ThaiBinh Seed viết về 
cựu chiến binh, người đứng đầu 

Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh 
Seed với nhiều phẩm chất, thành 
tích nổi trội, được các cấp, các ngành 
- đặc biệt là bà con nông dân ghi 
nhận, đánh giá cao.

Báo Thái Bình chủ nhật ngày 
28/7/2019 đăng bài “Nỗi day dứt hơn 
nửa thế kỷ” viết về mối tình đẹp thời 
chiến và nỗi day dứt của cựu chiến 
binh Hoàng Thị Ngọc Điệp ở tỉnh 
Quảng Nam. Tác giả Nguyễn Công 
Liêm và bà Điệp muốn thông qua 
bài báo nhắn gửi, hy vọng tìm được 
người  lính có tên Thợi, quê Thái 
Bình, là người chị Điệp đem lòng 
yêu thương khi gặp ở chiến trường 
năm xưa. Nhiều người đọc được bài 
báo cũng hy vọng chị Điệp tìm lại 
được người yêu năm xưa và mong 
muốn theo dõi tiếp câu chuyện. 
Sau những kỳ công tìm kiếm, nhà 
báo Nguyễn Công Liêm tiếp tục gửi 
đến bạn đọc phần tiếp theo của câu 
chuyện tình yêu thời chiến vắt qua 
hai thế kỷ. Tác giả kể, “Nỗi day dứt 
hơn nửa thế kỷ” sau khi được đăng 
trên Báo Thái Bình chủ nhật, cán 
bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội đã biết 
thông tin và giúp tìm kiếm thông tin 
về những người tên Thợi trong số các 
cựu chiến binh thuộc Hội Cựu chiến 

binh tỉnh và trong danh sách liệt sĩ 
của tỉnh. Kết quả đã tìm được 1 liệt 
sĩ tên Vũ Văn Thợi, cấp bậc thượng 
sĩ, chức vụ a trưởng, quê quán xã 
An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, sinh năm 
1949, nhập ngũ tháng 8/1967, hy 
sinh ngày 19/3/1969 tại mặt trận 
phía Nam chính là người chị Điệp 
cần tìm… Như vậy, qua Báo Thái 
Bình, tác giả đã hoàn thành tâm 
nguyện giúp xóa đi nỗi day dứt 
hơn nửa thế kỷ của cựu chiến binh 
Hoàng Thị Ngọc Điệp và kết nối chị 
với người thân của người chị yêu 
thương năm xưa…

Tin, bài, ảnh, phóng sự cộng tác 
của các bạn đã, đang được biên tập, 
chọn đăng tải trên ấn phẩm điện 
tử baothaibinh.com.vn và báo giấy. 
Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn 
sự nhiệt tình cộng tác của các bạn 
và mong các bạn tiếp tục cộng tác 
thường xuyên. Lưu ý mỗi tin, bài gửi 
về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 
1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. Địa chỉ 
tiếp nhận tin, bài cộng tác của các 
bạn xin gửi về: Tòa soạn Báo Thái 
Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
hoặc hòm thư điện tử: toasoan@
baothaibinh.com.vn.

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!


