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(Xem trang 3)

3 mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ
điển hình trong nông nghiệp

Chiều ngày 15/7, đồng chí Nguyễn 
Hồng Diên, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, 
chống bão số 2 tại các huyện Vũ Thư và 
Kiến Xương.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, 
đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Phạm Hưng

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2

Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh yêu cầu các địa phương, Công 
ty TNHH Một thành viên Khai thác công 
trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình chủ 
động lực lượng, phương tiện, đóng các 
cống tưới, mở các cống tiêu, bằng mọi 
biện pháp tiêu triệt để nước đệm trên hệ 
thống sông trục; các địa phương khẩn 

trương, tích cực tiêu cạn nước mặt ruộng 
đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa 
màu ở các khu vực trũng; huy động lực 
lượng trục vớt bèo bồng, khơi thông dòng 
chảy hệ thống kênh mương nội đồng và 
trên các sông trục; kiểm tra hoạt động của 
các trạm bơm, sẵn sàng phục vụ tiêu úng 
khi có yêu cầu. Ngoài ra, để giảm thiểu tối 
đa thiệt hại do bão gây ra, các địa phương 
cần chủ động bảo vệ các công trình trọng 
điểm như đê, kè, cống xung yếu; chằng 
chống, bảo vệ nhà cửa, các công trình. 
Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để ứng 
phó kịp thời khi cần thiết. Duy trì lực 
lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để 
xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do 
bão gây ra khi có yêu cầu… Đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh yêu cầu, trước khi bão đổ 
bộ vào đất liền, các địa phương ven biển 
tích cực tuyên truyền, vận động người 
dân, kêu gọi và hướng dẫn tàu, thuyền 
đang hoạt động trên sông, trên biển về 
nơi tránh trú bão an toàn; chủ động di 
dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi 
trồng thủy hải sản và các hộ dân sinh 
sống ngoài đê chính, số ngư dân trên các 
phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa 
bàn vào trong đê chính, không để bất cứ 
người nào ngoài đê chính trước khi bão 
đổ bộ vào đất liền… Các ngành, các địa 
phương thực hiện nghiêm các công điện 
của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
kiểm tra công tác vận hành, tiêu thoát nước tại trạm bơm Nguyên Tiến Đoài, xã Nguyên Xá (Vũ Thư).

LTS: Hồi 17h00 ngày 15 tháng 
7 năm 2017, Trưởng ban Chỉ huy 
phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh điện ban chỉ 
huy phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn các cấp, các ngành 
về công tác ứng phó với bão số 2. 
Toàn văn Công điện như sau:

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY 
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ 
TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THÁI 
BÌNH ĐIỆN: Ban chỉ huy phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn các cấp, các ngành.

Theo thông tin từ Trung 
tâm Khí tượng Thủy văn Trung 
ương: Từ 13h00 chiều nay (ngày 
15/7/2017), áp thấp nhiệt đới đã 
mạnh lên thành bão số 2 và đang 
có diễn biến phức tạp. Theo dự 
báo, khi vượt qua đảo Hải Nam 
(Trung Quốc), bão số 2 có khả năng 
thay đổi cả về cường độ và hướng, 
có thể đổ bộ trực tiếp vào tỉnh ta. 

Trước tình hình trên, để chủ 
động ứng phó với bão số 2, Trưởng 
ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu 
ban chỉ huy phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các 
ngành:

(Xem tiếp trang 8)

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương 
binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), chiều 
ngày 15/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn 
đại biểu tỉnh Thái Bình đã thành kính dâng 
hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại 
Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh 
và Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh. 
Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Đỗ Xuân 
Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 
Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy 
viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ 
Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 
thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố 
Thái Bình.

Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí 
Minh hiện là nơi yên nghỉ của hơn 14.000 
anh hùng liệt sĩ ở các tỉnh, thành phố trên cả 
nước, trong đó có 384 liệt sĩ quê Thái Bình. 
Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh hiện 
là nơi yên nghỉ của nhiều Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng; các tướng lĩnh, cán bộ cấp cao của 
Đảng, Nhà nước.

Trong không khí trang nghiêm, các đại 
biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ và 
dâng hương với lòng biết ơn sâu sắc đối với 
các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng và các lão thành cách mạng đã hy sinh 
vì nền độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.

Dâng hương tưởng niệm các 
anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang 
Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Tuấn
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Đức Nhị

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ 
(27/7/1947 - 27/7/2017)

Liệt sĩ Phan Hữu Đỗ ra đi đã 64 mùa 
xuân, đoạn đời làm cách mạng của 
anh chưa đầy chục năm nhưng 

thành tích và chiến công của người bí thư 
chi bộ công khai đầu tiên của xã Hiệp Hòa 
(Vũ Thư) thật vẻ vang, sáng chói.

Là người con duy nhất sinh ra và lớn 
lên trong một gia đình nông dân nghèo 
ở thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện 
Vũ Thư. Cha anh, cụ Phan Hữu Lạc quanh 
năm mình trần đóng khố làm canh điền 
cho hết địa chủ này đến cường hào khác. 
Giai đoạn 1930 - 1931, tuy mới 9, 10 tuổi 
anh được thầy dạy chữ là cụ đồ Đặng Đức 
Khúc dạy học ở làng Đoan Túc đem tư 
tưởng cách mạng của Chi bộ Trường Tư 
thục Minh Thành về giác ngộ giáo dục, 
lòng người thiếu niên ấy đã rung cảm 
mãnh liệt, anh nhận thấy mất nước, làm 
nô lệ, đói nghèo là điều nhục nhã, vậy là 
phía trước anh chỉ có một con đường duy 
nhất - làm cách mạng.

May thay, làng Phương Cáp có ông 
Nguyễn Bích Ngọc (tức đồng chí Tùng 
Giang) đang làm Trưởng ban Cán sự tỉnh 
Nam Định, năm 39, 40 hay về quê giác ngộ 
cách mạng cho lớp thanh niên, học sinh. 
Thế là Phan Hữu Đỗ cùng các bạn trang 
lứa như Bùi Công Vực, Nguyễn Văn Hoa, 
Đinh Văn Lượng, Đặng Đức Ảnh, Phạm 
Thị Phấn... được trang bị vũ khí mới là tư 
tưởng, ý chí, tinh thần cách mạng. Bằng 
bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm tin kích 
thích chí trai, anh Đỗ lao vào công tác 
hăng say, bất chấp gian khổ, hiểm nguy. 
Tháng 7/1943, cùng với các đồng chí: 
Luyện, Khuông, Trâm, Chi, Sửu, Khả, Ảnh, 
anh được kết nạp vào lực lượng Việt Minh 
của xã.

Càng gần đến ngày tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền càng nhiều ác liệt, 
gian nan - anh nghĩ vậy. Là người con trai 
độc nhất, muốn được thoát ly gia đình đi 
kháng chiến chỉ còn cách lấy vợ và anh đã 
lấy được chị Nguyễn Thị Chuốt (con gái cụ 
Nguyễn Hữu Viết là đảng viên, gia đình cơ 
sở) nết na, hiền thảo thay anh tăng gia sản 
xuất, chăm sóc cha mẹ già. Tạo được điều 
kiện cho mình rồi, Phan Hữu Đỗ cùng các 
hội viên mặt trận Việt Minh ngày đêm đi 
hoạt động: khi lãnh đạo, tổ chức quần 
chúng mít tinh biểu tình đòi giảm thuế 
đinh, thuế điền, cấm nhà giàu mua chứa 
thóc cho vay nặng lãi khi rải truyền đơn, 
dán khẩu hiệu, treo cờ kêu gọi nhân dân 
đứng lên đánh Pháp đuổi Nhật, chống 
giặc đói, giặc dốt, bài trừ mê tín, xây dựng 
xóm làng sạch đẹp... Có vóc người cao 
gầy, da trắng và đôi mắt cương nghị, anh 
thường mặc bộ quần áo vải gụ hoặc nâu, 
cái túi dệt vải đen đựng tài liệu luôn đeo 
bên người. Đầu trần, chân đất mà đêm 
ngày, sớm tối anh bước đi thoăn thoắt từ 
xóm này sang thôn nọ, cả tổng Cự Lâm 
không mấy người là không quen biết anh. 
Một vinh dự lớn đến với Phan Hữu Đỗ: 
tháng 2/1948 anh được kết nạp vào Đảng 
và qua hai năm tiền phong, gương mẫu 
trong mọi mặt công tác anh được bầu vào 
Ban cán bộ Mặt trận kiêm Bí thư nông dân 
xã Hiệp Hòa.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành 
công, chính quyền non trẻ của Nhà nước 
Trung ương và Thái Bình đương đầu với 
vô vàn thử thách, gay go. Giặc Pháp dã 
tâm xâm lược nước ta một lần nữa, bọn 
cường hào, phản động ngóc đầu dậy, nạn 
đói, giặc dốt, bệnh dịch hoành hành. Xã 
Hiệp Hòa cũng nằm trong tình trạng đó. 
Là bí thư chi bộ, việc trước hết là anh chủ 
trương củng cố đi đôi với phát triển đội 
ngũ đảng viên, ở các tổ chức như: nông 
dân cứu quốc, thanh niên cứu quốc, phụ 
nữ cứu quốc... Ở tổ chức đoàn thể nào anh 
cũng bố trí các đảng viên năng nổ, tích cực 
phụ trách. Chính vì vậy mà tổ đổi công 
hợp tác hóa được duy trì (phong trào này 

Một con người bất tử

có từ năm 1947) và củng cố phong trào 
bình dân học vụ, mua công trái kháng 
chiến, sạch làng tốt ruộng và đặc biệt 
phong trào tòng quân giết giặc, đi dân 
công hỏa tuyến của xã đều đạt thành tích 
cao, nhiều lần được đồng chí Giang Đức 
Tuệ, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành 
chính huyện Thư Trì, Trưởng ban Thi đua 
- Khen thưởng biểu dương.

Cuộc kháng chiến kiến quốc ngày càng 
gay go, ác liệt, vai trò bí thư chi bộ công 
khai đầu tiên của xã càng nặng nề hơn bao 
giờ hết. Người cha - cụ Lạc không qua khỏi 
nạn đói, nạn dịch để lại cho anh mẹ già ốm 
yếu, người vợ trẻ và hai con: trai 8 tuổi, gái 
5 tuổi. Sau này, ông Nguyễn Văn Thuận là 
giao thông viên kể lại: Anh Đỗ nhịn đói rất 
tài, dân Phương Tảo, An Để tiếp tế cho thì 
anh chỉ ăn ngô, khoai luộc, còn nắm cơm 
thì đêm đem về cho các con, tôi cũng được 
nhiều lần anh san sẻ cơm cho ăn.

Nằm ở phía Bắc huyện Thư Trì, từ 
tháng 3/1950, xã Hiệp Hòa cùng hai xã 
Minh Lãng, Song Lãng là vùng tự do 
(không chịu tề). Nằm dọc trục đường 223, 
nơi đây có cơ sở đảng vững mạnh, chính 
quyền và lực lượng dân quân du kích 
mạnh nên Huyện ủy, Ủy ban Kháng chiến 
hành chính huyện Thư Trì chọn làm căn 
cứ du kích, làng kháng chiến. Thấy được 
tầm quan trọng của địa bàn, quyết tâm 
của cấp trên, bí thư Đỗ cùng các tổ chức 
mặt trận lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất 
vừa chiến đấu. Lực lượng vũ trang luyện 
tập ngày đêm, đào hầm hào, công sự, 
thảo luận phương án hiệp đồng chiến đấu 
cùng các xã bạn, các tổ chức khác chuẩn 
bị lương thực, thuốc men, địa điểm cho 
dân tản cư. Tuy nhiên, anh không quên 
chỉ đạo sát sao công tác địch vận, chống đi 
lính, làm tay sai cho giặc. Việc gây dựng cơ 
sở, nuôi giấu cán bộ, bộ đội được anh chú 
trọng nên cả xã có 62 gia đình cơ sở chứa 
được 550 người.

Để có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, 
tiêu hao quấy rối hàng ngũ địch, lấy được 
nhiều vũ khí trang bị cho ta, Phan Hữu Đỗ 
chủ động xin ý kiến ban vũ trang huyện, 
được cấp trên đồng ý, anh lãnh đạo lực 
lượng vũ trang xã kết hợp với du kích 
các xã bạn bao vây tiến đánh đồn Thanh 
Hương, bốt Rống, bốt La Uyên, bốt Ô 
Mễ... Sau mỗi trận chống càn ở xóm Hạnh 
Phúc, chợ Cáp, thôn Hoa Quán, anh chỉ 
đạo cho đội vũ trang rút kinh nghiệm kịp 
thời và chuẩn bị mọi mặt cho cuộc chiến 
đấu tiếp sau. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, 
đứng đầu là Phan Hữu Đỗ, đội du kích 

vũ trang xã ngày một đông lên, cuối năm 
1952 đã có 136 nam, 52 nữ, một đội bạch 
đầu quân, vũ khí có 9 súng trường, 200 
quả mìn, 65 mã tấu cùng hàng trăm bàn 
chông.

Vào một đêm trung tuần tháng 9/1953, 
những cơn gió heo may đầu mùa tràn về 
khiến trời se lạnh, kéo tấm chăn chiên 
mỏng đắp cho hai con ngủ xong, anh Đỗ 
lại bàn chỗ người vợ trẻ đang ngồi tập viết, 
làm tính. Đêm nay anh định giảng giải cho 
chị hiểu chủ trương giảm tô, cải cách của 
Đảng, về ý đồ đánh lớn của ta ở mặt trận 
Điện Biên sắp tới. Vừa đứng lên lấy tập tài 
liệu thì đồng chí liên lạc viên đẩy cửa bước 
vào:

- Thưa đồng chí bí thư, có giấy của 
Huyện ủy triệu tập anh. Ngay đêm nay, 
trước hai giờ sáng anh có mặt ở thôn R để 
nhận nhiệm vụ mới.

- Đồng chí liên lạc viên chào rồi đi 
khiến anh bồn chồn lo lắng. Lúa ngoài 
đồng chín rộ mà địch ở bốt Mỹ Lộc bắn 
pháo suốt ngày không cho bà con ra gặt, 
việc cử anh Khúc, anh Vinh đem đơn sang 
bốt Rống đấu tranh buộc chúng phải để ta 
cắm kè, đắp đê Đức Hiệp kết quả ra sao? 
Mình đi rồi, ai thay lên lớp giảng bài cho 
thanh niên xã tề đến xã mình học tập?... 
Bất giác anh quay lại đặt hai bàn tay lên 
đôi vai gầy của vợ, nói:

- Mẹ Đễ (tên con trai) hiểu cho tôi. 
Tôi được lên huyện công tác nhưng sẽ 
xin về hoạt động ở vùng ta, mình ở nhà đi 
sản xuất với tổ đội công cho đều, tập đọc 
nhiều chữ in. Chú ý gió máy dễ làm con 
Huệ ho đấy. Cho tôi gửi lời chào mẹ nhé!

Cố giấu đi những giọt nước mắt, chị 
Chuốt quàng quai túi tài liệu lên vai và cài 
chặt chiếc cúc nơi ngực chồng, lặng lẽ tiễn 
anh đến cổng đình Cáp. Chị ngờ đâu, lần 
đầu tiễn anh đi làm cách mạng cũng là lần 
cuối xa chồng.

Cay cú vì đại bại trong trận càn Trái 
Quýt ở phía Nam tỉnh; căm tức vì mấy xã 
phía Bắc không chịu lập tề mà trở thành 
làng kháng chiến, căn cứ du kích, địch tập 
trung lực lượng bao vây càn quét, đánh 
phá quê hương anh vô cùng ác liệt. Có 
ngày từ bốt Mỹ Lộc binh lính càn vào xã 
đến 2 - 3 lần, đi đến đâu chúng đốt nhà, 
cướp của, hãm hiếp, bắt người vào lính 
đến đó. Đêm ngày máy bay oanh tạc, 
pháo từ các đồn bốt bắn phá không ngớt 
đến nỗi chùa Hội, nhà thờ Tân Mỹ, đình 
Đức Hiệp... cũng đổ nát tan hoang.

Một ngày đầu xuân, tôi đến thăm ông 
Lê Anh Dân, nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh là đồng niên, 
đồng hương, đồng chí và cùng cơ quan 
Huyện ủy với anh Đỗ. Theo nguyện vọng 
của tôi, ông kể:

- Thấy rõ âm mưu, dã tâm của địch, 
Huyện ủy và cán bộ huyện họp bàn với 
ban chỉ huy các xã Hiệp Hòa, Song Lãng 
bàn cách chủ động chống càn, đánh địch 
bảo vệ khu căn cứ. Đúng dự kiến, quân 
Pháp ở Thái Bình tập trung 5 tiểu đoàn 
cơ động trong đó có 3 tiểu đoàn Âu Phi, 
có đủ tàu chiến, máy bay, pháo binh yểm 
trợ chia làm 4 mũi tiến quân; mờ sáng 
ngày 20/12/1953 đã vây chặt 3 xã từ bốn 
phía; cho máy bay thả bom, gọi pháo từ 
Nam Định, thị xã Thái Bình, Đình Thượng 
(Duyên Hà) bắn về tới tấp. Ngớt đợt pháo 
dọn đường, quân giặc ào vào làng, đi tới 
đâu chúng đốt nhà, cướp của, hãm hiếp 
phụ nữ tới đó. Mặc dù quân giặc đông, 
không có bộ đội chủ lực kết hợp nhưng 
các đội du kích đã chủ động đánh địch hết 
sức dũng cảm ngoan cường. Trận ấy ta đã 
tiêu hao nhiều sinh lực địch, phá vỡ ý đồ 
“bình định”, “tìm diệt” của chúng, buộc 
chúng phải thay đổi chiến thuật.

Kể đến đây dừng lại, ông Dân ngụm 
một hớp chè thơm để xấp giọng, bằng 
cảm xúc nhớ bạn, ông kể tiếp:

- Tôi được Huyện ủy cử về tham gia 
chỉ đạo chiến đấu ở ba xã trên, còn địa 
bàn chỉ đạo của anh Đỗ là xã Tiền Phong. 
Sau cuộc họp ở huyện ra về anh cứ khẩn 
khoản:

- “Ông” đổi cho mình, địa bàn ba xã 
này mình thông thuộc lắm. Vì là “thổ dân” 
nên mình nắm chắc cơ sở, lực lượng hơn 
“ông”.

Nghe anh nói có lý và để tạo điều kiện 
cho bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập 
công, tôi đồng ý quay về tham gia chống 
càn ở xã Tiền Phong.

Cuộc chiến đấu không cân sức ngày 
càng diễn ra quyết liệt, địch liên tiếp tăng 
dần lực lượng mở nhiều lần trận càn quét. 
Quân, dân ta kiên trì bám làng, mưu trí, 
quả cảm diệt thù, anh Phan Hữu Đỗ lúc 
ẩn lúc hiện bám sát đội du kích xã Minh 
Lãng cùng các đồng chí lãnh đạo chỉ huy 
ở đây đề ra các phương án đánh địch tối 
ưu nhất. Vòng vây của giặc khép dần, anh 
phải xuống hầm bí mật ẩn náu và thật 
không may giặc đã tìm thấy được nắp hầm 
của anh. Một cụ lão nông ở thôn Giai nhìn 
thấy, sau này kể lại với mọi người: “Từ 
hầm bước lên, ông cán bộ rất bình thản 
trước 5 - 6 thằng cả tây cả ngụy súng ống 
đầy người. Theo lệnh của tên quan hai 
Pháp, thằng thông ngôn đưa cuốc cho ông 
cán bộ nói như ra lệnh:

- Tìm mục tiêu Việt Minh (ý nói tự cuốc 
hầm tìm đồng đội).

Trong phút giây giáp mặt với kẻ thù, 
tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, nhờ 
can đảm, bình tĩnh, một ý nghĩ lóe lên 
trong đầu anh: Không thể làm tay sai cho 
giặc, thà chết vinh còn hơn sống nhục, 
lòng căm thù sục sôi kẻ cướp nước và lũ 
tay sai, bất ngờ anh giằng lấy cuốc giơ cao 
bổ liên tiếp hai nhát xuống đầu, vai hai tên 
sĩ quan Pháp và thét to:

- Mục tiêu của tao đây!
Cùng lúc đó ba họng súng đen ngòm 

chĩa vào người anh nhả đạn. Anh chới với 
lùi lại vài bước tựa lưng vào đống rơm tắt 
thở.

Phan Hữu Đỗ hy sinh ở tuổi 29 song 
chí khí cách mạng, hình ảnh lẫm liệt, 
hành động quả cảm anh hùng của anh thì 
còn mãi mãi với các thế hệ người dân quê 
hương. Người cán bộ trung kiên, bất khuất 
của Đảng, của dân ấy chắc mãn nguyện 
lắm khi ngày nay quê hương anh đã thực 
sự no ấm, đổi mới từng ngày, đã được Bác 
Hồ về thăm và người mẹ của anh đã được 
Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu 
cao quý: Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đình Phương Cáp (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư). Ảnh: Hà Phương
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Sản xuất rau hữu cơ tại Lương Sơn, Hòa Bình
Hợp tác xã xóm Mòng, huyện Lương Sơn là vùng sản xuất rau hữu cơ an toàn nổi tiếng 

của tỉnh Hòa Bình. Mô hình này được triển khai từ năm 2008 dưới sự kết hợp của nhà 
nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông. Để tham gia dự án, nông dân phải 
trải qua đợt tập huấn kéo dài 3 tháng về phương pháp trồng và cách chăm sóc rau hữu cơ.

Rau hữu cơ Lương Sơn, thịt lợn hữu cơ Sóc Sơn và bò sữa hữu cơ Trác Văn 
là ba mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ điển hình được bà con ở một số 
tỉnh miền Bắc triển khai, góp phần mang đến nguồn sản phẩm sạch, an 
toàn cho người dùng.

3 mô hình sản xuất
theo hướng hữu cơ
điển hình trong nông nghiệp

Thịt lợn hữu cơ Sóc Sơn, Hà Nội
Tại trang trại Bảo Châu, Sóc Sơn, Hà Nội, đàn lợn được nuôi theo phương pháp hữu 

cơ, kết hợp công nghệ vi sinh hữu hiệu E.M của Nhật Bản. Người dân chăn nuôi theo 
quy trình bảo đảm “3 không” là không thức ăn có nguồn gốc từ động vật, không kháng 
sinh và không chất cấm trong chăn nuôi.

Nuôi bò sữa hữu cơ Trác Văn, Hà Nam
Những năm gần đây, người dân ở xã 

Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam đã áp dụng 
tiêu chí “5 không” trong chăn nuôi bò 
sữa. Cụ thể là không cám công nghiệp, 
không thức ăn biến đổi gen, không chất 
kích thích tăng sữa, không chất bảo quản 
và không tồn dư kháng sinh. 

Khẩu phần ăn của bò gồm 80% là thức 
ăn tươi xanh lấy từ các loại cỏ tự nhiên và 
thân, bắp ngô được ủ yếm khí; 20% còn 
lại là thức ăn tinh như bột ngô, bột đậu 
tương, cám gạo. Chế độ này giúp hệ tiêu 
hóa của bò hoạt động tốt hơn, đồng thời 
tăng sản lượng và chất lượng sữa.

Hàng tuần, trang trại đều được phun 
enzym khử trùng một lần, nhằm hạn chế 
nguồn bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe của 
bò. Ngoài ra, đàn bò thường xuyên được 
tắm chải, nghe nhạc, chạy nhảy để giữ 
tinh thần thoải mái và cho ra lượng sữa 
tốt nhất. Mỗi năm, trang trại bò sữa tại 
Trác Văn cung cấp 2 triệu lít sữa cho thị 
trường Hà Nam và Hà Nội.

Giống rau mà bà con sử dụng được cung cấp từ trung tâm giống cây trồng của tỉnh 
Hòa Bình. Tham gia vào mô hình này, bà con không được phép sử dụng các loại hóa 
chất để bón, tưới cho rau, đồng thời, bón phân chuồng ủ hoai mục thay cho phân hóa 
học. Để phòng, trừ sâu bệnh, người dân sử dụng các biện pháp truyền thống như bắt 
sâu bằng tay hoặc pha chế thuốc bảo vệ thực vật từ nhiều loại thảo mộc như gừng, tỏi, 
ớt rồi ngâm với rượu để phun xịt.

Sản phẩm rau hữu cơ của HTX đã được cấp chứng nhận PGS - hệ thống bảo đảm 
dựa vào sự tham gia của các tổ chức và con người có liên quan trực tiếp vào chuỗi cung 
cấp hữu cơ. Với diện tích trồng 20ha, các tổ sản xuất tại đây cung cấp khoảng 15 tấn rau 
sạch mỗi năm cho thị trường.

Công nghệ vi sinh hữu hiệu E.M được đưa vào quá trình sản xuất thức ăn, làm đệm lót 
sinh học trong chuồng trại, giúp người nuôi quản lý các yếu tố về môi trường, dịch bệnh. 
Cụ thể, toàn bộ thức ăn cho đàn lợn được chế biến từ những nguyên liệu tự nhiên như 
cám gạo, đậu tương, ngô trộn với chế phẩm E.M, sau đó ủ lên men. Thức ăn này chứa các 
enzym có lợi cho hệ tiêu hóa của lợn, giúp hạn chế tối đa các loại bệnh về đường ruột, 
đồng thời tăng sức đề kháng.

Bên cạnh đó, toàn bộ nền chuồng, trại được trải bằng lớp mùn cưa có tưới chế phẩm 
E.M, giúp thấm hút và phân hủy các chất thải. Đối với nền chuồng này, lợn có thể ủi, dũi 
mà không sợ bị nhiễm bẩn. Ngoài ra, mật độ cá thể trong chuồng nuôi phải tuân thủ quy 
định, bảo đảm lợn có không gian vận động nhằm tăng sức đề kháng và cho thịt chắc hơn.

Khi đạt trọng lượng hơn 100kg, lợn sẽ được đem tới khu giết mổ riêng biệt và đưa vào 
nhà mát từ 0 - 5oC trong vòng 6 giờ sau khi giết mổ. Quá trình này làm giảm độ pH từ 7,5 
xuống 5,5, giúp bảo đảm chất lượng thịt. Sau đó, thịt lợn được hút chân không và cấp 
đông ở âm 20oC nhằm bảo quản thịt trong thời gian dài.

(Theo vnexpress.net)
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Ảnh: Việt hùng

Phạm Thế Hiển (1803 - 
1861) quê làng Luyến 
Khuyết, tổng Đông Triều, 

huyện Đông Quan, phủ Thái 
Bình (nay là thôn Đồng Hòa, xã 
Thụy Phong, huyện Thái Thụy). 
Ông thi đỗ  tiến sĩ khi mới 25 tuổi 
(1828). 

Hơn 10 năm làm việc khi ở 
trong triều, khi ngoài trấn, Phạm 
Thế Hiển đã có nhiều cố gắng, 
trong lễ Ân ban (tháng 8/1851) 
được vua Tự Đức đánh giá là 
người “cảm kích, siêng năng, cẩn 
thận, cẩn kíp cho công việc”. 

Năm 1854, ông được cử làm 
Tham tán quân thứ Gia Định, 
ít lâu sau thăng Tuần phủ Gia 
Định, rồi Thự (quyền) Tổng đốc 
Gia Định - Biên Hòa, kiêm Tham 
biện Kinh lược sứ, cùng Thống 
đốc quân vụ đại thần Nguyễn Tri 
Phương lo liệu mọi việc ở sáu tỉnh 
Nam Kỳ. 

Khảo sát đất đai Nam Kỳ ông 
tâu về triều: “Nam Kỳ có nhiều 
đất bỏ hoang nếu chiêu mộ được 
nhiều người hết sức khai khẩn thì 
sau này có lợi nhiều về kinh tế 
cho dân và thu được thêm lợi”. 

phạm thế hiển

Người làm quan văn thì không tham tiền,
làm quan võ thì không sợ chết

phạm minh đức
Thành phố Thái Bình

Vua Tự Đức chuẩn tấu và dặn 
dò ông: 

“Sứ ấy là đất căn bản của nhà 
nước... ngươi cần hết lòng để vỗ 
yên dân, cốt để nơi biên thùy 
được tươi tốt”. 

Chấp hành lệnh vua, ngay 
năm ấy (1855) Phạm Thế Hiển 
đi xem xét chỗ nào có ruộng 
đất bỏ hoang đều đưa binh lính 
đến dựng nhà ở, khai phá ruộng 
hoang để cày cấy. Ông lại cùng 
Nguyễn Tri Phương và Tổng đốc 
An Hà (An Giang - Hà Tiên) Doãn 
Uẩn xin triều đình cho xây dựng 
đồn lũy kiên cố ở những chỗ 
hiểm yếu nơi biên thùy, cửa bể, 
cửa sông để ngăn chặn giặc cướp 
và chống ngoại xâm. 

Ngày 1/9/1858, thực dân 
Pháp tấn công Đà Nẵng, để tăng 
cường chỉ đạo và cũng là tìm 
người tài giỏi chống Pháp, triều 
đình phong cho Nguyễn Tri 
Phương Tổng thống quân thứ, 
cho Phạm Thế Hiển Tham tán 
đại thần và điều hai ông ra Đà 
Nẵng. Ra tới Đà Nẵng, rút kinh 
nghiệm của những người tiền 
nhiệm (đã thất bại) hai ông chủ 

trương “lấy thủ làm chiến” cho 
đắp đồn lũy thành phòng tuyến 
kiên cố và liên tiếp mở các trận 
phục kích tiêu hao sinh lực địch. 
Trận chiến ở Đà Nẵng từ tháng 
10/1858 dưới sự chỉ huy của 
Nguyễn Tri Phương, Phạm Thế 
Hiển quân ta vừa đánh vừa thủ, 
vừa tiến vừa giữ đến tháng 2/1859 
buộc Pháp phải rút lui. Sau chiến 
thắng Nguyễn Tri Phương và 
Phạm Thế Hiển được triệu về 
kinh ban thưởng. Vua Tự Đức hỏi 
kế sách đánh giặc, hai ông đều 
thống nhất “đánh là tiện hơn cả” 
và nói: “Các hạt Nam Kỳ nước ta 
thóc gạo, sản vật rất nhiều, tàu 
thuyền buôn bán có lợi... ý chúng 
(chỉ Pháp) muốn chiếm lấy đất 
ấy chứ không muốn hòa, cho 
nên nhiều lần hội bàn giảng hòa 
không thành...”. 

Ngay sau khi về triều, được tin 
mẹ ốm, Phạm Thế Hiển xin nghỉ 
về thăm nhà, cả hai lần ông về 
thăm quê đều vì cha mất, mẹ ốm. 
Tại quê nhà, ông đã có dịp gặp 
gỡ các văn thân yêu nước ở Thái 
Bình, Nam Định cổ vũ, động viên 
họ kháng chiến. 

Chiến tranh ở Gia Định và 
các tỉnh phía Nam diễn ra dữ 
dội, triều đình lại điều Nguyễn 
Tri Phương vào Nam, trước khi 
lên đường, ông đề đạt với vua Tự 
Đức: 

“Tham tán Phạm Thế Hiển 
người ấy có kiến thức đảm lược, 
có thể giúp chỗ tôi không nghĩ 
đến... người ấy về thăm nhà, hết 
hạn xin phái đến quân thứ (Nam 
Kỳ) để bàn bạc lo việc”. 

Lời tâu trình với vua của 
Nguyễn Tri Phương cho ta thấy 
ông đánh giá cao về Phạm Thế 
Hiển. Từ quê nhà trở lại kinh, 
Phạm Thế Hiển được cử làm 
Tham tán quân thứ Gia Định và 
phải cần kíp lên đường ngay. Vào 
tới Gia Định, ông cùng Nguyễn 
Tri Phương lo bố phòng lại lực 
lượng, chiến lũy Chí Hòa được 
củng cố mở rộng. Hai ông cho áp 
dụng nhiều cách đánh địch: tập 
kích quấy rối, phục kích đánh 
địch khi chúng ra khỏi đồn. Chiến 
trường Gia Định ở thế giằng co 
trong từ năm 1859 đến đầu năm 
1861. Tháng 2/1861, giặc Pháp 
tăng cường thêm lực lượng nhằm 

phá vỡ thế bị bao vây. Chúng 
tập trung 8.000 quân với 30 tàu 
chiến các loại đánh phá đại đồn 
Chí Hòa (Gia Định). Nguyễn Tri 
Phương bị thương nặng, Phạm 
Thế Hiển thay thế ông chỉ huy 
chiến đấu nhưng trước sức tấn 
công mạnh của đội quân thiện 
chiến lại có vũ khí tối tân, Phạm 
Thế Hiển phải cho quân bỏ đồn 
Chí Hòa rút về Biên Hòa củng cố 
lực lượng, chuẩn bị cho những 
trận đánh tiếp sau. 

Tin đại đồn Chí Hòa thất thủ, 
vua Tự Đức triệu Phạm Thế Hiển 
về kinh để hỏi rõ sự tình. Trên 
đường ra Huế, tới Phú Yên, Phạm 
Thế Hiển bị bệnh và qua đời. Các 
tỉnh thần Phú Yên đã đưa thi hài 
ông về an táng tại quê hương ông. 
Trên đường đưa linh cữu về quê, 
tỉnh thần và quân thứ các tỉnh 
đều ra nghênh đón, tế lễ tỏ lòng 
tôn kính ông. 

Văn thần Phú Yên nơi ông 
mất, cũng là nơi ông đã từng 
làm Án sát, có câu đối viếng ông, 
tổng kết về cuộc đời làm quan và 
phẩm hạnh của ông: 

“Đà Nẵng trạch, Hải Vân nam, 
vũ bất tắc tử, văn bất ái tiền, thiên 
hạ thái bình tương hữu nhất 

Ngoại Lãng tiền, Luyến 
Khuyết hậu, thần năng thần 
trung, tử năng tử hiếu, anh hùng 
khí khái lẫm như sinh”. Nghĩa là 
trấn ở cửa Đà Nẵng, phía nam 
Hải Vân, làm quan võ thì không 
sợ chết, làm quan văn thì không 
tham tiền, lòng chỉ mong thiên 
hạ thái bình. Trước đã có Doãn 
Uẩn (ở Ngoại Lãng), sau có Phạm 
Thế Hiển (ở Luyến Khuyết) khí 
khái anh hùng lẫm liệt khi chết 
cũng như khi sống vậy. 

Hiện nay, thôn Đồng Hòa, xã 
Thụy Phong, huyện Thái Thụy có 
lăng mộ và đền thờ ông, là di tích 
lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Di tích lịch sử  văn hóa cấp quốc gia lăng mộ và đền thờ Phạm Thế Hiển (thôn Đồng Hòa, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy).
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Có mặt tại hồ câu cá thuộc 
khu du lịch sinh thái 
Vườn Dừa, xã Nam Phú, 

huyện Tiền Hải, chúng tôi không 
khỏi bất ngờ với cảnh tượng 
hàng trăm cần thủ đang buông 
cần. Vậy nhưng, ông Nguyễn 
Văn Đông, chủ tịch hiệp hội câu 
cá thể thao giải trí Thái Bình, thì 
hào hứng chia sẻ rằng: Mỗi dịp 
các câu lạc bộ câu cá tổ chức 
giao lưu, gặp gỡ tại các hồ câu thì 
số lượng cần thủ ấy chưa phải là 
lớn, bởi tính riêng câu lạc bộ câu 
cá của Thái Bình thì đã có tới gần 
1.000 thành viên chỉ trong 1 năm 
thành lập và theo dự đoán của 
ông Đông, càng ngày sẽ càng 
có nhiều người đam mê với thú 
vui giải trí lành mạnh này nhiều 
hơn. 

Cuộc hội ngộ của những 
niềm đam mê

Đọc được thông tin trên diễn 
đàn câu cá Thái Bình về cuộc 
hội ngộ của các cần thủ đến từ 
nhiều tỉnh, thành phố, ngay lập 
tức, anh Lê Đức Hiểu, hiện đang 
sinh sống tại quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội vội sắp xếp 
công việc để ngay từ 3 giờ sáng 
đã cùng anh em trong câu lạc bộ 
chạy xe về Thái Bình tham dự. 
Qua Nam Định, đoàn câu cá của 
anh đón thêm thành viên của 
các câu lạc bộ tại đây, vậy là đủ 
niềm vui cho cuộc hành trình 
cùng nhiều mong ước, hy vọng 
về những chú cá lớn. 

anh tú

Câu cá giải trí -
thú vui dịp cuối tuần

Anh Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc khu du lịch sinh thái 
Vườn Dừa, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải

Tham quan các tỉnh, mình nhận 
thấy các khu dịch vụ câu cá giải trí rất 
phát triển, là điểm đến của những người 
đam mê câu cá sau những ngày làm việc 
nhiều căng thẳng, áp lực, muốn tìm về 
những giờ phút thư thái bên gia đình, 
bạn bè. Bản thân mình cũng có tình yêu 
rất lớn với loại hình thể thao giải trí này, 
bởi vậy mình đã quyết định mở ra các 
hồ câu được đầu tư tốt về chất lượng cá, 

có khung cảnh thiên nhiên đẹp, là nơi thư giãn lý tưởng cho 
tất cả mọi người.

Anh Mai Văn Tiến, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng
Gia đình tôi mới chuyển từ miền 

Nam ra đây sinh sống, bởi vậy khi biết 
tin về buổi giao lưu câu cá được tổ chức 
gần với vùng biển cồn Vành, huyện Tiền 
Hải, tôi đã quyết định đưa vợ và các con 
tham gia. Sau buổi câu, chúng tôi sẽ đi 
tắm biển. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ 
có nhiều chuyến dã ngoại như thế này 
hơn nữa, bởi sau buổi câu hôm nay, các 
thành viên trong gia đình đã thêm thấu 

hiểu và chia sẻ, khi cùng kiên nhẫn đợi chờ, rồi tận hưởng 
niềm vui câu được những con cá lớn.

Anh Lê Đức Hiểu, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Dù câu cá cũng tốn khá nhiều kinh 

phí nhưng đi câu là cách giải tỏa mệt 
mỏi lành mạnh, hiệu quả sau những 
giờ làm việc hăng say, đặc biệt đối với 
những người làm việc căng thẳng trí 
óc. Tham gia vào các câu lạc bộ, chúng 
tôi thường xuyên giao lưu trao đổi kinh 
nghiệm để nâng cao trình độ của bản 
thân. Dù sinh sống và làm việc ở các 
tỉnh thành khác nhau nhưng thông qua 

các trang mạng xã hội, chúng tôi chia sẻ với nhau về những 
địa điểm câu tốt, những cuộc giao lưu giữa các câu lạc bộ câu 
cá các tỉnh để có thể cùng tham gia và nhân lên niềm đam mê 
của những người có chung sở thích.

Anh Hiểu tâm sự: Về đến xã 
Nam Phú, huyện Tiền Hải mới 
biết rằng đoàn của anh cũng 
chưa phải đến sớm nhất. Vì đã 
có đoàn lựa chọn ở lại hồ câu 
ngay từ tối hôm trước để sáng 
hôm sau các thành viên của 
đoàn có thể có được những vị trí 
câu tốt nhất. Nhưng theo anh, 
khi đi câu, ngoài việc lựa chọn 
thời điểm, vị trí câu thì việc chọn 
mồi, pha chế cho từng loại cá, 
theo tỷ lệ phù hợp với độ mặn, 
lợ của nước hồ cũng rất quan 
trọng. Trước đây nhiều người 
cho rằng: đi câu được cá hay 
không phụ thuộc nhiều vào 
may mắn, nhưng giờ đây với cần 
thủ chuyên nghiệp, câu cá phụ 
thuộc nhiều vào kinh nghiệm và 
khả năng tính toán, pha chế mồi.

Cũng có mặt tại hồ câu của 
khu du lịch sinh thái Vườn Dừa 
từ rất sớm, anh Lê Ngọc Cường, 
ở phường Tiền Phong, thành 
phố Thái Bình, nhận được 
nhiều sự chúc mừng, ngưỡng 
mộ từ không ít cần thủ trong 
buổi giao lưu bởi liên tiếp “giật” 
được những chú cá lớn, tính sơ 
qua trong giỏ của anh lượng cá 
đã lên tới 20kg. Dù mới tham 
gia câu lạc bộ câu cá được mấy 
tháng nhưng anh Cường đã đam 
mê với môn giải trí này. Tuổi còn 
khá trẻ, anh nhận thấy rằng câu 
cá rèn luyện cho mình đức tính 
kiên trì, nhẫn nại bởi có khi phải 
ngồi tĩnh lặng nhiều giờ đồng 
hồ, lắng nghe, chăm chú quan 

sát những động tĩnh dù nhỏ 
nhất từ dưới mặt nước. Và sau 
quãng thời gian kiên nhẫn chờ 
đợi ấy, khi câu được một con cá, 
lòng sẽ cảm thấy vui mừng như 
vừa chinh phục điều thật lớn lao.

Tìm đến những giờ phút 
thảnh thơi

Không lựa chọn đi cùng câu 
lạc bộ hay những người bạn có 
chung sở thích, anh Mai Văn 
Tiến, đến từ thị trấn Đông Hưng 
(Đông Hưng) đã đưa cả gia đình 
tham gia buổi giao lưu. Gác lại 
những bộn bề, lo toan của cuộc 
sống thường nhật, anh cùng vợ 
và các con thư giãn, hòa mình 
vào với thiên nhiên. Dù còn nhỏ 
nhưng các con của anh Tiến đã 
hiểu rằng để có được những con 
cá trong bữa ăn hàng ngày là cả 
quá trình dày công, cần có sự 
kiên trì, nhẫn nại. Đi câu, mọi 
người trong gia đình cũng có 
thể cùng nhau tận hưởng niềm 
vui, niềm hạnh phúc khi có được 
thành quả sau cả ngày dài chờ 
đợi. Được cùng các con câu cá, 
vớt cá cho vào giỏ, bởi vậy mà 
niềm vui lại càng nhân lên gấp 
bội phần. Buổi câu hôm nay, 
thành quả của gia đình anh là 
con cá trắm đen nặng gần 15kg. 
Anh Tiến hào hứng chia sẻ rằng 
nếu ngoài thị trường thì phải tốn 
cả triệu đồng nhưng với buổi 
giao lưu này, anh chỉ phải trả phí 
vào cửa cho chủ hồ là đã có thể 
mang cá về. 

Nếu trước đây, người đi câu cá phải kỳ công tìm đến 
những con kênh, sông lớn trong và ngoài thành phố thì 
nay, ra khỏi nội thành đã có nhiều khu dịch vụ câu cá 
giải trí, là địa điểm được yêu thích mỗi dịp cuối tuần của 
không ít cần thủ.

Khi cá đã được mang lên, 
nhiều cần thủ chọn mang chiến 
lợi phẩm về nhưng cũng không 
ít người lựa chọn thưởng thức 
món ăn tươi ngon ngay tại hồ. 
Anh Nguyễn Văn Hoàng, chủ hồ 
câu tại xã Nam Phú, huyện Tiền 
Hải chia sẻ: Sau khi câu được cá, 
nhiều cần thủ đã nhờ đầu bếp 
của hồ câu chế biến ngay những 
con cá còn tươi ngon ấy. Mặc dù 
món ăn được làm khá đơn giản 
nhưng khi cùng các chiến hữu 
thưởng thức thành quả sau cả 
buổi câu giữa không gian mênh 
mông sóng nước, quả là không 
gì có thể thú vị hơn. Bởi đó còn 

là thành quả của lòng kiên nhẫn 
và sự háo hức, mong chờ suốt cả 
buổi câu.	

Giữa nhịp sống hối hả với 
những lo toan thường nhật, 
được thư thái, tĩnh lặng giữa 
thiên nhiên quả là niềm mong 
ước của không chỉ các cần thủ 
mà còn là của biết bao người. 
Có lẽ chính bởi vậy mà từ một 
thú vui dân dã, câu cá giờ đây 
đã trở thành niềm đam mê của 
ngày càng nhiều những người 
dân thành thị và còn có thể giúp 
không ít cần thủ kiếm thêm thu 
nhập khi câu được những chú cá 
lớn, có giá trị kinh tế cao.
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quang viện

Thời khắc đau thương diễn ra tại 
ga đường sắt núi Gôi, huyện Vụ 
Bản, tỉnh Nam Định (gọi tắt là ga 

Gôi) cách đây 51 năm. Chiều tối ngày 
20/6/1966, hàng đàn máy bay giặc Mỹ ào 
tới, tầm thấp bắn rốc két, tầm cao chúng 
dội bom như mưa xuống ga đường sắt núi 
Gôi. C895 nhận lệnh chỉ huy lao vào cứu 
hàng, cứu tàu. Bỗng nghe tiếng hô: “Tôi 
bị thương rồi”, nhìn kỹ mới thấy chị Đặng 
Thị Nhung, nữ thanh niên xung phong 
người Thái Bình đang quằn quại bên 
đường tàu, người đầm đìa máu. A trưởng 
Nguyễn Thị Hồng Mùi chạy tới cùng 
mấy chị em khác băng bó vết thương rồi 
chuyển chị Nhung đi cấp cứu nhưng vết 
thương quá nặng chị Nhung đã hy sinh. 
Lũ giặc trời lại tiếp tục quần đảo trên đầu, 
chúng ném thêm bom, bắn rốc két xuống 
đoàn tàu. Lửa cháy ngút trời. Nhiều toa 
tàu trúng bom cháy dữ dội, có toa hàng 
gạo đổ tràn ra đường tàu, gần đầu tàu có 
một toa hàng đang bốc cháy, khói da cam 
đặc sệt bốc lên, nhiều cán bộ, thanh niên 
xung phong lao vào cứu hàng, có chị vừa 
cõng bao hàng đã ngã khuỵu xuống, bọt 
mép sùi ra, thở ngắc ngứ. Không ngần 
ngại, A trưởng Nguyễn Thị Hồng Mùi xốc 
tới dùng miệng hút đờm dãi, hà hơi thổi 
ngạt, cứu sống nhiều đồng đội.

Ngày đó, tuyến đường sắt Bắc - Nam là 
trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ nhằm 
cắt đứt sự chi viện của miền Bắc với chiến 
trường miền Nam. Do đặc điểm đường 
sắt là tuyến cố định nên khi bị phát hiện, 
máy bay Mỹ thả bom, bắn rốc két xuống 
đoàn tàu khiến nhiều đoàn tàu, toa tàu 
bị phá hủy. C895 được giao nhiệm vụ bảo 
đảm giao thông đường sắt từ ga Gôi huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định; cầu ông Tào, ga 

Ông Hoàng Công Ánh, Chủ tịch Hội Cựu 
thanh niên xung phong tỉnh

Liệt sĩ, Anh 
hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân 
Nguyễn Thị Hồng 
Mùi là tấm gương 
sáng ngời chủ 
nghĩa anh hùng 
cách mạng cho 
lớp lớp đoàn viên 
thanh niên nhiều 

thế hệ noi theo. Đồng chí đã góp phần 
làm vẻ vang cho truyền thống yêu nước, 
cách mạng của người con quê lúa Thái 
Bình trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước.

Yêu thương thắm đỏ sân ga
Ga Gôi bảng lảng màn sương, mặt trời như trốn chạy sau dãy núi mờ xa, tiểu đội nữ 

thanh niên xung phong do A trưởng Nguyễn Thị Hồng Mùi chỉ huy san lấp hố bom, sửa 
chữa đường tàu chưa kịp về tới nơi trú quân thì kẻng báo động có máy bay Mỹ. Lũ giặc trời 
ào tới, tiếng máy bay rít ghê rợn xé toạc trời chiều, chúng dội bom như mưa xuống đoàn tàu 
chở hàng đang chờ lệnh xuất phát vào Nam. Trong chốc lát, sân ga Gôi khói bụi mù mịt, 
A trưởng A3, C895, N89 Nguyễn Thị Hồng Mùi nhận lệnh nhanh chóng triển khai phương 
án tác chiến lao tới cứu hàng, cứu tàu. Bom nổ, lửa cháy, khói độc cuộn lên bao trùm, tiểu 
đội nữ thanh niên xung phong nhiễm khí độc cứ lả dần, lả dần... A trưởng Mùi rời tay cứu 
hàng vừa kịp hà hơi thổi ngạt, cõng đồng đội ra khỏi làn khói độc rồi hơi thở của chị cũng 
lịm dần, chị đã anh dũng hy sinh khi vẫn còn cõng trên lưng đồng đội…

Cát Đằng, cầu A2 vượt qua sông Đáy sang 
phía Nam núi Cánh Diều, thị xã Ninh Bình 
(nay là thành phố Ninh Bình), sẵn sàng 
ứng cứu cho ga Nam Định, cầu Phủ Lý 
và sửa chữa tuyến đường tránh dự phòng 
bốc xếp hàng hóa lên tàu vận chuyển vào 
Nam. Ga Gôi là khu tập kết hàng hóa để 
chuyển vào chiến trường, do vậy, đây là 
trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ. Trước 
khi là A trưởng A3, C895 thanh niên xung 
phong, liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân Nguyễn Thị Hồng Mùi là 
Bí thư Chi đoàn Thanh niên của xã Chí 
Hòa, huyện Hưng Hà. Năng nổ, nhiệt 
huyết cách mạng và có nhiều thành tích 
xuất sắc trong phong trào “Năm tấn thắng 
Mỹ”, “Ba sẵn sàng” do Trung ương Đoàn 
phát động, chị được kết nạp Đảng khi tròn 
18 tuổi. Thời điểm năm 1965, đế quốc Mỹ 
leo thang đánh phá miền Bắc, không quân 
của chúng tập trung đánh vào 6 hệ thống 
mục tiêu: điện lực, công nghiệp, giao 
thông vận tải, kho dự trữ nhiên liệu, sân 
bay và các trận địa phòng không, các cơ sở 
quân sự, ga Gôi là một trong những mục 
tiêu trọng điểm mà không quân Mỹ nhắm 
tới ném bom phá hủy. Lúc này, phong 
trào “Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập 
ngũ, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ 
việc gì Tổ quốc cần” được phát động sâu 
rộng trong đoàn thanh niên, Nguyễn Thị 
Hồng Mùi hăng hái gia nhập thanh niên 
xung phong. Với bản tính nhanh nhẹn, 
tươi vui, nhiệt tình cách mạng cao lại là 
đảng viên trẻ, ngay sau khi phiên chế vào 
Đại đội 895, ngành đường sắt chị đã được 
cấp trên tín nhiệm giao nhiệm vụ làm tiểu 
đội trưởng tiểu đội 3 thuộc đội 89 (N89). 
Đội 89 được giao nhiệm vụ duy tu, bảo 
dưỡng tuyến đường sắt Nam Định - Ninh 

Bình, công việc cụ thể là sửa chữa đường 
tàu, khắc phục hậu quả khi bị địch bắn 
phá tuyến đường sắt, trong đó trọng điểm 
là ga đường sắt núi Gôi và cung đường 
Trình Xuyên, địa bàn huyện Vụ Bản, tỉnh 
Nam Định. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu 
năm 1966, ga Gôi đã hứng chịu hàng chục 
trận bom với khoảng 500 tấn bom, hàng 
chục quả rốc két và cả đạn nổ có chất độc 
gây thiệt hại nhiều tài sản và tính mạng 
nhân dân. A trưởng Nguyễn Thị Hồng Mùi 
là cán bộ chỉ huy trẻ, nhiệt tình, năng nổ, 
luôn chăm lo xây dựng tiểu đội đoàn kết, 
vững mạnh là mũi nhọn trong các phong 
trào. Những khi đội gặp khó khăn, nữ tiểu 
đội trưởng xinh đẹp có sức quy tụ chị em, 
anh em đồng đội của mình bằng chính 
những việc làm gương mẫu đầy sức thuyết 
phục. Câu nói nổi tiếng của chị khi còn 
chỉ huy tiểu đội 3 và sau khi chị hy sinh 
đã được lấy làm khẩu hiệu hành động cho 
toàn Đại đội 895: “Sống bám cầu đường, 
chết kiên cường, dũng cảm. Địch đánh, ta 
sửa, ta đi”. Chị được Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
Ba.

Nửa thế kỷ trôi qua, ký ức đau thương 
lùi xa dĩ vãng. Ga Gôi giờ đây không còn 
đơn lẻ là một ga xép đón chờ những 
chuyến hàng chuyển vào phương Nam, 
nhưng sân ga lúc chiều tà bóng ngả vẫn 
ngóng trông dáng hình những đoàn 
tàu trở về từ quá khứ, nơi ấy có liệt sĩ, 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 
Nguyễn Thị Hồng Mùi cùng 12 đồng 
đội hy sinh ngày 20/6/1966 trên vai vẫn 
rung rinh cành lá ngụy trang, những đôi 
môi căng mọng tuổi đôi mươi chưa một 
lần được yêu vẫn tươi nở nụ cười chiến 
thắng.

Báo Tiền Phong, Công ty Hastec Hà Nội phối hợp với Công ty Đường sắt Hà Ninh (Nam Định) tổ chức tưởng niệm liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân Nguyễn Thị Hồng Mùi cùng 12 thanh niên xung phong hy sinh ngày 20/8/1966 tại nghĩa trang Tam Thanh, huyện Vụ Bản (Nam Định) 
nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cựu chiến binh Đinh Nhật Lệ, nguyên 
Phó Bí thư Chi bộ TNXP C895, nguyên Ủy 
viên Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên 
xung phong tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu 
thanh niên xung phong huyện Hưng Hà

Tiểu đội 3 do 
đồng chí Nguyễn 
Thị Hồng Mùi làm 
tiểu đội trưởng lao 
vào cứu hàng, cứu 
tàu trong làn bom 
rơi đạn nổ, khói 
độc từ toa hàng 
bốc ra. Sau hai giờ 
cứu hàng, cứu tàu, 

nhiều anh chị em thanh niên xung phong 
bị trúng khí độc lả dần và hy sinh. Vì tình 
yêu thương đồng đội, đồng chí Mùi đã 
không quản ngại khó khăn, trong lúc khói 
bom trộn lẫn khói độc dày đặc đồng chí 
vẫn lao vào tìm đồng đội hà hơi, tiếp sức, 
cõng đồng đội ra khỏi nơi nguy hiểm còn 
mình chấp nhận hy sinh. Những năm 
tháng chiến đấu trong rừng Trường Sơn 
tôi vẫn luôn nhớ về hình ảnh người đảng 
viên trẻ Nguyễn Thị Hồng Mùi cứu hàng, 
cứu tàu, cõng đồng đội và hy sinh hết sức 
cao cả vì đồng đội thân yêu.

Bà Nguyễn Thị Kiều, cựu thanh niên 
xung phong C895, N89, nguyên Bí thư 
Đảng ủy xã Minh Khai, nguyên Phó Trưởng 
ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà

Tôi là 1 trong 
5 người được liệt 
sĩ, Anh hùng Lực 
lượng vũ trang 
nhân dân Nguyễn 
Thị Hồng Mùi hút 
đờm dãi, hà hơi, 
thổi ngạt, cõng ra 
khỏi nơi khói độc. 
Chị đã hành động 

như một người thầy thuốc thực thụ, cứu 
sống nhiều đồng đội, trong đó có tôi. Khi 
chị ngã xuống và hy sinh trên lưng vẫn 
cõng tôi. Cả cuộc đời tôi mang ơn chị. 
Tôi vẫn mãi khắc ghi hình ảnh chị trong 
khói bom mù mịt, khói độc xông trào, 
chị nhanh như chim cắt cùng với công 
nhân đường sắt đẩy toa tàu hàng chưa 
cháy lùi về khu an toàn rồi nhảy lên toa 
tàu đang cháy bốc dỡ hàng hóa. Thấy chị 
em gục ngã dưới làn khói da cam đặc sệt, 
chị không ngần ngại lao vào cứu đồng 
đội. Chị dùng miệng mình hút đờm dãi, 
hà hơi, thổi ngạt. Đờm dãi đồng đội sặc 
mùi thuốc độc trộn lẫn mồ hôi ướt đẫm 
vai chị. Tôi và đồng đội được sống còn 
chị vĩnh viễn ra đi. Người nữ chỉ huy kiên 
trung, hiền hậu, anh hùng không tiếc 
thân mình cứu hàng, cứu tàu, cứu sống 
đồng đội mãi là tấm gương sáng để đời 
tôi soi mãi.



7Chuû nhaät, ngaøy 16/7/2017

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

(còn nữa)

Bức thông điệp lịch sử
Ký sự của nhà văn Minh chuyên

Kỳ 14: Chọc thủng tuyến phòng thủ, 
đánh chiếm Thành Cổ Quảng Trị

Trong thời điểm này, trước nguy cơ 
sụp đổ của chiến lược Việt Nam 
hóa chiến tranh, chính trị gia một 

số nước lo ngại chiến tranh sẽ kết thúc 
sớm hơn. Phía bại trận lại thuộc về người 
Mỹ và quân đội Sài Gòn. Cần phải khống 
chế bên thắng trận. Họ đã tính đến một 
phương án khác.

Cuộc tấn công năm 1972 Hà Nội đã 
không nhận được sự ủng hộ từ hai đồng 
minh chủ chốt là Trung Quốc và Liên Xô 
do hai quốc gia này chỉ mong kết thúc 
nhanh một thỏa ước hòa bình với Hoa Kỳ 
và Việt Nam cộng hòa tại Paris. Họ đã cắt 
giảm viện trợ, thậm chí còn gây sức ép lên 
Việt Nam dân chủ cộng hòa để buộc họ 
ngừng chiến đấu. Tuy thế, các nhà lãnh 
đạo Việt Nam dân chủ Cộng hòa vẫn 
quyết tâm khởi động một chiến dịch quy 
mô nhằm đánh bại triệt để Việt Nam hóa 
chiến tranh, dành lợi thế trên bàn đàm 
phán ở Paris.

Quân giải phóng liên tiếp chọc thủng ba 
tuyến phòng ngự, đánh tan rã đối phương 
khiến Mỹ và quân lực cộng hòa đều kinh 
ngạc. Hoa Kỳ buộc phải gấp rút điều động 
lực lượng Hải quân sang chi viện.

Không cân bằng thế trận. Mỹ tiếp 
tục đưa không quân gồm các loại máy 
bay chiến đấu tăng cường bắn phá, chặn 
đường tấn công của quân giải phóng.

Chiến lược Việt Nam hóa, Mỹ không 
còn nhiều quân dưới mặt đất, nhưng 
trên bầu trời đô la Mỹ, bom đạn Mỹ vẫn 
đổ xuống ngày càng tăng, nhằm duy trì 
cuộc chiến, trợ giúp cho quân đội Sài Gòn 
chống đỡ đối phương. Trên toàn cuộc đây 
là thời kỳ thay đổi màu da xác chết.

Tại miền Đông Nam Bộ quân giải 
phóng tấn công Bình Long. Sau khi thắng 
trận Lộc Ninh, tiến theo đường 13 đánh 
chiếm thị xã An Lộc, lần đầu tiên pháo 
binh và xe tăng quân giải phóng xuất hiện 
tấn công. Quân lực Việt Nam cộng hòa 
chống cự quyết liệt, thương vong, chết 
chóc cả hai bên rất cao.

Đường 13 bị truy quét, giải tỏa, quân 
địch co cụm dồn vào thị xã An Lộc cố thủ 
và gọi quân tăng viện ứng cứu. Chiến sự 
càng khốc liệt. Cuối cùng quân giải phóng 
phải rút khỏi thị xã, củng cố lực lượng cho 
những trận đánh tiếp theo.

Sau chiến dịch, quân giải phóng nắm 
giữ thêm 10% lãnh thổ miền Nam. Từ 
đây có thêm bàn đạp quân sự, mở rộng 
vùng giải phóng. Thị xã Lộc Ninh sau đó 
trở thành thủ đô mới của chính phủ cách 
mạng lâm thời.

Để có một mét đất được giải phóng 
biết bao người phải đổ máu, hy sinh. 
Trung đoàn 141, mặt trận Đông Nam Bộ 
khi kết thúc chiến dịch, hàng trăm chiến 
sĩ đã nằm lại nơi mặt trận.

Máu xương các anh hòa trong lòng đất, 
cho non sông mãi mãi bình yên. Chúng 
tôi một thời sống chết bên các anh, tự hào 
có những người đồng chí chấp nhận sự hy 
sinh cho đồng đội được sống.

Đó là cái đích cuối cùng, các chiến sĩ 
Trung đoàn 141 tiến vào giải phóng. Trên 
con đường tiến quân năm ấy, có biết bao 
chiến sĩ trở thành bất tử, có biết bao người 
làm nên lịch sử, làm nên một miền Đông 
gian lao và anh dũng. Một miền Đông rực 
lửa anh hùng.

Thời gian đã xóa đi sự tàn khốc của 
cuộc chiến tranh. Những người chiến 
binh năm xưa trở về thăm lại Quảng Trị, 
mảnh đất bi hùng nhất của một thời như 
vẫn còn đây đó. Một thời 81 ngày đêm 
đạn bom không ngừng hủy diệt mảnh đất 
này.

Tại đây tập đoàn phòng ngự dày đặc 
quân Việt Nam cộng hòa, cùng không 
quân Mỹ liên tiếp bắn phá, trút hàng triệu 
tấn bom đạn xuống Quảng Trị. Bất chấp 
lửa đạn, quân giải phóng đã tổ chức nhiều 
đợt phản kích tấn công. Hơn 40.000 quân 

ngụy hoảng loạn, tan vỡ. Thậm chí trung 
đoàn 56 sư đoàn 3 ngụy sỡ hãi đầu hàng 
bỏ hàng ngũ chiến đấu. Chỉ sau một vài 
tháng quân giải phóng đã chiếm hầu hết 
các vùng đất thuộc tỉnh Quảng Trị.

Quân giải phóng chốt giữ, quân ngụy 
đánh chiếm lại, hai bên quyết chiến. 
Bên nào thắng, bên ấy có thế mạnh trên 
bàn hội nghị tại Paris. Khi chiến thắng 
nghiêng về phía quân giải phóng, ngay lập 
tức Hoa Kỳ trả đũa bằng cách: Ném bom 
trở lại miền Bắc với cường độ rất ác liệt. 
Dùng B52 rải thảm Hà Nội, Hải Phòng và 
nhiều mục tiêu khác. Nhiều tốp máy bay 
B52 liên tiếp dội bom xuống khu vực sân 
bay Nội Bài, Đông Anh, Gia Lâm. Hà Nội 
rung chuyển trong tiếng bom rơi đạn xé. 

Máu và nước mắt của quân dân Hà Nội 
đã đổ, trút căm thù trên họng súng, lưới 
lửa phòng không của ta dâng lửa, tìm địch 
mà diệt.

Ném bom hủy diệt các khu vực dân 
cư, một hành động cực đoan, tàn bạo 
mà chiến tranh thông thường không cho 
phép. Rải thảm B52 chưa đủ Mỹ còn dùng 
Hải quân thả thủy lôi, phong tỏa các hải 
cảng miền Bắc Việt Nam. Phá hoại nhiều 
cơ sở kinh tế, giao thông công nghiệp, 
quân sự nhưng chúng vẫn không làm 
thay đổi được lập trường của Hà Nội. 
Quân giải phóng vẫn dồn dập tấn công. 
Chiến thắng từ các mặt trận, đặc biệt tại 
Quảng Trị đã ảnh hưởng tích cực tới cuộc 
đàm phán hội nghị bốn bên tại Paris.

Vừa đánh, vừa đàm đã đem lại hiệu 
ứng tích cực cho hội nghị. Cuối năm 1972 
Hoa Kỳ và Việt Nam dân chủ cộng hòa đạt 
được thỏa hiệp cơ bản hiệp định Paris.

Khi một bên thắng thế trên chiến 
trường, đàm phán thường bế tắc. Điều 
đó đúng với hội nghị Paris suốt thời kỳ 
từ 1968 đến năm 1972. Thời kỳ này các 
bên dùng hội nghị như một diễn đàn để 
đấu tranh chính trị. Các cuộc họp chính 
thức chỉ mở màn tranh luận, tố cáo lẫn 
nhau. Chỉ có các cuộc họp tiếp xúc bí 
mật của ông Lê Đức Thọ và Tiến sĩ Henry 
Kissinger cố vấn của tổng thống Hoa Kỳ. 
Sau đó hội nghị Paris mới đi vào thực 
chất của thỏa hiệp.

Đầu năm 1973 Hoa Kỳ buộc phải rút 
hẳn đội quân viễn chinh Mỹ về nước. Đây 
là hình ảnh quân đội Mỹ đang rút khỏi 
Miền Nam Việt Nam. Trở lại mạnh đất 
Quảng Trị thời kỳ cam go nhất. Quân lực 
Việt Nam cộng hòa đem hết số quân dự 
bị quyết tái chiếm thị xã Quảng Trị cùng 
với việc tăng cường bắn phá của không 
quân Hoa Kỳ. Quân giải phóng quyết 
tâm giữ vững khu vực thành cổ đã chiếm. 
Chiến sự diễn ra cực kỳ ác liệt. Đạn bom 
dội xuống suốt ngày đêm. Thương vong 
tử trận hai bên rất lớn.

Trong lịch sử chiến tranh, chưa có 
cuộc chiến tranh nào tàn khốc như  cuộc 
chiến trong Thành Cổ Quảng Trị. Hai bên 
giành nhau từng khúc hào, từng mét đất. 
Bom đạn cày đi, xới lại. Các chiến sĩ quân 
giải phóng chiến đấu quyết tử, bám trụ, 
giữ thành Quảng Trị bằng mọi giá.

Không quân Mỹ đánh bom liên tục, 
dọn đường cho quân lực Việt Nam cộng 
hòa tái chiến thành cổ. Cuộc chiến diễn 
ra ngày càng khốc liệt. Một độ đạn bom 
dày đặc, phi pháo, máy bay, quần đảo 
suốt ngày đêm, phía quân giải phóng 
người trước ngã xuống, người sau xông 
lên, tất cả cùng quyết tử vì nhân dân 
Quảng Trị.

Gần 3 tháng giao tranh, cuộc chiến 
vẫn tiếp diễn. Tới trung tuần tháng 9/1972 
những trận đánh dữ dội vẫn diễn ra trong 
Thành Cổ Quảng Trị. Dù được hỗ trợ tối 
đa của không quân Mỹ, quân đội Sài Gòn 
vẫn không tái chiếm được thị xã Đông Hà 
và một số vùng đã mất trước đó.

Đây là những binh sĩ thuộc lực lượng 
Việt Nam cộng hòa còn sống sót sau 
chiến dịch Quảng Trị năm 1972 và một 
số chiến dịch khác họ đã từng tham gia. 
Các binh sĩ cũng cho biết: Người Mỹ - 
kẻ chủ mưu cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam, họ nghĩ gì khi chính họ đã đẩy 
không biết bao người Việt Nam vào hoàn 
cảnh bi thảm như thế này.

Một người trong cuộc ở phía bên kia 
chiến tuyến, khi kết thúc chiến tranh, 
ông làm nghề viết tiểu thuyết lịch sử. Nói 
về Quảng Trị, ông cho biết: Đã có hơn 
7 triệu lượt người tới đây tri ân các anh 
hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong 
Thành Cổ Quảng Trị.

Để có những ngày Quảng Trị bình yên 
và tươi đẹp như hôm nay. Biết bao chiến 
sĩ quân giải phóng đã nằm lại mảnh đất 
này. Họ không chỉ làm nên chiến công, 
dấu ấn một thời Quảng Trị mà chính 
dòng máu anh hùng của người chiến sĩ 
đã làm nên một Quảng Trị anh hùng. 

Dòng sông Thạch Hãn một trong 
những địa danh quân giải phóng thường 
qua lại chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng 
Trị. Rất nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy 
sinh tại đây.

Hàng năm, mỗi dịp kỷ niệm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ, nhân dân địa 
phương và các cựu chiến binh lại tập 
trung bên bờ Thạch Hãn thả hoa xuống 
dòng sông, tỏ lòng ghi nhớ công lao to 
lớn của các anh hùng liệt sĩ, đã hy sinh 
quên mình, vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Nụ cười của những người chiến thắng trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Niềm vui của những người lính trẻ qua sông Cam Lộ (Quảng Trị), ảnh chụp năm 1972.
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công điện... (Tiếp theo trang 1)
hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được 
trên 50 tin, bài của các cộng tác viên trong và 
ngoài tỉnh. 

Chủ đề kinh tế, cùng với các tin, bài phản 
ánh tiến độ gieo cấy lúa mùa ở một số xã của 
huyện Tiền Hải, trước tình hình thời tiết diễn 
biến phức tạp, mưa to kéo dài nhiều ngày, các 
cộng tác viên đã phản ánh những việc làm 
chủ động, tích cực của các địa phương để bảo 
vệ sản xuất nông nghiệp. Tiêu biểu là các tin: 
HTX Đông Phú, HTX Vũ Đoài tích cực tiêu thoát 
nước, chống úng; Xí nghiệp Khai thác công 
trình thủy lợi Hưng Hà tiêu úng bảo vệ lúa mùa 
mới cấy; Xã Vũ Thắng ốc bươu gây hại 8ha lúa 
mùa… Đồng thời, là các hoạt động kinh tế nổi 
bật tại các địa phương như: Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Hải hỗ trợ 
lãi suất cho chăn nuôi lợn; Đông Hưng tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; Vũ 
Ninh gieo trồng được 4ha dưa gang xuất khẩu. 
Cộng tác viên Tiến Quang biểu dương “Đảng 
viên trẻ bám quê làm giàu”, viết về anh Nguyễn 
Văn Tiến ở thôn Kim Châu 1, xã An Châu, 
huyện Đông Hưng, chủ doanh nghiệp may Tiến 
Oanh. Hiện doanh nghiệp có quy mô nhà xưởng 
400m2 với đủ máy móc thiết bị, trung bình mỗi 
tháng xuất bán 2.500 sản phẩm, tạo việc làm 
ổn định cho 28 lao động với thu nhập từ 2,5 - 3 
triệu đồng/người/tháng.  

Chủ đề quốc phòng - an ninh, các cộng 
tác viên đưa tin: Công an tỉnh bắt 4 đối tượng 
chuyên trộm cắp đồ thờ cúng; Công an huyện 
Thái Thụy bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp 
xe máy. Trong tuần, hoạt động nổi bật của Bộ 
CHQS tỉnh đã được các cộng tác viên Văn Dũng, 
Thành Đô phản ánh như: Bộ CHQS tỉnh tổ chức 
lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Hội nghị sơ kết công 
tác Đảng, công tác chính trị. Trước việc thực 
hiện Chỉ thị số 97/CT-BQP ngày 18/7/2011 của 
Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng, giải quyết 
việc làm cho con đẻ của thương binh, bệnh binh 
nặng thuộc các trung tâm điều dưỡng thương 
binh, đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 10 
con em thương binh, bệnh binh nặng vào làm 
việc tại các cơ quan, đơn vị, cộng tác viên Thành 

Công ty BIC/SMART và Công ty TNHH Hợp Thành đang tìm 
kiếm các đơn vị đủ năng lực để chào giá và thu mua lô phế liệu 
bị ảnh hưởng do bão số 1 năm 2016, cụ thể như sau:

- Bông sợi bị ẩm, ố: Khối lượng tổng cộng khoảng 64 tấn.
- Thép hình, tôn mái: Khối lượng tổng cộng khoảng 3,5 tấn.
- Quạt treo tường hỏng, điều hòa hỏng.
Khối lượng thực tế sẽ được xác định trong quá trình thanh lý.
Thông tin chi tiết: Vui lòng liên hệ Ms. Hằng (DĐ: 

0934278828) hoặc Mr. Hùng (DĐ: 0976457019).
Thời gian khảo sát: Từ 09h00 ngày 15/7/2017 đến 9h00 ngày 

21/7/2017.
Địa điểm khảo sát: Công ty TNHH Hợp Thành, Lô A2, A4 khu 

công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình, khi khảo sát liên hệ Ms. Hằng (DĐ: 0934278828).

Thông báo
Tìm đơn vị thu mua phế liệu

Đô đã thể hiện chính kiến cá nhân qua bài viết: 
“Cần thêm nhiều chính sách như thế đối với 
thương binh, bệnh binh”. Ngoài ra còn có bài, 
ảnh: “Nữ dân quân sông Hồng - những bông 
hoa thép làm nên lịch sử”… 

Chủ đề văn hóa - xã hội, đáng chú ý có các 
tin, bài: Các trường học huyện Đông Hưng mổ 
heo khuyến học được trên 7,4  tỷ đồng; cộng tác 
viên Đỗ Hà viết về “Ông Lương Xuân Bang - 
người kể sử làng”. Hướng tới kỷ niệm 70 năm 
ngày Thương binh - Liệt sĩ là chủ đề của loạt 
tin: Kiến Xương tổ chức dâng hương, viếng các 
anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường 
Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9 tỉnh Quảng Trị; 
Chùa Từ Xuyên tặng quà gia đình liệt sĩ; Thanh 
niên xung phong Vũ Thư nhiều hoạt động 
tháng tri ân… 

Vừa qua, Báo Thái Bình đã nhận được một 
số ý kiến của các cộng tác viên về việc: “Nhiều tác 
phẩm gửi cộng tác đã được nhắc đến trong hộp 
thư bạn đọc nhưng không thấy được đăng…”, 
chúng tôi xin trả lời như sau: Hộp thư bạn đọc 
là thông tin của tòa soạn về số lượng, chất lượng 
các tin, bài, ảnh trong một tuần mà Ban Biên 
tập Báo Thái Bình đã nhận được qua email: 
toasoan@baothaibinh.com.vn. Qua hộp thư, 
Ban Biên tập có thể trao đổi, nhận xét tin, bài, 
ảnh của các cộng tác viên đã gửi tới tòa soạn và 
thông tin chủ đề tuyên truyền thời gian tới. Căn 
cứ chủ đề tuyên truyền của từng số báo, Phòng 
Thư ký tòa soạn lựa chọn tin, bài, ảnh phù hợp 
mà các cộng tác viên gửi tới để biên tập, sắp 
trang. Tuy nhiên, do dung lượng mặt báo có 
hạn nên khó tránh khỏi việc một số tin, bài đã 
được nhắc đến trong hộp thư bạn đọc nhưng 
không được sử dụng. Rất mong các cộng tác viên 
thông cảm.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn 
nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để 
thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên 
tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh 
cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ 
email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi 
trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố 
Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. 

1. Thực hiện khẩn trương, nghiêm túc nội dung được giao tại 
các công điện khẩn: số 01/CĐ-PCTT hồi 18h00' ngày 14/7/2017 
của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh; số 02/CĐ-PCTT hồi 14h00' ngày 15/7/2017 của Trưởng 
ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền 
hình Thái Bình, Báo Thái Bình tăng cường phát tin và chỉ đạo 
hệ thống truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, hệ 
thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn thường xuyên cập 
nhật, phát tin và tổ chức thông tin lưu động về diễn biến của 
cơn bão và sự chỉ đạo công tác phòng, chống bão của các cấp, 
các ngành để nhân dân biết, chủ động phòng tránh, không để 
xảy ra tư tưởng chủ quan, coi nhẹ trong công tác phòng, chống 
bão số 2. 

3. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị hoãn tất cả các cuộc 
họp và các hoạt động chưa thật cần thiết, tổ chức phân công 
lực lượng thường trực tại các cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện công tác ứng phó với bão. Nếu nơi nào 
để xảy ra thiệt hại về người, tài sản thì người đứng đầu các địa 
phương, cơ quan, đơn vị đó phải chịu xử lý trách nhiệm theo 
quy định của pháp luật. 

4. UBND huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, 
rà soát, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, 
kho tàng, trường học, bệnh viện và các lồng, bè, trang trại nuôi 
trồng, đánh bắt thủy hải sản ở ven sông, ven biển...; di dời số 
lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản và các hộ dân sinh 
sống ngoài đê chính, số ngư dân trên các phương tiện làm ăn 
trên sông, trên biển vào trong đê chính; kiểm tra các nhà dân, 
nhà tập thể, bệnh xá, trường học xung yếu, kiên quyết di chuyển 
dân đến nơi an toàn, các công việc này phải hoàn thành trước 
17h00 ngày 16/7/2017.

5. Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam 
Thái Bình bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, tranh thủ mở 
các cống tiêu nước, đặc biệt là cống Trà Linh và cống Lân để 
hạ mực nước trên các trục tiêu của toàn hệ thống, kịp thời tiêu 
nước đệm, phòng chống úng ngập do mưa lớn và hoàn lưu sau 
bão; phối hợp với UBND huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo 
tập trung lực lượng khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh 
mương nội đồng, các sông trục và bằng mọi biện pháp tiêu 
nước triệt để trên mặt ruộng và các trục sông tiêu để tiêu nước 
đệm nội đồng đề phòng mưa lớn, gây ngập úng lúa, hoa màu, 
các khu vực trũng, thấp; sẵn sàng kích hoạt các trạm bơm tiêu 
để đón trước các khu vực trọng điểm tiêu úng.

6. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; lãnh 
đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và cán bộ kỹ thuật làm công 
tác phòng, chống thiên tai, lụt bão năm 2017 phải khẩn trương 
lên vị trí được phân công để trực tiếp, thường xuyên (24/24 giờ) 
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống bão 
và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được 
phân công.

7. Tổ chức thường trực nghiêm túc theo quy định, theo dõi 
chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại 
chúng để đối phó và xử lý kịp thời các tình huống, thường xuyên 
báo cáo (ngày 2 lần, trước 12 giờ và trước 18 giờ hàng ngày) về 
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Hội Doanh nhân cựu chiến binh 
(CCB) huyện Quỳnh Phụ phối hợp với 
UBND xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) vừa tổ 
chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho 
CCB Phạm Tiến Đoài, thôn Nguyên Xá 
3, xã An Hiệp. 

CCB Phạm Tiến Đoài từng tham 
gia chiến đấu ở chiến trường. Sau khi 
xuất ngũ về địa phương hoàn cảnh 
của gia đình ông rất khó khăn. Ông 
và vợ không có con, sức khỏe yếu 
trong khi nhà ở đã xuống cấp nghiêm 
trọng không có kinh phí để xây mới. 
Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của 
ông, đầu năm 2017, các hội viên Hội 
Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ 
đã quyên góp được 50 triệu đồng để hỗ 
trợ gia đình ông xây nhà mới. Cùng với 
số tiền của gia đình, sau hơn 1 tháng 
khởi công xây dựng, căn nhà mái bằng 
kiên cố đã hoàn thiện. Tại lễ bàn giao, 
đại diện Hội Doanh nhân CCB tỉnh, 
huyện Quỳnh Phụ cùng chính quyền 
địa phương, bà con hàng xóm đã đến 
động viên, chia vui với gia đình CCB 
Phạm Tiến Đoài.

Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ
Bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Phạm Tiến Đoài

Nguyễn Cường


