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Xác định vụ đông là vụ 
sản xuất hàng hóa chủ 
lực, có giá trị kinh tế cao, 

tạo bước đột phá trong sản xuất 
nông nghiệp của địa phương, từ 
nhiều năm nay, Tây Đô là một 
trong những xã điển hình của 
huyện Hưng Hà về trồng cây 
màu vụ hè, vụ đông, khẳng định 
qua diện tích thâm canh, năng 
suất, cơ cấu giống cây trồng. Vụ 
đông năm 2016, xã gieo trồng 
279ha, trong đó chủ lực là ngô, 
dưa bí các loại, khoai lang, khoai 
tây, giá trị sản xuất đạt 42,5 triệu 
đồng/ha. Bước vào vụ đông 
năm nay, Tây Đô phấn đấu gieo 
trồng 314ha, vượt diện tích năm 
2016 bằng việc tập trung tuyên 

truyền, tập huấn các loại cây 
trồng mới tới người dân; các tổ 
chức, đoàn thể cùng vào cuộc, 
gương mẫu thực hiện để các hộ 
làm theo; các thôn xây dựng kế 
hoạch cụ thể với từng loại cây 
trồng phù hợp với chân đất, quỹ 
đất và khả năng thâm canh hợp 
lý. Với chủ trương mở rộng diện 
tích quy gọn vùng chuyên canh, 
khuyến khích mở rộng diện tích 
các cây trồng chủ lực thị trường 
cần với khối lượng lớn bảo đảm 
sự liên kết hài hòa, các loại cây 
trồng được xã bố trí hợp lý, phù 
hợp: 45ha ngô trồng trên đất hai 
lúa bằng các giống ngô nếp chất 
lượng ngon làm hàng hóa như 
HN88, NK66, VS36...; khoai 

tây bố trí trên đất cát pha, thịt 
nhẹ sử dụng các giống Đức, Hà 
Lan; khoai lang là cây có kinh 
phí đầu tư thấp, kỹ thuật trồng 
đơn giản, phù hợp với nhiều 
chân đất, thị trường tiêu thụ 
thuận lợi nên được HTX khuyến 
cáo mở rộng với diện tích 85ha, 
sử dụng các giống khoai Nhật, 
Hoàng Long cho hiệu quả kinh 
tế cao… Với phương châm “sáng 
lúa chiều màu”, không có thời 
gian cho đất nghỉ, ngay sau khi 
gặt lúa về, nông dân Tây Đô hối 
hả gieo trồng cây màu vụ đông. 
Tuy nhiên, cũng như nhiều địa 
phương trong tỉnh, Tây Đô có 
trên 100ha cây màu vụ đông ưa 
ấm bị ảnh hưởng do mưa úng 

Làng chài Nam Thịnh 
nghèo khó trước đây nay 
từng ngày, từng giờ thay 

đổi diện mạo. Những con đường 
thôn được bê tông hóa, giao 
thông thủy lợi nội đồng phát 
triển, nhiều ngôi nhà mới khang 
trang mọc lên, các công trình 
dân sinh được đầu tư xây dựng 
kiên cố… Đó là minh chứng cho 
việc biển đã góp phần mang 
lại cho người dân cuộc sống 
sung túc nếu “yêu biển, hiểu 
biển”. Gia đình ông Bùi Xuân 
Cử, thôn Quang Thịnh (Nam 
Thịnh) là một trong những hộ 
đầu tiên trong tỉnh đóng tàu vỏ 
thép theo Nghị định số 67/2014/

tháng. Hiện nay, sản phẩm 
ngao của Công ty đã xuất khẩu 
ra thị trường châu Âu, Nhật Bản, 
Đài Loan, Hàn Quốc… Nếu được 
hỗ trợ nguồn vốn, Công ty có 
thể nâng công suất đạt 500 - 
700 tấn ngao/tháng và bao tiêu 
toàn bộ sản lượng ngao thương 
phẩm đủ tiêu chuẩn của Thái 
Bình.

Không chỉ ông Cử, ông 
Thiêm, ông Thắng, mặc dù phải 
đương đầu với nhiều “cơn giận 
dữ của mẹ biển” nhưng các 
thế hệ người Tiền Hải vẫn hiên 
ngang, kiên trì “chung thủy” với 
biển, phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo, vươn lên làm giàu. 
Theo số liệu của Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện, trung bình hàng năm giá 
trị từ kinh tế biển mang lại gần 
2.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 
gần 50% tổng giá trị trong sản 
xuất nông nghiệp toàn huyện, 
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 
của huyện xuống còn 4,29% 
(theo chuẩn đa chiều). Đời sống 
nhân dân được nâng cao đã tạo 
được niềm tin của nhân dân 
với Đảng, tích cực hưởng ứng 
phong trào xây dựng nông thôn 
mới. Đến nay, Tiền Hải có 26/35 
xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn 
mới, riêng 8 xã ven biển đã có 6 
xã về đích nông thôn mới.

NĐ-CP của Chính phủ. Ông Cử 
tâm sự: Khởi đầu lập nghiệp chỉ 
với chiếc thuyền gỗ đánh bắt 
hải sản gần bờ, chiều ra khơi, 
sáng quay về kiếm con cá, con 
tôm sống qua ngày. Trên 20 
năm với nghề chài lưới, được 
tiếp cận nguồn vốn theo Nghị 
định số 67, sau gần 5 tháng thi 
công, ngày 19/7/2016 chiếc tàu 
vỏ thép công suất lớn đánh bắt 
xa bờ mang tên Bình An  được 
trang bị đồng bộ thiết bị hàng 
hải, hệ thống làm lạnh bảo quản 
thủy sản, phương tiện bảo hộ … 
của gia đình ông được hạ thủy. 
Cùng với ý nghĩa khẳng định 
chủ quyền biển, đảo thiêng 

liêng của Tổ quốc, mỗi chuyến 
đánh bắt thủy sản trừ chi phí 
tàu của ông Cử thu về trên dưới 
150 triệu đồng. Không chỉ làm 
giàu cho gia đình, ông Cử còn 
chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc 
làm ổn định cho hơn 10 lao 
động. Không thể sống mãi trong 
nghèo khó, trong khi lợi thế nuôi 
trồng thủy sản và nguồn lao 
động của vùng ven biển lại dồi 
dào, đó là tâm sự của anh Đặng 
Huy Thiêm, xã Đông Minh khi 
nói về quá trình vươn lên làm 
giàu chính đáng của bản thân. 
Khởi nghiệp từ đôi bàn tay 
trắng, anh Thiêm đã quyết định 
chọn con ngao, đối tượng nuôi 

tiềm năng để phát triển. Xuất 
phát điểm chỉ có khoảng mấy 
sào nuôi ngao, đến nay diện 
tích nuôi ngao của anh đã lên 
đến 20ha, trừ chi phí mỗi năm 
anh thu về trên 1 tỷ đồng. Khi 
được hỏi về bí quyết để thành 
công, anh bảo: Cần nhiều điều 
kiện, nhưng trước hết phải là 
tấm lòng nhiệt huyết, “yêu biển, 
quý ngao”. Không chỉ có nuôi 
trồng, khai thác thủy hải sản, 
mà những người dân huyện Tiền 
Hải còn mạnh dạn đầu tư máy 
móc để chế biến nguồn thủy 
sản dồi dào của địa phương xuất 
khẩu ra nước ngoài, nâng cao 
giá trị thu nhập. Ông Nguyễn 
Hùng Thắng, Giám đốc Công ty 
TNHH Nghêu Thái Bình chia sẻ: 
Để có thành công thương hiệu 
ngao Tiền Hải được thị trường 
nước ngoài chấp nhận là cả 
một quá trình xây dựng bền bỉ. 
Được thành lập từ tháng 4/2010, 
trên diện tích 4.900m2 tại cụm 
công nghiệp bến cá Cửa Lân, 
đến nay Công ty TNHH Nghêu 
Thái Bình đã trở thành một công 
ty có quy mô lớn trang thiết bị 
hiện đại, công suất chế biến 20 
tấn ngao/ngày, tạo việc làm cho 
hơn 60 lao động với thu nhập 
khoảng 5 - 8 triệu đồng/người/

(còn nữa)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Cách con đường trục xã 
hơn 100m là khu vườn 
rộng 1ha phủ một màu 

xanh của gia đình chị Đào. Được 
biết, trước đây khu vườn vốn là 
đất ruộng của bà con trong xã. 
Do một số hộ dân không canh 
tác nên chị bàn với chồng mua, 
thuê lại, đồng thời đổi ruộng của 
mình cho những hộ ở xa để họ 
tiện đi lại sản xuất, gieo trồng. 
Chị Đào cho biết: Tôi bắt đầu 
làm vườn từ năm 2015. Ý tưởng 
nảy ra trong một lần đi chợ, thấy 
hoa quả người ta bày bán nhiều 
song lại không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, nhiều loại quả được 
vận chuyển từ nơi xa tới mà vẫn 
tươi ngon, nghi không bảo đảm 
an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy 
tại sao mình có đất, có ruộng lại 
không thể trồng ra những loại 
cây ăn quả thơm ngon mà vẫn 
bảo đảm an toàn cho sức khỏe 
người tiêu dùng.

Nghĩ là làm, sau khi bàn 
với chồng, chị tìm hiểu về thị 
trường cũng như các loại giống 
cây. Thấy giống ổi thái dễ trồng, 
không mất nhiều công chăm 
sóc, lại cho trái to, sai, thơm 
ngon, giòn ngọt nên chị đầu tư 
mua cây giống về trồng. Để cải 
tạo đất trồng, tạo môi trường 
phát triển cho cây, chị bón phân 
vi sinh, ủ rơm và rắc vôi bột lên 
đất. Bên cạnh đó chị còn đào 
ao thả cá thương phẩm các loại, 
tận dụng hàng rào quanh vườn 
dựng các cột bê tông để trồng 
thanh long ruột đỏ, lại trồng 
thêm mít thái và đinh lăng xen 
giữa các cột. Ngoài ra chị cũng 

nuôi thêm gà chọi, ngỗng và vịt 
đẻ. Hiện nay mô hình của chị 
có 250 gốc ổi, 150 gốc thanh 
long, 200 gốc đinh lăng vàng, 
300 con gà, ngan, vịt các loại. 
Không biết nhờ mát tay hay do 
chăm bón tốt mà trong năm đầu 
tiên chị đã thu lãi hơn 200 triệu 
đồng.

Không chỉ chịu thương, 
chịu khó, chị Đào còn là người 
năng động, nhạy bén trong kinh 
doanh. Nhận thấy xây dựng 
nông thôn mới tại địa phương 
đang đà phát triển, nhiều công 
trình xây mới nhưng lại thiếu 

phương tiện kỹ thuật, chị bèn 
tìm mối mua máy xúc sau đó 
nhận công trình để làm, đồng 
thời bán máy cho ai có nhu cầu 
sử dụng. Với 3 máy xúc và 1ha 
vườn quả, một năm chị thu lãi 
trên 400 triệu đồng, tạo việc làm 
thường xuyên cho 5 lao động 
địa phương với thu nhập từ 3,5 - 
4 triệu đồng/người/tháng.

Chị chia sẻ: Làm giàu rất 
khó nhưng nếu mình có ý chí, 
quyết tâm và nỗ lực thực hiện 
thì mọi ước mơ đều có thể thành 
sự thật.

Vang mãi bài ca mở đất Ông Trần Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Tiền Hải

Thực hiện Nghị quyết của Đảng 
bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 
2015 - 2020, trong đó mục tiêu phát 
triển kinh tế tập trung trong lĩnh vực 
thủy sản như khuyến khích ngư dân 
đầu tư đóng tàu mới đánh cá xa bờ, 
đa dạng hóa phương tiện đánh bắt 
tăng nhanh sản lượng khai thác và 
gắn khai thác với quốc phòng, an 
ninh ven biển. Tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp xây dựng trại giống 
thủy sản để đưa khoa học, công nghệ 

vào sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng con 
giống. Quy hoạch và sử dụng vùng bãi triều ven biển hiệu 
quả, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng 
rừng và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, góp phần thúc đẩy 
nông nghiệp, nông thôn phát triển, cải thiện đời sống vật chất, 
tinh thần cho nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Bá Khởi, Chính trị viên Đồn 
Biên phòng Cửa Lân

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, 
chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ 
chủ quyền an ninh biên giới vùng biển 
của huyện Tiền Hải, Đảng ủy, Ban 
Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Lân 
đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương trong phát 
triển kinh tế cũng như tuyên truyền, 
vận động nhân dân nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật, làm tốt công tác 
vận động quần chúng, xây dựng mối 
đoàn kết quân dân gắn bó, bền chặt. 

Bên cạnh đó, Đồn đã triển khai đồng bộ các biện pháp công 
tác biên phòng, nắm chắc tình hình trên biển, trên địa bàn, xử 
lý hiệu quả các tình huống xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh 
trật tự, là chỗ dựa vững chắc cho người dân khu vực biên giới 
biển huyện Tiền Hải phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Đức Quân, xã Nam Trung (Tiền Hải)
Trong nhiều năm qua, Tiền Hải 

đã thúc đẩy các phong trào thi đua, 
phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển 
đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, 
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất…, đặc biệt phát 
triển kinh tế biển là kinh tế mũi nhọn. 
Qua đó đã huy động được sự tham 
gia của đông đảo các tầng lớp nhân 
dân vào phát triển kinh tế - xã hội, 
giảm nghèo, xây dựng đời sống văn 
hóa, bảo đảm an ninh trật tự… Là 

người dân chúng tôi thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tập trung phát triển 
kinh tế gia đình, không ngừng phát huy đức tính cần cù, sáng 
tạo của ông cha để lại trong giai đoạn hiện nay mở rộng diện 
tích canh tác, vươn khơi bám biển làm giàu cho gia đình và 
xã hội.

KỲ 4: BIỂN BẠC CHO VÀNG
Trong cuộc đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên, dưới ngọn cờ lãnh đạo 

của Đảng, những người con Tiền Hải đã phát huy thế mạnh, lợi thế của 
vùng biển để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng 
mảnh đất mà họ đã mở mang, quật lập ngày càng giàu đẹp.

Vụ đông ở Tây Đô đầu tháng 10 gây ra, trong đó 
có trên 50ha bí, ngô không thể 
phục hồi phải gieo trồng lại. 
Ngay sau khi thời tiết ổn định 
trở lại, bà con “xắn tay” khôi 
phục sản xuất. Bà Nguyễn Thị 
Nhương, thôn Duyên Trường 
cho biết: Đợt ngập úng vừa qua, 
toàn bộ 6 sào cây màu vụ đông 
của gia đình tôi bị ảnh hưởng 
bởi sau ngập úng trời lại nắng 
gắt. Diện tích nào phục hồi được 
thì tôi vun gốc lại, chăm bón 
cho cây, còn không thì phải dọn 
sạch để trồng thay thế. Làm đất 
tới đâu xuống giống tới đó cho 
kịp thời vụ. Ông Nguyễn Văn 
Hiên, Giám đốc HTX DVNN 
xã Tây Đô cho biết: Ngập úng 
đã gây thiệt hại khá nhiều cho 
lúa cũng như rau màu vụ đông 
mới trồng của xã song thời vụ 
sản xuất vẫn còn, đặc biệt là 
cây màu ưa lạnh. Vì thế, HTX 
có hướng mở rộng diện tích 
trồng dưa chuột xuất khẩu, có 
hợp đồng bao tiêu với Công ty 
Cổ phần Chế biến nông sản 
Hải Dương. Để khuyến khích 
người dân, ngoài cơ chế hỗ trợ 
của tỉnh, huyện, HTX ứng trước 
phân bón, cọc cắm nếu các hộ 
thành viên có nhu cầu. Hiện 
nay, nông dân đang tập trung 
làm đất, gieo trồng được 3ha. 
Tuy nhiên, cũng theo ông Hiên, 
diện tích gieo trồng vụ đông 
khó có thể đạt theo kế hoạch vì 
nhiều nguyên nhân. Ngoài yếu 
tố thời tiết, thiếu hụt lao động, 
do sử dụng máy để thu hoạch 
lúa nhanh, tránh mọc mầm bởi 
ngập úng thay vì gặt tay nên 
trên ruộng còn nhiều rơm, rạ. 
Để trồng cây màu vụ đông, 
người dân phải mất thêm công 
lao động thu dọn gây tâm lý e 
ngại ở nhiều hộ.

Đến nay, Tây Đô đã gieo 
trồng được trên 170ha cây màu 
vụ đông. Để sản xuất vụ đông 
đạt hiệu quả cao rất cần sự chỉ 
đạo sát sao của các cấp, các 
ngành, địa phương và quyết 
tâm của người dân.

LƯU NGẦN 

Thời điểm này, trên khắp các cánh đồng, người dân Tây Đô (Hưng Hà) 
đang tích cực khôi phục sản xuất vụ đông, bỏ lại phía sau tàn tích của 
đợt ngập úng vừa qua.

 Nông dân xã Tây Đô chăm sóc bí xanh.

Thu lãi 200 triệu đồng/năm từ VAC

THÙY DUNG

Vườn ổi của chị Đào cho thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm.

Đổi ruộng gần lấy ruộng xa, tích tụ làm vườn, chị Trần Thị Đào ở xã 
Minh Châu (Đông Hưng) đã làm nhiều người ngạc nhiên khi thu lãi 200 
triệu đồng chỉ trong năm đầu tiên.

 Nông dân Tiền Hải thu hoạch tôm thẻ chân trắng.

Nông dân xã Nam Phú khai thác và sơ chế sứa.


