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Sinh thời, dù bận trăm 
công nghìn việc và trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào 

Bác Hồ cũng dành tình cảm đặc 
biệt đối với đồng bào, chiến sĩ 
cả nước. Từng cử chỉ, lời động 
viên, khích lệ của Bác là sức 
mạnh tinh thần to lớn giúp toàn 
dân, toàn quân ta hăng hái thi 
đua giành nhiều thắng lợi.

Năm 1949, ông Lê Tự Đồng, 
lúc bấy giờ đang làm Chính ủy 
Trung đoàn 77, Liên khu 4 được 
lệnh ra Việt Bắc dự lớp “rèn 
cán, chỉnh quân” do đồng chí 
Võ Nguyên Giáp trực tiếp phụ 
trách. 

Một hôm, đoàn đại biểu Liên 
khu 4 nhận được tin: “Bác Hồ sẽ 
gặp riêng cả đoàn vào thời gian 
thích hợp”. Ai cũng vui mừng 
vì đây là lần đầu tiên được gặp 
Bác. Từ hôm đó, mọi người 
trong đoàn tập đi, đứng, thái độ 
sao cho chuẩn mực, báo cáo với 
Bác những gì và nếu được hỏi 
thì hỏi như thế nào?

Vào một buổi tối, liên lạc 
dẫn đoàn đại biểu Liên khu 4 đi 
“công tác đột xuất”. Đến trước 
khu vườn rộng, đoàn được đưa 
đến bên ngôi nhà sàn, bên trong 
sáng ánh đèn. Theo hướng dẫn, 
từng người bước theo thang 
gác lên nhà thì nhận ra Bác Hồ 
và Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
đang ngồi đợi. Lần đầu được 
gặp Bác nên ông Lê Tự Đồng 

Từ hũ gạo kháng chiến
Cách đây 72 năm, nhân dân 

ta đã trải qua nạn đói khủng 
khiếp, cướp đi hàng triệu sinh 
mạng. Ngay khi giành được độc 
lập (ngày 2/9/1945), Bác Hồ đã 
ra lời kêu gọi nhân dân cả nước 
“diệt giặc đói” và Người gương 
mẫu thực hiện trước: cứ mười 
ngày nhịn ăn một bữa, mỗi 
tháng nhịn ba bữa. Đem gạo 
đó để cứu dân nghèo. Hưởng 
ứng lời kêu gọi của Bác, trong 
những năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp, người dân Vũ 
Hòa đã ra sức thực hành tiết 
kiệm. Toàn xã đã xây dựng và 
duy trì được 702 hũ gạo tình 
thương.

Ông Phạm Văn Cường, Phó 
Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Từ 
hũ gạo tình thương cứu đói cho 
dân nghèo, nhân dân Vũ Hòa 
còn lập những hũ gạo kháng 
chiến để góp phần nuôi quân 
đánh giặc. Trong đó, nhân dân 
thôn 5 đã hăng hái trong phong 
trào tiết kiệm gạo theo gương 
Bác nên đã hạn chế được số 
người chết đói; đây cũng là nơi 
đi đầu trong phong trào “Thóc 
thừa cân, quân vượt mức” trong 
kháng chiến.

Đến hũ gạo tiết kiệm tình 
thương

Chị Bùi Thị Sâm, Chi hội 
trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 
5 chia sẻ: Phụ nữ trong thôn 
không bao giờ quên ân tình của 
Bác Hồ và chúng tôi đã chọn 
phong trào xây dựng hũ gạo tiết 
kiệm tình thương để phát động 
tới hội viên nhằm tri ân Người. 
Từ năm 2011 đến nay, cứ đến 
dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác, 
phụ nữ thôn 5 lại tập trung tại 
hội trường thôn, mỗi người cầm 
trên tay một túi gạo, gặp nhau 
tay bắt mặt mừng. Chị Nguyễn 
Thị Thành chia sẻ: Số gạo tuy 
ít ỏi nhưng là nghĩa tình của chị 
em dành tặng hội viên nghèo 
nhằm động viên nhau vươn lên 
trong cuộc sống. Với ý nghĩa 
đó, rất nhiều hội viên tham gia 

Biến suy nghĩ thành hành 
động, các nhà sáng chế 
trẻ đã cho ra đời nhiều 

sản phẩm sáng tạo. Từ đơn giản 
đến phức tạp, các sáng kiến, 
giải pháp đã đưa lý thuyết vào 
thực tế, phục vụ thiết thực cho 
cuộc sống, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương.

Dù mới 35 tuổi song với 
niềm đam mê nghiên cứu, thạc 
sĩ, bác sĩ Khiếu Hữu Thanh, 
Trường Đại học Y Dược Thái 
Bình cùng cộng sự đã cho ra 
đời 14 đề tài khoa học. Các đề 
tài không chỉ tạo động lực thúc 
đẩy phong trào nghiên cứu 
khoa học mà còn được áp dụng 
hiệu quả vào công tác khám 
chữa bệnh tại đơn vị. Năm 
2016, đề tài “Đánh giá kết quả 
vá nhĩ bằng kỹ thuật đặt mảnh 
ghép trên dưới lớp sợi” của bác 
sĩ Khiếu Hữu Thanh đã đạt giải 
xuất sắc trong hội thi khoa học 
tuổi trẻ các trường y dược Việt 
Nam lần thứ XVIII và là thanh 
niên đạt giải cao nhất trong lĩnh 
vực y dược tại hội thi sáng tạo 
kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIII. 
Giải pháp nhằm điều trị bệnh lý 
viêm tai giữa có lỗ thủng màng 
nhĩ hiệu quả cao với tỷ lệ phục 
hồi màng nhĩ đạt gần 94%, giúp 
bệnh nhân cải thiện việc nghe 
và không cần đeo máy trợ thính 
với đường mổ thẩm mỹ 1cm. 
Giải pháp giúp tiết kiệm khoảng 
4 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị 
và chi phí điều trị gần 850 triệu 
đồng/năm.

Ngoài đề tài của bác sĩ Khiếu 
Hữu Thanh trong lĩnh vực y tế, 
khơi nguồn cho những sáng tạo 
từ hội thi sáng tạo khoa học, 
công nghệ và kỹ thuật tỉnh, 
nhiều nhà sáng chế trẻ trong 
tỉnh đã cho ra đời nhiều nghiên 
cứu thuộc các lĩnh vực nông, 

Hoàng Lanh

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh
Tiềm năng sáng tạo trong thế hệ trẻ là rất lớn. Thực tế đã chứng minh, 

từ những hội thi, cuộc thi, nhiều đề tài của các tác giả trẻ được ứng dụng 
trong thực tiễn đã góp phần giải phóng sức lao động, cải thiện môi trường 
làm việc. Tuy nhiên, việc tập hợp trí thức trẻ tại doanh nghiệp hiện nay 
còn khó khăn; một số trí thức trẻ an phận thủ thường, ít có sáng tạo. Để 
khơi nguồn sáng tạo trẻ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh sẽ 
đẩy mạnh tuyên truyền, nêu cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ trí thức trẻ 
trong việc nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh; biểu dương, khen thưởng những sáng tạo có hiệu quả 
ứng dụng cao, đồng thời tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách tạo điều 
kiện giúp trí thức trẻ phát huy sự sáng tạo.

Thạc sĩ, bác sĩ Khiếu Hữu Thanh, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Mỗi lần thực hiện đề tài nghiên cứu là một lần tôi có thêm những kiến 

thức mới để áp dụng vào giảng dạy, khám chữa bệnh. Tôi nghĩ rằng, sáng 
tạo không phải là cái gì cao xa, đôi khi chỉ là vấn đề nhỏ giống như một đồ 
dùng thiết thực phục vụ cuộc sống, sinh hoạt, học tập. Ý tưởng ban đầu có 
thể sẽ phải làm đi làm lại, thay đổi hướng nghiên cứu, thậm chí đón nhận 
những thất bại nhưng đó chính là kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện, nâng 
tầm sản phẩm. Bởi vậy, các bạn trẻ đừng bỏ dở ước mơ ngay từ khi nó 
chưa bắt đầu. 

Sinh viên Nguyễn Bá Thành, lớp KT28.08, ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội

Em thấy việc tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học 
sinh trung học rất có ý nghĩa với những học sinh có niềm đam mê sáng tạo. 
Đây là cơ hội để các em phát triển các kỹ năng của bản thân và rèn luyện 
khả năng làm việc theo nhóm. Ngày còn học THPT, em đã từng tham gia 
cuộc thi và đạt giải. Cuộc thi đã giúp em trưởng thành hơn, quen được 
nhiều bạn cùng chí hướng, sở thích và có thêm những trải nghiệm kiến thức 
mới. Khi lên đại học em vẫn tiếp tục tìm hiểu về một số dự án. Một số sản 
phẩm nghiên cứu đã được sản xuất và sinh lời.

Khơi nguồn sáng tạo trẻ
lâm, ngư nghiệp, tài nguyên 
môi trường, cơ khí tự động hóa, 
giao thông vận tải, xây dựng, 
vật liệu, hóa chất, năng lượng, 
công nghệ thông tin, điện tử 
viễn thông, giáo dục đào tạo. 
Từ năm 2012 đến năm 2015, 
hội thi đã thu hút gần 280 giải 
pháp tham gia, trong đó nhiều 
nghiên cứu của các trí thức trẻ.

Mặc dù còn đang ngồi trên 
ghế nhà trường song nhiều đề 
tài của học sinh trung học tham 
gia dự thi đã đạt giải cao, tiêu 
biểu có các đề tài máy cho tôm 
cá ăn điều khiển từ xa, hệ thống 
tự động điều khiển máy bơm tưới 
nước cho cây trồng, công nghệ 
sản xuất than sinh học từ phụ 
phẩm nông nghiệp… Từ cuộc thi 
khoa học kỹ thuật dành cho học 
sinh trung học được tổ chức đã 
có nhiều gương mặt mới triển 
vọng với các đề tài gần gũi thực 
tế. Chỉ tính riêng giai đoạn 2012 

- 2015, qua hai lần tổ chức, 
cuộc thi khoa học kỹ thuật dành 
cho học sinh trung học cấp tỉnh 
đã nhận được hơn 140 đề tài 
thuộc các lĩnh vực: đồ dùng học 
tập, phần mềm tin học, đồ chơi 
trẻ em và đồ dùng phục vụ giải 
trí, dụng cụ sinh hoạt gia đình, 
bảo vệ môi trường và phát triển 
kinh tế. Có thể thấy, cuộc thi đã 
trở thành sân chơi thiết thực để 
các em đưa lý thuyết vào thực 
tế, phục vụ nhu cầu thiết thực 
của cuộc sống.

Để thúc đẩy phong trào 
nghiên cứu, sáng tạo khoa 
học trong thế hệ trẻ, tỉnh đã có 
nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ 
các hoạt động khoa học công 
nghệ. Ngoài tổ chức hội thi sáng 
tạo khoa học, công nghệ và kỹ 
thuật tỉnh và cuộc thi khoa học 
kỹ thuật dành cho học sinh trung 
học, ngành Giáo dục và Đào 
tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh tỉnh cũng có hội thi 
khoa học kỹ thuật và phong trào 
tuổi trẻ sáng tạo để tìm và tôn 
vinh các nhà sáng chế trẻ. Các 
sở, ngành, địa phương, đơn vị 
cũng phát động phong trào phát 
huy sáng kiến, giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng thực hiện 
nhiệm vụ. Một số trường đại học 
cũng đã thành lập câu lạc bộ 
nghiên cứu khoa học trẻ. Việc 
phát động nghiên cứu khoa học 
rộng rãi trong toàn tỉnh đã góp 
phần ươm mầm, thôi thúc niềm 
đam mê sáng tạo trong thế 
hệ trẻ. Song hiện nay, sự đầu 
tư cho những người trẻ trong 
nghiên cứu khoa học chưa được 
quan tâm đúng mức dẫn đến 
nhiều người vẫn đang loay hoay 
khi khó nhân rộng và ứng dụng 
các giải pháp sáng chế vào thực 
tế. Điều này ít nhiều làm giảm 
niềm say mê của họ.

Dây chuyền chế tạo kính được áp dụng tại Công ty TNHH Kính Tiền Châu góp phần nâng cao chất lượng                  
sản phẩm.                

và các thành viên đều xúc động, 
hồi hộp. Bác tươi cười chào hỏi 
và bắt tay từng người. Khi hết 
lượt, Bác lại hỏi:

- Còn chú nào mà Bác chưa 
bắt tay không?	

- Báo cáo Bác, hết rồi ạ!
- Bây chừ, chú nào kể 

chuyện khu 4, chuyện đánh Tây 
ở Bình - Trị - Thiên cho Bác và 
chú Văn nghe nào?

Sau khi đồng chí Trần Văn 
Quang, trưởng đoàn, thay mặt 
đoàn báo cáo với Bác xong, Bác 
hỏi:

- Ở Bình - Trị - Thiên, các 
chú phát triển chiến tranh du 
kích thế nào?

- Dạ thưa Bác, lúc đầu 
chúng cháu có sai lầm, cứ 
tưởng dễ ăn, dàn quân ra đánh 
trận địa, mặt đối mặt với chúng 
nó, nhưng đánh không được, 
tổn thất nhiều. Sau đó đã nhanh 
chóng rút kinh nghiệm, lại có sự 
chỉ đạo của Bộ Tổng tư lệnh, 
chúng cháu đã phát triển chiến 
tranh du kích khắp 3 tỉnh, khá 
nhất là Quảng Trị ạ.

- Ừ, thế là tốt. Các chú phải 
nhớ, sức ta chưa thể đánh trận 
địa với chúng được.

Sau lời khích lệ của Bác, một 
đồng chí kể Bác nghe trận đánh 
“Ôm hè” - tiếng miền Trung 
nghĩa là “Ôm nhé”. Chuyện là, 
có nhóm phụ nữ huyện Hương 
Thủy, tỉnh Thừa Thiên, một hôm 

đi chợ bị toán lính Pháp bám 
theo trêu ghẹo. Tương kế tựu 
kế, các chị để cho chúng bám 
theo, đến một nơi vắng vẻ các 
chị hô to làm mệnh lệnh “Ôm 
hè”, nhất loạt các chị còn lại lao 
vào vật nhau với toán lính Pháp, 
sau đó tước hết vũ khí, trói tay 
từng tên, dồn vào một chỗ và rút 
lui an toàn. Trận đánh tuy nhỏ, 
không có tiếng súng nổ nhưng 
lại góp phần cổ vũ phong trào 
du kích phát triển nhanh và 
mạnh hơn.

Nghe kể xong, Bác nói:
- Như thế là rất tốt. Thực dân 

Pháp có vũ khí mạnh, quân lính 
tinh nhuệ thì ta phải áp dụng 
chiến tranh du kích để tiêu hao 
sinh lực địch, buộc chúng phải 
đánh theo cách của ta. Ta tiến 
công chúng ở mọi lúc, mọi nơi, 
bằng những lực lượng, những 
vũ khí mà chúng không thể ngờ 
được thì sẽ thắng lớn. Giờ các 
chú còn có thắc mắc gì thì cứ 
hỏi, đừng ngại.

Một đồng chí đứng lên hỏi: 
- Thưa Bác, cuộc kháng 

chiến của ta đã được 2 năm. Từ 
chỗ phải đối phó, bị động, nay 
ta đang chuyển sang thế chủ 
động tiến công tiêu diệt địch. 
Thực dân Pháp đã bị dồn vào 
thế bị động, đối phó. Nhưng bây 
chừ Mỹ lại giúp Pháp ngày càng 
nhiều. Thưa Bác, vậy tương 
quan lực lượng giữa ta và địch 
sẽ như thế nào, có thay đổi gì 
không ạ?

Nghe xong, Bác nói luôn:
- Không! Không tương, 

không cà, không mắm gì cả! 
Một thằng Mỹ, chứ nhiều thằng 
Mỹ giúp Pháp ta cũng quyết 
đánh, mà đã đánh là phải thắng.

Đoạn Bác quay sang phía 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp bảo:

- Chú Văn này, ngày mai lên 
lớp, phải nêu vấn đề này và giải 
thích cặn kẽ cho tất cả anh em 
trong lớp hiểu nhé.

Đối với ông Lê Tự Đồng (sau 
này là trung tướng) và đoàn 
đại biểu Liên khu 4 nói riêng, 
cả nước nói chung, tình cảm 
và câu nói đanh thép của Bác 
là động lực mãnh liệt, thôi thúc 
mỗi người dân vượt qua mưa 
bom bão đạn của quân thù, 
làm nên một Bình - Trị - Thiên 
khói lửa thời kháng chiến 9 năm 
và cả những năm kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước sau này.

“CÒN CHÚ NÀO 
BÁC CHƯA BẮT TAY?”

Trần Nam
(Sưu tầm)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đoàn đại biểu Nam Bộ ra chiến khu Việt Bắc 
báo cáo với Trung ương Đảng và Bác Hồ về quyết định kháng chiến của 
đồng bào và chiến sĩ miền Nam (tháng 10/1949).

Ảnh tư liệu

tiết kiệm. Chị em đi góp gạo tiết 
kiệm như một món quà mừng 
ngày sinh của Bác nên ai cũng 
phấn khởi.

Chi hội Phụ nữ thôn 5 có 
350 hội viên, mỗi ngày chị em 
tiết kiệm một nắm gạo bỏ vào 
túi nilon bảo quản cẩn thận 
để gạo không bị mốc, đến dịp 
19/5 mang ra hội trường thôn 
góp vào hũ gạo tiết kiệm tình 
thương. Với hình thức này, mỗi 
năm chị em tiết kiệm được từ 

50 - 70kg gạo dành tặng gia 
đình hội viên nghèo, hội viên 
đơn thân hoàn cảnh khó khăn. 
Khi được nhận gạo, bà Phạm 
Thị Mùi bộc bạch: Từ ngày 
con trai mất tích, sức khỏe suy 
sụp, mắc bệnh thần kinh, tuổi 
cao không lao động được, nhờ 
sự quan tâm, đùm bọc, giúp 
đỡ của cấp ủy, chính quyền 
địa phương và Chi hội Phụ nữ 
thôn nên tôi cố gắng vượt qua 
nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Cũng giống như bà Phạm 
Thị Mùi, hơn chục phụ nữ 
nghèo ở thôn 5 được nhận quà 
từ phong trào hũ gạo tiết kiệm 
tình thương mỗi dịp kỷ niệm 
ngày sinh của Bác đều rất 
cảm động. Tất cả cùng thầm 
nhủ phải nỗ lực phấn đấu vươn 
lên trong cuộc sống và tích 
cực tham gia các phong trào 
thi đua yêu nước để góp phần 
xây dựng quê hương, đất nước 
ngày thêm giàu đẹp.

Chị Nguyễn Thị Tươi,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa

Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, Chi hội 
Phụ nữ thôn 5 đã tổ 
chức nhiều hoạt động 
cụ thể. Các phong 
trào của phụ nữ thôn 
5 đều đem lại hiệu 
quả thiết thực đối với 
đời sống hội viên. Hội 

Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa coi đây là mô 
hình tốt để tuyên truyền, vận động, nhân 
rộng tới các chi hội phụ nữ trong toàn xã.

Bà Trần Thị Síu, 
thôn 5, xã Vũ Hòa

Bảy năm tham gia 
xây dựng hũ gạo tiết 
kiệm tình thương, bản 
thân tôi đã học và giáo 
dục cho con cháu ý 
thức tiết kiệm theo 
gương Bác và truyền 
thống “Lá lành đùm lá 
rách” của dân tộc để 
chia sẻ với những khó 
khăn của người nghèo. 

Bác không còn nữa nhưng tình yêu thương 
của Người vẫn còn đây, vẫn in đậm trong suy 
nghĩ, việc làm hàng ngày của chị em.

Bà Nguyễn Thị Mùi, 
thôn 5, xã Vũ Hòa

Hai con ở xa, 
chồng bị bệnh 
không còn khả 
năng lao động, 
một mình tôi 
làm 5 sào ruộng 
nên gia đình 
quá khó khăn. 
Nhờ chị em 
đùm bọc, động 
viên, giúp đỡ 

nên tôi yên tâm vượt lên hoàn cảnh. 
Được nhận gạo tôi rất xúc động, chỉ 
biết nói cảm ơn tấm lòng của chị em.

Khắc Duẩn

Hũ gạo của Bác Hồ
Bảy năm duy trì hũ gạo tiết kiệm tình thương, phụ nữ thôn 5, xã Vũ Hòa 

(Kiến Xương) đã chia sẻ tình cảm với những hội viên nghèo và hơn tất cả là 
tự giáo dục nhau tinh thần tiết kiệm theo gương Bác, xây dựng cuộc sống 
ngày thêm tốt đẹp. Chị em nơi đây gọi hũ gạo tình thương đó là “Hũ gạo của 
Bác Hồ”.

Phụ nữ thôn 5, xã Vũ Hòa thực hành tiết kiệm theo gương Bác.


