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quỳnh lưu

Chung tay phòng, chống
dịch bệnh do nCoV gây ra

Đẩy mạnh phòng dịch từ cơ sở
Công ty TNHH Leader Win Shoes có 

trụ sở tại thôn Dũng Thượng, xã Dũng 
Nghĩa (Vũ Thư) hiện có hơn 1.000 công 
nhân, trong đó có 33 lao động người 
Trung Quốc đang làm việc. Dịp nghỉ tết 
Nguyên đán Canh Tý 2020 có 32/33 lao 
động Trung Quốc về quê đón tết và hiện 
đều đã quay trở lại Công ty lao động. Ông 
Zhang Bai Hui, lao động người Trung 
Quốc tại đây chia sẻ: Trước khi nhập cảnh 
vào Việt Nam chúng tôi đã được cấp giấy 
khám sức khỏe, tuy nhiên, khi đến Việt 
Nam được chính quyền địa phương yêu 
cầu, chúng tôi đều tự giác đến Bệnh viện 
Đa khoa huyện để kiểm tra lại thân nhiệt, 
tình trạng sức khỏe. Hiện tại chúng tôi có 
sức khỏe ổn định, không có hiện tượng 
gì bất thường. Chúng tôi tuyệt đối tuân 
thủ việc đeo khẩu trang khi làm việc, hạn 
chế tiếp xúc với người khác. Thực hiện 
chỉ đạo của chính quyền các cấp về việc 
cách ly y tế cho người qua địa bàn 1 trong 
số 31 tỉnh có dịch của Trung Quốc sang, 
từ ngày 4/2 chúng tôi tạm dừng lao động, 
tuân thủ việc cách ly y tế nhằm bảo đảm 
an toàn tính mạng cho bản thân và cộng 
đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch 
UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của virus corona xã 
Dũng Nghĩa (Vũ Thư) cho biết: Xã đã 
thành lập Ban Chỉ đạo, huy động toàn 
bộ hệ thống chính trị vào cuộc và 1 tổ 

phản ứng nhanh gồm 8 người; xây dựng, 
triển khai kế hoạch phòng, chống dịch 
với 3 tình huống cụ thể. Hàng ngày, đài 
truyền thanh xã phát sóng nhiều lượt để 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý 
thức phòng, chống dịch bệnh do nCoV 
gây ra cho nhân dân. Đối với số lao động 

là người Trung Quốc mới di chuyển đến 
địa bàn từ ngày 31/1 - 2/2, xã kiểm tra, 
quản lý chặt chẽ hồ sơ, mặc dù đã có giấy 
khám sức khỏe của các cơ quan chức 
năng nhưng xã vẫn yêu cầu đến Bệnh 
viện Đa khoa huyện để kiểm tra lại sức 
khỏe. Từ ngày 4/2, xã yêu cầu thực hiện 

nghiêm túc việc cách ly y tế 14 ngày đối 
với các trường hợp công dân nhập cảnh 
vào Việt Nam từ các vùng có dịch của 
Trung Quốc. Đối với công nhân tại doanh 
nghiệp có người Trung Quốc lao động, xã 
yêu cầu chủ động khai báo tình hình sức 
khỏe, khi có biểu hiện nghi ngờ phải báo 
cáo kịp thời để Ban Chỉ đạo xã vào cuộc 
xử lý, tránh dịch bệnh lây lan ra cộng 
đồng. Xã Dũng Nghĩa yêu cầu 100% cán 
bộ các ngành, đoàn thể, chuyên môn của 
xã, thôn khi làm việc, tiếp xúc với nhân 
dân gương mẫu đeo khẩu trang. 

Vào cuộc đồng bộ, quyết liệt
Theo khảo sát của Công an huyện, 

trên địa bàn huyện Vũ Thư có 111 công 
dân Trung Quốc làm việc tại 15 doanh 
nghiệp. Đến ngày 4/2/2020, có 91 công 
dân về Trung Quốc đón tết và đã trở lại 
Việt Nam, 3 người ở lại Việt Nam đón tết 
và 17 người về Trung Quốc nhưng chưa 
trở lại Việt Nam làm việc. Ngoài ra, có 16 
công dân Trung Quốc đang du lịch trên 
địa bàn huyện; 10 người Việt Nam sinh 
sống ở Trung Quốc về quê đón tết cổ 
truyền Canh Tý 2020. Trong số công dân 
này không có người đến từ Vũ Hán. Đến 
nay, 100% số công dân Trung Quốc và 
người Việt Nam ở Trung Quốc về quê đón 
tết trên địa bàn huyện được theo dõi cách 
ly. Hiện trên địa bàn huyện chưa ghi nhận 
trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính với 
nCoV. 

Điều kiện khí hậu hiện tại là mùa 
đông xuân lạnh ẩm, thuận lợi cho mầm 
bệnh phát sinh, phát triển; nguy cơ xâm 
nhập dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do nCoV gây ra vào địa bàn huyện rất 
cao. Đồng chí Đặng Hồng Kỳ, Phó Bí 
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
cho biết: Để phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, 
huyện Vũ Thư đã thành lập Ban Chỉ đạo 
của huyện phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 
corona. Huyện ủy, UBND huyện ban 
hành nhiều văn bản chỉ đạo. Đến sáng 
ngày 4/2, huyện thành lập thêm 3 tổ kiểm 
tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại 
các địa phương. Tại các xã, thị trấn đều 
đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh; xác lập các khu vực cách ly, 
khi cần thiết sẽ cách ly các trường hợp 
nghi ngờ để tránh lây lan ra cộng đồng. 
Huyện cấp phát cho mỗi xã, thị trấn 2 
bộ đồ bảo hộ và 3kg Cloramin B để thực 
hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các khu 
vực công cộng. Ngoài ra, các địa phương 
huy động thêm kinh phí mua và cấp phát 
khẩu trang cho cán bộ, người dân; tổ 
chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng 
ở các khu vực công cộng. Huyện chỉ đạo 
lực lượng công an tăng cường nắm bắt di 
biến động của người nước ngoài, nhất là 
công dân Trung Quốc trên địa bàn. Từ 
ngày 4/2, yêu cầu các địa phương thực 
hiện cách ly tuyệt đối, theo dõi 14 ngày 
đối với 100% người đi từ 1 trong số 31 tỉnh 
có dịch của Trung Quốc về Việt Nam. Đài 
TTTH huyện và đài truyền thanh các xã, 
thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng, 
tuyên truyền nâng cao nhận thức của 
nhân dân về phòng, chống dịch bệnh do 
nCoV gây ra.

 Khó khăn lớn nhất của huyện hiện 
nay là số lượng khẩu trang y tế cấp phát 
cho nhân dân và quần áo bảo hộ cho lực 
lượng chuyên môn y tế và các ban chỉ đạo, 
lượng thuốc tiêu độc, khử trùng Cloramin 
B cho các địa phương còn ít, thiếu. Trong 
khó khăn chung đó, huyện kêu gọi các xã, 
thị trấn làm tốt công tác xã hội hóa, nỗ 
lực đầu tư kinh phí bổ sung vật tư, thiết 
bị y tế, bảo hộ cấp thiết phục vụ công tác 
phòng, chống dịch hiệu quả, mục tiêu cao 
nhất là không để dịch bệnh xâm nhập vào 
địa bàn, bảo vệ an toàn tính mạng, sức 
khỏe cho người dân.

Căng mình phòng, chống 
dịch bệnh do nCoV gây ra

Vũ Thư

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Vũ Thư chưa có trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính với virus corona. Tuy nhiên, với mục tiêu 
không cho dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân, những ngày này, cấp ủy, chính quyền các 
địa phương huyện Vũ Thư đang căng mình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 
corona (nCoV) gây ra.

Tổ công tác của huyện Vũ Thư kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Công ty TNHH Leader Win Shoes (Vũ Thư) tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại trụ sở.
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Ông Bùi Thanh Lịch, 
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiền Hải

Thực hiện phong trào 
thi đua “Nông dân thi 
đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau 
làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”, Hội Nông dân 
huyện Tiền Hải đã tổ chức 
các lớp tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật cho 
hội viên nông dân; tín chấp 
giúp hội viên vay vốn, đồng 

thời phối hợp với các doanh nghiệp giúp hội viên 
có được con giống chất lượng, tìm đầu ra cho nông 
sản giúp hội viên yên tâm sản xuất. Mong rằng 
năm 2020, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục có những 
chỉ đạo, định hướng phát triển mới để giúp phong 
trào thi đua ngày càng phát huy hiệu quả cao hơn 
nữa, đời sống hội viên ngày càng khấm khá hơn. 

Ông Nguyễn Duy Mỡi, 
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Phụ 

Giúp đỡ hội viên phát triển 
kinh tế, giảm nghèo bền vững, 
Hội Nông dân huyện Quỳnh Phụ 
đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động hội viên nông dân tham gia 
các buổi chuyển giao khoa học 
kỹ thuật, tín chấp giúp hội viên 
vay vốn, đồng thời hướng dẫn 
hội viên tham gia phát triển kinh 
tế tập thể. Hiện nay, Hội Nông 
dân huyện Quỳnh Phụ đã thành 

lập 15 tổ hợp tác với 207 thành viên; trong đó có 5 tổ 
hợp tác chăn nuôi thủy sản, 2 tổ hợp tác sản xuất rau an 
toàn, 2 tổ hợp tác liên doanh thương mại, dịch vụ... Các 
tổ hợp tác thường xuyên được kiểm tra tình hình hoạt 
động, kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp cho các tổ hợp tác 
duy trì và phát triển tốt. Thu nhập của hội viên nông dân 
khi tham gia các tổ hợp tác tăng lên đáng kể. 

Ông Lê Viết Vĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình 

Phong trào thi đua “Nông 
dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững” đã được Hội Nông 
dân xã Vũ Lạc triển khai đến 
từng chi hội, qua triển khai đã 
tạo khí thế thi đua sôi nổi trong 
hội viên nông dân. Nhiều hội 
viên đã chủ động nắm bắt thị 
trường, mạnh dạn chuyển đổi 

mô hình chăn nuôi, trồng trọt nhằm đáp ứng kịp thời 
nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Bên cạnh đó, Hội 
Nông dân xã Vũ Lạc cũng đẩy mạnh hoạt động ủy thác 
và tín chấp với các ngân hàng giúp 400 hộ gia đình hội 
viên vay hơn 20 tỷ đồng phát triển kinh tế; sử dụng 
hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần giảm 
tỷ lệ hội viên nghèo qua từng năm.

tiến đạt

Nhiều mô hình mới
Đầu năm 2019, anh Nguyễn Văn 

Chiến, thôn Thái Cao, xã Nam Bình (Kiến 
Xương) đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây 
dựng 2 ao nuôi cá chạch trên diện tích 4 
sào đất chuyển đổi của gia đình. Mỗi ao 
nuôi cá chạch, anh Nguyễn Văn Chiến 
để mực nước không quá 40cm, trong ao 
anh đào các hố sâu 50 - 60cm để cá trú ẩn, 
ngoài ra anh còn thả bèo tây để tạo chỗ 
trú ẩn cho cá tránh nóng, tránh rét và làm 
sạch môi trường nước. Sau 4 tháng nuôi, 
anh thu về hơn 2 tấn cá chạch thương 
phẩm và cá chạch giống. Anh Chiến chia 
sẻ: Cá chạch là loại cá khỏe, ít bị bệnh, 
thức ăn chủ yếu là phù du và một phần 
nhỏ là cám nên chi phí chăn nuôi ít, lợi 
nhuận thu về cao, được nhiều thương 
lái tìm mua với mức giá cao từ 90.000 - 
120.000 đồng/kg. Trừ chi phí đầu tư, sau 
4 tháng nuôi cá chạch, gia đình tôi thu về 
hơn 200 triệu đồng. 

Cùng với nuôi cá truyền thống và 

Năm 2019, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Nhiều hội viên nông dân với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám 
làm đã mạnh dạn chuyển đổi từ nuôi những con truyền thống sang nuôi những con đặc sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, 
đời sống ngày càng được nâng cao. 

trồng một số loại cây ăn quả như ổi, cam 
thì nông dân Tô Văn Đạt, thôn Tào Xá, 
xã Đông Cường (Đông Hưng) chọn nuôi 
thêm một số loại rắn như hổ mang, hổ 
trâu để phát triển kinh tế. Gia đình anh 
Đạt đã xây dựng chuồng trại khép kín, bịt 
kín những kẽ hở trên mái chuồng nuôi, 
đồng thời anh xây dựng chuồng nuôi 
nhốt rắn tách biệt giúp quá trình nuôi 
nhốt bảo đảm an toàn. Anh Đạt cho biết: 
Nuôi rắn tốn ít chi phí do rắn thường ngủ 
đông và hoạt động chủ yếu vào mùa hè, 
2 - 3 ngày mới phải cho ăn một lần, thị 
trường tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh miền 
Bắc nên gia đình tôi nuôi đến đâu là xuất 
bán hết đến đó, không phải lo thị trường 
đầu ra. Với hơn 500 con rắn hổ mang, rắn 
hổ trâu, hơn 1.000 cá quả, hơn 4.000 ếch 
nuôi thương phẩm và cây ăn trái, trừ chi 
phí đầu tư mô hình của gia đình tôi thu về 
từ 200 - 300 triệu đồng/năm.   

Những năm qua, gia đình chị Phạm 
Thị Lam, thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt 

(Đông Hưng) tập trung phát triển kinh 
tế từ nghề trồng hoa, cây cảnh. Với diện 
tích hơn 1 mẫu, chị Lam lựa chọn trồng 
các loại hoa như hoa hồng, hoa đồng 
tiền, hoa đào... với trên 1 vạn gốc hoa các 
loại. Gia đình chị đã đầu tư hơn 200 triệu 
đồng để đào ao lấy nước tưới, lắp đặt hệ 
thống tưới nước tự động giúp hoa sinh 
trưởng và phát triển tốt. Chị Lam cho 
biết: Mấy năm gần đây, xu thế chơi hoa 
hồng dịp tết của người dân chuyển dần 
từ các cây hồng to, nhiều bông sang các 
cây hoa hồng mini, hoa hồng có màu sắc 
đặc biệt như hồng vàng, hồng xanh và 
một số loại hoa hồng nhập ngoại khác. 
Để đáp ứng thị hiếu đó, gia đình tôi đã 
nhập và nhân giống một số loại hoa hồng 
nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 
Trừ chi phí đầu tư, mô hình của gia đình 
tôi thu về gần 400 triệu đồng/năm. 

Hỗ trợ hội viên sản xuất, kinh doanh
Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội 

Nông dân tỉnh chia sẻ: Là một trong ba 

phong trào trọng tâm của Hội nên hàng 
năm Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu cụ 
thể về tỷ lệ hộ gia đình hội viên đạt danh 
hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; tỷ lệ các 
chi hội, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi 
giúp đỡ các hộ nghèo về vốn, giống, kỹ 
thuật, việc làm; chỉ đạo các cấp hội sâu 
sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra các hoạt 
động của phong trào để đánh giá, rút kinh 
nghiệm, kịp thời đề ra biện pháp chỉ đạo 
phong trào một cách sát thực, hiệu quả. 
Trong năm 2019, Hội Nông dân tỉnh có 
hơn 256.700 hộ gia đình hội viên đăng 
ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, 
kinh doanh giỏi, trong đó có 76% hội viên 
đạt danh hiệu. Để có được kết quả đó, Hội 
Nông dân tỉnh đã nhận ủy thác với Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 
62.340 hội viên nông dân vay với tổng dư 
nợ trên 2.562,122 tỷ đồng. Cùng với đó, 
các cấp hội nông dân trong tỉnh quản lý 
và sử dụng có hiệu quả trên 24 tỷ đồng 
vốn quỹ hỗ trợ nông dân giúp cho hộ 
hội viên vay phát triển sản xuất. Nguồn 
vốn vay được Hội Nông dân tỉnh thường 
xuyên kiểm tra, rà soát bảo đảm sử dụng 
đúng mục đích và không để xảy ra nợ quá 
hạn.  

Bên cạnh đó, hội nông dân từ tỉnh tới 
cơ sở đã tổ chức 84 cuộc hội thảo, tham 
quan học tập mô hình cho gần 8.000 lượt 
hội viên, mở trên 1.100 lớp tập huấn, 
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 
108.000 lượt hội viên, nông dân; đồng 
thời, mở 115 lớp dạy nghề cho trên 3.800 
hội viên. Hội viên nông dân sau học nghề 
đã có gần 1.300 người có việc làm. 

Đời sống được nâng lên, trong 2 năm 
2018 - 2019, hội nông dân các cấp trong 
tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên 
nông dân tích cực đóng góp tham gia 
xây dựng nông thôn mới hơn 91 tỷ đồng 
và tham gia  trên 255.800 ngày công xây 
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó 
hội viên đã tham gia làm mới và sửa chữa 
12.105km đường giao thông nông thôn; 
xây mới và cải tạo 10.861km kênh mương, 
461 cầu, cống, 625 phòng học, trạm xá xã. 
Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh 
giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu 
tư xây dựng các công trình phúc lợi như 
trường học, trạm xá, trạm điện, cầu cống, 
đường giao thông nông thôn.

Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Mô hình trồng hoa hồng mini của gia đình chị Phạm Thị Lam, xã Hồng Việt (Đông Hưng) cho thu nhập cao.



4 Chuû nhaät, ngaøy 9/2/2020

Tàu dọn rác đa năng 
tích hợp công nghệ 4.0
Đó là sản phẩm khoa học của hai em 

Nguyễn Anh Khoa, học sinh lớp 8A2 và 
Hoàng Ngọc Hiếu, lớp 9A1, Trường THCS 
Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy). Ngọc Hiếu 
chia sẻ: Xuất phát từ vấn đề ô nhiễm môi 
trường hiện nay, chúng em đã có ý tưởng 
tạo ra sản phẩm tàu dọn rác đa năng tích 
hợp công nghệ 4.0 chạy bằng pin năng 
lượng mặt trời thân thiện với môi trường. 
Sản phẩm này có thể được điều khiển để 
dọn sạch rác thải, khơi thông dòng chảy 
trên mặt nước các ao, hồ, đồng thời có 
thể tích hợp việc sục khí ô xy cho nước, 
kết hợp cho cá ăn, có ý nghĩa rất lớn trong 
các ao, hồ nuôi thủy sản. Sản phẩm có 
ý nghĩa trong việc giảm bớt thời gian và 
công sức lao động của con người, giảm 
bớt nguy hiểm và độc hại cho con người 
khi thu dọn rác trên mặt ao, hồ, tăng năng 
suất lao động, thân thiện với môi trường. 
Thầy giáo Vũ Văn Phương, giáo viên 
Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh trực tiếp 
hướng dẫn hai em chia sẻ: Ngoài việc sử 
dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền, 
tàu dọn rác do các em sáng chế có tính 
công nghệ hiện đại, được sử dụng mạch 
điều khiển là mạch Arduino kết nối với 
điện thoại thông minh qua bluetooth 4.0 
hoặc wifi và sử dụng được ở phạm vi rộng.

Cô giáo Trịnh Thị Thu Hiền, Hiệu 
trưởng Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 
cho biết: Ngay từ khi bước lên THCS, học 
sinh trong trường được làm quen với giáo 
dục STEM. Đây là lợi thế rất lớn khi các 
em có cơ hội được tiếp xúc với các cuộc 
thi khoa học kỹ thuật. Vì vậy, việc sử dụng 
điện thoại thông minh để điều khiển 

các sản phẩm khoa học được các em áp 
dụng khá thành thục, giáo viên gần như 
chỉ quan sát cách làm của các em. Qua 
đó, có thể thấy các em đã dần làm chủ 
khoa học, là những nhà sáng chế nhí với 
những sản phẩm hữu ích. Ông Nguyễn 

Mạnh Thường, Phó Trưởng phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện Thái Thụy chia sẻ: 
Đề tài khoa học của hai em Ngọc Hiếu 
và Anh Khoa là một trong khá nhiều sản 
phẩm khoa học thân thiện với môi trường 
được các em học sinh nghiên cứu, sáng 

tạo trong những năm qua. Đây là kết quả 
của việc định hướng cho các em tham gia 
nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn ngồi 
trên ghế nhà trường và được thực hiện 
thường xuyên, liên tục, cụ thể bằng nhiều 
hoạt động khác nhau, điển hình như ngày 
hội trải nghiệm sáng tạo, giáo dục STEM, 
phương pháp tổ chức dạy học cũng được 
thay đổi theo hướng phát triển năng lực 
của học sinh. Nhà trường khuyến khích 
học sinh vận dụng kiến thức môn học vào 
giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc 
sống. Đó là nền tảng tri thức cho các em 
bước vào đời.

34.000 đồng 
cho một bộ lọc khí thải xe máy
Tại Việt Nam nói chung và Thái Bình 

nói riêng, xe máy chính là phương tiện 
tham gia giao thông lớn nhất. Trong quá 
trình chuyển từ xăng thành năng lượng để 
di chuyển, xe máy đã phát sinh ra các chất 
thải như: CO2, CO, SO2, H2S, C6H6, các 
hợp chất có vòng bezen… và khói, bụi. 
Xuất phát từ thực tế đó, hai em Đặng Thị 
Khánh Quyên và Nguyễn Minh Hiếu (lớp 
10A13), học sinh Trường THPT Bắc Đông 
Quan đã mạnh dạn nghiên cứu, sáng tạo 
ra bộ lọc khí thải xe máy thân thiện với 
môi trường giá chỉ có 34.000 đồng. Chia 
sẻ về cấu tạo của sản phẩm, em Khánh 
Quyên cho biết: Để tạo ra một sản phẩm 
hoàn chỉnh, chúng em cần 200g than hoạt 
tính, 1 tấm bọt biển, 2 lớp ngăn cách bằng 
tôn, 1 ống vỏ sữa bột, 1 nẹp tôn, 2 đoạn 
cao su và dung dịch nước vôi. So với thiết 
bị lọc khí thải xe máy đã có thì thiết bị của 
em có thêm lớp lọc bằng chất kiềm. Đây 
là hóa chất cơ bản dễ kiếm, thiết bị dễ lắp 
đặt, gọn nhẹ, người dân có thể tự làm và 
tự sử dụng.

Kết quả được các em mang đến Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thử nghiệm. 
So với trước khi lắp bộ lọc khí thải xe máy, 
các chỉ số về CO2, CO, SO2, NO2 và bụi 
đã giảm đáng kể. Ví dụ như khí CO2 giảm 
từ 2.265mg/m3 xuống còn 1.074mg/m3; 
khí SO2 giảm từ 2,86mg/m3 xuống còn 
dưới 0,1mg/m3; bụi giảm từ 0,9mg/m3 
xuống còn 0,5mg/m3… Những con số 
trên đã thể hiện rõ những hiệu quả từ sản 
phẩm của hai em đến môi trường xung 
quanh. Ông Đặng Văn Báu, thôn Đồng 
Tâm, xã Đông Hà (Đông Hưng) chia sẻ: 
Khi được các cháu hướng dẫn làm bộ 
lọc khí thải và lắp vào xe máy, tôi thấy 
khá đơn giản, ai cũng có thể làm được. 
Tuy nhiên, khi hỏi về giá thành, các cháu 
nói chỉ có 34.000 đồng khiến tôi cũng 
băn khoăn bởi giá thấp thì liệu có chất 
lượng. Thế nhưng khi chạy thử nghiệm, 
tôi rất hài lòng. Ví dụ như trước khi lắp 
thiết bị, quan sát bằng mắt thường thấy 
có nhiều khói, ngửi thì có mùi khó chịu, 
ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Sau 
khi lắp thiết bị, xe vẫn chạy bình thường 
nhưng tôi thấy không còn mùi khó chịu, 
khói đen giảm đáng kể. Nếu được nhân 
rộng, tôi nghĩ sản phẩm này sẽ rất hữu 
ích cho môi trường.

Sản phẩm tàu dọn rác đa năng tích hợp 
công nghệ 4.0 của học sinh Trường THCS 
Nguyễn Đức Cảnh đã xuất sắc giành giải 
nhất, sản phẩm bộ lọc khí thải xe máy của 
học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan 
giành giải ba trong cuộc thi sáng tạo khoa 
học kỹ thuật dành cho học sinh trung học 
năm nay. Theo Ban tổ chức cuộc thi, lĩnh 
vực kỹ thuật môi trường có 5 dự án của 
học sinh dự thi. Bên cạnh đó, ở một số 
lĩnh vực như hệ thống nhúng, kỹ thuật cơ 
khí cũng có một số dự án liên quan đến 
lĩnh vực môi trường. Điều này cho thấy, 
vấn đề môi trường hiện nay được khá 
nhiều nhà trường quan tâm và có những 
nỗ lực để bảo vệ môi trường sống, từ đó 
hướng các em đến những sáng chế xanh 
trong tương lai.

“Sáng chế xanh” 
Từ nguồn nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền, nhiều học sinh ở Thái Bình đã sáng chế ra những sản phẩm khoa học thân thiện với môi trường. 

Nhiều cải tiến, sáng tạo của các em đã đi vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần bảo vệ môi trường sống.

Hai em học sinh Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy) sử dụng điện thoại thông minh điều khiển tàu dọn rác đa năng.

của học sinh
đặng anh

Học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan thử nghiệm bộ lọc khí thải xe máy.
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tú anh

Ngay từ những ngày đầu tiên của 
năm mới, chùa Keo đã tấp nập 
đón du khách thập phương về 

chiêm bái. Tuy nhiên, năm nào cũng vậy, 
ngày mùng 4 tháng Giêng là rộn ràng 
hơn cả trong dịp lễ chùa đầu xuân. Ngày 
hội này, mọi người đến với chùa Keo để 
được chứng kiến những nghi lễ truyền 
thống như lễ khai chỉ, mở cửa đền Thánh 
ghi nhớ công đức của Thiền sư Không Lộ 
và đặc biệt là tham gia vào hội thi kéo lửa 
nấu cơm đã trở thành nét văn hóa độc 
đáo không thể thiếu trong mỗi kỳ lễ hội 
xuân. 

Ông Nguyễn Hữu Khang, trưởng ban 
khánh tiết lễ hội xuân chùa Keo cho 
biết: Dù năm nào cũng diễn ra nhưng 
hội thi này luôn thu hút rất đông khán 
giả là những người con của quê hương 
và du khách náo nức đón xem. Tham 
gia hội thi có 4 đội là những thanh niên 
trai tráng trong làng Keo. Tuy năm nào 
cũng có sự thay đổi về nhân sự nhưng 
những nét văn hóa cổ truyền, tục lệ của 
làng Keo xưa thì vẫn luôn được gìn giữ và 
phát huy. Với quan niệm làng nào thắng 
giải của hội thi, được dâng mâm cơm 

Độc đáo 

Các đội thi nấu cơm.

tại hội xuân chùa Keo
hội thi kéo lửa nấu cơm 

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương lại náo nức đi trẩy hội xuân chùa Keo 
vào ngày mùng 4 tháng Giêng để cầu mong cho một năm mới mưa thuận gió hòa, bình an tài lộc. Ngoài việc lễ Phật, 
lễ Thánh, du xuân tận hưởng không khí của đất trời và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của ngôi chùa cổ kính, việc tham 
gia vào những trò chơi dân gian tại nơi đây cũng tạo niềm cảm xúc vui tươi, tràn đầy hứng khởi để bắt đầu cho một 
năm mới với nhiều dự định. 

lên cúng Thánh thì năm đó cả làng ấy 
sẽ gặp nhiều may mắn, công việc thuận 
lợi, hanh thông, mùa màng bội thu... nên 

để được đại diện cho làng mình tham 
gia vào hội thi, mỗi thành viên đều được 
tuyển chọn khắt khe, đáp ứng tiêu chí 

nhanh nhẹn, khéo léo, sức khỏe dẻo dai 
và có tinh thần đồng đội tốt. 

Mỗi đội với 8 thành viên phối hợp 
nhịp nhàng trong từng công đoạn: Người 
chạy giải lấy nước, người kéo lửa, người 
nấu cơm. Nếu như những thành viên 
chạy giải lấy nước cần sức khỏe dẻo dai, 
nhanh, bền thì những người tham gia 
kéo lửa cần sự khéo léo và kiên nhẫn. 
Người thi dùng một đoạn tre già khô đục 
lỗ thủng ở giữa thân, sau đó luồn một sợi 
dây bện bằng tre nứa khô qua lỗ khoan 
này. Cứ thế, ở hai đầu dây hai người giữ 
chặt, kéo đi kéo lại với vận tốc cao tạo lực 
cọ xát mạnh phát thành lửa. Một thành 
viên trong đội dùng bùi nhùi cho vào lấy 
lửa; người thi dừng kéo, thổi thật khéo 
cho bùi nhùi cháy, lửa được lấy ra đem 
nấu cơm, xôi, chè.

Sau thời gian đã định, mâm cơm của 
đội nào đáp ứng tốt nhất tiêu chí: cơm 
chín, xôi rền, chè sánh, vệ sinh sạch sẽ thì 
mới được dâng lên lễ Thánh. Các thành 
viên tham gia hội thi cho biết: Người dân 
làng Keo tin rằng, tham gia hội thi này 
có nghĩa là được đức Thánh ban lộc nên 
năm nào cũng rất đông thanh niên đăng 
ký tham gia. Người làng Keo quyết tâm 
cùng gìn giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa 
dân gian kéo lửa nấu cơm để cầu mong 
cho một năm mới mùa màng bội thu, tất 
cả con cháu, anh em trong làng đều quây 
quần bên nhau. 

Là du khách năm nào cũng đến với 
hội xuân chùa Keo, chị Nguyễn Thị 
Hường cho biết: Có bận mải tới đâu thì 
ngày mùng 4 tháng Giêng cả gia đình 
cũng về nơi đây để lễ Phật, lễ Thánh và 
xem kéo lửa nấu cơm. Ngoài ra, nhiều 
năm đến với hội xuân, tôi thấy người dân 
nơi đây có quan niệm những vật dụng 
được các đội sử dụng trong hội thi này 
sẽ đem lại may mắn cho gia đình nên sau 
khi hội thi kết thúc, họ thường xin về đặt 
trong gian bếp để có một năm ấm áp, gia 
đình sum vầy. 

Việc tham gia vào những trò chơi dân 
gian không chỉ tạo niềm hứng khởi mà 
còn là dịp để tìm hiểu những nét đẹp văn 
hóa truyền thống và hơn hết để có thêm 
nhiều niềm tin, hy vọng về một năm với 
thật nhiều điều tốt đẹp đang đón đợi 
phía trước.

Người dân làng Keo dâng mâm cơm được thực hiện tốt nhất trong hội thi lên đức Thánh 
Dương Không Lộ.
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quang viện 

Theo các tài liệu khảo cứu 
chép: Ngày mùng một 
đầu năm Mậu Ngọ (tức 

5 tháng 2 năm 1258), vua Trần 
Thái Tông xuống chiếu chiêu 
tập đông đủ văn võ bá quan vào 
tòa chính điện Thiên An cao cao 
trên đỉnh ngọn núi Nùng ở chính 
tâm Hoàng thành Thăng Long, 
trọng thể và tưng bừng làm hai 
lễ lớn một lúc: “Mừng năm mới 
và mừng chiến thắng”. Trước đó, 
ngày 24 tháng Chạp năm Đinh 
Tỵ (1257) qua tết “ông Công ông 
Táo” một hôm, vua Trần quyết 
định đưa toàn bộ sức mạnh quân 
sự sau 10 ngày rút lui chiến lược 
thực hiện kế “thanh dã” nghĩa là 
“vườn không, nhà trống” từ kinh 
đô Thăng Long về đứng chân trên 
vùng đất Long Hưng (Hưng Hà 
nay), nơi phát tích của nhà Trần, 
quân đội nhà Trần đã được củng 
cố, tăng lực lượng, tăng sức mạnh 
chiến đấu, quyết chiến một trận 
“sinh tử” ở Đông Bộ Đầu quét 
sạch quân xâm lược khỏi Thăng 
Long.

Sử cũ cũng chép rằng, năm 
Mậu Ngọ 1258, quân Nguyên 
Mông tiến hành xâm lược nước 
ta lần thứ nhất. Thái độ ngạo 
mạn, chúa Mông Cổ là Mông 
Kha ra lệnh cho Ngột Lương Hợp 
Thai, một tên tướng được mệnh 
danh “bách chiến bách thắng” 
đem một đạo quân ngót 3 vạn 
từ thượng nguồn sông Hồng (địa 
phận tỉnh Lào Cai nay) tràn vào 
Đại Việt. Với ý chí quật cường, 
vua Trần Thái Tông đã nhanh 
chóng tổ chức chống giặc, giữ 
nước. Thế mạnh như chẻ tre, 
quân Nguyên Mông hung hãn 
tiến vào Thăng Long, lúc ấy trong 
triều có người lo sợ khuyên vua 
nên “nhập Tống” (ý muốn nói 
Đại Việt nên dựa vào thế nước 

Tống để đánh lại quân Nguyên, 
vì lúc này nước Tống chưa bị 
tiêu diệt). Vua Trần Thái Tông 
đem chuyện đó kể với Thái sư 
Trần Thủ Độ, Thái sư đã khảng 
khái tấu trình: “Đầu thần chưa 
rơi, bệ hạ không có gì phải lo!”. 
Đạo quân Mông Cổ của tướng 
Ngột Lương Hợp Thai đuổi theo 
quân đội nhà Trần từ Bình Lệ 
Nguyên qua Phù Lỗ đến Thăng 
Long, thấy kinh thành nước Việt 
bỏ ngỏ chúng tràn vào chiếm 
luôn. Sau mấy cuộc tàn sát, đốt 
phá trong nội đô, chúng kéo đại 
quân ra đóng ở khu căn cứ thủy 
bộ Đông Bộ Đầu của nhà Trần ở 
mạn phía Đông trên hữu ngạn 
sông Hồng của kinh thành (bây 
giờ là khu vực chợ Long Biên, Hà 
Nội) chờ vua Trần đến “giao nộp 
đất nước”. Nhưng chờ mãi vẫn 
chẳng thấy, đến ngày thứ chín, 
đúng ngày tết Táo Quân tướng 
Mông Cổ đành phải phái hai viên 
sứ giả đi tìm triều đình nhà Trần 
để “chiêu dụ”. Sứ giả bị bắt trói và 
thả về. Ngày hôm sau (24 tháng 
Chạp năm Đinh Tỵ, tức 29 tháng 
1 năm 1258) “thiên binh vạn 
mã” nhà Trần từ đất Long Hưng 
đã tìm đến đại doanh Nguyên 
Mông mở trận đại chiến tiêu diệt 
gần hết lũ cướp nước. Đó là trận 
quyết chiến chiến lược Đông Bộ 
Đầu. Lễ mừng chiến thắng được 
tổ chức tại tôn miếu nhà Trần ở 
Thái Đường để báo tiệp, trong 
niềm hân hoan đại thắng giặc 
Nguyên Mông vang lên những 
hồi chiêng trống, trong tiếng hô 
dậy đất “vạn tuế”, gió xuân lồng 
lộng thổi dồn, cờ xí bay rợp trời 
vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh) 
đã tuyên bố truyền ngôi cho con 
là Thái tử Trần Hoảng để trở 
thành Thái Thượng hoàng nhiếp 
chính. Thái tử Trần Hoảng sinh 

năm Canh Tý (1240) lúc này vừa 
bước vào tuổi 18, trong những 
ngày quân Nguyên Mông tràn 
sang xâm lăng Đại Việt, Thái tử 
Trần Hoảng đã xin phụ hoàng 
cho được xung trận đánh giặc, 
Thái tử cầm quân dũng mãnh, 
tả xung, hữu đột khiến quân 
thù “thất điên, bát đảo” không 
hổ danh dòng dõi Đông A, xứng 
đáng là người kế nghiệp nhà 
Trần. Thuận ý trời, hợp lòng dân, 
Thái tử Trần Hoảng được vua cha 
Trần Thái Tông nhường ngôi, 
Trần Hoảng ngự ngai vàng vừa 
khi “trai trẻ bẻ gãy sừng trâu”, 
hoàng đế lấy niên hiệu là Thiệu 
Long, tự xưng là Nhân Hoàng, 
miếu hiệu là Trần Thánh Tông.

Mùa xuân Canh Tý 2020, 
ngoảnh nhìn lại mùa xuân của 
780 năm trước, Thái tử Trần 
Hoảng (Trần Thánh Tông) cất 
tiếng khóc chào đời cho đến nay 
non sông gấm vóc Đại Việt vẫn 
trải dài tươi xanh. Trong lịch sử 
các vương triều Việt Nam, vua 
Trần Thánh Tông được các sử gia 
ca ngợi là vị vua anh minh triều 
Trần và là vị hoàng đế tài giỏi giữ 
vững cơ nghiệp triều đại nhà Trần 
và nền độc lập quốc gia. Lịch sử 
phong kiến Việt Nam cũng ghi 
nhận triều đại nhà Trần là triều 
đại hưng thịnh nhất kéo dài 175 
năm từ năm 1225 đến năm 1440 
trải qua 14 đời vua. Con trưởng 
của vua Trần Thánh Tông là Trần 
Nhân Tông kế vị là đời vua thứ ba. 
Theo sử cũ ghi lại, vua Trần Nhân 
Tông đã sống cuộc đời oanh liệt 
và có những đóng góp to lớn, 
thiết thực cho dân tộc. Ngày xuân 
đồng điệu thi ca và Trần Nhân 
Tông là vị vua có tâm hồn thi ca, 
những tác phẩm thơ văn của vua 
Trần Nhân Tông do “Thánh đăng 
ngữ lục” ghi lại tiêu biểu như các 

tác phẩm: Thiền lâm thiết chủy 
ngữ lục, Thiền lâm thiết chủy 
hậu lục, Đại hương hải ấn thi tập, 
Tăng già toái sự và Thạch thất mị 
ngữ đã bị thất lạc. Còn lại một số 
bài thơ, bài văn và ngữ lục được 
chép rải rác lưu truyền đó đây 
trong nhân gian. Cuộc đời Trần 
Nhân Tông khi còn ấu nhi đã có 
những biểu hiện khá rõ nét hơi 
hướng Phật giáo nhưng khi được 
ngự ngai vàng quyền lực thì vấn 
đề quan tâm đầu tiên của vua 
Trần Nhân Tông lại là bảo vệ sự 
toàn vẹn lãnh thổ và nền độc 
lập của quốc gia Đại Việt. Vua 
Trần Nhân Tông là con đầu của 
Thượng hoàng Trần Thánh Tông, 
ông là một vị vua anh minh quả 
cảm, nhiều lần xông pha trận 
mạc đánh tan đội quân Nguyên 
Mông hung nô thiện chiến, đặc 
biệt là hai trận chiến vang dội 
lịch sử vào năm 1285 và 1288. Sử 
ghi, đầu năm 1285, quân Nguyên 
Mông lại tiến vào ải Nội Bàng mở 
đầu cho cuộc xâm lược Đại Việt 
lần thứ hai. Trước thế mạnh của 
giặc, quân ta thất thủ. Hưng Đạo 
Đại Vương Trần Quốc Tuấn thay 
đổi chiến lược, lui quân phòng 
thủ để bảo toàn lực lượng chờ 
thời cơ phản công. Tình thế trước 
mắt gặp nhiều khó khăn, lòng 
người không khỏi hoang mang, 
dao động, trên con thuyền rút ra 
Hải Đông, vua Trần Nhân Tông 
viết vào đuôi thuyền hai câu thơ 
bất hủ:

Cối Kê cựu sự quân tu ký
Hoan, Diễn do tồn thập vạn 

binh

(Việc cũ ở Cối Kê ngươi nên 
nhớ

Đất Hoan, Diễn vẫn còn kia 
mười vạn binh)

30 năm sau chiến thắng Đông 
Bộ Đầu đến niên hiệu Trùng 
Hưng của vua Trần Nhân Tông, 
người anh hùng lãnh đạo trực 
tiếp hai cuộc kháng chiến vĩ đại 
chống quân Nguyên Mông các 
năm 1284, 1285 và 1287, 1288, 
vào một ngày đầu xuân từ Thăng 
Long đi viếng Chiêu Lăng nơi 
an nghỉ ngàn thu của ông nội 
Trần Thái Tông ở Thái Đường 
(Long Hưng), nay là xã Tiến Đức, 
huyện Hưng Hà, vua Trần Nhân 
Tông vẫn còn thấy những người 
lính già từng đánh trận Đông Bộ 
Đầu năm 1258, mái tóc đã điểm 
sương vẫn đi theo hộ giá. Ký ức 
hào hùng về trận quyết chiến, 
chiến lược ngày giáp tết năm 
Mậu Ngọ (tức là năm thứ bảy, 
niên hiệu Nguyên Phong của vua 
Trần Thái Tông) vẫn rực rỡ trong 
những “bạch đầu quân” đã khiến 
vua Trần Nhân Tông phát khởi tứ 
thơ hào sảng dâng tràn cho mùa 
xuân mãi mãi trường cửu:

Tì hổ thiên môn túc
Y quan thất phẩm thông
Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên 

Phong
(Xuân Nhật yết Chiêu Lăng)
Tạm dịch: Nghìn cửa quân 

tì hổ uy vũ/Các quan thất phẩm 
áo mũ đầy đủ/Quân sĩ có người 
đầu bạc vẫn còn/Thường thường 
kể chuyện thời Nguyên Phong. 
(Ngày xuân thăm Chiêu Lăng).

XUÂN NHẬT TRƯỜNG CỬU
Hẳn những ai “Đã là con mẹ, con cha/Thì sinh ở đất Diên Hà, Thần Khê” lại không nhớ câu thơ “lay động đất 

trời” của vua Trần Nhân Tông: “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/Sơn hà thiên cổ điện kim âu”; dịch là “Đất nước 
hai phen chồn ngựa đá/Non sông ngàn thuở vững âu vàng” khẳng định cuộc kháng chiến trường chinh của 
quân dân nhà Trần chống giặc ngoại xâm tuy phải nhiều phen binh lửa nhưng giang sơn gấm vóc Đại Việt sẽ 
mãi mãi vững bền.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Thanh, 
nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin

Khi quân Nguyên Mông tiến vào 
Đại Việt, chúng tàn sát dân lành, tìm 
bắt vua Trần và về Long Hưng đào bới 
Chiêu Lăng. Chiêu Lăng ở Thái Đường 
nay là xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà 
được nhà Trần xây dựng hành cung 
Ngự Thiên nguy nga, tráng lệ đặt lăng 
tẩm và đền thờ các bậc tiên đế.

Ông Phạm Minh Đức, 
nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin

Miền đất Long Hưng bây giờ là 
huyện Hưng Hà, được sử cũ chép rằng: 
Chẳng những vào đầu thế kỷ XIII là nơi 
mà nhà Trần đã dựa vào để làm đặt chân 
lên kinh đô Thăng Long dần thay nhà 
Lý suy vi làm chủ cơ đồ nước Việt mà 
chính là quê hương nơi “chôn nhau cắt 
rốn” của những chỉ huy chủ chốt cuộc 
“rút lui chiến lược” vào những ngày tết 
năm Mậu Ngọ (1258) như Hoàng soái 

Trần Thái Tông, Thái sư Trần Thủ Độ và đặc biệt là Linh Từ 
Quốc Mẫu Trần Thị Dung.

Ông Vũ Đức Thơm, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh
Cuộc kháng chiến chống quân xâm 

lược Nguyên Mông của quân dân nhà 
Trần lần thứ nhất (1258) đã chiến thắng 
oanh liệt để lại những bài học kinh 
nghiệm quý báu được đúc rút và thực 
hành trong các lần kháng chiến thứ hai, 
thứ ba sau đó.

Chiêu Lăng xưa, nay là khu lăng mộ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).
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Ảnh minh họa

BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Quất vuốt vuốt vài sợi tóc buông 

trước mặt để tay khỏi rỗi... Một 
lúc lâu, cô lảng sang chuyện khác:

- Bác Chỉnh lên huyện thật à anh?
- Thật.
- Vậy ai làm chủ tịch?
- Cô!
- Em mà làm chủ tịch! - Quất kêu giãy 

lên như dẫm phải than hồng.
Tuyền mủm mỉm cười:

- Không làm chủ tịch thì làm... vợ chủ 
tịch!

Quất hiểu ra, mặt đỏ bừng. Cô khoác 
túi bước vội ra cửa, nói vọng lại:

- Kệ anh đấy! Em chả biết đâu!... Hí... 
hí...

*
*      *

Hội đồng nhân dân xã bầu Chuyển 
làm chủ tịch Ủy ban.

Vừa nhận nhiệm vụ mới, Chuyển được 
huyện giao ngay một việc nặng: trong ba 
đêm phải đưa bốn nghìn cân thóc qua 
sông Hồng, bảo đảm an toàn, bí mật.

Một trận mưa sập tới. Tháng chín trời 
dễ mưa. Nước đổ ào ào từ mái nhà xuống 
sân. Chuyển ngại thổi cơm, lấy mấy củ 
khoai lang, hứng nước rửa qua loa rồi 
đem luộc.

Chuyển ngồi lặng lẽ, tay lùa rạ vào 
bếp lửa. Anh nghĩ về bốn nghìn cân 
thóc. Những cân thóc mấy năm nay làng 
Nguyễn dành dụm cho bộ đội. Thóc của 
nhà giàu bán để Cụ Hồ khao quân. Bán lấy 
tiền ngay và bán chịu... Thóc của những 
người nghèo chi chút dành lại. Thóc ấy 
có một phần nho nhỏ của mẹ Chuyển 
góp vào. Cái hũ sành da lươn miệng vũm, 
hông phình, mẹ Chuyển vẫn bỏ gạo vào. 
Bữa đến, nhà có ba người ăn, bà đong hai 
bát gạo đầy phần chồng, phần con và một 
bát vơi phần bà. Hai tay lắc lắc rá gạo bà 
thấy ít. Nhưng vẫn bốc một nắm bỏ vào 
cái hũ da lươn. Một trăm bữa, bà bốc lại 
đủ một trăm nắm gạo. Khi ăn, bà cố ý vừa 
ăn vừa nói chuyện để bát cơm của mình 
lâu hết, dành cho chồng con được ăn khá 
hơn. “Bố con ông ăn lấy sức mà thức đêm, 
mà làm việc”. Bà bảo vậy.

Những hạt thóc sắp chở đi là thế. Của 
một đồng nhưng lòng một nén. Hạt thóc 
dành dụm theo lời kêu gọi của Cụ Hồ. Hạt 

thóc này phải được chuyển tới Việt Bắc xa 
xôi nuôi anh bộ đội.

Từ đây ra sông Hồng, sang Hà Nam ba 
chục cây số. Đi đường hàng huyện không 
được; giặc cắm đồn bốt chi chít. Phải đi 
luồn qua các làng, tắt cánh đồng. Không 
cẩn thận, giặc biết, câu đại bác chặn 
đường, ném bom bến đò, chết hàng đống. 
Đi luồn, đi tắt thì đường gập ghềnh, ngập 
lội. Mỗi đêm đi giỏi cũng chỉ được chục 
cây số. Ban ngày phải ẩn tránh để khỏi lộ 
bí mật...

Những khó khăn như mớ sợi rối rắm, 
càng lần gỡ càng dài ra. Chuyển mải nghĩ, 
nồi khoai sôi lọc bọc lúc nào không biết... 
Bốn nghìn cân thóc, phải đóng bao tải 
mới đưa đi xa được. Bao tải phải lành, kẻo 
khuân lên, đặt xuống vật vã, rách đít, nứt 
vai. Mà lấy đâu ra bao tải lúc này?... Chỉ có 
ró... Bốn nghìn cân thóc. Mỗi người gánh 
ba mươi cân, vị chi... phải có một trăm 
bốn mươi người. Thời chiến, giặc càn 
quét, ném bom bất kỳ lúc nào. Đưa trăm 
con người ra khỏi làng, xa hầm, xa hố 
phải lo bảo vệ làm sao?... Phải có một ban 
phụ trách, ít nhất hai người. Một người đi 
trước thăm dò đường sá, tìm chỗ ăn, chỗ 
nghỉ; liên hệ với chi bộ địa phương để 
bảo vệ dân công, bảo vệ thóc, phòng giặc 
đánh bất thình lình...

Nồi khoai cạn nước lúc nào. Khoai 
cháy bốc mùi thơm thơm, khen khét... 
Chuyển vội dập lửa, lót tay bưng nồi 

khoai xuống vũng nước nhà dột. Đít nồi 
kêu xèo xèo.

Ăn vội mấy củ khoai, chẳng kịp uống 
nước, Chuyển ngả ngay lưng xuống đống 
rạ góc bếp, ngủ thiếp đi.

Hôm sau bừng mắt, Chuyển đã nghe 
con chích chòe đậu ở cây na trước cửa hót 

“chíp chiu chiu... chíp chiu...”. Ngó thấy 
trời tạnh, Chuyển mừng lắm. Anh toan 
sang nhà Tuyền bàn cách gỡ khó khăn, 
nhưng lại sợ Tuyền chưa khỏi đã phải lo 
công việc. Thôi, hãy bàn với Duyệt...

Chuyển đi tắt vườn cụ Nghệ sang nhà 
Duyệt. Thấy bóng anh, cụ gọi:

- Đêm qua anh Chuyển cũng về à? 
Khiếp, mưa thủng mái nhà. Vào uống 
nước đã!

Chuyển lắc lắc đầu, giũ những hạt 
nước trên lá cây vừa rơi xuống tóc, rồi 
bước vào nhà. Anh nói với cụ Nghệ về khó 
khăn của việc chuyển thóc.

Cụ Nghệ vừa day day chiếc chày giã 
trầu vào cái cối đồng, vừa nghe, chốc 
chốc lại “ừm” một tiếng. Ngửa cổ, gạt 
miếng trầu nát từ cối vào miệng, nhai 
lúng búng một lúc, cụ Nghệ nói:

- Anh trù đựng vào ró, không được 
đâu... Thứ nhất là không có ró tốt. Thứ 
hai là ró tốt cũng không chịu được vật vã. 
Rách nứt dọc đường lấy gì thay. Tôi hiến 
kế là gói bằng rơm...

- Bằng rơm ạ?
- Ừm. Có cách gói được! Lạt tốt, rơm 

tốt, biết gói, tung lên vật xuống không 
rách, không xổ. Việc này, Ủy ban cứ giao 
các cụ Liên Việt, chúng tôi hướng dẫn dân 
công làm.

Cụ Nghệ nói chắc như đanh đóng cột. 
Chuyển mừng như đắm đò vớ được phao.

Suốt ngày hôm ấy, làng Nguyễn dồn 
sức vào việc gói thóc, sửa quang gánh, 
cơm nắm cơm đùm, chuẩn bị lên đường.

Chuyển đứng trên thềm đình, ruột 
tượng gạo khoác chéo trên lưng, tay cầm 
gậy, quần vê sát đầu gối. Anh nói to:

- Thưa các đồng chí dân công xã nhà! 
Tôi có ý kiến trước khi lên đường. Đợt này 
ta đi không xa, nhưng gặp phải chầu mưa, 
đường nhiều quãng lầy lội. Ai chưa có gậy 
phải tìm gậy chống. Cố gắng không để 
ngã, lấm thóc... Đường đi có sáu chỗ gần 
đồn giặc. Qua đấy đừng nói to...

- Ho có được không ạ? - Một thanh 
niên hỏi xen, đùa nghịch.

Chuyển cười:
- Tức là cố giữ để khỏi lộ, đảm bảo đi 

xuôi về lọt. nếu không có trở ngại xảy ra, 
cả đi về chỉ hết năm ngày... Ban chỉ huy 
dân công có tôi là trưởng, đồng chí Tiệm 
là phó. Các đồng chí có ý kiến gì không?

- Khô... ông...!
- Chúng ta bắt đầu lên đường!
Chuyển chống gậy đi trước. Đoàn dân 

công giải hàng một đi sau như chơi trò 
rồng rắn.

Qua đường 39 thì trời sập tối. Dân 
công bước chậm giữa đoạn đường làng 
ngoằn ngoèo. Hai bên, những ngọn tre 
nặng trĩu rũ xuống sau nhiều trận mưa; lá 
tre quệt vào nón soàn soạt. Tối như chui 
vào hũ nút. Chiếc gậy chọc chọc phía 
trước, thấy không hổng, không vướng thì 
bước. Tiếng thì thào hỏi nhau:

- Có đúng đường không đây?
- Đúng! Cứ vậy mà đi!
Đoàn dân công đứt làm mấy đoạn. 

Đoạn đi trước không thấy đoạn sau phải 
đứng lại đợi.

Chuyển tinh mắt nhưng vào quãng 
đường tối vẫn không nhìn rõ. Anh chọc 
chọc gậy dò đường như người hỏng mắt. 
Có lúc quên chọc gậy, bước liều, trán anh 
vập phải một cây nhãn gù vươn ra đường, 
đau điếng. Vừa xoa trán, anh vừa truyền 
lại phía sau:

- Có cây ngả ra đường, khéo vập trán.
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ngành nghề kinh doanh: 
Cung cấp các thiết bị nội thất, thiết bị 

y tế, dụng cụ chế phẩm môi trường, thiết 
bị tin học, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Công Ty TNHH TM & SX Nội Thất Giang Ngọc
45 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Website: www.giangngoc.com.vn - Email: vananh.pham@giangngoc.com.vn
Tel: 02273. 842.149 - Hotline: 0913.530.946

Nội thất Giang Ngọc 
bừng sáng không gian của bạn

Tuyển dụng 
nhân viên 

kinh doanh nữ 
bán lẻ

Sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, 
Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận 
được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, 
tạp bút, truyện ngắn... của các cộng 
tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu 
biểu như các cộng tác viên: Nguyễn 
Minh Hữu, Vũ Trọng Chế (thành phố 
Thái Bình); Nguyễn Công Trãi (Vũ 
Thư); Trần Hiền, Hồng Thắm (Đài 
TTTH Tiền Hải); Mạnh Tường (Đài 
TTTH Quỳnh Phụ); Quang Hưởng, 
Đắc Hà, Vũ Đông (Đài TTTH Kiến 
Xương); Trịnh Thanh (Đài TTTH Vũ 
Thư); Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa); 
Tăng Hoàng Phi, Cao Văn Quyền (Hà 
Nội); Nguyễn Thị Bình (Tây Ninh); 
Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Nguyễn 
Văn Toàn, Nguyễn Mậu Hùng (Thừa 
Thiên Huế); Vũ Văn Cương (Hưng 
Yên); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); 
Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang); 
Lê Ngọc Dũng (Đắk Nông)…

Nhân dịp đầu xuân và hướng tới 
kỷ niệm 130 năm ngày thành lập 
tỉnh Thái Bình, các tin, bài, thơ, ảnh, 
truyện ngắn cộng tác của cộng tác 
viên gửi về tòa soạn tập trung vào 
chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, 

cảm xúc trước mùa xuân và phản ánh  
hoạt động của các địa phương đầu 
năm mới. Điển hình như cộng tác 
viên Nguyễn Văn Toàn gửi nhiều bài 
thơ về tình yêu quê hương đất nước 
và cách mạng cùng 7 truyện ngắn; 
tác giả Vũ Trọng Chế gửi 3 bài: “13 cô 
gái Đông Hưng anh hùng”; “Đất và 
người Thái Bình”, “Thái Bình được 
thành lập trong bối cảnh nào”… Bài 
“13 cô gái Đông Hưng anh hùng”, 
tác giả viết về 13 nữ thanh niên xung 
phong Đại đội 873 là những người 
con ưu tú của quê hương Đông Hưng 
khi thời điểm những năm đế quốc 
Mỹ đánh phá miền Bắc, tại vùng núi 
Nhồi - Thanh Hóa, một trọng điểm 
đánh phá ác liệt, đã cùng với bộ đội, 
dân quân du kích ngày đêm bám 
trụ với tinh thần “Sống bám đường, 
chết kiên cường dũng cảm”, “Đường 
chưa thông không tiếc máu xương”, 
“Một tấc không đi một ly không rời 
mặt đường”. Hội Cựu thanh niên 
xung phong tỉnh Thái Bình đã đề 
nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân cho 13 thanh niên xung phong 

hy sinh ngày 10/5/1967 tại núi Nhồi 
- Thanh Hóa.

Về các hoạt động văn hóa - xã hội 
đầu xuân mới, tác giả Vũ Đông đưa 
tin: Giải bóng chuyền người cao tuổi 
huyện Kiến Xương chào xuân Canh 
Tý năm 2020 với sự tham gia của trên 
100 vận động viên là người cao tuổi 
của huyện. Giải thể thao đã tạo điều 
kiện cho người cao tuổi trên địa bàn 
huyện được giao lưu, trao đổi kinh 
nghiệm, qua đó, nâng cao chất lượng 
luyện tập và thi đấu, góp phần đẩy 
mạnh phong trào luyện tập thể dục 
thể thao, nâng cao sức khỏe cho người 
cao tuổi theo tinh thần sống vui, 
sống khỏe, sống có ích. Lĩnh vực giao 
thông, tác giả Tiên Dung đưa tin Vũ 
Thư trật tự an toàn giao thông dịp tết 
cơ bản ổn định. Theo tin, trong 7 ngày 
nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020,  
tình hình trật tự an toàn giao thông 
trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. 
Toàn huyện xảy ra 1 vụ va chạm giao 
thông giữa xe ô tô và xe máy, làm bị 
thương 1 người, không xảy ra tai nạn 
giao thông nghiêm trọng. Lực lượng 
cảnh sát giao thông Công an huyện 
đã bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, 
kiểm soát, trong đó đã phát hiện xử 
lý 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn 
đối với xe máy, xử phạt 14 triệu đồng.

Phản ánh về các hoạt động phòng, 
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của virus corona 
gây ra, tác giả Đắc Hà đưa tin Kiến 
Xương có 94 người nước ngoài lao 
động, công tác tại địa bàn được kiểm 
tra sức khỏe. Qua kiểm tra không phát 
hiện trường hợp nào có biểu hiện của 
bệnh viêm đường hô hấp cấp. Trung 
tâm Y tế huyện đã thông báo và chỉ 
đạo trạm y tế các xã, thị trấn theo dõi 
sức khỏe hàng ngày cho người nước 
ngoài lao động, công tác tại mỗi địa 
phương trong 2 tuần liên tục để bảo 
đảm các yếu tố dự phòng dịch.

Tin, bài, ảnh, thơ, truyện ngắn,… 
cộng tác của các bạn đã, đang được 
biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái 
Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) 
và báo giấy. Báo Thái Bình trân trọng 
cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các 
bạn và mong các bạn tiếp tục cộng 
tác thường xuyên. Lưu ý mỗi tin, bài 
gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi 
kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. 
Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh cộng 
tác của các bạn xin gửi về: Tòa soạn 
Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường 
Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@
baothaibinh.com.vn.

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!


