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tất đạt

Ông Bùi Công Tác, 95 tuổi là một 
trong những đảng viên cao tuổi 
đảng nhất ở thôn Đại Du, xã Vũ 

Sơn vẫn minh mẫn, tinh tường. Ông rất 
phấn khởi khi có đoàn công tác của xã đến 
tận nhà lấy ý kiến của cử tri về việc sáp 
nhập xã Vũ Sơn với xã Vũ Tây thành một 
đơn vị mới. Ông Tác chia sẻ: Tôi có nói với 
các đồng chí cán bộ xã là năm 1955, hai 
thôn của xã Vũ Tây và xã Vũ Lễ tách ra để 
thành lập xã Vũ Sơn nên bây giờ có sáp 
nhập vào cũng rất tốt. Hai địa phương có 
những mối liên hệ mật thiết, có nét tương 
đồng về phong tục, tập quán nên chúng 
tôi rất đồng tình với chủ trương này. Ông 
Bùi Văn Kháng, Bí thư Chi bộ thôn Đại Du 
cho biết: Sau khi nhận chỉ đạo của Đảng 
ủy xã, chúng tôi tổ chức họp chi bộ, sau 
đó họp thôn để tuyên truyền, giải thích 
với đảng viên và nhân dân trong thôn. 
100% ý kiến cử tri tán thành. Bà con nhân 
dân tin tưởng việc sắp xếp sẽ góp phần 
tinh giản bộ máy biên chế, tăng hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính 
quyền các cấp.

Vũ Sơn là một trong những địa phương 
thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC 
cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Hiện 
nay, xã có diện tích tự nhiên hơn 2,7km2 
với hơn 3.000 nhân khẩu, không đủ tiêu 
chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo 
quy định. Đồng chí Nguyễn Đức Dương, 
Chủ tịch UBND xã Vũ Sơn cho biết: Ngay 
sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, 
Đảng ủy xã Vũ Sơn đã tiến hành họp Đảng 
bộ để thông qua các văn bản hướng dẫn 
và phương án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC 
cấp xã; đồng thời, xã thành lập ban chỉ 
đạo, phân công thành viên phụ trách các 
thôn; tổ chức tuyên truyền, trực tiếp đến 
từng hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng, giải quyết những băn khoăn, vướng 

mắc của nhân dân. Do làm tốt công tác 
tuyên truyền và có bước đi cụ thể, chặt 
chẽ nên việc lấy ý kiến cử tri diễn ra thuận 
lợi, gần 97% cử tri đồng tình với phương 
án sáp nhập xã.

Theo Chủ tịch UBND xã Lê Lợi Nguyễn 
Văn Tính, việc sáp nhập xã Quyết Tiến về 
xã Lê Lợi lại là điều kiện tốt để địa phương 
mở rộng và phát triển nghề truyền thống 
chạm bạc Đồng Xâm cũng như thu hút 
lao động địa phương. Về vị trí địa lý, hai xã 
có một số vị trí đan xen nên khi sáp nhập 
rất phù hợp. Hơn nữa, Quyết Tiến trước 
đây là một phần của Lê Lợi, thành tích 
đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân thời kỳ chống Pháp của xã Lê Lợi 
cũng có sự đóng góp tích cực của nhân 
dân xã Quyết Tiến. Theo tôi, để người 

dân đồng thuận, trước hết cán bộ, đảng 
viên phải thông tư tưởng, đoàn kết một 
lòng, không dao động, băn khoăn. Do 
vậy, việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử 
tri đến việc lập danh sách, niêm yết danh 
sách đều được thực hiện công khai, minh 
bạch, dân chủ. Nhờ đó, việc lấy ý kiến cử 
tri được thực hiện nhanh chóng, bảo đảm 
đúng quy định. Nhân dân tán thành việc 
sắp xếp, sáp nhập xã với tỷ lệ phiếu đồng 
ý gần 100%.

Theo đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC 
cấp xã của huyện Kiến Xương giai đoạn 
2019 – 2021, địa phương có 10 xã, thị trấn 
tiến hành sáp nhập thành 5 đơn vị hành 
chính mới bao gồm: Vũ Sơn với Vũ Tây; 
Quyết Tiến với Lê Lợi; An Bồi với thị trấn 
Thanh Nê; Quang Hưng với Minh Hưng; 

Nam Cao với Đình Phùng. Như vậy, sau 
khi tiến hành sáp nhập, Kiến Xương giảm 
còn 32 xã, thị trấn. Theo báo cáo của 
Phòng Nội vụ huyện, đến ngày 4/11, 8/10 
xã, thị trấn đã thực hiện xong các bước 
theo đúng kế hoạch, kết quả cử tri đồng 
thuận sáp nhập xã đạt từ 68,25 - 99,65%. 
Hiện nay, 8 địa phương này đang triển 
khai thực hiện các bước tiếp theo để hoàn 
thiện hồ sơ báo cáo với UBND huyện…

Đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC các 
cấp là chủ trương lớn của Đảng, Nhà 
nước, góp phần cải cách hành chính, 
tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, từ 
đó nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ 
máy hành chính nhà nước, nhằm thực 
hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. Đồng chí Lê Minh 
Hoàng, Trưởng phòng Nội Vụ huyện Kiến 
Xương khẳng định: Để làm tốt nhiệm vụ 
sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã giai đoạn 
2019 - 2021, Kiến Xương đã khẩn trương 
rà soát, đánh giá tiêu chí và quyết tâm 
sớm hoàn thành việc sáp nhập; đồng thời 
xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện 
trên cơ sở thực trạng về tổ chức bộ máy, 
vị trí việc làm, xây dựng lộ trình cụ thể cả 
giai đoạn và từng năm. Trên cơ sở bám sát 
kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, lắng nghe 
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Kiến 
Xương sẽ có lộ trình và bước đi phù hợp 
để bảo đảm tiến độ đề ra, không làm ảnh 
hưởng đến nhiệm vụ, hoạt động của địa 
phương cũng như không để phát sinh các 
vấn đề phức tạp ở cơ sở.

Để thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp 
nhập ĐVHC cấp xã ở Kiến Xương rất cần 
sự ủng hộ, đồng thuận của mọi tầng lớp 
nhân dân trong huyện. Cùng với đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động, huyện 
Kiến Xương cần nghiên cứu, đánh giá tình 
hình, có kế hoạch, phương án sắp xếp, bố 
trí lại công việc cho đội ngũ cán bộ, công 
chức bảo đảm sát với tình hình cơ sở, theo 
đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh; đồng thời 
tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân 
giải quyết các giấy tờ, thủ tục liên quan 
sau khi đã thành lập ĐVHC cấp xã mới...

Kiến Xương

Quyết tâm hoàn thành sớm 
sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Hiện nay, huyện Kiến Xương đang thực hiện các bước tiến hành sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2019 - 

2021. Tuy nhiên, để việc làm này bảo đảm sự ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính 
trị rất cần sự đồng thuận cao của nhân dân trong huyện.

Người dân xã Lê Lợi (Kiến Xương) ủng hộ việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Công ty TNHH May Hiếu Lập, xã Bình Định (Kiến Xương) tạo việc làm ổn định cho nhiều lao 
động địa phương.
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Ông Nguyễn Xuân Dương, 
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà

Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà xác 
định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng để 
phát triển chăn nuôi theo hướng mới bù lại 
thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra. 
Phấn đấu đến năm 2025, đàn trâu, bò có từ 
35.000 -  38.000 con.

Ông Phạm Văn Bình, 
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà

Huyện Hưng Hà thực hiện Nghị quyết số 07 với một số thuận lợi: 
Kinh nghiệm chăn nuôi trâu, bò của người chăn nuôi đã cải thiện một 
bước, hệ thống vùng bãi với hơn 1.500ha là vùng nguyên liệu dồi dào 
để trồng các cây nguyên liệu phục vụ chăn nuôi đàn trâu, bò. Mỗi một 
vụ huyện Hưng Hà có trên 10.000ha cấy lúa, tổng cả năm có khoảng 
22.000ha, những sản phẩm dư thừa từ sản xuất lúa như rơm rạ là một 
phần nguyên liệu để cung cấp phát triển đàn trâu, bò.

trúc lành
Đài TTTH Hưng Hà

Tháng 2/2019, gia trại của gia đình 
ông Phạm Đình Dũng, thôn Tân 
Dân, xã Hòa Bình đã phải tiêu hủy 

hơn 2 tấn lợn do bệnh dịch tả lợn châu 
Phi. Để tận dụng chuồng nuôi, ông đã 
chuyển sang nuôi bò. Hiện ông đang có 
12 con bò lớn nhỏ. Ông thấy nuôi bò hiệu 
quả và không vất vả, ít bệnh tật hơn nuôi 
lợn. Ông Dũng chia sẻ: Tôi bắt đầu nuôi 
lợn từ năm 2004, đến nay đã hơn 10 năm, 
sau mỗi lần nuôi lợn tôi thấy cũng có lãi 
song mỗi lần dịch bệnh số tiền lãi đó lại 
trở về con số không. Nhận thấy rơm rạ dư 
thừa nhiều, đây là nguồn thức ăn rất dinh 
dưỡng cho chăn nuôi bò nên thời gian tới 
tôi vẫn tiếp tục phát triển đàn bò.

Sau nhiều năm nuôi gà, nuôi lợn nhưng 
nhiều dịch bệnh, năm 2016, trong một lần 
xem truyền hình về nuôi trâu, bò vỗ béo, 
ông Dương Văn Vĩnh, thôn Lưu Xá Bắc, xã 
Canh Tân đã cùng 2 người anh đầu tư gần 
1 tỷ đồng mua trâu về vỗ béo. Cứ sau 3 - 4 
tháng anh xuất chuồng một lứa thu lãi hơn 
500 triệu đồng. Còn với kinh nghiệm hơn 

10 năm nuôi gà, nuôi lợn bà Nguyễn Thị 
Huệ, thôn Vị Giang, xã Chí Hòa thấu hiểu 
nỗi vất vả và những rủi ro, dịch bệnh. Gia 
đình bà Huệ đã chuyển đổi sang nuôi bò 
đực giống và bò sinh sản, từ ngày nuôi bò 
bà thấy đỡ vất vả hơn, ít bệnh tật mà bò 
nuôi đến đâu thương lái đến mua hết đến 
đó, nỗi lo bấp bênh về giá cả thị trường đã 
không còn như trước. Bà mong muốn mở 
rộng quy mô chuồng trại và tìm kiếm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm bền vững.

Hưng Hà có diện tích đất tự nhiên 
lớn, 14 xã duyên giang được bao bọc bởi 
3 sông lớn: sông Hồng, sông Luộc, sông 
Trà Lý, phù sa bồi đắp tạo thuận lợi phát 
triển vùng trồng cây lấy phụ phẩm cho 
ngành chăn nuôi như cây ngô, khoai, 
sắn hoặc hình thành các vùng trồng cỏ 
voi làm nguyên liệu để nuôi bò. Ngoài 
ra, hơn 11.000ha đất trồng lúa cũng là 
nguồn cung cấp thức ăn lớn cho trâu bò 
từ rơm rạ sau hai vụ lúa.

Để hạn chế chăn nuôi manh mún, 
nhỏ lẻ khó kiểm soát dịch bệnh, an toàn 

thực phẩm và năng suất, giá thành, đầu 
ra sản phẩm… thì chăn nuôi trâu, bò là 
giải pháp bền vững cho ngành chăn nuôi 
trong thời gian tới, Nghị quyết số 07-NQ/
TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban 
hành như mở đường cho Hưng Hà phát 
triển chăn nuôi đại gia súc. Huyện Hưng 
Hà đã bám sát tinh thần của Nghị quyết 
tập trung phát triển chăn nuôi đại gia 
súc theo quy mô công nghiệp khép kín, 
tạo chuỗi liên kết, lấy mô hình trại “lõi” 
làm trung tâm. Các doanh nghiệp đầu tư 
xây dựng trại “lõi” với quy mô từ 6.000 
- 8.000 bò giống và nuôi vỗ béo từ 8.000 - 
10.000 con, áp dụng công nghệ tiên tiến 
vào chăn nuôi như: thu gom, xử lý phế 
phụ phẩm trong nông nghiệp, cung cấp 
đệm lót sinh học để xử lý môi trường, 
hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật chăn nuôi 
trâu, bò giống cao sản, chất lượng cao; 
thu mua trâu, bò thương phẩm của các 
tổ chức, hộ gia đình.

Bảo đảm yếu tố môi trường là vấn đề 
nhân dân đặc biệt quan tâm. Trang trại 

chăn nuôi bò đầu tiên và lớn nhất của 
huyện Hưng Hà là trại bò Việt Hùng thuộc 
Tập đoàn Hòa Phát tại xã Hồng Minh đi 
vào hoạt động từ năm 2016 đến nay đã 
mang lại nguồn thu nhập lớn và tạo việc 
làm cho nhiều lao động địa phương. Để 
xử lý vấn đề môi trường, trang trại vừa đầu 
tư hơn 15 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý 
chất thải. Ông Vũ Văn Kha, Phó Giám đốc 
Công ty TNHH Việt Hùng cho biết: Vấn đề 
môi trường là vấn đề Công ty chú trọng 
đầu tư. Công ty đã xây dựng hệ thống lọc 
biophin để xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn 
1A62. Bên cạnh đó để xử lý vấn đề mùi 
hôi, hàng tháng Công ty đầu tư 300 triệu 
đồng mua phụ chế phẩm vi sinh cộng với 
đệm lót sinh học.

Cũng trên cơ sở Nghị quyết số 07, 
huyện Hưng Hà phấn đấu đến năm 2020 
có 16.000 con trâu, bò, năm 2025 có 
38.000 con. Để đạt được mục tiêu trên, 
huyện Hưng Hà khuyến khích các hộ có 
điều kiện về đất đai, chuồng trại, vốn, kỹ 
thuật, nhất là những hộ có kinh nghiệm 
chăn nuôi, những hộ bị thiệt hại do bệnh 
dịch tả lợn châu Phi chuyển đổi sang 
nuôi trâu, bò theo chuỗi liên kết, không 
khuyến khích phát triển chăn nuôi trong 
khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, mà 
từng bước hình thành các HTX, tổ hợp 
tác chăn nuôi. Tổ chức lại sản xuất theo 
hướng tập trung an toàn sinh học, tăng 
tỷ trọng chăn nuôi trang trại và công 
nghiệp. Từng bước tổ chức lại chăn nuôi 
nông hộ theo hướng chuyên nghiệp có 
kiểm soát, an toàn và bền vững... Đây là 
hướng đi cho chăn nuôi đại gia súc của 
huyện Hưng Hà và để tạo sinh kế, hạn 
chế rủi ro cho người chăn nuôi.

Đường lớn đã mở
Chăn nuôi đại gia súc

Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại không nhỏ đến ngành chăn nuôi của huyện Hưng Hà. Song đây cũng là cơ hội lớn để phát triển 
chăn nuôi đại gia súc.

Trang trại chăn nuôi bò 3B và bò Úc ở xã Tân Hòa (Hưng Hà).
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trần hương - nguyễn cường

Những chặng đường 
gian khó, vẻ vang
Trường Trung cấp sư phạm 

Thái Bình thành lập vào thời 
điểm khi toàn dân tộc vừa trải 
qua 9 năm trường kỳ kháng chiến 
chống thực dân Pháp, miền Bắc 
đang bước vào thời kỳ dựng xây, 
kiến thiết đất nước đồng thời 
chi viện cho miền Nam đánh 
đế quốc Mỹ, nhu cầu về học tập 
trong nhân dân và yêu cầu về 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ, giáo viên phục vụ cho sự 
nghiệp giáo dục đang là đòi hỏi 
cấp bách. Ngay sau khi thành 
lập, trong điều kiện đội ngũ cán 
bộ ít ỏi, cơ sở vật chất chỉ là nhà 
tranh, vách đất, song nhà trường 
vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ đào 
tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo 
viên mầm non, cấp 1, cấp 2.

Để tiếp tục đáp ứng với yêu 
cầu đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo 
viên, mặc dù trong điều kiện 
chiến tranh, phải sơ tán qua 
nhiều địa điểm song Trường vẫn 
liên tục mở rộng đào tạo và được 
tách thành 4 trường: Trường Sư 
phạm Mầm non; Trường Cán 
bộ quản lý giáo dục; Trường Sư 
phạm cấp 1; Trường Sư phạm 
cấp 2. Riêng Trường Sư phạm 
cấp 2 đã qua nhiều lần thay đổi 
tên gọi: Trường Sư phạm 7+2; 
Trường Sư phạm 9+2; Trường Sư 
phạm 10+3. Năm 1978, Trường 
Sư phạm 10+3 được chính thức 
công nhận là Trường Cao đẳng 
Sư phạm Thái Bình, đánh dấu 
một chặng đường mới với sự 
phát triển vượt bậc. Trường 
không ngừng lớn mạnh về quy 

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Chư, nguyên Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

60 năm qua, các thế hệ nhà giáo 
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 
không ngừng truyền cảm hứng cho bao 
thế hệ học trò, để khi ra trường, họ trở 
thành những thầy giáo, cô giáo giỏi, 
góp công sức to lớn vào công cuộc phát 
triển giáo dục cho tỉnh Thái Bình và cho 
cả nước. Những năm tới, Trường Cao 
đẳng Sư phạm Thái Bình sẽ phải đối 
mặt với không ít khó khăn, thử thách 

trước công cuộc đổi mới giáo dục. Nếu cán bộ, viên chức, học 
sinh, sinh viên trong toàn trường đồng lòng, nhất trí, say mê, 
sáng tạo trong lao động, học tập; được các cấp chính quyền địa 
phương, nhân dân luôn sát cánh, ủng hộ, Trường Cao đẳng Sư 
phạm Thái Bình sẽ viết tiếp những trang sử mới.

Thầy giáo Nguyễn Hữu Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Sư phạm Thái Bình

Là ngôi trường có bề dày truyền 
thống trong đào tạo giáo viên sư phạm 
trong một thời gian dài, tuy nhiên thời 
điểm hiện tại công tác tuyển sinh của 
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 
gặp những khó khăn nhất định nhưng 
những khó khăn đó chủ yếu đến từ yếu 
tố khách quan và không phải là khó 
khăn riêng của nhà trường mà là khó 
khăn chung của hệ thống các trường 
cao đẳng trong cả nước. Trước thực 

tế đó, với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên với bề dày 
thành tích, hăng say và tâm huyết với nghề, tập thể lãnh đạo, 
cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình quyết 
tâm chung sức, gắn kết để tiếp tục sự nghiệp trồng người.

Em Nguyễn Minh Châu, sinh viên Khoa Giáo dục mầm non
Em rất tự hào là sinh viên của 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, 
bởi đây là ngôi trường có bề dày truyền 
thống trong công tác đào tạo giáo viên 
sư phạm. Với tình yêu các em học sinh 
mầm non, cùng với những kiến thức 
được các thầy cô truyền đạt, hy vọng 
khi ra trường em sẽ sớm xin được việc 
góp công sức vào sự nghiệp giáo dục 
của tỉnh nhà. 

mô, chất lượng đào tạo, đội ngũ 
cán bộ, giảng viên, các hệ đào 
tạo… Thương hiệu nhà trường 
được khẳng định. Các thế hệ 
sinh viên ra trường không chỉ 
vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng 
tốt với yêu cầu của ngành Giáo 
dục Thái Bình mà còn vươn ra 
phục vụ sự nghiệp giáo dục của 
nhiều tỉnh, thành phố trên cả 
nước. 

Thực hiện đổi mới cơ chế 
quản lý và đổi mới ngành sư 
phạm, giai đoạn tiếp theo, các 
trường sư phạm trong tỉnh lần 
lượt sáp nhập vào Trường Cao 
đẳng Sư phạm Thái Bình. Mỗi 
lần sáp nhập, Trường thêm 
một nhiệm vụ đào tạo của cơ 
sở mới sáp nhập và nâng chuẩn 
lên trình độ cao đẳng. Đến nay, 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái 
Bình đảm nhiệm đào tạo và bồi 
dưỡng giáo viên, bồi dưỡng cán 
bộ quản lý giáo dục từ bậc học 
mầm non đến tiểu học và trung 
học cơ sở trong tỉnh; liên kết với 
các trường đại học, đào tạo nâng 
chuẩn cho giáo viên các cấp; mở 
rộng đào tạo giáo viên cho các 
tỉnh bạn từ miền núi phía Bắc 
cho đến Tây Nguyên, Đông Nam 
Bộ…

Vượt thử thách, bắt nhịp với 
đổi mới giáo dục và đào tạo 
Những năm gần đây, trước 

khó khăn chung của các cơ sở 
đào tạo giáo viên, Trường Cao 
đẳng Sư phạm Thái Bình kiên trì 
giữ vững thương hiệu, tích cực 
đổi mới công tác đào tạo, đáp 

ứng với yêu cầu của sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo trong giai 
đoạn mới. Ngoài hình thức đào 
tạo chính quy tập trung, Trường 
còn đào tạo hệ vừa làm, vừa học 
để nâng chuẩn giáo viên mầm 
non, giáo viên tiểu học có trình 
độ cao đẳng các ngành Âm nhạc, 
Mỹ thuật, Tin học, đồng thời 
thực hiện liên kết với các trường 
đại học đào tạo nâng chuẩn giáo 
viên THCS có trình độ đại học, 
bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo 
dục các bậc học mầm non, tiểu 
học, THCS, bồi dưỡng nhân 
viên trường học; liên kết với các 
trường cao đẳng nghề đào tạo 
công nhân lành nghề cho tỉnh 
và cho cả nước. Hiện tại, Trường 
có 8 phòng chức năng, 7 khoa,  
2 bộ môn, 2 trung tâm với đội 
ngũ 250 cán bộ, giảng viên, thực 
hiện đào tạo 23 mã ngành trình 
độ cao đẳng hệ chính quy, 6 mã 
ngành trình độ cao đẳng hệ vừa 
làm vừa học, 4 mã ngành trình 
độ trung cấp.

Trong quá trình đào tạo, 
Trường chú trọng nâng cao 
chất lượng dạy học, phát triển 
chương trình đào tạo theo định 
hướng đổi mới và sáng tạo; chú 
trọng nghiên cứu khoa học 

sư phạm ứng dụng và cải tiến 
phương pháp dạy học theo 
hướng phát triển năng lực của 
người học hoặc dạy học trải 
nghiệm sáng tạo. Bên cạnh đó, 
Trường tập trung nâng cao hiệu 
quả công tác giáo dục tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ 
năng sống cho sinh viên; xây 
dựng văn hóa học đường và môi 
trường giáo dục nhà trường lành 
mạnh; nâng cao chất lượng đội 
ngũ giảng viên, bồi dưỡng đội 
ngũ, năng lực lãnh đạo, quản lý. 
Những năm gần đây, Trường vẫn 
bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh cao 
đẳng chính quy đồng thời tăng 
cao số lượng học viên các hệ đào 
tạo, bồi dưỡng với quy mô 5.000 
- 6.000 người học/năm học.  

Với niềm tự hào về truyền 
thống của nhà trường và lòng 
tự tin sẽ vượt qua những thử 
thách, cán bộ, giáo viên, học 
sinh, sinh viên của Trường Cao 
đẳng Sư phạm Thái Bình đoàn 
kết, quyết tâm thi đua giảng dạy, 
học tập và nghiên cứu khoa học 
đưa Trường tiếp tục vững bước 
phát triển, đáp ứng tốt hơn với 
yêu cầu của giáo dục và đào tạo 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

60 năm - vẻ vang 
với sự nghiệp trồng người
Hơn nửa thế kỷ trước, công tác giáo dục của tỉnh Thái Bình không chỉ nghèo nàn, thiếu thốn về trường lớp 

mà còn thiếu và yếu về đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong điều kiện đó, tháng 10/1959, Bộ Giáo dục quyết định 
thành lập Trường Trung cấp Sư phạm Thái Bình (tiền thân của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình ngày nay). 
60 năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã đào tạo lớp lớp thế hệ giáo viên, những người thầy truyền 
lửa hiếu học cho học trò toàn tỉnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp trồng người.

Giờ thực hành môn Tin học của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Sinh viên tìm kiếm tài liệu tại thư viện của nhà trường.
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hoàng lanh

Từ mái trường này
Khi cánh phượng thắp lập lòe lửa đỏ
Tán bàng xanh cài vạt nắng vàng ươm
Lòng tôi bỗng nao nao khó tả
Ký ức hiện lên một thuở học đường.

Ôi! Nhớ lắm những ngày nào đến lớp
Dãy bàn kê vẫn còn ấm hơi người
Hương buổi sớm ùa vào trang sách
Dáng ung dung thầy giáo giảng bài.

Lại Tây Dương
Thành phố Thái Bình

Từ dòng phấn hiện cuộc đời dâu bể
Những buồn vui thế sự đổi thay
Biết xa lánh mọi phù hoa cám dỗ
Biết yêu thương nhân nghĩa giữa đời này.

Và tấm bảng là chiều dài, chiều rộng
Là bình minh thắp sáng những chặng đường
Mỗi dòng chữ thành nhịp cầu ước vọng
Thành chân trời rộng mở ở bốn phương.

Trang giáo án, những phương trình, định luật
Bài quốc văn, trang lịch sử, dòng đời

Thầy chỉ lối cho đàn em vững bước
Thắp niềm tin lan tỏa muôn nơi.

Bỗng rưng rưng nhìn tóc thầy điểm bạc
Người chở đò cần mẫn vinh quang
Tình nghĩa lớn như dòng sông dào dạt
Thanh thản trồng người, quên mọi gian nan.

Chúng tôi đi dọc chiều dài đất nước
Vẫn nhớ về mái trường cũ thân yêu
Xin khắc mãi những dáng hình quen thuộc
Trong lòng tôi, trường đẹp biết bao nhiêu.

Rời xa phấn trắng, bục 
giảng, những hội viên của 
Hội Cựu giáo chức huyện 

Vũ Thư lại tiếp tục chăm lo cho 
sự nghiệp giáo dục, khuyến học, 
khuyến tài, tích cực tham gia các 
phong trào, hoạt động của địa 
phương. Việc làm của họ đều 
hướng tới mục tiêu sống vui, 
sống khỏe, sống có ích vì cộng 
đồng từ những hoạt động thiết 
thực, cụ thể.

Nối tiếp truyền thống của 
nghề giáo, các hội viên của Hội 
Cựu giáo chức huyện đã tích 
cực tham gia vào công tác giáo 
dục, khuyến học, khuyến tài, 
góp phần xây dựng xã hội học 
tập tại địa phương. Nhiều phong 
trào hay, sáng kiến mới đã được 
các cấp hội triển khai, thực hiện. 
Phong trào “3 không” của Hội 
Cựu giáo chức xã Hiệp Hòa (Vũ 
Thư) là một trong những phong 
trào điển hình được duy trì, thực 
hiện hiệu quả nhiều năm liền. Với 
mục tiêu “không để con, cháu bỏ 
học, học yếu kém; không để con, 
cháu hư hỗn; không để con, cháu 
mắc tệ nạn xã hội”, Hội Cựu giáo 
chức xã đã triển khai, quán triệt 
tới từng hội viên, động viên con, 

Ông Phạm Đồng Thụy, Tỉnh ủy viên, 
Bí thư Huyện ủy Vũ Thư

Đóng góp vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của huyện những năm 
qua có vai trò không nhỏ của các 
cựu giáo chức. Dù tuổi đã cao nhưng 
trong các phong trào, hoạt động của 
địa phương, những người giáo viên 
nhân dân luôn gương mẫu, tích cực 
tham gia, hưởng ứng. Không chỉ là 
lực lượng nòng cốt trong hoạt động 
khuyến học, khuyến tài, chăm lo đời 
sống, bảo vệ quyền lợi cho hội viên, 

những cựu giáo chức còn vận động gia đình ủng hộ vật 
chất, tinh thần để xây dựng nông thôn mới. Phát huy kết 
quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp hội giáo chức trên địa 
bàn huyện cần đoàn kết, gắn bó, tham gia nhiều hơn vào 
công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài; tích cực hưởng 
ứng các phong trào, hoạt động của địa phương; tiếp tục trở 
thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho cán bộ, hội 
viên, góp phần phát triển con người toàn diện, xây dựng 
quê hương Vũ Thư giàu mạnh, văn minh.

Bà Nguyễn Thị Điện, Chủ tịch 
Hội Cựu giáo chức huyện Vũ Thư

Từ những kết quả đã đạt 
được, trong nhiệm kỳ tới, Hội 
Cựu giáo chức huyện Vũ Thư sẽ 
tiếp tục xây dựng và phát triển 
Hội vững mạnh, tập trung vào 
việc chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho hội viên; tích cực 
tham gia công tác giáo dục, 
đào tạo, góp phần xây dựng xã 
hội học tập; tham gia công tác 
Đảng, chính quyền, đoàn thể, 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để làm 
được điều này, các hội cơ sở phải chủ động xây dựng 
mối quan hệ với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn 
thể; có kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, bám 
sát mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, huyện và hội cấp trên 
sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Mỗi cán bộ, hội 
viên phải gương mẫu đi đầu, thường xuyên cập nhật 
kiến thức, thông tin, trở thành tấm gương sáng trong 
các hoạt động, phong trào của địa phương.

Ông Đào Thượng Trịnh, Chủ tịch 
Hội Cựu giáo chức xã Song Lãng (Vũ Thư)

Là mái nhà chung của 
những cựu giáo chức, 
ngoài việc chăm lo học 
sinh nghèo, Hội Cựu giáo 
chức xã Song Lãng còn 
quan tâm tới đời sống 
vật chất và tinh thần cho 
hội viên. Nhận thức được 
tầm quan trọng của công 
tác giáo dục, khuyến học, 
khuyến tài, các thế hệ Hội 

Cựu giáo chức trong xã đã động viên con, cháu 
đến trường học tập, không bỏ học giữa chừng. 
Giữ vững phẩm chất của người giáo viên nhân 
dân, dù đã ở tuổi xế chiều nhưng nhiều cán bộ, 
hội viên của Hội vẫn luôn tích cực tham gia các 
hoạt động xã hội tại địa phương. Việc làm của 
Hội đã tạo sức lan tỏa tới cộng đồng, tạo niềm 
tin cho hội viên từ đó từng bước nâng cao vai trò, 
vị thế của Hội.

cháu học tập, tu dưỡng, trở thành 
người công dân tốt. Bên cạnh đó, 
Hội Cựu giáo chức xã Hiệp Hòa 
còn thành lập quỹ khuyến học. 
Nhờ đó, những năm qua, Hội 
Cựu giáo chức xã Hiệp Hòa đã 
tổ chức trao thưởng cho 213 lượt 
học sinh giỏi các cấp; tỷ lệ con, 
cháu của hội viên đỗ đạt vào các 
trường đại học, cao đẳng ngày 
càng cao.

Nếu ở xã Hiệp Hòa có phong 
trào “3 không” thì ở xã Minh 

Khai lại có phong trào “3 giúp”, 
đó là giúp đỡ học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn có tiền mua 
bảo hiểm y tế, mua sách giáo 
khoa và có áo ấm mùa đông. 
Từ khi được triển khai, phong 
trào luôn nhận được sự hưởng 
ứng tích cực của hội viên. Bằng 
tình yêu nghề, mong muốn gắn 
bó với sự nghiệp giáo dục ở địa 
phương, hội viên hội cựu giáo 
chức các xã: Minh Khai, Dũng 
Nghĩa, Xuân Hòa, Tự Tân… 

còn gương mẫu đóng góp quỹ 
khuyến học, tham gia phong 
trào khuyến học, khuyến tài, trở 
thành lực lượng nòng cốt xây 
dựng khuyến học dòng họ, cộng 
đồng. Ngoài việc động viên học 
sinh giỏi, giúp đỡ học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, 
hội viên các cấp hội còn hỗ trợ, 
bồi dưỡng học sinh kém thông 
qua việc trao đổi kinh nghiệm 
với giáo viên trực tiếp giảng 
dạy, tham gia quản lý học sinh 
khi nghỉ hè, sưu tầm đề thi hay, 
hướng dẫn cách ôn tập bằng 
phương pháp trắc nghiệm.

Với vai trò là thành viên của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội 
Cựu giáo chức huyện đã tích 
cực tham gia công tác chính trị, 
xã hội. Tính riêng năm 2018, 
gần 200 hội viên Hội Cựu giáo 
chức huyện đã tham gia công 
tác Đảng, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể. Hưởng 
ứng phong trào xây dựng nông 
thôn mới, gia đình hội viên Hội 
Cựu giáo chức huyện gương 
mẫu đi đầu, ủng hộ số tiền hàng 
trăm triệu đồng. Một số hội 
viên đã được nhận bảng vàng 
ghi công vì những đóng góp cho 
phong trào xây dựng nông thôn 
mới như: nhà giáo Đỗ Trọng Tú, 
Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã 
Hiệp Hòa; nhà giáo Nguyễn Thị 
Lụa, hội viên Hội Cựu giáo chức 
xã Bách Thuận… Những đóng 
góp của các gia đình cựu giáo 
chức đã góp phần tô đẹp thêm 
diện mạo nông thôn quê hương.  

Lấy “Đạo lý, nghĩa tình, tôn 
vinh nghề dạy học” là phương 
châm hoạt động, những năm 
qua, Hội Cựu giáo chức huyện 

còn tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11. Đây là dịp để các nhà 
giáo ôn lại kỷ niệm một thời 
đứng trên bục giảng, tăng cường 
đoàn kết, gắn bó, giao lưu, học 
hỏi trong hội viên. Quan tâm, 
chăm sóc đời sống vật chất, tinh 
thần cho cán bộ, hội viên, các 
cấp hội cựu giáo chức đã đẩy 
mạnh phong trào văn hóa, văn 
nghệ, sáng tác thơ ca, các hoạt 
động thể dục, thể thao. Từ các 
phong trào này, đời sống tinh 
thần của hội viên được nâng lên. 
Để tổ chức các hoạt động nghĩa 
tình, chăm lo sức khỏe cho hội 
viên, các cấp hội còn xây dựng 
những chương trình trao đổi về 
bài thuốc hay, cây thuốc quý và 
phổ biến kiến thức chăm sóc 
sức khỏe, thăm hỏi, giúp đỡ hội 
viên không may bị tai nạn, ốm 
đau, qua đời. Bảo vệ quyền lợi 
của hội viên, Hội cũng đã phối 
hợp với các đơn vị rà soát, lập 
danh sách số giáo viên mầm 
non chưa được hưởng chế độ 
của nhà nước, cán bộ quản lý, 
giáo viên công tác ở các cơ quan 
quản lý giáo dục chưa được 
hưởng trợ cấp thâm niên… báo 
cáo về Trung ương Hội.

Còn rất nhiều những việc 
mà cán bộ, hội viên Hội Cựu 
giáo chức huyện đã làm nhằm 
góp phần xây dựng và phát triển 
quê hương Vũ Thư ngày càng 
giàu đẹp, văn minh. Phát huy 
tốt phẩm chất của người giáo 
viên nhân dân, đem tâm huyết, 
trí tuệ và kinh nghiệm, cán bộ, 
hội viên các cấp hội vẫn đang cố 
gắng thực hiện nhiều hơn các 
hoạt động vì cộng đồng.

Tiếp nối và phát huy 
truyền thống nghề giáo

Hội cựu giáo chức huyện Vũ Thư

Hội Cựu giáo chức huyện trao quà cho cháu Đỗ Trọng Hiếu, học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Minh Quang (Vũ Thư).
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quang viện 

Thời vua Lý Thánh Tông 
(1023 - 1072), vua ban 
chiếu đắp đê sông Bạch 

Lãng (Trà Lý) xuống đến tận cửa 
Đại Toàn (Thái Phúc, Thái Thụy 
nay). Thế kỷ XV - XVII, triều 
Lê, quá trình biển lùi cộng với 
sự bồi đắp của hệ thống sông 
Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý 
mà Bằng Trạch dần dần thành 
vùng đất cao, cư dân sung túc lại 
được chính sách của triều đình 
cho phép dân chài mua đất neo 
thuyền tránh bão, mua thổ lập 
nhà nên nhiều dân chài Bằng 
Trạch đã dần bỏ nghề đánh cá 
lên bờ trồng lúa nước, một số 
ngư dân giữ nghề chài lưới thả 
thuyền theo dòng Trà Lý xuống 
vùng Văn Chàng, Bến Trấn 
(Thụy Liên, Thái Thụy nay) tiếp 
tục làm nghề đánh bắt cá tôm và 
đóng tàu đi biển khơi xa.

Làng Bằng Trạch, tổng Thụy 
Lũng, phủ Kiến Xương xưa có 
ngôi chùa cổ tên Nôm là chùa 
Bóng, tên chữ là Sùng Nghiêm 
tự. Theo tài liệu khảo cứu, làng 
chài Bằng Trạch có tên Nôm là 
Bóng do vậy chùa làng được gọi 
nôm là Bóng, chùa nằm sát bến 
đò Bóng nối đôi bờ Bạch Lãng. 
Căn cứ địa thế lịch sử, rất có thể 
làng Bóng và chùa Bóng đã từng 
là nơi dừng chân đầu tiên của 
đoàn thuyền tu sĩ Ấn Độ sang 
truyền giáo ở nước ta sau đó 
mới đến Kỳ Bố Hải Khẩu. Nhóm 
nghiên cứu chúng tôi đã đến 
khu Lạc Đạo, phường Trần Lãm, 
thành phố Thái Bình vào chùa 
Ngàn tên chữ là Viên Quang tự 
xem lại câu đối cổ còn lưu giữ 
trong chùa:

Lạc Đạo kiến già lam sắc 
tướng lưu truyền Viên Quang tự

Bồ tân duyên Bố Hải phàm 
kinh độ Ấn Hồ tăng.

Tạm dịch là:
Dựng chốn tổ ở Lạc Đạo, sắc 

tướng lưu truyền ở chùa Viên 
Quang

Bến Bồ theo cửa Bố Hải, 
thuyền các nhà sư Ấn Hồ (Ấn 
Độ) đã qua đây.

Từ câu đối cổ của chùa 
Ngàn, xét về khoảng cách địa 
lý, thủy cơ Bằng Trạch giáp 
biển và chùa Bóng thời đó là 
vùng trũng, đầm lầy lau lách 
và rất có thể là “lộng” của dân 
chài lưới. Chữ “bến Bồ” trong 
câu đối cổ Viên Quang tự cũng 
có thể là vùng đất Bằng Trạch 
nay hoặc bến đò Bóng. Do lợi 
thế về đất đai trù mật, dân cư 
đông đúc lại có dòng Bạch Lãng 
(sông Trà Lý) chảy kế bên, cách 
không xa là dòng Hồng Hà nối 
Bố Hải khẩu với thành Thăng 
Long nên các thuyền bè thương 
lái đã từng qua bến đò Bóng tấp 
nập. Đi cùng với thương gia, 
nhiều thuyền của các đạo sĩ Ấn 
Độ sang truyền giáo ở xứ Giao 
Châu cũng vì thế mà trước khi 
ghé qua Lạc Đạo đã “đỗ bến” 
ở đò Bóng và Lạc Đạo đã trở 
thành trung tâm truyền giáo 
đạo Phật rồi từ đó các giáo sĩ 
Ấn Độ cùng các chuyến thuyền 
truyền giáo tiếp tục ngược 
sông Trà Lý ra sông Hồng lên 
phía Bắc và về thành Luy Lâu 
(Bắc Ninh). Truyền ngôn, chùa 
Bóng xưa kia nguy nga, lộng lẫy, 
chiều chiều chuông chùa thong 
thả điểm vang cả dòng Bạch 

Lãng lan truyền tới tận cửa biển 
giúp ngư dân còn dong thuyền 
ngoài khơi, trong lộng tìm chỗ 
neo đậu. Theo lịch sử Đảng bộ 
huyện Kiến Xương, năm 1946, 
hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn 
quốc kháng chiến”, đội du kích 
làng Bằng Trạch được thành lập 
do đồng chí Nguyễn Văn Lới 
làm đội trưởng. Đội du kích đã 
tập hợp tại chùa Bóng để luyện 
tập. Thời điểm đó, Tỉnh ủy chủ 
trương phát triển chiến tranh 
du kích, nhân dân làng Bằng 
Trạch đào hào, đắp lũy, rào làng 
kháng chiến, chùa Bóng trở 
thành trụ sở làm việc của “Ban 
đốc chiến”. Đồng chí Nguyễn 
Văn Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy ban hành chính tỉnh 
đã về kiểm tra và công nhận 
làng Bằng Trạch là 1 trong 8 
làng kháng chiến kiểu mẫu 
của huyện Kiến Xương. Đầu 
năm 1950, thực dân Pháp quay 
trở lại đánh chiếm Thái Bình, 
chúng dùng ca nô, tàu chiến 
hành quân trên dòng sông Trà 
Lý, đội du kích làng Bằng Trạch 
được giao nhiệm vụ theo dõi 
hành quân của quân Pháp và 
dùng súng bắn đạn ATE vào ca 
nô và thuyền chiến của thực 
dân Pháp. Trong một trận chiến 
giữa du kích làng Bằng Trạch với 
tàu chiến thực dân Pháp, đồng 
chí Nguyễn Văn Kiển đội viên 
du kích đã hy sinh ngay tại cổng 
chùa. Tháng 2/1950, thực dân 
Pháp kéo quân đổ bộ vào làng 
Bằng Trạch, chúng xua quân 
đốt phá xóm làng, bắt người, 
hãm hiếp phụ nữ, du kích làng 
Bằng Trạch phối hợp với Đại 

đội 85 bộ đội địa phương đánh 
chặn các mũi tấn công của địch. 
Sau hơn 10 tiếng giằng co, quân 
Pháp rút lui. Làng xóm Bằng 
Trạch bị đốt phá tan hoang, 
đặc biệt chùa Bóng bị chúng 
giật mìn san bằng địa. Tháng 
6/1950, xác định làng Bằng 
Trạch có vị trí chiến lược, thực 
dân Pháp huy động quân lính 
cùng thiết bị quân sự kéo đến 
làng Bằng Trạch, chúng dựng 
lô cốt, xây bốt ngay trên nền 
chùa Bóng. Quân Pháp ngày 
đêm lùng sục hòng tiêu diệt lực 
lượng du kích. Không còn cơ 
sở hội họp, du kích làng Bằng 
Trạch phải rút vào hoạt động 
bí mật ngoài làng, ban đêm về 
làng phá tề.

Do bị chiến tranh tàn phá, 
các thư tịch cổ của chùa Bóng đã 
bị giặc Pháp đốt cháy nên rất khó 
khăn trong việc khảo tả di tích. 
Về cơ bản, Sùng Nghiêm tự thờ 
Phật dòng Đại Thừa, cụ thể thờ 
Phật Thích Ca Mâu Ni và các học 
trò của ngài. Năm 1937, đồng chí 
Nguyễn Văn Năng (Bí thư Tỉnh 
ủy đầu tiên của Thái Bình) đã 
về Bằng Trạch mở lớp dạy học 
truyền bá chữ quốc ngữ và tinh 
thần yêu nước, cứu quốc, lấy 
chùa Bóng làm cơ sở hoạt động. 
Sư ông trụ trì chùa Bóng (thường 
gọi là sư Nuôi) có cảm tình cách 

mạng đã hết lòng che giấu cán 
bộ hoạt động bí mật. Cờ đỏ sao 
vàng và truyền đơn cách mạng 
được in và cất giấu tại chùa. Các 
đồng chí Trương Cừ, Phạm Đình 
Biên, Nguyễn Văn Thanh, Đỗ 
Quang Trưởng, Nguyễn Lộc… 
là những đảng viên đầu tiên 
của tổng Thụy Lũng, phủ Kiến 
Xương được sư Nuôi chùa Bóng 
bảo vệ, tạo điều kiện hoạt động 
cách mạng. Nạn đói năm 1945, 
các đồng chí Trương Cừ, Đỗ 
Quang Trưởng đã tập hợp quần 
chúng kéo đến nhà Tú Lự, một 
địa chủ cường hào ở làng, phá 
kho thóc chia cho dân nghèo 
cứu đói. Ngày 15/8/1945, cờ đỏ 
sao vàng tung bay trên nóc cổng 
tam quan chùa Bóng. Tại nhà tổ 
chùa Bóng, đồng triện, sổ sách 
của chế độ thực dân, phong kiến 
tổng Thụy Lũng được bàn giao 
cho cách mạng, nhà tổ cũng 
là trụ sở làm việc của Ban ủy 
nhiệm thôn Bằng Trạch. Những 
năm kháng chiến chống Mỹ, nền 
chùa Bóng được xây dựng thành 
kho dự trữ quốc gia. Năm 2001, 
kho dự trữ được trả lại đất cho 
nhà chùa, năm 2006, chùa Bóng 
(Sùng Nghiêm tự) được xây dựng 
lại trên nóc kho thóc và trở thành 
ngôi chùa độc đáo linh ứng đúng 
nghĩa chiết tự “Thượng bái Sùng 
Nghiêm”.

THƯỢNG BÁI SÙNG NGHIÊM
Theo các tài liệu khảo cứu, thế kỷ VIII - IX, thủy cơ Bằng Trạch (nay thuộc xã An Bình, huyện Kiến Xương) vốn 

là vùng đất bãi ngập nước bên dòng Bạch Lãng, cách Kỳ Bố Hải Khẩu (một trong những thương cảng lớn trong 
toàn cõi An Nam) và thủy cơ Cự Lộng cứ địa của tướng công Trần Lãm (nay là phường Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình) chỉ “sải cánh chim bay”. Nơi đây hội tụ nhiều luồng cư dân chài lưới lập nên làng chài khá sầm uất. Làng 
chài Bằng Trạch nhanh chóng trở thành cát cứ của Trần Lãm được Đinh Bộ Lĩnh từ Tràng An (Ninh Bình) sang 
nương nhờ làm điểm tựa để dẹp loạn 12 sứ quân...

Ông Bùi Duy Đông, Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Kiến Xương
Sau khi Dự trữ quốc gia chuyển giao mặt 

bằng cho địa phương, thể theo nguyện vọng 
của tín đồ, Phật tử và nhân dân thôn Bằng 
Trạch, chính quyền địa phương đã cho xây 
dựng lại chùa Bóng, do các ngăn chứa thóc 
xây vòm cuốn quá chắc chắn khó phá bỏ 
nên chùa Bóng được xây dựng ngay trên nóc 
kho thóc và được công nhận loại hình di tích 
lịch sử văn hóa lưu niệm của tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An 
Bình, huyện Kiến Xương

Lực lượng cựu chiến binh chúng tôi luôn 
giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo tồn và 
phát huy truyền thống lịch sử cách mạng 
của quê hương Bằng Trạch, An Bình, tích 
cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch 
sử, văn hóa và cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Giúp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác 
mặt trận thôn Bằng Trạch, xã An Bình, huyện Kiến Xương

Thôn Bằng Trạch có số dân đông nhất 
trong ba thôn của xã An Bình (gần 1.500 
nhân khẩu). Người dân Bằng Trạch thuần 
hậu, có tinh thần yêu nước, cách mạng cao. 
Đáp ứng nhu cầu về tự do tín ngưỡng của 
nhân dân, chính quyền thôn Bằng Trạch 
luôn tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân 
trong thôn, trong xã có điều kiện thực hành 
tín ngưỡng, tôn giáo.

Tỳ kheo Thích Nữ Đàm Hải, trụ trì chùa Bóng (Sùng Nghiêm 
tự) thôn Bằng Trạch, xã An Bình, huyện Kiến Xương

Tôi có duyên phước được về trụ trì chùa 
Bóng, được chính quyền địa phương hết sức 
quan tâm, giúp đỡ mọi mặt, tín đồ, Phật tử 
trong thôn, trong xã, xa gần hảo tâm hưng 
công hoằng dương Phật pháp.

Sùng Nghiêm tự được xây dựng lại trên nóc kho thóc dự trữ quốc gia và trở thành ngôi chùa có kiến trúc độc đáo.
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Ảnh minh họa

BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Cứ như đồng chí Thể nói thì người 

đi trước là đồng chí bí thư. Anh chỉ 
hơn Tuyền gần chục tuổi nhưng 

hoạt động cách mạng đã mười mấy năm. 
Anh đang ở trong khu ủy, được Đảng cử 
về góp sức chữa cháy cho Thái Bình. Chả 
biết anh nghĩ thế nào, chứ Tuyền được 
giao việc ấy thì Tuyền lo mất ăn mất ngủ. 
Lo vì đến đây mỗi bước đường một lạ, mà 
chặng đường nào cũng có đồn giặc lù lù. 
Lo vì công việc nặng nề nguy hiểm, chả 
khác gì người lái chống sóng chống gió 
khi thuyền gặp bão giữa khơi xa... Tuyền 
nhớ lại hồi mình mới nhận nhiệm vụ bí 
thư chi bộ và nhất là cái dạo nhận nghị 
quyết chuẩn bị đánh giặc. Đấy là những 
lần lo quắt ruột quắt gan... Chưa biết anh 
lãnh đạo thế nào, chỉ một việc anh nhận 
nhiệm vụ về đây cũng đủ cho Tuyền khâm 
phục. Việc Đảng giao chẳng bao giờ dễ 
dàng, nhưng là đảng viên thì giao là phải 
nhận. Nhận rồi tìm ra cách làm. Có xuống 
sông mới biết bơi.

Đúng lúc anh Tính vào cổng Tây và cụ 
Nếp cùng Tuyền ra đón. Chưa biết Tuyền 
là ai, anh Tính đưa một cái chai lên cắp 
nách, chìa tay về phía Tuyền, mắt cười 
cười. Anh hỏi bà Nếp:

- Đến nhà chưa, lão đồng chí?
- Đến rồi ạ! - Bà chỉ vào Tuyền - Thưa 

anh, đây là đồng chí Tuyền.
- Vậy à? - Anh Tính nhìn Tuyền, khẽ 

gật đầu.
Tuyền đưa anh Tính vào nhà cơ sở. 

Người cắp cái ró bẹp đứng ngoài sân, đưa 
mắt xem xét phía sau, phía trước, rồi ngồi 
xuống hè nhà.

Bà Nếp tất tả bưng từ chùa về một ấm 
nước chè tươi. Bà vãi chùa nấu hộ. Mấy 
chiếc chén vại cũng của nhà chùa đưa 
sang.

Tuyền mời người cắp ró - đồng chí 
chiến sĩ bảo vệ - vào nhà uống nước. 
Đồng chí đứng ngoài sân, đón chén nước 
uống, rồi loáng một cái, đồng chí đã ra 
cổng, đứng gác.

Tuyền sờ cuốn sổ tay ở túi. Nó vẫn 
nằm đấy. Nghe đồng chí Thể nói có cấp 
trên về kiểm tra, Tuyền vội hội ý Ban 
thường vụ, thống nhất tình hình, số liệu. 
Tuyền đã bị vài lần cán bộ huyện về kiểm 
tra bất thường. Nói tình hình thì dễ, nói số 
liệu cụ thể, tỷ lệ chính xác thì thường lúng 
túng, bị chê là không nắm chắc.

Anh Tính mỏi chân, nắm tay đấm đấm 
vào hai xương bánh chè, lưng tựa vách, 
chúm môi thở những hơi dài.

Tuyền nhẩm tính: năm nghìn tám 
trăm hố cá nhân (nói gọn cho dễ nhớ). 
Bốn cây số rưỡi lũy đất. Hơn hai chục cây 
số hào giao thông... Nhẩm kỹ, anh ấy hỏi 
thì nói ngay; có quên hãy mở sổ.

Chợt anh Tính co chân lại, xếp bằng, 
ngồi ngay ngắn:

- Xã đồng chí nhiều nhà giàu nhất 
vùng này phải không?

Tuyền nhìn anh Tính: sao anh ấy lại 
mở đầu bằng chuyện ấy. Mình không 
chuẩn bị gì...

- Thưa anh, hơn bốn chục nhà.
- Họ chiếm bao nhiêu ruộng?
- Dạ!... Dạ!... khoảng... - Tuyền rút 

cuốn sổ, tuy biết con số này không ghi 
trong ấy. Tay lật lật những trang giấy, óc 
cố nhớ xem bao nhiêu. Đã mấy lần chi ủy 
họp có nói đến chuyện ruộng đất nhưng 
Tuyền không nhớ.

- Thế ruộng công điền? Ruộng quân 
cấp cho nam nữ công dân ấy.

Khoản này thì Tuyền nhớ. May quá!
- Thưa... có hai trăm mẫu. Nếu quân 

cấp, mỗi người chỉ được vài ba miếng, 
không bõ cày cấy, chỉ đắp bờ mà hết 
ruộng... Nó lại ở xa, tận cuối xã, cách sông 
cách đò, đi về bốn cây số.

- Thế làm thế nào?
- Chúng tôi cấy làm quỹ chung của xã. 

Lấy thóc nuôi du kích, chi cho việc công.
Anh Tính lắc đầu. Trán anh chun lại 

thành một hàng hoa văn răng lược lượn 
sóng.

- Nhà giàu nhất ở đây có bao nhiêu tư 
điền?

Quái lạ! Đồng chí tỉnh ủy kiểm tra tình 
hình đánh giặc mà cứ xoáy vào hỏi ruộng 
đất. - Tuyền chợt nhớ cụ Nghệ hay nói 
một câu chữ nho vần vì: “Củng, Hoán, Ân, 
Trư; tư điền bách mẫu”.

- Có bốn nhà giàu nhất, mỗi nhà trăm 
mẫu tư điền ạ!

Anh Tính bưng chén nước lên gần 
miệng, không uống. Anh nghĩ điều gì. Rồi 
anh nói:

- Tôi đi đã nhiều, chưa thấy đâu nhiều 
nhà giàu như ở đây. Ở đâu nhiều nhà giàu 
thì ở đấy nông dân ít ruộng đất, đói rách...

Tuyền gấp cuốn sổ đặt vào lòng, lặng 
lẽ nghe anh Tính.

- ... Du kích ở đây hầu hết là người 
nghèo, phải không? Ừ... Họ phải lăn lưng 
ra đánh giặc bảo vệ cách mạng, mà cách 
mạng không lo cho họ bớt đói khổ, họ vác 
sao nổi khẩu súng... Việc giảm tô ở đây, 
tôi biết, làm chậm lắm. Đã thế các đồng 
chí còn nể nang nhà giàu, giảm chưa 
đúng chính sách, thiệt to cho tá điền. 
Các đồng chí chưa ráo riết vận động hiến 
điền, lấy ra càng nhiều càng tốt, chia cho 
nông dân, nhất là những người cầm súng, 
cầm mã tấu... Cách mạng trao vũ khí cho 
người nghèo, nhưng nếu họ đói, họ không 
chiến đấu được đâu. Chúng ta phải nghĩ 
nhiều về điểm này, đồng chí ạ!

Chuyện mở đầu của anh Tính là thế. 
Rồi anh không hỏi gì nữa. Anh bảo Tuyền 

đưa đi vòng quanh làng. Đôi chỗ anh leo 
lên mặt lũy, lội xuống giao thông hào. 
Chiếc quần sắn khỏi đầu gối và áo cánh 
nâu của anh khiến người làng Nguyễn 
tưởng anh là đồng chí du kích nào theo 
Tuyền đi tuần.

Anh Tính xem xét kỹ cổng Đông rồi 
nói thủng thẳng:

- Vững đấy! Lũy vững, cổng vững!
Tuyền mở to mắt lắng nghe.
- Nhưng đồng chí nhớ cho một điều 

- Anh Tính đập đập nhẹ bàn tay vào vai 
Tuyền - cái cần phải giữ vững trước hết là 
lòng dân. Ta đánh nhau với giặc, vũ khí nó 
tối tân. Có thể ta giữ được cổng lũy, không 
cho giặc vào. Có thể đến chừng nào đấy 
ta không giữ được, giặc vào, nhưng ta vẫn 
không mất dân. Khi cần thiết, có thể ta 
đánh giặc không có cổng lũy, đánh ngoài 
làng. Muốn vậy ta phải có dân. Ta đánh 
giặc bằng lòng dân, sức dân.

Anh Tính bước chầm chậm xem xét 
địa hình làng Nguyễn. Anh có thói quen 
đến bất cứ làng nào, dù chỉ ở lại vài ngày, 
cũng tìm hiểu kỹ đường qua lối lại... 
Tuyền bước bên anh.

- Nhà đồng chí bí thư thanh niên gần 
đây không? - Anh hỏi Tuyền.

- Ở giữa làng, đi hơi xa ạ!
- Đồng chí đưa tôi đến!
Hai người đi một lúc lâu đến nhà 

Chuyển. Chuyển gánh phân ra ruộng. 
Anh Tính bảo Tuyền đi ra ruộng, nhân thể 
thăm đồng lúa. đến cầu Kế, gặp Chuyển 
quảy đôi troạc về.

Anh Tính hỏi Chuyển:
- Thế nào? Lúa tốt không... Gánh một 

mình thôi à? Vợ đâu? Hà... hà... đi đi. Vừa 
đi vừa nói chuyện.

Tuyền đi trước, rồi đến anh Tính và 
Chuyển. Anh hỏi Chuyển:

- Thanh niên đã học thư Cụ Hồ chưa? 
Thư gửi đồng bào vùng địch hậu ấy.

- Học rồi ạ?
- Nhớ nhất điều gì?
- Nhớ nhất nhiệm vụ vào bộ đội, du 

kích ạ.
- Gì nữa?
- Tăng gia sản xuất. Không để giặc bắt 

lính...
Thư Cụ Hồ nói nhiều việc. Với thanh 

niên, có những việc như Chuyển nhắc lại. 
Từ Việt Bắc xa xôi, lời dạy của lãnh tụ đã 
đến với lớp người trẻ ở đây, giữa vùng giặc 
chiếm. 



Tuyển dụng 
nhân viên 

kinh doanh nữ 
bán lẻ
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TỔNG BIÊN TẬP: VŨ ANH THAO                                      PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - Hoàng Minh Sơn - hoàng văn duyệt                                THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình 
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

công ty tnhh thương mại 
và kiểm soát côn trùng việt nam

Địa chỉ: Số 23, ngách 640/51, nguyễn văn cừ, phường gia thụy, quận long biên, hà nội
VP tại Thái Bình: số 324, đường long hưng, phường hoàng diệu, tp. thái bình, tỉnh thái bình - điện thoại: 0913.530.946 - 0373.06.5555

-  Diệt và phòng chống mối, mọt cho các công trình xây dựng, đê đập
 -  Cung cấp thuốc diệt chuột xử lý cho đồng ruộng, trang trại, cơ quan xí nghiệp    
-  Phun thuốc phòng trừ dịch bệnh: ruồi, muỗi, kiến, gián... 
-  Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ    
-  Cung cấp hóa chất khử trùng...

Trừ nhanh - diệt gọn - an toàn môi sinh

Tuần qua, tòa soạn Báo Thái Bình 
nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, 
thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng 
tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu 
như: Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); 
Trần Hiền (Đài TTTH Tiền Hải); Lan 
Hương (Đài TTTH thành phố); Trúc 
Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Tiên Dung 
(Đài TTTH Vũ Thư); Nguyễn Hải Hưng 
(Hưng Hà); Nguyễn Tường Thuật (Thái 
Thụy); Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Phạm 
Ngọc Yên (Kiến Xương); Lương Thế Lộc 
(MTTQ tỉnh); Cao Thu Hạnh (Bộ CHQS 
tỉnh); Bùi Vũ Liêm (Thanh Hóa); Bùi 
Khắc Khuyên, Tăng Hoàng Phu, Cao 
Văn Quyền, Cao Thị  Thơm (Hà Nội); 
Nguyễn Thị Bích Nhàn (Phú Yên); Lê 
Hứa Huyền Trân (Bình Định); Huỳnh 
Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang); Trần Văn 
Thiên,  Trần Thanh Thoa, Nguyễn Văn 
Toàn (Thành phố Hồ Chí Minh); Võ 
Ngột (Ninh Bình); Nguyễn Minh Thuận 
(Bạc Liêu); Nguyễn Văn Thanh (Quảng 
Trị); Lý Thị Minh Châu, Phan Thành 
Minh (Lâm Đồng); Nguyễn Ngọc Hưng 
(Quảng Ngãi); Tăng Phi Hoàng (Nghệ 
An); Lộc Trang (Ninh Thuận); Thanh 
Hoàng (Cần Thơ); Nguyễn Chí Ngoan 
(Kiên Giang); Lê Thị Hồng Châu (Sóc 
Trăng)…

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành 
lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt 

Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và ngày 
hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều 
tác giả đã gửi tin, bài cộng tác về lĩnh 
vực này. Điển hình tác giả Nguyễn Văn 
Thanh có bài: “Chung sức, chung lòng, 
nêu cao sức mạnh đại đoàn kết”; tác 
giả Lương Thế Lộc cũng có nhiều bài 
phản ánh về các hoạt động của Ủy ban 
MTTQ tỉnh và hoạt động của nhân dân 
các địa phương trong tỉnh như: “MTTQ 
xã Thụy Liên làm tốt công tác tuyên 
truyền”, “Đôi điều góp ý để ngày hội đại 
đoàn kết toàn dân tộc trọn vẹn hơn”; 
“Ấm tình bữa cơm đại đoàn kết”…  Theo 
tác giả, trong ngày hội đại đoàn kết có 
nhiều hoạt động ý nghĩa ôn lại truyền 
thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, sơ 
kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” gắn với xây dựng nông thôn 
mới; biểu dương, khen thưởng những 
tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều 
thành tích trong xây dựng đời sống văn 
hóa và cùng nhau bàn bạc, thống nhất 
triển khai cuộc vận động trong năm tiếp 
theo; tổ chức vệ sinh môi trường, giao 
lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 
Các khu dân cư cũng thường duy trì nét 
đẹp văn hóa đó là tổ chức “Bữa cơm đại 
đoàn kết”. 

Tháng 11 là tháng tri ân các thầy 
cô giáo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11, tòa soạn nhận được 
nhiều tin, bài, thơ, tản văn, tạp bút 
về chủ đề này. Điển hình tác giả Phan 
Thành Minh gửi chùm thơ: “Khoảng 
trời xanh”, “Tâm tình thầy giáo vùng 
cao”, “Thư thăm học trò đi giữ đảo 
xa”, “Nhớ về thăm thầy cô”, “Thương 
lắm thầy ơi”, “Miền trái ngọt”, “Viết 
cho những ngày đã cũ”… Tác giả Trần 
Thanh Hoa có bài “Bụi phấn rưng 
rưng”; tác giả Lộc Trang có bình đến 
với bài thơ hay “Vùng phấn bay”; tác 
giả Nguyễn Tường Thuật có bài “Nhớ 
mãi sắc phượng hồng”… 

Ngoài ra, trong tuần có một số tin, 
bài nổi bật như cộng tác viên Trần 
Hiền đưa tin Đoàn Thanh niên thị 
trấn Tiền Hải (Tiền Hải) tổ chức vẽ hoa 
trên 200 cột điện, vừa tạo diện mạo 
mới cho các khu phố, vừa ngăn chặn 
tình trạng dán quảng cáo, rao vặt làm 
mất mỹ quan, thời gian, công sức gỡ 
bỏ. Tác giả Tiên Dung đưa tin Vũ Thư  
thực hiện đa dạng hóa loại hình dịch 
vụ HTX nông nghiệp phục vụ sản xuất. 
Theo tin, toàn huyện Vũ Thư hiện có 
41 HTX dịch vụ nông nghiệp với đa 
dạng các dịch vụ, có 61.604 hộ gia đình 
đăng ký tham gia là thành viên, chiếm 
97,86% tổng số hộ toàn huyện. Hầu hết 
các dịch vụ kinh doanh của các HTX 
qua nhiều năm đều có lãi, doanh thu 
bình quân một HTX là 1,04 tỷ đồng/
năm, một số HTX có doanh thu trên 2 
tỷ đồng/năm. 

Trong tuần, tòa soạn tiếp tục nhận 
được nhiều tin, bài, thơ, truyện, tạp 
bút, câu đối… của các tác giả cộng tác 
với số báo xuân Canh Tý 2020. Trong 
đó, tác giả Cao Thị Thơm có bài “Tết 
- Xin đừng lãng phí” nêu vấn đề đáng 
quan tâm về thực trạng từng diễn ra 
mỗi dịp tết đến xuân về. Theo bài viết, 
tết là dịp mọi người đổ xô đi mua sắm. 
Ngày tết đi tới đâu cũng thấy dọn cỗ 
ra, bày bia, rượu, nước ngọt đầy mâm. 
Người giàu thì không nói, người nghèo 
khó hơn cũng thấy “mâm cao, cỗ đầy”. 
Nhiều người không giàu có, khả giả 
song vì tính “sĩ” mà họ đã đi vay vượn 
tiền làm cỗ tết để đãi khách khứa cho 
bằng bạn bằng bè. Sau tết thực phẩm, 
đồ ăn thừa tồn dư rất lãng phí…

Tin, bài, ảnh, thơ, truyện… cộng 
tác của các bạn đã, đang được biên 
tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình 
điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo 
giấy. Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn 
sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và 
mong các bạn tiếp tục cộng tác thường 
xuyên. Lưu ý mỗi tin, bài gửi về cộng 
tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh 
có chú thích đầy đủ. Địa chỉ tiếp nhận 
tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi 
về: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố 
Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: 
toasoan@baothaibinh.com.vn.

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!


