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Khi còn giảng dạy tại 
Trường Cao đẳng Sư 
phạm Thái Bình, ai cũng 

biết ông Tạ Văn Mạc thông thạo 
tiếng Anh và tiếng Nga. Sau 10 
năm về hưu (tại tổ 46, phường 
Quang Trung, thành phố Thái 
Bình), bằng con đường tự học, 
nay ông còn có thể viết và nói 
thành thạo tiếng Đức và Hán 
học.

Ông Mạc tâm sự: Mục đích 
học ngoại ngữ với tôi ở mỗi giai 
đoạn có sự khác nhau. Thời kỳ là 
giảng viên Toán của Trường Cao 
đẳng Sư phạm Thái Bình, do yêu 
cầu nâng cao chất lượng dạy và 
học của ngành đề ra, giáo viên 
phải tìm hiểu thêm kiến thức của 
nước ngoài. Do vậy tôi vừa bảo 
đảm công việc chuyên môn vừa 
phải đóng vai học trò học ngoại 
ngữ.

Với tinh thần tự học tiếng Anh, 
tiếng Nga, ông Mạc đã sớm đạt 
trình độ C và tự cập nhật đủ điều 
kiện đọc, dịch giáo trình Toán 
cao cấp. Ngay trong thời kỳ còn 
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(Thành phố Thái Bình)

Tiền Hải hiện có 9 nghĩa 
trang liệt sĩ (1 nghĩa trang 
trung tâm, 8 nghĩa trang 

khu vực). Phát huy đạo lý truyền 
thống “Uống nước nhớ nguồn”, 
cùng với việc chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần của người và 
gia đình có công với cách mạng, 
công tác xây mới, tôn tạo, tu sửa 
các công trình ghi công liệt sĩ 
luôn được các cấp, các ngành, 
các địa phương trong huyện 
coi trọng thực hiện. Cùng với 
nguồn ngân sách địa phương, 
nhiều xã đã huy động nguồn lực 
xã hội hóa để xây mới các công 
trình. Đầu tháng 5, chúng tôi về 
Tây Phong đúng thời điểm địa 
phương đang tổ chức xây mới 
nghĩa trang liệt sĩ xã, phấn đấu 
hoàn thành vào dịp kỷ niệm 70 
năm ngày Thương binh, Liệt 
sĩ. Ông Phạm Mạnh Thiềm, 
Phó Chủ tịch UBND xã cho 
biết: Nghĩa trang liệt sĩ xã Tây 
Phong hiện đang an táng hài 
cốt của 72 liệt sĩ thuộc xã Tây 
Phong và xã Tây Tiến. Công 
trình xây dựng từ lâu, đã xuống 
cấp, cần xây mới nhưng do 
nguồn kinh phí địa phương còn 
nhiều khó khăn nên chưa thực 
hiện được. Mỗi khi trời mưa, 
các lối đi lại trong nghĩa trang 
đều ngập nước, rất khó khăn 
cho thân nhân liệt sĩ đến chăm 
sóc, hương khói. Qua từng năm, 
xã kêu gọi con em địa phương, 
nhất là con em thành đạt xa 
quê hỗ trợ kinh phí để tu sửa. 
Năm 2016, những người con 
thành đạt của xã đã tài trợ toàn 
bộ kinh phí xây mới nghĩa trang 
với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. 
Sau nhiều tháng xây dựng, đến 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
lãnh tụ thiên tài của dân 
tộc, suốt đời tận tụy, hy 

sinh vì sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, vì tự do và hạnh phúc 
của nhân dân, vì lý tưởng cách 
mạng cao cả của thời đại. Một 
nhà văn nước ngoài đã từng gọi 
Bác Hồ là bậc đại trí, đại nhân, 
đại dũng. Người tiêu biểu nhất 
cho tư tưởng, đạo đức cộng sản 
chủ nghĩa ở Việt Nam, kết tinh 
những đức tính tốt đẹp nhất của 
dân tộc. Tư tưởng, phẩm chất 
và đạo đức của Người mãi mãi 
là tấm gương sáng cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân ta noi 
theo.

Từ những năm 1950 - 1960, 
Đảng ta đã đặt ra vấn đề học 
tập tác phong, đạo đức, đường 
lối chính trị của Hồ Chí Minh, 
nhất là việc học tập trong cán 
bộ, đảng viên. Đến năm 1991 
(Đại hội VII của Đảng), vấn đề 
toàn Đảng, toàn dân nghiên cứu 
về Bác mới được nâng lên một 
bước: học tập tư tưởng, phong 
cách Hồ Chí Minh với khái niệm 
bao hàm đầy đủ nhất, rộng nhất. 
Đặc biệt, trong thời điểm hiện 
nay, cả nước tiếp tục đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị nhằm tạo chuyển biến mạnh 
mẽ về nhận thức và hành động 
trong Đảng, hệ thống chính trị 
và nhân dân, đưa việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh thành 
công việc tự giác, thường xuyên 
của cấp ủy, tổ chức đảng, chính 
quyền, MTTQ và tổ chức chính 
trị - xã hội các cấp, của từng địa 
phương, cơ quan, đơn vị, trước 
hết là của người đứng đầu, của 
cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, đoàn viên, hội viên. 
Đồng thời, đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 

nay, toàn bộ khuôn viên nghĩa 
trang, từ cổng, tường bao, đài 
tưởng niệm và các phần mộ đều 
khang trang, sạch sẽ, nhân dân 
rất phấn khởi. Ông Nguyễn Văn 
Ruệ có người thân đang an táng 
tại nghĩa trang chia sẻ: Nhờ 
những người con thành đạt của 
địa phương mà nhiều gia đình 
có người thân đang yên nghỉ tại 
nghĩa trang cảm thấy yên lòng 
vì có nơi khang trang để hương 
khói cho các liệt sĩ.

Cũng như Tây Phong, 
hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày 
Thương binh, Liệt sĩ, ngoài kinh 
phí huy động từ nguồn xã hội 
hóa, xã Đông Hoàng cũng đã 
kêu gọi người dân đóng góp 
xây mới nhà bia tưởng niệm để 
ghi công các anh hùng liệt sĩ, 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão 
thành cách mạng với tổng trị giá 
6,5 tỷ đồng.

Cùng với tu sửa, xây mới 
nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng 
niệm, một trong những hoạt 
động được người dân Tiền Hải 
quan tâm trong nhiều năm qua 
là việc hỗ trợ nhà ở cho người có 
công. Qua rà soát theo Quyết 
định số 22 của Thủ tướng Chính 
phủ, toàn huyện có 1.772 người 
có công khó khăn về nhà ở cần 
được hỗ trợ xây mới và sửa 
chữa, trong đó 403 hộ người có 
công thuộc nhóm đối tượng ưu 
tiên. Nhiều năm qua, từ nguồn 
ngân sách của tỉnh, huyện và 
nguồn huy động xã hội hóa, đã 
có trên 200 ngôi nhà thuộc diện 
ưu tiên được xây mới và sửa 
chữa. Riêng năm 2017, UBND 
tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ 83 
hộ người có công trên địa bàn 

huyện khó khăn về nhà ở xây 
mới và sửa chữa với số tiền lên 
tới gần 3 tỷ đồng. Đến nay, các 
địa phương đã bắt đầu triển khai 
xây dựng để người có công yên 
tâm khi mùa mưa bão về. Mẹ 
liệt sĩ Lê Thị Chụng ở thôn Hải 
Long, xã Đông Hoàng năm nay 
đã gần 90 tuổi nhưng có hơn 50 
năm sống trong căn nhà cấp 4 
xuống cấp cần được xây mới. 
Vừa qua, gia đình mẹ là 1 trong 
66 hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng 
để xây mới lại nhà, đến nay ngôi 
nhà sắp hoàn thành, mẹ Chụng 
xúc động chia sẻ: Cả cuộc đời 
mẹ sống trong ngôi nhà xuống 
cấp, nay sắp được ở trong ngôi 
nhà mới, yên tâm khi mùa mưa 
bão về, mẹ thấy rất vui và cảm 
động trước sự quan tâm của 
Đảng, Nhà nước cũng như các 
cấp chính quyền, các tổ chức, 
đơn vị.

Ông Nguyễn Công Lý, 
Trưởng phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội huyện 
Tiền Hải cho biết: Để các hoạt 
động kỷ niệm 70 năm ngày 
Thương binh, Liệt sĩ diễn ra 
trang trọng và ý nghĩa, UBND 
huyện đã ban hành kế hoạch 
yêu cầu các ban, ngành, đoàn 
thể, các địa phương trong huyện 
xây dựng kế hoạch cụ thể tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm, 
trong đó tập trung chăm sóc 
người có công, gia đình chính 
sách; bố trí kinh phí, huy động 
các nguồn lực xã hội hóa để xây 
dựng, tôn tạo các công trình ghi 
công liệt sĩ, nhà ở cho người có 
công với cách mạng.

đức, phong cách Hồ Chí Minh 
là một nội dung quan trọng của 
công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, góp phần xây dựng Đảng 
ta trong sạch, vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và 
đạo đức, xây dựng đội ngũ cán 
bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp 
chiến lược đủ năng lực, phẩm 
chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu và các tệ nạn xã hội 
khác.

Chúng ta nhớ lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với 
người phương Đông, nhất là 
người Việt Nam giàu tình cảm, 
một tấm gương sống còn có giá 
trị hơn một trăm bài diễn văn 
tuyên truyền, do vậy cần phải 
nêu gương sáng về đạo đức 
cho mọi người noi theo. Bác Hồ 
cũng khẳng định, mỗi cán bộ, 
đảng viên phải thường xuyên 
chăm lo tu dưỡng đạo đức như 
việc rửa mặt hàng ngày, đây là 
công việc phải làm kiên trì, bền 
bỉ suốt đời. Người chỉ rõ, đạo 
đức cách mạng không phải trên 
trời sa xuống. Nó do đấu tranh, 
rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà 
phát triển và củng cố. Cũng như 
ngọc càng mài càng sáng, vàng 
càng luyện càng trong. Việc 
rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao 
đạo đức cách mạng của cán bộ, 
đảng viên phải được thông qua 
hoạt động thực tiễn sinh hoạt, 
học tập, lao động, chiến đấu.

Ở phong cách Hồ Chí Minh, 
bất cứ người dân Việt Nam nào 
cũng ít nhiều biết được đức 
tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư”, tác phong khiêm 
tốn, giản dị, rất quần chúng, bao 
dung của Bác. Bác Hồ - với cái 
tâm trong sáng, cái trí mẫn tuệ, 

với hành động vĩ đại, đã thực sự 
trở thành Người hơn tất cả mọi 
người, chưa từng có trong lịch 
sử nhân loại.

Bác đã dạy: “Muốn quyết 
định đúng, trước tiên phải 
kiểm tra, nghiên cứu rõ ràng. 
Phải hiểu rằng, Đảng có hiểu 
rõ tình hình thì đặt chính sách 
mới đúng. Mà muốn hiểu rõ tình 
hình thì Đảng nên phải điều tra 
và báo cáo rõ ràng tình hình 
từng xã, từng huyện, từng khu. 
Nếu không biết rõ tình hình mà 
đặt chính sách thì kết quả là nồi 
vuông úp vung tròn, không ăn 
khớp gì hết”.

Ngay từ những ngày đầu khi 
Đảng mới nắm chính quyền, 
Bác đã lên án tội “báo cáo láo”. 
Làm được ít suýt ra nhiều để làm 
một bản báo cáo cho oai nhưng 
xét kỹ thì rỗng tuếch… Thế là dối 
trá với Đảng, có tội với Đảng. 
Làm việc không thiết thực, báo 
cáo không thật thà cũng là bệnh 
rất nguy hiểm.

Để nắm được tình hình, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở 
chúng ta phải lắng nghe ý kiến 
của đảng viên và quần chúng. 
Nhưng nghe như thế nào, làm 
thế nào nghe được tiếng nói 
chân thực của những người 
trung thực? Thực tế cuộc sống 
cho ta thấy giá trị chân thật của 
lời nói tùy thuộc vào tính trung 
thực của người nói song một 
phần còn tùy thuộc ở thái độ 
của người nghe. Do đó, người 
cán bộ phải học cách nghe, 
rèn luyện thái độ nghe, làm thế 
nào để động viên, khuyến khích 
người nói phản ánh đúng sự 
thật.

Bác Hồ dạy chúng ta hai 
cách lãnh đạo rất cơ bản khi 
thi hành các chủ trương công 
tác: Phải gắn chặt với quần 
chúng và phải tổ chức chỉ đạo 
kiểm điểm rút kinh nghiệm rồi 
mở rộng ra. Người nói: “Bất cứ 

việc gì, chúng ta phải bắt đầu từ 
gốc, dần dần đến ngọn, từ ít đến 
nhiều, từ hẹp đến rộng, chớ nên 
tham mau, tham nhiều trong một 
lúc”. Trong tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ công tác, Bác rất quan 
tâm đến vấn đề cán bộ và Bác 
đã cho nhiều chỉ dẫn có ý nghĩa 
phương pháp luận khoa học để 
giải quyết đúng vấn đề cán bộ.

Điều quan trọng trước tiên 
theo Người là phải hiểu biết 
đúng cán bộ. Do vậy, phải chí 
công, vô tư trong việc xem xét 
cán bộ. Trong sử dụng cán bộ, 
Người phê phán gay gắt những 
bệnh: lạm dụng người bà con, 
anh em quen biết, bạn bè, ham 
dùng bọn nịnh hót, ghét những 
người chính trực, tránh những 
người không hợp ý mình. Bác 
căn dặn: Phải có độ lượng mới 
có thể đối với cán bộ một cách 
chí công, vô tư, không thành 
kiến, khiến cán bộ khỏi bị bỏ rơi. 
Phải chịu khó dạy bảo mới có 
thể nâng đỡ những đồng chí còn 
kém, giúp họ tiến bộ. Phải sáng 
suốt mới khỏi bị bọn vu vơ bao 
vây mà xa cách cán bộ tốt. Phải 
có thái độ vui vẻ, thân mật thì 
các đồng chí mới vui lòng gần 
gũi mình.

Về vấn đề học tập, Bác 
quan niệm: “Học để làm người 
trước, sau đó mới học làm cán 
bộ”. Người không ngừng mở 
rộng tầm nhìn ra thế giới, tiếp 
thu tinh hoa văn hóa, khoa học 
của nhân loại, nâng cao trình độ 
bằng phương pháp tự học.

Trong phong cách diễn đạt, 
bất cứ đối tượng nào, ở bất cứ 
trình độ nào khi nghe Bác nói 
chuyện đều cảm thấy thoải mái, 
kính nể. Đặc biệt, Bác khi là một 
nhà thơ, nhà văn, nhà báo, khi 
là người chính luận sâu sắc, tác 
giả của những áng hùng văn, 
những lời kêu gọi cả dân tộc, 
đồng bào cho đến những lá thư 
giản dị cho các cháu thiếu niên, 
nhi đồng. Cách ứng xử của 
Người cũng rất văn hóa, lịch lãm 
mà bình dị, tự nhiên, cởi mở, 
chân tình. Nói đến phong cách 
Hồ Chí Minh, bất cứ ai cũng có 
thể nhận thấy ở Người có một 
phong cách rất riêng, rất Hồ 
Chí Minh, thể hiện trong tư duy, 
làm việc, ứng xử cũng như trong 
sinh hoạt cuộc sống đời thường. 
Thực tế đã chứng minh, tư 
tưởng Hồ Chí Minh không phải 
là dấu cộng những tư tưởng sẵn 
có của người khác. Từ những 
vấn đề mang tính quy luật vận 
động của xã hội, Hồ Chí Minh 
đã đặt vào hoàn cảnh lịch sử cụ 
thể của nước ta, đưa ra những 
câu trả lời không có trong kinh 
điển của chủ nghĩa Mác - Lênin. 
Tư tưởng cách mạng khoa học 
của Người là sản phẩm của 
quá trình tư duy độc lập, tự chủ, 
sáng tạo.

Tháng 5 này, kỷ niệm 127 
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, có thể nhắc lại tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh - nhất là phong cách làm 
việc khoa học, thiết thực, cụ 
thể, chu đáo để phổ biến, học 
tập trong cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, mời gọi nhau suy 
ngẫm rồi tìm cách thực hiện.

Thầy giáo về hưu
thông thạo 4 ngoại ngữ

Tiền Hải

Lan tỏa những công trình
ghi công liệt sĩ

Nguyễn Cường

thiệt thòi, nếu giáo viên có lương 
tâm và trách nhiệm cao sẽ giúp 
học sinh và phụ huynh lấp dần 
khoảng trống đó.

Ông Mạc có con trai lớn lao 
động tại Cộng hòa Liên bang 
Đức. Để chuẩn bị cho chuyến 
sang thăm con, ông đã tự tìm 
giáo trình và tự học tiếng Đức. 
Vốn có hai ngoại ngữ Anh và 
Nga nên ông cập nhật tiếng Đức 
khá nhanh. Đến nơi con làm 
việc, tự ông đọc và phiên dịch 
cho vợ khi đi thăm danh lam 
thắng cảnh, bảo tàng... Con trai 
và con dâu ông hết sức ngạc 
nhiên về trình độ tiếng Đức của 
bố. Ba năm trước, con trai ông 
và một người bạn Đức về thăm 
ông. Người bạn Đức khâm phục 
trình độ tiếng Đức của ông Mạc.

Hai năm trước, khi đến thăm 
một người bạn cũ đang say sưa 
với Hán học, ông Mạc phát hiện 
chữ Hán cũng có nhiều ưu điểm. 
Với bản tính hiếu học, về nhà 
ông mua sắm tài liệu, sách vở và 
cả từ điển Hán - Việt sau đó tự 
mày mò tìm tòi trên mạng, tự đề 
ra thời khóa biểu học và viết chữ 
Hán hàng ngày. Sau 2 năm ông 
đã tự đọc, tự viết đạt chuẩn đến 
98 - 99% (không cần đối chiếu 
với từ điển), ngoài ra ông còn 
giúp một số người dịch thuật sắc 
phong của các triều đình phong 
kiến trước đây. 

Nghĩa trang liệt sĩ xã Tây Phong được xây dựng mới từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Học tập tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh Hoàng
(Thành phố Cần Thơ)

Từ chiếc máy chữ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo nhiều văn kiện quan trọng. Ảnh tư liệu

Giờ thực hành môn Vật lý của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Ảnh: NGUYỄN dũng

công tác, ông đã được nhiều lò 
luyện thi đại học mời giảng dạy. 
Về hưu năm 2007, ông được 

nhiều trường THPT dân lập mời 
dạy. Tuy thù lao không nhiều 
nhưng ông vẫn nhận lời, như ông 

tâm sự: Các em học sinh không 
trúng tuyển THPT công lập phải 
xin vào THPT dân lập có nhiều 

Từ đầu năm đến nay, bằng nguồn kinh phí địa phương, huy động xã hội 
hóa và đóng góp của người dân, nhiều địa phương ở Tiền Hải đã, đang nỗ 
lực tu sửa, xây mới các công trình ghi công liệt sĩ, nhà ở cho người có công… 
Đây là những công trình hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt 
sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Vừa qua, Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí 
Minh đã tổ chức giải quần vợt Bông lúa vàng lần thứ 13 tại sân 
vận động Khang An, phường 10, quận Gò Vấp (Thành phố Hồ 
CHí Minh). Tham dự giải có gần 100 vận động viên là con em 
đồng hương Thái Bình đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Với hình thức bốc thăm chia cặp thi đấu, sau khi kết thúc vòng 
loại, Ban tổ chức đã chọn ra 8 cặp đôi xuất sắc vào thi đấu chung 
kết. Giải quần vợt Bông lúa vàng diễn ra hàng năm nhằm gắn kết 
những người con quê hương Thái Bình đang sinh sống, làm việc, 
học tập xa quê và làm phong phú các hoạt động của Hội.

Trong 5 năm thực hiện phong trào xây dựng gia viên sinh vật 
cảnh - nông thôn mới do Hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh phát động, 
Hội SVC xã Tân Lập (Vũ Thư) đã động viên, khuyến khích hội 
viên tích cực tận dụng tiềm năng, lợi thế về đất đai, đầu tư phát 
triển kinh tế SVC làm giàu cho gia đình, làm đẹp cảnh quan cho 
thôn xóm. Nhiều hội viên đã  tích cực tham gia các kỳ triển lãm, 
hội chợ SVC trong và ngoài tỉnh, phục vụ triển lãm đại hội đảng 
các cấp để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của mình.

Tổng kết phong trào, toàn hội có 170 hội viên đạt tiêu chuẩn 
gia viên sinh vật cảnh - nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017; 9 
hội viên được vinh danh là nghệ nhân SVC Việt Nam. Hội SVC xã 
Tân Lập được UBND tỉnh, UBND huyện Vũ Thư tặng bằng khen, 
giấy khen vì những đóng góp tích cực trong việc bảo vệ cảnh 
quan môi trường, bảo tồn và phát triển SVC trong tỉnh.

Tổ chức giải quần vợt Bông lúa vàng 
lần thứ 13

Tất Đạt

Hội Sinh vật cảnh xã Tân Lập
Xây dựng gia viên sinh vật cảnh - 
nông thôn mới

Tiến Đạt


