
2 Thứ  sáu,  ngày  7  tháng  10  năm  2022

Dạo một vòng quanh 
xã Duyên Hải, 
không khó để bắt 

gặp hình ảnh các bà, các 
chị cặm cụi bên khung dệt 
thủ công để kết, nối sợi 
đay, cói thành cuộn xuất 
bán. Nhiều người có thâm 
niên vài chục năm trong 
nghề nên sản phẩm làm ra 
luôn bảo đảm chất lượng, 
được bạn hàng đánh giá 
cao. Bà Đỗ Thị Hiên, thôn 
Khả Tiến cho biết: Gia 
đình tôi làm nghề xe đay từ 
năm 1993, các công đoạn 
để sản xuất một cuộn đay 
xuất bán khá đơn giản, 
nhẹ nhàng, vì vậy người 
già, người trẻ đều có thể 
làm được. Tôi năm nay 63 
tuổi, không thể xin vào làm 
tại các công ty, xí nghiệp 
nhưng nhờ có nghề nên tôi 
vẫn có thể kiếm được hơn 
100.000 đồng/ngày. 

Ngày nào cũng vậy, 
các gia đình ở đây chỉ tiếp 
xúc với đay, cói nhưng với 
họ mỗi ngày là một niềm 
vui khi tự tay mình hoàn 
thành các sản phẩm; đặc 
biệt hơn họ là những người 
phục dựng, giữ gìn linh 
hồn của làng nghề chỉ với 
ý nghĩ giản dị “nhờ nó mới 
có công việc ổn định, góp 
phần nâng cao cuộc sống”. 
Bà Lê Thị Sính, thôn Khả 
Tân bộc bạch: Gia đình tôi 
hiện có 4 người cùng làm 
nghề. Một ngày một người 
sản xuất được 5kg đay 
chưa qua xử lý, kinh tế nhờ 
vậy cũng khấm khá hơn. 
Chúng tôi cũng cố gắng 
duy trì và phát triển nghề 
truyền thống, tạo việc làm 
và tăng thu nhập cho người 
dân.

Toàn xã Duyên Hải 
hiện có gần 500 lao động 
với thu nhập ổn định từ 
2,5 - 5 triệu đồng/người/

Đoàn Thanh niên xã 
Trọng Quan đẩy 
mạnh tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, thanh 
niên tích cực tham gia các 
hoạt động tình nguyện 
tại địa phương: “Tuổi trẻ 
chung tay xây dựng nông 
thôn mới nâng cao”, “Ngày 
thứ bảy tình nguyện”, 
“Ngày chủ nhật xanh”, 
“Tháng thanh niên”, tiếp 
sức mùa thi, hiến máu tình 
nguyện... Phát huy truyền 
thống tương thân tương 
ái của dân tộc, từ năm 
2020, Đoàn xã triển khai 
chương trình địa chỉ xanh 
tình nguyện “Chia sẻ yêu 
thương”. Anh Đỗ Mạnh 
Dũng, Bí thư Đoàn xã cho 
biết: Chúng tôi kêu gọi sự 
ủng hộ tiền, hiện vật của 
các tổ chức, nhà hảo tâm 
trong và ngoài xã, đồng 
thời phối hợp với các đoàn 
thể chính trị - xã hội hàng 
tháng rà soát, chọn 10 hộ 
có hoàn cảnh khó khăn 
đến thăm hỏi, động viên, 
tặng 10kg gạo/hộ và tiền 
mặt. Đến nay Đoàn xã đã 
trao trên 200 suất quà với 

số tiền trên 50 triệu đồng, 
giúp các hộ vơi bớt khó 
khăn.

Chị Phạm Thị Lanh, 
thôn Vinh Hoa chia sẻ: Nhà 
tôi có 4 người, chồng ốm 
yếu, các con khuyết tật, 
tôi là lao động chính. Cuộc 
sống của cả gia đình trông 
chờ vào 2 sào ruộng khoán 
và số tiền ít ỏi từ lắp ráp bật 
lửa. Một năm nay tháng nào 
gia đình tôi cũng nhận được 
10kg gạo và tiền từ Đoàn 
Thanh niên xã và các đoàn 
thể tặng. Sự quan tâm, chia 
sẻ này đã giúp gia đình tôi 
vơi bớt khó khăn, có thêm 
động lực để vươn lên trong 
cuộc sống.

Phát huy tinh thần xung 
kích, tình nguyện của tuổi 
trẻ, Đoàn xã, các chi đoàn 
thôn, trường học còn kêu gọi 
các tổ chức, nhà hảo tâm 
trao hàng trăm suất quà cho 
các em học sinh nhân dịp 
lễ, tết, ngày khai giảng năm 
học mới để đồng hành cùng 
các em tới trường. Cùng với 
đó, các chi đoàn đến thăm, 
tặng quà động viên tân binh 
lên đường nhập ngũ. Từ 

năm 2016 đến nay, Đoàn 
xã tổ chức trên 60 lượt ra 
quân lao động vệ sinh môi 
trường tại khu vực trung tâm 
xã, trạm y tế, trường học, 
tuyến đường thanh niên tự 
quản với trên 500 lượt đoàn 
viên, thanh niên tham gia. 
Hàng năm, Đoàn xã tổ chức 
trồng cây xanh tại các tuyến 
đường, phối hợp với Huyện 
đoàn khơi thông dòng 
chảy, bảo vệ dòng sông 
quê hương dài trên 600m. 
Đoàn xã còn đứng lên huy 
động các nguồn lực từ thanh 
niên, các tổ chức, cá nhân 
xây dựng công trình đèn 
chiếu sáng tại sân vận động 
xã với kinh phí trên 60 triệu 
đồng phục vụ hoạt động thể 
dục thể thao của toàn dân 
cũng như thắp sáng làng 
quê. Những hoạt động thiện 
nguyện này đã góp phần 
chuyển tải sinh động thông 
điệp kêu gọi chung tay bảo 
vệ môi trường, góp phần 
xây dựng cảnh quan nông 
thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với sự hướng dẫn của 
Công an xã, Đoàn Thanh 
niên xã Trọng Quan đã 

thành lập Đội tự quản thanh 
niên xung kích bảo đảm 
an ninh trật tự. Ngày đầu 
thành lập có 15 thành viên, 
đến nay hầu hết thanh niên 
đều tham gia mô hình này 
với ý thức cùng nhau góp 
sức xây dựng nơi mình sinh 
sống thành khu dân cư văn 
hóa - văn minh - hiện đại. 
Chị Nguyễn Thị Hường, Bí 
thư Chi đoàn thôn Hưng 
Quan chia sẻ: Chúng tôi 
chia thành các nhóm nhỏ 
phối hợp với lực lượng dân 
quân, cán bộ thôn thường 
xuyên nắm bắt tình hình 
an ninh trật tự trên địa bàn. 
Nếu phát hiện dấu hiệu bất 
thường hoặc đối tượng khả 
nghi, các nhóm sẽ báo về 
Công an xã để có phương 
án xử lý kịp thời. Đội tự 
quản còn đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật 
về an ninh trật tự, phòng, 
chống ma túy cho đoàn 
viên, thanh niên và người 
dân bằng nhiều hình thức 
như: viết tin, bài phát trên hệ 
thống truyền thanh; chuyển 
văn bản pháp luật qua zalo 
nhóm, trang fanpage; tuyên 
truyền lưu động; phối hợp 
với các trường tuyên truyền 
vào sáng thứ hai; đến tận 
nhà các gia đình có thanh 
thiếu niên nhóm nguy cơ 
cao tuyên truyền, nhắc nhở 
tránh xa tệ nạn xã hội, ma 
túy... Ngoài ra, Đoàn xã 
còn duy trì hiệu quả hoạt 
động của Câu lạc bộ xung 
kích phòng ngừa tội phạm. 
Với cách làm này, thời gian 
qua, Đội tự quản, Câu lạc 
bộ của Đoàn Thanh niên xã 
đã ngăn chặn được nhiều 
vụ việc có biểu hiện gây 
mất an ninh trật tự, không 
để phát sinh tình huống 
phức tạp.  

Những hoạt động sôi 
nổi, ý nghĩa của tuổi trẻ 
xã Trọng Quan đã khẳng 
định tinh thần xung kích, 
tình nguyện, năng động, 
sáng tạo, luôn đi đầu trong 
những việc khó, việc mới, 
góp phần thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

Bằng sự đam mê và 
khát vọng làm giàu, 
anh Nguyễn Tuấn 

Anh đã xây dựng thành 
công mô hình nuôi thỏ 
New Zealand thuần chủng 
trên 2.000 con tại thôn Đại 
Đồng, xã Nam Trung (Tiền 
Hải), thu nhập mỗi năm 
trên 700 triệu đồng.

Trước khi bén duyên với 
nghề nuôi thỏ, anh Tuấn 
Anh từng dành nhiều thời 
gian, tâm huyết với công 
việc chăn nuôi lợn. Thế 
nhưng, bệnh dịch tả lợn 
châu Phi năm 2018 đã xóa 
sổ hoàn toàn đàn lợn nái 
đang phát triển của gia đình 
anh. Ấp ủ hy vọng đứng lên 
sau thất bại nhưng anh vẫn 
đắn đo, trăn trở không biết 
nên tiếp tục với nghề nuôi 
lợn hay tìm hướng đi mới. 
Cuối năm 2018, sau khi 
tìm hiểu qua tài liệu, sách 
báo và mạng xã hội, anh 
quyết tâm tìm lại niềm đam 
mê chăn nuôi với giống thỏ 
New Zealand thuần chủng. 
Chia sẻ về quyết định này, 
anh Tuấn Anh cho biết: 
Giống thỏ này có thể thích 
ứng tốt với điều kiện khí 
hậu, thổ nhưỡng của địa 
phương. Vì đây là giống thỏ 
nhập ngoại nên có trọng 
lượng lớn, sinh sản nhiều, 
thịt thơm ngon và giá bán 
ngoài thị trường khá cao. 
Hơn nữa, thỏ New Zealand 
thuần chủng lại là giống thỏ 
sạch sẽ và không gây tiếng 
ồn.

Trước khi bắt tay vào 
xây dựng mô hình, anh 
Tuấn Anh lặn lội khắp nơi 
trong và ngoài tỉnh để khảo 
sát các trang trại, học hỏi 
cách nuôi thỏ. Từ phương 
pháp nuôi truyền thống đến 
công nghệ đều được anh 
tìm hiểu rất kỹ càng. Khi 
đã tích lũy đủ kinh nghiệm, 
anh mạnh dạn đầu tư 300 
triệu đồng xây dựng mô 
hình của mình. Tận dụng 
chuồng trại cũ rộng 300m2 
trước kia, anh tu sửa, nâng 
cấp và lắp đặt dàn lạnh để 
đưa 50 con thỏ nái về nuôi. 
Thế nhưng sự khác biệt 
giữa lý thuyết và thực tế 

khiến gia đình anh gặp phải 
không ít khó khăn. Anh cho 
biết: Thỏ vốn là loài rất khó 
tính, vì vậy người nuôi phải 
hiểu được tâm sinh lý và 
quan sát kỹ lưỡng để kiểm 
soát sức khỏe, bệnh tật của 
thỏ. Nếu để mắc bệnh bại 
huyết thì đàn thỏ sẽ không 
thể cứu chữa.

Không muốn thất bại, 
anh Tuấn Anh phải nhiều 
ngày tháng “ăn ngủ” cùng 
thỏ để theo dõi và ghi 
chép chi tiết hoạt động 
từng ngày của loại vật 
nuôi này. Thấy chồng làm 
việc vất vả, nhiều lần vợ 
anh - chị Nguyễn Thị Hiền 
cũng có ý định khuyên 
chồng xây dựng chuồng 
trại nhỏ, số lượng ít để đỡ 
cực. “Có những ngày, đến 
11 giờ đêm chồng tôi vẫn 
mò mẫm trong chuồng 
thỏ. Ngày nào cũng ngắm 
nghía đàn thỏ rồi ghi chép. 
Công việc cứ lặp đi lặp 
lại, từ ngày này qua ngày 
khác. Nhiều lúc thỏ bị chết 
anh cũng phải giấu tôi đem 
bỏ để tôi bớt suy nghĩ. 
Thấy chồng tâm huyết nên 
tôi càng quyết tâm đồng 
hành, động viên anh” - chị 
Hiền chia sẻ.

Sau 1 năm vừa học vừa 
làm, vợ chồng anh Tuấn 
Anh đã gặt hái thành quả. 
Những con thỏ với bộ lông 
trắng như bông óng mượt, 

to khỏe lần lượt được xuất 
bán. Thế nhưng, do thiếu 
kinh nghiệm bán hàng, anh 
Tuấn Anh bị thương lái ép 
giá, không ít lần rơi vào 
cảnh thua lỗ.

Khi dịch Covid-19 bùng 
phát, nhờ sự nhanh nhạy 
trong nắm bắt xu hướng thị 
trường, anh đã làm quen với 
việc bán hàng thông qua 
các nền tảng mạng xã hội. 
Những mô hình nuôi thỏ 
khác “dậm chân tại chỗ”, 
gia đình anh vẫn bảo đảm 
tốt đầu ra, doanh thu đạt 
30 triệu đồng/tháng. Sau 
những lần đi giao lưu, học 
hỏi kinh nghiệm, anh Tuấn 
Anh đã tìm ra “chìa khóa” 
để mở rộng số lượng thỏ 
của gia đình. Với phương 
châm “phòng bệnh là chính 
kết hợp với phương pháp 
sinh sản chỉ huy”, đàn thỏ 
của anh từ 50 con đã phát 
triển lên khoảng 2.000 con, 
bao gồm thỏ thương phẩm, 
thỏ hậu bị và thỏ con. Anh 
chia sẻ: Phương pháp sinh 
sản chỉ huy giúp công việc 
của tôi nhàn hơn. Tôi có 
thể chủ động can thiệp 
vào quá trình sinh sản của 
thỏ, ấn định ngày sinh giúp 
bảo đảm thời gian và sức 
khỏe cho thỏ mẹ. Nhờ đó, 
mỗi tháng tôi có thể xuất 
chuồng khoảng 300 con 
thỏ giống. Mỗi năm trại thỏ 
xuất bán khoảng 7 - 8 tấn 

thỏ thịt với mức giá 90.000 
- 95.000 đồng/kg cho các 
nhà hàng, thương lái trong 
cả nước, đạt thu nhập trên 
700 triệu đồng/năm. Đến 
nay, mô hình đã ổn định, 
mỗi ngày tôi chỉ cần dành 
4 tiếng để chăm sóc cho 
đàn thỏ, thời gian còn lại tôi 
dành cho gia đình và trồng 
cây, nuôi chim. Công việc 
đỡ vất vả, thu nhập tốt hơn 
nhiều so với trồng lúa và 
nuôi lợn.

Ông Đào Văn Hùng, 
Chủ tịch Hội Nông dân xã 
Nam Trung cho biết: Mô 
hình nuôi thỏ New Zealand 
thuần chủng của gia đình 
anh Nguyễn Tuấn Anh 
là mô hình mới, tiêu biểu 
của xã, vừa bảo đảm vệ 
sinh môi trường vừa góp 
phần phát triển kinh tế địa 
phương. Hội sẽ tiếp tục 
tuyên truyền, vận động hội 
viên tích cực đưa các con 
có giá trị kinh tế cao, thị 
trường tiêu thụ lớn như thỏ 
vào phát triển chăn nuôi; 
đồng thời phối hợp mở các 
lớp tập huấn chuyển giao 
khoa học kỹ thuật chăn 
nuôi, trồng trọt để hội viên 
áp dụng vào thực tiễn; liên 
kết với ngân hàng cho hội 
viên vay vốn lãi suất thấp 
đầu tư mở rộng sản xuất, 
chăn nuôi hiệu quả.

ĐOÀN THANH NIÊN XÃ TRỌNG QUAN

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, Đoàn Thanh niên 

xã Trọng Quan (Đông Hưng) đã triển khai nhiều phong trào, 
hoạt động vì cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng quê hương.

Nuôi “cục bông” di động 
thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm

NGUYỄN TRIỆU

Từ nuôi thỏ New Zealand, gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.TRUNG HIẾU

DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN
nghề xe đay truyền thống

Trải bao biến cố, thăng 
trầm của thời gian nhưng 
nhờ niềm đam mê và tình 
yêu với nghề sơ chế đay, cói 
cha ông để lại, người dân 
xã Duyên Hải (Hưng Hà) 
quyết tâm giữ nghề, vừa 
tạo việc làm cho bản thân 
vừa phát triển kinh tế, xây 
dựng quê hương.

tháng. Theo thời gian, các 
mặt hàng sản xuất ngày 
càng phong phú đã đáp 
ứng nhu cầu của thị trường 
với nhiều loại nguyên liệu 
khác nhau. Ông Bùi Huy 
Toan, thôn Bùi Minh là 
người đã thu mua nguyên 
liệu ở các nơi để mang về 
cho bà con trong xã làm và 
là đầu mối xuất bán sản 
phẩm cho bà con. Hiện 
nay, sản phẩm tiêu thụ 
chủ yếu tại thị trường Đài 
Loan, Trung Quốc... mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, 
quảng bá sản phẩm truyền 
thống của quê hương, từng 
bước xây dựng thương hiệu 
riêng. Mỗi tháng cơ sở của 
ông sản xuất, cung cấp 
trên 7 tấn cuộn đay ra thị 
trường với thu nhập hàng 
tỷ đồng. Trong bối cảnh 
hiện nay, giữ được nghề 
truyền thống đã khó, việc 
mở rộng và phát triển còn 
khó khăn hơn. Do đó, để 
có thể duy trì và phát triển 
nghề, đáp ứng nhu cầu thị 
trường, ông Toan đã đa 
dạng hóa các sản phẩm từ 
đay kết hợp với cói và các 
nguyên liệu khác như bèo 
bồng, bẹ ngô...

Để tạo ra một cuộn đay 
người dân phải trải qua các 
công đoạn: phơi nắng, xé 
sợi thành những sợi mảnh 
như tơ, sau đó dùng con 
quay để quấn sợi thành 
từng cuộn. Hiện cơ sở của 
ông Toan có 12 lao động 
phụ trách các đầu mối để 
cấp phát nguyên liệu, kiểm 
tra chất lượng cho bà con 
trước khi xuất bán. Ông 
chia sẻ: Gắn bó với nghề xe 
đay đã gần 30 năm, vì thế 
chúng tôi quyết tâm phải 
giữ nghề. Dù có thời điểm 
tưởng chừng như không 
cầm cự được vì khan hiếm 
nguyên liệu đầu vào nhưng 

chúng tôi vẫn tiếp tục tìm 
kiếm thị trường để ổn định 
sản xuất, đến nay nghề 
xe đay ở Duyên Hải đang 
được hồi sinh. Hiện sản 
phẩm của chúng tôi được 
nhiều công ty nước ngoài 
lựa chọn bởi đây là chất 
liệu tự nhiên, thân thiện với 
môi trường. Tôi chỉ có trăn 
trở là làm thế nào để tiếp 
tục duy trì nghề và mở rộng 
ra các địa phương lân cận.

Ông Nguyễn Kim Nhận, 
Bí thư Đảng ủy xã Duyên 
Hải cho biết: Chúng tôi tiếp 
tục khai thác tiềm năng, 
nguồn nhân lực của địa 
phương để sản phẩm sản 
xuất ra đáp ứng nhu cầu 
thị trường. Đồng thời, tăng 
cường liên kết để thực hiện 
vai trò cung ứng vật tư, tiếp 
thị và tổ chức sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm; huy động 

mọi nguồn lực về vốn, đất 
đai, khoa học kỹ thuật để 
phát triển làng nghề. 

Có thể nói, bên cạnh 
tạo việc làm, nâng cao 
mức sống cho người dân, 
nghề xe đay truyền thống 
đã đóng góp quan trọng 
vào công tác giảm nghèo, 
đẩy nhanh tiến trình xây 
dựng nông thôn mới, 
chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông thôn. Dù phát triển 
ổn định và đang là nghề 
chính của nhiều người dân 
trong xã, tuy nhiên, để mở 
rộng thị trường và tạo việc 
làm cho nhiều lao động 
trong huyện, các cấp, các 
ngành cần quy hoạch vùng 
trồng nguyên liệu tại chỗ 
để giúp người dân yên tâm 
duy trì nghề và nhân rộng 
mô hình.

Công đoạn xé đay. THANH THỦY

Nghề xe đay mang lại nguồn 
thu nhập chính cho nhiều gia đình 
ở xã Duyên Hải.

Người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn được Đoàn Thanh niên xã phối hợp với các đoàn thể tặng quà 
hàng tháng.


