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Chúng tôi tìm về gia 
đình cựu chiến 
binh (CCB) Vũ 

Văn Nghĩa, thôn Thanh 
Nội, xã Minh Lãng (Vũ 
Thư) để nghe ông kể về 
những ký ức hào hùng 
ngày 19/8/1945, ngày 
ông và bà con các dân 
tộc thiểu số Thái Nguyên 
cùng người dân cả nước 
tham gia tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền. Năm 
18 tuổi, Vũ Văn Nghĩa lên 
Thái Nguyên. Sinh sống 
ở một trong những cái nôi 
của phong trào cách mạng 
cả nước, ông đã giác ngộ Tiến Đạt

Hào khí 19/8 còn mãi trong chúng tôi
Cách đây 72 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân 

cả nước đồng loạt vùng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên 
thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Đã có rất nhiều người con Thái Bình 
khi ấy đồng lòng đi theo ngọn cờ của Đảng, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 
cầm vũ khí đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân. Giờ đây, dù tuổi đã cao 
nhưng họ vẫn luôn nêu gương sáng Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, đi đầu trong các phong 
trào tại địa phương.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh Trương Văn Ngự gương mẫu 
hiến hơn 70m2 đất để làm đường giao thông.

Tháng 8/1945, cùng 
với lực lượng công 
an cả nước, Công 

an Thái Bình được thành 
lập. Vừa mới ra đời, Công 
an Thái Bình đã bắt tay 
ngay vào nhiệm vụ trấn 
áp những tên đầu sỏ cầm 
đầu các tổ chức mật vụ, 
đảng phái phản động, bảo 
vệ an toàn tuyệt đối cuộc 
tổng tuyển cử bầu Quốc 
hội khóa I (tháng 1/1946) 
và 2 lần Bác Hồ về thăm 
Thái Bình đầu năm 1946. 
Từ cuối năm 1946 đến đầu 
năm 1950, Công an Thái 
Bình vừa tập trung củng cố, 
xây dựng tổ chức vừa chuẩn 
bị sẵn sàng cùng quân và 
dân trong tỉnh chống thực 
dân Pháp xâm lược. Tập 
trung điều tra, khám phá vụ 
gián điệp, các tổ chức phản 
cách mạng, qua đó đã bắt 
58 tên cầm đầu nguy hiểm, 
bóc gỡ hầu hết các tổ chức 
phản động, làm trong sạch 
địa bàn, triệt tiêu chỗ dựa 
của quân Pháp trước khi 
chúng đặt chân lên đất Thái 
Bình. Ngày 8/2/1950 Pháp 
đánh chiếm Thái Bình, 
Công an Thái Bình chuyển 
hướng hoạt động, tập trung 
luồn sâu vào vùng địch xây 
dựng cơ sở, tổ chức mạng 
lưới điệp báo, phản gián; 
phối hợp lực lượng bộ đội 
địa phương, du kích đánh 
trả quyết liệt các cuộc tấn 
công của địch. Đẩy mạnh 
tấn công, trấn áp bọn phản 
cách mạng, gián điệp, 
phá âm mưu chia rẽ lương 
giáo, tham gia diệt ác phá 
tề, trừ gian. Để bảo đảm 
an ninh trật tự vùng giải 
phóng, Công an Thái Bình 
đã truy quét, bóc gỡ các cơ 

Lật lại trang sử vẻ 
vang, hào hùng của 
quê hương Đông 

Hưng, ông Bùi Văn Huân, 
Phó Bí thư thường trực 
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 
huyện tự hào: Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, 
Tiên Hưng là huyện khởi 
nghĩa giành chính quyền 
sớm nhất, nhanh gọn nhất 
trong toàn tỉnh. Lịch sử 
Đảng bộ huyện Đông Hưng 
ghi rõ: Tối ngày 16/8/1945, 
thực hiện chủ trương của 
Tỉnh ủy tước vũ khí của 
lính cơ, dưới sự hướng dẫn 
của Mặt trận Việt Minh, lực 
lượng cách mạng của thị 
trấn và các vùng lân cận tổ 
chức vũ trang tiến vào phủ 
lỵ Châu Giang, một tiểu đội 
tự vệ chiến đấu tiến thẳng 
vào phủ đường tước 6 khẩu 
súng, đạn dược, vũ khí 
khác cùng tất cả tài sản, hồ 
sơ, tài liệu ở nhà riêng của 
tri phủ Trần Mạnh Hoan. 
Chiều ngày 18/8/1945, khi 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
còn đang họp bàn và quyết 
định khởi nghĩa trong toàn 
tỉnh tại thôn Thanh Long 
(Đông Hoàng), Đảng bộ 
huyện Đông Hưng đã 
lãnh đạo quần chúng lấy 
lực lượng vũ trang, các 
lực lượng cách mạng tiên 
phong vùng lên khởi nghĩa 
giành chính quyền. Rạng 
sáng ngày 19/8/1945, 
nhận được lệnh tổng khởi 
nghĩa, dưới sự chỉ huy của 
Mặt trận Việt Minh huyện, 
quần chúng nhân dân 8 
tổng của huyện Đông Quan 
tiến thẳng vào Đồng Dù. 
Trước khí thế cách mạng 
sục sôi, tri huyện, quan 
lại và lính cơ nhanh chóng 
đầu hàng, giao nộp 7 khẩu 
súng trường. Cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền ở 
Tiên Hưng thắng lợi không 
mất một viên đạn, không bị 
tổn thất xương máu. Tiên 
Hưng giành thắng lợi, các 
huyện khác chớp thời cơ 
khẩn trương khởi nghĩa 
giành chính quyền... Đảng 
bộ, nhân dân Đông Quan 
và Tiên Hưng, sau năm 
1969 là huyện Đông Hưng 
tự hào về những đóng góp 
của mình trong Cách mạng 
Tháng Tám, từ đó viết tiếp 
những trang sử vàng chói 
lọi trong hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ xâm lược, 
góp phần làm nên chiến 
thắng vĩ đại của dân tộc, 
đưa cả nước thống nhất đi 
lên chủ nghĩa xã hội.

Non sông thu về một 
mối, hòa bình lập lại, Đảng 
bộ và nhân dân Đông 
Hưng tiếp tục nỗ lực vượt 
qua khó khăn, thử thách, 
xây dựng quê hương ngày 
càng phát triển. Trong 
phát triển kinh tế, Đảng 
bộ, chính quyền huyện tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo 
phát triển sản xuất nông 
nghiệp toàn diện, chú trọng 
thâm canh, chuyên canh, 

Xứng đáng với niềm tin của nhân dân
Trải qua 72 năm (19/8/1945 - 19/8/2017) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực 

lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Thái Bình nói riêng luôn tuyệt đối trung 
thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhà nước, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân 
dân phục vụ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. 

sở gián điệp chỉ điểm; kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn, 
đấu tranh làm thất bại các 
hoạt động tình báo, gián 
điệp, tuyển chọn người để 
cài cắm, bố trí vào một số 
trung tâm chỉ huy của địch, 
góp phần cùng quân và 
dân trong tỉnh chống càn. 
Ngày 30/6/1954, thực dân 
Pháp rút khỏi thị xã Thái 
Bình, Công an Thái Bình 
nhanh chóng tiếp quản thị 
xã và triển khai các biện 
pháp bảo đảm an ninh trật 
tự ở đô thị và các vùng giải 
phóng, bắt, trừng trị những 
tên phản động đầu sỏ; phát 
hiện, đập tan nhiều tổ chức 
gián điệp, những đối tượng 
chỉ điểm. Sau khi ổn định tổ 
chức, hoạt động của Công 
an Thái Bình đi vào nền 
nếp và chất lượng hơn.

Bước vào thời kỳ khôi 
phục kinh tế, cải tạo và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Công an Thái Bình đã làm 
tốt công tác nắm tình hình, 
phát hiện và lập hồ sơ, kết 
hợp phát động quần chúng 
đấu tranh giáo dục, cải 
tạo hàng nghìn đối tượng 
tề ngụy, gián điệp, đảng 
phái phản động. Trong 2 
cuộc phá hoại ác liệt của 
đế quốc Mỹ (1965 -1972), 
Công an Thái Bình đã nắm 
chắc tình hình, đấu tranh 
chống các hoạt động gián 
điệp, chiến tranh tâm lý, 
phản động; thu hủy hàng 
trăm ki-lô-gam truyền đơn, 
hàng tâm lý, xét duyệt hàng 
vạn lý lịch quân sự, bảo vệ 
các đợt giao quân; điều 
tra, xử lý nghiêm tội phạm 
kinh tế, hình sự; bảo đảm 
an toàn giao thông, vận tải, 
các chiến dịch hành quân, 

vận chuyển hàng hóa, 
lương thực, thuốc men, đạn 
dược chi viện cho chiến 
trường miền Nam và bảo 
vệ an toàn cho nhân dân 
đi sơ tán, đồng thời tích cực 
chi viện cho an ninh miền 
Nam và làm nghĩa vụ quốc 
tế. Trong 15 năm (1961 - 
1975) đã có trên 300 cán 
bộ, chiến sĩ Công an Thái 
Bình tình nguyện vào Nam 
chiến đấu, lập nhiều chiến 
công xuất sắc.

Sau ngày 30/4/1975, 
đất nước thống nhất và đi 
lên chủ nghĩa xã hội, Công 
an Thái Bình tích cực phục 
vụ sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh 
triệt xóa nhiều tổ chức phản 
động, tập trung đấu tranh 
với các loại tội phạm. Vào 
những năm 1997 - 1999, do 
những sai lầm trong công 
tác quản lý kinh tế - xã hội ở 
cơ sở, đã xảy ra khiếu kiện 
phức tạp, gây mất ổn định, 
nhiều nơi trở thành “điểm 
nóng”. Lực lượng công an 
đã chủ động tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền những 
chủ trương, giải pháp và 
cử hàng nghìn lượt cán bộ, 
chiến sĩ tăng cường xuống 
các xã phức tạp tham gia 
giải quyết ổn định tình hình 
và khôi phục phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, xây dựng thế trận 
an ninh nhân dân ngay từ 
cơ sở. Thời kỳ công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa, Công an 
Thái Bình đã làm tốt chức 
năng tham mưu giúp cấp 
ủy, chính quyền ban hành 
nhiều nghị quyết, chỉ thị tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo huy 
động sức mạnh tổng hợp 
của cả hệ thống chính trị, 

phát huy vai trò nòng cốt, 
xung kích, sự phối hợp hiệp 
đồng của các lực lượng vũ 
trang thực hiện có hiệu quả 
các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Chính phủ về 
công tác bảo đảm an ninh 
quốc gia, giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội, phòng, chống 
các loại tội phạm, tệ nạn xã 
hội, bảo đảm an ninh trật tự 
ở địa phương. Với phương 
châm “Tích cực phòng 
ngừa, chủ động tiến công”, 
các lực lượng công an đã 
liên tục mở các đợt ra quân 
tấn công, trấn áp tội phạm; 
điều tra, xử lý hàng nghìn vụ 
án kinh tế, thu hồi tài sản 
trị giá hàng trăm tỷ đồng. 
Tỷ lệ điều tra khám phá án 
hình sự, ma túy đạt từ 70 - 
75%, trọng án đạt 100%. 
Tập trung đánh mạnh, đánh 
trúng nhiều ổ nhóm tội 
phạm hình sự, ma túy, kinh 
tế…, giải quyết cơ bản các 
địa bàn trọng điểm, tụ điểm 
phức tạp; kiềm chế và làm 
giảm tội phạm, không để 
hình thành các ổ nhóm hoạt 
động công khai, lộng hành 
hoạt động theo kiểu “xã hội 
đen”, qua đó góp phần giữ 
vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội.

Với những cống hiến to 
lớn đó, Công an Thái Bình 
đã vinh dự được Đảng, Nhà 
nước tặng thưởng nhiều 
phần thưởng cao quý: Huân 
chương Hồ Chí Minh, Huân 
chương Quân công hạng 
Nhất, Huân chương Chiến 
công hạng Nhất; Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc 
hạng Ba; 18 năm (1999 - 
2016) được Bộ Công an 
tặng cờ đơn vị thi đua xuất 
sắc; được Chính phủ tặng 
cờ đơn vị dẫn đầu phong 
trào thi đua năm 2006; 7 
tập thể và 1 cá nhân được 
phong tặng, truy tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân; nhiều 
lượt tập thể, cá nhân được 
tặng thưởng huân chương, 
huy chương các loại.

Phát huy truyền thống 
vẻ vang cán bộ, chiến sĩ 
Công an Thái Bình ngày 
nay tiếp tục đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách  Hồ 
Chí Minh gắn với phong 
trào học tập, thực hiện 6 
điều Bác Hồ dạy Công an 
nhân dân; xây dựng hình 
ảnh đẹp của người cán bộ, 
chiến sĩ Công an Thái Bình 
trong lòng nhân dân.

               Nguyễn Tùng 

Lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại Nhà máy nhiệt điện Mỹ Lộc.

Ngày mới
trên quê hương anh hùng

Công nhân Công ty TNHH May Đông Thọ (xã Phú Châu, huyện Đông Hưng) hăng hái sản xuất.

quy vùng sản xuất hàng 
hóa, xây dựng cánh đồng 
lớn; mạnh dạn chuyển đổi 
các diện tích cấy lúa kém 
hiệu quả sang nuôi, trồng 
cây, con có giá trị kinh tế 
cao hơn. Ông Nguyễn Tiến 
Hưng, Phó Bí thư Huyện 
ủy, Chủ tịch UBND huyện 
cho biết: Đến nay, toàn 
huyện đã xây dựng được 
31 cánh đồng lớn với diện 
tích 1.409,37ha, các cánh 
đồng 4 vụ/năm ở 5 xã với 
diện tích 68,05ha; một số 
vùng chăn nuôi tập trung 
quy mô lớn ở Đông Kinh, 
Đông Vinh, hàng nghìn 
trang trại, gia trại chăn nuôi 
và 3 vùng nuôi cá lồng ở 
Đông Á, Hồng Giang, Hoa 
Nam cho thu nhập cao. 
Không chỉ tích cực đưa cơ 
giới hóa, áp dụng kỹ thuật 
tiên tiến vào sản xuất, 
người dân các địa phương 
trong huyện còn mạnh dạn 
đưa các giống lúa mới có 
năng suất, chất lượng, 
giá trị cao vào gieo cấy, 
nhiều năm năng suất lúa 
của huyện đạt trên 133tạ/
ha, dẫn đầu tỉnh. Từ một 
huyện đứng ở tốp cuối của 
tỉnh về xây dựng nông thôn 
mới, do làm tốt công tác 
tuyên truyền, quy hoạch 
đã tạo sự đồng thuận của 
cán bộ, nhân dân hiến kế, 
hiến công, đóng góp hàng 
chục tỷ đồng, hàng nghìn 
mét vuông đất và công 
trình trên đất làm đường 

giao thông, thủy lợi nội 
đồng, giao thông nông 
thôn, xây dựng các công 
trình quan trọng của địa 
phương, vươn lên tốp dẫn 
đầu với 26 xã đã về đích và 
4 xã đã hoàn thành 19/19 
tiêu chí. Nếu như năm đầu 
thực hiện công cuộc đổi 
mới do Đảng khởi xướng và 
lãnh đạo, công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, xây dựng 
cơ bản của huyện chỉ mới 
chiếm tỷ trọng trên 13% thì 
đến nay, với 9 cụm công 
nghiệp, hoạt động sản 
xuất của hàng trăm doanh 
nghiệp, các làng nghề 
truyền thống được duy trì, 
phát triển đã nâng tỷ trọng 
của ngành lên trên 43%, 
giá trị sản xuất đạt 2.552 
tỷ đồng. Thương mại, dịch 
vụ chuyển biến tích cực, cơ 
bản đáp ứng nhu cầu sản 
xuất và đời sống nhân dân.

Khi mới tái lập huyện, 
Đông Hưng là địa phương 
còn nhiều khó khăn về kết 
cấu hạ tầng, trường học, 
trạm y tế tạm bợ. Ngày 
nay, diện mạo các làng 
quê đã có nhiều đổi mới. 
Hầu hết các xã đều xây 
dựng được trường học cao 
tầng, làm đường bê tông, 
đường láng nhựa rộng rãi 
đến tận thôn, xóm. Trạm 
bơm, kênh mương được 
kiên cố hóa phục vụ sản 
xuất. Giáo dục được ưu 
tiên hàng đầu, 12 năm liên 
tục Đông Hưng dẫn đầu 

khối các huyện, thành phố 
về thành tích giáo dục và 
đào tạo. Năm 2010, Đảng 
bộ, nhân dân và lực lượng 
vũ trang huyện vinh dự 
được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân. 
Ngoài ra, các xã Nguyên 
Xá, Phong Châu, Đông 
Hoàng, Hoa Lư, Đông 
Xuân, Đông Á… cũng được 
phong tặng danh hiệu cao 
quý này. Cụ Nguyễn Văn 
Sáu (xã Đông Xá), đảng 
viên 70 năm tuổi đảng bồi 
hồi nhớ lại: Trước Cách 
mạng Tháng Tám, cũng 
như người dân cả nước, 
người dân Đông Hưng cơ 
cực, lầm than. Cách mạng 
Tháng Tám thành công, 
người dân đứng lên làm 
chủ cuộc sống của mình. 
Dưới ánh sáng của Đảng, 
quê hương nay có nhiều 
đổi thay, đời sống no ấm, 
người dân thêm tin tưởng 
vào công cuộc đổi mới.

Những ai xa quê trở lại 
đều nhận thấy quê hương 
Đông Hưng lam lũ, nghèo 
đói xưa kia không còn nữa, 
thay vào đó là một vùng 
quê đang vững bước trên 
đường đổi mới càng tự hào, 
vững tin hơn vào sự lãnh 
đạo của Đảng, ra sức phát 
huy truyền thống anh hùng, 
cách mạng, chung sức xây 
dựng quê hương ngày càng 
giàu đẹp, văn minh.

Hiếu Nghĩa

Tháng 8, trời thu xanh thẳm. Trên quê hương với những 
địa danh lịch sử như chợ Khô (Hoa Lư), Phù Lưu (Đông Sơn), 
Thanh Long (Đông Hoàng), chùa Văn Ông Đông (Đông Vinh)... 
ghi đậm dấu ấn một thời đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ 
nhưng vô cùng oanh liệt của quân và dân Đông Hưng cờ hoa 
phấp phới chào đón ngày hội non sông.

lý tưởng cao đẹp của Đảng 
để rồi sau này là một trong 
những người con Thái 
Bình lập nhiều thành tích, 
vinh dự 3 lần được Bác 
Hồ khen. CCB Vũ Văn 
Nghĩa chia sẻ: Từ ngày 14 
- 18/8/1945, đồng bào dân 
tộc thiểu số từ khắp các bản 
làng, vùng sâu, vùng xa 
của tỉnh Thái Nguyên tập 
hợp thành từng đoàn dài 
có đến hàng trăm người, 
tay gậy tay cuốc, khí thế 
hừng hực cùng nhau biểu 
tình giành chính quyền từ 
tay thực dân, phong kiến. 
Ai cũng truyền tai nhau lời 

Bác Hồ: “Lúc này thời cơ 
thuận lợi đã tới, dù hy sinh 
tới đâu, dù phải đốt cháy 
cả dãy Trường Sơn cũng 
phải kiên quyết giành cho 
được độc lập”.

Hưởng ứng thư kêu gọi 
tổng khởi nghĩa của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, hàng 
triệu người dân Việt Nam 
đồng lòng đi theo cách 
mạng. CCB Hoàng Yển 
khi ấy mới 15 tuổi nhưng 
cũng đã theo cha tham 
gia biểu tình giành chính 
quyền. CCB Hoàng Yển 
cho biết: Người dân xã 
Hùng Thắng, nay là xã 

Vũ Phúc (thành phố Thái 
Bình) chúng tôi khi nghe 
tin tổng khởi nghĩa liền đến 
từng nhà dân trong thôn 
và các xã lân cận kêu gọi 
mọi người tham gia biểu 
tình giành chính quyền từ 
tay thực dân, phong kiến. 
Hàng đoàn người kéo về 
bãi Tam Lạc, mang trên 
tay cờ khởi nghĩa, gậy, 
cuốc, xẻng… tập trung 
nghe lời kêu gọi. Trẻ con 
chúng tôi cùng các thanh 
niên thay nhau đi khắp các 
thôn, các xã hô hào khẩu 
hiệu, chính từ đó mà thế 
hệ chúng tôi giác ngộ lý 

tưởng cách mạng, đi theo 
tiếng gọi của Tổ quốc.

Cuộc mít tinh ngày 
19/8/1945 tại Quảng 
trường nhà hát lớn Hà Nội 
biến thành cuộc biểu tình 
tuần hành vĩ đại, không khí 
sục sôi lan rộng ra cả nước, 
trong đó có Thái Bình. 
Là một trong những nhân 
chứng lịch sử tham gia 
cùng đoàn người biểu tình 
tuần hành, CCB Trương 
Văn Ngự, khu Đông Trung, 
thị trấn Thanh Nê (Kiến 
Xương) chia sẻ: Trước khi 
biểu tình diễn ra, nhiều 
tranh vẽ cổ động, nội dung 
tuyên truyền, loa tự chế 
được các anh em thông 
tin tuyên truyền làng Nê 
chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi thấy 
từng dòng người từ nhiều 
ngả đổ về dọc theo tuyến 
đường 39 nhằm thẳng 
hướng thị xã Thái Bình để 
tiến hành tổng khởi nghĩa, 
lại có các đội tự vệ chiến 
đấu dẫn đầu đi chiếm các 
công sở và chiếm lĩnh các 
vị trí xung yếu tại Thái 
Bình người dân làng Nê 
vui mừng lắm. Chỉ trong 
ngày hôm ấy, cờ đỏ sao 

vàng lần lượt được kéo lên 
nóc các đồn bốt, trụ sở của 
địch, tung bay trong gió... 
Chính quyền bù nhìn tay 
sai chống cự yếu ớt rồi đầu 
hàng.

Sau ngày tổng khởi 
nghĩa 19/8/1945, CCB Vũ 
Văn Nghĩa, CCB Hoàng 

Yển, CCB Trương Văn 
Ngự tiếp tục đi theo tiếng 
gọi của Tổ quốc, cầm súng 
chiến đấu, một lòng vì độc 
lập, tự do của dân tộc. Giờ 
đây, dù tuổi đã cao nhưng 
những ký ức hào hùng về 
ngày quật khởi giành chính 
quyền vẫn còn lưu mãi 

trong tâm trí những người 
lính. Các ông luôn khắc ghi 
lời dạy của Bác, sống đúng 
với phẩm chất cao đẹp của 
Bộ đội Cụ Hồ, liêm khiết, 
tiết kiệm và giản dị, là tấm 
gương sáng cho con cháu 
noi theo.


