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Chúng tôi tới thăm thân 
nhân liệt sĩ Trần Thị Gái 
vào một ngày tháng 7, trời 

mưa tầm tã khiến cho con đường 
ven đê biển dẫn về xã Nam Thịnh 
trở nên khó đi hơn vì ngập nước. 
Một ngôi nhà nhỏ nằm ven đê 
tuy đơn sơ nhưng thật ấm cúng 
bởi lúc nào cũng ngát mùi hương 
trầm. Ông Trần Văn Toản, chủ 
ngôi nhà cho biết: Ông là em con 
chú, con bác với liệt sĩ Trần Thị 
Gái. Hiện nay, ông đang thờ cúng 
5 liệt sĩ và 2 Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, trong đó có liệt sĩ Gái và mẹ 
của liệt sĩ. Tuy sinh ra lúc chị Gái 
đã anh dũng hy sinh nhưng qua 
lời kể của người thân và các bậc 
cao niên trong làng, ông hiểu và 
luôn thành kính người chị của 
mình.

Sau nén hương thắp lên bàn 
thờ các liệt sĩ, ông Toản trầm 
ngâm kể: Đầu năm 1950, thực 
dân Pháp và bè lũ tay sai tấn công 
vào làng Hợp Châu - căn cứ cách 
mạng của xã Đông Hưng (xã Nam 
Thịnh và Nam Hưng ngày nay) 
của huyện Tiền Hải. Cả xã trở 
thành vùng tề, luôn bị bọn lính lệ 
xứ Trung Đồng (xã Nam Trung) 
lùng sục, truy tìm bắt bớ những 
người tham gia cách mạng. Trước 
sự chống trả quyết liệt của dân 
quân, du kích, bọn chúng càng 
điên cuồng đốt nhà, ra tay sát hại 
dã man những ai mà chúng nghi 
là cộng sản. Ngày 9 tháng Giêng 
năm 1950, chúng càn quét và bắt 
được chị Trần Thị Gái khi chị vừa 

ở xã Đông Minh (một căn cứ cách 
mạng chưa rơi vào vùng kiểm 
soát của thực dân) về nhà thăm 
chồng bị ốm. Chúng đưa chị về 
nhà thờ xứ Trung Đồng tra khảo, 
đánh đập tàn bạo nhằm khai 
thác thông tin từ chị về tổ chức 
cách mạng trong làng, trong xã. 
Dù chịu mọi cực hình nhưng chị 
Gái một mực không khai và còn 
mắng nhiếc lũ bán nước và cướp 
nước. Bất lực trước người phụ nữ 
mới chỉ 20 tuổi đầy khí phách anh 
hùng, chúng vội xử tử chị nhằm 
thị uy và lung lạc ý chí cách mạng 
của những người cộng sản. Đêm 
ngày 11, rạng sáng ngày 12 tháng 
Giêng năm 1950, chúng bắt chị ra 
khu Gồ Ổi, Thanh Châu (xã Nam 
Thanh ngày nay) rồi cho người 
đào huyệt chôn sống chị.

Ông Trần Minh, sinh năm 
1938, thôn Hợp Châu, xã Nam 
Thịnh cho biết: Khi chị Gái hy 
sinh, ông đang làm Đội trưởng 
Đội Nhi đồng của làng. Vì nhà ông 

hoạch chiến đấu. Quá trình hoạt 
động, lập được nhiều thành tích 
và có ý thức phấn đấu, đầu năm 
1949 chị Trần Thị Gái được kết 
nạp vào Đảng. Dù bụng mang, dạ 
chửa đứa con đầu lòng mới 4 - 5 
tháng tuổi nhưng chị không quản 
hiểm nguy và khôn khéo hoạt 
động cách mạng. Khi chị bị bắt, 
tra tấn và đem đi chôn sống, chị 
vẫn ung dung ngẩng cao đầu đối 
diện với cái chết và thét vào mặt 
bọn giặc: “Đảng Cộng sản Đông 
Dương muôn năm”; “Bọn sát 
nhân chúng mày phải trả máu…” 
khiến cho những kẻ lang sói, máu 
lạnh rùng mình khiếp đảm.

Là người tham gia biên sử 
cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Nam 
Thịnh, ông Trần Đình Lục, sinh 
năm 1931, thôn Hợp Châu cho 
biết: Vào đêm xuân lạnh lẽo nơi 
Gò Ổi hoang vu, một người con 
gái tuổi mới đôi mươi đối diện 
với cái chết và mang theo một 
sinh linh bé bỏng trong bụng đi 
vào giấc ngủ ngàn thu; hẳn chị 
cũng buốt lòng vì không còn nỗi 
đau nào lớn hơn thế? Vậy nhưng, 
chị lại thanh thản ra đi và thể 
hiện khí tiết kiên trung của một 
chí sĩ cách mạng mà dõng dạc 
đối đáp với kẻ thù của mình: 
“Chúng mày hãy đào to chiếc 
huyệt để hai mẹ con tao nằm…” 
rồi khi chúng bắt chị nằm ngửa 
để chôn sống, chị lại thét vào 
mặt bọn chúng mà rằng: “Không 
cần. Tao nằm sấp để cát bụi 
không làm vẩn đục mắt tao! Tao 
nằm sấp để bảo vệ, che chở con 
tao đang nằm ngủ trong bụng 
tao”. Chị đã vùng dậy chống cự 
với những bàn tay của quỷ dữ để 
nằm sấp, duỗi dài như mẹ con 
chị đang ngủ mặc cho đất cát 
lấp lên và những nhát kiếm, nhát 
thuốn sắt nhọn xâm, chọc. Đó là 
câu chuyện về cái chết của liệt sĩ 
Trần Thị Gái được một người dân 
trong làng bị bắt ép đi đào huyệt 
chôn chị đã kể lại cho nhân dân 
làng Hợp Châu mà ông Lục còn 
nhớ mãi đến tận bây giờ.

Khi gặp gỡ và trao đổi với 
những nhân chứng lịch sử ở thôn 
Hợp Châu, xã Nam Thịnh - quê 
hương liệt sĩ Trần Thị Gái, tất cả 
họ đều chia sẻ: Chị Trần Thị Gái 
sinh ra trong một gia đình nghèo, 
bố mất sau nạn đói năm 1945; chị 
là con duy nhất của mẹ Trần Thị 
Tẹo (được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng). Sau cái chết của chị Gái, vì 
quá đau buồn, chỉ sau một năm 
ngày chị Gái hy sinh, mẹ cũng 
đã ra đi, đoàn tụ với chồng, con, 
cháu nơi chín suối.

Liệt nữ Trần Thị Gái
khắc duẩn

67 năm đã đi qua kể từ khi chị anh dũng hy sinh nhưng khí tiết và tinh thần của người chí sĩ cộng sản vẫn 
vang vọng, trao truyền lại cho thế hệ cùng thời và hôm nay trên quê hương cách mạng vẫn được thắp sáng, vẹn 
nguyên. Tấm gương liệt nữ đó là liệt sĩ Trần Thị Gái ở thôn Hợp Châu, xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

Ông Bùi Kiên Quyết, 
Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh (Tiền Hải)

Liệt sĩ Trần Thị Gái là tấm 
gương sáng ngời của chủ 
nghĩa yêu nước và anh hùng 
cách mạng. Cấp ủy, chính 
quyền, các đoàn thể và nhân 
dân xã Nam Thịnh đời đời ghi 
ơn, tưởng nhớ chị. Chúng tôi 
lấy đó là hình mẫu để tuyên 
truyền, giáo dục các tầng lớp 
nhân dân của quê hương noi 
theo, phát huy trong công 

cuộc xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, xứng 
đáng với những hy sinh lớn lao của thế hệ tiền nhân.

Ông Trần Văn Toản, 
em họ liệt sĩ Trần Thị Gái

 Sự anh dũng hy sinh 
của chị Gái và chú, bác 
tôi cho sự nghiệp cách 
mạng giải phóng dân tộc 
đã trở thành tấm gương 
sáng, lý tưởng sống cao 
đẹp của anh, em trong 
gia đình tôi cũng như 
những người dân miền 
biển này nối bước tham 
gia vào các cuộc kháng 

chiến giành độc lập tự do cho Tổ quốc, sẵn 
sàng hy sinh cho đất nước được nở hoa.

Ông Trần Quang Tứ, 
thôn Hợp Châu, xã Nam Thịnh (Tiền Hải)

Lúc còn sống và quá trình hoạt động 
cách mạng, chị Gái là người nết na, 
năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với 
gia đình và nhiệm vụ của tổ chức cách 
mạng giao. Hình ảnh một chị Gái xinh 
đẹp, có giọng hát hay mỗi lần biểu diễn 
văn nghệ tuyên truyền cách mạng trong 
làng, trong xã vẫn còn in đậm trong thế 
hệ các bậc cao niên cùng thời trong 
làng. Chúng tôi vẫn thường kể những 
câu chuyện về liệt nữ Trần Thị Gái cho 

con, cháu để nhắc nhớ cho thế hệ hôm nay tự hào về tấm gương 
anh dũng của liệt sĩ và truyền thống cách mạng của quê hương.

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tiền Hải, nơi yên nghỉ của liệt sĩ Trần Thị Gái và hàng trăm liệt sĩ các địa phương trong huyện.

Nơi thờ cúng liệt sĩ Trần Thị Gái là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu 
nước, cách mạng cho thế hệ trẻ xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

là địa điểm thường xuyên diễn ra 
các cuộc họp của lực lượng dân 
quân, du kích nên ông nắm được 
nhiều thông tin và tham gia vào 
đội liên lạc, tuyên truyền cho tổ 
chức cách mạng. Chị Gái lúc đó 

20 hoặc 21 tuổi vừa tham gia đội 
tuyên truyền, vừa đảm nhận chức 
Thôn đội phó thôn Cộng Hòa và 
trực tiếp làm quân báo nắm tình 
hình địch rồi thông tin cho lực 
lượng dân quân, du kích để lập kế 
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Tuấn Dung

Năm 2012, tôi vinh dự 
được cùng đoàn cán bộ 
tỉnh Thái Bình ra công 

tác ở Trường Sa, cùng chuyến đi 
với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh 

Góc nhỏ
Trường Sa

ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo một 
số sở, ban, ngành còn có trên 20 
diễn viên và nhạc công của Đoàn 
Ca múa kịch Thái Bình, trên con 
tàu 571 ra Trường Sa năm ấy còn 

có đoàn đại biểu của các tỉnh 
Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng 
Ninh và đặc biệt là trên 30 chị là 
cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam các tỉnh, thành phố, tại đảo 
Trường Sa lớn và các điểm đảo 
nơi đoàn đến bên cạnh các hoạt 
động như trò chuyện thăm hỏi, 
tặng quà, gặp mặt con em quê 
hương, thì một việc không thể 
thiếu đó là các chương trình văn 
nghệ do các nghệ sĩ diễn viên 
nhạc công của Đoàn Ca múa 
kịch Thái Bình biểu diễn. Xem 
văn nghệ ở Trường Sa đã khác 
nhưng diễn văn nghệ ở Trường 
Sa càng khác hơn. Sân khấu ở 
điểm diễn này là bãi cỏ, ở điểm 
diễn kia lại là boong tàu, rồi trên 
sàn nhà giàn, bên cạnh đường đi 
ngay bên những chậu rau xanh. 
Các diễn viên thì không cần mặc 
trang phục lên sân khấu, không 
cần trang điểm, hóa trang, vẫn 
biểu diễn. Đặc biệt, điệu múa 
Hoa Đá theo tích truyện của Ấn 
Độ vẫn được các diễn viên người 
mặc quần dài, người quần lửng, 
múa ngay trên boong tàu tròng 
trành nhưng vẫn nhận được sự 
cổ vũ nhiệt tình của khán giả. 
Nhạc công và diễn viên, người 
diễn và khán giả đều không có 
khoảng cách, đặc biệt là khi bài 
hát: Ngọn lửa trên cao nguyên, 

hay Nắng có còn xuân kèm theo 
điệu nhảy theo kiểu rốc mà ca sĩ 
Hải Lý biểu diễn thì cả trăm cán 
bộ, chiến sĩ đều hóa thân làm ca 
sĩ, cũng hát, cũng nhẩy múa, tạo 
thành một không khí náo nhiệt 
khắp một khoảng trời xanh của 
Tổ quốc.

Tôi nhớ mãi chuyện đêm 
biểu diễn ở đảo Nam Yết, khi 
ánh đèn vừa bật sáng, đoàn đại 
biểu Thái Bình đang đi vào chỗ 
ngồi thì bỗng nhiên nghe thấy 
tiếng gọi: Anh Thúc, anh Thúc 
ơi? Có phải anh Thúc không?

Đúng rồi anh Thúc, Nguyễn 
Đình Thúc các cậu ơi. Tất cả 
chúng tôi đều hướng lên sân 
khẩu, ở đó nghệ sĩ ưu tú Huy 
Tầm, Trưởng đoàn Ca múa kịch 
Thái Bình, với đôi chân thập 
thễnh, dáng đi thất thểu, quần 
xắn ống thấp ống cao, đôi tay 
khủng ngoảng, khuôn mặt dại 
khờ, mồm nói không ra tiếng. 
Nghệ sĩ Huy Tầm đang hóa thân 
thành nhân vật Nguyễn Đình 
Thúc, một thương binh bị mất 
hết trí nhớ, lạc đơn vị, không 
nhớ quê hương, gia đình, sống 
nương nhờ vào lòng hảo tâm 
của khách vãng lai. Anh Thúc là 
nhân vật chính trong tác phẩm 
“Người lang thang không cô 
đơn” của nhà văn Minh Chuyên. 

Xem Huy Tầm vào vai Nguyễn 
Đình Thúc, các chiến sĩ và cả các 
đại biểu người cười, người khóc, 
họ cảm phục tài năng của người 
nghệ sĩ và cảm ơn cả nhà văn 
Minh Chuyên đã lặn lội tìm tòi, 
dày công trong từng con chữ để 
có được một tác phẩm văn học 
hậu chiến tranh để đời.

Hai tuần ở Trường Sa trôi 
nhanh, trở lại với đất liền, trở về 
với quê hương Thái Bình, tôi và 
các đồng nghiệp của mình thầm 
cảm ơn mảnh đất này đã sinh 
ra biết bao người con luôn chấp 
nhận sự hy sinh của mình cho 
nền độc lập, tự do của dân tộc, 
máu hồng của các anh đổ xuống 
đã tô thắm cho cuộc sống trường 
tồn của đất nước hôm nay.

Sau chuyến biểu diễn ở 
Trường Sa năm ấy nghệ sĩ Huy 
Tầm nhận nhiệm vụ mới, Phó 
đoàn Tấn Anh đảm nhận công 
việc thay ông, Tấn Anh bảo từ 
đó đến nay Đoàn đã thêm hai 
chuyến công tác ở Trường Sa. Có 
đặt chân đến vùng biển, vùng 
đất này, có được biểu diễn văn 
nghệ ở đấy và đặc biệt là được 
ngắm chiến sĩ ta xem văn nghệ 
ở Trường Sa càng củng cố thêm 
niềm tin của chúng tôi với vùng 
trời, vùng biển của Tổ quốc. 
Đúng là Trường Sa không xa đâu.

Một người bạn tâm sự với tôi, với gần 60 năm cuộc đời, trên 40 năm công tác, đã từng khoác áo 
lính rồi ngồi trên giảng đường đại học và làm ở nhiều cơ quan khác nhau, anh đã đi trên hai chục quốc 
gia ở khắp các châu lục trên thế giới. Ở đâu, chuyến công tác nào cũng để cho anh những kỷ niệm khó 
quên. Song ở cái tuổi 55, anh được tham gia đoàn công tác ra Trường Sa, anh bảo đó là niềm vinh dự 
và là kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời của anh. Nghe anh tâm sự, tôi lại nhớ về mình và nhớ về 
góc nhỏ Trường Sa.

Một số hoạt động của Đoàn Ca múa kịch Thái Bình tại quần đảo Trường Sa năm 2012.
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Màu xanh áo lính
Ông có tuổi thơ khó nhọc 

khi là anh cả của 9 đứa em trong 
gia đình ở một xã biển nghèo và 
hiếm đất canh tác. Bữa đói bữa 
no, cơm độn khoai sắn nhưng 
ông rất mê đọc sách, vớ được 
cuốn nào nghiến ngấu cuốn ấy. 
Lớn lên ở thời chiến, 15 tuổi (khi 
đang học lớp 6), ông tình nguyện 
tham gia đội dân quân tự vệ, trực 
tiếp cầm súng bắn lũ “giặc trời” 
ở khu vực cửa sông Diêm Điền, 
huyện Thái Thụy. Học dở dang 
cấp III, ông nhập ngũ rồi Nam 
tiến về Hà Tiên (Kiên Giang). 
Trong một trận càn, những cơn 
mưa đạn cối M79 của địch trút 
xuống, ông bị mảnh lựu đạn găm 
vào trán. Đó chỉ là một trong 
hàng chục lần đối mặt với cái 
chết trong gang tấc, nhưng chưa 
bao giờ ông có ý nghĩ thoái lui. 
Đánh nhiều trận lớn nhỏ, sau 
5 năm ở chiến trường ông vinh 
dự được kết nạp vào Đảng. Trò 
chuyện với chúng tôi, thương 
binh Trần Mạnh Báo bồi hồi, xúc 
động:  Đã là chiến trường, đương 
nhiên người lính phải đương 
đầu với mưa bom, bão đạn, sự 
sống và cái chết cách nhau chỉ  
trong gang tấc. Có một kỷ niệm 
vào cái ngày chúng tôi được đưa 
ra an dưỡng ở miền Bắc mà tôi 
còn nhớ như in. Đang mùa mưa, 
đường Tây Nguyên trơn như xoa 
mỡ, đang ì ạch leo dốc, hai chiếc 
xe chở toàn bộ đội tù Phú Quốc 
bỗng nhiên xoay ngược lại rồi cứ 
thế vùn vụt lao xuống vực. Cả 
đoàn lặng người. Sau chúng tôi 
được biết số anh em trên hai xe 
đó đã hy sinh hết. Thoát chết lần 
đó, ngày 3/4/1974 tôi về Đoàn 
an dưỡng 51 đóng trên đất Tiền 
Hải.

Suốt những năm tháng tiếp 
theo, không lúc nào thương binh 
Trần Mạnh Báo nguôi ngoai nỗi 
nhớ về đồng đội, những người 
lính mà máu xương của họ đã 
để lại trên khắp mọi nẻo đường 
của đất nước vì nền độc lập, 
tự do. Ông nhớ đến người em 
Hàn Thanh Bình (Quảng Văn, 
Thanh Hóa), đồng đội thân thiết 
nhất trong đời quân ngũ của 
ông đã hy sinh tại chiến trường 
Campuchia; ông nhớ Vũ Như 
Phú (Thái Phúc, Thái Thụy) bất 
chấp hiểm nguy máy bay và 
thám báo địch, đi hàng cây số 
kiếm nước dừa chăm sóc ông 
khi bị thương. Rồi Khởi (Ngọc 
Lặc, Thanh Hóa) lo mất “nghề 
đánh giặc”; Khuê (Khâm Thiên, 
Hà Nội) cả nhà bị bom Mỹ giết 

chết, Khuê cũng hy sinh khi 
đang canh gác tù binh… “Cổ lai 
chinh chiến, kỷ nhân hồi” (xưa 
nay ra trận có mấy người được 
trở về), dẫu biết vậy nhưng trước 
sự hy sinh của đồng đội làm sao 
không chết lặng người. Nhiều 
đêm khi nhận tin dữ, tôi tìm 
đến một chỗ vắng, ôm mặt khóc 
ròng - ông Báo xúc động chia sẻ. 
Nặng tình đồng đội nên trong 
quá trình tuyển dụng, Công ty 
của ông luôn ưu tiên cho con liệt 
sĩ, thương binh nặng, con em bộ 
đội, con nông dân nghèo vượt 
khó. Ngoài ra, ông còn tích cực 
tham gia các hoạt động xã hội, 
từ thiện sẻ chia những mất mát, 
thiệt thòi đối với người nghèo, 
bất hạnh, các gia đình chính 
sách...

 Màu xanh ruộng đồng
 Hơn 40 năm đã trôi qua, ông 

Trần Mạnh Báo vẫn còn nguyên 
vẹn cảm giác cái giây phút xúc 
động đến nghẹn lời khi nghe 
bài hát “Như có Bác Hồ trong 
ngày vui đại thắng” phát trên 
Đài Tiếng nói Việt Nam vào trưa 
ngày 30/4/1975. Sự hy sinh, cống 
hiến của những người lính trong 
đó có ông đã làm nở hoa độc 
lập, kết trái tự do cho đất nước 
Việt Nam mến yêu. Và cũng giây 
phút đó, trong ông càng nung 
nấu trách nhiệm của người lính 
thời bình trong việc góp phần 
viết tiếp trang sử hào hùng, 
thực hiện di chúc của Bác kính 
yêu “xây dựng đất nước ta đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn”. Sinh 
ra và lớn lên trên “quê hương 5 

tấn”, thấu hiểu nỗi vất vả một 
nắng hai sương của người nông 
dân, ông quyết dành trọn tâm 
huyết và sức cống hiến của mình 
để những cánh đồng trên khắp 
các miền quê ngày thêm trĩu hạt. 
Để đạt được mục đích đó, dù đã 
26 tuổi, ông vẫn xin đi học với 
lứa học trò cấp III mới 14 tuổi, 
sau đó thi đỗ vào Trường Đại 
học Nông nghiệp I Hà Nội. Ra 
trường, ở cái tuổi không còn trẻ 
ông bắt đầu lao vào nghiên cứu, 
chọn tạo những bộ giống lúa 
năng suất tốt, chất lượng cao. Từ 
một nhân viên “không số, không 

má”, ông đã tận lực phấn đấu trở 
thành người đứng đầu Công ty 
Giống cây trồng Thái Bình, sau 
này là Công ty Cổ phần Tổng 
công ty Giống cấy trồng Thái 
Bình (ThaiBinh Seed). Dưới sự 
chèo lái của ông, ThaiBinh Seed 
đã trở thành doanh nghiệp hàng 
đầu trong lĩnh vực giống cây 
trồng; là thành viên Hiệp hội 
Giống cây trồng châu Á - Thái 
Bình Dương (APSA).

Nhìn lại 45 năm đóng góp cho 
ngành Nông nghiệp và ngành 
giống cây trồng Việt Nam, trong 
“10 cái nhất” của ThaiBinh Seed  

không trực tiếp thì cũng gián 
tiếp hướng tới mục tiêu giúp 
người nông dân có cuộc sống no 
ấm, tốt đẹp hơn. Có thể kể đến 3 
cái nhất được nông dân hết sức 
hoan nghênh, ủng hộ là: Năm 
1987 thực hiện đề án “khoán sản 
phẩm đến người lao động”; năm 
1998 đi đầu trong việc xóa bỏ 
chế độ bán hàng theo kế hoạch, 
tổ chức hệ thống bán lẻ giống 
cây trồng đến tận tay nông dân; 
đơn vị đi đầu và thành công nhất 
thực hiện chương trình “liên kết 
4 nhà” và tiêu thụ nông sản cho 
nông dân tại Thái Bình. Để giải 
quyết bài toán “được mùa, mất 
giá” cho nông dân, đến năm 
2016, diện tích liên kết sản xuất 
trên toàn quốc của ThaiBinh 
Seed  đạt trên 6.000ha, sản lượng 
đạt hơn 22.000 tấn, tăng 53% so 
với năm 2011; lượng giống các 
loại cung ứng cho nông dân đạt 
gần 20.000 tấn, tăng 53% so với 
năm 2011. Sản phẩm của người 
nông dân tham gia liên kết với 
Công ty luôn được mua với giá 
gấp 1,3 - 1,5 lần so với giá thị 
trường cùng mặt hàng. Thực 
hiện căn dặn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh  khi Người về thăm 
Thái Bình năm 1966 “phải chọn 
giống tốt cho nông dân”, đến 
nay, ThaiBinh Seed đã nghiên 
cứu thành công bộ giống mới 
với 11 giống bản quyền được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn công nhận giống quốc gia, 
góp phần quan trọng vào quá 
trình đổi mới cơ cấu cây trồng và 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt 
Nam. Không chỉ vậy, ThaiBinh 
Seed còn đồng hành chia sẻ 
với nông dân những lúc họ gặp 
rủi ro, khó khăn, trong 5 năm 
qua, ThaiBinh Seed đã hỗ trợ 
đồng bào bị thiên tai, nông dân 
nghèo, đóng góp xây dựng nông 
thôn mới và từ thiện, xã hội 
khoảng 35 tỷ đồng. Nặng tình với 
nông dân, là thương binh nặng, 
ở cái tuổi nên nghỉ ngơi nhưng 
thay bằng “vui thú điền viên” 
thì hàng ngày, hàng giờ ông vẫn 
dầm mưa, dãi nắng trên đồng 
ruộng để gặp gỡ, nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng, phản ánh của 
từng nông dân. Thương binh 
Trần Mạnh Báo chia sẻ: Mình 
rất vui khi được bà con nông dân 
gọi bằng cái tên “Người con của 
những cánh đồng” hay “Con Báo 
của ngành nông nghiệp”. Tiếp 
tục nỗ lực giúp bà con đỡ vất vả 
trên đồng ruộng là trách nhiệm 
của mình, bởi mình là con nông 
dân mà.

Người thương binh 
nặng tình với nông dân

phan anh

Sinh ra và lớn lên tại quê lúa Thái Bình, đang học lớp 8, năm 1968, theo tiếng gọi của miền Nam ruột thịt, Trần Mạnh Báo “gác bút 
nghiên” lên đường đánh Mỹ. Hai lần bị thương nặng, bị hỏng mắt phải, thương binh Trần Mạnh Báo trở về quê gắn bó với nghiệp nhà nông. 
Dù học tập hay công tác, dù là cán bộ hay Tổng giám đốc, ở hoàn cảnh, cương vị nào ông cũng luôn đau đáu nỗi niềm làm sao cho người 
nông dân “chân lấm, tay bùn” bớt khổ, tiến tới có cuộc sống khá giả… 

Bám ruộng đồng là niềm say mê của thương binh Trần Mạnh Báo.

Sản phẩm gạo của ThaiBinh Seed.
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Ông Vũ Huy Đông, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc Công ty 

khẳng định: Trước tiên doanh 
nghiệp phải làm tốt công tác 
sản xuất, kinh doanh mới có 
thể góp sức được với tỉnh về các 
hoạt động nhân đạo từ thiện, 
“Đền ơn đáp nghĩa”. Thấu hiểu 
được điều này, những năm qua, 
Công ty không ngừng mở rộng 
quy mô sản xuất, đa dạng hóa 

các ngành nghề kinh doanh. 
Ngay từ đầu năm 2017, Công ty 
đã bám sát mục tiêu kế hoạch 
đề ra, phấn đấu đưa doanh thu 
cả năm đạt 1.700 tỷ đồng, bảo 
đảm việc làm cho gần 1.000 lao 
động với thu nhập từ 5,5 - 6 triệu 
đồng/người/tháng, đóng góp 
trên 30 tỷ đồng vào ngân sách 
nhà nước, lợi nhuận đạt khoảng 
70 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2017, 
Công ty chính thức phát hành 

10 triệu cổ phiếu ra công chúng 
và hiện nay tất cả các cổ phiếu 
đã có nhà đầu tư. Với mục tiêu 
trên, Damsan thực hiện theo 
hướng sản xuất đến đâu tiêu thụ 
hết đến đó, không để hàng tồn 
đọng kéo dài. Vì thế, mặc dù tình 
hình kinh tế thế giới biến động 
phức tạp nhưng trong 6 tháng 
đầu năm Công ty đã sản xuất và 
xuất khẩu hơn 8.000 tấn sợi và 
gần 700 tấn khăn sang thị trường 
Nhật Bản và Trung Quốc. Đối với 
các dự án bất động sản và nhà ở 
xã hội, Damsan tiếp tục khẳng 
định là đơn vị tiên phong về lĩnh 
vực này. Dự án nhà ở xã hội cho 
người thu nhập thấp ở tổ 39, 
40 phường Quang Trung đang 
được nỗ lực hoàn thành và bàn 
giao cho UBND thành phố trong 
tháng 7/2017, vượt kế hoạch đề 
ra trước 5 tháng, đáp ứng mong 
mỏi của các gia đình tái định cư 
và người thu nhập thấp. Ở một 
số dự án nhà ở xã hội và khu đô 
thị khác, mặc dù trong điều kiện 
thời tiết không thuận lợi song 
Công ty đã nỗ lực bảo đảm đầu 
tư đúng tiến độ đã đề ra. Điển 
hình như khu đô thị Phú Xuân 
Damsan là dự án nằm ngay sát 
trung tâm thành phố Thái Bình 
với diện tích 105.000m2 được 
quy hoạch là khu đô thị cao cấp, 
trong đó có 2 tòa nhà ở xã hội, 76 
lô biệt thự, 246 lô nhà phố liền kề 
cũng đang được triển khai đầu 
tư hạ tầng đồng bộ về đường, hệ 
thống cấp thoát nước, điện chiếu 
sáng, điện dân dụng với tổng 
nguồn vốn khoảng 400 tỷ đồng. 

Hiện nay đã có khoảng 60% 
các căn hộ đã có chủ và trong 6 
tháng cuối năm sẽ tiến hành xây 
nhà. Cùng với đó, Damsan đang 
tiếp tục làm hồ sơ pháp lý để đầu 
tư xây dựng cụm công nghiệp An 
Ninh (Tiền Hải) với diện tích 
49,6ha. Sau khi hoàn thành, cụm 
công nghiệp này sẽ thu hút từ 5 - 
8 nhà đầu tư nước ngoài với tổng 
giá trị từ 3.000 - 5.000 tỷ đồng, 
thu hút từ 6.000 - 7.000 lao động 
ở 10 xã xung quanh, góp phần 
không nhỏ vào tạo việc làm cho 
các vùng nông thôn cũng như 
công tác xây dựng nông thôn 
mới của tỉnh.

Bên cạnh hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, công tác từ 
thiện, xã hội và “Đền ơn đáp 
nghĩa” luôn được Công ty quan 
tâm, chú trọng bằng nhiều việc 
làm thiết thực. Tổng giám đốc 
Vũ Huy Đông chia sẻ thêm: Để 
có sự phát triển như ngày hôm 
nay trước hết là nhờ có sự hy 
sinh cao cả của các thế hệ đi 

Ngoài đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, 
Damsan vẫn tập trung mạnh vào lĩnh vực 
kéo sợi, dệt khăn, mỗi tháng xuất khẩu 
khoảng 1.500 tấn sợi sang thị trường 
Trung Quốc và khoảng 120 tấn khăn sang 
thị trường Nhật Bản. Nhà máy đã đầu tư 
hệ thống sản xuất khép kín từ khâu nhập 
nguyên liệu đến khi thành phẩm với dây 
chuyền hiện đại nhất hiện nay vừa tiết 
kiệm 15% điện năng, giảm 1/3 nhân công 
vừa nâng cao chất lượng sản phẩm. Điểm 
nhấn là năm 2015 Damsan đưa nhà máy 
kéo sợi III đi vào hoạt động, nâng tổng 
công suất của 3 nhà máy kéo sợi lên 9 vạn 
cọc sợi và đầu tư hàng chục máy dệt khăn 
hiện đại nhất của Italia. Kết quả, nhà máy 
Damsan II thường chiếm khoảng 70% 
doanh thu của toàn Công ty về lĩnh vực 
kéo sợi, dệt khăn.

(Ông Vương Quốc Dương, Giám đốc nhà máy Damsan II)

Công ty Cổ phần Damsan

SẢN XUẤT, KINH DOANH

gắn với trách nhiệm xã hội
Những năm qua, Công ty Cổ phần Damsan được biết đến không chỉ vì nổi bật trong sản xuất, kinh doanh dệt 

sợi, bất động sản, nhà ở xã hội mà còn thể hiện sự chung tay góp sức cùng với tỉnh trong các hoạt động xã hội, 
từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa”...

Thu thủy

trước trong công cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc, đem lại hòa 
bình cho đất nước, đồng thời 
có sự quan tâm không nhỏ của 
tỉnh, các sở, ngành, địa phương 
cũng như những đóng góp tích 
cực của người lao động trong 
Công ty. Do đó, Damsan ý thức 
được việc phải chia sẻ những 
lợi ích của mình cho hoạt động 
từ thiện, góp phần cho người 
dân trong tỉnh nói chung, các 
gia đình chính sách nói riêng có 
cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ nhiều 
năm nay, bình quân mỗi năm 
Damsan dành hơn 1 tỷ đồng cho 
hoạt động này. Nối tiếp truyền 
thống đó, trong 7 tháng đầu 
năm 2017 Công ty đã trích 700 
triệu đồng vào hoạt động xã hội, 
từ thiện, tri ân người có công 
với cách mạng, trong đó đã trao 
10.000 suất quà cho các gia đình 
chính sách ở huyện Tiền Hải, 50 
triệu đồng cho huyện Hưng Hà 
và từ 30 - 50 triệu đồng cho một 
số xã khó khăn trong tỉnh.

Công ty đầu tư hàng chục tỷ đồng
mua sắm hệ thống máy dệt khăn hiện đại.

Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 
kiểm tra sản phẩm sợi xuất khẩu.
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Chị Phan Thị Châm tâm 
sự: Quan điểm của tôi là 
dù ở hoàn cảnh nào thì 

doanh nghiệp vẫn phải trích một 
phần lợi nhuận để làm từ thiện 
và công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. 
Cá nhân tôi, chỉ cần gặp những 
hoàn cảnh khó khăn hay đọc 
báo về những thân phận éo le, 
gặp hoạn nạn tôi đều nhờ nhân 
viên chuyển tiền cho họ. Điển 
hình như dịp cuối năm vừa qua, 
khi chỉ còn 5 ngày nữa là đến tết 
Nguyên đán Đinh Dậu, biết tin 
một hộ gia đình chính sách có 
hoàn cảnh khó khăn ở huyện 
Quỳnh Phụ được trợ cấp xây nhà 
nhưng còn thiếu chiếc chăn ấm, 
tôi đã ủng hộ 1,5 triệu đồng kèm 
theo chăn, ga, gối, đệm trị giá 
gần 2 triệu đồng. 

Chị Châm cho biết, giây phút 
đọng lại trong chị là khi nhận 
được phần quà của mình cả hai 
mẹ con trong gia đình đó đều 
khóc, xúc động không nói thành 
lời. Như vậy là mình đã đem 
đến niềm vui, món quà mơ ước 
cho họ trước khi chào đón năm 
mới. Đó chỉ là một trong số hàng 
nghìn hộ gia đình được doanh 
nhân Phan Thị Châm tặng quà 
trong các dịp lễ, tết. Chị bảo, 
tôi vốn là người sống rất tình 
cảm nên gặp những hoàn cảnh 
khó khăn tôi rất thương họ. Đôi 
khi biết những gia đình đặc biệt 
khó khăn, tôi liên hệ với một số 
chị em trong Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh mỗi người ủng hộ 

vài triệu đồng và quà đi tặng 
giúp họ vơi bớt phần nào khó 
khăn trong cuộc sống. 

Trong lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh, chị Châm không 
làm nhiều nghề mà chỉ chọn 
ngành sản xuất bánh kẹo mà 
theo chị làm nghề đó thì người 
chủ doanh nghiệp phải có tâm 
để sản xuất ra những sản phẩm 
tốt nhất cho sức khỏe người tiêu 
dùng mới tồn tại được lâu dài. 
Chị bảo, tôi chỉ toàn tâm toàn 
ý vào một nghề nên bao nhiêu 
tâm huyết đều dành hết vào đó. 
Chị mừng nhất là con trai cả 
Đào Đức Hưng cũng là người có 
tâm, rất quan tâm đến đời sống 
công nhân và không ngừng nâng 
cao chất lượng sản phẩm. Vì vậy 
mà Bảo Hưng đã quyết định 
đầu tư nhà máy hiện đại quy 
mô lớn trên diện tích gần 10ha 
theo công nghệ của châu Âu với 
mong muốn sẽ làm ra sản phẩm 
ngon, chất lượng, bổ dưỡng 
nhất dành cho tất cả đối tượng 
tiêu dùng, góp phần tăng chiều 
cao, tăng cường trí tuệ cho trẻ 
em, tốt cho người già, người tiểu 
đường, huyết áp cao... Biết được 
tư tưởng của chị nên rất nhiều 
người chuyên nghiệp về ngành 
sản xuất bánh kẹo, có tay nghề 
giỏi ở các hãng lớn như Kinh Đô, 
Hải Hà, Hữu Nghị… hiện nay đã 
về làm cho chị. 

Chị Châm luôn tâm niệm 
rằng, đối với những người bình 
thường thì vài trăm nghìn đồng 

không là gì, nhưng với những 
người nghèo, người có hoàn 
cảnh khó khăn thì chỉ cần một 
suất quà nhỏ cũng là quý, là 
niềm động viên an ủi lớn để họ 
vươn lên trong cuộc sống. Vì 
thế, mỗi năm Bảo Hưng đã dành 
tặng khoảng 10.000 suất quà cho 
gia đình nghèo, người có hoàn 
cảnh khó khăn, người có công 
trong tỉnh. Mỗi lần những phần 
quà đến tay các gia đình, thấy họ 
tôn trọng, nâng niu sản phẩm 
của mình, chị thấy rất ấm lòng. 
Chị kể lần nào gặp cụ Nguyễn 
Thị Phơn - vợ liệt sĩ ở khu Trung 
Hưng 2, thị trấn Vũ Thư là lần ấy 
được nghe cụ khen ngợi về bánh 
kẹo Bảo Hưng. Cụ Phơn bảo khi 
nhận được quà, việc làm đầu tiên 
là đặt lên bàn thờ thắp hương 
chồng, sau đó hạ lễ chia cho mỗi 
cháu một phần còn lại cụ cất đi 
để ăn dần. Cụ rất phấn khởi vì 
được lãnh đạo tỉnh, huyện quan 
tâm nhưng vui hơn đó là món 
quà thơm ngon, đầy ý nghĩa để 
cụ thắp hương cho người chồng 
đã hy sinh của mình. 

Với chị Châm, không chỉ là 
việc làm tri ân đối với những gia 
đình chính sách mà ngay cả việc 
ủng hộ những người có hoàn 
cảnh khó khăn trong cuộc sống 
cũng là điều các doanh nghiệp, 
doanh nhân nên làm. Bởi vậy, 
dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chữ 
“tâm” vẫn luôn tỏa sáng trên 
từng sản phẩm và đọng lại trong 
mỗi phần quà nhỏ bé của chị. 

lKhông chỉ 
thành công 

trong sản xuất, 
kinh doanh, 
Bảo Hưng còn 
được chọn là 
đơn vị phục vụ 
quà cho các đối 
tượng chính sách 
ở trong và ngoài tỉnh với bình quân 
700.000 suất quà cho 15 tỉnh, thành 
phố trong cả nước dịp 27/7. 

Món quà nhỏ, 
Ý NGHĨA LỚN 
Nhiều năm qua, cứ vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng đều dành 

tặng hàng nghìn suất quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình cách mạng, người có công với đất nước, 
người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những suất quà dù giá trị không lớn nhưng lại hết sức ý nghĩa, 
đem lại niềm vui cho nhiều gia đình.

thủy thanh

Tổng giám đốc Phan Thị Châm dồn tâm huyết vào lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh bánh kẹo.

Công ty tạo việc làm cho hơn 100 lao động.

Tổng giám đốc Phan Thị Châm luôn dành thời gian đi thăm và trao quà cho những gia đình có công với cách mạng, 
người có hoàn cảnh khó khăn.
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Người lính với mảnh đạn 
trong người

Tháng 4/1972, khi cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
bước vào giai đoạn ác liệt nhất, 
chàng trai trẻ Hoàng Quốc Lập 
xung phong lên đường nhập ngũ 
khi mới 17 tuổi, trở thành lính 
Trung đoàn 8, Quân khu 3 rồi 
chuyển sang Trung đoàn 36B, 
Sư đoàn 308, tăng cường cho 
mặt trận Quảng Trị. Sau đó ông 
chuyển sang Sư đoàn 341 thực 
hiện nhiệm vụ phòng thủ bảo 
vệ Bắc sông Bến Hải và tham gia 
chiến đấu ở Quảng Trị. Ông kể 
lại: Tháng 12/1974, Sư đoàn 341 
được lệnh hành quân vào chiến 
trường miền Đông Nam Bộ. 
Trận đánh đầu tiên tôi được giao 
nhiệm vụ làm trung đội trưởng 
chỉ huy 36 chiến sĩ chiến đấu ở 
chốt huyện Chơn Thành (Bình 
Phước). Ở trận này tôi bị mảnh 
đạn pháo cắt sát thái dương, may 
mắn vết thương không nặng. Sau 
trận đánh, đơn vị do tôi chỉ huy 
đã nhiều lần bị địch cùng máy 
bay, pháo binh, hỏa lực mạnh 
tấn công hòng lấy lại chốt. Song 
với quyết tâm bảo vệ bằng được 
chốt, trung đội dưới sự chỉ huy 
của tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, 
tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Đến 
cuối tháng 4/1975, tôi tiếp tục 
cùng đơn vị tham gia đánh địch ở 
chi khu Trảng Bom và giải phóng 

tổng kho Long Bình. Chiến tranh 
biên giới Tây Nam nổ ra, tôi lại 
cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 
1, Sư đoàn 341 có mặt đầu tiên. 
Hơn 3 năm chiến đấu ác liệt, 
chứng kiến bao đồng đội hy sinh, 
bản thân tôi bị thương nhiều lần, 
trong người vẫn còn một mảnh 
đạn.

Người lính trên mặt trận kinh 
tế

Năm 1983, ông Lập xuất 
ngũ về quê với biết bao khó 
khăn như sức khỏe yếu, không 
có kinh nghiệm sản xuất, kinh 
doanh… Để có nghề nghiệp ổn 
định, ông theo học trung cấp kế 
toán và về làm tại HTX thương 
mại tổng hợp bến xe. Thời gian 
này, dù gặp rất nhiều khó khăn 
trong nghề nghiệp và cuộc sống 
nhưng ý chí, nghị lực của người 
lính Cụ Hồ đã giúp ông vượt qua. 
Năm 2004, ông thành lập Công 
ty TNHH 27/7 Tiền Phong, hoạt 
động trong lĩnh vực thu gom rác 
thải xây dựng, san lấp, xây dựng 
công trình... Nhiều năm hoạt 
động, Công ty đã có uy tín, chỗ 
đứng trên thương trường. Rất 
nhiều công trình xây dựng công 
nghiệp, dân dụng, các khu đô 
thị, đường sá, cầu cống trên địa 
bàn tỉnh được Công ty thi công 
bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Nhà máy nước sạch Đông Huy 
được xây dựng từ tháng 3/2014 

đến tháng 2/2015, vốn đầu tư 60 
tỷ đồng, công suất 4.500m3/ngày 
đêm, cung cấp nước cho 10.000 
hộ dân của 6 xã: Đông Phong, 
Đông Huy, Đông Lĩnh, Đông Tân, 
Đông Kinh, Đông Á (Đông Hưng). 
Đây là nhà máy sử dụng công 
nghệ lắng Lamen do Sở Khoa học 
và Công nghệ Thái Bình tư vấn, 
lắp đặt. Để bảo đảm chất lượng 
nước, Công ty đã lấy nước đầu 
vào từ sông Trà Lý, đầu tư mua 
sắm máy móc, xây dựng phòng 
nội kiểm, thực hiện kiểm tra chất 

lượng nước hàng ngày cùng với 
định kỳ hàng quý gửi mẫu nước 
về Trung tâm Y tế dự phòng Thái 
Bình kiểm nghiệm chất lượng, tất 
cả các mẫu đều đạt quy chuẩn do 
Bộ Y tế ban hành.

Đưa chúng tôi đi tham quan 
nhà máy, ông Lập tâm sự: Giai 
đoạn đầu triển khai dự án gặp 
không ít khó khăn do người dân 
địa phương chưa hiểu rõ về chủ 
trương xã hội hóa nước sạch nên 
không cho đào đường, lắp ống 
dẫn nước, việc vay vốn ngân hàng 

không thuận lợi. Ngay cả khi nhà 
máy đã đi vào hoạt động tỷ lệ hộ 
dân sử dụng nước vẫn rất thấp... 
Không chỉ có Công ty của tôi mà 
nhiều doanh nghiệp khác đầu tư 
theo chủ trương xã hội hóa của 
tỉnh đều gặp những khó khăn 
như vậy. Vì thế, tôi cùng một số 
chủ doanh nghiệp xin tỉnh cho 
thành lập Hội Nước sạch tỉnh 
với mục đích giao lưu, trao đổi 
kinh nghiệm trong xây dựng, lắp 
đặt thiết bị, bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp cho các doanh nghiệp… 
Tháng 6/2015, Hội Nước sạch 
tỉnh được thành lập với 23/29 
doanh nghiệp đầu tư công trình 
nước sạch và 3 doanh nghiệp 
cung cấp vật tư, thiết bị ngành 
nước với trên 60 hội viên. Từ đó, 
nhiều vướng mắc, khó khăn của 
doanh nghiệp trong việc triển 
khai dự án đã được Hội chuyển 
tới các cấp, ngành của tỉnh và 
nhanh chóng được tháo gỡ, giải 
quyết. Không những vậy, với 
những dự án chậm triển khai do 
người dân chưa đồng thuận, Hội 
đã nhiều lần xuống địa phương 
cùng chủ dự án giải thích, tuyên 
truyền về chủ trương, ý nghĩa của 
xã hội hóa nước sạch để nhân 
dân đồng tình, ủng hộ. Qua đó 
giúp các doanh nghiệp triển khai 
dự án được thuận lợi, sớm đi vào 
hoạt động.

Trăn trở về những dự định 
sắp tới, ông Lập chia sẻ: Hiện 
nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước 
sạch trên địa bàn tỉnh còn thấp, 
khoảng 40%. Điều này khiến 
doanh nghiệp đang gặp nhiều 
khó khăn trong sản xuất, kinh 
doanh. Trong khi để xây dựng 
một công trình nước sạch nông 
thôn doanh nghiệp phải đầu tư 
từ 50 - 100 tỷ đồng nhưng tiền 
nước thu về toàn là tiền lẻ và 
cũng rất khó khăn. Để đưa nước 
đến với nông dân và làm tốt cái 
việc “bỏ tiền tỷ - thu tiền lẻ”, ông 
cho rằng thời gian tới, Hội sẽ tiếp 
tục phối hợp với các cấp, ngành 
của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền 
để người dân nâng cao nhận 
thức trong việc sử dụng nước 
sạch, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 60% 
hộ dân trong tỉnh sử dụng nước 
sạch vào cuối năm 2017.

Trở về sau những năm tháng chiến tranh, cựu chiến binh Hoàng Quốc Lập lại tiếp tục “chiến đấu” trên mặt trận phát triển kinh tế. Không chỉ làm 
chủ một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, một nhà máy nước sạch cung cấp cho 10.000 hộ dân, ông còn là Chủ tịch Hội Nước sạch tỉnh.

Cựu chiến binh Hoàng Quốc Lập

Và câu chuyện 
“Bỏ tiền tỷ - thu tiền lẻ”

Trần Tuấn

Năm 2012, khi 
tỉnh có chủ trương 
xã hội hóa, thu hút 
doanh nghiệp đầu 
tư xây dựng công 
trình nước sạch nông 
thôn, ông Lập đã đầu 
tư 60 tỷ đồng xây 
dựng nhà máy nước 
sạch ngay trên quê 
hương của mình - xã 
Đông Huy (Đông 
Hưng), điều mà ông 
luôn ấp ủ từ lâu là 
phải làm gì đó cho 
nơi mình sinh ra.

Nhà máy nước sạch Đông Huy.

Hàng nghìn hộ dân ở Đông Hưng sử dụng nguồn nước sạch do nhà máy 
nước của cựu chiến binh Hoàng Quốc Lập cung cấp.
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Nếu không nhìn bảng 
hiệu, chẳng ai nghĩ căn 
nhà nhỏ thôn Đồng Ấu, 

xã An Quý (Quỳnh Phụ) là một 
cơ sở chữa bỏng. 30 năm qua, 
nơi đây hàng ngày ríu rít tiếng 
cười con trẻ, mang lại niềm lạc 
quan, hy vọng cho bao người 
bệnh bởi sự ân cần, tận tâm của 
ông Thoàn “bỏng”. “Lương y có 
tâm trong sáng và đôi bàn tay kỳ 
diệu”, đó là cảm nghĩ của chị Lê 
Thị Thu, thị trấn Hát Lót, huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La khi nói về 
ông Đào Viết Thoàn. Cháu Vũ 
Thị Thu Thủy, 21 tuổi, con chị 
Thu mắc bệnh thiểu năng, cháu 
sơ ý bị bỏng dầu ăn. Gia đình đã 
đưa cháu điều trị tại bệnh viện 
tỉnh Sơn La, Viện Bỏng quốc 
gia hơn 1 tháng, đã cấy ghép da 
nhưng vết thương chưa lành và 
phải nằm một chỗ. Nghe người 
ta nhắc đến ông Thoàn “bỏng”, 
gia đình chị Thu đưa cháu lặn 
lội về Thái Bình với bao hy vọng. 
Chỉ sau 2 lần thay băng, đắp 
thuốc, điều kỳ lạ đã đến với cô 
bé Thu Thủy khi vết thương đã 
khô và em tự vịn vào mẹ đứng 
lên đi lại được. Không những 
chuyển biến về sức khỏe, tâm 
lý của cháu Thủy cũng rất tích 
cực khi hàng ngày nhận được sự 
quan tâm, động viên của lương 
y Đào Viết Thoàn. Khi đến ở và 
điều trị bệnh tại nhà ông Thoàn 
“bỏng”, những con người xa lạ 
có chung một nỗi đau bỗng trở 
nên thân thiết như người một 
gia đình. 

Mang trong người thương tật 
từ chiến trường trở về, cựu chiến 
binh Đào Viết Thoàn thấu hiểu 
được nỗi đau của một người 
phải mang bệnh tật, vì vậy ông 
luôn mong muốn có thể mang 
lại sức khỏe cho mọi người. 
Những lúc khó khăn nhất, ông 
Thoàn lại gắng gượng vượt lên 
nỗi đau thương tật và hoàn 
cảnh bởi ông luôn tâm niệm lời 
dạy của Bác Hồ “Thương binh 
tàn nhưng không phế”. Khởi 
đầu chỉ có bài thuốc chữa bỏng 
được một nhà sư truyền lại cùng 
hai bàn tay trắng, qua thời gian 
tự nghiên cứu, bào chế thuốc, 

ông Thoàn đã tự chữa bệnh cho 
mình và cứu giúp những người 
xung quanh. Danh tiếng về ông 
Thoàn “bỏng” có tài chữa bệnh 
cứu người cứ thế mà lan truyền. 

Với mong muốn giảm bớt nỗi 
đau và rút ngắn thời gian điều 
trị cho bệnh nhân, sau một thời 
gian dài tìm tòi, thử nghiệm từ 
những cây thuốc nam truyền 

thống như nghệ, lạc tiên, đu 
đủ… đề tài khoa học cấp Nhà 
nước công trình nghiên cứu 
bào chế mỡ sinh cơ chữa bỏng, 
vết thương, vết loét lâu liền của 

lương y Đào Viết Thoàn đã ra 
đời. Nhờ cải tiến phương pháp 
dùng gạc tẩm nước muối sinh 
lý kết hợp thuốc mỡ đắp lên vết 
thương nên mỗi lần thay băng 
không có hiện tượng bong tróc, 
vết thương nhanh tái tạo, mau 
lành, hạn chế cảm giác đau đớn 
của bệnh nhân. Chính những 
đột phá này đã mang đến niềm 
vui cho hàng nghìn người bệnh. 
Nối tiếp thành công, lương y 
Đào Viết Thoàn lại bắt tay vào 
thực hiện nghiên cứu bào chế 
mỡ dưỡng da chữa sẹo, nám 
má, tàn nhang. Những công 
trình quan trọng này đã được 
Đảng và Nhà nước trao tặng 
nhiều danh hiệu cao quý, đưa 
tên tuổi của lương y Đào Viết 
Thoàn lên một tầm cao mới. 
Nhưng quan trọng hơn “đó như 
những động lực để một người 
lính Cụ Hồ, một lương y nông 
dân như tôi tiếp tục cống hiến, 
góp phần nhỏ bé của mình vào 
phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, 
xóa đói giảm nghèo, mong cho 
cộng đồng bớt khổ đau” như lời 
ông Thoàn tâm sự.  

Để tạo thuận lợi cho người 
bệnh đến điều trị, căn phòng nhỏ 
cơi nới từ nhà ở cũng mới được 
ông đầu tư trên 1 tỷ đồng để cải 
tạo, xây dựng thành khu điều trị 
sắp được đưa vào sử dụng. Tuổi 
đã cao và sức khỏe hạn chế do 
mang trong mình nhiều thương 
tật, lương y Đào Viết Thoàn đang 
bồi dưỡng, truyền thụ những 
kinh nghiệm điều trị bỏng cho 
người con trai Đào Văn Hiếu, 
hiện công tác tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh với mong muốn có 
thêm nhiều bệnh nhân được 
tiếp cận phương pháp chữa 
bỏng của ông. 

Còn nhiều bệnh nhân đang 
chờ ông điều trị, chúng tôi chia 
tay cựu chiến binh, Anh hùng 
Lao động, lương y Đào Viết 
Thoàn khi chưa nghe hết tâm sự 
về những dự định cống hiến cho 
cộng đồng mà ông ấp ủ. Vị lương 
y già lạc quan: Tôi còn sức khỏe 
còn cống hiến cho nhân dân. Và 
như vậy “Ông Thoàn bỏng - vẫn 
tiếp tục chữa bỏng”.

Ông Thoàn bỏng
- vẫn chữa bỏng

minh hưng 

Vừa trở về từ lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
trung ương tổ chức, cựu chiến binh, Anh hùng Lao động, lương y Đào Viết Thoàn lại cần mẫn bắt tay ngay vào 
cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân bị bỏng đến từ mọi miền cùng những dự định mới chỉ để mong cho “nhân dân 
bớt khổ đau” như lời ông chia sẻ. 

30 năm qua, lương y Đào Viết Thoàn 
đã cứu chữa khỏi bệnh cho hơn 27.000 
người bị thương, bị bỏng trên khắp mọi 
miền của Tổ quốc; miễn tiền thuốc, tiền 
công khám bệnh cho người nghèo, các 
cháu nhỏ, người có công với số tiền 6,7 tỷ 
đồng. Ông còn đóng góp 250 triệu đồng 
xây dựng nông thôn mới ở địa phương; 
tích cực tham gia cuộc vận động xóa đói 
giảm nghèo, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa” trên 20 triệu đồng/năm. Riêng 6 
tháng đầu năm 2017, lương y Đào Viết 
Thoàn đã miễn công khám chữa bệnh cho 
người nghèo với số tiền lên tới hơn 200 
triệu đồng.  

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trò chuyện với đại biểu người có công Thái Bình.
Ảnh: THÀNH TÂM

Lương y Đào Viết Thoàn điều trị vết thương cho bệnh nhân.



các đồng chí lãnh đạo tỉnh...

vũ thư...

(Tiếp theo trang 1)

(Tiếp theo trang 1)
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Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân 
Vũ Thư luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các 
chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công 
với cách mạng. Từ năm 1999 đến nay, huyện huy động 
được gần 6 tỷ đồng xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 
tạo nguồn kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chính sách 
hàng năm. Các đơn vị, địa phương trao tặng hơn 1.000 
sổ tiết kiệm tình nghĩa cho thương binh, gia đình liệt sĩ 
có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, 15 năm qua, huyện đã 
vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ hàng 
chục tỷ đồng, xây mới gần 300 ngôi nhà và nâng cấp 
trên 500 nhà ở cho gia đình chính sách. Đến nay, đời 
sống của gia đình người có công trên địa bàn được cải 
thiện rõ rệt, 71% số hộ có mức sống trung bình khá trở 
lên.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, 
UBND huyện đã trao 95 suất quà cho các gia đình chính 
sách tiêu biểu.

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27/7/1947 - 27/7/2017), các đồng chí lãnh đạo Tỉnh 
ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các 
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, 
thành phố đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, 
người có công với cách mạng, đơn vị chăm sóc thương 
binh, bệnh binh.

Tại thành phố Thái Bình, các đồng chí: Phạm Văn 
Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; 
Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm, tặng 
quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Minh Thư, 
tổ 14, phường Lê Hồng Phong; ông Đỗ Quang Thường, 
bố liệt sĩ, tổ 18, phường Trần Hưng Đạo; thương binh 
hạng 1/4 Lê Bá Nam, tổ 1, phường Đề Thám.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc những hy sinh, mất mát to lớn của các liệt sĩ, gia 
đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có 
công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải 
phóng dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm 
hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, mong muốn 
các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, 
vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương, gia đình 
hạnh phúc, no ấm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu 
cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, chăm 
lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần để các gia 
đình chính sách, người có công với cách mạng ổn định 
đời sống.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, 
cấp ủy, chính quyền địa phương, các gia đình chính 
sách, người có công với cách mạng hứa sẽ tiếp tục phát 
huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu, chấp 
hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để con 
cháu noi theo.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, 
tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng 
người có công Thái Bình cùng một số đối tượng chính 
sách trên địa bàn huyện Vũ Thư. Cùng đi có đồng chí 
Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội 
chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện Vũ Thư.

Thăm, tặng quà 24 thương binh, bệnh binh nặng 
đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Nuôi 
dưỡng và Phục hồi chức năng người có công Thái Bình 
(đóng trên địa bàn xã Minh Quang, huyện Vũ Thư); bà 
Phạm Thị Chuột, vợ liệt sĩ Trịnh Đình Thứ, thôn La 
Nguyễn, xã Minh Quang; Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
Nguyễn Thị Phúc, thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai; ông Vũ 
Xuân Được, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học, thôn Thanh Nội, xã Minh Lãng, đồng chí 
Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những 

cống hiến, sự hy sinh của các thương binh, bệnh binh, 
gia đình có công với cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia 
đình, đối tượng chính sách, đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục 
nỗ lực điều trị, nâng cao sức khỏe, sống an vui; các 
gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, 
vận động, giáo dục con cháu gương mẫu chấp hành tốt 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, quy định của địa phương, hăng hái lao 
động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. 
Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người 
có công Thái Bình nêu cao hơn nữa tinh thần trách 
nhiệm trong chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; các sở, 
ngành, đoàn thể tỉnh chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp 
thời các chế độ, chính sách, thường xuyên quan tâm 
thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh tại 
Trung tâm; cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vũ Thư 
tiếp tục quan tâm, có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ 
thiết thực cả về vật chất và tinh thần nhằm tri ân  các 
gia đình, đối tượng chính sách.

Tại Kiến Xương, các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân tỉnh, huyện 
Kiến Xương đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ 
Thị Nguyệt, thương binh hạng 1/4 Bùi Văn Hồng, thôn 
Nam Tiến, xã Hồng Tiến; ông Đỗ Văn Tung, bố liệt sĩ, 
thôn Khả Phú, xã Bình Thanh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các 
gia đình. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những 
cống hiến, hy sinh của các gia đình, đối tượng chính 
sách trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, 
đồng thời mong muốn các gia đình, đối tượng chính 
sách nỗ lực khắc phục khó khăn, sống gương mẫu, 
chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để 
con cháu noi theo. Đồng chí Phó Bí thư thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính 
quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách 
hậu phương quân đội, quan tâm, chăm lo hơn nữa đến 
đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình, đối tượng 
chính sách, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

Tại Quỳnh Phụ, các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực 
HĐND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, huyện Quỳnh Phụ 
đến thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
Lê Thị Gái, mẹ liệt sĩ Trần Thị Đà, thương binh hạng 
1/4 Nguyễn Công Ngạn, xã Quỳnh Hồng.

Tại Tiền Hải, các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực 
UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường 
vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Hội Nạn nhân chất độc 

da cam/Điôxin tỉnh, huyện Tiền Hải đến thăm, tặng 
quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Hến, 
thôn Trình Nhất Đông, xã An Ninh; bà Nguyễn Thị 
Lan, vợ liệt sĩ, thôn Đình, xã Vân Trường; ông Đặng 
Tiến Chinh, bệnh binh 81%, thôn Bát Cấp Nam, xã Bắc 
Hải.

Tại Đông Hưng, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Cựu chiến binh 
tỉnh, huyện Đông Hưng đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng Lê Thị Kịnh, ông Phạm Kim Bật, bố liệt 
sĩ, thương binh hạng 1/4 Lại Thị Ngà, xã Đông Vinh.

Tại Hưng Hà, các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Sở Xây dựng đến thăm, 
tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Từ, 
thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Hanh, bà Nguyễn 
Thị Hà, vợ liệt sĩ, thị trấn Hưng Nhân.

Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm, tặng 
quà Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho 
người tâm thần tại xã Đông Kinh (Đông Hưng); Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng Trần Thị Biên, thôn Hoài Hữu, 
xã Thái Sơn; gia đình ông Phạm Văn Bến, thôn Đông 
Hưng, xã Thái Hà, đối tượng hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm chất độc hóa học; bà Đoàn Thị Chung, vợ liệt sĩ 
Phạm Văn Đoàn, thôn Nam Cường, xã Thái Hà (Thái 
Thụy).

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm, 
tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng đang được 
chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng 
thương binh Lạng Giang (Bắc Giang), Trung tâm Điều 
dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) thuộc 
Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội). Hiện nay, hai trung tâm đang chăm sóc, điều 
dưỡng 147 thương binh nặng, trong đó có 15 thương 
binh, bệnh binh quê Thái Bình.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, đối 
tượng chính sách; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những 
cống hiến, sự hy sinh to lớn của các gia đình, đối tượng 
chính sách trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân 
tộc và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; mong muốn các gia 
đình, đối tượng chính sách tiếp tục phát huy truyền 
thống cách mạng, vượt qua khó khăn, hăng hái lao 
động sản xuất góp phần xây dựng quê hương ngày 
càng phát triển; yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa 
phương quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật 
chất, tinh thần của các gia đình, đối tượng chính; yêu 
cầu các đơn vị chăm sóc thương binh, bệnh binh nêu 
cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ, góp phần xoa dịu nỗi đau hậu 
chiến. nhóm phóng viên


