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NAÊM THÖÙ 63

THÖÙ BA

Số 9149

XÃ LUẬN

V ào ngày này 70 năm trước, 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, lá cờ “Quyết 
chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay 
trên nóc hầm tướng De Castries, báo hiệu chiến dịch Điện Biên Phủ 

toàn thắng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân 
Pháp trường kỳ, gian khổ và oai hùng của dân tộc ta.

“Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” - 
hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu vẫn sáng mãi với thời gian, thể hiện tầm 
vóc thời đại về chiến thắng Điện Biên Phủ - “thiên sử vàng” chói lọi trong 

lịch sử đấu tranh bảo vệ nền độc lập của dân tộc ta. Chiến thắng Điện Biên 
Phủ là bản anh hùng ca bất hủ bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang 
của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của quân và dân ta.

Vang mãi hào khí Điện Biên

(Xem tiếp trang 2)
THÁI BÌNH

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm 
các anh hùng liệt sĩ tại thành phố Điện Biên Phủ
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VANG MÃI HÀO KHÍ ĐIỆN BIÊN
(Tiếp theo trang 1)

Tiếp nối chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, dân tộc ta đã viết tiếp 
bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những 
chiến công hiển hách: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972; 
Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
Các thế hệ người Việt Nam đi trước không cam chịu làm nô lệ, đã phát 
huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, sáng tạo, đánh 
thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân 
tộc. Các thế hệ ngày nay quyết tâm phát huy tinh thần chiến thắng Điện 
Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo trong sự nghiệp đổi 
mới, lập nên kỳ tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để chúng ta thêm 
tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vĩ đại, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng tư lệnh Quân đội 
nhân dân Việt Nam, người trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Thế hệ những người trực tiếp chiến đấu và cả thế hệ những người đang 
thụ hưởng thành quả của chiến thắng Điện Biên Phủ ai cũng cảm nhận 
một cách trọn vẹn sắc đỏ của màu cờ chiến thắng đang rực lên từ mọi nẻo 
đường đất nước và thấy tự hào, kiêu hãnh từ chính trong thẳm sâu trái 
tim mình về một nước Việt Nam anh hùng. Trong âm vang của bản hùng 
ca chiến thắng, chúng ta kính cẩn nghiêng mình thể hiện lòng biết ơn sâu 
sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương 

binh, bệnh binh cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước đã anh dũng 
chiến đấu, hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh 
phúc của nhân dân. Mỗi người dân Thái Bình càng tự hào về những đóng 
góp xứng đáng của quân và dân tỉnh nhà trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần “làm rạng rỡ dân 
tộc, vẻ vang giống nòi”, tô thắm thêm cho lá cờ Tổ quốc và truyền thống vẻ 
vang, kiên cường, bất khuất, yêu nước, cách mạng của quê hương.

Chúng ta nhìn vào chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm trước để thấy 
rằng, chính khát vọng độc lập cháy bỏng và tinh thần đoàn kết, chung sức 
đồng lòng, với niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh 
mẽ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt thời cơ là cội 
nguồn sức mạnh để dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù. Chiến thắng “lừng 
lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ấy mãi mãi là mốc son chói lọi trong 
lịch sử và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, 
nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối 
với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc hôm nay và mai sau. Hơn lúc nào hết, tinh thần cách mạng tiến 
công, ý chí tự lực, tự cường, quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta 
trong chiến dịch Điện Biên Phủ cần được phát huy cao độ trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho non sông Việt Nam “đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Với truyền thống cách mạng vẻ vang, khí phách anh hùng, tinh thần 
sáng tạo, quả cảm, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy tinh 
thần chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thử 
thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sớm hiện thực hóa mục tiêu 
trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 
ngày 6/5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện 
các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương 
và địa phương đã đến đặt vòng hoa, 
dâng hương tưởng niệm các anh hùng 
liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia 
A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 
Biên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi 
vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Dự lễ dâng hương tưởng niệm có các 
đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính; nguyên Tổng Bí thư Nông 
Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: 
Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, 
Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các 
đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường 
trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức 
Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ 
tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh 
Mẫn; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại 

tướng Phan Văn Giang; Bí thư Thành 
ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các đồng 
chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng 
ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn 
Trọng Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ 
Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung 
ương Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước kính cẩn dâng 
hương, dâng hoa tưởng niệm các anh 
hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy 
sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh 
hùng. Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng 
chiến đấu, tiến hành trận quyết chiến 
Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết 
định, đưa cuộc kháng chiến của dân tộc 
đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng 
Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng 
ca bất diệt - “Một dấu mốc bằng vàng 
chói lọi” trong lịch sử dân tộc, có ý nghĩa 
to lớn, tác động mạnh mẽ tới phong trào 
đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, 

dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 
70 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa và bài 
học lịch sử của chiến thắng Điện Biên 
Phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ tiếp 
thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng, xây dựng đất nước hùng 
cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, 
hạnh phúc.

* Tối ngày 6/5, tại Quảng trường 7/5, 
thành phố Điện Biên Phủ,  Thủ tướng 
Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh 
đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung 
ương và địa phương, các vị khách quốc 
tế cùng đông đảo nhân dân địa phương 
dự chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ 
niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 
với chủ đề “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch 
sử” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức. 

Chương trình là sự kiện tri ân các anh 
hùng liệt sĩ và những người có công với 
cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn” của dân tộc; đồng thời, góp 
phần tăng cường giáo dục truyền thống 
cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ, 
nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương, đất 
nước. Chương trình mang đến cái nhìn về 
Điện Biên hôm nay, từ chiến trường khốc 
liệt năm xưa, thế hệ hôm nay đang chung 
sức dựng xây quê hương trong sự phát 
triển chung của đất nước với tinh thần tự 
hào quá khứ, hướng tới tương lai, qua đó 
gửi đi thông điệp về khát vọng hòa bình, 
phát triển của dân tộc Việt Nam.

Chương trình gồm 14 tiết mục, được 
chia làm 3 phần: “Toàn dân ra trận”, 
“Khúc tráng ca thế kỷ XX” và “Điểm hẹn 
hòa bình”, được dàn dựng công phu, tái 
hiện không khí hào hùng, những gian 
khổ, hy sinh, quyết tâm chiến thắng thực 
dân Pháp của quân và dân ta… Kết thúc 
chương trình là màn bắn pháo hoa tầm 
cao rực rỡ.

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM...
(Tiếp theo trang 1)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo tưởng nhớ các anh hùng 
liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các đồng chí 
lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ 
quốc gia A1.

TỔNG HỢP
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Ngày 6/12/1953, dưới sự chủ trì của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính 
trị đã họp bàn, nghe Tổng Quân 

ủy báo cáo quyết tâm phương án tác chiến 
mùa xuân năm 1954, trọng tâm là mặt trận 
Điện Biên Phủ.

Với bản lĩnh, trí tuệ và phát huy cao độ 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, 
Bộ Chính trị đánh giá Điện Biên Phủ là 
một tập đoàn cứ điểm mạnh, nhưng lại bị 
cô lập, ở rất xa hậu phương địch, mọi tiếp 
tế vận chuyển đều phải dựa vào đường 
không.

Đối với ta, Điện Biên Phủ cũng là nơi xa 
hậu phương, khó khăn về tiếp tế hậu cần, 
nhưng với ý chí quyết chiến, quyết thắng 
của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả 
tiền tuyến và hậu phương, ta có khả năng 
khắc phục được và quân dân ta chắc chắn 
đánh thắng quân địch ở Điện Biên Phủ.

Trên cơ sở phân tích khoa học tương 
quan lực lượng giữa ta và địch, Bộ Chính 
trị thông qua kế hoạch tác chiến và thống 
nhất đi đến quyết định: Mở chiến dịch 
Điện Biên Phủ.

Đại tá Nguyễn Văn Trường, Học 
viện Chính trị, Bộ Quốc phòng phân 
tích:  “Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, 
chúng ta phải nhắc đến vai trò của Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị giữ vai trò lãnh 
đạo và nghiên cứu, đánh giá về ta - địch; 
bám sát thực tiễn chiến trường; dựa chắc 
vào đường lối kháng chiến mà Đảng xác 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định mở chiến dịch Điện Biên 
Phủ năm 1954.

định để đưa ra những quyết định rất quan 
trọng, có tính chất quyết định trực tiếp đến 
thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Trong bối cảnh tương quan lực lượng 
giữa ta và địch hết sức khó khăn, với ý chí 
“dám đánh” và làm cho cả dân tộc “quyết 
đánh”, cùng với tinh thần “thà hy sinh tất 
cả chứ không chịu mất nước, không chịu 
làm nô lệ”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng 
Trung ương Đảng đề ra đường lối kháng 
chiến đúng đắn “toàn dân, toàn diện, 
trường kỳ, tự lực cánh sinh” và làm cho 
đường lối ấy thấm sâu vào suy nghĩ, hành 
động của toàn thể nhân dân.

Trong suốt quá trình cuộc kháng chiến, 
Người đã đưa ra nhiều chủ trương, chính 
sách quan trọng để từng bước thay đổi 
tương quan lực lượng theo chiều hướng có 
lợi cho ta. Khi thời cơ đến, Người đã kêu 
gọi nhân dân đứng dậy tiến hành đợt tổng 
phản công để kết thúc cuộc kháng chiến 
chống Pháp.

GS,TS Trần Thị Minh Tuyết, Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng 
định:  “Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, 
Người thể hiện rõ vai trò chỉ đạo tối cao 
trong chiến dịch này. Người đưa ra những 
kế hoạch tác chiến để làm hoàn toàn đẩy 
đối phương vào sự thất bại. Nava muốn 
tập trung binh lực thì Hồ Chí Minh xé nhỏ 
binh lực. Nava muốn xây dựng tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ thành một cái nhọt 
hút độc, để nghiền nát quân Việt Minh thì 

Hồ Chủ tịch quyết định đánh thẳng vào 
đó. Không phải như ngày trước là đánh 
chỗ yếu, tránh chỗ mạnh thì lần này đánh 
thẳng vào chỗ mạnh nhất, chuyển từ vận 
động chiến sang trận địa chiến”.

Quyết định rất quan trọng trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đó là chọn người chỉ huy cao nhất 
- Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt 
Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tháng 
1/1954, Bác đã căn dặn Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp trước ngày ra mặt trận. Đó 
là “Phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới 
đánh, không chắc thắng không đánh”.

Đại tướng hiểu rằng chỉ có đánh bại 
được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mới 
mở đường cho cuộc kháng chiến chống 
Pháp thắng lợi. Mọi công việc chuẩn bị cho 
trận đánh được triển khai theo phương án 
“Đánh nhanh, giải quyết nhanh” đã hoàn 
tất. Tuy nhiên, sau nhiều ngày khảo sát 
thực địa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận 
thấy những khó khăn cho quân ta. Bởi vậy, 
mặc dù quân đã dàn trận, đạn đã lên nòng, 
sẵn sàng khai hỏa vào 17h ngày 25/1/1954 
nhưng Đại tướng quyết định dừng lại, cho 
lui quân về vị trí tập kết. Pháo đã kéo vào 
nay lại kéo ra để chuẩn bị trận địa đánh 
theo phương án mới.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng, Phó 
Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc 
phòng cho rằng:  “Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, Tổng Tư lệnh của Quân đội đã thể 

hiện một tư duy chiến lược, rất sắc sảo 
trong chỉ đạo tác chiến trên chiến trường 
chiến dịch Điện Biên Phủ. Sự tài tình 
ấy được thể hiện trong thay đổi về chiến 
lược từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang 
“đánh chắc, tiến chắc”. Đó là một sự thay 
đổi chiến lược rất đúng đắn, sáng tạo và 
mang lại hiệu quả cao, đã mang lại chiến 
thắng Điện Biên Phủ”.

Là trợ lý tác chiến của cơ quan đầu não 
thuộc Bộ Tổng tham mưu mặt trận Điện 
Biên Phủ, ông Nguyễn Công Dinh là một 
trong số ít người giúp việc, tổng hợp tin tức 
hàng ngày từ các đơn vị ngoài mặt trận để 
báo cáo Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại sở 
chỉ huy đóng tại Mường Phăng, Điện Biên 
Phủ.

Ông Dinh kể lại, đêm trước ngày nổ 
súng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thức 
trắng và sáng sớm ngày 26/1, Đại tướng 
triệu tập cuộc họp Đảng ủy mặt trận cùng 
các tư lệnh, chính ủy đại đoàn và các cục 
trưởng. Kết luận cuộc họp lịch sử và cân 
não ấy bằng chỉ thị chuyển phương châm 
tiêu diệt địch từ “đánh nhanh, giải quyết 
nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Ngay 
sau đó, ông được lệnh của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp chuyển lá thư tới Bác Hồ về 
thay đổi phương châm tác chiến.

Sau khi có quyết định từ “đánh nhanh, 
thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết một 
bức thư để báo cáo Bác Hồ và Bộ Chính 
trị. Ngày 27/1/1954, tôi được gọi lên gặp 
trực tiếp Đại tướng và Đại tướng đã giao 
cho tôi bức thư dán kỹ và dặn tôi: “Cậu 
có trách nhiệm mang bức thư này về an 
toàn khu đưa đến tận tay Bác Hồ và dặn 
đây là bức thư quan trọng, phải đi đến nơi 
về đến chốn” - ông Nguyễn Công Dinh 
nhớ lại. Thực tế đã minh chứng hùng hồn 
cho quyết định lịch sử của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp.

Trong khi tập trung vào mặt trận Điện 
Biên Phủ, Trung ương Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo 
các chiến trường đẩy mạnh tiến công địch 
để phối hợp với Điện Biên Phủ với những 
quyết sách kịp thời, sáng tạo.

Với 5 đòn tiến công chiến lược ở Lai 
Châu, Trung Lào, Hạ Lào - Đông Bắc 
Campuchia, Bắc Tây Nguyên, Thượng Lào, 
ta đã làm cho kế hoạch Nava không thực 
hiện theo dự kiến. Dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo và điều hành chiến tranh tài tình, sáng 
suốt của Trung ương Đảng, Tổng Quân 
ủy và Bộ Tổng tư lệnh và tài thao lược của 
Tổng Tư lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
chiều ngày 13/3/1954, quân ta mở màn 
chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sau 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng 
gian khổ, hy sinh với tinh thần “quyết tử 
để cho Tổ quốc quyết sinh”, quân ta đã 
tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ, tướng De Castries và bộ chỉ huy 
tập đoàn cứ điểm bị bắt sống. Lá cờ “Quyết 
chiến - Quyết thắng” tung bay trên nóc 
hầm chỉ huy của địch.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kết 
tinh trí tuệ, bản lĩnh, với sự lãnh đạo đúng 
đắn của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. Đó còn là sự chiến 
đấu anh dũng của cán bộ, đảng viên, bộ 
đội trên toàn mặt trận; sự chi viện to lớn 
của hậu phương và phối hợp giữa các 
chiến trường. Sau 56 ngày đêm chiến đấu 
ngoan cường, ngày 7/5/1954, chiến dịch 
Điện Biên Phủ đã toàn thắng.

Những quyết định cân não
LÀM NÊN CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Ảnh tư liệu

VOV.VN - Trong khi tập trung vào mặt trận Điện Biên Phủ, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các chiến trường đẩy mạnh tiến công địch để phối hợp với Điện 
Biên Phủ với những quyết sách kịp thời, sáng tạo.



4 Thöù ba, ngaøy 7/5/2024

Mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 

1945 thành công, thực dân Pháp được sự 
hỗ trợ của các thế lực đế quốc đã quay 
trở lại xâm lược nước ta. Dựa vào sức 
mình là chính, với vũ khí thô sơ và tinh 
thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, 
quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các 
chiến lược quân sự của thực dân Pháp. 
Đến năm 1953, chúng ta đã làm chủ trên 
các chiến trường, tạo ra sự so sánh lực 
lượng có lợi cho ta. Để cứu vãn tình thế, 
thu - đông năm 1953, thực dân Pháp và 
can thiệp Mỹ đã triển khai kế hoạch Nava 
tăng cường binh lực và phương tiện chiến 
tranh, mưu toan trong vòng 18 tháng sẽ 
tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, 
kiểm soát lãnh thổ Việt Nam, giành lại 
thế chủ động trên chiến trường, làm cơ 
sở cho một giải pháp chính trị hòng tiếp 
tục sự chiếm đóng lâu dài. Khi phát hiện 
hướng tiến công chiến lược của ta vào Tây 
Bắc, Lai Châu và Thượng Lào, bộ chỉ huy 
quân viễn chinh Pháp đã cho quân nhảy 
dù chiếm Điện Biên Phủ, xây dựng nơi 
đây thành căn cứ quân sự kiên cố.

Tháng 9/1953, Bộ Chính trị họp bàn và 
quyết định mở cuộc tiến công chiến lược 
đông - xuân với phương châm: tích cực, 
chủ động, cơ động, linh hoạt, tiêu diệt sinh 
lực địch, bồi dưỡng lực lượng ta, chọn nơi 
sơ hở và nơi xung yếu của địch mà đánh, 

đẩy mạnh chiến tranh du kích, giữ vững 
thế chủ động, buộc địch phải phân tán 
lực lượng. Quân và dân ta đã phối hợp với 
quân và dân Lào, Campuchia liên tiếp mở 
chiến dịch và giành thắng lợi ở Lai Châu, 
Tây Nguyên, Trung Lào, Hạ Lào, Thượng 
Lào và Đông Campuchia, tiêu diệt nhiều 
sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng 
buộc quân Pháp lâm vào tình thế bị động 

chiến lược, phải phân tán lực lượng để đối 
phó trên khắp các chiến trường.

Điện Biên Phủ là cứ điểm có ý nghĩa 
chiến lược khống chế cả một vùng rộng 
lớn của Tây Bắc và Thượng Lào. Tuy nằm 
ngoài dự kiến ban đầu của kế hoạch Nava 
nhưng các tướng lĩnh Pháp và Mỹ đã tăng 
cường lực lượng, xây dựng Điện Biên Phủ 
thành một tập đoàn cứ điểm mạnh. Ở 

đây tập trung 16.200 quân gồm 21 tiểu 
đoàn, trong đó có 17 tiểu đoàn bộ binh, 
3 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn công 
binh, 1 đại đội xe tăng, 1 phi đội không 
quân, 1 đại đội vận tải cơ giới. Tập đoàn 
cứ điểm Điện Biên Phủ được bố trí thành 
3 phân khu Bắc, Trung, Nam với 49 cứ 
điểm, huy động toàn bộ lính dù và 40% 
lực lượng cơ động tinh nhuệ nhất của 
Pháp ở Đông Dương; hai sân bay Mường 
Thanh và Hồng Cúm mỗi ngày có thể vận 
chuyển khoảng 200 - 300 tấn hàng và thả 
dù từ 100 - 150 quân, bảo đảm nguồn tiếp 
viện trong quá trình tác chiến. Tập đoàn 
cứ điểm Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ 
điểm phòng ngự mạnh nhất của Pháp ở 
Đông Dương lúc bấy giờ, như “một pháo 
đài không thể công phá”, là nơi thu hút để 
tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta và là quyết 
chiến điểm của kế hoạch Nava.

Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết 
định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, thông 
qua phương án tác chiến của Tổng Quân 
ủy và giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng 
mặt trận. Chính phủ quyết định thành lập 
Hội đồng cung cấp mặt trận do đồng chí 
Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ thị: “Chiến dịch này là 
một chiến dịch rất quan trọng, không 
những về quân sự mà cả về chính trị, 
không những đối với trong nước mà đối 
với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, 
toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho 
kỳ được”; dặn dò Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp trước khi Đại tướng ra mặt trận: Phải 
đánh thắng, chắc thắng mới đánh, không 
chắc thắng không đánh. Với ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng của chiến dịch, Bộ Chính 
trị và Tổng Quân ủy đã quyết định tập 
trung đại bộ phận chủ lực tinh nhuệ gồm 
4 đại đoàn công pháo với tổng quân số 
trên 40.000 cán bộ, chiến sĩ. Cả nước đã 

Chiến thắng Điện Biên Phủ 
TIẾP THÊM Ý CHÍ, NIỀM TIN, KHÁT VỌNG 
XÂY DỰNG NƯỚC VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG, THỊNH VƯỢNG

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đến thắng lợi 
hoàn toàn. Hơn ¾ thế kỷ đã trôi qua song tầm vóc lịch sử, ý nghĩa thời đại của chiến thắng Điện Biên 
Phủ vẫn luôn tỏa sáng, tiếp thêm ý chí, niềm tin, khát vọng vươn lên xây dựng nước Việt Nam hùng 
cường, thịnh vượng.

MẠNH CƯỜNG

Các lực lượng luyện tập phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
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tập trung sức mạnh cho mặt trận Điện 
Biên Phủ với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền 
tuyến, tất cả để chiến thắng”. Các đơn vị 
bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày 
đêm bạt rừng, xẻ núi mở đường, kéo pháo, 
xây dựng trận địa sẵn sàng tiến công địch. 
Cả một hậu phương rộng lớn của đất 
nước đều dồn sức người, sức của với hơn 
260.000 dân công, thanh niên xung phong 
bất chấp bom đạn, hướng về Điện Biên 
bảo đảm hậu cần phục vụ chiến dịch.

Ngày 25/1/1954, các đơn vị bộ đội 
ta ở vị trí tập kết sẵn sàng nổ súng theo 
phương châm tác chiến “đánh nhanh, 
giải quyết nhanh”. Nhưng nhận thấy địch 
đã tăng cường lực lượng phòng ngự vững 
chắc, Bộ Chỉ huy và Đảng ủy chiến dịch 
đã đưa ra quyết định mới: giữ vững quyết 
tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ, thay đổi phương châm tác chiến 
sang “đánh chắc, tiến chắc”. Sau khi công 
tác chuẩn bị hoàn thành, ngày 13/3/1954, 
quân ta nổ súng tiến công Điện Biên Phủ, 
chiến dịch diễn ra thành 3 đợt trong gần 
2 tháng.

17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, ta 
chiếm sở chỉ huy trung tâm, tướng  De 
Castries  cùng toàn bộ bộ tham mưu và 
binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ kéo cờ trắng ra hàng. Lá cờ “Quyết 

chiến - Quyết thắng” của quân đội ta tung 
bay trên nóc hầm chỉ huy của địch.

Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, 
mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, 
mưu trí, sáng tạo quân và dân ta đã đập 
tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên, bắn 
rơi 62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ 
khí, đạn dược, quân trang, quân dụng 
của địch. Chiến dịch lịch sử Điện Biên 
Phủ toàn thắng, đây là bản anh hùng 
ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần 
kỳ, “được ghi vào lịch sử dân tộc như một 
Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống 
Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế 
giới như một chiến công chói lọi đột phá 
thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa 
của chủ nghĩa đế quốc”.

Thái Bình dốc sức cho tiền tuyến
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, được 

Trung ương giao nhiệm vụ, Đảng bộ và 
nhân dân Thái Bình đã đoàn kết một lòng, 
chủ động phục vụ chiến trường bằng tất 
cả tinh thần, sức lực, trí tuệ và của cải với 
mục tiêu tất cả cho chiến thắng. Ở khắp 
mọi nơi trong tỉnh, nhân dân đã nghe 
theo tiếng gọi của Đảng và Hồ Chủ tịch, 
vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bom 
đạn của địch, sẵn sàng huy động sức 
người, sức của cho mặt trận; sẵn sàng hy 
sinh phục vụ chiến dịch, tham gia chiến 
đấu tiêu diệt kẻ thù. Từ tháng 2 - 5/1954, 
Thái Bình đã bổ sung cho bộ đội chủ 
lực gần 3.000 người và hàng nghìn dân 
công; huy động hàng trăm phương tiện 
với hàng nghìn ngày công để gánh gạo, 
tải thương vượt sông Hồng, sông Đáy đi 
phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Ủy 
ban Hành chính kháng chiến tỉnh đã 
nhận được hàng vạn lá thư, hàng chục 
nghìn gói vật phẩm gồm thuốc lào, thuốc 
lá, xà phòng, thuốc đánh răng, thuốc 
chữa bệnh, quần áo, hàng chục tấn quà 
để gửi tới chiến sĩ Điện Biên Phủ.  Chỉ 
riêng các khoản thuế quy ra thóc, từ 
năm 1951 đến tháng 6/1954 tỉnh Thái 
Bình đã đóng góp cho nhà nước 63.000 
tấn. Có hàng nghìn chiến sĩ, thanh niên 
xung phong, dân công hỏa tuyến đã xung 
phong lên đường, trực tiếp tham gia chiến 
dịch. Trong số đó, có 2.538 người đã để 
lại một phần xương máu ở chiến trường, 
268 người đã anh dũng hy sinh. Thế hệ 
những người Thái Bình hôm nay cũng rất 
tự hào về gương chiến đấu của Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân Tạ Quốc 
Luật, xã Thụy Hải (Thái Thụy) - người Đại 
đội trưởng gan dạ, dũng cảm, dẫn đầu tổ 
xung kích xông vào sở chỉ huy tập đoàn 
cứ điểm Điện Biên Phủ, bắt sống tướng 

De Castries và toàn bộ bộ tham mưu của 
quân Pháp vào chiều ngày 7/5/1954.

Dù tuổi cao, sức khỏe yếu, trí nhớ có 
phần giảm sút nhưng khi trò chuyện với 
chúng tôi về chiến dịch Điện Biên Phủ, 
ánh mắt cụ Phạm Văn Tỉnh, xã Đông Á 
(Đông Hưng) lại bừng sáng, những kỷ 
niệm về những ngày tham gia chiến dịch 
lại ùa về. Cụ chia sẻ: Thái Bình là một 
trong những hậu phương chủ chốt cung 
cấp sức người, sức của cho chiến dịch 
Điện Biên Phủ. Đường lên Tây Bắc ngày 
ấy gian nan lắm, phải trèo đèo, lội suối, có 
những đoạn phải vừa đi vừa mở lối, nhưng 
lực lượng thanh niên xung phong và dân 
công hỏa tuyến Thái Bình đã vượt hàng 
trăm cây số đường rừng giữa “mưa bom 
bão đạn”, dốc cao, vực sâu, để đưa lương 
thực, thực phẩm, vũ khí, thuốc men... vào 
chiến trường. Những ngày chiến đấu gian 
khổ ở Điện Biên Phủ, bộ đội kéo pháo vào 
rồi lại kéo pháo ra, đào hầm ngủ đất, bị 
những cơn sốt rét rừng hành hạ... nhưng 
ý chí và tinh thần rất cao, đánh cho địch 
mất hết đường tiếp tế dẫn đến thất bại 
hoàn toàn.

Khí phách Điện Biên Phủ trong thời kỳ mới
Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng 

đã trở thành một chương hào hùng bậc 
nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của 
dân tộc ta và thành “di sản tinh thần quý 
báu của dân tộc Việt Nam”. Để rồi, chân 
lý sáng ngời “Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do” cùng khí phách Điện Biên Phủ 
hào hùng đã cổ vũ tinh thần quyết chiến, 
quyết thắng của quân và dân ta đánh bại 
cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc 
Mỹ cùng bè lũ tay sai, thu giang sơn về 
một mối, để đất nước nở hoa độc lập. 
Cũng chính tinh thần bất diệt của chiến 
thắng  Điện Biên Phủ đã dẫn dắt dân tộc 
ta tiếp tục đứng lên làm một cuộc “trường 
chinh” mới - công cuộc bảo vệ và dựng 
xây Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
“đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai 
với các cường quốc năm châu”. Trong gần 
40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nắm 
bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, 
thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, 
đoàn kết, quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, 
nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế 
độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng 
cố, nâng cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đã từng nhấn mạnh: “Với tất cả sự 
khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: 
Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, 
tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày 
nay”.

Trong hành trình vẻ vang ấy, Đảng bộ 
và nhân dân Thái Bình tự hào vì có những 
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung 
của đất nước. Nổi bật là sau 3 năm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XX (2021 - 2023), tốc độ tăng trưởng 
kinh tế (GRDP) bình quân đạt 8,18% (năm 
2021 tăng  7,66%; năm 2022 tăng 9,52%, 
đứng thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng 
và thứ 18 cả nước; năm 2023 tăng 7,37% 
(đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng). 
Quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt 67.948 
tỷ đồng, gấp 1,3 lần năm 2020. Tổng giá trị 
sản xuất tăng bình quân đạt 9,7%/năm. 
Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 
- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bảo 
đảm chất lượng, khoa học, có tầm nhìn 
và nhiều định hướng, đột phá, phát triển 
mới mở ra cơ hội để hiện thực hóa mục 
tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh 
phát triển trong khu vực đồng bằng sông 
Hồng. Chính từ ý chí, khát vọng vươn lên, 
những năm gần đây, Thái Bình luôn nằm 
trong nhóm dẫn đầu cả nước giải ngân 
vốn đầu tư công. Khu kinh tế Thái Bình 

đã hình thành rõ nét, khẳng định được 
vai trò động lực phát triển của tỉnh, tạo 
được niềm tin, sức hấp dẫn, thu hút các 
nhà đầu tư có uy tín trên thế giới.  Năm 
2023, tổng thu hút vốn đầu tư của tỉnh 
đạt gần 98.300 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với 
năm 2022; trong đó, thu hút vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kết quả ấn 
tượng - gần 3 tỷ USD, cao nhất từ trước 
tới nay và xếp thứ 5 toàn quốc. Hệ thống 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục 
được đầu tư đồng bộ. Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 
kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội 
được đặc biệt quan tâm. Diện mạo nông 
thôn ngày càng khang trang, xanh, sạch 
đẹp, văn minh, hiện đại. Đời sống vật chất 
và tinh thần của người dân được cải thiện 
và nâng cao rõ rệt. An ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội được bảo đảm; dân chủ 
ở cơ sở và vai trò chủ thể của người dân 
ngày càng được phát huy. Hệ thống chính 
trị cơ sở được củng cố; năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; hiệu 
lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và 
vai trò, sức mạnh của các đoàn thể chính 
trị - xã hội được nâng lên.

Những ngày tháng 5 lịch sử này, có rất 
nhiều người dân Thái Bình hòa cùng dòng 
người từ khắp mọi miền của Tổ quốc đến 
với mảnh đất Điện Biên anh hùng, thăm 
những di tích gắn liền với chiến thắng 
“Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 
Trong dòng người ấy, có những cựu chiến 
binh, cựu thanh niên xung phong tự hào 
mang trên ngực những tấm huân chương; 
du khách quốc tế, học sinh, sinh viên... và 
cũng không ít người mới lần đầu đến với 
Điện Biên, đến với các di tích của chiến 
trường xưa. Mỗi người một cảm nhận, 
một tâm trạng nhưng đều thể hiện lòng 
biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp và những cán bộ, chiến sĩ, 
thanh niên xung phong, dân công hỏa 
tuyến đã hy sinh xương máu để làm nên 
chiến thắng.  Ông Nguyễn Văn Nhinh, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng chia 
sẻ: Chúng tôi đến với Điện Biên trong 
niềm kiêu hãnh và tự hào về chiến thắng 
lẫy lừng của dân tộc Việt Nam. Qua những 
công trình, kỷ vật được bảo tồn, trưng bày 
ở Điện Biên Phủ chúng ta càng cảm phục, 
biết ơn thế hệ cha anh đã không tiếc máu 
xương để giành lại độc lập, tự do cho Tổ 
quốc. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ một 
lần nữa khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự 
hào dân tộc trong thế hệ trẻ, tiếp tục đóng 
góp công sức, trí tuệ xây dựng đất nước ta 
thêm mạnh giàu.

Phát huy tinh thần chiến thắng Điện 
Biên Phủ, đất nước Việt Nam tiếp tục 
vững bước trên hành trình tạo dựng cơ đồ, 
tiềm lực, vị thế và uy tín quốc gia - dân tộc 
trên trường quốc tế. Trong bối cảnh có cả 
thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức 
đan xen, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
ta không ngừng nâng cao cảnh giác cách 
mạng, phát huy cao độ nội lực; phát huy 
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc mà nòng cốt là liên minh công nhân - 
nông dân - trí thức dưới sự lãnh đạo của 
Đảng; giữ vững và tăng cường đoàn kết 
quân dân, đoàn kết hữu nghị với nhân 
dân và quân đội các nước; kết hợp sức 
mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tạo 
dựng thời cơ, vượt qua thách thức, kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, 
nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; 
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định 
chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con 
người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, 
an toàn, lành mạnh để phát triển đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thành phố Điện Biên Phủ - nơi Thành phố Điện Biên Phủ - nơi 
lưu giữ những chiến tích oai hùng lưu giữ những chiến tích oai hùng 
của quân và dân ta.của quân và dân ta.

Du khách tham quan Bảo tàng Lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ.
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Cuộc gặp mặt nghĩa tình
Trong không khí hào hùng của những 

ngày cả nước kỷ niệm 70 năm chiến thắng 
Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), đầu 
tháng 4/2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức gặp mặt 
tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên 
xung phong, dân công hỏa tuyến trực 
tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Cuộc gặp mặt đã mang đến nhiều cung 
bậc cảm xúc cho những người lính năm 
xưa. 4 giờ 30 phút sáng, ông Nguyễn Xuân 
Bảng, xã Hợp Tiến (Đông Hưng) đã thức 
dậy để sẵn sàng đi dự buổi gặp mặt trong 
niềm phấn khởi, tự hào. Năm nay đã 
bước sang tuổi 96 nhưng tâm trạng của 
ông vẫn bồi hồi, háo hức như ngày đầu 
lên đường nhập ngũ. Từng tấm huân, huy 
chương đều được ông chuẩn bị cẩn thận 
từ tối hôm trước. “Đến dự buổi gặp mặt, 
tôi cảm nhận không khí vô cùng vui tươi, 
phấn khởi. Hầu hết các đồng chí đều đến 
từ rất sớm để tìm đồng đội, để trò chuyện, 
thăm hỏi sức khỏe, ôn lại một thời gian 
khổ nhưng rất đỗi vinh quang, hào hùng. 
Dù tuổi đã cao, tay chân yếu nhưng khi 
gặp lại đồng đội ánh mắt ai cũng ngời lên 
niềm vui của ngày hội ngộ. Những người 
đến dự gặp mặt đều đã lớn tuổi nên đây 
cũng có thể là cuộc gặp mặt cuối cùng của 

nhiều đồng chí với nhau, rất xúc động” - 
ông Bảng chia sẻ.

Những kỷ niệm, ký ức xưa như ùa về 
trong câu chuyện của những người lính 
già. 70 năm trôi qua, những chiến sĩ Điện 
Biên năm xưa nay mái đầu đã bạc nhưng 
giọng nói vẫn hào sảng khi nói về những 
ký ức của chiến dịch Điện Biên Phủ “Lừng 
lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ông 
Nguyễn Xuân Bảng bồi hồi kể: Tôi lên 
đường nhập ngũ tháng 12/1952. Sau thời 
gian huấn luyện ở Thọ Sơn (Thanh Hóa), 
tôi được biên chế vào Trung đoàn 45/F351. 
Khi ấy chúng tôi được giao nhiệm vụ kết 
hợp với công binh đào hầm để pháo. Do 
đất nhiều đá, sỏi nên rất vất vả, anh em 
phải làm ngày làm đêm hàng tháng trời 
đến mòn cả cuốc chim mới đào xong hầm. 
Mặc dù ăn đói, chỉ có rau tàu bay, rau dớn, 
bát ăn cơm được chế từ nắp quả đạn 105, 
ngủ dưới hầm nhưng ai cũng hăng hái, 
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn 
Biểu, cựu thanh niên xung phong xã Sơn 
Hà (Thái Thụy) rất chăm chú khi xem 
những thước phim tài liệu, chương trình 
nghệ thuật. Ông Biểu chia sẻ: Tôi rất xúc 
động như được sống lại những khoảnh 
khắc, ngày tháng hào hùng cách đây 70 
năm về trước. Tôi nhớ về hình ảnh, không 
khí hân hoan trong ngày nhận tin chiến 

thần yêu nước, lòng tự hào và sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc gặp mặt 
lần này là hoạt động thiết thực, thể hiện 
đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, 
“Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, tri ân 
các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì 
độc lập dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc. Cùng với tham mưu tổ 
chức tốt buổi gặp mặt, Ủy ban MTTQ tỉnh 
cũng đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi 
của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam về ủng hộ chương trình 
xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo 
của tỉnh Điện Biên thiết thực hướng tới kỷ 
niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 
với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - 
nghìn mái nhà hạnh phúc”. Qua hơn 2 
tháng triển khai, MTTQ các cấp trong tỉnh 
đã tổ chức vận động các doanh nghiệp, tổ 
chức, tập thể, cá nhân tham gia đóng góp 
được 500 triệu đồng chuyển cho quỹ “Vì 
người nghèo” tỉnh Điện Biên triển khai 
xây dựng 10 ngôi nhà đại đoàn kết. Đây 
là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là sự tri 
ân của nhân dân tỉnh Thái Bình kịp thời 
sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng dân 
tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng đã 
có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh cũng đã tổ 
chức thăm hỏi, trao quà cho 298 chiến sĩ 
Điện Biên, thanh niên xung phong, dân 
công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến 
dịch Điện Biên Phủ với tổng số tiền trên 
600 triệu đồng. Qua đó thể hiện sự trân 
trọng, biết ơn đối với những cống hiến, hy 
sinh lớn lao của các cựu chiến binh trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp, làm nên 
chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu”. Ông Nguyễn 
Văn Hoạch, xã Vũ Trung (Kiến Xương) 
chia sẻ: Tôi xin cảm ơn và trân trọng sự 
quan tâm sâu sắc của tỉnh và mong muốn 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các thế 
hệ đi sau tiếp bước thực hiện tốt trọng 
trách xây dựng, bảo vệ và phát triển đất 
nước, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những ngày qua, các cấp, các ngành 
và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã 
tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ, đến với mảnh 
đất Điện Biên thăm quần thể di tích lịch sử 
chiến trường Điện Biên Phủ, dâng hương 
tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
các anh hùng liệt sĩ, tặng quà cho người 
nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Thái 
Bình đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Từ 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đến đại 
thắng mùa xuân năm 1975”, khai mạc đợt 
phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân 
tộc… góp phần giáo dục truyền thống lịch 
sử, bồi dưỡng, phát huy lòng yêu nước, 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần 
đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự 
cường dân tộc trong thế hệ trẻ.

70 năm sau chiến thắng Điện Biên 
Phủ, những ký ức hào hùng của quân 
dân ta vẫn còn sống mãi trong tâm trí 
mỗi người dân. Sự hy sinh anh dũng của 
thế hệ cha ông đã và đang “tiếp lửa” cho 
thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống 
yêu nước của dân tộc, hun đúc thêm tình 
yêu quê hương, đóng góp, cống hiến cho 
sự phát triển của đất nước. Với các hoạt 
động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức sẽ 
góp phần tuyên truyền sâu rộng trong 
toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân về ý 
nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của 
chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua đó khơi 
dậy và phát huy truyền thống yêu nước, 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí 
quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch 
Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cổ vũ, động 
viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân trong tỉnh ra sức phấn đấu, nỗ 
lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các 
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nghĩa tình
Điện Biên

Với tình cảm, tấm lòng dành cho Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã và 
đang có những hành động thiết thực hướng về mảnh đất lịch sử đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy 
năm châu, chấn động địa cầu” 70 năm trước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, 
ngày 9/4/2024. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, 
thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 9/4/2024.

dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Lúc ấy ở 
chân đèo Pha Đin không khác gì ngày hội, 
rất đông người từ đoàn xe thồ, người gánh 
bộ, bộ đội gặp nhau tay bắt mặt mừng, hát 
hò vang cả vùng trời. Những kỷ niệm về 
tình đồng chí, đồng đội và ký ức hào hùng 
về Điện Biên chúng tôi sẽ không bao giờ 
quên.

Ông Nguyễn Trọng Kiểm, cựu thanh 
niên xung phong  xã Sơn Hà (Thái Thụy) 
cho biết: Với những cựu thanh niên xung 
phong, chúng tôi rất vui khi được tham dự 
buổi gặp mặt tri ân nhân dịp kỷ niệm 70 
năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cảm ơn 
các cấp, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh 
đã tổ chức buổi gặp mặt trang trọng, ấm 
áp giúp những người chiến sĩ Điện Biên, 
thanh niên xung phong, dân công hỏa 
tuyến năm xưa có cơ hội được gặp lại nhau 
ôn lại kỷ niệm. Tuy cuộc gặp mặt ngắn 
ngủi nhưng thể hiện sự quan tâm của tỉnh; 
đồng thời là nguồn động viên chúng tôi 
tiếp tục sống vui, sống khỏe, cống hiến 
kinh nghiệm, trí tuệ cho quê hương.

Hướng về Điện Biên
Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ tỉnh cho biết: Kỷ niệm 70 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục 
phát huy truyền thống cách mạng, tinh 
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ĐỖ HỒNG GIA

Tạ Quốc Luật sinh năm 1925 ở xã 
Thụy Hải (Thái Thụy). Mang trong 
mình truyền thống yêu nước, cách 

mạng của gia đình và quê hương, Tạ Quốc 
Luật là cháu của danh nhân văn hóa Tạ 
Hiện (Đề Hẹn), một lãnh tụ khởi nghĩa 
chống Pháp. Các anh, chị, em ruột của 
ông đều là những cán bộ lão thành cách 
mạng, anh cả là ông Tạ Bá Khả tham gia 
cách mạng từ năm 1928, là một trong 
những đảng viên đầu tiên của xã Thụy 
Hải; chị gái của ông là bà Tạ Thị Cảnh 
(Tạ Thị Minh Hải) tham gia cách mạng từ 
năm 1940, là chiến sĩ tình báo hoạt động 
tại nội thành Hà Nội; ông Tạ Quốc Lệ (anh 
em song sinh với Tạ Quốc Luật) tham gia 
cách mạng từ năm 1939.

Theo tài liệu được ghi chép tại Bảo 
tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
(tỉnh Điện Biên), Tạ Quốc Luật sinh ra 
và lớn lên trong một gia đình yêu nước, 
giàu truyền thống cách mạng. Lúc còn 
nhỏ, ông theo cha chèo ống, đánh cá mưu 
sinh. Tháng 9/1939, ông gia nhập Thanh 
niên phản đế, Thanh niên cứu quốc. 
Tháng 9/1943, ông được cử đi học tập 
và đào tạo cán bộ tại Nghệ An. Từ tháng 
1 - 7/1945, ông tham gia lãnh đạo phong 
trào cách mạng ở địa phương. Ông gia 
nhập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 
1945, được kết nạp vào Đảng năm 1949 
và đã trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch 

TƯỚNG DE CASTRIES

Tạ Quốc Luật

NGƯỜI BẮT SỐNG

Nhắc đến chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là nhắc đến tinh thần 
chiến đấu quật cường, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta. Trong trận chiến đầy cam go, sinh tử ấy, 
có tấm gương chiến đấu của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tạ Quốc Luật - người Đại đội 
trưởng gan dạ, dũng cảm, dẫn đầu tổ xung kích xông vào bắt sống tướng De Castries.

Bức tranh Panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” tái hiện hình ảnh lá cờ “Quyết chiến  - Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm tướng De Castries 
ngày 7/5/1954.

lớn. Trải qua những năm tháng chiến đấu 
gian khổ, ác liệt đã rèn luyện nên một Tạ 
Quốc Luật gan dạ, mưu trí, rắn rỏi.

Ngày 24/2/1953, đơn vị của Tạ Quốc 
Luật được lệnh hành quân lên Tây Bắc, 

vượt qua chặng đường dài 500km tham 
gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Để chuẩn 
bị cho phương án “Đánh nhanh, thắng 
nhanh”, đơn vị của ông được giao nhiệm 
vụ mở đường và kéo pháo vào trận địa. 

15 giờ ngày 7/5/1954, Đại đoàn 312, Đại 
đoàn 308 và Đại đoàn 316 được lệnh tấn 
công. Ở phía Đông, Đại đội 360, Trung 
đoàn 209, Đại đoàn 312 do Đại đội trưởng 
Tạ Quốc Luật dẫn đầu nhận nhiệm vụ tấn 
công theo hướng vượt cầu Mường Thanh, 
đã nhanh chóng tiêu diệt gọn các cứ điểm 
508, 509 và 507, cứ điểm mà quân Pháp 
mệnh danh là thiên thần gác cửa sở chỉ 
huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 
Binh lính địch hoang mang, hoảng loạn 
nhưng chúng vẫn điên cuồng chống trả. 
Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật sau khi nắm 
tình hình qua khai thác tù binh địch đã 
cùng các chiến sĩ trong tổ xung kích bất 
chấp mọi hiểm nguy tiến thẳng vào sở 
chỉ huy De Castries. Đúng 17 giờ 30 phút 
ngày 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến, quyết 
thắng” đã được Đại đội trưởng Tạ Quốc 
Luật phất cao trên nóc hầm De Castries, 
báo hiệu giờ chiến thắng và đánh dấu sự 
sụp đổ hoàn toàn pháo đài quân sự bất 
khả xâm phạm của quân viễn chinh Pháp 
tại Điện Biên Phủ.

Hiện nay, tại Bảo tàng chiến thắng lịch 
sử Điện Biên Phủ có bức tranh panorama 
“Chiến dịch Điện Biên Phủ” vô cùng nổi 
tiếng. Bức tranh gồm 4 trường đoạn, trong 
đó trường đoạn thứ tư là “Khúc khải hoàn 
mừng chiến thắng với điểm nhấn là lá 
cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân 
đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc 
hầm tướng De Castries. Người phất lá cờ 
ấy không ai khác chính là Đại đội trưởng 
Tạ Quốc Luật. Chị Hoàng Thị Châm, 
hướng dẫn viên tại Bảo tàng chia sẻ: Bức 
tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên 
Phủ” là một tác phẩm nghệ thuật hoành 
tráng, độc đáo được vẽ bằng chất liệu sơn 
dầu, tái hiện sống động hơn 4.500 nhân 
vật, khung cảnh núi rừng Tây Bắc hùng 
vĩ kết hợp với phần nghệ thuật sắp đặt, 
trưng bày các hiện vật. Hình ảnh Đại đội 
trưởng Tạ Quốc Luật phất lá cờ tung bay 
trên nóc hầm De Castries ở trường đoạn 
thứ tư luôn là hình ảnh gây được sự chú 
ý nhiều nhất của mỗi du khách khi tham 
quan tại Bảo tàng. Chính bản thân chị khi 
giới thiệu đến đây cũng luôn luôn dâng 
lên một niềm xúc động, nghẹn ngào bởi 
khoảnh khắc tiêu biểu của chiến thắng 
vĩ đại ấy đã được tái hiện lại một cách vô 
cùng chân thực, sống động và hùng tráng.

Chúng tôi về xã Thụy Hải - quê hương 
của anh hùng Tạ Quốc Luật khi cả nước 
đang hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ. Ông Nguyễn Văn 
Hải, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Người 
dân Thụy Hải không chỉ tự hào vì đã sinh 
ra người anh hùng Tạ Quốc Luật mà đây 
cũng là mảnh đất đã đóng góp nhiều sức 
người, sức của cho cách mạng. Xã Thụy 
Hải có 174 liệt sĩ; 70 thương binh, bệnh 
binh và người hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm chất độc hóa học; 21 Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng. Phát huy truyền thống 
của quê hương, những năm qua xã Thụy 
Hải đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực 
vươn lên để xây dựng quê hương ngày 
càng đổi mới và phát triển. Thụy Hải hôm 
nay đã thực sự thay da đổi thịt khi từ một 
vùng quê miền biển vốn nhiều khó khăn 
nhưng nay cuộc sống của người dân đã 
thực sự thay đổi; tỷ lệ hộ khá, giàu ngày 
càng nâng lên, số hộ nghèo giảm qua 
từng năm.

Người Thụy Hải hàng ngày vẫn kể cho 
nhau nghe về Tạ Quốc Luật, người con 
anh dũng, kiên cường của quê hương, 
người anh hùng đã bắt sống tướng giặc De 
Castries, người mãi mãi sống trong trang 
sử vàng oanh liệt của dân tộc, của mỗi 
người dân quê lúa Thái Bình nói chung 
cũng như người Thái Thụy nói riêng. Thật 
tự hào biết bao khi trong thời khắc lịch sử 
của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu” người Thái Bình lại góp sức 
mình trong đó.

Từ đường dòng họ Tạ Bá ở xã Thụy Hải (Thái Thụy).
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Đồng tình xây dựng Điện Biên
Từ thành phố Điện Biên Phủ, mất 

khoảng 20 phút đi xe ô tô, chúng tôi tới xã 
Pom Lót (huyện Điện Biên). Nắng tháng 
tư dịu nhẹ, hai bên đường là cánh đồng 
lúa đang ôm đòng điểm xuyết trỗ bông, 
những sóng ngô xanh ngút ngàn bừng lên 
sức sống diệu kỳ. Đến khu trung tâm xã 
Pom Lót thật ngỡ ngàng trước cuộc sống 
trù phú nơi đây. Các công trình điện, 
đường, trường, trạm được đầu tư khang 
trang; nhà của người dân được xây dựng 
kiên cố; thương mại, dịch vụ phát triển. 
Phó Chủ tịch UBND xã Pom Lót Nguyễn 
Văn Luyển đón chúng tôi trong niềm vui 
phấn khởi bởi gặp người cùng quê. Vẫn 
mang đậm chất hồn hậu, nhiệt huyết 
của người con quê lúa, nói chuyện thân 
mật như người một nhà, anh Luyển giới 
thiệu những nét cơ bản về kinh tế - xã 
hội của địa phương, đời sống của bà 
con Thái Bình rồi dẫn chúng tôi đến gặp 
ông Nguyễn Đình Kiên, quê ở xã Tây Đô 
(Hưng Hà), nguyên Bí thư Đảng ủy xã 
Pom Lót và là điển hình làm kinh tế giỏi 
của địa phương.

Sau cái bắt tay nồng ấm, ông Kiên 
bắt đầu câu chuyện với chúng tôi về 
những ngày đầu lên Điện Biên cách 
đây tròn 60 năm: Năm 1964, khi tôi mới 
10 tuổi, cả gia đình cùng mấy chục hộ 
trong xóm lên đây lập nghiệp. Đi hơn 
một tuần mới lên tới nơi, cả gia đình 
chen chúc trong một lán nhỏ nhìn bốn 
bề toàn rừng núi mênh mông, cây cối 
um tùm, hoang vu, đêm đến hổ tìm đến 
bản làng phá phách, bắt trâu của người 
dân. Một số gia đình ngao ngán, không 
chịu nổi cảnh cơ cực mà bỏ đất, khăn 
gói về quê. Bố mẹ tôi cũng hoang mang 
lắm, đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng 
quyết định ở lại bởi đi đâu cũng phải lao 
động, phải mưu sinh nhưng ở Thái Bình 
đất chật người đông còn ở đây đồng 

rừng mênh mông, nếu cần cù, chịu khó 
đất sẽ không phụ công người. May mắn 
thay, các hộ dân “chân ướt chân ráo” ở 
Thái Bình lên đây luôn nhận được sự 
đùm bọc, yêu thương của những người 
dân bản xứ nên nhanh chóng làm quen 
với môi trường mới, yên tâm lao động 
sản xuất, ổn định cuộc sống. Với bản 
tính cần cù, chịu khó, thông minh của 
người Thái Bình, các hộ dân đã đoàn 
kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Cứ 
thế ruộng đồng được mở rộng, bà con 
trồng khoai, trồng đỗ, cấy lúa, nuôi lợn, 
nuôi gà... dần dần cuộc sống đỡ vất vả 

hơn. Đến nay đã 60 năm chúng tôi bó 
bện với mảnh đất này, luôn coi Điện 
Biên là quê hương thứ hai của mình, 
hầu hết các gia đình người Thái Bình 
đều có cuộc sống khá giả, nhiều hộ trở 
nên giàu có. Câu chuyện giữa tôi và ông 
Kiên bị cắt ngang bởi lời giới thiệu của 
anh Luyển: Như chú Kiên đây cũng là 
một tỷ phú đấy, là chủ trang trại. Trước 
đây chú nuôi gà, giờ chuyển sang nuôi 
hươu với quy mô 40 con, mỗi năm thu 
lãi trên 200 triệu đồng; đồng thời là Chủ 
nhiệm HTX Mùa ban Điện Biên chuyên 
cung cấp, bán buôn, bán lẻ nhung hươu, 

hươu giống với 12 thành viên tham gia 
nuôi, bao tiêu sản phẩm từ hươu.

Ông Lê Ngọc Hoàn, Chủ tịch UBND 
xã Pom Lót cho biết: Toàn xã hiện có gần 
6.200 nhân khẩu với gần 1.540 hộ gia đình 
sinh sống ở 14 thôn, bản, trong đó 60% 
là người Thái Bình.  Điều đáng ghi nhận 
là bà con Thái Bình có trình độ kỹ thuật 
sản xuất nông nghiệp cao, luôn nhiệt tình 
truyền đạt, hỗ trợ phương thức làm ăn 
cho đồng bào các dân tộc, đồng thời tích 
cực du nhập, mở mang ngành nghề, phát 
triển thương mại, dịch vụ. Đồng bào Thái 
- Kinh trong xã luôn đoàn kết, gắn bó, tích 
cực lao động sản xuất, từng bước nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần.  Thu 
nhập bình quân đầu người hiện đạt 51 
triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 
4,3%. Hiện nay, xã đã hoàn thành 19 tiêu 
chí nông thôn mới nâng cao.

Cùng chúng tôi trên hành trình đến 
các địa phương của Điện Biên có đông 
người Thái Bình sinh sống là ông Vũ Văn 
Đình, quê ở xã Tân Hòa (Hưng Hà), hiện 
là Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình tại 
Điện Biên. Hơn nửa đời người gắn bó với 
mảnh đất này, ông Đình hiểu hơn ai hết 
những đóng góp của người Thái Bình trên 
đất Điện Biên. Ông chia sẻ: 10 năm sau 
chiến thắng Điện Biên Phủ, hưởng ứng lời 
kêu gọi của Đảng, Bác Hồ, từ năm 1964 
sau nhiều đợt di dân được tổ chức đã có 
hàng nghìn người dân Thái Bình rời quê 
hương lên Điện Biên với niềm hy vọng 
về cuộc sống mới tốt đẹp và chung một ý 
chí xây dựng chiến trường Điện Biên Phủ 
sau chiến tranh trở thành vùng kinh tế 
trù phú nơi cực Tây Tổ quốc. Với bản tính 
kiên trì, cần cù, sáng tạo trong lao động 
sản xuất, những người con của quê hương 
đã bền chí, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, 
gian khổ, tích cực khai khẩn, mở rộng 
diện tích đất canh tác tăng lên gấp nhiều 
lần. Họ cũng mang theo kỹ thuật canh tác 
lúa nước chuyển giao cho người dân tộc 
thiểu số ở Điện Biên, biến sỏi đá thành 
lương thực, thực phẩm, đáp ứng nhu cầu 
cuộc sống của người dân, làm giàu cho 
quê hương thứ hai.

Nghĩa tình hai quê
Theo ông Vũ Văn Đình, đi đến vùng 

đất nào của tỉnh Điện Biên cũng có người 
Thái Bình sinh sống nhưng ở các xã Noong 
Hẹt, Noong Luống, Pom Lót, Thanh 
Hưng, Thanh Luông (huyện Điện Biên) 
là những địa phương có đông người Thái 
Bình nhất. Hầu hết các phường, xã đến tận 
thôn ở Điện Biên đều có Hội đồng hương 
Thái Bình. Lên Điện Biên lập nghiệp, 
người Thái Bình đã hòa cùng cuộc sống 
bản địa, đem lên đây nghề trồng lúa nước, 

Ông Trần Văn Toan, Trưởng thôn 3, 
xã Pom Lót, huyện Điện Biên (Điện Biên)

Thôn 3, xã Pom 
Lót   hiện tại có 110 hộ, 
trong đó chiếm 85% 
là người dân từ huyện 
Hưng Hà của Thái Bình 
lên sinh sống. Đa phần 
người dân Thái Bình 
lên đây với bản chất cần 
cù, siêng năng trong lao 
động, lại có điều kiện đất 
đai màu mỡ, diện tích 

lớn nên kinh tế phát triển mạnh, đi đâu cũng 
có tiếng thơm là sản xuất giỏi. Không chỉ giỏi 
trồng trọt, chăn nuôi, nhiều hộ còn năng động 
nhạy bén trong kinh doanh, phát triển nghề nên 
có cuộc sống khá giả. Tuy chúng tôi gắn bó với 
mảnh đất Điện Biên nhưng hàng năm vẫn trở về 
gặp gỡ họ hàng, bà con ở quê nơi mình sinh ra, 
cảm thấy rất phấn khởi, tự hào vì Thái Bình ngày 
càng đổi mới, phát triển.

Ông Phạm Văn Bảo, nguyên Phó Giám đốc 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Gia đình tôi từ Thái Bình 
chuyển lên Điện Biên từ những 
năm 1960, bố tôi đi làm công 
nhân còn mẹ thì làm nông 
nghiệp. Những người Thái Bình 
từ thế hệ các cụ đến thế hệ 
chúng tôi và con cháu sau này 
đều chăm chỉ, cần cù lao động 
sản xuất, tích cực công tác, học 
tập và có những đóng góp rất 
lớn cho quá trình xây dựng, phát 

triển và bảo vệ tỉnh Điện Biên. Bản thân tôi hiện nay 
dù về hưu nhưng vẫn phát triển kinh tế, nuôi gia cầm, 
mở cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi; đồng thời 
là Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Nam Thanh 
(thành phố Điện Biên Phủ) cùng các đảng viên tích cực 
tuyên truyền, vận động nhân dân trong tổ dân phố, 
trong đó cũng có nhiều người Thái Bình phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đô thị văn minh, chung tay 
vì một Điện Biên giàu mạnh.

Ông Bùi Quang Lợi, phường Nam Thanh, 
thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên)

Tôi quê ở xã Đông Hòa (thành 
phố Thái Bình) theo gia đình lên 
Điện Biên xây dựng vùng kinh tế 
mới từ khi còn nhỏ, gần hết đời 
người gắn bó với mảnh đất Điện 
Biên và luôn tự hào mình có hai 
quê hương. Quá trình sinh sống, 
học tập, công tác ở đây, bản thân 
tôi và những người quê Thái Bình 
luôn có ý thức vươn lên, chấp 
hành tốt chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết 
cùng với người dân địa phương phát triển kinh tế, xây 
dựng đời sống mới. Giữa Thái Bình và Điện Biên từ xa 
xưa đã có sự gắn bó, đoàn kết, bây giờ chúng tôi là những 
người vun đắp thêm càng mong muốn mối quan hệ này 
sẽ bền chặt hơn nữa; hai địa phương cùng hợp tác, hỗ trợ 
nhau trong phát triển kinh tế để vươn lên trở thành tỉnh 
phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng và vùng 
Tây Bắc.

THÁI BÌNH - ĐIỆN BIÊN

Hai quê là một
“Thái đen, Thái trắng, Thái Bình/Ba Thái đồng tình xây dựng Điện Biên” là câu ca quen thuộc đã đi 

vào tiềm thức của bao thế hệ người dân Điện Biên. Bởi lẽ cùng với hai dân tộc Thái đen và Thái trắng 
bản địa, rất đông người Thái Bình lên đây khai hoang, mở đất, rồi gắn bó cả cuộc đời với mảnh đất nơi 
cực Tây Tổ quốc, góp sức xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.

Thành phố Điện Biên Phủ đổi mới và phát triển.
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Cựu chiến binh Nguyễn Viết Lương, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ
Tôi luôn tự hào vì gia đình có 7 người đều tham gia 

cách mạng, trong đó có 4 người tham gia cuộc kháng 
chiến chống Pháp, 2 người trực tiếp tham gia chiến đấu 
trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tháng 12/1950, tôi nhận 
lệnh sang Trung Quốc để học pháo binh, khi đó tôi học hết 
lớp 4 nên được đơn vị cho học kế toán pháo binh nhiệm vụ 
chủ yếu là khi có yêu cầu của bộ binh, tôi phải tính toán 
thật nhanh chóng các phép tính để có thể tính ra được vị 
trí của địch rồi chuyển cho các chiến sĩ hướng nòng pháo 
bắn cho chuẩn. Những ngày chiến đấu ở Điện Biên Phủ, 
tôi nhớ nhất là khi được đơn vị tổ chức lễ kết nạp Đảng 

ngay dưới hầm chiến đấu. Lễ kết nạp Đảng tuy diễn ra đơn sơ, nhanh gọn nhưng 
cảm xúc trong tôi vẫn còn vẹn nguyên. Nhờ có Đảng, có cách mạng soi đường mà 
sau này tôi cùng đơn vị đã lập nhiều chiến công, được khen thưởng nhiều huân, 
huy chương các loại. Khi nghe tin chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, tướng 
De Castries bị bắt, cả đơn vị tôi vui sướng lắm, mặc dù không trực tiếp cầm súng 
chiến đấu nhưng mồ hôi, công sức và trí tuệ của anh em đã được đền đáp xứng 
đáng, chúng tôi ôm lấy nhau, hò reo trong hầm chiến đấu mãi không thôi. Những 
ngày sau đó, chúng tôi được tham gia văn nghệ mừng công với các đơn vị bạn, các 
thiếu nữ dân tộc Thái với điệu múa uyển chuyển, anh em chiến sĩ cũng hòa chung 
niềm vui với người dân Điện Biên. Dân tộc ta đã trải qua những cuộc kháng chiến 
vĩ đại, giữ vững độc lập tự do, tiếp nối cha ông, tôi mong thế hệ hôm nay và mai 
sau sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực cao nhất, làm nên 
nhiều chiến thắng Điện Biên Phủ trong thời kỳ đổi mới.

Cựu chiến binh Vũ Như Úy, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình
Tôi nhớ nhất là khi đơn vị tôi nhận lệnh hành quân lên 

gần biên giới Việt Nam - Lào, nhiệm vụ chúng tôi khi đó là 
ngăn chặn không để quân tiếp viện của Pháp từ Lào sang 
Việt Nam và chặn đường lui của quân đội Pháp ở Điện 
Biên Phủ. Giao tranh ác liệt giữa hai bên, mãi đến khi quân 
đội Pháp chạy dần tới biên giới Thái Lan thì chúng tôi mới 
dừng lại không đuổi theo. Sau khi trở lại Điện Biên Phủ, 
tôi được biên chế vào Sư đoàn 308, nhờ chiến đấu dũng 
cảm nên tôi được đơn vị tổ chức kết nạp Đảng vào ngày 
13/3/1954, đúng ngày chiến dịch bắt đầu. Trong 56 ngày 
đêm chiến đấu dưới giao thông hào, tôi được các thiếu nữ 

dân tộc tiếp tế thức ăn, nước uống, cứ 7 ngày thì được lên khỏi chiến hào và vào 
rừng làm vệ sinh cá nhân. Trong một đêm, Trung đoàn của tôi đánh mạnh vào 
cứ điểm địch ở đồi cao 106 và cứ điểm 311B khiến chúng thất bại hoàn toàn. Khi 
quân Pháp đầu hàng thì tôi hô tiếng Pháp “Giơ tay lên”, lúc này chúng đều rệu 
rã, cúi đầu trước các chiến sĩ của ta. Sau ngày đại thắng 7/5/1954, đơn vị tôi nhận 
lệnh về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, khi đến Thủ đô thì người dân chào đón nhiệt 
tình lắm, cờ đỏ sao vàng treo kín hai bên đường chúng tôi đi, người dân hô to: 
“Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Tất cả anh em 
trong đơn vị đều thấy sung sướng vô cùng, cảm nhận được giá trị của chiến thắng, 
của tự do.

Cựu chiến binh Lê Thanh Khâm, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hầu hết hoạt động 

của quân ta đều diễn ra dưới hầm, hào chiến đấu, đánh 
địch bất ngờ. Chiến dịch diễn ra khi có mưa, đường trơn 
trượt, giao thông hào thì nước ngập tới bụng nên anh em 
chiến sĩ chiến đấu rất vất vả, nhưng ai cũng bền gan, vững 
chí, quyết tâm đánh đuổi giặc Pháp. Khi đó, quân Pháp 
tiếp viện cho Điện Biên Phủ bằng đường hàng không 
nhưng đều bị quân đội ta cắt đứt, lương thực, thực phẩm, 
vũ khí quân địch thả dù xuống đều bị chúng tôi chiếm 
được. Gian khổ nhất là khi đơn vị tôi tiến công xuống cánh 
đồng Mường Thanh, vì đây là khu vực đồng bằng, quân 

địch bắn nhiều nên mỗi lần tiến công chúng tôi phải nằm rạp người xuống đất, 
cố gắng đào lấy cho mình một cái hố để hạn chế việc bị trúng đạn, sau này khi có 
con cúi chống đạn thì việc đào hào chiến đấu thuận lợi hơn rất nhiều. Nhân dịp 
kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi mong muốn mỗi chiến sĩ đã từng 
tham gia chiến đấu tại Điện Biên mạnh khỏe, luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ 
Hồ giáo dục thế hệ trẻ hãy tiếp nối truyền thống yêu nước của quê hương, tích cực 
học tập, rèn luyện góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ký ức hào hùng
70 năm đã trôi qua nhưng những ký ức hào hùng về 56 

ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt...” vẫn vẹn 
nguyên trong tâm trí của những cựu chiến binh đã từng tham 
gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây chính là niềm tự hào để thế 
hệ sau tiếp bước cha anh tiếp tục cống hiến, bảo vệ vững chắc 
nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

TIẾN ĐẠT

nghề làm bánh đa, nghề trồng hoa, cây 
cảnh, cây ăn quả... không chỉ làm giàu 
cho gia đình mà còn góp phần quan trọng 
thúc đẩy kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương 
phát triển. Những làng Thái Bình ở Điện 
Biên xưa khó khăn là vậy giờ đã trở thành 
những vùng kinh tế mới trù phú. Ông 
Trần Thế Hoàn, Chủ tịch UBND xã Noong 
Luống (huyện Điện Biên) cho biết: Người 
Thái Bình chiếm gần 46% nhân dân trong 
xã, là lực lượng có cuộc sống khá giả, đầy 
đủ tiện nghi về vật chất. Người Thái Bình 
lên đây không chỉ chịu khó làm ăn mà 
còn giúp đỡ đồng bào dân tộc phát triển 
kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín 
dị đoan, sống một cuộc sống văn minh, 
luôn chăm lo cho công tác khuyến học, 
khuyến tài; đồng thời mang văn hóa Thái 
Bình lên giao lưu, hòa chung bản sắc văn 
hóa truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc 
Thái - Kinh. Sự đổi thay của địa phương 
có đóng góp không nhỏ của những người 
con Thái Bình.

Khó mà kể hết công lao của những 
người con quê lúa trong suốt hơn một 
nửa thế kỷ qua trên mảnh đất Điện Biên. 
Chỉ biết rằng hôm nay trong rất nhiều 
thôn, xóm của vùng lòng chảo Điện 
Biên bên cạnh những ngôi nhà khang 
trang, hiện đại vẫn còn những nếp nhà 
đậm chất quê hương Thái Bình. Hay có 
nhiều tên làng là tên ghép giữa các địa 
phương của tỉnh Thái Bình và Điện Biên, 
như thôn Hưng Biên (xã Noong Luống) 
là kết hợp giữa Hưng Hà và Điện Biên, 
thôn Thanh Đông (xã Thanh Luông) là 
kết hợp giữa Mường Thanh và Đông Hòa 
(thành phố Thái Bình)… Có lẽ đó là cách 
người Thái Bình giữ lại nét quê hương 
cho thỏa lòng nhớ mong về nơi họ đã ra 
đi và những người đã bước vào tuổi xưa 
nay hiếm vẫn luôn khắc khoải nỗi niềm 
hai quê Thái Bình - Điện Biên, bảo ban 
con cháu chung tay xây dựng Điện Biên 
giàu đẹp. Cụ Bùi Hiệp Thành, phường 
Nam Thanh (thành phố Điện Biên Phủ), 
quê ở xã Đông Hòa (thành phố Thái 
Bình) năm nay 101 tuổi nhưng vẫn nhớ 
như in những ngày rời quê lên mảnh đất 
này. Cụ bảo: Mình có hai quê hương đó 
là quê hương nơi “chôn nhau cắt rốn” và 
quê hương nơi lập nghiệp, với tôi hai quê 
là một. Cuộc sống tuổi già với tôi thực sự 

viên mãn khi có 8 người con, 33 cháu, 28 
chắt, các con cháu đều có cuộc sống ổn 
định, thành đạt, giờ chỉ mong hai quê 
Thái Bình - Điện Biên ngày càng phát 
triển. Chị Vũ Thị Thúy, quê xã Tiến Đức 
(Hưng Hà) hiện đang sinh sống tại thành 
phố Điện Biên Phủ chia sẻ: Gia đình tôi 
lên Điện Biên làm kinh tế gần 40 năm. 
Ông bà, bố mẹ tôi luôn dạy con cháu 
phải biết đoàn kết đùm bọc lẫn nhau, giữ 
mối giao hảo với đồng bào người Thái 
ở Điện Biên và luôn gắn bó với những 
đồng hương người Thái Bình nên mỗi 
khi gặp mặt Hội đồng hương Thái Bình 
ở Điện Biên tôi đều đưa cả gia đình tham 
dự, để các cháu biết đến đồng hương và 
học hỏi đức tính chăm chỉ, cần cù, chịu 
khó của người dân Thái Bình.

Cũng bởi những người con quê lúa 
Thái Bình đã gắn bó, coi Điện Biên là quê 
hương thứ hai và quyết tâm xây dựng kinh 
tế giàu mạnh hơn nên đã góp phần không 
nhỏ xây dựng cánh đồng Mường Thanh 
thực sự trở nên trù phú, thành vựa lúa lớn 
nhất vùng Tây Bắc. Những cánh đồng dồn 
điền đổi thửa rộng lớn, hay làng hoa, cây 
cảnh ở xã Thanh Hưng, rồi vựa rau màu 
lớn nhất tỉnh Điện Biên ở xã Pom Lót đều 
là những nơi có rất nhiều người dân Thái 
Bình đang sinh sống, sáng tạo, cần mẫn 
trong lao động sản xuất làm nên. Ở Điện 
Biên, cũng có rất nhiều người quê Thái 
Bình tham gia trong hệ thống chính trị, các 
lĩnh vực y tế, giáo dục, quân đội… trong đó 
có nhiều người giữ vị trí chủ chốt. Và cũng 
có nhiều chủ doanh nghiệp trên đất Điện 
Biên là người Thái Bình. Sự đổi thay diệu 
kỳ trên mảnh đất Điện Biên sau 70 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ có một phần 
đóng góp xương máu, mồ hôi, công sức, 
trí tuệ và kinh nghiệm của những người 
con quê hương Thái Bình. Tại xã Noong 
Hẹt không chỉ có nhiều người Thái Bình 
lên định cư mà xã còn có di tích Thành 
Bản Phủ thờ tướng quân Hoàng Công 
Chất  - người con ưu tú của Thái Bình đã 
giúp nhân dân Mường Thanh đánh thắng 
giặc Phẻ (giữa thế kỷ XVIII), xây dựng vùng 
căn cứ địa vững mạnh. Đây cũng chính là 
nguyên nhân khiến hai tỉnh Điện Biên và 
Thái Bình tuy một ở phía Tây, một phía 
Đông Bắc Bộ nhưng tình anh em luôn gắn 
bó sâu nặng, nghĩa tình.

Ông Phạm Văn Bảo (người bên trái), phường Nam Thanh (thành phố Điện Biên Phủ) 
không chỉ thực hiện tốt vai trò Bí thư Chi bộ mà còn tích cực phát triển kinh tế.
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được khánh thành và đưa vào sử dụng như 
công viên Kỳ Bá, hồ Ty Rượu, công viên 
30/6... Ngoài ra, các thiết chế văn hóa cơ 
sở tại thôn, tổ dân phố được quan tâm đầu 
tư, nâng cấp, các hoạt động thể thao, văn 
nghệ diễn ra sôi nổi, rộng khắp với 35 CLB 
thơ hoạt động thường xuyên, hiệu quả, 
mỗi khu dân cư có ít nhất 1 CLB dân vũ... 
Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn thành 
phố có 33 lượt di tích đã được hỗ trợ tu bổ, 
tôn tạo với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Bà Hà Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch 
thường trực UBND thành phố Thái Bình 
chia sẻ: Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị 
quyết số 33, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị phục vụ văn hóa của thành phố đã 
từng bước chuẩn hóa, đồng bộ. Đội ngũ 

làm công tác văn hóa ngày càng chuyên 
nghiệp. Nếp sống văn hóa, văn minh đô 
thị có nhiều chuyển biến rõ nét. Bức tranh 
thành phố hôm nay không chỉ đổi thay về 
diện mạo trở nên khang trang, hiện đại 
mà nếp sống văn hóa, văn minh đã lan tỏa 
trong mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cộng đồng 
dân cư và người dân thành phố. 

Văn hóa là nền tảng phát triển
Sau quá trình triển khai thực hiện 

Nghị quyết, việc xây dựng môi trường 
văn hóa lành mạnh đã thực sự trở thành 
điều kiện tốt giúp hình thành nhân cách 
con người có lối sống văn hóa, phát huy 
truyền thống của quê hương, phát triển 
các giá trị văn hóa mới. Xác định thế hệ 
trẻ được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến 

lược phát triển con người, từ tỉnh đến 
cơ sở đã chú trọng tổ chức các đợt sinh 
hoạt chính trị, đổi mới các hình thức giáo 
dục nhằm tạo sức hấp dẫn thu hút thanh 
thiếu niên với các sự kiện chính trị trọng 
đại, các ngày lễ lớn của đất nước. Từ năm 
2019 đến nay, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh 
đã tổ chức gần 4.700 hoạt động giáo dục 
truyền thống, lòng yêu nước, thu hút 
trên 760.800 lượt đoàn viên, thanh thiếu 
nhi tham gia. Đặc biệt, trên quy mô cấp 
tỉnh, đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Thái 
Bình với nhiệm vụ giữ gìn, phát huy giá 
trị văn hóa dân tộc, tham gia chấn hưng 
văn hóa trong thời kỳ mới” theo hình thức 
trực tiếp kết hợp trực tuyến với trên 2.600 
đoàn viên, thanh niên tham gia, thu hút 
trên 10.000 lượt tiếp cận trên các nền tảng 
số. Anh Nguyễn Bá Cát, Phó Bí thư Tỉnh 
đoàn thông tin: Trước những tác động 
của hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, 
ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai, một 
trong những giải pháp được các cấp bộ 
đoàn trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện thời 
gian tới là tiếp tục triển khai thực hiện có 
hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một 
tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” 
trên không gian mạng nhằm chia sẻ, lan 
tỏa những thông tin tốt, hình ảnh đẹp, 
câu chuyện mang giá trị nhân bản, lối 
sống nhân văn, tạo ra xu hướng tích cực 
về những điều tốt đẹp trong cuộc sống 
góp phần lấn át những thông tin xấu, độc. 
Ngoài ra, tuổi trẻ Thái Bình tiên phong 
tham gia chuyển đổi số. Thông qua các 
hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo 
nâng cao cho đoàn viên, thanh niên trong 
tỉnh sẽ góp phần hình thành lớp “công 
dân Thái Bình số” thời gian tới.

Từ thành quả 10 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 33, các cấp, ngành, 
địa phương tiếp tục có những giải pháp 
tích cực để phát triển văn hóa, con người 
Thái Bình trong giai đoạn mới. Ông Đinh 
Trọng Xá, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ 
chia sẻ: Lĩnh vực văn hóa có vai trò đóng 
góp rất to lớn trong sự phát triển của 
huyện nhiều năm qua. Để triển khai thực 
hiện Nghị quyết tiếp tục đạt hiệu quả cao, 
huyện Quỳnh Phụ đặc biệt chú trọng đổi 
mới công tác tuyên truyền thường xuyên 
đến mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh 
đó, huyện quyết tâm rà soát, hoàn thiện 
nâng cấp, xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ 
dân phố bởi đây là thiết chế văn hóa quan 
trọng, trực tiếp gắn bó với đời sống văn hóa 
tinh thần, là nơi sinh hoạt cộng đồng của 
nhân dân. Thông qua việc tổ chức lễ hội cổ 
truyền, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao diễn ra tại khắp các khu dân 
cư cùng công tác kiểm tra, giám sát trên 
lĩnh vực văn hóa được tăng cường sẽ góp 
phần gìn giữ và phát triển nét đẹp truyền 
thống văn hóa riêng có.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
thời gian tới đã được đưa ra tại hội nghị 
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 
33 của tỉnh là cần hoàn thiện và sớm ban 
hành cơ chế, chính sách thúc đẩy phát 
triển văn hóa. Với sự đồng thuận, nỗ lực 
của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng 
ứng, chung tay của các tầng lớp nhân dân, 
sức mạnh “nội sinh” của văn hóa sẽ trở 
thành nguồn lực to lớn, góp phần hiện 
thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh.

Tín hiệu tích cực
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã  cụ thể 
hóa các mục tiêu của Nghị quyết trong 
Chương trình hành động số 37-CTr/TU, 
ngày 22/7/2014; chỉ đạo các cấp ủy đảng, 
chính quyền cụ thể hóa vào các chương 
trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị, tập 
trung triển khai thực hiện hiệu quả nhằm 
góp phần xây dựng đời sống, môi trường 
văn hóa lành mạnh. Ông Nguyễn Anh 
Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch cho biết: Sau 10 năm thực hiện 
Nghị quyết, phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” được chú 
trọng, đi sâu vào nhận thức của các cấp, 
các ngành, các tầng lớp nhân dân. Một số 
chỉ tiêu về văn hóa tăng cao: đến hết năm 
2023, toàn tỉnh có 93,2% số hộ gia đình văn 
hóa; 91,8% khu dân cư văn hóa; 100% số 
xã, phường, thị trấn đã quy hoạch và xây 
dựng trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã. 
Khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa 
thành thị và nông thôn dần được thu hẹp, 
ngăn chặn sự đẩy lùi, xuống cấp về đạo đức 
xã hội. Những kết quả của phong trào như 
xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn 
hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội... góp 
phần thúc đẩy toàn diện đời sống kinh tế - 
xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên 
địa bàn tỉnh.

Tại thành phố Thái Bình, phát huy giá 
trị và nguồn lực văn hóa để tạo động lực 
xây dựng thành phố trở thành đô thị hiện 
đại, những năm qua, nhiều công trình 
phục vụ đời sống văn hóa của nhân dân 

TÚ ANH

Xây dựng văn hóa, con người 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Ngày 9/6/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về 
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
Nghị quyết số 33 đề ra mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàn diện, hướng đến 
chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Một thập kỷ triển 
khai thực hiện Nghị quyết đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy toàn diện đời sống kinh 
tế - xã hội và khơi dậy các giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Các câu lạc bộ chèo truyền thống góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Thế hệ trẻ bảo tồn, phát huy nghệ thuật dân tộc.
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Về thăm phong cảnh Điện Biên
Bảy mươi năm đã đẹp lên bao tình
Công ơn Đảng - Bác anh minh
Tạo nguồn chiến thắng thắm danh sáng ngời.

Tượng đài cao đẹp tình người 
Anh hùng liệt sĩ muôn đời tri ân
Nhớ bao đồng đội mến thân
Lấn hào vây giặc - mưa thâm - đêm rừng.

Đèo cao khói lửa mịt mùng
Đất loang máu đỏ không ngừng bước chân
Nhớ gương anh Bế Văn Đàn
Vai nâng giá súng cho đoàn tiến công.

Giặc thù xả đạn liên thông 
Anh Phan Đình Giót quyết không chịu lùi
Dấn thân lấp lỗ châu mai
Cho đồng đội tiến diệt loài sói lang.

Quân ta vững - sức càng tăng
Buộc “tướng Đờ Cát” hoang mang cùng đường
Tập đoàn quân Pháp đầu hàng
Điện Biên toàn thắng lẫy lừng năm châu.

Đường đời trong sáng dài lâu
Việt Nam độc lập trọng câu ân tình
Điện Biên nay cảnh thêm xinh
Bạt ngàn ngô, lúa, chè xanh đẹp giàu!

Lòng chảo Điện Biên mướt xanh màu quyến rũ
Nậm Rốm nước trong văn vắt gọi ta về 
Hồn liệt sĩ, bảy mươi năm giục giã
Đất lửa năm nào... nay “đổi thịt thay da”.

Hầm Đờ Cát như lún sâu vào quá khứ
Đài chiến công cao vút tận mây hồng
Cờ trắng thôi không “thẹn” với cờ đỏ nữa
“Dép lốp - đá mềm” bởi hào khí non sông.

Thêm trang sử mấy nghìn năm ngời chói
Tiếng quân reo, vọng lại đến bồi hồi
Ngày chiến thắng suốt chín năm mong đợi
“Kiếp ngựa trâu” đã trả lại đúng “kiếp người”.

Thành phố trẻ mọc lên giữa rừng già Tây Bắc
Bản mường vui trong tiếng hát, giọng cười
Từ “đổi mới” qua bao năm khởi sắc
Khúc ca lẫy lừng: Vang mãi Điện Biên ơi!

Chiến thắng Điện Biên Thăm lại chiến trường

Vang mãi khúc ca

NGÔ VĂN MÃN
Thụy Dân, Thái Thụy

ĐOÀN DUY YÊN
Hồng Dũng, Thái Thụy

Những người lính Điện Biên năm xưa
Nay đã về trời gần hết
Thời gian trôi xoáy lốc
Bao nhiêu được mất, vui buồn
Chỉ có chiến công như cỏ vẫn xanh rờn
Đất nước hồi sinh sau rất nhiều nước mắt
Một cõi đất trời sáng mãi Điện Biên
Từ bùn lầy tăm tối lầm than
Một dân tộc nhân tâm
Trả thù nước với lòng dũng cảm
Dải Trường Sơn ngàn năm cao chất ngất
Khát vọng Người - cao hơn cả núi non
Trở về thăm Điện Biên
Nhìn những xác xe tăng mục ruỗng
Nhưng còn đây một vùng hoa ban trắng
Thắp niềm tin qua vạn núi đồi
Bất tử Điện Biên
Muôn thuở sáng ngời.

TRƯỜNG THIÊN
Đắk Lắk

Điện Biên muôn thuở sáng ngời

Điện Biên tươi đẹp muôn phần
Bạn ơi! Ta sẽ quây quần về đây
Ngắm nhìn phong cảnh hôm nay
Núi rừng thành phố mê say tình người
Tượng đài sừng sững giữa trời
Hiên ngang minh chứng một thời đạn bom
Nước còn, dân tộc mới còn
Thử trong máu lửa lòng son vững vàng
Điện Biện lịch sử âm vang
Bảy mươi năm ấy sử vàng chiến công
Việt Nam đất nước anh hùng
Điện Biên có một tấm lòng bốn phương
Niềm vui lệ vẫn trào tuôn
Làm sao quên được nỗi buồn người xa
Biển người, rừng thắm cờ hoa
Dâng lên Đảng, Bác chan hòa niềm vui
Điện Biên vang vọng đất trời
Mở lòng nhân ái đón người muôn phương 
Về đây thăm lại chiến trường
Điện Biên xoa hết đau thương hận thù.

NGỌ NGỌC THƠ
Thanh Hóa
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Chú trọng cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh
Với phương châm luôn đồng hành, hỗ 

trợ tối đa cho các doanh nghiệp, nhà đầu 
tư trong quá trình hoạt động và coi thành 
công của doanh nghiệp chính là thành 
công của tỉnh, thời gian qua, tỉnh đặc biệt 
chú trọng xây dựng văn hóa “đồng hành 
cùng các nhà đầu tư”, tạo ra không gian 
mở thân thiện, nâng cao hiệu quả tương 
tác giữa chính quyền, người dân, nhà đầu 
tư và doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh còn 
chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ 
động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút 
thắt và các vướng mắc trong thu hút đầu 
tư; chú trọng phát triển hạ tầng giao thông 
kết nối các trục giao thông đầu mối trong 
tỉnh với các trung tâm kinh tế của vùng 
duyên hải Bắc Bộ, các tuyến liên kết vùng, 
trục hành lang nhằm thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, thu hút đầu tư. Đến nay, mạng 
lưới giao thông đường bộ, đường thủy trên 
địa bàn tỉnh khá thuận lợi cho việc thông 
thương trong tỉnh và khu vực. Ngoài ra, 
hạ tầng khu, cụm công nghiệp cũng được 
tỉnh chú trọng đầu tư, bảo đảm các điều 
kiện để thu hút nhà đầu tư thứ cấp, chủ 
động đón đầu dòng chảy đầu tư đang dịch 
chuyển đến các địa phương. Công tác cải 
cách hành chính cũng được tỉnh chỉ đạo 
thực hiện quyết liệt. Các sở, ngành, địa 
phương trong tỉnh tích cực rà soát, đơn 
giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính bảo đảm thuận 
lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và cá 
nhân tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin để bảo đảm tính công khai, minh 
bạch, giảm thời gian giải quyết vướng mắc 
cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt 
động.

Tín hiệu tích cực ngay từ những tháng 
đầu năm 2024 đó là vừa qua, trên cơ sở 
công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành 

chính năm 2023 (SIPAS 2023), chỉ số cải 
cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ 
quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương (PAR Index 2023), 
Thái Bình tăng 2 bậc so với năm 2022 về 
chỉ số SIPAS, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành 
phố và tăng 5 bậc so với năm 2022 về chỉ số 
PAR Index, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố. 
Ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội 
vụ cho biết: Đến nay, Thái Bình chủ động 
cắt giảm 40% thời hạn giải quyết của các 
thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi 
tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư
Không chỉ coi cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm của công tác XTĐT, tỉnh 
còn quan tâm đổi mới, đa dạng hóa các 
nội dung hoạt động XTĐT. Từ thực tiễn 
triển khai công tác XTĐT thời gian qua 
cho thấy, các cơ quan chức năng của tỉnh 
đã chủ động xây dựng, cập nhật thường 
xuyên tài liệu phục vụ cho công tác XTĐT, 
cung cấp thông tin về danh mục các dự 
án, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, các cơ 
chế, chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư; 

tăng cường công tác giới thiệu và quảng bá 
hình ảnh, môi trường đầu tư tại các khu, 
cụm công nghiệp bằng nhiều hình thức. 
Đồng thời, tranh thủ sự phối hợp, hỗ trợ 
của các tổ chức kinh tế - thương mại, ngoại 
giao của nước ngoài tại Việt Nam và của 
Việt Nam tại nước ngoài, các nhà đầu tư 
đã hoạt động sản xuất, kinh doanh thành 
công tại tỉnh để giới thiệu về môi trường 
đầu tư của Thái Bình. Ông Đỗ Văn Lân, 
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ, XTĐT và phát 
triển tỉnh cho biết: Để tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp trong việc tìm 
hiểu các thông tin về môi trường đầu tư, 
kinh doanh, các lĩnh vực, dự án kêu gọi, 
khuyến khích đầu tư của tỉnh, Trung tâm 
phân công cán bộ duy trì hiệu quả trang 
thông tin “Thái Bình đồng hành cùng 
doanh nghiệp” trên ứng dụng zalo. Đến 
nay, đã có 1.000 doanh nghiệp tham gia và 
gần 1.700 lượt doanh nghiệp quan tâm tìm 
hiểu các thông tin liên quan đến đầu tư, 
môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, hàng 
năm, Trung tâm chủ động tham mưu cho 
tỉnh về chương trình XTĐT ngay từ đầu 
năm làm cơ sở để triển khai thực hiện. 
Năm 2024, chương trình XTĐT được Thái 

Bình xây dựng bảo đảm phù hợp với Quy 
hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt ngày 29/12/2023 tại 
Quyết định số 1735/QĐ-TTg và Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong đó 
nhấn mạnh quan điểm: Tập trung thu hút 
đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn 
có ưu thế của tỉnh; thu hút đầu tư gắn với 
phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, 
không thu hút đầu tư bằng mọi giá; ưu 
tiên thu hút đầu tư từ các đối tác có công 
nghệ cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa 
Kỳ, châu Âu…; đồng thời, ưu tiên các dự án 
có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ mới, 
hiện đại, thân thiện với môi trường, có tác 
động lan tỏa, đem lại hiệu quả kinh tế - xã 
hội. Khởi đầu của chuỗi các hoạt động 
XTĐT của tỉnh trong năm 2024 đó là tỉnh 
tổ chức thành công hội nghị công bố Quy 
hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 và XTĐT tỉnh 
Thái Bình với sự tham gia của các đồng chí 
lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với đó, 
tỉnh cũng tổ chức các cuộc làm việc với 
các đoàn công tác, các tập đoàn lớn trong 
nước và nước ngoài đến nghiên cứu, tìm 
hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh như: Thương 
vụ Việt Nam tại Singapore, Tập đoàn 
Heraeus, các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung 
tâm quảng bá Kyushu (Nhật Bản), Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Tập 
đoàn Zenith Hàn Quốc, Tổng công ty Khí 
Việt Nam...); làm việc với Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam về cung ứng điện và đầu tư 
dự án điện; đồng thời, tổ chức thành công 
đoàn công tác của tỉnh đi XTĐT tại Thụy 
Sĩ, Đức, Hungary, Hà Lan, trong đó có sự 
kiện XTĐT đầu tiên được tỉnh tổ chức tại 
Hungary và Hà Lan.

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động 
XTĐT, công tác thu hút đầu tư của tỉnh 
đã có nhiều khởi sắc. Đến ngày 23/4, toàn 
tỉnh đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương 
đầu tư cho 41 dự án với tổng vốn đăng ký 
mới và tăng thêm hơn 4.700 tỷ đồng, gấp 
2,8 lần so với cùng kỳ năm 2023; trong đó 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ước 
đạt 147,6 triệu USD.

Tạo đòn bẩy
ĐƯA THÁI BÌNH PHÁT TRIỂN

Xác định công tác xúc tiến đầu tư (XTĐT) có ý nghĩa quan trọng tạo đòn bẩy đưa Thái Bình trở thành 
điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải 
pháp, từ đó tạo bước phát triển đột phá vươn lên, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

MINH HƯƠNG

Cụm công nghiệp Đô Lương (Đông Hưng). Ảnh: KHẮC DUẨN

Đến nay, tổng vốn đầu tư của các dự Đến nay, tổng vốn đầu tư của các dự 
án trong khu công nghiệp Liên Hà Thái án trong khu công nghiệp Liên Hà Thái 
(Thái Thụy) đạt gần 1,3 tỷ USD.(Thái Thụy) đạt gần 1,3 tỷ USD.
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Mở ra cơ hội cho doanh nghiệp
Với những thành tựu trong KHCN 

và đổi mới sáng tạo, năm 2019, Công ty 
TNHH Sản xuất và Kinh doanh Đại Nghĩa, 
xã Đông Hoàng (Tiền Hải) được chứng 
nhận là doanh nghiệp KHCN. Công ty 
chuyên sản xuất máy cấy phù hợp với mọi 
địa hình, thổ nhưỡng. Sản phẩm máy cấy 
của Công ty không chỉ có mặt tại các tỉnh, 
thành phố trong cả nước mà còn xuất 
khẩu sang các nước như: Philippines, 
Indonesia, Lào, Campuchia... Bình quân 
mỗi năm, Công ty sản xuất và tiêu thụ 
hơn 1.000 sản phẩm, doanh thu đạt hơn 
10 tỷ đồng. Ông Trần Đại Nghĩa, Giám 
đốc Công ty cho biết: Là doanh nghiệp 
KHCN nên Công ty chúng tôi xác định 
không ngừng nghiên cứu, cải tiến, tối ưu 
sản phẩm hiện có và sáng chế ra những 
sản phẩm mới phục vụ thị trường. Chính 
vì thế, Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND 
của HĐND tỉnh ban hành năm 2023 là 
rất kịp thời, khuyến khích, động viên các 
doanh nghiệp có những nghiên cứu mới, 
cách làm hiệu quả, sáng tạo, ứng dụng 

THÁI BÌNH

Ngày 12/7/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND quy định một số cơ chế, 
chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

THU HOÀI

vào sản xuất, kinh doanh. Các cơ chế hỗ 
trợ trong Nghị quyết đã bám sát thực tiễn 
hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ của Công ty chúng tôi nói 
riêng và của các doanh nghiệp, tổ chức 
trên địa bàn tỉnh nói chung. Ngoài ra, các 
tiêu chuẩn, điều kiện hỗ trợ nêu trong 
Nghị quyết khá ngắn gọn, dễ hiểu, tạo 
thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức 
thường xuyên có hoạt động KHCN và đổi 
mới sáng tạo. Chúng tôi hy vọng các sở, 
ban, ngành và các cơ quan có liên quan 
tạo mọi điều kiện giúp đỡ để chúng tôi 
có thêm động lực sáng tạo ra nhiều sản 
phẩm mới phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
giúp bà con nông dân giải phóng sức lao 
động và nâng cao năng suất lao động, 
hướng đến xây dựng nền nông nghiệp 
hiện đại, xanh, sạch, bền vững.

Không nằm ngoài xu thế phát triển 
tất yếu của các doanh nghiệp, thời gian 
qua, Công ty Cổ phần Thương mại tổng 
hợp Toan Vân (thành phố Thái Bình) đã 
đầu tư xây dựng trung tâm nông nghiệp 
công nghệ cao tại xã Vũ Lạc với hệ thống 
nhà xưởng, trang thiết bị bao gồm: khu 

tiếp nhận nguyên liệu, khu sản xuất, khu 
đóng gói, khu nhà kho, khu xử lý rác thải, 
nhà kính, hệ thống tưới công nghệ cao để 
sản xuất các sản phẩm nông nghiệp công 
nghệ cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Chị 
Mai Thị Tươi, Phó Tổng giám đốc Công 
ty cho biết: Với định hướng phát triển 
thành doanh nghiệp KHCN, chúng tôi 
mong muốn trong thời gian tới sẽ được 
nhận những chuyển giao về công nghệ 
mới, công nghệ mang tính chất đột phá 
không chỉ trong nước mà trên thế giới. Để 
thực hiện được điều đó, Công ty sẽ cần 
nguồn kinh phí lớn. Chính vì thế, chúng 
tôi mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ 
từ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh để có được những công nghệ 
mới sản xuất nông sản tươi, nông sản chế 
biến, bắt kịp xu thế phát triển. Ngoài ra, tôi 
cũng mong muốn thông qua Nghị quyết, 
các doanh nghiệp có hoạt động KHCN và 
đổi mới sáng tạo sẽ được nhận kinh phí 
hỗ trợ để phát triển sản phẩm mới và đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có thể khẳng định, KHCN và đổi mới 
sáng tạo là xu thế phát triển tất yếu của 

doanh nghiệp, là một trong những công 
cụ đắc lực, tiềm năng nhất để doanh 
nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh, tăng trưởng nhanh, bền vững. 
Sự ra đời của Nghị quyết số 09/2023/
NQ-HĐND, ngày 12/7/2023 của HĐND 
tỉnh sẽ góp phần hỗ trợ và khuyến khích 
doanh nghiệp, tổ chức đẩy mạnh nghiên 
cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công 
nghệ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Hiện thực hóa 
Nghị quyết tại doanh nghiệp
Theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh, các cơ chế, chính 
sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức tập 
trung vào 4 nội dung chính bao gồm: hỗ 
trợ chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
doanh nghiệp KHCN; hỗ trợ hoạt động 
xúc tiến thị trường KHCN; hỗ trợ các 
doanh nghiệp, tổ chức đạt giải thưởng 
chất lượng quốc gia, giải vàng chất lượng 
quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc 
tế châu Á - Thái Bình Dương. Đối tượng 
áp dụng bao gồm các doanh nghiệp, tổ 
chức có địa chỉ, trụ sở chính tại tỉnh Thái 
Bình và có hoạt động KHCN, đổi mới sáng 
tạo phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tại tỉnh Thái Bình; trừ các doanh nghiệp, 
tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ 
quan, tổ chức có liên quan đến việc quản 
lý và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ 
theo Nghị quyết.

Điểm nổi bật ở Nghị quyết số 09/2023/
NQ-HĐND đó là Thái Bình dành nhiều sự 
quan tâm, hỗ trợ cho các hoạt động khởi 
nghiệp sáng tạo, tập trung vào những 
điểm then chốt như: Đào tạo, huấn luyện 
khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản 
phẩm, dịch vụ; đánh giá, định giá kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu 
trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp 
KHCN… Đây là nguồn động viên, khích 
lệ kịp thời cho các doanh nghiệp, tổ chức 
phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo.

Để hiện thực hóa Nghị quyết tại các 
doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ 
đã phối hợp với các sở, ban, ngành đặc 
biệt là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tuyên 
truyền, phổ biến các nội dung của Nghị 
quyết đến các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. Giao phòng quản lý công nghệ chủ trì 
phối hợp với phòng kinh tế - hạ tầng các 
huyện, thành phố rà soát các doanh nghiệp 
có hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo để 
hướng dẫn, lập hồ sơ cho doanh nghiệp 
thực hiện các nội dung hỗ trợ, bảo đảm 
theo đúng quy định của Nghị quyết. Ngoài 
ra, Sở cũng chủ động lập nhóm zalo “Sở 
Khoa học và Công nghệ Thái Bình đồng 
hành cùng doanh nghiệp” để tiếp cận các 
doanh nghiệp, giải đáp những khó khăn, 
vướng mắc trong thực hiện các cơ chế, 
chính sách của Nghị quyết; xây dựng dữ 
liệu văn bản quy phạm pháp luật và văn 
bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.

Ông Trịnh Quang Hiệp, Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ cho biết: Việc ưu 
tiên dành nguồn lực để hỗ trợ các doanh 
nghiệp, tổ chức có hoạt động KHCN và 
đổi mới sáng tạo thông qua Nghị  quyết 
số  09/2023/NQ-HĐND thể hiện quyết 
tâm rất lớn của Thái Bình trong việc 
phát triển hoạt động KHCN và đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, 
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tăng 
cường phối hợp với các cơ quan truyền 
thông của tỉnh, các sở, ban, ngành tuyên 
truyền, phổ biến các nội dung của Nghị 
quyết tới các doanh nghiệp, tổ chức trên 
địa bàn tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất 
lượng cuộc sống người dân.

Phát triển hoạt động
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Công nhân Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Đại Nghĩa chế tạo, lắp ráp máy cấy.
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“Bùng nổ” CƠ HỘI VIỆC LÀM

Những năm về trước, để làm công 
nhân giày da, chị Đỗ Thị Tấm ở 
xã Bình Thanh (Kiến Xương) phải 

lặn lội vào tận tỉnh Đồng Nai để làm việc 
tại một khu công nghiệp. Bấy giờ, công 
nghiệp ở Thái Bình chưa phát triển, các 
doanh nghiệp, nhà máy lớn còn ít nên 
không có nhiều cơ hội việc làm cho người 
lao động. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, 
kinh tế phát triển mạnh, rất nhiều doanh 
nghiệp lớn đã đầu tư vào Thái Bình, tạo ra 
hàng nghìn cơ hội việc làm cho người lao 
động. Không chỉ ở thành phố hay các khu, 
cụm công nghiệp mà nhiều doanh nghiệp 
đã đặt xưởng sản xuất ngay ở các xã vùng 
xa, tạo ra rất nhiều việc làm cho lao động 
nông thôn. Sau nhiều năm xa nhà, giờ đây 
chị Tấm đã có thể làm công nhân trong 
ngành may mặc ngay chính tại mảnh đất 
quê hương mà không cần phải đi xa.

Hay như chị Vũ Thị Duyền ở xã An 
Thanh (Quỳnh Phụ), chưa khi nào chị 
thấy có nhiều cơ hội việc làm như thời 
điểm này. Ngay ở địa phương của chị 
và các xã lân cận, hiện nay có rất nhiều 
nhà máy mọc lên, tạo ra việc làm cho bà 
con ở nông thôn, người lao động có thể 
thoải mái lựa chọn công việc phù hợp với 
nhu cầu và năng lực của bản thân. Riêng 
huyện Quỳnh Phụ lại có chương trình ký 
kết thỏa thuận hợp tác về chương trình 
lao động làm việc thời vụ trong lĩnh vực 
nông nghiệp tại Hàn Quốc nên chị đã 
chọn công việc này để tăng thu nhập, cải 
thiện cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh 
nghiệp đang nỗ lực mở rộng sản xuất 
nên nhu cầu tuyển dụng tăng cao. Chị 
Tạ Phương Nga, cán bộ nhân sự Công 
ty TNHH Sao Vàng (cụm công nghiệp 
Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ) cho biết: Công 
ty đã nỗ lực thông tin tuyển dụng qua 
nhiều kênh khác nhau nhưng việc tìm 
được nhân sự vẫn chưa đáp ứng với nhu 
cầu tuyển dụng. Thời gian qua, Công 
ty thường xuyên trong tình trạng thiếu 
lao động. Hiện Công ty đã đưa ra nhiều 
phần thưởng hấp dẫn để khuyến khích 
người lao động đến làm việc như hỗ trợ 
tiền trong tháng đầu tiên đi làm hay công 
nhân có kinh nghiệm, công nhân ở xa 
cũng được hỗ trợ tiền.

Đại diện một doanh nghiệp chuyên về 
sản xuất hàng may mặc tại huyện Vũ Thư 
chia sẻ: Ngay sau tết Nguyên đán, chúng 
tôi đã ký hợp đồng cung ứng đơn hàng 
cho một đối tác ở nước ngoài đến tận cuối 

năm nay, vì vậy hiện nay chúng tôi đang 
rất cần lao động để duy trì và đẩy nhanh 
sản xuất. Công ty đang đẩy mạnh tuyên 
truyền trên hệ thống truyền thanh địa 
phương và các nền tảng mạng xã hội về 
nhu cầu lao động. Mặc dù vậy, theo vị đại 
diện doanh nghiệp này, việc tuyển dụng 
đủ số lượng lao động cũng không đơn 
giản chút nào bởi người lao động hiện nay 
có nhiều cơ hội để lựa chọn công việc.

Có mặt tại Trung tâm Dịch vụ việc 
làm Thái Bình những ngày này, chúng tôi 
chứng kiến không khí tấp nập của những 
nhà tuyển dụng cũng như người lao 
động. Nhiều doanh nghiệp đã có người 
đại diện từ sáng sớm với mong muốn tìm 
được nguồn lao động như nhu cầu tuyển 
dụng. Ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung 
tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình cho biết: 
Nhiều doanh nghiệp đang thực sự “khát” 
lao động, nhất là các nhóm ngành nghề 
như may mặc, giày da, công nghệ điện tử, 

cơ khí. Điều đó cho thấy sự phục hồi và 
phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đồng 
thời mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho 
người lao động.

“Bùng nổ” cơ hội việc làm - đó là nhận 
định của ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó 
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội khi đánh giá về thị trường lao động 
những tháng đầu năm 2024. Theo ông 
Thắng, sau một thời gian tương đối dài bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì thời 
gian qua, nền kinh tế đang trên đà phục 
hồi và tăng trưởng mạnh. Trên địa bàn 
tỉnh, việc thu hút các nhà đầu tư lớn vào 
các khu, cụm công nghiệp tiếp tục diễn 
ra đã tạo ra hàng chục nghìn cơ hội việc 
làm không chỉ cho người lao động trong 
tỉnh mà còn cả lao động tỉnh ngoài. Ông 
Thắng cho biết: Hiện nay, dân số của tỉnh 
Thái Bình khoảng trên 1,9 triệu người; 
lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 
khoảng 1,2 triệu người. Trên địa bàn tỉnh 
có 1 khu kinh tế, 10 khu công nghiệp, 50 
cụm công nghiệp với 11.000 doanh nghiệp 
đăng ký hoạt động; ngoài ra còn khoảng 
200 xã nghề và làng nghề thu hút trên 
720.000 lao động. Bình quân hàng năm, 
tỉnh tạo việc làm mới cho trên 34.000 lao 
động. Năm 2024, các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng khoảng 
12.000 lao động. Cả giai đoạn 2022 - 2025, 
nhu cầu này dự báo là trên 78.000 lao động 
và dự báo đến năm 2030, nhu cầu sử dụng 
tăng lên trên 82.000 lao động.

Nhiều cơ hội việc làm là tín hiệu tích 
cực của nền kinh tế, cho thấy sự phục hồi 
và phát triển mạnh mẽ của cộng đồng 
doanh nghiệp. Các xã nghề, làng nghề vẫn 
duy trì và sản xuất hiệu quả đã mở ra nhiều 
cơ hội để người lao động lựa chọn công 
việc phù hợp, từ đó có thêm thu nhập, góp 
phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vài năm trở lại đây, hiếm có 
thời điểm nào mà cơ hội việc 
làm dành cho người lao động 
lại “bùng nổ” như thời điểm này.

Công ty TNHH Sao Vàng tuyển dụng nhân sự tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

Sản xuất tại Công ty TNHH Thanh Hương (xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương).

cho người lao động
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Đơn hàng dồi dào...
So với năm 2023, 4 tháng đầu năm 

nay, các doanh nghiệp ngành hàng may 
mặc cảm thấy “dễ thở” hơn bởi không 
phải “ăn đong” về đơn hàng sản xuất và lo 
việc làm cho người lao động. Công nhân 
phấn khởi vì được làm thêm giờ và tăng 
thu nhập. Chị Giang Thúy Hồng, công 
nhân Công ty Tân Đệ (khu công nghiệp 
Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) 
cho biết: Bằng giờ năm ngoái, chúng tôi 
chỉ đủ hàng làm 7 giờ/ngày, không được 
làm thêm giờ nên thu nhập giảm, cuộc 
sống gặp khó khăn. Chúng tôi rất mừng 
là từ đầu năm đến nay, Công ty không chỉ 
bảo đảm việc làm 8 giờ/ngày mà còn tổ 
chức cho anh chị em công nhân làm tăng 
ca thêm giờ. Có nhiều việc làm và thu 
nhập nâng lên, ai cũng phấn khởi.

Nói về tình hình lao động việc làm, 
ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công 
ty Tân Đệ cho biết: Các thị trường xuất 
khẩu đang phục hồi nhanh và nhờ nỗ lực 
đàm phán, xúc tiến thương mại của ban 
lãnh đạo Công ty nên ngay từ đầu năm, 
Tân Đệ đã ký được nhiều đơn hàng sản 
xuất với số lượng lớn đủ việc làm cho hơn 
16.000 lao động. Hiện các đơn hàng sản 
xuất của Công ty đã ký bảo đảm cho công 
nhân làm 10 giờ/ngày đến hết tháng 9 
năm nay. Số lượng và sản lượng đơn hàng 
sẽ còn tiếp tục tăng, để đáp ứng tiến độ 
Công ty đang tuyển dụng bổ sung nguồn 
nhân lực và đầu tư thêm nhiều máy móc, 
công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất từ 
nay đến cuối năm.

Không riêng Công ty Tân Đệ, các 
doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh 
tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh 
nhờ có đơn hàng sản xuất dồi dào. Ông 
Bùi Đức Đảng, Giám đốc Công ty Cổ 
phần May Đại Đồng (xã Đông Sơn, huyện 
Đông Hưng) cho biết: Bất ổn chính trị 
ở Myanmar và tình trạng công nhân 
đình công đòi tăng lương ở Bangladesh 
là nguyên nhân dẫn đến một lượng lớn 
đơn hàng dệt may chuyển sang Việt Nam 
trong những tháng đầu năm nay. Mỹ là thị 
trường lớn đang quay trở lại mang tới đơn 
hàng dồi dào cho các doanh nghiệp dệt 
may, ngoài ra các thị trường Hàn Quốc, 
Nhật Bản cũng đang phục hồi. Hiện tại, 
chúng tôi đã ký đơn hàng sản xuất với 
các đối tác Hàn Quốc và liên kết sản xuất, 
xuất khẩu vào thị trường Canada duy trì 
việc làm và làm thêm giờ cho 800 lao động 
đến hết năm 2024.

…Nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm
Có một nghịch lý khiến các doanh 

nghiệp dệt may chịu nhiều áp lực đó là 
đơn hàng sản xuất dồi dào, sản lượng 
hàng hóa lớn nhưng kim ngạch xuất khẩu 
chẳng những không tăng mà còn giảm so 
với cùng kỳ năm 2023. Theo số liệu tổng 
hợp từ Phòng Quản lý xuất nhập khẩu (Sở 
Công Thương), tổng kim ngạch xuất khẩu 
ngành may mặc quý I/2024 đạt 290,5 
triệu USD, chiếm 47,7% tổng kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh, giảm 2% so 
với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về thực trạng này, ông Bùi Đức 
Đảng, Giám đốc Công ty Cổ phần May 
Đại Đồng cho biết: Sự dịch chuyển đơn 
hàng của các nhà nhập khẩu Mỹ và châu 
Âu từ Myanmar và Bangladesh sang Việt 
Nam vốn là các đơn hàng dễ tính, không 
đòi hỏi khắt khe về chất lượng, đơn giá rẻ 
nên dù doanh nghiệp ký được sản lượng 
sản xuất lớn nhưng giá trị và lợi nhuận 
của các đơn hàng không cao. Trong bối 
cảnh vừa trải qua một năm chật vật tìm 
kiếm đơn hàng để duy trì sản xuất, giữ 
chân công nhân, các doanh nghiệp buộc 
phải chấp nhận ký kết để làm.

Theo nhiều doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu ngành hàng may mặc, giá các đơn 
hàng sản xuất không cao chủ yếu là do 
tình hình bất ổn an ninh chính trị xảy ra 
ở nhiều nơi trên thế giới dẫn tới thời gian 
giao hàng kéo dài, giá dịch vụ logistics 
tăng, các nhà nhập khẩu yêu cầu doanh 
nghiệp sản xuất cùng chia sẻ khó khăn. 
Thực tế là thị trường dệt may những 
tháng đầu năm nay mới chỉ phục hồi về 
số lượng đơn hàng chứ chưa phục hồi về 
đơn giá.

Rủi ro và thách thức
Hiệp hội Dệt may Việt Nam và bản 

thân các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
đều thừa nhận, ngành hàng dệt may đang 
đứng trước nhiều rủi ro và thách thức ảnh 
hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển 
của doanh nghiệp. Bất ổn an ninh chính 
trị diễn biến phức tạp trên thế giới có thể 
khiến các nhà nhập khẩu hủy đơn hàng 

bất cứ lúc nào. Phần lớn nguồn nguyên 
liệu sản xuất ngành may là nhập khẩu, 
doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào thị 
trường và biến động tỷ giá của đồng USD 
kéo theo chi phí sản xuất tăng cao. Doanh 
nghiệp dệt may chủ yếu có quy mô vừa và 
nhỏ, yếu về quản lý, quản trị, marketing, 
thiếu sức cạnh tranh và chống chịu với 
biến động thị trường.

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám 
đốc Tổng công ty May 10 cho biết: Các 
doanh nghiệp may mặc đang phải đối 
mặt với tình trạng thiếu nguồn nhân lực 
do có sự chuyển dịch lao động giữa các 
ngành nghề và thị trường xuất khẩu lao 
động đang phục hồi nhanh sau đại dịch 
Covid-19. Thách thức lớn nhất hiện nay 
là các doanh nghiệp phải bắt kịp với xu 
hướng chuyển từ tiêu dùng nhanh sang 
tiêu dùng bền vững, tuần hoàn ở các thị 
trường lớn như Mỹ, EU, Anh, Canada và 
thị trường Đông Bắc Á để thích ứng trong 
sản xuất, nếu không sẽ bị loại khỏi sân 
chơi toàn cầu.

Hành động của doanh nghiệp
Duy trì sự gắn kết với các bạn hàng, 

thị trường truyền thống là yếu tố quan 
trọng, song các doanh nghiệp cũng 
không thể “bỏ tất cả trứng vào một giỏ” 
để tránh gặp rủi ro khi đối tác đột ngột 
hủy đơn hàng do thị trường có biến động 
là khuyến cáo của nhiều chuyên gia kinh 
tế. Các doanh nghiệp dệt may nên chủ 
động tận dụng các hiệp định thương mại 
tự do - FTA mà Việt Nam đã ký kết với 
các nước đối tác để xúc tiến phát triển 
mở rộng, đa dạng thị trường xuất khẩu.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp 
dệt may trên địa bàn tỉnh đều đẩy nhanh 
việc tái cấu trúc doanh nghiệp, tổ chức 
và sắp xếp lại mô hình sản xuất nhằm tối 
ưu hiệu quả, tiết giảm chi phí sản xuất 
xuống mức thấp nhất để thích ứng với 
thực trạng chi phí đầu vào tăng, giá đơn 
hàng giảm. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư 
Đảng ủy Công ty Tân Đệ cho biết: Chúng 
tôi đang tập trung đào tạo nâng cao trình 
độ tay nghề cho người lao động, đồng 
thời phát động phong trào thi đua lao 
động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật tạo ra năng suất, chất lượng 
cao. Tân Đệ cũng tiếp tục đầu tư mạnh 
hơn cho việc đổi mới máy móc, công 
nghệ, nâng cao tỷ lệ tự động hóa để giải 
quyết bài toán nguồn nhân lực và yêu 
cầu chất lượng ngày càng khắt khe của 
đối tác, bạn hàng.

Phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển 
đổi xanh là xu hướng tất yếu nên mỗi 
doanh nghiệp dệt may cũng phải nhanh 
chóng bắt nhịp thích ứng. Theo đó, các 
doanh nghiệp cần có lộ trình đầu tư, sử 
dụng nguyên liệu, nhiên liệu xanh như 
điện mặt trời, điện gió, vải, sợi có nguồn 
gốc tự nhiên, tái chế thuận lợi và có khả 
năng phân hủy nhanh. Máy móc, công 
nghệ sản xuất phải hiện đại cho năng 
suất, chất lượng sản phẩm cao, có tính 
năng tiết kiệm năng lượng, giảm phát 
thải cacbon ra môi trường đáp ứng các 
tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật mà các 
nước nhập khẩu đặt ra.

Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu 
ngành dệt may 4 tháng đầu năm nay 
đang đạt mức tăng trưởng hơn 23% so 
với cùng kỳ năm 2023. Đây là tín hiệu 
đáng mừng bởi đơn hàng sản xuất của 
các doanh nghiệp dệt may vẫn đang tiếp 
đà tăng trong những tháng cuối năm, 
bảo đảm việc làm và an sinh xã hội cho 
hàng trăm nghìn người lao động. Việc 
các doanh nghiệp dệt may nhanh chóng 
thích ứng với tình hình mới không chỉ 
nới rộng biên lợi nhuận, mang lại cơ hội 
phát triển mà còn góp phần thúc đẩy 
tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của 
tỉnh trong năm 2024.

HƯỚNG ĐI NÀO 

CHO NGÀNH DỆT MAY 

PHÁT TRIỂN
Những tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh hoạt động tương đối ổn 

định nhờ đơn hàng sản xuất dồi dào. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu và biên lợi nhuận chưa đạt như 
kỳ vọng đặt các doanh nghiệp đứng trước không ít thách thức. Hướng đi nào cho ngành dệt may phát 
triển là câu hỏi, trăn trở của nhiều doanh nghiệp.

Sản xuất tại Công ty TNHH May Hualida (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).
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Sáng ngày 6/5, đồng chí Vũ Thanh 
Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự lễ khánh thành 
nhà đại đoàn kết cho bà Ngô Thị Út, xã 
Đông Long (Tiền Hải).

Bà Út thuộc diện hộ nghèo của xã, sống 
neo đơn, khó khăn về nhà ở. Trước hoàn 
cảnh khó khăn của bà, Ủy ban MTTQ tỉnh 
hỗ trợ 50 triệu đồng, đồng thời huy động 
sự ủng hộ từ các ban, ngành, đoàn thể 
huyện Tiền Hải, xã Đông Long cùng hỗ 
trợ của gia đình, bà con trong khu dân cư, 
cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Lân 
để bà Út có kinh phí xây dựng nhà mới.

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 
ngày 6/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
tỉnh tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà chiến 
sĩ Điện Biên tại huyện Tiền Hải.

Đến thăm cựu chiến binh Nguyễn 
Văn Giai, 92 tuổi, hiện sinh sống tại thôn 
Trung Lang, xã Nam Hải, các đồng chí: 
Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; 
Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và 
các khu công nghiệp tỉnh cùng lãnh đạo 
huyện Tiền Hải đã ân cần thăm hỏi sức 
khỏe, đời sống, trao quà của Trung ương, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 

Thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên
tỉnh và huyện Tiền Hải. Các đồng chí 
trong đoàn bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu 
sắc những cống hiến, hy sinh lớn lao của 
các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, góp phần làm nên 
chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu”. Các đồng chí 
mong muốn các cựu chiến binh, chiến sĩ 
Điện Biên cùng gia đình tiếp tục phát huy 
truyền thống cách mạng, phẩm chất tốt 
đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, là chỗ dựa để con 
cháu noi theo, kế tục truyền thống, đóng 
góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương 
ngày càng phát triển.

LƯƠNG THẾ LỘC
(MTTQ tỉnh)

Khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo           
Khởi công tháng 3/2024, đến nay 

ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 
hơn 40m2 theo tiêu chuẩn “3 cứng”, 
tổng kinh phí xây dựng 155 triệu đồng.

Nhân dịp này, đại diện các ban, 
ngành của huyện, lãnh đạo xã, các 
tổ chức, cá nhân đã trao nhiều phần 
quà động viên bà Út.  Đây  là một trong 
những hoạt động chào mừng Đại hội 
đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 
2024 - 2029.

NGUYỄN TRIỆU

Chiều ngày 6/5, Đoàn giám sát 1051 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội 
nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả 
giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện 
Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của 
Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XI về xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
đất nước, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 
30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh khóa XIX về tăng cường giáo dục và 
phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, 
yêu nước, cách mạng của quê hương Thái 
Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân đối với Ban Thường vụ Huyện ủy 
Đông Hưng và đồng chí Bùi Đức Hoàng, 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng. 
Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Những năm qua, Ban Thường vụ 
Huyện ủy Đông Hưng, cá nhân đồng chí 
Bí thư Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền 
Kết luận số 76-KL/TW, Nghị quyết số 04-
NQ/TU. Kịp thời ban hành các văn bản 
lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chương 
trình hành động thực hiện Kết luận, Nghị 
quyết. Các chương trình, chính sách, các 
phong trào thi đua về văn hóa của trung 
ương, tỉnh và địa phương đều được triển 
khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đặc 
biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu hướng tới mục tiêu xây dựng 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc. Đến nay, toàn huyện có 35/38 đảng bộ 
xã, thị trấn sưu tầm, biên soạn, phát hành 
Lịch sử Đảng bộ đến năm 2015 hoặc năm 
2020; 100% thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn 
vị rà soát, bổ sung và ban hành các quy 

định, quy chế, quy ước, hương ước trên cơ 
sở cụ thể hóa các quy định của pháp luật 
và phù hợp với truyền thống tốt đẹp của 
địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2023, 
có 212/229 khu dân cư đạt danh hiệu văn 
hóa, 79.586/80.798 gia đình đạt danh hiệu 
gia đình văn hóa; 100% xã, thị trấn, 90,8% 
thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa. 59% di 
tích quốc gia, 72% di tích cấp tỉnh được tu 
bổ, tôn tạo…

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết 
quả đạt được của Ban Thường vụ Huyện 
ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy 
Đông Hưng trong thực hiện Kết luận, 
Nghị quyết. Đồng chí đề nghị Ban Thường 
vụ Huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư 
Huyện ủy Đông Hưng tiếp tục quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, 
chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị 
- xã hội, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền 
sâu rộng, triển khai thực hiện có hiệu quả 
Kết luận, Nghị quyết; rà soát, tập trung 
thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 
33-NQ/TW chưa đạt. Chỉ đạo hoàn thành 
và triển khai thực hiện đề án phát triển 
du lịch huyện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công 
tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống 
cách mạng. Kiện toàn, bố trí công chức 
văn hóa cấp xã bảo đảm đủ số lượng, coi 
trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Quan tâm bố trí kinh 
phí tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử truyền 
thống, bảo tồn giá trị văn hóa. Nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn 
hóa. Kịp thời sơ kết, tổng kết, tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết 
luận, Nghị quyết...

Sáng ngày 6/5, đồng chí Lại Văn Hoàn, 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đi kiểm tra công tác 
phòng, trừ sâu bệnh hại lúa xuân tại các 
huyện: Đông Hưng, Thái Thụy, Vũ Thư.

Qua kiểm tra của Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật, mật độ sâu cuốn lá nhỏ 
sau phun lần 1 còn rất cao, mật độ sâu non 
tuổi 1, 2, 3 trung bình 100 - 150 con/m2; 
nơi cao 200 - 300 con/m2, cá biệt 500 - 700 
con/m2; trứng sâu còn 150 - 300 quả/m2. 
Trong đợt 1, nông dân đã tổ chức phun trừ 
rầy kết hợp cùng với sâu cuốn lá nhỏ. Hiện 
tại, trên đồng ruộng những nơi chưa phun 
trừ mật độ còn cao, từ 3.000 - 5.000 con/
m2. Bệnh đạo ôn cổ bông có xu hướng phát 
triển trên các giống nhiễm trỗ bông xung 
quanh ngày 5/5.

Để bảo vệ lúa xuân, UBND tỉnh chỉ đạo 
các địa phương phun thuốc trừ sâu cuốn 
lá nhỏ lần 2 từ ngày 4 - 8/5 cho 63.326ha. 
Đến hết ngày 5/5, theo báo cáo của ngành 
nông nghiệp, nông dân các địa phương đã 
phun trừ được 22.571ha, chiếm 35,6% diện 
tích cần phòng, trừ. Trong đó, huyện Thái 
Thụy phun được 7.200/10.000ha, huyện 
Đông Hưng phun được 3.200/9.000ha, 
huyện Vũ Thư phun được 700/7.200ha.

Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức phun 
thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ lần 2 tại 

các xã: Đông Sơn (Đông Hưng), Tân Học 
(Thái Thụy), Vũ Vinh (Vũ Thư), đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện 
tăng cường công tác tuyên truyền về đợt 
phòng, trừ sâu bệnh lần 2 (đặc biệt là sâu 
cuốn lá nhỏ) để người dân nhận thức được 
ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt phòng, 
trừ; diện tích cần phun theo khuyến cáo 
của cơ quan chuyên môn. Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị 
chuyên môn tiếp tục phối hợp, đôn đốc, 
hướng dẫn phòng, trừ sâu bệnh lần 2 tại 
các địa phương; bám sát đồng ruộng, kiểm 
tra, đánh giá mật độ sâu, hiệu quả phòng, 
trừ, từ đó tham mưu UBND tỉnh các biện 
pháp chỉ đạo kịp thời bảo vệ lúa xuân. Các 
địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc 
và chỉ đạo công tác phòng, trừ sâu bệnh 
lần 2; phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ 
thuật về cơ sở hướng dẫn phòng, trừ sâu 
bệnh; bảo đảm cung cấp đủ vật tư cần 
thiết có chất lượng tốt phục vụ người dân. 
Trong thời gian phun thuốc lần 2 thời tiết 
dự báo có nhiều bất thuận, các địa phương 
đôn đốc, tuyên truyền nông dân tranh thủ 
thời tiết tạnh ráo khẩn trương phun thuốc; 
theo dõi, kiểm tra những diện tích phun 
không bảo đảm kỹ thuật, phun gặp mưa để 
có đánh giá và tham mưu chỉ đạo kịp thời.

NGÂN HUYỀN

22.571ha lúa xuân được phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lần 2

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát 
việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận, nghị quyết 
về giáo dục, văn hóa tại Huyện ủy Đông Hưng

THU HIỀN

Chiều ngày 6/5, Trường Cao đẳng Văn 
hóa Nghệ thuật Thái Bình tổ chức chương 
trình kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Chương trình gồm các tiết mục văn 
nghệ và trưng bày tranh, sách về chiến 
thắng Điện Biên Phủ thu hút sự tham gia 
của các đoàn viên ưu tú đại diện cho học 
sinh, sinh viên nhà trường. Tại chương 
trình văn nghệ, các giảng viên, học sinh, 
sinh viên đã thể hiện nhiều ca khúc mới 
do giảng viên nhà trường sáng tác về 
mảnh đất Điện Biên.

Tại chương trình, lãnh đạo Tỉnh đoàn 
Thái Bình đã trao tặng Đoàn Thanh niên 
nhà trường bản đồ Việt Nam; nhóm tác 
giả công trình khoa học “Nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ số hóa xây dựng cẩm 
nang du lịch tỉnh Thái Bình góp phần khai 
thác và phát triển du lịch Thái Bình bền 
vững” đạt giải khuyến khích hội thi sáng 
tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 
2023) trao tặng thư viện nhà trường cuốn 
cẩm nang phục vụ công tác giảng dạy.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH

Tổ chức chương trình kỷ niệm
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

TÚ ANH

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sách về chiến thắng Điện Biên Phủ.


