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Trong không khí cả nước 
chào mừng kỷ niệm 72 
năm Cách mạng Tháng 

Tám, Quốc khánh 2/9, em 
Nguyễn Khánh Huyền, học 
sinh lớp 10D1 và những người 
bạn đến từ Trường THPT Lê 
Quý Đôn được thầy cô đưa đến 
một lớp học rất đặc biệt, đó là 
rạp chiếu bóng Thống Nhất, 
Trung tâm Phát hành phim và 
Chiếu bóng Thái Bình. Theo kế 
hoạch, học sinh Trường THPT 
Lê Quý Đôn sẽ được xem bộ 
phim Mắt biển, đạo diễn Đặng 
Thái Huyền do Điện ảnh Quân 
đội sản xuất. Khác với những 
lần đi xem phim khác, Huyền 
cho biết: Bình thường em cũng 
rất hay đi xem phim nhưng 
thường lựa chọn những bộ phim 
có tính chất giải trí mà ít khi xem 
những bộ phim về đề tài lịch sử 
nên cảm giác cũng khá lạ lẫm. 
Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, qua 
những thước phim, người xem 
được ngược thời gian trở về với 
bối cảnh đất nước thời kỳ chiến 
tranh, chứng kiến câu chuyện 
tình giữa ba nhân vật Ngân, 
Thành và Vỹ. Ngân yêu Thành 
nhưng gia đình lại gả cô cho Vỹ 
vì hai bên có lời ước hẹn từ khi 
bố Ngân và bố Vỹ còn là đồng 
đội nơi chiến trường. Tuy đã 
là vợ Vỹ nhưng tình yêu Ngân 
dành cho Thành vẫn không 
thay đổi. Rồi một ngày, Vỹ và 
Thành cùng lên đường ra trận. 
Hết chiến tranh, Vỹ trở về trong 
sự vui mừng của gia đình và 
làng xóm. Đúng lúc ấy gia đình 
Thành nhận được giấy báo tử. 
Vỹ nhận ra rằng dù mình có cố 
gắng đến như thế nào thì vợ 
mình vẫn một lòng một dạ với 
tình yêu năm xưa nên đã quyết 
định giải thoát cho vợ. Còn 
Ngân, cô vẫn một lòng tin rằng 
tới một ngày Thành sẽ trở về. 
Không có cảnh khói bom thời 
chiến, cũng không có những 
tiếng súng chói tai, chỉ có một 
bối cảnh là cuộc sống nơi vùng 
quê ven biển bình lặng, yên ả, 
mạch phim cũng nhẹ nhàng 
song phim vẫn khiến người xem 
rưng rưng bởi nỗi đau, giọt nước 
mắt nghẹn ngào của người ở lại.

Kết thúc bộ phim, Nguyễn 
Khánh Huyền chia sẻ: Em ấn 
tượng mạnh với hình ảnh người 
mẹ đau khổ đến phát điên khi 
nghe tin con mình hy sinh, 
hình ảnh cô gái trẻ đêm nào 
cũng chạy ra biển, nơi hẹn hò 
trước đây cùng người yêu mong 
ngóng chàng trai trở về. Bộ 

15 năm gắn bó với 
dịch vụ tẩm quất, 
giờ đây cuộc sống 

của gia đình anh Đỗ Văn Bạch, 
khu Buộm, thị trấn Hưng Nhân 
đã khấm khá hơn. Anh đã xây 
dựng được ngôi nhà mái bằng 
kiên cố, khang trang và một cơ 
sở tẩm quất để có thể chăm lo 
cho gia đình. Anh Bạch chia 
sẻ: Tôi bị khiếm thị từ năm 13 
tuổi. Thiếu đi ánh sáng khiến 
tôi không chỉ gặp trở ngại trong 
giao tiếp, sinh hoạt mà còn rơi 
vào trạng thái tự ti vì luôn phải 
phụ thuộc vào người khác. Thế 
nhưng, may mắn đã mỉm cười 
khi tôi được Hội Người mù huyện 
cho đi học nghề tẩm quất. Sau 
gần 4 tháng học nghề, tôi trở về 

Hội Người mù huyện làm việc 
với mức thu nhập gần 2 triệu 
đồng/tháng. Nhận những đồng 
lương đầu tiên, tôi thấy rất hạnh 
phúc bởi mình sẽ không còn là 
gánh nặng cho gia đình, xã hội. 
Đến năm 2008, khi Hội Người 
mù huyện khuyến khích mọi 
người tự mở dịch vụ tẩm quất để 
những người mù khác có thêm 
cơ hội việc làm, tôi mạnh dạn 
mở cơ sở tại nhà. Đến nay, tôi 
có thể phụ giúp vợ chăm lo cho 
các con với mức thu nhập bình 
quân trên 3 triệu đồng/tháng. 
Thành công của anh Bạch đã 
tiếp thêm động lực cho nhiều 
người khiếm thị mạnh dạn bước 
qua bóng tối, tự tin học nghề và 
tìm kiếm việc làm.

Bà Hà Thị Sy, Chủ tịch Hội 
Người mù huyện Hưng Hà cho 
biết: Việc làm là một trong những 
vấn đề quan trọng đối với người 
khiếm thị. Bởi việc dạy nghề 
không chỉ tạo cơ hội giúp họ có 
thu nhập mà còn mở ra cánh 
cửa để họ giao lưu, hòa nhập với 
cộng đồng. Nhận thức được tầm 
quan trọng của việc dạy nghề, 
tạo việc làm, những năm qua, 
Hội thường xuyên phối hợp với 
các ban, ngành, đơn vị tổ chức 
các lớp dạy chữ, dạy nghề như 
làm chổi, sản xuất tăm tre và 
dịch vụ tẩm quất cho hội viên. 
Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, 
cơ sở sản xuất và dịch vụ tẩm 
quất tại Hội Người mù huyện đã 
dạy nghề, tạo việc làm thường 

xuyên cho hàng chục hội viên, 
trong đó riêng dịch vụ tẩm quất 
đã thu hút 42.235 lượt khách với 
tổng doanh thu đạt 2,5 tỷ đồng, 
tạo việc làm thường xuyên cho 
12 lao động với thu nhập bình 
quân từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/
tháng. Từ dịch vụ tẩm quất, 
nhiều người đã có cuộc sống ổn 
định, phát triển cơ sở tẩm quất 
ngay tại gia đình.

Tuy nhiên, không phải người 
khiếm thị nào cũng có thể học 
và làm được dịch vụ tẩm quất, vì 
thế, với những người không theo 
được nghề này, Hội Người mù 
huyện Hưng Hà mở thêm hướng 
phát triển sản xuất tăm tre và 
chổi các loại. Do có sự phối hợp 
chặt chẽ với Phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện và các trường 
học trên địa bàn, sản lượng tiêu 
thụ tăm tre, chổi đạt kết quả 
tích cực. 6 năm qua, cơ sở sản 
xuất của Hội đã tiêu thụ khoảng 
720.000 gói tăm chất lượng cao 
và gần 10.000 chiếc chổi các 
loại, tạo việc làm cho 20 lao 
động với thu nhập trên 1,6 triệu 
đồng/người/tháng. Tổng doanh 
thu từ cơ sở sản xuất đạt 1,8 tỷ 

đồng. Để hỗ trợ cho những hội 
viên có nhu cầu sản xuất nhưng 
còn khó khăn về vốn, Hội Người 
mù huyện đã tiến hành rà soát, 
chọn lọc đối tượng, phối hợp 
cùng Ngân hàng Chính sách 

xã hội huyện cho người mù vay 
vốn. Trong 6 năm đã có 230 lượt 
người mù được hỗ trợ vay vốn 
với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Từ 
nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã 
phát triển gia trại, mở rộng cây 

trồng, vật nuôi hoặc đầu tư kinh 
doanh, buôn bán như anh Trần 
Thăng Mẫn (xã Điệp Nông), anh 
Đinh Khắc Đình (xã Minh Khai)…

Nhờ có Hội Người mù huyện, 
nhiều người khiếm thị ở Hưng 
Hà đã có việc làm, ổn định sản 
xuất, từng bước vươn lên thoát 
nghèo. Tỷ lệ hộ hội viên nghèo 
cũng đã giảm xuống còn 12%, 
số hộ có mức sống khá không 
ngừng tăng lên, đó là tín hiệu vui 
cho nỗ lực vươn lên của người 
mù trong huyện. Bà Hà Thị Sy 
cho biết thêm: Để nhiều người 
khiếm thị có cơ hội tiếp cận việc 
làm, Hội đang vận động mọi 
nguồn lực hỗ trợ sửa chữa các 
phòng tẩm quất, xây mới phòng 
xông hơi, nâng cao chất lượng 
dịch vụ tẩm quất đồng thời mở 
rộng tìm kiếm đầu ra cho sản 
phẩm tăm tre và chổi các loại. 
Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp 
với Ngân hàng Chính sách xã 
hội huyện cho người mù vay 
vốn sản xuất, kinh doanh, phấn 
đấu hàng năm có từ 50 hội viên 
trở lên được tiếp cận nguồn vốn.

Với việc tổ chức được 27 
lớp/3.891 học viên trong 
6 tháng đầu năm 2017, 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 
(BDCT) huyện Hưng Hà đã 
hoàn thành 65% kế hoạch năm 
do Thường trực Huyện ủy phê 
duyệt. Cùng với đó, Trung tâm 
chủ động đề ra nhiều giải pháp 
nhằm nâng cao chất lượng đào 
tạo, bồi dưỡng LLCT. Đồng chí 
Đinh Bá Khải, Giám đốc Trung 
tâm cho biết: Để nâng cao chất 
lượng đào tạo, Trung tâm luôn 
chủ động kiện toàn đội ngũ 
giảng viên (cả chuyên trách và 
kiêm nhiệm); tạo điều kiện để 
đội ngũ giảng viên được tham 
gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng 
nghiệp vụ giảng dạy; được đi 
giao lưu học hỏi kinh nghiệm; 
khuyến khích giảng viên tích 
cực đổi mới phương pháp giảng 
dạy. Hiện nay, việc giảng dạy tại 
Trung tâm 100% được thực hiện 
bằng giáo án điện tử. Bên cạnh 
đó, hầu hết các thầy cô đều chú 
trọng gắn lý luận với thực tiễn 
để bài giảng bớt khô khan, học 
viên tiếp thu hiệu quả hơn. Kết 
thúc một chuyên đề, Trung tâm 
đều yêu cầu học viên phải viết 
bài thu hoạch. Ngoài ra, Trung 
tâm còn tích cực tham mưu cho 
cấp ủy bố trí kinh phí xây dựng 
cơ sở vật chất và mua sắm 
trang thiết bị để việc dạy và học 
đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ vậy, 
chất lượng công tác đào tạo, bồi 
dưỡng LLCT thời gian qua của 
Trung tâm luôn được bảo đảm. 
Cán bộ, đảng viên và nhân dân 
được học tập, bồi dưỡng qua 
các khóa học đều được nâng 
cao nhận thức chính trị, định 
hướng tư tưởng, bồi dưỡng kiến 
thức, kỹ năng công tác… từ đó 
thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được 
giao.

Điểm tựa của người khiếm thị
Dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ cho vay vốn sản xuất, kinh doanh là những 

việc làm ý nghĩa của Hội Người mù huyện Hưng Hà nhằm giúp hội viên có thu 
nhập, ổn định cuộc sống. Vì thế, với nhiều người khiếm thị, Hội đã trở thành 
điểm tựa, mở ra nguồn sáng để họ hòa nhập cộng đồng.

Hoàng Lanh

Nâng cao chất lượng
đào tạo, bồi dưỡng 
lý luận chính trị
Thời gian qua, việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý 

luận chính trị (LLCT) của tỉnh đã góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, 
nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, củng 
cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy, chính quyền.

Đào Quyên

Việc nâng cao chất lượng 
công tác đào tạo, bồi dưỡng 
LLCT thời gian qua luôn được 
các đơn vị trong tỉnh quan tâm 
triển khai thực hiện; trong đó, 
nâng cao năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 
giảng viên làm công tác giáo dục 
LLCT luôn được đặt lên hàng 
đầu. Trường Chính trị tỉnh, trung 
tâm BDCT các huyện, thành 
phố, Đảng ủy Khối các cơ quan 
tỉnh và Đảng ủy Khối doanh 
nghiệp tỉnh luôn duy trì tốt đội 
ngũ giảng viên kiêm chức. Nhìn 
chung, đội ngũ cán bộ, giảng 
viên cơ bản đáp ứng yêu cầu 
về số lượng và từng bước được 
nâng cao về chất lượng. Việc 
đổi phương pháp, phương tiện, 
cách thức giảng dạy luôn được 
coi trọng theo hướng lấy người 
học làm trung tâm, gắn lý luận 
với thực tiễn, hướng dẫn học 
viên kỹ năng nhận biết, đánh 
giá, xử lý tình huống và những 
vấn đề thực tiễn tại địa phương, 
đơn vị. Ở một số chương trình, 
học viên được đi nghiên cứu 
thực tế tại các di tích lịch sử, 
mô hình, điển hình về phát triển 
kinh tế - xã hội trong và ngoài 
tỉnh. Công tác quản lý, đào tạo, 
bồi dưỡng thường xuyên được 
củng cố, tăng cường, ngày 
càng chặt chẽ, nền nếp, hiệu 
quả. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
thực hiện nghiêm nội dung, 
thời gian chương trình theo quy 
định. Nội dung các nghị quyết, 
chỉ thị mới của Đảng, tình hình 
thời sự, chính trị, xã hội trong 
nước, quốc tế luôn được kịp 
thời bổ sung, cập nhật vào 
chương trình giảng dạy. Cơ sở 
vật chất, trang thiết bị phục vụ 
công tác giảng dạy và học tập 
LLCT ở Trường Chính trị tỉnh 
và trung tâm BDCT các huyện, 

thành phố được quan tâm đầu 
tư, nâng cấp, trang bị. Đến nay, 
Trường Chính trị tỉnh và hầu hết 
các trung tâm đã được xây dựng 
khá khang trang; cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phục vụ công tác 
giảng dạy, học tập ngày càng 
được bảo đảm tốt hơn. Đó là 
những điều kiện quan trọng góp 
phần nâng cao chất lượng công 
tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT 
của tỉnh trong những năm vừa 
qua.

Từ năm 2006 đến năm 2016, 
các trung tâm BDCT, Đảng ủy 
Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy 
Khối doanh nghiệp tỉnh đã mở 
được 4.049 lớp cho 546.636 
lượt học viên ở 23 chương trình. 
Riêng 6 tháng đầu năm 2017, 
Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức 
bế giảng, trao bằng tốt nghiệp 
và chứng chỉ tốt nghiệp cho 8 lớp 
trung cấp chính trị - hành chính, 
4 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên 
viên, chuyên viên chính, 1 lớp 
trung cấp luật với tổng số 913 
học viên; phối hợp với Học viện 
Chính trị khu vực I tổ chức bế 
giảng, trao bằng tốt nghiệp cho 
90 học viên. Trung tâm BDCT 
các huyện, thành phố, Đảng ủy 
Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy 
Khối doanh nghiệp tỉnh đã mở 
được 192 lớp cho 33.574 lượt 
học viên và 51 kỳ báo cáo viên 
cho 3.529 lượt báo cáo viên, đạt 
42,76% số lớp và 71,22% số 
học viên theo kế hoạch. Qua 
các lớp đào tạo, bồi dưỡng về 
LLCT, trình độ LLCT, chuyên 
môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, 
các ngành trong tỉnh đã được 
nâng lên, đáp ứng yêu cầu tiêu 
chuẩn hóa cán bộ, góp phần 
quan trọng thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nông dân xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây ngô.

THẢO TIÊN

HỌC LỊCH SỬ 
qua những thước phim

phim đã giúp em có những hiểu 
biết sâu sắc hơn về thời chiến. 
Ở đó em thấy những hình ảnh 
rất khác xã hội ngày nay, đó là 
tình yêu chung thủy, sắt son, 
không màng danh lợi, vật chất, 
đó là những thanh niên có lý 
tưởng sống, không sợ hy sinh, 
không sợ gian khổ, sẵn sàng 
xả thân vì độc lập, tự do của 
dân tộc, những người mẹ với 
trái tim đong đầy yêu thương 
nhưng cũng rất kiên cường. Có 
lẽ bởi có những con người như 
vậy mà đất nước ngày nay mới 
được hưởng hòa bình.

Còn Bùi Xuân Tiến, học sinh 
lớp 10D2 thì cảm nhận: Qua 
buổi xem phim em cảm thấy 

Khác với những giờ học quen thuộc trên lớp, thời gian qua, thầy trò 
nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh đã có những trải nghiệm hết sức ý 
nghĩa qua việc tìm hiểu lịch sử thông qua các thước phim điện ảnh theo 
chương trình “Đưa các tác phẩm điện ảnh và sân khấu vào trường học” 
do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tổ chức. Sau 10 năm triển khai, chương trình đã góp phần không nhỏ vào 
việc thay đổi phương pháp dạy và học lịch sử trong nhà trường.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn chuẩn bị bước vào giờ học ngoại khóa.

lịch sử không còn khô khan 
và khó nhớ nữa, những thước 
phim như thế càng thôi thúc em 
tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, em 
cảm thấy khâm phục và biết 
ơn công lao của các thế hệ đi 
trước, cảm thấy mình cần phải 
sống có trách nhiệm hơn, thấy 
tuổi trẻ cần có lý tưởng, mục 
tiêu phấn đấu.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đặc biệt quan tâm đến 
việc dạy và học lịch sử nước 
nhà. Người quan niệm: “Dân ta 
phải biết sử ta/Cho tường gốc 
tích nước nhà Việt Nam”. Thế 
nhưng hiện nay, tình trạng giới 
trẻ vô tâm trước văn hóa dân 
tộc, không thích học lịch sử và 

thiếu hiểu biết về các giai đoạn 
phát triển của đất nước đang 
ngày càng trở nên phổ biến. 
Hậu quả nghiêm trọng của tình 
trạng này là hiện tượng suy 
thoái đạo đức, sự thờ ơ, thiếu 
mục đích sống trong thanh 
niên... Việc đưa những thước 
phim điện ảnh kể về lịch sử, 
truyền thống cha anh vào học 
đường sẽ góp phần làm cho 
giới trẻ nhận ra “sứ mệnh” của 
mình trong việc bảo vệ, tôn 
trọng những giá trị của lịch sử 
ngàn năm văn hiến…, hướng 
giới trẻ đến sự phát triển toàn 
diện về nhân cách, thúc đẩy họ 
có ý thức xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.

Ông Khiếu Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm
Phát hành phim và Chiếu bóng Thái Bình

Thực hiện chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại Công 
văn số 283/UBND-VX 
ngày 8/3/2007 về việc 
giao cho liên sở: Giáo 
dục và Đào tạo, Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch phối hợp tổ chức 
đưa các tác phẩm điện 
ảnh và sân khấu vào 
chương trình giáo dục 

ngoại khóa trong các trường học, Trung tâm 
đã thường xuyên liên kết tổ chức các đợt 
chiếu phim với các trường học. 10 năm qua, 
Trung tâm đã chiếu phim phục vụ hàng chục 
nghìn lượt học sinh. Chúng tôi mong muốn 
thông qua ngôn ngữ điện ảnh có thể định 
hướng thẩm mỹ tốt đẹp cho học sinh, giúp 
các em nắm chắc các môn học chính khóa, 
nhất là các môn như Văn, Lịch sử.

Chị Bùi Thị Kim Tuyến, Bí thư 
Đoàn Thanh niên Trường THPT Lê Quý Đôn

Dịp kỷ niệm 
Cách mạng Tháng 
Tám và Quốc 
khánh 2/9 năm 
nay, Trường THPT 
Lê Quý Đôn đã tổ 
chức cho 1.890 
đoàn viên thanh 
niên tham gia giờ 
học ngoại khóa 
tại rạp chiếu bóng 

Thống Nhất trong 3 ngày. Qua việc xem 
phim, mục đích của chúng tôi là giáo dục 
lòng yêu nước, khơi gợi cho các em lòng 
biết ơn thế hệ đi trước, những người đã 
không quản ngại hy sinh vì nền độc lập, 
tự do của dân tộc. Qua bộ phim, học sinh 
cũng có thể học thêm được nhiều điều 
về ý nghĩa cuộc sống, giúp các em ngày 
càng hoàn thiện mình.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan,
chủ nhiệm lớp 10D2

Trước khi 
đến buổi xem 
phim cũng có 
nhiều học sinh 
tỏ ra không hào 
hứng lắm với 
chương trình, 
một phần là do 
với nhiều em 
môn Lịch sử 
chưa thực sự 

thu hút, dẫn đến các em không chú 
trọng nhiều đến việc học môn học 
này. Nhưng sau khi xem tôi thấy thái 
độ của các em đã có sự thay đổi, các 
em đã bắt đầu có những sự tò mò và 
đặt ra những câu hỏi về những thời kỳ 
đã qua. Tôi nghĩ, nếu chương trình này 
tiếp tục được thực hiện sẽ góp phần 
vào việc giáo dục lịch sử rất hiệu quả.

Dịch vụ tẩm quất giúp người khiếm thị Hưng Hà có việc làm, thu nhập.


