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Kỷ vật
         “kể lại” thời chiến

Gần 400 tư liệu, hình ảnh, hiện vật về bộ đội 
Trường Sơn trưng bày tại Bảo tàng tỉnh đã tái 
hiện lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng 
của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước. Đây là những kỷ vật không thể nào 
quên trong cuộc đời của mỗi người lính Bộ đội 
Cụ Hồ.

Những vật dụng bình dị
Trong các tư liệu, hình ảnh 

về bộ đội Trường Sơn do hội 
viên Hội Truyền thống Trường 
Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh 
trao tặng, có nhiều hiện vật là đồ 
dùng cá nhân do chiến sĩ tự tạo 
từ pháo sáng, bom bi, mảnh đạn 
hay những lá thư, quân trang, 
quân dụng, chiến lợi phẩm thu 
được của lính Mỹ… Mỗi hiện vật 
là một câu chuyện cụ thể, gắn 
liền với cuộc đời người lính trong 
những năm tháng đầy gian khổ, 
chiến đấu anh dũng vì Tổ quốc.

Trao tặng hiện vật cho Bảo 
tàng tỉnh, người chiến sĩ lái xe 
Trường Sơn năm xưa không 
giấu nổi sự xúc động. Đôi tay 
ông nâng niu, trân trọng chiếc 
mũ sắt, áo chống đạn và mảnh 
khăn dù đã gắn bó với mình 
suốt những năm tháng nơi chiến 
trường. Ông quyết định trao lại 
để Bảo tàng tỉnh lưu giữ, trưng 
bày, giúp nhiều người hiểu hơn 
về cuộc chiến mà những người 
lính như ông đã trải qua. Trong 
ký ức của mình, ông Phạm Ngọc 
Sơn, quê xã Phú Châu (Đông 
Hưng) vẫn không thể nào quên 
những chuyến xe chở vũ khí, 
đạn dược, hàng hóa, thực phẩm, 
thương binh từ binh trạm vào 
chiến trường và ngược lại. Tham 
gia quân ngũ từ năm 1972, 
thuộc Tiểu đoàn cơ động, Binh 
trạm 42, huyện A Lưới, tỉnh Thừa 
Thiên Huế, hành trang người lính 
Phạm Ngọc Sơn mang theo trên 
những chặng đường dài không 
nhiều, đơn giản chỉ là chiếc khăn 
dù, quần áo, mũ và một số vật 
dụng thiết yếu khác. Gắn bó mỗi 
ngày, những vật dụng ấy đã trở 
thành người bạn thân thiết của 
người lính lái xe Trường Sơn. 
Chiến tranh ác liệt, khó tránh 
khỏi thương vong và trong một 
lần chở hàng từ Binh trạm vào 
Thành cổ Quảng Trị, xe của ông 
bị trúng bom, ông bị thương ở 
phần mặt và tay. Chiếc mũ sắt 
bị cháy mất phần quai. Sau khi 
điều trị, đồng đội đưa lại cho ông 
những đồ vật ấy làm kỷ niệm và 
ông luôn giữ bên mình suốt mấy 
chục năm qua. Bởi nó là những 
gì còn lại của ông trong những 
ngày sống, chiến đấu nơi chiến 
trường.

Trong triển lãm trưng bày 
chuyên đề 60 năm bộ đội 
Trường Sơn - đường Hồ Chí 
Minh còn có những kỷ vật chứa 
đựng vui, buồn, cảm xúc về tình 
yêu của người lính. Chiếc khăn, 
vật làm tin, hẹn ước tình yêu của 
nữ chiến sĩ Trần Thị The, quê 
xã Quang Trung (Kiến Xương), 
thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 668, 
Trung đoàn 592, đường ống 

Thực hiện chủ trương đổi 
mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo theo 

Nghị quyết số 29 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa 
XI), công tác dạy và học của 
giáo viên và học sinh các trường 
học trên địa bàn tỉnh đã có 
nhiều đổi mới, góp phần nâng 
cao chất lượng dạy và học.

Những năm qua, ngành 
Giáo dục đã triển khai nhiều 
phương pháp, mô hình đổi mới 
theo hướng dạy học tích cực, 
phát huy phẩm chất, năng lực 
học sinh theo yêu cầu đổi mới 
chương trình, sách giáo khoa. 
Cấp THPT đã tập trung vào các 
yếu tố đổi mới thông qua hướng 
dẫn học sinh tự học trên cơ sở 
của sách giáo khoa giữ nguyên 
kiến thức. Trường THPT Lý Bôn 
là một trong những trường luôn 
chú trọng đổi mới công tác quản 
lý, phương pháp giảng dạy và 
các hoạt động trong nhà trường 
theo hướng đơn giản, hiệu quả, 
phù hợp với các mục tiêu giáo 
dục. Thầy giáo Đỗ Văn Thân, 
Hiệu trưởng nhà trường cho 
biết: Để nâng cao chất lượng 
giáo dục thì bắt buộc phải đổi 
mới phương pháp dạy và học. 
Đây là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm của nhà trường 
trong nhiều năm qua. Nhà 
trường đã thực hiện đổi mới 
phương pháp dạy học thông 
qua các hình thức như: học ở 
trường, học trên mạng, học qua 
di sản, học qua các hoạt động 
trải nghiệm, sáng tạo, nghiên 
cứu khoa học kỹ thuật... Nhà 
trường đã kết hợp tốt phương 
pháp dạy học truyền thống với 
các phương pháp hiện đại để 
phát huy tính chủ động, sáng 
tạo của học sinh. Bên cạnh đó, 
nhà trường đẩy mạnh phương 
pháp thực hành, dạy học theo 
dự án trong các môn học; tích 
cực ứng dụng công nghệ thông 
tin phù hợp với nội dung bài học; 
tập trung dạy cách học, cách 
nghĩ, phương pháp tự học, bảo 
đảm cân đối giữa trang bị kiến 
thức, rèn luyện kỹ năng và định 

Thời gian qua, Ủy ban 
MTTQ xã Hợp Tiến (Đông 
Hưng) đã thực hiện tốt 

công tác tập hợp, vận động các 
tầng lớp nhân dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa, xây 
dựng nông thôn mới (NTM). 
Diện mạo và cuộc sống của 
người dân nơi đây có nhiều khởi 
sắc.

Xã Hợp Tiến có 2 tôn giáo 
là Phật giáo và Thiên chúa 
giáo. Để củng cố và phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân, Ủy ban MTTQ xã đổi 
mới hình thức tuyên truyền, 
vận động, phát động toàn dân 
hưởng ứng các phong trào thi 
đua yêu nước, cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
NTM, đô thị văn minh”. 5 năm 
qua, Hợp Tiến đã huy động 
được 50 tỷ đồng đầu tư xây 
dựng NTM, trong đó nhân dân 
và con em xa quê đóng góp gần 

10 tỷ đồng. Các phong trào “5 
không, 3 sạch”, đường hoa phụ 
nữ, đoạn đường tự quản, thực 
hiện nếp sống văn hóa trong 
việc cưới, việc tang, xây cất mồ 
mả cũng được nhân dân thực 
hiện đúng quy định. Bà Đào 
Thị Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ xã cho biết: Thời gian 
qua, Hội đã phát động và huy 
động đông đảo cán bộ, hội viên 
phụ nữ hưởng ứng cuộc vận 
động “5 không, 3 sạch”, tham 
gia tổng vệ sinh vào ngày 24 
hàng tháng và nhân dịp lễ, tết; 
vận động trên 1.000 lượt chị em 
trồng, chăm sóc 800m đường 
hoa, bồn hoa trong khuôn viên 
trụ sở xã, góp phần bảo vệ môi 
trường xanh, sạch, đẹp.

Bà Nguyễn Thị Là, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: 
5 năm qua, Ủy ban MTTQ xã 
đã vận động xây dựng quỹ vì 
người nghèo và quỹ “Đền ơn 

đáp nghĩa” được trên 60 triệu 
đồng. Cùng với nguồn kinh phí 
của cấp trên, Ủy ban MTTQ xã 
đã tặng quà cho gần 40 lượt 
hộ nghèo dịp tết và các đối 
tượng khó khăn, ốm đau, bệnh 
tật; hỗ trợ xây 1 nhà đại đoàn 
kết 30 triệu đồng, hỗ trợ sinh 
kế cho 2 hộ nghèo mỗi hộ 1 
con bò giống; hỗ trợ xây mới, 
sửa chữa 58 căn nhà cho hộ 
chính sách, người có công trị 
giá 1,76 tỷ đồng. Bà Nguyễn 
Thị Nhụ, thôn Ái Quốc chia sẻ: 
Năm 2018, gia đình tôi được Ủy 
ban MTTQ xã trao một con bò 
giống trị giá 15 triệu đồng, tôi 
rất phấn khởi bởi đây là thứ có 
giá trị nhất của gia đình. Tôi và 
con gái chăm sóc bò tốt để có 
thu nhập, thoát nghèo. Cùng 
với đó, nhân dân trong xã tích 
cực chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, áp dụng khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, chăn 

nuôi nên đời sống được nâng 
lên đáng kể. Toàn xã có 70% 
hộ xây nhà kiên cố, 98% hộ 
sử dụng nước máy. Số hộ khá, 
giàu tăng, hộ nghèo giảm. Bình 
quân thu nhập 41 triệu đồng/
người/năm. 

Phong trào thi đua yêu nước 
xây dựng chùa cảnh, xứ họ đạo 
“4 gương mẫu” tiếp tục được Ủy 
ban MTTQ xã triển khai, đông 
đảo tăng, ni, tín đồ, Phật tử, 
đồng bào Công giáo hưởng ứng, 
góp phần quan trọng đưa Hợp 
Tiến về đích NTM năm 2018. 
Chùa Thổ Khối, chùa Bạch 
và giáo xứ Nam Lỗ nhiều năm 
liền đạt danh hiệu chùa cảnh, 
xứ họ đạo “4 gương mẫu”, giáo 
xứ Nam Lỗ được UBND tỉnh 
tặng bằng khen. Các nhà chùa 
và giáo xứ không chỉ giáo hóa 
tín đồ, giáo dân sống “tốt đời, 
đẹp đạo”, hăng say lao động 
sản xuất phát triển kinh tế gia 
đình mà còn thường xuyên tổ 
chức tặng quà cho hộ nghèo, 
gia đình khó khăn, trẻ mồ côi... 
nhân dịp lễ, tết. Ông Phạm Văn 
Vĩnh, Trùm trưởng giáo xứ Nam 
Lỗ cho biết: Trên 670 giáo dân 
của giáo xứ luôn phát huy tinh 
thần “kính Chúa, yêu nước”, 
sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực 
lao động sản xuất. Một số hộ 
đầu tư xây dựng trang trại VAC 

cho thu nhập trên 200 triệu 
đồng/năm. 5 năm qua, giáo xứ 
đã tặng 2,5 tấn gạo cho trên 
100 lượt hộ khó khăn. Hàng 
năm có từ 80 - 85% gia đình 
giáo dân đạt danh hiệu gia đình 
văn hóa. Nhiều năm liền giáo 

xứ không có người nghiện ma 
túy, không còn hộ nghèo.

5 năm qua, xã Hợp Tiến có 
gần 5.000 lượt gia đình đạt gia 
đình văn hóa, trong đó có 1.750 
lượt gia đình đạt gia đình văn 
hóa tiêu biểu, 25 lượt khu dân 

cư đạt văn hóa, 5/5 thôn giữ 
vững thôn văn hóa cấp huyện, 
riêng thôn Tân Hòa được UBND 
tỉnh tặng bằng khen thực hiện 
tốt cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị 
văn minh”. 

Thu Hiền

Hợp Tiến

Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa

Chú trọng đổi mới
phương pháp dạy và học

hướng thái độ, hành vi cho học 
sinh; tăng cường rèn luyện kỹ 
năng sống cho học sinh thông 
qua giờ lên lớp và hoạt động trải 
nghiệm thực tế. Thầy giáo Đỗ 
Văn Thân cho biết thêm: Những 
năm gần đây, đề thi THPT quốc 
gia thường gắn với cuộc sống 
thực tiễn, do đó, ngoài kiến thức 
sách giáo khoa, nhà trường 
cũng yêu cầu các thầy cô giáo 
khuyến khích học sinh tìm hiểu 
kiến thức qua nhiều kênh thông 
tin khác nhau, giúp học sinh 
hiểu được vấn đề thực tiễn và 
có định hướng nghề nghiệp rõ 
ràng trong tương lai.

Ở cấp tiểu học, các nhà 
trường cũng đang tích cực 
chuyển từ phương pháp dạy 
học theo lối “truyền thụ một 
chiều” sang dạy cách học, cách 
vận dụng kiến thức, rèn luyện 
kỹ năng, hình thành năng lực 
và phẩm chất. Ông Trần Tuấn 
Anh, Trưởng phòng Giáo dục 
tiểu học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo cho biết: Toàn cấp học đang 
thực hiện 9 giải pháp để tích 
cực đổi mới phương pháp dạy 
học đó là: cải tiến các phương 
pháp dạy học truyền thống, kết 
hợp đa dạng các phương pháp 
dạy học, vận dụng việc dạy học 
giải quyết các vấn đề, dạy học 
theo tình huống, dạy học theo 
định hướng hành động, tăng 
cường sử dụng các phương tiện 
dạy học và công nghệ thông tin, 
sử dụng các kỹ thuật dạy học 
phát huy tính sáng tạo và tích 
cực, chú trọng các phương pháp 
dạy các môn đặc thù và phương 
pháp dạy học tích cực cho học 
sinh. Để thực hiện được những 
giải pháp này, ngoài việc tổ 
chức các buổi tập huấn, Phòng 
còn tổ chức chuyên đề các cấp 
cho cán bộ, giáo viên tiểu học. 
Từ đó, các nhà trường có cơ 
hội được trao đổi, học hỏi kinh 
nghiệm đổi mới từ các trường 
học đã thực hiện thành công.

Xác định muốn đổi mới 
phương pháp dạy và học, trước 
hết, phải đổi mới từng giáo viên, 
tổ, nhóm chuyên môn. Đây 

là một trong những nhiệm vụ 
xuyên suốt trong các năm học 
của Trường Tiểu học Đông Mỹ 
(thành phố Thái Bình). Cô giáo 
Đỗ Thủy Hà, Hiệu trưởng nhà 
trường chia sẻ: Hàng tuần, các 
tổ chuyên môn  của Trường luôn 
duy trì thực hiện tốt sinh hoạt 
chuyên môn theo hướng đổi 
mới. Ngoài việc nâng cao năng 
lực quản lý và năng lực chuyên 
môn cho giáo viên và cán bộ 
quản lý, thông qua các buổi 
sinh hoạt chuyên môn, mỗi cán 
bộ, giáo viên đã biết chủ động 
lựa chọn nội dung để xây dựng 
các chuyên đề dạy học trong 
mỗi môn học và các chuyên đề 
tích hợp, liên môn phù hợp với 
việc tổ chức hoạt động tích cực, 
tự lực, sáng tạo của học sinh; 
đổi mới nhận thức về mục tiêu, 
nội dung, phương pháp và hình 
thức dạy học, đổi mới kiểm tra 
đánh giá theo hướng dạy học 
tích cực, hướng vào hoạt động 
học của học sinh. Qua quá trình 
thực hiện sinh hoạt chuyên môn 
theo hướng đổi mới đã giúp 
cho giáo viên tăng cường khả 
năng quan sát, biết cách phân 
tích tiết học một cách sát thực, 
chính xác. Đồng thời giúp giáo 
viên tích lũy thêm nhiều bài học 
trong quá trình tổ chức các hoạt 
động học tập cho học sinh. Đặc 
biệt, học sinh được chú ý nhiều 
hơn về phát triển năng lực và 
phẩm chất. Nhờ vậy, chất lượng 
giáo dục của Trường Tiểu học 
Đông Mỹ những năm qua luôn 
được duy trì ổn định, điểm thay 
đổi lớn nhất đó chính là học sinh 
mạnh dạn, tự tin thể hiện và áp 
dụng kiến thức, kỹ năng của 
mình vào cuộc sống.

Rèn cho học sinh thói quen 
và khả năng tự học, tích cực phát 
huy tiềm năng và vận dụng hiệu 
quả những kiến thức, kỹ năng đã 
được tích lũy là mục đích mà các 
nhà trường hướng đến hiện nay, 
từng bước đáp ứng việc đào tạo 
nguồn nhân lực trong bối cảnh 
phát triển của cách mạng công 
nghiệp 4.0.

Đặng Anh

Tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

xăng dầu với bộ binh Bùi Quốc 
Lược là một trong kỷ vật giản 
dị, thiêng liêng nhưng cũng đầy 
thiệt thòi về tình yêu của họ. 
Lớn lên cùng nhau tại một vùng 
quê nghèo, theo tiếng gọi thiêng 
liêng của Tổ quốc, những đoàn 
viên thanh niên tình nguyện 
lên đường nhập ngũ. Khác đơn 
vị, cộng thêm sự khốc liệt của 
chiến tranh nên họ đành gác lại 
chuyện riêng tư, tập trung toàn 
trí, toàn lực vì nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước. Chỉ đến năm 1971, hai 
người mới tình cờ gặp lại nhau 
khi đơn vị của bà The hành 
quân đến đường 9 Nam Lào. 
Cuộc gặp gỡ xúc động diễn ra 
chóng vánh chừng vài phút, họ 
chỉ kịp trao nhau chiếc khăn và 
bức ảnh chân dung để làm tin. 
Sau đó, bà nhận được tin ông 
hy sinh. Nỗi đau, tình cảm dồn 
nén chất chứa trong chiếc khăn 
làm tin ngày ấy. Bà giữ nó như 
một kỷ niệm thiêng liêng của 
cuộc đời, ký ức về tình yêu dang 
dở, một thiệt thòi, hy sinh của 
đôi lứa yêu nhau thời chiến.

Phần thưởng được Bác Hồ gửi tặng
Những hiện vật trao tặng 

không chỉ có vật dụng do các 
chiến sĩ chế tạo, quân trang, 
quần áo hay chiến lợi phẩm thu 
được từ địch mà còn có những 
phần thưởng đầy ý nghĩa, ghi 
nhận chiến công anh dũng, sự 
gan dạ, quả cảm của họ nơi 
chiến trường. Được Bác Hồ gửi 
tặng chiếc đồng hồ đeo tay hiệu 
Polijot do Liên Xô sản xuất vì 
có nhiều thành tích trong thực 
hiện nhiệm vụ nơi chiến trường, 
gần 50 năm qua, bà Phạm Thị 
Phàn, sinh năm 1948, xã Thái 
Thuần (Thái Thụy) luôn giữ 
chiếc đồng hồ bên mình và coi 
đó như một kỷ vật thiêng liêng 
của cuộc đời. Nhắc lại kỷ niệm 
được Bác Hồ gửi tặng chiếc 
đồng hồ đeo tay bà Phạm Thị 
Phàn, nữ chiến sĩ lái xe Binh 
trạm 12, Đoàn 559 không 
giấu được niềm vui, sự tự hào. 
Bà Phàn chia sẻ: Đầu tháng 
4/1969, đoàn xe nhận nhiệm vụ 
phải cấp tốc chở súng, đạn vượt 
Cổng Trời chi viện ngay cho các 

đơn vị phía trong. Binh trạm 12 
lấy tinh thần xung phong chở 
hàng ngay trong đêm, chuyển 
thương binh về hậu cứ. Tôi đã 
xung phong dẫn đầu, làm hoa 
tiêu cho cả đoàn xe dưới làn 
mưa bom của giặc Mỹ. Với 
tinh thần ấy và những chiến 
công đã được lập trước đó, tại 
buổi tổng kết thi đua của Binh 
trạm 12, tôi và một đồng đội 
(quê Nam Định) được Bác Hồ 
gửi tặng chiếc đồng hồ đeo tay 
như một phần quà động viên, 
khen thưởng cho những thành 
tích đã đạt được trong thực hiện 
nhiệm vụ. Khi ấy cả đơn vị có 
hai người được nhận chiếc đồng 
hồ nên ai cũng rất xúc động. 
Bản thân tôi cảm thấy rất vui và 
hạnh phúc. Tôi cảm nhận được 
sự quan tâm của Bác dù ở xa, 
sức khỏe yếu nhưng vẫn không 
quên động viên chiến sĩ, đồng 
bào của mình.

Kể từ khi được trao tặng, 
chiếc đồng hồ luôn là người 
bạn đồng hành cùng bà Phàn 
trong mỗi hành trình dài đầy 
nguy hiểm. Chiếc đồng hồ trở 
thành điểm tựa tinh thần giúp 
bà vượt qua cung đường từ 
dốc Cổng Trời sang cửa khẩu 
Cha Lo. Những nơi được mệnh 
danh là “túi bom” khổng lồ hay 
“con đường tử thần” thời chiến. 
Trong một lần đi làm nhiệm 
vụ, không may chiếc đồng hồ 
bị văng ra khỏi xe, bà Phàn 
đã cố gắng nhặt lại những phụ 
kiện, lắp ghép lại và mang đi 
sửa nhưng không được như cũ. 
Dù vậy, bà vẫn nâng niu, giữ 
gìn chiếc đồng hồ như một báu 
vật. Giờ đây, chiếc đồng hồ đã 
được bà Phàn trao tặng lại cho 
Bảo tàng tỉnh.

Chiến tranh đã đi qua nhưng 
những kỷ vật ấy vẫn còn. Dù 
gắn bó nhiều năm và luôn được 
người lính trân quý, giữ gìn song 
họ vẫn sẵn sàng trao tặng lại để 
thế hệ trẻ có thể hiểu hơn về lịch 
sử dân tộc, về những hy sinh, 
gian khổ nhưng đầy anh dũng, 
tự hào trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước. Từ đó, tiếp 
bước cha anh, có trách nhiệm 
gìn giữ, bảo vệ và xây dựng quê 
hương, đất nước.

Hoàng Lanh

Hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh trao 
tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh.

Kỷ vật của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Nhân dân xã Hợp Tiến trồng gấc, nuôi gà để phát triển kinh tế gia đình.


