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Nguyễn Văn Tình
Học viện Hải quân

TRƯỜNG SA SAU NGÀY GIẢI PHÓNG
48 năm trôi qua, mỗi lần nhắc đến, ánh mắt của 

những lính đầu tiên ra giải phóng Trường Sa không 
khỏi rưng rưng xúc động. Những ngày đầu đặt chân 
đến nơi đây, đảo vẫn còn rất hoang sơ, ít cây cối, 
nhưng hải âu, mòng biển, ó biển... thì nhiều vô số, 
gặp người chúng chẳng buồn bay. Chim biển đẻ 
trứng dày đặc trong lớp cỏ, bãi cát. Bộ đội đi tuần 
quanh đảo không còn chỗ đặt chân, nếu không lại 
phải giẫm lên trứng và chim non mới nở. Trường 
Sa Lớn cây sâm đất có khá nhiều, mọc kín cả đảo. 
Nam Yết có dừa, bàng vuông. An Bang, Sinh Tồn 
gần như không có cây cối. Đảo An Bang chim ó 
biển, vích rất nhiều, chúng đẻ trứng ngay trên các 
bãi cát. Trên đảo Song Tử Tây có mười cây dừa 
và vô số cây dại. Các công trình trên các đảo chủ 
yếu là hầm, công sự phủ cát, gác tôn, mặt đất dày 
đặc phân chim... Ngày ấy, thức ăn của bộ đội ngoài 
khẩu phần lương khô còn cải thiện thêm đủ loại hải 
sản, rong biển, trứng chim. Nước ngọt được ví quý 
như máu. Thiếu rau xanh và nước ngọt khiến nhiều 
người cảm thấy cồn cào nhớ đất liền.

Huyện Trường Sa bao gồm toàn bộ quần đảo 
Trường Sa, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng 
về mặt quân sự, chính trị, xã hội, kinh tế biển, có 
trữ lượng nguồn tài nguyên khá lớn, phong phú, 
đa dạng như trữ lượng hải sản, năng lượng biển... 
Do vậy, ngay từ những ngày đầu giải phóng, ta đã 
bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng, củng cố các 
đảo. Để có được một thế đứng Trường Sa hôm nay, 
có rất nhiều lớp người đã đổ máu xương, mồ hôi, 
công sức. Những người lính Trung đoàn công binh 
83 (nay là Lữ đoàn 83) nhiều năm làm nhiệm vụ 
xây dựng đảo. Hàng trăm tốp công binh và các lực 
lượng ra đảo cắm mốc chủ quyền, xây dựng đảo 
chìm, các hạng mục công trình chiến đấu, sinh 
hoạt cho bộ đội. Từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm, 
lính công binh cho tập kết vật liệu lên các đảo, thời 
gian các tháng còn lại thời tiết khắc nghiệt do áp 
thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc gây khó khăn 
cho việc vận chuyển. Việc xây dựng các công trình 
trên đảo trong điều kiện thời tiết sóng gió khắc 
nghiệt, quá trình thi công phụ thuộc vào con nước 
thủy triều, thi công các hạng mục dưới nước đặc 
biệt là nước biển gặp vô vàn khó khăn. Tàu vận 
tải không thể áp sát bờ, vật liệu chuyển từ tàu vào 
đảo chỉ có xuồng và đôi vai người lính. Lính công 
binh, quần cộc, đầu trần, chân đạp đá san hô sắc 
nhọn, vác đá bầm vai xây kè chắn sóng. Bên cạnh 
sự hy sinh thầm lặng của những người lính, có rất 
nhiều con người tâm huyết gắn bó, đóng góp sức 
mình cho diện mạo mới ở Trường Sa. Anh Cao Văn 
Giáp, Phó Chủ tịch đầu tiên của xã đảo Sinh Tồn 
cho biết: Tôi có 5 năm gắn bó với đảo, vừa đảm 
nhiệm công tác chính quyền vừa là thầy giáo và 
cũng là một người lính bảo vệ đảo. Nhìn gương mặt 
khắc khổ, nước da đen cháy, mái tóc xơ cứng mới 
hiểu hết nỗi vất vả không thể kể hết về anh. Chị 
Hoàng Thị Lệ Hà, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa là người có gần 
mười năm gắn bó với Trường Sa. Từ năm 2013, sau 
chuyến đi Trường Sa, chị luôn trăn trở cần phải làm 
những việc thiết thực hơn để góp phần vơi bớt khó 
khăn cho quân và dân ngoài đó. Như một nhịp cầu 

9 giờ ngày 29/4/1975, cờ giải phóng tung bay trên đảo Trường Sa. Quân chủng Hải 
quân cùng lực lượng thuộc Quân khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiến công giải 
phóng quần đảo Trường Sa.

Trường Sa
HÔM NAY
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chị đã kết nối một số tỉnh, doanh nghiệp, cá nhân 
trong và ngoài tỉnh đóng góp những món quà thiết 
thực, ý nghĩa hỗ trợ các đảo huyện Trường Sa. Chị 
cũng chính là người có công trong việc nghiên cứu, 
tìm hiểu các giống cây, vật nuôi đưa ra trồng thành 
công ngoài Trường Sa: vịt biển, máy ấp trứng, phù 
hợp với điều kiện chăn nuôi trên diện tích nhỏ, con 
giống thiếu, cung cấp con giống tại chỗ; vịt biển 
sống kiếm ăn được trên nước mặn. Cây tra, phi lao, 
hoàng yến, chùm ngây, đậu biếc... đã được lần lượt 
đưa ra Trường Sa, những loại cây này đã phát triển 
tốt, cho thu hoạch, phù hợp với môi trường nước 
mặn, khô hạn trên các đảo Trường Sa. Tạo cảnh 
quan, gây dựng hệ sinh thái, môi trường trong lành 
cho các đảo. Đặc biệt, sau gần 10 năm, kiên trì 
đưa cây giống ra Trường Sa đã chứng minh những 
cây xanh trồng trên các đảo là phù hợp, cây phát 
triển tốt.

TRƯỜNG SA HÔM NAY
Đến Trường Sa hôm nay, rất nhiều công 

trình hạ tầng tại các đảo đã được tôn 
tạo, xây dựng khang trang, kiên cố. Hệ 
thống nhà ở, đường bê tông, hệ thống 
điện bằng năng lượng sạch từ sức 
gió và mặt trời, bể chứa nước ngọt, 
hệ thống trạm phát sóng FM, hệ 
thống thông tin liên lạc Viettel, 
visat... thông suốt từ đất liền 
ra đảo đã thay đổi đời sống 
vật chất và tinh thần của quân 
dân trên đảo. Từ đất liền đã 
kết nối cầu truyền hình, 
cầu truyền thanh trực 
tuyến đến các đảo. Giao 
thông đi lại với đất liền 
có phương tiện đường 
biển, huyện đang 
phát triển phương 
tiện hàng không. 
Trụ sở làm việc của 
UBND các xã, thị trấn 
được xây dựng, sửa 
chữa và trang bị cơ 
sở vật chất, phương 
tiện làm việc cơ bản. 
Các đảo được trang 
bị xuồng có sức cơ 
động nhanh, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và nhiệm 
vụ cứu hộ cứu nạn, đánh bắt hải sản. Quần đảo có 
4 âu tàu tại Song Tử Tây, Đá Tây, Trường Sa và 
Sinh Tồn với sức chứa hàng trăm tàu công suất lớn; 
các trạm dịch vụ sửa chữa tàu thuyền, 2 làng chài 
là điểm tựa vững chắc cho ngư dân đánh bắt xa 
bờ. Các cơ sở hậu cần nghề cá đã giúp hàng nghìn 
lượt tàu thuyền của ngư dân khai thác hải sản các 
tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, 
Khánh Hòa... đến nghỉ ngơi, tránh trú giông bão. 
Tàu bảo đảm hậu cần nghề cá, được cấp miễn phí 
nước ngọt, lương thực, thực phẩm, y tế, mua nhiên 
liệu, sửa chữa tàu thuyền... Quần đảo có 9 ngọn 

hải đăng, được cơ quan thủy đạc quốc tế công 
nhận do Việt Nam thiết lập và duy 

trì, bảo đảm hàng hải, giúp tàu 
thuyền định hướng và xác định 

vị trí; 2 trạm khí tượng hải văn 
quan trắc và phát báo quốc 
tế, là con mắt báo bão sớm 

nhất cả nước, bảo đảm phòng, 
chống thiên tai trên biển. Các công trình 
như trụ sở HĐND và UBND xã, thị trấn, 
nhà ở, các trường học, bệnh xá, 9 ngôi 
chùa, công viên, tượng đài, đài tưởng 
niệm liệt sĩ, nhà văn hóa, khu vui chơi 

giải trí, thể thao... được tôn 
tạo, xây mới khang trang, 

đáp ứng nhu cầu cơ 
bản đời sống của quân 
và dân trên đảo. Các 

xã, thị trấn có 3 trường 
tiểu học, giáo viên đảm 
nhiệm dạy các lớp từ 

mẫu giáo đến các 
lớp tiểu học. 
Hàng năm 
tổ chức 
bồi dưỡng, 
chỉ đạo 
giáo viên 
dạy học 
theo chuẩn 

kiến thức, 
kỹ năng, phù 

hợp với trình độ 
học sinh và điều 
kiện dạy học. Chất 
lượng giáo dục và 
lực học của học 

sinh khá vững chắc, kết quả kiểm tra đánh giá hàng 
năm học sinh đều đạt khá, giỏi, 100% các cháu vào 
bờ học tiếp đều theo kịp chương trình và đạt lực 
học khá, giỏi. Khu dân cư trên đảo được thiết kế 
đẹp, thoáng mát với vườn rau, khu chăn nuôi, tivi kỹ 
thuật số, đầu video, tủ lạnh... Chăm sóc sức khỏe 
cho quân và dân được cải thiện rõ rệt qua các năm. 
Quần đảo có 10 trạm y tế và các tổ quân y với đội 
ngũ thầy thuốc có tay nghề cao từ các bệnh viện, 
viện trong nước bảo đảm phòng, chống dịch bệnh 
và được đầu tư trang thiết bị và nhiều loại thuốc. 
Hàng tháng lực lượng quân y tổ chức khám chữa 
bệnh cho cán bộ, nhân dân theo định kỳ, trẻ em 
dưới 5 tuổi không bị suy dinh dưỡng. Ngoài những 
ca bệnh khó đòi hỏi phải có đủ dụng cụ vật chất y 
tế đặc biệt và kết nối từ đất liền chữa trị, hầu hết 
các đảo nổi có thể giải quyết những ca bệnh cho 
nhân dân và ngư dân khi gặp nạn. Nhà tưởng niệm 
Bác Hồ là công trình lưu niệm đặc biệt được xây 
dựng khang trang tại thị trấn Trường Sa; 2 bảo tàng 
3D tại thị trấn Trường Sa và xã Song Tử Tây, 1 nhà 
truyền thống tại đảo Nam Yết, 23 nhà văn hóa đa 
năng tại các đảo chìm cùng nhiều sân bóng đá, 
bóng chuyền với một số dụng cụ tập luyện thể thao 
đa năng phục vụ cơ bản các hoạt động tập luyện và 
giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các di 
sản văn hóa được trùng tu, tôn tạo và phát huy giá 
trị như: 2 bia chủ quyền di tích lịch sử cấp quốc gia 
tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết, 9 ngôi chùa 
được tôn tạo và đã có các sư trụ trì. 4 cây di sản 
Việt Nam được xác lập tại các đảo. Cây xanh và 
hoa đã được đưa ra trồng trên tất cả các đảo, được 
chăm sóc cẩn thận, tạo cảnh quan môi trường thiên 
nhiên tươi đẹp, là niềm vui, sức sống của quân và 
dân tại các đảo.

Huyện Trường Sa với vị trí quân sự chiến lược 
quan trọng của Tổ quốc, có vai trò đặc biệt và ý 
nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền 
chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước trên 
khu vực Biển Đông. Trong tình hình hiện nay, phát 
triển huyện Trường Sa vững chắc là yêu cầu cấp 
thiết và thường xuyên của tỉnh Khánh Hòa và cả 
nước. Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 
của Bộ Chính trị xác định: “Tổ chức thực hiện hoạt 
động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển 
ngư nghiệp để phát triển huyện đảo Trường Sa 
trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên 
biển của cả nước; khu vực phòng thủ vững chắc, 
góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc”. Quần đảo Trường Sa cách xa đất 
liền, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, tuy còn nhiều 
khó khăn song được sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước, các cấp chính quyền và bao công sức, tình 
cảm của nhân dân cả nước, diện mạo Trường Sa 
hôm nay đã thay đổi và phát triển không ngừng. 
Quân và dân Trường Sa luôn tiếp nối truyền thống 
của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết một lòng, 
quyết tâm bảo vệ, gìn giữ và phát triển kinh tế - xã 
hội các đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam 
trên quần đảo Trường Sa.

Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng! Sau 48 năm, 
nơi ấy đã có rất nhiều đổi thay kể từ khi những 
người lính đầu tiên của Đoàn C75 đặt chân lên giải 
phóng các đảo. Và, hơn tất thảy, có một Trường Sa 
được xây dựng vững chắc trong lòng mỗi người con 
đất Việt.

Đảo Nam Yết.
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Vừa xong cuộc họp giao ban, Thiếu tá Phạm 
Văn Quyền, Phó Trưởng Công an huyện 
Quỳnh Phụ lại cùng đồng đội khẩn trương 

xuống địa bàn để kiểm tra, đôn đốc công tác bảo 
đảm an ninh trật tự (ANTT). Hòa cùng dòng người 
tấp nập giữa phố phường những ngày giáp tết, 
đâu đó trong các anh cũng có chút chạnh lòng khi 
nghĩ về gia đình, người thân song những nỗi niềm 
như thoáng qua để dành toàn tâm, toàn ý với công 
việc. Vì hạnh phúc của nhân dân, giữa thời bình, 
máu của các chiến sĩ công an vẫn đổ. Ít người biết 
được, năm 2005 Thiếu tá Phạm Văn Quyền lúc 
đó đang công tác tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, 
trong một lần phát hiện và truy đuổi phạm nhân 
trốn trại, anh đã bị đối tượng điên cuồng chống trả 
bằng dao tự chế. Với tinh thần kiên quyết tấn công 
trấn áp tội phạm, đối tượng đã bị khống chế và bắt 
giữ song anh vĩnh viễn mang trên người thương 
tật 21%. Đôi lúc trái gió trở trời, những vết thương 
lại âm ỉ tái phát song trở thành động lực giúp anh 
thêm vững vàng, bồi đắp thêm ý chí quyết tâm 
hoàn thành nhiệm vụ của người thương binh Công 
an nhân dân. Suốt quãng thời gian 20 năm công 
tác trong ngành, chưa một lần Thiếu tá Phạm Văn 
Quyền được đón tết cùng gia đình. Ngay trong 
những ngày tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang 
cận kề, anh vẫn thường xuyên bám tuyến, bám 
địa bàn cơ sở, chỉ đạo các đơn vị tích cực thực 
hiện “4 cùng”, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 
địa phương trực tiếp đến từng gia đình để tuyên 
truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm 
các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 
pháo; nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn 
hoạt động của tội phạm. Công việc dẫu bận rộn 
nhưng Thiếu tá Phạm Văn Quyền và đồng đội vẫn 

cảm thấy hạnh phúc vì đã góp một phần công sức 
của mình cho sự bình yên của quê hương.

“Phòng không nghỉ tết”, đó là cách Đại úy Trần 
Quang Huynh, Giám định viên tư pháp, Phòng Kỹ 
thuật Hình sự (KTHS), Công an tỉnh nói về đơn vị 
mình trong dịp tết. Với cán bộ, chiến sĩ lực lượng 
KTHS, tết là ở hiện trường bởi khi có vụ việc xảy 
ra họ đều có mặt sớm nhất để khám nghiệm, thu 
thập, bảo quản các tang chứng, vật chứng và dấu 
vết của vụ án, giúp cơ quan điều tra có đủ cơ sở 
để điều tra truy tìm thủ phạm. Không trực tiếp đấu 
tranh trực diện với các loại tội phạm nhưng những 
công việc thầm lặng mà lực lượng KTHS đã và 
đang ngày đêm đối mặt cũng không kém phần 
cam go và nguy hiểm.

Trong màn sương lạnh, nhấp chén trà xuân, 
Đại úy Trần Quang Huynh chia sẻ về kỷ niệm 
không thể quên khi cả phòng cùng đón tết tại 
hiện trường vụ án. Ngày 28/1/2017, tức mùng 1 
tết Nguyên đán Đinh Dậu, nhận được thông tin 
về cái chết chưa rõ nguyên nhân của một công 
dân ở xã Thái Thọ (Thái Thụy), lực lượng KTHS 
được tập hợp triển khai xuống hiện trường làm 
nhiệm vụ. Nạn nhân là bà Đ.T.L, 65 tuổi, người địa 
phương, sống độc thân, nghi vấn bất cẩn khi sử 
dụng điện dẫn đến tử vong. Bằng các biện pháp 
nghiệp vụ, thông qua công tác khám nghiệm hiện 
trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng 
kết luận nạn nhân tử vong không phải do điện 
giật mà có tác động của ngoại lực gây tắc nghẽn 
đường thở. Lãnh đạo Công an tỉnh đã quyết định 
thành lập Ban chuyên án với sự tham gia của gần 
100 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án. Áp lực, khó 
khăn đè nặng song trách nhiệm trước nhân dân và 
nạn nhân là động lực để lực lượng công an quyết 
tâm phải nhanh chóng đưa hung thủ của vụ án 
ra ánh sáng. Qua quá trình khoanh vùng, sàng 
lọc hàng trăm đối tượng, trước những chứng cứ 
khoa học xác đáng và lập luận đanh thép của cơ 
quan điều tra, thủ phạm của vụ án là Dương Văn 
Thà, hàng xóm sát vách nhà bà L đã ra tay sát hại 
nạn nhân vô tội chỉ vì cơn thù tức cá nhân. Khi kẻ 
thủ ác được đưa ra ánh sáng cũng là lúc kết thúc 
quãng thời gian nghỉ tết, cán bộ, chiến sĩ Phòng 
KTHS lại nhanh chóng sắp xếp việc riêng trở lại 
với guồng quay của công việc thường ngày. “Sau 
hồi chuông điện thoại có thể là một vụ tai nạn giao 
thông nghiêm trọng, một vụ án mạng, cháy nổ... 
cần lực lượng KTHS khẩn trương đến hiện trường. 
Những ngày tết, cán bộ, chiến sĩ công an phải 
làm việc nhiều hơn, căng thẳng hơn, được đón 

tết cùng gia đình là điều không thể nhưng chúng 
tôi hiểu đó là nhiệm vụ cao cả, vinh quang mà 
Đảng và nhân dân giao phó. Nhân dân được đón 
tết an toàn, bình yên cũng là niềm vui tết muộn 
với những người chiến sĩ công an” - Đại úy Trần 
Quang Huynh chia sẻ.

Những cán bộ, chiến sĩ như Thiếu tá Phạm Văn 
Quyền, Đại úy Trần Quang Huynh cùng bao người 
chưa kịp nhớ mặt, biết tên đã góp hương thầm vào 
vườn hoa chiến công của lực lượng Công an Thái 
Bình trong năm 2022. Với phương châm "Phòng 
ngừa tốt, khám phá nhanh, kiên quyết đấu tranh 
đẩy lùi tội phạm”, Công an tỉnh đã tập trung thực 
hiện quyết liệt các biện pháp kéo giảm 5% tội 
phạm về trật tự xã hội; phạm pháp hình sự giảm 
12,7%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 85,91% (vượt 
10,91% chỉ tiêu giao), án rất nghiêm trọng và đặc 
biệt nghiêm trọng đạt 100%. Lực lượng công an 
liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 
phạm, triệt phá thành công nhiều vụ án nghiêm 
trọng, phức tạp, đường dây, ổ nhóm tội phạm về 
hình sự, kinh tế, ma túy, được cấp ủy, chính quyền 
và nhân dân đánh giá cao... Qua đó, triệt xóa 
42 đường dây, ổ nhóm tội phạm; bắt, vận động 
51 đối tượng truy nã; bắt, xử lý 121 vụ/142 đối 
tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, 
tham nhũng; bắt 429 vụ/629 đối tượng mua bán, 
tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy... 
Cùng với đó, thành tích đạt được trên tất cả các 
mặt công tác đã có 1.284 tập thể, cá nhân thuộc 
lực lượng Công an Thái Bình được các cấp tuyên 
dương, khen thưởng.

 “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui 
chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ 
sống”, mỗi dịp tết Nguyên đán, người dân lại quen 
với hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an 
tỉnh được tăng cường, phối hợp bảo đảm ANTT; 
thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách; 
tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham 
gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm... trên 
địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, lực lượng công an đã 
góp phần cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân 
bảo đảm tuyệt đối ANTT, trật tự an toàn xã hội 
trong dịp tết Nguyên đán, giữ vững thành tích 10 
năm liên tục Thái Bình không có đốt pháo nổ trái 
phép trước, trong và sau giao thừa...

Bao cán bộ, chiến sĩ công an đành lỗi hẹn với 
những ngày tết sum vầy; sự đóng góp, hy sinh 
thầm lặng vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân 
như cánh én góp thêm những mùa xuân trường 
tồn cho đất nước.

Những người 
đón tết muộn

Trịnh Cường

Khi mọi người, mọi nhà đang sum họp, 
quây quần bên nhau tận hưởng hương vị và 
niềm vui của ngày tết đoàn viên cũng là lúc 
các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh gác lại hạnh 
phúc riêng lên đường làm nhiệm vụ, góp phần 
giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho 
nhân dân.
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Minh Hưng

Ấm áp
tình quân dân

Run run đón chúng tôi trên thềm nhà, bà 
Ngô Thị Lượng, xã Tân Học (Thái Thụy) 
không giấu được niềm vui khi được ở trong 

ngôi nhà mới. Nhà neo đơn, bà Lượng nuôi cháu 
Vũ Đức Minh từ lúc 4 tuổi, hoàn cảnh khó khăn lại 
thương bà già yếu, Minh đã sớm đi làm kiếm tiền 
trang trải cuộc sống. Mùa tuyển quân năm 2022, 
dù thương cháu chưa đủ tuổi nhưng bà Lượng vẫn 
động viên Minh viết đơn tình nguyện xung phong 
thực hiện nghĩa vụ quân sự bởi bà luôn tin tưởng 
môi trường quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành 
hơn trong cuộc sống. Sau khi biết được hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn của gia đình, Ban CHQS huyện 
Thái Thụy đã khảo sát, kêu gọi các mạnh thường 
quân quyên góp, ủng hộ, tu sửa lại ngôi nhà đã 
nhiều năm xuống cấp trầm trọng. Quá trình xây 
dựng, LLVT địa phương đã tích cực giúp đỡ, hỗ 
trợ về nhân lực, phương tiện, ngày công lao động 
để giảm bớt chi phí cho gia đình. Ngôi nhà được 
tu sửa với tổng kinh phí 140 triệu đồng, trong đó 
Ban CHQS huyện kêu gọi quyên góp 85 triệu 
đồng, trực tiếp hỗ trợ ngày công với giá trị hơn 
10 triệu đồng. Ngôi nhà được bàn giao vào tháng 
1/2022 trong tình cảm ấm áp của quân đội, cấp 
ủy, chính quyền và nhân dân địa phương như chia 
sẻ, động viên Vũ Đức Minh thêm vững tâm hoàn 
thành nhiệm vụ. Công trình mái ấm tình thương 
thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ tân binh có hoàn cảnh 
khó khăn của Ban CHQS huyện Thái Thụy nhận 

được sự ghi nhận và lan tỏa những hiệu ứng tích 
cực từ hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. 
Bà Ngô Thị Lượng chia sẻ: Bao nhiêu năm ở ngôi 
nhà dột nát, nay về già có chỗ ra vào mà không 
phải lo mưa, bão. Không có các chú bộ đội thì 
biết đến bao giờ gia đình tôi mới có cơ ngơi khang 
trang như thế này. Chúng tôi vô cùng biết ơn. Tết 
này dù cháu đang đóng quân ở xa song trong lòng 
tôi luôn thấy vui và ấm áp bởi trong nhà vẫn đầy 
đủ quất đào, quà tết và tình cảm của bà con hàng 
xóm láng giềng, chính quyền địa phương và Ban 
CHQS huyện thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, 
động viên.

Ngôi nhà tình nghĩa được Bộ CHQS tỉnh khánh 
thành và bàn giao cho bà Khiếu Thị Kim Cúc, thôn 
Bắc Sơn, xã Tự Tân (Vũ Thư) vào giữa những ngày 
tháng 7/2022 như thêm thể hiện sự tri ân của cán 
bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh với các anh hùng, liệt sĩ và 
gia đình chính sách đã hy sinh vì nền độc lập, tự 
do của Tổ quốc. Chồng bà Cúc là liệt sĩ Trần Tuấn 
Khanh hy sinh tháng 5/2018 khi đang làm nhiệm vụ 
rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Bình. Sau khi chồng 
hy sinh, bà Cúc một mình nuôi 2 con nhỏ, hoàn 
cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp. Cán bộ, chiến sĩ 
Bộ CHQS tỉnh đã quyên góp, hỗ trợ 80 triệu đồng, 
bà Cúc huy động thêm các nguồn lực, đầu tư tổng 
kinh phí 320 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mái 
bằng 1 tầng, diện tích 65m2, có công trình phụ trợ 
khép kín, bảo đảm an toàn và thuận lợi sinh hoạt. 
Bà Cúc xúc động chia sẻ: Chồng tôi không may 
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ là một mất mát lớn 
đối với gia đình và đơn vị. Song gia đình được bảo 
đảm đầy đủ chế độ, chính sách, luôn nhận được sự 
quan tâm, động viên, hỗ trợ về vật chất và tinh thần 
của cán bộ, chiến sĩ LLVT, qua đó đã giúp chúng 
tôi cố gắng vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên 
trong cuộc sống.

Bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, Bộ 
CHQS tỉnh đã phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh 
hùng; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; thăm, tặng 
quà đối tượng chính sách và người có công với 
cách mạng nhân dịp lễ, tết; tặng sổ tiết kiệm; thăm 
viếng, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức 
khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, điều trị bệnh 
cho các đối tượng chính sách, người dân khó khăn 
nhân các hoạt động huấn luyện dã ngoại, tổ chức 
tết thắm tình quân dân...

Trong năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 
thăm, tặng quà 61 tập thể, trên 1.600 cá nhân 

với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hưởng ứng phong 
trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không 
để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ 
phát động, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc 
còn tích cực đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ 
vì người nghèo, ủng hộ phòng, chống thiên tai... 
góp phần chăm lo người có công với cách mạng, 
người dân nghèo với tổng số tiền 540 triệu đồng. 
Từ nguồn vận động cán bộ, chiến sĩ và các mạnh 
thường quân, trong năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã 
đóng góp kinh phí, ngày công, hoàn thành xây 
dựng, bàn giao 8 nhà tình nghĩa và 10 sổ tiết kiệm 
dành tặng gia đình chính sách, người có công với 
tổng số tiền 810 triệu đồng. Màu xanh áo lính của 
cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bằng tình cảm, trách 
nhiệm của mình đã để lại những dấu ấn, sâu nặng 
nghĩa tình, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” 
trong lòng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân 
dân qua những công trình, phần việc thiết thực. 
Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung 
sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2022, cán bộ, 
chiến sĩ LLVT tỉnh đã tổ chức tham gia trên 300 
lượt ngày công, phương tiện giúp đỡ nhân dân 
tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng; phối hợp 
chăm sóc, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ trên địa 
bàn nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. 
Tổ chức thăm khám, cấp thuốc, tặng quà 305 đối 
tượng, gia đình chính sách tại các xã Phúc Thành 
(Vũ Thư), Nam Phú (Tiền Hải) với tổng số tiền gần 
50 triệu đồng cùng nhiều công trình, phần việc có 
ý nghĩa, giá trị thiết thực khác...

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh 
cho biết: Với phương châm “Chặt chẽ, chu đáo, 
thiết thực, hiệu quả”, thời gian qua, các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách 
mạng được LLVT tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa 
phương thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa 
dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực, trực tiếp 
góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách, người 
có công. Thông qua các hoạt động đó, LLVT tỉnh 
tiếp tục quán triệt chủ trương, quan điểm chỉ đạo 
của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng 
về công tác chính sách quân đội, hậu phương quân 
đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó giáo 
dục cán bộ, chiến sĩ đơn vị về truyền thống của dân 
tộc, quân đội, tiếp tục nỗ lực vươn lên, khắc phục 
khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao 
trong tình hình mới.

Chính sách hậu phương quân đội và hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa được xác định là nhiệm 
vụ quan trọng, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh 
đã triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Qua đó không chỉ thực 
hiện hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà 
nước mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm 
thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ, thắt chặt 
thêm tình quân dân keo sơn gắn bó.
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Những cánh đào e ấp nở giữa làn mưa xuân 
lất phất bay trong tiết trời se lạnh đưa chúng 
tôi về phía biển những ngày giáp tết. Cùng 

cán bộ vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa 
Lân, chúng tôi tới thăm và chung vui với gia đình 
ông Nguyễn Hữu Thỉnh và bà Vũ Thị Ngộ, thôn 
Hoàng Môn, xã Nam Cường (Tiền Hải) khi ông bà 
sắp đón tết trong ngôi nhà mới. Trên gương mặt 
rạng ngời, lấp lánh niềm vui, ông Thỉnh xúc động 
chia sẻ: Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có lẽ là cái 
tết ấm áp, hạnh phúc nhất cuộc đời vợ chồng tôi, 
khi ở tuổi gần đất xa trời được chuyển về ở trong 
ngôi nhà mới. Trước đây, cả gia đình sinh sống 
trong căn nhà dột nát xây dựng từ năm 1984, xiêu 
vẹo theo mỗi mùa gió biển. Được sự quan tâm của 
MTTQ tỉnh, lực lượng BĐBP, chính quyền, đoàn thể 
địa phương và nhân dân đã hỗ trợ, giúp đỡ chúng 
tôi xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà khang trang 
hơn 100m2 này có dấu ấn rất lớn của lực lượng 
BĐBP trong quá trình khảo sát, vận động tài trợ. 
Đặc biệt, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã cử cán bộ, 
chiến sĩ cùng phương tiện xuống địa bàn tích cực 
hỗ trợ gia đình trong quá trình xây dựng. Không 
chỉ gia đình tôi, nhiều hộ nghèo trong xã còn được 
BĐBP trao tặng lợn giống để hỗ trợ phát triển kinh 
tế, cải thiện đời sống. Chúng tôi rất xúc động và xin 
gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới các ban, 
ngành, đoàn thể cùng lực lượng BĐBP đã dành 
tình cảm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ 
nghèo vơi bớt khó khăn trong cuộc sống và đón 
một cái tết vui tươi, đầm ấm hơn.

Nhận cây quất tết và phần quà của BĐBP trao 
tặng, niềm vui xuân mới như lan tỏa đến gia đình 
chị Tạ Thị Nam và cháu Tạ Thị Bích Hằng, thôn 
Tam Đồng, xã Thụy Hải (Thái Thụy) khi sắp đón 

một cái tết ấm áp trong ngôi nhà mới. Gia đình 
chị Nam thuộc hộ cận nghèo của xã, sức khỏe 
yếu, hai mẹ con neo đơn ở trong căn nhà cấp 4 
đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều năm qua, cháu 
Hằng được BĐBP nhận bảo trợ theo chương trình 
“Con nuôi đồn biên phòng”. Qua công tác khảo sát, 
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã tích 
cực phối hợp với các đơn vị, địa phương vận động 
quyên góp, tổ chức xây dựng và bàn giao ngôi nhà 
tình thương cho cháu Hằng với tổng trị giá 150 triệu 
đồng; cùng với đó, đơn vị hỗ trợ sinh kế để góp 
phần cải thiện cuộc sống cho gia đình. Thiếu tá 
Dương Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng 
cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Song song với 
việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên 
môn, công tác vận động quần chúng được Đồn 
Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đặc biệt coi 
trọng. Thông qua các hoạt động bảo trợ các cháu 
thuộc chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” và 
“Nâng bước em đến trường”, qua các hoạt động 
tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, chương 
trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển” đã thăm 
hỏi, tặng quà, hỗ trợ các nguồn sinh kế cho các đối 
tượng có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần 
tương thân tương ái của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. 
Qua đó kịp thời động viên, chia sẻ với các đối tượng 
chính sách, yếu thế vươn lên trong cuộc sống, góp 
phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực 
hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Tích cực thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh về công tác tham gia xây dựng nền biên 
phòng toàn dân, tham gia phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội trên khu vực biên phòng, các đơn vị 
BĐBP trên tuyến biên giới biển đã tổ chức các hoạt 
động chăm lo cho người nghèo và gia đình chính 
sách với nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả. Tính 
riêng trong năm 2022, thông qua các hoạt động 
của chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân 
biển”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và các dịp 
lễ, tết, lực lượng BĐBP đã tích cực phối hợp cùng 
các đơn vị, địa phương thăm hỏi, tặng quà cho trên 
4.300 đối tượng, hỗ trợ xây dựng và bàn giao 17 
nhà đại đoàn kết, 16 con lợn sinh sản... với tổng số 
tiền trên 3 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội 
không chỉ là dịp để cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng 
các đơn vị, địa phương trong tỉnh thể hiện tình cảm, 
trách nhiệm, lòng tri ân đối với những người dân 
đang ngày đêm hiện diện nơi đầu sóng, ngọn gió 
để lao động sản xuất mà còn là dịp quy tụ, gắn 
kết toàn dân, nhân lên sức mạnh niềm tin và ý chí 
quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới 
thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua các chương trình, BĐBP còn tích cực 
lồng ghép, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, 
bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an 
ninh trật tự khu vực biên giới biển tỉnh. Các đơn 
vị BĐBP đã phối hợp và trực tiếp tuyên truyền tập 
trung được 25 buổi/1.954 lượt người nghe; tuyên 
truyền cá biệt được 58 lượt/58 lượt người. Tham 
mưu duy trì tốt hoạt động của 89 tổ tự quản về an 
ninh trật tự/1.137 thành viên, 12 đội tự quản tàu 
thuyền đoàn kết/418 phương tiện/1.724 thành viên, 
6 bến bãi tự quản an toàn/157 thành viên, 3 giáo 
xứ không ma túy, tệ nạn xã hội và tự quản an ninh 
trật tự...

Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP 
tỉnh cho biết: Thực hiện phương châm “Đồn là nhà, 
biên giới là quê hương”, BĐBP tỉnh đã tích cực xây 
dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, 
cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh 
thần cho nhân dân, góp phần xây dựng và củng 
cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên khu vực biên 
giới biển. Đặc biệt, mỗi dịp chuẩn bị đón năm mới, 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đầu mối, đơn 
vị đồng loạt tổ chức trên dọc tuyến biên giới biển 
chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển” 
trang trọng, ý nghĩa, góp phần chăm lo cho các gia 
đình chính sách, các hộ dân nghèo vui xuân, đón 
tết đầm ấm, yên vui. Cùng với việc động viên, hỗ 
trợ các hộ chính sách về vật chất, với nhiều hoạt 
động văn hóa tinh thần sôi nổi được tổ chức đã góp 
phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, tô 
thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” 
trong lòng nhân dân.

Xuân biên phòng

Ấm lòng
dân biển

Minh Hưng

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, 
thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội, Bộ 
đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chung sức 
cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các 
đoàn thể quan tâm chăm lo, từng bước nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
khu vực biên giới biển.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 
quà tết cho các cháu trong chương trình 
“Con nuôi đồn biên phòng”.
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Mỗi năm tết đến xuân về, hầu như con người 
Việt Nam cũng như nhân loại trên toàn thế 
giới đều muốn trao nhau những lời chúc tốt 

đẹp nhất đến với người thân. Theo thống kê cho 
thấy có trên 90% nội dung lời chúc đều có, hoặc 
chứa đựng nội dung ý nghĩa của hai cặp từ bình 
an và sức khỏe. Những lời chúc tết đêm giao thừa 
của các nhà lãnh đạo không thể nào quên lời chúc 
cho cộng đồng luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh 
vượng... Lời chúc An khang thịnh vượng thực ra 
là bình an, mạnh khỏe, mạnh giàu; lời chúc Hạnh 
phúc an khang, thực chất trong đó bao hàm tất cả 
những gì tốt đẹp nhất và đã có bình an, sức khỏe 
chứa đựng ở trong đó rồi; lời chúc Mọi sự như ý thì 
tất nhiên ý nguyện của ai cũng mong muốn mạnh 
khỏe bình an trong cuộc sống...

“Người cùng trời đất giao hòa,
Đời ru cánh võng, ơi à bình an”
Thực vậy trên cuộc đời này, đặc biệt lại ở thời 

khắc bước sang năm mới, ai mà chẳng mong có 
được hai chữ bình an, mong sao sức khỏe dồi dào, 

không ốm đau bệnh tật, mong cho cuộc sống hết 
nghèo đói khó khăn, gia đình êm ấm, thuận hòa, 
con cháu học hành giỏi giang tấn tới, nghề nghiệp 
ổn định, ăn nên làm ra, số phận không gặp phải 
trái ngang oan ức... Có được như vậy là đã bình 
an lắm lắm, nhưng sự thật thì vô cùng khó khăn để 
mỗi con người được tận hưởng trọn vẹn hai từ rất 
đơn giản ấy. Dù khó là vậy nhưng nếu ta đi tìm hiểu 
đôi chút về cội nguồn của hai chữ bình an, thì coi 
như ta đã nêm vào cho đậm đà thêm dư vị tình yêu 
cuộc sống.

Cội nguồn của hai chữ Bình An
Theo sách cổ tinh hoa văn hóa Trung Quốc lưu 

lại cho thấy, khi ta nhìn vào hai chữ bình an, theo 
chữ Hán đó là loại chữ tượng hình, cho nên chữ 
bình nhác trông như dáng của cái lọ lục bình, còn 
chữ an nhác trông như dáng của cái đôn, cái đế lọ, 
hay người cổ Trung Hoa còn gọi đó là cái An. Cách 
chơi độc đáo của người Trung Quốc đó là: bao giờ 
cái Bình cũng đi cùng cái An, Bình muốn vững chãi 
thì luôn phải được kê trên cái An chắc chắn, giống 
như cặp song tự bình an vậy. Do những nhà tiện 
khắc tài tình khác nhau, có thể họ làm riêng cái 
Bình, cái An tách rời nhau, nhưng cũng có khi họ 
làm liền cùng một khối. Bình an đi với nhau, nhằm 
tạo nên sự vững chãi, không lung lay, không đổ vỡ, 
vững bền.

Theo quan niệm phong thủy thì hình dáng của 
cái bình, trên miệng rộng, loe ra để thu vào được 
nhiều tài lộc, thu sinh khí của vũ trụ đất trời, thu 
những điều tốt đẹp hạnh phúc của tạo hóa. Cổ bình 
nhỏ thắt lại để không cho thoát đi, để giữ lại tất cả 
những gì quý giá nhất mà miệng bình đã thu vào. 
Thân bình thì phình to ra để chứa đựng, lưu giữ 
nhiều nhất những điều quý giá tốt đẹp... Đáy bình 
bằng phẳng để ngồi vững chãi tự tại trên cái an, để 

giữ cho thăng bằng, vững vàng trọn vẹn cả hai chữ 
bình an.

Ý nghĩa của hai chữ bình an không có gì khó 
hiểu, nếu ta đem tách nó riêng ra thì chữ Bình có 
nghĩa là yên bình, hòa bình, thái bình, bình thường, 
bình dị, bình ổn... còn chữ An có nghĩa là an vui, 
an lạc, an hòa, an yên, an tâm... chỉ chừng ấy cũng 
đã đủ giúp cho ta hiểu gốc gác rồi. Khi ta gắn hai 
từ bình an lại thì đó là sự kết nối, bó bện khăng khít 
hài hòa  để cho một cặp từ trọn vẹn, mà chúng ta 
ai cũng đều mong muốn có được hai chữ bình an.

Trong thực tế cuộc sống, khi ta đã được bình 
an thì mặc nhiên có một phần sức khỏe, đặc biệt 
là sức khỏe tinh thần đã được thỏa mãn và ngược 
lại khi có sức khỏe tốt sẽ làm nền tảng và chỗ dựa 
cho nơi chốn bình an. Vậy nên bình an và sức khỏe 
luôn tương đồng, hòa quyện, nó càng có ý nghĩa 
hơn khi mỗi độ xuân về.

Sức khỏe ngày xuân
Nếu hiểu đầy đủ về sức khỏe theo Tổ chức Y 

tế thế giới (WHO) thì phải thỏa mãn cả về thể chất 
- tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ là không 
có bệnh tật. 

thể chất có mối liên quan mật thiết với ăn uống 
và luyện tập, mà trong những ngày tết thường là 
rất dồi dào đồ ăn thức uống, nhiều khi tiếc mà ăn, 
nể mà ăn, hoặc mảng vui rồi quên đi chế độ định 
lượng bình thường trong ăn uống. Bên cạnh đó, 
những ngày tết thường là con cháu, anh em, người 
thân trở về sum họp, tuy đông vui nhưng cũng làm 
xáo trộn thay đổi nếp sinh hoạt, tập luyện hàng 
ngày. Theo đông y, sự xáo trộn như vậy tức là đã 
làm mất đi sự cân bằng về chất, mất thăng bằng 
âm dương, hàn nhiệt, dẫn đến sự rối loạn chuyển 
hóa trong cơ thể, tâm động bất an, đó là nguyên 
nhân gây ra mệt mỏi, ốm đau, bệnh tật.

Tinh thần khi tết đến xuân về, đều mang theo 
những niềm vui, những lời chúc, từ cành đào khoe 
sắc thắm đến mâm ngũ quả ngon tươi, những món 
quà tết, bộ quần áo mới, những bao lì xì mừng tuổi 
thật ý nghĩa thấm đậm tình người, làm cho không 
khí ngày xuân gia đình đầm ấm. 

Xã hội được phát triển mạnh giàu, đáp ứng các 
nhu cầu phúc lợi, các quyền con người được bảo 
đảm, an ninh trật tự xã hội được giữ gìn... thì sức 
khỏe của mỗi thành viên trong xã hội sẽ được nâng 
lên, người người an vui, nhà nhà hạnh phúc.

Chúc mừng vui tết đón xuân,
Ăn uống điều độ thủ chân luyện hình,
Tinh thần thoải mái khang ninh,
Ấm êm hạnh phúc gia đình an vui.

BÌNH AN 
và SỨC KHỎEngày xuân
Mỗi năm tết đến xuân về, hầu như người 

Việt Nam cũng như nhân loại trên toàn thế giới 
đều muốn trao những lời chúc tốt đẹp nhất đến 
người thân. Thống kê cho thấy có trên 90% nội 
dung lời chúc đều có, hoặc chứa đựng nội dung 
ý nghĩa của hai cặp từ bình an và sức khỏe. 
Những lời chúc đêm giao thừa của các nhà 
lãnh đạo không thể nào quên lời chúc cho cộng 
đồng luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng... 
Lời chúc An khang thịnh vượng thực ra là bình 
an, mạnh khỏe, mạnh giàu; lời chúc Hạnh phúc 
an khang, thực chất trong đó bao hàm tất cả 
những gì tốt đẹp nhất và đã có bình an, sức 
khỏe chứa đựng ở trong đó rồi; lời chúc Mọi sự 
như ý thì tất nhiên ý nguyện của ai cũng mong 
muốn mạnh khỏe bình an trong cuộc sống...

Bùi Vũ Khúc



Theo các nguồn sử liệu, Đỗ Đô sinh năm 
1042, tại phường Hoàng Giang, nay thuộc 
tỉnh Hải Dương. Năm 18 tuổi, xuất giá tu 

hành, sớm đắc đạo. Năm 1066, đỗ đầu khoa thi 
Bạch Liên ở Trung Quốc, về nước được Lý Thánh 
Tông mời tham gia triều chính. Khi hộ giá nhà vua 
đi tuần thú xuống vùng Bố Hải khẩu, Đỗ Đô đã tâu 
trình việc xây dựng hành cung ở trang Ngoại Lãng 
(làng Lạng), phía bên trái hành điện có viện đọc 
kinh sau là Phúc Thắng tự (chùa Hội). Với vai trò là 
một quốc sư tham gia công việc triều chính nhưng 
Đỗ Đô thường tu luyện tại viện đọc kinh ở Ngoại 
Lãng để hoằng dương Phật pháp với cương vị là 
giáo chủ giáo phái Hoàng Giang và tạo những tiền 
đề cho thiền phái Trúc Lâm ra đời.

Khi vua Lý Thánh Tông ốm nặng, biết mình 
không qua khỏi đã cho vời Thái tử Kiền Đức đến 
bên mà trăng trối: “Ta rất quý trọng bậc thượng 
nhân là giáo chủ Hoàng Giang phái, vừa có tài vừa 
có đức. Người ấy sẽ giúp con phụ chính, con phải 
mời người ấy làm bậc thầy, lấy lễ đối xử, không 
được sai lệnh trẫm”. Nói dứt lời, vua băng hà. Thái 
tử Kiền Đức lên ngôi Lý Nhân Tông, triều đình cử 
các quan đón Đỗ Đô từ Ngoại Lãng về triều giúp 
vua với vai trò một người thầy làm phụ chính. Tại 
đền Thượng còn lưu giữ được câu đối cổ tụng ca 
Đỗ Đô: Chiếm Bạch Liên khoa, Lý thế nhị tông suy 
thượng phụ/ Diễn Hoàng Giang phái, Trúc Lâm tam 
tổ nhận tiền sư. Nghĩa là: Đỗ đầu khoa Bạch Liên, 
hai vua Lý (Thánh Tông, Nhân Tông) suy tôn là bậc 
thượng phụ/ Diễn giảng giáo lý phái Hoàng Giang, 
ba vị tổ phái Trúc Lâm nhận ông là bậc thầy đi 
trước.

Ngoại Lãng là một trong những vùng đất cổ nhất 
của tỉnh Thái Bình đồng thời là một trong những 
trung tâm Phật giáo lớn của Việt Nam vào thời Lý. 
Cho đến nay, nhiều lễ thức, tục lệ cổ xưa còn được 
dân làng Lạng duy trì nghiêm cẩn tại quần thể di 
tích chùa Hội và đền Thượng, trong đó có tục đánh 
cồng đêm 30 tết Nguyên đán tại đền Thượng.

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện nay chỉ duy 
nhất có đền Thượng của xã Song Lãng còn giữ 
được chiếc cồng cổ. Tương truyền chiếc cồng đúc 
từ thời Lý đã bị giặc Minh cướp đi từ 
thế kỷ XV. Chiếc cồng hiện còn 
được đúc vào năm Quý Dậu 
(1693). Hình dáng và 
kích thước của chiếc 
cồng này không 
giống cồng của 
đồng bào Tây 
Nguyên mà mang 
dáng dấp loại 
cồng cổ của dân 
tộc Mường. Theo 
quan niệm từ cổ 
xưa thì cồng vừa 
là một loại pháp 
khí, nhạc khí 
dùng trong khoa 
cúng, vừa là lệnh 
cụ (dụng cụ phát 
lệnh), vừa là nhạc cụ 
trong diễn xướng dân gian.

Tục đánh cồng vào đêm 30 tết Nguyên đán hiện 
cũng chỉ còn thấy duy trì ở đền Thượng. Hàng năm, 
vào tối 30 tết Nguyên đán hầu như mọi người dân 
làng Lạng đều chờ đón tiếng cồng phát đi từ đền 
Thượng nơi thờ thiền sư Đỗ Đô với tâm trạng hồi 
hộp, cung kính và rạo rực niềm hy vọng về một 
năm mới.

Chuẩn bị vào thời khắc giao thừa, ông coi đền 
được ủy nhiệm của hội chủ đánh ba hồi cồng báo 
cho dân làng đến lễ Phật, lễ Thánh lấy lộc rồi về 
xông nhà. Vào thời điểm linh thiêng ấy, tiếng cồng 
vừa mang chức năng phát lệnh vừa là pháp khí biểu 
đạt ngôn ngữ của con người giao tiếp với tiên tổ, với 
thần linh và các đấng siêu nhiên để thể hiện ước 
vọng của mình, đồng thời cũng là để xua đuổi ma 
quỷ, giành lấy cuộc sống yên bình cho mỗi người, 
mỗi gia đình, gia tộc và cả cộng đồng làng xã.

Khi chuẩn bị đánh cồng, người coi đền phải thật 
tĩnh tâm, ăn mặc nghiêm trang, tay phải cầm dùi 
làm bằng gốc cây dứa dại, đứng bên giá treo cồng, 
miệng đọc thần chú. Câu thần chú khắc trên mặt 
cồng bằng chữ Hán. Phiên âm là:

Nguyện đả thử cồng thanh
Tam bảo tiền chứng minh
Tam hồi tam canh điểm

Bán dạ bán canh hành
Quần ma giải tẩu tán
Chúng quỷ tận bôn kinh
Bách thần lai hộ vệ
Đồng xã đắc an ninh
Nam vô thiên thủ thiên nhãn
Linh cảm ngũ bách danh
Quan Thế Âm Bồ Tát!
Nghĩa là:
Nguyện đánh tiếng cồng này
Chứng minh trước tam bảo
Canh ba đánh một hồi
Giữa canh nửa đêm đánh
Bọn ma đều tẩu tán
Lũ quỷ sợ chạy hết
Các thần đến hộ vệ
Toàn xã được an ninh
Nam vô thiên thủ thiên nhỡn
Linh cảm năm trăm đức Phật
Quan Thế Âm Bồ Tát!
Tục lệ cổ truyền đánh cồng đêm 30 tết Nguyên 

đán tại đền Thượng xã Song Lãng là một di sản 
văn hóa phi vật thể độc đáo và chiếc cồng cổ này 
cũng là một bảo vật độc đáo của Thái Bình rất cần 
được gìn giữ.

Quần thể chùa Hội (còn tên gọi là chùa 
Lạng hay chùa Phúc Thắng) và đền Thượng 
của làng Lạng, nay thuộc xã Song Lãng, huyện 
Vũ Thư vốn được xây dựng trên nền hành cung 
của vua Lý Thánh Tông. Đền Thượng thờ thiền 
sư Đỗ Đô, một quốc sư có danh vọng ở triều Lý 
và là tổ sư của giáo phái Hoàng Giang. Tương 
truyền tục đánh cồng vào đêm 30 tết Nguyên 
đán tại đền Thượng xuất hiện từ sau khi thiền 
sư Đỗ Đô qua đời và đã được duy trì đến tận 
ngày nay.

Tục đánh cồng

đêm 30 tết
Nguyễn Thanh
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Thanh Hằng

Kéo lửa nấu cơm thi ở lễ hội chùa Keo
Diễn ra vào ngày mùng 4 tháng Giêng hàng 

năm, lễ hội chùa Keo mùa xuân, xã Duy Nhất (Vũ 
Thư) luôn thu hút rất đông nhân dân, tín đồ Phật 
tử từ mọi miền đất nước về lễ Phật, lễ Thánh, du 
xuân tận hưởng không khí của đất trời và chiêm 
ngưỡng cảnh đẹp của ngôi chùa cổ kính. Sau nghi 
lễ khai chỉ, mở cửa đền Thánh ghi nhớ công ơn của 
đức Thiền sư Không Lộ là hội thi kéo lửa nấu cơm 
- nét văn hóa độc đáo với ý niệm cầu may mắn, 
công việc hanh thông, mùa màng bội thu. Hội thi 
có sự tham gia của 4 đội là những thanh niên trai 
tráng trong làng Keo. Mỗi đội có 8 thành viên đều 
được tuyển chọn khắt khe với tiêu chí nhanh nhẹn, 
khéo léo, sức khỏe dẻo dai và có tinh thần đồng 
đội tốt. Để hoàn thành 1 mâm “xôi chín, cơm rền, 
chè sánh”, thành viên của mỗi đội phối 
hợp nhịp nhàng trong từng công đoạn: 
người chạy giải lấy nước, người kéo lửa, 
người nấu cơm. Nếu như những thành 
viên chạy giải lấy nước cần sức khỏe dẻo 
dai, nhanh và bền thì những thành viên 
đảm nhận khâu kéo lửa, nấu cơm cần sự 
khéo léo và kiên nhẫn. Sau thời gian đã 
định, mâm cơm nào đáp ứng đủ các tiêu 
chí của hội thi và được chấm giải nhất sẽ 
được dâng lên lễ Thánh. Người dân làng 
Keo tin rằng, tham gia hội thi là được Đức 
Thánh ban lộc, ngoài ra, họ cũng tin rằng 
những vật dụng được các đội sử dụng 
trong hội thi sẽ đem lại may mắn nên khi 

hội thi kết thúc, các vật dụng thường được xin về 
đặt trong gian bếp với hy vọng một năm mới ấm áp 
và sum vầy. 

Thi vật cầu ở lễ hội đền Hét
Được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng Giêng, 

lễ hội đền Hét, xã Thái Thượng (Thái Thụy) có hội 
thi vật cầu độc đáo mang tinh thần thượng võ của 
cư dân vùng biển. Tương truyền, khi quân sĩ nhà 
Trần đóng tại làng Bích Du, xã Thái Thượng, tướng 
quân Phạm Ngũ Lão đã sáng tạo ra nhiều hình 
thức phong phú để rèn luyện thể lực và ý chí quả 
cảm cho quân sĩ, trong đó có vật cầu. Để tham dự 
hội thi này, các thôn cử ra 18 người chơi là những 
trai tráng khỏe mạnh, chia thành 2 đội, bao gồm 1 
tướng và 8 quân. Sân cầu là bãi cát, quả cầu là củ 
chuối hột, nặng 8kg, được gọt tròn, nhẵn, đặt ở giữa 
sân. Khi cuộc vật cầu bắt đầu, người chơi phải vận 
dụng sức khỏe, sự nhanh nhẹn, khéo léo giành lấy 
quả cầu đem về bồ của đội mình. Trong cuốn sách 
“Lễ hội truyền thống ở Thái Bình” xuất bản năm 
1999 của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh 
có ghi: “Trước giờ thi đấu, quả cầu được chôn sâu 
ở vạch ngang giữa sân, phủ kín không còn dấu vết 
nơi chôn cầu... Trống cái điểm vào cuộc, hai bên 
dùng chân gạt cát ở điểm giữa sân để tìm quả cầu. 
Khi thấy cầu thì tranh nhau dùng chân hất lên, khi 
quả cầu được hất lên mặt sân mới được dùng tay 
cướp cầu. Đây là một thao tác khó vì người này 
gạt cát ra để gảy cầu lên thì người kia lại gạt cát 
phủ xuống...”. Dù thể thức thi đấu có khác so với 
trước nhưng đây vẫn luôn là môn thể thao độc đáo, 
thể hiện tính cộng đồng, tái hiện tinh thần thượng 
võ chỉ có ở vùng quê ven biển này, đồng thời, tạo 
nên không khí tưng bừng, háo hức cho người xem. 
Tham gia hội thi vật cầu, trai tráng nào cũng mong 

đội mình thắng cuộc, khởi đầu một năm mới nhiều 
may mắn và thuận lợi.

Múa giáo cờ giáo quạt - điệu múa cổ 
làng Giắng
Lễ hội làng Thượng Liệt (làng Giắng), xã Đông 

Tân (Đông Hưng) được tổ chức vào dịp đầu xuân 
mới, từ ngày 10 - 12 tháng Giêng hàng năm, trong 
đó nổi bật và đặc sắc nhất là lễ rước ông thầy bà thợ 
và điệu múa giáo cờ giáo quạt. Ở làng Giắng, múa 
giáo cờ giáo quạt là nét văn hóa đặc trưng, là niềm 
tự hào của người dân. Tính nhân văn và thẩm mỹ 
chính là giá trị cao nhất giúp điệu múa có sức sống 
bền lâu, vượt qua gần 700 năm với bao thăng trầm 
của thời cuộc vẫn hiện diện trong mỗi lễ hội làng 
Giắng cho đến ngày nay. Theo các thần tích, thần 
sắc hiện đang được lưu giữ và lời kể của các cụ cao 
niên thì điệu múa do công chúa Trần Thị Quý Minh, 
con vua Trần Duệ Tông sáng tạo ra. Đây là điệu 
múa vừa có tính nghi lễ vừa đậm chất dân gian, 
mang tính tập thể cao, được duy trì biểu diễn hàng 
năm vào ngày 10 tháng Giêng. Đội múa gồm 40 - 
50 người là các cô gái trẻ từ 8 - 15 tuổi, qua quá 
trình tuyển chọn được các bà thợ dạy múa. Điểm 
đặc biệt của điệu múa là sự di chuyển nhịp nhàng 
của đội hình trong mỗi cấp múa khác nhau kết hợp 
với các động tác chân và tay linh hoạt. Ngày nay, 
các cấp múa tuy có giảm đi từ 36 cấp múa xuống 
gần 20 cấp nhưng vẫn giữ được nội dung nguyên 
bản của điệu múa cổ từ xa xưa. Người múa giáo cờ 
giáo quạt giờ đây không chỉ là những cô gái chưa 
chồng mà còn là cả người già, phụ nữ đã có chồng. 
Trang phục cũng đã có sự thay đổi, cải tiến hơn để 
phù hợp với lứa tuổi của người múa nhưng tinh thần 
của bài múa vẫn giữ được nguyên vẹn những nét 
duyên dáng của bài múa cổ xưa. Với bản sắc văn 
hóa độc đáo, từ đồng quê Thái Bình, điệu múa giáo 
cờ giáo quạt đã nhiều lần được trình diễn tại các 
nước châu Á, châu Âu...

Không chỉ lễ hội chùa Keo, lễ hội đền Hét, lễ 
hội làng Giắng mà Thái Bình còn có hơn 400 lễ hội 
được tổ chức vào mùa xuân, trong đó mật độ lễ hội 
diễn ra ở tháng Giêng khá dày đặc. Ngoài ra, năm 
2023 cũng là năm đầu tiên lễ hội đền Trần, xã Tiến 
Đức (Hưng Hà) được tổ chức với quy mô cấp tỉnh 
với 5 ngày lễ hội sôi nổi các trò chơi, hội thi dân 
gian độc đáo. Tiếp sau đó, ngày hội Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Thái Bình 21/3 cũng sẽ được tổ 
chức với nhiều hoạt động đặc sắc. Mùa xuân này, 
du khách hãy về với Thái Bình để tận hưởng trọn 
vẹn không khí lễ hội nơi đây.

Du xuân ĐẾN VỚI NHỮNG

hội thi, trò diễn dân gian độc đáo

Mỗi dịp đầu xuân, về với Thái Bình, du 
khách không khỏi hào hứng và thích thú khi 
được tham gia vào những hội thi, trò diễn dân 
gian độc đáo, mang đậm sắc thái của cư dân 
nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ. 
Sự phong phú, đa dạng này là kho tàng văn 
hóa để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ 
ngày nay và cũng là nguồn tư liệu sống quý 
giá qua đó góp phần giới thiệu về mảnh đất và 
con người Thái Bình.

Lễ hội chùa Keo đầu xuân với những nét đẹp văn hóa 
dân gian.
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Trong tiết trời se lạnh, sắc xuân đang tràn 
ngập trong từng ngôi nhà, hòa chung tiếng 
cười nói rôm rả, lời chúc mừng năm mới của 

mọi người là sự tất bật của con cháu đang hối hả 
chuẩn bị mâm cỗ mừng lên lão cho ông Nguyễn 
Công Đức. “Tôi rất phấn khởi được hưởng thọ theo 
chân nối gót các cụ. Mọi thành viên trong gia đình 
ai cũng nô nức chuẩn bị để cùng đón mừng tôi được 
qua cái tuổi 53 sang tuổi 54. Việc “lên lão” là một 
mốc son đánh dấu cuộc đời tôi với con cháu, với 
làng xã. Khi chính thức “lên lão” tôi được tham gia 
vào công việc làng như: trong ban khánh tiết, tế lễ 
trong đình làng và tham gia một số sinh hoạt khác 
mà quy ước làng quy định. Vì thế, ngay từ chiều 
mùng 2 tết, không khí chuẩn bị cho ngày lên lão 
ở gia đình tôi đã bắt đầu”- ông Đức hồ hởi chia sẻ.

Được tận mắt chứng kiến quy trình làm và bày 
biện một mâm cỗ lão ở làng Diệc, chúng tôi rất 
khâm phục bởi sự cầu kỳ, công phu. Trong đó, ấn 
tượng nhất của mâm cỗ là món cá chép nằm võng, 
món ăn này thể hiện cái tài hoa của người làng 
Diệc. Ông Nguyễn Duy Giáo, một trong những lão 
làng chuyên làm cỗ lên lão cho biết: Con cá chép 
phải đạt từ 2,5 - 3kg. Cá làm cỗ không được rách 
vây, rụng vẩy. Bắt đầu từ chiều mùng 2 tết, mọi 
người mổ bụng, moi hết ruột, độn lại lá chuối khô 
đầy như lúc còn ruột rồi khâu lại nguyên vẹn. Sau 
đó cho cá vào quang đỡ có hình cong như cái võng, 
dùng khoảng 5 lít mỡ lợn hoặc dầu ăn đun sôi trên 
bếp trong một chảo lớn. Cá võng treo giữa chảo 
mỡ rồi dùng muôi múc mỡ sôi rưới đều lên mình 

cá từ phần đầu đến các vây. Cứ thế, rán xong một 
con cá phải mất khoảng 4 - 5 giờ đồng hồ. Khi cá 
vàng óng, mỡ trôi, láng đều mới thôi. Quá trình rán 
cá chẳng may bị bong vẩy, nổ mắt cá thì coi như 
không đạt yêu cầu, phải thay con cá khác. Cá rán 
xong phải cong như mái đình, vàng óng màu lúa 
đang chín, vảy cá đều tăm tắp không cong vênh, 
mắt nguyên hình như đang đùa giỡn với sông nước. 
Thuật rán cá không chỉ là kinh nghiệm mà hàm 
chứa nét văn hóa ẩm thực riêng của làng Diệc.

Theo các cụ cao niên trong làng kể: Mâm cỗ lên 
lão nhất định phải là cỗ 2 tầng, 8 món, 14 đĩa gồm: 
1 đĩa nem thính, thịt gà, 2 bát mộc nấu, 4 bát chè 
đỗ, 1 đĩa mọc hấp gan gà và đĩa xôi. Tầng hai cỗ 
là 4 đĩa giò nạc, giò hoa cắt 5 phân, bổ 4. Giò gói ít 
nhất đường kính bảo đảm từ 14 phân trở lên. Trên 
cùng là con cá chép rán hình cong như đang nằm 

võng, miệng ngậm hoa hồng. Nhìn vào mâm cỗ ai 
cũng có cảm nhận cuộc đời mỗi con người ở đó có 
vất vả, vui buồn và cũng có thành đạt, no ấm.

Hội lên lão ở làng Diệc được duy trì từ bao đời 
nay trở thành một nét đẹp không thể thiếu. Dù 
không còn sinh sống lập nghiệp ở làng Diệc nhưng 
đã sinh ra ở làng Diệc thì đến tuổi lên lão nhất định 
phải về làng dâng cỗ, lễ khao làng, khao họ. Khi 
đã được làm lão thì vai vế và tiếng nói của họ trong 
làng, trong dòng họ mới có trọng lượng. Thế nên, 
nhiều người đang sống ở nước ngoài, các tỉnh, 
thành phố khác, đàn ông ai đến tuổi lên lão không 
về được cũng phải nhờ anh em ruột thịt trong nhà 
làm cỗ, lễ “trước là lễ thần, sau là kính dân”. Do đó, 
những người đủ tuổi làm lão ở làng Diệc năm nào 
cũng rất đông, họ đón chờ ngày hội lão với một tâm 
thế đầy vinh dự và phấn khởi. Qua nhiều năm, tập 
tục ấy thành nếp không ai bỏ qua được. 

Cụ Nguyễn Cao Tèo, một trong những lão làng 
của địa phương cho biết: Ở làng Diệc, đàn ông ai 
bước sang tuổi 54 đều phải tổ chức lễ lên lão. Bởi 
vì chúng tôi quan niệm rằng, trong cuộc đời người 
có 2 đốt vận hạn lớn ở tuổi 49 và tuổi 53. Ai bước 
qua được 2 đốt đó coi như hết vận hạn và bắt đầu 
vào tuổi trường sinh, đáng ăn mừng vì lên bậc lão. 
Nên tục lên lão ở làng Diệc lấy mốc tuổi 54 âm để 
tổ chức cho các “cụ”. 

Hiện nay, trong làng có trên 300 cụ đã được lên 
lão. Các cụ sau khi được lên lão đều có đóng góp 
vào việc trùng tu lại các công trình của làng như 
đình, chùa hay đóng góp làm đường nông thôn mới, 
nhà văn hóa thôn… Quỹ đó gọi là quỹ công của 
những lão làng. Sau khi được làm lão thì người ta 
căn cứ vào những người làm lão mà cắt cử vai vế 
cũng như nhận các trọng trách trong các việc làng, 
việc họ. Còn nếu ai không tham gia làm lão thì đều 
không được tham gia tiến cử trong các công việc 
làng.

Đúng 5 giờ sáng ngày mùng 3 tết, cửa miếu mở, 
24 người đủ tuổi lên lão trong năm mới này đều lần 
lượt dâng cỗ. Trưởng tràng (hay còn gọi là người 
đứng đầu trong số những người lên lão) cùng các 
bô lão làm lễ cúng thần làng. Sau đó đến lễ chùa, 
lễ đình. Lễ xong nhà nào về nhà đó khao làng, khao 
họ. Các bậc lên lão từ nhiều năm nay được phân 
công đến từng nhà hưởng lộc, chia vui. Cứ như vậy 
ngày mùng 3 tết cả làng Diệc như ngày hội mừng 
cho làng có thêm các bậc bô lão gìn giữ gia phong. 

Tục làm cá võng lên lão đầu xuân ở làng Diệc 
thể hiện tấm lòng thành kính, cầu chúc sức khỏe, 
sự trường thọ đối với các bậc bô lão trong làng và 
là niềm tự hào, nét tinh hoa ẩm thực truyền thống 
của người dân nơi đây.

Mỗi năm, cứ vào mùng 3 tết Nguyên đán, 
khi gió xuân còn mơn man, những cành đào 
đang khoe sắc thì người dân làng Diệc, xã 
Tân Hòa (Hưng Hà) lại nô nức tham gia ngày 
hội làm cá võng lên lão đầu xuân để trao nhau 
những lời chúc, cầu sự trường thọ, bách niên 
giai lão. Sự kết tinh nghệ thuật và tài năng ẩm 
thực của người làng Diệc được thể hiện rõ 
nét trong cách làm cá võng, là nét đặc trưng 
không nơi nào có được.

Công đoạn ngâm cá vào muối để cá tự làm sạch.

làm 
cá võng 
Ở LÀNG DIỆC

TỤCTỤC



61TẾT QUÝ MÃO 2023
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Chúc mừng
Năm Mới
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