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Lễ hội xuân hồng là sự kiện 
hiến máu lớn nhất trong 
năm 2020 không chỉ nhằm 

sẻ chia những giọt máu hồng 
để cứu giúp người bệnh mà còn 
góp phần lan tỏa tình nhân ái 
trong cộng đồng. 

Khởi phát từ năm 2008, lễ 
hội xuân hồng luôn nhận được 
sự quan tâm đặc biệt của lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, đoàn 
thể, sự hưởng ứng của các tầng 
lớp nhân dân, nhất là thanh 
niên, sinh viên. Không chỉ đáp 
ứng lượng máu thiếu hụt sau 
dịp tết Nguyên đán, lễ hội xuân 
hồng còn góp phần tạo dựng 
và duy trì thói quen hiến máu 
đầu xuân của nhiều người dân. 
Mặc dù năm nay lễ hội xuân 
hồng không diễn ra theo kế 
hoạch do diễn biến phức tạp 
của dịch Covid-19 song nhờ 
sự vào cuộc tích cực của Ban 
Chỉ đạo vận động hiến máu 
tình nguyện (HMTN) tỉnh, các 
sở, ban, ngành, đoàn thể trong 
tỉnh, lượng máu hiến tặng từ lễ 
hội xuân hồng cơ bản đáp ứng 
đủ chỉ tiêu, không để xảy ra 
tình trạng thiếu máu. 

Tính từ tháng 1/2020 đến 
nay, qua 15 đợt tổ chức HMTN, 
Ban Chỉ đạo vận động HMTN 
tỉnh đã vận động được 3.450 
người đăng ký tham gia HMTN 
và tiếp nhận 3.038 đơn vị máu. 
Một số cơ quan, đơn vị có lượng 
máu hiến tặng cao như Trường 
Đại học Y Dược Thái Bình (700 
đơn vị), Sở Y tế (280 đơn vị)... 
Ngoài các đơn vị đăng ký hiến 

máu theo đúng kế hoạch, Ban 
Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh 
còn tiếp nhận nhiều lượng 
máu từ các cơ quan, đơn vị, 
đoàn thể, doanh nghiệp trong 
tỉnh tình nguyện tham gia như 
huyện Đông Hưng, huyện Hưng 
Hà, Đoàn Thanh niên Công an 
tỉnh, Công ty TNHH Xây dựng 
và kinh doanh Vinatech... 

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu 
máu trong cấp cứu và điều trị, 
ngay từ đầu năm 2020, Ban Chỉ 
đạo vận động HMTN tỉnh cùng 
các đơn vị, ngành thành viên, 
hội chữ thập đỏ các huyện, 
thành phố đã chủ động, kịp thời 
lồng ghép tuyên truyền phòng, 
chống dịch Covid-19 tại các 
điểm hiến máu; chia nhỏ nhiều 
khu vực hiến máu khác nhau. 
Chủ động, sáng tạo trong việc 
huy động nguồn lực và người 
tham gia hiến máu; phân chia 
thời gian phù hợp cho các đơn 
vị và người tham gia hiến máu. 
Phổ biến tới người đăng ký hiến 
máu cách phòng, chống dịch 
Covid-19 như: khi có biểu hiện 
cúm, ho, sốt, khó thở thì không 
tham gia hiến máu và đến các 
cơ sở y tế địa phương để kiểm 
tra sức khỏe, đồng thời có các 
biện pháp cách ly, phòng bệnh 
cho cộng đồng. Để người dân 
không còn tâm lý e dè, Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh đã phối hợp với hội 
chữ thập đỏ các huyện, thành 
phố tổ chức cấp phát tờ rơi, áp 
phích, treo băng rôn, dán khẩu 
hiệu về dịch Covid-19 tại các 
điểm tổ chức hiến máu... Tuyên 

truyền, vận động các thành viên 
câu lạc bộ hiến máu sẵn sàng 
tham gia hiến máu khi có yêu 
cầu.

Những năm qua, phong trào 
HMTN của tỉnh nói chung, lễ 
hội xuân hồng nói riêng ngày 
càng thu hút đông đảo người 
dân tham gia. Nhận thức của 
người dân về ý nghĩa của việc 
hiến máu có những chuyển biến 
rõ nét, do đó lượng người tham 
gia HMTN ngày càng cao. Từ 
phong trào, đã xuất hiện nhiều 
tập thể, gia đình, cá nhân tiêu 
biểu tham gia HMTN nhiều lần 
qua các năm.

Năm nay, do diễn biến phức 
tạp của dịch Covid-19, nhiều 
cuộc hiến máu phải tạm hoãn 
hoặc tổ chức với quy mô nhỏ 
dẫn đến lượng máu tiếp nhận 
sau tết Nguyên đán còn thấp... 
“Tuy nhiên, do chủ động, tích 
cực triển khai các biện pháp 
nên lượng máu thu nhận được 
từ lễ hội xuân hồng đã kịp thời 
đáp ứng được nhu cầu cần 
máu trong cấp cứu và điều trị 
của người bệnh” - ông Lê Duy 
Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh cho biết. 

Mặc dù còn gặp một số khó 
khăn nhưng lễ hội xuân hồng 
nói riêng, phong trào HMTN nói 
chung ngày càng được tổ chức 
bài bản, quy mô, nhận được sự 
quan tâm của đông đảo người 
dân, góp phần cùng ngành Y tế 
thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc 
sức khỏe nhân dân.

Thu Hoài

Đến thăm cơ sở may của 
vợ chồng chị Ngọc, cảm 
nhận đầu tiên của chúng 

tôi là không khí làm việc hăng 
say của công nhân. Đa số lao 
động đến với cơ sở là phụ nữ 
do hoàn cảnh gia đình, vướng 
bận con nhỏ không thể làm 

công nhân ở các công ty lớn. 
Với chị Hoàng Thị Son, thôn Hà 
Tiến, xã Dân Chủ, cơ sở may 
của chị Ngọc như gia đình lớn 
của mình. Chính nơi đây, chị 
tìm được công việc ổn định và 
niềm vui trong cuộc sống. Chị 
Son cho biết: Con nhỏ, chưa 

tìm được việc làm phù hợp nên 
cuộc sống gặp nhiều khó khăn. 
Cơ sở may của vợ chồng chị 
Ngọc ra đời đã giúp tôi cùng 
nhiều phụ nữ có con nhỏ tại 
địa phương tìm được nơi làm 
việc ổn định. Ở đây người lao 
động làm hưởng tiền công theo 

sản phẩm, giờ giấc không bó 
buộc như các công ty khác nên 
chúng tôi chủ động hơn trong 
việc sắp xếp thời gian hợp lý để 
vừa có thể chăm sóc con, làm 
tròn việc gia đình và có thêm 
thu nhập ổn định hàng tháng. 
Bởi vậy, tôi gắn bó với cơ sở từ 
năm 2013 đến nay. 

Chị Lê Thị Bích Ngọc cho 
biết: Sinh ra và lớn lên ở nông 
thôn nên vợ chồng tôi hiểu khá 
rõ nhu cầu việc làm của chị 
em phụ nữ. Đa phần họ muốn 
có thêm thu nhập nhưng vẫn 
có thời gian để chăm lo cho 
gia đình, do vậy việc mở cơ sở 
may công nghiệp sẽ dễ thu hút 
người lao động. Thời gian đầu 
khởi nghiệp không ít khó khăn, 
đặc biệt là về vốn cũng như kỹ 
thuật, lao động ở nông thôn 
chưa quen làm việc theo tác 
phong công nghiệp nên không 
ít lần cơ sở bị thua lỗ. Khó khăn 
là thế nhưng vợ chồng chị Ngọc 
vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ 
của mình. Hiểu tâm lý khách 
hàng khi đặt đơn hàng ở một 
xưởng sản xuất nhỏ như của 
mình, vợ chồng chị tâm niệm 
phải lấy chữ tín làm trọng nên 
đã cùng người lao động dồn tâm 
sức lên từng đường kim mũi chỉ, 
bảo đảm hàng may chất lượng 
cao và giao hàng đúng thời 
gian. Cùng với đó là dần hoàn 
thiện các mẫu mã sản phẩm 
và xây dựng giá thành hợp lý 
để đi chào hàng, mở rộng thị 
trường. Từng bước, cơ sở may 
của vợ chồng chị Ngọc đã tạo 
được niềm tin với khách hàng 
cả trong và ngoài tỉnh. Từ cơ sở 
may nhỏ, máy may là máy cơ, 
đến nay vợ chồng chị đã có cơ 
ngơi khang trang, xưởng may Cơ sở may của vợ chồng chị Lê Thị Bích Ngọc tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Lấy chữ tín làm trọng

Cho đến bây giờ, trong 
tâm khảm của ông Trần 
Mạnh Báo vẫn đầy ắp 

ký ức về tuổi thơ và những năm 
tháng chiến đấu trên chiến 
trường ác liệt.

Ước mơ trên cánh đồng 
Tôi may mắn khi được nhiều 

lần theo chân ông trên những 
cánh đồng, được nghe ông kể 
về cái thời xa xưa, về những 
kỷ niệm với ruộng đồng. Một 
lần, tôi theo đoàn công tác của 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
ThaiBinh Seed về huyện Thái 
Thụy dự cuộc đối thoại giữa 
ông Trần Mạnh Báo cùng các 
bạn trẻ. Buổi trò chuyện diễn ra 
trong không khí đầy xúc động 
khi các bạn trẻ được nghe ông 
kể về những tháng ngày tuổi 
thơ của mình và những ngày 
khởi nghiệp đầy gian nan, thử 
thách. Buổi trò chuyện của ông 
đã gây ấn tượng mạnh và góp 
phần “truyền lửa” cho thế hệ trẻ 
hôm nay trên bước đường khởi 
nghiệp. Ông kể: Sinh ra trong 
một gia đình mà cái nghèo đeo 
đẳng, tôi hiểu hơn ai hết nỗi cơ 
hàn của người nông dân. Quê 
tôi nằm ở ven biển của huyện 
Thái Thụy, xã đã nghèo, đất 
canh tác lại ít, chủ yếu là đất cát 
nên người dân chủ yếu trông 
chờ vào biển. Là con cả trong 
số 10 anh em nên mới 7 tuổi 
tôi đã phải nai lưng bế em và 
cái cối xay, cối giã gạo bám riết 
tôi ở tuổi vàng, tuổi ngọc. Trong 
thế giới tuổi thơ của mình, ông 
Báo còn in đậm những lần đi 
kiếm cá, bắt tôm. Ông nhớ nhất 
lần đầu tiên biết mùi bão biển 
trong đêm tối khi đi biển đun te 
để lúc may mắn vào được đến 
bờ thì trời đã sáng và ở cách 
nhà hơn 2km. Ông chia sẻ: 
Cũng từ lần gặp bão giữa đêm 
đó, trong tôi đã có suy nghĩ 
khác và tôi đã nói với bố: “Đây 
có lẽ không phải nghề phù hợp 
với con. Con phải tìm một nghề 
khác để mưu sinh thôi bố ạ”.  
Không biết có phải vì ý nghĩ đó 
hay do cuộc sống có nhiều đổi 
thay hay cũng do tình yêu thiết 
tha với đồng ruộng mà từ đó 
cho mãi đến sau này, ông Báo 
đã thực hiện đúng lời đã nói với 
bố mình năm xưa.

Vất vả là vậy, song tuổi thơ 
của ông cũng đầy ắp những 
niềm vui và ước mơ. Ông kể: 
Niềm vui sướng nhất của tôi 
đó là mỗi sáng sớm từ giường 
nhảy xuống chạy ra biển đón 
bình minh, đón những làn gió, 
những tia nắng đầu tiên trong 
ngày và hít đầy lồng ngực 
không khí có mùi ngai ngái, 
mặn mòi của biển. Lúc ấy, tôi 
thường tự hỏi “Biển rộng đến 
đâu” và ước mơ đến một ngày 

Người “Đối thoại với cánh đồng”
Ở “Quê hương năm tấn” có một thương binh, đảng viên, doanh nhân, 

một “nông dân mới” - ông là Trần Mạnh Báo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh 
Seed. Một đời gắn bó với cây lúa, ông đã góp phần làm nên những kỳ tích 
trên ruộng đồng. 

Kỳ 1: Tuổi thơ và chiến trường

(còn nữa)
 Mai Thư

mình được đi hết mọi góc biển 
chân trời để được thấy, được 
khám phá những vùng đất lạ. 
Thán phục trước ý chí của ông, 
bạn Nguyễn Văn Xứng, xã Thái 
Thượng (Thái Thụy) cho biết: 
Khi nghe ông chia sẻ, nhiều 
người trẻ trong đó có tôi thực 
sự khâm phục trước một thanh 
niên, một người lính đi qua cuộc 
chiến tranh với nhiều thương 
tật mà niềm đam mê, khát vọng 
không bị lụi tàn. Cuộc đời của 
ông chính là một minh chứng 
cho chúng tôi thấy sự dám 
nghĩ, dám làm, có đam mê, ý 
chí, có sáng tạo sẽ đạt được 
thành công. Ông đã truyền lửa 
để chúng tôi có thêm quyết tâm 
vươn lên trong cuộc sống. 

Đến chiến trường gian khổ
Không chỉ nhớ về tuổi thơ 

gian khó, ông còn không bao 
giờ quên những năm tháng 
chiến tranh ác liệt. Ông bảo, 
cái thời đó, tuổi của ông ai cũng 
muốn đi chiến đấu bảo vệ quê 
hương. Và 15 tuổi, ông tham gia 

dân quân tự vệ ở địa phương, 
được kết nạp vào Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, rồi được cầm 
súng tham gia những trận đánh 
với “giặc trời” khi mới đang học 
lớp 6 trường làng. Học lớp 8 
được hơn 1 tháng, ông nhận 
giấy báo đi khám sức khỏe để 
nhập ngũ và trúng tuyển. Năm 
1968, tạm biệt làng quê nghèo 
ven biển, người thanh niên 
Trần Mạnh Báo khoác ba lô lên 
đường nhập ngũ. Sau 3 tháng 
huấn luyện, ông cùng đồng đội 
nhận lệnh vào Nam chiến đấu. 
Được biên chế vào Tiểu đoàn 
bộ của Tiểu đoàn 5, Trung 
đoàn 52, ông được huấn luyện 
chiến đấu trong rừng núi. Hết 
học lăn lê bò toài, trèo đánh 
xe tăng, rồi lại học ngắm bắn 
súng. Huấn luyện xong, đơn vị 
của ông được điều động trở lại 
giới tuyến 17. Sau những ngày 
chiến đấu ở nơi rừng thẳm, ông 
được rút về tiểu đoàn bộ và tiếp 
tục cuộc hành quân trèo đèo, 
lội suối sang Campuchia, sống 
trong cảnh nắng bỏng rát, mưa 

như trút nước, rồi nào muỗi, 
nào vắt, nào ve để tham chiến 
giải phóng 6 tỉnh miền Nam 
của đất nước Chùa Tháp và 3 
tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trên 
chiến trường ác liệt, ông cùng 
đồng đội xông pha chiến đấu. 
Hết sốt rét lại bị thương song 
ông đã cùng đồng đội vượt qua 
tất cả, góp phần viết nên những 
chiến thắng vẻ vang trong cuộc 
chiến đấu anh dũng của dân 
tộc. Và một điều trân quý ở ông 
là trong những tháng năm nếm 
mật nằm gai, người lính ấy vẫn 
cháy bỏng ước mơ tuổi thơ năm 
nào - ước mơ một ngày giúp đỡ 
được người nông dân và thỏa 
niềm đam mê với cây trồng, 
với đồng ruộng quê hương. 
Ước mơ ấy được nuôi dưỡng 
nơi chiến trường ác liệt đã thôi 
thúc ông sau chiến thắng năm 
1975 quyết tâm theo đuổi con 
đường học hành, trở thành một 
kỹ sư nông nghiệp và gắn bó 
trọn đời.

Lễ hội của tình nhân ái

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

với máy móc hiện đại để may 
đồng phục học sinh và quần 
áo thời trang với vốn đầu tư 
khoảng 3 tỷ đồng, mỗi năm cho 
thu lãi từ 300 - 400 triệu đồng. 
Cơ sở đã tạo việc làm cho 25 
lao động với thu nhập từ 3,5 - 
9 triệu đồng/người/tháng. Lúc 
cao điểm, cơ sở sẽ chuyển mẫu 
xuống các xưởng vệ tinh cùng 
sản xuất để đáp ứng nhu cầu 
thị trường.

Các công ty may rất nhiều, 
để giúp người lao động yên tâm 
gắn bó lâu dài với cơ sở, ngoài 
việc hưởng đầy đủ các quyền, 
lợi ích theo quy định của pháp 
luật, chị Ngọc luôn quan tâm 
chăm lo đời sống cho người 
lao động. Bên cạnh tiền lương, 
tiền thưởng, tổ chức cho người 
lao động tham quan, du lịch dịp 
lễ, tết hay khi người lao động 
ốm đau, hoạn nạn, cơ sở đều 
có các phần quà để động viên, 
chia sẻ. Đối với những lao động 
có con nhỏ hoặc hoàn cảnh gia 
đình quá khó khăn, chị Ngọc tạo 
điều kiện bằng cách linh hoạt 
thời gian để chị em tới làm việc 
hoặc có thể đưa con tới nhà của 
mình mà vẫn có người trông coi 
các cháu.   

Chị Trần Thị Nhài, Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dân 
Chủ cho biết: Cơ sở may của 
chị Ngọc là mô hình phù hợp 
để tạo thêm nguồn thu nhập ổn 
định cho lao động nông thôn. 
Không chỉ làm kinh tế giỏi, các 
phong trào hội cũng được chị 
Ngọc tích cực tham gia. Việc 
triển khai các hoạt động hội tới 
phụ nữ làm việc tại cơ sở may 
của chị Ngọc rất thuận lợi và 
hiệu quả. 

Xuân Phương

 Vùng khảo nghiệm giống lúa mới của ThaiBinh Seed.

Thời gian qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức 
thành viên đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ phòng, 
chống dịch Covid-19. MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở các địa 
phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn 
viên, hội viên và nhân dân về mức độ nguy hiểm của dịch và thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống; tăng cường giám sát 
công tác phòng, chống dịch bằng các hình thức thích hợp; duy trì 
chế độ thường trực 24/24 giờ; phối hợp giám sát các cơ sở kinh 
doanh có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu trang và thiết 
bị y tế; tổ chức nắm bắt tình hình dư luận xã hội để tham mưu với 
cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. 

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo 
cáo nhanh kết quả MTTQ các cấp tham gia phòng, chống dịch 
Covid-19; đại diện Bộ Y tế thông tin về tình hình dịch trong nước và 
trên thế giới; những kiến nghị, đề xuất của Bộ Y tế đối với MTTQ 
các cấp trong công tác phối hợp phòng, chống dịch Covid-19. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung 
ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận 
những đóng góp của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng chí đề 
nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho người 
dân trong phòng, chống dịch Covid-19, chú trọng tuyên truyền ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của 
Trung ương, hướng dẫn của ngành Y tế về các biện pháp phòng, 
chống dịch, vận động toàn dân tham gia chống dịch với tinh thần 
“chống dịch như chống giặc”. Các tổ chức thành viên tăng cường 
tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên hoàn thành 
khai báo y tế trong thời gian sớm nhất; kịp thời đấu tranh với những 
thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, từ đó giúp người dân 
ổn định tư tưởng, đời sống và bảo đảm tốt các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.

hội nghị trực tuyến... (Tiếp theo trang 1)

về vệ sinh dịch tễ được thực hiện chặt chẽ. Đội thường trực 
phân công cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ sẵn sàng đảm nhận nhiệm 
vụ 24/24 giờ. Tại khu nhà cách ly, huyện đã bố trí đầy đủ, chu 
đáo hệ thống điện, nước, nhà ăn... để bảo đảm người cách ly 
được bố trí ăn, ở, sinh hoạt gần như cuộc sống thường ngày 
tại gia đình.

thái bình quyết liệt... (Tiếp theo trang 1)

Ảnh tư liệu

Khởi nghiệp với không ít khó khăn nhưng với tâm niệm lấy chữ tín làm 
trọng, cơ sở may của vợ chồng chị Lê Thị Bích Ngọc, thôn Hà Tiến, xã Dân Chủ 
(Hưng Hà) đã từng bước phát triển, cho thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm, tạo 
việc làm cho nhiều lao động địa phương.


