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Sáng ngày 9/9, tại Trường 
Chính trị tỉnh, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy phối 

hợp với Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai 
giảng lớp cao cấp lý luận chính 
trị hệ không tập trung K68.B11 
khóa học 2017 - 2019. Tới dự 
có PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, 
Phó Giám đốc Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng 
chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí 
thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Tham gia khóa học có 90 
học viên là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các phòng, ban của 
các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
các huyện, thành phố trong 
tỉnh. Khóa học nhằm đào tạo, 
bồi dưỡng phẩm chất, năng 
lực để học viên đảm nhiệm tốt 
vai trò người cán bộ lãnh đạo, 
quản lý chủ chốt. Để thực hiện 

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị 
hệ không tập trung khóa học 2017 - 2019

được điều đó, chương trình 
đào tạo của Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ 
tập trung trang bị một cách có 
hệ thống các nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đường 
lối, chính sách của Đảng; bổ 
sung những tri thức cần thiết, 
những thành tựu mới về khoa 
học lãnh đạo, quản lý và một 
số lĩnh vực khoa học xã hội và 
nhân văn khác… Qua đó, giúp 
học viên vận dụng lý luận giải 
quyết những vấn đề đang đặt 
ra, xử lý những tình huống 
trong thực tiễn cơ quan, đơn 
vị nhằm đem lại hiệu quả, 
chất lượng trong thực hiện 
nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, 
PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, 
Phó Giám đốc Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
đồng chí Đặng Trọng Thăng, 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc 
mừng các học viên được cử 
tham gia khóa học đồng thời 
đề nghị các học viên trong quá 
trình học tập cần chấp hành 
nghiêm nội quy, quy định của 
Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh và Trường Chính 
trị tỉnh; nỗ lực học tập, nghiên 
cứu, gắn lý luận với thực tiễn, 
biến quá trình đào tạo thành 
quá trình tự đào tạo; phấn đấu 
trở thành người cán bộ vững 
vàng về chính trị, gương mẫu 
trong đạo đức, lối sống, có trí 
tuệ, năng lực hoạt động thực 
tiễn, luôn đổi mới, sáng tạo, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
sẽ quan tâm chỉ đạo thực hiện 
đúng tiến độ, chương trình, kế 
hoạch đào tạo; chọn cử giảng 
viên có năng lực chuyên môn, 
phương pháp giảng dạy phù 

hợp với học viên; nghiêm túc 
trong quản lý học viên; đánh 
giá đúng thực chất kết quả học 
tập. Về phía Trường Chính trị 
tỉnh, cần tạo mọi điều kiện 
để giảng viên, học viên hoàn 
thành tốt khóa học. Ban Chỉ 
đạo, Ban Quản lý, Ban Cán sự 
lớp bảo đảm kỷ cương, kỷ luật 
của lớp và yêu cầu của Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh.

Nhân dịp này, đồng chí 
Phó sBí thư thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi 
lời cảm ơn sâu sắc tới Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh đã quan tâm đến công 
tác đào tạo cán bộ của tỉnh 
thời gian qua đồng thời mong 
muốn trong thời gian tới Học 
viện tiếp tục quan tâm, tạo 
điều kiện hơn nữa đối với tỉnh 
trong công tác đào tạo cán bộ 
lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng. 

Đào Quyên
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Tương truyền, thuở nhỏ, Bùi Sĩ Tiêm 
nổi tiếng thần đồng và tính cách 
khác thường. Bước vào tuổi 26, ông 

lên kinh dự kỳ thi khoa Ất Mùi (1715). 
Khoa thi này có hơn 2.500 sĩ tử ứng thí, lấy 
đỗ 20 người, ông là người đỗ đầu với danh 
vị Đình nguyên Hoàng giáp.

Ngay sau khi thi đỗ, Bùi Sĩ Tiêm được 
bổ chức Hiệu lý làm quan trong triều, 
được giao soạn các bài văn bia tiến sĩ để 
dựng bia tại Quốc Tử Giám. Đây có lẽ là 
một trường hợp độc đáo, một vinh hạnh 
hiếm thấy đối với một vị tân khoa. Bởi lệ 
xưa, người được giao trọng trách soạn các 
bài văn bia tiến sĩ thường phải là người có 
danh cao vọng trọng. Hiện tại, ở Văn Miếu 
- Quốc Tử Giám Hà Nội còn lưu giữ 82 bia 
tiến sĩ thì có 5 bia do Bùi Sĩ Tiêm soạn.

Nay đọc lại những bài văn bia tiến sĩ ở 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, ta thấy 
những bài văn bia do Bùi Sĩ Tiêm soạn 
mang cốt cách dị thường. Mệnh mạch tư 
duy trong phương châm hành đạo của ông 
đã bộc lộ khá rõ ràng trong bài văn bia về 
khoa thi của mình. Bùi Sĩ Tiêm đã thẳng 
thắn cảnh báo các tiến sĩ đồng khoa:

“Các người phải nghiêm khắc đối với 
mình, phải giữ vững đức thanh liêm và 
phẩm chất trắng trong. Làm quan trong 
triều phải chính trực, trung hậu, đem đạo 
đức, nhân nghĩa để phò vua. Khiến cho 
tiếng thơm thêm lừng lẫy, sự nghiệp thêm 
chói chang, người đời sau chỉ tên trong bia 
mà ca ngợi.

Nếu lòng thay dạ đổi, lời nói và việc 
làm không thống nhất với nhau, chỉ nghĩ 
đến chức tước, tiền của, mưu tính về 
quyền lợi còn mất, thiệt hơn, bề ngoài thì 
khuôn phép, mực thước, bên trong thì 
quanh co, khuất tất, việc làm trái với điều 
đã học và xa rời đạo lý, bôi nhọ danh tiết, 

nguyễn thanh
Vũ Quý, Kiến Xương

KHẢI THẬP ĐIỀU 
Khí tiết của một nhà giáo

Xưa và nay, sử sách đã viết 
nhiều về Bảng nhãn Lê Quý 
Đôn (1726 - 1784), người từng 
được tôn vinh là nhà bác học lớn 
nhất Việt Nam thời phong kiến 
nhưng chưa nhiều người biết 
đến người thầy đã trao truyền cả 
tri thức, nhân cách, tiết tháo cho 
nhà bác học họ Lê trong những 
năm tháng đầu đời. Đó là Đình 
nguyên Hoàng giáp Bùi Sĩ Tiêm 
(1690 - 1733), quê làng Kinh Lũ 
nay thuộc xã Đông Kinh, huyện 
Đông Hưng mà dân gian vẫn gọi 
là “Ông nghè Kinh Lũ”.

bêu xấu sĩ phong thì mọi người cũng sẽ chỉ 
vào tên trong bia mà chê trách. Dư luận 
nghiêm minh, nghìn năm rõ rệt, có đáng 
sợ không?”.

Biết tài năng và nhân cách của Bùi Sĩ 
Tiêm, nhiều bậc danh nho đã đưa con em 
mình đến nhờ ông thụ giáo. Môn sinh của 
ông nhiều người đã thành danh và giữ 
trọn nhân cách đã được ông rèn cặp. 

Sau hơn hai năm giữ chức Hiệu lý, Bùi 
Sĩ Tiêm được thăng chức bổ ra làm quan ở 
Sơn Tây rồi trải hơn 10 năm với nhiều chức 
tước trong triều, ngoài trấn, đến năm Vĩnh 
Khánh thứ hai (1730) được phong Hoằng 
Tín đại phu, Thái Thường tự khanh. Xem 
thế đủ biết, trên con đường danh vọng Bùi 
Sĩ Tiêm đã thênh thang thẳng tiến. Mọi ân 
sủng của triều đình đến với ông đều buồm 
xuôi gió thuận, không có gì đáng phải tủi 
hờn, oán giận.

Nhưng chí hướng, hoài bão lớn lao của 
Bùi Sĩ Tiêm là muốn dân yên, nước thịnh. 
Sau hơn mười năm hăm hở dốc tâm lo 
tròn phận sự, đi nhiều thấy rộng, cảnh 
nhiễu nhương trong triều ngoài trấn luôn 
làm ông canh cánh lo âu và trăn trở với 
những kế sách cải cách xã hội. 

Năm Vĩnh Khánh thứ ba (1731), lợi 
dụng nhà chúa xuống chỉ dụ cho quần 
thần tâu bày những kiến giải của mình về 
thế sự, Bùi Sĩ Tiêm đã dâng tờ khải mười 
điều trình bày cặn kẽ, thấu đáo những việc 
nên làm để yên nước, yên dân. Là người 
cương trực, dám nói thẳng hiện trạng nên 
tờ khải của ông đã làm Trịnh Giang phật 
ý, lại do một số quần thần xúc xiểm nên 
đã dẫn tới chung cục bi thảm, bị bãi chức 
đuổi về quê.

Có lẽ, trong số những khải, tấu thời Lê 
trung hưng đòi cải cách xã hội thì Khải 
thập điều do Bùi Sĩ Tiêm soạn là tờ khải 

toàn diện nhất với hơn một vạn từ, trình 
bày mười vấn đề chính sau:

1 - Phê phán Trịnh Giang sai trái phế 
truất vua Duy Đường (Lê Dụ Tôn), đưa 
Duy Phường (Lê Vĩnh Khánh) lên ngôi để 
thỏa mãn ý riêng tây.

2 - Phê phán tệ hối lộ, luồn lọt để được 
thăng quan tiến chức. Dùng tiền để tiến 
thân. Dùng tiền để chạy tội. Luật pháp 
không nghiêm…

3 - Phê phán tình trạng bao chiếm 
ruộng đất, phụ thu lạm bổ, gian lận thuế. 

4 - Phê phán chính sách xây dựng 
quân đội: vì tệ tham nhũng, vì không 
quan tâm đến đời sống binh lính, quân 
đông mà không mạnh…

5 - Bộ máy quan lại quá đông, đơn vị 
hành chính cấp phủ, huyện, xã không 
hợp lý, dân ít mà quan đông không khỏi 
sinh ra tham nhũng…

6 - Nha lại nhũng lạm, tham lam không 
kể xiết, “trong triều ngoài quận bọn nha 
lại theo nhau làm bậy, người dân khổ 
nhục biết bao..., loại người chạy chọt, cầu 
cạnh rất nhiều, chẳng đỗ đạt cũng được 
bổ, chẳng theo thứ tự cũng được thăng”.

7 - Hình thức thi cử khuôn sáo, “có kẻ 
hơi thông về bài hỏi mười điều sách lược 
mà đã được đỗ cao, nếu hỏi đến chính 
sách cứu đời không có nửa chữ. Có kẻ hơi 
thạo về mục sách học đề cương mà mưu 
lược giúp nước không được một lời đáng 
khen”...

8 - Việc xử án không nghiêm minh, cậy 
quyền thế ăn tiền đút lót, bắt bớ, hãm hại 
người vô tội. Việc kiện khống, kiện vượt 
cấp, kiện xằng nhan nhản…

9 - Cơ quan liêm phóng (thanh tra) 
không làm tròn chức trách để cho bọn 
quan lại làm càn, tiếng oán thán của dân 
chưa tới bề trên…

10 - Người nước ngoài tự do khai 
khoáng, in tiền giả, hành hung cướp bóc 
dân bản xứ. Quan lại vì hám lợi mà làm 
ngơ…

Những kiến giải trong 10 điều khải 
là vô cùng thấu đáo nhưng vì thời cuộc 
thiếu vua sáng tôi hiền nên ông phải chịu 
chấp nhận bãi chức. Về quê được ít lâu, 
Bùi Sĩ Tiêm mở trường dạy học. Học trò 
từ nhiều phủ, huyện đã tìm về thụ giáo. 
Thân phụ Lê Quý Đôn là Tiến sĩ Lê Trọng 
Thứ (1694 - 1782) vốn là bạn đồng hương, 
làm quan đồng triều với Bùi Sĩ Tiêm cũng 
vì dâng khải mà bị bãi chức về quê trong 
những năm tháng đó. Khi Bùi Sĩ Tiêm về 
mở trường dạy học thì Lê Quý Đôn lên 7 
tuổi, được cha cho theo học.

Cho đến nay cũng chưa đủ cứ liệu để 
khẳng định là có bao nhiêu học trò của 
Bùi Sĩ Tiêm đã hiển đạt khoa danh. Chỉ 
biết là trong khoa thi Nhâm Thân (1752), 
lấy đỗ 5 người, người đỗ đầu là Tam 
nguyên Bảng nhãn Lê Quý Đôn và người 
đỗ thứ hai là Hoàng giáp Đoàn Nguyễn 
Thục đều là học trò của Bùi Sĩ Tiêm. Hai 
người này cùng đa phần học trò khác của 
Bùi Sĩ Tiêm khi ra làm quan đều có tiết 
tháo, đều dâng khải khuyên can vua chúa 
và đều có đôi lần từ quan về quê dạy học. 

Dạy học được vài năm thì Bùi Sĩ Tiêm 
đột ngột qua đời vào tuổi 44. Năm Cảnh 
Hưng thứ tư (1743) triều đình ra chỉ dụ 
minh oan và truy phong tước hầu cho Bùi 
Sĩ Tiêm. Sách Lịch triều hiến chương loại 
chí của Phan Huy Chú đã xếp Bùi Sĩ Tiêm 
trong danh sách các bề tôi tiết nghĩa. Vua 
Tự Đức cũng có bài thơ ngợi ca tài năng 
văn chương và khí phách của ông. Đến 
nay, ở trung tâm thành phố Thái Bình 
có một đường phố được mang tên Bùi Sĩ 
Tiêm.

Ảnh minh họa
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Theo thống kê của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn, thời điểm hiện tại, 

trên 17.000ha lúa mùa trong 
toàn tỉnh nhiễm bệnh lùn sọc 
đen (LSĐ). Diện tích này còn 
tiếp tục gia tăng, đòi hỏi cần có 
những biện pháp phòng, trừ kịp 
thời và hiệu quả. Những ngày 
này, ngành Nông nghiệp và các 
địa phương đã và đang tập trung 
nhiều giải pháp nhằm hạn chế 
đến mức thấp nhất thiệt hại do 
bệnh LSĐ gây ra. 

Mưa bão kết hợp với nắng 
nóng cục bộ xen kẽ đã tạo điều 
kiện rất thuận lợi cho sâu bệnh 
hại trên lúa phát triển, đặc biệt 
là rầy lưng trắng ngay từ nửa 
cuối tháng 7. Mặc dù cơ quan 
chuyên môn đã tham mưu kịp 
thời với UBND tỉnh để triển khai 
quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, 
tuy nhiên, do tình hình thời tiết 
diễn biến phức tạp, việc tuân 
thủ quy trình phòng, trừ rầy và 
chăm sóc giúp cây lúa phục hồi 
của người dân chưa bảo đảm 
nên bệnh LSĐ phát sinh mạnh 
từ trung tuần tháng 8 đến nay và 
có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến 
năng suất lúa vụ mùa năm 2017. 
Xác định đây là loại bệnh rất 
nguy hiểm, lây lan do rầy lưng 
trắng và chưa có thuốc để trừ, vì 
vậy, ngành Nông nghiệp đã phối 
hợp với các địa phương tổ chức 
33 lớp tập huấn tuyên truyền về 
bệnh LSĐ cho cán bộ thôn xóm, 
cán bộ phụ trách nông nghiệp 
xã và nông dân để chính quyền 
địa phương và nông dân chủ 
động điều tra, phát hiện, kịp thời 
phòng, trừ có hiệu quả bệnh 
LSĐ và rầy môi giới. Để tiêu diệt 
nguồn bệnh và tạo điều kiện bất 
lợi cho sự phát sinh, phát triển 
của rầy môi giới, ngành Nông 
nghiệp đã tăng cường cán bộ 
bám sát cơ sở nhằm theo dõi sát 
diễn biến phát sinh, phát triển 
đồng thời thường xuyên thống 

Nông dân huyện Kiến Xương phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa.

Nỗ lực dập dịch cứu lúa
lưu ngần

kê diện tích, tiêu hủy nguồn 
bệnh đối với những diện tích 
nhiễm nặng, tránh lây lan sang 
các vùng khác và các vụ tiếp 
theo. Vừa qua, UBND tỉnh đã 
có quyết định về kinh phí tuyên 
truyền phòng, chống bệnh LSĐ 
trên địa bàn 3 huyện có dịch, cấp 
tạm ứng kinh phí phòng, chống 
dịch LSĐ để các địa phương làm 
căn cứ triển khai các biện pháp 
hỗ trợ. Với trên 5.700ha lúa mùa 
nhiễm LSĐ trong đó có trên 
180ha mất trắng, huyện Thái 

Thụy đã tổ chức tiêu hủy diện 
tích mất trắng, làm điểm tại hai 
xã Thái Thành, Thái Thọ. Ông 
Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch 
UBND huyện cho biết: Xác định 
khó khăn lớn nhất trong việc 
dập dịch LSĐ là tuyên truyền để 
người dân tự giác tiêu hủy nguồn 
bệnh, huyện Thái Thụy đã lựa 
chọn 3 hộ có 100% diện tích bị 
mất trắng do nhiễm LSĐ ở hai 
xã Thái Thành, Thái Thọ làm 
điểm, vận động nhân dân. Đến 
nay, Thái Thụy có 2ha lúa nhiễm 

LSĐ được tiêu hủy. Bên cạnh đó, 
huyện cũng lên kế hoạch bố trí 
cây trồng thay thế vào diện tích 
lúa mất trắng do dịch bệnh như 
bí xanh, ớt… 

Được đánh giá là địa phương 
tích cực trong công tác phòng, 
trừ sâu bệnh ở vụ mùa năm 
nay, Tiền Hải cũng đang quyết 
liệt triển khai các giải pháp 
nhằm dập dịch. Ông Phạm Văn 
Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện 
cho biết: Đến ngày 6/9, Tiền Hải 
có 6.327,3ha lúa mùa bị nhiễm 

bệnh LSĐ, diện tích mất trắng 
khoảng 79,2ha, trong đó đã tiêu 
hủy được 1ha. Huyện đã tiến 
hành cấp phát thuốc trừ rầy có 
tính lưu dẫn, nội hấp cho diện 
tích lúa bị nhiễm LSĐ ở mức 
trên 5%, khuyến cáo người dân 
phun trừ từ ngày 9 - 12/9 cùng 
với sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục 
thân hai chấm. Để thuốc hỗ trợ 
đúng mục đích, đúng đối tượng, 
các xã tiến hành lập biên bản 
với từng hộ có ruộng nhiễm LSĐ 
trên 5% diện tích, UBND huyện 
giao quyền giám sát việc cấp 
phát thuốc, phun trừ cho chính 
quyền địa phương, người đứng 
đầu các xã. 

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cho biết: 
Từ nay đến cuối vụ, sâu bệnh 
hại, đặc biệt là bệnh LSĐ có diễn 
biến phức tạp, ảnh hưởng nặng 
đến năng suất lúa vụ mùa, thậm 
chí lây lan hại sang cả những 
vụ sau nếu không thực hiện tốt 
các biện pháp dập dịch. Bên 
cạnh việc tiêu diệt nguồn bệnh, 
nông dân cần theo dõi, quản lý 
rầy môi giới. Về lâu dài, các địa 
phương cần triển khai thực hiện 
các biện pháp tổng hợp để nâng 
cao sức đề kháng của cây trồng 
như: không trồng các giống 
nhiễm rầy và bệnh LSĐ, áp 
dụng phương pháp quản lý dịch 
hại IPM, 1 phải 5 giảm (phải sử 
dụng giống lúa xác nhận, giảm 
lượng giống, giảm lượng thuốc 
bảo vệ thực vật, giảm phân 
bón, giảm lượng nước, giảm 
thất thoát sau thu hoạch), 3 
giảm 3 tăng (giảm lượng giống, 
giảm lượng thuốc bảo vệ thực 
vật, giảm lượng phân bón, tăng 
năng suất, tăng chất lượng lúa 
gạo, tăng hiệu quả kinh tế)…, 
làm tốt công tác vệ sinh đồng 
ruộng, dọn sạch cỏ bờ ruộng, 
mương dẫn nước… để hạn chế 
nơi trú ẩn của rầy môi giới.

Nông dân cần làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ bờ ruộng để hạn chế nơi trú ẩn của rầy môi giới.
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Bố mẹ tôi mấy năm nay 
cũng mở mày mở mặt với 
bà con làng xóm bởi có 

con gái út theo chồng định cư ở 
nước ngoài. Đấy là tôi nghe mọi 
người nói vậy chứ mẹ tôi tuyệt 
nhiên không bao giờ thể hiện. 
Thỉnh thoảng có người về, con 
gái út lại gửi cho mẹ mấy hộp 
thuốc bổ, mấy bộ quần áo bán 
ở bên tây nhưng xét kỹ thì toàn 
hàng châu Á. Nghe tin mẹ ốm, 
con rể gửi ngay ít tiền để mẹ 
thuốc thang tẩm bổ. Ai cũng 
bảo mẹ tôi sướng. Và mẹ tôi 
cũng chưa than khổ bao giờ. 

Năm anh tôi sáu tuổi tôi 
cũng vừa lên năm. Vừa xách nổi 
cái giỏ, chúng tôi đã vác cần câu 
mỗi chiều chập choạng, ngồi 
câu cá hau ở cống ông Bảo. Gọi 
là cống ông Bảo vì nhà ông Bảo 
ngay chân cầu chứ thực ra đó 
là cái cống xuyên qua con đê 5, 
đưa nước từ cửa Ba Lạt vào chạy 
quanh co khắp làng, chạy ra 
cánh đồng là vùng giữa đê 5 và 
đê 6. Cá hau nhiều khó tả, xôn 
xao mặt nước, cứ thả cần nhấc 
lên là có cá. Vì là họ cá trên nên 
tuy nhỏ con nhưng lại có ngạnh 
gai hai bên, đầu thì to. Câu cả giỏ 
nhưng bỏ đầu cũng còn chẳng 
là bao. Ai cũng bảo mẹ tôi khéo 
đẻ. Một trai một gái, bé tí mà đã 
chẳng phải lo thức ăn. Bố tôi đi 
biển đánh cá bán lấy tiền đong 
gạo. Còn chúng tôi câu cá để ăn. 
Mỗi người mỗi việc. Mẹ chỉ nói 
vậy. Nhưng hồi ấy tôi không coi 
đó là công việc mà là sở thích, 
niềm vui. Có những ngày trốn 
nhà giữa trưa hè đi ngồi cửa 
cống. Rồi cũng tuổi ấy, chúng 
tôi đi hôi đăng. Nghe thôi là đã 
biết, giống người ta đi “hôi bia”, 
“hôi dưa hấu” mà bây giờ thỉnh 
thoảng báo đăng. Có khác là 
ngày ấy ngư dân cắm những 
hàng rào bằng lưới nilon, còn gọi 
là bả đăng, ở chân các bãi ven 
sông ven biển. Nước lên, nước 
rút, tôm cá mắc kẹt ở chân đăng. 
Và khi họ bắt rồi chúng tôi mới 
“hôi” những con còn sót. Cũng 
đủ thực phẩm trong ngày. 

Lớn hơn chút nữa, mẹ mua 
cho chúng tôi nào dậm cá, nào 
lờ cua. Tôi sức con gái, cố lắm 
cũng chỉ gánh được tầm 3 chục 
cái. Nặng nhưng hăng lắm. Phải 
chứng tỏ mình không thua kém 
cánh con trai. Cá đi câu, đi hôi 
phơi khô lụn vụn dành để làm 
mồi. Buổi tối đi đặt lờ ở các 
sông, đồng ngập nước, đánh ghi 
lại, sáng sớm đi nhấc về. Phăng 
phăng trên những cánh đồng 
mùa gió, đứa nào cũng lấm lem, 
ướt át mà hăng hái, khỏe mạnh. 
Mẹ tôi sáng nào cũng đổ cua 
đi bán, tiền ấy đong gạo, mua 
sách, may áo mới để chuẩn bị 
vào năm học. Mẹ bảo “ốm đau 
không dành cho trẻ con nông 
thôn” nên cấm đứa nào ốm. 
Mẹ cũng chỉ nói vậy. Và không 
biết có phải thế không mà lũ 
trẻ đầu trần chân đất ngày ấy 
ít phải thuốc thang như trẻ con 
bây giờ. Rồi tôi đi cấy với mẹ, tự 
hào làm cái việc mà con trai ít 
khi tham gia. Đồng ruộng chua 
trũng thụt lún, đóm mạ tám, 
mạ hom cao ngút, có khi người 
với mạ bằng nhau. Cái nắng, 
mưa, nóng, lạnh, mỏi gối chồn 
chân tôi không sợ bằng đỉa. Đỉa 

đỗ hà
Đài TTTH Tiền Hải

Tặng mẹ những bình yên

nhiều vô kể. Cứ thấy ngưa ngứa 
bắp chân là tôi nhảy sòn sòn 
trên ruộng. Dù rất sợ nhưng cứ 
nhắm mắt nhắm mũi cào bừa 
hòng bứt con đỉa ném ra xa. Cái 
thứ sinh vật hút máu trơn trơn, 
mềm mềm ấy khiến tôi phát ớn. 
Mẹ tôi thấy vậy thì cứ cười ngặt 
nghẽo. Bây giờ đỉa ít, cứ bảo do 
lạm dụng thuốc trừ sâu… Với 
tôi thì sao cũng được, miễn là 
không còn đỉa bám nữa. 

Lên tiểu học và trung học cơ 
sở, tôi vẫn đi câu, đi cấy, đi hôi 
và còn du nhập thêm nhiều “cái 
thú” của người lớn như đi giận 
hến, soi cua, nạo ngao, đào giá, 
cào don, thậm chí là vét thòi lói 

(có người gọi là thoi loi). Những 
con cá thòi lói đậu hàng đàn 
bên mép nước các con sông 
trên các bãi ngập mặn. Người ta 
thiết kế cái gọi là “vét” bằng bả 
đăng, may hình chữ U, buộc gậy 
hai đầu, hai người cầm căng rà 
dọc các con sông. Cá thòi lói to 
bằng ngón tay nhỏ nhảy lao xao 
rồi chui vào vét. Con nào to, có 
trứng thì kho hoặc nấu rau, nấu 
khế. Con nhỏ thì nuôi lợn, nuôi 
gà hoặc phơi khô làm mồi đánh 
lờ cua. Mẹ thường không cho 
chúng tôi đi vét thòi lói cùng vì 
lội bãi, lội sông rất mệt, nhiều 
khi lại sa vào vũng sâu khó để 
ý. Đi cùng cũng khó chứ đừng 

nói là đi toàn trẻ con với nhau. 
Tuy vậy chúng tôi vẫn kì kèo có 
hôm đi bằng được để bây giờ có 
những kỷ niệm không thể nào 
quên. 

Học cấp ba tôi vẫn đi biển, 
đi câu và đặc biệt là đi cấy. Vì 
ở nông thôn, con gái càng lớn 
càng phải cấy giỏi. Mẹ tôi bảo 
vậy. Cấy ruộng nhà mình, cấy 
trả công hàng xóm, cấy thuê cấy 
khoán lấy tiền cho năm học tới. 
Tôi thấy mẹ tôi lạc hậu quá, cứ 
bắt con cái phải làm những việc 
vất vả, làm sao mà học tập tốt 
được. Mấy đời làm ruộng, chẳng 
lẽ cũng muốn con cái phải làm 
ruộng. Tôi đi cấy mà ấm ức 

trong lòng. Càng ấm ức tôi càng 
hăng, cho “bõ” những lời mẹ tôi. 
Cái tuổi ẩm ương ấy đến giờ tôi 
mới hiểu… Tốt nghiệp cấp ba, 
trong lúc chờ kết quả thi đại học 
tôi đi cấy triền miên từ đầu vụ 
đến cuối vụ, đếm ra cũng ngót 
một tháng. Lưng muốn gãy, 
chân tay muốn rụng rời nhưng 
còn hơn là ngồi nhà chờ đợi. 
Chờ đợi bao giờ cũng thấy thời 
gian chậm chạp. Rồi khi vào đại 
học, nghỉ hè tôi vẫn về đi cấy. 
Nhà nông không được mất gốc. 
Đại học cũng chỉ là một nhà trẻ 
lớn trước khi chúng mày thực sự 
trưởng thành - mẹ chỉ ngắn gọn 
mà đến tận bây giờ tôi mới hiểu 
triết lý ấy sâu sắc đến nhường 
nào. 

Tôi ra trường, có việc làm 
ổn định, lấy chồng, sinh con, 
không đi cấy nữa. Cũng không 
thấy mẹ giục mỗi khi mùa vụ 
tới. Tôi mừng lắm nhưng cứ 
thao thiết tâm can mỗi khi mùi 
rơm mới nồng nàn bay vào thị 
trấn, mỗi khi khói rơm rạ buổi 
chiều mù mịt mọi ngả đường, 
mỗi khi cánh đồng trắng nước 
và tiếng máy cày giòn giã trên 
đồng, mỗi khi đi trên đường 
thấy tấp nập người cày, người 
cấy. Nhớ việc thì ít mà nhớ mẹ 
thì nhiều. Ngẫm lại mới lạ. Cả 
cuộc đời tất bật mưu sinh mẹ 
hầu như toàn ra lệnh. Không 
có thời gian mà ôm ấp, mà thủ 
thỉ, mà chia sẻ chuyện hẹn hò. 
Chúng tôi lớn lên, chóng mặt 
với việc nhà nông, với những 
thú vui thời con trẻ. Mẹ bảo lao 
động là vinh quang, không có gì 
phải phàn nàn cả. 

Mùa Vu Lan. Gái út gửi về 
cho mẹ nào thuốc bổ, nào bánh 
kẹo và tất nhiên cả tiền nữa. Tôi 
xuýt xoa với những món đồ lạ. 
Thế là mẹ không tủi thân khi cái 
Mít gửi sâm Hàn Quốc về cho 
mẹ nó nữa nhé! May mà có dì 
út chứ viên chức quèn như con 
chẳng có gì cho mẹ. Tôi rang 
rang câu chuyện. Mẹ chảy nước 
mắt. Tôi quýnh quáng cả lên. 
Mãi mẹ mới mở lời, dịu dàng 
đến lạ. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ 
dịu dàng như vậy. Quà cáp thì 
cũng quý nhưng cái quý nhất là 
các con bình an. Em con ở xa, 
thiệt thòi nhiều nhưng bù lại 
chồng con thương yêu. Con ở 
gần, làm viên chức nghèo nhưng 
bù lại gia đình đầm ấm. Cả đời 
mẹ chỉ mong có vậy. Mong các 
con bình yên trong công việc, 
bình yên trong gia đình, bình 
yên trong tâm tưởng. Muốn vậy, 
phải làm việc để biết quý đồng 
tiền. Phải học tập để biết mình 
biết người. Phải ngay thẳng, 
làm việc thiện để tâm không 
vướng bận. Cái Mít nó “phải” 
đi Hàn Quốc để thoát khỏi nợ 
nần, chồng hút sách, chứ không 
phải “được” đi. Đừng nghĩ đến 
chuyện quà cáp, hãy tặng mẹ 
bằng bình yên của các con. Đó 
là món quà lớn nhất mà mẹ 
mong nhận được. Mẹ thôi khóc 
nhưng tôi bắt đầu chảy nước 
mắt. Nhìn con gái, con trai bé 
nhỏ đang đuổi mèo ngoài sân, 
tôi chợt hiểu. Điều lớn nhất tôi 
mong muốn cũng chính là bình 
yên cho các con. Mùa Vu Lan, 
yêu mẹ bằng những bình yên 
con nhé.

Đã mười hai giờ đêm, mẹ tôi vẫn ôm chiếc điện thoại nói chuyện to nhỏ với đứa 
em gái ở cách nửa vòng trái đất. Sợ con cháu tỉnh giấc, bà khẽ ra ngồi đầu hiên, 
thỉnh thoảng mới thấy cất lời. Nhìn bóng mẹ trong đêm, bàn tay chốc chốc lại đưa 
nên dụi mắt... Những hạt mưa tháng bảy cứ rả rích như bù lại cái nắng rám trái 
bưởi đầu thu. 

Ảnh khai thác từ internet



Ông Đỗ Văn Tụy, nguyên Đại đội trưởng C931, N93, khu 
Châu, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

Mười ba cô gái thanh niên 
xung phong C932, N93 tỉnh Thái 
Bình tuổi vừa mười tám, đôi mươi 
trên đỉnh Trạ Ang làm nhiệm vụ 
trinh sát máy bay Mỹ ném bom 
và đánh dấu bom nổ chậm trong 
đó liệt sĩ Phạm Thị Nga là chiến sĩ 
xung phong lên chốt đầu tiên. Dẫu 
biết có thể sẽ hy sinh nhưng Nga 
vẫn xung phong lên chốt, hành 

động dũng cảm ấy là động lực to lớn giúp toàn Đội 93 
kiên cường bám trụ vừa chiến đấu vừa sửa đường, bảo vệ 
đường 20 Quyết Thắng, bảo đảm giao thông chi viện cho 
miền Nam đánh thắng giặc Mỹ.

Bà Phạm Thị Mười, cựu thanh niên xung phong C932, 
N93, thôn Gia Lễ, xã Đông Mỹ, huyện Đông Hưng

Đỉnh Trạ Ang được mệnh 
danh là túi bom khổng lồ mà đế 
quốc Mỹ dội xuống nhắm cắt đứt 
con đường chi viện của miền Bắc 
cho chiến trường miền Nam, chị 
em thanh niên xung phong C932, 
N93 chúng tôi chia nhau sự sống, 
chung nhau cái chết, đùm bọc, 
yêu thương nhau như chị em ruột. 
Tôi và chị Bạn bị thương và có may 

mắn trở về nhưng Nga và nhiều đồng đội của chúng tôi 
đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Bà Dương Thị Bạn, cựu thanh niên xung phong C932, N93, 
thôn Nam Bồ Nhân, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình

Biết là sẽ hy sinh nhưng Nga 
vẫn xung phong lên chốt đầu tiên. 
Nga đã hy sinh anh dũng cùng hai 
chiến sĩ công binh khi đang làm 
nhiệm vụ đếm bom rơi và chạy 
băng qua lửa đạn để đánh dấu bom 
nổ chậm. Sự hy sinh anh dũng của 
Nga đã thôi thúc chúng tôi. Nga hy 
sinh, Lơ lên thay, Lơ hy sinh, Công 
lên thay, Công ngã xuống, Lập lên 

thay rồi bị thương thì tôi lên thay, tôi bị thương thì Sửu 
lên và cứ lần lượt cho đến người cuối cùng.
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quang viện

Sinh ra và lớn lên ở 
làng Lịch Động, xã 
Đông Các, huyện 

Đông Hưng, liệt sĩ Phạm 
Thị Nga vốn là cô gái xinh 
đẹp, nết na, được bà con 
trong làng ngoài xã tấm 
tắc ngợi khen. Tuổi xuân 
đôi tám đẹp như trăng 
rằm, năm 1965, chị Nga 
viết đơn tình nguyện gia 
nhập lực lượng thanh niên 
xung phong theo tiếng gọi 
của Đoàn Thanh niên: 
“Đâu cần thanh niên có, 
đâu khó có thanh niên” 
mặc dù có không ít lời 
khuyên ngăn của họ hàng.

Chân yếu tay mềm 
nhưng khi đã là thanh 
niên xung phong C932, 
N93, chị Nga rất hăng hái 
với công việc được giao, 
nụ cười tươi phô hàm răng 
hạt lựu trắng ngần luôn nở 
trên môi càng tôn thêm vẻ 
đẹp “hằng nga” của chị. 
Đi thanh niên xung phong 
cùng đợt với chị Nga có chị 
Bạn, chị Mười, chị Nguyệt, 
chị Quyết… ở huyện Đông 
Quan (nay là huyện Đông 
Hưng). Những ngày đầu 
gia nhập lực lượng thanh 
niên xung phong, các chị 
đóng quân ở cầu Hàm 
Rồng (Thanh Hóa), ngày 
đêm sửa cầu, bắc thêm cầu 
phao, nhận thêm phần 
việc sửa đường rồi vượt 
cầu Hàm Rồng sang Nam 
Ngạn làm thêm đường 
tránh cho các chuyến 
hàng vào Nam phục vụ 
chiến đấu. Giặc Mỹ bắn 
phá miền Bắc, chúng tập 
trung lớn hỏa lực đánh 
phá các trọng điểm giao 
thông quan trọng như cầu 
Ninh Bình, cầu Đò Lèn, 
cầu ông Tào, đặc biệt là 
cầu Hàm Rồng làm nhiều 
thanh niên xung phong bị 
thương và hy sinh. Cuối 
năm 1967, giặc Mỹ leo 
thang bắn phá miền Bắc 
dữ dội nhằm cắt đứt sự 
chi viện cho chiến trường 
miền Nam, Đội 93 của chị 
Nga được lệnh tăng cường 
cho tuyến đường sắt Hà 
Nội - Hải Phòng làm 
nhiệm vụ khắc phục hậu 
quả những trận máy bay 
địch bắn phá đường sắt, 
nhà ga, cầu, bảo vệ kho 
tàng, bốc xếp hàng hóa, 
bảo đảm giao thông… 
cùng với khẩu hiệu “Sống 
bám cầu đường, chết kiên 

Cành ngọc lan trong bão
Địa danh Trạ Ang (Quảng Bình) được nhắc nhiều trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước 

giai đoạn 1965 - 1969 bởi đây là đoạn đường chọc thủng thế bao vây của địch để hậu phương 
miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ km9 đến km14 của đường 20 Quyết Thắng 
có trọng điểm K12 đỉnh Trạ Ang nằm chênh vênh trên núi, dưới là vực Trạ Ang có ngầm Trạ 
Ang sâu hun hút. Phá đá, mở đường và bảo vệ “huyết mạch” quan trọng này cho tiền tuyến 
đã có rất nhiều thanh niên xung phong C932 N93 tỉnh Thái Bình mãi mãi không trở về, máu 
xương của các anh các chị đã hòa trộn, nhuộm đỏ cả dòng Trạ Ang.

đường vào trọng điểm, 
C932 của chị Nga đã có 3 
chiến sĩ hy sinh, hơn mười 
ngày đầu tháng 8/1968 
khi đặt chân đến Trạ Ang 
trên trọng điểm K12 máy 
bay Mỹ oanh tạc 170 trận, 
ném 86 quả bom trúng 
đường và bắn 184 quả tên 
lửa vào vách đá gây sạt lở 
taluy nghiêm trọng. Khối 
lượng đất, đá phải đào 
đắp lên đến hàng vạn mét 
vuông. Vừa mới chân ướt 
chân ráo vào trọng điểm 
K12, chị Nga cùng đồng 
đội đã phải đối mặt với sự 
hy sinh do giặc đánh phá 
ác liệt. Không lều trại, tất 
cả chị em đều sống dựa 
vào hang đá. Mỗi hang 
đá chỉ trú được ba người. 
Mùa mưa vắt, muỗi như 
nêm. Không có nước, các 
chị phải thay nhau xuống 
ngầm Trạ Ang gánh nước 

biết rằng đến đá núi cũng 
vỡ vụn, tan tành. Không 
nhận được tiếp tế, trang 
phục rách tả tơi các chị 
phải chia nhau mặc cũng 
bởi tại bom giật, bom rơi 
áo rách mất rồi. Mặc cho 
áo quần tả tơi, các chị vẫn 
lăn vào sửa đường. Có một 
điểm đặc biệt là đứng trên 
đỉnh Trạ Ang có thể quan 
sát được máy bay Mỹ, biết 
được quả bom nào nổ, 
quả bom nào chưa nổ và 
vị trí của từng quả bom nổ 
chậm giúp cho bộ đội công 
binh phá bom chính xác 
và hạn chế được thương 
vong do bom nổ chậm gây 
ra. Công việc này vốn do tổ 
trinh sát bộ đội công binh 
phụ trách nhưng sau đợt 
máy bay Mỹ liên tục dội 
bom tàn phá nên số chiến 
sĩ bị thương và hy sinh quá 
nhiều, tổ trinh sát không 

cường dũng cảm”. Thất 
bại ở chiến dịch bắn phá 
miền Bắc, giặc Mỹ dùng 
lực lượng hải quân kết 
hợp không quân bao vây, 
phong tỏa tuyến đường 
biển, đánh chặn đường 
bộ, đường sắt hòng cắt đứt 
sự chi viện của miền Bắc 
đối với miền Nam do vậy 
các tuyến đường đều bị 
bắn phá, hư hại nặng nề. 
Giữa năm 1968, số thanh 
niên xung phong hy sinh 
và bị thương quá nhiều 
nên có sự chuyển dịch 
và sáp nhập, C932 của 
Thái Bình được lệnh vào 
Quảng Bình làm nhiệm vụ 
sửa chữa đường 20 Quyết 
Thắng từ km9 đến km14 
có trọng điểm K12 sông, 
núi Trạ Ang được mệnh 
danh là “Cuống họng K12, 
túi bom vô tận” của núi 
rừng Trường Sơn. Trên 

lên núi. Mỗi lần cũng chỉ 
được hai thùng lương khô. 
Một ca nước nhỏ vừa đánh 
răng vừa rửa mặt. Gian 
khổ nhưng các chị vẫn 
cười tươi, bám cầu đường, 
chiến đấu dũng cảm. Lúc 
đầu sửa đường ban đêm 
nhưng rồi tiền tuyến gọi 
các chị làm cả ban ngày, 
máy bay Mỹ ném bom thì 
tránh, không kịp tránh 
thì nằm úp mặt xuống 
nền đường. Mỗi người 
một việc. Đôi bàn tay nhỏ 
nhắn của chị Nga ngày 
nào quen với việc thêu 
thùa, khâu vá giờ cầm xà 
beng, cuốc chim, búa tạ 
đập đá vá đường đến bật 
máu tươi. Trên đỉnh Trạ 
Ang những ngày mưa mây 
giăng mịt mùng cảm giác 
như giơ tay với được trời 
cao. Bom Mỹ oanh tạc 
nhiều không kể xiết chỉ 

còn đủ người lên chốt 
làm nhiệm vụ. Giữa lúc 
khó khăn, tháng 9/1968, 
C932 thanh niên xung 
phong tỉnh Thái Bình có 
mặt ngay lập tức cử người 
đảm nhận công việc, thay 
thế bộ đội công binh làm 
nhiệm vụ trinh sát. Biết 
lên chốt là hy sinh nhưng 
chị Nga vẫn xung phong 
đầu tiên. Đêm trước ngày 
lên chốt, trời bỗng vằng 
vặc trăng sao. Cả tiểu đội 
nữ thanh niên xung phong 
không sao chợp mắt được. 
Chị Bạn, chị Lập, chị Công, 
chị Quyết, chị Nguyệt, chị 
Lơ, chị Sửu… thao thức 
cùng chị Nga. Rừng đêm 
ấy bỗng yên tĩnh lạ lùng. 
Những bông hoa ngọc 
lan trong rừng khuya tỏa 
hương thơm ngọt ngào 
và quyến rũ. Chị Nga thì 
thầm bên tai chị Bạn: Mai 
em lên chốt, em sẽ mặc 
quân phục của chị và cài 
cành lá ngụy trang bằng 
những cành ngọc lan. Các 
chị cứ thấy mùi hương 
ngọc lan ở đâu thì tìm em 
ở đó. Nghe Nga tâm sự, chị 
Bạn vô cùng cảm động. 
Mọi người thầm hiểu, lên 
đỉnh Trạ Ang trinh sát là 
đồng nghĩa với sự hy sinh. 
Mỏm đá cheo leo hứng 
chịu hàng chục trận bom 
mỗi ngày, hàng trăm tấn 
bom giặc Mỹ trút xuống 
đến đá núi cũng vụn tan. 
Sáng sớm hôm sau, chị 
Nga nai nịt gọn gàng, cành 
lá ngụy trang xanh ngắt 
điểm những bông ngọc 
lan trắng tinh khôi. Chị 
cẩn thận cài một bông hoa 
lên mái tóc, vuốt những 
sợi tóc mai vương bay 
trong gió cười tạm biệt 
mọi người trong tiểu đội 
rồi cùng hai chiến sĩ công 
binh lên đường.

Máy bay Mỹ lại gào xé 
không trung, những quả 
bom tròn ủng lao xuống 
đỉnh Trạ Ang. Khói bốc 
ngùn ngụt. Cả đội thót 
tim. Dứt tiếng bom, tất cả 
lao ra mặt đường. Không 
thấy Nga cùng hai chiến sĩ 
công binh đâu nữa. Khói 
bom khét lẹt nhưng chị 
Bạn bỗng nhận ra hương 
ngọc lan thoang thoảng 
quyện bay trong gió, chợt 
nhớ lời Nga dặn, chị xót xa 
gọi: Nga ơi, Bạn biết tìm 
Nga ở đâu rồi.

Con đường làng Lịch Động, xã Đông Các (Đông Hưng) từng in dấu chân liệt sĩ Phạm Thị Nga.
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Phóng viên: Ông có thể cho 
biết tình hình cháy, nổ nhà ống 
trên cả nước nói chung và tại 
tỉnh ta nói riêng trong thời gian 
qua; nguyên nhân, đặc điểm của 
tình trạng này?

Thượng tá Nguyễn Bá Y: 
Theo thống kê của Cục Cảnh 
sát phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, 
trong năm 2016 cả nước xảy ra 
3.006 vụ cháy, trong đó 1.290 
vụ cháy nhà dân, làm chết 98 
người, bị thương 180 người, thiệt 
hại về tài sản khoảng 1.240,11 tỷ 
đồng; xảy ra 23 vụ nổ, làm chết 7 
người, bị thương 48 người, thiệt 
hại về tài sản 1.420 triệu đồng. 
Tại Thái Bình, năm 2016 xảy ra 
25 vụ cháy, trong đó 4 vụ cháy 
nhà dân, làm bị thương 3 người, 
thiệt hại về tài sản khoảng 1,5 tỷ 
đồng; xảy ra 2 vụ nổ làm 4 người 
chết, 13 người bị thương. 6 tháng 
đầu năm 2017, cả nước xảy ra 
904 vụ cháy nhà ở của gia đình, 
làm chết 47 người, bị thương 79 
người, thiệt hại về tài sản 43 tỷ 
đồng; toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy, 
trong đó 2 vụ cháy nhà dân, 2 vụ 
là hộ kinh doanh, không xảy ra 
vụ nổ nào. Nguyên nhân của các 
vụ cháy chủ yếu do chập điện, 
sơ suất trong quá trình sử dụng 
các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, 
do sự cố máy móc, vi phạm quy 
trình, quy định an toàn.

Đặc điểm chung của các vụ 
cháy là do tụ khói ở tất cả trong 
các phòng, các tầng do không có 
nơi thoát khói, lượng oxy giảm 
rất nhanh, cháy dẫn đến thiếu 
oxy sinh ra khí oxit cacbon CO2 

nguyễn cường
(thực hiện)

Các bước xử lý khi có cháy xảy ra 
- Hô có cháy xảy ra, nhanh chóng thông báo cho mọi 

thành viên trong gia đình và những người có mặt trong 
nhà biết, hô hoán cho mọi người xung quanh biết để trợ 
giúp, tổ chức thoát nạn. 

- Nhanh chóng cắt điện khu vực bị cháy để tránh tai 
nạn điện khi chữa cháy và cứu tài sản.

- Sử dụng các dụng cụ, phương tiện để nhanh chóng 
dập tắt đám cháy (nước, chăn, bình chữa cháy). 

- Báo cho cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo số điện 
thoại 114 máy cố định, 0227114 máy di động, báo cháy ở 
địa chỉ (số nhà, tổ dân phố, đường, thôn, xóm, xã, phường, 
thị trấn); chất cháy, nhà ở, nhà kinh doanh, nhà tầng, 
người bị kẹt trong đám cháy (nếu có).

- Tổ chức cứu người bị nạn (nếu có) do bị thương hoặc 
không thoát ra khỏi đám cháy.

- Tổ chức cứu tài sản, di chuyển tài sản chưa bị cháy 
xung quanh khu vực cháy đưa ra ngoài, huy động mọi 
người xung quanh trợ giúp.

Cảnh báo tình trạng
cháy, nổ nhà ống 
Tình trạng cháy, nổ, nhất là cháy, nổ nhà ống trên cả nước nói chung, tại Thái Bình 

nói riêng ngày càng có chiều hướng gia tăng, gây nhiều thiệt hại cả về người và tài sản. 
Để hiểu rõ đặc điểm, nguyên nhân cũng như các giải pháp hạn chế tình trạng trên, 
phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Bá Y, Phó Trưởng 
phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh. 

rất độc, khói, khí độc, muội gây 
ra rất lớn. Khi xảy ra cháy, nhiệt 
độ tăng lên rất nhanh, các vật 
dụng tài sản bắt cháy trong thời 
gian rất ngắn do bức xạ nhiệt, 
cháy lan sang các phòng, cháy từ 
tầng dưới lên tầng trên. Khi cháy 
thời gian kéo dài ảnh hưởng 
đến khả năng chịu lực của các 
cấu kiện nhà dẫn đến sụp đổ 
công trình. Bên cạnh đó, cháy 
tác động đến con người rất lớn 
bởi nhiệt độ, khói, khí độc làm 
ngạt, rối loạn thần kinh, không 
làm chủ được hành vi gây bỏng 
đường hô hấp không kịp thoát 
nạn, thời gian tử vong rất nhanh. 

Công tác cứu nạn, cứu hộ đối 
với cháy nhà ống gặp rất nhiều 
khó khăn; việc khống chế đám 
cháy, chống cháy lan, dập tắt 
đám cháy rất phức tạp, việc di 
chuyển tài sản có trường hợp 
gần như không thể. Khi xây 
dựng nhà ống, hầu hết lối thoát 
nạn chỉ có một cửa ra vào làm 
cửa xếp, cửa cuốn; trên các ban 
công, sân thượng sử dụng sắt 
thanh, inox tạo thành hàng rào 
kín không lối thoát, vì vậy khi có 
cháy không thoát được ra ngoài 
dẫn đến tử vong.

Phóng viên: Đối với nhà ống 
sử dụng làm văn phòng, nhà 
nghỉ, quán karaoke, những đặc 
điểm nguy hiểm cháy như thế 
nào, thưa ông?

Thượng tá Nguyễn Bá Y: 
Ngoài những đặc điểm nguy 
hiểm cháy, nổ như nhà ống 
làm nhà ở, nhà ống sử dụng 
làm văn phòng, nhà nghỉ, cơ sở 
kinh doanh có những đặc điểm 

sau: sử dụng nhiều trang thiết 
bị phương tiện dụng cụ, tài sản 
vật chất dễ cháy như vật liệu 
cách âm (xốp, nhựa, vải, gỗ); 
đồ dùng chăn ga gối đệm; bàn 
ghế sa lông, mút; hệ thống nghe 
nhìn; thảm, xốp trải hành lang, 
máy điều hòa. Khi xảy ra cháy, 
ngọn lửa lan rất nhanh sang các 
phòng, các tầng sinh ra nhiều 
khói, khí độc, tụ khói.

Hệ thống điện sử dụng 
nhiều cho các thiết bị dễ bị 
chập cháy quá tải có thể xảy ra 
tai nạn điện giật. Do các phòng 
kín tách biệt khi xảy ra cháy 
ở một phòng phát hiện cháy 
chậm, khi cháy lớn lan rộng mới 
biết có cháy, do vậy thoát nạn 
chậm hoặc không kịp thoát. 
Văn phòng, nhà nghỉ, quán 
karaoke là những nơi nhiều 
người hoạt động, làm việc, vui 
chơi, nghỉ ngơi, khi xảy ra cháy 
thoát nạn khó khăn hoặc hỗn 
loạn không tìm được lối thoát, 
chưa kể lối thoát nạn không đủ 
(thường là một lối) không bảo 
đảm thoát nạn, hệ thống đèn 
chiếu sáng sự cố, đèn thoát nạn 
không có hoặc có nhưng không 
hoạt động làm cho nạn nhân 
không tìm được lối thoát nạn. 
Biển quảng cáo rào chắn ở ban 
công, sân thượng không có cửa, 
lối thoát ra ngoài hoặc sang các 
nhà kế bên, không thoát nạn 
được. Công tác cứu nạn, chữa 
cháy gặp nhiều khó khăn. Kỹ 
năng thoát nạn của nhiều người 
còn hạn chế hoặc thiếu kỹ năng 
thoát khỏi đám cháy dẫn đến tử 
vong hoặc tử vong nhiều người. 

Phóng viên: Giải pháp để bảo 
đảm an toàn cháy, nổ nhà ống, 
thưa ông?

Thượng tá Nguyễn Bá Y: 
Đối với xây dựng nhà ở hay sử 
dụng để kinh doanh khi thiết 
kế, xây dựng phải tuân thủ các 
tiêu chuẩn quy phạm về phòng 
cháy, chữa cháy theo quy định. 
Không sử dụng hoặc hạn chế sử 
dụng các chất dễ cháy như mút 
xốp, nhựa thảm để trang trí, trải 
nền. Tường nhà, tường ngăn, 
cửa ngăn các phòng là vật liệu 
không cháy hoặc khó cháy. Nhà 
có một cầu thang bộ đặt giữa 
nhà đi lên các phòng nên làm 
cầu thang kín (không làm cầu 
thang hở) tránh không phải là 
ống khói khi cháy. Có giải pháp 
cho các tầng chống tụ khói. Bố 
trí có hai lối thoát nạn có đủ đèn 
chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn 
thoát nạn. Nếu lắp đặt hàng rào 
bằng kim loại ở ban công, sân 

thượng bảo đảm thông thoáng 
bố trí ô cửa để thoát nạn ra phía 
ngoài hoặc sang các hộ liền kề.

Không lắp đặt các biển 
quảng cáo che hết mặt tiền 
của tòa nhà; không để chung 
hàng hóa, vật liệu dễ cháy trong 
phòng bếp. Không tích trữ 
xăng, dầu trong nhà. Khu vực 
thờ cúng bố trí nơi riêng biệt; 
tường, trần nhà là vật liệu không 
cháy; đèn, nến sử dụng phải có 
đế không cháy đặt chắc chắn 
không đổ vỡ. Bố trí phương tiện 
chữa cháy cho từng tầng như 
bình khí, bình bột, ít nhất mỗi 
tầng hai bình, chăn chiên chữa 
cháy. Có các phi, thùng dự trữ 
nước phục vụ chữa cháy khi có 
cháy xảy ra. Bố trí dụng cụ phá 
dỡ như búa, xà beng và dụng cụ 
thoát nạn như thang dây, dây 
thả chậm. 

Phóng viên: Xin trân trọng 
cảm ơn ông!

Vụ cháy xảy ra ngày 27/9/2015 tại số nhà 326, phố Lý Thường Kiệt, thành 
phố Thái Bình.

Thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy.



7Chuû nhaät, ngaøy 10/9/2017

(còn nữa)

Bức thông điệp lịch sử
Ký sự của nhà văn Minh chuyên

Kỳ 22: Thảm họa da cam

Trên 80% diện tích rừng và rừng 
ngập mặn bị rải thảm chất độc hóa 
học. Nhiều vùng rừng không còn 

sự sống, cây trụi lá, thân cành khô, trơ 
trụi.

Đau xót hơn, chất độc triệt hạ sự 
sống của con người, Hơn 4,8 triệu người 
Việt Nam là nạn nhân da cam. Hàng vạn 
người đã chết. Hàng vạn người khác đang 
chịu cảnh nửa sống nửa chết, quằn quại 
suốt ngày đêm.

Ba thế hệ một gia đình cùng chung 
nỗi đau. Người cha trực tiếp nhiễm. Con 
cháu thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba. Rồi 
đây, chắt của người lính, thế hệ thứ tư, 
thế hệ thứ năm chắc gì đã thoát họa da 
cam.

Gia đình ông Hồ Sỹ Hải ở thành phố 
Thái Bình, bản thân ông ảnh hưởng 
không nặng nhưng các con của ông mỗi 
người một số phận bi thương.

Người mang dòng máu da cam là 
người nghèo nhất trong số những người 
nghèo, người khổ đau nhất trong số 
những người khổ đau. Có nỗi đau nào 
cơ cực như nỗi đau da cam. Nó đẩy con 
người vào hoàn cảnh đau thương, cùng 
cực.

Một loại chất độc di truyền qua phủ 
tạng, kéo dài hết đời này qua đời khác, 
nhiều người Việt Nam đang phải gánh 
chịu.

Thế hệ thứ năm ư? Chiến tranh hóa 
học, sao mi tàn ác thế? Mi còn giết người 
đến bao giờ? Đến bao giờ?

Đất nước còn nhiều khó khăn, Đảng, 
Nhà nước ta vẫn dành một phần kinh phí 
thực hiện chính sách đối với nạn nhân 
chất độc da cam.

Nhiều địa phương đã có những hành 
động thiết thực. Đà Nẵng hình thành các 
trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức 
năng cho nạn nhân da cam. Đây là cơ sở 
thường xuyên nuôi dưỡng, phục hồi cho 
trên 200 nạn nhân thế hệ thứ ba. Trong 
tương lai, Đà Nẵng đầu tư hoàn thành 
một số công trình mới.

Việc thực hiện chính sách vừa là 
lương tâm vừa là vấn đề công bằng xã 
hội. Những người xả thân chiến đấu đem 
lại hòa bình cho Tổ quốc, cho nhân dân 

đang mang họa da cam, khốn khó, giúp 
họ là lẽ sống, là trách nhiệm.

Hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin 
các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, 
Thái Bình... ngoài việc xây dựng cơ sở tập 
luyện phục hồi chức năng còn tổ chức 
đào tạo nghề, lo việc làm, giúp các gia 
đình nạn nhân vươn lên trong cuộc sống. 

Thành phố Hồ Chí Minh - nơi có hơn 
20.000 nạn nhân da cam đang đầu tư xây 
dựng mô hình làng Cam, nuôi dưỡng, 
phục hồi chức năng tại làng. Đây là một ý 
tưởng nhân văn độc đáo. Chắc chắn làng 
Cam sẽ đem lại hiệu quả cho các nạn 
nhân.

Trung tâm tẩy độc tại Thái Bình đã 
sử dụng nhiều năm đạt kết quả tốt. Nạn 
nhân từ các tỉnh miền Bắc tập trung về 
đây điều trị. Qua tẩy độc sức khỏe dần 
dần được hồi phục.

Các cấp hội đã chi hơn 3.000 suất học 
bổng, 60 tỷ đồng cấp vốn hỗ trợ sản xuất, 
tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho các 
gia đình nạn nhân khó khăn. Xây dựng 
hàng chục trung tâm nuôi dưỡng, phục 
hồi chức năng cho nạn nhân.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ số 
người bị di chứng chất độc da cam rất 
nhiều, tỉnh hội đã vận động cộng đồng xã 
hội cùng chung tay chăm lo giúp đỡ các 
nạn nhân.

Nỗi đau này người Mỹ không thể thoái 
thác, Hội nạn nhân chất độc da cam/
Điôxin đã tổ chức nhiều cuộc điều trần 
tại Quốc hội Mỹ và tham gia các diễn đàn 
quốc tế. Phối hợp đấu tranh gây sức ép 
đối với chính phủ Mỹ. Tổ chức các đoàn 
nạn nhân sang Mỹ vận động, đấu tranh.

Đại diện Hội trực tiếp vận động nghị 
sĩ quốc hội Mỹ khóa 112 đề nghị chính 

phủ Mỹ phải có trách nhiệm với người 
nhiễm chất độc Điôxin và tẩy độc những 
vùng người Mỹ rải thảm.

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc 
Phượng nhiều lần tham dự điều trần 
tại Mỹ, bà cho biết: Thực trạng hậu quả 
chiến tranh hóa học ở Việt Nam làm nên 
sự rung động hàng triệu trái tim và thức 
tỉnh lương tri con người.

Hiện tại, Hội nạn nhân chất độc da 
cam/Điôxin tiếp tục phối hợp với các nhà 
khoa học nghiên cứu hậu quả ảnh hưởng 
của Điôxin làm cơ sở khoa học pháp lý 
đấu tranh để chính phủ Mỹ và những cơ 
quan gây ra cuộc chiến tranh hóa học ở 
Việt Nam phải có trách nhiệm tẩy rửa môi 
trường nhiễm độc và bồi thường cho các 
nạn nhân da cam.

Nhiệm vụ đấu tranh đòi công lý cho 
các nạn nhân, yêu cầu chính phủ Mỹ phải 
có trách nhiệm giải quyết vấn đề chất độc 
da cam là một việc làm được dư luận ủng 
hộ, xã hội đánh giá cao. Hội đã tích cực 
xúc tiến các vụ kiện công ty hóa chất sản 
xuất, cung cấp chất độc cho quân đội Mỹ 
sử dụng tại Việt Nam, gây hậu họa nghiêm 
trọng. Vụ kiện bắt đầu từ tháng 1/2004. Để 
đi đến công lý một hành trình gặp không 
ít khó khăn. Tòa sơ thẩm và phúc thẩm 
của Mỹ từ chối không thụ lý hồ sơ vụ kiện. 
Tòa án tối cao Mỹ thông báo không xem 
xét đơn kháng án của nạn nhân Việt Nam, 
vụ kiện vì thế mà dừng lại. Trước sự hậu 
thuẫn của Hội, các nhân chứng cùng đại 
diện nguyên đơn Việt Nam tiếp tục lên 
đường sang Mỹ tranh đấu. Cùng với các 
vụ kiện, Hội còn đẩy mạnh các hoạt động 
vận động, đấu tranh yêu cầu chính phủ 
Mỹ không thể thoái thác trách nhiệm. Sau 
cuộc điều trần tháng 5/2008, Hội còn tiến 

hành hai cuộc điều trần khác về chất độc 
da cam tại quốc hội Mỹ. Mặt khác, Hội 
tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, 
phối hợp đấu tranh gây sức ép với chính 
phủ Mỹ, tổ chức nhiều đoàn nạn nhân 
sang Mỹ vận động đấu tranh. Lãnh đạo 
Hội trực tiếp đến quốc hội Mỹ, vận động 
nghị sĩ quốc hội khóa 112 Bôn phim Nờ 
đề nghị chính phủ Mỹ phải tăng cường 
hỗ trợ nạn nhân và tẩy độc môi trường tại 
Việt Nam. Sau các vụ kiện tại Mỹ, Hội còn 
phối hợp với Hội Luật gia dân chủ thế giới 
và một số tổ chức khác mở phiên tòa công 
lý tại Paris, xét xử 37 công ty hóa chất của 
Mỹ. Phiên tòa có tác dụng tố cáo mạnh 
mẽ trách nhiệm của người Mỹ về việc rải 
thảm chất độc hóa học tại Việt Nam. Hiện 
nay Hội đang thu thập chứng cứ để triển 
khai các vụ kiện mới tại Mỹ nhằm đấu 
tranh đòi lại công lý cho các nạn nhân 
da cam Việt Nam. Hoạt động đối ngoại 
ngày càng được mở rộng, tập hợp lực 
lượng vì hòa bình và công lý. Phát động 
chương trình nhắn tin từ thiện, thúc đẩy 
phong trào hành động vì nạn nhân chất 
độc da cam. Các hoạt động trên lĩnh vực 
tài chính, công tác sử dụng quỹ thực hiện 
khá tốt. Hội Nạn nhân chất độc da cam/
Điôxin Việt Nam trở thành một trong 
những chỗ dựa vững chắc của nạn nhân, 
xứng đáng với 13 chữ “Đoàn kết, nghĩa 
tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc 
da cam” do Ban Bí thư Trung ương Đảng 
trao tặng và tấm huân chương cao quý do 
Chủ tịch nước tặng. Thay mặt hơn 3 triệu 
nạn nhân chất độc da cam, đồng chí Chủ 
tịch Hội xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các 
bộ, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính 
quyền các cấp cùng đồng bào, chiến sĩ, 
các doanh nghiệp và bạn bè quốc tế... đã 
chia sẻ bằng những nghĩa cử cao đẹp, sát 
cánh cùng các cấp hội làm được nhiều 
việc có ý nghĩa cho nạn nhân chất độc da 
cam. Các cấp hội cần phải đoàn kết, nỗ 
lực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, chung 
sức chung lòng cùng toàn xã hội mới có 
thể thực hiện tốt được nhiệm vụ chăm 
sóc, giúp đỡ và tiếp tục đấu tranh đòi 
công lý cho các nạn nhân.

Ảnh tư liệuTrực thăng UH-1D của Đại đội không quân 336 (Không lực Hoa Kỳ) rải chất hóa học lên một vùng rừng rậm tại miền Nam Việt Nam.



8 Chuû nhaät, ngaøy 10/9/2017

TỔNG BIÊN TẬP: VŨ ANH THAO                                                                       PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - Hoàng Minh Sơn                                     THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình                                         
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được trên 40 tin, bài 
của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. 

Khí thế tưng bừng khai giảng năm học mới cùng các hoạt 
động khuyến học, khuyến tài diễn ra sôi nổi ở các địa phương 
là sự kiện thời sự - chính trị - xã hội nổi bật tuần qua, được 
các cộng tác viên phản ánh qua loạt tin: Trường Mầm non 
Nam Hồng (Tiền Hải) khai giảng năm học 2017 - 2018 và đón 
bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II; Thường trực 
Hội Khuyến học tỉnh dự và chúc mừng ngày khai giảng năm 
học mới tại các trường trên địa bàn thành phố Thái Bình. 
Các cộng tác viên Lan Hương, Tô Phượng, Đỗ Hà, Văn Dũng 
phản ánh những thông tin ấm lòng: Nhân dịp năm học mới, 
hưởng ứng chương trình “Cặp lá yêu thương” và cuộc vận 
động xây dựng “Quỹ đồng hành cùng học sinh nghèo vượt 
khó” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh phát động, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái 
Bình và các huyện Đông Hưng, Tiền Hải, Kiến Xương… đã 
trao tiền trợ cấp hàng tháng và tặng xe đạp cho các em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từ năm học 2017 - 
2018 đến hết chương trình trung học phổ thông của các em. 
Kinh phí hỗ trợ do cán bộ, chiến sĩ quyên góp, ủng hộ. 

Chủ đề kinh tế, cộng tác viên Vũ Đông đưa tin: Kiến 
Xương cấp phát hơn 220.500 gói thuốc phòng, trừ rầy cho 
các địa phương trên địa bàn huyện. Theo cộng tác viên Lê 
Trung, hơn 4.000ha lúa mùa ở Vũ Thư đã trỗ bông. Ngoài ra 
là tin về Xí nghiệp nước sạch thị trấn Hưng Nhân cấp nước 
ổn định cho 2.950 hộ; Tân Lễ (Hưng Hà) xây dựng cánh 
đồng mẫu… 

Chủ đề an ninh - quốc phòng đáng chú ý có tin của cộng 
tác viên Trí Tuệ: Cháy lớn tại nhà kho xưởng dệt OE đóng 
trên địa bàn xã Tây An, huyện Tiền Hải. Cộng tác viên Thành 

Đô phản ánh thành phố Thái Bình phát hiện, di dời đến nơi 
an toàn quả bom nặng 500 bảng Anh.

Chủ đề văn hóa - xã hội tuần này, các cộng tác viên Thích 
Nhuận Nguyện, Minh Chiến, Quang Minh gửi cộng tác 6 tin 
và trên 100 bức ảnh ghi nhận không khí lễ Vu Lan và lễ hội 
bông hồng cài áo tại các chùa Từ Xuyên, Hoằng Văn, Hưng 
Long, Vạn Xuân và Xí nghiệp May Đông Hưng. Theo tin của 
sư thầy Thích Nhuận Nguyện: Chiều và tối ngày 15/7 năm 
Đinh Dậu (nhằm ngày 5/9/2017), hơn 100 thanh niên Phật 
tử là công nhân, sinh viên một số trường đại học, cao đẳng 
trên địa bàn thành phố Thái Bình mang theo 1.000 bông hoa 
hồng xuống các đường phố, bệnh viện, công viên, chợ, cài 
lên ngực áo tất cả mọi người với hoa trắng dành cho người 
không còn cha mẹ, hoa đỏ dành cho những ai may mắn vẫn 
còn hai đấng sinh thành. “Nhiều người dân rất xúc động khi 
nghe các bạn trẻ nói về ý nghĩa ngày Vu Lan và cài hoa hồng, 
hoài niệm về công ơn cha mẹ. Sau đó, các bạn trẻ đã gửi tặng 
thông điệp mùa Vu Lan trong niềm cảm thương dâng trào về 
cha mẹ kính yêu...”.

Bài “Mùa Vu Lan - sống chậm lại để yêu thương nhiều 
hơn” là trang viết dào dạt cảm xúc, giàu nhân văn của cộng 
tác viên Anh Tú: “…Ngày lễ Vu Lan báo hiếu, mỗi người như 
sống chậm hơn để nghĩ suy về công lao sinh thành dưỡng dục 
của cha mẹ, từ đó làm tròn bổn phận của người con. Tham 
dự lễ Vu Lan, từ câu chuyện xả thân cứu mẹ của Tôn giả Mục 
Kiều Liên, mỗi người lại tự nhắc nhở bản thân mình về lòng 
kính trọng với cha mẹ, ngọn lửa ấm áp của lòng hiếu nghĩa 
bởi vậy luôn được gìn giữ và lưu truyền”. 

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 
1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng 
tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được 
tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ 
email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến 
địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố 
Thái Bình.

(vietnamplus.vn) Theo nghiên cứu 
mới của công ty phân tích Counterpoint 
Research, Huawei đã vượt qua Apple trở 
thành nhà sản xuất điện thoại thông minh 
lớn thứ hai thế giới, sau Samsung.

Mặc dù doanh số tháng 8 vẫn chưa 
chốt nhưng con số tháng 6 và tháng 7 cho 
thấy Huawei đã vượt qua “gã khổng lồ” táo 
khuyết. Huawei là một công ty lâu năm 
trong ngành kinh doanh cơ sở hạ tầng 
mạng, chỉ mới bắt đầu đi sâu vào thị trường 
tiêu dùng vài năm qua với sản phẩm điện 
thoại thông minh.

Theo Counterpoint Research, sự tăng 
trưởng đáng kinh ngạc của Huawei phần 
lớn là do “đầu tư trọng điểm vào quá trình 
nghiên cứu - phát triển (R&D) và sản xuất, 
cùng với việc tích cực tiếp thị và mở rộng 
kênh bán hàng”. 

Các thương hiệu Trung Quốc như 
Huawei phần lớn dựa vào bán hàng trực 
tiếp, nơi người tiêu dùng mua một chiếc 
điện thoại với một khoản thanh toán trả 
trước. Đó là lý do tại sao Huawei có chỗ 
đứng bình thường ở thị trường Mỹ, nơi mà 
hoạt động giao dịch hàng hóa công nghệ 
di động dựa trên cơ sở các nhà mạng viễn 
thông làm kênh phân phối chiếm ưu thế. 
Nhưng điều đó trái ngược hẳn với hiệu suất 
kinh doanh của thương hiệu Trung Quốc 
này ở châu Âu, Mỹ Latinh và dĩ nhiên là 
“sân nhà” Trung Quốc, những thị trường có 
sự tăng trưởng mạnh.

Huawei vượt Apple 
trở thành nhà sản xuất điện thoại 

thứ hai thế giới


