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TĂNG SỨC HẤP DẪN 
trong sinh hoạt 
chuyên đề

Điểm danh trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” 
trong sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ Khối Phòng, chống 
thiên tai, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn).

Người thương binh nặng
trồng rừng chắn sóng

CỰU CHIẾN BINH TRẦN THÁI
và KÝ ỨC KHOÁC CHIẾN BÀO
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QUYẾT LIỆT TỪ CƠ SỞ
Buổi sinh hoạt chuyên đề vừa qua tại 

Chi bộ Khối Phòng, chống thiên tai, Chi 
cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn) đã nghiêm túc, hiệu quả 
hơn nhiều so với trước đây. Tất cả các nội 
dung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng trước 
khi vào sinh hoạt chuyên đề. Ông Nguyễn 
Duy Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục 
Thủy lợi cho biết: Chi bộ đã quán triệt tới 
các đảng viên về mục đích, ý nghĩa của 
chuyên đề, triển khai từng tiêu chí cụ thể 
của nội dung chuyên đề trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị. Chuẩn bị đầy đủ các 
nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng đảng viên bảo đảm sinh hoạt chuyên 
đề diễn ra nghiêm túc, theo hướng dẫn của 
cấp trên. Ông Phạm Minh Đức, Bí thư Chi 
bộ Khối Phòng, chống thiên tai, Trưởng 
phòng Phòng, chống thiên tai, Chi cục 
Thủy lợi khẳng định: Nội dung sinh hoạt 
chuyên đề luôn bám sát nhiệm vụ chính 
trị của đơn vị nhằm lãnh đạo thực hiện tốt 
các giải pháp chủ động phòng tránh, ứng 
phó kịp thời, khắc phục khẩn trương với 
các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên 
địa bàn tỉnh. Trong sinh hoạt phát huy 
dân chủ, tinh thần trách nhiệm của các 
đảng viên tham gia phát biểu ý kiến, thảo 
luận thống nhất các phương án thực hiện 
tốt nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra.

Tại Chi bộ Trợ giúp pháp lý, Sở Tư 
pháp cũng thực hiện các bước sinh hoạt 
chuyên đề có nhiều đổi mới so với trước 
đây. Đảng viên Nguyễn Tiến Sỹ chia sẻ: 
Mỗi một chuyên đề khi sinh hoạt Chi bộ 
cử một đảng viên chuẩn bị nội dung và 
yêu cầu các đảng viên trong chi bộ đóng 
góp ý kiến hoàn chỉnh chuyên đề một 

cách tốt nhất. Các chuyên đề luôn bám 
sát nhiệm vụ của Trung tâm, như trong 
quý I/2023, Chi bộ sinh hoạt thống nhất 
các giải pháp thực hiện chuyên đề về các 
quy định của pháp luật tham gia tố tụng 
dân sự; quý II/2023 là chuyên đề nâng 

cao kỹ năng tham gia tố tụng hành chính. 
Thông qua thảo luận đã giúp cho nhiều 
đồng chí xác định được đối tượng khởi 
kiện, thời hạn khởi kiện sau khi sinh hoạt. 
Cũng từ đó đã phát huy được tinh thần, ý 
thức, trách nhiệm vì tập thể của mỗi đảng 

viên, thể hiện được tinh thần đoàn kết, 
thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi 
chuyên đề, nhiệm vụ chuyên môn đặt ra.

TẠO ĐỘNG LỰC PHẤN ĐẤU 
CHO ĐẢNG VIÊN
Với mục đích phát huy vai trò gương 

mẫu, trách nhiệm của đảng viên, khắc 
phục những vấn đề mà đảng viên ngại 
nói, không nói và sợ nói, ngay từ khi triển 
khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, 
các chi bộ đã chú trọng đổi mới nội dung, 
hình thức và nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ trọng 
tâm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của 
từng đơn vị. Từ đó phát huy tinh thần thực 
hiện dân chủ trong cơ quan, tạo động lực 
cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ. Bà Vũ 
Thị Thanh Xuân, Phó Bí thư Chi bộ Khám 
bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái 
Bình cho biết: Khi được phân công chuẩn 
bị nội dung chuyên đề tôi xác định đây là 
niềm vinh dự song cũng là trách nhiệm, 
cơ hội để thể hiện năng lực của mình nên 
đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, tham khảo 
các ý kiến để hoàn thành nội dung, báo 
cáo Chi ủy trước sau đó bổ sung các ý kiến 
mới trình bày trước Chi bộ. Tôi thấy duy 
trì sinh hoạt chuyên đề rất có ý nghĩa bởi 
đã giúp cho Chi bộ giải quyết các vấn đề 
cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, từ đó phục vụ tốt hơn 
nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. 
Ông Bùi Quốc Khánh, Bí thư Chi bộ Khám 
bệnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ 
truyền Thái Bình khẳng định: Đảng ủy đã 
hướng dẫn các chi bộ về các nội dung sinh 
hoạt chuyên đề, trong đó tập trung vào ba 
nội dung cơ bản đó là công tác chính trị 
tư tưởng, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn và công tác đoàn thể. Trong đó thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn được ưu tiên 
quan tâm hàng đầu nhằm nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt, để tăng 
sức hấp dẫn, chúng tôi đã phân công cho 
mỗi đảng viên phụ trách một lĩnh vực về 
sinh hoạt chuyên đề. Trong đó, đồng chí 
Bí thư Chi bộ sẽ đảm nhận các chuyên đề 
về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; về mặt 
chuyên môn sẽ phân công đồng chí trong 
Chi ủy hoặc các đồng chí đảng viên giữ 
nhiệm vụ quản lý cấp phòng để thực hiện 
chuyên đề cho sát thực tế.

Ông Bùi Tiến Lực, Trưởng ban Tổ chức 
- Kiểm tra, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 
đánh giá: Thời gian qua, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã bám sát 
Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
chỉ đạo sát sao 35 chi bộ xây dựng mô hình 
chi bộ kiểu mẫu thực hiện tốt nội dung 
sinh hoạt chuyên đề nhằm thực hiện tốt 
hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn và tháo 
gỡ những vấn đề khó, bức xúc phát sinh 
từ cơ sở. Điểm nổi bật là các chi bộ đã lựa 
chọn nội dung phù hợp sát với nhiệm vụ 
chính trị, những vấn đề mới, dễ nảy sinh 
từ thực tiễn để các đảng viên thảo luận, 
chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra những giải 
pháp để thực hiện tốt trong thời gian tới. 
Các chi bộ khối bệnh viện thường tổ chức 
sinh hoạt chuyên đề về nâng cao ý thức, 
thái độ phục vụ, trách nhiệm của cán bộ, 
đảng viên trong khám chữa bệnh; khối 
trường học chú trọng về nâng cao ý thức 
trách nhiệm, đạo đức nghề giáo; khối nội 
chính đã tập trung đi sâu vào phong cách, 
thái độ phục vụ người dân trong quá trình 
tiếp công dân, xử lý đơn thư...

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục nắm bắt 
tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 
giám sát việc nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chuyên đề ở các đơn vị; thông qua đó 
tạo chuyển biến tích cực trong công tác 
Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối 
ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TĂNG SỨC HẤP DẪN 
trong sinh hoạt chuyên đề
Thời gian qua, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều đổi mới, đột phá, đi vào nền nếp, 

tạo sức hấp dẫn đối với đảng viên và mang lại hiệu quả thiết thực.

THU THỦY

Lãnh đạo Ban Tổ chức - Kiểm tra, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Trợ giúp pháp lý, 
Sở Tư pháp.

Kết hợp y học cổ truyền, y học hiện đại trong điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình.

Ảnh: HOÀNG LANH
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Là người mạnh dạn, dám nghĩ, dám 
làm, cựu chiến binh (CCB) Bùi Văn 
Cảnh, xã Thụy Duyên (Thái Thụy) đã 

vận động các hộ dân trên địa bàn xã cho 
thuê lại ruộng để sản xuất lúa hàng hóa, 
đồng thời làm thêm các khâu dịch vụ phục 
vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu 
nhập cho gia đình, góp phần giảm diện 
tích ruộng bỏ hoang trên địa bàn xã.

Năm 1984, CCB Bùi Văn Cảnh xuất 
ngũ trở về địa phương và đầu tư phát triển 
kinh tế gia đình. Năm 2021, ông bỏ ra gần 
900 triệu đồng mua các loại máy: cày, gặt, 
cấy mạ khay, phun thuốc trừ sâu, phun 
phân bón... phục vụ sản xuất nông nghiệp 
cho người dân trong xã. Ông cũng thuê 
lại ruộng của những hộ không cấy tích tụ 
được 12 mẫu, đồng thời liên kết với doanh 
nghiệp cấy thuê hơn 52 mẫu ruộng nữa. 
CCB Bùi Văn Cảnh chia sẻ: Với 12 mẫu 
ruộng của gia đình, tôi sử dụng mạ khay 
cấy máy tiết kiệm được chi phí đầu tư. Các 
giống lúa tôi cấy và bán thóc chủ yếu là Đài 
Thơm, TBR225, BC15, VN20 và một số loại 
giống lúa chất lượng cao khác. Trong đó, 
giống TBR225 và BC15 là nổi bật hơn cả 
vì người dân Thái Bình đã sử dụng nhiều, 
chất lượng gạo thơm ngon nên dễ tiêu thụ. 
Theo tôi, trong sản xuất nông nghiệp nếu 
như quy hoạch được cánh đồng lớn cấy 

Với cách làm sáng tạo nuôi ếch bên 
trên, cá rô đồng bên dưới, đồng thời 
dưới ao thả cá truyền thống, trên bờ 

trồng hòe, gia đình chị Đỗ Thị Bích Liên, 
xã Hồng Bạch (Đông Hưng) thu lãi trên 
200 triệu đồng/năm. Nhiều năm liền chị 
là điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi của 
huyện Đông Hưng.

Đến thăm trang trại trù phú rộng trên 
14.000m2 của vợ chồng chị Đỗ Thị Bích 
Liên bên bờ sông Trà Lý không ai nghĩ 10 
năm trước nơi đây là vùng bãi bồi mỗi năm 

Ông Cảnh tích tụ ruộng đất 
làm giàu

TIẾN ĐẠT

lúa sẽ quản lý và chăm sóc, phòng, trừ sâu 
bệnh tập trung hơn, giảm bớt các chi phí 
sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn. Trên cánh đồng, tôi cũng đã xây dựng 
các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật  
của gia đình mình và bà con trong xã để 
bảo vệ môi trường. Đối với hơn 52 mẫu 
ruộng cấy thuê cho doanh nghiệp, ông 
Cảnh chủ động ký hợp đồng dài hạn từ 3 
- 5 năm để sản xuất ổn định. Ông chỉ phụ 
trách phần gieo mạ, làm đất và gặt lúa, còn 

doanh nghiệp chủ động tìm đầu ra cho 
sản phẩm. Các dịch vụ: cấy thuê, làm đất 
và gặt lúa, ông Cảnh phục vụ với giá hợp 
lý, được bà con và doanh nghiệp tin tưởng 
nên làm không hết việc. Với cách làm của 
mình, mỗi vụ mô hình của ông Cảnh cho 
thu nhập bình quân 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Bá Hiện, Chủ tịch Hội CCB 
xã Thụy Duyên đánh giá: Hội CCB xã Thụy 
Duyên hiện có 5 mô hình tích tụ ruộng đất, 
nhưng mô hình của CCB Bùi Văn Cảnh là 

lớn nhất, đầu tư máy móc bài bản và sản 
xuất hiệu quả nhất.  Hội CCB xã cũng rất 
ủng hộ cách làm của đồng chí Cảnh; tích 
cực tuyên truyền, vận động các hội viên 
học tập kinh nghiệm để làm theo cùng 
vươn lên làm giàu. Hội cũng tham mưu với 
cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi 
điều kiện thuận lợi, có cơ chế hỗ trợ các hộ 
tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh 
đồng lớn cấy lúa hàng hóa, nâng cao giá trị 
trong sản xuất nông nghiệp.

Ếch trên, cá dưới - thu nhập cao TRUNG HIẾU

chỉ canh tác được 1 - 2 vụ ngô, đậu tương, 
làm vất vả mà không có thu. Năm 2011, 
vợ chồng chị Liên mạnh dạn thuê lại của 
xã, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội 
Nông dân xã vay ngân hàng trên 400 triệu 
đồng cùng tiền tiết kiệm, bạn bè, người 
thân cho vay đầu tư đào ao thả cá truyền 
thống, nuôi cả lợn, bò, trồng chuối, bưởi... 
mà hiệu quả kinh tế không cao. Không nản 
lòng, vợ chồng chị vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, không ngừng tìm tòi những cây, 
con mới, giá trị kinh tế cao để đưa vào nuôi 

trồng nhằm xây dựng mô hình chủ đạo của 
trang trại. Năm 2019, thấy mô hình nuôi 
ếch kết hợp cá rô đồng hiệu quả, vợ chồng 
chị đã đi học hỏi, sau đó đưa về nuôi tại 
trang trại. Vợ chồng chị Liên đã quy hoạch 
2 ao cá rộng khoảng 6.000m2, trong đó một 
ao nuôi các giống cá truyền thống và 1 ao 
nuôi cá rô đồng. Trên mặt các ao, anh chị 
thiết kế các bè lồng nuôi 8 vạn con ếch 
thương phẩm; trên bờ xây các bể bê tông 
với diện tích từ 7 - 10m2 trên làm giàn nuôi 
khoảng 3 vạn ếch sinh sản, ếch hậu bị, bên 

dưới tận dụng nuôi cá rô đồng. Cứ 2 tháng, 
chị thu hoạch một lứa ếch và gối 2 lứa ếch 
thì thu 1 lứa cá rô. Mỗi năm, gia đình chị 
xuất ra thị trường 20 tấn ếch thương phẩm, 
hàng chục vạn ếch giống và gần 10 tấn cá 
các loại. Ngoài thị trường trong tỉnh, ếch 
giống, ếch thịt của gia đình chị xuất đi Hà 
Nội, Hải Dương, Hải Phòng... doanh thu 1 
tỷ đồng/năm, trừ chi phí còn lãi trên 200 
triệu đồng. Chị Liên chia sẻ: Nuôi ếch thời 
gian sinh trưởng ngắn, mỗi lứa trung bình 
khoảng 65 - 70 ngày. Mình kết hợp với nuôi 
cá rô đồng bên dưới để tận dụng nguồn 
thức ăn thừa của ếch sẽ giảm chi phí, đem 
lại hiệu quả kinh tế cao hơn các con vật 
nuôi khác. Nuôi ếch quan trọng nhất là 
nguồn nước phải sạch sẽ, do vậy phải thay 
nước hàng tuần và định kỳ xử lý nước bằng 
chế phẩm sinh học. Cám cho ếch ăn phải 
có kích cỡ và hàm lượng đạm phù hợp với 
từng giai đoạn phát triển. Cùng với đó, cần 
bổ sung thêm men tiêu hóa, vitamin C để 
kích thích tiêu hóa và tăng cường sức đề 
kháng cho ếch. Thời gian tới, gia đình sẽ 
mở rộng diện tích nuôi ếch kết hợp cá rô 
đồng để tăng thu nhập.

Trong trang trại, vợ chồng chị Liên còn 
nuôi 600 - 700 con gà phục vụ thị trường 
trong dịp tết, trồng 300 cây hòe. Mỗi năm, 
gia đình thu 2 tạ hoa hòe khô. Chị Đặng 
Thị Tốt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
xã Hồng Bạch cho biết: Chúng tôi thường 
xuyên tập huấn chuyển giao khoa học kỹ 
thuật cho hội viên, tín chấp với ngân hàng 
cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản 
xuất, chăn nuôi, chị em đều áp dụng được 
vào sản xuất, phát huy hiệu quả đồng vốn. 
Trong đó, chị Đỗ Thị Bích Liên là một trong 
những điển hình làm kinh tế giỏi, biết tận 
dụng kiến thức và nguồn vốn vay để làm 
giàu, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này 
trong xã. Điều thuận lợi là nhiều người đến 
tham quan, học hỏi kinh nghiệm, vợ chồng 
chị Liên đều nhiệt tình trao đổi, giúp đỡ cả 
con giống và kỹ thuật chăm sóc cây, con.Chị Đỗ Thị Bích Liên (người đứng giữa), xã Hồng Bạch với mô hình nuôi ếch bên trên, cá rô đồng bên dưới cho thu nhập cao.

Cựu chiến binh Bùi Văn Cảnh đầu tư máy móc sản xuất đồng thời làm dịch vụ phục vụ nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
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Người Thái Bình
Đất Thái Bình

Sinh ra ở thôn An Thái, xã Vũ Đoài, 
huyện Vũ Thư, gần một thế kỷ cuộc 
đời, cựu chiến binh (CCB) Trần Thái 

đã thấu cảnh quê hương, đất nước chìm 
trong lầm than, nô lệ và đói nghèo. Từ 
một người phải sống tha hương cầu thực 
và nương nhờ cửa Phật, ông được đi theo 
Đảng và Bác Hồ trở thành người chiến sĩ 
cộng sản, Chính ủy Sư đoàn 316 dạn dày 
trận mạc. Trong những ngày tháng Tám 
lịch sử này, CCB Trần Thái kỷ niệm 78 
năm ngày ông trở thành chiến sĩ Vệ quốc 
đoàn, song có mấy ai biết được cuộc đời 
ông trước đó đã hơn mười năm nương 
bóng nơi cửa Phật.

THA HƯƠNG TỪ TUỔI ẤU THƠ
Ở tuổi 97 nhưng CCB Trần Thái vẫn 

có trí nhớ mẫn tiệp. Có dịp ngồi nghe ông 
trải lòng về cuộc đời và sự nghiệp ông đi 
theo Đảng làm cách mạng mới thấy ở ông 
phẩm chất trung với Đảng, hiếu với dân, 
sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. 
Ông mồ côi cha mẹ khi ở tuổi lên mười, 
năm 12 tuổi được chú dắt đi tha hương 
rồi gửi ông lại nhà chùa ở xã Thượng Hiền 
(Kiến Xương). Hai năm sau, ông theo thầy 
chùa phiêu dạt lên tỉnh Bắc Giang và thầy 
chùa gửi ông ở lại với Đại đức Bùi Trọng 
Thành (bí danh Xương Thanh Sử), trụ trì 
chùa Thọ Xương. Ngày ngày chú tiểu Trần 
Thái không những được thầy chùa răn chỉ 
Phật pháp mà còn dành tình cảm riêng 
chỉ bảo về lý tưởng của Đảng và Chính 
phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Trần 
Thái kể lại, hầu như không mấy ngày chùa 
Thọ Xương vắng khách. Mỗi lần Đại đức 
đón khách là một lần thầy chùa gọi giao 
việc cho chú tiểu Trần Thái nhiệm vụ 
cảnh giới trước cửa chùa. Thầy chùa dạy 
ông rất kỹ khi cảnh giới thấy khách khả 
nghi là người không tốt thì gõ chuông liên 
hồi, còn nếu là các Phật tử lành thì thản 
nhiên để họ tĩnh tâm thỉnh Phật và sau 
mỗi buổi cảnh giới cho thầy chùa, chú 
tiểu Trần Thái đều được thầy khen là làm 
rất tốt công việc. Hơn ba năm sau nương 
nhờ cửa Phật chùa Thọ Xương, chú tiểu 

Trần Thái mới được Đại đức cho biết, 
chùa Thọ Xương là cơ sở cách mạng của 
tỉnh Bắc Giang. Đại đức là một đảng viên 
cộng sản, những người khách thường đến 
nơi cửa Phật không phải là những phật 
tử bình thường mà đó chính là nhà văn 
Tô Chiêu Dương và nhà văn Hoàng Ngọc 
Trác, là lớp đảng viên năm 1930 của tổ 
chức đảng của tỉnh Bắc Giang lấy cơ sở 
nhà chùa để tuyên truyền về chủ nghĩa 
Mác - Lênin, về Chính phủ của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và gây dựng phong trào 
cách mạng ở tỉnh Bắc Giang. Ông Trần 
Thái được giáo hóa và tiếp thu lý tưởng 
của Đảng, được Đảng giao nhiệm vụ từ 
những ngày mặc áo cà sa ngay từ trước 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

KÝ ỨC KHOÁC CHIẾN BÀO
CCB Trần Thái nhớ lại: Trước ngày 

tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
19/8/1945 diễn ra, ông được Đại đức Bùi 
Trọng Thành động viên: “Con ở chùa 
giúp thầy đã được lâu rồi, nay thầy nói 
cho con biết, con không chỉ giúp cho 
nhà chùa luôn sạch sẽ, tịnh tâm để Phật 
tử đến nơi này thỉnh Phật mà mấy năm 

qua con đã làm được nhiều việc tốt cho 
tổ chức đảng, con đã được hiểu biết một 
phần về Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Năm nay con đã mười tám tuổi 
rồi, thầy chùa muốn con đem chí trai ra 
phục vụ lý tưởng của Đảng, phục vụ Tổ 
quốc và nhân dân. Thầy chùa muốn con 
cởi áo cà sa để khoác chiến bào ra trận. 
Con có đồng ý không? Thầy chùa đã may 
cho con bộ quần áo này, để ngày mai con 
gia nhập Vệ quốc đoàn cùng với những 
người đồng chí con nhé!”. Ông Trần Thái 
chính thức cởi áo cà sa chia tay Đại đức để 
khoác áo chiến bào đêm hôm trước ngày 
19/8/1945. Ngày 19/8/1945, ông Trần 
Thái nhập ngũ là chiến sĩ Vệ quốc đoàn 
thuộc Trung đoàn 48. Hai năm sau ngày 
trở thành chiến sĩ Vệ quốc đoàn, năm 
1947 ông vinh dự được đứng trong hàng 
ngũ của Đảng. Trong một trang nhật ký 
đời binh nghiệp của mình, CCB Trần Thái 
viết:

“Cởi áo cà sa, khoác chiến bào
Ngừng chuông niệm Phật 

cầm dao diệt thù
Chữ tu ba bẩy đường tu 

Nguyện đem xương máu đền bù nước non

Nước còn chùa cảnh vẫn còn
Tượng tô càng đẹp 

chuông dồn tiếng vang...”

Vào quân đội, ông được hoạt động 
vùng hậu địch các tỉnh Lai Châu, Sơn La, 
Lào Cai, Yên Bái, từng tham gia lực lượng 
tự vệ thành Hà Nội, tham gia giải phóng 
Thủ đô và vinh dự tham gia chiến dịch 
“Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu”. Sau chiến dịch Điện Biên 
Phủ là những năm tháng ông Trần Thái 
cùng đơn vị tăng cường chi viện cho chiến 
trường nước bạn Lào. Ông tự hào cùng 
đồng đội, phối hợp với quân giải phóng 
nhân dân Lào giải phóng tỉnh Phongsaly 
và bắt sống tỉnh trưởng Bun Thậm. Sau 
tết Mậu Thân năm 1968, ông Trần Thái 
vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ. 
Suốt 7 năm chiến đấu ở chiến trường 
Nam Bộ, ông đã cùng đồng đội thực 
chiến ở hàng trăm trận chiến đấu lớn nhỏ 
từ chiến trường Khe Sanh ác liệt đến trận 
đánh cuối cùng ngày 30/4/1975 miền 
Nam được hoàn toàn giải phóng. Tham 
gia giải quyết hậu quả chiến tranh chống 
Mỹ, tháng 10/1977, Chính ủy Trung đoàn 
148 Trần Thái được điều động ra biên giới 
phía Bắc tham gia cuộc chiến tranh bảo 
vệ Tổ quốc. Cuối năm 1979, trên cương vị 
Chính ủy Sư đoàn 316 ông được Nhà nước 
và Quân đội cho nghỉ hưu.

97 tuổi đời, CCB Trần Thái đã nếm 
trải những gian khó, hiểm nguy khắp 
chiến trường phía Bắc và phía Nam, 
chiến trường nước bạn Lào, trải qua hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ trường kỳ của dân tộc, qua cuộc chiến 
tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc, cùng 
đồng đội lập nhiều chiến công. Gia tài của 
sư thầy “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” 
nay là một tổ ấm hạnh phúc, con cháu 
trưởng thành. Ông vinh dự, tự hào được 
nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 34 năm 
quân ngũ với 16 huân, huy chương các 
loại, trong đó có Huân chương Độc lập và 
tấm Huân chương cao quý của nước bạn 
Lào trao tặng.

NGUYỄN CÔNG LIÊM
Thành phố Thái Bình

CỰU CHIẾN BINH TRẦN THÁI
và KÝ ỨC KHOÁC CHIẾN BÀO

Tác giả trò chuyện cùng cựu chiến binh Trần Thái.
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NGỌC TUYỀN
Kiến Xương

NGÔ TRỌNG NGHĨA
Trà Vinh

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng...”
Lời mở đầu bản Tuyên ngôn của Bác
Đã tìm ra chân trời sáng chói một niềm tin
Mà từ lâu dân tộc mãi đi tìm...

Từ bến Nhà Rồng, Bác đã vượt trùng khơi
Tới Pari, Luân Đôn những phương trời xa lạ
Viên gạch hồng sưởi ấm ngày buốt giá
Bác nén lòng vượt qua những mùa đông.

Cuộc đời Người vượt muôn vạn gian truân
Giặc bắt giam cầm, tù đày trong ngục tối
Vẫn không ngăn được bước của Người đi tới
Muôn vạn khó khăn chẳng cản nổi chân Người.

Người đã hy sinh trọn cả cuộc đời
Người thành lập chiến khu, lãnh đạo dân cứu nước
Theo lời gọi của Người: “Đánh tan quân xâm lược...”
Bởi: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do...”

Nghìn năm sau còn vọng lời của Bác Hồ
Khi người đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”
Tim muôn triệu người dân nước Việt
Mãi mãi ghi sâu khoảnh khắc hào hùng
“Bản Tuyên ngôn...” của Người vang mãi tới muôn năm...

Ai về mảnh đất quê tôi
Mà xem sông nước biển trời bao la

Để rồi một khúc dân ca
Điệu chèo quê lúa thiết tha xao lòng

Người về đấy có còn mong
Những hôm tắm gội giữa dòng sông quê

Trẻ trâu đuổi bắt trên đê
Thả diều tiếng sáo làm mê đất trời

Quê tôi đẹp lắm người ơi
Tinh mơ chiêm ngưỡng biển nơi vô cùng

Cổng làng một lối đi chung
Gặp nhau đon đả mà dung dị thường

Hỏi ai còn nhớ lời thương
Câu ru mát cả giọt sương trên cành

Cuốc kêu gọi bạn đêm thanh
Nhà ai sau tết hoa chanh đầy vườn

Chớm hè mưa đổ từng cơn
Cá rô ngược nước dập dờn khỏi ao...

Quê tôi rất đỗi tự hào
Dấu son lịch sử đã trao bảng vàng

Thái Bình quê lúa còn vang
Mênh mang gợi chút huy hoàng... mùa thu.

Thu rộn ràng tháng chín
Đón chân em đến trường
Những ánh mắt thân thương
Bước vào năm học mới.

Tiếng trống trường vang dội
“Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng!”
Bao ước mơ chờ đợi
Ùa trong niềm vui chung.

Trang vở hồng xinh xắn
Em nắn nót ghi bài
Từng nét hoa ngay ngắn
Xếp đều trên giấy thơm.

Em được theo cánh buồm
Lang thang miền biển cả
Biển xanh, mênh mông quá
Soi bóng trời mê say!

Em được theo tàu bay
Quyện vào lòng mây trắng
Tổ quốc ta đẹp lắm!
Bát ngát núi, rừng xanh.

Cánh đồng quê an lành
Lúa oằn bông trĩu hạt
Câu ca dao mẹ hát
Bay vào trong giấc mơ.

Tất cả sẽ đợi chờ
Một tương lai tươi sáng
Thương lời cô giáo giảng
Lớp học đầy hương hoa.

Nghĩ về lời Tuyên ngôn
của Bác

Thái Bình đẹp lắm
người ơi

Đất nước của em

Tháng tám mùa thu - một chín bốn nhăm
Con còn ở chốn nao kia xa lắc
Ngày lớn khôn, mẹ thường hay nhắc
Cờ đỏ làng mình bay rợp trời xanh
Ông ngoại tham gia đoàn Vệ quốc quân
Bà ngoại trẻ trung cùng Thanh niên cứu quốc
Ai lên huyện, cướp chính quyền phát xít
Đánh Nhật, đuổi Tây, ủng hộ Việt Minh
Cũng có khi mẹ kể chuyện làng mình
Năm Ất Dậu, nỗi đau nạn đói
Hào hùng nhất, mừng nước Việt Nam mới
Phá xiềng gông tự đứng dậy mà đi.

Đi bốn phương trời lời mẹ còn ghi
Con biết được cội nguồn tháng tám
Mùa thu bao la bầu trời xanh thắm
Quê nhà ta đổi mới từng ngày
Mưa nắng bão dông dù hãy còn đây
Con vẫn biết ơn ông bà cha mẹ
Tháng tám mở ra bao điều mới mẻ
Trở về nguồn lòng càng vững hơn.

Trở về nguồn
NGUYỄN TƯỜNG THUẬT
Thụy Văn, Thái Thụy

THÚY MAI
Thành phố Thái Bình
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SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kiến thức

Bác sĩ  BÙI VŨ KHÚC

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Trân trọng!

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình 
tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, 
tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của 
các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài 
tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn 
Thanh, Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Thúy 
Mai (thành phố Thái Bình); Đặng Văn 
Toàn (Đông Hưng); Bá Mạnh (Liên đoàn 
Lao động tỉnh); Đỗ Văn Dũng, Thành Đô 
(Bộ CHQS tỉnh); Lương Thế Lộc (Ủy ban 
MTTQ tỉnh); Hoàng Thía (Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Lại Hợp Khánh 
(Bộ đội Biên phòng tỉnh); Thanh Huyền, 
Phạm Hưng (Đài TTTH Kiến Xương); 
Thúy Vân, Đình Dũng (Đài TTTH thành 
phố Thái Bình); Trúc Lành (Đài TTTH 
Hưng Hà); Hoàng Hương (Đài TTTH 
Thái Thụy); Trần Hiền (Đài TTTH Tiền 
Hải); Hà Thanh (Đài TTTH Vũ Thư); 
Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Vũ 
Minh Phất, Phạm Văn Sử (Hải Phòng); 
Nguyễn Long, Trần Văn Thiên, Nguyễn 
Lê Ái Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh); 
Nguyễn Đình Thu (Bình Định); Đào 
Minh Anh, Nguyễn Năng Lực, Lê Thị Kết 
(Hà Nội); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng 
Ngãi); Chấn Quốc, Hương Nao (Thanh 
Hóa); Thanh Thủy (Hà Nam); Vũ Đăng 
Bút (Hà Giang)...

Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng 
Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 
19/8/2023) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 
- 2/9/2023), CTV Nguyễn Văn Toàn có 
bài: “Ý nghĩa trọng đại của Cách mạng 
Tháng Tám” và “Sáng mãi tinh thần 
Cách mạng Tháng Tám”; CTV Nguyễn 
Thanh có bài “Người Nhật từng đến 
Thái Bình xin lỗi Việt Nam về nạn đói 
năm 1945”; CTV Nguyễn Ngọc Hưng 
gửi chùm thơ về mùa thu... Nhân mùa 
vu lan báo hiếu, CTV Ngọc Tuyền có thơ 
“Tình khúc mùa vu lan” viết về tình cảm 
của người con đối với bậc sinh thành... 

Trong tuần, các CTV cũng gửi cộng 
tác nhiều tin, bài thời sự ở các lĩnh vực, 
điển hình như CTV Lại Hợp Khánh có 
tin: Bộ đội Biên phòng tỉnh giáo dục 
truyền thống cho chiến sĩ mới nhập ngũ 
năm 2023 và tin: Bộ đội Biên phòng tỉnh 
diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu từ thường xuyên lên cao và 
làm nhiệm vụ A; CTV Văn Dũng có tin: 
Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác 
chuẩn bị diễn tập tác chiến phòng thủ 
Quân khu năm 2023; CTV Thúy Vân, 
Đình Dũng có tin: Thành ủy Thái Bình 
tổ chức hội nghị cán bộ học tập nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương 

Đảng và của Tỉnh ủy; CTV Hoàng Thía 
có tin: Tập huấn kỹ năng truyền thông 
về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho 
đoàn thanh niên 32 xã, thị trấn huyện 
Tiền Hải và tin: Hội thảo cập nhật kiến 
thức về bệnh tăng huyết áp và đái tháo 
đường; CTV Trần Hiền, Hà Thanh có 
các tin: Khánh thành nhà tình thương 
tiếp sức đến trường tại các huyện Tiền 
Hải, Vũ Thư; CTV Bá Mạnh có tin: Công 
đoàn ngành y tế tổ chức trao kinh phí 
hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm; CTV 
Trúc Lành có tin: Huyện Hưng Hà tập 
huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo và 
triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ 
sở; CTV Thanh Huyền, Phạm Hưng có 
tin: Tuyên truyền phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ quản 
lý ngành giáo dục huyện Kiến Xương...

Gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu 
CTV Lương Thế Lộc có bài: “Người cán 
bộ gương mẫu, tận tụy với công tác mặt 
trận” viết về gương ông Đỗ Xuân Chình, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến, 
huyện Quỳnh Phụ. Trong những năm 
qua, ông Chình luôn nêu cao vai trò 
tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể 
Ủy ban MTTQ xã tham mưu, phối hợp 
và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác 
mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương và củng cố vững chắc khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn... 
Chuyên mục “Người Thái Bình - đất 
Thái Bình”, CTV Hương Nao có bài 
“Đi tìm dấu tích nhà bác học Lê Quý 

Đôn trên đất Thanh Hóa”; CTV Nguyễn 
Năng Lực có bài “Nguyễn Khang - người 
lãnh đạo tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 
ở Hà Nội”. Bài viết về đồng chí Nguyễn 
Khang sinh năm 1919 tại thôn Nguyên 
Kinh, tổng Cao Mại, phủ Kiến Xương 
(nay thuộc xã Minh Hưng, huyện Kiến 
Xương). Hoạt động cách mạng từ năm 
1935, trong Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, ông là Chủ tịch Ủy ban Khởi 
nghĩa Hà Nội, cùng đại diện Xứ ủy Bắc 
Kỳ Trần Tử Bình và Bí thư Thành ủy 
Nguyễn Quyết là ba người lãnh đạo tổng 
khởi nghĩa thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội...

Tin, bài của các bạn gửi về cộng 
tác đã, đang được biên tập, chọn 
đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử 
(baothaibinh.com.vn) và báo in Báo 
Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình 
trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác 
của các bạn và mong các bạn tiếp tục 
cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về 
cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, 
địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, 
bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 
3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy 
đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi 
kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu 
của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn 
gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, 
số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm 
thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

(còn nữa)

II. MỐI NGUY HẠI NẾU CƠ THỂ 
THỪA HOẶC THIẾU NƯỚC

1. Cơ thể thừa nước dẫn tới:
a) Suy giảm chức năng của thận: 
Thận là cơ quan quan trọng của cơ 

thể có chức năng lọc nước, lọc các chất 
độc hại. Vì vậy, nếu bạn uống quá nhiều 
nước trong ngày sẽ khiến thận hoạt động 
quá tải, về lâu dài sẽ làm suy giảm chức 
năng của thận và gây nên nhiều bệnh 
khác cho thận như sỏi thận,...

b) Chuột rút: 
Cơ thể cần nước để làm chất bôi 

trơn cho các cơ quan hoạt động tốt. Tuy 
nhiên, việc uống quá nhiều nước lại làm 
mất đi sự cân bằng chất lỏng trong cơ 
thể dẫn đến tình trạng chuột rút, các cơ 
co thắt. Bên cạnh đó, việc dư thừa nước 
khiến cơ thể phải đào thải một lượng 
nước lớn làm giảm mức điện giải dễ gây 
chuột rút.

c) Tổn thương tim: 
Tim của bạn sẽ dễ gặp tổn thương nếu 

uống quá nhiều nước, làm tăng thể tích 
máu có trong cơ thể, đồng nghĩa với việc 
tăng thêm gánh nặng cho tim. Những áp 
lực không cần thiết này dễ gây tác động 
xấu tới các mạch máu.

d) Tổn thương đến não bộ: 
Khi cơ thể bạn dư thừa nước sẽ khiến 

thận hoạt động quá tải, không thể xử lý 
tốt dễ gây mất cân bằng natri trong máu, 
điều này có thể khiến não và cơ thể bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây còn được 

gọi là tình trạng ngộ độc nước, những 
biến chứng nặng nề hơn như hôn mê 
hoặc có thể tử vong.

Uống nhiều nước khiến não bộ gặp 
tình trạng ngộ độc nước, tâm trạng luôn 
căng thẳng, mệt mỏi.

e) Ngoài những tác động có hại đến 
các cơ quan nêu trên, việc dư thừa nước 
trong cơ thể còn dẫn tới nhiều hệ lụy 
nguy hiểm khác.

g) Những dấu hiệu cảnh báo cơ thể 
bạn đang thừa nước:

- Đi tiểu quá nhiều lần trong ngày và 
mỗi lần đi với số lượng nhiều nước tiểu, 
nếu bạn đi tiểu quá 10 lần trong ngày, với 
số lượng nhiều nước tiểu thì lúc này bạn 
cần xem lại việc bổ sung nước của mình. 

- Nước tiểu nhiều và trong veo, không 
có màu vàng nhạt như bình thường.

- Uống nhiều nước ngay cả khi cơ thể 
không cảm thấy khát. Đó chính là biểu 
hiện cơ thể đang thừa nước.

2. Cơ thể thiếu nước dẫn tới:
- Máu bị cô đặc, lưu thông vận chuyển 

kém, dẫn tới việc nuôi dưỡng các cơ 
quan tổ chức bị hạn chế, làm cho chức 
năng hoạt động của các cơ quan tổ chức, 
lục phủ ngũ tạng bị ảnh hưởng.

- Thiếu nước dài ngày: có thể làm cho 
cơ thể bị sưng não, động kinh, suy thận, 
hôn mê và tử vong.

Những dấu hiệu biểu hiện cơ thể 
thiếu nước: Da khô, mắt khô, môi khô 
nứt nẻ, tóc khô giòn dễ rụng dễ gãy, thần 
sắc kém không tươi nhuận.

NƯỚC
VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
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QUANG VIỆN

Vua Tự Đức và triều đình nhà Nguyễn một mặt yêu cầu người 
Pháp không được cho bọn “tà đạo” hoành hành, mặt khác giao 
cho khâm sai ra Bắc cùng tổng đốc Định An là Đào Trí tìm cách 
“xử lý cho khéo” để ổn định tình hình. Trên địa bàn tỉnh ta lúc 
bấy giờ, các họ đạo Phương Xá (Đông Hưng), Luật Trung, Luật 
Ngoại, Phụng Thượng (Kiến Xương), Bồng Tiên, Cổ Việt (Vũ 
Thư), Lạc Đạo (Trần Lãm, thành phố Thái Bình) đều có việc đụng 
độ. Ngày 10 tháng 12, thực dân Pháp dồn quân qua con đường 
Độc Bộ tấn công thành Nam Định, các ông Nguyễn Mậu Kiến, 
Doãn Khuê đều cử dân binh đến tham gia giữ thành, Hoàng giáp 
Phạm Văn Nghị lên thành chỉ huy tác chiến, song do lực lượng 
quá chênh lệch, giống như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên... giặc 
nhanh chóng chiếm thành. Phạm Văn Nghị lui về xây dựng căn 
cứ núi An Hòa (thuộc Nam Định), đốc học Doãn Khuê và vài trăm 
nghĩa dũng lui xuống hạ lưu, xây dựng căn cứ Đông Vinh (nay 
thuộc xã Vũ Ninh, Kiến Xương), Nguyễn Mậu Kiến cùng con em 
lui về xây dựng căn cứ Động Trung.

VỊ VONG GIA QUỐCSử cũ còn ghi, từ giữa thế kỷ XIX đã 
có một số chí sĩ dâng điều trần, tấu 
sớ xin triều đình mở cửa, học tập 

nước ngoài để từng bước canh tân, đủ sức 
tranh cường với các nước Âu, Mỹ. Trong 
đó, nhiều sĩ phu yêu nước người tỉnh ta 
lúc bấy giờ đã tiên phong, nỗ lực canh tân 
đất nước. Trào lưu đòi canh tân của nhiều 
chính khách có tên tuổi như Trần Tiễn 
Thành, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, 
Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch đều 
không được thực thi. Nguồn khảo luận 
cho rằng, các đề nghị canh tân của Bùi 
Viện tuy ít lý luận nhưng lại giàu thực tiễn 
và hiệu quả nhanh nên tuy không có bề 
rộng như Trần Tiễn Thành, Phan Thanh 
Giản, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường 
Tộ, Nguyễn Lộ Trạch mà lại được vua Tự 
Đức cho thực hành. Sách Bùi Viện với 
chính phủ Mỹ cho biết, đích thân Tổng 
thống Hoa Kỳ tiếp đãi, muốn giúp đỡ 
ông nhưng vì không có quốc thư nên ông 
phải về nước lấy quốc thư. Bùi Viện ngoài 
công lao mở thương cảng Hải Phòng, còn 
chủ trương “lấy độc trị độc”, dùng “tư 
bản để đối trọng tư bản” (làm theo nước 
Xiêm La, tức Thái Lan) của ông được Tự 
Đức sớm chấp nhận. Vua bằng lòng cho 
Bùi Viện từ Thuận An đi Hương Cảng 
(vào tháng 8/1873), cấp đủ tiền để ông 
có thể từ Hương Cảng đi Hoa Thịnh Đốn 
(Washington). Phạm Văn Thụ, nguyên tri 
phủ Tiên Hưng năm 1892, tuần phủ Thái 
Bình năm 1900 đã viết trong sách Thái 
Bình phong vật chí: “Bùi Viện người xã 
Trình Phố, huyện Trực Định, đậu cử nhân 
khoa Mậu Thìn đời Tự Đức. Khi về kinh 
thi Hội, ông được vào chiêm bái vua Tự 
Đức, ông tâu lên vua về sự nên khai thông 
việc buôn bán (với người nước ngoài) và 
tình nguyện xin đi sứ giao thiệp với người 
Tây phương. Ông là người hiểu rộng về 
việc chính sự; khi đi sứ, ông mua nhiều 
sách của người Tây đem về. Tâu xin mở 
nha Tham cục thương chính. Nhân lúc ấy 
giặc bể ngang ngược quấy nhiễu, ông xin 
lập nha Tuần tải để tuần tiễu canh phòng 
trên mặt biển, bảo hộ cho các thuyền 
buôn. Sau đó một năm, ông mất ở kinh. 
Những thức giả đương thời coi ông là 
người rất có kiến thức”.

Sử cũ ghi: Tháng 1 năm 1860, đại thần 
Nguyễn Tri Phương, tham tán Phạm Thế 
Hiển và quân dân Quảng Nam đã đẩy lùi 
được liên quân Anh - Bồ Đào Nha khỏi Đà 
Nẵng. Phạm Thế Hiển được vua ban cho 
nhân sâm, quế quý về thăm mẫu thân ốm 
nặng. Văn thân Hải Dương, Nam Định, 
Ninh Bình được tin đều cùng đến thăm 
thân mẫu Phạm Thế Hiển, vừa hỏi thăm 
quan kinh diên học sĩ Phạm Thế Húc (em 
trai Phạm Thế Hiển) và Tham tán Phạm 
Thế Hiển về việc trong kinh, về chiến sự 
vùng Gia Định. Phạm Thế Hiển, Phạm 
Thế Húc cũng đến đáp lễ các bạn đồng 
liêu là Phạm Văn Nghị ở Nam Định, Doãn 
Khuê ở Thư Trì, Bùi Huy Phan ở Tri Lai, 
vận động họ dâng sớ đánh Tây. Lĩnh hội 
tinh thần ấy, sĩ phu Nam Định gửi hàng 
chục bản sớ về kinh. Tinh thần phấn 
khích thúc đẩy Hoàng giáp Phạm Văn 
Nghị gặp gỡ Tiến sĩ Doãn Khuê ở Ngoại 
Lãng (nay thuộc xã Song Lãng, huyện Vũ 
Thư), Nguyễn Mậu Kiến ở Động Trung 
(Kiến Xương), Phạm Huy Quang ở Phù 
Lưu (Đông Hưng)... xướng xuất việc mộ 
nghĩa binh chi viện chiến trường. Các vị 
cử nhân Phạm Thế An ở Luyến Khuyết 
(em trai Phạm Thế Hiển, con trai cử nhân 
Phạm Thế Diệu quê làng Luyến Khuyết, 
nay thuộc xã Thụy Phong, huyện Thái 
Thụy, đỗ Tiến sĩ năm 1829 rồi ra làm 
quan, từ tri phủ thăng phó Đô ngự sử... 
Tham tán quân vụ...), tú tài Nguyễn Doãn 
Chi ở Ngoại Lãng cùng văn thân Nam 
Định là cựu án sát Phạm Văn Xướng, cử 
nhân Đặng Ngọc Cầu mộ Kiến Xương, 
Thiên Trường, Nghĩa Hưng, Trường Yên 

Vua Tự Đức và đình thần đều hết sức cảm 
động. Phạm Văn Nghị được triệu vào triều 
kiến. 365 nghĩa dũng được tiếp đãi ân cần. 
Nhưng bấy giờ quân Pháp - Bồ đã rút khỏi 
Đà Nẵng, triều đình cấp lương cho đoàn, 
giao về củng cố thành Nam làm phên dậu 
cho Bắc thành. Tinh thần chi viện Nam 
Bộ kháng chiến của nghĩa dũng Nam 
Định, Ninh Bình đã khích lệ cả nước, nhất 
là quân dân Đà Nẵng, Gia Định, Định 
Tường, Biên Hòa.

Các tài liệu khảo cứu cũng khẳng 
định, chính đốc học Doãn Khuê là “người 
khởi xướng” phong trào “Bình Tây sát 
Tả” chống thực dân Pháp quyết liệt ở 
Nam Định, Thái Bình. Cử nhân Bùi Duy 
Kỳ (em Tiến sĩ Bùi Duy Phan, quê thành 
phố Thái Bình, bạn đồng khoa với Tiến 
sĩ Doãn Khuê) cùng cử nhân Võ Sỹ Huy, 
tú tài Phạm Đức Trạm, thiên hộ Võ Công 
Thứ vận động được 300 thân sĩ cùng đầu 
đơn xin triều đình nhà Nguyễn cho họ tự 
lo binh lương, mộ nghĩa sĩ để đi bắt các 
đối tượng phản động chia rẽ giáo lương, 
thẳng tay bình Tây sát Tả. Các tỉnh đều 
hưởng ứng theo gương Nam Định, sĩ phu 
các tỉnh Sơn Tây, Hưng Hóa... đều đòi xét 
lại vụ án trường Nam Định. Ở các phủ 
Thái Bình, Kiến Xương (thời điểm này vẫn 
thuộc tỉnh Nam Định) tình hình rất lộn 
xộn, quan quân vào các họ giáo truy lùng 
giáo dân bắt bước qua thánh giá, tuyên 
bố ly khai đạo, một vài nơi có cả đổ máu, 
nhiều giáo dân phải dựa vào thân quyến 
bên lương đi lánh nạn các làng xa.

Di tích lịch sử quốc gia đình Lạng, xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy - một trong những căn cứ cách mạng kháng Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 
của huyện Thụy Anh, nay là huyện Thái Thụy.

được 365 nghĩa sĩ, hầu hết là học trò của 
Doãn Khuê và Phạm Văn Nghị, họ tự sắm 
vũ khí, tự túc lương, biên chế thành cơ 
ngũ, tập võ nghệ, luyện súng ống, cung, 
tên... đặt tên là đoàn Nghĩa Dũng. Ngày 29 
tháng 2 năm 1860, 365 chiến sĩ tập trung 
tại Nam Định. Các quan đầu tỉnh cùng 

đốc học Doãn Khuê, văn thân Nguyễn 
Mậu Kiến, Tham tán đại thần Phạm Thế 
Hiển, kinh diên học sĩ Phạm Thế Húc đều 
trích quỹ lương để úy lạo Nghĩa Dũng 
đoàn, thân tiễn Phạm Văn Nghị dẫn con 
em vào chi viện kinh thành chống Pháp. 
Ngày 21 tháng 3, nghĩa đoàn vào đến Huế. 

Các nguồn khảo luận khẳng định, bao đời nay, Thái Bình từng được cả nước biết đến là một miền quê giàu truyền thống yêu nước và cách 
mạng. Với vị trí trọng yếu, Thái Bình cũng sớm phải đương đầu với các thế lực ngoại xâm. Ngay từ buổi đầu dựng nước, vào năm 40 sau Công 
nguyên, hưởng ứng lời hịch cứu nước của Hai Bà Trưng, nhiều anh hùng hào kiệt ở Thái Bình đã nổi dậy phất cờ khởi nghĩa chống lại chế độ cai trị 
hà khắc của nhà Đông Hán. Tiêu biểu như cuộc khởi nghĩa của Vũ Thị Thục ở Tiên La Trang (nay là xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà), dưới ngọn cờ 
“Phù Trưng phạt Hán”... Ngàn năm trôi qua, đất và người quê ta không ngừng bồi đắp ý chí kiên cường, bất khuất, lập nên bao kỳ tích trong đấu 
tranh để bảo vệ quê hương. Sử xanh còn lưu danh biết bao người con của Thái Bình đã xuất hiện như những dấu son trong những cuộc kháng 
chiến chống các đạo quân xâm lược, trong đó có cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đô hộ ngót thế kỷ để giành và giữ nền độc lập.
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Những năm cuối thập kỷ 70 của 
thế kỷ trước, tình hình biên giới 
Tây Nam và biên giới phía Bắc 

rất căng thẳng. Cũng như những thanh 
niên cùng trang lứa, tháng 8/1978, Vũ 
Văn Tưởng xung phong nhập ngũ. Hoàn 
thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới, 
anh được bổ sung vào Tiểu đoàn 25, trực 
thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7 chiến đấu 
bảo vệ biên giới Tây Nam thuộc tỉnh Tây 
Ninh. Tháng 12/1978, trong một trận 
chiến đấu ác liệt, Vũ Văn Tưởng bị thương 
nặng được chuyển về tuyến sau điều trị. 
Hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ lệ 
thương tật 81% và chuyển anh về Đoàn an 
điều dưỡng Quân khu 3. Đầu năm 1981, 
anh được chuyển về Đoàn an dưỡng 
thương binh nặng tỉnh Thái Bình. Cuối 
năm 1981, Vũ Văn Tưởng xây dựng gia 
đình với cô thôn nữ Đặng Thị Hin cùng 
quê. Năm 1984, thực hiện chủ trương của 
tỉnh, đồng thời theo nguyện vọng của 
gia đình, chị Đặng Thị Hin lên Đoàn an 
dưỡng thương binh nặng xin đón chồng 
về dưỡng thương tại nhà.

Được chính quyền địa phương, gia 
đình và bà con làng xóm quan tâm giúp 
đỡ, sức khỏe của Vũ Văn Tưởng dần hồi 
phục. Anh thường xuyên tập luyện, điều 
trị vết thương, tích cực lao động ổn định 
kinh tế gia đình và nuôi dạy con khôn lớn.

Năm 1994, xã Đông Hoàng có chủ 
trương cho đấu thầu đất bãi biển để trồng 
rừng chắn sóng, Vũ Văn Tưởng bàn với 

vợ và hai bên gia đình góp vốn tham gia. 
Phần lo cho sức khỏe của chồng, phần vì 
không có vốn nên lúc đầu chị Hin kiên 
quyết không đồng ý. Vũ Văn Tưởng kiên 
trì thuyết phục vợ và bố mẹ hai bên, nói 
rõ mục đích việc trồng rừng chắn sóng 
và lý do anh tham gia là để rèn luyện sức 
khỏe, đồng thời có thêm thu nhập. Biết 
tính chồng đã định làm gì là quyết làm 
cho bằng được nên chị Hin đồng ý. Thế 
là Vũ Văn Tưởng vay mượn bạn bè, người 
thân được 20 triệu đồng chung vốn mua 
phi lao về trồng trên vùng đất bãi được 
quy hoạch. Trong hai năm 1994 - 1995, tổ 
của anh trồng được 140 vạn cây. Không 
phụ công người trồng, hàng phi lao đã 
bén rễ và phát triển xanh tốt.

Nhưng rồi “người tính không bằng 
trời tính”, trung tuần tháng 8/1996, cơn 
bão số 4 (tên quốc tế là Niki) đổ bộ vào 
tỉnh Thái Bình đúng vào lúc triều cường 
đã cuốn phăng gần 20ha phi lao mới 
hơn một năm tuổi. Tiếc công, xót của, 
các thành viên trong tổ bỏ cuộc. Quyết 
không nản chí, Vũ Văn Tưởng vận động 
người cháu gọi anh bằng ông tiếp tục đầu 
tư mua phi lao về trồng mặc cho bố mẹ 
và vợ can ngăn. Ròng rã nửa năm trời, hai 
ông cháu trồng được gần 7 vạn cây. Do có 
kinh nghiệm sau thất bại và cũng có thể 
do “trời thương” nên rặng phi lao cứ thế 
lớn lên, tươi xanh theo năm tháng.

Hàng ngày ra chăm sóc phi lao, Vũ 
Văn Tưởng phải đi qua khu rừng ngập 

mặn. Nhận thấy nguy cơ rừng bị tàn phá 
do không có người bảo vệ, năm 2001, anh 
báo cáo đề xuất và được UBND xã đồng ý 
cho thành lập tổ bảo vệ gồm 4 người do 
Vũ Văn Tưởng làm tổ trưởng. Từ ngày có 
tổ bảo vệ, rừng ngập mặn của xã Đông 
Hoàng phát triển xanh tốt, bà con trong 
xã được hưởng lợi từ việc đánh bắt các 
loài thủy sinh, không còn hiện tượng chặt 
phá cây hoặc đào hồ nuôi tôm trong rừng 
ngập mặn.

Do có kinh nghiệm trồng rừng chắn 
sóng và bảo vệ rừng ngập mặn, năm 2006, 
Vũ Văn Tưởng được Chi cục Lâm nghiệp, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
giao 2kg hạt giống cây bần Myanmar về 
ươm thử. Đây là giống bần thân to, bộ rễ 
chắc khỏe bám chặt vào lòng đất, lá to, 
dầy, khép tán, cây có sức chống chịu tốt 
trong mọi điều kiện thời tiết. Nếu việc 
nhân giống thành công, chẳng những 
có đủ giống bần cung cấp cho các dự án 
trồng rừng ngập mặn của tỉnh Thái Bình 
mà còn có khả năng cung cấp cho các 
tỉnh trong cả nước.

Tuy là việc làm mới nhưng được sự 
hướng dẫn của các kỹ sư ngành lâm 
nghiệp tỉnh cùng với việc nghiên cứu tìm 
hiểu trên sách báo, anh chọn vùng bãi 
triều dầy phù sa, đắp thành bờ bao để 
hạt không bị trôi mỗi khi thủy triều lên, 
xuống. Đợi thủy triều ròng kiệt, anh mang 
hạt gieo như nông dân gieo mạ. Hạt nẩy 
mầm chừng một tháng thì bứng cây cho 

vào bầu đặt dưới lòng ao để cây phát triển 
tự nhiên. Kết quả, hạt giống nảy mầm 
với tỷ lệ cao, cây phát triển tốt. Số lượng 
giống bần anh ươm trồng được khoảng 
15ha, trong đó có 10ha đất ngập mặn 
của xã Đông Hoàng. Số còn lại chuyển 
sang trồng tại huyện Thái Thụy theo quy 
hoạch của ngành lâm nghiệp tỉnh. Cây 
bần Mianma trồng từ 4 - 5 năm thì ra 
hoa, kết quả. Vũ Văn Tưởng chọn những 
quả già, hạt mẩy đem ươm thử. Lúc đầu 
chưa thành công; đến lứa thứ hai, thứ ba 
hạt nảy mầm đều, cây phát triển sau một 
năm cao khoảng 1,3 - 1,5m đem trồng là 
tốt nhất.

Việc Vũ Văn Tưởng ươm thành công 
giống bần Mianma đã lan tỏa sang các địa 
phương trong khu vực và cả nước, nhiều 
tỉnh liên hệ đặt mua. Mỗi năm, anh ươm 
và cung cấp ra thị trường hàng vạn cây 
giống, năm cao nhất tới 7 vạn cây.                       

Hiện nay, Vũ Văn Tưởng làm chủ 
“rừng” phi lao có chiều dài 3km, chiều 
rộng từ 50 - 70m với khoảng 3 - 4 vạn cây, 
tạo thành “con đê mềm” ngăn bão tố và 
sóng biển dọc bờ biển xã Đông Hoàng đã 
đến kỳ thu hoạch cũng phải đến “bạc tỷ” 
nhưng anh chưa muốn bán. Anh còn làm 
tổ trưởng bảo vệ 140ha rừng ngập mặn 
của xã và mỗi năm ươm từ 1 - 3 vạn cây 
bần giống cung cấp cho các địa phương, 
giải quyết việc làm thường xuyên cho 7 
lao động.

Là thương binh nặng nhưng với phẩm 
chất Bộ đội Cụ Hồ, Vũ Văn Tưởng đã kiên 
trì rèn luyện sức khỏe, tích cực lao động 
phát triển kinh tế, hăng hái tham gia 
các hoạt động xã hội do chính quyền và 
các đoàn thể tổ chức. Năm 2019, Vũ Văn 
Tưởng là đại biểu của tỉnh Thái Bình đi dự 
hội nghị thương binh tiêu biểu toàn quốc, 
được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng 
khen. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về 
thăm tỉnh Thái Bình lần thứ 4 (26/3/1962 
- 26/3/2022), anh được Tỉnh ủy vinh danh 
là 1 trong 60 gương điển hình học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Sơ kết một năm thực Kết 
luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (năm 
2022), Vũ Văn Tưởng được Trung ương Hội 
Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen. 
Anh thật xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: 
“Thương binh tàn nhưng không phế”.

Người thương binh nặng 
trồng rừng chắn sóng
Sinh ra và lớn lên trên quê hương xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải. Ký ức tuổi thơ của Vũ Văn Tưởng còn in đậm dấu tích sự tàn phá của 

biển, trời đối với cuộc sống con người qua mỗi mùa bão tố. Cũng như mọi cư dân miền biển, anh hiểu rất rõ tác dụng của rừng ngập mặn, 
rừng chắn sóng đối với việc bảo vệ đê biển và khai thác nguồn lợi thủy sản.

NGUYỄN VĂN HÁN
Cựu chiến binh thành phố Thái Bình

Cựu chiến binh Vũ Văn Tưởng 
(người thứ ba từ trái sang) giới 
thiệu kỹ thuật ươm giống cây bần 
Myanmar.


