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trương thị tuyết lan
Trường Chính trị tỉnh

Nét đặc sắc nhất trong 
cuộc đời hoạt động 
cách mạng của đồng 

chí Nguyễn Đức Cảnh là sớm 
tham gia các tổ chức tiền Mác 
xít và luôn hướng các tổ chức 
ấy vào việc xây dựng một Đảng 
cộng sản chân chính. Trước năm 
1930, tuy chỉ mới biết con đường 
cách mạng của Nguyễn Ái Quốc 
qua chuyến đi thực tế tìm hiểu 
tổ chức Hội Việt Nam cách 
mạng Thanh niên ở Quảng Châu 
(Trung Quốc) nhưng đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh đã tự quyết 
định hướng theo con đường 
cách mạng của lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc, đó là con đường cách 
mạng vô sản.

Sau khi học xong tiểu học tại 
Thái Bình, Nguyễn Đức Cảnh 
được đưa sang Nam Định học 
Trường Thành Chung. Tại đây, 
Nguyễn Đức Cảnh có điều kiện 
mở rộng tiếp xúc với mọi người, 
với mọi luồng tư tưởng mới. 
Nhờ đó, Nguyễn Đức Cảnh hiểu 
thêm những nghịch cảnh mà 
anh đã trải qua và những bất 
công đang diễn ra hàng ngày ở 
ngay trong trường đang theo học 
và nơi phố phường Thành Nam. 
Có lẽ đây là điểm tựa đầu tiên để 
Nguyễn Đức Cảnh hăng say tìm 
hiểu những hoạt động chống 
Pháp của các bậc tiền bối và tự 
tham gia các phong trào dân chủ 

công khai như: đòi thả cụ Phan 
Bội Châu, để tang cụ Phan Chu 
Trinh. Khởi đầu quá trình hoạt 
động cách mạng của đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh tại Hà Nội là 
việc lựa chọn làm công nhân ở 
xưởng in Lê Văn Tân và tiếp đó là 
gia nhập nhóm “Nam Đồng thư 
xã”, tổ chức này sau phát triển 
thành tổ chức Việt Nam Quốc 
dân Đảng. Tuy nhiên, Việt Nam 
Quốc dân Đảng ra đời trong lúc 
các cơ sở của Hội Việt Nam cách 
mạng Thanh niên - tiền thân của 
Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập tại 
Quảng Châu (Trung Quốc) đang 
mở rộng và hoạt động mạnh mẽ 
ở trong nước.

 Vào tháng 9/1927, Nguyễn 
Đức Cảnh và Lư Hồng Nhật 
sang Quảng Châu gặp Tổng bộ 
Thanh niên để thực thi nhiệm 
vụ mà Quốc dân Đảng giao cho. 
Đến Quảng Châu, Nguyễn Đức 
Cảnh và Lư Hồng Nhật không 
gặp được đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc nhưng vẫn kịp dự lớp học 
chính trị của Tổng bộ Hội Việt 
Nam cách mạng thanh niên do 
đồng chí Hồ Tùng Mậu huấn 
luyện. Qua học tập, cả hai đều 
dứt khoát ly khai tổ chức Quốc 
dân Đảng, tự nguyện gia nhập 
Hội Việt Nam cách mạng thanh 
niên, chuyển từ lập trường Quốc 
dân Đảng sang lập trường Cộng 

sản. Nguyễn Đức Cảnh xác định 
rõ tư tưởng: “Cuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc muốn thắng 
lợi phải do Đảng của giai cấp 
công nhân lãnh đạo”. Những 
nhận thức trên đây là bước 
ngoặt quyết định trong cuộc đời 
hoạt động cách mạng của đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự 
ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam.

Cống hiến của đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh trong thời 
kỳ này là tuyên truyền giáo dục 
công nông về vai trò to lớn của 
họ, đẩy mạnh chủ trương “vô 
sản hóa” và xây dựng tổ chức 
cơ sở của thanh niên trong các 
địa bàn. Dưới sự lãnh đạo của 
Bí thư Nguyễn Đức Cảnh, đồng 
chí Nguyễn Văn Cừ, Vũ Thị Mai, 
Huỳnh Công Thái được cử đi 
“vô sản hóa” ở vùng mỏ. Cùng 
với phong trào đấu tranh của 
cả nước những hoạt động và chỉ 
đạo của đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh cùng các đồng chí lãnh 
đạo đã đưa phong trào đấu tranh 
của giai cấp công nhân Việt Nam 
trưởng thành nhanh chóng.

Một sự kiện đánh dấu sự 
trưởng thành của giai cấp công 
nhân Việt Nam là sự ra đời của 
chi bộ cộng sản đầu tiên ở số 
nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) 
tháng 3/1929. Đây là chi bộ cộng 
sản đầu tiên ở nước ta, đóng vai 

trò nòng cốt cho việc chuẩn bị 
thành lập Đông Dương cộng 
sản Đảng. Ngay sau khi thành 
lập Chi bộ Hàm Long, đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh và đồng chí 
Ngô Gia Tự khẩn trương chỉ đạo 
việc chuẩn bị thành lập Đảng. 
Tuy đây chỉ là một chi bộ độc 
lập nhưng ảnh hưởng của nó 
nhanh chóng lan tỏa ra khắp cả 
nước và có tác động rất to lớn 
trong việc thúc đẩy cho sự ra 
đời của một Đảng giai cấp công 
nhân Việt Nam, để đáp ứng đòi 
hỏi của phong trào cách mạng 
đang phát triển mạnh mẽ. Trước 
yêu cầu đòi hỏi của phong trào 
công nhân, đồng chí Nguyễn 
Đức Cảnh được Trung ương lâm 
thời giao cho phụ trách công tác 
công vận. Ngày 28/7/1929, thực 
hiện Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Trung ương lâm thời giao 
cho phụ trách công vận, đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh triệu tập 
Đại hội đại biểu công nhân ở 
các tỉnh Bắc Kỳ, tại số nhà 15, 
phố Hàng Nón (Hà Nội). Đại 
hội nhận định phong trào công 
nhân trong toàn xứ, biểu dương 
phong trào, uốn nắn và rút kinh 
nghiệm các cuộc đấu tranh. Đại 
hội quyết định thành lập Tổng 
Công hội đỏ Bắc Kỳ và định 
ra nhiệm vụ công tác mới cho 
phong trào công nhân và bầu 
đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm 

hội trưởng lâm thời. Phong trào 
đấu tranh cách mạng ngày càng 
mạnh mẽ, nhất là phong trào 
công nhân, làm cho uy tín và ảnh 
hưởng của Đông Dương cộng 
sản Đảng được tăng cường. Sự 
lớn mạnh của phong trào cách 
mạng trước khi Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời có đóng góp rất 
lớn của các bậc tiên tiến trong 
Kỳ bộ Bắc Kỳ, trong đó có đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh.

Trong bối cảnh đó, An Nam 
cộng sản Đảng ở Nam Kỳ và 
Đông Dương cộng sản Liên đoàn 
ở Trung Kỳ lần lượt ra đời. Với tư 
cách là phái viên của Quốc tế 
Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc đã triệu tập các tổ chức 
đảng bàn việc thống nhất. Tháng 
1/1930, đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh và đồng chí Trịnh Đình 
Cửu, đại biểu Đông Dương Cộng 
sản Đảng bí mật sang Hương 
Cảng (Trung Quốc) dự hội nghị 
hợp nhất các tổ chức cộng sản 
trong nước. Tại đây, đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh được gặp 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Dưới 
sự chủ trì của đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc, hội nghị đã quyết định 
thống nhất các tổ chức cộng sản, 
thành lập một đảng duy nhất là 
Đảng Cộng sản Việt Nam, thông 
qua Chính cương vắn tắt, Sách 
lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của 
Đảng. Với việc tham gia hội nghị 
hợp nhất các tổ chức cộng sản 
trong nước thành Đảng Cộng 
sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn 
Đức Cảnh trở thành một trong 
những cán bộ tiền bôí thành lập 
Đảng. Đó là một trong những 
hoạt động sôi nổi, là công lao, 
đóng góp to lớn của đồng chí 
trong những ngày đầu thành lập 
Đảng.

 Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 
là người có nhiều đóng góp cho 
công tác tư tưởng, tổ chức của 
Đảng. Kết hợp đúng đắn công 
tác tư tưởng với công tác tổ chức, 
nhận thức rõ ràng về giữ vững và 
tăng cường bản chất công nhân 
trong Đảng, đồng chí Nguyễn 
Đức Cảnh thường xuyên giáo 
dục, bồi dưỡng lập trường, quan 
điểm, ý thức tổ chức cho giai cấp 
công nhân; chú trọng xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên theo 
quan điểm của giai cấp công 
nhân; củng cố mối quan hệ mật 
thiết với giai cấp công nhân, giai 
cấp nông dân; trung thành với 
chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đạo 
đức và phẩm chất cách mạng 
trong sáng của đồng chí Nguyễn 
Đức Cảnh được thể hiện ở sự 
tuyệt đối trung thành với Đảng, 
với sự nghiệp cách mạng, ở niềm 
tin vào sự tất thắng của chủ nghĩa 
cộng sản, ở sự tự nguyện tận tụy 
làm việc và hiến dâng đời mình 
cho sự nghiệp cách mạng. Đồng 
chí xứng đáng là học trò xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 
với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng ta, góp phần tích cực vào việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 
thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ.

Lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).
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quỳnh lưu

Thay cho những chiếc xe 
thồ, xe lôi thu hoạch bắp 
ngô, giờ đây, cánh đồng 

bãi thôn Thượng Hộ Bắc có xe 
ô tô tải đến tận đầu bờ thu mua 
các mặt hàng nông sản. Thời 
điểm này, gia đình ông Vũ Đình 
Thành và gia đình bà Nguyễn 
Thị Nga đang thu hoạch củ nghệ 
đỏ, nghệ thu hoạch đến đâu có 
xe ô tô nhập hàng đến đấy. Ông 
Thành cho biết: Đây là năm đầu 
tiên 2 gia đình thử nghiệm trồng 
nghệ đỏ với diện tích 1 mẫu. Kết 
quả cho thấy vùng đất bãi Hồng 
Lý rất thích hợp trồng cây nghệ, 
sau 9 tháng trồng nghệ đỏ cho 

năng suất 1,8 tấn củ/sào. Mặc dù 
giá củ nghệ đỏ năm nay có giảm 
so với năm ngoái, trung bình đạt 
15.000 đồng/kg, nhưng với mức 
giá này, gia đình ông vẫn thu về 
27 triệu đồng/sào, trừ chi phí 
đầu tư thu lãi 20 triệu đồng/sào, 
gấp 10 - 15 lần cây ngô.

Liền kề ruộng trồng nghệ 
đỏ là mảnh vườn rộng 2.500m2 
trồng quất cảnh, cam canh cảnh 
đang vào độ đẹp nhất. Vợ chồng 
bà Nguyễn Thị Nga đang chăm 
chút, uốn tỉa từng gốc quất, 
cam canh, trong đó nhiều gốc 
đã được đính tên khách hàng 
đặt mua nhưng gửi lại tại vườn 

chờ tết. Bà Nga chia sẻ: Thực 
tế thời gian từ lúc ươm đến lúc 
trồng tại vườn chỉ gần 1 năm 
nhưng không ngờ đất tốt, đúng 
kỹ thuật, cam canh và quất cảnh 
của 2 gia đình năm nay lại đẹp 
đến vậy, quả sai, màu đẹp, có đủ 
hoa, lộc, lá, khách hàng rất ưng. 
Với hơn 30 gốc cam canh, từ đầu 
tháng Chạp, khách hàng đã đặt 
hết với giá 1,5 - 2 triệu đồng/
cây, thu về hơn 50 triệu đồng; 
500 gốc quất dự kiến cho thu 
nhập khoảng 200 triệu đồng. 
Ngoài ra, trên đất bãi, gia đình 
ông Thành và gia đình bà Nga 
còn quy hoạch 3.500m2 trồng 

táo Đài Loan, ổi lê, cam Vinh. 
Chất đất phù sa pha cát lâu nay 
tưởng chừng chỉ hợp với cây 
ngô, nhưng khi trồng mới thấy 
rất thích hợp cho cây ăn trái. Dù 
mới ươm trồng nhưng các loại 
cam, ổi, táo đã bắt đầu cho thu 
hoạch với hiệu quả kinh tế khá, 
thị trường tiêu thụ rất thuận lợi.

Đi giữa vườn cây trĩu quả, 
ông Vũ Đình Thành phấn khởi 
cho hay, đây là thành công của 
mô hình tích tụ ruộng đất và 
liên kết sản xuất của gia đình 
ông và gia đình bà Nguyễn 
Thị Nga. Nhận thấy vùng đất 
bãi quê hương giàu tiềm năng 
nhưng bà con chỉ gieo trồng 
ngô, hiệu quả kinh tế thấp, từ 
nhiều năm trước, ông Thành 
đã nung nấu ý định chuyển đổi 
sang các loại cây trồng có giá 
trị kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, 
ruộng đất manh mún, kỹ thuật 
trồng các loại cây mới không có, 
khó khăn về vốn đầu tư… khiến 
ông Thành không thể thực hiện 
được. Năm 2014, ông Thành 
vận động vợ chồng ông Nguyễn 
Văn Khải, bà Nguyễn Thị Nga là 
người thân của gia đình từ vùng 
quê Hưng Yên sang quê mình 
để liên kết, hình thành tổ sản 
xuất. Hai hộ bàn nhau tích tụ, 
thuê gần 10.000m2 đất bãi của 
nông dân thôn Thượng Hộ Bắc 
và đầu tư 1,2 tỷ đồng quy hoạch 
ruộng vườn, lắp đặt hệ thống 
tưới nước, chọn các loại cây có 
giá trị kinh tế cao và phù hợp 
với chất đất địa phương để trồng 
như cam Vinh, ổi lê, táo Đài 
Loan, nghệ đỏ, cam canh, quất 

cảnh… Là những nông dân dày 
dạn kinh nghiệm trong trồng 
cây ăn quả, cây cảnh của vùng 
quê Văn Giang (Hưng Yên), vợ 
chồng ông Khải, bà Nga hỗ trợ 
tích cực kỹ thuật trồng, chăm 
sóc các loại cây. Ngược lại, gia 
đình ông Thành phát huy lợi 
thế của “người bản địa” để tăng 
cường liên kết với các cá nhân, 
doanh nghiệp trên địa bàn trong 
và ngoài xã để thuận lợi trong 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 
Đến nay, mô hình sản xuất của 
2 gia đình tạo việc làm cho 6 lao 
động thường xuyên và 5 - 7 lao 
động thời vụ, trừ chi phí đầu tư, 
thu nhập từ cây cảnh, cây dược 
liệu, cây ăn trái của 2 hộ đạt trên 
500 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng 
Lý cho biết: Cùng cánh đồng 
bãi ven sông Trà Lý nhưng cây 
dược liệu, cây cảnh, cây ăn trái 
cho hiệu quả kinh tế gấp khoảng 
10 lần so với cây ngô, đậu đỗ. 
Thành công của mô hình liên 
kết, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
của gia đình ông Thành và bà 
Nga đã mở ra tư duy, hướng đi 
mới cho nhiều nông dân địa 
phương về khai thác tiềm năng 
của vùng đất bãi quê hương. 
Trước mắt, ở vụ xuân năm 2018, 
với sự khuyến khích, hỗ trợ tích 
cực về giống, kỹ thuật, bao tiêu 
sản phẩm của gia đình ông 
Thành, bà Nga, nhiều nông dân 
Hồng Lý dự kiến trồng nghệ đỏ 
hàng hóa thay thế cho cây ngô, 
nhằm nâng cao giá trị sản xuất 
trên cùng một đơn vị canh tác.

 

Lộc trên đất bãi
Từ cánh đồng bãi trồng ngô cho hiệu quả kinh tế thấp, nhờ năng động chuyển đổi cơ cấu cây trồng và làm tốt các khâu 

liên kết, tổ sản xuất của gia đình ông Vũ Đình Thành và gia đình bà Nguyễn Thị Nga, thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý (Vũ 
Thư) có thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. 

Gia đình ông Thành, bà Nga trồng cam canh cảnh cho hiệu quả kinh tế cao.

Thu hoạch nghệ đỏ.
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Cây bàng mùa xuân
xuân nha
Thành phố Thái Bình

Đào mạnh long
Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Xuân vừa mới bén sớm nay
Mà bàng đã nhú lộc đầy non tơ
Hao gầy suốt cả mùa khô
Hồn nhiên rút ruột cho giờ tươi xanh
Gọi chim vui lá, vui cành
Gọi làn nắng mới mát lành bóng râm...
Yêu sao trái đất xoay vần
Bão giông rồi lại trong ngần ban mai!

Cây cọ 
quét màu xanh trong

đỗ lâm hà
Thành phố Thái Bình

Lòng đường sáng vệt chia làn
Áo em ngời dấu phản quang trên người
Đêm đêm chấp mọi tiết trời
Chổi tre quét rác nói lời phố khuya.

Cây ơi! Xin hãy sẻ chia
Người ơi! Xin hãy lắng nghe đêm dài
Đèn pha sáng ngực áo ai
Mồ hôi thấm lạnh, ban mai chưa về!

Lặng lẽ quét, lặng lẽ nghe
Xuân, thu lòng trải đông, hè... đêm thâu
Những ai còn thức trên lầu...
Biết em đang quét gam màu xanh trong.

Rét ngọt là cái rét đậm đặc, 
không vồ vập, ồn ào với 
những móng vuốt gió cào 

bên chái nhà như ngày gió mùa 
đông bắc tràn về mà cái lạnh cứ 
âm thầm, cứ lặng lẽ thấm vào 
tận xương tủy. Rét ngọt thâm 
trầm như phong thái của nho 
sĩ thời xưa. Tại sao lại gọi là rét 
ngọt? Phải chăng ta nếm được vị 
ngọt ngào trong cái rét? Không! 
Rét như lưỡi dao sắc lẹm cắt ngọt 
bén vào da thịt. Rét ngọt kéo 
người ta xích lại gần nhau hơn, 
thèm hơi ấm bàn tay hay vòng 
ôm. Người ta trìu mến hơn với 
cả những khoảnh khắc vụn vặt 
mà thường ngày lãng quên bên 
rìa cuộc sống mưu sinh. Rét ngọt 
khêu lên trong lòng mỗi người 
con xa xứ nỗi nhớ nhà quay quắt, 
muốn bỏ lại tất cả chạy ngay về 
với gia đình đầm ấm, với những 
người yêu thương.

Cũng như thịt mỡ, dưa hành, 
câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, 
bánh chưng xanh, rét ngọt là 
một gia vị không thể thiếu của 
ngày tết. Những ngày cận tết 
mà trời oi bức, nắng cứ sầm sập 
nhảy sổ vào cửa nhà, bà lọm 
khọm chống gậy ra thềm nheo 
nheo mắt - những nếp nhăn hối 

hả chạy xô vào khóe mắt - nhìn 
mây nhìn trời rồi lại lọm khọm 
chống gậy trở vào trong nhà. 
Tiếng thở dài của bà vắt qua cả 
ba gian nhà tuềnh toàng: “Tết 
nhất đến nơi mà ông trời nắng 
nôi thế này, không khéo bánh 
chưng, giò chả lại thiu hết!”. Cây 
hoa đào trồng cạnh bờ tường 
hoa ở mảnh vườn nhỏ trước cửa 
nhà nở bung bét, bạc phếch. Bố 
buồn thiu thiu vì tiếc công chăm 
chút thì ít mà vì thương hoa rụng 
tả tơi chẳng kịp đợi đón xuân thì 
nhiều. Mẹ đi chợ tết một nhoáng 
đã thấy về, chiếc làn mây tiu 
nghỉu lọt thỏm dăm ba thứ lặt 
vặt. Mẹ dè dặt mua sắm đồ ăn 
vì sợ ôi thiu. Mẹ nhấp chén chè 
xanh sóng sánh khói rồi chép 
miệng nói vu vơ: “Mớ thịt ba chỉ 
nhà bà Quế ngon quá, mặc cả 
rồi mà lại ngậm ngùi đặt xuống 
vì chợt nhớ ra, trời có lạnh đâu 
mà nấu thịt đông”.

Đêm hai tám, hai chín tết, 
nghe trong cái im lặng của đêm 
là bước chân rón rén của cơn 
mưa lưa thưa hạt. Chưa kịp rơi 
đã chỉ còn là những vết chân tròn 
lẳn mờ huyền hoặc trên ngói 
nâu. Tạnh gió, rồi rét bàng bạc 
đặc sánh như mật ong chảy tràn 

luênh loang trên ngọn lùm chuối 
ngô sau nhà. Rét thấm đẫm vào 
không khí xôm xốp, tràn qua khe 
cửa đã cài then, chốt trái lẻn vào 
nhà. Trong cơn mơ ngủ, người 
ta cũng chỉ bất giác kéo chăn, 
co mình. Đến tận sáng hôm sau, 
tỉnh giấc mới thấm thía cái lạnh 
tê tái luồn vào bên trong lớp 
quần áo cắn vào da thịt. Rét đến 
se sắt cả ban mai thế mà gương 
mặt ai cũng hồ hởi. Bố cắt tỉa 
mấy bông hoa đào đã héo, để 
dành dụm hương sắc cho những 
nụ chúm chím, e ấp hứa hẹn sẽ 
bung nở đúng ba ngày tết. Bà 
bỏm bẻm nhai trầu, gật gù: “Ông 
trời thương cho rét, thế là dân 
mình có tết rồi!” Bà vấn khăn 
dạ, bắc ghế đẩu ra thềm, vừa 
têm trầu để tiếp khách, vừa canh 
đàn gà không chạy lăng xăng vào 
trong nhà. Tôi nằng nặc bám áo 
mẹ đi chợ tết. Đôi quang gánh 
nặng trĩu, nào thịt lợn, giò chả, 
hành, tỏi, cánh chuối, bưởi, oản 
hương, bánh kẹo mứt,…

Rét ngọt thêu lên bức tranh 
ngày tết những chiếc áo bông to 
xù xụ, những chiếc khăn quàng 
cổ, những đôi gang tay và thêu 
cả nét cười trên môi. Nó góp vào 
hương vị tết thêm tròn trịa hơn.

gọi tết
Rét ngọt
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thảo tiên

Đón tết nơi xa
Thời gian còn học tập tại 

miền Nam, anh Mai Văn Tăng, 
quê xã Quỳnh Xá (Quỳnh Phụ) 
thường có thói quen ở lại du lịch 
tết cùng gia đình người bác sinh 
sống tại Bình Thuận. Anh kể: Gia 
đình nhà bác tôi có thói quen, cứ 
đến tết thì cùng nhau đi du lịch, 
tôi sống cùng hai bác nên cũng 
như con cái trong nhà, thường 
thì ngoài việc chuẩn bị đầy đủ 
các thủ tục đón năm mới, cứ đến 
mùng 2 tết là gia đình xuất hành 
đầu xuân, các địa điểm thường 
được lựa chọn là các khu nghỉ 
dưỡng như Phan Thiết, Đà Lạt, 
Nha Trang... Theo chia sẻ của 
anh Tăng, đây là dịp hiếm hoi 
trong năm được nghỉ dài ngày 
và những người trong gia đình 
có thời gian bên cạnh nhau nên 
mọi người muốn đi du lịch vừa 
để thoải mái tinh thần, lại có 
nhiều kỷ niệm lưu giữ.

Vốn là những người rất yêu 
thích việc tìm hiểu văn hóa lại 
luôn mong muốn các con có 
những trải nghiệm mới lạ, hiểu 
biết về phong tục, tập quán 
các vùng miền, nhân dịp tết cổ 
truyền năm 2014 được nghỉ dài 
ngày, gia đình chị Hà Dung, 
phường Trần Lãm (thành phố 
Thái Bình) đã quyết định đưa 
cả nhà đi du lịch Thành phố Hồ 
Chí Minh - Mũi Né (Bình Thuận) 
để tận hưởng hương vị tết miền 
Nam. Vì vậy, từ trước tết đến hết 
mùng 1, anh chị cùng các con về 
quê chúc tết ông bà nội ngoại và 
thực hiện một số thủ tục cúng 
lễ, thăm hỏi đầu năm. Từ chiều 
ngày mùng 2, cả gia đình anh chị 
cùng gia đình vài người bạn cùng 
nhau lên đường trong niềm háo 
hức lần đầu tiên đi du lịch trong 
dịp tết cổ truyền.

Còn anh Phạm Huy Sơn ở 
Thái Sơn (Thái Thụy) thì có dự 
định đầu xuân năm 2018 sẽ đưa 
vợ đi du lịch miền Tây. Anh tâm 
sự: Chúng tôi mới kết hôn được 
một thời gian ngắn, tranh thủ 
thời gian còn son rỗi, hai vợ 
chồng muốn đi trải nghiệm và 
tìm hiểu vẻ đẹp quê hương đất 
nước, sau này vướng bận chuyện 
con cái cũng khó có thời gian 
dành cho nhau, bên cạnh đó 
việc đón tết ở nơi xa giữa không 
khí mùa xuân chắc hẳn sẽ rất 
đặc biệt, khác với cảm giác quen 
thuộc mà năm nào mình cũng 
trải qua có đôi phần nhàm chán.

Mở mang tầm mắt
Sự khác nhau về vùng miền 

tạo nên những sự khác biệt về 
văn hóa, bởi vậy là người miền 

Bắc ăn tết Nam với anh Mai Văn 
Tăng vốn đã đầy thú vị nhưng 
những chuyến du lịch dịp tết 
tới những miền đất mới lạ với 
anh còn là cảm giác tuyệt vời, 
đó chính là cơ hội để mở rộng 
tầm mắt. “Tôi thích khung cảnh 
lãng mạn của Đà Lạt vào xuân 
với trăm hoa đua sắc thắm, một 
cảm giác rất thư thái, nhẹ nhàng 
tránh xa những xô bồ trong cuộc 
sống thường nhật. Đối lập hoàn 
toàn với sự bình yên của Đà Lạt, 
Phan Thiết lại sôi động, nhộn 
nhịp với biển xanh, nắng vàng, 
tạo cảm giác thoải mái, hưng 
phấn. Ngày tết, thay vì tiệc tùng 
triền miên, được hòa mình cùng 
thiên nhiên cảm thấy mình như 
tiếp thêm nhiều năng lượng”, 
anh Tăng chia sẻ.

Cái tết xa nhà năm ấy của gia 
đình chị Hà Dung cũng đầy ắp 
những kỷ niệm. Các con chị cảm 
thấy hứng thú khi được đón tết 
theo một phong cách mới. Hà 
Anh, con gái chị Dung chia sẻ: 
Đó là lần đầu tiên em được vào 
miền Nam, khác với tết miền Bắc 
là quây quần bên gia đình thì ở 
miền Nam rất đông gia đình du 
lịch. Gia đình em cùng một số 
gia đình bạn bè tổ chức đi chơi 
cồn cát, tắm biển, khám phá 
các phong tục tập quán các làng 
chài ven biển... Đón tết ngoài 
Bắc trong tiết trời lạnh giá quen 
quá rồi, được đón tết ở miền 
Nam, được cởi bỏ trang phục 
mùa đông để nô đùa, vui chơi 
giữa cái nắng rực rỡ như mùa hè 
miền Bắc, em cảm thấy thật là 
khác lạ, thú vị và thoải mái.

Ứng xử với tết truyền thống
Những người chọn cách đi 

chơi tết xa thường bày tỏ niềm 
hạnh phúc, hài lòng trước lựa 
chọn của mình, tuy nhiên, đối 
với những người trọng lối sống 
truyền thống thì cách thức đón 
tết này vẫn chưa hoàn toàn được 
ủng hộ.

Anh Phạm Huy Sơn cho biết: 
Khi tôi đề xuất ý kiến đi du lịch 
vào tết năm nay, ngay lập tức bố 
mẹ tôi không đồng tình. Bố mẹ 
tôi cho rằng, tết là dịp hiếm hoi 
trong năm để họ hàng, người 
thân quây quần đoàn tụ bên 
nhau, theo đúng phong tục của 
người Việt. Vợ chồng mới cưới 
nên ở nhà để nhận họ hàng thay 
vì đi du lịch, vừa tốn kém lại bị 
đánh giá là không phải phép, 
không chu đáo. Tôi đang đắn đo 
suy nghĩ xem nên làm gì để cân 
bằng trong dịp tết năm nay.

Chị Hà Dung chia sẻ: Chuyến 
đi du lịch năm đó là một kỷ niệm 

tuyệt vời đối với cả gia đình tôi 
và gia đình một số bạn bè. Tuy 
nhiên, chúng tôi cũng cảm nhận 
rõ sự chạnh lòng của ông bà nội, 
ngoại khi con cháu không tề tựu 
đông đủ trong dịp tết. Sau năm 
đó, chúng tôi cũng chưa tổ chức 

chuyến đi du lịch tết nào tiếp 
theo, mà tự hứa sẽ dành trọn 
những ngày nghỉ tết để về quê 
quây quần đón năm mới cùng 
với ông bà, bố mẹ, họ hàng.  

Đón tết theo cách truyền 
thống hay hiện đại đều mang 

một giá trị nhất định, việc đi 
hay không đi du lịch tết tùy 
vào quan niệm sống của từng 
người. Song dù vậy, việc đi du 
lịch trong dịp tết vẫn là lựa chọn 
đang ngày càng tăng trong các 
gia đình.

XU HƯỚNG DU LỊCH 
Mỗi dịp tết đến xuân về, người Việt thường có xu 

hướng trở về đoàn tụ cùng người thân. Tuy nhiên, vài năm 
trở lại đây cũng có không ít người lựa chọn đi du lịch dịp 
tết nhằm thay đổi không khí.

Bạn trẻ chọn tết là thời điểm để đi du lịch trải nghiệm.

Mường Thanh Mũi Né nằm ngay trung tâm khu vực Mũi Né, nơi tập trung của nhiều điểm du lịch của thành phố 
Phan Thiết.

dòp teát
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quang viện 

Đất Lưu Xá (Lưu Gia, nơi 
sinh sống của người họ 
Lưu) xưa thuộc huyện 

Ngự Thiên, lộ Long Hưng (nay 
là xã Canh Tân, huyện Hưng Hà) 
là vùng đất thuộc Hương tinh 
cương. Nhà Trần quen nghề chài 
lưới từ Tức Mặc (Nam Định) trên 
đường mưu sinh đã chọn Lưu 
Gia làm chỗ đứng chân. Như 
có duyên nợ từ trước, họ Trần 
Tức Mặc chỉ một đời ở Thiên 
Trường rồi chuyển hẳn sang đất 
Canh Tân dựng nghiệp, đặt mộ 
tổ ở Tam Đường (xã Tiến Đức, 
huyện Hưng Hà). Lưu Xá có cửa 
(cống) Đào Thành, dấu tích một 
đêm, dưới sự lãnh đạo tài tình 
của Thái sư Trần Thủ Độ, quân 
dân nhà Trần đào xong con sông 
thành “độc đạo” để rước thuyền 
rồng vua Trần về bái yết tổ tông 
ở hoành cung Long Hưng.

Ngược dòng trần ai, trong 
nhân gian còn lưu truyền thiên 
tình sử của Thái sư Trần Thủ 
Độ, truyền rằng thuở nam nhi 
ông yêu người con gái Trần Lý 
tên là Trần Thị Dung. Nhưng 
khi Hoàng Thái tử Sảm (tức Lý 
Huệ Tông) chạy loạn Quách Bốc 
ở Thăng Long dạt về đất Lưu 
Gia, Hoàng Thái tử đã đem lòng 
yêu mến người con gái họ Trần 
giỏi “tầm tang, canh cửi”, đẹp 
người, đẹp nết. Nhà Trần ở Lưu 
Gia đang muốn gây thanh thế 
với triều Lý liền ưng thuận ngay, 
vậy là Trần Thủ Độ chỉ còn cách 
cầm lòng để người mình yêu gắn 
kết thân phận làm dâu họ Lý. 
Nhưng, với bản lĩnh phi phàm, 
Trần Thủ Độ biết gạt đi cảm xúc 
cá nhân, cùng những người con 

ưu tú của dòng họ Trần ở Long 
Hưng tích cực tham gia các đội 
hương binh đi đánh dẹp các thế 
lực cát cứ đặc biệt là loạn Quách 
Bốc với mong muốn khôi phục 
địa vị nhà Lý. Dẹp xong loạn, nhà 
Trần đưa Thái tử Sảm về kinh 
đô, dựng ngôi Hoàng đế, xưng 
Lý Huệ Tông lập Trần Thị Dung 
làm Hoàng hậu. Năm 1224, xét 
công lao dẹp loạn, Trần Thủ Độ 
được nhà Lý phong chức Điện 
tiền chỉ huy sứ. Sử cũ chép: Thái 
tôn (Trần Cảnh) lấy được thiên 
hạ đều là công sức của Thủ Độ 
cả, cho nên nhà nước phải nhờ 
cậy, quyền hơn cả vua. Trước 
đó, thời tiền Lê, đất Lưu Xá còn 
là bãi bồi pha sông bể. Ngọc phả 
còn lưu giữ ở đền Lưu Xá ghi: 
Nhà Đinh suy, Thập đạo tướng 
quân Lê Hoàn lên ngôi vua liền 
chiêu tập hiền tài trong cả nước 
phò vua, giúp nước. Vùng Cửu 
Chân, châu Ái (nay là tỉnh Thanh 
Hóa) có người tên Lưu Ngữ, giỏi 
thi thư, văn võ kiêm toàn, được 
tiến cử. Vua Lê cho giữ chức 
quan, ban cho thái ấp tại huyện 
Ngự Thiên, phủ Tân Hưng (nay 
là thị trấn Hưng Nhân, huyện 
Hưng Hà). Một lần, Lưu Ngữ vi 
hành trải xem phong cảnh thôn 
ấp, qua vùng đất ven sông, thấy 
phía trước có đầm, sông uốn 
khúc quanh co, thế long chầu, hổ 
phục, bèn sai quân lính cho lập 
một cung đặt tên là Lưu Xá. Lưu 
Ngữ ở lại Lưu Xá, ngày ngày ra 
bến đò Lưu Gia ngắm cảnh sông 
nước, làm thơ. Một hôm, ông lặn 
lội qua mấy bãi dâu, chợt nghe 
tiếng sáo thiên thai mơ màng 
đâu đó, bắt gặp hai thôn nữ hái 

dâu, miệng cười như hoa nở, 
thắt đáy lưng ong. Ông lưu lại 
đất Lưu Xá và lấy vợ là hai thôn 
nữ hái dâu bên bến sông là Trần 
Thị Ngọc và Phạm Hồng Nương. 
Ngày dần, tháng tám năm Kỷ 
Sửu, bà Ngọc sinh hạ một người 
con trai đặt tên là Lưu Đàm, 
đến khắc giờ ngọ cùng ngày, bà 
Nương sinh hạ một người con 
trai đặt tên là Lưu Điều, húy là 
Ba. Lớn lên, hai anh em cùng cha 
khác mẹ họ Lưu khôi ngô, thông 
tuệ. Được cha Lưu Ngữ truyền 
dạy, Lưu Đàm giỏi văn, Lưu Điều 
giỏi võ. Vốn am tường kinh thư, 
Lưu Ngữ đoán trước được vận 
mệnh xã tắc tiền Lê, nhận thấy 
Lý Công Uẩn, một tướng tài của 
nhà tiền Lê ý chí khác thường, có 
hậu về sau nên đã gửi hai con là 
Lưu Đàm, Lưu Điều cho Lý Công 
Uẩn làm thủ túc. Bối cảnh lịch 
sử nhà tiền Lê khi Lưu Ngữ được 
tiến cử làm quan thật ngắn ngủi. 
Lê Hoàn lên ngôi hiệu là Lê Đại 
Hành chính tông được 24 năm 
thì băng hà. Lê Long Việt lên 
ngôi được ba ngày thì bị em trai 
là Lê Long Đĩnh cướp ngôi, hại 
chết. Long Đĩnh lên ngôi được 
hai năm yểu mạng vì trụy lạc. 
Bên ngoài giang sơn giặc dã 
nổi lên, bên trong thiên hạ bất 
ổn, triều đình nguy khốn, quần 
thần nhất nhất tiến cử Lý Công 
Uẩn lên ngôi, trị vì đất nước, lại 
được hai anh em Lưu Đàm, Lưu 
Điều thủ túc hộ vệ, Lý Công Uẩn 
xưng vương, hiệu là Lý Thái Tổ, 
đại xá thiên hạ, phong cho Lưu 
Đàm làm Quang Lộc đại phu 
hầu cận bên cạnh, Lưu Điều 
được phong làm Trung úy trông 

Ông Vũ Mạnh Quang, nguyên Giám đốc Thư viện khoa học, 
tổng hợp tỉnh

Mối thiên tình sử giữa Hoàng Thái 
tử Sảm (con trai Lý Cao Tông) với Trần 
Thị Dung (con gái Trần Lý) bắt đầu nảy 
nở ở Lưu Xá (Hải Ấp) nhờ sự đón đưa, 
dẫn dắt của tướng triều Lý là Tô Trung 
Từ (cậu ruột Trần Thị Dung). Lợi dụng 
cơ hội này, họ Trần mượn cớ giúp nhà 
Lý để hợp pháp việc thả sức “chiêu tập 
quân hương dũng” và chắc chắn cũng dễ 
dàng công khai huy động đất đai, lương 
thảo của những làng ấp xung quanh. Thế 

lực họ Trần từ đấy phát triển rất mạnh, sử cũ ghi: “…làm nghề 
đánh cá, trở nên giàu có, được nhiều người theo do đấy có quân 
gia”.

 Ông Trần Văn Hùng, trưởng thôn Lưu Xá Nam, xã Tiến Đức, 
huyện Hưng Hà

Theo tộc phả, đầu thế kỷ XX, cụ tôi 
là Trần Văn Chuyển, lý trưởng của làng 
Lưu Xá đã huy động dân chúng trong 
làng chuyển đền thờ Lưu Khánh Đàm 
từ làng cổ ven bãi sông (gần bến đò Lưu 
Gia) vào thôn Nam do dòng chảy sông 
Luộc thay đổi gây lở bờ sông và vỡ đê. 
Hiện nay đình Lưu Xá nằm trong quần 
thể đình, chùa Báo Quốc, đền Lưu Xá 
thờ “Nhị vị Thái phó” nằm cách đình, 
chùa Báo Quốc khoảng 200m. Khu lăng 

mộ Lưu Khánh Đàm, Lưu Ba nằm ngoài bãi sông mới được quy 
hoạch, xây quây bảo vệ. Năm 2013, UBND xã đã đầu tư kinh phí 
xây dựng tuyến đường từ làng ra lăng mộ và bến Lưu Gia dài 
hơn 800m, công trình vẫn đang trong giai đoạn thi công.

 Ông Trần Văn Tươi, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Canh 
Tân, thủ từ đền Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà

Làng Lưu Xá vẫn còn ghi đậm dấu 
ấn về cuộc đời hiển oai của “Nhị vị Thái 
phó” Lưu Khánh Đàm và Lưu Điều. Bia 
ký đền Lưu Xá do Tam giáp Tiến sĩ Ngô 
Dương Đình (1829) soạn: “Đến đời Lý 
Thánh Tông, Lưu Khánh Đàm được tin 
dùng sung Nội thị, có lòng trung cần nên 
được lĩnh quân lữ, có công lớn, cuối đời 
Lý Nhân Tông làm đến Thái úy nhận di 
chiếu phò Thần Tông lên ngôi. Chức vụ 
Quang lộc đại phu suy thành Tá lý công 

thần, nhập Nội nội thị sảnh Đô đô tri tiết độ sứ đồng tam ti bình 
chương sự Thượng trụ quốc, Khai Quốc công, gia Thái phó... 
Lưu Khánh Ba quan đồng triều tước thượng phẩm có công dẹp 
giặc, giữ nước phong Thái phó. Cuối đời lui về Lưu Xá xây chùa 
tháp, được vua Lý đặt tên là Báo Quốc, xuất gia đi tu và truyền 
đạo Phật, khi chết được phong Phúc thần”.

Chuyện tình 
BẾN LƯU GIA
Làng Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà có 3 thôn (Lưu Xá Bắc, Lưu Xá Nam, Lưu Xá Đông) với hơn 3.000 

nhân khẩu hiện đang quần cư nhưng không một ai mang họ Lưu? Phải chăng, thăng trầm lịch sử với những biến 
động khôn lường mà những người mang dòng họ Lưu xưa kia ở nơi đây đã bỏ làng tha hương hay đây là sự nối 
tiếp chìm nổi của số phận mà họ Lưu đã hòa tan vào một dòng họ khác?

coi cấm binh tuần phòng trong 
thành. Lưu Đàm, Lưu Điều đều 
giỏi thi thư, lại được thừa hưởng 
trí tuệ của người cha để lại nên 
nhận thấy kinh thành Thăng 
Long vốn là đất phú cường bèn 
dâng lời tấu lên vua Lý, hậu ý 
dời đô về Thăng Long. Lý Thái 
Tổ chấp thuận, chọn ngày lành, 
tháng tốt xa giá cùng Lưu Đàm, 
Lưu Điều thủ túc, quần thần 
bá quan văn võ trong triều dời 
đô. Theo ngọc phả và thần tích 
đền Lưu Xá thì hai anh em nhà 
họ Lưu làm quan tới đời vua Lý 
Thần Tông (1128 - 1138), tuy 
tuổi cao nhưng tuân lệnh vua Lý 
Nhân Tông đã băng hà mà dốc 
lòng, dốc sức phò tá Thần Tông. 
Bia ký “Nhị Lưu Thái phó phúc 
thần sự tích” ở đền Lưu Xá ghi 
Thái phó Lưu Khánh Đàm mất 
năm 1136, không lâu sau, Thái 
phó Lưu Khánh Ba cũng khuất 
bóng. Cả hai “Nhị vị Thái phó” 
đều mất ở vùng quê ngã ba sông 
thuộc làng Lưu Xá.

Năm 1285, khi hộ giá rút quân 
chiến lược của vua Trần ra khỏi 
kinh thành Thăng Long về Long 
Hưng, thuyền cập bến Lưu Xá, 
bâng khuâng cảnh quê chốn 
cũ, Thượng tướng, Thái sư Trần 
Quang Khải đã đề thơ:

“Cửu tháp, giang đình thu 
thủy thượng

Hoang từ, cổ chủng thạch lân 
tiền...”

Tạm dịch:
“Tháp cũ, đình xưa làn nước 

chiếu
Đền hoang mộ cổ dãy lân 

bày…”
Thiên tình sử “kết hậu” đã 

để cho Hoàng hậu nhà Lý quay 
về “bến cũ, tình xưa” cùng Quốc 
Thượng Phụ Trần Thủ Độ. Sau khi 
mất nhà Trần phong bà là “Linh 
từ Quốc mẫu”. Cuộc đời của 
Trần Thủ Độ gắn liền với nghiệp 
đế nhà Trần làm lên những chiến 
công oanh liệt chống giặc ngoại 
xâm và xây dựng giang sơn Đại 
Việt bền vững.

Cửa Đào Thành, dấu tích một đêm quân dân nhà Trần đào xong con sông để rước thuyền rồng vua Trần về bái yết 
tổ tông ở hoành cung Long Hưng.
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Ảnh: Duy Đông

Cầu Bo
qua phố

Ký của nhà văn Võ Bá Cường

Cầu Bo năm 1963.

Thằng tóc gọng kính mắt 
lồi mở cửa chỉ cho Đỏ xem 
con rắn, nó bảo: “Ông rắn 

thần đấy, ở đây với vợ chồng tao 
hàng năm rồi. Ông rắn sống hiền 
lành hơn người, ai vào chơi vuốt 
lưng ông, vắt ông lên cổ ông cũng 
không thổi bễ “phì phì” vào mặt 
và không cắn người bao giờ”. 
Thiên hạ xưa nay nói “Rắn vào 
nhà có điềm gở”, láo toét hết. Bọn 
ngu mới nói vậy. Tao nghiệm thấy 
từ ngày có ông vào nhà Nở “béo” 
làm ăn phất lên như diều”. Hắn 
nói chữ phất kéo dài hơi ra, mắt 
hắn lồi to hơn lúc thường. Nói rồi 
nó bế ông rắn, ôm gọn vào lòng 
vuốt ve cái màu da trơn tuột, óng 
ánh, vàng rộm như rắc bụi vàng. 
Tay hắn càng vuốt, vảy ông càng 
dựng lên như mũi chông vậy. Đỏ 
hỏi tại sao?

- Ông đói thuốc nên mới thế.
- Ông cũng hút phiện à?
- Mày ngu lắm. Chỉ ngửi thôi. 

Ngửi cũng chết chứ nói gì đến 
hút.

Nói rồi thằng chồng mụ Nở 
than phiền:

- Mấy hôm nay bọn lính 
cơ, bọn tuần đường của quan 
tỉnh xục xạo quá, chẳng có con 
nghiện nào tới hút nên ông rắn 
mới đói. Mày nhanh chân về nhà 
kiếm cho tao vài con “sọc” ném 
cho ông ăn tạm.

Đỏ lè lưỡi. Bất chợt ông rắn 
thần lồng lộn quăng quật trong 
phòng. Nở “béo” chạy xuống 
quát chồng đùng đùng. Mọi 
người chạy ngược chạy xuôi như 
cháy nhà sợ ông “thần” chết. Đỏ 
mắm môi về chỗ lão Gày, chộp 
mấy chú “sọc” vừa kịp. Thằng lồi 
mắt vất cho ông từng con một. 
Ông rắn đớp gọn, lúc đó mắt ông 
cụp xuống, vảy nằm ếp rệp xuôi 
xuôi từng vòng trắng, đen. Nom 
ông lúc này hiền quá. Vợ chồng 
Nở “béo” như mệt phờ, sợ ông 
chết hơn cả người chết. Thằng 
chồng đang định cất mồm… con 
vợ quát:

- “Cọ mồm” từ sáng tới giờ 
thế là đủ rồi. Không nói nữa, tôi 
còn chưa kịp chải đầu, chưa kịp 
“bốc” miếng cơm nguội cho vào 
miệng, toàn phải nghe những 
chuyện vớ vẩn. Tôi đã giao việc 
trông nom “ông rắn” cho thằng 
cháu nội anh. Anh thường khen 
nó là thằng “khôn ngoan” được 
việc. Được việc thế đấy!

Thằng chồng cãi:
- Ông đâu đói ăn, đói thuốc 

đấy.

Mắt Nở “béo” trợn lên, đưa 
bàn tay ngón nung núc thịt, bịt 
chặt mồm chồng. Biết lỡ mồm 
với bọn gái “quậy”, mặt chồng thị 
tái nhợt đánh trịn xuống nền nhà, 
từ đó trong nhà im thin thít…

Mấy hôm sau, theo lời hẹn, 
Đỏ lại xách giỏ “sọc” đến. Thằng 
chồng ngửa mặt ngựa rỗ huê, hai 
tay vuốt mái tóc gọng kính, cười 
nói vui vẻ:

- Nay chắc ông thần no nê rồi.
Đỏ hỏi tại sao, thằng mặt 

ngựa bảo:
- Đêm qua có thằng nghiện 

vào kéo ba xe liền, nằm ngủ như 
chết. Không biết giờ đã dậy chưa.

Hắn cùng Đỏ đẩy cửa liếp 
vào. Nhìn mặt thằng nghiện 
thấy trắng bệch, đâu còn giọt 
máu. Mắt nó nhướn lên trần 
nhà. Người nó đánh trần chỉ mặc 
chiếc quần cộc duỗi đôi chân 
“ống sậy” cứng đờ trên phản gỗ 
trong căn nhà lá tồi tàn ẩm thấp 
chung quanh cài lá cọ, có chỗ 
tường được dán giấy báo. Nó gối 
đầu lên chiếc áo vo viên, dưới áo 
kê hòn gạch thất. Chiếc áo tướp 
tã, đẫm mồ hôi. Mồm nó há to, 
cho “ông rắn” thò sâu đầu vào 
trong cổ hít hơi “á phiện”. Khác 
hẳn với con rắn nhà văn Thế Lữ 
đã miêu tả “Chuyện ông Phán 
nghiện” ở phố cô đầu An Tập. Nó 
thò đầu vào mũi người nghiện 
đã chết mà rít hơi thuốc. Cảnh 
tượng ấy đã khiến bạn đọc sợ 
hãi, mãi ám ảnh vào cuộc sống 
con người ở nơi bàn đèn thuốc 
phiện. Thằng chồng Nở lúc đó 
không còn biết sợ. Người hắn 

lem luốc bụi đất, tay đầy muội 
đèn, đưa hai bàn tay khẽ nâng 
ông rắn. Bằng giọng trầm buồn, 
vẻ miễn cưỡng, hắn nói: “Con xin 
ông tha cho nó. Nó đã chịu mấy 
ngày “cai khan”. Hôm nay được 
“kéo”, là “kéo” quá đà nên mới 
xảy ra nông nỗi này”. Hắn khẽ 
kéo “ông rắn” ra khỏi mồm thằng 
nghiện, đuôi ông khuơ lên, chạm 
vào mặt rỗ huê của hắn. Mỗi lần 
kéo mạnh ông lấy lại miệng hắn 
lại khấn trời kêu đất: “Con lạy 
mớ bái “ông”. Ông tha cho nó 
để được yên phận. Vừa nói, tay 
hắn vừa kéo nhẹ “ông” ra khỏi 
miệng thằng nghiện, rồi hắn thả 
lỏng tay buông “ông” ra. Rắn mở 
to mắt, tự mình bò vào góc cột 
ngóc cổ, trườn lên xà nhà, thân 
quấn mấy vòng vào xà tre, thả 
đầu xuống thở nhè nhẹ. Hai mắt 
lấp lánh nhìn chồng Nở. Gian hút 
giờ trở nên vắng vẻ, vợ chồng Nở 
hỏi nhau:

- Giờ làm sao? Quan phủ mà 
biết chỉ có…

Đấy là câu chồng Nở “béo” 
nói với vợ.

- Im mẹ cái mồm thối của 
mày đi. Phải lấy cái đầu của thằng 
đàn ông mà nghĩ. Hèn gì phải hỏi 
vợ? Đúng là đồ ăn hại. Sao không 
nom thằng Sơn “ve” xử việc nhà, 
việc gái ra sao?

Lúc đó Nở “béo” quay sang 
Đỏ hỏi:

- Em nghĩ giúp chị.
Đỏ thầm tính trong bụng: 

“Cũng phải xoay mụ ta lấy mấy 
đồng đâu chịu. Mụ ta cũng là đứa 
quá quắt”. Rồi trả lời:

- Khó thật đấy. Nếu để quan 
phủ biết, nhà này toi mạng hết, 
họ đổ tội “độc hại người” cướp 
của, ai chứng minh cho chị đây?

Nói rồi Đỏ nghĩ tiếp: “Phải 
biết kích thích cái sự lo mất mạng 
của bọn đàn bà con gái”. Thằng 
chồng lúc đó tư tưởng đã quỵ 
hẳn, hắn ngồi bệt xuống góc nhà 
tối, trông như đống phân trâu, 
đâu còn chút phóng đãng, phong 
tình như trước.

- Mày ngủ à? Nở “béo” quát.
Đống thịt ấy lại cựa quậy bật 

dậy, nhưng thực ra câu nói của 
Đỏ đã đánh gục hắn. Toàn thân 
thằng chồng lạnh toát, trái lại vợ 
hắn nóng như cục than. Trước vẻ 
bình tĩnh của Đỏ, đầu óc thị càng 
thấy nặng nề hơn. Đỏ ề à khụng 
khiệng mãi mới lên tiếng:

- Tôi định trong ngày nay sẽ 
trốn khỏi đây, vì đã nhìn thấy 
việc người chết trong nhà chị mà 
không báo án.

Đỏ trở thành mụ “phù thủy” 
biết cách dọa người, đâu còn là 
thằng đánh ngóe. Nở “béo” kêu:

- Em bỏ chị lúc này à?
Mắt mụ ta long lanh rồi bỗng 

nhiên ráo hoảnh:
- Thì biết làm sao được?
Mụ hiện nguyên hình thành 

con mụ phù thủy già cao tay hơn 
(Đỏ nghĩ vậy). Thì hai con gà chọi 
nhau, con nào móng dài vuốt 
nhọn ắt thắng. Đỏ quyết tâm trở 
thành con gà có cựa dùng móng 
móc sâu vào hầu bao của thị mà 
móc tiền ra bằng được. Đỏ xoa 
tay nói:

- Chị bảo em giúp chị, ai giúp 

em đây? Rồi hậu quả sẽ ra sao 
khi em giấu quan phủ? Không tội 
cũng thành tội. Âu là đi báo quan 
phủ giúp chị để vẹn cả đôi đường.

Nở “béo” ngồi qụy xuống 
chân Đỏ nghiến răng kèn kẹt, 
mặt thị sẫm dần, tai tái xám ngắt, 
cặp mắt căng lên, con ngươi như 
muốn nhảy ra khỏi tròng mắt. 
Thị thở rốc, hơi thở mỗi lúc một 
nặng nhọc. Thị nghĩ: “Thằng lỏi 
chơi xấu bà, thách đố bà, đánh 
cuộc bà. Sau cuộc này bà sẽ tính 
với mày”. Chồng thị cảm giác như 
thị sắp khóc, mặt anh ta thâm lại 
như dái trâu, nghe thị trả lời Đỏ:

- Hãy thương anh chị một 
chút, chị lạy em đấy!

Cơn ác mộng đã tràn khắp 
căn phòng, Đỏ ậm ờ:

- Bây giờ em nói với chị: Hãy 
câm lặng và đóng chặt cửa phòng 
này lại, rồi chị em mình tính với 
nhau.

Nở “béo” lắc lắc cái mông, 
vừa nức nở vừa róng riết bằng cái 
giọng chợ búa:

- Em nói trước đi.
- Nếu em im lặng việc này, 

chị phải cho em một đồng (giá 
rẻ đấy). Nếu em giúp chị đưa xác 
đi phi tang, giá đúng năm đồng, 
cộng sáu đồng chẵn…

Nghe tới đó mắt Nở trắng dã, 
tóc đổ xuống không chịu vấn lên, 
mụ cười như khóc.

- Em nắm bóp chị đến chết à?
- Em đâu biết nắm bóp ai? 

Có như chị đâu. Hàng tươi sống 
cũng có tiền, “cơm đen” cũng có 
tiền. Sáu đồng phủi tay tội giết 
người, quá rẻ!

Kèo nhà rung lên. Ông rắn 
cũng đang vào cuộc say thuốc 
vặn vọ. Lúc thò cổ xuống, lúc rút 
cổ lên, miệng thở phè phè nặng 
nhọc làm cho mụ sợ hãi. Mụ nhìn 
vào góc nhà, bàn đèn, ấm chén 
đổ vỡ lung tung. Thằng chồng 
như đống thịt sống vẫn gục đầu 
không nói nổi một câu…

- Mất những sáu đồng bạc, 
bao giờ mới kiếm đủ?

- Vài lần cuốn chiếu cho bọn 
“cơm đen” là đủ (Đỏ nói).

 Thì ra nó đã biết tất cả.
Mũi mụ hếch lên thở, trả lời 

cách nặng nhọc:
- Thôi được. Cậu quá lắm!
- Chị đưa tiền đây. Sau cho 

anh đi kiếm một cái bao tải to, 
thằng này độ hơn ba chục cân là 
cùng. Đêm nay anh giúp em cho 
nó xuống cái mủng cùng em đẩy 
nó qua sông. Anh kéo mủng về 
chỗ cũ, sau đó mặc mẹ em!

(còn nữa)

Kỳ 5: Xóm nước đen
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Trân trọng!

hộp thư bạn đọc

Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được 
trên 50 tin, bài của các cộng tác viên trong và 
ngoài tỉnh.

Lĩnh vực kinh tế, cộng tác viên Trần Hiền 
đưa tin: Thẩm định, xét công nhận xã đạt 
chuẩn nông thôn mới tại Nam Hồng (Tiền Hải). 
Cộng tác viên Thu Thủy phản ánh: Vụ xuân 
năm 2018, xã Nguyên Xá (Đông Hưng) tiếp tục 
đầu tư mua 6 máy cấy,  nâng tổng số máy cấy 
trong toàn xã lên 12 chiếc phục vụ nhân dân 
gieo cấy lúa xuân đúng lịch thời vụ. Cộng tác 
viên  Công Liêm khá thành công trong một loạt 
bài viết về nước sạch nông thôn như “Nước sạch 
ở xã thổ mô”, tác giả khai thác những chi tiết, 
đặc điểm đặc sắc của “xã nằm ngoài đê quốc 
gia”,  Bách Thuận (Vũ Thư), nơi “hệ thống giao 
thông dân sinh và giao thông nội đồng là một; 
hệ thống thủy lợi tưới, tiêu đồng nhất đều nằm 
cùng trong khu dân cư, sản xuất kinh tế vườn 
là chủ yếu”. Tỷ lệ thuận với lợi ích kinh tế là 
môi trường ô nhiễm, nước giếng khoan nhiễm 
asen và nhiều hoạt chất kim loại. Tuy nhân dân 
đồng thuận cao với việc đấu nối, sử dụng nước 
sạch, nhưng tác giả vẫn tìm ra mấu chốt của 
vấn đề: “thoảng mới có hộ sử dụng đến 100.000 
đồng/tháng, còn phần đông chỉ 20.000 – 30.000 
đồng/tháng; cả xã Bách Thuận đếm đầu ngón 
tay được ít hộ dùng tới 150.000 – 200.000 đồng/
tháng”. Vì vậy, “nhà máy nước có doanh thu 
thấp và đang phải bù lỗ vì các hộ dân sử dụng 
nước còn ít”.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các cộng tác 
viên đưa tin Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh 
kiểm tra công tác tuyển chọn,gọi công dân nhập 
ngũ tại huyện Tiền Hải và thành phố Thái Bình. 
Cộng tác viên Cao Thu Hạnh ghi nhận không 
khí đón tết được chuẩn bị chu đáo, tinh thần 
thực hiện nhiệm vụ “giữ gìn sự bình yên cho đất 
nước, quê hương” của lực lượng vũ trang tỉnh 
qua bài viết “Mùa xuân của lính” kèm nhiều 
ảnh minh họa đẹp, sinh động. Bài “Mùa xuân 

của mẹ Dậu”, cộng tác viên Thu Thủy ghi nhận 
niềm vui đón tết lần thứ 90 của mẹ Việt Nam 
anh hùng Đinh Thị Dậu ở thôn Nam, xã Đông 
Sơn, huyện Đông Hưng trong căn nhà tình 
nghĩa ấm áp tình người. Công tác viên Bình 
Vân đưa tin “Cảnh giác với đối tượng dùng 
hung khí đe dọa cướp giật tài sản”, từ thực tế 4 
vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường, khu 
vực hẻo lánh của các xã Đông Vinh, Đông Hà và 
Đông Các (Đông Hưng), đối tượng là Đặng Văn 
Phương, sinh năm 1982 vừa bị lực lượng chức 
năng bắt giữ.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tuần này, các cộng 
tác viên đưa tin về kết quả kiểm tra việc lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại Kiến Xương, 
Tiền Hải. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc tổng 
tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968, 
đóng góp cho những chiến công phi thường có 
rất nhiều những người con của quê hương Thái 
Bình, trong đó có hai cựu chiến binh Vũ Thế 
Giới và Lê Thanh Mùi, cũng là hai nhân vật 
chính trong bài viết “Cựu chiến binh Vũ Thế 
Giới và cha nuôi”;  “Cựu chiến binh Lê Thanh 
Mùi đi qua tết Mậu Thân và ngục tù Phú Quốc” 
của cộng tác viên Nguyễn Công Liêm. Đây là hai 
bài viết công phu, xúc động về tấm gương chiến 
đấu kiên cường, tình đồng đội, tình quân dân 
son sắt, cảm động.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn 
nên kèm từ 2 - 5 ảnh minh họa theo nội dung để 
thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên 
tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh 
cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ 
email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi 
trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố 
Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Địa chỉ: Tòa nhà Sao Mai - Km4 - Đường Hùng Vương 
Phường Phú Khánh - TP Thái Bình (đường Thái  Bình đi Nam Định)

Một trong những biện pháp kiểm soát tình trạng sức khỏe và phòng bệnh tốt nhất là xét 
nghiệm máu, có 70 % các cuộc chẩn đoán bệnh lý đều phải tiến hành xét nghiệm. Xét nghiệm 
máu có thể xác định các mối đe dọa sức khỏe tiềm ẩn mà những kiểm tra thông thường không 
làm được. Hệ thống xét nghiệm  khép kín, tự động hiện đại hàng đầu thế giới tại phòng khám 
đa khoa Sao Mai có thể thực hiện đầy đủ, chính xác các  xét nghiệm và có khả năng phát hiện 
sớm các dấu hiệu bệnh nguy hiểm như ung thư…ngoài ra phòng khám đa khoa Sao Mai còn có 
các thiết bị máy móc hiện đại khác hỗ trợ chẩn đoán chính xác các bệnh, từ đó giúp bác sĩ đưa 
ra phác đồ điều trị phù hợp kịp thời thậm chí có những trường hợp là cơ hội vàng để chữa khỏi 
bệnh bao gồm cả ung thư. 

Đặc biệt ở phòng khám đa khoa Sao Mai các gói tầm soát được thiết kế một cách khoa học, 
quy trình khám, tư vấn, điều trị khép kín giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí. Bên cạnh 
đó, chúng tôi còn có các chương trình ưu đãi đặc biệt hỗ trợ Quý khách hàng:

PHÁT HIỆN BỆNH  VÀ TẦM SOÁT UNG THƯ SỚM

Hotline tư vấn miễn phí 1900 55 88 30 hoặc 02273.643.666

Hiện nay, phòng khám đa khoa Sao Mai đang triển khai nội soi tiêu hóa không đau và có chức năng tầm soát ung thư bằng 
hệ thống nội soi hiện đại của hãng Karl Storz-Đức. Ngoài ra để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho khách hàng, chúng tôi 
còn triển khai chương trình lấy mẫu tận nơi, đảm bảo kết quả chính xác,nhanh,thuận tiện.

Giảm từ 
25% -35%

Giảm 
20% 

Miễn
phí

Cho gói khám tổng 
quát và các xét 
nghiệm tầm soát ung 
thư sớm

Cho hóa đơn khám từ 
300.000đ trở lên

Đo thị lực và thử kính  
bằng máy tự động

Chương trình áp dụng trong tháng 2/2018

1. Tổ chức thoái vốn: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI 
BÌNH

2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: CÔNG TY CỔ 
PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH

- Địa chỉ: Số 370 đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Điện thoại: 0227 3747906      Fax: 0227 3746409	
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng, duy tu, sửa 

chữa, bảo dưỡng công trình đường bộ.   
4. Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng
5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp 

ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ 
phần do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành

6. Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty 
Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam - Địa chỉ: Số 172 Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội 

7. Cổ phần bán đấu giá:
- Loại cổ phần: Phổ thông, tự do CN
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 820.000 cổ phần 
- Giá khởi điểm: 11.951 đồng/cổ phần
- Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần
- Số lượng mua tối đa: 820.000 cổ phần
8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 

8h30 ngày 2/2/2018 đến 15h30 ngày 2/3/2018.
9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 9h30 

ngày 9/3/2018.
10. Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 9/3/2018 tại 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Việt Nam - Địa chỉ: Số 172 Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 13h30 ngày 
9/3/2018 đến 15h30 ngày 19/3/2018.

12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8h30 ngày 
12/3/2018 đến 15h30 ngày 16/3/2018.

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận: Bản công bố 
thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: www.thaibinh.
gov.vn, www.agriseco.com.vn)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH 
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH


