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Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, 
giảm thủ tục, rút ngắn thời gian, chi phí cho 
tổ chức, cá nhân khi giải quyết các thủ tục 
hành chính (TTHC), từ ngày 1/11/2019, Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Đông 
Hưng đã giải quyết TTHC theo phương án “5 
tại chỗ”, bước đầu được người dân và doanh 
nghiệp đánh giá cao.

dẫn tận tình, chu đáo. Cùng với đó, quy 
trình giải quyết hồ sơ minh bạch, công 
khai đã tạo sự yên tâm, thoải mái cho 
người dân chúng tôi. Đặc biệt, giải quyết 
TTHC không còn mất nhiều thời gian 
như trước đây, chỉ trong 10 phút chờ đợi, 
tôi đã được nhận kết quả. 

Từ ngày 1/11/2019, Đông Hưng đã 
triển khai giải quyết TTHC theo phương 
án “5 tại chỗ” theo tinh thần Quyết định 
số 2503/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 
Đồng chí Phạm Đình Ánh, Phó Chánh 
Văn phòng HĐND - UBND huyện, 
Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 
huyện Đông Hưng cho biết: Ngay sau 
khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện giải 
quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”, 
UBND huyện đã tuyên truyền, quán triệt 
tới các phòng, ban liên quan và toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện 
đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Hành 
chính công huyện thành Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả huyện. Xây dựng và 
ban hành quy chế tổ chức, hoạt động tại 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện. 
Trước đây, con dấu của Trung tâm Hành 
chính công huyện do Văn phòng HĐND 
- UBND huyện quản lý giờ do Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả huyện trực tiếp 
quản lý để đóng dấu tại chỗ, do vậy, 
huyện cũng đã xây dựng quy chế quản lý 

con dấu riêng để tránh xảy ra sai sót. Tổ 
chức rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, 
máy móc thiết bị, lập danh sách trình 
các cấp để đề nghị cấp trên tăng cường 
cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. 
Theo quy định, cán bộ, công chức trực 
tiếp thẩm định và phê duyệt các TTHC 
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp 
huyện là phó trưởng phòng trở lên, mỗi 
phó trưởng phòng phụ trách một mảng 
trong khi đó huyện Đông Hưng còn 
thiếu nhiều phó trưởng phòng, ban và 
một số công chức nên việc sắp xếp gặp 
khó. Huyện đã yêu cầu các phòng, ban, 
đơn vị liên quan rà soát tất cả TTHC giải 
quyết theo phương án “5 tại chỗ” trên cơ 
sở đó phân cấp ủy quyền giải quyết. Việc 
thực hiện giải quyết TTHC theo phương 
án “5 tại chỗ” là một cuộc “cách mạng” 
nên thời gian qua huyện Đông Hưng đã 
tập trung cán bộ có kinh nghiệm, chuyên 
môn cao, có khả năng giải quyết các vấn 
đề phát sinh trong quá trình tiếp nhận, 
giải quyết TTHC ra làm việc tại Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả, dần đưa hoạt 
động của Bộ phận đi vào nền nếp, tăng 
tính hiệu quả. Đến nay, hầu hết các thủ 
tục theo quy định đã được đưa ra giải 
quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả. Do vậy, rất nhiều thủ tục khi người 
dân đã chuẩn bị đầy đủ thì chỉ mất rất 
ít thời gian giao dịch là hoàn thiện, giúp 

đẩy mạnh “3 giảm”: giảm thủ tục, thời 
gian và chi phí. Đồng chí Nguyễn Duy 
Du, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai huyện cho biết: Trước 
đây, các TTHC tiếp nhận, giải quyết xong 
đều phải mang về Văn phòng HĐND - 
UBND huyện đóng dấu, giờ thực hiện 
theo phương án “5 tại chỗ” không phải 
vất vả chạy đi chạy lại nữa mà đóng dấu 
ngay tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả giúp tiết kiệm được nhiều thời gian 
cho cả cán bộ, công chức và người dân, 
nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.  

Để Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 
của huyện hoạt động hiệu quả, từng 
bước hoàn thiện mô hình hoạt động “5 
tại chỗ” hướng tới xây dựng nền hành 
chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu 
quả, thời gian tới huyện Đông Hưng tiếp 
tục đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể 
cán bộ, nhân dân về các văn bản pháp 
luật của trung ương, của tỉnh liên quan 
đến hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả, nhất là phương án “5 tại 
chỗ”. Lập sổ quản lý theo dõi từng cán 
bộ, công chức làm cơ sở đánh giá kết quả 
hoàn thành nhiệm vụ. Để khắc phục việc 
thiếu và sử dụng cán bộ, công chức hiệu 
quả hơn, huyện đề nghị tỉnh cho phép 
bố trí 1 công chức hoặc quản trị viên phụ 
trách 2 - 3 lĩnh vực ít có thủ tục giao dịch 
như nông nghiệp, y tế, công thương.

“5 tại chỗ”
ở Đông Hưng

thu hiền

Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Đông Hưng đón tiếp, tư vấn, hướng dẫn nhân dân tận tình.

Xã Đông Phương (Đông Hưng) 
ngày càng đổi mới.

Những ngày này, số lượng người 
đến giao dịch giải quyết TTHC ở 
các quầy của Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả huyện Đông Hưng đông 
hơn thường lệ nhưng tất cả đều diễn ra 
trong nền nếp. Từ cách bố trí nhân viên 
hướng dẫn, ghế chờ, bảng thông tin 
hướng dẫn công khai các TTHC cho đến 
thái độ tiếp đón của đội ngũ cán bộ, công 
chức làm việc tại đây đều được người dân 
đánh giá rất chuyên nghiệp, với mức độ 
hài lòng cao. Đó là nhờ sự chủ động bố 
trí, sắp xếp quy trình làm việc khoa học 
từ khâu tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, 
đóng dấu đến trả kết quả. Anh Phạm 
Quang Hà (xã Liên Giang) đến Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả huyện đăng ký 
thế chấp đất vay tiền cho biết: Cũng với 
thủ tục này trước đây phải chờ 1 tiếng 
mới lấy được kết quả, giờ giải quyết 
TTHC theo phương án “5 tại chỗ” nên 
nhanh gọn, thuận tiện hơn, chỉ 20 - 30 
phút là được nhận kết quả. Khi chưa đến 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện 
để làm thủ tục đổi họ, bà Phạm Thị Thục 
(xã Đông Các) rất lo lắng bởi bà không 
biết quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC 
ra sao nhưng  nỗi lo ấy đã không còn khi 
bà bước chân vào Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả huyện. Bà Thục phấn khởi 
cho biết: Tôi cứ lo nhưng đến nơi được 
cán bộ đón tiếp niềm nở, tư vấn, hướng 
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minh hương - trần tuấn

Cứ đến độ tháng 9, tháng 10 (âm lịch), nông dân xã Thụy 
Việt (Thái Thụy) lại tạm gác mọi công việc để về khu vực bãi 
triều ven sông Hóa thu hoạch rươi - một thứ sản phẩm được 
ví như “lộc” trời cho mà không phải ở địa phương nào cũng 
có được.

Chúng tôi về xã Thụy Việt đúng thời điểm nhân 
dân địa phương đang thu hoạch rươi. Đây là lần 
thứ ba trong năm, nhân dân địa phương được 

thu hoạch rươi. Trên quãng đường đê dài chưa đầy 1km 
với tổng diện tích trong đồng chỉ khoảng 60ha mà có tới 
hàng trăm người với các loại dụng cụ có thể dùng được 
để thu vớt rươi như: xô, chậu, vợt... Để có thể thu vớt rươi 
được dễ dàng, các hộ đã phá một đoạn bờ cho nước chảy 
ra, để sẵn một cái lưới ở đó để hứng rươi theo dòng nước 
chảy vào, đồng thời sử dụng máy bơm mini để bơm nước 
từ trong đồng ra các kênh mương bao quanh nhằm rút 
cạn nước trong đồng mỗi khi thủy triều lên. Theo kinh 
nghiệm của những người dân nơi đây, để rươi có thể 

- Rươi có thể chế biến thành nhiều món ăn như: 
rươi kho nồi đất, chả rươi, mắm rươi, rươi xào củ 
niễng hay củ cải, rươi nấu canh, ruốc rươi, nem rươi, 
rươi cuốn lá lốt...;

- Rươi thuộc bộ giun đốt, nhiều lông tơ, sống tiếp 
giáp giữa vùng nước ngọt và nước lợ; có giá trị dinh 
dưỡng cao và chứa nhiều loại muối khoáng quan 
trọng với sức khỏe như canxi, photpho, sắt, kẽm... 
Nếu không chế biến rươi đúng cách sẽ dễ dẫn đến 
ngộ độc, chướng bụng, tiêu chảy cấp, đau đầu, 
choáng váng;

- Khi chế biến các món từ rươi phải có kèm vỏ 
quýt bởi vỏ quýt có tác dụng phòng và chữa các 
bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, phải loại bỏ hết 
các con rươi chết, người đã từng bị dị ứng khi ăn hải 
sản thì không nên ăn rươi;

- Sau khi ăn rươi, nếu thấy bị nổi ban, đau đầu, 
nôn ói, tiêu chảy... thì không nên tự chữa theo kinh 
nghiệm tại nhà mà cần phải đến bệnh viện ngay.

Được mùa rươi

Ông Nguyễn Quang Phê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thụy Việt
Để rươi có thể thu hoạch đem 

lại sản lượng cao nhất, thời gian 
qua, địa phương đã quy hoạch và 
vận động người dân đào đắp hệ 
thông kênh mương bảo đảm cho 
nguồn nước lợ ra vào vùng đất bãi 
triều được thuận lợi. Đồng thời, tổ 
chức, hướng dẫn người dân thực 
hiện sản xuất nông nghiệp tại vùng 
rươi bảo đảm vệ sinh môi trường 

tốt nhất, đặc biệt không sử dụng các loại hóa chất, thuốc 
bảo vệ thực vật để rươi sinh trưởng và phát triển...

Bà Tống Thị Tơ, thương lái thôn An Cúc Tây, xã Thụy Việt
Với kinh nghiệm thu mua rươi 

hơn 10 năm nên cứ đến độ 20 tháng 
9 và mùng 5 tháng 10 âm lịch hàng 
năm, tôi lại cùng 10 người khác về 
cánh đồng bãi triều ven sông Hóa 
của xã Thụy Việt để thu mua rươi 
của bà con địa phương. Giá thu 
mua rươi năm nay cao hơn năm 
ngoái khoảng vài chục nghìn đồng/
kg, dao động từ 300.000 - 350.000 

đồng/kg. Từ đầu vụ đến nay, tôi đã thu mua được hơn 1 
tấn rươi của người dân xã Thụy Việt và với năng suất cao 
như hiện nay thì vụ này dự kiến tôi thu mua được hơn 5 
tấn rươi để xuất bán đi Trung Quốc và các tỉnh lân cận.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, thôn An Cúc Đông, xã Thụy Việt
Gia đình tôi có 1,2 sào 

ruộng, đã thu hoạch được hai 
đợt rươi vào các ngày 20/9 và 
5/10 (âm lịch) được gần 10kg 
bán được hơn 3 triệu đồng. 
Đây là đợt thứ ba trong năm, 
gia đình tôi đi thu rươi và nếu 
thời tiết thuận lợi thì có thể 
thu được nhiều hơn những đợt 
vừa qua. Năng suất rươi năm 

nay khá cao, rươi thu hoạch đến đâu được thương lái 
mua hết đến đó với giá bán ở ngay ruộng từ 300.000 - 
350.000 đồng/kg. Với năng suất rươi đầu vụ như này 
thì mỗi sào rươi năm nay có thể thu được hơn 40kg.

sinh sống và phát triển được, ngoài việc chú trọng tạo 
môi trường tốt nhất (không sử dụng các loại thuốc bảo 
vệ thực vật để bón cho cây lúa, chỉ sử dụng máy cày khi 
ruộng còn khô nhằm tránh dầu mỡ từ máy cày lẫn vào 
đất) còn phải rắc từ 5 - 7kg cám gạo/sào ruộng sau mỗi 
lần con nước rút.

Xác định đây là loại con đặc sản của địa phương cho 
thu nhập cao trong khi đó nông dân trong xã lại chủ yếu 
là thuần nông nên khi thực hiện dồn điền đổi thửa, Thụy 
Việt thực hiện chia ruộng sao cho đa số các hộ dân trong 

xã đều có ruộng khu vực bãi triều, trong đó hộ ít nhất là 
1 thước và hộ nhiều nhất là 1ha, từ đó góp phần quan 
trọng trong việc nâng cao thu nhập cho nhân dân địa 
phương. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của 
xã đạt hơn 30 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, Thụy Việt 
còn quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ rươi. 
Chính vì thế, sản lượng rươi khai thác tại xã ngày càng 
tăng lên, trung bình hàng năm đạt hơn 50 tấn với giá trị 
đạt gần 20 tỷ đồng, chiếm hơn 40% trong tổng giá trị sản 
xuất nông nghiệp tại địa phương.

Hàng trăm người dân 
xã Thụy Việt với các loại 
dụng cụ thu vớt rươi.
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Gương mẫu và dám hy sinh
Trong 3 năm từ 1997 - 1999, hình ảnh 

cô giáo trẻ Mai Thị Bích Nguyện (công 
tác tại Trường THCS An Bài) bền bỉ hàng 
ngày đạp xe đạp hai lượt đi và về 50km 
từ xã An Vũ (Quỳnh Phụ) đến thành phố 
Thái Bình để hoàn thành chương trình 
đại học vẫn luôn in đậm trong tâm trí 
của những đồng nghiệp. Cũng chừng ấy 
thời gian, cả hai nhiệm vụ giảng dạy và 
học tập, cô giáo Mai Thị Bích Nguyện đều 
hoàn thành tốt và được suy tôn là một 
trong những người đoạt danh hiệu “viên 
phấn vàng”, trở thành điển hình tiêu biểu 
được nhà trường chọn làm tấm gương 
để tuyên dương trong lễ đón nhận danh 
hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới 
của trường. Năm 2009, cô giáo Mai Thị 
Bích Nguyện được điều động về làm Hiệu 
trưởng Trường THCS An Vũ và được bầu 
giữ chức Bí thư Chi bộ. Đây là bước ngoặt 
đánh dấu sự nghiệp của cô giáo trẻ sau 
hơn 10 năm ra trường, đồng thời cũng thử 
thách tình yêu nghề của cô bởi Trường 
THCS An Vũ được đánh giá là “vùng 
trũng” về chất lượng của huyện. Cơ sở vật 
chất thiếu thốn, phòng học không những 
thiếu mà còn xuống cấp trầm trọng, chất 
lượng giáo dục luôn đứng ở tốp cuối của 
huyện... là những điều khiến cô ngày đêm 
trăn trở và quyết tâm khắc phục. Cô giáo 
Mai Thị Bích Nguyện chia sẻ: Thời điểm 
ấy, tôi luôn mang trong mình một quyết 
tâm là cải thiện cơ sở vật chất để học sinh 
được học ở nơi an toàn, đầy đủ thiết bị 
dạy học. Cái khó nhất là yếu tố con người 
bởi có một bộ phận thầy cô giáo có tư 
tưởng tự ti, an phận, không chịu đổi mới 
và hy sinh cho nghề.

Nghĩ là làm, cô giáo Mai Thị Bích 
Nguyện bắt tay xây dựng khối đại đoàn 
kết trong Chi bộ và Hội đồng giáo dục 
nhà trường, yêu cầu sự đổi mới từ chính 
bản thân các thầy cô giáo và nhân viên 
trong trường để thay đổi toàn diện công 
tác giáo dục. Tuy nhiên, để làm được 
điều ấy không phải dễ. Xác định vai trò, 
trách nhiệm của người đứng đầu, không 
quản nắng mưa, ngày đêm cô đi “gõ cửa” 
từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những 
người con xa quê thành đạt để kêu gọi 
ủng hộ xây dựng nhà trường. Cô giáo Mai 
Thị Bích Nguyện nhớ lại: Ngày ấy (trước 
năm 2014), dãy nhà hai tầng của trường 
đã xuống cấp trầm trọng, chỉ dùng tay 
gẩy nhẹ đã khiến vữa rơi theo từng mảng, 
thậm chí rút được viên gạch ở dưới cửa 
sổ của phòng học. Trong một số lớp học 
trên tầng 2 của dãy nhà đã bị hổng một lỗ 
lớn, những thanh sắt đã bị hoen gỉ, nhiều 
gạch men lát nền đã bị vỡ... Để bảo đảm 
học sinh được đi học, nhà trường đã bố 
trí các phòng học tại phòng hội đồng của 
nhà trường, phòng học tạm ở dãy nhà cấp 
4, nhà văn hóa thôn, thậm chí là lán để xe 
của giáo viên. Bên cạnh việc “gõ cửa” các 
cấp, các ngành, tôi còn dùng thư điện tử 
để kêu gọi những người con xa quê thành 
đạt ủng hộ xây dựng trường. Kết quả, đến 
năm 2015, nhà trường được đầu tư kinh 

Viết mãi hành trình 
truyền lửa đam mê nghề giáo

phí xây dựng mới nhưng cũng chỉ đủ để 
xây phòng học cho học sinh còn khu hiệu 
bộ thì chưa được xây mới. Đến nay, toàn 
bộ học sinh của trường đã được học ở 
dãy nhà 2 tầng khang trang với 3 phòng 
học thông minh, khuôn viên xanh với mô 
hình sinh thái giáo dục. Thế nhưng phòng 
làm việc của cô hiệu trưởng vẫn ở chung 
với phòng đoàn chưa đến 10m2.

Đối với cô giáo Mai Thị Bích Nguyện, 
để thầy dạy giỏi, trò chăm ngoan, trước 
hết, những người làm công tác quản lý 
cần tiên phong đi đầu trong mọi hoạt 
động. Vì vậy, cô bắt tay vào nghiên cứu 
khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm với 
mong muốn đổi mới phương pháp dạy 
học. Với những kiến thức, kinh nghiệm 
tích lũy được trong suốt những năm đi 
dạy, “những đứa con khoa học” của cô 
lần lượt ra đời. Hơn 20 năm qua, cô giáo 
Mai Thị Bích Nguyện là chủ nhân của 20 
sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A, nhận 
được nhiều giải thưởng trong cuộc thi 
toàn quốc và quốc tế, được đồng nghiệp 
trong và ngoài tỉnh ứng dụng. 

Từ sự khởi động của Bí thư Chi bộ, 
Hiệu trưởng nhà trường, phong trào 
nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến của 
các thầy cô trong trường hình thành và 
phát triển mạnh mẽ. Từ đơn vị đứng cuối 
khối THCS, Trường THCS An Vũ đã vươn 
lên xếp thứ nhất huyện trong phong trào 
viết sáng kiến kinh nghiệm. 

“Nghề giáo - làm thầy thôi chưa đủ”
Ngoài những việc làm thường xuyên 

để nâng cao chất lượng giáo dục, cô giáo 
Mai Thị Bích Nguyện luôn hướng sự quan 
tâm tới việc tự học của học sinh ở gia 
đình, vì đây là khoảng thời gian đáng kể 
có ảnh hưởng tới kết quả học tập của học 
sinh. Cô đã cố gắng thu xếp công việc, lên 
kế hoạch để dành thời gian các buổi tối 
đi thăm và kiểm tra tình hình học ở nhà 

của học sinh, trước hết là những học sinh 
thuộc diện gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 
như: mồ côi, bố nghiện hút ma túy, bố mẹ 
làm ăn xa, hoặc cả hai bố mẹ đều đi làm 
công ty đến tối muộn mới về. Khi đi thực 
tế, cô có những góp ý cụ thể để gia đình 
cùng có biện pháp quan tâm tới việc học 
đối với từng học sinh. Sau nhiều lần đến 
thăm và kiểm tra, cô Nguyện thấy những 
học sinh này thật sự có tiến bộ và chuyển 
biến rõ rệt. Bên cạnh việc quan tâm, thăm 
hỏi tình hình học tập của học sinh, cô đã 
vận động những gia đình này cho các 
cháu đi học buổi 2 và không thu tiền. Mặt 
khác, cô còn đề ra mức thưởng 50.000 
đồng cho một học sinh có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn thi đỗ vào lớp 10 THPT, 
100.000 đồng cho học sinh đạt học sinh 
giỏi cấp tỉnh. Tiền thưởng này được lấy từ 
tiền lương của cô. Chỉ tính từ năm 2012 
đến năm 2016, cô Nguyện đã thưởng cho 
10 em thi đỗ vào lớp 10 THPT, 12 em đạt 
danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Đồng 
thời, hàng năm cứ vào mỗi dịp đầu năm, 
cuối học kỳ I, tết dương lịch và cuối năm 
học, cô đều trích một phần tiền lương của 
cá nhân để mua sách, bút, quần áo làm 
quà tặng cho học sinh nghèo, học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn nhưng có sự vươn 
lên trong học tập.

Cô Nguyện tâm sự: Nghề giáo nếu chỉ 
làm thầy của các em thôi chưa đủ mà phải 
luôn là người mẹ thứ hai của các em thì 
mới có thể gần gũi, hiểu được các em, 
trên cơ sở đó, động viên, chia sẻ giúp các 
em tiến bộ trong học tập.

Việc làm của cô giáo Mai Thị Bích 
Nguyện đã thực sự lan tỏa, và được toàn 
thể cán bộ, giáo viên nhà trường học tập, 
làm theo. Để duy trì nền nếp này, cô đã 
phát động xây dựng quỹ tình thương, quỹ 
trẻ em nghèo vượt khó, quỹ tài năng học 
trò với mong muốn những em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn được nhận sự động 

viên, chia sẻ của cộng đồng. Nhờ nguồn 
quỹ này, học sinh nghèo của trường có 
thêm điều kiện đến lớp, cũng như thắp 
sáng ước mơ, tài năng của học sinh trong 
trường. Trong 2 năm học vừa qua, cô giáo 
Mai Thị Bích Nguyện và các thầy cô giáo 
trong trường đã vận động nhà hảo tâm, 
các tổ chức xây dựng 2 ngôi nhà cho 2 học 
sinh mồ côi trị giá 100 triệu đồng; tặng 1 
sổ tiết kiệm 10 triệu đồng; xây dựng “Hũ 
gạo tình thương” với tổng số 4.750kg gạo 
tặng học sinh nghèo; tặng 150 suất quà tết 
trị giá 37,5 triệu đồng và tặng 2 xe đạp cho 
học sinh nghèo vượt khó. 

Hiệu quả lớn từ những đổi mới nhỏ
Đối với cô giáo Mai Thị Bích Nguyện, 

để thầy dạy giỏi, trò chăm ngoan, những 
người làm công tác quản lý cũng luôn phải 
thể hiện ý chí quyết đoán, dám nghĩ, dám 
làm. Cô giáo Mai Thị Bích Nguyện chia 
sẻ thêm: Chất lượng giáo dục phụ thuộc 
vào 4 yếu tố đó là: đội ngũ, cơ sở vật chất, 
chất lượng học sinh đầu vào và công tác 
quản lý; trong đó công tác quản lý giữ vai 
trò quan trọng. Người quản lý phải thực 
sự gương mẫu và dám hy sinh, có như vậy 
mới tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. 
Bên cạnh đó, thực hiện tốt nguyên tắc 
dân chủ, công khai trong trường học, quy 
tụ, phát huy sáng kiến tập thể, tạo đồng 
thuận trong đơn vị. Hiệu trưởng cần lập 
kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, linh hoạt, 
sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và triển 
khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác 
đánh giá thi đua cũng cần được thực hiện 
khoa học, khách quan, công bằng, toàn 
diện, thúc đẩy thi đua trong đơn vị. Không 
tổ chức tràn lan các cuộc họp, sinh hoạt 
chuyên môn nhưng mỗi buổi họp phải 
tập trung vào việc phân tích chuyên môn, 
đề xuất những ý kiến, giải pháp nhằm đổi 
mới phương pháp dạy và học. Điều quan 
trọng đó là đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ trong dạy và học.

Những đổi mới được cô giáo Mai Thị 
Bích Nguyện thực hiện từ những điều nhỏ 
nhất song đã mang lại hiệu quả tích cực. 
Từ một trường “vùng trũng” của huyện, 
đến nay, Trường THCS An Vũ đã vươn 
lên tốp đầu về chất lượng giáo dục. Chi 
bộ nhà trường 5 năm liên tiếp đạt danh 
hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh, được 
Đảng ủy xã An Vũ, Huyện ủy Quỳnh Phụ 
công nhận là chi bộ điển hình “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2017; được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen. 
Bản thân cô giáo Mai Thị Bích Nguyện 
cũng đạt nhiều danh hiệu cao quý nhưng 
đối với cô, trở thành điển hình toàn quốc 
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; đại diện cho 
tỉnh Thái Bình giao lưu điển hình tiên 
tiến khu vực phía Bắc và được Thủ tướng 
Chính phủ tặng bằng khen là điều mà 
cô trân trọng nhất. Khi được hỏi về cuộc 
sống gia đình của mình, cô Nguyện vui 
vẻ nói: Giờ tôi đỡ vất vả rồi bởi chồng tôi 
hiện được nghỉ hưu, không còn công tác 
xa nhà như trước, các con tôi cũng trưởng 
thành và chín chắn hơn. Điều mà tôi quan 
tâm nhất lúc này là bắt đầu quay lại hành 
trình 10 năm trước. 

Sở dĩ cô giáo Mai Thị Bích Nguyện nói 
như vậy vì đầu năm học vừa qua, thực 
hiện kế hoạch của tỉnh, Trường THCS An 
Vũ sáp nhập với Trường Tiểu học An Vũ 
thành Trường Tiểu học và THCS An Vũ. 
Nếu như cấp THCS hiện đã nằm trong tốp 
đầu của huyện về chất lượng giáo dục thì 
cấp tiểu học lại xếp ở tốp cuối. Bài toán 
mà cô giáo Mai Thị Bích Nguyện đã giải 
được cách đây 10 năm một lần nữa lặp lại. 
Tin rằng với cách làm của người đứng đầu 
mà cô đang thực hiện, cấp tiểu học sẽ tiếp 
tục vươn lên tỏa sáng.

Hơn 20 năm cầm phấn trên bục giảng và là cán bộ quản lý, cô giáo Mai Thị Bích Nguyện, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và 
THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) đã truyền lửa đam mê nghề giáo cho rất nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh trong tỉnh.

đặng anh

Học sinh Trường Tiểu học và THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) múa hát tập thể.
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Nghệ sĩ nhân dân Vũ Ngọc Cải
với niềm đam mê chèo

hoàng lanh

cùng các thành viên đi diễn bán 
vé ở trong và ngoài tỉnh. Thời 
ấy tuy vất vả, phải xa nhà hàng 
tháng, thu nhập thấp nhưng rất 
vui vì đến đâu người dân cũng 
hào hứng, xem rất đông. Đến 
với nghệ thuật chèo nếu không 
có niềm đam mê, sự cầu thị, nỗ 
lực thì người nghệ sĩ khó có thể 
bám trụ được. Hiện nay, thị hiếu 
nghe nhạc nói chung và chèo 
nói riêng của khán giả có những 
thay đổi, đòi hỏi người làm nghệ 
thuật phải thường xuyên trau 
dồi, rèn luyện, nâng cao nghiệp 
vụ chuyên môn để có thể theo 
kịp với xu hướng thời đại.

Tham gia diễn xuất, những 
vai diễn của Nghệ sĩ Nhân dân 
Vũ Ngọc Cải không chỉ đạt huy 
chương tại các hội diễn, chương 
trình nghệ thuật toàn quốc mà 
còn để lại ấn tượng sâu đậm 
trong lòng công chúng yêu chèo 
như: vở Bùi Viện, Quan âm Thị 
Kính, Lưu Bình Dương Lễ... 
Trong vai trò chỉ đạo nghệ thuật, 
ông luôn chú trọng tới chuyên 
môn, coi đây là sự sống còn của 
đơn vị. Vì thế các chương trình 
biểu diễn của Nhà hát Chèo đều 
thấm đượm phong cách nghệ 
thuật chèo truyền thống. Sau khi 
tốt nghiệp Trường Đại học Sân 
khấu Điện ảnh, nghệ sĩ Vũ Ngọc 
Cải đã bắt tay vào việc đạo diễn, 
dàn dựng các chương trình nghệ 
thuật từ các vở chèo dài, ca cảnh, 
làn điệu chèo truyền thống đến 
soạn lời mới cho ca khúc chèo, 
xây dựng màn nghệ thuật sử thi 
phục vụ lễ hội, ngày kỷ niệm 
của các sở, ngành, đơn vị, địa 
phương. Nhiều chương trình, vở 
diễn do ông đạo diễn như: Đất 
làng, Doanh điền Nguyễn Công 

Trứ, Bùi Viện, Súy Vân giả dại, 
hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân 
tộc... đã giành được huy chương, 
bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Trên cương vị Giám đốc Nhà 
hát Chèo Thái Bình, Nghệ sĩ 
Nhân dân Vũ Ngọc Cải có nhiều 
sáng kiến, đổi mới phương pháp 
quản lý nhằm mở rộng hình 
thức hoạt động của Nhà hát, gây 
quỹ phúc lợi tập thể, xây dựng đề 
án sân khấu học đường... Những 
việc làm đó đã góp phần nâng 
cao thu nhập, đời sống cho các 
nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công 
của Nhà hát. Hiểu được ý nghĩa 
câu nói “Thầy già, con hát trẻ”, 
Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Ngọc Cải 
luôn quan tâm đến công tác đào 
tạo. Hàng năm, Nhà hát Chèo 
đều mở lớp dạy hát hoặc phối 
hợp với Trường Cao đẳng Văn 
hóa Nghệ thuật tỉnh bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho nghệ sĩ, diễn viên, 
nhạc công trẻ.

Quá trình lao động nghệ 
thuật, Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Ngọc 
Cải luôn đau đáu khi thấy rằng 
các chương trình biểu diễn đến 
với người dân vẫn chưa được 
phong phú, cách tiếp cận khán 
giả chưa hiệu quả. Vì thế, ông 
luôn trăn trở tìm hướng đi mới 
cho nghệ thuật chèo, mong mình 
có thể sáng tạo nhiều hơn các tác 
phẩm chèo, đưa nghệ thuật chèo 
đến gần hơn với khán giả, đáp 
ứng thị hiếu của nhân dân. Người 
nghệ sĩ tâm huyết mong rằng cơ 
sở vật chất của Nhà hát Chèo sẽ 
được xây dựng sao cho xứng tầm 
với giá trị của nghệ thuật chèo, để 
Nhà hát Chèo luôn đỏ đèn mỗi 
tối thứ bảy, chủ nhật, diễn những 
vở chèo hay phục vụ công chúng.

Sinh năm 1963 tại xã Hồng 
Thái (Kiến Xương) trong gia 
đình không có truyền thống 

làm nghệ thuật nhưng niềm đam 
mê ca hát đã sớm bộc lộ ở chàng 
trai trẻ Vũ Ngọc Cải. Từ khi còn 
là học sinh, Vũ Ngọc Cải đã tham 
gia nhiều hội diễn cấp trường. 
Đến năm 20 tuổi, Vũ Ngọc Cải 
chính thức trở thành diễn viên 
Nhà hát Chèo Thái Bình. Sau 
hơn một năm công tác, Vũ Ngọc 
Cải được đảm nhận vai diễn đầu 
tiên là diễn kép trong vở “Cô gái 
làng chèo” tại hội diễn chèo toàn 
quốc. Dù không đạt huy chương 
song đây chính là bước đệm giúp 
tên tuổi của nghệ sĩ Vũ Ngọc Cải 
được nhiều người yêu chèo biết 
đến hơn. Những năm tháng sau 
đó, dưới sự giúp đỡ, chỉ bảo của 
lớp nghệ sĩ đi trước cùng niềm 
đam mê, sự nỗ lực học hỏi của 
bản thân, nghệ sĩ Vũ Ngọc Cải đã 
gặt hái nhiều thành công trên con 
đường nghệ thuật. Năm 2012, 
ông được phong tặng danh hiệu 
Nghệ sĩ Ưu tú. Tháng 8/2019, 
ông được phong tặng danh hiệu 
Nghệ sĩ Nhân dân.

Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Ngọc 
Cải chia sẻ: Bản thân tôi may 
mắn khi được thế hệ nghệ sĩ đi 
trước giúp đỡ, chỉ bảo. Vì thế, 
tôi luôn cố gắng học hỏi, định 
hình phong cách biểu diễn của 
mình. Các vai diễn tôi đảm nhận 
chủ yếu là vai diễn chính, đòi 
hỏi tích hợp nhiều yếu tố. Để 
có thể thực hiện thành công, 
ngoài năng khiếu, giọng hát, 
hình thức, người nghệ sĩ phải 
có tư duy ứng biến, linh động 
trên sân khấu. Những năm đầu 
tham gia ở Đoàn Chèo nay là 
Nhà hát Chèo Thái Bình, tôi 

Gắn bó với nghệ thuật chèo từ năm 1983 đến nay, Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Ngọc Cải vẫn luôn dành cho chèo 
những tình cảm đặc biệt. Ngoài việc tham gia biểu diễn, chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn, dàn dựng chương trình, 
Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Ngọc Cải còn tích cực truyền nghề cho thế hệ trẻ với mong muốn giữ gìn, bảo tồn và phát 
huy giá trị nghệ thuật chèo.

Nghệ sĩ Vũ Ngọc Cải (áo đỏ) trong vở diễn Bùi Viện.

Những người con 
miền châu thổ 

sông Hồng

Chúng con sinh ra nơi châu thổ sông Hồng
Bố chôn núm rau trong chiếc niêu đất mẻ
Mẹ tảo tần nuôi chúng con bằng bông lúa gié
Miếng khoai hà lót dạ thay cơm.

Chúng con lớn lên từ mảnh đất đồng bằng
Vị ngọt nước sông Trà nuôi con từ tấm bé
Điệu chèo ngấm sang con từ lời ru của mẹ
Muối mặn Tam Đồng trong máu thịt chúng con.

Khi chân trời xa bom thù nổ ì ầm
Chia tay mẹ, chúng con đi về nơi ấy
Mẹ tóc bạc lội xuống đồng cày cấy
Đôi mắt mờ đăm đắm ngóng trời xa...

Những đứa con từ Phụ Dực - Duyên Hà
Từ Thụy Anh - Thái Ninh - Đông Quan - Tiền Hải...
Người xa ruộng đồng, người rời sông bãi
Náo nức đi - nhằm phía chiến trường.

Chúng con đi xuyên qua Trường Sơn
Làm nên chiến công Bàu Bàng, Tây Nguyên, Xuân Lộc...
Những đứa con của đồng bằng trong đội hình thần tốc
Tiến vào Sài Gòn ngày Ba mươi tháng Tư.

Đồng bằng ơi! Ngày chiến thắng con về
Trong đội ngũ vắng đi nhiều gương mặt
Mẹ tóc bạc phơ đã cạn dòng nước mắt
Ôm chúng con vào lòng mà khóe mắt rưng rưng.

Những đứa con từ châu thổ sông Hồng
Đi qua chiến tranh như thép tôi qua lửa
Mãi xứng đáng với tình yêu của mẹ
Với đồng bằng châu thổ... Mẹ hiền ơi!

nguyễn tường thuật
Thụy Văn, Thái Thụy
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quang viện

Làng Bình Cách (xưa có tên Nôm là 
làng Gạch) một vùng đất địa linh 
có long chầu, hổ phục là nơi “ngự” 

của các thiên thần, nhân thần và huyệt 
vị tụ khí được dân làng chọn làm nơi xây 
dựng đình, đền, chùa, miếu huyền bí linh 
thiêng và cổ kính. Đình Bình Cách thờ bái 
vọng 8 vị linh thần của 8 Giáp gồm Quý 
Minh Đại vương thượng đẳng thần miếu 
Giáp Đoài; Linh Lang Đại vương thượng 
đẳng thần miếu Giáp Đông; Thái Bảo tôn 
thần miếu Giáp Móc; Trần Triều Chiêu 
Dung Công chúa miếu Giáp Cả; Ngô 
Đồng Đại vương miếu Giáp Vân; Ngã Ba 
kẻ giữa tôn thần miếu Giáp Trung; Mã Cả 
tôn thần miếu Giáp Bắc; Linh Công Bản 
lễ tôn thần miếu Giáp Hậu... Đáng chú 
ý đình Bình Cách còn lưu giữ tấm bia đá 
“Trung nghĩa từ” ghi công lao các nghĩa 
sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ 
làng, bảo vệ quê hương đất nước trước khi 
giặc Pháp chiếm đóng hoàn toàn Bắc kỳ.

Tương truyền, thời vua Lý Thái Tông 
(1028 - 1054), ở trang Bồng Lai, huyện Từ 
Liêm, phủ Quốc Oai, đạo Sơn Tây (nay là 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có gia đình 
chồng tên là Dương Đạo, vợ là Nguyễn Thị 
Từ làm nghề buôn bán tơ lụa nhưng vẫn 
chưa có con. Một đêm bà Từ nằm mộng 
thấy ánh sáng đỏ bay vào nhà, ngay lúc 
đó xuất hiện một cụ già trên tay bế đứa trẻ 
xưng là Thiếu âm tinh sẽ đầu thai vào nhà 
bà. Kể từ đêm ấy bà có thai, sau 9 tháng 10 
ngày sinh hạ được bé gái, ông bà đặt tên 
cho con là Phương Nương. Năm Phương 
Nương 18 tuổi nhan sắc tuyệt trần, đủ 
công dung ngôn hạnh. Rồi một ngày kia 
vua Lý Thái Tông ra ngoại thành du ngoạn 
đến trang Thị Lệ (bên bờ Hồ Tây) chợt 
thấy cô gái xinh đẹp đang hái dâu bên 
đường, nhà vua đem lòng thương mến. 
Về cung, vua sai quan đến hỏi và đem 100 

BÁT VỊ LINH THẦN
Tương truyền, thời nhà Lý, khi đánh tan giặc Vĩnh Trinh, Hoàng Lang Thái tử (con vua Lý Thánh Tông) tung chiếc cờ dài 10 thước lên trời, 

cờ cuốn theo chiều gió bay đến làng Gạch (nay là thôn Bình Cách, xã Đông Xá, huyện Đông Hưng) thì rơi xuống, Hoàng Lang cưỡi voi cùng 
đoàn quân cả nghìn người trùng trùng điệp điệp về làng Gạch dựng trại ăn mừng chiến thắng, dân làng Gạch mừng vui đón thiên tướng, mổ 
lợn, gà, trâu, bò khao quân. Hoàng Lang dâng hương bái lạy Quý Minh Đại vương tại đền Gạch và nghỉ lại nơi đây một đêm...

lượng vàng làm sính lễ rước nàng về cung 
lập làm Đệ nhị cung phi đồng thời cho xây 
một cung riêng ở trại Thị Lệ. 4 năm sống 
trong nhung lụa chốn điện vàng, Phương 
Nương vẫn một lòng canh cánh nhớ quê. 
Một hôm nghe tin cậu ruột của Phương 
Nương bị bệnh qua đời, nàng xin vua cho 
về quê chịu tang. Mãn tang cậu, Phương 
Nương trở lại kinh thành. Khi qua Hồ Tây 
tắm gội để vào yết kiến vua, bỗng nhiên 
trời đất tối sầm, nước hồ cuộn sóng, nàng 
thấy một con giao long dài hai trượng, 
đầu đội mũ hoa, mình đầy vẩy cá hiện lên 
quấn một vòng quanh nàng. Cung phi hồi 
triều và có thai, sau 12 tháng, đến ngày 
4 tháng Giêng mùa xuân năm Giáp Thìn 
(1064) sinh được bé trai khôi ngô tuấn tú, 
sau lưng có 28 vết hằn trông như vẩy rồng 
và trên ngực có bảy hàng chấm, óng ánh 
như hạt ngọc. Vua thấy con mình hình 
mạo khác thường cho là “Long hầu giáng 
thế” bèn đặt tên con là Hoàng Lang và 
cho mở tiệc lớn khao mừng. Ba năm sau, 
giặc Vĩnh Trinh nổi lên làm loạn ở vùng 
núi phía Bắc, binh hùng, tướng mạnh 
lại thêm bạo tàn nên thiên hạ ai ai cũng 
khiếp sợ. Nhà vua cho lập đàn cầu hiền tài 
trị giặc giúp nước. Đang lúc cầu đảo, bỗng 
trên trời xuất hiện đám mây trắng, vang 
vẳng tiếng tiên hiền giáng đàn: “Thế nước 
gieo neo có thánh tài/Vận trời đã định há 
lo hoài/Nếu cầu người giỏi nơi phường 
Trại/Giặc Vĩnh Trinh kia chết chẳng sai”. 
Nghe lời phán bảo của tiên hiền, vua sai 
xá nhân rao tìm. Khi ấy Hoàng Lang ở trại 
Thị Lệ nghe tiếng quan rao, bỗng ngồi dậy 
cất tiếng gọi mẹ. Hoàng Lang giục mẹ mời 
xá nhân vào nhà và nói rằng: “Ngươi hãy 
mau mau về báo với vua cha, sắm cho ta 
một lá cờ dài 10 thước và một con voi thật 
lớn rồi mang lại ngay cho ta, ta sẽ đánh 
tan giặc, xin vua cha đừng lo”. Nghe vậy 

xá nhân về bẩm lại với vua, nhà vua hết 
sức kinh ngạc. Hôm sau sai người mang 
đến cờ và một thớt voi cùng 5 nghìn binh 
lính cho làm gia thần. Nhìn thấy thớt voi 
chiến đầy uy vũ, cờ dài 10 thước Hoàng 
Lang cười lớn rồi nghiêng mình lắc mạnh, 
thân hình cao 9 trượng, tay cầm lá cờ 10 
thước nhảy lên lưng voi thét lớn, tiếng 
rung chuyển như sấm rền: “Ta là thiên 
tướng”. Voi chiến lồng lên lao như tên 
bắn thẳng đến đồn giặc. Tướng giặc Vĩnh 
Trinh nhìn thấy sợ ngã lăn ra, quân lính 
chạy toán loạn vì khiếp sợ. Đánh tan 
quân giặc Vĩnh Trinh, vua Lý mừng vui 
khôn xiết, triệu Hoàng Lang về cung ban 
thưởng. Truyền ngôn, khi nhận ân điển 
của nhà vua, Hoàng Lang cười hả hê, tay 
cầm lá cờ 10 thước ném lên trời, cờ bay 
đến đâu thì vua sẽ ban sinh từ cho Hoàng 
Lang đến đó. Vua vừa ban chiếu, bỗng 
cuồng phong nổi lên, cờ của Hoàng Lang 
cuốn theo gió bay đi, dân gian đếm được 
cả thảy 269 làng được cờ chạm xuống đất 
rồi lại bốc lên cao bay đi trong đó có làng 
Gạch. Chiểu theo chiếu chỉ của vua Lý, 
làng nào có cờ của Hoàng Lang rơi xuống, 
nơi đó được dựng đền thờ Hoàng Lang 
(Hiện chỉ còn đền thờ ngài ở Hà Nội, Hà 
Nam, Nam Định và Thái Bình). Bờ cõi 
đã yên, sứ mệnh vua trao Hoàng Lang 
đã phụng sự đủ đầy, ngài trở về vùng đất 
Thị Lệ vui cảnh sông hồ. Không ngờ, chỉ 
vài ngày về trang Thị Lệ, chưa kịp “ngắm 
trăng hỏi gió” thì Hoàng Lang mắc phải 
chứng bệnh đậu mùa, vua biết tin xa giá 
đến thăm con. Biết mệnh mình sắp hết, 
Hoàng Lang tâu với vua rằng: “Muôn  tâu 
bệ hạ, con thuộc dòng dõi Lạc Long, là 
1 trong số 50 người con theo cha xuống 
biển, phụng mệnh Ngọc Hoàng thác sinh 
vào cung son gác tía. Nay giặc đã quét 
sạch, muôn dân được no ấm, con phải 

Ông Lê Thế Triền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
xã Đông Xá, huyện Đông Hưng

Hội Cựu chiến 
binh Đông Xá và 
Chi hội Cựu chiến 
binh các thôn Bình 
Cách tích cực tham 
gia các nhiệm vụ 
chính trị ở địa 
phương, nhân rộng 
mô hình tổ tự quản 
giữ gìn an ninh trật 

tự, đi đầu trong phong trào xây dựng nông 
thôn mới, tuyên truyền, vận động nhân 
dân bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn 
hóa của địa phương như cụm đình, đền, 
chùa, miếu Bình Cách.

Cựu du kích Hoàng Công Khanh, thôn Bình 
Cách Bắc, xã Đông Xá, huyện Đông Hưng

Đầu năm 1950, 
cụm đình, đền, 
chùa, miếu Bình 
Cách là cơ sở hoạt 
động của huyện 
Đông Quan. Căn 
hầm bí mật nuôi 
giấu cán bộ cách 
mạng và in ấn tài 
liệu, truyền đơn 

tuyên truyền cách mạng được đào ngay 
dưới nền chùa Bình Cách do sư Sang trụ 
trì chùa và chú tiểu đào.

Cựu chiến binh Hoàng Công Củng, thôn Bình 
Cách Bắc, xã Đông Xá, huyện Đông Hưng

Cụm đình, đền, 
chùa, miếu Bình 
Cách có giá trị to 
lớn về lịch sử, văn 
hóa và cách mạng 
của nhân dân 
Đông Xá, nơi các 
anh hùng, hào kiệt 
tụ hội về đây dấy 
binh, khởi nghĩa, 

nơi hoàng thân quốc thích Trần triều 
(Chiêu Dung Công chúa) từng về tu ở 
chùa Bình Cách.

Cụm đình, đền, chùa, miếu Bình Cách, di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

trở lại chốn thủy cung”. Nói xong Hoàng 
Lang biến thành Giao Long, trườn mình 
ra Hồ Tây và biến mất. Vua thương xót 
sắc phong “Linh Lang Đại vương Thượng 
đẳng tôn thần”, sắc chỉ cho 269 làng 
phụng thờ. Dân làng Gạch (Bình Cách) đã 
dựng miếu Giáp Đông thờ phụng ngài.

Năm Quý Mùi (1883), một đoàn tàu 
chiến gồm 600 tên giặc Pháp theo cửa 
sông Trà Lý ngược đến Bình Cách, chúng 
tấn công đoàn thuyền lương của triều 
đình nhà Nguyễn và bắn chết Lãnh binh 
Phạm Độ Sự. Ghi nhớ sự kiện này, dân 
làng Gạch khắc bia “trung nghĩa từ”, sau 
chuyển về đình Bình Cách thờ. Cùng năm 
này, huyện lỵ Đông Quan chuyển về làng 
Bình Cách, Đề đốc Tạ Hiện và quan Ngự 
sử Phạm Huy Quang treo ấn từ quan về 
làng Gạch xây dựng lực lượng chống giặc 
Pháp. Phong trào chống giặc Pháp xâm 
lược do hai ông khởi xướng đã làm cho 
giặc Pháp thất kinh, bát đảo. Cuối năm 
1888, Phạm Huy Quang bị giặc Pháp bắt 
và xử tử. Không chịu khuất phục, Đốc 
Nhưỡng và Đốc Đen tiếp tục lấy làng 
Gạch xây dựng căn cứ chống giặc Pháp, 
làm nên bản anh hùng ca bất tử ngay tại 
làng Gạch bình dị chốn thôn quê. Cuối 
thế kỷ XIX, đình Bình Cách trở thành căn 
cứ hoạt động của phong trào Cần Vương...
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BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Anh Tính bảo Chuyển và Tuyền:

- Ở đây không có rừng núi hiểm 
trở, giặc có thể tập trung quân càn 

đi quét lại. Nhưng không phải lúc nào nó 
cũng tập trung được ở đây. Nước ta rộng, 
nó dồn sức đánh vùng này thì nhiều vùng 
khác nó sơ hở. Ta phải làm cho dân thấy 
mặt yếu căn bản ấy của giặc, để khi giặc 
mạnh ở từng nơi từng lúc, dân không 
hoang mang. Dân phải là tường đồng 
vách đá làm chỗ dựa cho bộ đội, du kích, 
tiến lên đánh giặc khi chúng phải rút 
quân cơ động đi nơi khác.

- Vừa qua tỉnh ta phá nhiều tề không 
anh? - Tuyền hỏi xen.

- Năm phần, phá ba còn hai. Số còn 
lại ở gần đường lớn, đồn to, tề ác... Dân 
ta căm ghét giặc, nhưng cán bộ phải bám 
sát dân mới biến lòng căm ghét ấy thành ý 
chí đánh giặc. Không có lãnh đạo thì lòng 
căm ghét giặc dần dần chìm lắng đi, sức 
chiến đấu giảm sút... Vừa qua, những nơi 
phá tề có kết quả là vì cán bộ, du kích bám 
sát dân. Những nơi chưa phá được, phần 
vì điều kiện khách quan này khác, phần vì 
cán bộ không bám dân bám đất...

Đến quãng đường rộng, anh Tính 
đi chậm lại, bước sóng đôi với Chuyển. 
Chuyển lúng túng xoay dọc đòn gánh, để 
đôi troạc lấm láp khỏi va vào quần anh.

- Vừa qua, anh em làng Nguyễn làm 
như vậy là đúng - Anh Tính tiếp - Phải 
nói rằng dân ta ở làng nào cũng tốt, tin 
Cụ Hồ, tin kháng chiến. Nhưng ở làng 
nào cũng có những người không tốt. Họ 
sợ giặc đốt nhà, giết người, hại đến bản 
thân họ. Họ tưởng giặc mạnh, ta yếu, 
giặc sẽ được, ta sẽ thua. Họ theo giặc, 
dựa vào giặc chống lại ta. Trong lúc ta 
chưa đủ mạnh để chặn được giặc, thậm 
chí phải rút vào hoạt động bí mật, họ 
càng dễ nghĩ sai, làm sai như thế... Làng 
Nguyễn này cũng có những người như 
vậy. Họ không làm gì được, vì các đồng 
chí có mặt ở làng, tên nào hung hăng bị 
trừng trị ngay. Nói ví thử các đồng chí 
nằm liệt ở nơi nào đấy, hôm nay làm gì 
chúng ta được đi đứng đàng hoàng thế 
này.

Thật thế... - Tuyền nghĩ, chân bước 
chầm chậm - Giá có ông Chỉnh ở đây thì 
hay bao nhiêu. Ông ấy cứ cãi với mình về 
lão chánh Củng, về đám nhà giàu. Họ bỏ 
lợn bỏ gạo ra ủng hộ bộ đội, du kích là 
việc tốt. Nhưng làm dăm ba việc tốt trong 
lúc thuận buồm xuôi gió chưa hẳn đã là 
người tốt. Bảy ngày ba bão mới biết cây 
cứng mềm.

- Anh xem... còn khuyết điểm gì, anh 
chỉ cho chúng tôi... Tuyền thành thực hỏi.

Không trả lời thẳng vào câu hỏi của 
Tuyền, anh Tính nói nửa nhận xét, nửa 
dặn dò:

- Trận giặc càn một tháng và trận biệt 
kích vừa qua là thử thách nặng nề với chi 
bộ làng Nguyễn. Giặc bắt người, đốt nhà, 
ép lập tề. Nó ở vào thế mạnh... Chi bộ ta, 
những đảng viên bị bắt không khai báo, 
tìm cách trốn khỏi tay giặc. Những đồng 
chí ở nhà kịp thời hướng dẫn nhân dân 
đấu tranh chính trị, biết nhân nhượng 
những cái có thể nhân nhượng với giặc, 
đánh đổi lấy người bị bắt. Khi đạt yêu 
cầu lại chuyển sang đấu tranh vũ trang... 
Trong những ngày tới, cuộc đấu tranh 
giữa các đồng chí với giặc còn xen kẽ linh 
hoạt như vậy. Điều cần nhớ là khi giặc 
tập trung đông, càn quét ác liệt làm cho 
ta hại người hại của, ta đừng nghĩ lúc ấy 
ta yếu. Tạm thời chuyển hướng đấu tranh 
võ trang sang đấu tranh chính trị là do ta 
chủ động để thích ứng với tình hình trước 
mắt, chứ không phải vì yếu mà chuyển 
hướng. Cũng cần nhớ, ngay khi có điều 
kiện đấu tranh võ trang, ta vẫn kết hợp 
đấu tranh chính trị...

- Ô kìa anh Tuyền! - Cụ Nghệ từ phía 
đình Thượng đi lại, dáng tất bật - Sao bảo 
có đồng chí tỉnh ủy về?

- Có đấy ạ?
- Thấy bà Nếp bảo về rồi cơ mà!... Thế 

sao anh không ở nhà tiếp khách lại ra 

đồng?... Nghe đồng chí tỉnh ủy về, tôi đến 
xem đồng chí ấy có dặn dò gì giới phụ lão. 
Đến thì nhà anh vắng tanh vắng ngắt.

Tuyền nhìn anh Tính rồi nói với cụ 
Nghệ:

- Đồng chí tỉnh ủy đây, cụ ạ!
Cụ Nghệ chưa biết nói gì, anh Tính đã 

bước lại xòe cả hai bàn tay nắm lấy tay cụ:
- Tôi về lúc chiều cụ ạ. Nãy giờ theo 

anh Tuyền đi xem phong cảnh làng ta.
Cụ Nghệ cười:
- Thoạt trông đồng chí tôi tưởng anh 

xã đội nào đến thăm quan. Xã tôi có 
tới mấy chục anh xã đội, huyện nhà có, 
huyện bạn có, đến thăm quan rút kinh 
nghiệm... Đồng chí quá bộ vào nhà tôi xơi 
nước. Cả anh Tuyền, anh Chuyển nữa, đi.

Chuyển từ chối, đi gánh nốt mấy gánh 
phân. Tuyền về trước chuẩn bị cuộc họp 
chi bộ. Cụ Nghệ đưa anh Tính về nhà 
mình.

- Chúng tôi mong đồng chí về để hỏi 
tin tức ra sao... Vâng, là hỏi tin về cả tỉnh 
cơ. Anh em thông tin họ nói thì chả khác 
gì bài trong báo Đại đoàn kết. Muốn biết 
những điều ngóc ngách hơn cơ.

Anh Tính cười:
- Tôi nói, không khéo lại giống bài báo 

đã đăng.
- Được, đồng chí cứ nói. Để tôi họp 

các cụ, tôi nói lại. Đồng chí nói cho tình 
hình...

- Vâng. Tôi nói từ sau đợt giặc càn hồi 
đầu năm nay. Nó dồn quân từ nhiều nơi 

đến, cụ ạ. Vây kín bốn mặt, đánh cả bằng 
thủy, lục, không quân, đánh cả các mặt 
quân sự, chính trị, kinh tế. Nó âm mưu 
phá vỡ cơ sở kháng chiến, bình định cả 
tỉnh ta, biến thành chỗ đứng chân an 
toàn cho nó. Nó lập hơn một trăm đồn 
bốt, lập tề ở nhiều làng. Cơ sở của ta có 
bị đảo lộn...

Cụ Nghệ bước lắp xắp cho nhanh để 
anh Tính khỏi phải vừa đi, vừa đợi. Cụ nói 
xen:

- Ấy cái làng Nguyễn tôi, không cứng 
tay thì nó bắt lập tề đấy đồng chí ạ!... 
Vâng!...

- Bên ta, lúc đầu có lúng túng...
- Phải, cái việc đánh giặc, lúc đầu đã 

giỏi sao được. Ngay đánh một đám cướp 
cũng vậy. Tôi nói đồng chí nghe, cái hồi 
năm Tuất, trước Cách mạng dễ đến ba 
chục năm. Hồi ấy tôi còn trẻ. Có đám 
cướp từ cánh đồng sau làng vào lối cầu 
Kế. Những thằng đi trước huơ dao bầu 
loang loáng. Cả lũ xông vào nhà bá Mậu 
cướp đi khối của nả. Vậy mà tuần tráng sợ 
dúm lại. Dân làng chỉ đứng kêu, không ai 
dám đánh... Lo bọn cướp quen mui đến 
nữa, hôm sau chúng tôi bàn cách đánh. 
Bọn nhà giàu khiếp mất của phải xu phụ 
cho chúng tôi ăn uống, sắm cho chúng 
tôi những ngọn trường, tức là những cây 
tre dài năm sải tay, vót nhọn. Bấy giờ 
Tây nó cấm không cho sắm giáo mác, sợ 
mình đánh nó. Mai tráng gang, lưỡi sắc 
như dao, cán có dây thừng, phóng xong, 
cầm thừng giật nhanh về. Chúng tôi chặt 
hàng thúng gai bồ kết. Những cái gai dài 
như ngón tay, kết thành chùm bốn năm 
ngạnh...

- Lần ấy nó có đến không cụ?
- Lần ấy nó đến. Nó xông vào ngõ nhà 

cửu Xuyên. Cái ngõ sâu như cái ống. Ông 
nhiêu Bảy từ bên đây bụi tre phóng một 
mũi trường. Thằng cướp đi đầu thủng 
bụng nằm lăn kêu ằng ặc. Ông hai Lượng 
đứng trong vườn nhà cửu Xuyên phóng 
mai ra, xể vai một thằng nữa. Dân xóm 
thì vừa kêu “làng nước” vừa hè “đánh 
đi.. i..”... Thế là bọn cướp tắt đuốc, chạy 
nháo ra đồng. Tôi đoán chúng nó rút ra 
phía ấy, lẻn đến vãi gai bồ kết. Có đứa 
dẫm phải, nhảy cò cò một chân. Đứa 
dẫm phải hai chân thì bò. Trận ấy chúng 
nó bỏ lại hai xác. Sau trận ấy, không 
bọn cướp nào dám bén mảng đến làng 
Nguyễn nữa. Bên Rí, bên Đọ thì cứ đến 
cuối năm là kêu ồi ồi.

Ảnh minh họa
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TỔNG BIÊN TẬP: VŨ ANH THAO                                      PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - Hoàng Minh Sơn - hoàng văn duyệt                                THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình 
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

hộp thư bạn đọc

Tuần qua, tòa soạn Báo Thái Bình 
tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, 
ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện 
ngắn... của các cộng tác viên trong và 
ngoài tỉnh. Tiêu biểu như: Vũ Đông 
(Đài TTTH Kiến Xương); Trần Hiền 
(Đài TTTH Tiền Hải); Lan Hương, 
Đào Hạnh (Đài TTTH thành phố); 
Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Phạm Ngọc 
Đỏ (Thái Thụy); Nguyễn Minh Hữu, 
Nguyễn Công Liêm (thành phố Thái 
Bình); Nguyễn Tường Thuật (Thái 
Thụy); Đặng Văn Toàn (Đông Hưng); 
Nguyễn Thị Ngọc Phương (Đà Nẵng); 
Phạm Khánh Duy (Cần Thơ); Nguyễn 
Thị Bích Nhàn, Nguyễn Văn Danh 
(Phú Yên); Lê Hứa Huyền Trân (Bình 
Định); Nguyễn Chí Ngoan (Kiên 
Giang); Trần Thanh Thoa (Thành 
phố Hồ Chí Minh); Lê Anh Phong 
(Quảng Bình); Nguyễn Văn Thanh, 
Nguyễn Lê Thanh Phương, Thanh 
Kim Trà (Quảng Trị); Nguyễn Đức 
Trung (Thừa Thiên Huế); Đặng Thị 

Tố Tâm, Cao Văn Quyền (Hà Nội); Lê 
Đình Tiến (Hưng Yên); Lê Minh Hải 
(Vĩnh Phúc)...

Chuẩn bị đón tết dương lịch và 
tết Nguyên đán 2020, các cộng tác 
viên như Thanh Kim Trà có bài “Bài 
học từ dân, khoan sức dân mà trọng 
dụng hiền tài”; tác giả Anh Phong có 
bài “Xuân về nhớ những lời chúc tết 
năm Tý của Bác Hồ”; tác giả Nguyễn 
Văn Thanh có chùm thơ “Mừng 
Đảng mừng xuân Canh Tý”... Tác giả 
Nguyễn Lê Thanh Phương có nhiều 
bài viết khá thú vị liên quan đến chuột 
nhân tết Canh Tý như: “Năm Canh Tý 
đi tìm chú chuột trong ca dao, tục ngữ, 
thành ngữ Việt Nam”; “Chuột trong ca 
dao tục ngữ một số nước”; “Tết Canh 
Tý thưởng tranh đám cưới chuột”; 
“Nhớ xuân Canh Tý Bác Hồ phát động 
tết trồng cây”. 

Trong tuần, nhiều cộng tác viên đã 
gửi tin, bài thông tin các lĩnh vực kinh 
tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an Trân trọng!

ninh ở các địa phương, đơn vị, trong 
đó tác giả Trúc Lành đưa tin Tổng kết 
mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh 
học theo chuỗi liên kết. Mô hình được 
thực hiện từ tháng 5/2019, giống nuôi 
là thỏ New Zealand với quy mô 50 con 
sinh  sản, trên 210 con thỏ nuôi lứa 1 
tại gia trại ở xã Hùng Dũng (Hưng Hà) 
theo hướng an toàn sinh học. Kết quả 
đánh giá mô hình: Tỷ lệ phối giống đạt 
trên 95%; tỷ lệ phối giống có chửa đạt 
100%, số con cai sữa trung bình/ổ đạt 
6,5 con. Tỷ lệ nuôi sống trung bình đạt 
trên 98%, trọng lượng bình quân khi 
xuất bán 2,35kg/con. Tiêm phòng đầy 
đủ các bệnh tiêu chảy, cầu trùng, nấm 
ghẻ. Hoạch toán kinh tế cho thỏ ở lứa 
1 thu lãi trên 40 triệu đồng, cao hơn 
4,5 triệu đồng  so với mô hình gia đình 
tự nuôi. Lĩnh vực môi trường, tác giả 
Lan Hương đưa tin về mô hình bảo vệ 
môi trường tại xã Vũ Lạc (thành phố 
Thái Bình). Để bảo vệ môi trường, xã 
Vũ Lạc đã triển khai nhiều biện pháp 

như tổ chức tập huấn, tuyên truyền, 
hỗ trợ cho người dân thùng đựng rác, 
bình phun nước, túi nilon, chế phẩm, 
thành lập hợp tác xã môi trường thu 
gom và thu mua rác hữu cơ, vô cơ... 
Mô hình thiết thực, mang lại hiệu quả 
trước mắt, góp phần tích cực bảo vệ 
môi trường chung của thành phố...

Tin, bài, ảnh, thơ, truyện... cộng 
tác của các bạn đã, đang được biên 
tập, chọn đăng trên Báo Thái Bình 
điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo 
giấy. Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn 
sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và 
mong các bạn tiếp tục cộng tác thường 
xuyên. Lưu ý mỗi tin, bài gửi về cộng 
tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh 
có chú thích đầy đủ. Địa chỉ tiếp nhận 
tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi 
về: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố 
Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: 
toasoan@baothaibinh.com.vn.

Bia Pilsner được sản xuất theo luật 
bia tinh dòng của nhà Vua Đức năm 1516, 
lần đầu tiên được sản  xuất tại Nhà máy bia 
Hương Sen ngày 28, tháng 3 năm 2015 
nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan 
hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức 
(1975 - 2015). Đây là sự kiện đặc biệt có 
ý nghĩa giữa 2 quốc gia nên đại sứ quán 
Đức đã kết hợp với phía Việt Nam lựa chọn 
nhà máy bia Hương Sen để sản xuất loại 
bia đặc biệt này. 

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18, Trần Thái Tông, P. Bồ Xuyên Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam. 

Website: www.daivietbeer.com.vn - Tel: 02273 831010

Nguyên liệu sản xuất gồm: Malt đại mạch hai hàng vụ xuân, hoa Houblon thơm Saaz, men giống thuần chủng F1, nước tinh 
khiết (không dùng các loại nguyên liệu thay thế khác). Bia Pilsner được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại nhất của CHLB 
Đức, theo phương pháp truyền thống của xứ Beyern - hai lần sôi (Decoction) và được lên men chìm trong thời gian ≥ 21 ngày.

Tuyển dụng 
nhân viên 

kinh doanh nữ 
bán lẻ

công ty tnhh thương mại 
và kiểm soát côn trùng việt nam

Địa chỉ: Số 23, ngách 640/51, nguyễn văn cừ, phường gia thụy, quận long biên, hà nội
VP tại Thái Bình: số 324, đường long hưng, phường hoàng diệu, tp. thái bình, tỉnh thái bình - điện thoại: 0913.530.946 - 0373.06.5555

-  Diệt và phòng chống mối, mọt cho các công trình xây dựng, đê đập
 -  Cung cấp thuốc diệt chuột xử lý cho đồng ruộng, trang trại, cơ quan xí nghiệp    
-  Phun thuốc phòng trừ dịch bệnh: ruồi, muỗi, kiến, gián... 
-  Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ    
-  Cung cấp hóa chất khử trùng...

Trừ nhanh - diệt gọn - an toàn môi sinh


