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nguyễn bá côn
Thành phố Thái Bình

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ 
(27/7/1947 - 27/7/2017)

Bác Hồ là người sớm nhận 
biết, nặng lòng với công 
tác thương binh, liệt sĩ. 

Ngay từ tháng 7/1947, trong thư 
gửi Ban Thường trực của ban tổ 
chức ngày “Thương binh toàn 
quốc”, Bác viết:

“...Thương binh là những 
người đã hy sinh gia đình, hy 
sinh xương máu để bảo vệ Tổ 
quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích 
của Tổ quốc, lợi ích của đồng 
bào mà các đồng chí đó bị ốm 
yếu...”. “...Vì vậy, Tổ quốc và 
đồng bào phải biết ơn, phải giúp 
đỡ những người con anh dũng 
ấy”. “Ngày 27/7 là một dịp cho 
đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa 
bác ái và tỏ lòng yêu mến thương 
binh...”.

Trong thư gửi cụ Bộ trưởng Bộ 
Thương binh về việc đón thương 
binh về làng (tháng 7/1951), Bác 
nhấn mạnh: “Anh em thương 
binh đã hy sinh một phần xương 
máu để giữ gìn Tổ quốc, bảo 
vệ đồng bào, đã tận trung với 

Thấm nhuần đạo lý truyền 
thống “Uống nước nhớ 
nguồn” của dân tộc, 

hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 
- 27/7/2017), tuổi trẻ Vũ Thư tổ 
chức nhiều hoạt động ý nghĩa, 
thiết thực “Đền ơn đáp nghĩa”.

Dưới cái nắng chói chang 
của những ngày cuối tháng 6, 
đông đảo đoàn viên, thanh niên 
xã Vũ Hội vẫn hăng say tham gia 
dọn dẹp nhà ở, sân vườn, sửa 
chữa mái nhà, cánh cửa, thay 
thế ngói vỡ, quét lại vôi tường… 
cho gia đình bệnh binh hạng 
2/3 Trần Xuân Phấn, 63 tuổi, ở 
thôn Phú Thứ. Chị Nguyễn Thị 
Ngoan, Bí thư Đoàn Thanh niên 
xã chia sẻ: Gia đình bệnh binh 
Trần Xuân Phấn hoàn cảnh rất 
khó khăn, bản thân ông đau ốm 
nhiều năm, vợ mắc bệnh hiểm 
nghèo đã 10 năm. Hướng tới kỷ 
niệm 70 năm ngày Thương binh 
- Liệt sĩ, Đoàn Thanh niên xã 
đã phát động đoàn viên, thanh 
niên tham gia tu sửa nhà ở, 
vệ sinh trong khuôn viên nhà. 
Cũng nhân dịp này, gia đình 
bệnh binh Trần Xuân Phấn còn 
được đón nhận công trình sửa 
chữa nhà ở trị giá 5 triệu đồng từ 
Huyện đoàn. Đây là hoạt động ý 
nghĩa và thiết thực của tuổi trẻ 
Vũ Hội, thể hiện sâu sắc lòng 
biết ơn những người có công 
với đất nước. Xúc động trước 
những việc làm của Huyện đoàn 
Vũ Thư và Đoàn Thanh niên xã 
Vũ Hội, bệnh binh Trần Xuân 
Phấn tâm sự: Được các cấp, các 
ngành, đoàn viên, thanh niên 
về tận nhà thăm hỏi, động viên, 
tặng quà và sửa chữa nhà ở, 
gia đình tôi rất vui mừng, phấn 
khởi.

(Nguồn: Sổ tay Báo cáo viên - 
Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương)

Bác Hồ với công tác thương binh, liệt sĩ

nước, tận hiếu với dân. Anh em 
đã làm tròn nhiệm vụ, anh em 
không đòi hỏi gì cả. Song, đối với 
những người con trung hiếu ấy, 
Chính phủ và đồng bào phải báo 
đáp thế nào cho xứng đáng”.

Mặt khác, trong thư gửi cụ 

Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu 
binh (tháng 7/1952), Người cũng 
nhắc nhở anh em thương bệnh 
binh:

“...Về phía anh em thương 
binh, bệnh binh:

- Phải hòa bình với nhân dân, 

binh sĩ, dân quân, du kích, thanh 
niên xung phong...) Đảng, Chính 
phủ và đồng bào ta phải tìm mọi 
cách là cho họ có nơi ăn chốn 
ở yên ổn, đồng thời phải mở 
những lớp dạy nghề thích hợp 
với mỗi người để họ có thể dần 
dần tự lực cánh sinh”.

Đối với các liệt sĩ thì mỗi địa 
phương (thành phố, làng, xã) 
cần xây dựng vườn hoa và bia 
kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng 
của các liệt sĩ để đời đời giáo dục 
tinh thần yêu nước cho nhân 
dân ta.

Đối với cha mẹ, vợ con (của 
thương binh, liệt sĩ) thiếu sức 
lao động và túng thiếu thì chính 
quyền và địa phương (nếu ở 
nông thôn thì chính quyền cùng 
hợp tác xã nông nghiệp) phải 
giúp đỡ họ có công ăn việc làm 
thích hợp, quyết không để họ bị 
đói rét”.

Bác Hồ đến thăm trường thương binh hỏng mắt Hà Nội (năm 1956).

tôn trọng nhân dân, tránh phiền 
nhiễu nhân dân.

- Chớ bi quan, chán nản, phải 
luôn cố gắng. Ngày nay anh em 
sẽ tùy điều kiện mà xung phong 
tăng gia sản xuất.

Đồng bào sẵn sàng giúp đỡ, 
anh em có quyết tâm thì anh em 
nhất định dần dần tự túc được”.

Trong bài nói chuyện tại lễ 
kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 
Đảng (5/1/1960), Bác đã nói về 
các liệt sĩ, như sau: “Máu đào 
của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ 
cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy 
sinh anh dũng của các liệt sĩ đã 
chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa 
độc lập, kết quả tự do. Nhân dân 
ta đời đời ghi nhớ công ơn của 
liệt sĩ...”.

Trong Di chúc để lại cho toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân, Bác 
căn dặn:

“Đầu tiên là công việc đối với 
con người. Đối với những người 
đã dũng cảm hy sinh một phần 
xương máu của mình (cán bộ, 

Ảnh tư liệu

Tuổi trẻ Vũ Thư

Nhiều hoạt động thiết thực
“Đền ơn đáp nghĩa”

Nằm trong chuỗi các hoạt 
động ý nghĩa của tuổi trẻ Vũ 
Thư, Đoàn Thanh niên xã Trung 

An đã phát động đoàn viên, 
thanh niên chăm sóc khuôn 
viên, bồn hoa, cây cảnh nghĩa 

trang liệt sĩ xã và tổ chức thăm, 
tặng quà gia đình bà Nguyễn 
Thị Nguỷnh, vợ liệt sĩ Tống 

Văn Sơn tại thôn Lang Trung. 
Anh Nguyễn Văn Quyền, Bí 
thư Đoàn Thanh niên xã cho 
biết thêm: Từ đầu tháng 6, Ban 
Thường vụ Đoàn Thanh niên xã 
đã tập trung tuyên truyền, vận 
động đoàn viên, thanh niên làm 
tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” 
như chăm sóc các phần mộ liệt 
sĩ, xây dựng bồn hoa và trồng 
hoa tại nghĩa trang liệt sĩ. Đoàn 
Thanh niên xã còn phân công 
các chi đoàn tổ chức thăm, tặng 
quà các gia đình chính sách, tu 
sửa, vệ sinh khuôn viên cho các 
gia đình. Đến nay, Đoàn Thanh 
niên xã đã vận động và tổ chức 
giúp đỡ 65 ngày công, dọn dẹp 
nhà ở cho các gia đình chính 
sách.

Anh Trần Đức Toản, Bí thư 
Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: 
Xác định nhiệm vụ của đoàn 
viên, thanh niên trong tháng 7 
là tháng tri ân người có công với 
đất nước, Ban Thường vụ Huyện 
đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến nâng cao ý thức trong 
đoàn viên, thanh niên về truyền 
thống cách mạng; phối hợp với 
tổ đình chùa Keo tổ chức lễ cầu 
siêu và lễ dâng hương, thắp nến 
tri ân các anh hùng liệt sĩ; phối 
hợp với Bệnh viện Đa khoa, 
Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức 
thăm, tặng quà, khám sức khỏe 
và cấp thuốc miễn phí cho các 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 
phối hợp với Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo huyện tổ 
chức tuần “Đền ơn đáp nghĩa” 
và thắp nến tri ân tại các nghĩa 
trang liệt sĩ trong toàn huyện 
vào tối ngày 26/7/2017.

lương thế lộc
Ủy ban MTTQ tỉnh

Tuổi trẻ Trung An (Vũ Thư) tri ân các anh hùng liệt sĩ.
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mai thư - lưu ngần

Quá trình xây dựng và 
trưởng thành, ThaiBinh 
Seed đã xây dựng chiến 

lược phát triển dựa trên trụ cột 
chính là khoa học công nghệ 
(KHCN). Đây chính là nền tảng 
giúp Công ty trở thành địa chỉ 
hàng đầu về cung cấp giống cây 
trồng chất lượng cao.

Ông Trần Mạnh Báo, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc ThaiBinh Seed chia 
sẻ: Chủ trương của ThaiBinh 
Seed là đem lại lợi ích lớn nhất 
cho người nông dân. Vì vậy, 
thời gian qua, Công ty đã tập 
trung đầu tư nghiên cứu, chọn 
tạo ra các giống lúa có khả năng 
chống chịu với biến đổi khí 
hậu, sâu bệnh, đặc biệt là bệnh 
đạo ôn ở vụ xuân và bạc lá ở vụ 
mùa để bổ sung vào cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp. Được biết, 
năm 2001, ThaiBinh Seed đã 
xây dựng chiến lược phát triển 
mà một trong ba trụ cột chính 
là ứng dụng KHCN. Đây là nền 
tảng, tiền đề để tiếp thu công 
nghệ, hợp tác nghiên cứu và đào 
tạo nguồn nhân lực. Ðây cũng 
được coi là hướng mũi nhọn của 
ThaiBinh Seed với kinh phí đầu 
tư mỗi năm hàng chục tỷ đồng. 
Năm 2002, Công ty thành lập 
Phòng nghiên cứu phát triển, 
năm 2007 thành lập Trung tâm 
nghiên cứu phát triển sản phẩm 
mới là nơi vừa nghiên cứu, chọn 
tạo, khảo nghiệm giống mới, xây 
dựng quy trình canh tác vừa là 
nơi trình diễn, chuyển giao tiến 
bộ kỹ thuật cho nông dân. Ðến 
nay, ThaiBinh Seed đã áp dụng 
hai hệ thống quản lý tiêu chuẩn 
ISO và hệ thống quản lý tổng 
hợp chất lượng toàn diện (TQM) 
của Nhật Bản. Hiện Công ty đã 
chủ trì và tham gia thực hiện 
hàng chục đề tài, dự án KHCN 

Được mùa - nhờ giống
Kỳ 2: Khoa học công nghệ - trụ cột phát triển

Bà Nguyễn Thị Nga, cán bộ Trung tâm nghiên cứu phát 
triển sản phẩm mới của ThaiBinh Seed

Vùng nghiên cứu, khảo nghiệm 
của ThaiBinh Seed được tổ chức quy 
mô, khoa học. Đội ngũ cán bộ làm 
công tác nghiên cứu ở đây luôn được 
quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ 
chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công 
việc. Chúng tôi xác định phải làm sao 
chọn lựa, lai tạo được giống lúa tốt 

nhất phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và từng vụ 
đưa đến với người nông dân. Do đó, chúng tôi không chỉ tiến 
hành khảo nghiệm về kỹ thuật thâm canh mà còn đồng thời 
xây dựng các mô hình khảo nghiệm về thời vụ, góp phần 
giúp đánh giá và lựa chọn được thời vụ phù hợp nhất cho 
từng giống lúa và từng vùng.

cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và 
doanh nghiệp.

Xác định chất lượng sản 
phẩm là linh hồn của doanh 
nghiệp, ThaiBinh Seed luôn 
chú trọng sản xuất ra những sản 
phẩm tốt nhất, được đánh giá 
cao trên thị trường và là doanh 

nghiệp đầu tiên trong hệ thống 
doanh nghiệp giống cây trồng 
Việt Nam có phòng thử nghiệm 
quốc gia mã số VILAS100. Ðể 
nhanh chóng tiếp thu tiến bộ 
KHCN mới, Công ty đã đồng 
thời tiến hành đổi mới nguồn 
nhân lực và thiết lập mối quan 

hệ với các cơ quan nghiên cứu 
trong và ngoài nước, nhất là 
việc liên kết hợp tác với các viện 
nghiên cứu, trường đại học của 
Trung Quốc. Hiện nay, ThaiBinh 
Seed đã hoàn thành tái cơ cấu, 
đào tạo lại nguồn nhân lực với 
45% người lao động có trình độ 

đại học và trên đại học, tăng 
cường mở rộng quan hệ hợp 
tác để có cơ hội tiếp cận nguồn 
gen và giống mới của các nước 
trong khu vực và các cơ quan 
nghiên cứu chuyên ngành của 
cả nước, kết hợp với đào tạo cán 
bộ. ThaiBinh Seed còn là thành 
viên Hiệp hội Giống châu Á - 
Thái Bình Dương (APSA) và có 
quan hệ với nhiều viện nghiên 
cứu, trường đại học, các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước.

Bên cạnh ứng dụng KHCN 
trong sản xuất giống, năm 2014 
ThaiBinh Seed đã đầu tư nhà 
máy chế biến gạo công suất 
40.000 tấn/năm. Tiếp đó, năm 
2015 Công ty đã khánh thành 
nhà máy chế biến hạt giống thứ 
hai với công suất 20.000 tấn/
năm, đưa công suất chế biến lên 
30.000 tấn giống/năm. Trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ, ThaiBinh 
Seed là doanh nghiệp đầu tiên 
ở Việt Nam xây dựng thương 
hiệu và mua bản quyền giống 
lúa thuần, đồng thời chủ động 
xây dựng thương hiệu và đăng 
ký thương hiệu tại Cục Sở hữu 
công nghiệp Việt Nam. Từ năm 
2012, ThaiBinh Seed được công 
nhận là doanh nghiệp KHCN. 
Ứng dụng KHCN và đổi mới 
công tác quản lý trong thời gian 
qua đã giúp ThaiBinh Seed có 
tốc độ tăng trưởng bình quân 
20%/năm, vươn lên trở thành 
một trong những công ty giống 
cây trồng hàng đầu Việt Nam, có 
tầm ảnh hưởng trên thị trường cả 
nước và uy tín đối với thị trường 
khu vực. Trong chiến lược phát 
triển đến năm 2020, ThaiBinh 
Seed vẫn tiếp tục coi KHCN là 
nền tảng của sự phát triển, là 
điểm tựa trụ cột và đột phá của 
Công ty trong thời kỳ hội nhập.

Q

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh thăm mô hình giống lúa mới của ThaiBinh Seed.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải

Trung bình mỗi năm huyện 
Tiền Hải gieo cấy khoảng 70% 
diện tích bằng các giống lúa do 
ThaiBinh Seed sản xuất, trong 
đó chủ lực là các giống BC15, 
TBR 225, Bắc thơm số 7. Chúng 
tôi đánh giá rất cao các giống 
lúa do ThaiBinh Seed nghiên 

cứu, chọn tạo. Không chỉ đáp ứng về năng suất, chất 
lượng, các giống lúa của ThaiBinh Seed còn có khả 
năng chịu mặn, chịu chua, chịu úng, chịu hạn. Đặc 
biệt, ThaiBinh Seed luôn đổi mới và nâng cao chất 
lượng giống, đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông 
nghiệp.

Ông Phạm Văn Sỹ, thôn Tô Hồ, xã An Mỹ, huyện 
Quỳnh Phụ

Tham gia liên kết sản xuất 
lúa giống với ThaiBinh Seed 
từ nhiều năm nay, nông dân 
chúng tôi được tham gia nhiều 
lớp tập huấn do Công ty tổ 
chức. Tại các buổi tọa đàm giữa 
doanh nghiệp, HTX và nông 
dân, chúng tôi được nghe các 

chuyên gia nông nghiệp hướng dẫn chi tiết quy trình 
chăm sóc với từng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa. Các 
kiến thức về quy trình giám sát sự sinh trưởng của cây 
lúa được chúng tôi áp dụng vào thực tiễn thành công, 
từ đó sản lượng lúa qua từng vụ tăng trưởng rõ rệt.

(còn nữa)

Phòng thử nghiệm quốc gia mã số Vilas 110.
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Nâng cao hiệu quả phong 
trào văn hóa văn nghệ

Sau 6 năm thực hiện xây 
dựng nông thôn mới, xã Thái 
Thượng, huyện Thái Thụy từ 
một xã ven biển với nền kinh tế 
chậm phát triển, nay đã mang 
diện mạo khang trang, đổi mới. 
Góp phần không nhỏ trong việc 
hoàn thành 19/19 tiêu chí là sự 
đồng thuận từ các tầng lớp nhân 
dân, mà trong đó phong trào văn 
hóa văn nghệ của từng thôn xóm 
đã được xã chú trọng thực hiện. 
Cả xã có 7 đội văn nghệ thường 
xuyên tích cực hoạt động, tạo 
nên đời sống văn hóa sôi động 
cho nhân dân địa phương. Với 
niềm tự hào về truyền thống lịch 
sử của quê hương, thành viên 
trong các đội văn nghệ là những 
nhân tố tích cực cùng nhân dân 
trong xã đã tự nguyện đóng góp 
nhiều ngày công lao động để 
gìn giữ cảnh quan, vệ sinh môi 
trường trong khuôn viên các khu 
di tích. Trong các lễ hội hàng 
năm được tổ chức tại các khu 
di tích lịch sử, họ cũng tích cực 
tham gia vào các đội tế và nhiều 
trò chơi dân gian ý nghĩa góp 
phần gìn giữ và bảo lưu những 
giá trị văn hóa truyền thống. 

Về xã Vũ Hòa, huyện Kiến 
Xương, chúng tôi có dịp được 
tham gia vào những buổi tập 
luyện hăng say của câu lạc bộ 
hát chèo và hát dân ca. Các 
thành viên đều ở độ tuổi từ 50 
đến ngoài 70 tuổi nhưng luôn 
tích cực với phong trào văn hóa, 
văn nghệ, với tiêu chí sống vui 
- sống khỏe - sống có ích. Ông 
Bùi Công Toàn, chủ nhiệm câu 
lạc bộ chia sẻ: Những ngày đầu 
thành lập có nhiều khó khăn, 
bỡ ngỡ. Ông cùng ban lãnh đạo 
xã đã đi đến từng nhà vận động 
và khuyến khích mọi người ủng 
hộ phong trào chung của địa 
phương. 

Đến nay, thật mừng vì người 
góp công, người góp của, người 
cho mượn địa điểm tập luyện 
mỗi ngày để các thành viên 
trong câu lạc bộ hát chèo và hát 
dân ca xã Vũ Hòa có thể cùng 
nhau mang lời ca tiếng hát đến 
với đông đảo nhân dân trong và 
ngoài xã. Dù tuổi đã cao nhưng 
nhờ sự tích cực, hăng say của 
mình, bà Phạm Thị Ngắn vẫn 
đảm nhận vai trò chủ chốt trong 
mỗi tiết mục của câu lạc bộ. Bà 

Ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy
Năm 2016, Thái Thượng đã hoàn thành 

19/19 tiêu chí nông thôn mới. Có được kết quả 
này là sự đồng lòng, quyết tâm của các tầng 
lớp nhân dân. Xã có 7 đội văn nghệ, trong đó 
3 đội hoạt động tại các khu di tích lịch sử văn 
hóa, 3 đội của các họ giáo, 1 đội với các thành 
viên là đoàn viên, thanh niên trong xã. Các đội 
văn nghệ đã tích cực tham gia công tác tuyên 

truyền, phổ biến, khích lệ các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng 
nông thôn mới, qua đó tạo nên khí thế sôi nổi, hào hứng trong quần 
chúng nhân dân.

Chị Hoàng Thị Luyến, câu lạc bộ hát chèo và hát dân ca xã Vũ Hòa, 
huyện Kiến Xương

Tham gia phong trào văn hóa văn nghệ 
của xã, chúng tôi thêm đoàn kết, gắn bó, nâng 
cao tinh thần tương thân tương ái giữa bà con 
trong làng xã. Dù công việc ruộng đồng bận 
mải nhưng các thành viên trong đội văn nghệ 
luôn tích cực tập luyện với mong muốn mang 
đến cho khán giả những tiết mục hát múa hay 
nhất, kỳ công nhất cùng mong muốn góp phần 

tích cực vào sự phát triển của địa phương. Những tiết mục được câu 
lạc bộ lựa chọn biểu diễn thường là những điệu chèo cổ hay ca khúc 
ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Thoa, xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy
Hai vợ chồng đều làm nghề nông, cuộc 

sống nhiều vất vả nhưng đều xác định điều 
quan trọng là xây dựng gia đình ấm no, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ba thế hệ cùng sống 
chung dưới một mái nhà nhưng chưa khi nào 
xảy ra điều tiếng bởi hưởng ứng các phong trào 
của địa phương chúng tôi tích cực tham gia 
xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững và thực 

hiện nếp sống văn hóa, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.

Xây dựng đời sống văn hóa
gắn với xây dựng nông thôn mới

anh tú

Song song với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phong trào 
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào xây dựng gia đình văn 
hóa được các địa phương phát triển rộng khắp, đã tạo nên bức tranh 
văn hóa đa dạng, nhiều sắc màu, làm cho phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thúc đẩy ý thức tham 
gia tự giác của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần thiết thực vào 
phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ngắn tâm sự: Để có thể tham 
gia vào phong trào chung, mỗi 
thành viên đều nhận được sự 
ủng hộ của gia đình bởi đều là 
những người nông dân chân lấm 
tay bùn nên họ cần nhiều thời 
gian tập luyện hơn cho mỗi tiết 
mục biểu diễn. Tham gia câu lạc 
bộ, các thành viên nâng cao tinh 
thần đoàn kết, gắn bó giữa xóm 
làng và cũng qua lời ca tiếng hát, 
nhiều chủ trương, chính sách 
đã đến gần hơn với các tầng lớp 
nhân dân.

Phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” 
mà trong đó, không thể thiếu 
là sự phát triển của mỗi câu lạc 
bộ văn hóa văn nghệ của địa 
phương đánh dấu sự chuyển 
biến tích cực của người dân 
trong việc hướng đến nếp sống 
văn hóa mới, đồng thời bảo tồn 
những nét đẹp văn hóa truyền 
thống của dân tộc. Thông qua 
đó, họ nêu cao tinh thần trách 
nhiệm của mình đối với cộng 
đồng dân cư, gắn lợi ích của 
từng gia đình với lợi ích của cộng 
đồng và xã hội. 

Xây dựng gia đình văn hóa 
tiêu biểu

Những năm qua, xác định gia 
đình là hạt nhân quan trọng của 
xã hội, xã Thái Thượng coi đây là 
một trong những nòng cốt của 
phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”. Qua 
bình xét, mỗi năm số hộ gia đình 
đạt danh hiệu gia đình văn hóa 
có nhiều chuyển biến tích cực, 
đặc biệt, năm 2016, có trên 90% 

gia đình văn hóa. Mà trong đó, 
phải kể đến những gia đình văn 
hóa tiêu biểu của địa phương là 
những nhân tố quan trọng, góp 
phần tạo nên sự thành công của 
mỗi cuộc vận động xây dựng gia 
đình văn hóa, bởi đó chính là 
những tấm gương chân thực để 
các gia đình khác noi theo. 

Trong khi quy mô gia đình 
với nhiều thế hệ cùng chung 
sống yên vui, hạnh phúc dưới 
một mái nhà đang ngày càng 
thu hẹp thì về xã Thái Thượng, 
chúng tôi được nghe cán bộ và 
nhân dân trong xã chia sẻ câu 
chuyện hiếm có về gia đình ông 
Phạm Đức Lân. Gặp gỡ gia đình 
ông bà mới hiểu được tình yêu 
thương mà các thành viên trong 
gia đình dành cho nhau. Cả hai 
ông bà nay đều đã ở tuổi xưa nay 
hiếm nhưng vẫn khỏe mạnh, 
minh mẫn, thích lao động và 
luôn tích cực tham gia vào 
những công việc chung của làng 
xã. Ông bà đến với nhau ở những 
năm tháng mà quan niệm trọng 
nam khinh nữ còn phổ biến. Vậy 
nhưng cho đến giờ, khi đã bước 
sang ngưỡng “bên kia” của cuộc 
đời, ông vẫn luôn dành cho bà 
sự trân trọng, yêu thương bởi 
đã cùng ông nuôi dạy 7 đứa con 
khôn lớn, trưởng thành và giữ 
được sự yên vui, hòa thuận trong 
đại gia đình. 

Ông Lân chia sẻ: Đã nhiều 
năm liền, gia đình ông là gia 
đình văn hóa tiêu biểu của địa 
phương, bởi dù sống chung cùng 
gia đình người con trai út nhưng 
giữa các con, các cháu chưa khi 

nào xảy ra điều tiếng, hay có 
chút ghen ghét, đố kỵ lẫn nhau. 
Để đạt được điều đó thì người 
làm cha, làm mẹ luôn gương 
mẫu, đối xử công bằng giữa các 
thành viên trong gia đình, là 
tấm gương để các con, các cháu 
noi theo. Và cứ chiều chiều, sau 
quãng thời gian học tập hăng 
say, vất vả, những đứa cháu nhỏ 
lại tề tựu về bên ông bà, cùng 
đọc sách báo cho ông bà nghe và 
kể cho ông bà những câu chuyện 
trên trường, trên lớp. Với ông bà 
thì khi còn trẻ, niềm hạnh phúc 
là nuôi dạy các con khôn lớn, 
trưởng thành còn giờ đây, niềm 
vui, niềm hạnh phúc càng đậm 
đà hơn bởi các con đã có thể 
giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, 
tương trợ lẫn nhau trong cuộc 
sống thường ngày.

Tính đến cuối năm 2016, 
toàn tỉnh có 82,3% số hộ gia 
đình đạt danh hiệu gia đình 
văn hóa. Đó đều là những đại 
diện tiêu biểu trong các lĩnh 
vực: gia đình làm kinh tế giỏi, 
gia đình hiếu học, gia đình nền 
nếp, gia đình tham gia tích cực 
trong đóng góp, xây dựng cộng 
đồng,… Là một trong những hộ 
gia đình văn hóa tiêu biểu của 
huyện Thái Thụy, ông Nguyễn 

Văn Thoa ở xã Thụy Việt hào 
hứng chia sẻ: Đằng sau sự thành 
công của công việc kinh doanh 
nhiều bận mải cùng với đó là sự 
tích cực tham gia vào các công 
việc chung của cộng đồng, tôi 
nhận thấy rằng gia đình hạnh 
phúc chính là yếu tố quan trọng 
không thể thiếu. Xác định được 
điều đó, vợ chồng tôi luôn giữ 
được sự hòa thuận trong gia 
đình, tích cực giải quyết các 
mâu thuẫn ngay từ khi mới bắt 
đầu hình thành và ủng hộ các 
thành viên trong gia đình nỗ lực 
tham gia vào những phong trào 
chung của địa phương tạo nên 
sự gần gũi, gắn bó láng giềng, 
thiết thực góp phần vào sự phát 
triển của xã hội. 

Thực tế cho thấy, việc thực 
hiện phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” 
gắn với thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới đã tạo dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh, giúp 
mỗi người dân có điều kiện nâng 
cao chất lượng cuộc sống, đồng 
thời góp phần gìn giữ, bảo tồn 
bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, 
tạo nên những chuyển biến tích 
cực trong phát triển kinh tế - xã 
hội ở mỗi địa phương.

Các câu lạc bộ văn nghệ góp phần tích cực nâng cao đời sống văn hóa 
tinh thần của nhân dân.
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Tôi về mảnh đất Nam Cường
Gió mang vị mặn trùng dương lộng vào
Người xưa cảnh cũ nao nao
Tưởng như vừa đón hôm nào Bác thăm
Một thời lấn biển gian truân
Đẩy sóng xa, kéo đất gần về đây
Vườn ai trái chín đỏ cây
Trời xanh trắng cánh cò bay dập dìu
Khổ đau nên biết chắt chiu
Đắng cay nên biết nâng niu nghĩa tình
Nam Cường mái ấm thanh bình
Chưa quên được những lộ trình bão giông 
Nắng vương trên má em hồng 
Em gieo hạt mẩy trên đồng vàng ươm 
Niềm vui rạo rực xóm thôn 
Người quê trao bát cơm thơm đầu mùa
Ríu ran tiếng trẻ cười đùa 
Điện giăng chạm ánh đung đưa sao trời 
Bao nhiêu nước mắt mồ hôi 
Nam Cường xây đắp cuộc đời đổi thay 
Dẫu chưa bén rễ xanh cây 
Một lần thăm đã đủ say Nam Cường.

nguyễn tường thuật
Thụy Văn, Thái Thụy

Con về quê Bác - Kim Liên
Tháng Năm - sen ở làng Sen nở rồi 
Đường quê hoa phượng đỏ trời 
Lúa đồng trĩu hạt khoe tươi sắc vàng. 
 
Ngọt ngào dòng nước Lam giang 
Trong như sắc ngọc nhẹ nhàng chảy xuôi 
Núi Hồng bảng lảng mây trôi 
“Rừng cây ơn Bác” xanh bời bời xanh. 
 
Đơn sơ nhà Bác - mái tranh 
Hàng bông bụt với cây chanh bên vườn 
Vồng khoai lang lá xanh rờn 
Trổ hoa tim tím, chờn vờn bướm bay. 
 
Trong nhà, chiếc võng còn đây 
Mẹ ru Bác những tháng ngày ấu thơ 
Để rồi lời mẹ ầu... ơ... 
Dưỡng nuôi chí Bác từng giờ đấu tranh.
 
Con về thăm mái nhà tranh 
Làng Sen nuôi Bác trở thành vĩ nhân
Bồi hồi con nhẹ bước chân 
Thoảng như thấy Bác đang gần bên con. 

Về Kim Liên 
mùa sen nở

Gặp lại Nam Cường
Lại Tây Dương
Thành phố Thái Bình

Ở thành phố, xưa kia, cứ 
thấy nói người từ nông 
thôn lên là có người đã 

nghĩ ngay rằng: đó là người nhà 
quê. Sống nơi ao tù nước đọng, 
ruồi muỗi như ong, tầm suy nghĩ 
không vượt khỏi lũy tre làng. 
Cách nhìn nhận, đánh giá như 
vậy lạc hậu lắm rồi.

Từ ngày xây dựng nông thôn 
mới thì nhà quê bây giờ không 
thua kém gì thành phố - thậm 
chí có những điểm nhà quê 
còn nổi trội hơn thành phố như 
nếp sống văn hóa, vệ sinh môi 
trường, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, tắt lửa tối đèn có nhau. 
Tuy vậy, ngay từ những miền 
quê đổi mới ấy vẫn có những 
người “thấy đỏ tưởng chín” - 
“đứng núi nọ trông núi kia”: 
Anh Tham ở thôn Thượng, học 
hết lớp 9, không có điều kiện 
học lên, đi làm thợ xây, sau 
vài năm nay sắp trở thành thợ 
chính. Mỗi tháng anh có thu 
nhập 3 - 4 triệu đồng. Ấy vậy 
mà vẫn không yên tâm, cứ ngấp 
nghến bỏ nghề đi biên giới làm 
thuê cho những ông trùm buôn 
lậu, công cao gấp mấy lần gã 
thợ xây quèn... Nghĩ vậy, anh 
Tham rủ rê mấy người bạn ở 
làng bên bỏ nghề sửa xe đạp, 
cấy lúa, trồng rau cùng mình 
khăn gói đi làm thuê ở xứ người. 
Mấy đêm đầu mang vác hàng 
trót lọt, được ông chủ trả công 
hậu hĩnh 2 triệu đồng một đêm 
anh mừng lắm. Mấy đêm sau đó 
bị công an, biên phòng tuần tra 
vây bắt gắt gao. Cánh cửu vạn 
phải xuyên rừng, lội suối mang 
vác nặng oằn xương sống. Anh 
Tham chẳng may ngã rạn xương 
đùi, bị chủ sa thải, phải về quê. 
Biết tin anh đi làm trên biên 
giới về, dân làng tới thăm hỏi. 
Cụ Đức cao tuổi nhất làng vừa 
bước vào sân đã nói:

- Nào! Xem công nhân từ 
biên giới về có quà gì đây.

- Có đấy ạ! Xin mời cụ vào 
nhà.

Thấy đỏ tưởng chín
ngọc hồ
Hồng An, Hưng Hà

Người tới thăm mỗi lúc 
một đông, mỗi người góp một 
chuyện, rất rôm rả. Tất cả đều 
xoay quanh chuyện làm ăn thời 
đổi mới. Ông Hưng từ thôn 
Đông sang bô bô kể: Anh Mạnh 
thôn tôi nhận đấu thầu 10 mẫu 
đất bãi với giá 70kg thóc/sào/
năm để trồng chuối tiêu hồng, 
chuối tây Đài Loan, mỗi năm thu 
hơn 100 triệu đồng. Chị Hòa vừa 
đi chợ về kể: Gia đình bác Thắm 
chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, 
bò đực giống, mỗi năm thu mấy 
trăm triệu.

Đất nước thời đổi mới, nông 
thôn “thay da đổi thịt”. Điện - 
đường - trường - trạm khang 
trang, to đẹp. Con bé đi học 
mầm non, con lớn vào trường 
tiểu học, THCS. Nếu không may 
gia đình có người ốm yếu thì có 
ô tô, xe máy đưa ngay đi viện cứu 
chữa kịp thời. Giao thông thuận 
lợi, hàng hóa lưu thông, cần 
mua gì cũng có. Điện sáng, nước 
sạch về với từng gia đình... Môi 
trường sống như thế sao không 
yên tâm lập nghiệp mà cứ phải 

rời bỏ quê hương đi kiếm sống 
ở xứ người để gánh chịu sự ồn 
ào, khói bụi, ô nhiễm... Nghe chị 
Hòa nói vậy, bác Trung nói chen 
vào: Mấy năm gần đây nhiều 
địa phương có phong trào tích 
tụ ruộng đất, trồng cây nông 
nghiệp sạch được bà con nông 
dân nhiệt tình hưởng ứng. Cho 
khoán thầu 100kg thóc/sào/
năm, trả 10 năm liền. Người chủ 
đất sử dụng đồng vốn ấy vào 
việc buôn bán, phát triển ngành 
nghề. Chủ doanh nghiệp đón 
nhận người có ruộng cho khoán 
thầu vào làm công nhân cho 
doanh nghiệp. Nông thôn thời 
nay không thiếu việc làm mà chỉ 
thiếu người biết làm việc.

Qua thực tế nêu trên cho thấy, 
thời nay, “an cư lạc nghiệp” ngay 
trên quê cha đất mẹ là an toàn, 
hiệu quả nhất. Nếu cứ đứng núi 
này trông núi nọ, thấy đỏ tưởng 
chín, vội đói bốc hai tay là khó 
tránh khỏi thất bại. Đi đâu? Làm 
gì? Làm như thế nào?... Tất cả 
đều phải đắn đo suy tính cặn kẽ, 
nếu không sẽ vấp ngã khó lường.
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Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân Nguyễn 
Đình Chính sinh năm 1924 

tại thôn Bắc Lạng, xã Nguyên 
Xá, được tổ chức đảng chọn vào 
Ban công tác I, tiền thân của Biệt 
động Sài Gòn, trước lúc hy sinh 
ông bị thực dân Pháp “tặng” hai 
án tử hình, khi ra pháp trường 
ông hiên ngang đọc bản điều 
trần thực dân Pháp bằng tiếng 
Pháp “Memoi re de Desfence” và 
đòi thực dân Pháp thực hiện ba 
điều kiện: một là, được hát quốc 
ca; hai là, không được bịt mắt; 
ba là, không được trói tay, khiến 
kẻ thù khiếp sợ, phải đồng ý cho 
ông được hát quốc ca và không 
bịt mắt. Còn liệt sĩ, Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân Nguyễn 
Chát Xê là Đại đội phó Đại đội 5, 
Đoàn 10 đặc công, Bộ Tư lệnh 
Miền. Lúc Nguyễn Đình Chính 
học xong bậc tiểu học rời quê 
hương về Trường Kỹ thuật thực 
hành học thì Nguyễn Chát Xê vẫn 
còn bé nhưng 20 năm sau, hai 
người con ưu tú của quê hương 
Nguyên Xá anh hùng lại cùng 
một địa bàn hoạt động chống 
quân xâm lược ngay tại đô thành 
Sài Gòn, người đánh Pháp, người 
giết giặc Mỹ xâm lăng.

Đầu năm 1944, sau khi tốt 
nghiệp Trường Kỹ thuật thực 
hành vào làm công nhân trong 
nhà máy cơ khí Đáp Cầu (Bắc 
Ninh) một thời gian, Nguyễn 
Đình Chính xuống Hải Phòng gia 
nhập hải quân Pháp, ông được 
đưa vào Sài Gòn làm lính thợ 

Ông Nguyễn Hữu Yến, cựu du kích làng kháng chiến Nguyên 
Xá, nguyên Trung đội trưởng dân quân xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng

Hồi còn ở nhà ông Nguyễn Đình 
Chính tướng mạo khôi ngô, thông 
minh khác người. Khi lớn lên chút ít 
ông Chính lên Đáp Cầu (Bắc Ninh) học 
trường nghề và đi vào Nam hoạt động. 
Còn anh Nguyễn Chát Xê là học sinh 
xuất sắc ở làng. Lúc anh Xê tòng quân 
chống Mỹ cứu nước tôi là Trung đội 
trưởng dân quân trực tiếp tiễn anh lên 
đường. Ông Nguyễn Đình Chính và anh 

Nguyễn Chát Xê là hai liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân và đều là người con ưu tú của quê hương Nguyên Xá 
chúng tôi. Đây là niềm tự hào to lớn trên quê hương Nguyên 
Xá giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, đồng thời Nguyên 
Xá là xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp và hiện nay là xã nông thôn mới. 

  

Bà Đỗ Thị Bảo, nguyên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Trần Phú, 
nguyên hội viên Hội mẹ chiến sĩ xã Nguyên Xá, huyện Đông 
Hưng

Hoàn cảnh gia đình liệt sĩ, Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn 
Chát Xê rất khó khăn, bản thân anh 
Xê lúc còn là học sinh ở nhà rất ngoan 
ngoãn, hiếu thảo và là lao động chính 
trong gia đình. Khi đi bộ đội anh liên tục 
lập công xuất sắc và được báo công về 
địa phương. Hội phụ nữ xã, thôn, Hội 
mẹ chiến sĩ chúng tôi rất vinh dự và 
tự hào có người con chiến sĩ lập nhiều 

chiến công xuất sắc trên trận tuyến đánh quân thù bảo vệ đất 
nước, chúng tôi thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, chung 
vui với gia đình anh Xê. Ngày 10/5/1971, anh Xê anh dũng hy 
sinh, chúng tôi coi đó là một tổn thất rất lớn dẫu vẫn biết sự hy 
sinh anh dũng của anh Xê và bao anh hùng liệt sĩ của chúng ta 
vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc là vinh quang, cao cả không 
gì so sánh được.

  

Ông Nguyễn Đình Bảy, em con chú ruột liệt sĩ, Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Chính, thôn Bắc Lạng, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng

Là người trực tiếp thờ cúng liệt sĩ, 
Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân 
Nguyễn Đình Chính, tôi rất tự hào về 
người anh họ anh hùng của tôi. Thuở ấu 
nhi, tôi vẫn hay nghe các cụ trong họ tộc 
kể lại từ lúc còn nhỏ anh Chính thường 
hay tụ tập, chỉ huy bọn trẻ trong làng 
đánh trận giả, bơi lặn ở ao chùa Ấm. Khi 
bị mắng “nô như giặc” anh Chính cười 
to trả lời “Con sẽ làm tướng đánh giặc” 

và quả nhiên sau này anh là anh hùng đánh giặc ngoại xâm.

Hai con tim một nhịp đập
Hai người con ưu tú của làng Nguyễn, xã Nguyên Xá, huyện Đông 

Hưng đã chiến đấu, lập công xuất sắc và anh dũng hy sinh khi hai con 
tim tuổi đôi mươi căng tràn nhiệt huyết cách mạng, quyết chiến, quyết 
thắng quân thù, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Hai con tim 
ấy cùng một nhịp đập và đã nhỏ giọt máu thắm đỏ xuống miền Nam 
yêu thương là liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn 
Đình Chính và Nguyễn Chát Xê, một trên trận tuyến đánh đuổi thực dân 
Pháp, một trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

quang viện

trong xưởng đóng tàu Ba Son. 
Tháng 3/1945, Nhật đảo chính 
Pháp, Nguyễn Đình Chính đã 
cùng đội Thăng, người thường 
bênh vực lính thợ Việt Nam thực 
hiện kế hoạch đánh chìm chiến 
hạm Suren của Pháp. Kế hoạch 
bại lộ, Nguyễn Đình Chính bị 
địch truy nã và bị bắt, sau đó 
chúng nhốt ông ở đồn binh Lái 
Thiêu - Cát Lái rồi tiếp tục đưa 
ông xuống giam tại Vũng Tàu. 
Lợi dụng lúc địch sơ hở, ông vượt 
ngục quay trở lại Sài Gòn tiếp 
tục hoạt động cách mạng. Tại 
Sài Gòn, ông cùng anh em công 
nhân liên tục tổ chức bãi công, 
do vậy mật thám Pháp đã để mắt 
tới ông. Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 thành công, Nguyễn 
Đình Chính được cách mạng 
giao nhiệm vụ huấn luyện 2 tiểu 
đoàn dân quân địa phương để 
lùng bắt những ổ cướp trong 
vùng Lộc Ninh, Dầu Tiếng. Rồi 
trận chiến chống thực dân Pháp 
tại Sài thành buộc ông quay trở 
lại Lái Thiêu đảm trách nhiệm vụ 
Trưởng ban quân khí. Một thời 
gian sau ông được tổ chức giao 
nhiệm vụ Trưởng Ban công tác I, 
tiền thân của Biệt động Sài Gòn. 
Ban công tác I do Nguyễn Đình 
Chính chỉ huy đánh giặc trong 
hoàn cảnh thiếu vũ khí, khi có 
súng không có đạn, lựu đạn tự 
sản xuất ném không nổ, nhiều 
trận địch quay lại tấn công gây 
tổn thất nặng nề. Bằng tài trí và 
lòng dũng cảm của ông cộng với 
tinh thần chiến đấu kiên cường 

của toàn Ban, nhiều trận quân ta 
chiến thắng giòn giã, nhiều chiến 
công làm nức lòng nhân dân Sài 
Gòn, khiến kẻ thù khiếp vía kinh 
hoàng. Giữa năm 1946, ông cùng 
5 anh em trong Ban đóng giả trí 
thức thân Pháp đột nhập vào 
nhà một tên phản động chỉ điểm 
cho quân Pháp bắt 10 cán bộ 
cách mạng, tiêu diệt 5 tên phản 
động. Ngày 26/2/1947, trong một 
chuyến công tác, Nguyễn Đình 
Chính bị giặc Pháp phục kích bắt 
sống. Chúng dùng cực hình tra 
tấn ông. Hai năm trong ngục tử 
tù giặc Pháp không lung lạc được 
ý chí sắt son với cách mạng của 
ông, chúng quyết định xử bắn 
ông tại pháp trường khám Chí 
Hòa. Trước lúc hy sinh ông còn 
cắn ngón tay lấy máu viết huyết 
thư gửi vị Cha già kính yêu của 
dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong cuộc chiến đấu cam go, 
gian khổ, mưu trí, dũng cảm của 
người lính đặc công, liệt sĩ, Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân Nguyễn Chát Xê đã tham gia 
18 trận, đánh chìm 12 tàu chiến 
có trọng tải từ 8.000 - 13.000 tấn, 
đánh hư hỏng nặng 4 tàu có trọng 
tải từ 10.000 - 12.000 tấn, phá hủy 
15 triệu lít xăng dầu. Trong trận 
đánh đêm ngày 10/5/1971 tại 
bến cảng Nhà Bè và sông Lòng 
Tàu, mặc dù lính Mỹ tuần tra gắt 
gao, ban đêm hệ thống đèn pha 
cực sáng rọi soi hai mép nước rõ 
từng ngọn cỏ nhằm ngăn chặn 
đặc công Việt cộng nhưng với 
quyết tâm tiêu diệt địch Nguyễn 

Chát Xê đã cùng tổ đặc công áp 
sát mục tiêu. Trong khi đang 
gắn thuốc nổ vào tàu địch thị bị 
chúng phát hiện. Ngay lập tức 
địch cho thuyền máy yểm trợ bao 
vây, bắn như vãi đạn xuống lòng 
sông và dùng loa phóng thanh 
kêu gọi đặc công Việt cộng đầu 
hàng. Biết không thể thoát khỏi 
vòng vây quân thù, để giữ bí mật 
Nguyễn Chát Xê bình tĩnh chỉ 
huy đồng đội rút lui bảo toàn lực 
lượng còn mình ném lựu đạn thu 
hút hỏa lực địch, đánh lừa mục 
tiêu giúp đồng đội thoát khỏi 
vòng vây. Khi biết đồng đội đã 
rút lui an toàn, anh cho khối bộc 
phá nổ tung và anh dũng hy sinh. 
Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân Nguyễn Chát Xê 
sinh năm 1947 tại thôn Trần Phú, 
xã Nguyên Xá. Tháng 6/1965, 
anh tình nguyện gia nhập quân 
đội và được tuyển chọn đào tạo 
đặc công nước. Anh được tặng 
thưởng 2 Huân chương Chiến 

công giải phóng hạng Nhì, hạng 
Ba; 30 bằng khen, giấy khen; 18 
lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ 
đánh giao thông và hai lần được 
suy tôn là chiến sĩ thi đua.

Hai người con ưu tú Nguyễn 
Đình Chính và Nguyễn Chát Xê 
sinh ra và lớn lên trên vùng quê 
giàu truyền thống yêu nước, 
cách mạng mà xưa kia chỉ có 
hương lúa, bờ tre bình dị đã 
nuôi dưỡng nên ý chí anh hùng 
của những người con anh hùng. 
Xin mượn một đoạn trong bức 
huyết thư của anh hùng Nguyễn 
Đình Chính gửi vị Cha già kính 
yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thay cho lời kết: “…
con, một chiến sĩ ly hương chỉ 
biết đem xương máu ra phụng 
sự Tổ quốc. Con đã thi hành hết 
nhiệm vụ và bổn phận để xứng 
đáng là trai thời loạn, là con của 
Cha… gửi tới Cha tất cả lòng 
kính trọng của đứa con yêu sắp 
trả xong nợ nước...”.

Con đường làng in dấu chân anh hùng Nguyễn Đình Chính.
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(còn nữa)

Bức thông điệp lịch sử
Ký sự của nhà văn Minh chuyên

Kỳ 12: Từ vụ thảm sát Sơn Mỹ đến thảm bại 
Việt Nam hóa chiến tranh

Sau hàng loạt cuộc chiến đấu diễn ra 
từ vĩ tuyến 17 trở vào, tiếp đó, tổng 
tiến công Mậu Thân 1968 quân giải 

phóng đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ. 
Từ đó quân đội Mỹ càng ra sức trả thù sát 
hại người dân vô tội mà chúng nghi là đã 
tiếp tay cho lực lượng Việt cộng.

Lính Mỹ càn quét, bắn phá những nơi 
chúng tình nghi. Hàng loạt vụ xả súng 
sát hại nhân dân dã man như vụ Sài Gòn 
Execution, vụ thảm sát đồng bào ở Huế, 
vụ ba làng An…

Đặc biệt, một đơn vị lính lục quân Hoa 
Kỳ đã xả súng giết chết hơn 500 người dân 
vô tội ở làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, 
tỉnh Quảng Ngãi năm 1968.

Đây là mô hình làng Sơn Mỹ trước 
ngày xảy ra vụ thảm sát. Sau này trở thành 
trung tâm khu bảo tàng tội ác chiến tranh 
của tỉnh Quảng Ngãi.

Bất kỳ ai đặt chân qua đây cũng bùi 
ngùi xót thương những người dân vô tội. 
Họ bị chết thảm khốc dưới những họng 
súng, lưỡi lê của những tên lính viễn 
chinh khát máu.

Đây là hình các bức tượng được mô 
phỏng tại làng Sơn Mỹ khi chúng gây tội 
ác. Những người dân lương thiện trong 
tay không một tấc sắt đối mặt với những 
tên lính sát thủ, số phận họ sẽ ra sao.

Khi càn vào làng, lính Mỹ hủy diệt tất 
cả những gì chuyển động trên mặt đất. 
Người, gia súc đều là mục tiêu trút đạn 
của chúng.

Bà Phạm Thị Thuận, người sống sót 
trong vụ thảm sát kể lại chuyện những tên 
lính Mỹ xả súng bắn chết 6 người thân của 
gia đình bà ngày 16/3/1968.

Một ngày gia đình bà đang cùng dân 
làng Sơn Mỹ ra đồng lao động sản xuất 
như bao ngày trước đó. Bỗng tai họa ập 
đến.

Bà Phạm Thị Thuận nằm khuất trong 
đống xác, bọn địch tưởng bà đã chết. 
Chúng tiếp tục xả súng vào những người 
chung quanh rồi sục sạo tìm kiếm, bắn 
giết những người còn ngắc ngoải.

Một ngày 504 người dân làng Sơn Mỹ 
bị quân Mỹ bắn chết. Trong đó có 182 phụ 
nữ, 173 trẻ em, 60 ông già, 89 thanh thiếu 
niên. Một tội ác vô cùng man rợ.

Những hình ảnh còn lưu trong nhà 
bảo tàng những pho tượng mô phỏng tội 
ác hơn 40 năm trước. Ngày đó vụ thảm 

sát giấu kín, hơn một năm sau, cuối năm 
1969, khi lộ ra, ngay lập tức bị dư luận 
trong và ngoài nước lên án mạnh mẽ.

Người Mỹ thật hổ thẹn khi vụ việc đẫm 
máu này xảy ra, nó đi ngược với bản tính 
của con người. Dùng vũ lực để giết hại 
những người dân tay không là vô nhân 
đạo. Bạn biết đấy, quân đội Mỹ bị trả giá, 
bị chết thảm hại ở chiến trường Việt Nam 
ngày một gia tăng. Cùng với vụ thảm sát 
đẫm máu ở Mỹ Lai càng làm cho dư luận 
trong dân chúng nước Mỹ bức xúc, không 
yên, là nguyên nhân tạo lên làn sóng phản 
đối chiến tranh lan rộng, đòi chính phủ 
Mỹ phải rút quân đội ở Việt Nam về nước.

Nhà bảo tàng di tích Mỹ Lai còn lưu 
giữ hơn 200 bức ảnh gây tội ác. Ảnh xác 
người lớn, trẻ em chết chồng lên nhau.  
Tượng những tên lính đao phủ đang xả 
đạn vào đoàn người.

Hơn 500 sinh mạng bị giết chết. Hôm 
nay trong cảnh bình yên, cả làng vẫn thưa 
vắng bóng người. Khách tới thăm, lòng 
đau như thắt lại.

Dẫu hận thù đã khép lại nhưng nỗi 
đau của đồng bào Sơn Mỹ chưa bao giờ 
nguôi ngoai. Những cái chết đau thương 
dưới họng súng, lưỡi lê của kẻ sát nhân 
không còn tính người như thể vừa mới 
xảy ra.

Những người lương thiện vốn yêu 
chuộng cuộc sống hòa bình, tại sao họ 
phải chết như vậy.

Nhiều gia đình bị giết sạch, nhà cửa bị 
đốt cháy trơ trụi.

Những cựu binh từng chứng kiến 
nhiều cảnh đau thương của đồng bào 
Nam Bộ nhưng khi vào đây họ vẫn không 
thể tưởng tượng nổi, đã gần 50 năm quân 
đội Mỹ giết hại hơn 500 người dân làng 
Sơn Mỹ, nay xóm làng vẫn tiêu điều, 

hoang vắng. Dấu ấn chiến tranh và tội ác 
man rợ của quân xâm lược vẫn còn đây. 
Mặt đất bầm tím, người bị giết, nhà bị đốt, 
tường đổ, cây bị cháy, cảnh vật, mắt nhìn, 
đau thương xa xót vẫn còn đây.

Đây là một bằng chứng, kẻ gây ra thảm 
họa không thể chối cãi. Ở bên kia trái đất, 
lương tâm các người có đau xót không?

Những năm hòa bình, nhiều người 
Mỹ, có cả những người từng gây tội ác, 
đã sang Việt Nam, tới Sơn Mỹ, trong tâm 
trạng lo âu, ân oán. Nhưng rồi họ lại ngạc 
nhiên trước những cử chỉ độ lượng, từ 
chính những người trong gia đình có 
người thân bị sát hại.

Nhân dân Sơn Mỹ từ nỗi đau thấu 
cùng trời đất, nhưng với tấm lòng vị tha, 
họ đã nén nỗi đau để ân oán hận thù khép 
lại. Đó vốn là truyền thống của dân tộc 
Việt Nam.

*
*      *

Để thực hiện mưu đồ biến miền Nam 
Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, quân 
đội Mỹ và quân đội các nước chư hầu của 
Mỹ ngày càng được tăng cường cả phương 
tiện chiến tranh và số quân tác chiến.

Khi chiến lược chiến tranh đặc biệt bị 
đánh bại, ngay sau đó chiến lược chiến 
tranh cục bộ được thay thế. Người Mỹ 
hy vọng họ sẽ giành lại được quyền làm 
chủ chiến trường. Hơn nửa triệu quân Mỹ 
được tung vào miền Nam để thực hiện kỳ 
vọng đó.

Với đội quân hùng hậu, có pháo binh 
và không quân áp đảo, có quân lực Việt 
Nam cộng hòa làm hậu thuẫn, người Mỹ 
hoàn toàn tin rằng họ sẽ đánh bật quân 
đội Bắc Việt ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Ông Joe Galloway, chuyên gia quân sự 
Mỹ cho rằng: Việc đưa quân đội Mỹ vào 

Việt Nam, ban đầu với danh nghĩa giúp 
đỡ miền Nam Việt Nam chống lại cộng 
sản. Nhưng dần dần nó lại trở thành một 
cuộc chiến đẫm máu của người Mỹ. Một 
cuộc chiến vô vọng.

Chuyên gia Bob Clewell thì khẳng 
định cuộc chiến đã không đem lại điều 
gì cho cả hai phía. Cái giá phải trả là quá 
đắt. Rất nhiều lính Mỹ đã phải bỏ xác ở 
đây.

Tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi 
nhận 58.000 lính Mỹ đã chết tại Việt Nam. 
Cuộc tổng tấn công Mậu Thân, quân giải 
phóng đã đánh bại ý chí xâm lược của 
người Mỹ. Cục diện chiến trường miền 
Nam Việt Nam hoàn toàn thay đổi, buộc 
người Mỹ phải tính đến chuyện rút dần 
quân đội về nước.

Theo chuyên gia Bop Clewell, tiến 
trình Việt Nam hóa chiến tranh diễn ra 
tương đối thuận. Quân đội Việt Nam cộng 
hòa được trang  bị hiện đại, tuy không còn 
nhiều lính Mỹ, tức đồng minh trực tiếp 
chiến đấu, họ vẫn tự tin. Quân giải phóng 
chưa hồi phục sau Mậu Thân. Họ hạn chế 
hoạt động để thúc đẩy việc rút quân Mỹ.

Theo giáo sư Paul Atwood, mở đầu 
thực hiện Việt Nam hóa, Việt Nam cộng 
hòa dồn sức bình định các vùng nông 
thôn nhằm đẩy lực lượng cộng sản ra 
khỏi dân chúng. Từ những cuộc càn quét 
đẫm máu, hơn 15.000 người đã bị giết hại. 
Quân giải phóng tạm thời lui về các vùng 
rừng núi, biên giới. Họ chuẩn bị thế trận 
cho việc chống lại lực lượng đối phương.

“Vấn đề sai lầm trong việc thực hiện 
Việt Nam hóa chiến tranh là phía quân 
đội Việt Nam cộng hòa đã nhất nhất theo 
các quy chuẩn của Mỹ. Họ quen kiểu 
đánh nhau tốn tiền như quân Mỹ. Sức 
chiến đấu của quân đội phụ thuộc hoàn 
toàn vào viện trợ của Mỹ. Viện trợ mà 
giảm thì ảnh hưởng rõ rệt đến sức chiến 
đấu của quân đội. Điều này góp phần giải 
thích tại sao quân lực Việt Nam cộng hòa 
mau chóng sụp đổ trong những năm cuối 
cùng của cuộc chiến”.

Ông Nguyễn Đức Khẩn, thương binh 
xã Ea Na, huyện Krông Ana, một trong 
những chiến sĩ quân giải phóng, sau 
chiến dịch Mậu Thân các ông trở lại vùng 
biên giới, chuẩn bị cho những trận đánh 
tiếp theo.

Một số vật dụng sinh hoạt còn lại sau vụ 
thảm sát.

Bia đá khắc tên những người bị lính Mỹ tàn sát ngày 16/3/1968 tại khu chứng tích Sơn Mỹ (thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi).

Những bản ghi chép lời kể của các nhân 
chứng trong vụ thảm sát Sơn Mỹ.



8 Chuû nhaät, ngaøy 2/7/2017

TỔNG BIÊN TẬP: VŨ ANH THAO                                                                       PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - Hoàng Minh Sơn                                     THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình                                         
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

Trong tuần, Báo Thái Bình đã 
nhận được gần 40 tin, bài của các 
cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. 

Phản ánh hoạt động kinh tế 
trong tuần chủ yếu là tin, bài của 
cộng tác viên Đài TTTH các huyện 
Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng 
viết về sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn: Vũ Thư huy động tối đa 
nhân lực, phương tiện tập trung làm 
đất gieo cấy 8.000ha lúa mùa và tập 
huấn tổng điều tra kinh tế giai đoạn 
2; Điện lực Đông Hưng chủ động bảo 
đảm an toàn lưới điện trước mùa 
mưa, bão; Kiến Xương cày lật trên 
9000ha đất… 

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 
27/7/2017), các cộng tác viên dành 
sự quan tâm đặc biệt phản ánh 
những nghĩa cử cao đẹp, hoạt động 
nổi bật của các địa phương với tấm 
lòng “Uống nước nhớ nguồn” như  
xã Thái Phương (Hưng Hà), xã Tân 
Phong (Vũ Thư) có nhiều việc làm 
thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, 
người có công với cách mạng; Huyện 
đoàn Hưng Hà “Đền ơn đáp nghĩa”; 
Bộ CHQS tỉnh với 23 căn nhà ấm áp 
tình quân dân; Hội doanh nghiệp 
cựu chiến binh Đông Hưng góp sức 
xây dựng nhà ở cho người có công… 

Bên cạnh đó, cộng tác viên Thành 
Đô đưa tin: Toàn tỉnh có gần 1.000 
dân công hỏa tuyến được hưởng chế 
độ trợ cấp một lần theo Quyết định 
số 49 của Thủ tướng Chính phủ; 
cộng tác viên Văn Dũng viết về kinh 
nghiệm hay trong quản lý quân 
nhân dự bị ở xã Thượng Hiền và xã 
Bình Minh (Kiến Xương)…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, ngày 
Gia đình Việt Nam 28/6 là chủ đề 
bài viết xúc động của cộng tác viên 
Anh Tú: “Duyên nợ cả cuộc đời”, viết 
về gia đình NSND Văn Mởn - NSƯT 
Thúy Hiền: “Gần 60 năm bên nhau 
là cả quãng thời gian ông bà cùng 
vun vén, chắt chiu cho những êm 
đềm của mái ấm nhỏ. Giữa những 
thị phi trong cuộc đời của người 
nghệ sĩ, mối tình vắt qua hai thế kỷ 
vẫn luôn được ông bà trân trọng, 
gìn giữ. Và có lẽ, với NSND Văn Mởn 
- NSƯT Thúy Hiền thì thành công, 
hạnh phúc nhất đã là sự tin yêu, 
ghi nhớ của một thế hệ yêu chèo, mê 
chèo không chỉ trên quê lúa”. Cộng 
tác viên Hà Thanh viết về gia đình 
sinh con một bề gái của anh Khái 
chị Tho ở xã Việt Hùng, huyện Vũ 
Thư là minh chứng rõ nét cho việc 
“trọng nữ”, bình đẳng, bởi quan 
niệm “Chỉ cần trong ấm, ngoài ắt 

sẽ êm”. Các cộng tác viên Nguyễn 
Hường, Trương Quyên lại đề cập 
đến việc các gia đình quản lý con 
trẻ khi mùa hè đến như thế nào để 
nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng 
những kỷ niệm, những ký ức, những 
kỹ năng sống trong mối giao hòa với 
thiên nhiên, với quê nhà khi trăn trở 
đặt bút viết tản văn “Những mùa hè 
thương nhớ”: “Với rất nhiều người, 
mùa hè là oi bức, là khó chịu nhưng 
với riêng tôi, mùa hè là mùa khó 
quên nhất vì nó đong đầy những 
kỷ niệm đẹp. Tôi tin, mình trưởng 
thành lên từ những mùa hè tuổi thơ 
như thế. Giờ đây, khi nhìn những 
bạn nhỏ, trong đó có cả con tôi, mùa 
hè là những ngày trốn trong phòng 
điều hòa với ti vi, điện thoại hay đến 
những trung tâm học thêm, nếu có 
“thả” ra thì ngoài kia là bao nhiêu 
rình rập, lo lắng. Không biết sau này 
ký ức tuổi thơ về mùa hè của chúng 
là như thế nào?”. 

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng 
chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh 
minh họa theo nội dung để thuận 
tiện cho chúng tôi trong quá trình 
biên tập, sử dụng. Rất mong nhận 
được tin, bài, ảnh cộng tác của các 
đồng chí và các bạn qua địa chỉ 
email: toasoan@baothaibinh.com.
vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: 
Báo Thái Bình, số 13 phố Lý Thường 
Kiệt, thành phố Thái Bình. 

Vụ hè năm nay, nông dân Vũ Thư gieo trồng 
hơn 200ha dưa lê trên đất sau thu hoạch lúa 
xuân, tập trung ở các xã Song An, Trung An, Minh 
Quang. Đến nay, nông dân đã cơ bản thu hoạch 
xong dưa lê vụ hè. 

Điều kiện thời tiết không thuận lợi, vụ hè năm 
nay dưa lê cho năng suất từ 300 - 400 kg/sào, giảm 
40 - 50% so với các năm trước. Khâu tiêu thụ dưa 
khá thuận lợi, tuy nhiên giá bán trung bình chỉ 
đạt từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, giảm khoảng 10% so 
với vụ dưa hè năm 2016 và giảm 30 - 40% so với 
những năm trước. Năng suất và giá bán đều giảm 
nên ước tính sau khi trừ chi phí đầu tư, nông dân 
chỉ thu được khoảng 800.000 đồng - 1 triệu đồng/
sào, giảm 50% giá trị thu nhập so với các vụ trước. 

Ngay sau khi nông dân thu hoạch dưa lê vụ hè, 
các HTXNN tập trung tuyên truyền, vận động bà 
con kịp thời giải phóng mặt ruộng, vệ sinh, rắc vôi 
bột khử trùng và tiến hành làm đất để bảo đảm 
tiến độ gieo cấy lúa vụ mùa.

Vũ Thư
Thu nhập dưa lê vụ hè
giảm 50%

Quỳnh Lưu


