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phạm viết thanh
Thành phố Thái Bình

Tháng năm, chúng tôi về 
Quỳnh Phụ khi ngoài 
đồng lúa đang đến kỳ thu 

hoạch, công việc thường ngày ở 
huyện còn bộn bề những lo toan. 
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn 
Quang Cơ phải trễ cuộc hẹn làm 
việc với chúng tôi ít phút vì anh 
đang có nhiệm vụ quan trọng là 
về Quỳnh Trang trao Huy hiệu 
Đảng cho các đồng chí đảng 
viên nhân dịp kỷ niệm 127 năm 
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Vừa về đến phòng làm việc, anh 
đã bắt ngay vào câu chuyện xóa 
bỏ lò vôi ở cầu Nghìn theo chỉ 
đạo của tỉnh: Mới đây về gặp gỡ 
bà con thị trấn An Bài, đối thoại 
thẳng thắn, cởi mở để bà con 
hiểu thật đầy đủ chủ trương của  
tỉnh và chính sách hỗ trợ đối với 
chủ lò vôi, thực hiện nghiêm túc 
thời gian tháo dỡ lò vôi, phân 
tích để mọi người hiểu cái được 
và mất khi các lò vôi hoạt động. 
Rồi bất ngờ anh chuyển sang 
một đề tài khác là xây dựng nông 
thôn mới (NTM) ở Quỳnh Phụ, 
chuyển cho chúng tôi báo cáo 
kết quả xây dựng NTM đến hết 
quý I/2017.

Hết năm 2016, Quỳnh Phụ có 
23/36 xã hoàn thành xây dựng 
NTM. Các xã này hiện đang tập  
trung củng cố, nâng cao chất 
lượng các tiêu chí. Riêng 16 xã 
được công nhận đạt chuẩn NTM 
năm 2015 cũng đã hoàn thiện 
các tiêu chí còn nợ theo yêu cầu 
của tỉnh. Nói đến đây, Chủ tịch 
Nguyễn Quang Cơ dõi mắt nhìn 
ra xa như để tìm một sự chia sẻ 

QUYẾT LIỆT, SÂU SÁT 
LỘ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI       

QUỲNH  PHỤ

Năm 2016, Quỳnh 
Phụ có 7 xã (Đông 
Hải, Quỳnh Trang, 
Quỳnh Bảo, An Cầu, 
Quỳnh Ngọc, An Vũ, 
An Dục) mặc dù đã 
được đoàn thẩm định 
của tỉnh công nhận 
hoàn thành 19/19 
tiêu chí nhưng chưa 
được tỉnh công nhận 
đạt chuẩn NTM do 
có nợ xây dựng cơ 
bản vượt quá mức 
cho phép. 6 xã còn 
lại của huyện cũng 
đạt từ 13 - 17 tiêu 
chí. Những xã này đã 
hoàn thành các tiêu 
chí như quy hoạch, 
điện, bưu điện, nhà ở 
dân cư, thu nhập, tỷ 
lệ lao động có việc 
làm thường xuyên, 
hình thức tổ chức 
sản xuất, giáo  dục, y 
tế, văn hóa, hệ thống 
chính trị, an ninh trật 
tự xã hội.

của chúng tôi: Các xã còn lại 
đều có nhiều khó khăn, những 
“anh khỏe” thì đã về đích trong 
khi tỉnh siết chặt cơ chế trong đó 
có quy định: xã nào nợ quá 1 tỷ 
đồng xây dựng cơ bản thì chưa 
được công nhận.

Vì sao khó khăn như Quỳnh 
Phụ mà có được kết quả khả 
quan như vậy? Chúng tôi đặt câu 
hỏi với Chủ tịch Nguyễn Quang 
Cơ. Vẫn cái giọng đầy nhiệt huyết 
của một cán bộ trưởng thành từ 
tuyên giáo, hòa quyện với cái 
lắng sâu của người lãnh đạo sâu 
sát cơ sở, anh cho biết: Trong 
thời gian qua, tuy còn nhiều 
khó khăn nhưng dưới sự lãnh 
đạo của cấp ủy, chính quyền từ 
huyện đến cơ sở, sự đồng thuận 
của nhân dân, nhiệm vụ xây 
dựng NTM của Quỳnh Phụ tiếp 
tục đạt được kết quả tích cực. 
Phong trào “Quỳnh Phụ chung 
sức xây dựng nông thôn mới” có 
sức lan tỏa, vừa rộng vừa sâu, tạo 
động lực mạnh mẽ cho quá trình 
triển khai thực hiện các mục 
tiêu xây dựng NTM. Bức tranh 
Quỳnh Phụ như các anh thấy, cơ 
sở vật chất, hạ tầng nông thôn 
có sự thay đổi nhanh chóng, hệ 
thống giao thông, thủy lợi, điện, 
trường, trạm y tế... được đầu tư, 
từng bước, có lộ trình chắc chắn. 
Bài học mất ổn định trước đây 
luôn nhắc nhở các thế hệ lãnh 
đạo hôm nay dứt khoát không 
chạy theo thành tích, xây dựng 
NTM là của dân, cho dân nên 
dân phải được biết, được làm và 
được hiểu thật đầy đủ. Thành 

công bước đầu của những xã về 
đích NTM là công tác quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội của đội 
ngũ cán bộ được nâng cao, đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân được cải thiện. Các thiết chế 
văn hóa ở cơ sở được tăng cường, 
văn hóa truyền thống được khôi 
phục, diện mạo nông thôn có sự 
đổi thay, các tầng lớp nhân dân 
đồng thuận, góp công, góp của, 
hiến đất..., tự tháo dỡ  công trình 
để xây dựng NTM.

Làm gì để đưa các xã còn lại 
về đích NTM là băn khoăn của 
chúng tôi. Chủ tịch Nguyễn 
Quang Cơ trả lời: Quỳnh Phụ 
làm quyết liệt, cụ thể trong lộ 
trình xây dựng NTM, giao nhiệm 

vụ cho từng phòng, ban và các 
xã còn lại, chức năng của phòng 
nào, thuộc tiêu chí nào phải tập 
trung chỉ đạo, thường xuyên báo 
cáo kết quả và vướng mắc cần 
tháo gỡ về huyện. Ví dụ, 7 xã chưa 
được công nhận năm 2016 phải 
khẩn trương hoàn thiện thủ tục 
liên quan đến đất 372 để cho đấu 
thầu. Đồng thời, huy động mọi 
nguồn lực của địa phương để 
trả nợ xây dựng cơ bản, bảo đảm 
dưới 1 tỷ đồng, xong trước ngày 
15/6/2017. Phòng Tài nguyên 
và Môi trường hỗ trợ UBND các 
xã lập quy hoạch, hoàn thiện hồ 
sơ,  thẩm định trích lục, trích đo 
bản vẽ quy hoạch khu đất, tham 
mưu UBND huyện ra quyết định 

thu hồi chuyển mục đích sử 
dụng đất theo quy định. Phòng 
Tài chính đôn đốc, hướng dẫn 
các xã đăng ký về đích năm 2016 
thanh toán nợ xây dựng cơ bản, 
tổng hợp báo cáo Sở Tài chính 
thẩm  định tiêu chí “Nợ xây dựng 
cơ bản” để trình tỉnh xét công 
nhận. Trung tâm Phát triển quỹ 
đất phối hợp với các đơn vị liên 
quan xây dựng kế hoạch đấu giá 
quyền sử dụng đất cho các xã, 
ưu tiên cho các xã về đích năm 
2016. Các phòng: Kinh tế và Hạ 
tầng, Giáo dục, Văn hóa Thông 
tin, Chi cục Thống kê, Trung tâm 
Y tế, Công an huyện… theo chức 
năng của mình làm tốt nhiệm vụ 
được giao, phục vụ cho mục tiêu 
xây dựng NTM.

Câu chuyện xây dựng NTM ở 
Quỳnh Phụ lẽ ra không dừng lại 
ở đây nhưng vì buổi chiều Chủ 
tịch Nguyễn Quang Cơ lại đi họp 
ở tỉnh để bàn về chủ trương tích 
tụ ruộng đất cho nhà đầu tư vào 
Thái Bình, trong đó có Quỳnh 
Phụ. Chúng tôi chia tay Chủ 
tịch Nguyễn Quang Cơ trong cái 
nắng đầu hè đổ xuống hàng cây 
xanh mát bên hai đường phố thị 
trấn Quỳnh Côi.

Đường nông thôn mới xã An Mỹ (Quỳnh Phụ). Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Ảnh: MINH HƯNG
Nông dân xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) phát triển kinh tế nhờ nuôi cá lồng.
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gỗ lũa
Nhìn dáng người, Nguyễn 

Gia Thành giống một 
người thợ cần cù hơn là 

ông chủ của một cơ sở sản xuất 
có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi 
năm. “Cái nghiệp nó vận vào 
thân”, Thành tự lý giải như vậy 
cho bề ngoài cũng như cuộc 
đời gắn bó với gỗ lũa của mình. 
Anh kể, tuổi thơ của mình không 
phải là những trò đánh khăng, 
đánh đáo như chúng bạn mà 
suốt ngày kiếm đất sét hay khúc 
gỗ bỏ đi rồi hỳ hục nặn, đẽo cho 
ra hình, ra dáng. Ấy là niềm đam 
mê chẳng thể lý giải nổi. Tiếc 
rằng, khi lớn lên, theo ý bố mẹ, 
Thành theo học một ngành hoàn 
toàn khác rồi ra trường đi làm ở 
một công ty đóng tàu tại thành 
phố Hải Phòng. Nhưng đam mê 
khó bỏ, dù có công việc ổn định, 
thu nhập khá Thành vẫn xin 
học việc chế tác gỗ lũa tại một 
xưởng mộc. Sẵn có sự khéo tay, 
lại cần cù, ham học hỏi nên anh 
thành nghề nhanh hơn người 
khác. Chỉ một năm sau đã được 
nhận làm nghề ngay tại xưởng. 
Từ đây, ý nghĩ về quê lập nghiệp 
với niềm đam mê của mình càng 
thôi thúc anh. Được sự động 
viên của vợ, anh quyết định xin 
nghỉ việc để về quê mở xưởng 
chế tác gỗ lũa nghệ thuật. Đó là 
năm 2009. Niềm vui được sống 
bằng nghề chưa bao lâu lại phải 

Từ những khúc gỗ lũa thô kệch, với sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của mình, anh 
Nguyễn Gia Thành ở xã Đông La (Đông Hưng) đã tạo nên những tác phẩm sinh động, 
có “hồn”, mang lại giá trị kinh tế cao.

Thổi hồn
vào

tiến quang
Đài TTTH Đông Hưng

đối mặt với bao khó khăn, thách 
thức. Không có vốn để mua máy 
móc, thiết bị, thuê nhân công 
nên không thể làm được sản 
phẩm cỡ lớn; thị trường tiêu 
thụ không nhiều vì khách hàng 
chưa biết đến sản phẩm. “Nhiều 
lúc nản chí thì vợ lại động viên. 
Cô ấy còn lao vào phụ tôi đánh 
ráp, đục, đẽo gỗ dù chân yếu tay 
mềm khiến tôi nghĩ mình không 
thể bỏ cuộc” - Thành chia sẻ. 
Vậy là hai vợ chồng cặm cụi làm 
việc rồi cố gắng nắm bắt thông 
tin, hễ ở đâu có hội chợ, triển 
lãm là lại đem sản phẩm đến 
giới thiệu với khách hàng. Với 
chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, sản 
phẩm dần được biết đến. Thành 
cho biết: Gỗ lũa là phần gỗ cứng 
nhất của cây sau khi chết, nó 
có muôn hình vạn dạng. Người 
thợ tùy theo dáng hình của gỗ 
mà chế tác thành sản phẩm. Do 
đó, trí tưởng tượng là điều quan 
trọng nhất, từ gốc cây phải nhìn 
ra sản phẩm, từ đó mới đục, đẽo. 
Có khúc gỗ phức tạp, nghĩ mãi 
mà không ra, nửa đêm tôi còn 
ra ngắm nghía khiến vợ tưởng 
là mộng du. Thành luôn quan 
niệm sản phẩm mình làm ra 
cũng giống như một tác phẩm 
nghệ thuật, phải làm hết sức 
mình để tác phẩm không những 
đẹp mà còn có “hồn”. Chính vì 
vậy, nhiều lần khách hàng giục 

tiến độ nhưng không vì thế mà 
anh làm ẩu, làm cho xong. Bên 
cạnh đó, anh còn dành thời 
gian để đi nhiều nơi lựa chọn gỗ 
nguyên liệu vừa ý. Làm bằng cả 
sự đam mê và nhiệt huyết, anh 
và những người thợ của mình 
đã cho ra đời nhiều sản phẩm 
đẹp. Tiêu biểu như năm 2009, 
Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã 
xác lập kỷ lục bức tượng Bồ Đề 
Đạt Ma vi hành bằng gỗ nu gõ 
lớn nhất ở cơ sở của anh. Hay 
bộ bàn ghế lũa có tên Kỳ mộc 
trường tồn được anh và thợ chế 
tác một năm mới hoàn thành, 
được khách hàng tại Bắc Ninh 
mua với giá trên 1 tỷ đồng. Đam 
mê, sáng tạo và chăm chỉ là mấu 
chốt để Thành từng bước phát 
triển hoạt động kinh doanh của 
mình. Hiện anh là chủ cơ sở sản 
xuất gỗ lũa nghệ thuật Thành 
Long tại cụm công nghiệp Đông 

La, cạnh quốc lộ 10. Với quy mô 
nhà xưởng trên 3.000m2 đầy đủ 
máy móc, sản xuất nhiều mặt 
hàng gỗ lũa của các loại gỗ như 
gù hương, dổi, trắc… với nhiều 
loại sản phẩm như tượng tam 
đa, 12 con giáp...

Năm 2016, sản phẩm của 
anh được Tạp chí Công Thương 
chứng nhận: Đã được người 
tiêu dùng bình chọn là top 100 
thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ 
nổi tiếng tại Việt Nam năm 2016. 
Không dừng lại ở đó, Thành cho 
biết sẽ tiếp tục mua thêm máy 
móc, thuê thêm nhân công để 
mở rộng quy mô xưởng, làm ra 
nhiều sản phẩm chất lượng hơn 
nữa, góp phần quảng bá thương 
hiệu gỗ lũa Thái Bình ra các tỉnh 
bạn. Với Nguyễn Gia Thành, có 
lẽ thành công hiện tại mới chỉ là 
khởi đầu cho bước đường chinh 
phục niềm đam mê của mình.

Trung bình mỗi 
tháng cơ sở xuất 
bán 100 sản phẩm 
đi Thái Nguyên, 
Hà Nội, Phú Thọ, 
Vĩnh Phúc... Doanh 
thu hàng năm trên 
dưới 4 tỷ đồng, tạo 
việc làm cho 12 lao 
động thường xuyên 
với thu nhập từ 
6 - 18 triệu đồng/
người/tháng.

Một số sản phẩm của cơ sở gỗ lũa nghệ thuật Thành Long.
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Ngày nay, việc rèn thói 
quen đọc sách cho trẻ 
nhỏ là thách thức lớn 

đối với không ít bậc phụ huynh. 
Không chỉ vì lịch học, sinh hoạt 
tại trường dày đặc của các con 
mà còn bởi những bộ phim hoạt 
hình, những trò chơi điện tử hay 
những thiết bị công nghệ hiện 
đại như điện thoại thông minh, 
máy tính bảng,… lúc nào cũng 
như một “bữa ăn ngon” đã được 
dọn sẵn cho trẻ nhỏ với đầy ắp 
những thước phim, trò chơi bắt 
kịp xu hướng, mang tính giải 
trí cao, hình ảnh sinh động, âm 
nhạc lôi cuốn. Thậm chí, dù 
nhiều bố mẹ hiểu rằng: không 
có thói quen đọc sách, con sẽ 
trở nên lười tưởng tượng, không 
muốn sáng tạo, nhưng không 
thể phủ nhận trong những ngày 
hè các con được rảnh rỗi về thời 
gian, nhiều gia đình đã coi việc 
để trẻ thỏa sức chơi điện tử, nghe 
nhạc, xem phim là phương pháp 
“giữ trẻ” hiệu quả. 

“Kỳ nghỉ hè của Đức dô”
Tháng năm về với những 

buổi sáng bầu trời trong veo, với 
sắc tím thủy chung của những 
tán bằng lăng, với màu đỏ rực 
cả một góc trời bởi những hàng 
phượng vĩ, với tiếng ve kêu râm 
ran,… Ấy là lúc mà các bạn học 
sinh hiểu rằng những tháng ngày 

tạm rời xa thầy cô, bạn bè, xa mái 
trường thân yêu đã đến, để bước 
vào một mùa hè với đầy ắp kỷ 
niệm của tuổi thơ. Để rồi, những 
kỷ niệm thân thương ấy sẽ theo 
ta đến suốt cuộc đời, trở thành 
hành trang không thể thiếu trên 
mỗi bước đường tương lai.

Bắt đầu từ nguồn cảm hứng 
ấy mà tập truyện thiếu nhi “Kỳ 
nghỉ hè của Đức dô” với nhân vật 
chính là cậu bé với cái trán bướng 
Đức dô đã được nhà thơ Ánh 
Tuyết thân mến dành tặng riêng 
tới các độc giả nhỏ tuổi và những 
người lớn vẫn luôn nhớ về một 
thời tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. 
Nghỉ hè, trong khi các bạn cùng 
lớp đã có biết bao dự định, đó là 
ngồi bên máy tính và trò chuyện 
quên tháng ngày, đó là tham gia 
vào các lớp học thêm toán, tiếng 
Anh, hội họa,… thì Đức dô nhận 
được quyết định bất ngờ của bố, 
đó là về quê với ông bà để hiểu 
được cuộc sống ở quê ra sao, có 
khác gì trên thành phố. Vậy là 
chuỗi ngày với biết bao khám 
phá mới lạ của cậu bé đã quen 
với nhịp sống thành thị được bắt 
đầu cùng thật nhiều bỡ ngỡ.

Qua mười hai mẩu truyện 
ngắn, mỗi độc giả như hòa mình 
vào với kỳ nghỉ hè của cậu bé Đức 
dô trên miền quê ở đồng bằng 
Bắc Bộ với những đêm trăng 
sáng xem chèo chật kín cả sân 

đình, với trò chăn trâu, tắm ao, 
với những món ăn dân giã như 
hạt mít luộc, cốc nước chè đặc, 
hay củ sắn, củ khoai, với những 
câu ca dao tục ngữ tưởng chừng 
chỉ nằm trong sách vở giờ đây lại 
gắn liền với cuộc sống thường 
ngày,… và còn thật nhiều bất ngờ 
thú vị khi về với miền thôn quê. 
Không có máy tính, tivi, Đức dô 
hòa nhập nhanh chóng với đám 
trẻ con làng quê để rồi trở thành 
thủ lĩnh của cả bọn. Cậu bé còn 
được các bạn dẫn đi gặp chú 
nhà văn dù là thương binh nặng 
nhưng luôn miệt mài viết truyện, 
làm thơ và đạt được nhiều giải 
thưởng văn học. Để rồi từ đó cậu 
bé Đức dô vốn dĩ ở nhà luôn được 
bố mẹ chiều chuộng, nay đã cảm 
thấy thật xấu hổ và quyết tâm sẽ 
làm những điều thật có ý nghĩa. 

Tình yêu thương dành cho tuổi 
thiếu nhi

Không chỉ có tập truyện thiếu 
nhi “Kỳ nghỉ hè của Đức dô” mà 
nhà thơ Ánh Tuyết còn gây ấn 
tượng với các độc giả nhỏ tuổi 
bởi tập truyện như một cuốn hồi 
ký mang tên “Mũ rơm vàng”. Đó 
là những năm tháng mà cả thế 
hệ lớn lên khi đất nước còn đang 
gánh chịu chiến tranh phá hoại, 
là những mẩu chuyện ngắn về 
cuộc sống nhiều gian khó nhưng 
luôn mang trong mình lý tưởng 

Nhà thơ Ánh Tuyết

và những tập truyện 
thiếu nhi
Nhà thơ Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, vốn nổi danh với khá nhiều 

tác phẩm thơ, văn xuôi, truyện ngắn về đề tài chiến tranh. Vậy nhưng, bà cũng là cây bút có duyên trong những 
sáng tác dung dị dành cho thiếu nhi với những câu chuyện ngắn vừa giản dị, gần gũi, vừa sâu sắc, chan chứa 
tình người khiến cho độc giả ở mọi lứa tuổi, qua mỗi trang sách, đều bâng khuâng nhớ về những tháng ngày 
tuổi thơ lớn lên bên ông bà, bố mẹ, trong ngôi làng nhỏ bé thân thương…

anh tú

Những tập truyện thiếu nhi của nhà thơ Ánh Tuyết là món quà dành tặng thư viện Trường THCS Lương Thế Vinh 
nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

của những cô bé, cậu bé thời kỳ 
tết mũ rơm vàng đi học. 

Đọc truyện ngắn “Mũ rơm 
vàng” của nhà thơ Ánh Tuyết, 
em Lại Quang Dũng, lớp 7a1, 
Trường THCS Lương Thế Vinh, 
thành phố Thái Bình chia sẻ 
rằng: Em đặc biệt yêu thích cuốn 
truyện bởi qua đó em hiểu được 
cuộc sống của trẻ em trong chiến 
tranh gian khổ. Và em thật sự ấn 
tượng về những chiếc mũ rơm 
được nhà thơ Ánh Tuyết đề cập 
đến giờ đây đã không còn được 
sử dụng nữa, đó là những chiếc 
mũ được tết bằng rơm thật dày 
không chỉ có tác dụng bảo vệ đầu 
khỏi bom bi của giặc mà còn vô 
cùng nên thơ khi thơm mùi rơm, 
mùi nắng và bạn nhỏ nào cũng 
trông rắn rỏi, “xinh ra trò” trong 
những chiếc mũ rơm nếp vàng 
óng ấy. 

Nhà thơ Ánh Tuyết tâm sự 
rằng: Dù đã thử sức với nhiều thể 
loại thơ văn nhưng bà luôn trăn 
trở trẻ em ngày nay, đặc biệt là trẻ 
em thành thị, có lẽ có nhiều thiệt 
thòi so với lứa tuổi thiếu nhi trước 
đây. Nhiều em bởi dành thời gian 
trước màn ảnh nhỏ mà xa lạ với 
những trò chơi dân gian, không 
có những buổi rong chơi, nô đùa 
cùng chúng bạn để hiểu về cuộc 
sống thiên nhiên thật nhiều sắc 
màu và bí ẩn thú vị. Giờ đây, các 

em nhỏ được hưởng cuộc sống 
ấm no, yên bình, bởi vậy những 
năm tháng chiến tranh gian khổ 
của dân tộc đối với các bạn chỉ 
còn là hình ảnh trong những 
thước phim đen trắng, đôi khi 
là qua lời kể của ông bà. Là một 
người cầm bút, nhà thơ Ánh 
Tuyết tự nhận thấy rằng mình 
cũng cần có trách nhiệm trong 
việc truyền đến thế hệ mai sau 
tình yêu, lòng tự hào, sự hiểu biết 
về một thời kỳ cha ông đã lớn 
lên trong bom đạn, khói lửa của 
chiến tranh. Cuộc sống khi ấy dù 
nhiều gian khó nhưng cũng thật 
thân thương và chan chứa tình 
người.

Khép lại tập truyện thiếu nhi 
“Kỳ nghỉ hè của Đức dô”, “Mũ 
rơm vàng” của nhà thơ Ánh 
Tuyết, có lẽ không chỉ các bạn 
nhỏ mà bao độc giả cũng có 
chung mong ước với tôi, đó là 
niềm mong ước được sống mãi 
với những tháng ngày tuổi thơ 
hồn nhiên bên gia đình thân yêu, 
bên chúng bạn lúc nào mặt mày, 
quần áo cũng lấm lem bởi những 
trò nghịch bùn đất,… Và qua 
mỗi cuốn truyện thiếu nhi, cơn 
mưa tuổi thơ ấy lại như một lần 
nữa tưới mát thêm tâm hồn của 
những người lớn phần nào đã 
cằn cỗi bởi những tấp nập, bon 
chen từ cuộc sống thường ngày…

Cô giáo Vũ Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế 
Vinh, thành phố Thái Bình

Bởi Trường THCS Lương Thế Vinh có 
những tủ sách ở mỗi lớp học và thư viện nên 
các em học sinh luôn được khuyến khích 
đọc sách và cùng chia sẻ với nhau những 
cuốn sách hay. Tuy nhiên, bởi việc học 
chiếm rất nhiều thời gian nên việc đọc sách 
chủ yếu diễn ra trong dịp hè hay những giờ 
ra chơi. Tôi cảm thấy những tập truyện của 

nhà thơ Ánh Tuyết được các em học sinh yêu thích bởi mỗi câu 
chuyện có độ dài vừa đủ, phù hợp với tâm lý trẻ thơ. Viết cho 
thiếu nhi, tác giả Ánh Tuyết đã trở về với thế giới hồn nhiên, thơ 
ngây của các em để mỗi câu chuyện đều dung dị, thân thương, 
và gần gũi.

Em Trần Hoài Minh Anh, Trường THCS Lương Thế Vinh, thành 
phố Thái Bình

Đọc những tập truyện thiếu nhi của nhà 
thơ Ánh Tuyết, em cảm thấy những cuốn 
sách ấy như những tập nhật ký của những 
đứa trẻ gắn bó với cuộc làng quê, đặc biệt 
qua tập truyện “Mũ rơm vàng”, em hiểu hơn 
về những khó khăn trong năm tháng chiến 
tranh. Tuy nhiên, dù gian khổ nhưng các 
bạn thiếu nhi khi đó có cuộc sống thật trong 

trẻo và hồn nhiên với những thú vui bình dị, giản đơn. Em sẽ 
chia sẻ những mẩu truyện ngắn này với các bạn cùng lớp vì các 
bạn của em cũng rất thích đọc sách và chúng em thường mang 
đến tủ sách chung của lớp những tác phẩm văn học hay và cùng 
thảo luận, rút ra cho mình những bài học qua các tác phẩm ấy.

Em Lại Quang Dũng, Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố 
Thái Bình

Em rất yêu thích những tác phẩm văn 
học dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi bởi 
những tác phẩm ấy như đưa chúng em về 
với miền thôn quê, về với những năm tháng 
chiến tranh gian khổ của dân tộc mà chúng 
em chưa từng trải qua. Em cảm thấy rất nuối 
tiếc vì giờ đây chúng em ít được tham gia 
vào các trò chơi dân gian mà qua những tập 

truyện của nhà thơ Ánh Tuyết, em thấy những trò chơi ấy thật 
thú vị. Em mong muốn được về quê trong kỳ nghỉ hè để được 
cùng chăn trâu, xem hát chèo và lắng nghe ông bà kể về những 
sự tích của làng quê. 
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Khó khăn trong đào tạo
Ông Phạm Đức Thiện, 

Trưởng phòng Huấn luyện, 
Trung tâm Huấn luyện thể dục 
thể thao (TDTT) tỉnh cho biết: 
Hiện nay, công tác đào tạo vận 
động viên (VĐV) của Trung tâm 
gặp khó không chỉ ở một khâu 
mà ở tất cả các khâu. Nói riêng 
về công tác tuyển chọn, khi điều 
kiện kinh tế ngày càng được 
nâng cao, tâm lý chung cha mẹ 
nào cũng muốn bên cạnh chăm 
sóc con cái, sợ các con vất vả, 
trong khi đó thể thao lại đòi 
hỏi quá trình luyện tập nghiêm 
ngặt, khắt khe. Bởi vậy, nhiều 
trường hợp mặc dù có đam 
mê, năng khiếu, Trung tâm đã 
cử người đến tận nhà vận động 
nhưng phụ huynh vẫn nhất 
quyết không cho con theo học.

Việc tuyển chọn trong đào 
tạo VĐV đã khó song việc giữ 
chân VĐV còn khó hơn bởi việc 
để nhân tài “rơi” vào tay các câu 
lạc bộ khác là chuyện không 
hiếm trong đời sống thể thao 
nói chung, thể thao Thái Bình 
nói riêng. Với những đơn vị có 
tiềm lực kinh tế, họ có thể đưa ra 
các lời hứa hẹn đầy thu hút như 
điều kiện tập luyện, thi đấu tốt 
hơn, chế độ dành cho VĐV cao 
hơn, nhất là sau khi giải nghệ 
có thể được bố trí công việc… 
Những điều đó đánh trúng tâm 
lý VĐV dẫn đến không ít VĐV 
đã rời Trung tâm ra đi. Thêm 
nữa, đặc thù của lĩnh vực thể 
thao thành tích cao đó là thời 
gian đào tạo dài, thậm chí đến 
10 năm mới có được một VĐV 
chuyên nghiệp. Thời kỳ này, 
nỗi lo về việc giữ chân VĐV lại 
càng gian nan hơn gấp bội. Điển 
hình là cuối năm 2016, VĐV 
Cao Thị Hảo, một trong những 
VĐV xuất sắc của đội tuyển đua 
thuyền Việt Nam, từng giành 
suất tham dự Olympic trẻ thế 
giới năm 2014 quyết định nghỉ 
thi đấu để lập gia đình. Theo 
huấn luyện viên Trần Văn Sáu, 
Trưởng Bộ môn đua thuyền, 
Trung tâm Huấn luyện TDTT 
tỉnh: Những VĐV như Hảo đang 
ở “thời điểm vàng” về phong 
độ nhưng lại cũng là giai đoạn 
“chín” về tuổi đời. Rất khó để 
ép các em lựa chọn sự nghiệp 

mà quên đi trách nhiệm với gia 
đình. Do vậy, khi một VĐV giải 
nghệ không chỉ mất thời gian để 
đào tạo lại mà còn bị ảnh hưởng 
rất nhiều tới thành tích.

Nỗi lo tìm đầu ra
Để trở thành VĐV thành tích 

cao, phần lớn các VĐV đều phải 
sống tập trung ở Trung tâm, 
dành phần lớn thời gian cho 
luyện tập và các giải đấu ngay 
từ khi còn rất nhỏ. Trong khi đó, 
thời kỳ đỉnh cao của một VĐV 
lại rất ngắn, chỉ khoảng vài năm. 
Giải nghệ khi tuổi đời còn quá 
trẻ trong khi ở lĩnh vực khác bạn 
bè chỉ vừa bắt đầu con đường 
lập nghiệp đó là một khó khăn 
rất lớn mà các VĐV gặp phải.

Theo ông Đoàn Hồng Tiến, 
Giám đốc Trung tâm Huấn 
luyện TDTT tỉnh: Để khắc phục 
những khó khăn cho VĐV, 
Trung tâm đã đề xuất một số 
giải pháp hỗ trợ VĐV như: tham 
mưu với Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch cấp kinh phí tham 
gia bảo hiểm cho VĐV từ 18 tuổi 
trở lên, liên kết với Trường Đại 
học TDTT đào tạo trình độ đại 
học, cao học cho các VĐV đang 
thi đấu, sinh hoạt tại Trung tâm. 
Tuy vậy, kể cả khi VĐV đã hoàn 
thành bằng cấp thì việc có được 
công việc đúng chuyên môn 
cũng không hề dễ dàng bởi chỉ 
tiêu biên chế cho huấn luyện 
viên eo hẹp, quy định khắt khe 
trong tuyển dụng giáo viên giáo 
dục thể chất khiến không ít VĐV 
rơi vào tình cảnh thất nghiệp 
sau khi tốt nghiệp, nhiều người 

phải chuyển sang làm ngành 
nghề khác. Trường hợp của cựu 
VĐV điền kinh Lê Thị Thơm 
là một ví dụ điển hình. Lê Thị 
Thơm từng gắn bó với Trung 
tâm Huấn luyện TDTT tỉnh 9 
năm, tham gia nhiều giải thi 
đấu trong nước và quốc tế, từng 
giành huy chương vàng giải trẻ 
Đông Nam Á, có bằng cử nhân 
TDTT nhưng sau khi ra trường 
vẫn không tìm được việc làm. 
Chị cho biết: Sau khi hoàn 
thành chương trình đại học, tôi 
mong muốn có thể trở thành 
giáo viên giáo dục thể chất. Tuy 
nhiên, khi cầm bằng đi xin việc 
thì nhiều nơi không nhận bằng 
huấn luyện, kể cả khi tôi đã có 
chứng chỉ sư phạm. Khi tỉnh tổ 
chức thi công chức, tôi nộp hồ 
sơ nhưng cuối cùng vẫn phải ra 
về. Vì mưu sinh, 3 năm nay tôi 

Khó khăn trong đào tạo
VẬN ĐỘNG VIÊN THÀNH TÍCH CAO

Những năm qua, thể thao 
thành tích cao Thái Bình gặt hái 
nhiều thành công, được đánh giá 
cao trong khu vực cũng như trên 
toàn quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, 
công tác đào tạo vận động viên 
vẫn còn không ít khó khăn.

thảo tiên

Cơ sở vật chất dành cho thi đấu còn hạn chế.

Năm 2016, Trung 
tâm Huấn luyện 
TDTT đề nghị tuyển 
dụng 25 vận động 
viên, nhưng cùng năm 
đó, 24 vận động viên 
phải nghỉ hợp đồng 
lao động. Không ai 
còn xa lạ với quy luật 
tuyển chọn và đào 
thải khắc nghiệt của 
thể thao nhưng việc 
sắp xếp việc làm cho 
vận động viên sau khi 
nghỉ thi đấu vẫn luôn 
là điều khiến toàn 
ngành thể thao phải 
trăn trở.

đành đi làm công nhân may.
Những nguyên nhân trên 

khiến cho công tác đào tạo VĐV 
thành tích cao gặp nhiều khó 
khăn. Để sự nghiệp TDTT phát 
triển, rất cần sự vào cuộc của 
các cấp, các ngành trong việc 
điều chỉnh các cơ chế, chính 
sách nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho VĐV yên tâm thi đấu và 
cống hiến. Bên cạnh đó cũng 
cần sự chung tay của cộng đồng 
nhằm đẩy mạnh hoạt động xã 
hội hóa TDTT. Trên thực tế, 
giải pháp này đã được nhiều 
địa phương áp dụng nhằm tăng 
thêm nguồn lực phục vụ các 
hoạt động TDTT và cho thấy 
hiệu quả tích cực. Hy vọng trong 
thời gian tới công tác đào tạo 
VĐV thành tích cao của tỉnh sẽ 
vượt qua khó khăn, đưa thể thao 
Thái Bình vươn lên tầm cao mới.

Vận động viên bộ môn đua thuyền phải di chuyển xa để tới nơi luyện tập.
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Trong 9 năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược, Hòa 
Bình là địa bàn chiến lược nối 

liền đầu não kháng chiến Việt Bắc với 
Liên khu III, trong đó có Thái Bình. 
Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác 
Hồ đặc biệt quan tâm đến địa bàn trọng 
yếu này nên đã điều động nhiều cán bộ 
hoạt động cách mạng xuất sắc của Hà 
Nội, Thái Bình và một số tỉnh lân cận 
chi viện cho phong trào cách mạng 
của Hòa Bình. Năm 1947, Nguyễn Văn 
Ngoạn là Huyện ủy viên Huyện ủy 
Quỳnh Côi, một trí thức cách mạng với 
tư chất sắc sảo, quyết đoán, kiên cường 
cùng năng lực lãnh đạo và chỉ huy nổi 
trội đã được Trung ương Đảng lựa chọn 
tăng cường cho Hòa Bình. Để tránh sự 
theo dõi của mật thám Pháp, từ đây, 
ông đổi tên thành Phạm Tiến Dũng.

Bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ 
tịch Hội Phụ nữ Hòa Bình những năm 
kháng chiến chống Pháp xúc động 
kể về sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ 
Nguyễn Văn Ngoạn (tức Phạm Tiến 
Dũng): “Tháng 1/1950, tôi được Đảng 
điều động từ Hà Nội lên tăng cường 
cho phong trào phụ nữ của Hòa Bình. 
Vì cùng điều kiện công tác nên tôi quen 
biết anh Phạm Tiến Dũng, lúc này anh 
là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Nông hội tỉnh 
Hòa Bình. Thời điểm này, giặc Pháp tái 
chiếm Hòa Bình, những phần tử việt 
gian, phản động có điều kiện trỗi dậy. 
Tên trùm Đinh Công Tuân, Quách Bửu 
và đồng bọn đã nhanh chóng cấu kết 
với thực dân Pháp đàn áp phong trào 
cách mạng. Anh Dũng nằm vùng chỉ 
đạo phong trào ở huyện Kỳ Sơn (nay 
là huyện Cao Phong), trong đó hai xã 
Cao Phong và Thạch Yên có vị trí chiến 
lược quan trọng, tình hình chính trị - 
xã hội rất phức tạp và là trung tâm của 
“xứ Mường tự trị” nên cả ta và địch đều 
giành giật. Nhằm chiếm lĩnh hai địa 
bàn trọng yếu này, giặc Pháp tổ chức 
nhiều trận càn khốc liệt, truy sát cán bộ 
Việt Minh và lực lượng du kích. Trước 
tình hình đó, anh Dũng bình tĩnh đưa 
dân đi tản cư trong núi sâu còn mình 
quay lại cùng bộ đội địa phương và du 
kích đánh trả. Trong một trận chiến 
đấu không cân sức, anh bị địch bắt, 
nhiều cán bộ, chiến sĩ, du kích hy sinh. 

Ông Bùi Văn Liển, Bí thư Đảng ủy xã Dũng 
Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Trong thời gian 
kháng chiến chống 
thực dân Pháp từ 
năm 1946 đến 1954, 
xã Cao Phong thuộc 
huyện Kỳ Sơn là 
điểm quân sự trọng 
yếu và là trung tâm 
của “xứ Mường tự 
trị”. Nơi đây có địa 

hình hiểm trở, tập trung nhiều việt gian, 
phản động. Từ năm 1947 đến năm 1952, 
đồng chí Phạm Tiến Dũng là người con 
quê hương Thái Bình tăng cường cho Hòa 
Bình với cương vị Tỉnh ủy viên, Chủ tịch 
Nông hội tỉnh, phụ trách huyện Kỳ Sơn, 
đồng chí đã gắn bó máu thịt với đồng bào 
các dân tộc Cao Phong. Đồng chí không 
tiếc thân mình hy sinh vì nền độc lập, tự 
do của Tổ quốc. Sự hy sinh anh dũng ấy 
là niềm tự hào và là động lực to lớn thúc 
đẩy cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ 
trang Cao Phong nói riêng, Hòa Bình nói 
chung quyết tâm tiêu diệt giặc, giải phóng 
quê hương. Ngay sau khi Hòa Bình được 
giải phóng, xã Cao Phong được chia thành 
8 đơn vị hành chính, trong đó địa bàn xã 
Cao Phong cũ được đổi tên thành xã Dũng 
Phong (lấy tên đồng chí Dũng ghép với 
tên địa danh). Đồng chí đã được Chính 
phủ truy tặng danh hiệu liệt sĩ, được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Kháng 
chiến hạng Nhì năm 1961, Huân chương 
Độc lập hạng Ba năm 2007 và năm 2015 
Nhà nước đã truy tặng đồng chí danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy 
xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ

Vinh dự và tự hào là địa phương sinh 
ra Anh hùng Lực 
lượng vũ trang 
nhân dân Nguyễn 
Văn Ngoạn (tức 
Phạm Tiến Dũng), 
người chiến sĩ cộng 
sản kiên trung, 
bất khuất, sống 
anh dũng, chết vẻ 
vang. Năm 2011, 
ông được Tỉnh ủy 

Thái Bình công nhận là người hoạt động 
cách mạng trước ngày 1/1/1945. Đảng bộ 
và nhân dân Quỳnh Hoàng đang nỗ lực 
xây dựng thành công nông thôn mới và 
đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều 
kiện để địa phương cùng gia đình, dòng 
tộc liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân Nguyễn Văn Ngoạn xây dựng 
nhà lưu niệm ông, nơi ông từng dạy học, 
truyền bá tư tưởng cộng sản và hoạt động 
cách mạng.

Ông Nguyễn Văn Dương, con liệt sĩ, Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn 
Văn Ngoạn

Tộc họ Nguyễn ở làng Ngọc Minh 
luôn tự hào về bố 
tôi, người con của 
dòng tộc đã hy sinh 
anh dũng vì nền 
độc lập, tự do của 
Tổ quốc. Con cháu 
chúng tôi nguyện 
noi theo tấm gương 
chiến đấu, anh 
dũng hy sinh của 

ông, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, 
bất khuất.

Từ một hương sư sớm giác ngộ cách 
mạng, liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân Nguyễn Văn Ngoạn (tức 
Phạm Tiến Dũng), quê ở làng Đồng Trực, 
tổng Đồng Trực, huyện Quỳnh Côi (nay là 
làng Ngọc Minh, xã Quỳnh Hoàng, huyện 
Quỳnh Phụ) đã tích cực truyền bá lý 
tưởng cộng sản cho các học trò của mình 
và nhân dân tiến bộ trong vùng. Năm 1943 
ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt 
Nam). Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
nổ ra, ông xin chỉ thị của Đảng thành lập 
đội tự vệ đỏ. Chỉ với khẩu súng kíp trong 
tay, đội tự vệ đỏ do ông chỉ huy đã tiến về 
huyện lỵ Quỳnh Côi cướp chính quyền từ 
tay thực dân, phong kiến, thừa thắng tiến 
sang huyện lỵ Tiên Hưng hỗ trợ nhân dân 
Tiên Hưng giành chính quyền rồi quay trở 
về chặn tàu chở lương thực của Nhật trên 
sông Luộc lấy gạo chia cho dân nghèo.

TRÁI TIM ĐỎ
bọc trong

LÒNG ĐẤT ĐỎ

Chúng đưa anh vào hang núi tra tấn 
bằng những cực hình hết sức dã man. 
Được bọn việt gian chỉ điểm, giặc biết 
anh là cán bộ cốt cán, chúng vừa đánh 
đập, tra khảo vừa dùng chiêu bài mua 
chuộc, dụ dỗ nhưng anh vẫn một lòng 
trung trinh với Đảng, với cách mạng 
kiên quyết không khai. Không khuất 
phục được anh, giặc Pháp đã đào hố 
chôn sống anh hòng làm lung lạc ý chí 
chiến đấu của quân, dân Cao Phong”.

Kể đến đây, bà Lệ không cầm được 
nước mắt, trên gương mặt cương nghị 
của vị thủ lĩnh phong trào phụ nữ xứ 
Mường ngày nào những giọt nước 
mắt lăn dài. Chiến tranh đã lấy đi của 
bà nhiều thứ nhưng với bà, hình ảnh 
người anh, người đồng chí cộng sản 
kiên trung, bất khuất Phạm Tiến Dũng 
vẫn còn mãi, sừng sững như núi đồi 
Cao Phong. Cuộc chiến đưa bà đến 
nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau, bà 
tạm xa mảnh đất Cao Phong bi hùng. 
Bẵng đi mấy chục năm, sau khi đất 
nước sạch bóng quân thù, bao mùa 
cam Cao Phong trĩu ngọt trôi qua bà 
Lệ mới có dịp cùng các đồng chí còn lại 
của mình quay về Cao Phong viếng mộ 
đồng đội. Vô tình bà gặp hai người lính 
Bảo Hoàng trực tiếp đào hố chôn sống 
ông Dũng cũng có mặt tại lễ viếng mộ 
ông hôm ấy. Hai người này kể lại với bà 
Lệ về cái chết của người cộng sản kiên 
trung cùng những day dứt, dằn vặt suốt 
cuộc đời còn lại của họ: “Cán bộ Dũng 
có cái gan to lắm, khi bị bắt, bị trói tay 
vẫn không sợ gì, bình thản nhìn chúng 
tôi và những người lính khác. Khi hố 
đào xong, dù bị chúng tôi nhấc bổng 
lên thả xuống nhưng cán bộ Dũng vẫn 
ngẩng cao đầu, đứng thẳng nhìn bọn 
lính Pháp với đôi mắt sáng rực. Bọn 
lính Pháp gào thét bắt chúng tôi lấp 
đất. Vừa lấp đất chúng tôi vừa khóc, 
chúng tôi là lính Bảo Hoàng bị cưỡng 
ép. Đất lấp đến cổ cán bộ Dũng thì mấy 

tên lính lê dương hung hãn dùng báng 
súng phang liên tục vào đầu ông ấy… 
Bọn Pháp bắt chúng tôi tiếp tục lấp đất 
phủ kín đầu cán bộ Dũng, chúng tôi đã 
khóc và khấn cán bộ Dũng tha tội cho 
chúng tôi. Một thằng lính Pháp lấy cái 
đầm sắt đầm lên đầu cán bộ Dũng, đầm 
liên tục cho đến khi người cán bộ Dũng 
thụt lún hẳn xuống. Chúng bắt bọn tôi 
lấp đất đầy thành mộ”…

Cách đây 70 năm, ngày 15/4/1947, 
thực dân Pháp bắt đầu đánh chiếm 
Hòa Bình, chúng đã lập được vành đai 
siết chặt vòng vây Liên khu Việt Bắc, 
căn cứ địa cách mạng trong vùng tạm 
chiếm. Lúc này phong trào du kích 
phát triển mạnh, tiêu biểu như ở các xã 
Yên Mông, Trung Minh (Kỳ Sơn), Toàn 
Sơn, Pù Bin Mai Hạ (Mai Đà), Nhuận 
Trạch, Cao Sơn (Lương Sơn)… những 
năm tháng khó khăn đó, Đảng bộ Hòa 
Bình vẫn tổ chức bảo đảm đường dây 
liên lạc chiến lược giữa Việt Bắc và 
Liên khu III, Liên khu IV, đập tan âm 
mưu lập “xứ Mường tự trị”, tiêu diệt và 
bức rút 23 vị trí của địch, giải phóng 
khu vực 2.000km² gồm toàn bộ huyện 
Mai Đà và một số huyện; “phòng 
tuyến sông Đà”; “Hành lang Đông - 
Tây” của địch bị phá tung một mảng 
lớn; “xứ Mường tự trị” bị đánh một 
đòn chí tử… Thành phố Hòa Bình và 
một số huyện bị địch tạm chiếm như 
Kỳ Sơn, Lương Sơn được giải phóng. 
Đầu năm 1950, giặc Pháp quay lại tấn 
công chiếm đóng những cứ điểm quan 
trọng của Hòa Bình. Cuộc chiến giữa 
những người miền núi “chân đất, áo 
chàm” một dạ yêu nước, thương nòi 
sát cánh cùng cán bộ miền xuôi Phạm 
Tiến Dũng quyết tử với đội quân lê 
dương thiện chiến được trang bị vũ khí 
và phương tiện chiến tranh “đến tận 
răng” liên tục nổ ra. Cuối cùng, quân 
địch đã bị ý chí tự chủ dân tộc và lòng 
yêu nước vô bờ đánh cho tan tành.

quang viện

Cụm đình, chùa làng Ngọc Minh, nơi Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn 
Ngoạn dạy học và truyền bá lý tưởng cộng sản cho quần chúng nhân dân.
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Bức thông điệp lịch sử
Kỳ 8: Đánh bại ý chí xâm lược của đối phương

Ký sự của nhà văn Minh chuyên

Đầu tháng 3/1968, địch 
huy động lực lượng 
đánh chiếm lại thành 

phố Huế, giành giật từng căn 
nhà, phá hủy nhiều cơ sở, nhà 
cửa của nhân dân, chúng đã phá 
hủy 10.000 trong số 17.000 ngôi 
nhà cổ.

Tại đây, chúng đã bị quân 
giải phóng và lực lượng dân 
quân địa phương đánh trả 
quyết liệt. Mỗi mét đất chúng 
giành lại đều phải đổi bằng tính 
mạng của không ít lính Mỹ. Tuy 
nhiên, địch có hỏa lực mạnh 
cùng các loại vũ khí nguy hiểm, 
súng cối 106 ly, đạn tổ ong sát 
thương rộng. Súng được đặt 
trên những chiếc xe tăng cơ 
động, bắn áp đảo đối phương. 
Một sĩ quan quân đội Mỹ tại 
Việt Nam nhận xét: Bên cạnh 
những thành công, quân giải 
phóng cũng mắc những sai lầm 
trong kế hoạch tác chiến. Họ đã 
có những đánh giá không đúng 
với thực tế tình hình, nhận 
định thấp về khả năng của đối 
phương, không lường hết sức 
mạnh của những vũ khí mới 
nên tổn thất của họ quá lớn.

Mặt khác, quân giải phóng 
cũng có lý do để cho rằng, Mậu 
Thân là một thắng lợi chiến lược 
trong chiến tranh của họ. Bởi họ 
đã “đánh bại ý chí xâm lược của 
đối phương, bắt buộc người Mỹ 
phải xuống thang”. Mậu Thân 
thắng bại khôn lường. Những 
người lính hy sinh trong cuộc 
tổng tấn công Mậu Thân là một 
đóng góp vô cùng ý nghĩa. Xương 
máu của họ đã làm thay đổi cuộc 
chiến tranh xâm lược mà người 
Mỹ thừa nhận. Cuộc tổng tấn 
công khiến dư luận nước Mỹ 
thấy rõ việc đưa quân đội vào 
tham chiến ở Việt Nam là một 
lầm lỗi, gây căng thẳng trong xã 
hội Mỹ, kinh tế giảm sút, để lại 
nhiều hệ lụy xấu. Không đánh 
bại được đối phương mà còn bị 
đối phương tiêu diệt. Đội quân 
viễn chinh thương vong ngày 
một tăng. Các chính trị gia trong 
Quốc hội Mỹ gây sức ép đòi 
Chính phủ Mỹ phải giải quyết 
chiến tranh bằng thương lượng 
và rút quân khỏi miền Nam Việt 
Nam.

Không chỉ ở Huế, Sài Gòn 
mà các căn cứ quân sự trọng 

điểm cũng bị tấn công. Ở nhiều 
chiến trường khác, cuộc chiến 
đấu giữa quân giải phóng và lực 
lượng đối phương diễn ra hết 
sức cam go.

Đây là vùng chiến sự thuộc 
huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum. 
Các cựu binh Tiểu đoàn 404, 
Quân khu 5 vào thăm. Các ông 
đã tái hiện lại cảnh 65 liệt sĩ 
của 404 chiến đấu anh dũng, hy 
sinh như thế nào khi tiếp cận 
mục tiêu, đánh căn cứ ở Đắc 
Pét. Đắc Pét một căn cứ quân 
sự chiến lược được quân đội Mỹ 
và quân lực Việt Nam Cộng hòa 
canh gác dày đặc. Nếu không 
còn nhân chứng kể lại bằng 
hình ảnh như thế này làm sao 
có thể biết được các chiến sĩ 
404 đã dấn thân luồn sâu vào 
lòng địch để tiêu diệt chúng. 
Cuộc chiến đấu diễn ra không 
cân sức. Những người lính đặc 
công trong tay không nhiều vũ 

khí, khi bị lộ, phải đối mặt với 
lực lượng địch khá đông. Các 
chiến sĩ đã tiêu diệt phần lớn 
lực lượng địch nhưng đơn vị 404 
hy sinh trận đó cũng rất lớn. 65 
chiến sĩ phải nằm lại nơi đây. 
Nhân dân Đắc Glei đã đưa được 
38 hài cốt liệt sĩ của Tiểu đoàn 
404 về nghĩa trang của huyện. 
Số anh em hy sinh còn lấp 
khuất, rồi đây địa phương cùng 
đơn vị tiếp tục tìm kiếm. Đón 
các anh về muộn là có tội với Tổ 
quốc, với nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Thái - 
chiến sĩ D23 bị trọng thương 
trong một trận đánh. Trong mắt 
ông hôm nay, ngày đó, anh em 
xung phong tiêu diệt quân địch 
trên cao điểm 601 như thể vừa 
mới xảy ra. Bởi đồng đội của 
ông, những người đã hy sinh vì 
Tổ quốc, vì nhân dân, làm sao 
ông có thể quên được. Trận ấy, 
các ông đã tiêu diệt và làm bị 

thương hơn 200 lính Mỹ. Chúng 
phản công, bốn lần xua quân lên 
đều bị các ông đánh bật lại.

Ông Lê Hải Triều cho biết, 
chiến thuật đánh Mỹ chỉ khi giáp 
mặt mới tấn công. Còn những 
lúc như thế này thì phải bình 
tĩnh, chờ khi chúng sơ hở, đánh 
theo cách nắm thắt lưng Mỹ mà 
đánh. Trận đánh trên cao điểm 
601 và một số trận đánh khác 
các ông thực hiện chiến thuật 
bắn tỉa, tiêu diệt từng bộ phận. 
Có trận, ông Lê Hải Triều bắn 
chết hàng chục tên Mỹ.

Trong chiến dịch Khe Sanh, 
đường 9, quân giải phóng thực 
hiện kế hoạch đánh theo chiến 
thuật chia cắt địch để tấn công. 
Kế hoạch tác chiến được thảo 
luận, tìm phương án đánh hiệu 
quả nhất.

Chiến trường từ Lao Bảo chạy 
dọc hành lang Đông Tây sang 
Lào, địch co cụm đều nằm trong 

mục tiêu tấn công của quân giải 
phóng.

Các chiến sĩ bám trụ trên các 
điểm chốt, cắt đường 9 ra thành 
nhiều phân khúc, lùa địch vào 
tầm ngắm rồi đồng loạt nổ súng.

Quân địch dựa vào hỏa lực 
và xe cơ giới có sự yểm trợ của 
không quân nống ra đường 9, 
đánh chặn lực lượng đối phương 
đều bị đánh bật trở lại.

Xe tăng Mỹ liên tiếp bị hạ 
gục. Máy bay trực thăng bị bắn 
cháy nằm ngổn ngang trên khắp 
vùng mặt trận.

Các cựu binh Tiểu đoàn 141 
vào thăm chiến trường, hào khí 
một thời đánh giặc cùng những 
ký ức đau thương, đan xen lại 
hiện về trong trí nhớ.

Khi quân địch nống ra chiếm 
cao điểm số 1 phía Lao Bảo, 
các chiến sĩ quân giải phóng đã 
đánh bật chúng ra khỏi mục tiêu 
và tiến lên tiêu diệt chiếm thêm 
cao điểm số 2  và số 3.

Cuộc chiến diễn ra căng 
thẳng, có lúc ta và địch giành 
giật từng khúc hào, từng đoạn 
đường, chặn đánh các mục tiêu 
co cụm rồi tiến lên chiếm lĩnh 
các điểm cao.

Địch phản công, dàn đội 
hình chống trả. Quân giải phóng 
siết chặt vòng vây, dồn chúng 
vào mục tiêu cho lực lượng pháo 
binh trút đạn tiêu diệt.

Tuy nhiên, đối phương lại 
cho rằng trong chiến dịch đường 
9 Khe Sanh quân giải phóng bị 
thương vong một cách thảm hại.

Hy sinh, mất mát trong chiến 
tranh là điều không thể tránh 
khỏi. Cuộc chiến quyết liệt như 
thế này làm sao con người trong 
cuộc chiến không đổ máu. Điều 
quan trọng là kết cục ai sẽ thắng. 
Điều đó đã quá rõ. Người Mỹ 
phải chùn bước, lui quân sau 
chiến dịch đường 9 vì không ít 
cảnh tượng thảm bại của họ ở 
Khe Sanh đã diễn ra như thế này.

Cựu binh Preton Wood từng 
có mặt ở chiến trường đường 
9 Khe Sanh những năm 1968 - 
1969 cho biết: Tôi đã phải giết 
người. Khi giải ngũ, tôi cứ bị ám 
ảnh giết người, thế là tôi phản 
đối chiến tranh, tham gia vào 
phong trào bảo vệ hòa bình. 
Năm 1989, tôi quay lại Việt Nam, 
gặp một số nhà văn người miền 
Bắc. Chúng tôi ăn tối cùng nhau. 
Có người đã chiến đấu với chúng 
tôi một số trận ở đường 9. Họ 
thật tuyệt vời. Còn chúng tôi, 
những cựu binh Mỹ vẫn còn tức 
giận, căm ghét chiến tranh.

Chiến tranh đã lùi xa hơn 
40 năm nhưng ám ảnh về cuộc 
chiến diễn ra ở đường 9 Khe 
Sanh vẫn còn đó.

Khe Sanh vẫn còn lưu dấu 
hình ảnh cuộc chiến tranh hủy 
diệt để giữ lại cho mai sau. Nơi 
người Mỹ đã thử nghiệm không 
ít loại vũ khí tối tân giết người 
trên mảnh đất này cũng còn đó.

Lòng đất Khe Sanh vẫn còn 
lưu giữ những linh hồn các anh 
hùng liệt sĩ, những người con 
ưu tú của một dân tộc luôn khát 
vọng hòa bình. Những anh hùng 
đã hóa thân vào cát bụi cho non 
sông, đất nước mãi trường tồn, 
bình yên.

Tù binh bị quân giải phóng bắt trong trận đánh vào quận lỵ Tiên Phước (Quảng Nam). Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệuThành phố Đà Nẵng tự do nhộn nhịp sau ngày giải phóng.
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TỔNG BIÊN TẬP: VŨ ANH THAO                                                                       PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - Hoàng Minh Sơn                                     THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình                                         
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được gần 
40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Phản ánh tình hình thời sự, chính trị nổi bật 
của các địa phương trong tỉnh, các cộng tác viên 
đưa tin: Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, Đảng bộ huyện Tiền Hải, huyện Đông 
Hưng, Đảng bộ phường Lê Hồng Phong (thành phố 
Thái Bình)... tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các 
đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính 
trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện 
Tiền Hải có 374  tập thể, cá nhân đăng ký gương 
điển hình tiên tiến. Chào mừng Đại hội đại biểu 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp 
nhiệm kỳ 2017 - 2022, cộng tác viên Đài TTTH Tiền 
Hải, Hưng Hà đưa tin: Đoàn Thanh niên huyện 
Tiền Hải có trên 300 công trình, phần việc thanh 
niên tham gia xây dựng nông thôn mới; Đoàn 
Thanh niên huyện Hưng Hà thi đua lao động sản 
xuất, chung tay nâng cao chất lượng các tiêu chí 
nông thôn mới.

Trước thực tế công tác phát triển đảng viên ở 
nhiều chi bộ nông thôn đang gặp không ít khó 
khăn, bài viết “Chi bộ thôn Đông Bình Cách, xã 
Đông Xá (Đông Hưng) chú trọng bồi dưỡng nguồn 
để phát triển đảng viên” của cộng tác viên Thu 
Thủy ghi nhận: “Phát triển đảng viên là việc làm 
thường xuyên của Chi bộ, trong đó tập trung vào 
đối tượng sinh viên các trường cao đẳng, đại học 
đi học về quê làm việc trong các công ty và bộ đội 
xuất ngũ. Chi bộ hiện có 65 đảng viên, trong đó có 
15 đảng viên trẻ”. Biểu dương gương đảng viên tuổi 
cao gương sáng, cộng tác viên có bài: “Báo cáo viên 
Đào Xuân Phức - với Đảng vẹn niềm tin yêu”. Tác 
giả viết: Sau 30 năm công tác ở nhiều vị trí khác 

nhau, ông Đào Xuân Phức, báo cáo viên Đảng bộ 
xã Đông Động (Đông Hưng) vẫn luôn năng nổ, 
nhiệt tình. Dù ở cương vị nào ông cũng luôn phát 
huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng 
viên. Càng phấn khởi hơn bởi ông vừa được trao 
tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng.

Lĩnh vực kinh tế, thu hút sự quan tâm của các 
cộng tác viên vẫn là những cách làm hay, biện 
pháp hiệu quả cùng chung tay giải cứu ngành 
chăn nuôi lợn. Nổi bật có các tin, bài, ảnh: Bài 
học kinh nghiệm để người chăn nuôi Vũ Đoài (Vũ 
Thư) bớt lao đao trong cơn bão giá; Đông Xá (Đông 
Hưng) động viên nhân dân giữ vững đàn lợn, ổn 
định chăn nuôi; Quỹ Tín dụng nhân dân Vũ Vinh 
(Vũ Thư) chung tay tháo gỡ khó khăn cho người 
chăn nuôi.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các cộng tác 
viên Thành Đô, Văn Dũng, Cao Thu Hạnh phản 
ánh kịp thời mọi mặt hoạt động của lực lượng vũ 
trang tỉnh  qua các tin, bài: Bộ CHQS tỉnh phấn 
đấu doanh trại không khói thuốc lá; Công tác dân 
vận của Bộ CHQS tỉnh; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ 
chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 2 
đảng viên; Ban CHQS huyện Vũ Thư - điểm sáng 
phong trào xây dựng đơn vị văn hóa.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong tuần, các cộng 
tác viên đã gửi tin về: Vũ Hòa (Kiến Xương) tổ chức 
ra mắt câu lạc bộ hát chèo và dân ca; Kiến Xương tổ 
chức hội diễn các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn 
nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để 
thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên 
tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh 
cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ 
email:toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi 
trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13 phố Lý 
Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt thông báo bán đấu giá quyền 
sử dụng đất các khu đất quy hoạch trên địa bàn thành phố như sau:

1. Khu đất giáp phố Hai Bà Trưng, thuộc tổ 9, phường Lê Hồng Phong, thành 
phố Thái Bình (Khu đất Trụ sở Khối Dân vận Thành ủy cũ).

- Diện tích: 306,5m2 (Ba trăm linh sáu phẩy năm mét vuông);
- Số lô: 01 lô (Một lô).
Giá khởi điểm: 18.052.850.000 đồng (Mười tám tỷ, không trăm năm mươi hai 

triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
2. Khu đất giáp phố Hai Bà Trưng, thuộc tổ 17, phường Lê Hồng Phong, thành 

phố Thái Bình (Khu đất Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cũ).
- Diện tích, số lô đất được quy hoạch bán đấu giá
- Diện tích: 239,0m2 (Hai trăm ba mươi chín mét vuông);
- Số lô: 01 lô (Một lô).
Giá khởi điểm: 12.533.160.000 đồng (Mười hai tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, 

một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).
Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/5/2017 

đến ngày 02/6/2017 (Giờ hành chính các ngày làm việc) tại các địa điểm sau:
- Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Thái Bình
- Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
- Tầng 2 Nhà làm việc các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố số 411, 

đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN HAI

Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt thông báo bán đấu giá quyền 
sử dụng đất quy hoạch trên địa bàn thành phố như sau:

Vị trí khu đất: Khu quy hoạch dân cư, tái định cư phường Kỳ Bá – Quang 
Trung, thành phố Thái Bình (Phần diện tích thuộc địa giới phường Kỳ Bá).

Diện tích: 11.399m2

Đất dân cư đấu giá 157 lô (155 lô liền kề + 02 lô biệt thự)
Giá khởi điểm: 95.515.600.800 đồng (Chín mươi lăm tỷ, năm trăm mười lăm 

triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).
Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/5/2017 

đến ngày 20/6/2017 (Giờ hành chính các ngày làm việc) tại các địa điểm sau:
- Tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Thái Bình
- Tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
- Tại trụ sở Tầng 2 Nhà làm việc các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố, 

số 411, đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình.
Kính mời các tổ chức có nhu cầu mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

FIFA U20 thế giới 2017 là giải đấu thứ 4 của FIFA được tổ chức 
tại Hàn Quốc từ trước đến nay, trước đó là Confederations Cuo 
2001, FIFA World Cup 2002 đồng tổ chức với Nhật Bản và FIFA 
U17 thế giới 2007. Chỉ có 2 quốc gia khác trên thế giới cùng được 
đăng cai tổ chức 4 giải đấu này trong lịch sử là Nhật Bản và Mexico.

Tổng số quốc gia đã góp mặt tại FIFA U20 thế giới từ trước 
đến nay là 90. Hai đội tuyển mới nhất góp mặt tại giải đấu này là 
các cầu thủ U20 Việt Nam và U20 Vanuatu. Trước Việt Nam, cũng 
đã có 3 đội tuyển khác tới từ châu Á góp mặt tại giải U20 thế giới 
trong lịch sử là Indonesia 1979, Malaysia 1997 và Myanmar 2015.

Trong lịch sử, có 674 cầu thủ đã từng góp mặt tại giải U20 thế 
giới và sau đó tiếp tục thi đấu cho các đội tuyển quốc gia tại FIFA 
World Cup. Trong đó, có tới 10 cầu thủ đã từng lên ngôi tại cả hai 
giải đấu này (Bebeto, Iker Casillas, Dida, Dunga, Jorginho, Diego 
Maradona, Carlos Marchena, Muller, Claudio Taffarel và Xavi 
Hernandez).

Theo thống kê của trang transfermark, tổng giá trị toàn bộ của 
các cầu thủ tại giải FIFA U20 thế giới 2017 là 121,98 triệu bảng. 
Trong đó cầu thủ đắt giá nhất là đội trưởng của U20 Argentina, 
Santiago Ascacibar với 6,38 triệu bảng Anh.

Đội tuyển U20 Brazil vẫn giữ kỷ lục có số lần tham dự nhiều 
nhất trong lịch sử với 18 lần và 5 lần bước lên ngôi vô địch. Tuy 
nhiên trong lịch sử, các cầu thủ Brazil không phải là những người 
có được số lần vô địch nhiều nhất khi đội tuyển U20 Argentina đã 
từng 6 lần đăng quang tại giải đấu này.

Những thông tin thú vị 
về giải U20 thế giới 2017

(vtv.vn) - Giải FIFA 
U20 thế giới 2017 đã khởi 
tranh. Hãy cùng tìm hiểu 
những thông tin thú vị 
xung quanh giải đấu này.


