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Để việc triển khai chuyên 
đề toàn khóa nhiệm kỳ 
Đại hội XIII của Đảng - 

chuyên đề năm 2021: “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về ý 
chí tự lực, tự cường và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc” đạt hiệu quả thiết 
thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
ban hành kế hoạch nghiên cứu, 
học tập, quán triệt, tuyên truyền, 
trong đó yêu cầu cấp ủy, chính 
quyền, MTTQ và các đoàn thể 
từ tỉnh đến cơ sở tổ chức học tập 
chuyên đề theo hướng thường 
xuyên, liên tục, tự giác, học tập 
và làm theo Bác bằng những việc 
làm thiết thực, hiệu quả; học tập, 
quán triệt gắn với việc thực hiện 
cam kết nêu gương, tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức 
hàng năm. Trên cơ sở các nội 
dung chuyên đề, các cấp, các 
ngành đã cụ thể hóa thành hành 
động thiết thực gắn với việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị của 
cơ quan, địa phương, đơn vị để 
tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Văn Luận, Bí 
thư Đảng ủy xã Tiến Đức, huyện 
Hưng Hà cho biết: Đảng ủy xã 
đã xây dựng kế hoạch, tổ chức 
quán triệt, triển khai nội dung 
chuyên đề tới tất cả cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên; 
đồng thời, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền nhằm khơi dậy sức 
mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi 
cá nhân, tập thể, cộng đồng dân 
cư nêu cao ý chí quyết tâm phát 
triển kinh tế, xây dựng đời sống 
văn hóa, bảo đảm an ninh, quốc 
phòng... Trong quá trình thực 
hiện luôn đề cao việc phát huy 
vai trò, trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, đồng thời 
chú trọng việc học và làm theo 
Bác bằng việc làm cụ thể, thiết 
thực. Ông Trần Hữu Thuấn, thôn 
Nhật Tảo chia sẻ: Phát huy tinh 
thần gương mẫu của người đảng 
viên, tôi đã mạnh dạn đầu tư, 
cải tạo hơn 8.000m2 đất trũng 
nằm cuối làng xây dựng trang 
trại tổng hợp để nâng cao thu 
nhập. Những ngày đầu vô cùng 
gian nan song học Bác phát huy 
ý chí tự lực, tự cường tôi đã xây 
dựng thành công mô hình. Hiện 
tôi có 3.000m2 ao nuôi cá, diện 
tích còn lại tôi trồng cây ăn quả 
kết hợp chăn nuôi gà, vịt, bò sinh 
sản và thương phẩm. Mỗi năm 
sau khi trừ chi phí gia đình thu về 
hơn 200 triệu đồng.

Cùng với ông Thuấn, thời 
gian qua, học Bác phát huy ý chí 
tự lực, tự cường, người dân Tiến 
Đức đã vươn lên phát triển kinh 
tế. Thu nhập trung bình của bà 

con đạt trên 54 triệu đồng/người/
năm. Cũng nhờ tự lực, tự cường, 
phát huy tốt nội lực, xã Tiến Đức 
đã xây dựng được cơ sở hạ tầng 
tương đối toàn diện, văn hóa - xã 
hội có nhiều tiến bộ, đời sống 
vật chất, tinh thần của người dân 
ngày càng được nâng cao. Tiến 
Đức đã xây dựng thành công 
nông thôn mới nâng cao cuối 
năm 2021.

Là địa phương nằm trong khu 
vực trọng điểm phát triển kinh tế 
của tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, 
chính quyền huyện Thái Thụy 
luôn chú trọng đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác, coi đây là 
yếu tố quan trọng, then chốt để 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
trọng tâm của huyện. Theo đồng 
chí Vũ Thanh Vân, Bí thư Huyện 
ủy Thái Thụy: Học Bác phát huy 
ý chí tự lực, tự cường, khát vọng 
xây dựng quê hương ngày càng 
phát triển, Huyện ủy, HĐND, 
UBND huyện Thái Thụy đã nêu 
cao tinh thần đoàn kết, thống 
nhất và chủ động, sáng tạo, 
khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn 
đấu để tập trung giải phóng mặt 
bằng khu công nghiệp Liên Hà 
Thái và các dự án lớn. Đến nay, 
khu công nghiệp Liên Hà Thái 
cơ bản hoàn thành giải phóng 
mặt bằng 600ha tạo điều kiện 

thu hút 4 nhà đầu tư với tổng số 
vốn 440 triệu USD, góp phần 
nâng cao vị thế về thu hút đầu 
tư của tỉnh lên vị trí thứ 9/63 tỉnh, 
thành phố. Bên cạnh đó, huyện 
tập trung chỉ đạo xây dựng nông 
thôn mới nâng cao (đến nay đã 
có 7 xã được tỉnh công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao); 
đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền 
sử dụng đất (đến thời điểm hiện 
tại đã vượt 30% kế hoạch tỉnh 
giao); đồng thời, tập trung làm 
tốt công tác điều động, luân 
chuyển cán bộ nhằm giúp đội 
ngũ cán bộ từng bước trưởng 
thành, được rèn luyện, thử thách 
ở từng vị trí, thể hiện được năng 
lực, sở trường, từ đó tạo chuyển 
biến trong thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị tại địa phương.

Từ thực tiễn cho thấy việc 
học và làm theo Bác về ý chí tự 
lực, tự cường và khát vọng xây 
dựng đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc đã và đang được các cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 
các địa phương, đơn vị trong tỉnh 
triển khai với quyết tâm chính 
trị cao, trở thành động lực, khơi 
dậy mạnh mẽ tinh thần yêu 
nước, ý chí tự cường, phát huy 
tối đa nội lực trong quá trình thực 
hiện các nhiệm vụ. Vì vậy, mặc 
dù gặp nhiều khó khăn, thách 
thức, đặc biệt ảnh hưởng của 

Noi gương Bác,
Thái Bình phát huy ý chí tự lực, tự cường

ĐÀO QUYÊN

Hơn 2 tháng nay, Bảo 
tàng tỉnh liên tục đón 
các đoàn khách tới tham 

quan, tìm hiểu về những câu 
chuyện, kỷ vật liên quan đến 5 
lần Bác Hồ về thăm Thái Bình 
và những tình cảm yêu mến Bác 
dành cho Đảng bộ và nhân dân 
Thái Bình. Đặc biệt trong đó là 
các em học sinh ở lứa tuổi mầm 
non, tiểu học, trung học đến từ 
khắp các địa phương trong tỉnh. 
Qua thuyết minh của các hướng 
dẫn viên Bảo tàng tỉnh về gần 
200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật 
được sưu tầm, tiếp nhận trong 
và ngoài tỉnh vừa có giá trị lịch 
sử vừa có giá trị nghệ thuật, đối 
với mỗi em nhỏ, những sự kiện 
lịch sử không còn là những hình 
ảnh, câu chuyện trừu tượng qua 

sách vở mà đã trở nên chân 
thật, gần gũi, dễ hiểu và dễ 
nhớ. Trong đó, các em hiểu hơn 
về lần thứ ba Bác về thăm Thái 
Bình năm 1958 qua chiếc micro 
hiện còn được trưng bày trang 
trọng tại Bảo tàng tỉnh. Đây là 
chiếc micro mà Bác dùng để 
nói chuyện với Đảng bộ và nhân 
dân Thái Bình. Cán bộ và nhân 
dân toàn tỉnh khi ấy nô nức tập 
trung tại sân vận động thị xã 
Thái Bình để được nghe từng 
lời Bác nói, được tận mắt thấy 
nụ cười, ánh mắt của Người. 
Trong lần về thăm này, Người 
đánh giá cao những thành tích 
Thái Bình đã đạt được, nhắc 
nhở một số điểm cần khắc phục 
như vấn đề tiết kiệm, chủ quan, 
tự mãn. Cuối cùng, Người kết 

luận: “Thái Bình có nhiều điều 
kiện thuận lợi, người đông, đất 
tốt, nước có sẵn, đồng bào và 
cán bộ phải cố gắng làm cho 
tỉnh nhà thành một tỉnh gương 
mẫu trong miền Bắc”.

Ngoài ra, tại Bảo tàng tỉnh 
hiện đang còn lưu giữ chiếc 
áo Bác đã mặc khi về thăm và 
mừng công 5 tấn với Đảng bộ 
và nhân dân Thái Bình ngày 
31/12/1966 và ngày 1/1/1967; 
những chiếc huy hiệu Bác Hồ 
là phần thưởng Bác dành tặng 
những chiến sĩ có nhiều thành 
tích trong các cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ; khẩu 
súng ngắn Bác tặng đồng chí 
Nguyễn Thị Chiên, quê ở xã 
Tán Thuật (Kiến Xương) tại 
Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi 

đua toàn quốc năm 1952... 
Mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật đều 
chứa đựng những câu chuyện 
xúc động, đầy tính nhân văn và 
cách mạng. Chị Nguyễn Thị Vi, 
cán bộ Phòng Trưng bày Tuyên 
truyền, Bảo tàng tỉnh chia sẻ: 
Chúng tôi thường xuyên thực 
hiện việc bảo quản, bảo dưỡng 
để lưu giữ, phát huy giá trị của 
những hình ảnh, hiện vật và 
đặc biệt là những kỷ vật mà Bác 
dành tặng Đảng bộ và nhân 
dân Thái Bình qua việc tuyên 
truyền, giáo dục trực quan. 
Những năm qua, bên cạnh việc 
tổ chức trưng bày chuyên đề tại 
Bảo tàng tỉnh, cán bộ Bảo tàng 
tỉnh cũng đã tích cực phối hợp 
tổ chức trưng bày chuyên đề 
tại những nơi Bác đã từng về 
thăm, qua đó bồi đắp trong mỗi 
người dân lòng kính yêu với vị 
lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Ông Đỗ Quốc Tuấn, Giám 
đốc Bảo tàng tỉnh thông tin 
thêm: Đối với những trưng bày 
chuyên đề về Bác Hồ, Bảo tàng 
tỉnh luôn có sự chuẩn bị rất công 
phu vì mỗi cuộc trưng bày này 
đều để lại ấn tượng sâu sắc. Từ 
việc lựa chọn chủ đề trưng bày, 
xây dựng đề cương nội dung, 
xây dựng đề cương trưng bày, 
cử cán bộ đi sưu tầm trưng bày 
đến triển khai in ấn, dàn dựng 
trưng bày... Cả quá trình đó có 
khi diễn ra trong nhiều tháng 
trời, là tâm huyết, tấm lòng 
của tất cả những người làm 
công tác bảo tàng khi tưởng 

nhớ về Bác kính yêu. Rất vui vì 
trước đây Bảo tàng tỉnh thường 
xuyên được đón những người 
trung tuổi, cao tuổi đến tham 
quan nhưng hiện nay đã có 
thêm các trường thường xuyên 
tổ chức cho học sinh đến Bảo 
tàng, đặc biệt nhân dịp những 
ngày lễ, ngày kỷ niệm của dân 
tộc. Để góp phần lan tỏa những 
tư liệu về Bác, chúng tôi sẽ nỗ 
lực phối hợp với các trường để 
có nhiều hơn các em học sinh 

được tiếp cận với những hình 
ảnh, tư liệu về Bác. Bên cạnh 
đó, Bảo tàng tỉnh cũng nỗ lực 
đưa thông tin về các cuộc trưng 
bày chuyên đề lên các trang 
thông tin điện tử để công chúng 
có thể dễ dàng nắm bắt, thiết 
thực phục vụ hoạt động tuyên 
truyền được tốt hơn.

Những hình ảnh, hiện vật, 
kỷ vật về Bác Hồ kính yêu 
được lưu giữ, trưng bày không 
chỉ thể hiện tình cảm Bác dành 

cho Thái Bình mà còn góp 
phần soi sáng lịch sử, thể hiện 
lòng biết ơn sâu sắc của Đảng 
bộ và nhân dân Thái Bình đối 
với Bác. Việc giáo dục truyền 
thống qua các hình ảnh, tư 
liệu, hiện vật sẽ giúp mỗi người 
dân thêm nhận thức đúng đắn 
về lịch sử dân tộc, từ đó biết 
trân trọng, giữ gìn và phát huy 
truyền thống cách mạng của 
quê hương.

Xúc động trưng bày chuyên đề 
về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Dù đã nhiều lần tổ chức trưng bày chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh 

nhưng với mỗi cán bộ tuyên truyền Bảo tàng tỉnh, mỗi lần được đón các 
đoàn khách tới tham quan, được trực tiếp thuyết minh những hình ảnh, 
tư liệu, hiện vật về Người là mỗi lần niềm xúc động lại dâng trào. Những 
câu chuyện cảm động, giản dị, gần gũi về Bác được truyền tải với tất cả sự 
tôn kính dành cho Người.

dịch Covid-19 song Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân trong 
tỉnh đã quyết tâm cao độ, nỗ lực 
khắc phục khó khăn, hoàn thành 
thắng lợi toàn diện các mục tiêu, 
nhiệm vụ đề ra, tạo được khí thế 
mới, khát vọng vươn lên. Năm 
2021, tăng trưởng GRDP của 
tỉnh xếp thứ 14/63 tỉnh, thành 
phố; quý I/2022 tăng 7,44%. 
Nổi bật nhất là năm 2021 tổng 
thu nội địa của tỉnh đã vượt mốc 
10.000 tỷ đồng với số thu đạt 
hơn 10.534 tỷ đồng, tăng 54,7% 
so với dự toán; 4 tháng đầu năm 
2022, tổng thu ngân sách ước 
đạt hơn 10.580 tỷ đồng, tăng 
65,5% so với cùng kỳ năm 2021. 
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 
luôn nằm trong tốp đầu cả nước. 
Nhờ tập trung chỉ đạo tháo gỡ 
được các “điểm nghẽn”, “nút 
thắt” trong thu hút đầu tư nên 
năm 2021 tỉnh đã thu hút được 
89 dự án với tổng số vốn 20.041 
tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 
2020. Hạ tầng kinh tế - xã hội 
của tỉnh được đầu tư đồng bộ với 
nhiều cây cầu, tuyến đường bộ 
ven biển và một số công trình 
giao thông lớn được đầu tư xây 
dựng, kết nối Thái Bình với các 
tỉnh, thành phố duyên hải Bắc 
Bộ, đưa Thái Bình trở thành khu 
vực phát triển kinh tế năng động, 
điểm thu hút đầu tư hấp dẫn 
trong khu vực đồng bằng sông 
Hồng.

Cùng với đó, Thái Bình đã 
huy động mọi nguồn lực, đẩy 
mạnh xúc tiến thu hút đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng các khu, 
cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh; xây dựng và phát triển Khu 
kinh tế Thái Bình thành trọng 
điểm, động lực phát triển kinh tế 
của tỉnh. Trong chuyến thăm và 
làm việc tại Thái Bình vừa qua, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính đã biểu dương, đánh 
giá cao những nỗ lực, cố gắng 
và những thành quả tỉnh đã đạt 
được trong thời gian qua. Thủ 
tướng cho rằng Thái Bình có đủ 
điều kiện để phát triển hơn chứ 
không chỉ phát triển như hôm 
nay. Con người Thái Bình thông 
minh, cần cù, chịu khó, địa 
phương có bề dày truyền thống 
lịch sử văn hóa, cách mạng, là 
quê lúa, đất nghề... Vì vậy, Thái 
Bình cần có khát vọng hơn nữa, 
động lực hơn nữa, vượt qua 
chính mình để tiếp tục phát triển.

Nhằm nhân lên khát vọng 
xây dựng Thái Bình ngày càng 
phát triển, vừa qua, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, 
triển khai thực hiện chuyên đề 
năm 2022 của tỉnh: “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh xây 
dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự 
lực, tự cường và khát vọng phát 
triển Thái Bình phồn vinh, hạnh 
phúc”. Với các nội dung cụ thể, 
sát với thực tiễn của tỉnh, tin rằng 
chuyên đề sẽ là “chìa khóa” để 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân trong tỉnh giành được nhiều 
thành tựu hơn nữa trong thời 
gian tới, đưa Thái Bình sớm trở 
thành tỉnh phát triển trong khu 
vực đồng bằng sông Hồng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và 
khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân Thái Bình đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng 
lợi các nhiệm vụ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển 
trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Các cháu học sinh Trường Mầm non Hoa Anh Đào (Vũ Thư) tham quan trưng bày chuyên đề Bác Hồ với Thái Bình, 
Thái Bình làm theo lời Bác.

TÚ ANH

Quần thể Đền thờ Bác Hồ và Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam” tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Những năm đầu của thế kỷ hai mươi
Tia nắng ấm Tháng Mười chưa rọi tới
Đất nước ta còn chìm trong bóng tối
Bác bôn ba tìm gió mới mang về.
 
Trên con tàu người phụ bếp làm thuê
Vượt biển cả đi tìm hình của nước
Bản Luận cương Lênin người thấy được
Ánh hào quang phá xiềng xích ngục tù.
 
Cuộc cách mạng vào tháng tám mùa thu
Đưa bóng tối âm u vào dĩ vãng
Ngôi sao vàng hòa ánh hồng cờ Đảng
Phần phật bay trong nắng sớm Ba Đình.
 
Cả dân tộc nguyện son sắt đinh ninh
Ghi lời Bác đứng lên giành độc lập
Qua chín năm trường kỳ mang tầm vóc
Một Điện Biên làm chấn động địa cầu.
 
Thêm thử thách với 21 năm sau
Đất nước ta đương đầu quân giặc Mỹ
Lời Bác dạy phải kiên cường, bền bỉ
Đuổi xâm lăng để giành lấy mùa xuân.
 
Năm bảy lăm sông núi đẹp muôn phần
Mang âm hưởng bản trường ca đại thắng
Tháng tư về ngàn cờ hoa rực thắm
Bắc liền Nam thành một dải non sông(*).
 
Ba mươi năm kháng chiến đã thành công
Và bước tiếp trên con đường thắng lợi
Tổ quốc ta giờ đây đang đổi mới
Sánh vai cùng bốn biển với năm châu.
 
Bác hằng mong cho nước mạnh, dân giàu
Đến hôm nay đã trở thành hiện thực
Sinh nhật Bác triệu con tim náo nức
Dâng lên Người thơm ngát những đài hoa!

Bác về cõi Phật, cõi Tiên hơn nửa thế kỷ rồi
Mà toàn dân vẫn nhớ hình ảnh Bác
Khi Bác lội đồng chung tay gầu tát nước
Khi Người cùng đạp guồng nước với nông dân.

Tấm lòng mỗi người đều có nỗi riêng chung
Trong lòng Bác - dân ấm no là trên hết
Mỗi xuân đến Bác thường đi chúc tết
Thương người già, quý em thơ, Bác tặng lụa, gửi quà.

Bác hằng mong no đủ đến từng nhà
Toàn thể nhân dân có của ăn, của để
Cuộc sống ấm êm vui lòng già, lòng trẻ
Nước độc lập, tự do, cuộc sống thanh bình.

Bác vạch đường đưa dân tộc tới phồn vinh
Bằng liêm chính, chí công vô tư, cần kiệm
Bữa ăn của Người có canh rau với cà pháo nghệ
Dép lốp, áo sờn vai của Người, ghi nhớ mãi trong ta.

Hơn nửa thế kỷ rồi Bác đã đi xa
Người đã về với cõi Tiên, cõi Phật
Nhưng nhân dân Việt Nam chẳng bao giờ quên được
Suốt cuộc đời Người luôn sống vì dân
Người sống mãi muôn đời trong muôn vạn lòng dân!

TRẦN QUANG HỢI

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT

Bác Hồ của nhân dân

Dâng lên Người
thơm ngát những đài hoa

(*) Ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


