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Đất Thái Bình - người Thái Bình

Phạm Tuân sinh năm 1947 
tại xã Quốc Tuấn, huyện 
Kiến Xương. Tháng 

9/1965, ông nhập ngũ khi tròn 
18 tuổi. Lúc đó, chàng thanh 
niên Phạm Tuân chỉ cao 1,65m 
và nặng 52kg, không đủ tiêu 
chuẩn để thi tuyển phi công nên 
đi học thợ máy, sửa chữa máy 
bay. Sau một thời gian ngắn, 
do thiếu phi công chiến đấu, 
Phạm Tuân được tuyển lại học 
phi công và tốt nghiệp Trường 
Không quân Liên Xô năm 1967, 
về nước chiến đấu năm 1968. 
Giữa năm 1972, ông là 1 trong 
12 phi công được chọn để đào 
tạo lái tiêm kích bay đêm, chuẩn 
bị cho việc bắn hạ “pháo đài 
bay” B-52 của Mỹ.

Đã gần nửa thế kỷ trôi qua 
nhưng ký ức của Trung tướng 
Phạm Tuân về trận chiến 12 
ngày đêm lịch sử trên bầu trời 
Hà Nội năm 1972 là ký ức hào 
hùng nhất. Theo lời kể của 
ông: Khoảng 7 giờ tối ngày 
18/12/1972, địch bắt đầu mở 
chiến dịch đánh vào Hà Nội. 
B-52 bay ở độ cao khoảng 10km, 
tốc độ từ 900 - 950km/giờ. Trước 
khi đem B-52 ra đánh phá miền 
Bắc, Mỹ đã nghiên cứu rất kỹ lực 
lượng, phương tiện của ta, nắm 
rất rõ chúng ta có những loại 
tên lửa, pháo, máy bay nào... và 
thuộc từng sân bay của ta, do đó 
rất tự tin mang B-52 ra ném bom 
đánh phá Hà Nội và các tỉnh 
khác. Mỗi khi xuất kích chiến 
đấu, B-52 thường được nhiều 
máy bay khác bay cùng để yểm 
trợ như F4, F100, F111... Mặt 
khác, hệ thống làm nhiễu sóng 
ra-đa của các máy bay này rất 
tốt nên chúng ta rất khó phát 
hiện B-52 để triển khai tấn công. 
Phạm Tuân cùng đồng đội 
nhận được lệnh của cấp trên là 
bằng mọi cách phải ngăn chặn, 
không quân phải cất cánh, tên 
lửa phải đánh, nếu không bắn 
được B-52 thì phải xua đuổi để 
không cho chúng vào Hà Nội, 
bảo vệ mục tiêu là trên hết. 
Ông đã xung phong trực chiến 
liên tục, nhiều khi suốt cả ngày 
đêm, luôn chủ động xin được cất 
cánh đánh B-52 của địch. Đêm 
ngày 18/12/1972, khi được lệnh 
cất cánh, mặc cho máy bay địch 
đang đánh phá sân bay, Phạm 
Tuân nhanh chóng vận động 
qua hố bom đến nơi để máy 
bay và lập tức cất cánh. Địch 
phóng tên lửa khi phát hiện máy 
bay của ông bay lên. Bình tĩnh 
tránh tên lửa địch, Phạm Tuân 
đến khu vực chiến đấu kịp thời. 

Khi được lệnh hạ cánh, máy bay 
địch vẫn đang đánh sân bay, 
hệ thống thông tin liên lạc, đèn 
dấu, đường băng sân bay hỏng, 
ông vẫn hạ cánh an toàn. Tiếp 
đó, vào đêm ngày 27/12/1972, 
nhiều tốp B-52 của Mỹ từ hướng 
Tây Bắc bay vào đánh phá Hà 
Nội. Được lệnh cất cánh, Phạm 
Tuân nhanh chóng tiếp cận khu 
vực có máy bay địch, xin công 
kích. Lúc này, máy bay F4 bay 
ở nhiều độ cao bảo vệ B-52 
rất chặt chẽ, ông đã dũng cảm 
xông thẳng vào tốp B-52, bắn 2 
quả tên lửa, hạ tại chỗ 1 chiếc, 
trở về hạ cánh an toàn.

Do thành tích này, ngay 
sáng hôm sau ông đã được 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
gửi điện khen. Ông được trao 
tặng danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam ngày 3/9/1973, khi đó ông 
đang là Thượng úy, Trung đội 
trưởng thuộc Đại đội 5, Trung 
đoàn 921, Sư đoàn Không quân 
371, Bộ Tư lệnh Phòng không - 

Không quân. Phạm Tuân chia 
sẻ, chiến công của ông có “80% 
là may mắn”, nhưng may mắn 
ở đây là có thời cơ và phải biết 
chớp được thời cơ đó thì mới làm 
nên chuyện. Theo ông, trận ấy 
không thực sự phức tạp nhưng 
thành quả đó có được là do 
chúng ta đã từng đổ xương máu, 
đổ mồ hôi cho những trận chiến 
đấu trước.

Năm 1977, Phạm Tuân được 
cử đi học tại Học viện Không 
quân Gagarin (Liên Xô), năm 
sau chuyển loại sang bay vũ 
trụ. Phạm Tuân được chọn vào 
đội bay quốc tế thứ sáu trong 
chương trình Intercosmos của 
Liên Xô ngày 1/4/1979. Sau 
khi trải qua những bài huấn 
luyện, Phạm Tuân cùng nhà 
du hành vũ trụ Xô viết Viktor 
Vassilyevich Gorbatko được 
phóng vào không gian từ sân 
bay vũ trụ Baikonur trên tàu 
Soyuz 37 ngày 23/7/1980 và 
trở về trái đất ngày 31/7 trên tàu 
Soyuz 36. Họ thực hiện nhiệm 

vụ trên trạm không gian Salyut 6 
cùng với hai nhà du hành vũ trụ 
Xô viết khác. Hành trang người 
anh hùng mang theo là ảnh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư 
Lê Duẩn, một nắm đất Ba Đình, 
bản Tuyên ngôn Độc lập, Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
cờ Tổ quốc và cờ Đảng, ảnh gia 
đình, vợ con, phong thư... Trong 
toàn bộ thời gian trên quỹ đạo, 
hai phi công cùng làm việc, 
thực hiện các thí nghiệm trong 
tình trạng không trọng lực; quan 
sát bề mặt trái đất xem mũi đứt 
gãy để phán đoán vị trí các mỏ 
khoáng sản; quan sát hướng 
chảy của sông, vùng biển tập 
trung nhiều cá để hướng dẫn 
ngư dân; quan sát các hành 
tinh xa... Phạm Tuân cũng tiến 
hành các thí nghiệm cây trồng 
trên bèo hoa dâu, chụp ảnh Việt 
Nam từ quỹ đạo trái đất. Ông ở 
trong không gian 7 ngày, 20 giờ 
và 42 phút; đã thực hiện tổng 
cộng 142 vòng quỹ đạo quanh 
trái đất. Khi từ vũ trụ trở về, ông 

được Đảng, Nhà nước trao tặng 
danh hiệu Anh hùng Lao động 
và Huân chương Hồ Chí Minh. 
Cũng năm đó (1980), ông vinh 
dự trở thành một trong những 
người nước ngoài đầu tiên được 
trao tặng danh hiệu Anh hùng 
Liên Xô kèm theo Huân chương 
Lê-nin khi mới 33 tuổi. Như vậy, 
ông là người Việt Nam duy nhất 
lập kỷ lục ba lần được tặng danh 
hiệu anh hùng.

Năm 1982, Phạm Tuân tốt 
nghiệp Học viện Không quân 
Gagarin (Liên Xô). Năm 1989, 
ông là Phó Tư lệnh Chính trị 
Quân chủng Không quân. Từ 
năm 1999, ông mang quân hàm 
Trung tướng của Không quân 
Việt Nam, từ năm 2000 giữ chức 
Tổng cục trưởng Tổng cục Công 
nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc 
phòng. Năm 2002 ông được bầu 
làm Chủ tịch Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Quân đội đồng thời 
giữ những chức vụ quan trọng 
trong các công ty trực thuộc 
Ngân hàng. Năm 2008 Trung 
tướng Phạm Tuân nghỉ hưu. 
Ông bảo: “Mình thật may mắn vì 
đã đi hết chiến tranh mà vẫn còn 
lành lặn để hưởng không khí hòa 
bình”. Khi nói chuyện với thế hệ 
trẻ, ông thường rất tự hào khi 
nói về Không quân Việt Nam, 
về trận chiến 12 ngày đêm lịch 
sử, về những kỷ niệm đáng nhớ 
khi bay vào vũ trụ, truyền cảm 
hứng và khát vọng cho tuổi trẻ. 
“Thế hệ trẻ hôm nay đừng bao 
giờ quên lịch sử. Chúng ta đã 
có một quá khứ hào hùng. Tôi 
muốn kể lại để các em hiểu 
được cha anh chúng ta đã sống 
và chiến đấu thế nào” - Trung 
tướng Phạm Tuân chia sẻ trong 
rất nhiều cuộc nói chuyện.

Khi nói về thành tích đặc 
biệt ba lần được tặng danh hiệu 
anh hùng, Trung tướng Phạm 
Tuân bộc bạch: Tôi rất vinh dự 
khi được nhận những nhiệm vụ 
trọng đại mà Đảng, Nhà nước và 
nhân dân giao phó. Nhờ có tập 
thể, nhờ có nhân dân, nhờ có 
đồng chí, đồng đội, tôi đã vượt 
qua khó khăn và hoàn thành 
nhiệm vụ. Danh hiệu anh hùng 
thuộc về nhân dân, về đồng chí, 
đồng đội mà mình chỉ là người 
thực hiện mà thôi.

Với Trung tướng Phạm Tuân, 
quê hương Thái Bình mãi khắc 
sâu trong trái tim. Đó là miền 
quê gian khó nhưng chính 
trong gian khó người Thái Bình 
luôn có truyền thống yêu nước, 
cách mạng, đoàn kết, bó bện 
với nhau chống chọi với thiên 
tai và đấu tranh chống giặc 
ngoại xâm, bảo vệ cuộc sống 
bình yên. Truyền thống ấy đã 
tạo nên những con người Thái 
Bình anh dũng, quả cảm và kiên 
cường trước mọi khó khăn, thử 
thách. Truyền thống ấy đi theo 
Anh hùng Phạm Tuân suốt cuộc 
đời và trong những lúc khó khăn 
nhất ông lại nghĩ về mảnh đất 
quê hương mình. Nguồn cội là 
động lực lớn lao giúp ông vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, 
hoàn thành trọng trách mà 
Đảng, Nhà nước và nhân dân 
giao phó.

Mặc dù đang trong giai 
đoạn tạm nghỉ học 
nhưng không khí lao 

động của thầy và trò vẫn diễn ra 
khẩn trương tại các khu ký túc 
xá. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Lý, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Thái 
Bình cho biết: Ngay sau chuyến 
kiểm tra của đồng chí Đặng 
Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban 
Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch 
Covid-19, nhà trường đã nhận 
được Công văn số 41 về việc 
chuẩn bị khu cách ly tập trung 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Trường hiện có trên 2.600 học 
sinh, sinh viên đang theo học 3 
hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, 
trong đó có 232 học sinh, sinh 
viên tỉnh ngoài, sinh viên trong 
tỉnh phần lớn ở xa thành phố, 
đang trong thời gian tạm nghỉ 
học để phòng, chống dịch nên 

công tác huy động nhân lực gặp 
nhiều khó khăn. Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 của trường 
đã họp và tìm nhiều biện pháp 
huy động nhân lực với quyết tâm 
cao nhất hoàn thành nhiệm vụ 
của tỉnh giao. 

Chỉ trong 5 ngày (từ 11 - 
15/3), 230 cán bộ, giảng viên, 
học sinh, sinh viên nhà trường 
đã tập trung tổng vệ sinh, tu sửa 
điện, nước 2 khu ký túc xá với 
tổng diện tích 20.436m2 khuôn 
viên, 10.248m2 mặt sàn. 140 
phòng ở của sinh viên với diện 
tích 48m2/phòng được bảo đảm 
trang thiết bị phục vụ 4 người/
phòng. Trường đang bố trí thêm 
các điểm canh gác, tăng cường 
các băng rôn, khẩu hiệu tuyên 
truyền, lên danh sách cán bộ, 
giảng viên, học sinh, sinh viên 
nhà trường sẵn sàng phối hợp 

cùng các lực lượng chức năng 
làm nhiệm vụ ở vòng ngoài khi 
có yêu cầu. Phối hợp với Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến 
hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ 
khuôn viên khu vực được trưng 
dụng làm khu cách ly tập trung. 

Là lực lượng nòng cốt trong 
các phong trào, hoạt động của 
nhà trường, Đoàn Thanh niên 
Trường Đại học Thái Bình đã tích 
cực phối hợp cùng toàn trường 
thực hiện nhiệm vụ. Anh Mai 
Toàn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh 
niên Trường Đại học Thái Bình 
cho biết: Được sự quán triệt, chỉ 
đạo của Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu, chúng tôi luôn xác định 
chung tay, tích cực phòng, chống 
dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính 
trị quan trọng cùng trách nhiệm 
với cộng đồng của mỗi đoàn 
viên, thanh niên. Đoàn Thanh 
niên nhà trường đẩy mạnh tuyên 

Trường Đại học Thái Bình

Tích cực chuẩn bị khu cách ly tập trung
phòng, chống dịch Covid-19

Nguyễn Hình - Tất Đạt

truyền các chủ trương, biện pháp 
của các cấp, các ngành, cơ quan 
chuyên môn và nhà trường trong 
việc phòng, chống dịch Covid-19 
tới cán bộ, giáo viên, học sinh, 
sinh viên thông qua mạng xã hội 
như facebook, zalo... Tích cực 
phối hợp cùng các khoa, phòng 
dán áp phích, phát tờ rơi tuyên 
truyền, làm vệ sinh khuôn viên, 
phòng học... Thực hiện chỉ đạo 
của tỉnh trong việc chuẩn bị khu 
cách ly tập trung phòng, chống 
dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên 
nhà trường đã huy động trên 150 
đoàn viên, thanh niên phối hợp 
cùng các đơn vị khác tích cực 
tham gia vệ sinh 2 khu ký túc 
xá, bảo đảm trang thiết bị tại các 
phòng.

Sinh viên Vũ Ngọc Linh, lớp 
ĐH8-TCNH chia sẻ: Thời gian 
qua, được các thầy cô liên tục 
tuyên truyền về các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 và 
tham khảo thông tin trên các 
phương tiện thông tin đại chúng 
nên em và các bạn sinh viên 
Trường Đại học Thái Bình luôn 
nêu cao ý thức trong phòng, 
chống dịch. Tham gia tình 
nguyện vệ sinh, chuẩn bị các 
trang thiết bị tại khu ký túc xá 
sẵn sàng chuẩn bị khu cách ly 
tập trung với em và các bạn là 
một hoạt động rất ý nghĩa góp 
sức cùng cộng đồng phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Người ba lần được phong anh hùng
Thái Bình có một người con mà cả thế giới biết đến với lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ khi 

đã lập nên hai kỷ lục: người lái máy bay chiến đấu đầu tiên bắn rơi B-52 của Mỹ và người châu Á 
đầu tiên bay vào vũ trụ. Ông ba lần được phong anh hùng - đó chính là Trung tướng Phạm Tuân.

Đại tá phi công Vũ Đình Rạng, nguyên cán bộ Trung đoàn
921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân

Nếu như trận đánh của tôi và đồng 
đội đêm ngày 20/11/1971 đã hạ gục 
“pháo đài bay” B-52 của Mỹ đã khẳng 
định sự chỉ đạo sáng suốt của Bộ Chính 
trị, Quân ủy Trung ương và tinh thần 
cách mạng tiến công của Không quân 
nhân dân Việt Nam, khẳng định bản lĩnh 
và trí tuệ Việt Nam đồng thời là đòn phủ 
đầu của không quân ta khiến đế quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai choáng váng thì trận 
“Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày 

đêm tháng 12/1972, Phạm Tuân và Vũ Xuân Thiều đã giáng 
đòn quyết định, bắn rơi tại chỗ B-52, hạ gục biểu tượng sức 
mạnh của không quân Hoa Kỳ. 

Đồng chí Trần Đức Dụng, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương

Quê hương Quốc Tuấn vinh dự và 
tự hào đã sinh ra Trung tướng, Anh 
hùng Phạm Tuân là người châu Á đầu 
tiên bay vào vũ trụ và cũng là người 
ba lần được phong anh hùng. Dù ngày 
còn công tác hay khi đã về nghỉ hưu, 
Trung tướng Phạm Tuân luôn là người 
nặng tình nặng nghĩa với quê hương. 
Trên chặng đường đổi mới của xã Quốc 
Tuấn hôm nay luôn có sự đồng hành 
của những người con xa quê, trong 

đó có dấu ấn của Trung tướng Phạm Tuân. Đảng bộ, chính 
quyền và các thế hệ người dân Quốc Tuấn sẽ tiếp tục đoàn 
kết, chung sức, đồng lòng giữ vững và phát huy các giá trị 
văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương, 
xây dựng Quốc Tuấn thành xã nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu, xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Ông Phạm Đình Niết, em trai Trung tướng,
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân

Anh Tuân là người có tố chất thông 
minh, sáng dạ ngay từ nhỏ. Anh thường 
sáng tạo ra các trò chơi để đám trẻ 
chúng tôi cùng chơi. Tuổi thơ được 
cùng anh rong ruổi khắp làng trên xóm 
dưới là những kỷ niệm không thể nào 
quên. Khi anh trở thành phi công và có 
những chiến tích trong cuộc đời binh 
nghiệp, anh vẫn giữ cho mình tính dân 
dã của một người con quê lúa. Anh 
em, con cháu chúng tôi luôn tự hào về 

truyền thống gia đình, về một người anh trai cả đã hy sinh 
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và anh Tuân. 
Giá trị truyền thống gia đình là những điều quý giá nhất để 
trao truyền, giáo dục các thế hệ con cháu hôm nay và mai 
sau kế thừa và phát huy.

Cháu Phạm Bảo Châu, học sinh Trường Vinschool,
thành phố Hà Nội

Cháu vẫn thường kể cho bạn bè 
nghe về quê hương mình chính là quê 
hương của Anh hùng Phạm Tuân, miền 
quê nằm ven con sông Trà Lý trong 
xanh. Không chỉ được biết ông qua 
sách báo, mỗi dịp về quê cháu được 
ông nội kể cho nghe nhiều hơn những 
câu chuyện về người đầu tiên của châu 
Á bay vào vũ trụ, người đã làm rạng 
danh quê hương. Là thế hệ hôm nay 
lớn lên khi đất nước đã yên bình, chúng 

cháu càng quý trọng và biết ơn công lao của các thế hệ đi 
trước, cháu hứa sẽ ra sức học tập, noi theo tấm gương Anh 
hùng Phạm Tuân để mai này đóng góp công sức của mình 
xây dựng quê hương, đất nước.

Anh hùng Phạm Tuân và Anh hùng Liên Xô Viktor Gorbatko trên tàu vũ trụ “Soyuz-37”. Ảnh tư liệu

Bên cạnh việc hoàn thành, 
sẵn sàng bàn giao cơ sở vật 
chất 2 khu ký túc xá nhà M và K, 
Trường Đại học Thái Bình đang 
lên kế hoạch chuẩn bị di chuyển 
đồ đạc, tổng vệ sinh khu ký túc 
xá nhà N của cán bộ, giảng viên 
và khu nhà ăn của Trường để 
mở rộng khu vực cách ly khi có 
yêu cầu. 

Theo dự tính, khu cách ly 
tập trung được trưng dụng tại 
Trường Đại học Thái Bình có 
thể đáp ứng đủ điều kiện thực 

hiện cách ly tập trung cho tối 
thiểu 600 người, mở rộng tối 
đa gần 1.200 người, góp phần 
cùng toàn tỉnh phòng, chống 
dịch Covid-19. Thời gian tới, 
Trường Đại học Thái Bình tiếp 
tục phối hợp cùng các đơn vị 
chức năng tiến hành kiểm tra, 
bổ sung, hoàn thiện các hạng 
mục, chỉnh trang, vệ sinh tiêu 
độc, khử trùng, sẵn sàng đón 
nhận người cách ly khi có yêu 
cầu.

Bảo Minh

Những ngày qua, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thái Bình đã khắc phục mọi khó 
khăn, tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ khu cách ly tập trung theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Thái Bình vệ sinh ký túc xá chuẩn bị cho khu cách ly tập trung.


