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Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm được Công ty Cổ phần Sao Mai nhập khẩu từ châu Âu.
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Dự lớp tập huấn “Nâng 
cao trình độ nhận thức 
lý luận và năng lực quản 

lý văn học, nghệ thuật” do Hội 
đồng Lý luận Ban Tuyên giáo 
Trung ương tổ chức tại Nghệ 
An, tôi có dịp về thăm quê Bác 
ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện 
Nam Đàn, tại đây tôi được nghe 
rất nhiều những câu chuyện kể 
về cuộc đời và sự nghiệp giải 
phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Đặc biệt, câu chuyện 
5 lần Bác về thăm Thái Bình mà 
chỉ có 2 lần Bác về thăm lại làng 
Sen khiến tôi dâng trào cảm xúc. 
Lần giở cảo thơm mới biết, 5 lần 
về thăm Thái Bình Bác chưa một 
lần nhắc đến kỷ niệm thuở thiếu 
thời theo cha là Phó bảng Nguyễn 
Sinh Sắc (Nguyễn Sinh Huy) 
đến Trình Phố (An Ninh, Tiền 
Hải). Lúc đó Bác vẫn còn được 
gọi với cái tên ở quê là Nguyễn 
Sinh Cung. Làng Trình Phố, xã 
An Ninh, huyện Tiền Hải là điểm 
đến trong lần đầu tiên ra Bắc Kỳ 
của Nguyễn Tất Thành (Nguyễn 
Sinh Cung) và nhà của chí sĩ yêu 
nước Ngô Quang Đoan là điểm 
đến của Phó bảng Nguyễn Sinh 
Huy cùng các sĩ phu yêu nước 
Nghệ Tĩnh. Nhà văn Sơn Tùng 
đã dành nhiều tâm sức sưu tầm, 
ghi chép, gặp gỡ ông Nguyễn Tất 
Đạt (tức Nguyễn Sinh Khiêm) 
anh trai của Bác và bà Thanh 
(tức Nguyễn Thị Bạch Liên) chị 
gái Bác, được biết đầu năm 1905, 
nghĩa là khi Nguyễn Tất Thành 

vừa sang tuổi 15 đã được theo 
cha Nguyễn Sinh Huy đi đến 
nhiều nơi ở Nghệ Tĩnh (Nghệ 
An - Hà Tĩnh), Thanh Hóa, Nam 
Định, Thái Bình để thảo luận với 
các bậc trí giả về thời cuộc và 
con đường cứu nước. Đây là mục 
đích của Phó bảng Nguyễn Sinh 
Huy nhằm tạo tầm nhìn rộng 
rãi, nắm bắt thời cuộc cho con 
trai Nguyễn Tất Thành. Những 
chuyến đi này đã giúp Nguyễn 
Tất Thành mở rộng thêm tầm 
nhìn và chiều sâu nhận thức: 
“Không chỉ riêng ở Nam Đàn 
mà đâu đâu trên đất nước Việt 
Nam người dân cũng đều phải 
sống trong kiếp ngựa trâu, ở 
đâu cũng âm ỉ những cuộc khởi 
nghĩa đánh đuổi quân thù… 
Nguyễn Tất Thành đã sớm hình 
thành ý chí đánh đuổi thực dân 
Pháp, giải phóng đồng bào và 
không khỏi băn khoăn khi thấy 
các cuộc khởi nghĩa của nhân 
dân đều thất bại. Câu hỏi làm 
thế nào để cứu nước đã sớm nảy 
nở trong tâm trí của người thanh 
niên Nguyễn Tất Thành”.

Nguyễn Tất Thành sinh ra 
và lớn lên trong bối cảnh cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX lúc 
mà xã hội Việt Nam đang trăn 
trở chuyển mình tìm phương 
hướng giải phóng dân tộc khỏi 
ách áp bức của chủ nghĩa thực 
dân. Ngay từ thuở thiếu thời, 
Phó bảng Nguyễn Sinh Huy đã 
nhận thấy ở người con trai thứ 
của mình là Nguyễn Tất Thành 

có tư chất thông minh và lòng 
hiếu nghĩa khác thường. Ông 
đã đặt niềm tin vào Nguyễn Tất 
Thành có thể thay ông thực hiện 
nghiệp lớn cứu nước mà mình 
đã bất lực. Phó bảng Nguyễn 
Sinh Huy là “một nhà nho yêu 
nước theo kiểu riêng, chống 
Pháp không công khai mà lặng 
lẽ” như lời nhận định của thực 
dân Pháp. Ông đã lặn lội tìm đến 
Trình Phố là quê hương của các 
công thần mở nghiệp triều Lê 
sơ (1428 - 1527) như Chu Đình 
Ngạn, Phạm Đình Thiện… Và 
cuối thế kỷ XIX, nơi đây xuất 
hiện những chí sĩ nổi tiếng như 
Nguyễn Quang Bích (Ngô Quang 
Bích), Bùi Viện…; đầu thế kỷ XX 
là nơi gặp gỡ của nhiều chí sĩ yêu 
nước trong đó có cuộc hội ngộ 
giữa Nguyễn Sinh Huy với chí 
sĩ Ngô Quang Đoan. Vào cuối 
năm 1929, Trình Phố cũng là nơi 
thành lập chi bộ Đảng Cộng sản, 
một trong hai chi bộ ra đời sớm 
nhất ở Thái Bình.

Sách “Hồ Chí Minh tiểu sử” 
của nhiều tác giả do Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
biên soạn và phát hành viết: 
“Tuổi 14 Nguyễn Tất Thành 
được theo cha đi nhiều nơi… tiếp 
xúc với nhiều sĩ phu yêu nước. 
Nguyễn Tất Thành còn được theo 
cha ra Thái Bình trong dịp ông đi 
tìm gặp một số sĩ phu ở đất Bắc, 
trong đó có ông Nguyễn Quang 
Đoan (Ngô Quang Đoan) con 
trai nhà sĩ phu yêu nước Nguyễn 

Quang Bích (Ngô Quang Bích)… 
Những chuyến đi này giúp 
Nguyễn Tất Thành mở rộng thêm 
tầm nhìn và tầm suy nghĩ…”. Khi 
ở cương vị Chủ tịch nước, trả 
lời phỏng vấn của nhà văn Mỹ 
Anna Luyxtơrông về ý định “xuất 
dương tìm đường cứu nước năm 
1911”, Bác nói rõ: “Nhân dân Việt 
Nam trong đó có ông cụ thân 
sinh ra tôi thường tự hỏi nhau ai 
sẽ là người giúp mình thoát khỏi 
ách thống trị của Pháp. Người 
này nghĩ là Nhật, người khác nghĩ 
là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi 
thấy phải đi ra nước ngoài xem 
cho rõ. Sau khi xem xét họ làm 
ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng 
bào tôi”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô 
Đức Thọ, tác giả bài chuyên luận: 
“Ngô Đức Kế và phong trào duy 
tân” đã viết: “Chuyến ra Bắc của 
các cụ Nguyễn Sinh Huy, Ngô 
Đức Kế, Hoàng Xuân Hoành… 
(do mẹ Lụa tức Trần Thị Trâm, 
con gái Tiến sĩ Trần Hữu Dực 

dẫn đường) bà Trâm hướng dẫn 
các cụ ra Nam Định vào yết kiến 
quan Đốc học Đặng Xuân Bảng 
ở tư thất. Từ Nam Định các sĩ 
phu xứ Nghệ xuống làng Trình 
Phố, huyện Trực Định, phủ Kiến 
Xương (nay là Tiền Hải) thăm 
nhà chí sĩ Ngô Quang Đoan (con 
cả của nghĩa quân Cần Vương 
Ngô Quang Bích). Nghỉ ở nhà 
Ngô Quang Đoan ít hôm rồi cụ 
Ngô Quang Đoan dẫn các cụ lên 
làng Châu Cầu huyện Kim Bảng 
(nay thuộc thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam) thăm Tiến sĩ Bùi Văn Thức 
(cha Bùi Kỷ). Từ Châu Cầu các cụ 
lên Hà Nội…”.

Bác đã đi xa nhưng tình cảm 
sâu nặng của Bác với Thái Bình 
thì mãi còn khắc ghi, câu ví dặm 
xứ Nghệ thuở còn nằm trong nôi 
theo dấu chân Bác về Thái Bình 
ngày ấy vẫn như còn vương vấn 
đâu đây và hương đất quê tôi 
vẫn như còn theo Bác suốt dặm 
trường.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Nghệ An

Theo các tài liệu khảo cứu thì khi Phó 
bảng Nguyễn Sinh Huy năm 1901 được 
điều đi coi thi ở Thanh Hóa, ông gửi 
Nguyễn Tất Thành sang học thầy Vương 
Thúc Quý (con trai chí sĩ Vương Thúc 
Mậu) để học hỏi thêm lòng yêu nước, 
thương dân và rèn luyện ý chí làm trai 
phải giúp ích cho đời. Nhà thầy Vương 
Thúc Quý cách nhà cụ Phó bảng Nguyễn 
Sinh Huy khoảng 200m về phía Tây là nơi 
tụ hội các sĩ phu yêu nước trong vùng. 

Được nghe các bậc chí sĩ bàn luận, Nguyễn Tất Thành dần hiểu 
được thời cuộc và sự day dứt của các bậc chí sĩ trước cảnh nước 
mất nhà tan. Vấn đề thời cuộc quan hệ đến sự sống còn của 
dân tộc ngày một thấm sâu vào con tim và khối óc Nguyễn Tất 
Thành, nuôi dưỡng chí lớn, thực hiện đạo hiếu với cha và giữ chữ 
trung với quê hương, dân tộc. Người đã theo cha ra Thái Bình khi 
mới 14 tuổi.

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Mạnh Tiến, Ủy viên Hội đồng Lý luận 
phê bình văn học, nghệ thuật trung ương

Vậy là Nguyễn Tất Thành sau chuyến 
theo cha ra Bắc Kỳ tìm gặp chí sĩ yêu nước 
Ngô Quang Đoan ở làng Trình Phố (xã 
An Ninh, huyện Tiền Hải) mà theo các 
tài liệu ghi chép thì “cuộc gặp lần ấy thể 
hiện sự trao truyền, kế thừa rất rõ. Phần 
lớn các cụ đều đem cả con đi cùng, theo 
vai lứa thì những người trai trẻ này đi 
“xách tráp hầu cha” nhưng tinh thần cách 
mạng sớm được vun đắp sẽ là nhân tố rất 
quyết định để về sau tất cả những vị đó 

đều trở thành những nhà cách mạng có đóng góp xứng đáng cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc nhưng lỗi lạc nhất trong số đó là 
người thanh niên Nguyễn Tất Thành…”.

 Tiến sĩ Nguyễn Thị Tố Ninh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận 
phê bình văn học nghệ thuật

Các tài liệu nghiên cứu mà chúng tôi 
có được cho biết sau khi Phó bảng Nguyễn 
Sinh Huy bị bãi chức quan vì chống Pháp 
sau chuyến ra Trình Phố gặp chí sĩ Ngô 
Quang Đoan vào khoảng giữa mùa thu 
năm 1910, nghe tin Nguyễn Tất Thành 
rất thương cha và đã quyết định rời Bình 
Định vào Nam để ra đi tìm đường cứu 
nước. Trước khi đi, Nguyễn Tất Thành 
đến thăm và từ biệt người cha thân yêu. 
Thấy Nguyễn Tất Thành đến tìm mình, 

Phó bảng Nguyễn Sinh Huy đã nghiêm giọng với con: “Nước mất 
không lo đi tìm, tìm cha phỏng có ích gì”. Lời nói đanh thép của 
cha đã tiếp thêm sinh lực và nung nấu ý chí ra đi tìm đường cứu 
nước của Nguyễn Tất Thành.

Sinh thời, Bác Hồ 5 lần về thăm Thái Bình, lần thứ nhất ngày 10/1/1946, nghĩa là chỉ mấy tháng sau Cách 
mạng Tháng Tám thành công, chính quyền về tay nhân dân, với cương vị Chủ tịch nước, Bác đã chọn Thái Bình 
là điểm đến thăm đầu tiên. Đất quê ta ghi nhận tình cảm chứa chan của vị Cha già dân tộc dành cho một tỉnh 
nghèo, thuần nông mà nạn đói năm 1945 đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng. Lần thứ năm và cũng là lần cuối Bác 
về thăm Thái Bình vào ngày 1/1/1967, lần ấy Người về thăm Thái Bình khi tỉnh nhà đạt 5 tấn thóc/ha, Người nói 
với nhân dân Thái Bình: “Bác rất vui lòng khi thấy Thái Bình có tiến bộ nhiều. Bác mong các đồng chí và đồng 
bào sớm xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

quang viện 

Khu lưu niệm chí sĩ Ngô Quang Bích, Ngô Quang Đoan ở làng Trình Phố, xã An Ninh, huyện Tiền Hải.

Hương đất tình người
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đặng văn cao
Hội Khuyến học tỉnh 

Từ ý tưởng đến hiện thực
Sinh ra và lớn lên trên quê 

hương Đông Hoàng, ông Nghĩa 
đã gắn bó với nghề trồng lúa 
nước truyền thống, được chứng 
kiến người nông dân cấy lúa 
bằng tay, một công việc rất vất 
vả, đặc biệt là về vụ hè nóng 
như đổ lửa, vụ đông giá lạnh 
buốt thấu xương mà năng suất 
lúa không cao, không bảo đảm 
thời vụ, chăm bón không thuận 
tiện. Tốt nghiệp THPT và hoàn 
thành nghĩa vụ quân sự trở về 
địa phương, ông đi học nghề 
rồi đi lao động tại Hàn Quốc. 
Thấu hiểu nỗi cực nhọc của 
người nông dân quê mình, 
trong thời gian ở nước ngoài, 
ông vừa làm vừa học và tham 
quan, nghiên cứu máy cấy lúa 
có động cơ của Hàn Quốc. Từ 
đó ông ấp ủ ý tưởng sẽ chế tạo 
ra chiếc máy cấy lúa đa năng 
không dùng động cơ để người 
dân quê mình đỡ vất vả, lại 
phù hợp với điều kiện kinh tế, 
với đồng ruộng Việt Nam. Sau 
những năm lao động tại Hàn 
Quốc, trở về quê hương ông bắt 
tay ngay vào việc thực hiện ý 
tưởng đó. Qua nhiều năm mày 
mò, tìm tòi, nghiên cứu, thiết 
kế, chế tạo, thử nghiệm trên 
đồng ruộng, đến tháng 11/2014 
chiếc máy cấy lúa không dùng 
động cơ đã ra đời. Máy có cấu 
tạo đơn giản, cấy bằng mạ sân, 
cùng lúc máy có thể cấy được 4 
hàng lúa với thao tác đơn giản. 
Người điều khiển cho mạ lên 
các khay chứa mạ rồi một tay 
kéo máy trượt nhẹ nhàng trên 
mặt ruộng một tay điều khiển 
dàn mỏ cấy lên xuống, các mỏ 
cấy trên máy đã tự lấy các phần 

mạ cấy xuống ruộng. Trong 1 
giây máy cấy được 4 khóm mạ 
xuống ruộng, cứ liên tục như 
thế mỗi giờ máy cấy được 400 - 

phân, kể cả phân viên nén trên 
đồng ruộng, rồi từ máy cấy lúa 
4 hàng cải tiến thành máy cấy 
lúa 6 hàng. Không dừng lại ở 
đó, ông cùng con trai đã nghiên 
cứu, sáng chế máy cấy lúa chạy 
bằng động cơ năng lượng sạch, 
có công suất gấp 3 - 4 lần máy 
cấy lúa hiện nay, góp phần làm 
sạch môi trường trong sản xuất 
nông nghiệp.

Vươn ra các nước trong khu 
vực

Năm 2015, Công ty TNHH Sản 
xuất kinh doanh Đại Nghĩa cho ra 
đời 1.000 máy, cung cấp cho thị 
trường 30 tỉnh, thành phố trong 
nước, đặc biệt là bà con nông dân 
các tỉnh miền núi, nơi có những 
thửa ruộng bậc thang. Tiếng lành 
đồn xa, người dân Thái Lan, Lào, 
Bangladesh đã tìm đến Công ty 
đặt hàng. Đến nay Công ty đã 
đưa ra thị trường trong và ngoài 
nước trên 5.000 máy, giá thành 
trên dưới 4 triệu đồng/máy, tùy 
thuộc máy cấy 4 hàng hay 6 hàng.

Sử dụng máy cấy đa năng 
không dùng động cơ năng suất 
tăng gấp 10 lần so với cấy bằng 
tay truyền thống, một ngày máy 
có thể cấy được trên dưới 15 
sào Bắc Bộ. Đặc biệt, giá thành 
của máy thấp, dễ bảo trì, dễ sửa 
chữa, phù hợp với địa hình, thổ 
nhưỡng từng vùng nên mỗi gia 
đình nông dân có thể mua được 
một máy để chủ động cho sản 
xuất. Máy đã giúp giải phóng 
sức lao động, đặc biệt là lao 
động nữ.

Máy cấy đa năng không 
dùng động cơ giúp bà con nông 
dân chủ động được thời vụ, 
giúp lao động làm nông nghiệp 
tham gia làm các ngành nghề 
khác, tăng thu nhập cho gia 
đình. Trong chương trình xây 
dựng nông thôn mới hiện nay, 
việc dồn điền đổi thửa để tạo ra 
những cánh đồng lớn, máy cấy 
đa năng không động cơ rất phù 
hợp với những cánh đồng này.

Máy cấy đa năng không động 
cơ của ông Trần Đại Nghĩa đã 
được Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật toàn quốc tặng bằng khen, 
được cấp giấy chứng nhận nhà 
sáng tạo điển hình Việt Nam, 
chương trình tự hào trí tuệ lao 
động Việt Nam, là sản phẩm 
được lưu trữ tại Bảo tàng lịch sử 
quốc gia trong thời kỳ đổi mới và 
đạt giải nhất toàn quốc về giải 
pháp hữu ích do Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Đài Truyền hình 
Việt Nam tổ chức. Năm 2017, 
ông Nghĩa vinh dự được tặng 
giải khuyến tài của Hội Khuyến 
học Việt Nam.

Ông Vũ Huy Chương, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Đông Hoàng (Tiền Hải) 
Ông Trần Đại Nghĩa là hội viên Hội Khuyến học 

xã Đông Hoàng, ngoài việc sáng chế, sản xuất máy cấy 
không dùng động cơ, tạo việc làm cho nhiều lao động ông 
còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, công 
tác khuyến học, khuyến tài của địa phương. Năm nào ông 
cũng ủng hộ quỹ khuyến học thôn, xã. Không dừng lại ở 
thành công này, ông còn nghiên cứu, sáng chế máy cấy 
chạy bằng động cơ sạch, có công suất gấp 3 - 4 lần máy 
hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng (Tiền Hải)
Ông Trần Đại Nghĩa rất ham học hỏi, tìm tòi, đã sáng 

chế ra máy cấy lúa có giá trị sử dụng cao, đặc biệt là ở 
các nơi đồng đất pha cát, được nhiều khách hàng trong và 
ngoài tỉnh đánh giá cao. Đến nay ông Nghĩa đã có xưởng 
sản xuất với trên 30 công nhân làm việc với mức thu nhập 
từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Ông được mọi người 
quý mến, cảm phục, gia đình ông luôn thực hiện tốt chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, các quy định của địa phương.

 “máy cấy”
Năm 2017, Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã xét tặng giải khuyến tài 

cho 3 tác giả của các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Kạn có thành tích đặc biệt trong việc tự học, tự nghiên cứu, 
sáng chế những sản phẩm có giá trị lớn, được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, đời sống. Trong đó, Thái Bình 
có ông Trần Đại Nghĩa, hội viên Hội Khuyến học xã Đông Hoàng (Tiền Hải), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất kinh 
doanh Đại Nghĩa, tác giả của “Máy cấy lúa đa năng không dùng động cơ” vinh dự được nhận giải thưởng cao 
quý này trong lễ trao giải “Nhân tài đất Việt 2017” tổ chức tối ngày 16/11/2017.

Ông Trần Đại Nghĩa - người ngoài cùng bên phải nhận giải khuyến tài trong lễ trao giải “Nhân tài đất Việt 2017”.

Ông Nghĩa

600m2 ruộng. Không thỏa mãn 
với máy cấy lúa đa năng không 
động cơ, được sự giúp sức của 
con trai là Trần Văn Thành 

vừa tốt nghiệp Đại học Sao Đỏ 
(Khoa Chế tạo ô tô), năm 2016 
ông đã nghiên cứu, chế tạo ra 
máy vừa cấy vừa tự động bón 

Ông Nghĩa thao tác máy cấy lúa.
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Vươn lên bằng chữ tâm, chữ 
tín

Công ty Cổ phần Sao Mai 
thành lập và đi vào hoạt động 
cách đây 16 năm (26/11/2001). 
Người thành lập và hiện là Chủ 
tịch Hội đồng quản trị là cựu 
chiến binh Đào Trọng Tài. Chia 
sẻ về lý do thành lập Công ty khi 
tuổi đã xế chiều, ông Tài cho 
biết: Thời điểm đó, thị trường 
thuốc tân dược lộn xộn lắm, 
nhiều người dân rất tội khi ốm 
đau bệnh tật mà bị mua phải 
thuốc trôi nổi kém chất lượng, 
giá cả thì đắt đỏ, có khi tốn tiền 
mà bệnh lại nặng thêm. Trước 
thực trạng đó, tôi chỉ có tâm 
nguyện đơn giản là giúp những 
người ốm, đặc biệt là người cao 
tuổi, người nghèo được sử dụng 
thuốc tốt, giá rẻ để chữa bệnh. 
Vì vậy, tôi quyết tâm thành lập 
Công ty Cổ phần Sao Mai, kinh 
doanh mặt hàng thuốc tân dược 
với phương châm “Thuốc tốt 
cho mọi nhà”. Buổi đầu thành 
lập, Công ty đứng trước nhiều 
khó khăn khi nhân lực chỉ có 5 
người, vốn kinh doanh ít ỏi với 
300 triệu đồng, có 1 cửa hàng và 
chưa có trụ sở giao dịch. Nhiều 
khi cũng bối rối bởi từ kinh 
nghiệm, nguồn hàng và khách 
hàng đều phải tự mày mò tạo 
dựng từ đầu. Song với quyết tâm 
dù khó khăn cũng không nản 
chí, không nóng vội phát triển 
công ty mà đi từng bước chậm, 
chắc. Ban Giám đốc Công ty 
cũng kiên định kinh doanh với 
chữ tâm, chữ tín làm đầu, đồng 
thời hoạch định phát triển Công 
ty theo hướng nắm bắt xu thế thị 
trường, tiếp thu ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật tiên tiến hiện đại, coi 
trọng doanh thu song luôn hài 
hòa với lợi ích người lao động 
và đóng góp cống hiến vì lợi ích 
cộng đồng.

Ông Đào Trọng Tài chia sẻ 
thêm: Là đảng viên, thấm nhuần 
tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, 
cá nhân tôi luôn tự nhủ nêu cao 
tính tiền phong, gương mẫu của 
người đảng viên trong lãnh đạo, 
điều hành và làm gương trước 
tập thể Công ty. Tôi muốn rằng 
dù là doanh nghiệp tư nhân, song 
phát triển doanh nghiệp vẫn cần 
đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức 
đảng, bảo đảm theo đúng đường 
lối, chủ trương phát triển kinh tế 
tư nhân là động lực quan trọng 
của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Sau thời 
gian ấp ủ chuẩn bị, năm 2007, 

Công ty Cổ phần Sao Mai là một 
trong những doanh nghiệp dược 
đầu tiên thành lập Chi bộ Đảng. 
Cũng từ khi có tổ chức đảng lãnh 
đạo, tích cực triển khai các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, đặc 
biệt là về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh tới toàn thể đảng viên, 
nhân viên, Công ty Cổ phần 
Sao Mai bắt đầu có những bước 
chuyển mình phát triển mạnh 
mẽ, không ngừng.

Đột phá phát triển 
Bám sát phương châm, Công 

ty Cổ phần Sao Mai luôn chú 

trọng đầu tư tạo dựng nguồn 
nhân lực chất lượng, chuyên 
nghiệp và tâm huyết; cơ sở vật 
chất, trang thiết bị bảo đảm 
luôn tiên tiến hiện đại và chất 
lượng nhất trên thị trường. Khi 
đã tạo dựng được chữ tín và 
thương hiệu ổn định trên thị 
trường thuốc tân dược, Công ty 
bắt đầu thực hiện từng bước đột 
phá nhằm nâng tầm và khẳng 
định sự lớn mạnh. Ông Nguyễn 
Thanh Tùng, Giám đốc kinh 
doanh cho biết: Từ năm 2009, 
Công ty đã áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiêu chuẩn 
ISO 9001:2008, được Tập đoàn 

chứng nhận quốc tế TQCSI tại 
Việt Nam công nhận. Ban Giám 
đốc cũng mạnh dạn đầu tư các 
trang thiết bị công nghệ kỹ thuật 
cao phục vụ quản lý doanh 
nghiệp và bán hàng; hoàn chỉnh 
hệ thống mạng nội bộ ứng dụng 
phần mềm quản lý, tạo bước 
đột phá mạnh mẽ trong quản lý 
hàng hóa và giá thuốc bằng mã 
số, mã vạch. Đồng thời thống 
nhất giá bán thuốc trên toàn hệ 
thống không phân biệt không 
gian và thời gian. Hiện 6 nhà 
thuốc của Công ty đều đã được 
công nhận đạt tiêu chuẩn GPP. 
Cùng với đầu tư 40 tỷ đồng xây 

dựng trụ sở làm việc 9 tầng bảo 
đảm khoa học, hiện đại, Công 
ty còn đầu tư 10 tỷ đồng xây 
dựng hệ thống kho bảo quản 
thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế 
GSP; mua 10 xe ô tô chở hàng có 
thùng bảo ôn đặc chủng để vận 
chuyển thuốc hàng ngày, bảo 
đảm tốt nhất hoạt động dịch 
vụ của doanh nghiệp. Đến nay, 
Công ty Cổ phần Sao Mai đã 
liên kết và hợp tác kinh doanh 
với nhiều đối tác trong và ngoài 
nước, đồng thời là đối tác tin 
cậy, là bạn hàng thủy chung của 
nhiều công ty dược phẩm lớn ở 
Việt Nam như: Dược Hậu Giang, 
Dược Cửu Long, Dược Hà Tây, 
Vidipa, Đông dược Phúc Hưng, 
Công ty Cổ phần Traphaco, 
Công ty Dược phẩm quốc tế 
GSK (Anh)...

Nhìn lại chặng đường 16 
năm hình thành, phát triển, cán 
bộ, nhân viên Công ty Cổ phần 
Sao Mai tự hào với thành quả 
đạt được khi đã trở thành nhà 
phân phối dược phẩm lớn bậc 
nhất các tỉnh miền Bắc với trên 
500 đại lý bán lẻ; có trụ sở khang 
trang hiện đại, số vốn trên 300 
tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng 
hàng năm đạt trên 20%; nộp 
ngân sách gần 20 tỷ đồng/năm. 
Đến nay, Công ty tự hào tạo việc 
làm, thu nhập ổn định cho hơn 
200 nhân viên tại văn phòng; 
đội ngũ nhân lực chất lượng với 
trên 90% có trình độ cao đẳng 
trở lên, trong đó có nhiều người 
là tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên 
khoa I và II, dược sĩ đại học... 
Đặc biệt, từ tháng 5/2017, Công 
ty đánh dấu bước trưởng thành 
mới khi thành lập Phòng khám 
Đa khoa Sao Mai với hệ thống 
trang thiết bị y tế hiện đại bậc 
nhất, góp phần chăm sóc sức 
khỏe cho người dân trong tỉnh 
và khu vực. Với những thành 
tích đạt được, Công ty Cổ phần 
Sao Mai vinh dự được nhận 
nhiều bằng khen, cờ thi đua của 
Đảng, Nhà nước. Cũng nhân 
kỷ niệm 16 năm thành lập, 
một vinh dự lớn khi Đảng bộ 
khối Doanh nghiệp quyết định 
chuyển từ chi bộ, thành Đảng 
bộ Công ty Cổ phần Sao Mai với 
3 chi bộ trực thuộc và 37 đảng 
viên. Đây là một niềm vinh dự, 
tự hào, là động lực và niềm tin 
lớn đối với sự phát triển lớn 
mạnh hơn nữa của Công ty Cổ 
phần Sao Mai trong thời gian 
tới.

 Ông Đào Quang Vũ,
Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Công ty Cổ phần Sao Mai 
là một trong những doanh 
nghiệp tiêu biểu trong số các 
doanh nghiệp đóng trên địa 
bàn tỉnh. Đặc biệt, Công ty 
có tổ chức đảng không ngừng 
phát triển lớn mạnh, hiện đã 
phát triển thành Đảng bộ. Tôi 
tin rằng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng bộ, Công ty Cổ phần 
Sao Mai sẽ có bước phát triển 

hơn nữa, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh và mang lại lợi ích thiết thực cho 
người dân địa phương.

Ông Đào Trọng Tài, Bí thư Đảng bộ,
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sao Mai

Được sự động viên khích lệ 
của lãnh đạo đảng bộ, chính 
quyền địa phương và ngành Y 
tế, Công ty đang tiếp tục mở 
rộng lĩnh vực hoạt động như 
sản xuất, kinh doanh qua mạng; 
mở rộng phòng khám, thêm 
mảng điều trị và hướng phát 
triển thành bệnh viện khách 
sạn trong tương lai. Mong rằng, 
Công ty tiếp tục được sự ủng 

hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, quý đối tác, 
khách hàng để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Anh Phạm Ngọc Quân,
nhân viên Công ty Cổ phần Sao Mai

Là đảng viên, nhân viên 
trong Công ty, tôi rất tự hào 
trước sự lớn mạnh của Công 
ty và tổ chức đảng. Được tạo 
môi trường công tác và cống 
hiến, bảo đảm đầy đủ chế 
độ, chính sách và quyền lợi 
của người lao động; được 
quan tâm chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần, động viên 
khen thưởng kịp thời. Tôi 

luôn tự nhủ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung 
sức xây dựng Công ty Cổ phần Sao Mai ngày càng 
lớn mạnh.

Tiến bước 
cùng thời gian

Sao Mai

Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Sao Mai tự hào vững bước khi tạo dựng được chữ 
tín sâu đậm trong lòng khách hàng với hai thương hiệu nổi tiếng: “Sao Mai - thuốc tốt cho mọi nhà” và “Phòng 
khám Đa khoa Sao Mai - niềm tin cho sức khỏe”.

hà dung

Cửa hàng bán lẻ thuốc Sao Mai luôn là địa chỉ tin cậy của người dân.
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hà ANH

Phòng khám hiện đại, chất 
lượng cao

Thực hiện chủ trương của 
Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh 
xã hội hóa công tác y tế và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân, đồng 
thời thực hiện mở rộng lĩnh 
vực hoạt động hướng tới mục 
tiêu vì sức khỏe cộng đồng, từ 
tháng 5/2017, Công ty Cổ phần 
Sao Mai chính thức khai trương 
PKĐKSM phục vụ chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân.

Ông Đào Trọng Tài, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ 
phần Sao Mai cho biết: Công 
ty đã mạnh dạn đầu tư phòng 
khám theo mô hình quốc tế với 
hệ thống trang thiết bị hiện đại, 
đồng bộ, nhập khẩu từ Nhật, 
Đức, Mỹ. Điển hình như Trung 
tâm xét nghiệm công nghệ cao 
của Phòng khám có hệ thống 
phân tích tự động Cobas 4000 - 
Nhật Bản bao gồm máy sinh hóa 
tự động Cobas c311, máy miễn 
dịch tự động Cobas e411, hệ 
thống quản lý thông tin phòng 
xét nghiệm toàn cầu Cobas 
e-service; máy xét nghiệm nước 
tiểu Cobas U411, máy huyết học 
tự động XN1000. Tất cả các máy 
đều hoạt động theo lập trình từ 
tự khởi động, phân tích mẫu, 
trả kết quả, tự sục rửa vệ sinh 
máy và tự tắt máy kết thúc một 
ngày làm việc. Trung tâm cũng 
áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 15189:2012 - chuẩn 
mực nhất cho phòng xét nghiệm 
theo tiêu chuẩn quốc tế. Về chẩn 
đoán hình ảnh, Phòng khám có 
hệ thống X-quang kỹ thuật số 
treo trần với 2 tấm nhận ảnh, 
bàn xoay 6 chiều tự động hiện 
đại nhất hiện nay, có thể chụp 
được các tư thế khó mà máy 

thông thường không thể chụp 
được. Máy chụp X-quang răng 
cũng là loại máy tân tiến nhất, 
có khả năng chụp toàn cảnh, cắt 
lớp 3D, giúp đánh giá chính xác 
vị trí và mức độ tổn thương của 
răng...

Bên cạnh đầu tư máy móc, 
thiết bị hiện đại, tổ chức và nhân 
lực phòng khám cũng được đặc 
biệt chú trọng. Đến nay, Phòng 
khám có 60 y bác sĩ ở 15 khoa 
phòng, trong đó có nhiều bác 
sĩ có trình độ chuyên môn bác 
sĩ tiến sĩ, bác sĩ thạc sĩ, bác sĩ 
chuyên khoa I, có kinh nghiệm 
quản lý và chuyên môn lâu năm 
trong nghề. Đội ngũ điều dưỡng, 
kỹ thuật viên trẻ, năng động, 
được đào tạo bài bản, chuyên 
nghiệp với bằng tốt nghiệp loại 
giỏi. Để tạo dựng niềm tin, sự 

hài lòng nơi khách hàng, Phòng 
khám rất chú trọng phong cách, 
thái độ phục vụ theo phương 
châm “lấy khách hàng làm trung 
tâm”. Vì vậy, mỗi nhân viên y tế 
đều được đào tạo bài bản về quy 
tắc ứng xử ngành y, có phong 
cách phục vụ chuyên nghiệp và 
thân thiện, luôn nêu cao đạo 
đức nghề nghiệp “lương y như 
từ mẫu”.

Đem dịch vụ tốt nhất cho 
người dân

Hiện tại, Phòng khám đã 
thực hiện đầy đủ các kỹ thuật về 
chuyên ngành nội khoa, ngoại 
khoa, sản khoa, tai mũi họng, 
răng hàm mặt, chẩn đoán hình 
ảnh, thăm dò chức năng. Ngoài 
đáp ứng các xét nghiệm thông 
thường, Phòng khám còn có dịch 

vụ xét nghiệm chẩn đoán sớm 
dị tật thai nhi, các xét nghiệm 
chuyên sâu như sinh học phân 
tử, định lượng vi rút viêm gan B, 
C, chẩn đoán sớm các bệnh ung 
thư, giúp người dân nắm rõ tình 
trạng sức khỏe, có biện pháp 
phòng tránh bệnh và phát hiện 
sớm bệnh nguy hiểm mà không 
phải đến các bệnh viện tuyến 
trên. Để tạo thuận lợi nhất, 
cung cấp dịch vụ đến tận nơi 
cho khách hàng, PKĐKSM tiên 
phong đi đầu thành lập Khoa Y 
học gia đình với nhân lực gồm 4 
bác sĩ, 5 điều dưỡng. Hoạt động 
của Khoa là tổ chức khám, tư vấn 
sức khỏe tại nhà, tại cơ quan, 
đơn vị; lấy mẫu xét nghiệm tận 
nơi và trả kết theo yêu cầu. Để 
khuyến khích người dân quan 
tâm đến sức khỏe, giúp nhiều 
bệnh nhân có thể khám bệnh 
chất lượng cao mà không lo tốn 
kém chi phí, Phòng khám liên 
tục triển khai các chương trình 
giảm giá, đặc biệt là cho người 
nghèo, người cao tuổi, giảm giá 
dịch vụ tầm soát ung thư. Ngoài 
ra, Phòng khám còn quan tâm, 
duy trì cung cấp suất ăn sáng tại 
chỗ cho bệnh nhân sau lấy máu 
xét nghiệm; cử riêng một nhân 

viên chuyên gọi điện hỏi thăm 
tình hình sức khỏe sau khám, 
đồng thời ghi nhận đánh giá sự 
hài lòng của khách hàng sau 
ngày khám 1 tuần...

Với những dịch vụ y tế chất 
lượng và tiện ích vượt trội, 
PKĐKSM ngày càng thu hút 
đông đảo khách hàng trong và 
ngoài tỉnh, từng bước khẳng 
định hướng đi đúng trong 
chiến lược phát triển của Công 
ty. Theo bác sĩ Vũ Trung Phả, 
Trưởng phòng khám: Trong 
6 tháng hoạt động, đã có hơn 
10.000 khách hàng được khám, 
tư vấn, điều trị, trong đó đã tầm 
soát, phát hiện sớm 36 ca có chỉ 
số Markes ung thư bất thường. 
Khi chuyển lên tuyến trên được 
các bệnh viện trung ương đánh 
giá cao, giúp bệnh nhân chủ 
động, bác sĩ có phác đồ điều 
trị kịp thời, phù hợp. Qua kênh 
thông tin ghi phản hồi khách 
hàng, có 98% khách hàng hài 
lòng về trình độ chuyên môn và 
tinh thần thái độ phục vụ của 
y bác sĩ. Kết quả hoạt động và 
đóng góp trong chăm sóc sức 
khỏe nhân dân của Phòng khám 
được Sở Y tế Thái Bình ghi nhận, 
đánh giá cao.

Bác sĩ CK I Vũ Trung Phả, Trưởng phòng khám Đa khoa                  
Sao Mai

 Để khuyến khích người dân quan 
tâm, chủ động khám sức khỏe, ngoài 
triển khai các dịch vụ tiện ích, Phòng 
khám còn triển khai nhiều dịch vụ ưu 
đãi như tư vấn miễn phí 24/7 qua điện 
thoại tổng đài 1900558830; miễn phí 
khám bệnh ban đầu; giảm 50% chi phí 
xét nghiệm sớm ung thư và gói khám 
bệnh tổng quát và hỗ trợ nhiều dịch vụ 
tiện ích khác...

Tiến sĩ, bác sĩ CK II Đỗ Thị Thanh Mai, Trưởng khoa sản
 Là người làm chuyên môn, tôi 

đánh giá rất cao điều kiện làm việc bởi 
Phòng khám khang trang, máy móc 
thiết bị hiện đại, chuẩn xác; đội ngũ 
bác sĩ, kỹ thuật viên có chuyên môn 
cao, tay nghề giỏi và tâm huyết nên 
phối hợp rất hiệu quả, giúp mang đến 
cho bệnh nhân những dịch vụ y tế chất 
lượng nhất.

 Chị Đào Thị Lan, xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy
 Tôi đi làm ăn xa ở miền Nam mới 

về và muốn đi khám bệnh tổng quát. 
Được nhiều người trong xã đã đi khám 
bệnh ở Phòng khám Đa khoa Sao Mai 
khen ngợi, giới thiệu, tôi đưa mẹ tôi 
cùng đến khám. Tôi đã từng đi khám ở 
nhiều nơi, song đến đây tôi thực sự hài 
lòng, tin tưởng.

Chị Đinh Thị Hương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
 Nhiều người quê tôi đến Phòng 

khám khá nhiều lần và tín nhiệm kể về 
y đức, tôi tin tưởng nên sẵn sàng đi xa 
để được khám bệnh. Tôi rất hài lòng và 
hài lòng hơn khi một tuần sau mà vẫn 
được Phòng khám quan tâm hỏi thăm, 
tiếp tục tư vấn.

Phòng khám Đa khoa Sao Mai

Niềm tin cho sức khỏe
Với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ y bác sĩ trình độ cao, giàu kinh nghiệm, đồng thời triển khai nhiều 

dịch vụ tiện ích, Phòng khám Đa khoa Sao Mai (PKĐKSM) trở thành địa chỉ tin cậy của người dân tìm đến chăm 
sóc sức khỏe, đồng thời giúp người dân được hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tỉnh, tiết kiệm chi phí và góp 
phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Phòng xét nghiệm được đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại.

Máy chụp răng cắt lớp 3D.
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Cán bộ lãng phí thời gian
18 giờ, trên chuyến xe buýt 

cuối cùng từ thành phố Thái 
Bình đi khu công nghiệp Tiền 
Hải mọi người chuyện trò, nói 
cười vui vẻ. Là những hành 
khách đã cùng nhau đi xe buýt 
từ nhiền năm nên họ hiểu khá rõ 
về nhau, từ hoàn cảnh gia đình, 
con cái, nơi làm việc... Vẫn chủ 
đề như mọi ngày, người phụ nữ 
vui vẻ hỏi người đàn ông ngồi 
ghế trên mình: Hôm nào cũng về 
chuyến cuối cùng, sáng mai lại 
đi chuyến đầu tiên, vậy bác ăn 
uống thế nào, chắc bác gái ở nhà 
cũng vất vả lắm nhỉ. Gần như 
không suy nghĩ, người đàn ông 
nói như thanh minh: Chuyện 
ăn uống mình đơn giản ấy mà, 
buổi tối bà ấy nấu cơm, về mình 
ăn xong thì chó ăn, chó ăn thừa 
sáng mai mình lại ăn. Vừa nghe 
xong người phụ nữ đã thốt lên: 
Khiếp bác cứ nói vậy. Người đàn 
ông nói như giải thích: Thì ăn 
xong mình mới lấy cơm cho chó, 
cho mèo ăn, phần còn lại sáng 
mai đặt nóng lên ăn có sao đâu. 
Người phụ nữ nói tiếp: Vâng em 
biết, nhưng bác tiết kiệm quá. 
Đã hơn 30 năm nay - từ sau giải 
bóng đá quốc tế MEXICO 86. Tôi 
thực hiện ăn sáng ở nhà. Vì thấy 
ra ngoài ăn nó nhiều bất tiện 
quá, ăn sáng ở nhà tiện thật, vừa 
tiết kiệm kinh phí, vừa tiết kiệm 
thời gian làm việc, lại bảo đảm 
sức khỏe.

Nghe câu chuyện giữa hai 
người, tôi thầm nghĩ. Đúng bây 
giờ lãng phí thời gian là lãng 
phí lớn nhất, các viên chức nhà 
nước gần như có thói quen ăn 
sáng, cafe, tám giờ mới về cơ 
quan, tiếp tục trà lá, chín rưỡi, 
mười giờ mới ngồi vào bàn làm 
việc, gần mười một giờ lại đi đón 
con hoặc về sớm nấu cơm, buổi 
chiều mùa hè cũng như mùa 
đông cứ hai giờ mới đến cơ quan, 
lại tiếp tục trà lá. Rồi lại chuyện 
cánh trẻ trưa đến là rủ nhau 
rượu chè, gần hai giờ chiều mới 
về đến cơ quan, mặt đỏ phừng 
phừng, người thì nói năng linh 
tinh, người thì nằm lăn ra ghế, 
nằm úp mặt xuống bàn ngủ, cơ 

quan văn hóa nhưng tàn thuốc 
lá rồi rác vứt lung tung, không ít 
cán bộ năng lực đã hạn chế, lại 
không chịu nghiên cứu cập nhật 
thông tin, dẫn đến tham mưu 
không đúng với chủ trương chỉ 
đạo thực hiện nhiệm vụ được 
giao. Có ông lãnh đạo còn mượn 
rượu để quát nạt chửi bới quân 
gia, thật thiếu văn hóa. Điệp 
khúc ấy cứ lặp đi lặp lại, ngày 
này qua ngày khác, tháng này, 
qua tháng khác. Bộ máy công 
chức ngày càng phình ra mà 
công việc vẫn không trôi. Ước 

gì mỗi người, mỗi ngày làm việc 
chỉn chu thêm một chút, thì sẽ 
bớt dần đi nhưng tiếng xì xèo về 
thói quen làm việc chểnh mảng 
của các công chức, ước gì các 
cấp lãnh đạo gương mẫu thêm 
một chút để người dân tin hơn 
vào các cơ quan công quyền.

Dân lãng phí tiền bạc
Nếu với công chức chuyện 

lãng phí nhất là thời gian, thì với 
người dân lại là tiền bạc. Chúng 
ta ai cũng bảo nông dân là người 
nghèo khó nhất. Chuyện những 

người nông dân chân lấm tay 
bùn, bận bịu vất vả quanh năm 
mà ăn không đủ no, mặc không 
đủ ấm cứ lưu mãi trong tâm thức 
mỗi người. Nhưng bây giờ người 
nông dân thời @ lại có nhiều đổi 
khác. Khi những người vợ, người 
chồng đi xuất khẩu lao động, 
đặc biệt từ khi được nhận tiền 
bồi thường giải phóng mặt bằng 
từ những con đường mới, những 
khu, cụm công nghiệp mới mọc 
lên, từ những khoản tiền đền bù, 
đời sống và diện mạo nông thôn 
đã khởi sắc, nhiều gia đình giàu 

lên nhanh chóng, diện mạo nông 
thôn mới cũng đẹp đẽ, khang 
trang hơn, nhưng phía sau nó 
cũng tồn tại khá nhiều hệ lụy. 
Bên cạnh những gia đình dành 
tiền xây dựng nhà cửa khang 
trang, mua phương tiện, thiết bị 
phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt 
hoặc mua đất xây dựng gia trại, 
trang trại phát triển kinh tế, thì 
không ít gia đình chi tiêu tiền 
không hợp lý như đánh đề, tham 
gia tín dụng đen, rồi chuyện cờ 
bạc, nghiện hút còn phát triển 
hơn thành phố.

Vẫn những câu chuyện kể 
trên xe buýt, một hành khách đã 
ở tuổi ngũ tuần kể: Nhà tôi ở ngay 
đầu con đường vào xóm, hàng 
ngày chứng kiến những người 
nông dân buổi sáng phi xe máy 
ra đầu phố, hôm thì mua xôi, 
hôm thì mua bánh cuốn, bánh 
mì về cho con ăn đi học, chở xe 
máy con đến trường, rồi mới về 
hàng phở, hoặc hàng canh cá ăn 
sáng, nhiều người còn thêm chai 
bia, cốc rượu. Không ít gia đình 
sáng vợ cắp rổ rau đi bán, đến 
bữa ăn trưa, ăn tối không chồng 
thì con lại phóng xe máy đi mua 
canh, mua dưa muối, cá kho, rau 
xào... Nằm ngay giữa phố Hai Ba 
Trưng, vợ chồng anh Bẩy có cửa 
hàng kinh doanh vào loại to nhất 
phố, hàng bán chạy nên anh phải 
thuê thêm người bán hàng, công 
việc bận mải từ sáng sớm đến 
đêm khuya, ấy vậy mà anh vẫn 
dành thời gian chăm sóc vườn 
cây trên nóc nhà, với hàng trăm 
giò hoa lan cùng trên 30 cái hộp 
được đổ đất trồng rau, đủ cho gia 
đình anh có các loại rau sạch ăn 
quanh năm, anh bảo: Có vườn 
trên phố đã giúp cho gia đình, 
nhất là các con thêm yêu thiên 
nhiên, quý trọng hơn cuộc sống 
của mình, ăn rau sạch mà lại 
tiết kiệm kinh phí, tiết kiệm thời 
gian, cách tính toán của gia đình 
anh Bẩy thật đơn giản nhưng để 
học được cũng không phải dễ. 
Ước gì ngày càng có thêm những 
mô hình như gia đình anh Bẩy, 
nó sẽ giúp cho nhiều hộ nông 
dân chi tiêu hợp lý hơn, tiết kiệm 
hơn, như thế giá trị cuộc sống sẽ 
ngày càng tốt đẹp hơn.

tưởng dễ mà khó...
TIẾT KIỆM...

tuấn dung

Vườn trên phố của gia đình anh Lê Quang Bẩy (số nhà 211, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình).

Một góc quán cà phê internet.
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Ảnh: Duy Đông

Cầu Bo
qua phố

Ký của nhà văn Võ Bá Cường

Cầu Bo năm 1963.

Phố ấy được trưng diện, 
từ dinh Tuần Phủ với cái 
“mác” rất oách: Hồng Lô 

Tự - Thiếu Khanh, đến dinh Án 
Sát - Bố Chánh - Thượng tá - 
Đốc học - Kiểm học - Tòa án và 
trường tiểu học (Minaul).

Ở đây không có nhà mái 
lượn vòm cong như phố người 
Tàu. Ngoài khu chánh sứ, nhà 
Thượng tá - Đốc học là những 
chiếc nhà đất tường trình lá lợp 
nằm kề nhau vẻ tàn tạ của lớp 
người cần lao. Vẻ tàn tạ ấy người 
ta càng cảm nhận được mỗi khi 
đi sâu vào các ngõ. Những mái 
nhà tránh mặt phố, tránh chỗ 
đông người để tìm chỗ ẩn cư của 
lớp dân đen, nước đục. Dân phố 
Đệ Nhị dễ dàng tiếp nhận cảnh 
tự nhiên nơi cửa quan dinh Án 
Sát với hình ảnh thằng lính mặt 
mày xanh bủng, thoảng chút hơi 
rượu của buổi sáng sớm, khuệnh 
khoạng đến mở chuồng giam 
người, chật chội như cũi chó. 
Cái cũi ấy hai người lùa vào một, 
xích lại với nhau. Rồi mấy thằng 
hò thúc đẩy lên một cái xe bịt 
kín, có lính dõng ngồi kèm.

Những thằng lính đi giày vải, 
mặc bộ quần áo cũ màu lá chuối 
nỏ, tay cộc đến khuỷu. Chiếc 
quần rộng ống đường viền may 
đến đầu gối. Khi chúng mặc vào 
thì cái mặt ngây ngô được hoàn 
toàn phơi ra, thồn thộn giữa phố. 
Chúng nó tranh nhau điếu thuốc 
lá cuộn trước mặt người tù…

Chiếc xe lắc lư chạy, trẻ con 
dân phố bám theo. Họ bảo nhau: 
“Sang căng Nam Định, những 
anh tù như thế chỉ có chết mọt 
gông trong nhà lao”. Trong lúc 
nhốn nháo, lộn xộn, bất thần 
thằng bé trọc đầu hất hàm hỏi 
thằng lính: “Không biết người 
tù có được học ông giáo Nguyễn 
Công Hoan không nhỉ?”.

Những con chó hoang chạy 
theo xe tù sủa vang một lúc như 
tiễn biệt người đi. Nó nhìn trời, 
ngửi đất muốn nói điều gì? Lúc 
sau lỉnh vào bụi gai nằm ọp ở 
đó. Ngày nào phố Đệ Nhị cũng 
diễn ra cảnh nực cười rất “quan 
lớn” của dinh. Tất cả sự phô bày 
kệch cỡm cốt để giữ cho được 
vẻ tôn nghiêm giả tạo. Chiều 
mát, đột nhiên quan lớn phởn 
phơ đầu đội khăn xếp với bộ 
quần áo gấm thêu, ngoài phủ 
áo sa, bài ngà lủng lẳng trước 
ngực. Với chiếc quần lụa trắng 
thả bẫm gót, ngài đi bách bộ 
vài phố. Trước quan là con chó 
béc giê bằng con bê nhỏ, hồng 

hộc, lè lưỡi cong đuôi chạy mở 
đường. Dân phố Đệ Nhị nhìn 
nhau rồi chỉ biết đóng cửa trong 
nỗi lo sợ… Người ta sợ có khi tai 
vạ tự nhiên đổ xuống đầu mình, 
rất nhanh như ai cắt sợi dây 
thừng. Nhà có đứa con gái tuổi 
ngọc, xinh xắn lại sợ quan lớn 
hơn nhiều. Vì sau cái nhìn của 
quan ngày mai không biết sự gì 
sẽ xảy ra với con bé? Người ta 
nhìn dáng đi, bộ mặt quan “phụ 
mẫu” qua khe cửa và nghe tiếng 
con chó sủa, rồi tiếng chống 
ba toong của quan, tự nhiên ai 
cũng nhắm mắt lại không dám 
nghĩ, tim như muốn ngừng đập. 
Dân tình muốn quên đi tất cả.

Theo chuyện cụ Nguyễn 
Sáng người phố kể lại: Tiếng thở 
dài và tiếng khóc của bà Kí bỗng 
bật lên khi cô con gái mới mười 
bảy tuổi vừa tập vấn khăn buộc 
tóc phải từ giã mẹ cất bước vào 
dinh quan Tổng đốc làm nàng 
hầu. Trong những chiều đi bát 
phố hóng gió, cụ lớn chỉ dạo đến 
điếm canh đầu phố Đệ Nhị rồi 
quay gót về dinh, không bao giờ 
quan “phụ mẫu” ngược lên phố 
Lê Lợi. Đấy là điều kỳ lạ.

Hẳn bạn còn nhớ, cách Vọng 
Cung và cổng dinh vài chục bước 
là Trường Minh Thành. Năm 
1927, đồng chí Nguyễn Danh 
Đới quê Thái Bình là Bí thư Ban 
Chấp hành Thanh niên cách 
mạng đồng chí Hội thay mặt 
Kỳ Bộ Việt Minh đã về Trường 
tư thục Minh Thành lập chi bộ, 
một trong hai tổ chức Đảng đầu 
tiên của Thái Bình. Hồi đó đồng 

chí Nguyễn Văn Năng là Hiệu 
trưởng làm Bí thư. Đến đầu năm 
1928 đồng chí được bầu làm Bí 
thư Tỉnh bộ.

Người đọc mọi thời đi đâu, về 
đâu? Ai mà quên được phố Vọng 
Cung xưa nay đều nằm thông 
gối hai đầu đường Trưng Trắc - 
Lê Lợi. Khu vực đó có hiệu bán 
thuốc nam với những ông già 
ngồi ngáp ngủ, thi thoảng ghé 
tai hỏi nhau, tiếng to tiếng nhỏ 
có lúc nói như quát: “Vị thuốc ho 
tôi nhờ cụ tán cho chưa”. Người 
hỏi, người thưa gương mặt thật 
nhàu nhĩ, già nua, đôi mắt lim 
dim. Ông già ngồi tựa vào chiếc 
tủ gỗ cao mấy tầng ngăn kéo 
cũng già nua, nửa thức nửa ngủ, 
lơ mơ sự đời. Chỉ có tiếng nghiến 
cót két của mấy con mọt già làm 
người đến lấy thuốc phải buốt 
đầu nhức óc.

Nói rằng: Vọng Cung phố 
này các cụ người Nam Định - 
Thái Bình tụ lại. Ngày xưa là 
những túp lều lá, đắp tường 
hoặc xếp gạch nhét bùn. Họ ở lại 
với nhau lấy vợ gả chồng, thành 
làng thành phố. Phố Vọng Cung 
con người sống nhiệt thành, độ 
lượng. Mùa hè trẻ con bu bám 
lấy nhau ra sông Bo tắm, thi 
nhau nhảy từ cầu xuống rồi kéo 
nhau về cái quán cóc ngay ngõ 
Vọng Cung với một cái chõng 
tre, mấy chiếc bát sành. Đúng là 
thời “Bát sành mâm mộc bày ra”. 
Họ là người bình dị, phố xá cũng 
bình dị, hoa cỏ dậy hương từ nơi 
sâu thẳm nhất tràn ra đây. Bà 
bán quán nằm trên chiếc võng 

đào, nhuộm nâu thật săn, đôi 
guốc võng đẽo bằng củ tre đào 
ở cuối phố, quai võng mắc vào 
hai cây “thầu đâu” mùa xuân thả 
hoa tím như bóng mây bay qua 
phố. Mấy ông lão đi guốc mộc, 
quần lá tọa chiều nào cũng có 
mặt. Người người quấn bện lấy 
nhau như họ hàng.

Thế mà một hôm có anh ở 
dốc Bồng Tiên lên đến cửa hàng 
thuốc cụ lang hỏi mua mấy “củ 
nâu” nhuộm võng, nhuộm vải 
dưới quê. Ông lang nổi đóa:

- Anh có xéo ngay không tôi 
cho cái ghế này vào mặt bây giờ. 
Cụ khom lưng nhấc chiếc ghế 
lên. Anh kia bỏ chạy ra bà bán 
quán. Anh ta kêu lên trong sự 
hốt hoảng:

- Tôi có chọc ghẹo gì đâu? 
Người ta chỉ cho tôi cụ có “nâu” 
bán, tôi đến mua. Bà bán quán 
đưa hai ngón tay vuốt khéo đôi 
môi đỏ trầu tươi, bà bảo:

- Khổ cho anh rồi! Ông lang 
chỉ bán thuốc. Nhưng cái của 
trời cho ông ấy to bằng “củ nâu”, 
lúc nào cũng lúc lắc trong đũng 
quần. Đứa nào gớm thật, bày ra 
cái trò ấy để chọc ghẹo ông lang 
già.

Chuyện mọi thời ở phố Vọng 
Cung là thế. Sau này có người 
trong phố đẻ hai ba đứa con gái, 
vào đúng dịp máy khâu anh Tàu 
tràn sang. Nó là mốt một thời. 
Có người đi tầm lục mua máy 
khâu hai bướm, ba bướm. Lại có 
đứa trẻ tai quái chỉ vào nhà ông 
giáo hỏi: “Nghe đâu cụ có máy 
khâu ba bướm cháu xin mua”. 

Ông giáo bực tức vừa thả chó 
vừa vác sào đuổi khách…

Vọng Cung thời tiền chiến trở 
thành nơi dạy bình dân học vụ. 
Nguyễn Hữu Đang xuất hiện ở 
thị xã cũng vào thời kỳ đó. Mấy 
ông già đi guốc mộc luôn miệng 
nhắc tới tên những danh sĩ Bắc 
Hà Quỳnh - Tôn - Tố, sau đến 
Nguyễn Hữu Đang người làng 
Vũ Công (Kiến Xương). Họ nhắc 
đến Hội Quán - Trí Tri phố Hàng 
Quạt nơi thành lập Hội Truyền 
bá quốc ngữ do cụ Tố đứng đầu. 
Cụ là một nhà nho, tóc búi, đội 
khăn lượt, tay luôn cầm chiếc 
nón chóp, là trợ lý khoa học Viện 
Bác cổ Viễn Đông.

Có lần ông lão đi guốc mộc 
nói với bà già bán quán: “Cụ Tố 
mất ngày 7/10/1947 khi Pháp 
nhảy dù xuống Bắc Kạn. Chúng 
đã bắn chết cụ khi cụ tìm cách 
chạy thoát bởi chúng nghi cụ là 
Cụ Hồ”. Khi làm lễ truy điệu, Cụ 
Hồ đã dành những lời trân trọng 
sâu sắc tưởng nhớ cụ Tố: “…Nhớ 
cụ xưa/Văn chương thuần túy, 
học vấn cao siêu/Thái độ hiền 
từ, tính tình thanh khiết/Mở 
mang văn hóa, cụ dốc một lòng/
Phú quý công danh, cụ nào có 
thiết…/………/Chính phủ khôn 
xiết buồn rầu/Đồng bào khôn 
xiết nỗi lòng thương tiếc…”.

Ngày ấy phố Vọng Cung 
đông vui bởi tiếng guốc “phi mã” 
của các cô gái cầm đèn kỳ đi học. 
Ông già búi tóc, tranh nằm được 
cái võng đào bà bán quán một 
lúc. Bằng giọng xẩm chợ, ông 
hát bài “Cô Tú Thanh Vân”, có 
lẽ của Ngọc Thịnh thì phải. Hát 
rằng: “Ai về thăm huyện Thanh 
Vân/Hỏi thăm cô Tú đánh vần 
được chưa/Đánh vần năm ngoái 
năm xưa/Năm nay quên hết cô 
chưa biết gì/Sách i… tờ phát cho 
không học/Liệu cô mình đã đọc 
được chưa...”.

Tiếng nhị, tiếng phách ran 
lên, giọng cụ rên rỉ: “Đôi bên bác 
mẹ thì già/Lấy cô hay chữ để mà 
cậy trông/Mùa hè cho chí mùa 
đông/Ruộng vườn thóc lúa tính 
thông chẳng nhầm…”.

Con gái Đệ Nhất - Đệ Nhị - 
Đệ Tam ai không theo học lớp 
phố Vọng Cung là gái “quỷnh”. 
Người ta đi vào phố đó như đi 
vào nơi sang trọng, ngày mai 
nếu có đi chợ không phải lội 
bùn. Những cụ đi guốc mộc, 
mặc quần lá tọa là lớp nhà nho 
cuối cùng đi theo kháng chiến 
với niềm tự hào của thời kỳ tiền 
chiến. (còn nữa)

Kỳ 3: Đệ Nhị phố
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Trân trọng!

hộp thư bạn đọc

Trong tuần, Báo Thái Bình đã 
nhận được trên 40 tin, bài của các 
cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Lĩnh vực kinh tế, các cộng tác 
viên đưa tin: Huyện Vũ Thư phấn 
đấu năng suất lúa vụ xuân 2018 đạt 
71 tạ/ha; Huyện Hưng Hà nhiều giải 
pháp để mọi người dân được hưởng 
lợi từ chương trình nước sạch. Bài 
“Vụ đông ở Thái Thịnh”, cộng tác 
viên Lê Lan phản ánh khí thế thi 
đua sản xuất vụ đông của người 
dân, những biện pháp chỉ đạo tích 
cực của cấp ủy, chính quyền, HTX 
DVNN xã để Thái Thịnh đạt mục 
tiêu mở rộng diện tích vụ đông từ 
180 - 200ha. Một trong những yếu 
tố chủ động góp phần thúc đẩy kinh 
tế biển trong tỉnh phát triển được 
cộng tác viên Lê Lan ghi nhận: Cơ 
sở sản xuất, kinh doanh ngư lưới cụ 
Đức Hiệp, xã Thụy Hải làm tốt dịch 
vụ hậu cần nghề cá. “10 tháng năm 
2017, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
ngư lưới cụ Đức Hiệp đã xuất bán 
hàng trăm nghìn sản phẩm  cáp 
dây, giã cào phục vụ đánh bắt gần 
và xa bờ của ngư dân trong và ngoài 
tỉnh, doanh thu đạt hơn 4 tỷ đồng, 
tạo việc làm thường xuyên cho 20 
lao động và hàng chục lao động vệ 
tinh”. Biểu dương gương sản xuất, 
kinh doanh giỏi, cộng tác viên Đặng 
Văn Cao viết về “Ông Nghĩa “máy 
cấy”. Bài báo cung cấp nhiều thông 
tin hữu ích về người con quê hương 

Đông Hoàng (Tiền Hải) tâm huyết 
với nghề nông, nghiên cứu, sáng tạo 
ra chiếc máy cấy, giải phóng sức lao 
động trên đồng ruộng: “Năm 2015, 
Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh 
Đại Nghĩa cho ra đời 1.000 máy, 
cung cấp cho thị trường 30 tỉnh, 
thành phố trong cả nước, đặc biệt là 
bà con nông dân các tỉnh miền núi, 
nơi có những thửa ruộng bậc thang. 
Tiếng lành đồn xa, người dân Thái 
Lan, Lào, Bangladesh cũng đã tìm 
đến Công ty đặt hàng. Đến nay, 
Công ty đã đưa ra thị trường trong 
và ngoài nước trên 5.000 máy với 
giá thành trên dưới 4 triệu đồng/
máy tùy thuộc máy cấy 4 hàng hay 
6 hàng. Sử dụng máy cấy đa năng 
không dùng động cơ năng suất 
tăng gấp 10 lần so với cấy bằng tay 
truyền thống, một ngày máy có thể 
cấy được trên dưới 15 sào Bắc Bộ”.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh 
có các tin, ảnh: Hội Cựu chiến binh 
huyện Tiền Hải ủng hộ đồng bào bị 
bão, lũ hơn 22 triệu đồng; Huyện 
Kiến Xương luyện tập tổng hợp 
chuẩn bị diễn tập chính thức; Xã 
Nam Phú (Tiền Hải) ra mắt tổ tàu 
thuyền tự quản.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tuần 
này nổi bật có tản văn của cộng 
tác viên Minh Hằng: “Hạt thóc lấm 
lem”. Đề tài không mới nhưng vẫn 
tạo được sức hấp dẫn người đọc ở 
sự chân thực, tinh tế qua những chi 

tiết xúc động: “Sáng nay, trong hơi 
thu se se, tôi bỗng ngửi thấy mùi lúa 
chín. Giữa đô thị san sát công trình 
bê tông, mùi lúa cồn cào thơm từ ký 
ức. Phải rồi, đã chót vụ gặt lúa mùa. 
Những bông lúa cuối cùng sắp từ 
biệt cánh đồng. Hồn lúa trong giấc 
mơ đêm qua gọi tôi về thời chân đất, 
thời vồ châu chấu bọc trong vạt áo, 
thời đi mót từng hạt thóc rơi. Hồn 
lúa ơi, tôi sao quên được!”. Cộng tác 
viên Nguyễn Thanh gửi cộng tác 
bài: “Phạm Quốc Sắc (1918 - 1991) 
- một ngôi sao sáng của Côn Đảo”. 
Bài báo cung cấp những tư liệu lịch 
sử quý với niềm tự hào “người Thái 
Bình thành danh, ở đâu cũng có và 
thời nào cũng có”. Sự trân trọng, 
tình cảm tri ân ấy tác giả dành 
cho Anh hùng Lực lượng vũ trang 
Phạm Quốc Sắc, sinh năm 1918 
tại làng Phương Trạch, nay thuộc 
xã Phương Công, huyện Tiền Hải, 
người được “các thế hệ tù chính trị 
Côn Đảo thời kỳ chống Mỹ tôn vinh 
“Năm ngôi sao sáng của Côn Đảo”.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng 
chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh 
minh họa theo nội dung để thuận 
tiện cho chúng tôi trong quá trình 
biên tập, sử dụng. Rất mong nhận 
được tin, bài, ảnh cộng tác của 
các đồng chí và các bạn qua địa 
chỉ email: toasoan@baothaibinh.
com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa 
chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý 
Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Ngày 23/11, hội nghị điều hành bóng đá 2017/2018 được Liên 
đoàn Bóng đá (LĐBĐ) thế giới (FIFA) tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ 
Kỳ) dưới sự chủ trì của Chủ tịch FIFA Gianni Infatino. Tham dự 
hội nghị có đại diện LĐBĐ thành viên 3 châu lục gồm UEFA, CAF 
và AFC. Tổng thư ký Lê Hoài Anh đại diện cho LĐBĐ Việt Nam 
tham dự hội nghị. 

Ông Lê Hoài Anh cho biết, FIFA dự kiến thay việc tổ chức giải 
U17 và U20 World Cup bằng giải vô địch bóng đá trẻ thế giới sẽ 
diễn ra thường niên, đồng thời kiến nghị chọn lứa tuổi U18 để quy 
định trong giải trẻ FIFA. Các LĐBĐ quốc gia tham dự đều thống 
nhất với đề xuất này bởi tính chất phù hợp với các giải trẻ và hệ 
thống thi đấu chuẩn bị cho Olympic. Số lượng cũng sẽ tăng lên 48 
đội và có thể có 4 quốc gia đồng đăng cai tổ chức.

Trước đó, VCK U17 World Cup và U20 World Cup đều nhất 
quán lấy 24 đội tham dự và được tổ chức hai năm/lần. Trong đó, 
với châu Á, 4 đại diện có thành tích tốt nhất (lọt vào bán kết) của 
VCK U16 và U19 châu Á sẽ giành quyền dự giải trẻ U17 và U20 
World Cup. Song với đề xuất tăng số đội tham dự giải vô địch bóng 
đá trẻ thế giới thường niên lên gấp đôi so với hiện tại, nhiều khả 
năng số đại diện của châu Á sẽ tăng lên từ 4 lên 8 đội. Điều này sẽ 
rộng mở thêm cơ hội để đội tuyển trẻ của Việt Nam tham dự đấu 
trường thế giới nhiều hơn. Dẫu vậy, cũng cần phải nói thêm, nếu 
đề xuất trên trở thành hiện thực, việc đào tạo các đội U16 và U19 
cũng sẽ phải điều chỉnh để chuyển về phát triển đội U18.

Trước đó, tháng 5/2017, đội U20 Việt Nam đã tham dự vòng 
chung kết U20 World Cup. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng 
đá sân 11, bóng đá Việt Nam có đại diện dự đấu trường thế giới.

FIFA thay luật, Việt Nam rộng cơ hội
dự World Cup trẻ
Với sáng kiến mở rộng số đội bóng từ 24 lên tới 48 và thay hai giải U17 

và U20 World Cup vào thành giải vô địch bóng đá trẻ thế giới thường niên 
cho lứa tuổi U18, bóng đá Việt Nam đang rộng cơ hội dự thêm một VCK 
World Cup cho lứa trẻ.

Theo: bongdaplus.vn


