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Thái Bình ơn Bác

Đồng bào, cán bộ Thái Bình phấn khởi chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chúc tết đầu năm, ngày 1/1/1967. Ảnh tư liệu

Vẹn nguyên 

“Nụ 
cười 
chiến 
thắng”

Bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” do phóng viên Đoàn Công Tính (Báo Quân đội nhân dân) chụp 
dưới chân Thành cổ Quảng Trị.(Xem trang 14)

50 năm thực hiện 
những tư tưởng lớn 
trong Di chúc của Bác Hồ

Những triệu phú 
áo xanh

Góp “gạch hồng” 
xây dựng quê hương

Lách cách tiếng thoi
NAm cao



2 chính trị

nguyễn thanh hoàng
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

xã luận

Chuû nhaät, ngaøy 1/9/2019

Ngày 2/9/1945, tại Quảng 
trường Ba Đình lịch sử, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 

long trọng tuyên bố với quốc 
dân đồng bào và thế giới bản 
Tuyên ngôn khai sinh ra nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
nay là nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 74 năm đã 
trôi qua với biết bao biến cố lịch 
sử nhưng bản Tuyên ngôn bất 
hủ ấy vẫn còn nguyên giá trị, 
trường tồn cùng lịch sử.

Từ sáng sớm ngày 2/9/1945, 
hàng chục vạn người hàng ngũ 
chỉnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo 
quần màu đỏ tươi tề tựu tại 
Quảng trường Ba Đình. Những 
biểu ngữ nền đỏ chữ vàng bằng 
các thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, 
Nga, Hoa căng ngang đường 
phố. Ý chí của nhân dân được 
biểu lộ trên các dòng chữ: “Nước 
Việt Nam của người Việt Nam”, 
“Độc lập hay là chết”, “Ủng hộ 
Chủ tịch Hồ Chí Minh”... Hàng 
chục vạn người đại diện cho 
mọi tầng lớp nhân dân nét mặt 
hân hoan, phấn khởi chờ đón 
giờ khai sinh ra nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Cùng giờ 
này, nhiều cuộc mít tinh lớn 
được tổ chức tại Sài Gòn, Huế 
và nhiều thành phố khác. Muôn 
triệu trái tim hồi hộp, đợi chờ 
hướng về Hà Nội.

Mở đầu Tuyên ngôn, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 
“Tất cả mọi người đều sinh ra có 
quyền bình đẳng. Tạo hóa cho 
họ những quyền không ai có thể 
xâm phạm được; trong những 

quyền ấy, có quyền được sống, 
quyền tự do và quyền mưu cầu 
hạnh phúc”. Từ tuyên bố bất 
hủ ấy, Người đã “Suy rộng ra, 
câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các 
dân tộc trên thế giới đều sinh ra 
bình đẳng, dân tộc nào cũng có 
quyền sống, quyền sung sướng 
và quyền tự do”. Từ quyền của 
mọi người trong tuyên ngôn 
độc lập của nước Mỹ, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đi đến nhấn mạnh 
quyền của mỗi dân tộc là hoàn 
toàn đúng đắn cả trong nhận 
thức và hiện thực lịch sử. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh coi quyền 
dân tộc là cái cơ bản, có ý nghĩa 
quyết định đến việc thực hiện 
quyền con người. Một dân tộc 
còn bị áp bức, bị nước khác 
thống trị, nhân dân còn phải 
sống trong cảnh nô lệ và bị bóc 
lột thì không thể nói đến quyền 
con người. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh còn đề cập tới bản tuyên 
ngôn nhân quyền và dân quyền 
của nước Pháp “người ta sinh ra 
tự do và bình đẳng về quyền lợi; 
và phải luôn luôn bình đẳng về 
quyền lợi”, Người khẳng định, 
những điều mà nước Mỹ và 
nước Pháp nêu ra trong tuyên 
ngôn là “những lẽ phải không ai 
chối cãi được”.

Có thể nói, điều đặc sắc nhất 
trong bản Tuyên ngôn Độc lập 
của nước Việt Nam là Bác đã 
trích dẫn bản tuyên ngôn độc 
lập của nước Mỹ năm 1776 và 
bản tuyên ngôn nhân quyền và 
dân quyền của nước Pháp năm 
1789. Với trí tuệ và sự sáng tạo 

C ứ mỗi khi mùa thu tháng tám về, mỗi khi tết Độc lập đến, trên khắp dải đất hình chữ S 
thân yêu lại rợp bóng cờ hoa kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 và 
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. Những người con đất Việt 

không khỏi bồi hồi nhắc nhớ nhau về nguồn cội, về giá trị của hòa bình, về lịch sử hào hùng của 
dân tộc. 

74 năm đã qua đi nhưng lời tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc dân đồng bào và 
nhân dân thế giới tại Quảng trường Ba Đình lịch sử: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc 
lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh 
thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” vẫn vang vọng, khắc 
ghi sâu đậm trong tim mỗi người dân đất Việt. 74 năm qua, tinh thần bất diệt của Cách mạng 
Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc 
lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta truyền 
từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh 
và ý chí kiên cường, tình đoàn kết muôn người như một, dân tộc Việt Nam tự hào viết nên những 
huyền thoại, tạc vào thế kỷ XX những dấu ấn không thể nào quên, đó là đập tan hai cuộc chiến 
tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hơn 30 năm đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, tinh thần bất diệt của bản Tuyên ngôn 
Độc lập đã hun đúc ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát 
triển kinh tế - xã hội. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ 
vững. Việt Nam đã tạo được hình ảnh, uy tín, khẳng định được vị thế trên trường quốc tế. Niềm tin 
về một dân tộc có truyền thống lịch sử, văn hóa, ngày một giàu mạnh tiếp tục được nhân lên. Bài 
học đoàn kết làm nên sức mạnh quật cường của Cách mạng Tháng Tám và tinh thần bất diệt của 
Quốc khánh 2/9 vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay, đặc 
biệt khi toàn Đảng, toàn dân ta đang quyết tâm thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh 2/9 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Đặc biệt, các thế lực thù địch, 
phản động vẫn đẩy mạnh chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng bằng các âm mưu, thủ đoạn 
“diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta nhằm phủ nhận sự 
lãnh đạo của Đảng tiến tới làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vận dụng những bài học 
thành công của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện Di chúc bất hủ của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh để đưa đất nước ta ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu 
như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Được hưởng thành quả của Cách mạng Tháng Tám và độc lập dân tộc, Đảng bộ và nhân dân 
Thái Bình đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành 
thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn, các thời kỳ cách mạng. Với niềm tự hào, 
phấn khởi về chặng đường 74 năm phấn đấu vẻ vang gìn giữ nền độc lập dân tộc, với truyền thống 
của “quê hương 5 tấn”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh quyết tâm nêu cao ý chí tự lực, 
tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019 - 2020. Cùng với đó, không ngừng chăm lo công tác xây 
dựng Ðảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích 
cực đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Ðảng, kết hợp xây dựng định hướng phát triển 
cho tỉnh trong những nhiệm kỳ tới, quyết tâm xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, 
văn minh.

Thái Bình

Vững bước 
trên đường đổi mới

1945
2019

Tự hào
bản Tuyên ngôn bất hủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình 
ngày 2/9/1945.                                                     
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tác phẩm hay

Mùa thu
thăm ATK Định Hóa

nguyễn tường thuật
Thụy Văn, Thái Thụy

Lắng tiếng quê hương
lại tây dương
Thành phố Thái Bình

Ra đi từ thuở thiếu thời
Tôi về tìm lại khoảng trời quê hương
Kể chi cách trở dặm trường
Nao nao nỗi nhớ niềm thương đợi chờ
Nhà tranh mái lá đơn sơ
Chở che neo buộc ước mơ cuộc đời
Võng đay lắng tiếng ru hời
Nhà bên ai khúc khích cười vọng sang
Để cho con bướm lang thang
Đánh rơi hai mảnh nắng vàng ngoài hiên
Đất quê chung, mảnh tình riêng
Cho tôi chân cứng đá mềm hôm nay
Quê hương là cánh cò bay
Là đồng lúa chín, là cây khế vàng
Là cô Tấm giữa nhân gian
Là câu Kiều với tiếng đàn Thạch Sanh
Là đùm bọc những rách lành
Cát lầm gió bụi, viễn hành bể dâu
Trăm năm bí vẫn bên bầu
Quả cau thì đỏ, lá trầu lại xanh
Cây đa bến nước sân đình
Ngàn năm lắng đọng nghĩa tình thiết tha
Thiêng liêng mảnh đất quê nhà
Đắng cay đã trải, phong ba đã từng
Dẫu đi muôn núi nghìn trùng
Hồn quê mộc mạc sáng bừng trong tôi.

Mùa Thu này con hành hương về Định Hóa
Thăm ATK - Thủ đô kháng chiến năm nào
Rừng Khuôn Mánh còn vang lời thề giữ nước
Của đội “Cứu quốc quân” giết giặc cứu đồng bào...

Nhớ... Một sáng tháng Năm, Bác Hồ về Định Hóa
Đồi Khau Tý hôm nay còn in dấu chân Người
Con đến Đèo De thắp hương trầm dâng Bác
Thác Khuôn Tát trong veo in bóng Bác một thời.

Thăm mái lán đơn sơ tại Phú Đình, nơi Bác ở
Vách liếp mái tranh vẫn còn ấm hơi Người
Rộn tiếng ve ngân trên tán rừng xanh lá
Đàn chim hót ríu ran như chào đón gọi mời...

Mùa thu này con về thăm Định Hóa
Được sống với không gian “Thủ đô gió...” một thời
Được bước lên Đèo De, được chạm vào vách liếp
Như thấy Bác đâu đây - con được ở bên Người.

Mùa thu thanh bình, con về thăm Định Hóa
Chè trổ lộc xanh non mươn mướt khắp thung đồi
Vẳng tiếng Tính, lời Then ngợi ca, ơn Đảng, Bác
Rừng đã tím hoàng hôn mà chân chẳng muốn rời
ATK, nơi đây - địa chỉ đỏ muôn đời...

Du khách đến thăm di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

tuyệt vời, trong Tuyên ngôn 
Độc lập, Người đã đặt lên hàng 
đầu quyền của mỗi dân tộc 
được hưởng độc lập, tự do.

Bản Tuyên ngôn Độc lập 
đã ca ngợi tinh thần đấu tranh 
của nhân dân Việt Nam suốt 
chặng đường lịch sử gần thế kỷ 
với tinh thần kiên cường, gan 
góc, từ các phong trào nổi dậy 
của Phan Đình Phùng, Hoàng 
Hoa Thám, các phong trào yêu 
nước của Phan Bội Châu, Phan 
Châu Trinh đến các cao trào 
cách mạng của nhân dân đấu 
tranh giành chính quyền dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam đều hướng đến 
một mục tiêu cao nhất: giành 
độc lập cho dân tộc, tự do cho 
nhân dân. Bằng cách viết khéo 
léo, kiên quyết, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vừa trân trọng những 
danh ngôn bất hủ của người 
Mỹ, người Pháp vừa kiên quyết 
nhắc nhở họ đừng có phản bội 
tổ tiên mình, đừng làm vấy bùn 
lên lá cờ nhân đạo của những 
cuộc cách mạng vĩ đại của nước 
Mỹ, nước Pháp mà nhân dân 
hai nước đã đổ bao xương máu 
viết nên, nếu nhất định tiến 
quân xâm lược Việt Nam. Người 
đề cao tư tưởng chính trị chứa 
đựng trong những lời trích dẫn 
được ghi bằng chữ vàng trong 
lịch sử không chỉ của nước Mỹ, 
nước Pháp mà toàn nhân loại. 
Mặt khác, Người lên án những 
hành động xâm phạm, áp bức, 
chà đạp nhân quyền của bọn 
xâm lược. Qua đó, Người coi bản 

Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc 
mình như một thứ vũ khí pháp 
lý, ngoại giao sắc bén để chống 
lại kẻ thù đồng thời mở ra bước 
đi đầu tiên của Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa trong 
cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc 
lập dân tộc vừa giành được.

Trong bối cảnh lúc bấy giờ 
các thế lực thực dân, đế quốc 
không dễ gì chấp nhận một 
nước Việt Nam độc lập mà 
muốn tiêu diệt chính quyền 
cách mạng non trẻ của người 
Việt Nam. Do vậy, không những 
trong Tuyên ngôn Độc lập mà 
ngay cả trong nhiều bài viết, bài 
nói chuyện sau này, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh luôn muốn dùng 
chính câu khẩu hiệu: “tự do - 
bình đẳng - bác ái” mà kẻ thù 
đang lợi dụng cho công cuộc 
được gọi là “khai hóa văn minh” 
ở Việt Nam cũng như ở các nước 
thuộc địa, để khẳng định cái 
quyền thiêng liêng đó của một 
dân tộc. Trong Tuyên ngôn có 
một nhận xét khái quát: “Pháp 
chạy, Nhật hàng, vua Bảo Ðại 
thoái vị”, khẳng định thực tế đó 
cho thấy dân ta lập nên chính 
quyền của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa là việc đương 
nhiên, không thể để một xã hội 
bị hỗn loạn nếu không có chính 
quyền nào quản lý. Tuyên ngôn 
Độc lập kết thúc với một quyết 
tâm sắt đá: “Nước Việt Nam có 
quyền hưởng tự do và độc lập, 
và sự thật đã thành một nước 
tự do độc lập. Toàn thể dân tộc 
Việt Nam quyết đem tất cả tinh 
thần và lực lượng, tính mạng và 
của cải để giữ vững quyền tự do, 
độc lập ấy”.

Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người 
đọc thấu hiểu bên trong tiếng 
nói của trí tuệ là tiếng nói của 
trái tim. Với tầm nhìn xa trông 
rộng, sự tiên đoán khoa học, 
sự nhạy cảm chính trị và thông 
hiểu tình hình thế giới, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hiểu rõ “giành 
chính quyền đã khó, giữ chính 
quyền càng khó hơn”. Nước ta 
phải mất gần một thế kỷ, đổ 
bao máu xương mới giành được 
chính quyền. Song, để tất cả các 
nước trên thế giới công nhận 
nền độc lập mà ta vừa giành 
được còn khó gấp bội. Ngay từ 
khi khởi thảo bản Tuyên ngôn, 
Người muốn bản Tuyên ngôn 
như một vũ khí pháp lý - ngoại 
giao đặc biệt sắc bén chống lại 
kẻ thù đồng thời cũng là bước 
đi đầu tiên của Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa trong 
cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc 

lập dân tộc ở thời khắc vô cùng 
khó khăn của lịch sử. Như vậy, 
độc lập, chủ quyền, tự do, dân 
chủ là ý tưởng chủ đạo của bản 
Tuyên ngôn Độc lập. Đó cũng 
là mục đích lớn nhất trong sự 
nghiệp làm cách mạng của Hồ 
Chí Minh. Trước, sau, Người 
vẫn luôn trăn trở, luôn tìm mọi 
cách để khẳng định cái quyền 
mà hiển nhiên người Việt Nam 
phải được hưởng.

Tuyên ngôn Độc lập vừa là 
văn kiện chính trị quan trọng 
của dân tộc vừa là văn kiện lập 
quốc vĩ đại, chứa đựng những tư 
tưởng triết học, chính trị, pháp 
luật đặc sắc. Những tư tưởng 
của Người trong Tuyên ngôn 
Độc lập không chỉ góp phần 
khai sinh ra nước Việt Nam 
mà còn là nền tảng, nguồn cổ 
vũ lớn lao để toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta chung sức 
đồng lòng viết nên những trang 
sử vĩ đại nhất ở thế kỷ XX, viết 
tiếp những trang sử vĩ đại ở 
thế kỷ XXI. “Toàn thể dân tộc 
Việt Nam quyết đem tất cả tinh 
thần và lực lượng, tính mạng 
và của cải để giữ vững quyền 
tự do, độc lập ấy” - lời tuyên bố 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi 
đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 
2/9/1945 trước quốc dân đồng 
bào đã được các thế hệ người 
dân Việt Nam thực hiện trong 
suốt 74 năm xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Cộng đồng các dân 
tộc Việt Nam luôn luôn đoàn 
kết, đồng tâm nhất trí, vươn tới 
sự tự khẳng định với tư cách là 
một quốc gia, một dân tộc với 
một lòng tự hào, tự tôn dân tộc 
chính đáng. Lời tuyên bố độc 
lập đó trở thành một giá trị tinh 
thần làm nên sức mạnh của dân 
tộc Việt Nam.

74 năm đã trôi qua kể từ 
ngày 2/9/1945 khi bản Tuyên 
ngôn Độc lập vang lên trên 
Quảng trường Ba Đình, lịch sử 
dân tộc ta đã sang trang mới, 
từng bước tạo ra thế và lực mới, 
vững chắc trên con đường phát 
triển và hội nhập. Trong xu thế 
phát triển năng động ấy, bên 
cạnh những thuận lợi, dân tộc 
Việt Nam cũng phải đối mặt với 
không ít khó khăn, thách thức 
và trước mọi âm mưu, thủ đoạn 
của các thế lực thù địch luôn 
sử dụng chiêu bài dân tộc, dân 
chủ, tôn giáo, nhân quyền… để 
chống phá Đảng và Nhà nước 
ta, do đó chúng ta cần xác định 
rõ đối tượng, đối tác trong xu 
thế hợp tác quốc tế.

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng 
Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 
những người con đất Việt dù 
đang ở trong nước hoặc xa quê 
hương chắc chắn không khỏi xúc 
động, bồi hồi khi nhớ về những 
năm tháng hào hùng và sôi sục 
khí thế cách mạng. Chúng ta sẽ 
không thể nào quên những giây 
phút lịch sử của ngày 2/9/1945, 
tại Quảng trường Ba Đình lịch 
sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
trịnh trọng tuyên bố với thế giới 
về sự ra đời của Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Dù 
cho năm tháng qua đi nhưng 
tinh thần của Tuyên ngôn Độc 
lập vẫn đời đời bất diệt!

Tự hào
bản Tuyên ngôn bất hủ

  Ảnh tư liệu
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Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu khởi 
thảo Di chúc ngày 10/5/1965 và 
hoàn thành vào tháng 5/1969. Đó 

là chặng đường lịch sử đặc biệt khi cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn 
ra vô cùng ác liệt. Trong hoàn cảnh đó, 
Người khẳng định: “Dù sao chúng ta phải 
quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi 
hoàn toàn”, “Cuộc chống Mỹ, cứu nước 
của nhân dân ta dù phải kinh qua gian 
khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất 
định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều 
chắc chắn”(1).

Khẳng định chắc chắn thắng lợi bởi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu truyền 
thống chống giặc ngoại xâm kiên cường 
của dân tộc, không khuất phục trước bất 
cứ thế lực xâm lược nào; Người tin vào sức 
mạnh chính nghĩa của Việt Nam, chính 
nghĩa đồng nghĩa với thắng lợi. Người tin 
vào sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân với ban lãnh đạo dày 
dạn kinh nghiệm có đủ trí tuệ, bản lĩnh 
đưa sự nghiệp cứu nước đến toàn thắng. 
Tư tưởng lớn của Bác ở đây là độc lập dân 
tộc, là khát vọng tự do, thống nhất đất 
nước. Không gì có thể lay chuyển được. 
Đảng và cả dân tộc Việt Nam đã hoàn 
thành sự nghiệp cao cả đó với Đại thắng 
mùa Xuân năm 1975. Tiếp đó, phải anh 
dũng chiến đấu ở hai biên giới Tây Nam 
và biên giới phía Bắc để bảo vệ độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 
của Tổ quốc. Độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội là quy luật phát triển 
của cách mạng Việt Nam, là tư tưởng lớn 
của Hồ Chí Minh, đã và đang được Đảng 
Cộng sản Việt Nam hiện thực hóa trong 
công cuộc đổi mới. Hiện nay, phải thực 
hiện tốt nhất Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới do Đảng đề ra, bảo 
vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và phát triển 
bền vững đất nước theo con đường xã hội 
chủ nghĩa.

Một tư tưởng lớn trong Di chúc là 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh viết: Ngay sau khi cuộc kháng 
chiến thắng lợi “Theo ý tôi, việc cần phải 
làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. 
Người nhấn mạnh ba vấn đề về Đảng: 
“Các đồng chí từ Trung ương đến các chi 
bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí 
của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình”, “Trong Đảng thực hành dân chủ 
rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh 
tự phê bình và phê bình”, “Phải có tình 
đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Đó là 
những phẩm chất đặc biệt của một Đảng 
chân chính cách mạng. Đạo đức và trách 
nhiệm của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm 
quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật 
sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật 
sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. 

Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải 
xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày 
tớ thật trung thành của nhân dân”.

Suốt 50 năm qua, nhất là từ sau ngày 
đất nước thống nhất, Đảng không ngừng 
chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đại 
hội VI của Đảng (12/1986) quyết tâm sửa 
chữa sai lầm, khuyết điểm của bệnh giáo 
điều, chủ quan, duy ý chí, phát triển nhận 
thức lý luận, đề ra đường lối đổi mới toàn 
diện, mở ra thời kỳ mới với những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đảng kiên 
định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định 
con đường xã hội chủ nghĩa trong khi chế 
độ xã hội chủ nghĩa khủng hoảng và sụp 
đổ ở nhiều nước. Từ thực tiễn đổi mới, 
nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng 
sáng tỏ hơn. Tổ chức đảng vững mạnh 
gắn liền với hoàn thiện hệ thống chính trị, 
tăng cường vai trò lãnh đạo và cầm quyền 
của Đảng. Trong xây dựng Đảng cũng đã 
bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm đó là 
một bộ phận cán bộ, đảng viên kể cả cán 
bộ lãnh đạo suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” sa vào chủ nghĩa cá nhân, 
tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Đại hội 
XII của Đảng (1/2016) đặt nhiệm vụ xây 
dựng Đảng về đạo đức ngang với xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Hiện 

nay, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
đang được thực hiện với những giải pháp 
đồng bộ theo Nghị quyết Trung ương 4, 
khóa XII (10/2016), đã và đang đạt được 
kết quả rất quan trọng gắn liền với thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh và đang được tiếp sức bởi sự 
đánh giá nghiêm túc, có trách nhiệm 50 
năm thực hiện Di chúc của Bác.

Trong Di chúc, một tư tưởng nổi bật 
là tư tưởng vì dân, vì con người. Hồ Chí 
Minh thấu hiểu, nhân dân “bao đời chịu 
đựng gian khổ” nhưng rất anh hùng, dũng 
cảm, hăng hái, cần cù, “Từ ngày có Đảng, 
nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất 
trung thành với Đảng”. Người mong 
muốn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật 
tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm 
không ngừng nâng cao đời sống của nhân 
dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 
“Đầu tiên là công việc đối với con người”. 
Người lưu ý cần chăm sóc những người đã 
chiến đấu, hy sinh vì đất nước, với liệt sĩ, 
thương binh, thanh niên xung phong, gia 
đình có công, với phụ nữ, với nông dân, 
công nhân. Chăm lo đời sống của mọi 
người “quyết không để họ bị đói rét”. Chú 
trọng đào tạo lớp người có trình độ cao để 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người quan 
tâm tới cả những nạn nhân của chế độ xã 

50 năm thực hiện 
những tư tưởng lớn 

trong Di chúc của Bác Hồ
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hội cũ cần phải giáo dục, cải tạo họ thành 
“những người lao động lương thiện”. 

Chăm lo cuộc sống con người gắn liền 
xây dựng lại đất nước to đẹp hơn. Người 
lưu ý “về kế hoạch xây dựng lại thành 
phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn 
trước chiến tranh. Khôi phục và mở rộng 
các ngành kinh tế. Phát triển công tác vệ 
sinh, y tế. Sửa đổi chế độ giáo dục cho 
hợp với hoàn cảnh mới... Củng cố quốc 
phòng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng 
đó là những việc nặng nề, to lớn, phức tạp. 
“Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến 
đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn 
dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa 
vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. 

Thực tiễn phát triển đất nước suốt 50 
năm qua, Đảng, Nhà nước đã động viên 
toàn dân, dựa vào sức mạnh của nhân 
dân để xây dựng đất nước “lấy dân làm 
gốc” động viên sức dân để làm lợi cho 
dân. Chính lợi ích, nguyện vọng và sáng 
kiến của nhân dân là nguồn gốc quan 
trọng của đường lối đổi mới, khi đã có 
đường lối đổi mới, cũng chính các tầng 
lớp nhân dân là người hưởng ứng thực 
hiện và đã đem lại những thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế không 
ngừng phát triển, đất nước ra khỏi khủng 
hoảng và tình trạng kém phát triển, trở 
thành quốc gia có thu nhập trung bình. 
Khi bắt đầu đổi mới (1986), thu nhập 
bình quân đầu người một năm khoảng 
150 USD, đến năm 2018 đã đạt gần 2.600 
USD. Tỷ lệ đói nghèo từ 58% năm 1993 
đến cuối năm 2018, giảm xuống còn dưới 
6%. Nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế đã 
thúc đẩy mạnh mẽ quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với các chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội và các chính sách cụ thể, cuộc sống 
của nhân dân không ngừng được nâng 
cao cả về vật chất, văn hóa, tinh thần. 
Phần lớn vùng nông thôn được cải thiện 
về nhà ở, có điện lưới quốc gia, được sử 
dụng nước sạch, tiếp cận công nghệ thông 
tin. Cuối năm 2018, hơn 43% số xã của cả 
nước đạt chuẩn nông thôn mới. Nông 
nghiệp phát triển sản xuất hàng hóa lớn, 
hướng tới nền nông nghiệp sạch, công 
nghệ cao thỏa mãn nhu cầu trong nước và 
xuất khẩu. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
gắn liền với đô thị hóa quy mô lớn. Các 
thành phố phát triển theo mục tiêu đô thị 
hiện đại, văn minh, thông minh và đáng 
sống. Bộ mặt đất nước đã đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn như ước muốn của Bác 
Hồ, đã gấp rất nhiều lần so với thời còn 
chiến tranh và trước khi đổi mới. Cả về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại, “Đất nước ta 
chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như 
ngày nay”(2).

Quá trình xây dựng, phát triển đất 
nước đã đạt những thành tựu to lớn, song 
vẫn tồn tại những nguy cơ. Các nguy cơ 
tụt hậu về kinh tế, chệch hướng xã hội 
chủ nghĩa, tham nhũng, lãng phí và “diễn 
biến hòa bình” vẫn diễn ra, có phần 
phức tạp hơn. Trong khi mức sống vật 
chất không ngừng tăng lên thì lại có một 
bộ phận dân cư có biểu hiện xuống cấp 
về chuẩn mực văn hóa, đạo đức, một bộ 
phận cán bộ, đảng viên suy thoái. Đó thật 
sự đang là một nguy cơ lớn đối với sự phát 
triển của đất nước và dân tộc, đe dọa đến 
sự tồn vong của chế độ. Thực tế đó đòi 
hỏi phải suy nghĩ về điều Bác Hồ đã viết 
trong Di chúc, chống lại những gì cũ kỹ, 
hư hỏng là cuộc chiến đấu khổng lồ mới 
có thể tạo ra “những cái mới mẻ, tốt tươi”. 

Hồ Chí Minh là nhà hoạt động quốc tế 
lỗi lạc. Ở Người thể hiện chủ nghĩa quốc 
tế trong sáng, cao cả và tính đoàn kết, 
trách nhiệm, chân thành, thủy chung. 
Trong Di chúc, Người mong Đảng ta 
ra sức hoạt động để củng cố, khôi phục 
và tăng cường đoàn kết quốc tế “có lý, 
có tình”. Đảng đã tiếp tục nêu cao tinh 
thần quốc tế. Thực hiện nghĩa vụ quốc 
tế giúp nhân dân Campuchia xóa bỏ chế 
độ diệt chủng và giúp bạn hồi sinh, phát 
triển đất nước. Tăng cường giúp đỡ cách 
mạng Lào với tinh thần đoàn kết đặc biệt. 
Chân thành đoàn kết với đồng chí, bạn bè 
truyền thống. Ngày nay, Đảng, Nhà nước 
Việt Nam không ngừng đoàn kết với các 
nước, các lực lượng có cùng ý thức hệ và 
chế độ chính trị, đồng thời mở rộng hợp 
tác, đoàn kết với tất cả các nước với tinh 
thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, 
thành viên có trách nhiệm của cộng đồng 
quốc tế.

Những tư tưởng lớn trong Di chúc của 
Bác Hồ là những vấn đề chiến lược căn 
bản, quy luật vận động và phát triển của 
cách mạng Việt Nam. Đảng và Nhà nước 
đã và đang thực hiện và phát triển sáng 
tạo trong điều kiện mới bảo đảm cho đất 
nước phát triển nhanh, bền vững theo 
con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ, 
Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

                                               (theo tuyengiao.vn)
   

(1) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 
2011, tập 15, trang 621. Các câu để trong ngoặc 
kép đều dẫn từ Di chúc, trong tập sách đã dẫn.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội 
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 
2016, trang 20.

(Trích đoạn cuối Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

(Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
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nguyễn hình

Bác về mang xuân đến cho đời
Không nhiều địa phương trong cả 

nước có vinh dự như Thái Bình khi được 
Bác nhiều lần về thăm như thế. Ngày 
10/1/1946, Bác về thăm Thái Bình lần 
thứ nhất. Sau khi làm việc với các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh, Người đến thăm đoạn 
đê mới vỡ - đê Đìa (xã Hồng An, huyện 
Hưng Hà). Biết tin nhân dân Thái Bình 
chỉ trong ba tháng đã khắc phục được 
hậu quả do vỡ hai quãng đê gây ra, ngày 
28/4/1946, Bác về thăm lại Thái Bình lần 
thứ hai. Tiếp đó, trong các năm 1958, 
1962, Bác về thăm, động viên tỉnh vì 
thành tích trong phong trào hợp tác hóa, 
phong trào lấn biển khai hoang và nhất 
là trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, 
cuối năm 1966, trong điều kiện sức khỏe 
của Bác đã yếu, giặc Mỹ leo thang phá 
hoại miền Bắc nhưng khi biết tin Thái 
Bình là tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt 
5 tấn thóc/ha, Bác đã về thăm Thái Bình 
lần thứ năm. Bà Đỗ Thị Xoa, nguyên Phó 
Chủ tịch UBND huyện Thư Trì (nay là 
huyện Vũ Thư) bồi hồi kể lại: Cuộc đời 
tôi vinh dự 4 lần được gặp Bác Hồ nhưng 
nhớ nhất là lần được gặp Bác ngay tại 
đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa quê tôi. 
Hôm đó, vào sáng ngày 1/1/1967, Bác đã 
nói chuyện với trên 100 cán bộ đại biểu 
đại diện cho bốn vạn đảng viên và trên 
một triệu đồng bào cùng một số xã viên 
của HTX Tân Phong và Hiệp Hòa. Bác 
nói nhiều về sản xuất nông nghiệp, biểu 
dương những cố gắng của nhân dân Thái 
Bình trong nhiều năm qua, đặc biệt là 
năm 1966; động viên các HTX thực hành 
tốt dân chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết, 

Thái Bình ơn Bác
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và giành những tình cảm đặc biệt cho Thái Bình với 5 lần về thăm. Khắc ghi lời Bác dạy, 

trong bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình cũng luôn nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, 
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.

Ảnh: THÀNH TÂM

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bác cũng 
không quên nhắc nhở, phê bình một số 
thói quen sinh hoạt xấu trong đời sống, 
đánh chửi vợ con, tảo hôn... Cuối cùng, 
Bác gửi lời hỏi thăm tới toàn thể nhân 
dân, chiến sĩ, bộ đội, công an, dân quân 
trong tỉnh. Người căn dặn: “... Bác mong 
các đồng chí và đồng bào đều cố gắng 
hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành 
một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

Ngoài những vinh dự trên, Thái Bình 
còn nhận được muôn vàn tình thương 
yêu của Bác. Bác thường xuyên theo dõi 
các phong trào thi đua, viết báo biểu 
dương và gửi thư khen những thành tích 
mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã 
đạt được. Trong nhiều năm theo dõi 
Báo Thái Bình tiến lên, Bác đã thưởng 
huy hiệu cho 67 người trong phong trào 
người tốt, việc tốt. Bác khen 41 giáo viên 
dạy giỏi, 197 học sinh giỏi. Bác hai lần 
gửi thư khen HTX Tân Phong có thành 
tích đạt năng suất lúa cao, khen HTX 
Nam Hưng (Thái Ninh), Đông Bình Cách 
(Đông Quan) chăn nuôi trâu, bò giỏi, 
khen HTX Hiệp Hòa (Thư Trì) trồng cây 
giỏi, khen Đội thủy lợi Quang Trung (Vũ 
Vân, huyện Vũ Tiên, nay là huyện Vũ 
Thư) làm thủy lợi giỏi. Bác gửi Tỉnh ủy 3 
tấm ảnh có chữ ký của Người làm phần 
thưởng. Anh hùng Lao động Nguyễn Thị 
Mận (xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư) chia 
sẻ: Tôi là thành viên Đội thủy lợi Quang 
Trung vinh dự được dự Ðại hội anh hùng 
và chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước 
đầu năm 1967 và được gặp Bác Hồ. Khi 
Bác hỏi tôi: “Cháu làm gì”, tôi trả lời: 
“Dạ, cháu làm thủy lợi”, rồi Bác hỏi tiếp: 

“Cháu bé thế làm sao khuân vác nổi”, 
tôi liền nhanh nhảu trả lời: “Dạ, chúng 
cháu cải tiến dụng cụ lao động ạ. Nhờ 
cải tiến mà từ con số 0 chúng cháu phấn 
đấu đạt 100% rồi vượt lên 330% chỉ tiêu 
năng suất lao động ạ”. Được phong Anh 
hùng Lao động và được gặp Bác đã tiếp 
thêm sức mạnh cho tôi và Đội thủy lợi 
Quang Trung càng nỗ lực thi đua, dầm 
mình trên khắp các công trình thủy lợi 
của tỉnh, đưa dòng nước ngọt làm nên 
những cánh đồng 5 tấn rồi 7 tấn thóc/ha, 
góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 
Trong 3 năm 1967 - 1969, Quang Trung 
luôn là lá cờ đầu của tỉnh, dẫn đầu toàn 
miền Bắc về năng suất, khối lượng làm 
thủy lợi, được Bác tặng cờ thi đua.

Trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt
Được nhìn thấy Bác, được nghe 

những lời Người căn dặn trong 5 lần về 
thăm cũng như thực hiện Di chúc thiêng 
liêng của Người, Đảng bộ và nhân dân 
Thái Bình đã đoàn kết một lòng vượt 
qua những khó khăn, giành được nhiều 
thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Nếu như trong kháng 
chiến, “quê hương 5 tấn” là niềm tự hào, 
là biểu tượng về tinh thần thi đua lao 
động sản xuất nông nghiệp của cả miền 
Bắc thì nay Thái Bình đã đạt đỉnh cao về 
năng suất lúa (13 tấn thóc/ha). Toàn tỉnh 
đã tích tụ được 5.348,08ha đất phục vụ 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông 
nghiệp công nghệ cao. 263/263 xã đã 
hoàn thành 19/19 tiêu chí và 1 huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới; 100% người dân 
nông thôn được sử dụng nước sạch. Thái 
Bình đang hướng đến xây dựng các khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nghĩa 
trang nhân dân kiểu mẫu để xây dựng 
xóm làng ngày càng sạch, đẹp, văn minh, 
hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân không ngừng được cải 
thiện và nâng lên, khắp các làng quê rộn 
tiếng ca vui. Đồng chí Nguyễn Trường 
Ca, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Phúc (Thái 
Thụy) chia sẻ: Những năm qua, Đảng bộ 
xã Thụy Phúc luôn gắn xây dựng nông 
thôn mới với đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; xây dựng ý thức tôn trọng 
nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo 
đời sống nhân dân. Từ một xã khó khăn 
nhưng nhờ sự quyết tâm, đồng lòng vượt 
khó của cán bộ, đảng viên và toàn thể 
nhân dân, Thụy Phúc vươn lên trở thành 
một trong những xã đầu tiên của tỉnh về 
đích nông thôn mới, đến nay đã hoàn 
thành 11 tiêu chí nông thôn mới nâng 
cao, kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của 
nhân dân đạt 99,69%. Đảng bộ và nhân 
dân Thụy Phúc quyết tâm hoàn thành 
xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trước 
năm 2020.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự 
khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Trong 
chặng đường đổi mới hôm nay, Thái Bình 
đã vận dụng sáng tạo việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, đặc 
biệt là những lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của địa 
phương và đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng. Trong những năm gần đây, kinh tế 
của tỉnh luôn đạt tốc độ tăng trưởng hai 
con số, là một trong số ít tỉnh, thành phố 
có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng 
bằng sông Hồng. Đến nay, Thái Bình đã 
cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức hầu hết các mục tiêu, định hướng 
lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tỉnh đã hoàn 
thành quy hoạch chung Khu kinh tế Thái 
Bình với diện tích 31.000ha và xây dựng 
cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu 
tư. Cùng với đó, nhiều dự án trọng điểm 
trên “quê hương 5 tấn” đang khẩn trương 
được triển khai: tuyến đường bộ ven biển, 
khu công nghiệp chuyên phục vụ nông 
nghiệp đồng bằng Bắc Bộ quy mô gần 
200ha, tuyến đường từ thành phố Thái 
Bình đến cầu Nghìn nối với thành phố 
Hải Phòng... hứa hẹn tạo sự đột phá trong 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 
tương lai không xa.

Năm nay tròn 50 năm Bác Hồ kính 
yêu đi vào cõi vĩnh hằng nhưng những di 
sản mà Người để lại cho các thế hệ hôm 
nay và mai sau vẫn còn vẹn nguyên giá 
trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, trong đó 
bản Di chúc của Người là một văn kiện 
lịch sử, tài sản tinh thần vô giá, kết tinh 
toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo 
đức vô cùng trong sáng, vĩ đại của Người. 
Thái Bình tự hào 5 lần được đón Bác về 
thăm. Tại những nơi Bác đến, nhân dân 
lập đền thờ, dựng bia để ghi nhớ sự kiện 
lịch sử và nhắc nhở các thế hệ phấn đấu 
vươn lên làm theo lời Bác. Thái Bình cũng 
đã khánh thành Đền thờ Bác Hồ và đang 
hoàn thiện công trình Tượng đài Bác Hồ 
với nông dân sẽ khánh thành vào dịp 
kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh 
(21/3/1890 - 21/3/2020) và 130 năm ngày 
sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020). 
Vì vậy, đối với mỗi cán bộ, đảng viên và 
mỗi người dân Thái Bình, việc thực hiện 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học 
tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Người không chỉ là nhiệm vụ 
chính trị quan trọng mà cao hơn cả là 
niềm tự hào, thể hiện tình cảm và sự kính 
trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 
suốt quá trình phấn đấu thực hiện lời 
căn dặn của Người làm cho Thái Bình trở 
thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).
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mai thư

Trước mặt chúng tôi là tấm bia 
đá tại km143+200 dựng trang 
nghiêm trên đê Đìa, nơi ghi dấu 

trận lụt lịch sử năm 1945. Nơi đây cũng 
đã in dấu chân Bác trong hai lần Người 
về thăm Hồng An. Tìm lớp người còn 
nhớ về trận lụt gây vỡ đê năm ấy giờ đã 
hiếm, chúng tôi gặp cụ Trần Hữu Hán, 
thôn Việt Thắng, xã Hồng An tuổi cũng 
đã ngoài 90. Cụ Hán nhớ đó là vào rạng 
sáng ngày 21/8/1945, khi lũ lên cao, đê 
Đìa xuất hiện nhiều mạch sủi, các mạch 

nước đã phá đê vỡ tung một đoạn dài 
khoảng 200m. Nước tràn vào làng xóm, 
nhấn chìm nhà cửa, làng mạc. Nhiều 
người không kịp di tản phải trèo lên cây, 
lên tường nhà, mái nhà tránh nước. Khi 
những người dân Hồng An đang trong 
thời điểm muôn vàn khó khăn đó, Bác 
Hồ đã hai lần về thăm, động viên cán bộ, 
nhân dân Hồng An vượt khó. Lần đầu 
là ngày 10/1/1946, Bác về thị sát đê vỡ, 
lần thứ hai vào ngày 28/4/1946 nhân dịp 
khánh thành hàn khẩu đê Đìa.

Trong hai lần về thăm, Bác đã dạy: 
“Hàng năm, đồng bào phải củng cố đê 
điều, đẩy mạnh sản xuất. Chống được 
giặc đói, giặc dốt là thiết thực cùng với 
đồng bào cả nước chống giặc ngoại xâm. 
Trước mắt phải làm tốt ba việc lớn: chống 
giặc đói, chống giặc dốt, chống giặc ngoại 
xâm...”. Lời dạy bình dị và chan chứa tình 
cảm của Bác năm xưa luôn ghi sâu trong 
lòng người dân Hồng An cho đến bây 
giờ để Đảng bộ và nhân dân luôn đoàn 
kết phát triển kinh tế - xã hội, trở thành 

xã đầu tiên của huyện Hưng Hà đạt giá 
trị canh tác 50 triệu đồng/ha/năm. Ông 
Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã 
cho biết: Hồng An đã mạnh dạn xây dựng 
vùng thâm canh, chuyên canh có giá trị 
kinh tế cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, đưa thu nhập bình quân đạt 350 
- 400 triệu đồng/ha/năm. Đến nay, đời 
sống của nhân dân ngày càng được nâng 
lên. Nếu như năm 2015 thu nhập bình 
quân đầu người của Hồng An đạt 31 triệu 
đồng thì năm 2018 đã đạt 41,5 triệu đồng, 
dự kiến hết năm 2019 đạt 46,5 triệu đồng. 
Năm 2020, địa phương phấn đấu thu 
nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu 
đồng và không còn hộ nghèo.

Thực hiện chương trình xây dựng nông 
thôn mới, Đảng bộ và nhân dân Hồng 
An đã đoàn kết, kiên định, năng động, 
sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, 
trở thành một trong những xã đầu tiên 
về đích nông thôn mới của huyện. Hiện 
nay, Hồng An là một trong hai xã được 
lựa chọn xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó, địa 
phương đang tích cực thực hiện các giải 
pháp nhằm đạt mục tiêu theo kế hoạch 
đề ra. Bên cạnh tập trung phát triển sản 
xuất nâng cao thu nhập, Hồng An còn 
phát triển các tiêu chí giáo dục, y tế, văn 
hóa. Đến nay, toàn xã có 93,5% người dân 
tham gia BHYT, 100% dân số thường trú 
trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức 
khỏe. Địa phương cũng xây dựng các mô 
hình hoạt động văn hóa, thể thao thu hút 
60% người dân trong xã tham gia. Tỷ lệ thu 
gom chất thải rắn và xử lý đúng quy định 
đạt trên 90%. Số tuyến đường xã, thôn có 
rãnh thoát nước và được trồng cây bóng 
mát, trồng hoa, cây cảnh đạt 60%. 10/10 
thôn có mô hình bảo vệ môi trường, có tổ 
thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. 100% 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện xử 
lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn. An 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
bảo đảm, trên địa bàn xã không có khiếu 
kiện đông người, tệ nạn xã hội được kiềm 
chế.

Lời Bác dặn năm xưa chính là nguồn 
cổ vũ, động viên để cán bộ và nhân dân 
Hồng An vượt qua mọi khó khăn, vươn 
lên đổi mới. Những kết quả đạt được 
trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 
nông thôn mới là minh chứng cho tinh 
thần tự lực tự cường, đoàn kết, sáng tạo, 
vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân Hồng An. Đó cũng là 
nền tảng, là động lực để Hồng An tiếp tục 
nỗ lực phấn đấu để ngày càng phát triển, 
xứng đáng với lời dạy và niềm tin của Bác 
Hồ kính yêu.

ngày ấy, bây giờ
HỒNG AN

Chúng tôi về Hồng An (Hưng Hà) vào một ngày giữa tháng 8. Con đường từ thị trấn Hưng Hà về Hồng An dường như nên thơ hơn với hai 
bên đường lúa mùa đã phủ một màu xanh mướt. Về Hồng An đã nhiều song lần nào cũng thấy xao xuyến, bồi hồi khi được ngắm nhìn Đền 
thờ Bác Hồ, được tìm lại dấu tích xưa Bác đã đến thăm và tự hào với những đổi thay ở nơi đây.

Trạm Y tế xã Hồng An được xây dựng khang trang.

Nông dân xã Hồng An tích cực phát triển kinh tế.
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Những ngày này, trong không khí 
phấn khởi chào mừng kỷ niệm 
74 năm Cách mạng Tháng Tám 

và Quốc khánh 2/9, những người dân xã 
Nam Cường (Tiền Hải) lại trào dâng nỗi 
niềm nhớ Bác khôn nguôi. Tại nhà truyền 
thống Đền thờ Bác Hồ được khánh thành 
ngày 26/3/2011, già trẻ, trai gái xúc động 
dâng hương cùng nhau ôn lại lời dạy của 
Bác khi Người về thăm Nam Cường. Lớp 
người già được chứng kiến ngày Bác về 
thăm không còn nhiều, song câu chuyện 
về Người vẫn được truyền khẩu sống động 
trong các tầng lớp nhân dân. Đó là ngày 
26/3/1962 khi Nam Cường đang đương 
đầu với những ngày tháng gian khó, tập 
trung huy động sức người, sức của để quai 
đê lấn biển, lập đất, lập làng thì vinh dự 
được đón Bác về thăm. Ân cần hỏi thăm 
cuộc sống và sức khỏe của người dân đi 
khai hoang lấn biển, Bác vui mừng trước 
thành quả đạt được và khen ngợi đồng 
bào có tinh thần khắc phục khó khăn làm 
giàu cho quê hương. Đồng thời Bác căn 
dặn nhân dân phải dốc sức đồng lòng, xây 
dựng Nam Cường trở thành xã duyên hải 
giàu mạnh. Bác dạy nhiều điều, nhưng có 
lẽ người dân Nam Cường nhớ nhất lời Bác 
dặn: “Muốn ăn cam thì phải trồng cam, 
đồng bào đi khai hoang cũng vậy, phải 
cố gắng lao động sản xuất thì mới nhanh 
chóng ổn định cuộc sống” và “Ðồng bào 
đi khai hoang gian khổ không kém gì các 

chiến sĩ ngoài mặt trận. Lúc đầu có gian 
khổ, mọi người phải đoàn kết giống như 
dây chão được se bằng nhiều sợi nhỏ, dây 
lớn không thể đứt được”.

 Gần 60 năm qua, không chỉ Nam 
Cường mà toàn Đảng bộ và nhân dân 
huyện Tiền Hải luôn khắc ghi lời Bác dạy 
“Gian khổ cố vượt lên”, đoàn kết, khắc 
phục mọi khó khăn, quyết tâm đưa Tiền 
Hải trở thành giàu mạnh, là một pháo đài 
vững chắc bên bờ biển Đông. 

Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải Phạm 
Văn Nghiêm cho biết: Làm theo lời Bác, 
đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thời gian qua, 
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 

hàng năm của huyện tăng trên 13,7%, 
luôn xếp ở tốp đầu trong các huyện, 
thành phố của tỉnh. Tổng thu ngân sách 
hàng năm tăng 15%.  Xây dựng nông 
thôn mới đạt được kết quả quan trọng 
đã huy động được sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị và trở thành phong trào 
sâu rộng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong 
nhân dân. Tổng nguồn lực đã huy động 
cho xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 
- 2018 trên 1.600 tỷ đồng và 2,7 triệu ngày 
công; tiếp nhận 110.000 tấn xi măng, xây 
dựng hệ thống đường giao thông, mương 
máng, thủy lợi nội đồng. Diện mạo nông 
thôn mới có nhiều khởi sắc; đời sống 

nhân dân được cải thiện; phấn đấu trong 
năm 2019 đạt chuẩn huyện nông thôn 
mới. Dự kiến, năm  2019, tổng giá trị sản 
xuất toàn huyện ước đạt 18.037 tỷ đồng, 
tốc độ phát triển kinh tế 16,25%, thu 
nhập bình quân đầu người đạt 45,7 triệu 
đồng/năm.

Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, 
giáo dục và đào tạo của huyện cũng có 
những chuyển biến tích cực, chất lượng 
ngày càng được nâng lên, số trường 
chuẩn quốc gia hàng năm đều tăng. 
Đến nay, toàn huyện có 83/101 trường 
đạt chuẩn quốc gia, đạt 82,17%; Trường 
THPT Tây Tiền Hải nhiều năm liên tục 
xếp trong tốp 200 trường THPT có quy 
mô và chất lượng đào tạo tốt nhất trên 
cả nước. Phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục 
được phát triển sâu rộng, công tác y tế, 
dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan 
tâm chỉ đạo, cơ sở vật chất phục vụ chăm 
sóc sức khỏe nhân dân được mở rộng, 
tăng cường. Chương trình giảm nghèo 
bền vững và các chính sách an sinh xã 
hội được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm rõ rệt; hoàn thành cơ bản 
việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Vấn đề 
nước sạch và vệ sinh môi trường được coi 
trọng, toàn huyện có gần 100% hộ dân 
được sử dụng nước sạch; xây dựng 14 lò 
đốt rác, xử lý trên 85% lượng rác thải...

Theo ông Lại Văn Hoàn, Bí thư Huyện 
ủy Tiền Hải, xác định rõ tầm quan trọng 
của huyện ven biển, Huyện ủy đã quán 
triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển 
kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng 
- an ninh; thường xuyên chăm lo, xây 
dựng lực lượng quân đội nhân dân, công 
an nhân dân trong sạch, vững mạnh, 
xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, 
bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, 
Đảng bộ huyện Tiền Hải luôn coi trọng 
công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt 
chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, 
vững mạnh. Đảng bộ huyện Tiền Hải 
hiện có trên 10.200 đảng viên, sinh hoạt 
ở 69 tổ chức cơ sở đảng, gồm 35 đảng bộ 
xã, thị trấn, 12 đảng bộ cơ quan, 22 chi 
bộ trực thuộc Huyện ủy; 376 chi bộ trực 
thuộc đảng bộ cơ sở, bình quân hàng 
năm, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, 
vững mạnh đạt trên 85%. Việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh thực sự trở thành một sinh 
hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến 
căn bản về ý thức rèn luyện, tu dưỡng 
đạo đức, phong cách làm việc trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, hàng năm có 
trên 95% cán bộ, đảng viên được đánh 
giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 Những kết quả đạt được nêu trên đã 
khẳng định ý chí quyết tâm, tinh thần 
vượt khó, sáng tạo của Tiền Hải, minh 
chứng sinh động, cụ thể, thiết thực về 
lòng kính yêu, biết ơn vô hạn của Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Hải đối 
với Bác. Đồng thời, tạo thêm niềm tin về 
lời dạy của Người, là kim chỉ nam cho mọi 
hành động của Tiền Hải trên đường hội 
nhập và phát triển. 

Khắc ghi lời Người, 
đoàn kết vươn lên
Ngày 26/3/1962, với thành tích quai đê lấn biển, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải vinh dự được đón Bác về thăm, căn dặn nhiều điều. 57 

năm qua (1962 - 2019), những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân tình của Bác đã trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và 
nhân dân trong huyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xây dựng Tiền Hải ngày càng giàu mạnh. 

phan lợi

Tiền Hải phấn đấu đến năm 2020:
Giá trị sản xuất  gấp 1,8 lần so với năm 2015; 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm (giá so sánh năm 2010) tăng 

12% trở lên; 
Cơ cấu kinh tế năm 2020 (theo giá hiện hành): nông, lâm, thủy sản 

37%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 44%; thương 
mại, dịch vụ 19%;

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 40,6 triệu đồng trở lên;
Giữ vững chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020; 100% số 

trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia. 

Công nhân Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu tích cực sản xuất hưởng ứng phong trào thi đua làm theo lời Bác.
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xuân phương

Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư 
Tỉnh đoàn cho biết: Đợt thi đua với 
chủ đề “Tuổi trẻ Thái Bình nhớ lời 

Di chúc theo chân Bác” được phát động 
từ tháng 1 đến tháng 9/2019 đã tạo nên 
đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong 
đoàn viên, thanh thiếu nhi, giúp đoàn 

viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc 
hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn 
trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội đã tổ 
chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức 
đợt sinh hoạt chính trị và các hoạt động 
tuyên truyền; các hoạt động làm theo lời 

Bác; tuyên dương điển hình thanh thiếu 
nhi học tập và làm theo lời Bác; tổ chức 
các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, 
hoạt động văn hóa, văn nghệ với các ca 
khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 
hoạt động thể dục thể thao theo gương 
Bác. Trong đợt thi đua, các cấp bộ đoàn, 

hội đã tổ chức hơn 350 buổi tọa đàm, diễn 
đàn, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, sinh hoạt 
ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề; tuyên 
dương 245 thanh niên tiên tiến làm theo 
lời Bác, thanh niên sản xuất, kinh doanh 
giỏi. Cũng trong đợt thi đua này, 6.600 
đoàn viên thanh niên tham gia hành trình 
“Tuổi trẻ Thái Bình nhớ lời Di chúc theo 
chân Bác” với các hoạt động vệ sinh môi 
trường, thăm các địa danh, di tích lịch sử, 
địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp bộ đoàn, 
hội cũng thực hiện được hơn 270 công 
trình, phần việc thanh niên với chủ đề 
“Công trình thanh niên làm theo lời Bác”; 
tổ chức được hơn 110 hoạt động văn hóa 
văn nghệ với các ca khúc ca ngợi Chủ tịch 
Hồ Chí Minh; hơn 120 hoạt động thể dục 
thể thao, rèn luyện sức khỏe theo tấm 
gương Bác Hồ gắn với “Ngày hội thanh 
niên khỏe”. 

Các cấp bộ đoàn, hội cũng đã cụ thể 
hóa việc học và làm theo Bác bằng nhiều 
hoạt động, phong trào ý nghĩa, phát huy 
được sức trẻ, sự sáng tạo, tính tiên phong 
của tuổi trẻ. Trong đó, tiêu biểu là các 
phong trào: chung sức xây dựng nông 
thôn mới, tình nguyện bảo đảm an sinh 
xã hội... Các cấp bộ đoàn, hội đã tổ chức, 
phối hợp tặng hơn 4.300 suất quà cho gia 
đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, 
thương bệnh binh, người có công với 
cách mạng, học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn; tổ chức 41 hành trình “Thầy thuốc 
trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức 
khỏe cộng đồng”; tư vấn sức khỏe, khám 
bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 6.200 
người; xây mới và sửa chữa hơn 30 nhà 
nhân ái, nhà tình nghĩa với kinh phí hơn 
730 triệu đồng. Bà Đào Thị Nhậm, thôn 
7A, xã Vũ Trung (Kiến Xương) cho biết: 
Thông qua tổ chức đoàn thanh niên, tôi 
nhận được kinh phí hỗ trợ xây nhà 100 
triệu đồng. Thời trẻ, nghe theo tiếng gọi 
của Đảng và Bác Hồ kính yêu, chúng tôi 
xung phong đi đánh giặc Mỹ; ngày nay, 
các cháu xung kích, tình nguyện, sáng tạo 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, trong đó rất quan tâm, chăm lo cho 
các đối tượng chính sách. Tôi rất mừng và 
tin tưởng thanh niên ngày nay phát huy 
truyền thống, không ngại khó, ngại khổ, 
xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương 
ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Không chỉ trong đợt thi đua sôi nổi 
này mà suốt thời gian qua, việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh được tuổi trẻ Thái Bình chú 
trọng thực hiện bằng rất nhiều việc làm 
cụ thể, có ý nghĩa thiết thực. Đáng chú ý 
là công tác tuyên truyền, định hướng cho 
đoàn viên thanh niên học tập và làm theo 
gương Bác; giáo dục truyền thống yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc; triển khai cuộc 
vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành 
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”... 
Đảng viên Lê Thị Thu Uyên, Chi bộ Sinh 
viên dài hạn, Đảng bộ Trường Đại học Y 
Dược Thái Bình cho biết: Tham gia cuộc 
thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 
2018 và cuộc thi “Olympic toàn quốc các 
môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh” năm 2019 là vinh dự đối với tôi. 
Các cuộc thi giúp tôi nâng cao hiểu biết 
về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, 
các danh nhân, phong trào công nhân, 
phong trào yêu nước và Di chúc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Việc học tập, tìm hiểu 
các văn kiện về Bác giúp tôi càng thêm 
biết ơn và ngưỡng mộ vị cha già kính yêu 
của dân tộc cùng vẻ đẹp, sự hy sinh trong 
suốt năm tháng cống hiến vì nước, vì dân.

Với đợt thi đua “Tuổi trẻ Thái Bình 
nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, tuổi trẻ 
toàn tỉnh tiếp tục ghi thêm được nhiều 
dấu ấn đẹp trên hành trình đi theo dấu 
chân Người. 

“Nhớ lời Di chúc 
theo chân Bác”
Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Thái Bình sôi nổi tham gia đợt thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ Thái Bình nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ 

niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). 

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của các cấp bộ đoàn.

Đoàn viên thanh niên xã Trà Giang (Kiến Xương) tham gia xây dựng sân chơi cho thiếu nhi.
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Anh hùng thời chiến
Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, 

nhân dân Đông Hưng đã nắm bắt thời cơ 
tiến hành các cuộc đấu tranh kiên cường, 
bền bỉ giữ đất, giữ làng. Đặc biệt, từ khi 
Liên Chi bộ Đảng Cộng sản Thần Duyên 
(tiền thân của Đảng bộ Đông Hưng) ra 
đời đã lãnh đạo phong trào cách mạng đi 
từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa 
Đông Hưng trở thành cái nôi của cách 
mạng Thái Bình. Trên địa bàn huyện, 
nhiều tên đất, tên làng như: chợ Khô (Hoa 
Lư), chợ Bơn (Hồng Châu), bến đò Thọ 
Vực (Đồng Phú), làng Bá Thôn, làng Phú 
Khê Tứ (Hồng Việt), làng Cổ Khúc (Phong 
Châu), làng kiểu mẫu (Nguyên Xá)... đã 
gắn với những sự kiện lịch sử của cách 
mạng, mãi mãi được tạc ghi vào sử sách và 
sống cùng năm tháng, lắng đọng trong ký 
ức của mỗi người dân. Trong đó, chợ Khô, 
làng Nguyên Lâm, xã Hoa Lư là một trong 
những địa chỉ đỏ của cách mạng, nơi 2 lần 
được Đảng lựa chọn để phát động biểu 
tình và khởi nghĩa giành chính quyền. 
Ông Nguyễn Xuân Du, thôn Nguyên Lâm, 
đảng viên 57 năm tuổi đảng bồi hồi nhớ 
lại: Đúng 7 giờ sáng ngày 1/5/1930, hàng 
nghìn nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà 
đổ về chợ Khô mang theo băng rôn, khẩu 
hiệu để cùng tiến về thị xã Thái Bình. Dù 
bị đàn áp dã man song đó vẫn là cuộc đấu 
tranh đầu tiên của giai cấp nông dân dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, mở đầu cho cao 
trào cách mạng 1930 - 1931 và là 1 trong 5 
cuộc biểu tình lớn của nông dân cả nước 
lúc bấy giờ. Ngày 18/8/1945, cũng tại chợ 
Khô, quần chúng nhân dân phối hợp với 
lực lượng cách mạng tiến hành thắng lợi 
cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Vì 
thế, nhân dân và lực lượng cách mạng xã 
Hoa Lư đã được tặng thưởng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 
thời kỳ chống Pháp. 

Nếu chợ Khô là nơi diễn ra các cuộc 
biểu tình lớn, khởi nghĩa sục sôi của một 
vùng rộng lớn thì nhân dân Nguyên Xá lại 
ra sức xây dựng quê hương thành pháo 
đài kiên cố, bất khả xâm phạm khiến 
giặc Pháp và chính quyền tay sai khiếp 
sợ. Ông Nguyễn Hữu Yến, du kích làng 

Nguyễn năm xưa kể lại: Để xây dựng làng 
kháng chiến, nhân dân đã đào đắp trên 
16.000m3 đất đá, xây dựng 13km giao 
thông hào, 24,7km lũy tre, gần 25.000 
hầm cá nhân, ụ tác chiến, lỗ châu mai để 
dân quân du kích di chuyển linh hoạt khi 
chiến đấu, đánh bại mọi cuộc tiến công 
của địch. Với thành tích “không lập tề, 
không làm tay sai cho giặc, không đi lính 
cho ngụy” và “đánh được giặc, giữ được 
làng, tăng gia sản xuất được”, năm 1952 
Nguyên Xá vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tặng cờ ghi 5 chữ vàng “Nguyên 
Xá - làng kiểu mẫu”. Với truyền thống xã 
anh hùng, Nguyên Xá đã nỗ lực đạt chuẩn 
NTM từ năm 2015, đang phấn đấu đạt 
chuẩn NTM nâng cao. 

Phát huy tinh thần yêu nước, toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân Đông Hưng 

làm nên nhiều chiến công oanh liệt, góp 
phần đánh thắng thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ, giành lại độc lập, tự do, cơm no, 
áo ấm cho nhân dân. Huyện Đông Hưng, 
hàng chục xã và cán bộ, chiến sĩ, người 
dân Đông Hưng đã được Đảng, Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân; hàng chục xã, 
hàng nghìn cá nhân được tặng huân, huy 
chương các loại. 

Xây dựng nông thôn mới thời bình
Trải qua hơn 30 năm thực hiện đường 

lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là qua 10 
năm thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng NTM, Đảng bộ, 
quân và dân Đông Hưng đã phát huy 
truyền thống huyện anh hùng, không 
ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành 
tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nếu 

năm 2005, tổng giá trị sản xuất của huyện 
mới đạt trên 1.300 tỷ đồng thì năm 2018 
đã đạt 11.600 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 
2019 đạt gần 6.400 tỷ đồng. Cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 
2005: nông, lâm, thủy sản chiếm 44%; 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây 
dựng cơ bản chiếm 30%; thương mại, dịch 
vụ chiếm 26% thì năm 2018 cơ cấu kinh tế 
tương ứng là 29% - 48% -  23%. Đến nay, 
toàn huyện có 9 cụm công nghiệp thu hút 
được gần 140 dự án đầu tư với tổng vốn 
đã thực hiện 3.150 tỷ đồng, giải quyết việc 
làm cho trên 17.000 lao động. Thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng NTM, từ năm 2009 đến nay, toàn 
huyện đã huy động được hàng nghìn tỷ 
đồng để xây dựng NTM, trong đó nguồn 
vốn nhân dân đóng góp chiếm 40 - 50%. 
Đã có 37/43 xã được tỉnh công nhận đạt 
chuẩn NTM, 6 xã đã đạt 19 tiêu chí đang 
đợi tỉnh công nhận. Trong 3 xã đăng ký xây 
dựng NTM nâng cao có 1 xã đã đạt 11/11 
tiêu chí, 2 xã đạt 9/11 tiêu chí. Huyện đã 
cơ bản đạt 11/11 tiêu chí huyện NTM. 
Đồng chí Tô Xuân Thức, Chủ tịch UBND 
huyện cho biết: Trong 3 tiêu chí chưa đạt 
thì tiêu chí môi trường là khó khăn nhất, 
vì vậy, vừa qua huyện đã phát động tổng 
vệ sinh trong toàn huyện, khơi thông 
dòng chảy, phát quang hành lang giao 
thông, trồng hoa, cây xanh ven các tuyến 
đường, trong khuôn viên công sở. Kiên 
quyết làm xanh, sạch, đẹp môi trường 
nông thôn, tạo ý thức bảo vệ môi trường 
cho người dân, phấn đấu đạt huyện NTM 
trong năm 2019. Bên cạnh đó, để nâng 
cao đời sống nhân dân, huyện cũng “trải 
thảm” thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 
địa bàn, phát huy hiệu quả các làng nghề 
hiện có. Chị Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc 
Công ty TNHH May xuất khẩu Tuấn Ngọc 
(Hoa Lư) cho biết: Để góp phần xây dựng 
quê hương Hoa Lư nói riêng, huyện Đông 
Hưng nói chung ngày càng phát triển, giải 
quyết việc làm, nâng cao đời sống cho 
người dân, từ đầu năm 2019 tôi đã về mở 
xưởng may tại thôn Nguyên Lâm, tạo việc 
làm cho gần 30 lao động với thu nhập 6,7 
triệu đồng/người/tháng. 

Anh hùng trong thời chiến, đồng tâm 
hiệp lực trong thời bình, Đảng bộ và nhân 
dân Đông Hưng đã và đang từng ngày 
chung tay, góp sức tạo nên sức sống mới, 
diện mạo mới cho một vùng quê, xứng 
đáng với truyền thống anh hùng của quê 
hương.

Ông Vũ Chí Công, Bí thư Chi bộ thôn Nguyên Lâm, xã Hoa Lư
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tận dụng 

thế mạnh chợ Khô - chợ đầu mối của cả vùng rộng lớn, Chi 
bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển thương 
mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp để nâng cao đời sống. 
Toàn thôn hiện có trên 50 hộ kinh doanh buôn bán tại chợ Khô, 
hàng chục hộ du nhập, phát triển nghề may, lắp ráp bật lửa, 
thêu, mộc..., giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. 100% 
đường giao thông nông thôn, đường nội đồng đã được bê tông 
hóa. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu 
đồng, được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh từ năm 2000.  

Ông Nguyễn Thành Tỉnh, thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá
Thời chiến, quân và dân Nguyên Xá dũng cảm, anh 

hùng, thời bình, nhất là giai đoạn hiện nay chúng tôi lại 
cùng chung tay xây dựng xã sớm đạt chuẩn NTM, hiện 
đang phấn đấu đạt xã NTM nâng cao. Bản thân tôi luôn 
phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong 
phát triển kinh tế gia đình, đóng góp trên 15 triệu đồng, 
hiến đất phá tường bao, cổng dậu và trên 20 ngày công 
làm đường thôn, xóm. Tôi mong địa phương làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ hiểu, trân quý và 
phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của quê hương.

Anh hùng thời chiến, 
nông thôn mới thời bình

Đông Hưng

Tiên Hưng xưa, Đông Hưng nay là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cái nôi của phong trào cách mạng Thái Bình. Trong thời chiến, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Tiên Hưng đã lập được nhiều chiến công vang dội, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao 
quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đông Hưng không ngừng đổi mới, phấn đấu đạt chuẩn huyện 
nông thôn mới (NTM) trong năm 2019. 

Cây đa, chợ Khô - nơi nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà tập trung tham gia biểu tình năm 1930.

THU HIỀN
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
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Theo các cụ cao niên kể lại, sau 
Cách mạng Tháng Tám, từ khi Bác 
Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 

năm 1945, người dân ở vùng đất này đã 
đón thêm một cái tết mới là tết Độc lập 
mừng ngày Quốc khánh 2/9. Tết Độc lập 
cũng là ngày hội mừng cho nhân dân đã 
thoát khỏi cơ cực, lầm than dưới ách đô 
hộ của thực dân Pháp. Thời đó, mặc dù 
chưa có tên xã Vũ An nhưng những người 
sinh sống ở đây vẫn còn nhớ rõ thời khắc 
lịch sử lúc đó. Ông Lương Ngọc Tòng 
năm nay đã 84 tuổi, là người sinh ra và 
lớn lên ở mảnh đất này nhớ lại: Ngày 
đó người dân trong làng tổ chức tết Độc 
lập ở ngay tại đình Nín, chính là Trạm Y 
tế xã Vũ An bây giờ với đủ các trò chơi 
dân gian diễn ra rất sôi động. Vừa đánh 

trống vừa tổ chức các trò chơi cùng lúc 
như chọi gà, kéo co, đấu vật, đánh quần 
đánh đáo, đá cầu, múa sạp. Ấn tượng 
nhất là trò trèo cây chuối, người dân bôi 
bùn vào thân cây rồi cắm mấy đồng tiền 
lên ngọn cây để thi xem ai trèo lên được 
thì lấy tiền về, nhưng ai cũng bị trượt. 
Ngày đó do còn bé nên ông Tòng chỉ 
được tham gia chơi đá cầu với các bạn 
ở làng và được nghe mọi người truyền 
tai nhau nói đây là ngày Bác Hồ đọc bản 
Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau này, 
nghe tin Bác Hồ mất, địa phương nào 
cũng làm lễ tang, ai cũng khóc và để tang 
Bác. Từ đó, nhiều người đã thờ Bác Hồ 
và để tỏ lòng thành kính, ông Tòng cũng 
mua tượng Bác về thờ. 

Ông Nguyễn Văn Nhữ, thôn Đô Lương 
cũng không bao giờ quên được không khí 
của ngày 2/9/1945. Ông bảo, ngày đó vui 
lắm, không gì có thể tả nổi, người dân ở 
đây thi nhau làm kiệu, cờ đỏ sao vàng, 
cổng chào, tổ chức các trò chơi không 
thiếu một hoạt động gì. Bà con ngày đó 
ăn mặc chỉnh tề, tuy túng đói nhưng mỗi 
người đều cố gắng sắm cho mình một 
bộ quần áo mới. Còn như ông mới chỉ là 
thiếu nhi nhưng cũng tự làm chiếc mũ 
chào mào đội đầu và đứng xếp hàng để 
hưởng ứng ngày tết cùng dân làng. Mặc 
dù không có loa đài nhưng ai cũng háo 
hức được nghe kể về bản Tuyên ngôn Bác 
đọc. Khắc ghi lời Bác dạy, sau này ông cố 
gắng học hành, phấn đấu làm giáo viên 
dạy chữ cho bà con, người dân trong xã.    

Chị Phạm Thị Nhường, cán bộ văn 
hóa xã Vũ An cho biết: Không khí trong 
dịp Quốc khánh 2/9 ở địa phương khác 
hẳn ngày thường. Đây là dịp các gia đình 
đoàn tụ để kể cho nhau nghe về những 
ngày Cách mạng Tháng Tám hào hùng, 
nhớ lại không khí thiêng liêng Bác Hồ 
đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, để thế hệ 
mai sau khắc ghi những hy sinh, gian khó 
trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân 
tộc. Vì thế, những ngày này về Vũ An từ 
làng trên, xóm dưới đâu đâu cũng thấy 
không khí hào hứng của bà con chuẩn bị 
đón tết Độc lập, quét dọn nhà cửa, đường 
làng ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, 
khẩu hiệu để đón tết, mong con cháu nơi 
xa về tụ họp gia đình. Một trong những 
hoạt động không thể thiếu ở Vũ An từ 
nhiều năm nay là tổ chức giao lưu văn 
nghệ, thể thao mừng ngày Quốc khánh. 
Ở các thôn, công tác tuyển chọn cầu thủ 
bóng đá và hội diễn văn nghệ đã diễn ra 
từ nhiều ngày trước, mỗi thôn đều có một 
đội bóng, đội văn nghệ để tham gia giao 
lưu, thi đấu trong dịp này. Mọi năm xã Vũ 
An đều tổ chức hội diễn văn nghệ ngoài 
trời vào buổi tối với sự tham gia của nhân 
dân 6 thôn với các ca khúc ca ngợi về tình 
yêu quê hương, đất nước, nhớ ơn Đảng, 
Bác Hồ, tạo nên sự gắn kết tình làng 
nghĩa xóm. Đặc biệt, giải bóng đá của địa 
phương đã tạo khí thế sôi nổi, tinh thần 
thi đấu lành mạnh, là dịp để tuổi trẻ xã Vũ 
An tụ họp về quê hương trong dịp Quốc 
khánh 2/9. 

Ông Nguyễn Đức Hòa, 
Trưởng thôn Phụng Thượng, xã Vũ An

Cứ tới dịp 2/9 người dân 
trong thôn lại rất phấn khởi, 
tích cực tham gia các hoạt 
động văn hóa văn nghệ, thể 
thao. Đây cũng là dịp để người 
dân trong thôn được giao lưu, 
học hỏi kinh nghiệm và cảm 
thấy tự hào về truyền thống 
cách mạng của dân tộc, là dịp 
để nhắc nhở, giáo dục truyền 
thống lịch sử của quê hương 

cho thế hệ trẻ địa phương. Vì thế mà các hoạt động 
của thôn đều diễn ra rất chu đáo, thu hút nhiều 
người dân tham gia. Hầu hết năm nào đội bóng của 
thôn cũng vào tới trận chung kết và đội văn nghệ của 
thôn được chọn đi hội diễn nghệ thuật toàn huyện 
Kiến Xương.

Ông Vũ Duy Cương, 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vũ An

Trong sâu thẳm trái tim 
tôi, Bác Hồ như người cha 
già kính yêu của dân tộc. 
Năm tháng qua đi nhưng 
bản Tuyên ngôn Độc lập 
Bác đọc vẫn sống mãi trong 
lòng bao thế hệ người Việt 
Nam nói chung, cán bộ, 
hội viên Hội Cựu chiến 
binh xã Vũ An nói riêng. Để 
tỏ lòng nhớ ơn Bác, chúng 

tôi quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức, phong cách của Người bằng những chương 
trình, việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực phát 
triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, 
xứng đáng là lực lượng gương mẫu đi đầu trong 
mọi phong trào ở địa phương.   

Chị Phạm Thị Kim Huế, 
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ An

Đã thành truyền thống, hàng 
năm cứ tới dịp Quốc khánh 2/9, 
Đoàn Thanh niên xã Vũ An đều 
tổ chức giải bóng đá thanh niên 
thu hút sự quan tâm của đông 
đảo các tầng lớp nhân dân. Mặc 
dù phần lớn thanh niên đều đi 
làm ăn xa song cứ tới dịp này 
mọi người đều tranh thủ về tham 
gia phong trào. Mừng nhất là giải 
bóng đá năm nào cũng diễn ra 

rất sôi động, nhận được sự hưởng ứng của toàn dân, 
nhất là trong việc hỗ trợ kinh phí cho giải. Dịp 2/9 năm 
nay, xã Vũ An còn tổ chức giao lưu bóng đá với thanh 
niên xã Vũ Ninh và thị đấu giao hữu bóng đá giữa cán bộ 
trẻ của UBND xã với cán bộ công nhân viên các doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn.  

ĐÓN TẾT ĐỘC LẬP
vũ an

  Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Quốc khánh 2/9, bà con nhân dân xã Vũ An (Kiến Xương) lại cùng hân hoan đón tết Độc lập, tham gia 
nhiều phong trào sôi động ở địa phương.

Diện mạo nông thôn mới xã Vũ An.

THU THỦY
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
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Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch 
Hội CCB tỉnh cho biết: Hội CCB 
tỉnh đã cụ thể hóa phong trào 

“CCB gương mẫu” thành 3 phong trào 
gồm: “CCB Thái Bình chung sức xây dựng 
nông thôn mới”, “CCB Thái Bình phòng, 
chống các loại tội phạm” và “CCB Thái 
Bình phối hợp bảo đảm an toàn giao 
thông”. Sau khi triển khai tới các cấp hội, 
cán bộ, hội viên CCB cụ thể hóa thành 
từng phần việc thực hiện. Hội CCB tỉnh 
thường xuyên nắm bắt tình hình ở cơ sở, 
kịp thời biểu dương, khen thưởng những 
hội viên, tổ chức hội có cách làm sáng 

tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào 
thi đua “CCB gương mẫu”. 

Tại thành phố Thái Bình, tất cả các 
hoạt động của hội CCB đều được lồng 
gắn với thực hiện phong trào thi đua 
“CCB gương mẫu”. Ông Trần Duy Chính, 
Chủ tịch Hội CCB thành phố Thái Bình 
cho biết: Những năm qua, các cấp hội 
CCB thành phố thường xuyên phối hợp 
với các ngành, đoàn thể tổ chức các lớp 
tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên 
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất, chăn nuôi. Hội phối hợp với các 
tổ chức tín dụng nhận ủy thác cho hội 

viên vay vốn với số tiền hơn 28 tỷ đồng. 
Các hội cơ sở vận động cán bộ, hội viên 
tích cực xây dựng quỹ hội để tăng nguồn 
vốn giúp nhiều hội viên khó khăn được 
vay vốn phát triển kinh tế. Từ sự giúp đỡ 
của tổ chức hội và sự nỗ lực vươn lên của 
hội viên, đến nay tỷ lệ hội viên khá, giàu 
chiếm trên 47%, hội viên nghèo giảm 
còn 0,37%. Nhờ thực hiện tốt phong trào 
“CCB gương mẫu”, Hội CCB thành phố 
Thái Bình có 7 tập thể, 9 cá nhân được 
Trung ương Hội tặng bằng khen, UBND 
tỉnh tặng bằng khen cho 5 hội cơ sở và 5 
cá nhân. 

Hội CCB tỉnh cũng tích cực tuyên 
truyền, vận động cán bộ, hội viên hiến 
đất, ủng hộ bằng vật chất, ngày công để 
xây dựng các hạng mục công trình nông 
thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 400 công 
trình phúc lợi do các cấp hội CCB xây 
dựng với tổng số tiền hơn 41,4 tỷ đồng. 
Đã có 33.280 lượt hội viên tham gia, đóng 
góp các nguồn lực xây dựng nông thôn 
mới với tổng số tiền hơn 91,8 tỷ đồng. 
Đặc biệt, khi tỉnh có chủ trương đưa 
nước sạch về nông thôn, các cấp hội CCB 
đã phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu 
đấu nối, sử dụng nước sạch. Hội CCB 
các cấp đã hỗ trợ 291 gia đình hội viên 
có hoàn cảnh khó khăn đấu nối, sử dụng 
nước sạch với số tiền gần 100 triệu đồng. 
Toàn tỉnh đã có 98,64% hội viên CCB 
được đấu nối, sử dụng nước sạch. 

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự gương 
mẫu của người lính Cụ Hồ, Hội CCB tỉnh 
đã xây dựng, thành lập các mô hình tự 
quản về bảo đảm an toàn giao thông, 
an ninh trật tự, tích cực tham gia đấu 
tranh, tố giác tội phạm, góp phần giữ 
bình yên cho nhân dân. Hội CCB các cấp 
hiện quản lý 622 tổ CCB tự quản về an 
toàn giao thông, 1.306 tổ tự quản về an 
ninh trật tự, trong đó có 33 tổ phản ứng 
nhanh, 297 câu lạc bộ phòng, chống ma 
túy với trên 13.800 hội viên CCB tham 
gia. Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội 
CCB huyện Vũ Thư cho biết: 5 năm qua, 
Hội CCB huyện Vũ Thư thành lập được 
121 tổ tự quản về an ninh trật tự, 65 tổ tự 
quản về an toàn giao thông, 14 câu lạc bộ 
phòng, chống ma túy, 59 tổ hòa giải ở cơ 
sở được thành lập và thu hút hơn 1.000 
hội viên tham gia. Thông qua hoạt động 
của các mô hình đã kịp thời tham mưu 
giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương 
tháo gỡ khó khăn trong bảo đảm an ninh 
trật tự tại địa phương. 

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội 
CCB tỉnh cho biết thêm: Thời gian tới, 
Hội CCB tỉnh sẽ bám sát mục tiêu chung 
của tỉnh về thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp 
theo. Hội CCB tỉnh phấn đấu thực hiện 
hiệu quả phong trào thi đua “CCB Thái 
Bình chung sức xây dựng nông thôn 
mới” với phương châm “nhanh - mạnh - 
bền vững”. Các cấp hội tuyên truyền, vận 
động cán bộ, hội viên tích cực tham gia 
xây dựng nông thôn mới, các đề án phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng 
cao thu nhập, tăng hộ khá, giảm tỷ lệ hộ 
nghèo trong tổ chức hội mỗi năm 0,2%; 
phấn đấu có 50 - 70% số xã, phường, 
thị trấn trong tỉnh không còn hội viên 
nghèo. Hội CCB các huyện, thành phố 
tiếp tục duy trì và nhân rộng hoạt động 
của các mô hình tự quản, góp phần giữ 
gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, 
Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ 

Thành công nhất mà phong trào 
“CCB gương mẫu” đem lại chính là làm 
thay đổi nhận thức, hành động của từng 
cán bộ, hội viên CCB trong mọi hoạt 
động công tác hội. Hội viên nâng cao bản 
lĩnh chính trị, tin tưởng và trung thành 
tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước, từ đó gương mẫu, đi đầu trong 
các phong trào của địa phương. Những 
năm tới, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận 

động hội viên thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; 
xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến và làm tốt công tác 
thi đua, khen thưởng để phong trào “CCB gương mẫu” luôn là 
nguồn động lực giúp các thế hệ CCB hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Tuấn Vũ, 
Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Kiến Xương

Sau 5 năm triển 
khai phong trào thi 
đua “CCB gương 
mẫu” nhiều tập thể, 
cá nhân đã được 
Hội CCB huyện Kiến 
Xương biểu dương, 
khen thưởng. Từ khi 
triển khai phong trào 
này, đời sống vật 
chất và tinh thần của 

hội viên ngày một nâng cao, các cấp hội có 
điều kiện để quan tâm hơn nữa đến công tác 
tình nghĩa, thăm hỏi hội viên ốm đau, giúp 
đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 
thoát nghèo ổn định cuộc sống. 

Ông Đào Xuân Huê, 
Chủ tịch Hội CCB xã Hồng Minh (Hưng Hà)

Hưởng ứng phong trào 
thi đua “CCB gương mẫu”, 
hội viên CCB xã Hồng Minh 
gương mẫu hiến đất, quyên 
góp tiền của, ngày công, tự 
nguyện tháo dỡ các công trình 
dân sinh trị giá từ vài chục đến 
hàng trăm triệu đồng chung 
sức cùng địa phương hoàn 
thành xây dựng nông thôn 
mới. Chúng tôi mong muốn 

thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo và định 
hướng giúp hội viên CCB các cấp thực hiện hiệu quả 
phong trào thi đua “CCB gương mẫu” góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác hội và nâng tầm uy tín của hội 
CCB trong lòng người dân. 

Gương mẫu 
trên mọi mặt trận
Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, hội viên thực hiện 

hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. 

Mô hình tự quản về an toàn giao thông, an ninh trật tự của xã Tân Hòa (Vũ Thư) hoạt động hiệu quả.

TIẾN ĐẠT
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
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Mê cái người ta chán
Trong khi nhiều nông dân không thiết 

tha với đồng ruộng vì sản xuất có nhiều 
rủi ro và giá cả bấp bênh, cấy vụ được, vụ 
không thì anh Nguyễn Văn Kiên, thôn Ô 
Mễ 1, xã Tân Phong (Vũ Thư) đã đến từng 
hộ xin thuê lại ruộng để cấy lúa. Cuối năm 
2016, hơn 100 gia đình đã đồng ý cho anh 
Kiên thuê gần 11ha ruộng trong 10 năm để 
sản xuất với mức phí thuê 60kg thóc/sào/
năm. Ngoài 2 máy cày đã có từ trước, từ 
năm 2017 đến nay anh Kiên đầu tư gần 3 
tỷ đồng để mua máy cấy, máy gặt đập liên 
hợp, máy sấy thóc, xây dựng nhà kho... Vụ 
xuân năm 2017, anh gieo cấy 10,7ha lúa thì 
đến vụ mùa năm 2019 anh thuê lại và gieo 
cấy 25ha với giống lúa chủ yếu là T10, Bắc 
thơm, Tám thơm. Anh Kiên cho biết: Các 
công đoạn cấy, chăm sóc, gặt lúa được cơ 
giới hóa nhờ máy cày, máy cấy, máy gặt, 

máy bay phun trừ sâu, máy cắt cỏ, giảm 
sức lao động rất nhiều mà hiệu quả sản 
xuất tăng. Tuân thủ nghiêm quy trình, 
biện pháp kỹ thuật thâm canh nên năng 
suất lúa luôn đạt khoảng 2 tạ/sào, anh 
Kiên nhẩm tính mỗi vụ có lãi từ 200.000 - 
300.000 đồng/sào. Bên cạnh đó, anh mở 
thêm dịch vụ máy gặt, máy cấy và sấy thóc 
phục vụ bà con nông dân. Anh Kiên cho 
biết, năm nay anh chuẩn bị trồng khoảng 
15ha cây vụ đông, thời gian tới anh dự 
định sẽ đầu tư để sản xuất rau an toàn đáp 
ứng yêu cầu thị trường hiện nay. 

Nuôi gà ri lai 
lãi hơn 20 triệu đồng/1.000 con
Nếu như anh Kiên mê cái người ta 

chán, tích tụ ruộng để cấy lúa thì anh 
Hoàng Thanh Liêm, Bí thư Đoàn Thanh 
niên xã Minh Khai (Hưng Hà) chọn nuôi 
gà ri lai để làm giàu. 

Năm 2010, anh Liêm đầu tư xây dựng 
chuồng trại, mua 1.000 con gà ri lai giống 
về nuôi. Anh làm đệm lót sinh học để giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường; mua giống và 
thức ăn chăn nuôi bảo đảm nguồn gốc 
xuất xứ. Theo anh Liêm, gà ri lai là giống 
dễ nuôi, ăn khỏe, nhanh lớn, ít bệnh, khi 
gà còn nhỏ anh Liêm cho ăn thức ăn công 
nghiệp, đến khi gà được khoảng hơn 1kg, 
cho ăn xen kẽ thức ăn công nghiệp và ngô, 
thóc nên thịt gà ngon và săn chắc, được 
người tiêu dùng ưa chuộng. Ðể đạt hiệu 
quả cao, tránh rủi ro trong chăn nuôi, công 
tác vệ sinh phòng dịch được anh coi trọng. 
Ngoài việc thường xuyên theo dõi, tiêm 
vắc-xin phòng bệnh, anh đã tham gia các 
lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thú y, 
nâng cao kiến thức về vệ sinh phòng dịch 
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Hiện nay, 
mỗi lứa anh Liêm nuôi khoảng 2.000 con 
gà ri lai, mỗi năm xuất bán 6 lứa, thu lãi 

từ 20 - 25 triệu đồng/1.000 con gà thương 
phẩm. 

Khởi nghiệp sáng tạo
Hợp tác xã (HTX) Thanh niên thành 

phố Thái Bình, nay là HTX Sáng tạo trẻ 
không còn xa lạ với nhiều bà nội trợ 
trên địa bàn thành phố Thái Bình. Đây 
là một trong những cơ sở cung cấp thực 
phẩm an toàn do thanh niên sáng lập. 
Anh Phạm Đình Chinh, tổ 20, phường 
Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) là 1 
trong 7 thành viên sáng lập. Anh Chinh 
cho biết: Hiện nay, HTX đã bao tiêu sản 
phẩm nông sản sạch của 5 cơ sở, trong 
đó có cơ sở do thanh niên làm chủ đang 
gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. 
Các sản phẩm của HTX đang phục vụ 3 
công ty, 1 bệnh viện và 5 trường học trên 
địa bàn tỉnh. Với cửa hàng thực phẩm an 
toàn, doanh thu trong 6 tháng đạt 968 
triệu đồng, tạo việc làm cho 8 đoàn viên 
thanh niên, thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng/
người/tháng.

Không chỉ là thành viên sáng lập HTX 
Sáng tạo trẻ, anh Chinh và gia đình còn 
được biết đến với mô hình làm giàu từ 
trồng cây quất cảnh. Mặc dù anh trồng 
quất cảnh từ năm 2014 nhưng do luôn 
tìm hiểu, học tập kinh nghiệm để làm cây 
quất bonsai và quất mini có những thế 
đẹp, độc, lạ nên vườn quất cảnh của gia 
đình anh luôn thu hút khách mua. Thành 
công từ cây quất cảnh, anh và gia đình 
đầu tư mở rộng diện tích trồng quất và 
trồng thêm đào, bưởi tết. Hiện tại, anh và 
gia đình có hơn 1.000 cây quất, đào cảnh, 
thu nhập khoảng 250 triệu đồng/năm. 

Anh Kiên, anh Liêm, anh Chinh là 3 
trong rất nhiều tấm gương thanh niên 
dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và xây 
dựng thành công các mô hình phát triển 
kinh tế ở địa phương. Họ đã chứng minh 
rằng, không phải cứ đi xa mới lập nghiệp 
được mà bằng trí tuệ, bằng sức trẻ, bằng 
bản lĩnh, họ có thể thành công ngay trên 
mảnh đất quê hương mình.

Anh Nguyễn Văn Kiên, thôn Ô Mễ 1, 
xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

Khi có ý định thuê 
lại ruộng của nhân 
dân để cấy lúa với diện 
tích lớn, người thân 
trong gia đình mừng 
thì ít, lo thì nhiều. Bởi 
nhiều người cho rằng, 
làm nông nghiệp trên 
mảnh ruộng người ta 
đã chán thì lấy đâu ra 

lãi. Nhưng mình kiên định,  quyết tâm và tin 
tưởng vào tính toán của mình: chỉ gieo cấy 
một vài sào ruộng thì chỉ đủ ăn, không có lãi. 
Nhưng nếu thay đổi tập quán, sản xuất theo 
mô hình cánh đồng lớn sẽ thành công.

Ông Phạm Hải Đàm, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Cách, 
xã Minh Khai, huyện Hưng Hà

Trong giai đoạn hiện nay, công 
tác đoàn và phong trào thanh niên 
nhất là tập hợp đoàn kết thanh niên 
rất khó khăn. Muốn thanh niên tham 
gia vào các hoạt động đoàn tại địa 
phương thì cán bộ đoàn, đảng viên 
trẻ phải gương mẫu trong các phong 
trào. Một trong số đó là phong trào 
phát triển kinh tế tại địa phương, 
tạo được việc làm ổn định cho thanh 

niên. Tôi cho rằng mô hình nuôi gà ri lai của anh Liêm, Bí 
thư Đoàn Thanh niên xã Minh Khai và các mô hình làm 
giàu khác của rất nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên, đảng viên 
trẻ khác cũng là để thanh niên học tập, thúc đẩy tinh thần 
khởi nghiệp, lập nghiệp của tuổi trẻ. 

Anh Phạm Đình Chinh, tổ 20, phường Hoàng Diệu, 
thành phố Thái Bình 

Tôi muốn phát huy tính 
tiền phong, gương mẫu của 
đảng viên, sự sáng tạo của tuổi 
trẻ nên đã cùng các thành viên 
sáng lập HTX Sáng tạo trẻ với 
mô hình cửa hàng thực phẩm 
sạch, an toàn. Mô hình nhằm 
giúp tiêu thụ các sản phẩm 
nông nghiệp do đoàn viên 
thanh niên và người dân sản 

xuất, cung cấp nguồn thực phẩm sạch đến người tiêu 
dùng. Ngoài ra, tham gia HTX, chúng tôi có thêm cơ 
hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, 
tham gia các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, 
vì cuộc sống cộng đồng. 

Những triệu phú 
áo xanh

Không phải cứ “ly hương” hay “ly nông” mới có thể thành công, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, chịu khó học hỏi và chịu thử thách, kể cả 
việc chấp nhận thất bại, nhiều thanh niên đã khởi nghiệp ngay trên chính quê hương mình, trở thành những triệu phú áo xanh.

Mô hình nuôi gà ri lai của anh Hoàng Thanh Liêm (người bên phải) cho thu lãi hơn 20 triệu đồng/1.000 con.

XUÂN PHƯƠNG
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
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Chắc hẳn, với những người quan 
tâm đến nhiếp ảnh, nhất là nhiếp 
ảnh thời chiến sẽ không bao giờ 

quên bức ảnh nổi tiếng có tên “Nụ cười 
chiến thắng dưới chân Thành cổ Quảng 
Trị” của nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính. 
Bức ảnh được đăng tải trên Báo Nhân Dân 
lần đầu vào ngày 2/9/1972; sau năm 1975 
được treo ở Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị 
với chú thích: Người lính có nụ cười đó 
đã hy sinh... Phải sau 30 năm chiến tranh 
kết thúc, người ta mới ngỡ ngàng khi ông 
vẫn còn sống, lập gia đình và có một cuộc 
sống bình yên nơi đồng đất Điện Biên. 
Điều đáng nói, suốt hơn 40 thập kỷ trôi 
qua sau mùa hè đỏ lửa, dẫu cuộc đời có 
chẳng mấy ưu ái khi thử thách ông biết 
bao chìm nổi, dập dềnh và cả những éo le, 
người lính già ấy vẫn sống kiên cường với 
vẹn nguyên “Nụ cười chiến thắng” ngày 
nào...

Chúng tôi tự cho là mình may mắn khi 
trong một chuyến công tác đã được tới 
thăm gia đình và trò chuyện với ông Lê 
Xuân Chinh - nhân vật chính trong bức 
ảnh nổi tiếng “Nụ cười chiến thắng dưới 
chân Thành cổ Quảng Trị”, tại ngôi nhà 
nhỏ nơi ông và vợ, con sinh sống ở đội 4A, 
xã Thanh Yên, huyện Điện Biên (tỉnh Điện 
Biên). Bên ấm trà nóng, bằng những hồi 
tưởng còn vẹn nguyên như thước phim 
quay chậm, người lính già đưa chúng tôi 
trở lại những năm tháng chiến tranh ác 
liệt. Ngày ấy - khi miền Nam vẫn chìm 
trong bom đạn, tại quê hương Hưng Hà 
(Thái Bình), chàng thanh niên Lê Xuân 
Chinh ở cái tuổi “bẻ gẫy sừng trâu” đã xung 
phong ra chiến trường. Sau đó, chiến sĩ Lê 
Xuân Chinh trở thành lính thông tin của 
Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B, 
tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng 
Trị năm 1972. Ông nói: Nhà tôi ba đời độc 
đinh. Bố tôi là con một, ông mất khi tôi còn 
rất nhỏ, đến đời tôi cũng có duy nhất một 
con trai. Khi ra trận, tôi nghĩ, đã đi thì “chết 
xanh cỏ - sống đỏ ngực” chứ không bao giờ 

đào ngũ... Nhiều người bảo, con một sao 
không lo giữ hương hỏa, nhưng nước mà 
mất thì làm gì còn hương hỏa mà giữ... Thế 
là tôi lên đường. Chiến tranh ác liệt. Làng 
tôi có hai người tên Chinh cùng đi lính nên 
khi có tin hy sinh là cả hai nhà cùng khóc. 
Trong một lần bị thương, tôi gặp một anh 
bạn ở làng bên, hai thằng bảo với nhau 
nếu về được thì nhắn với gia đình là người 
còn lại tết về. Thế là tết không thấy đâu gia 
đình lại đoán già đoán non rồi khóc. Kỳ 
thực thì chiến tranh đâu biết ngày tháng 
nào mà kể...

Sẽ là thiếu sót vô cùng nếu nói về ông 
mà không nói đến bức ảnh nổi tiếng “Nụ 
cười chiến thắng dưới chân Thành cổ 
Quảng Trị”. Bức ảnh mà nhiếp ảnh gia 
Đoàn Công Tính đã bỏ qua mọi lời can 
ngăn để ra tận chiến trường thực hiện. 
Nó là bức ảnh cho thấy sức sống, chiến 
đấu mãnh liệt của những người lính Cụ 
Hồ. Giữa bom đạn chiến tranh, trong cái 
không gian còn mịt mù đổ nát, những 
người lính vẫn sống, vẫn chiến đấu thật 
kiên cường. Nụ cười rạng ngời của người 
lính trong khung cảnh ấy đã nói lên tất cả.

Trước câu hỏi của chúng tôi: Thế còn 
về bức ảnh “Nụ cười chiến thắng dưới 
chân Thành cổ Quảng trị”? Vẫn nụ cười 
tươi như ngày nào, nhấp chén trà, ông nói: 
Lúc ấy, chúng tôi ngồi vừa lau súng vừa trò 
chuyện. Có anh nhà báo đi qua thấy rồi 
bảo cả mấy anh em cùng chụp ảnh. Trước 
khi quân ta chính thức rút khỏi Thành cổ 
khoảng 1 tuần tôi bị thương nặng và được 
chuyển về tuyến sau điều trị. Năm 1974, 
do không còn đủ sức khỏe để chiến đấu, 
đơn vị giải quyết cho tôi nghỉ an dưỡng rồi 
ra quân...

Đã có không biết bao nhiêu người, bao 
nhiêu đoàn khách đến tham quan lặng 
nhìn. Cho đến một ngày cuối năm 2002, 
một đồng hương đến thăm bảo tàng và 
nhận ra ông. Thế là sau 30 năm kết thúc 
chiến tranh, hành trình đi tìm lại “nụ cười” 
trong bức ảnh lịch sử ấy mới được thực 

hiện với sự tham gia của cả tác giả Đoàn 
Công Tính, Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị 
và đồng đội ông. Sau này, ông được đồng 
đội đưa về thăm lại chiến trường xưa, được 
giúp đỡ nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần... 
Sự quan tâm sẻ chia đó, đã giúp ông bớt đi 
những nhọc nhằn chìm nổi của cuộc sống 
sau này...

Chẳng là suốt 30 năm ấy, trong khi 
hàng triệu người đến với Bảo tàng Thành 
cổ Quảng Trị vẫn nghĩ người lính có nụ 
cười chiến thắng ấy đã hy sinh thì ở quê 
nhà, thương binh Lê Xuân Chinh vẫn sống. 
Ông xây dựng gia đình và sinh được 3 
người con (2 gái, 1 trai). Vợ ông Chinh tâm 
sự: Tôi chẳng muốn lên Điện Biên đâu, 
xa xôi cách trở lắm, ngày ấy đường đi mất 
mấy ngày trời ròng rã... Nhưng ông ấy đau 
ốm triền miên, ngày tôi có mang đứa thứ 
hai đến tháng thứ 7 vẫn còn cõng chồng đi 
cấp cứu. Nghe người ta bảo lên đây khí hậu 
sẽ đỡ bệnh hơn, rồi ông ấy lên một thời 
gian thấy cũng khỏe... thành thử vì thương 
chồng mà đánh đùm rúm nhau đi.

Nhưng rồi, bệnh của ông cũng chỉ đỡ 
được một phần. Sức khỏe không tốt, cộng 
với di chuyển nhiều lần nên đời sống gia 
đình gặp rất nhiều khó khăn. Giấy tờ chứng 
minh thương binh cũng mất trong những 
lần di chuyển nên suốt 30 năm ông không 
làm được thủ tục hưởng chính sách...

Sau khi đồng đội gặp nhau, ông đã làm 
được thủ tục chứng nhận thương binh; 
năm 2004 được Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 tặng căn nhà ba gian; nhiều 
đồng đội quan tâm giúp đỡ. Nhưng thật 
không may là khi ông đi khám sức khỏe 
mới biết mình bị nhiễm chất độc da cam/
Điôxin.

Nhắc đến gia đình, ông nén tiếng thở 
dài: Cậu con trai bị di chứng nên đứa cháu 
nội duy nhất cũng bị ảnh hưởng... Thời 
gian đầu cả nhà buồn lắm. Nhất là khi 
cháu nội được 7 tháng mà chưa thể lẫy, 
bò... Nhưng cũng không thể buồn mãi 
được, đồng đội mình nhiều người còn 

thiệt thòi hơn... Tuy không nói ra, song 
chúng tôi hiểu, chẳng người làm cha nào 
không thắt lòng khi nhìn con cháu mình 
đau ốm, nhất lại là ở trong hoàn cảnh éo le 
của gia đình ông. Bệnh tật của bản thân có 
thể không là gì, nhưng tương lai của người 
con trai và cháu nội duy nhất thì ông luôn 
canh cánh suy tư.

Rồi cũng vì hoàn cảnh nhiều éo le, 
đầu năm 2017, thông qua người quen giới 
thiệu, ông cùng vợ đã trở về quê hương 
Thái Bình và làm việc cho một công ty 
dệt may xuất khẩu tại thôn Phương La, xã 
Thái Phương, huyện Hưng Hà. Sức khỏe 
yếu, ông bà được công ty tạo điều kiện cho 
làm công việc nhặt cỏ, trông nom trụ sở 
làm việc, cũng túc tắc giải khuây tuổi già 
và mang lại cho ông bà khoản thu nhập 
vài triệu đồng mỗi tháng. Không hẳn vì 
“miếng cơm manh áo” mà ông về lại quê 
hương đi làm chỉ bởi suy nghĩ: Mình già 
rồi, nhưng vẫn còn chút sức khỏe nên 
chỉ muốn có một khoản “dắt lưng” cho 
bà ấy về già, nhỡ ốm đau, bệnh tật... Còn 
tôi đã có chế độ nhà nước lo rồi. Hơn 
nữa, cuối đời cũng chỉ muốn một lần về 
lại quê hương cho thỏa nỗi lòng... Chúng 
tôi được biết, trong những tháng ngày ở 
quê, ông vẫn kết nối với bạn bè, đồng đội. 
Những người lính như các ông, trở về với 
đời thường mỗi người một hoàn cảnh, câu 
chuyện cuộc đời; không có gì giúp đỡ nhau 
nhiều, chỉ là vài ba lời hỏi thăm, động viên, 
an ủi, nhưng nó thật quý giá.

Nhắc đến đồng đội, ông Chinh phấn 
chấn hơn hẳn, ông kể cho chúng tôi nghe, 
trong một dịp giữa năm 2018, ông đã 
được gặp lại đồng đội khắp cả nước, một 
thời cùng ông sống, chiến đấu tại Thành 
cổ Quảng Trị. Khỏi phải nói, cảm xúc vui 
- buồn đan xen, tiếp nối, ông bảo: Tôi thật 
sự bất ngờ và phấn khởi khi chứng kiến sự 
thay đổi vượt bậc của mảnh đất Quảng Trị 
ngày nào. Nhưng rồi lại chợt xúc động rơi 
nước mắt khi đến thắp hương cho những 
người đồng đội đã không may mắn mà 
vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Gặp lại đồng 
đội, dù người còn - người mất, tôi như 
được trở về những ngày tháng hào hùng, 
trở về với những kỷ niệm không bao giờ 
quên. Đó mãi là ngọn lửa, là nguồn sống 
trong tôi không bao giờ tắt. Tôi thấy mình 
đã là may mắn hơn nhiều đồng đội rồi, 
được hưởng chế độ chính sách, có những 
2 quê hương luôn sẵn sàng bao bọc, 
chở che và mong ước được trở lại chiến 
trường thăm đồng đội cũng đã thực hiện 
được rồi...

Hình ảnh, lời nói của ông trong khoảng 
thời gian ngắn ngủi gặp mặt, trò chuyện 
cứ neo mãi trong lòng chúng tôi. Vẫn nụ 
cười chiến thắng của ngày ấy, nhưng hôm 
nay ông còn cho chúng tôi thấy mình đã 
không chỉ vượt qua chiến tranh ác liệt... 
Điều ông luôn muốn và đã mang lại cho 
những người đối diện còn hơn cả nụ cười, 
đó là sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống 
và những điều tốt đẹp ở ngày mai.

Thấm thoắt đã 45 năm sau mùa hè đỏ 
lửa 1972 - thời gian lặng lẽ trôi đi, kể từ 
buổi ông và các đồng đội tình cờ trở thành 
nhân vật cho bức ảnh có một không hai. 
Hôm nay nhắc lại kỷ niệm xưa, cựu chiến 
binh Lê Xuân Chinh ngậm ngùi khi không 
biết những người cùng chụp ảnh với mình 
giờ ở đâu và ai còn ai mất? Từ cuộc chiến 
tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, Lê Xuân 
Chinh và đồng đội “bước” vào bức ảnh nổi 
tiếng. Rồi lại từ bức ảnh nổi tiếng, ông trở 
về cuộc sống của một thương binh thời 
hậu chiến tranh, sau khi đã đi qua những 
chiến trường khốc liệt, trong đó có mùa hè 
đỏ lửa dưới chân Thành cổ Quảng Trị kiêu 
hùng. Thế hệ Lê Xuân Chinh là thế hệ của 
những người “nước còn giặc, còn đi đánh 
giặc”, các anh mãi mãi là tấm gương cổ vũ 
cho lòng yêu nước, cho tinh thần xả thân vì 
độc lập, tự do của dân tộc...

Sau bao nhiêu năm, ông Lê Xuân Chinh vẫn giữ cho mình nụ cười như một cách tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho gia đình, đồng đội vượt qua 
khó khăn, bệnh tật.

Trong ảnh: Ông Lê Xuân Chinh (người bên trái) trong một lần được lãnh đạo tỉnh Điện Biên đến thăm, động viên.

Vẹn nguyên 
“Nụ cười chiến thắng”

mai thủy - hải yến (Báo Điện Biên Phủ)
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
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Trong không khí của những ngày 
tháng Tám lịch sử, chúng tôi tìm về 
làng Thuận Vy xưa, nay là thôn Liên 

Hồng, xã Bách Thuận (Vũ Thư). Trải qua 
thời gian, cảnh sắc đã có nhiều đổi thay 
nhưng ngôi nhà nhỏ của cô Ba Thuận Vy 
vẫn nằm giấu mình yên tĩnh sau vườn cây. 
Ở tuổi 85, mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng 
khi nhắc về mẹ, ông Nguyễn Đình Uẩn, 
con trai thứ tư của cô Ba Thuận Vy vẫn xúc 
động, rơm rớm nước mắt. Ông Uẩn cho 
biết: Mẹ ông tên thật là Nguyễn Thị Ngọ, 
quê ở làng Động Trung, xã Vũ Trung (Kiến 
Xương). Bà sinh năm 1906, trong một gia 
đình có truyền thống cách mạng. Ông 
ngoại của bà là cụ Nguyễn Mậu Kiến (Án 
Kiến) là một trong những người đầu tiên 
khởi xướng phong trào chống Pháp tại 
Nam Định. Những người hoạt động cách 
mạng sôi nổi thời bấy giờ như Nguyễn 
Danh Đới, Nguyễn Công Thu, Nguyễn Thị 
Liêm, Nguyễn Thị Chính... đều là anh em, 
họ hàng, người thân của bà. Bố ông Uẩn 
- cụ Nguyễn Đình Lộc thường được gọi là 
ông Ba vì thế mẹ ông trở thành cô Ba khi 
làm dâu họ Nguyễn Đình, làng Thuận Vy.

Gia đình ông Ba từ đời cụ, đời kỵ về 
trước đã học giỏi, làm quan to trong triều 
và được hưởng nhiều bổng lộc vua ban, 
ruộng đất thẳng cánh cò bay. Đến đời 
ông Ba, cô Ba, tuy không làm quan mà chỉ 
chăm chỉ trồng dâu nuôi tằm, buôn bán 
nhỏ ở chợ nhưng bổng lộc, của cải vẫn còn 
nhiều. Khi về làm dâu ở Thuận Vy, cô Ba 
luôn sẵn lòng giúp đỡ dân nghèo. Những 
năm 1930 - 1945, dưới vỏ bọc là một gia 
đình gốc quan lại, khá giả trong vùng, ngay 
tại ngôi nhà nằm sâu trong vườn cây trái ở 
Thuận Vy, vợ chồng cô Ba đã bí mật nuôi 
dưỡng, che giấu, tạo điều kiện cho nhiều 
cán bộ cách mạng hoạt động như Phạm 
Quang Thẩm, Đặng Châu Tuệ, Nguyễn 

Danh Đới, Tô Đình Hòe... Đây chính là cơ 
sở nuôi dưỡng cán bộ cách mạng từ năm 
1930 - 1945. Ông Nguyễn Đình Uẩn nhớ 
lại: Ngày bé, tôi cứ thấy các cụ nón lá, áo 
rách bí mật qua nhà tôi chơi, bố mẹ tôi 
giúp đùm cơm, nắm gạo, rồi lại đi đi về về 
từ Vũ Trung qua Thuận Vy rồi qua Nam 
Định, sau này lớn tôi mới biết lúc đó là các 
cụ hoạt động cách mạng. Giai đoạn Mặt 
trận dân chủ Đông Dương (1936 - 1939), 
gia đình cô Ba giúp đỡ tài chính cho các 
hoạt động của Đảng tại địa phương, hỗ trợ 
tiền thuê trụ sở làm việc, tiền in báo cho 
Báo Lao động, Tin tức, Tập hợp... Sau Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, gia đình cô 
Ba hăng hái đóng góp vàng, mua công trái 
quốc gia, công phiếu kháng chiến, hiến 

ruộng đất cho nông dân nghèo... Ngôi nhà 
của gia đình cô Ba về sau trở thành cơ sở 
liên lạc của Đảng từ Thái Bình qua Nam 
Định, Thanh Hóa.

Cách mạng Tháng Tám thành công, từ 
năm 1945 đến khi mất do ốm nặng năm 
1950, ông Nguyễn Đình Lộc, tức ông Ba 
được nhân dân tin tưởng bầu làm Chủ tịch 
Ủy ban Cách mạng lâm thời xã Thuận Vy, 
rồi Phó Chủ tịch Ủy ban Cách mạng lâm 
thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến 
Hành chính huyện Thư Trì. Các con trai 
lớn Nguyễn Đình Triện, Nguyễn Đình 
Doãn... đều noi theo bố mẹ, hoạt động 
cách mạng từ khi còn niên thiếu.

Năm 1953, cô Ba bị địch bắt giam tại 
nhà lao thị xã Thái Bình, mặc dù bị địch 

đánh đập tra khảo tàn nhẫn nhưng cô Ba 
quyết không khai báo, nhờ đó bảo vệ an 
toàn cho cán bộ và giữ bí mật đường dây 
liên lạc cách mạng. Năm 1955, phong trào 
đấu tố địa chủ diễn ra, do nhận thức hạn 
chế và chủ quan, sai lầm, nông dân đã quy 
kết gia đình cô Ba là gia đình địa chủ cường 
hào ác bá. Khi đó, phong trào này rất căng, 
gây áp lực lớn cho gia đình, năm 1955 cô 
Ba tự vẫn ngay tại làng quê Thuận Vy để 
giữ gìn danh tiếng cho gia đình và thể hiện 
ý chí một lòng theo cách mạng.

Những năm sau đó, chính sách sửa sai 
đã giải oan cho cô Ba nhưng 12 người con 
của cô Ba chịu thiệt thòi vì mất cả bố và mẹ, 
trong đó chỉ có mấy người con trai đã lớn, 
còn lại đều thơ dại. Mặc dù đói khổ nhưng 
dường như nhiệt huyết cách mạng ở cô Ba 
đã truyền lại cho các con. 12/12 người con 
của bà đều theo con đường cách mạng, 
trong đó con trai trưởng là ông Nguyễn 
Đình Triện tham gia cách mạng sau đó trở 
thành Thứ trưởng Bộ Vật tư, ông Nguyễn 
Đình Doãn là Thứ trưởng Bộ Giao thông 
Vận tải; con trai Nguyễn Đình Ái của bà là 
liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ, các con khác đều trở thành những 
đảng viên kiên trung, cán bộ gương mẫu 
trong đơn vị quân đội, cơ quan nhà nước. 
Bà Nguyễn Thị Nga (thị trấn Vũ Thư), cháu 
nội của cô Ba Thuận Vy chia sẻ: Tính đến 
nay, cô Ba có hơn 100 cháu, chắt nội ngoại, 
hầu hết các cháu của cô Ba đều học hành 
đỗ đạt, ai cũng nỗ lực giữ gìn truyền thống 
cách mạng của gia đình. Trong số cháu, 
chắt của cô Ba có đến 2/3 là đảng viên. 
Vừa qua, các cháu, chắt của cô Ba đã cùng 
nhau đóng góp, xây dựng nhà thờ làm nơi 
thờ tự cô Ba và ông bà, tổ tiên.

Gia đình cô Ba Thuận Vy được Nhà 
nước tặng Bảng vàng danh dự, cá nhân bà 
Nguyễn Thị Ngọ, tức cô Ba Thuận Vy được 
Thủ tướng Chính phủ truy tặng Kỷ niệm 
chương Tổ quốc ghi công và bằng có công 
với nước. Hơn 60 năm đã qua nhưng lớp 
người cao tuổi làng vườn nay vẫn truyền 
nhau nghe và kể lại cho con cháu chuyện 
về một cô con dâu làng Thuận Vy nhân 
hậu, nhiệt thành với cách mạng, có công 
lớn trong việc giúp đỡ, nuôi giấu nhiều cán 
bộ cách mạng của tỉnh, của huyện, đóng 
góp cho phong trào cách mạng xưa, tiền 
đề để có những làng quê bình yên, trù phú 
ngày nay.

Cô Ba Thuận Vy
Dẫu đã khuất hơn 60 năm nhưng lòng nhân hậu, tình yêu thương dân nghèo và một lòng kiên trung với cách mạng của cô Ba Thuận Vy 

vẫn được lưu truyền hậu thế.

Ngôi nhà của cô Ba Thuận Vy từng là nơi nuôi dưỡng, che giấu, tạo điều kiện cho nhiều cán bộ 
cách mạng hoạt động.

Làng vườn Bách Thuận nay (Thuận Vy xưa) vẫn giữ nghề trồng hoa truyền thống.

QUỲNH LƯU
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
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Đến nay, Thái Bình đã có 263/263 
xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM 
và 1 huyện Hưng Hà đạt chuẩn 

NTM. Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
đổi thay từng ngày. Có được “quả ngọt” 
đó chính là sự chung sức, đồng lòng của 
cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa 
phương. Với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 
trang (LLVT) tỉnh, họ cũng luôn tự hào 
bởi đã góp những “viên gạch hồng” cho 
quê hương. 

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh nhấn mạnh: Phong trào “Quân 
đội chung sức xây dựng nông thôn mới” 
được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm, quan trọng của LLVT tỉnh nhằm 
góp phần cùng địa phương phát triển 
nông nghiệp, nông thôn, tạo cơ sở hoàn 
thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 
Chính vì thế, trong bộ tiêu chí NTM, LLVT 
tỉnh đã lựa chọn những tiêu chí sát với 
nhiệm vụ thực tế của mỗi cơ quan, đơn 
vị. Trong đó, tập trung vào những tiêu 

chí cần nhiều nguồn lực như giao thông, 
thủy lợi, nhà văn hóa, môi trường... Từ đó, 
thêm nhiều con đường quân dân, những 
tấm gương cán bộ, chiến sĩ hiến đất, hiến 
công, những ngôi nhà tình nghĩa và hình 
ảnh thân thương, bình dị của người lính 
thời bình giúp dân gặt lúa, phòng, chống 
lụt, bão...

Để cụ thể hóa phong trào “Quân đội 
chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ 
CHQS tỉnh, cơ quan quân sự các huyện, 
thành phố tích cực phối hợp với cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thể tại địa phương 
đánh giá, khảo sát tình hình, qua đó xác 
định nội dung trọng tâm xây dựng NTM 
để LLVT tỉnh tham gia. Trên cơ sở đó, các 
cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, phát 
động phong trào thi đua đến 100% cán 
bộ, chiến sĩ. Từ việc thực hiện phong trào 
“Quân đội chung sức xây dựng nông thôn 
mới”, trong LLVT tỉnh đã xuất hiện nhiều 
mô hình hay, cách làm sáng tạo như: 
“Hòm tiết kiệm làm theo lời Bác”; “Vườn 
rau tăng gia làm theo lời Bác”; “LLVT 
tỉnh đồng hành với chương trình cặp lá 

yêu thương hướng tới học sinh nghèo 
vượt khó”; “Hũ gạo tiết kiệm làm theo lời 
Bác”...

Giai đoạn 2010 - 2019, Đảng ủy, Bộ 
CHQS tỉnh đã tổ chức phát động cán bộ, 
chiến sĩ tự nguyện ủng hộ mỗi năm từ 
1 - 5 ngày lương cơ bản với tổng số tiền 
trên 2,1 tỷ đồng để tham gia xây dựng 
NTM. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn 
tổ chức vận động ủng hộ ngày công, 
vật liệu giúp địa phương xây dựng NTM 
trị giá hơn 550 triệu đồng. Phối hợp xây 
dựng nhiều công trình nông thôn, phục 
vụ sản xuất, dân sinh gắn với xây dựng 
khu vực phòng thủ. Bộ CHQS tỉnh đã huy 
động lực lượng thường trực, dân quân tự 
vệ, dự bị động viên tham gia trên 14.000 
ngày công, 525 lượt phương tiện, tu sửa, 
nâng cấp được 25,5km đường bê tông, 46 
công trình phục vụ dân sinh, tu bổ, nạo 
vét gần 150km kênh mương, làm mới 
23,3km đường nội đồng, ủng hộ 125 tấn 
xi măng; đồng thời, vận động 64 gia đình 
quân nhân, dân quân tự vệ, dự bị động 
viên hiến gần 11.000m2 đất ở, đất canh tác 

làm đường giao thông. Ngoài ra, các cơ 
quan, đơn vị LLVT tỉnh còn phối hợp với 
các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội 
vận động nhân dân đóng góp trên 4.460 tỷ 
đồng, hiến gần 2.000ha đất, tạo động lực 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở các 
địa phương.

Song song với việc tham gia thực hiện 
các “tiêu chí cứng”, cán bộ, chiến sĩ LLVT 
tỉnh còn tích cực phối hợp với cấp ủy, 
chính quyền địa phương thực hiện các 
“tiêu chí mềm” như: nâng cao đời sống 
nhân dân, bảo vệ môi trường, chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng, trong đó nhiệm vụ 
sát sườn nhất là thực hiện tốt chính sách 
quân đội, chính sách hậu phương quân 
đội. Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã chủ 
động phối hợp giải quyết chế độ, chính 
sách cho 143.174 đối tượng theo các quyết 
định, thông tư của Thủ tướng Chính phủ 
và Bộ Quốc phòng với tổng số tiền hơn 524 
tỷ đồng. Phối hợp với MTTQ, các ngành, tổ 
chức chính trị - xã hội trong tỉnh vận động 
tạo nguồn kinh phí xây dựng và sửa chữa 
hơn 2.100 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình 
chính sách, người có công trị giá gần 104 
tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ trên 
1.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ 
chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn 
phí cho trên 2.000 đối tượng chính sách, số 
tiền gần 900 triệu đồng. Theo đồng chí Chỉ 
huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: “Dân vận khéo” 
hướng mạnh về cơ sở đã làm tỏa sáng 
phẩm chất người lính Cụ Hồ cũng như để 
lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Cán 
bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã thực hiện đúng 
phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”, 
sẵn sàng vì dân chung tay xây dựng Thái 
Bình thành tỉnh NTM.

Thượng tá Trần Văn Thương, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thái Thụy
Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn 

mới” đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của những người 
lính đối với địa phương và nhân dân. Cùng với việc động 
viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia xây dựng NTM, Ban 
CHQS huyện còn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền 
địa phương giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ 
sở, không để phát sinh “điểm nóng”, tích cực vận động nhân 
dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ
Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. 

Ngày trước, cha ông ta đã hy sinh, đổ máu vì hòa bình, độc 
lập dân tộc thì ngày nay thế hệ trẻ của Quân đội nhân dân 
Việt Nam nói chung, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh 
nói riêng đã kế thừa truyền thống đó, thực hiện tốt các chức 
năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản 
xuất. Người dân chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi mỗi chặng 
đường xây dựng NTM của Thái Bình đều có dấu ấn của cán 
bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Góp “gạch hồng” 
xây dựng quê hương
Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Quốc phòng phát động, 10 năm qua, lực lượng vũ trang 

tỉnh đã chủ động lựa chọn những phần việc phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Để tiếp tục giữ “ngọn lửa” 
phong trào “Quân đội chung sức 
xây dựng nông thôn mới”, thời gian 
tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy 
các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán 
triệt, triển khai thực hiện nghiêm 
các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của 
cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các 
cấp về chương trình xây dựng NTM 
trong giai đoạn mới. Phối hợp với 
các sở, ban, ngành, đoàn thể và các 
đơn vị quân đội đóng quân trên địa 
bàn thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và 
nhân dân tích cực tham gia giữ vững 
và phát huy các tiêu chí NTM, từ đó 
xây dựng các xã NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu gắn với xây dựng 
đô thị văn minh. Mỗi cơ quan, đơn 
vị xác định các nội dung, hình thức, 
biện pháp thực hiện phong phú, đa 
dạng, phù hợp với thực tiễn địa bàn.

(Đại tá Hoàng Chí Long, 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Đông Hưng giúp dân làm đường giao thông nông thôn.

TẤT ĐẠT
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
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Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó 
Giám đốc Công an tỉnh cho biết: 
Thực hiện yêu cầu và nhiệm vụ 

bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình 
mới, Công an tỉnh xác định công tác xây 
dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc” có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng. Thời gian qua, các lực lượng công 
an trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương tập trung chỉ 
đạo xây dựng phong trào “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó lấy ngày 
19/8 hàng năm để phát động phong trào 
đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng 
dẫn thực hiện hiệu quả chương trình 
quốc gia phòng, chống tội phạm... Cấp 
ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, 
xác định những nhiệm vụ trọng tâm, địa 
bàn trọng điểm, đặc thù cần tập trung 
củng cố, xây dựng phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua việc 
tổ chức phong trào đã nâng cao ý thức 
cảnh giác và vận động nhân dân tích cực 
tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, 
đấu tranh với các loại tội phạm. Phần lớn 
cán bộ và nhân dân đã có chuyển biến rõ 
rệt về nhận thức, từ đó xác định rõ trách 
nhiệm của mỗi người trong việc chủ 

động bảo vệ bản thân và gia đình đồng 
thời tích cực tham gia phong trào chung. 

     Sau 14 năm (19/8/2005 - 19/8/2019) 
chỉ đạo, xây dựng điển hình tiên tiến, 
đến nay toàn tỉnh có trên 2.300 mô hình 
tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ở 100% 
thôn, xã, phường, thị trấn với gần 8.000 
người tham gia. Nhiều mô hình đã phát 
huy hiệu quả rõ rệt. Điển hình như thời 
gian trước đây, xã Vũ Lạc (thành phố 
Thái Bình) thường xảy ra tình trạng trộm 
cắp tài sản. Đầu năm 2018, Công an xã 
Vũ Lạc đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã 
vận động các cơ quan, doanh nghiệp, 
nhà dân lắp đặt trên 60 camera giám sát 
an ninh và hệ thống đèn chiếu sáng tại 
một số tuyến đường chính, khu vực công 
cộng, nơi tập trung đông người, các địa 
bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. 
Ngoài việc tuần tra, kiểm soát trên tất cả 
các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, 
Công an xã bố trí lực lượng trực 24/24 
giờ theo dõi các tín hiệu chuyển về từ hệ 
thống camera an ninh, qua đó đã xử lý 
nhanh các vụ việc liên quan đến an ninh 
trật tự trên địa bàn. Từ mô hình camera 
an ninh tại xã Vũ Lạc đã có nhiều mô 
hình được nhân rộng trên địa bàn toàn 

tỉnh như: “Xóm tự quản” ở huyện Thái 
Thụy, “Phân xưởng tự quản” của Liên 
đoàn Lao động tỉnh, “Học sinh, sinh viên 
tự quản” của Trường Đại học Y Dược 
Thái Bình, “Câu lạc bộ giúp đỡ người 
lầm lỗi tại cộng đồng” của MTTQ tỉnh, 
“Chiếc gậy an ninh” ở thành phố Thái 
Bình; mô hình “Địa bàn không có ma 
túy” ở xã Vũ Lăng (Tiền Hải), xã Phong 
Châu (Đông Hưng), thôn Tiền Phong, 
xã Vũ Tây (Kiến Xương); “Bao vây phong 
tỏa, đẩy đuổi đối tượng ma túy khỏi địa 
bàn” ở khu phố Nhất Thanh, phường Kỳ 
Bá và tổ 48, 49, 50, phường Quang Trung 
(thành phố Thái Bình). Trong những 
năm qua, các mô hình tự quản, tự phòng 
đã giúp lực lượng công an giải quyết kịp 
thời các việc mâu thuẫn, xích mích, tranh 
chấp trong các gia đình, ngõ, xóm, dòng 
họ, góp phần giúp lực lượng công an xã, 
phường, thị trấn giải quyết có hiệu quả 
70 - 80% số vụ việc có liên quan đến an 
ninh trật tự ngay tại cơ sở, cung cấp hàng 
nghìn nguồn tin có giá trị, qua đó triệt 
xóa nhiều băng, ổ nhóm, tụ điểm phức 
tạp về hình sự, ma túy... Đã xuất hiện 
nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong 
trào toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm; đã có 2.000 lượt 
tập thể, 1.000  lượt cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc” được các cấp khen 
thưởng.

Có thể nói, các mô hình, điển hình 
tiên tiến đã phát huy hiệu quả, huy động 
được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân 
tham gia thực hiện xã hội hóa nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định 
an ninh trật tự ngay tại cơ sở. An ninh 
chính trị trên các tuyến, địa bàn được 
bảo đảm ổn định, không xảy ra điểm 
nóng, không xảy ra đột xuất, bất ngờ. 
Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều 
chuyển biến tích cực; công tác phòng 
ngừa xã hội được thực hiện có hiệu quả 
hơn, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm 
chế, không xảy ra những vụ việc phức 
tạp, không để hình thành các băng, ổ 
nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã 
hội đen”. Tai nạn giao thông giảm cả 3 
chỉ số. Công tác quản lý nhà nước về an 
ninh trật tự có chuyển biến tốt. Phong 
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 
được phát động sâu rộng hơn, vai trò, 
trách nhiệm và tính chủ động trong chỉ 
đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền 
cơ sở rõ nét hơn; ý thức tự quản, tự 
phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân 
dân có chuyển biến tích cực.

Sức lan tỏa của ngày hội
“Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc”
Từ năm 2005, ngày 19/8 được lấy làm ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm lan tỏa sâu rộng tinh thần cảnh giác trong quần 

chúng nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

nguyễn tùng

Tổ tự quản cơ sở thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng công an.
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Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn nới, đô thị văn 
minh” do Trung ương MTTQ Việt 

Nam phát động vào ngày 15/11/2015, sau 
đó đã được MTTQ tỉnh phối hợp với các 
cấp, các ngành, các tổ chức thành viên phát 
động, triển khai đến các tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh. Để cuộc vận động đi vào chiều 
sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị 
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 

đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn nới, đô thị văn 
minh”. Cuộc vận động đã được triển khai 
sâu rộng đến cơ sở theo hướng đổi mới về 
nội dung và phương thức thực hiện, kịp 
thời điều chỉnh phù hợp với chủ trương, 
chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Ủy 
ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành 
viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia 
đình cổ vũ, động viên nhân dân tích cực 
sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, tham gia các mô hình hợp tác xã 

kiểu mới, giúp nhau giảm nghèo bền vững 
và làm giàu chính đáng. Trong xây dựng 
nông thôn nới, MTTQ các cấp trong tỉnh 
đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp 
nhân dân trong tỉnh đóng góp trí tuệ, công 
sức, tiền của xây dựng NTM. Đối với các xã 
đã đạt chuẩn, MTTQ và các tổ chức, đoàn 
thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu 
chí; thực hiện chuyển đổi, tổ chức lại sản 
xuất nhằm nâng hiệu quả, thu nhập; chú 
trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo 

đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Đối với những xã chưa đạt chuẩn, 
MTTQ và các đoàn thể thực hiện tập hợp 
ý kiến, nguyện vọng của nhân dân địa 
phương, từ đó tham mưu UBND tỉnh ban 
hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ mới, 
giúp các địa phương sớm về đích; đồng 
thời tuyên truyền, vận động nhân dân địa 
phương ủng hộ về nguồn lực, chung sức 
hoàn thành các tiêu chí. 5 năm qua, nhân 
dân trong tỉnh đã đóng góp trên 70 vạn 
ngày công; hiến 1.761ha đất; ủng hộ trên 
3.600 tỷ đồng xây dựng NTM, góp phần 
thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn của 
tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 263/263 xã đã 
hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, 1 huyện 
đạt chuẩn huyện NTM. Trong xây dựng 
đô thị văn minh, MTTQ các cấp trong 
tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức 
thành viên tích cực tuyên truyền, vận 
động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực 
hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng văn 
minh đô thị, thực hiện nghiêm các quy 
định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, 
lòng đường, vỉa hè góp phần tạo nên cảnh 
quan đô thị xanh, sạch, đẹp; phân loại và 
thu gom rác thải đúng quy định...

Bám sát nội dung cuộc vận động, 
MTTQ các cấp còn tích cực vận động nhân 
dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của 
thôn, làng; sống và làm việc theo pháp 
luật; tích cực phòng, chống tội phạm, các 
tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh trật tự an 
toàn xã hội; xây dựng nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội; mỗi hộ 
gia đình có trách nhiệm trong việc xây 
dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây 
dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn... 
Năm 2018, toàn tỉnh có 88,5% khu dân cư 
đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 89,2% 
số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn 
hóa. Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 
hoạt động gần 3.000 tổ tự quản, câu lạc 
bộ phòng, chống tội phạm ma túy, bảo 
đảm an toàn giao thông; xây dựng 290 mô 
hình xứ, họ đạo không ma túy và tệ nạn 
xã hội; 2.914 dòng họ văn hóa, không ma 
túy, tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội ở địa bàn khu dân cư. Ngoài ra, 
MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên 
còn vận động nhân dân tích cực tham gia 
các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi 
trường; xử lý chất thải sinh hoạt bảo đảm 
vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; xây 
dựng các mô hình cổng nhà, sân, vườn, 
đường làng ngõ xóm, khu phố sáng - xanh 
- sạch - đẹp. Có thể khẳng định, cuộc vận 
động ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu 
quả thiết thực, đóng góp hiệu quả vào sự 
phát triển chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Như Quang, Trưởng ban Dân vận
Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy

Xác định “đoàn kết phát 
triển kinh tế, tích cực giúp 
nhau giảm nghèo bền vững” 
là một trong những nội dung 
của cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn 
nới, đô thị văn minh”, thời 
gian qua, MTTQ các cấp trên 
địa bàn huyện đã phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền và 

các tổ chức thành viên để phân nhóm các hộ nghèo 
theo nguyên nhân, từ đó xây dựng kế hoạch, phương 
án hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng hộ nghèo. Ủy 
ban MTTQ huyện chỉ đạo, hướng dẫn ưu tiên sử dụng 
nguồn quỹ vì người nghèo các cấp và các nguồn lực 
khác hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo. 
5 năm qua, toàn huyện đã hỗ trợ xây mới 67 nhà đại 
đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho 652 hộ nghèo phát triển 
sản xuất. Nhờ vậy đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 
của huyện xuống còn 3,48% (giảm 1,41% so với năm 
2014).

Bà Nguyễn Thị Xoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ 
phường đã triển khai thực hiện tốt 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn nới, đô thị 
văn minh” với trọng tâm là tuyên 
truyền, vận động nhân dân không 
lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để 
buôn bán, tự tháo dỡ mái hiên, 
mái vẩy, bóc gỡ quảng cáo rác; xây 
dựng, nâng cấp đường, ngõ, vỉa hè, 

sửa chữa hệ thống đường ống nước mang lại vẻ đẹp mỹ 
quan đô thị. Ngoài ra, các tổ chức thành viên phối hợp 
thành lập tổ tự quản có kế hoạch cụ thể hàng tuần duy trì 
xuống đường tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện 
vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự đô thị, để 
rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Hội Liên hiệp Phụ nữ 
phường còn tặng làn nhựa cho hội viên đi chợ nhằm hạn 
chế sử dụng túi nilon để bảo vệ môi trường; tuyên truyền 
nhắc nhở hội viên phân loại rác thải gia đình; phát động 
trồng hoa và cây cảnh trên tuyến phố chính và trụ sở ủy 
ban tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Ông Hoàng Ngọc Định, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư

Thực hiện cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn nới, đô 
thị văn minh” với phong 
trào “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn nới”, cụ 
thể hóa quan điểm “nhân 
dân làm, nhà nước hỗ trợ, 
nhân dân hưởng thụ”, 
MTTQ xã đã chủ động phối 

hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên 
truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân 
đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của xây dựng NTM. 
Nhân dân trong xã đã đóng góp hàng nghìn ngày 
công lao động, hiến hàng trăm nghìn mét vuông 
đất, đóng góp trên 11 tỷ đồng để tập trung nguồn 
lực xây dựng NTM. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn 
ngày càng khởi sắc. Hiện nay, MTTQ xã tiếp tục 
tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung nâng 
cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, hướng đến 
xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đoàn kết 

Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 
hưởng ứng tích cực, góp phần thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, đô thị cũng như đời sống của người dân trong tỉnh.

Xưởng giày dép Thụy Vân (xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy) tạo việc làm ổn định cho 70 lao động địa phương.

xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh

ANH ĐÀO
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
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Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung 
chia sẻ lý do mà chị đầu tư nghiên 
cứu hai ứng dụng kỹ thuật này 

trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp bởi 
những trăn trở xuất phát từ chính thực tế 
công tác điều trị bệnh lý tim mạch những 
năm gần đây. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
cũng như hầu hết các bệnh viện trên cả 
nước, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh 
lý tim mạch đã tăng lên nhanh chóng, 
trong đó đặc biệt với những bệnh nhân bị 
nhồi máu cơ tim với bệnh cảnh lâm sàng 
rất nặng, để lại nhiều biến chứng nguy 
hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Khác với những 
căn bệnh khác, với bệnh nhân mắc nhồi 
máu cơ tim, cái chết có thể sẽ diễn ra rất 
nhanh chóng khi bản thân người bệnh 
trước đó đang rất khỏe mạnh. Chứng kiến 
sự đau khổ, hụt hẫng đến tột cùng của gia 
đình người bệnh luôn là nỗi ám ảnh đối 
với nữ bác sĩ. Mong muốn làm điều gì đó 
để kéo những người bệnh vốn đang khỏe 
mạnh từ tay thần chết trở về với gia đình, 
người thân luôn làm chị suy nghĩ và nung 
nấu phải làm điều gì đó lớn hơn. Ý tưởng 
kết hợp cả hai ứng dụng điện tâm đồ và 
siêu âm để chẩn đoán nhồi máu cơ tim 
cấp đã hình thành. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung chia 
sẻ thêm, trước đó cả trên thế giới và Việt 
Nam đã từng có các giáo sư, tiến sĩ y khoa 
nghiên cứu về ứng dụng của điện tâm đồ 
hoặc siêu âm trong chẩn đoán nhồi máu 
cơ tim song đó chỉ là những nghiên cứu 
đơn lẻ, chưa có nghiên cứu về phối hợp 
hai kỹ thuật này nên vì thế kết quả chẩn 
đoán nhồi máu cơ tim cấp đạt được mới 

chỉ dừng lại ở những mức độ nhất định, 
chưa đem lại kết quả chẩn đoán tổng quát, 
cụ thể, chi tiết về vị trí, mức độ tổn thương. 
Việc nghiên cứu ứng dụng kết hợp cả điện 
tâm đồ và siêu âm để chẩn đoán nhồi máu 
cơ tim cấp được bác sĩ Nguyễn Thị Thanh 

Trung chính thức bắt tay vào nghiên cứu 
từ tháng 1/2014. Đó cũng là thời gian mà 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa có điều kiện 
để trang bị kỹ thuật chụp và can thiệp mạch 
vành. Trong suốt ba năm, đã có 171 bệnh 
nhân được theo dõi, đánh giá cụ thể, tỷ mỷ 

từ lúc nhập viện đến khi ra viện bằng việc 
phối hợp cả hai kỹ thuật điện tâm đồ và 
siêu âm tim để chẩn đoán vị trí tổn thương 
động mạch vành, trong đó có so sánh với 
kết quả chụp động mạch vành qua da từ 
các bệnh viện trung ương đã đem lại nhiều 
kết quả mong đợi. Việc phối hợp điện tâm 
đồ và siêu âm trong chẩn đoán nhồi máu 
cơ tim cấp có kết quả tương đồng với chẩn 
đoán bởi kỹ thuật chụp động mạch vành 
qua da. Song điều đặc biệt là kỹ thuật này 
có tác dụng chẩn đoán nhưng không xâm 
lấn, không gây chảy máu, không gây đau 
và không nguy hiểm. Phương pháp được 
tiến hành đơn giản, chi phí không tốn kém 
có thể làm được ở mọi thời điểm, mọi vị trí, 
mọi đối tượng kể cả với người già, phụ nữ 
và trẻ em. Đây thực sự là điểm mới, điểm 
sáng tạo trong việc chẩn đoán và điều trị 
hiệu quả nhồi máu cơ tim, từ đó giảm tỷ 
lệ tử vong, các biến cố tim mạch như: suy 
tim, đau ngực tái phát, nhồi máu cơ tim tái 
phát, huyết khối buồng tim, tai biến mạch 
não do tim... do nhồi máu cơ tim gây ra, từ 
đó làm giảm chi phí điều trị đồng thời làm 
tăng chất lượng cuộc sống cho nhóm bệnh 
nhân này.

Bên cạnh đó, việc chẩn đoán chính 
xác nhồi máu cơ tim cấp và định vị động 
mạch vành tổn thương ngay từ khi tiếp 
cận bệnh nhân đã giúp bác sĩ thực hành 
tiên lượng bệnh nhân nhanh và hoạch 
định chiến lược điều trị tối ưu nhằm cải 
thiện tỷ lệ tử vong, đặc biệt là đối với các 
bệnh viện chưa có điều kiện trang bị kỹ 
thuật chụp và can thiệp mạch vành. Qua 
nghiên cứu, với bệnh nhân được ứng 
dụng bằng kỹ thuật này, tỷ lệ ngày điều 
trị giảm trung bình là 12 ngày/bệnh nhân. 
Bởi kết quả đạt được, hiện nay kỹ thuật đã 
được áp dụng thường xuyên tại Khoa Nội 
tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tỷ 
lệ chẩn đoán đúng đạt trên 80%, gần như 
không có sai sót chuyên môn, biến chứng 
chưa đến 2%, đây là kết quả điều trị mà 
ít có bệnh viện tuyến tỉnh nào đạt được. 
Từ kết quả của đề tài nghiên cứu này, 
hiện nay việc ứng dụng kỹ thuật được 
triển khai thường xuyên tại các chuyên 
khoa nội tim mạch, hồi sức cấp cứu, 
khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh. Theo bác sĩ Hà Quốc Phòng, Giám 
đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nghiên cứu 
của bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung và 
các đồng nghiệp đã đóng góp rất lớn vào 
việc triển khai và ứng dụng thành công kỹ 
thuật can thiệp mạch vành tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh những năm gần đây. Vì vậy, 
hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị 
ứng dụng kỹ thuật điều trị tim mạch phát 
triển bậc nhất của các bệnh viện đa khoa 
địa phương trong khu vực. 

Điều ý nghĩa và đặc biệt giá trị đây 
cũng là phương pháp hoàn toàn mới 
trong xác định vị trí tổn thương động 
mạch vành mà chưa có tác giả nào nghiên 
cứu. Chính bởi những điểm mới với nhiều 
giá trị thực tiễn, sản phẩm khoa học của 
bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung đã được 
góp mặt trong Sách vàng Sáng tạo Việt 
Nam năm 2019. Ông Lê Hồng Sơn, Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh cho biết, đến nay, Thái Bình có 
tổng số 7 sản phẩm được chọn vào Sách 
vàng Sáng tạo Việt Nam trong đó sản 
phẩm “Áp dụng giá trị ứng dụng của điện 
tâm đồ và siêu âm tim trong chẩn đoán vị 
trí tổn thương động mạch vành trên bệnh 
nhân chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình” là sản 
phẩm thứ hai của ngành Y tế. Còn bác sĩ 
Nguyễn Thị Thanh Trung chia sẻ, được 
góp mặt trong Sách vàng Sáng tạo Việt 
Nam vừa là niềm vui đồng thời cũng là 
động lực tiếp thêm cho chị sức mạnh trên 
con đường nghiên cứu khoa học vì sức 
khỏe và cuộc sống của người bệnh mà dù 
vất vả, chị vẫn đang và sẽ bước tiếp. 

Tự hào góp mặt 
trong Sách vàng
Sáng tạo Việt Nam
Ngày 23/8, tại Hà Nội, lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 được tổ chức. Trong 74 tác giả trên cả nước, Thái Bình tự hào 

có 2 tác giả, trong đó bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung, Trưởng khoa Nội tim mạch góp mặt với sản phẩm “Áp dụng giá trị ứng dụng của điện 
tâm đồ và siêu âm tim trong chẩn đoán vị trí tổn thương động mạch vành trên bệnh nhân chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Thái Bình”. Sản phẩm này đã từng đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh năm 2016 - 2017. 

Phẫu thuật tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung trong công việc hàng ngày.

TRẦN HƯƠNG
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
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Lịch sử hình thành của nghề dệt đũi 
Nam Cao đã có từ hàng trăm năm 
trước. Thời kỳ hưng thịnh, dệt đũi 

Nam Cao đã nức tiếng trong và ngoài 
tỉnh để nhắc đến Thái Bình không chỉ có 
lúa mà còn có lụa. Mất thị trường, nguồn 
nguyên liệu khan hiếm, đắt đỏ cùng với 
sự phát triển của các ngành nghề khác 
khiến nghề dệt đũi ở Nam Cao suy giảm 
mạnh. Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ 
tịch UBND xã cho biết: Sự phát triển của 
các ngành nghề phụ, đặc biệt là nghề 
may đã thu hút lượng lớn lao động trẻ 
khỏe với mức thu nhập ổn định từ 5 - 6 
triệu đồng/người/tháng. Những người 
có tuổi không thể làm công ty thì chuyển 
sang chăn nuôi gia trại. Cuộc mưu sinh 
với cơm, áo, gạo, tiền, người dân Nam 
Cao đã lần lượt bỏ nghề. Toàn xã hiện 
còn khoảng 20 khung dệt. Tuy nhiên, 
trong vài năm trở lại đây, một tín hiệu 
vui với lụa đũi Nam Cao chính là những 
người có tâm huyết, có tình yêu, luôn 
đau đáu với chiếc khung cửi, với những 
mảnh lụa đũi mà chật vật tìm kiếm thị 
trường, cải hoán mẫu mã, giữ lửa cho 
nghề truyền thống.

Theo giới thiệu của ông Định, chúng 
tôi tìm về gia đình ông Nguyễn Đình Đại, 
chủ doanh nghiệp dệt Đại Hòa, từng là 
một trong những doanh nghiệp lớn trong 
thu mua sản phẩm lụa đũi thời kỳ “nóng” 
của mặt hàng này. Những tấm đũi vừa 
được nhuộm màu giăng kín khoảng sân 
rộng trước ngôi nhà khang trang. Sinh ra, 
sống và làm giàu nhờ những mảnh đũi, ở 
tuổi xế chiều, hơn ai hết, ông Đại hiểu và 

thổn thức với những thăng trầm của làng 
nghề. Nhìn cách ông nâng niu, cẩn thận 
là lượt những tấm đũi, phần nào chúng 
tôi thấy sự trân quý của ông đối với nghề. 
Ông Đại chia sẻ: Ðiều mà khách hàng 
quan tâm nhất đến các sản phẩm đũi của 
Nam Cao có lẽ chính bởi tính dân tộc, 
tính nghệ thuật cổ truyền dân gian của 
chúng. Ðó là những sản phẩm không phải 
sản xuất dây chuyền hàng loạt mà là hàng 
được làm thủ công đòi hỏi sự công phu 
cần mẫn của nghệ nhân, mỗi một sản 

phẩm là cả một quá trình sản xuất đi từ 
nguyên liệu tự nhiên kết hợp với óc sáng 
tạo và đôi bàn tay khéo léo của người Nam 
Cao. Để có được những tấm đũi mềm mại 
với những gam màu đất, nâu đỏ, tím tía... 
đó là cả những ngày lao động rất vất vả để 
từ những mảnh kén tằm, những gốc đũi 
tưởng chừng như chỉ còn là phế thải lại 
được những người thợ ở Nam Cao biến 
thành những tấm vải có giá trị thông qua 
rất nhiều công đoạn từ tẩy chuội, xe sợi, 
nhuộm màu...

Sản phẩm đũi Nam Cao có những đặc 
tính rất độc đáo, trông có vẻ dầy nhưng 
thật ra rất thông thoáng, mặc mát về mùa 
hè, ấm về mùa đông, mềm mại nhưng 
bền, dễ tẩy trắng, giặt sạch và mau khô... 
đã chinh phục được khách hàng nhiều 
quốc gia trên thế giới, trong đó đặc biệt là 
khách hàng Hàn Quốc, Mỹ.

Không chạy theo số lượng mà chú 
trọng vào chất lượng, ông Đại phục dựng 
lại những khung cửi cổ, làm nên những 
tấm đũi bằng cách làm truyền thống và 
thô sơ nhất bởi đối tượng khách hàng ông 
hướng tới là những người thực sự có niềm 
đam mê, yêu thích với lụa đũi, sẵn sàng 
chi trả số tiền cao để được sử dụng các 
sản phẩm hoàn toàn tự nhiên. Ngay cả 
tạo màu cho sản phẩm cũng được ông sử 
dụng các nguyên liệu tự nhiên, sẵn có như 
lá bàng, củ nâu... Kết nối với hội những 
người yêu thích lụa đũi trong và ngoài 
nước, những khuôn đũi của ông “hữu xạ 
tự nhiên hương” cứ thế được khách hàng 
truyền tai nhau giới thiệu, tìm đến đặt 
hàng. Ngoài thuê nhân công dệt tại nhà, 
ông Đại liên kết với trên 10 hộ trong xã để 
sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Theo ông, 
đây đều là những người đã được “sàng 
lọc” bởi thời gian và đam mê với nghề do 
vậy tay nghề và kỹ thuật rất cao. Tuy sản 
phẩm mới dừng lại ở xuất thô, vẫn còn 
trong quá trình tìm kiếm và mở rộng thị 
trường nhưng theo cách ví von dí dỏm 
của ông Đại, những người “giữ lửa” làng 
nghề như ông đã qua giai đoạn “thở bằng 
bình ô xi”, đã “tự thở” và từng bước khẳng 
định mình không chỉ ở thị trường trong 
nước và còn vươn ra quốc tế.

Câu chuyện về một làng nghề hơn 
400 năm tuổi đang chết dần trong khi 
nhu cầu sử dụng các sản phẩm tự nhiên 
tăng nhanh cùng với niềm đam mê với 
lụa đũi đã thôi thúc và nảy nở những ý 
tưởng được xem là táo bạo và mạo hiểm 
ở Lương Thanh Hạnh, chủ thương hiệu 
Hạnh Silk, một người con dâu quê lúa. 
Đây được xem là “ân nhân” thứ hai của 
làng nghề truyền thống bởi các sản phẩm 
lụa, đũi ở Nam Cao đã phát triển tốt ở thị 
trường trong nước và quốc tế. Thật khó 
để gặp chị khi không hẹn trước bởi người 
phụ nữ ấy luôn đau đáu ước mơ mang 
lụa đũi Nam Cao vươn xa thế giới. Ông 
Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch UBND 
xã cho biết thêm: Năm 2016, chị Hạnh 
đứng ra thành lập Hợp tác xã dệt đũi Nam 
Cao, quy tụ các nghệ nhân làng nghề, liên 
kết với các hộ cùng trồng dâu, nuôi tằm 
để hình thành chuỗi sản xuất khép kín. 
Chị Hạnh đã biến hạn chế của làng nghề: 
ít thay đổi mẫu mã, công nghệ trở thành 
nét đặc trưng, độc đáo của sản phẩm lụa 
đũi khi mang chất thuần mộc và tự nhiên 
hướng đến đối tượng khách hàng khó 
tính như người nước ngoài, kiều bào mua 
làm quà tặng...

Những khung cửi cổ được ông Nguyễn Đình Đại phục dựng để tạo nên những tấm đũi thô sơ và truyền thống nhất.

Thịnh - suy là quy luật tất yếu của các làng nghề truyền thống trong sự vận động và biến đổi không ngừng của xã hội. Làng nghề dệt 
đũi Nam Cao (Kiến Xương) cũng không nằm ngoài guồng quay ấy. Đã có lúc tưởng như mai một nhưng vài năm trở lại đây, tiếng thoi đưa đã 
lách cách trở lại, không được ồn ào, náo nhiệt như xưa nhưng những sản phẩm lụa đũi Nam Cao đã vượt khỏi lũy tre làng để vươn ra thế giới.

Lụa đũi Nam Cao đã chinh phục được khách hàng nhiều quốc gia trên thế giới.

Lách cách tiếng thoi

“Làng nghề dệt đũi Nam 
Cao có thể không còn trong 
danh sách làng nghề nhưng 
dệt đũi không bao giờ mất đi 
ở Nam Cao” - đó là câu khẳng 
định đầy quyết tâm của ông 
Nguyễn Đình Đại. Hy vọng 
rằng, với khối huyết, đôi bàn 
tay khéo léo của những người 
như ông Đại, chị Hạnh, làng 
nghề dệt đũi Nam Cao sẽ 
không bao giờ “nguội lửa”.

nam cao

NGÂN HUYỀN
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
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Thấm thía nỗi cơ cực của đời bà, đời 
mẹ và đời mình trong công việc của 
nhà nông, ông quyết tìm cách giải 

phóng sức lao động cho người nông dân. 
Hàng trăm lần bắt tay vào công việc, cũng 
ngần ấy lần thất bại, nhưng ông vẫn không 
từ bỏ ước vọng của mình. Thành công khi 
chiếc máy cấy “Madein Trần Đại Nghĩa” 
của ông ra đời đã góp phần làm thay đổi 
phương thức sản xuất nông nghiệp. Quan 
trọng hơn, ông vui sướng vì đã giúp được 
người nông dân bớt vất vả, tăng thu nhập 
và như thế mình đã sống có ý nghĩa. Đó là 
ông Trần Đại Nghĩa, xã Đông Hoàng (Tiền 
Hải).

Đau đáu một nỗi niềm
Sinh ra ở vùng cửa biển Tiền Hải, tuổi 

thơ của Trần Đại Nghĩa đã chứng kiến 
cảnh bà rồi mẹ mình phải còng lưng, sưng 
mặt, lở chân, loét tay mỗi lần bước vào 
vụ cấy. Rồi nắng bỏng lưng khi phải phơi 
mình trên đồng mùa hạ, tê buốt chân tay 
lúc xuống đồng cấy vụ đông xuân. Cảnh 
tượng ấy ám ảnh và gieo vào đầu anh câu 
hỏi: có cách nào để người nông dân rũ bỏ 
được cái cơ cực đó?

Học cấp 3 xong, 8 năm vật lộn với 5 
sào ruộng mà cái nghèo, cái khổ vẫn đeo 
bám anh. Ước mơ có máy để cấy thay 
người càng nung nấu, thôi thúc nhưng anh 
không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Năm 2000, anh xuất ngoại với mơ ước 
thoát nghèo và tìm tòi, học hỏi văn minh 
khoa học. Sang Hàn Quốc làm việc, nhờ có 
kiến thức về điện tử, anh tự sửa chữa được 
một số máy móc của công ty khi bị hỏng 
nên được ban lãnh đạo công ty quý trọng 
và trả mức thu nhập hậu hĩnh 1.700 USD/
tháng. Với người khác có thể sẽ chuyên 
tâm với vị trí của một công nhân bởi thu 
nhập cao, nhưng với anh Nghĩa lại khác. 
Cứ có thời gian rảnh rỗi, anh lại lang thang 
vào vùng nông thôn miền Trung của Hàn 
Quốc để xem nông dân nơi đây họ sản xuất 
như nào. Và trong một lần như thế, anh 
bắt gặp chiếc máy cấy đang làm việc trên 
đồng. Vỡ òa sung sướng, anh nhảy cẫng 
lên và lao xuống ruộng xin bà con cho cấy 
thử. Không chỉ tận tay sử dụng một sản 
phẩm của nước tư bản có công nghệ hiện 
đại, anh còn tìm mọi cách quan sát, ghi 
nhớ chi tiết kết cấu, nguyên lý hoạt động 
của chiếc máy cấy để ghi chép, vẽ lại khi 
trở về nơi ở trọ.

Sau 4 năm 8 tháng ở xứ người, ngoài 
khoản tiền tiết kiệm được, anh Nghĩa 
mang về nước mấy thùng caton chứa đầy 
những mẩu giấy chằng chịt hình vẽ mà 

Ông Lê Hồng Sơn,
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Sản phẩm máy cấy và một số sản 
phẩm khác của ông Trần Đại Nghĩa 
là kết tinh của cái tâm và chứa nhiều 
hàm lượng khoa học kỹ thuật hiện 
đại. Qua kiểm tra, đánh giá sản phẩm 
máy cấy, chúng tôi đánh giá cao trình 
độ, sức sáng tạo của ông Nghĩa và khả 
năng thích ứng, phù hợp của máy cấy 
với thực tiễn điều kiện sản xuất nông 
nghiệp của nông dân trong giai đoạn 
hiện nay. Dự kiến, sản phẩm máy cấy 

lúa 6 hàng của ông Nghĩa sẽ đạt giải nhất hội thi sáng tạo tại 
tỉnh Thái Bình trong lĩnh vực cơ khí năm 2019.

Ông Lê Mạnh Cường, 
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ông Nghĩa là một 
nông dân xuất sắc của 
tỉnh, có nghị lực vượt khó 
và có sức sáng tạo không 
ngừng. Những sản phẩm 
máy cấy là tâm huyết 
của cá nhân nhưng đã 
mang lại lợi ích to lớn 
cho nhiều nông dân và 
sự phát triển của ngành 
Nông nghiệp trong thời 

kỳ mới. Ông Nghĩa thực sự xứng đáng là nhà 
khoa học của nông dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Trình, 
xã Đông Cơ (Tiền Hải)

Trong điều kiện bờ thửa 
nhỏ, máy cấy của ông Nghĩa 
gọn, nhẹ nên rất dễ vận chuyển 
ra đồng. Năng suất cấy gấp 60 
lần so với cấy thủ công nên gia 
đình tôi mạnh dạn thuê mượn 
ruộng của các bà con không có 
điều kiện canh tác để cấy lúa, 
mỗi năm thu lãi gần 100 triệu 
đồng mà làm việc không quá 
vất vả. Vào mỗi mùa vụ, tôi còn 

làm dịch vụ cấy thuê cho bà con trong vùng cũng cho 
thu nhập thêm 30 triệu đồng/vụ.

theo anh đó là “bảo vật” cuộc đời để khởi 
nghiệp.

Khởi nghiệp từ “0.4”
Chúng tôi tới thăm cơ sở sản xuất máy 

cấy của anh Trần Đại Nghĩa đúng lúc bà 
con nông dân các địa phương bước vào vụ 
cấy lúa mùa năm 2019. Cuộc trò chuyện 
thường xuyên bị ngắt quãng bởi những 
cuộc điện thoại từ mọi miền đất nước gọi 
về nhờ anh tư vấn sử dụng, sửa chữa và đặt 
hàng mua máy cấy. Anh Nghĩa chia sẻ: Có 
được như ngày hôm nay là cả một chặng 
đường dài đầy gian truân.

Thời điểm năm 2005, anh được người 
dân trong xã gọi là đại gia vì đi nước ngoài 
về mua được xe ô tô hạng sang, thường 
xuyên xuôi Bắc, ngược Nam. Rồi chẳng 
bao lâu, người thì gọi anh là kẻ hâm, người 
lại đồn đoán anh bị vỡ nợ vì chơi bời trác 

táng nên phải bán ô tô về cuốc ruộng. Giãi 
bày về câu chuyện này, anh Nghĩa trần 
tình: Đúng là mình từng đi ô tô loại đắt tiền 
rong ruổi khắp nơi nhưng không phải đi 
chơi mà vừa chạy dịch vụ vừa đi quan sát, 
nghiên cứu chất đất, quy mô đồng ruộng 
của bà con nông dân. Còn chuyện bán ô tô 
về cuốc ruộng chính là việc tập trung vốn 
liếng để bắt tay vào sản xuất máy cấy.

Quá trình chế tạo máy cấy của anh 
Nghĩa cũng thật công phu. Anh phải lần 
mò đến rất nhiều cửa hàng, tiệm sửa chữa 
ô tô, xe máy thậm chí đến cả những điểm 
thu mua phế liệu để tìm mua những thứ 
mình cần. Kiến thức chuyên môn về đồ 
họa, cơ khí, động cơ là con số không nên 
anh gặp rất nhiều khó khăn.

Mỗi lần thất bại, anh Nghĩa lại một 
mình lang thang trên cánh đồng, chằm 
chằm nhìn vào những thửa ruộng. Chẳng 

cứ người ngoài, ngay như vợ, con anh đôi 
khi cũng thầm nghĩ hay là anh bị thần 
kinh. Anh Nghĩa chia sẻ: Cứ nhìn vào đồng 
ruộng, hình ảnh khổ cực của người nông 
dân lại choán ngập trong đầu lại càng thôi 
thúc mình phải nỗ lực tìm tòi nghiên cứu, 
khắc phục những sai sót kỹ thuật, sớm cho 
ra đời chiếc máy cấy. Tháng 4/2014, chiếc 
máy cấy thực thụ đầu tiên đã xuất xưởng 
sau khi thử nghiệm thành công cấy trên 
mặt lòng sông đã tát cạn và chính thửa 
ruộng của mình. 

Đến Nghĩa của 4.0
Hiện nay, anh Nghĩa sản xuất 3 loại 

máy cấy: máy cấy giật tay, máy cấy động 
cơ điện và máy cấy động cơ xăng với hơn 
30 mẫu máy khác nhau. Máy cấy giật tay 
có tổng trọng lượng từ 24 - 35kg/máy, đạt 
công suất cấy 500 - 700m2/giờ; máy cấy 
động cơ có tổng trọng lượng từ 35 - 60kg/
máy, đạt công suất cấy từ 1.000 - 1.500m2/
giờ. Thị trường giờ đã tràn ngập các loại 
máy cấy nhập khẩu, nhưng sự khác biệt 
chính là máy cấy của anh có nhiều ưu 
điểm: phù hợp với trình độ, sức khỏe, tập 
quán sản xuất của bà con, địa hình đồng 
ruộng của các vùng, miền; dễ bảo dưỡng, 
sửa chữa mà không tốn nhiều chi phí; 
máy sử dụng điện không gây ô nhiễm môi 
trường. Với những ưu điểm đó, máy cấy 
của anh Nghĩa còn chinh phục được nông 
dân các nước: Philippines, Thái Lan, Lào, 
Ấn Độ, Bangladesh...

Để giúp nông dân phát huy hiệu quả 
máy cấy, anh Nghĩa còn nghĩ ra cách trộn 
trấu lẫn vào bùn với tỷ lệ thích hợp tránh 
tình trạng nứt, gãy tấm mạ. Chưa hài lòng 
với những gì mình đạt được, anh Nghĩa 
tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, chế tạo ra loại 
bình nén khí phun thuốc bảo vệ thực vật 
và tích hợp tính năng bón phân chạy bằng 
động cơ điện một chiều đạt công suất 5 
phút/1 sào ruộng. Nhờ sản phẩm mới 
này, nông dân đỡ vất vả và năng suất lao 
động tăng lên gấp 4 lần so với việc phun 
thuốc và bón phân thủ công. Để giúp các 
trang trại chăm sóc, phòng bệnh cho cây 
ăn trái thuận lợi, anh Nghĩa đang nghiên 
cứu chế tạo loại máy bay không người lái 
phun thuốc bảo vệ thực vật và vãi phân 
bón dạng hạt.

Khi được hỏi về nỗi lo hàng nhái cạnh 
tranh và làm mất uy tín, anh Nghĩa thản 
nhiên trả lời: Về điều này, tôi tin chắc 
không một tổ chức, cá nhân nào có thể 
cạnh tranh được. Ngoài đăng ký bản quyền 
sở hữu trí tuệ cho thiết kế, sản phẩm thì cứ 
3 - 6 tháng, tôi lại cải tiến cho ra một phiên 
bản máy cấy mới có tính năng tiện lợi hơn, 
cấu tạo tiên tiến hơn.

Theo anh Nghĩa, thời gian tới anh tiếp 
tục cải tiến, nâng cấp cho sản phẩm của 
mình đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
bà con nông dân. Nhờ cái tâm, cái tài của 
mình mà cột mốc doanh thu gần 10 tỷ 
đồng/năm hiện nay đang được anh Nghĩa 
“xô đổ” để phấn đấu cán đích 50 tỷ đồng/
năm trong thời gian tới.

Ông Nghĩa

mình đã sống có ý nghĩa

Năm 2015, sản phẩm máy cấy của ông Trần Đại Nghĩa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) cấp bằng độc quyền sáng chế.

Sản phẩm máy cấy Trần Đại Nghĩa đoạt giải ba, hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 do Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức năm 2015; đoạt giải nhất cuộc thi sáng kiến giải 
pháp do Bộ Khoa học và Công nghệ và Đài Truyền Hình Việt Nam tổ chức năm 2015. Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam bình chọn là sản phẩm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” năm 2016.

Năm 2015, ông Trần Đại Nghĩa là nông dân tiêu biểu của Thái Bình tham dự Đại hội thi đua yêu nước 
toàn quốc lần thứ IX.

Ông Trần Đại Nghĩa được Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng 
khen; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bảng vàng vinh danh nhân tài đất Việt năm 2017 cùng 
nhiều bằng khen của các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh.

Máy cấy động cơ của ông Nghĩa dễ sử dụng và bảo dưỡng, sửa chữa.

PHAN LỢI - KHẮC DUẨN
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
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Gia phả dòng họ Lại, làng 
Ô Mễ chép: Lại Mẫn 
tên húy là Nột, tên tự là 

Mẫn, năm sinh 1539, năm mất 
không rõ. Lại Mẫn sinh ra ở xứ 
Thanh, năm 1547 theo cha mẹ 
từ Thanh Hóa ra Ô Mễ sinh cơ 
lập nghiệp. Vốn hay chữ từ bé, 
cậu bé Nột đi đâu cũng mang 
theo sách để học. Một hôm, trên 
đường về nhà Nột nhìn thấy 
quan tri huyện cưỡi ngựa cùng 
đám tùy tùng từ làng Ô Mễ đi ra, 
sợ quá cậu bé Nột nép sát vào 
bụi cây trong tay vẫn cầm cuốn 
sách. Thấy cậu bé khúm rúm 
nhưng tay lại cầm Kinh Dịch, 
quan tri huyện bật cười, dừng 
ngựa nhìn cậu bé Nột khép nép 
sau bụi cây. Quan tri huyện ra 
điều kiện, nếu đối được sẽ cho 
về nhà, vế đối như sau: “Gạo 
trắng không giã thành Ô Mễ”. 
Không ngần ngừ, Nột đối lại: 
“Đồng đen chẳng luyện vẫn 
hoàn kim”. Quan tri huyện thấy 
Nột đối rất chuẩn, tư chất thông 
minh, có tiền đồ liền nhận Nột 
làm con nuôi, đưa về huyện 
đường cho ăn học. Năm Ất Sửu 
(1565), niên hiệu Thuần Phúc, 
Lại Mẫn lên kinh đô ứng thí, đỗ 
tiến sĩ năm 26 tuổi.

Trong “Đại Việt thông sử”, 
nhà bác học Lê Quý Đôn thế 
kỷ XVIII chép lại bản tấu sớ 
của Thượng thư Đô Ngự sử Lại 
Mẫn trình vua Mạc Mậu Hợp, 
trong đó có đoạn: “... sự thể 
hiện nay chính là thời thế cực 

bĩ. Kỷ cương bỏ bễ mà không 
chấn hưng, chính sự thối nát mà 
không tu sửa, trộm cướp hoành 
hành, giặc mạnh xâm lấn, lòng 
người nao núng, thế nước lung 
lay. Như muốn chuyển bĩ thành 
thái thì phải trên dưới hợp chí 
đồng tâm mới có thể được. Thế 
mà nay chỉ trọng trang sức hư 
văn mà không lo thực sự, trên 
dưới, trong ngoài đều vẫn theo 
thói cũ, các sớ tâu của triều 
thần đều không được xét hoặc 
chỉ phê như mấy lần trước như 
thế không gọi là biết tiếp thu lời 
nói trung thực, người làm quan 
ở ngoài cầu cạnh, xin xỏ có khi 
cũng được triệu về kinh đô, như 
thế không thể gọi là con đường 
công chính được. Ở các điện, 
phủ quán, giám, ty, bộ, tư, khoa, 
nội vệ, tam ty, đô thừa hiến tam 
ty, hết thảy các tệ lậu chưa cải 
cách hết. Ngoài ra còn việc trái 
lẽ, hụi đạo loạn tục khác thường 
không thể kể xiết... Hạ thần thiết 
nghĩ, lúc này bệ hạ chính nên 
thân cận với người hiền, đồng 
tâm với người phụ tú, tu sửa cải 
cách chính sách ngõ hầu có thể 
cứu vãn nguy cơ loạn lạc trước 
khi phát sinh”. Lời khẩn cầu của 
quan Thượng thư Đô Ngự sử Lại 
Mẫn trước nhân tình thế thái 
và nguy cơ triều Mạc diệt vong 
đúng là không xa nhưng cũng 
chẳng làm cho Mạc Mậu Hợp 
động lòng trắc ẩn. Đại Việt thông 
sử ghi: “...bản tấu sớ có tới cả 
ngàn câu của Lại Mẫn, Mạc Mậu 

Hợp xem xong phê rằng: “Những 
lời này rất thiết yếu, đáng được 
thi hành”, nhưng cuối cùng mọi 
việc vẫn đâu đóng đấy, không 
được Mạc Mậu Hợp đốc thúc thi 
hành. Bản tấu sớ còn đụng chạm 
đến quyền lợi một số cận thần 
nhà Mạc như Mạc Kính Trực, Vũ 
Nhân Mậu, Nguyễn Tự Cường... 
nên đã bị phỉ báng. Lại Mẫn kiên 
trì dâng bản sớ tiếp theo. Mạc 
Mậu Hợp trao bản tấu tới đình 
thần mà không một lời quở trách 
Lại Mẫn song cũng không vì thế 
mà truy xét bọn Mạc Kính Trực 
có nhũng nhiều không... Bản 
tấu ngàn câu của Thượng thư 
Đô Ngự sử Lại Mẫn được các sử 
gia và nhà nghiên cứu cho rằng 
như một bản tiên tri số phận bi 
đát của Mạc Mậu Hợp cũng như 
kết cục bi thảm triều Mạc. Quả 
nhiên sau đó triều chính nhà 
Mạc bắt đầu rối ren. Năm Canh 
Ngọ (1570), sau khi đánh đuổi 
được anh là Trịnh Cối để giành 
ngôi chúa, chúa Trịnh Tùng 
(nhà Lê - Trịnh) liền tìm đủ mọi 
cách thâu tóm quyền bính về tay 
mình đồng thời thủ tiêu bất cứ 
ai có ý định chống đối. Bấy giờ, 
Thái phó Lê Cập Đệ vừa là chỗ 
dựa tin cậy của vua Lê Anh Tông 
lại cũng vừa là kẻ không ưa gì 
Trịnh Tùng, bởi vậy Trịnh Tùng 
cố sức gài bẫy để giết cho bằng 
được Lê Cập Đệ. Năm Nhâm 
Thân (1572), Lê Cập Đệ mưu giết 
Trịnh Tùng bị lộ, Lê Cập Đệ liền 
bị Trịnh Tùng giết chết. Vua Lê 

Anh Tông sợ hãi đang đêm đem 
4 hoàng tử chạy vào thành Nghệ 
An. Trịnh Tùng đưa ngay hoàng 
tử thứ năm của vua Lê Anh Tông 
là Lê Duy Đàm mới 2 tuổi lên 
ngôi vua, hiệu là Lê Thế Tông. 
Đại Việt thông sử (Viện Sử học) 
có chép: “Tiết chế Trịnh Tùng sai 
Trà quận công Phạm Văn Khoái 
và bọn Liêm quận công, Vũ quận 
công đem 3.000 quân bộ và 2 
con voi đánh dẹp sông Phố Lai. 
Ba tướng chia quân đánh các 
huyện Yên Dũng, Vũ Ninh (Hà 
Bắc). Bấy giờ Mạc Mậu Hợp bỏ 
thuyền lên bộ đến chùa ở huyện 
Phượng Nhãn ẩn tại đấy 11 ngày. 
Quan quân đến huyện Phượng 
Nhãn có người thôn dân dẫn 
đường đưa quan quân vào trong 
chùa bắt được Mạc Mậu Hợp 
đem đến dinh quân. Vũ quận 
công sai người lấy voi chở cùng 
với hai kỹ nữ về kinh sư dâng tù 
bêu sống 3 ngày rồi chém ở bến 
Bồ Đề, mang đầu về hành tại 
Vạn Lại ở Thanh Hoa, đóng đanh 
vào hai mắt bỏ ở chợ”. Như vậy, 
sau hơn mười năm liên tục mở 
các cuộc tấn công ra Bắc, cuối 
cùng Trịnh Tùng đã đánh bại 
được nhà Mạc. Khôi phục được 
cố đô Thăng Long vào năm 1592.

Rất khó khăn trong việc tìm 
tài liệu ghi chép về thân thế, sự 

nghiệp Thượng thư Đô Ngự sử 
Lại Mẫn, có sử gia cho rằng vì 
làm quan triều Mạc (nhà Mạc 
cướp ngôi nhà Lê) nên khi nhà 
Mạc sụp đổ (Mạc Mậu Hợp bị 
chém đầu) thì toàn bộ tàng thư 
triều chính cũng bị đem ra thiêu 
thành tro bụi, bởi thế mà những 
ghi chép về vị quan thanh liêm 
có nhiều ưu tư với non sông, 
dân tộc như Lại Mẫn cũng cùng 
chung số phận bi thảm. Sử cũ 
ghi nhận công lao Thượng thư 
Đô Ngự sử Lại Mẫn với triều 
đình nhà Mạc như sau: “Trong 
suốt cuộc đời làm đại quan nhà 
Mạc, Lại Mẫn là người tận tụy, 
trung thành. Khi về trí sĩ, ông 
mở trường dạy học cho con 
em dân nghèo”. Thời gian làm 
quan nhà Mạc, Lại Mẫn từng đi 
sứ Trung Quốc. Với tài trí thông 
minh, đối đáp, ngoại giao mềm 
mỏng ông được triều đình nhà 
Minh nể phục, Hoàng đế Trung 
Hoa đã phong tặng ông danh 
hiệu “Tiến sĩ Minh triều” và còn 
được tấn phong “Lưỡng quốc 
đại khoa”. Là người con ưu tú 
của dòng tộc, Lại Mẫn đã làm 
rạng danh tông tổ, từ đường họ 
Lại ở làng Ô Mễ còn bức đại tự 
cổ khắc 4 chữ: “Vạn Thế Vĩnh 
Lại”, nghĩa là ngàn năm sau họ 
Lại mãi tồn tại.  

Ông Lại Văn Quân, trưởng tộc họ Lại, thôn Ô Mễ 2, xã Tân Phong, 
huyện Vũ Thư

Cụ tổ họ Lại chúng tôi là quan 
Thượng thư Đô Ngự sử Lại Mẫn vốn xuất 
thân con nhà nghèo nên cụ tôi luôn ý 
thức giúp đỡ, chở che cho người có thân 
phận thấp hèn trong xã hội. Sử sách ghi 
chép rằng cụ Lại Mẫn từng dùng chức 
vụ hợp pháp của mình trong triều đình 
để đấu tranh, cứu giúp nhiều thân phận 
oan khuất. Khi mất, cụ được an táng tại 
cánh đồng Ô Mễ, triều đình Lê - Trịnh 
sắc phong “Tử cấm địa”, nghĩa là nơi an 

táng của đại quan cấm được đụng đến. Hiện nay lăng mộ cụ 
được con cháu góp công tu sửa, tuy nhiên do nằm giữa cánh 
đồng lúa nên không có đường vào. Dòng tộc kiến nghị cấp 
chính quyền xã Tân Phong, huyện Vũ Thư tạo điều kiện để gia 
tộc xây dựng tuyến đường vào lăng mộ Đại khoa phục vụ nhu 
cầu khách tham quan, nghiên cứu và các hoạt động lễ hội...

Ông Lại Văn Chuẩn, hậu duệ đời thứ 23 Thượng thư Đô Ngự sử 
Lại Mẫn, thôn Ô Mễ 2, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

Từ đường dòng họ Lại ở làng Ô Mễ 
được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp 
tỉnh, tuy nhiên, từ đường đã xuống cấp. 
Mới đây con cháu dòng tộc góp công, 
góp của xây dựng, tôn tạo lại di tích. Tòa 
bái đường nhìn ra Cừ của làng, một cây 
cầu cũng mới được tạo dựng tô điểm cho 
di tích thêm trầm mặc. Ba gian đại bái 
dài 7,8m, rộng 3,6m được xây bằng gạch 
nung, cột bê tông cốt thép giả cổ hồi văn 
3 đấu.

Ông Lại Mạnh Thắng, trưởng ban tổ chức dòng tộc họ Lại, thôn 
Thụy Bình, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư

Để phát huy giá trị lịch sử, văn hóa 
của di tích cũng như thân thế sự nghiệp 
của Thượng thư Đô Ngự sử Lại Mẫn với 
quê hương, đất nước, con cháu dòng 
tộc họ Lại chúng tôi rất mong các cấp 
chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho 
chúng tôi xây dựng con đường vào khu 
lăng mộ của cụ.

GẠO TRẮNG THÀNH Ô MỄ
Sử cũ ghi: Cuối triều Mạc suy vi, Thượng thư Đô Ngự sử Lại Mẫn người làng Ô Mễ, tổng Ô Mễ, huyện Vũ Tiên 

(nay là thôn Ô Mễ 4, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư), đỗ tiến sĩ năm Ất Sửu (1565) niên hiệu Thuần Phúc (1562 - 
1565) đời Mạc Mậu Hợp dâng sớ cực lực phản đối về việc hình phạt ngục tụng thì oan uổng hà lạm, phu thuế 
sưu dịch phiền nhiễu nặng nề, tấu sửa đổi chính sự tệ hại để cứu chữa đau khổ cho dân được sống ổn yên... 
Mạc Mậu Hợp dẫu cho rằng Lại Mẫn tấu phải, nhưng vẫn không nghe theo.

quang viện

Từ đường dòng tộc họ Lại - nơi thờ Thượng thư Đô Ngự sử Lại Mẫn.
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Ảnh minh họa

BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Bường đứng giữa sân. Hắn không 

chửi. Hình như hắn nể ông chủ 
tịch. Hắn phệt mông xuống hè 

nhà. Mồm và mũi hắn thở dốc. Mắt hắn 
đờ đẫn như buồn ngủ, thoắt một cái lại 
long lên dữ tợn...

Bỗng hắn nhắm mắt lại, răng nghiến 
chặt, tay đưa mảnh thủy tinh lên trán, 
xiết một nhát... Cái trán tím lịm rách ra. 
Máu chảy lướt thướt xuống mắt, xuống 
mũi, qua cái mồm rộng hoác xuống cằm, 
xuống cổ... Hắn rống lên:

- Ôi làng nước ôôi!... Ôi ông cả, bà bé 
ôôôii... Nó đánh chết tôôôi...

Hắn lăn ve xuống sân, quẫy bên phải, 
cựa bên trái. Máu nhoe nhoét, be bét 
khắp mặt, khắp ngực... Rồi hắn lịm đi.

Nhiều người kéo vào sân nhà ông 
Chỉnh. Thấy Bường lịm đi, có người 
tưởng hắn chết. Mấy cụ già bảo: “Nó 
chẳng chết được. Xẻ trán ăn vạ chẳng 
bao giờ chết”.

Vợ ba cửu Thạc lách đám trẻ con ngó 
vào một lúc rồi quay ra nói to:

- Khốn nạn cho anh ta. Vợ không bị 
đạn, thì đâu đến nỗi phát điên, phát rồ 
thế này.

Lão thầy Trương lưng gù như cái vạy 
cày, tay chống gậy, đứng ở góc sân lắc lắc 
cái đầu hỏi:

- Phải làm thế nào, chứ để nó bắn phá 
mãi thì hại quá!

- Vâng! Phải làm thế nào chứ! - vợ cửu 
Thạc quay lại phía thầy Trương - Cụ nhỉ! 
O ép khốn nạn lắm rồi! Người què, trâu bò 
chết, lúa má cằn cọc. Có sống cũng không 
lấy gì mà ăn.

Lão thầy Trương vuốt mặt một cái rồi 
ề à như đọc văn cúng:

- Xét cái thế không đừng được, thì phải 
“làm” cho đỡ hại. Tề vỏ, tề ruột, gì thì gì, 
cốt cho nó khỏi tàn phá. Nói khí vô phép, 
các ông ở xã này cứng quá.

Hai người nói với nhau nhưng chính 
là để những người bên cạnh cùng nghe. 
Vợ ba cửu Thạc chuyên đi buôn lậu, nay 
Quỳnh Côi, mai Đống Năm, móc nối với 
cánh con buôn Hải Phòng, đã lâu không 
được ra khỏi làng nên đòi lập tề rất gắt. 
Lão thầy Trương, từ ngày có phong trào 
chống mê tín dị đoan, lão ít được bổng 
lộc xôi chuối, muốn lập tề để ngôi điện 
thờ của lão đông con nhang đệ tử. Những 
người đứng bên nhìn nhau dò hỏi. Một 
vài cái đầu khẽ gật. Dăm ba vẻ mặt đăm 
chiêu, phân vân. Những người khác lặng 
lẽ nghe ngóng. Không ai ra vẻ phản đối.

14
Mấy ngày qua, Tuyền vẫn tạm lánh ở 

nhà bà cô ngoài trại Đà Giang. Anh coi 
con để Nuôi về chăm bón lúa.

Tay trái Tuyền đỡ thằng cu ngồi trên 
hông, tay phải trải manh chiếu xuống góc 
sân. Anh ngắt dăm bông hoa dong riềng 
đo đỏ rắc xuống chiếu nhử thằng cu. Nó 
nhìn bông hoa rồi choài xuống nhặt, tay 
kia vẫn bíu chặt áo Tuyền. Nó không ngồi 
chiếu. Tuyền đành xốc nó lên hông như 
cũ, quay mặt nhìn nó, toan mắng một 
câu. Thằng bé tướt mọc răng mới khỏi, 
người xanh như mầm lá. Tuyền rê rê má 
mình vào mớ tóc đen mềm của nó.

Thằng bé có nhiều nét giống bố, 
khuôn mặt dài, cái cổ cao. Bàn chân rộng, 
ngón cái hơi tòe ra. Bàn tay cũng rộng, 
ngón dài như đầu vòi măng. Phải cái nó 
hay nóng đầu, đi tướt.

Tuyền tìm rá vo gạo. Cái rá vứt ở góc 
bếp, cạp tuột, há như mồm sư tử giấy. 
Anh đành dốc đấu gạo vào nồi đất, đổ 
nước, bóp bóp rồi gạn ra. Thằng bé vẫn 
ngồi trên hông bố, đôi mắt ngơ ngác nhìn 
tay bố múc nước, bóp gạo.

Nồi cơm sôi phùn bọt qua kẽ hở chiếc 
vung vỡ, Tuyền nhón một nửa vung ra 
khỏi nồi, nửa kia không chỗ tựa lăn phụp 
xuống tro. Tuyền ghế thêm bát khoai lang 
khô, phủ cái lá dong lên miệng nồi, úp 
mảnh vung, xúc tro vùi kín.

Vừa lúc ấy, Nuôi hớt hải từ ngõ vào. 
Chị chạy như bị rắn đuổi. Vành khăn xổ 
tung không kịp quấn, tóc rối xòa trên mặt. 
Chiếc áo đụp loang lổ bùn đất. Những 

mảnh lá lúa rách tướp dính ở má, ở cổ. 
Ném bịch cái gầu xuống sân, quệt hai bàn 
tay ướt rượt vào sườn áo, chị ôm chầm 
thằng con, miệng hổn hển:

- Giời ơi, chỉ một tẹo nữa là chết!
Tuyền nhìn vợ không chớp mắt:
- Có ai việc gì không?
Nuôi lắc đầu, mắt nhìn thằng con chụt 

chụt mút dài núm vú, miệng nói:
- Nó bắn tợn quá. Liều ra đồng làm, 

không được... Người ta kêu đấy.
- Kêu ai?
- Kêu mình chứ kêu ai. Họ bảo ông 

Chỉnh, ông Tuyền không cho lập tề thì 
chết dân... Họ bảo có ai chết thì họ khiêng 
đến nhà này.

- Ai? Ai bảo thế?
- Lão Bường chứ ai. Vợ ba cửu Thạc. 

Cả bà hội Tùy nữa. Khối cả ra. Nghe rát 
tai lắm.

Tuyền lặng người, mắt sụp xuống. Đã 
có một số người không chịu nổi sức ép 
của giặc, đòi lập tề. Người ta không tính 
hết cái nguy hiểm của việc lập tề, chỉ thấy 
cái khó khăn trước mắt của một vụ lúa. Sự 
tính toán nông cạn này dễ khiến người ta 
hùa vào làm một việc tai hại.

Thằng cu con bú no rồi ngủ. Nuôi 
nhìn chồng đầu tóc phờ phạc, đôi mắt 
trũng sâu thì vừa thương vừa giận:

- Mình nghỉ việc đi. Nghỉ ngay đi. Từ 
ngày mình làm đến giờ tôi chẳng thấy 
đem về cho vợ cho con cái gì. Cơm nhà 
vác tù và hàng tổng. Bây giờ lại mua phiền 
chuốc não vào người. Tề hay không mình 
được ăn thủ ăn mỡ gì mà để cho thiên hạ 
ao rao. Chỗ này tại anh Tuyền, chỗ kia tại 
anh Tuyền, cứ như mình là cái tai, cái ách, 
làm khổ cho người ta.

Nghe vợ day dỉa, Tuyền như bị vắt 
chanh vào ruột. Anh toan quát cho vợ im 
để khỏi phải nghe những lời khó nghe. 
Nhưng rồi anh lại muốn nghe xem có điều 
gì cần phải biết. Anh điểm mặt những 
người đòi lập tề. Tay Bường, suốt cái dạo 
quân cơ động Bô-phơ-rê càn quét, nó đã 
mè nheo đòi lập tề. Đến đận này nó hục 
hặc nhiều nhất. Nó lấy cớ vợ nó bị bắn 
thủng đùi, thực ra nó bị chánh Củng sai 
khiến. Nó xúi giục được một số người cầu 
an đòi lập tề. Rải rác chỗ này chỗ kia có 
điều ong tiếng ve, chửi bới cán bộ, du 
kích... Đêm qua, Tuyền gặp đồng chí Thể 
ở trại Ba Vì. Hai anh em ngồi vệ sông, dưới 
bờ lau rậm. Đồng chí Thể nói nhỏ: “Công 
an bám sát giáo Lạc mấy tuần nay. Nó 
liên lạc với chánh Củng định làm hai việc. 
Một, nhòm xem cán bộ xã này ở đâu, đưa 
quân đồn đến đào hầm bí mật. Hai, chọn 
người lập tề, phát súng lập hương đồn...”.

- Tuyền có nhà không?
Tiếng ông Chỉnh dậm dột từ ngoài 

ngõ. Ông bước nhanh vào sân, quần sắn 
tận đầu gối, hai tay chống nạnh:

- Này. Nó lại bắn con trâu ông hội Tùy. 
Con trâu sắp đẻ mới tiếc chứ.

- Không cứu được à? - Tuyền hỏi.
- Cứu cái chết tiệt. Mảnh đạn bằng 

bàn tay, xỉa trúng bụng, ruột lòi một rổ 
đầy. Thế là mất sáu trâu rồi.

Tuyền lo quặn ruột, quên cả việc mời 
ông Chỉnh vào. Ông Chỉnh khom lưng, 
kéo cái chổi ngồi bên Tuyền. Vừa mở tráp 
thuốc gò bằng vỏ cam chanh, ông vừa nói:

- Nó làm găng quá. Anh tính thế nào? 
Bà Bát ra đấy chả biết có xoay xở được 
không?

- Mới ra, còn phải lân la làm quen đã. 
Ta đưa bà ấy ra hơi muộn.

- Thì ai ngờ việc lại phải như vậy!
Ông Chỉnh hạ giọng, tay cầm que 

thông điếu, thông đi thông lại quên cả 
nạp thuốc... Ông biết Tuyền lại có ý phê 
bình ông coi nhẹ chuẩn bị đấu tranh 
chính trị. Suốt mấy tháng năm ngoái thi 
hành chỉ thị của Tỉnh ủy, ông chỉ lo việc 
rào làng kháng chiến, huấn luyện du kích. 
Các đoàn thể đề xuất tổ chức học tập kinh 
nghiệm đấu tranh chính trị của Hưng 
Yên, Hải Dương, ông gạt đi. Ông tưởng 
đấu tranh chính trị là việc của Trung 
ương, chứ việc đâu của những ông, những 
bà nông dân nói năng ấp a ấp úng, đi họp 
còn bắt cán bộ giải thích từng cái danh từ.
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ngành nghề kinh doanh: 
Cung cấp các thiết bị nội thất, thiết bị 

y tế, dụng cụ chế phẩm môi trường, thiết 
bị tin học, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Công Ty TNHH TM & SX Nội Thất Giang Ngọc
45 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Website: www.giangngoc.com.vn - Email: vananh.pham@giangngoc.com.vn
Tel: 02273. 842.149 - Hotline: 0913.530.946

Nội thất Giang Ngọc 
bừng sáng không gian của bạn

Tuyển dụng 
nhân viên 

kinh doanh nữ 
bán lẻ

Tuần qua, tòa soạn Báo Thái Bình 
tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, 
ảnh, thơ... của các cộng tác viên trong 
và ngoài tỉnh như: Minh Chuyên, 
Bùi Văn Huy (Hà Nội); Phan Thành 
Minh (Đà Lạt); Trần Văn Thiên, 
Đặng Trung Thành (Thành phố Hồ 
Chí Minh); Trần Thị Thùy Linh, Lê 
Văn Trường (Sóc Trăng); Nguyễn 
Minh Thuận (Bạc Liêu); Nguyễn Văn 
Thanh (Quảng Trị); Đỗ Hà, Trần Hiền 
(Đài TTTH Tiền Hải); Đào Hạnh (Đài 
TTTH thành phố); Minh Thúy (Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy);  Bình Vân (Công 
an tỉnh); Cao Bá Khoát (Vũ Thư)…

Hướng tới ngày Quốc khánh 2/9, 
khai giảng năm học mới và tết Trung 
thu, tòa soạn nhận được nhiều tin, 
bài, ảnh, thơ, tản văn của các tác giả 
về chủ đề này. Trong đó, tác giả Bùi 
Văn Huy (Hà Nội) gửi 9 bài thơ thiếu 
nhi: “Đom đóm”, “Bể nước mưa”, “Bà 
bện võng”, “Chị gió”, “Mưa”, “Bắt 
châu chấu”…  với những câu thơ 
trong sáng, gợi nhớ những kỷ niệm 
tuổi thơ làm lay động lòng người: 
“Vỏ đay phơi dưới nắng/Dai hơn lúc 
mua về/Bà đem ra góc vắng/Cầm 
chày đập tay ê/Sợi đay mềm óng ả/
Bà vê tay thật mau/Bện hình những 

chiếc lá/Xếp đan lồng vào nhau/Đôi 
tay gầy bền bỉ/Từng chiếc võng ra đời/
Bà bện hoài không nghỉ/Chiếc võng 
hè à ơi”… Tác giả Phan Thành Minh 
gửi 7 bài thơ chủ đề về ngày Quốc 
khánh như  “Đất nước hình giọt đàn 
bầu”, “Cây đa bóng Bác”, “Chia lửa 
chiến trường”, “Đành”, “Hoài niệm”, 
“Lời ru”… Trong bài “Cây đa bóng 
Bác”, qua những câu thơ tác giả thể 
hiện hình ảnh Bác Hồ giản dị, thanh 
cao, rất đỗi tự hào: “Đôi dép cao su và 
chiếc mũ hẹp vành/Đâu phải thiếu 
mà dân tình đang thiếu/Không nỡ gió 
để mái nghèo cam chịu/Đừng dài hơn 
giông tố bão bùng/Cả cuộc đời chỉ vì 
nước vì dân…”.

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 
Tám và Quốc khánh 2/9, các đảng bộ 
trong tỉnh tổ chức trao Huy hiệu Đảng 
cho các đảng viên tiêu biểu. Tác giả 
Đào Hạnh (Đài TTTH thành phố) đưa 
tin phường Trần Hưng Đạo trao tặng 
Huy hiệu Đảng đợt 2/9. Dù là phường 
mới của thành phố song có đông đảng 
viên nhiều năm tuổi đảng. Riêng dịp 
này, trong tổng số 31 đảng viên thuộc 
Đảng bộ phường vinh dự được trao 
tặng Huy hiệu Đảng có 1 đảng viên 
được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi 

đảng, 4 đảng viên được trao tặng Huy 
hiệu 55 năm tuổi đảng, 7 đảng viên 
được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi 
đảng, 6 đảng viên được trao tặng Huy 
hiệu 45 năm tuổi đảng, 6 đảng viên 
được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi 
đảng và 7 đảng viên được trao tặng 
Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Nhân dịp chuẩn bị bước vào năm 
học 2019 - 2020, tác giả Đỗ Hà giới 
thiệu một điển hình trong phong trào 
dạy và học trên địa bàn huyện Tiền 
Hải là Trường THPT Đông Tiền Hải. 
Dù có nhiều khó khăn, nhiều năm 
loay hoay trong bài toán khó: làm thế 
nào để nâng cao chất lượng giáo dục, 
làm thế nào để lấy được niềm tin của 
nhân dân địa phương, làm thế nào để 
tự tin, tự hào sánh vai với các trường 
THPT trong huyện, trong tỉnh..., song 
với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng, 
Trường THPT Đông Tiền Hải đã từng 
bước vươn lên, đạt nhiều kết quả 
trong dạy và học. Trường đang được 
đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen, 
hoàn tất hồ sơ đạt chuẩn quốc gia và 
tích cực góp phần xây dựng Tiền Hải 
trở thành huyện nông thôn mới trong 
năm 2019.

Tham gia cuộc thi viết về người 
Thái Bình, đất Thái Bình, tác giả Trần 
Quyền (Báo Thái Nguyên) có bài: “Đại 
Hà - xóm điển hình về nhiều mặt” viết 

về xóm Đại Hà (xã Phúc Lạc, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Ở xóm 
Đại Hà, người dân luôn đoàn kết, tích 
cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, 
xây dựng nếp sống văn minh. Các gia 
đình có đám cưới không mời thuốc 
lá, không tổ chức ăn uống trong đám 
tang, không có người say rượu trong 
các dịp hiếu, hỷ… Điều đặc biệt là gần 
100% cư dân xóm Đại Hà là người quê 
ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình lên 
xây dựng kinh tế mới từ năm 1976. 
Tên xóm Đại Hà cũng là được ghép từ 
hai địa danh: huyện Đại Từ của tỉnh 
Thái Nguyên và huyện Hưng Hà của 
tỉnh Thái Bình...

Tin, bài, ảnh, phóng sự cộng tác 
của các bạn đã, đang được biên tập, 
chọn đăng tải trên ấn phẩm điện tử 
baothaibinh.com.vn và báo giấy. Báo 
Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt 
tình cộng tác của các bạn và mong các 
bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. 
Lưu ý mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề 
nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú 
thích đầy đủ. Địa chỉ tiếp nhận tin, 
bài cộng tác của các bạn xin gửi về: 
Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố 
Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: 
toasoan@baothaibinh.com.vn.

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!


