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XÃ LUẬN

V ới niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 
19/5/2024) - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, 

anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã làm rạng rỡ 
dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng của Người mãi soi đường 
chúng ta đi tới tương lai tươi sáng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là linh 
hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một 
lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của dân tộc Việt 
Nam. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của 
Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mỗi 
thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một 
gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là: tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ 
Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một trong những tư tưởng vĩ đại nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho 
Đảng ta, dân tộc ta là tình yêu thương con người, vì con người, vì cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc của nhân dân. Cả cuộc đời, Bác đã dành tất cả tình yêu thương cho 
đồng bào, đồng chí; cho cụ già, trẻ em, các cháu gái, trai, từ miền xuôi đến miền 
ngược; từ Bắc đến Nam... Bác tâm niệm: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn 
tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự 
do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Thấm nhuần lời 
dạy của Người, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bằng 
trách nhiệm và tình thương bao la, Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta vượt qua muôn 
vàn chông gai thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. 
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, chưa có thời kỳ nào đất nước Việt 
Nam lại phát triển rực rỡ như thời đại Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong gần 40 năm 
tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta đã thực hiện tốt phương châm “đem tài dân, 
sức dân làm lợi cho dân”, quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, 
vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Ngày 19/5 đã trở thành ngày lễ thiêng liêng của cả dân tộc. Trong tâm khảm của 
các thế hệ người Việt Nam đều bồi hồi xúc động tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với 
Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Năm nay, chúng ta kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đúng vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi các cấp ủy, tổ 
chức đảng tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là dịp để mỗi người dân 
Việt Nam không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với vị lãnh tụ kính yêu, mà hơn lúc 
nào hết phải nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy rõ hơn trách 
nhiệm của mình trong việc học và làm theo Bác, phải thật sự nêu gương sáng về đạo 
đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân, xứng đáng là công 
bộc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người; kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tự hào là quê hương 5 lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, Đảng bộ và nhân 
dân Thái Bình nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; tiếp tục 
phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, nỗ lực phấn 
đấu, tận dụng cơ hội, bứt phá vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, làm cho Thái Bình trở thành 
một tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác kính yêu hằng mong.

KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2024)

Tư tưởng Hồ Chí Minh 
mãi soi đường chúng ta đi

THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Năm nọ Bác về thăm, cán 
bộ và đồng bào trong tỉnh 

đã hứa với Bác sẽ đưa phong trào 
tiến lên mạnh mẽ. Bây giờ, Bác rất 
vui lòng thấy Thái Bình có tiến bộ 
nhiều. Bác mong các đồng chí và 
đồng bào đều cố gắng hơn nữa để 
làm cho Thái Bình trở thành một 
tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

Trích “Bài nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình
trong lần Người về thăm Thái Bình lần thứ năm, ngày 1/1/1967”.
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Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, 
nghiêm túc, Hội nghị lần thứ chín 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII đã hoàn thành vượt mức toàn 
bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc 
ngày 18/5. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, bế 
mạc Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều 
hành phiên bế mạc. Đồng chí Lương 
Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 
Ban Bí thư trình bày Báo cáo tiếp thu, giải 
trình của Bộ Chính trị đối với các ý kiến 
thảo luận của Trung ương tại Hội nghị. 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông 
qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng khái quát những 
kết quả chủ yếu của Hội nghị và nhấn 
mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Dự thảo các văn kiện phải thể hiện 
ý chí, sức mạnh của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân trong thời kỳ mới

Tổng Bí thư yêu cầu các Tiểu ban 
khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến 
của Hội nghị, hoàn thiện các đề cương, 
bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, 
nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng 
chỉ đạo và mục tiêu tổng quát; trên cơ sở 
đó sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn 
kiện theo kế hoạch đã đề ra; trình bày 
ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ 
nhớ, dễ thực hiện.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, dự 
thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm 
trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức 
mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới 
với khí thế mới, động lực mới cũng như 
những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, 
thách thức mới đan xen, quyết tâm xây 
dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, 
dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh 
phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Các dự thảo văn kiện phải xác định đúng 
đắn những chủ trương, định hướng và 
các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện 
thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh 
đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, 
phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc 
trong 5 năm tới, đến năm 2030 (100 năm 
thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 
2045 (100 năm thành lập nước).

Tổng Bí thư yêu cầu quá trình chuẩn 
bị các văn kiện phải căn cứ vào kết quả 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tổng 

BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện 
Điều lệ và Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, 
phát triển năm 2011); đồng thời, đánh giá 
một cách khách quan, khoa học, toàn 
diện các vấn đề, nhất là những vấn đề 
phức tạp mới phát sinh; phân tích sâu sắc 
các nguyên nhân; dự báo có cơ sở khoa 
học tình hình đất nước, khu vực và thế 
giới. Từ đó, xác định đúng đắn các quan 
điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, 
mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ 
yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm 
và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề cần 
nghiên cứu trong quá trình dự thảo văn 
kiện: Phải chăng sau 40 năm đổi mới 
chúng ta đã thực sự hình thành được Lý 
luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam; 
trong nhiệm kỳ này cần tập trung ưu 
tiên thực hiện thật tốt 12 định hướng 
phát triển đất nước và 6 nhiệm vụ trọng 
tâm như trong Đề cương Báo cáo chính 
trị đã nêu? Đặc biệt là, nên chăng trong 
giai đoạn phát triển mới vẫn cần tiếp tục 
triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược 
đã được Đại hội XIII đề ra; tuy nhiên, 
cần tập trung vào những nội dung rất 
then chốt, cụ thể hơn như: xây dựng và 
thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách để 
thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh 
thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm, dám đột phá phát triển; đổi mới 
căn bản, toàn diện công tác cán bộ, thu 
hút, bồi dưỡng, phát triển, trọng dụng 
nhân tài; xây dựng kết cấu hạ tầng cho 
chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển 
đổi năng lượng để thực sự tạo ra đột phá 
phát triển?

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ quá trình 
dự thảo văn kiện cần đi sâu phân tích, 
đánh giá việc triển khai thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025, 
khẳng định những kết quả, thành tựu đã 
đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém 
còn tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh 
nghiệm; làm rõ những nội dung đổi mới, 
những nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn 
của nhiệm kỳ khóa XIII so các nhiệm kỳ 
trước; đồng thời, dự báo khả năng thực 
hiện Cương lĩnh, mục tiêu Chiến lược 
phát triển đất nước đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045. Chú trọng làm rõ 
những vấn đề lớn, quan trọng liên quan 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh 
và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong 
sạch, vững mạnh toàn diện.

Thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ 
đạo việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các 
cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tại Hội nghị, Trung ương đã tập trung 
thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận 
cao những nội dung Bộ Chính trị xin ý 
kiến, bao gồm: Những nội dung Chỉ thị số 
35-CT/TW còn phù hợp; những nội dung 
cần kế thừa nhưng phải điều chỉnh, bổ 
sung; những nội dung cụ thể hóa các nghị 
quyết, quy chế, quy định của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XIII...

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đây là công 
việc hệ trọng, cần sớm được triển khai 
thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới 
theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy 
dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, 
kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng 
cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và 
đảng viên. Các cấp ủy đảng cần quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý vào 
các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIV và đại hội đảng bộ 
cấp trên; đồng thời, chuẩn bị thật tốt các 
báo cáo của cấp ủy cấp mình.

Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ 
cần quán triệt định hướng chuẩn bị văn 
kiện trình Đại hội XIV; bám sát tình hình 
thực tế của địa phương, đơn vị, đánh giá 
đúng tình hình thực hiện nghị quyết của 
nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những kết quả, thành 
tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém 
còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh 
nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi 
cao cho nhiệm kỳ tới và tầm nhìn xa hơn. 
Việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải 
gắn liền việc thực hiện nhiệm vụ thường 
xuyên, bảo đảm hiệu quả cao. Chú ý phát 
hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang 
đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc 
trong nhân dân.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử 
cấp ủy phải thực hiện theo đúng Điều lệ, 
quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ 
để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những 
đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân 
tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ 
trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ 
Chính trị sau Hội nghị này khẩn trương chỉ 
đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị 
để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và 
tiến hành thành công đại hội đảng bộ các 
cấp, góp phần cho thành công Đại hội XIV 
của Đảng.

Quyết định một số vấn đề quan 
trọng về công tác cán bộ

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung 
ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem 
xét và thống nhất cao về phương án kiện 
toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch 
Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới 
thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định 
tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ 
sung vào Bộ Chính trị với tỷ lệ số phiếu 
tín nhiệm cao, các đồng chí: Lê Minh 
Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn 
phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng 
Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh 
Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương đã quyết 
định để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ 
các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về 
những điều đảng viên không được làm.

Ban Chấp hành Trung ương đã quyết 
định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi 
Đảng đối với các ông: Dương Văn Thái, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc 
Giang; Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên 
Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; cách 
chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 
đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên 
Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, 
nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh vì đã vi phạm quy định của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư yêu cầu, ngay sau Hội nghị 
này cần phải nghiêm túc, khẩn trương 
nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và 
xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội, 
trình Hội nghị Trung ương 10 xem xét, 
quyết định để gửi xin ý kiến của đại hội 
đảng bộ các cấp; chỉ đạo thật tốt việc thực 
hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức 
đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 
lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, tiếp tục 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các 
chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các 
năm 2024, 2025 với kết quả cao nhất, 
phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

(theo nhandan.vn)
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ĐÀO QUYÊN

Khơi nguồn sức mạnh 
từ học Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường 
xuyên, nền nếp, tạo sức lan tỏa và chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động ở các cấp, 
các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, góp phần khơi thông mọi nguồn lực, khơi 
nguồn sức mạnh trong nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phát huy sức mạnh nội lực
Nhiều năm gắn bó với phong trào địa 

phương, ông Phạm Văn Vĩnh, Bí thư Chi 
bộ thôn Thượng Phúc, xã An Ấp (Quỳnh 
Phụ) luôn gương mẫu đi đầu trong mọi 
hoạt động. Đặc biệt, khi địa phương triển 
khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường từ ngã tư UBND xã An Ấp đi cầu Ổ, 
xã An Vinh, gia đình ông đã đồng thuận 
hiến 18,5m2 đất thổ cư, đồng thời tháo 
dỡ tường bao, cắt mái, phá bỏ một phần 
tường nhà mới xây dựng để hiến đất làm 
đường. Ông Vĩnh chia sẻ: Tôi luôn tâm 
niệm bản thân mình là cán bộ, đảng viên 
thì phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt 
động, có như vậy quần chúng nhân dân 
mới hưởng ứng làm theo như Bác từng nói 
“đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. 
Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp thường xuyên 
tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Bác, đặc biệt là phát huy ý chí tự lực, tự 
cường để xây dựng quê hương ngày càng 
văn minh, giàu đẹp. Thấm nhuần quan 
điểm đó nên khi có chủ trương nâng cấp, 
mở rộng tuyến đường, tất cả các hộ dân 
có đất nằm trong quy hoạch tuyến đường 
đi qua đều đồng thuận và tự nguyện hiến 
hàng nghìn mét vuông đất ở và đất nông 
nghiệp cùng tài sản trên đất để làm đường. 
Theo ông Nguyễn Văn Đề, Bí thư Đảng ủy 
xã: Những năm qua, xã An Ấp luôn chú 
trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, coi 
đây là yếu tố quan trọng, then chốt để 
xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 
lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị. Hàng năm, Đảng 
ủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền nhằm khơi dậy sức mạnh, nguồn 
lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể, cộng 
đồng dân cư nêu cao ý chí quyết tâm phát 
triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, 
bảo đảm an ninh - quốc phòng. Trong quá 
trình thực hiện luôn đề cao việc phát huy 
vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng việc 
học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, 
thiết thực. Nhờ vậy, thời gian qua, xã An 
Ấp đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân 
dân trong triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, các mục tiêu đề ra đều hoàn 
thành. Hiện nay, địa phương có hệ thống 
cơ sở hạ tầng tương đối toàn diện; kinh tế 
phát triển; thu nhập bình quân của người 
dân đạt 68 triệu đồng/năm. Đời sống vật 
chất và tinh thần của người dân nâng lên 
rõ rệt. Xã được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao năm 2023.

Nhân lên sức mạnh tổng hợp
Theo ông Phạm Xuân Biền, Phó 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thời 
gian qua, việc học và làm theo Bác đã trở 
thành việc làm thường xuyên, nền nếp, 

tạo sức lan tỏa và chuyển biến tích cực cả 
về nhận thức và hành động ở các cấp, các 
ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân 
trong tỉnh. Bám sát chuyên đề toàn khóa 
và chuyên đề hàng năm, các cấp ủy, tổ 
chức đảng, chính quyền, các địa phương, 
đơn vị trong tỉnh đã tập trung triển khai 
với quyết tâm chính trị cao, trở thành 
động lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh  thần 
yêu nước, ý chí tự cường, phát huy tối 
đa nội lực trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ. Việc triển khai xây dựng kế 
hoạch học tập chuyên đề toàn khóa và 
hàng năm được các cấp ủy, tổ chức đảng 
chỉ đạo triển khai ngay từ quý IV của năm 

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã An Ấp (Quỳnh Phụ).

trước với những việc làm cụ thể, thiết 
thực. Trong đó, nội dung đăng ký học và 
làm theo Bác của tập thể đều gắn với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
đơn vị, tập trung vào những vấn đề trọng 
tâm, nổi bật hoặc những khó khăn, vướng 
mắc. Nội dung đăng ký của cá nhân tập 
trung vào việc phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn; rèn luyện tác 
phong, phương pháp làm việc khoa học, 
sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính; 
xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng 
viên gương mẫu, mình vì mọi người, mọi 
người vì mình; tiết kiệm trong tiêu dùng, 
sinh hoạt, tích cực tham gia các hoạt động 

nhân đạo, từ thiện... Qua các phong trào 
thi đua yêu nước, các chi bộ, đảng bộ cơ 
sở, đoàn thể đã lựa chọn những mô hình 
hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, 
cá nhân để bồi dưỡng, xây dựng thành 
mô hình tiêu biểu và đăng ký với cấp ủy 
để theo dõi, giám sát và triển khai nhân 
rộng. Các cấp, ngành, đoàn thể đã tổ chức 
nhiều phong trào thi đua trong học tập và 
làm theo Bác, được cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sôi nổi, 
qua đó khơi thông mọi nguồn lực, đặc 
biệt là khơi nguồn sức mạnh trong nhân 
dân góp phần thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ.

Vì vậy, trong điều kiện gặp nhiều khó 
khăn song kinh tế của tỉnh vẫn giữ vững 
được đà tăng trưởng. Các lĩnh vực văn hóa 
- xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả nổi 
bật, an sinh xã hội được bảo đảm. Công 
tác cải cách hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được đẩy 
mạnh. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
của tỉnh được triển khai kết nối với nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của quốc gia, 
tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân. 
Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ 
vững. Qua đó góp phần củng cố niềm tin 
của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, 
sự điều hành của chính quyền các cấp.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng 
viên, nhân viên BHXH tỉnh đã đoàn kết, nỗ 

lực hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chú trọng cải cách 
thủ tục hành chính, thường xuyên nâng cao chất lượng 
phục vụ hướng tới đáp ứng sự hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp. Hàng năm, BHXH tỉnh đều đạt và vượt 
chỉ tiêu được giao. Số người tham gia BHXH, BHYT năm 
sau cao hơn năm trước, tỷ lệ bao phủ BHYT đến nay 
đạt 90,4% dân số. Trong 3 năm qua, BHXH tỉnh đã 
giải quyết, thanh toán chi trả các chế độ BHXH, BHYT, 
BHTN cho khoảng trên 7 triệu người và lượt người 
hưởng với số tiền gần 23 nghìn tỷ đồng, bảo đảm đúng 
quy định, kịp thời, đầy đủ, an toàn; không để xảy ra 
tiêu cực, thất thoát ngân sách nhà nước. Nhiều tập thể, 
cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc được các cấp biểu 
dương, khen thưởng.

Đảng ủy xã Phú Châu chú trọng tuyên truyền 
các điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả 
trong học và làm theo Bác; tổ chức cho cán bộ, 

đảng viên đăng ký, xây dựng kế hoạch rèn luyện trong 
năm; định hướng việc “làm theo” Bác phải cụ thể, thiết 
thực, hướng tới phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công việc. Một trong những chuyển biến rõ nét 
nhất thời gian qua ở Phú Châu là Đảng bộ xã đã lựa chọn 
một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi; huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng 
nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao... Qua đó 
đã tạo sự chuyển biến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội 
ở địa phương. Trong đó cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 
1,54%; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Xã 5 năm 
liền được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

Ông Phạm Thanh Hà, 
Bí thư Đảng ủy xã Phú Châu (Đông Hưng)
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NGUYỄN THUYÊN
Vũ Thư

Thuở nhỏ vốn tính thông minh hiếu 
học, lại được người cha dạy bảo tận 
tình nên Nguyễn Hữu Cương đã 

biết đọc biết viết chữ Hán từ rất sớm.
Dòng họ nhà ông có truyền thống học 

hành khoa bảng, ngay từ thời ông nội 
Nguyễn Đăng Thuật đã mời thợ khắc bản 
mộc từ Hải Dương về san khắc in sách. 
Nối tiếp đến đời cha Nguyễn Mậu Kiến, 
xưởng in Chiêm Bái Đường ngày càng 
phát triển. Chính từ Chiêm Bái Đường, 
nhiều bộ sách quý được in ấn như: Ngũ 
kinh khâm định, Ngũ tử cận tư lục... được 
bảo tồn đến ngày nay.

Trước khi thực dân Pháp đánh chiếm 
Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873) Nguyễn Hữu 
Cương cùng cha nối tiếp công việc của 
Doanh điền Nguyễn Công Trứ khai khẩn 
vùng đất xứ Tiền Châu (Tiền Hải ngày 
nay). Cũng từ đây nhiều làng mới thành 
lập, cha con kêu gọi chiêu mộ người dân 
đến vùng đất mới đào ao vượt thổ dẫn 
thủy nhập điền. Những ngôi làng trù phú 
dần hình thành, cư dân các nơi cùng tìm 
đến xây cơ lập nghiệp.

Năm Giáp Tuất (1874) triều đình nhà 
Nguyễn ký hòa ước với Pháp. Cha ông là 
Nguyễn Mậu Kiến cùng nhiều sĩ phu yêu 
nước phản kháng, không đồng tình với 
những thỏa thuận có phần nhượng bộ 
của triều đình với Pháp. Cha ông đã cáo 
quan về quê dạy học. Với tài năng và đức 
độ, ông đã thu hút rất nhiều học sinh về 
theo học. Nguyễn Hữu Cương cùng cha 
củng cố lại Chiêm Bái Đường để in sách, 
lập quỹ “Học điền” lấy ruộng cày cấy tạo 
nguồn thu cho việc học. Ngoài ra, Nguyễn 
Hữu Cương mở mang thêm nhiều hiệu 
buôn đặt ở Đồng Xâm (Kiến Xương), Cổ 
Rồng (Tiền Hải), Tri Lai (Vũ Tiên)... để 
giao tiếp rộng kết nối hoạt động với các 
nơi được dễ dàng. Năm Kỷ Mão 1879, cha 
ông là Nguyễn Mậu Kiến lên vùng Hưng 
Hóa cùng với Nguyễn Quang Bích hoạt 
động chống Pháp. Nguyễn Mậu Kiến bị 
sốt rét và mất tại Đồn Vàng (nay là thị trấn 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) hưởng 61 tuổi.

Nợ nước thù nhà chưa trả, Nguyễn 
Hữu Cương cùng em trai Nguyễn Hữu 

Bản chiêu mộ nghĩa quân chống Pháp. 
Ông đã xây dựng làng Động Trung thành 
làng kháng chiến với lũy tre bao bọc cùng 
hệ thống hầm hào. Ông cùng liên kết với 
Doãn Khuê lập cứ tại làng Đông Vinh (nay 
thuộc xã Vũ Vinh, Vũ Thư) - ngôi làng liền 
kề với Động Trung tạo phòng tuyến chống 
Pháp ven sông Hồng.

Năm 1883, Pháp đánh chiếm thành 
Nam Định. Tham gia giữ thành có Nguyễn 
Doãn Cử người làng Keo, Phạm Xuân 
Chiểu làng Hoàng Xá, Ngô Đĩnh - Tri phủ 
huyện Xuân Trường. Nguyễn Hữu Cương 
và Nguyễn Hữu Bản từ làng Động Trung 
huy động thuyền chở lương thực hậu cần 
qua làng Keo theo sông Hồng sang thành 
Nam Định tiếp ứng cho quân sĩ bảo vệ 
thành. Cuộc chiến đấu bảo vệ thành Nam 
Định diễn ra ngày 27/3/1883 rất ác liệt. 
Đề đốc Lê Văn Điếm trúng đạn hy sinh, 
Hồ Bá Ôn trọng thương, Nguyễn Hữu Bản 
bị pháo bắn hy sinh. Cuộc bảo vệ thành 
Nam Định để lại nhiều gương chiến đấu 

anh dũng hy sinh. Nguyễn Doãn Cử vì tuổi 
cao đã trao lại quyền chỉ huy cho Nguyễn 
Công Úc là con trai Nguyễn Hữu Bản.

Sau khi thành Nam bị mất, Nguyễn 
Hữu Cương cùng Nguyễn Hữu Phu và 
người cháu Nguyễn Công Úc xây dựng 
lại căn cứ phòng tuyến Kiến Xương. 
Năm 1885, vua Hàm Nghi ban chiếu Cần 
Vương, Nguyễn Hữu Cương đi Hưng Hóa 
gặp Nguyễn Quang Bích, Tống Duy Tân, 
Phan Đình Phùng, Vũ Hữu Lợi bàn kế 
hoạch hưởng ứng chiếu Cần Vương. 

Toàn quyền Paul Bert đã mời Nguyễn 
Hữu Cương làm Án sát Hưng Yên. Công sứ 
Nam Định mời ông làm tri phủ Kiến Xương 
nhưng ông nhất mực từ chối để tỏ rõ chí 
khí một người con nước Việt yêu nước. 

Năm 1895, tri phủ Kiến Xương đã bắt 
Nguyễn Hữu Cương và vu cho ông tội gây 
rối. Ông bị tạm giam một năm rưỡi. Năm 
1901, vì cảm mến Nguyễn Hữu Cương 
qua mối bang giao với người em Nguyễn 
Hữu Đàn, đích thân cụ Nguyễn Sinh Huy 

(thân phụ Nguyễn Ái Quốc) đã ra làng 
Động Trung tìm gặp Nguyễn Hữu Cương. 
Năm 1905, Phan Bội Châu phát động 
phong trào Đông Du, Nguyễn Hữu Cương 
khuyến khích một số thanh niên con cháu 
và học trò xuất dương đi học Nhật Bản. 
Ngày 27/6/1908 xảy ra vụ đầu độc Hà 
thành, hơn 200 lính Pháp bị trúng độc bất 
tỉnh. Tuy nhiên, sự phối hợp ngoại công 
nội ứng bị lộ nên cuộc tập kính của nghĩa 
quân do Đề Thám chỉ huy không được 
diễn ra theo kế hoạch. Quân Pháp bắt 
được những đầu bếp người Việt chủ mưu 
và xét xử. Sau vụ đầu độc Hà thành, quân 
Pháp nghi ngờ Nguyễn Hữu Cương nhưng 
chúng không có đủ bằng chứng kết tội. 
Pháp quản thúc Nguyễn Hữu Cương một 
thời gian và sau đó đày về nhà lao Cần 
Thơ. Ông mất ngày 12/5/1912 tại Cần Thơ.

Thuở nhỏ Nguyễn Hữu Cương rất 
chăm đọc sách và luyện võ. Ngoài những 
bộ Tứ thư, Ngũ kinh được các nhà Nho 
hay đọc, ông đọc rất nhiều bộ kinh Phật 
giáo. Dòng họ nhà ông vốn có chỗ thân 
tình với họ Nguyễn Doãn, Nguyễn Văn ở 
làng Keo nên lúc trẻ Nguyễn Hữu Cương 
hay đàm đạo văn chương luyện võ cùng 
trai tráng làng Keo (xã Duy Nhất, huyện 
Vũ Thư). Qua những lần gặp gỡ, ông học 
các thế võ môn Thiếu Lâm rất nhanh, đặc 
biệt qua các võ sĩ làng Keo truyền thụ kỹ 
năng luyện công phu. Dịp hội xuân và lễ 
hội mùa thu, Nguyễn Hữu Cương cùng 
trai làng Keo biểu diễn võ thuật và thi đấu 
roi - một hình thức đấu võ gậy rất độc đáo. 

Ngày mồng 4 tết xuân Bính Tí (1876) 
niên hiệu Tự Đức, lúc đó Nguyễn Hữu 
Cương mới 22 tuổi. Sau khi biểu diễn 
xong bài Hoa Mai Quyền tại lễ hội chùa 
Keo, các bô lão trong làng mời Nguyễn 
Hữu Cương viết bức thư pháp đại tự để 
dân làng làm bức hoành phi tiến cúng 
lên chùa. Ông mạn phép thưa rằng: Hôm 
nay học trò chưa chuẩn bị bút nghiên mà 
chỉ cùng bạn võ biểu diễn vài thế góp vui 
cùng lễ hội. Nay dân làng thỉnh viết đại tự, 
học trò nhờ các bác kiếm mấy đấu gạo và 
tàu lá cau giúp học trò.

Mọi người cùng cười ồ lên chưa hiểu 
chàng thư sinh cần mấy đấu gạo làm gì?

Nguyễn Hữu Cương nhờ các cụ lấy 
giấy bản trải rộng ra chiếu giữa tòa giá 
roi. Ông khéo léo bó tàu lá cau thành 
chiếc bút chổi. Tiếp đó ông trải đều gạo 
khắp mặt giấy. Ông dùng chiếc bút chổi 
vận bút trên mặt giấy phủ gạo, nét bút đi 
qua để lại khoảng trống chính nét chữ cần 
viết. Khi viết xong, bốn chữ “Lý Thế Quốc 
Sư” bằng chữ Hán hiện ra với bút pháp 
rất phóng khoáng. Ông dùng bút nhỏ lâm 
thiếp theo đường bút chổi trên mặt giấy 
và trao lại tận tay cụ hội chủ trong làng để 
nhờ thợ làm bức hoành phi. 

Thời gian trôi qua, mãi đến Mậu Ngọ 
niên hiệu Khải Định (1918) bà con làng 
Keo và một người quê Hành Thiện công 
đức làm được bức hoành phi. Nét bút tài 
hoa của Nguyễn Hữu Cương lúc này mới 
được chạm khắc trên gỗ hoa văn nền gấm 
thếp vàng. 

Ngày nay du khách về thăm chùa Keo 
cùng chiêm ngưỡng đại tự “Lý Thế Quốc 
Sư” được treo chính giữa tòa giá roi để 
hiểu thêm câu chuyện danh nhân quê lúa 
- nhà nho yêu nước Nguyễn Hữu Cương.

NGUYỄN HỮU CƯƠNG

Nhà nho yêu nước, văn võ song toàn
Nguyễn Hữu Cương sinh năm Ất Mão, niên hiệu Tự Đức thứ 8 (1855). Ông là con cả của Án sát 
Nguyễn Mậu Kiến, người làng Động Trung, phủ Kiến Xương, nay là xã Vũ Trung (Kiến Xương).

Xã Vũ Trung (Kiến Xương).

Du khách chiêm ngưỡng bức hoành phi “ Lý Thế Quốc Sư “ do cụ Nguyễn Hữu Cương thủ bút tại di tích 
quốc gia đặc biệt chùa Keo.

Người Thái Bình
Đất Thái Bình
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KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỊ XÃ (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH (2004 - 2024)

MINH NGUYỆT

Tháng năm cứ thế vội qua đi, con 
người và cuộc sống cũng đổi khác 
nhiều, chỉ có kỷ niệm là vẫn còn 

vẹn nguyên như thế... Tròn bảy thập niên 
từ ngày giải phóng thị xã nhưng ký ức 
của một thời hoa lửa hào hùng vẫn vẹn 
nguyên trong trái tim của quân và dân 
thành phố Thái Bình. Với tinh thần “Tất 
cả để kháng chiến, tất cả để chiến thắng”, 
Thị ủy đã lãnh đạo nhân dân triệt để thực 
hiện tiêu thổ kháng chiến. Trong hơn 4 
năm kháng chiến chống thực dân Pháp, 
thị xã đã kết hợp việc xây dựng cơ sở nội 
thị với cơ sở ngoại thị, kết hợp chặt chẽ 
giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ 
trang; cùng quân dân trong tỉnh đưa cuộc 
kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Giải 
phóng thị xã Thái Bình ngày 30/6/1954 
không chỉ đóng góp vào thắng lợi trong 
cuộc kháng chiến tại địa phương, mà quân 
dân thị xã còn đóng góp vào bài học kinh 
nghiệm xây dựng cơ sở, đấu tranh trong 
lòng địch. Tại hội nghị chiến sĩ thi đua 
toàn quốc năm 1952, Bác Hồ tặng cờ thêu 
8 chữ vàng “Quân dân một lòng tiêu diệt 
quân địch” cho Đảng bộ và nhân dân thị 
xã Thái Bình. Sau hòa bình lập lại, Đảng 
bộ và nhân dân thị xã đã tập trung khôi 
phục lại kinh tế, hàn gắn vết thương chiến 
tranh; cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
tiểu thương, thợ thủ công và công thương 
tư bản tư doanh; thực hiện thắng lợi kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965). 
Những thắng lợi giành được trên các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an 
ninh - quốc phòng đã tạo ra những điều 
kiện vững chắc để Đảng bộ và nhân dân 
thị xã tiếp tục đối phó với hai cuộc chiến 
tranh phá hoại của giặc Mỹ xâm lược: 
1965 - 1968 và 1972. Với truyền thống cách 
mạng kiên cường, Đảng bộ và nhân dân 
thị xã vừa phòng, chống, đánh trả máy 
bay địch vừa phải duy trì phát triển sản 
xuất, xây dựng hậu phương vững chắc, 
chi viện cao nhất sức người, sức của cho 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
Hình ảnh những thanh niên tuổi mười 
tám, đôi mươi nghe tiếng “Tổ quốc gọi tên 
mình” đã xếp bút nghiên, tạm biệt giảng 
đường đại học với bao mơ ước cháy bỏng 
của tuổi xuân xanh, “xẻ dọc Trường Sơn 
đi cứu nước” xông pha vào chiến trường 
miền Nam, lập nên chiến công hiển hách, 
góp phần giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước (30/4/1975).

Thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 
tròn 70 năm ngày giải phóng thị xã. Bảy 
thập niên đã qua, cũng là chặng đường 
dài thị xã vươn lên trở thành thành phố. 
Một đô thị lớn đang từng ngày “thay da 
đổi thịt”, vóc dáng thành phố hiện đại, 
văn minh đã hình thành. Ông Đoàn Vĩnh 
Bảo, Bí thư Chi bộ 5, phường Bồ Xuyên, 

gần 80 tuổi chia sẻ: Thị xã Thái Bình 
trước năm 1975 chỉ có một số con đường 
như: Lê Lợi, Bồ Xuyên, Trần Hưng Đạo, 
Lý Thường Kiệt... Lúc bấy giờ là thời kỳ 
bao cấp nên mọi thứ đều khó khăn, thiếu 
thốn. Buôn bán của người dân thị xã chỉ 
chiếm khoảng 10%. Phần lớn là mua bán 
quốc doanh, buôn bán tư nhân rất hạn 
chế. Người dân, cán bộ đều tận dụng ngôi 

nhà của mình để chăn nuôi, trồng rau cải 
thiện cuộc sống.

Giờ đây, ai cũng cảm nhận thành phố 
đang trở mình lớn lên từng ngày, nhưng 
ẩn sâu trong lòng nó là cả một quá khứ 
thăng trầm. Không ai quên khu vực Xí 
nghiệp cơ khí Đoàn kết Thái Bình nay đã là 
chung cư Damsan đường Trần Hưng Đạo, 
hay khu tập thể 4, 5 tầng cũ đang dần hiện 

hữu với tòa nhà thương mại cao tầng. 20 
năm trước, phía Tây Nam thành phố chỉ 
là những cánh đồng lúa mênh mông; giờ 
đây là các khu công nghiệp: Phúc Khánh, 
Nguyễn Đức Cảnh, nhiều khu phố, khu 
dân cư mọc lên sầm uất. Trong ký ức của 
bà Lương Thị Loan, tổ 7, phường Trần 
Hưng Đạo thì được ra rạp xem phim đối 
với những thanh niên ở thời bao cấp như 
bà là những ký ức vô cùng đẹp. Bà Loan 
cho biết: Để cầm được trên tay chiếc vé 
xem phim thời bao cấp là cả một hành 
trình dài chứ không đơn giản là đến rạp 
mua vé xem luôn như bây giờ. Thứ nhất 
phải được phân phối, thứ hai phải có người 
thân quen, thứ ba phải có một thành tích 
nhất định nào đó thì mới được phân phối 
vé để đi xem phim. Còn theo anh Nguyễn 
Văn Chiến, tổ 1, phường Trần Lãm: Tôi 
sinh ra, lớn lên ở thành phố này khi còn 
là một thị xã tiêu điều với một vài dãy 
phố, những con đường heo hút, những 
công trình lịch sử để lại bị chiến tranh tàn 
phá, không còn nguyên vẹn. Thế hệ người 
trẻ chúng tôi ngày đó được sinh ra và lớn 
lên khi đất nước đã hòa bình nhưng cũng 
đã chứng kiến một phần cuộc sống thiếu 
thốn, vất vả, nhọc nhằn của người dân thời 
kỳ bao cấp. Trong ký ức, những địa danh 
mộc mạc hằn sâu trong nỗi nhớ của chúng 
tôi với những đường phố xưa, từ cầu Bo rồi 
qua Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, 
qua cầu Quyết Tiến, cầu Máy Miến, cầu 
Nề, cầu Lương thực. Rồi, xóm Bờ hồ, lò vôi 
bà Đội Thủy, sông Đoan Túc, sông Kỳ Bá...

Đi qua khó khăn bằng sự nỗ lực, kiên 
cường vốn có, cứ thế thị xã Thái Bình nhỏ 
bé mà anh hùng đã vươn mình trở thành 
một thành phố trẻ. Những gian khổ ngày 
qua đã trở thành quá khứ lịch sử. Những 
công trình hiện đại mọc lên, phố xá tấp 
nập xe cộ. Nhịp sống mới no ấm, hạnh 
phúc, văn minh đang bừng lên trong mỗi 
phố phường, trong mỗi căn nhà và rạng 
ngời trên gương mặt mỗi người, tươi trẻ! 
Hai mươi năm thành phố, hai mươi năm 
của công cuộc trở mình, lớn dậy đầy tự 
hào, tràn đầy sức sống, đang bước những 
bước đi đầy vững chắc cùng đất nước 
phát triển.

Thị xã trong trái tim 
cư dân đô thị
Năm 2024 đánh dấu mốc son thành phố Thái Bình tròn 20 năm xây dựng và phát triển nhưng đến 
hôm nay không ít người dân “gốc” thành phố vẫn còn quen gọi với cái tên thân thương “thị xã Thái 
Bình”. Ký ức ấy, thói quen ấy cũng là những kỷ niệm về một thời khốn khó, để chứng kiến một 
thành phố trẻ hôm nay đang mạnh mẽ vươn mình.

Khu tập thể 4, 5 tầng trước đây...

... đang được chỉnh trang với các tòa nhà cao tầng hiện đại.
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“Sơn cháy” giàu lòng nhân ái
Chúng tôi gặp lại CCB Phạm Ngọc Sơn, xã Phú Châu 

(Đông Hưng) đúng lúc ông đang tân trang cho chiếc xe để 
chuẩn bị cùng đồng đội đón hài cốt liệt sĩ về an táng tại 
nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Minh (Hưng Hà). 

tình với phong trào hội, vượt qua khó khăn trong cuộc 
sống vươn lên làm giàu chính đáng. Đi thanh niên xung 
phong năm 1964 và được đơn vị cử đi học lái xe ở Trung 
Quốc rồi về phục vụ tại Đoàn xe 4, Binh trạm 16, Đoàn 
559, CCB Trần Xuân Mậu không thể nào quên những 
ngày cùng đoàn xe “không kính” vượt dãy Trường Sơn 
huyền thoại, chở lương thực, vũ khí, con người ra tiền 
tuyến. CCB Trần Xuân Mậu chia sẻ: Mỗi chiến sĩ lái xe 
trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại chỉ được phụ 
trách một tuyến đường nhất định. Tôi được đơn vị phân 
nhiệm vụ làm chiến sĩ lái xe khu vực đường 20 quyết 
thắng (thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình). Ban ngày thì 
chúng tôi nghỉ, đêm xuống thì bắt đầu đi, có những khúc 
cua xe tải chỉ vừa vặn với đường đi, trời tối lại không 
được bật đèn, thế nhưng với kinh nghiệm, bản lĩnh của 
người lính Cụ Hồ, chúng tôi đã vận chuyển thành công 
hàng trăm chuyến hàng, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến 
sĩ vào chiến trường miền Nam an toàn. Gian khổ nhất 
là những lúc máy bay Mỹ ném bom phá hoại, có tuyến 
đường chỉ dài 40km nhưng chúng tôi bị tắc đến cả tuần, 
anh em lái xe lại đưa xe đi ngụy trang rồi cùng các chiến 
sĩ công binh tham gia lấp hố bom, trả mặt bằng thông 
thoáng cho phương tiện đi lại.

Sáng mãi truyền thống 
BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN

Chiến tranh đã lùi xa nhưng với những cựu chiến binh (CCB) chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền 
thoại thì đó vẫn là những ký ức không thể nào quên. Trở về từ chiến trường khốc liệt, những người lính Trường Sơn năm xưa giờ đây 
lại tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, cần mẫn vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, khẳng định bản lĩnh trong 
phát triển kinh tế, xây dựng phong trào, hoạt động của địa phương phát triển.

Nhiều năm qua, CCB Phạm Ngọc Sơn luôn là người 
trách nhiệm với công tác hội, nhiệt tình giúp đỡ những 
hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí 
Minh trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về nhà 
ở, trao quà dịp lễ, tết. Từ năm 2015 đến nay, ông cùng 
các thành viên trong Xí nghiệp Vận tải 27/7 Đông Hưng 
đã giúp đỡ 5 hội viên nghèo xây dựng nhà tình nghĩa với 
mức hỗ trợ bình quân 60 triệu đồng/căn. Hàng năm, ông 
tổ chức trao hàng trăm suất quà cho hội viên CCB nghèo 
ở các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, ông cùng các 
thành viên trong Xí nghiệp tạo việc làm cho gần 200 lao 
động với thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/
tháng. CCB Phạm Ngọc Sơn tâm sự: Trong tỉnh hiện nay 
còn rất nhiều CCB có cuộc sống khó khăn cần được giúp 
đỡ. Bản thân tôi khi cuộc sống gia đình đã ổn định, tôi 
luôn muốn làm một điều gì đó giúp đồng đội vơi bớt khó 
khăn, vươn lên trong cuộc sống. Vì vậy, tôi đã lấy tên 
Xí nghiệp Vận tải 27/7 để nhắc nhở mình cần quan tâm 
đến các thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách 
mạng. Những năm qua, hoạt động của Xí nghiệp gắn liền 
với gia đình các hội viên, chúng tôi không chỉ tạo điều 
kiện giúp các thân nhân CCB có việc làm mà còn đào tạo 
nghề miễn phí giúp họ ổn định cuộc sống. Một phần kinh 
phí thu được cũng được các thành viên trong Xí nghiệp 
trích lại để dành cho công tác nghĩa tình đồng đội, phúng 
viếng hội viên qua đời, thăm hỏi hội viên ốm đau và hỗ 
trợ gia đình thân nhân liệt sĩ.

Nỗ lực vươn lên
Nhắc đến CCB Trần Xuân Mậu, Chủ tịch Hội Truyền 

thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh phường Phú 
Khánh (thành phố Thái Bình), nhiều hội viên CCB trên 
địa bàn phường nhận xét ông là người trách nhiệm, tận 

Cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn chuẩn bị để đưa đón hài cốt liệt sĩ 
về quê nhà an táng.

Mô hình kinh doanh tổng hợp của cựu chiến binh Trần Xuân Mậu 
cho thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng cựu chiến binh Trần Mạnh Bảo vẫn 
miệt mài làm việc, chung sức xây dựng phong trào của Hội Truyền 
thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Vũ Thư.

Trở về với đời thường, CCB Trần Xuân Mậu tham gia 
hoạt động tại địa phương, mở cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ 
nghệ và kinh doanh giày, dép, tạo việc làm cho 10 lao 
động thường xuyên với thu nhập bình quân từ 7 - 10 triệu 
đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí, mô hình phát 
triển kinh tế của ông thu về từ 200 - 300 triệu đồng/năm. 
Ông trích một phần lợi nhuận thu được để làm công tác 
tình nghĩa, giúp đỡ các hội viên CCB có hoàn cảnh khó 
khăn, hỗ trợ kinh phí để các gia đình nghèo đưa đón hài 
cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Từ năm 2018  đến năm 2023, 
CCB Trần Xuân Mậu đã ủng hộ kinh phí trồng cây xanh, 
cung cấp nhiều thông tin liệt sĩ cho các cơ quan chức 
năng, tổ chức truy điệu và an táng cho 2 liệt sĩ. Những 
việc làm của ông được cấp ủy, chính quyền phường Phú 
Khánh ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Bảo làm kinh tế giỏi
CCB Trần Mạnh Bảo, xã Hòa Bình (Vũ Thư) là một 

trong những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, 

được các hội viên đánh giá rất tâm huyết, trách nhiệm 
với phong trào, hoạt động của Hội Truyền thống Trường 
Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Vũ Thư. Năm 2015, sau 
khi nghỉ công tác, ông thành lập Công ty TNHH Xây dựng 
và Sản xuất thương mại Bảo Minh đồng thời mở cửa hàng 
kinh doanh xe đạp điện và làm dịch vụ tư vấn du học, 
giới thiệu việc làm. Với mô hình của mình, CCB Trần 
Mạnh Bảo thu nhập 300 - 500 triệu đồng/năm, ông cũng 
dành một phần kinh phí cho hoạt động nghĩa tình đồng 
đội. Ông cho biết: Những ngày tháng chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại 
đã tôi luyện cho tôi bản lĩnh vững vàng, “chất thép” của 
người lính công binh. Trở về đời thường, dù có khó khăn 
đến mấy tôi cũng cố gắng vượt qua và đạt được thành 
công. Bản thân tôi luôn bảo ban con cháu lao động, học 
tập để trở thành công dân có ích cho xã hội, các cháu 
cũng rất ngoan ngoãn làm theo.

Với cương vị Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường 
Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Vũ Thư, ông cùng các 
hội viên trong Ban Chấp hành Hội vận động các nhà hảo 
tâm xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 240 
triệu đồng; mỗi năm trao từ 200 - 230 suất quà cho hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp tổ chức khám 
sàng lọc ung thư miễn phí cho hơn 500 hội viên trên địa 
bàn huyện. Bản thân ông đã trích hàng trăm triệu đồng 
ủng hộ các hoạt động tình nghĩa của Hội, được Trung 
ương Hội và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ 
Chí Minh tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

*
*    *

Những người lính như ông Sơn, ông Mậu hay ông 
Bảo từng cống hiến cả thanh xuân để cùng toàn quân 
ta xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Giờ đây khi về với 
đời thường, họ tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương 
phát triển, xứng đáng với hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ 
Hồ, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệt tình 
với phong trào địa phương, được cấp ủy, chính quyền, 
nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, là tấm gương sáng để 
thế hệ trẻ học tập và noi theo.

KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959 - 19/5/2024)
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Trong đền Đồng Xâm, xã Hồng Thái (Kiến Xương) còn bức hoành phi tối cổ ghi: “Khai quốc đại đế”. 
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện làng Đồng Xâm là địa danh cổ, nơi dấy binh của Triệu Đà, Lý Bôn, 
Lưu Bang chống lại nhà Hán, Tần và cũng là đất Bái (Thái Bình). Đất này ở vùng đầm nước, cửa sông 
chắc chắn có liên hệ tới truyền thuyết về cuộc kháng chiến của Triệu Việt Vương dựa vào chốn đầm 
lầy mà chống giặc, trong đó có đoạn kể về khởi nghĩa của vua Triệu ở vùng đầm lầy. Theo các tài liệu 
nghiên cứu khẳng định, đầm Vông chính là nơi khởi nghĩa của Triệu Vũ Đế ở Đồng Xâm (Sâm, hay 
Đường Thâm).

BÁI ĐỨC KHAI CƠ

Sử cũ chép: “Triệu Vũ Đế được vua 
nhà Hán giao cho một chiếc búa 
sắt “Thiết Việt”, giao cho cai quản 

địa phận Giao Châu, lỵ sở đóng ở Quảng 
Đông sau đó đi tuần hành, xem xét công 
việc của bộ thuộc các nơi, đến xã Đường 
Thâm, Đế lấy con gái nhà họ Trình làm 
vợ. Khi Đế chết dân lập đền thờ, chiếc búa 
sắt cũng được thờ ở đấy”.

Theo các tài liệu khảo cứu, ở làng 
Đồng Xâm có một ngôi đền cổ, nơi thờ 
Triệu Đà. Nhiều tài liệu nghiên cứu cho 
rằng, Triệu Đà là người xưng Nam Việt 
Đế, lập nên nước Nam Việt huy hoàng 
trong sử Việt. Tương truyền, làng Đường 
Thâm (sau đổi thành Đồng Xâm) là quê 
vợ của Triệu Vũ Đế, bà Trình Thị Hoàng 
hậu, thôn nữ xinh đẹp của Đường Thâm. 
Truyền ngôn rằng, bản ấp xưa có người 
con gái họ Trình tên gọi là Lan Nương 
nhan sắc chim sa, cá lặn. Một ngày Triệu 
Đà đi tuần thú phương Nam vừa gặp 
Nương đã đem lòng yêu say đắm bèn 
xin Trình Công cưới làm vợ, Trình Công 
thuận cho. Về sau, Triệu Đà làm vua, 
phong Trình Lan Nương làm hoàng hậu. 
Nhiều công trình đền, miếu đều do Trình 
Lan Nương gia công tu bổ, bà còn để lại 

Một số tài liệu khảo cứu cho rằng, vào thế 
kỷ I (trước Công nguyên), ở vùng cửa sông 
Trà Lý (Bạch Lãng) có một doi đất nhô lên 
như hòn đảo, dân gian gọi là Vông. Nghiên 
cứu sau này cho biết, chữ Vông chính xác 
hơn phải là “vồng” hay “giồng”, chỉ giồng 
đất nổi ở nơi cửa sông.

Làng Đồng Xâm (có tài liệu ghi Đồng 
Sâm) cũng không sai “chính tả” bởi theo 
nghiên cứu, chữ Nho (Hán) có nghĩa là 
“cây vông quý”. Nhiều học giả Hán Nôm 
không đồng tình với cách gọi “Sâm” và 
phiên nghĩa trên bởi nghĩa của tên địa 
danh “Đồng Sâm” dịch ra rất tối ý. Một 
nghiên cứu khác cho rằng “Đồng Sâm” 
thực ra là tên ghi phiên thiết của từ nôm 
là Đầm. Vùng đất này thời xưa từng là cửa 
sông, có lẽ là một khu vực đầm phá rộng, 
có hòn đảo nhô lên ở giữa.

Đương thời, cố dịch giả Vũ Đình Ngạn 
(quê xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương) có 
cho tôi xem câu đối tối cổ ở đền Đồng 
Xâm: “Viêm Giao sáng thủy dư đồ, bảo 
long phụ tiên mẫu chi tử tôn, đồng đại 
Hán thời song đế quốc/Thích lý ngật thành 
cung khuyết, tụy Trà hải Đồng giang chi 
linh tú, diệc Phan Ngung ngoại nhất thần 
kinh”. Theo bản dịch của cụ, ta hiểu như 
sau: “Khởi sáng cơ đồ chốn Viêm Giao, cha 
Rồng mẹ Tiên che chở cháu con, ngang thời 
nhà Hán hai đế quốc/Lập nên cung quán 
nơi quê ngoại, sông Vông biển Trà tụ họp 
linh tú, cùng ngoài Phiên Ngung một kinh 
thành”. Cố dịch giả cho biết thêm, tên gọi 
trước đây của làng Đồng Xâm là Đường 
Thâm, đọc phiên thiết theo Hán tự là chữ 
Đầm. Điều này xác nhận thêm khả năng 
tên gọi Nôm của vùng này thời kỳ trước 
là xứ Đầm.

Mở rộng địa bàn nghiên cứu, cách 
làng Đồng Xâm không xa là đình Luật 
Ngoại thuộc xã Quang Lịch (Kiến Xương). 
Trong ngôi đình cổ này có đôi câu đối: 
“Thu nguyệt kỷ thương tang Nam Việt, Bắc 
Lương thiên cổ sự/Bài giang dư tố tiết tiền 
Trưng hậu Triệu nhất lưu nhân”. Cũng 
bản dịch do cố dịch giả Vũ Đình Ngạn, 
cho biết: “Trăng thu trải cuộc bể dâu, 
phía Nam nước Việt, phía Bắc giặc Lương, 
ghi ngàn đời sử/Sông Bài nổi gương tiết 
nghĩa, trước Bà Trưng sau Bà Triệu, cùng 
một bậc người”. Sông Bài ở Luật Ngoại có 
liên quan mật thiết gì tới đất Bái (Đường 
Thâm), câu trả lời vẫn còn để ngỏ? Sự 
thật, Triệu Đà lấy vợ là Trình Thị Hoàng 
hậu, quê làng Đường Thâm, thuộc đất 
Bái (Thái Bình). Tại đây, Triệu Đà dựng 
cờ khởi binh chống nhà Tần - Hán từ 
vùng đầm nước Vông (Đường Thâm), 
thành khai cơ, kiến quốc Nam Việt. Sau 
này, Bái Công Lưu Bang, còn gọi là Lý 
Bôn (hay Lý Bí), người đất Bái (Thái Bình) 
cũng khởi binh chống giặc Lương xâm 
lấn bờ cõi Vạn Xuân.

nhiều ruộng đất cho dân lo việc hương 
đèn, sửa chữa đền miếu. Hoàng hậu qua 
đời, dân làng lập miếu thờ.

Nhiều tài liệu khảo cứu của các nhà 
nghiên cứu lịch sử, văn hóa và theo 
sách “Kiến Xương xưa và nay” cho thấy, 
làng Đồng Xâm (có tài liệu ghi là Sâm) 
xưa còn gọi là Đường Thâm, huyện Chân 
Định, phủ Kiến Xương. Đất làng Đường 
Thâm đã có hơn 2.000 năm lịch sử, xã 
Đường Thâm xưa là một hòn đảo nổi 
lên trên mặt biển (đảo nhỏ có tên là đảo 
Vông, nay vẫn còn dấu tích tên chợ Vông, 
sông Vông). Những địa danh trên gợi cho 
các nhà nghiên cứu suy xét về mối tương 
quan dữ liệu lịch sử với cuộc khởi nghĩa 
của Triệu Đà trên đất Bái (sau phiên nghĩa 
là Thái Bình), những địa danh ở đây có thể 
được hiểu nghĩa như chữ “Kiến Xương”, 
theo chiết tự chữ Nho “Kiến” là tạo lập 
nền tảng, “Xương” là vinh hoa. Theo cách 
hiểu này, Kiến Xương đồng nghĩa tương 
ứng với “khai cơ”, điều được khắc ghi tại 
các văn tự cổ về Triệu Vũ Đế ở đền Đồng 
Xâm, các văn tự này đều nhắc tới “Đức 
Khai Cơ”. Thông qua dịch các văn tự cổ, 
hậu thế hiểu tiền nhân muốn nhắc tới 
“công nghiệp” của Triệu Vũ Đế, người 
đã gây dựng nền tảng quốc gia Nam Việt 
vững chắc. Giới nghiên cứu sử học cũng 
đề cập đến hai từ “Chân Định”. Theo các 

tài liệu khảo cứu, Chân Định là tên quê 
của Triệu Đà theo nhiều tài liệu cổ sử ghi 
chép. Các nghiên cứu đồng thuận là Triệu 
Đà là người Việt, bởi “Chân Định” là địa 
danh thời Tần ở Nam Việt, đất Hà Bắc 
của Trung Quốc không có tài liệu sử học 
nào ghi. Đồng nghĩa với việc các sách cổ 
khẳng định tỉnh Hà Bắc, Trung Hoa không 
có tên huyện Chân Định.

Còn địa danh Thái Bình, các nghiên 
cứu khảo tả cho rằng, Thái Bình là chữ 
ghi phiên thiết của âm Bái. “Bái” cũng là 
nơi Lý Nam Đế (Lý Bí) dựng cờ khởi nghĩa 
chống giặc Lương. Hiện tại, ở Thái Bình 
còn rất nhiều di tích liên quan đến Lý 
Nam Đế, như làng Cổ Trai, xã Hồng Minh 
(Hưng Hà); làng An Để, xã Hiệp Hòa (Vũ 
Thư); chùa Hưng Quốc, xã Thụy Hải, làng 
An Cố, xã  An Tân  (Thái Thụy)... Lý Bí 
dựng cờ khởi nghĩa ở đất Bái (Thái Bình), 
địa danh được các nhà nghiên cứu sử học 
cho rằng chính là Bái Công Lưu Bang, 
người đã lãnh đạo nhân dân đất Bái khởi 
đầu cuộc khởi nghĩa kháng Tần thắng lợi 
trong lịch sử.

Các tài liệu nghiên cứu về Hoàng hậu 
Trình Thị ở Đồng Xâm và các đền miếu 
thờ bà, trong đó các địa danh “đảo Vông, 
sông Vông” được cho là từ tên gọi nơi có 
nhiều cây Vông, mà chiết tự chữ Hán ghi 
là Đồng, sau đọc chệch thành Đồng Xâm. 

Chuyện về chiếc búa sắt của Triệu Đà được thờ ở đền Đồng Xâm, xã Hồng Thái (Kiến Xương) khiến 
cho giới nghiên cứu sử học trong và ngoài nước tốn nhiều giấy mực; tuy nhiên, sự hiện hữu của 
chiếc búa sắt là “lời tự sự” của quá khứ, một sự thật hiển hiện về Triệu Vũ Đế.

Sông Vông, đầm Vông, Đường Thâm, Đồng Xâm - địa danh lịch sử gắn liền với công cuộc khai cơ, lập quốc của các bậc tiền nhân. 
Trong ảnh: Đua thuyền trong lễ hội Đầm Vông, Đồng Xâm.

QUANG VIỆN
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TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG MINH SƠN                                                   PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA                                              THƯ KÝ TÒA SOẠN: VŨ NGUYÊN BÌNH 
CHẾ BẢN TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

ĐẶNG ANH

Ngày 18/5, tại Bảo tàng Hồ Chí 
Minh (Hà Nội), Báo Thiếu niên 
Tiền phong và Nhi đồng phối 
hợp với Vụ Giáo dục chính trị 

và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết, trao 
giải cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu 
nhi với Bác Hồ” năm học 2023 - 2024. 
Vượt qua hàng trăm nghìn tác phẩm dự 
thi trên cả nước, em Phạm Thảo Phương, 
học sinh lớp 7A4, Trường THCS Trần Phú 
(thành phố Thái Bình) đã xuất sắc giành 
giải đặc biệt.

“Công trình” hơn 200 trang
trình bày công phu, sáng tạo, logic
Sở dĩ gọi tác phẩm dự thi của em Phạm 

Thảo Phương là “công trình” bởi tác phẩm 
của em dày hơn 200 trang được trình bày 
công phu, sáng tạo và rất logic bao gồm 
nhiều bài viết tìm hiểu về Bác Hồ, bộ sưu 
tập hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, các bài 
thơ, văn đặc sắc thiếu nhi viết về Bác. Đặc 
biệt, trong tác phẩm có nhiều bài học cuộc 
sống về việc học tập, làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được 
Thảo Phương đúc kết từ chính những câu 
chuyện của bản thân, gia đình, nhà trường 
và thực tế xã hội.

Thảo Phương chia sẻ: Ngay khi nhà 
trường phát động cuộc thi vào cuối tháng 
12/2023, em đã trình bày ý tưởng của mình 
với cô giáo chủ nhiệm và bố mẹ về một tác 
phẩm về Bác. Trước khi bắt tay vào thực 
hiện, bố đã nói với em rằng con hãy nhớ 
lại những suy nghĩ của Bác Hồ trước khi 
Người viết, đó là viết cho ai, viết để làm gì 
và viết như thế nào. Trả lời được câu hỏi 
đó thì bài viết của con sẽ đạt được đúng 
mục đích của cuộc thi và có tính thực tiễn 
cao. Đúng như lời nhắc nhở của bố, trước 
hết em đã chắt lọc cho mình những tư liệu 
quý giá làm cẩm nang học tập cho bản 

thân. Em thiết nghĩ mỗi bài nói, bài viết 
của Bác, mỗi tác phẩm của Bác, về Bác 
hay mỗi mẩu chuyện kể về Bác... đều chứa 
đựng trong đó những giá trị về tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không chỉ dừng lại ở những tư liệu quý 
giá về Bác Hồ, trong bài dự thi của Phạm 
Thảo Phương có rất nhiều hình ảnh, câu 
chuyện của bản thân, gia đình, nhà trường 
về những việc làm tốt đẹp, mang ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc. Hơn nữa, còn có những 
bài thơ ngắn do em tự sáng tác từ năm lớp 
2 nói về công ơn của cha mẹ, thầy cô đưa 
vào bài dự thi như một minh chứng cho 
việc học và làm theo Bác của em. Một điều 
đặc biệt mang tính thuyết phục cao đó 
là hơn 1.300 chữ ký của học sinh Trường 
THCS Trần Phú thể hiện quyết tâm thực 
hiện tốt “Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, 
nhi đồng”. Thảo Phương chia sẻ: Trong 
quá trình tìm hiểu tư liệu cho cuộc thi, em 
luôn tâm niệm về lời dạy, lời căn dặn của 

Bác đó là “Một tấm gương sống còn giá trị 
hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. 
Chính vì thế, em đã trình bày ý kiến đề 
xuất với cô giáo chủ nhiệm lớp, Ban Giám 
hiệu nhà trường để vận động các bạn học 
sinh toàn trường ký quyết tâm ra sức thi 
đua phấn đấu thực hiện tốt “Năm điều Bác 
Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng” và lời nhắn 
gửi của Bác Hồ kính yêu. Đó cũng chính 
là nội dung phần việc mà em cảm thấy ý 
nghĩa nhất để em và các bạn góp phần nhỏ 
bé của mình thực hiện tốt lời dạy của Bác 
Hồ kính yêu.

Lan tỏa tình cảm, lòng kính yêu Bác
Ông Phạm Đức Diệu, bố của Phạm 

Thảo Phương cho biết: Hiện tôi đang công 
tác tại Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh. Với tính chất công việc 
và tấm lòng kính yêu Bác, ngay từ lúc con 
còn nhỏ tôi đã thường xuyên kể cho con 
nghe những câu chuyện về Bác. Qua đó 

Phạm Thảo Phương giành giải đặc biệt 
cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ”

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Trân trọng!

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục 
nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn,  thơ, 
truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong 
và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn 
Công Liêm, Thúy Mai (thành phố Thái Bình); Bùi 
Minh Khang, Đặng Văn Toán, Đặng Văn Toàn 
(Đông Hưng); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); 
Nguyễn Thanh, Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Cao 
Bá Khoát (Vũ Thư); Thành Đô, Văn Dũng (Bộ 
CHQS tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Hồng 
Thắm, Thu Hường (Đài TTTH Tiền Hải); Mạnh 
Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Nguyễn Văn 
Chiến (Tạp chí Xây dựng Đảng tại Tây Nguyên); 
Thạch Bích Ngọc (Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh); Lê Việt Hùng (Hải Phòng); Nguyễn 
Chí Ngoan (Kiên Giang); Trần Văn Thiên, Nguyễn 
Ngọc Minh Anh (Thành phố Hồ Chí Minh); Trần 
Văn Hợi (Hà Nam); Nguyễn Ánh Nguyệt (Tạp chí 
Cửa biển); Nguyễn Hồng Quang (Hà Giang); Lê 
Hứa Huyền Trân, Nguyễn Đình Thu (Bình Định); 
Lê Thị Kết (Hà Nội); Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh); 
Trần Kế Hoàn (Nam Định); Linh Châu (Hà Tĩnh); 
Hoàng Mai Hanh (Bắc Ninh); Tịnh Bình (Tây 
Ninh)...

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) và những ngày kỷ 
niệm trong tháng 5, CTV Bùi Minh Khang có bài 
thơ “Bài ca Bác Hồ”; CTV Trần Văn Thiên có 
tản văn “Hương sen tỏa ngát tháng 5”; CTV Lê 
Thị Ngọc Nữ có bài: “Nỗi nhớ tháng 5”; “Nghĩ về 
Bác”, “Đền thờ Bác”; CTV Đặng Thị Ước có bài 
“Về thăm quê Bác”; CTV Nguyễn Đình Thu có 
bài “Ông tôi noi gương Bác Hồ”; CTV Hoàng Mai 
Hanh có bài “Chiều tháng 5”...

Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 
và tuần lễ quốc gia không thuốc lá, CTV Thạch 
Bích Ngọc có bài “Khói thuốc lá - nguy hiểm và 
độc hại khôn lường”; CTV Trịnh Viết Hiệp có bài 
“Bực bội với những người vừa hút thuốc lá vừa 
điều khiển phương tiện tham gia giao thông”... 
Viết cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 
1/6, CTV Đặng Văn Toán có nhiều bài thơ: “Đợi 
bà”, “Mưa bốn mùa”, “Hè đến”, “Xin bớt nắng”, 
“Gọi gió”...; CTV Nguyễn Hồng Quang có bài “Cô 
giáo bản em”, “Về thăm bà”; CTV Ngọc Tuyền có 
bài “Lời ru của mẹ”...

Hướng tới kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí 
cách mạng Việt Nam 21/6, CTV Cao Bá Khoát có 

bài “Kỷ niệm của tôi”. Ngoài ra, các CTV còn gửi 
cộng tác thơ, tản văn ở nhiều chủ đề khác như 
CTV Nguyễn Tường Thuật có thơ “Quê tôi châu 
thổ sông Hồng”, “Niềm vui mùa gặt”; CTV Đặng 
Văn Toàn có bài “Hương lúa hương đồng”; CTV 
Nguyễn Chí Ngoan có truyện ngắn “Bão ở xóm 
Trâm Bầu”; CTV Lê Hứa Huyền Trân có truyện 
ngắn “Giả vờ”; CTV Thúy Mai có bài: “Mẹ”, 
“Trung tâm Điều dưỡng người có công”, “Nữ 
doanh nhân”; CTV Trần Kế Hoàn có thơ “Chào 
cờ ở Trường Sa”, “Đứng giữa câu ca”...

Các tin, bài thời sự trong tỉnh, tiêu biểu CTV 
Lương Thế Lộc có tin: Nhân dịp Đại lễ Phật đản 
- Phật lịch 2568, dương lịch 2024, đoàn công tác 
Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm và chúc mừng Giáo 
hội Phật giáo tỉnh; CTV Mạnh Tường có tin: Liên 
đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức ra mắt 
Công đoàn Công ty Dệt nhuộm Hải Minh - Chi 
nhánh Thái Bình và tin: Quỳnh Phụ tập huấn 
phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho 
cán bộ, công nhân viên chức và người lao động 
khối đảng, đoàn thể, chính quyền; CTV Văn Dũng 
có tin: Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ CHQS tỉnh tổ 
chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 
- 2024; CTV Thành Đô có tin: Gần 100 cán bộ IT 
Bộ CHQS tỉnh tập huấn an toàn thông tin; CTV 
Hồng Thắm có tin: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
huyện Tiền Hải tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 
2568, dương lịch 2024; CTV Thu Hường có tin: 
13 hộ dân xã Đông Minh tự nguyện tháo dỡ công 
trình vi phạm hành lang bảo vệ đê...

Chuyên mục “Người Thái Bình - đất Thái 
Bình”, CTV Nguyễn Văn Chiến có bài “Chí tiến 
thủ của chàng trai Thái Bình trên đất Cư M’gar”; 
CTV Nguyễn Thanh cộng tác bài “Sĩ phu yêu nước 
Ngô Quang Đoan với các phong trào  chống Pháp 
xuyên thế kỷ” viết về sĩ phu Ngô Quang Đoan 
(1872 - 1945), tự Chương Phủ, hiệu Tượng Phong, 
là con cả văn thân yêu nước Nguyễn Quang Bích, 
quê làng Trình Phố, nay thuộc xã An Ninh (Tiền 
Hải). Ông là một sĩ phu yêu nước bôn ba hoạt 
động hơn nửa thế kỷ dưới nhiều hình thức, như 
một gạch nối giữa các phong trào yêu nước và 
cách mạng của Việt Nam... 

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, 
đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo 
Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo 
in Báo Thái Bình. Ban Biên  tập Báo  Thái Bình 
trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các 
bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường 
xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn 
ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. 
Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 
ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài 
thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày 
để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa 
chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 126, phố Lê Lợi, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm 
thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

con dần hiểu được tình yêu bao la, to lớn 
mà Người dành cho các cháu thiếu niên, 
nhi đồng, từ đó ra sức học tập tốt, lao động 
tốt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam. Trong quá trình con thực hiện 
tác phẩm, có nhiều điều khiến người làm 
cha làm mẹ không khỏi bất ngờ. Đó là sự 
trưởng thành trong suy nghĩ, trong hành 
động với những ý tưởng sáng tạo và vô 
cùng ý nghĩa từ việc sắp xếp bố cục tác 
phẩm cho đến lựa chọn những tư liệu, 
hình ảnh, câu chuyện phù hợp với lứa tuổi 
thiếu niên, nhi đồng.

Bà Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng 
Trường THCS Trần Phú chia sẻ: Cuộc thi 
“Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác 
Hồ” thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng và ý nghĩa rất lớn, vừa là sân chơi bổ 
ích, thiết thực vừa gắn chặt với mỗi bài học 
và cả cuộc sống của các em học sinh. Qua 
đó giúp các em có những định hướng học 
tập đúng đắn, rèn luyện thật tốt, ý chí thật 
cao, quyết tâm, nỗ lực, sống có lý tưởng 
đẹp, có hoài bão và khát khao cống hiến. 
Sau cuộc thi, nhà trường sẽ in tác phẩm của 
em Phạm Thảo Phương để ở thư viện nhà 
trường và mỗi lớp học như một tư liệu quý 
giá giúp học sinh toàn trường tăng cường 
hiểu biết về tình yêu thương, sự quan tâm 
chăm lo ân cần của Bác đối với thiếu niên, 
nhi đồng; đồng thời thể hiện tình cảm kính 
trọng, biết ơn của các em đối với Bác.

Không dừng lại ở cuộc thi, Phạm Thảo 
Phương mong muốn sẽ tích hợp thật 
nhiều những giá trị về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm 
của mình để lan tỏa đến mọi người, trước 
hết và bắt đầu ngay tại chính lớp học, ngôi 
trường thân yêu của em, trong gia đình và 
nơi mình sống. Chỉ khi những giá trị về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
thấm sâu vào mỗi thiếu nhi, mỗi cơ sở giáo 
dục và các tầng lớp nhân dân, khi ấy sẽ tạo 
nên sức mạnh tổng hợp đưa Việt Nam sánh 
vai với các cường quốc năm châu như Bác 
Hồ hằng mong.

Gia đình và Ban giám hiệu Trường THCS Trần Phú chúc mừng Phạm Thảo Phương.


