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Trước diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới của virus corona 

(Covid-19), thực hiện sự chỉ đạo của 
UBND tỉnh và ngành Giáo dục, nhiều 
trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ 
học để phòng, chống dịch bệnh từ ngày 
3/2 đến hết ngày 16/2. Để bổ sung, hướng 
dẫn, hỗ trợ học sinh tự học bài, nhiều 
thầy cô giáo đã tổ chức dạy học online, 
góp phần củng cố kiến thức cho học sinh 
trong thời gian nghỉ học dài ngày.

3 ngày sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Công văn số 67 về việc tạm thời 
cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng, 
chống dịch Covid-19, Tập đoàn Công 
nghiệp - Viễn thông Viettel chi nhánh Thái 
Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 
đã hướng dẫn giáo viên và học sinh trên 
địa bàn tỉnh học trực tuyến thông qua hệ 
thống mạng xã hội học tập ViettelStudy. 
Với hệ thống này, giáo viên có thể tự 
đưa nội dung bài học, bài kiểm tra dưới 
dạng video, tài liệu, câu hỏi ôn tập... lên 
hệ thống, xem các báo cáo về quá trình 
và kết quả học tập của học sinh. Cùng với 
đó, học sinh cũng tự ôn tập, xem kết quả 
bài kiểm tra và phần kiến thức còn hổng, 
từ đó có thể trao đổi với giáo viên và các 
bạn ngay sau khi làm bài. Hệ thống mạng 
xã hội ViettelStudy có 11 khóa học miễn 
phí dành cho các khối lớp như: môn Văn, 
Toán lớp 11, 12; môn Toán, Văn, Lịch sử, 
Tiếng Anh, Địa lý dành cho học sinh lớp 9 
năm nay thi vào lớp 10; môn Toán, Tiếng 
Việt dành cho học sinh ôn tập, làm bài 
kiểm tra đánh giá năng lực dành cho học 

sinh lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6... Theo đánh 
giá của nhiều giáo viên và học sinh, việc 
học trực tuyến trong thời gian nghỉ học 
dài ngày giúp các em củng cố kiến thức 
và không bỡ ngỡ khi quay trở lại trường.

Tại Trường THPT Nam Đông Quan, 
ngay sau khi nhận được công văn về việc 
cho học sinh nghỉ học của Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường đã 
triệu tập họp hội đồng để triển khai nội 
dung công văn, đồng thời chỉ đạo giáo 
viên các tổ bộ môn soạn thảo đề cương 
ôn tập kiến thức để dạy học và hướng 
dẫn học sinh tự học thông qua hình thức 
trực tuyến. Đối với những em có máy tính 
hoặc điện thoại thông minh, nhà trường 
hướng dẫn các em học trong hệ thống 
ViettelStudy đối với các môn Toán, Văn; 
những môn học còn lại, giáo viên bộ môn 
sẽ luyện đề qua zalo hay facebook. Cô 
giáo Nguyễn Thanh Thủy, giáo viên Lịch 
sử, Trường THPT Nam Đông Quan chia 
sẻ: Mặc dù nghỉ học 2 tuần nhưng cô và 
trò chúng tôi vẫn học tập và ôn luyện kiến 
thức hàng ngày. Tôi lập một nhóm trên 
mạng xã hội cho tất cả thành viên của các 
lớp đang dạy, sau đó gửi đề cho học sinh 
tự làm. Sau khi làm xong, các em gửi lại 
cho tôi và tôi sẽ hướng dẫn các em cách 
giải bài tập. Hình thức học này giúp các 
em không bị hụt hẫng sau khi các em 
quay trở lại trường học tập.

Còn tại Trường THPT Lý Bôn, nhờ 
vào phần mềm riêng biệt cho học sinh 
nhà trường ôn tập và thi trực tuyến ở các 
môn thi trắc nghiệm do thầy giáo Nguyễn 
Văn Thế, giáo viên Hóa học sáng kiến, 

nhiều học sinh không cảm thấy mệt mỏi, 
chán nản sau nhiều ngày nghỉ học. Phần 
mềm được thầy giáo Thế xây dựng theo 
hướng mở để mỗi giáo viên trong trường 
có thể sử dụng ngân hàng đề thi để đưa 
vào phần mềm ôn tập, vì vậy học sinh sẽ 
được tiếp cận với nhiều dạng đề, kể cả 
khi có sự đổi mới, đề thi cũng được thay 
đổi để học sinh dần thích ứng. Học sinh 
có thể ôn tập, thi trực tuyến và biết luôn 
kết quả ở từng phân môn trong mỗi tổ 
hợp. Ưu điểm lớn nhất của phần mềm là 
học sinh có thể tự học, học mọi lúc, mọi 
nơi khi các em thấy cần, hoàn toàn chủ 
động về thời gian học. Thầy giáo Nguyễn 
Văn Thế cho biết: Phần mềm đã phát huy 
hết công suất trong những ngày học sinh 
nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. 

Với những em có học lực yếu hơn thì giáo 
viên chúng tôi sử dụng một số mạng xã 
hội như zalo, facebook để hướng dẫn cho 
từng học sinh. Hy vọng rằng sau thời gian 
dài nghỉ học, các em sẽ không bỡ ngỡ khi 
quay trở lại trường học tập.

Cùng với việc nhắc nhở học sinh làm 
bài tập trong sách giáo khoa, việc ôn luyện 
kiến thức trực tuyến ngay tại nhà cũng hết 
sức cần thiết. Tuy nhiên, để hoạt động ôn 
tập có hiệu quả, các bậc phụ huynh cũng 
cần có sự định hướng, quan tâm và kiểm 
tra, nhắc nhở thường xuyên việc học của 
con em mình, tránh để tình trạng các em 
tập trung tại những nơi đông người như 
quán điện tử, trà chanh... như những 
ngày vừa qua, gây khó khăn trong công 
tác phòng, chống dịch bệnh.

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 Covid-19

Dạy và học online
trước diễn biến phức tạp
của dịch Covid-19

đặng anh

Em Nguyễn Thắng Tiến Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh tự học online trong 
những ngày nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đưa bài tập lên trang fanpage của nhà trường để 
phụ huynh hướng dẫn con học ở nhà.
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Nhiều biện pháp phòng, chống dịch
Công ty TNHH Phát triển Neo-Neon 

Việt Nam (khu công nghiệp Gia Lễ, xã 
Đông Xuân, Đông Hưng) có trên 330 lao 
động chuyên sản xuất trong lĩnh vực đồ 
điện tử, trong đó có 16 lao động là người 
Trung Quốc. Tết Nguyên đán Canh Tý 
2020, trong số 16 lao động này có 14 
người về quê đón tết, 2 người ở lại đón tết 
tại Thái Bình. Theo kế hoạch, ngày 30/1, 
các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức lễ ra 
quân đầu năm nhưng Công ty cho công 
nhân nghỉ đến hết ngày 6/2 mới trở lại 
làm việc. Trong thời gian chờ người lao 
động, Công ty đã tổ chức phun thuốc khử 
trùng xung quanh nơi làm việc, khu bếp 
ăn và nơi ở của người nước ngoài; mua 
trang thiết bị y tế: khẩu trang, máy đo thân 
nhiệt, nước rửa tay khô… phục vụ công 
tác phòng, chống dịch cho công nhân khi 
quay trở lại làm việc. Đối với 3 lao động là 
người Trung Quốc trở lại sau tết, Công ty 
tổ chức khu cách ly riêng biệt và khám sức 
khỏe 3 lần/ngày. Sự chủ động của doanh 
nghiệp trong công tác phòng, chống dịch 
giúp người lao động yên tâm làm việc. 
Chị Đỗ Thị Liễu, công nhân Công ty chia 
sẻ: Trước các thông tin về dịch bệnh, tôi 
và nhiều công nhân được Công ty trang 
bị các kiến thức về dịch bệnh cũng như 
cách phòng, chống nên chúng tôi không 

Người lao động không hoang mang
trước dịch Covid-19

nguyễn dũng

Mặc dù dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của virus corona 
(Covid-19) đang diễn biến phức tạp nhưng 
tại các doanh nghiệp, người lao động vẫn 
hăng hái lao động sản xuất, không hoang 
mang trước dịch bệnh, bởi các doanh 
nghiệp đều đang thực hiện nghiêm túc các 
hoạt động phòng, chống dịch. 

hoang mang lo sợ, vẫn yên tâm làm việc. 
Mặc dù bệnh có sự lây lan nhanh nhưng 
nếu biết cách phòng, chống sẽ ngăn chặn 
được dịch bệnh. Hơn nữa, doanh nghiệp 
cũng chủ động triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch nghiêm ngặt, do vậy 
mọi người không lo sợ mà vẫn hăng say 
lao động sản xuất.

Tại khu cách ly của Công ty TNHH 
Công nghiệp Tactician (khu công nghiệp 
Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) dành 
cho 9 lao động là người Trung Quốc khi 
quay trở lại làm việc sau tết Nguyên đán, 
theo ghi nhận của phóng viên, Công ty 
và người lao động luôn chủ động trong 
việc phòng, chống dịch. Khi có thông tin 
về dịch bệnh, Công ty tổ chức cách ly và 
phun thuốc khử trùng tại nơi ở; khám 
sức khỏe và đo thân nhiệt 2 lần/ngày cho 
người lao động; vật dụng nấu ăn đều được 
sấy khô ở nhiệt độ cao; bản thân những 
lao động là người Trung Quốc cũng chủ 

động phòng dịch bệnh thông qua việc tự 
lau chùi sàn nhà bằng nước khử khuẩn; 
phòng ở luôn để nhiệt độ ở mức 29 độ, 
đeo khẩu trang khi tiếp xúc... Bà Nguyễn 
Thị Dịu, Trưởng phòng Nhân sự Công ty 
chia sẻ: Do diễn biến của dịch bệnh cũng 
như để người lao động yên tâm sản xuất 
nên những lao động là người Trung Quốc 
khi quay trở lại làm việc đều được cách ly. 
Đến ngày 12/2, theo quy định sau 14 ngày 
nếu không có triệu chứng của bệnh dịch, 
người lao động có thể trở lại làm việc 
nhưng Công ty vẫn bố trí cách ly thêm vài 
ngày sau đó mới để họ quay trở lại làm 
việc, do vậy tất cả công nhân lao động đều 
yên tâm lao động sản xuất. 

Tuy nhiên, hiện nay trước nhiều 
nguồn thông tin không có sự kiểm chứng 
về dịch bệnh tràn lan trên mạng internet, 
nhiều thông tin sai lệch, bà Dịu cũng 
mong muốn người lao động phải tìm hiểu 
kỹ nguồn tin, không để bị kích động, đặc 

biệt không nên có sự kỳ thị với người lao 
động nước ngoài, nhất là lao động Trung 
Quốc, qua đó ảnh hưởng đến quá trình 
sản xuất.

Tăng cường công tác kiểm tra phòng, 
chống dịch tại doanh nghiệp

Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Thái Bình 
có khoảng 800 lao động Trung Quốc làm 
việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh. Dịp 
tết Nguyên đán có 721 lao động về Trung 
Quốc đón tết, 79 lao động ở lại đón tết. 
Đến ngày 11/2, đã có 370 lao động quay 
trở lại; số chưa quay trở lại 351 người. Tất 
cả số lao động quay trở lại làm việc đều 
được các doanh nghiệp cách ly. Hiện trên 
địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp 
dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, để 
chủ động trong việc phòng, chống dịch, 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh 
thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch tại các đơn vị, doanh nghiệp 
và khu đông dân cư. Bên cạnh đó, ngành 
Y tế thành lập hơn 20 đội cơ động, phản 
ứng nhanh để ứng phó sẵn sàng khi có 
dịch. Tại các doanh nghiệp, qua kiểm tra, 
các đoàn đều ghi nhận và đánh giá cao 
công tác phòng, chống dịch từ việc chủ 
động phát khẩu trang cho người lao động; 
phun thuốc khử trùng nơi làm việc và nơi 
ở của lao động là người nước ngoài; đồng 
thời tổ chức khám sức khỏe và đo thân 
nhiệt hàng ngày để theo dõi và chủ động 
trong việc phòng, chống dịch Covid-19. 
Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ sản 
xuất khẩu trang để cấp phát cho người lao 
động và người dân.

 Sự chủ động trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 giúp người lao động 
tại các doanh nghiệp cũng như người dân 
trong tỉnh không hoang mang trước dịch 
bệnh, yên tâm lao động sản xuất, từ đó 
nâng cao năng suất lao động, hoàn thành 
các chỉ tiêu đề ra.

Công nhân Công ty TNHH Phát triển Neo-Neon Việt Nam được phát khẩu trang và đo thân 
nhiệt trước khi vào làm việc.

Sự chủ động trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 tại 
các doanh nghiệp giúp người lao 
động yên tâm làm việc.
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Ông Lê Xuân Đăng, thôn An Lộc, xã 
Trung An (Vũ Thư) là một trong 
những hộ gia đình được Hội Nông 

dân tỉnh hỗ trợ kinh phí sản xuất rau an 
toàn. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, ông đã 
đầu tư hệ thống tưới nước tự động, máy 
bơm nước, chế phẩm vi sinh để tạo nguồn 
phân bón sạch nhằm tăng năng suất, chất 
lượng rau xanh. Ông Đăng chia sẻ: Từ khi 
tham gia mô hình tổ hợp tác sản xuất rau 
an toàn, năng suất rau tăng từ 1,5 - 2 lần 
so với trước kia, thu nhập nhờ đó cũng 
tăng lên đáng kể. Rau sản xuất đến đâu 
thương lái thu mua hết đến đó. 

Gia đình bà Nguyễn Thị Nga, xã Trung 
An cũng là một trong những hộ tham gia 
sản xuất rau an toàn. Bà cho biết: Trồng 
rau an toàn phải tuân thủ nhiều quy định 
nghiêm ngặt như nguồn đất phải sạch, 
không nhiễm các hóa chất độc hại đối 
với con người và môi trường; quy trình 
trồng rau an toàn cũng khá khắt khe, chỉ 
được dùng phân chuồng đã được ủ hoai 
mục, nguồn nước sạch, không sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật... So với cách trồng 
rau truyền thống thì trồng rau sạch theo 
hướng tập trung tuy có nhiều quy định 
ràng buộc, nhưng an toàn với cả người sản 
xuất và người tiêu dùng, đồng thời cũng 
mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Dù mất 
nhiều công, chi phí đầu tư cao hơn, nhưng 
bù lại sản phẩm đưa ra thị trường được 
mọi người tin tưởng, đón nhận.

Hiệu quả
mô hình tổ hợp tác
sản xuất rau an toàn

tiến đạt

Không chỉ ở xã Trung An, Hội Nông 
dân tỉnh đã thành lập tổ hợp tác sản xuất 
rau an toàn xã Vũ Phúc (thành phố Thái 
Bình). Ông Mai Văn Điều, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Vũ Phúc cho biết: Chúng tôi 
đã thành lập được 2 tổ hợp tác sản xuất 
rau an toàn thôn Thanh Miếu và thôn 
Cự Phú với 19 gia đình tham gia, nâng 
tổng diện tích trồng rau an toàn của xã 

lên 30.000m2. Để đáp ứng nhu cầu thị 
trường, chúng tôi tiến hành phân chia 
vùng canh tác, đa dạng hóa các mặt hàng 
rau để khách hàng có nhiều lựa chọn; 
ngoài rau xanh, chúng tôi còn sản xuất 
một số mặt hàng giá trị như dưa lê, dưa 
chuột... góp phần tăng thu nhập của các 
thành viên. Sau khi trừ chi phí đầu tư, 
bình quân mỗi hộ gia đình tham gia mô 

hình tổ hợp tác sản xuất rau an toàn thu 
về từ 17 - 20 triệu đồng/sào/năm. 

Ông Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Hội Nông 
dân thành phố Thái Bình chia sẻ: Xác 
định việc duy trì chất lượng và hiệu quả 
các mô hình tổ hợp tác sản xuất rau an 
toàn là nhiệm vụ quan trọng, mang lại 
lợi ích lâu dài cho hội viên, Hội Nông 
dân thành phố đã xây dựng những tiêu 
chí riêng để đánh giá hiệu quả của các 
tổ hợp tác. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng 
cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hội 
viên tuân thủ đúng các quy định sản 
xuất, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường, 
góp phần bảo vệ sức khỏe của người sản 
xuất và người tiêu dùng. 

Qua 4 năm triển khai thực hiện, 
chương trình hợp tác trung hạn giữa Quỹ 
phát triển nông nghiệp quốc tế với các 
tổ chức nông dân khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương đã tổ chức 15 khóa đào tạo, 
tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt hội 
nông dân các huyện, thành phố về lập kế 
hoạch sản xuất, kinh doanh cho tổ hợp 
tác; nâng cao năng lực quản lý và điều 
hành tổ, nhóm; quy trình sản xuất rau an 
toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, kỹ thuật 
trồng và chăm sóc các loại rau màu, một 
số loại rau mới. Bên cạnh đó, Hội Nông 
dân tỉnh còn tổ chức cho cán bộ các tổ 
hợp tác tham quan học tập kinh nghiệm 
từ các mô hình tổ hợp tác sản xuất rau 
an toàn ở các tỉnh khác, giúp cho cán bộ, 
hội viên nâng cao hiểu biết, kinh nghiệm 
từ đó áp dụng vào hoạt động của các tổ 
hợp tác sản xuất rau an toàn tốt hơn. 

Bà Bùi Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân tỉnh cho biết: Các sở, ngành và 
một số doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí 
và phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân 
tỉnh để tổ chức các lớp dạy nghề, khóa 
tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, 
hội viên nông dân trên nhiều lĩnh vực 
như: Chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào 
tạo nghề trong chăn nuôi, trồng trọt, bảo 
đảm an toàn thực phẩm, các kiến thức về 
hội nhập quốc tế... với tổng kinh phí hơn 
3,2 tỷ đồng. Chúng tôi đã xây dựng các 
mô hình điểm hội viên làm nhà lưới để 
trồng rau an toàn tại xã Trung An và xã Vũ 
Phúc. Nhìn chung các mô hình khi được 
đầu tư bài bản về trang thiết bị, vật tư 
nông nghiệp và được hướng dẫn kỹ thuật 
đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trước 
kia. Hiện nay, các tổ hợp tác đã thu hút 
54 thành viên tham gia với tổng diện tích 
gần 65.000m2 trồng rau an toàn.  

Thời gian tới, để sản phẩm rau an toàn 
của hội viên nông dân được tiêu thụ rộng 
rãi, Hội Nông dân tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động hội viên tham gia các lớp 
tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 
sản xuất rau an toàn; tăng cường phối 
hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
nhằm xây dựng thương hiệu rau an toàn, 
góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của người dân về thực phẩm sạch.

Từ khi tham gia mô hình tổ hợp tác sản xuất rau an toàn do Hội Nông dân tỉnh thành lập, đời sống của hội viên nông dân được cải thiện, 
thu nhập tăng hơn so với phương thức sản xuất rau truyền thống, sản phẩm rau sạch sản xuất đến đâu được tiêu thụ ngay đến đó. 

Hội Nông dân thành phố thường xuyên kiểm tra hoạt động của các tổ hợp tác sản xuất rau an toàn.

Hội viên nông dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà lưới.
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Lễ hội hơn 700 năm
Ông Phan Văn Tư, Chủ tịch Hội Người 

cao tuổi xã Tiến Đức cũng là một người 
con của làng Tam Đường chia sẻ: Ngay 
từ khi còn nhỏ, mỗi người con làng Tam 
Đường hay Vân Đài đã được nghe kể về “Lệ 
làng tháng chín, tháng hai/Tam Đường 
chị xuống, Vân Đài em lên” nên đều rất 
rõ ngày rằm tháng hai và rằm tháng chín 
hàng năm là ngày giỗ của hai công chúa 
Huyền Trân và Diệu Dung. Theo tài liệu 
lịch sử để lại, công chúa Huyền Trân và 
Diệu Dung là con vua Trần Nhân Tông, từ 
nhỏ hai chị em đã rất thân thiết, gắn bó với 
nhau. Khi đất nước bị giặc Nguyên Mông 
xâm lược, vua Trần Nhân Tông gả công 
chúa Huyền Trân cho vua Chiêm. Sau khi 
vua Chiêm băng hà, công chúa Huyền 
Trân trở về quê hương ngự tại phủ Tân 
Cương (tức thôn Thái Đường), cùng vua 
cha lo việc chống giặc Nguyên. Khi công 
chúa Huyền Trân mất, để ghi nhớ công 
ơn của bà, nhân dân thôn Thái Ðường 
lập đền thờ và tổ chức lễ giỗ vào ngày rằm 
tháng 2 âm lịch hàng năm. Sau này, thôn 
Phú Đường, Thái Đường, Ngọc Đường 
(xã Tiến Đức) sáp nhập thành 1 thôn lấy 
tên gọi là thôn Tam Đường như ngày nay. 
Còn người em là công chúa Diệu Dung đã 
dẫn quân khai phá cả một vùng đất rộng 
lớn Duyên Hà, Tiên Hưng (huyện Hưng 
Hà ngày nay), đắp đê ngăn lũ, chống 
nước biển xâm thực ruộng đồng, sản xuất 
lương thực nuôi quân đánh giặc. Công 
chúa Diệu Dung cũng là người có công 
lớn xây dựng làng Vân Đài. Tưởng nhớ bà, 
hàng năm nhân dân làng Vân Đài tổ chức 
giỗ bà vào ngày rằm tháng 9. Vì tình nghĩa 
giữa hai chị em công chúa Huyền Trân và 
Diệu Dung khi còn sống và để tưởng nhớ 

Độc đáo lễ hội giao chạ
làng Tam Đường - Vân Đài
“Lệ làng tháng chín, tháng hai/Tam Đường chị xuống, Vân Đài em lên”. Đã là người làng Tam Đường, xã Tiến Đức hay Vân Đài, xã Chí Hòa 

(Hưng Hà) thì không ai không thuộc câu ca quen thuộc này. Người dân hai làng cũng rất tự hào về lễ hội có một không hai tồn tại hơn 700 
năm như một minh chứng về truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời của mảnh đất phát tích, dựng nghiệp nhà Trần, đồng thời thể hiện tinh 
thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân hai làng Tam Đường và Vân Đài.

bảo anh

Ông Nguyễn Đình Nhưng, Chủ tịch UBND xã 
Tiến Đức

Lễ hội giao chạ 
đến nay đã có lịch 
sử hơn 700 năm, 
được nhân dân địa 
phương hết sức 
tự hào và gìn giữ. 
Mỗi năm, lễ hội 
đều được hai làng 
chủ trì tổ chức với 

những lễ nghi hết sức nghiêm ngặt. Chính 
quyền địa phương luôn tạo điều kiện để 
hai làng duy trì lễ hội nhằm bảo tồn nét 
đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.

Ông Phan Văn Tư, Chủ tịch Hội Người cao tuổi 
xã Tiến Đức 

Tôi vẫn nhớ 
những lễ hội giao 
chạ khi xưa, hình 
ảnh các bà, các mẹ 
xắn quần đến gối, 
lội bì bõm trong 
bùn để vượt hơn 
10km lên chạ chị, 
xuống chạ em vào 

rằm tháng 2, tháng 9 âm lịch hàng năm 
dự giỗ. Các lớp cháu con hai làng chúng 
tôi lớn lên, từ những hình ảnh ấy ăn sâu 
vào trí nhớ thành tình cảm sâu nặng. Từ 
xưa đến nay, cũng có khi trai gái hai làng 
khi chưa biết người kia là người làng Tam 
Đường hay Vân Đài mà lỡ cảm mến nhau 
thì khi biết rõ đó là chạ chị, chạ em của 
mình thì cũng sẽ chuyển tình cảm mến 
nam nữ thành tình anh em trong nhà. 
Nên từ xa xưa và đến sau này cũng vậy, 
trai gái hai làng không kết nghĩa phu thê. 

Ông Nguyễn Viết Liêm, Trưởng thôn Vân Đài, 
xã Chí Hòa

Cũng có thời 
kỳ việc tổ chức lễ 
hội giao chạ diễn 
ra gọn nhẹ mặc dù 
vậy chưa khi nào 
bị gián đoạn. Từ 
nhiều năm nay, lễ 
hội được tổ chức 
bài bản, sôi nổi hơn 

bởi có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 
cấp ủy, chính quyền thôn. Con em dù đi 
lao động, học tập xa quê cũng nhớ lễ hội 
là về rất đông vui. Dù việc tổ chức lễ hội có 
đôi chút thay đổi so với trước kia nhưng 
hồn cốt lễ hội vẫn không thay đổi. Lễ hội 
giao chạ chắc chắn sẽ không bao giờ mất, 
luôn được người làng Tam Đường, Vân 
Đài gìn giữ đến muôn đời sau.

hai nàng công chúa đức hạnh có công với 
nước, với nhân dân, hai làng Tam Đường, 
Vân Đài kết làm chị em, hàng năm tổ 
chức lễ giỗ rất long trọng. Ngày giỗ chị là 
công chúa Huyền Trân do nhân dân làng 
Tam Đường tổ chức, chạ em là làng Vân 
Đài sẽ cử 64 người (gọi là quan viên chạ) 
lên giỗ chị. Còn ngày giỗ em là công chúa 
Diệu Dung do làng Vân Đài tổ chức, chạ 
chị là làng Tam Đường sẽ cử 84 quan viên 
chạ xuống dự giỗ. Đây cũng gọi là lễ hội 
giao chạ hay còn gọi là tục giao chạ của 
hai làng Tam Đường - Vân Đài. 

Nét văn hóa độc đáo 
Lễ hội giao chạ mỗi năm được tổ chức 

hai lần, song được hai làng tổ chức cờ 
giong trống mở với các nghi lễ đón rước 
nhau rất trang trọng. Lễ hội cũng sẽ kéo 
dài từ chiều ngày 14 sang đến sáng ngày 
16 âm lịch tháng 2 và tháng 9. Trong đó, 
chiều ngày 14 sẽ là lễ tế mở cửa đền, sáng 
15 diễn ra lễ đón rước chạ chị, chạ em. 
Trong ngày lễ chính, cùng với phần lễ cỗ 
cá, thết đãi cỗ sẽ diễn ra các hoạt động 
giao lưu văn hóa, thể thao. Ông Phan Văn 

Tư, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tiến 
Đức và ông Nguyễn Viết Liêm, Trưởng 
thôn Vân Đài, xã Chí Hòa chia sẻ, trải qua 
hơn 700 năm, qua bao thăng trầm của 
lịch sử, kể cả trong giai đoạn chiến tranh 
khó khăn nhưng lễ hội giao chạ vẫn được 
duy trì cho đến ngày nay. Có rất nhiều 
điều xoay quanh lễ hội mà người dân 
trong vùng cũng không biết rõ và không 
lý giải được như tại sao lại cử 84 hay 64 
quan viên chạ đến dự giỗ. Nhưng đời 
này nối đời kia truyền lại, cả hai làng đều 
tuân thủ tuyệt đối những luật lệ mà các 
bậc tiền nhân đã đề ra. Cùng với tuân thủ 
số đại biểu hai làng cử đi dự lễ, hai làng 
cũng tuân thủ khá nghiêm ngặt những 
quy định bất thành văn như nếu trong 
năm đó, gia đình nào có tang, có chuyện 
không hay thì sẽ không đăng ký thành 
phần tham gia đi dự giỗ ở làng kia. Trong 
lễ giỗ, nhất định phải có cỗ cá. 

Nét độc đáo có một không hai ít đâu 
có không chỉ ở việc hai làng cùng góp để 
tổ chức lễ giỗ long trọng hai nàng công 
chúa đức hạnh mà còn ở tình cảm gắn 
bó hết sức sâu nặng của nhân dân hai 

làng Tam Đường - Vân Đài qua bao thế 
hệ. Ông Phan Văn Tư chia sẻ, từ xa xưa và 
cho đến tận bây giờ, người dân hai làng 
vẫn coi nhau như anh em trong nhà, mọi 
công việc của làng này cũng là công việc 
của làng kia mặc dù hai làng ở hai xã khác 
nhau và cách nhau hơn 10km. Chính vì 
tình nghĩa coi nhau như anh em, chị em 
mà người làng Vân Đài khi lên làng Tam 
Đường thì dù người đó có là người cao 
tuổi vẫn gọi người làng Tam Đường dù 
còn rất ít tuổi là anh, chị, xưng em. Qua 
bao thế hệ, trai gái giữa hai làng cũng 
không kết nghĩa phu thê. Nhân dân Tam 
Đường và Vân Đài cũng rất tự hào bởi ở 
Thái Bình và có lẽ trên khắp cả nước ít 
nơi đâu có tục giao chạ độc đáo này. Hơn 
700 năm qua, tục giao chạ, kết nghĩa anh 
em đã trở thành nét văn hóa đặc biệt của 
người dân địa phương. Với lễ hội giao chạ 
độc đáo đã góp phần đưa lễ hội đền Trần 
Thái Bình trở thành di sản văn hóa phi vật 
thể quốc gia.

Đoàn làng Vân Đài thắp hương, tế lễ tại chùa Hội Đồng làng Tam Đường.

Nhân dân làng Tam Đường 
múa rồng, diễu hành đón đoàn từ 
làng Vân Đài lên.
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quang viện

Linh Quang tự (dân gian gọi là chùa 
Dật) tọa lạc hơn 10.000m², tương 
truyền khu đất xây dựng am Ngọc 

Quang thuộc làng Tiến Lộc vào những 
năm khoảng từ 866 - 900 thế kỷ thứ X từng 
bị Cao Biền, một nhà phong thủy nổi 
tiếng của Trung Quốc được vua Đường 
Ý Tông cử sang nước ta làm Tiết độ sứ 
trấn yểm. Cao Biền thực hiện lời dặn của 
Đường Ý Tông rằng đất Nam đó có huyệt 
phát vương nên Lý Bí đã xưng vương và 
từng làm các bậc tiên đế nhiều phen điêu 
đứng. Nay ngươi sang Giao Chỉ hễ thấy 
huyệt phát vương liền trấn yểm ngay. 
Nhưng thế đất u tịch am Ngọc Quang vẫn 
thoát lên thanh tao và linh thiêng khiến 
Cao Biền kinh hãi. Tương truyền một lần 
thị sát khu đất dựng am Ngọc Quang sau 
này, Cao Biền thấy thế đất hưng phát liền 
cho tay chân đem đồ đến trấn yểm. Đêm 
đó, Cao Biền dựng trại ngủ lại, Cao Biền 
mộng chiêm bao thấy có vị thần hiện lên 
nói rằng: Ta là thần Long Đỗ, tinh anh 
của khí thiêng sông núi đất Nam này việc 
gì nhà ngươi phải trấn yểm. Tỉnh mộng, 
sớm hôm sau, Cao Biền trực tiếp kiểm tra 
các huyệt yểm thấy đồ sắt tế khí đều đã 
sùi gỉ, mủn nát. Sau đó Cao Biền sợ hãi 
bỏ đi, các bậc cao niên làng Tiến Lộc cho 
người sửa chữa, lấp đầy các huyệt yểm. 
Xưa, am Ngọc Quang có kiến trúc cổ kính 
vào hạng bậc nhất vùng, có thể so với 
kiến trúc của Phật Điện nơi “Kinh Kỳ, Phố 
Hiến” với cung Tam Bảo ngôi tam quan 
Phật Điện, phủ Thánh mẫu vọng tiên 
cung, nhà Tổ và Chư hậu, nhà Tăng và 34 
lớp học dành cho tu sĩ Phật Đạo. 

Trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược (1946 - 1954), Linh Quang 
tự được Ủy ban kháng chiến Khu 3 chọn 
làm cơ sở chỉ huy của Bộ Chỉ huy Chiến 
khu 3 và Bộ Tư lệnh Mặt trận đường 5. 
Ngày ngày, khi chiều tà buông xuống, 
tiếng chuông trầm bổng của Linh Quang 
tự thong thả điểm từng hồi cũng là dấu 
hiệu báo cho quân du kích và cán bộ cách 

mạng hoạt động biết tình hình làng xã 
vẫn yên ổn, du kích có thể về làng. Khi 
chuông chùa đổ dồn, hối thúc cũng là 
dấu hiệu có địch càn quét về làng. Linh 
Quang tự cũng là nơi tập kết của đội nữ 
du kích làng Tiến Trật thời chống thực 
dân Pháp, dưới nền chùa từng có hai căn 
hầm bí mật cất giấu tài liệu cách mạng. 
Chùa còn là nơi sản xuất vũ khí của xưởng 
quân khí Quân khu 3, nơi đây là kho chứa 
vũ khí quân sự để phân phát cho các đơn 
vị chiến đấu toàn Quân khu 3. Cố Tổng 
bí thư Đỗ Mười trong những năm kháng 
chiến chống thực dân Pháp cũng từng 
về chùa hoạt động và chỉ đạo chiến dịch 
Đông Xuân năm 1949. Theo các tài liệu 
khảo cứu, để chuẩn bị tốt cho Cách mạng 
Tháng Tám 1945, Mặt trận Việt Minh làng 
Tiến Trật đã chọn 8 đồng chí cốt cán để 
làm nòng cốt xây dựng đội tuyên truyền 
Việt Minh gồm: Nguyễn Văn Xuyền, Đỗ 
Hữu Ất, Đỗ Hữu Ách, Đặng Văn Bạo, Bùi 
Đăng Ngữ, Hoàng Văn Lẫn, Bùi Thị Sim, 
Nguyễn Văn Nham do đồng chí Nguyễn 
Văn Xuyền chỉ huy. Ngày 2/8/1945, đồng 
chí Đinh Linh, Ủy viên Mặt trận Việt Minh 
khu 3 về Linh Quang tự phổ biến kế hoạch 
giành chính quyền. Để phục vụ hiệu quả 
cuộc biểu dương lực lượng giành chính 
quyền về tay nhân dân tại địa phương, 
nhà sư trụ trì Linh Quang tự Thích Thanh 
Nghĩa đã ủng hộ cách mạng 5 tạ thóc, 2 
chỉ vàng và tự tay nấu bữa cơm chay cúng 
Phật, đồng thời cổ súy tinh thần toàn thể 
cán bộ, chiến sĩ cách mạng của các đơn vị 
chiến đấu có mặt tại chùa trước thời điểm 
diễn ra cuộc diễu binh. 

Do chiến tranh tàn phá nên Linh 
Quang tự không còn giữ được vẻ ngoài cổ 
kính như xưa. Sau chiến tranh, nhân dân 
làng Tiến Trật xây dựng lại Linh Quang tự, 
chùa vẫn giữ được cuốn thư cổ “Đại tự y 
môn” và nhiều đồ tế khí khác, đặc biệt quả 
“Hồng Chung” cổ từ mấy trăm năm trước 
thuộc hạng “Tứ đại khí” triều Minh Mạng 
vẫn ngân nga khúc tự tình về miền đất 

cổ linh thiêng. Dân gian còn lưu truyền 
câu ca: “Chuông chùa Dật, mõ chùa Dai, 
khánh Nam Đài, trống Hải An” để ca ngợi 
vẻ đẹp uy nghi và tiếng chuông ngân nga 
trầm bổng đặc sắc của quả chuông quý 
hiếm chùa Linh Quang. Ngoài các đồ tế 
khí, hoành phi, câu đối, chùa vẫn lưu giữ 
được bức tượng đồng đen “Thích ca Mâu 
Ni” quý hiếm. Ngôi tam quan Điện Phật 
treo bức Đại tự “Quang Ngọc Kính” là lời 
nhắn nhủ của bậc tiền nhân rằng cửa từ bi 
luôn đón nhận lòng hảo tâm của phật tử, 
cao cả hơn hết vì nước non, vì dân tộc, lòng 
từ bi sáng trong như ngọc sánh cùng lọng 
tía, tán vàng phướn đại uy nghi. Hai bên 
y môn là hai tượng Hộ pháp “Thiện thần 
Chu thiên Bồ Tát” cao hơn một trượng với 
nét tạc nghệ thuật tinh xảo có từ hơn 500 
năm trước và rất hiếm thấy. Phủ thánh 
mẫu “vọng Tiên cung” được trang trí cầu 
kỳ, các bức hoành phi, câu đối đều được 
sơn son, thếp vàng, nổi bật là bức đại tự 
“Thiên Tiên Cung” thờ “Tam tòa Thánh 
mẫu” Đệ nhất Tiên thiên Liễu Hạnh công 
chúa, Đệ nhất Thiên tiên Thái nữ Quỳnh 
Hoa, Đệ nhất Thiên tiên Thượng Ngàn 
công chúa... được tôn thờ trong “Khám 
Ngọc cung”, mỗi độ xuân về làng lại mở 
hội, chùa làng lại tưng bừng đèn hoa, tiếng 
nhạc xen lẫn lời ca ca ngợi công đức Đức 
Phật từ bi cùng “Tam vị Thánh mẫu” làm 
nghiêng ngả lòng người. Từng là Hạ trường 
tu luyện phật, pháp, tăng của cả vùng nói 
chung và giáo hội Phật giáo Hưng Yên nói 
riêng, trong đó có những nhà sư trở thành 
sư tổ như sư tổ Linh Quang tự, sư tổ Thích 
Đàm Nụ, Thích Thượng Hợp và 12 Chư 
Hậu, sư tổ chùa Quài, sư tổ chùa Rét, sư 
cụ Thích Đàm Thuyên, sư cụ Thích Đàm 
Nhương, Tự Đàm Ý, Hòa Thượng Thích 
Thiện Cao, Đại Đức chùa Đông Thịnh, 
chùa Hoàng Mai...

Lễ hội chùa Linh Quang, thôn Tiến 
Trật, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng 
được tổ chức hàng năm nhằm ngày rằm 
tháng Giêng (tết Thượng Nguyên) với tục 

lệ cỗ chay. Rất nhiều món chay ngon mô 
phỏng nền văn minh lúa nước ngàn đời 
của dân tộc gắn với nghi lễ đạo Phật gắn 
bó bao đời nay hun đúc nên khí thiêng 
sông núi. Trải 420 mùa xuân trời đất giao 
hòa, Linh Quang tự vẫn vẹn nguyên trong 
tâm khảm những người con Đô Lương xa 
quê hương và hiện hữu lung linh nơi chốn 
quê còn nhiều khó khăn đang đổi thay 
từng ngày bởi diện mạo vùng quê nông 
thôn mới Đô Lương...

BÁCH TỨ NHỊ THẬP LINH QUANG
Tương truyền, từ thời nhà Lý, thế kỷ XII, niên hiệu Đại Định (1142) làng Tiến Lộc, tổng Xích Bích, huyện Thần Khê, phủ Tiên Hưng nay là thôn 

Tiến Trật, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng được khai quang do các vị danh nhân giám tự, cao tăng, thiền sư Khuông Việt, trạng sư Trần Tú 
Uyên, hòa thượng Thích Thiện Hải, Thích Quang Thịnh và các bậc thượng tọa, đại đức khác đã có công hoằng dương chính pháp cùng nhân 
dân khai điền, lập tự tôn tạo, xây dựng am Ngọc Quang to đẹp nhằm thu nạp Phật tử gần xa tu tập phật pháp. Đến năm 1.600 niên hiệu Hoàng 
Đức, Canh Tý niên, thế kỷ XVII am Ngọc Quang được đổi tên là Linh Quang tự và từng là Hạ trường báo ân của Giáo hội Phật giáo Hưng Yên.

Bà Đỗ Thị Lên, Chi hội trưởng Chi hội Phật giáo 
thôn Tiến Trật, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng

Linh Quang tự 
vốn là nơi tu hành 
của nhiều tăng, 
ni nổi tiếng trong 
vùng nối truyền 
thống từ bao đời 
của rất nhiều phật 
tử trong và ngoài 
nước về quê hương 
mỗi dịp tết đến, 

xuân về, một vùng đất địa linh hàm chứa 
nhiều ẩn bí và là miền quê cách mạng 
kiên cường chống giặc ngoại xâm trong 
những năm tháng chiến tranh cứu quốc 
gian khổ từng nuôi giấu và đón đưa nhiều 
đồng chí cán bộ cốt cán của Đảng và Nhà 
nước.

Bà Trần Thị Viên, Chi hội Phật giáo thôn Tiến Trật, 
xã Đô Lương, huyện Đông Hưng

Năm 1950, Linh 
Quang tự bị giặc 
Pháp bắn phá, thực 
hiện tiêu thổ kháng 
chiến, nhân dân 
làng Tiến Trật phải 
hạ Hồng Chung, 
dỡ mái chùa, phá 
tường, di chuyển 
tượng Phật, chùa 

chỉ còn trơ móng, cảnh vật hoang tàn. 
Trong chiến tranh, chùa Linh Quang bỗng 
trở thành tiền tiêu chiến đấu của làng 
kháng chiến. Trận chiến đấu oanh liệt 
ngày 6/8/1952, dựa vào thế trận lòng dân 
và mảnh đất chùa làng, bộ đội chủ lực ta 
cùng du kích làng Tiến Trật đã giáng một 
đòn chí mạng vào lực lượng tinh nhuệ 
của thực dân Pháp, khiến chúng tan tác. 
Trung ương Đảng, Chính phủ đã tặng 
thưởng Huân chương Chiến công hạng 
Nhất cho làng. 

Bà Nguyễn Thị Mến, thôn Tiến Trật, xã Đô Lương, 
huyện Đông Hưng

Chùa Linh Quang 
được bà con nhân 
dân thôn Tiến Trật 
chúng tôi cùng 
các tín đồ, phật 
tử gần xa có lòng 
hảo tâm đóng góp 
xây dựng lại. Tuy 
không cổ kính như 
xưa nhưng cũng 

đủ làm nơi tu tập, thờ phụng Phật pháp 
và các Thánh Mẫu Thiên tiên linh ứng. 
Chúng tôi rất mong cấp chính quyền và 
cơ quan quản lý văn hóa có sự quan tâm, 
đầu tư giúp đỡ bà con nhân dân, Phật tử 
của Linh Quang có thêm điều kiện tôn tạo 
ngôi “linh thiêng cổ tự” này.

Sau chiến tranh phá hoại của thực dân Pháp, 
Linh Quang tự không còn dáng vẻ cổ kính như xưa.
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(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Qua làng, ra cánh đồng, đường 

đỡ tối. Lửa hai bên đường rì rào. 
Chuyển bước những bước dài 

thoải mái. Đêm nay không mưa. Ai cũng 
mừng thầm. Những chiếc lá ráy, lá chuối 
phủ trên gói thóc cọ vào dây quang lạch 
xạch, lạch xạch, theo nhịp chân đi...

*
*     *

Sau trận giặc biệt kích, mụ Củng ở lỳ 
bên Bái.

Lão Củng toan chuồn ngay sau hôm 
giáo Lạc bị khử. Nhưng sợ bỏ đi trong lúc 
của cải đầy rẫy ở nhà thì mất hết. Chạy 
được người mà mất của thì chạy làm gì. 
Lão liều ở lại.

Vợ lão định vận của đi gọn trong mấy 
ngày. Lão không bằng lòng. Làm vậy lộ 
toét tòe loe. Cứ làm dần dần. Bán thóc, 
đổi lấy tiền Đông Dương bỏ túi cho gọn. 
Quần áo, vàng bạc nhẹ nhõm mang đi 
ngay. Gà, lợn giết ăn cho béo bổ vào 
người. Đàn trâu cồng kềnh, tạm để đấy. 
Nhà không dỡ đi được đành chịu... 

Mụ Củng chịu chồng tính toán giỏi. 
Mụ lo làm theo mưu mẹo của lão. Ngày 
ngày, mụ chỉ vẽ cho vợ Cự và Nuôi vận 
chuyển của cải lên thị xã gửi nhà vợ giáo 
Lạc. Mụ nghĩ về Nuôi. Con ấy thế mà được 
việc... Nuôi người từ bé lợi thật, bảo sao 
nghe vậy. Nó chậm chạp nhưng thật thà. 
Vậy càng tốt. Hay gì cái hạng nhanh nhảu 
tháo vát nhưng gian. Càng nhanh, ăn cắp 
càng nhẹn. Mỗi ngày nó gánh hai chuyến 
thóc đi bán. Để ý không thấy ăn bớt ăn 
xén hào nào. Nó thế mà thành thần giữ 
của cho mình.

Hôm nay mưa, Nuôi không về Nguyễn 
gánh thóc được. Mụ Củng lân la xuống 
nhà dưới chơi với cu Hoàn. Thằng bé ngồi 
bên mẹ xem sàng gạo, bốc từng nắm trấu 
bỏ lung tung quanh mẹ. 

- Thằng cún lại đây bà hỏi nào!
Mụ Củng ngồi trên cái chổi. Từ hôm 

tản cư sang đây, tuy nhà anh em họ gần, 
mụ vẫn giữ kẽ, ăn ở xuềnh xoàng hơn. 
Lưng mụ tựa vào cái cột, bụng và đùi mụ 
kềnh kệnh khiến hai đầu gối chang hang 
ra.

Thằng bé giương đôi mắt đen nhìn mụ 
như thỏ nhìn trâu, rồi cúi xuống bốc trấu. 
Nó không lạ cũng không quen mụ. Nuôi 
khẽ bảo nó:

- Cụ gọi con, kìa! Con “ạ” cụ đi!

- Thằng bé chậm nói. Nó rồi cũng hiền 
như mẹ. Hiền thì ai cũng thương... Nhưng 
mũi rỗng huếch thế kia là trống hơi, sau 
này làm việc gì nặng là thở ầm ầm. Người 
ta kín hơi mới khỏe.

Nuôi liếc nhìn con, tay vẫn lắc lắc sàng 
gạo. Cô thoáng lo cho con.

Mụ Củng quay ra chăm chăm nhìn 
Nuôi, miệng nhai nhai trầu thư thả:

- Cô thì hiền. Nhưng cái tướng cô là 
vất vả. Con gái mà lưỡng quyền cao, mồm 
cá ngão...

Nuôi ngẩn người, dừng tay, nhìn mụ 
Củng như muốn hỏi gì thêm. Mụ hất hàm:

- Cô xòe bàn tay tôi xem nào. Tay mặt 
cơ. Giai tay trái, gái tay mặt... Hừ, năm 
ngón tay thưa dệch thưa dạc, có làm được 
đồng nào cũng lọt hết.

Mụ xòe bàn tay mình ra ngắm. Bàn 
tay những ngón bụ như những quả chuối 
mắn, len bên nhau kín khít.

Như trẻ con bị dọa ngáo ộp, Nuôi lặng 
người, tay rờ rẫm cạp sàng, cạp mẹt, trán 
dâm dấp mồ hôi.

- Dưng cô được cái trán, cái đầu kéo 
lại. Trán dẹt, đầu hai khoáy, đảm đương 
mọi sự, chống chọi mọi thứ... Người ta 
hỏng cái nọ được cái kia kéo lại...

Đôi mắt đờ đẫn của Nuôi chợt sáng 
lên. Cô nhìn mụ chờ nghe thêm.

- Hai vai cô bằng thế kia là có quỷ thần 
hai vai phù hộ. 

Tay sàng của Nuôi nhanh hẳn lên. Cô 
kín đáo thở một hơi dài.

Cu Hoàn bốc trấu chơi một mình, 
chán rồi quay ra khóc. Nuôi bảo nó xòe 
bàn tay nhỏ xíu, bỏ cho dăm hạt gạo. Nó 
nhấm nhấm bằng mấy chiếc răng cửa. 
Nhấm hết lại khóc.

Mụ Củng ngoái lên nhà trên, lé xé:
- Cái Quẹt đem cho em quả ổi nhá!
Cu Hoàn đưa quả ổi lên môi, để lại 

một vết răng như chuột nhấm.
Mụ Củng ngắm thằng bé. Cái lưng dài, 

rõ giống lưng bố. Dài lưng tốn vải, quý 
báu gì. Đuôi mắt vắt lên sắc như mũi mác 
thế kia là ngỗ ngược hạng nhất. Cái thằng 
Tuyền bố nó đã ngỗ ngược có tiếng ở làng 
này. Mới mười lăm tuổi đã theo tuần tráng 
đi đuổi cướp, lấy của lại cho nhà mụ. Mụ 
chuộng Tuyền làm canh điền, làm luôn cả 
người giữ của.

Tiếng sàng gạo rào rào nhè nhẹ của 
Nuôi đưa mụ Củng trở lại dăm bảy năm 
trước. Mụ nhớ vụ mùa năm Thân lúa má 
thất thu, bố Tuyền không có thóc nộp tô, 
bỏ ba sào ruộng lĩnh canh trốn đi Hà Tu, 
Hà Lầm rồi chết mất mả chỗ nào. Tuyền 
thì từ thằng ở chăn trâu lớn lên làm canh 
điền, ăn mòn bát mòn đũa nhà mụ. Để 
Tuyền gắn bó với nhà mụ suốt đời, mụ gả 
Nuôi cho Tuyền, xem Tuyền như con... 
Nhưng thời thế đổi thay, Tuyền đổ đốn ra. 
Cự vác gậy đi tập một hai, Tuyền vác gậy đi 

theo. Rồi tập hát, tập bắn súng, múa đao, 
chủ nhà chơi trò gì, con ở đua đòi trò ấy, 
trông mà ngứa mắt lộn ruột... Bảo ban mãi 
không nghe, mụ tức mình dọa cho ra “ở 
riêng” đúng lúc Nuôi bụng mang dạ chửa. 
Dọa thế, nhưng Tuyền coi giời bằng vung, 
dám ra ở riêng để rộng cẳng. Mấy tháng 
thì vợ đẻ, túng xo lại. Chồng lao vào công 
tác, bấn bíu gỡ không ra. Vợ phải bế con 
sang đây nói khan nói vã với mụ, kiếm việc 
gì trong vườn trong bếp để vừa nuôi con 
vừa làm. Cho đến bây giờ, xem chừng cũng 
chưa rời khỏi nhà mụ được. Rời ra là đói rã 
họng ngay. Vậy càng tốt. Được con vợ nó 
lù đù, dễ sai dễ bảo. Nay mai có chạy lên 
thị xã hay đi đâu, mụ cũng cần có người đi 
theo để hầu hạ. Đám con ở nhà này, chả 
mấy đứa rắp tâm đi theo mụ. Mụ ở làng thì 
chúng quấn quít để nhờ vả. Mụ xiêu cư bạt 
quán thì ma nào theo... Phải ràng buộc chặt 
hơn nữa. Sao cho mình đi nó cũng theo đi - 
Mụ nghĩ vậy. Mụ chắc Nuôi phải theo mụ, 
vì ăn ở với mụ từ hồi lên sáu lên bảy. Mẹ đẻ 
ra Nuôi mắc chứng hậu sản ròn, ho quăng 
quắc suốt ngày đêm, da bủng như thị rụng, 
người gầy như cá khô, chết ngay ở chuồng 
trâu nhà mụ. Đám người nhà bớt mồm 
bớt miệng, kẻ cho nắm cháy, người cho 
lưng cơm, Nuôi lớn dần lên. Tám tuổi đã 
chăn ba con nghé. Mười tuổi, chăn nổi con 
trâu lại còn cắt được hai sọt cỏ. Rồi Nuôi 
được mụ nhận làm con. Nuôi làm mọi việc 
trong nhà ngoài đồng, thu vén cho mụ. 
Những ngày gần đây, Nuôi trông nom nhà 
cửa, gồng gánh vận đi cho mụ bao nhiêu là 
của. Không có Nuôi thì mất vãn.

- Này mẹ nó này! - Đột nhiên mụ Củng 
hạ giọng nói nhỏ - Tao bảo cho mẹ mày 
biết cái chuyện này...

Nuôi ngừng tay, ngước mắt nhìn mụ.
-... Chuyện này tao mới nghe loáng 

thoáng. Loáng thoáng nhưng có thật. Tao 
lo. Tao cứ đắn đo, không biết có nên nói 
với mẹ mày không?

- Có chuyện gì. Cụ cứ bảo con! - Nuôi 
khẩn khoản.

Vẫy Nuôi lại gần, mụ thì thào:
- Người ta đồn, cái Dâu với anh Tuyền, 

hôm nảo, hôm nào đấy, lần đến ở với 
nhau ruốt một ngày dưới hầm bí mật... 
Gái góa đã bốn năm năm...

- Thật hả cụ?
- Giời ơi! Lại còn hỏi... Này! Cá nục nấu 

với dưa hồng. Lờ đờ có kẻ mất chồng như 
chơi! Cô đừng có bỡn...

Ảnh minh họa

Q
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hộp thư bạn đọc

Trong tuần, tòa soạn Báo Thái 
Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, 
bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện 
ngắn... của các cộng tác viên trong 
và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng 
tác viên: Nguyễn Tường Thuật (Thái 
Thụy); Trần Mạnh Quê (Kiến Xương); 
Phạm Minh Giang, Nguyễn Minh 
Hữu (thành phố Thái Bình); Nguyễn 
Công Trãi (Vũ Thư); Bình Vân, Duy 
Hưng (Công an tỉnh); Ngọc Tuyền 
(Kiến Xương); Trần Hiền, Hồng Thắm 
(Đài TTTH Tiền Hải); Mạnh Tường 
(Đài TTTH Quỳnh Phụ); Quang 
Hưởng, Đắc Hà, Vũ Đông (Đài TTTH 
Kiến Xương); Trịnh Thanh (Đài TTTH 
Vũ Thư); Trịnh Minh Thuyết (Thanh 
Hóa); Lê Văn Thiềng (Kon Tum); Trần 
Thị Kỳ Duyên (Kiên Giang); Phạm 
Ngọc Triển (Lào Cai); Nguyễn Văn 
Danh (Phú Yên); Trần Thị Thùy Linh, 
Lê Văn Trường (Sóc Trăng); Nguyễn 
Thị Thu Hiền (Đà Nẵng)...

Hướng tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 
tác giả Ngọc Tuyền có bài thơ “Tặng 
mẹ” ca ngợi công lao trời biển của mẹ 
và thể hiện tình yêu thương, tấm lòng 

tri ân sâu sắc tới mẹ: “Mẹ là cô Tấm 
thảo hiền/Cho con nhân cách bước 
lên bằng người/Cho con cả một cuộc 
đời/Chữ tâm chữ đức rạng ngời nghĩa 
nhân”... Về các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội trong tỉnh, tác giả 
Duy Hưng có bài “Lan tỏa phong trào 
hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ 
Công an tỉnh Thái Bình”. Theo bài 
viết, khi có thông tin từ Khoa Huyết 
học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của virus corona nên một số chương 
trình hiến máu đã tạm hoãn. Chính 
vì vậy, lượng máu trong kho máu của 
Khoa Huyết học Truyền máu không 
còn đủ đáp ứng để điều trị bệnh nhân 
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cung 
cấp cho các cơ sở y tế điều trị trong 
tỉnh. Để góp phần kịp thời đáp ứng 
nhu cầu sử dụng máu của người bệnh 
điều trị tại Bệnh viện và các cơ sở y tế 
trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên 
Công an tỉnh đã tổ chức chương trình 
hiến máu tình nguyện với phương 
châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc Trân trọng!

đời ở lại”, chương trình đã thu hút 
đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia... 
Tiêu biểu trong lĩnh vực an ninh trật 
tự, tác giả Bình Vân đưa tin: Liên tiếp 
bắt giữ nhiều đối tượng liên quan 
đến ma túy. Theo tin, chỉ trong ngày 
11/2/2020, Phòng Cảnh sát điều tra 
tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã 
đấu tranh, bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng có 
hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 
chất ma túy, trong đó các đối tượng 
còn sử dụng nhiều loại vũ khí, hung 
khí nguy hiểm như dao, kiếm các 
loại. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra 
quyết định tạm giữ 3 đối tượng cùng 
tang vật của vụ án để tiếp tục điều 
tra làm rõ. Cộng tác viên Phạm Minh 
Đức có bài: “Tên đất Thái Bình qua 
các thời kỳ”; cộng tác viên Vũ Trọng 
Chế có bài “Tự hào đất và người Thái 
Bình”. Đặc biệt từ Lào Cai, cộng tác 
viên Phạm Ngọc Triển gửi tham gia 
bài “Đường phố biên cương Lào Cai 
mang tên kỹ sư địa chất quê lúa Thái 
Bình”. Bài báo viết về kỹ sư, anh hùng 
liệt sĩ Nguyễn Bá Lại, sinh năm 1949, 
quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
anh Nguyễn Bá Lại đã dũng cảm, 
mưu trí cùng đồng đội đẩy lùi nhiều 
đợt phản công của quân Trung Quốc 
xâm lược bao vây khu mỏ đồng Sin 
Quyền nằm ở khu vực biên giới xã Cốc 
Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Hoàng Liên 

Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) và đã hy 
sinh vì nước, vì dân ngày 17/2/1979. 
Trong trận chiến đấu đó anh Nguyễn 
Bá Lại đã trực tiếp tiêu diệt 7 tên địch, 
thu 1 khẩu súng AK và lấy thân mình 
che quả lựu đạn đang xì khói sắp nổ 
mà địch ném vào trận địa của ta. Kỹ 
sư Nguyễn Bá Lại đã anh dũng hy 
sinh. Hành động anh hùng của anh 
đã bảo vệ an toàn cho 6 đồng đội 
cùng chiến hào, đồng thời góp phần 
thiết thực cùng đồng đội bảo đảm cho 
hơn 300 người, phần lớn là người già 
và trẻ nhỏ, rút lui về hậu cứ an toàn 
cùng với toàn bộ tài liệu quý là những 
kết quả khảo sát, thăm dò mỏ đồng 
Sin Quyền...

Tin, bài, ảnh, thơ, truyện ngắn,... 
cộng tác của các bạn đã, đang được 
biên tập, chọn đăng tải trên Báo 
Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.
vn) và báo giấy. Báo Thái Bình trân 
trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác 
của các bạn và mong các bạn tiếp tục 
cộng tác thường xuyên. Lưu ý mỗi tin, 
bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn 
gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy 
đủ. Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh 
cộng tác của các bạn gửi về: Tòa soạn 
Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường 
Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@
baothaibinh.com.vn.

Bia Pilsner được sản xuất theo luật 
bia tinh dòng của nhà Vua Đức năm 1516, 
lần đầu tiên được sản  xuất tại Nhà máy bia 
Hương Sen ngày 28, tháng 3 năm 2015 
nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan 
hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức 
(1975 - 2015). Đây là sự kiện đặc biệt có 
ý nghĩa giữa 2 quốc gia nên đại sứ quán 
Đức đã kết hợp với phía Việt Nam lựa chọn 
nhà máy bia Hương Sen để sản xuất loại 
bia đặc biệt này. 

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18, Trần Thái Tông, P. Bồ Xuyên Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam. 

Website: www.daivietbeer.com.vn - Tel: 02273 831010

Nguyên liệu sản xuất gồm: Malt đại mạch hai hàng vụ xuân, hoa Houblon thơm Saaz, men giống thuần chủng F1, nước tinh 
khiết (không dùng các loại nguyên liệu thay thế khác). Bia Pilsner được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại nhất của CHLB 
Đức, theo phương pháp truyền thống của xứ Beyern - hai lần sôi (Decoction) và được lên men chìm trong thời gian ≥ 21 ngày.

Tuyển dụng 
nhân viên 

kinh doanh nữ 
bán lẻ

công ty tnhh thương mại 
và kiểm soát côn trùng việt nam

Địa chỉ: Số 23, ngách 640/51, nguyễn văn cừ, phường gia thụy, quận long biên, hà nội
VP tại Thái Bình: số 324, đường long hưng, phường hoàng diệu, tp. thái bình, tỉnh thái bình - điện thoại: 0913.530.946 - 0373.06.5555

-  Diệt và phòng chống mối, mọt cho các công trình xây dựng, đê đập
 -  Cung cấp thuốc diệt chuột xử lý cho đồng ruộng, trang trại, cơ quan xí nghiệp    
-  Phun thuốc phòng trừ dịch bệnh: ruồi, muỗi, kiến, gián... 
-  Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ    
-  Cung cấp hóa chất khử trùng...

Trừ nhanh - diệt gọn - an toàn môi sinh


