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Phong trào
nghệ thuật
quần chúng
giữ lửa chèo

Sáng ngày 25/3, Đảng ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ xã Nam 
Cường (Tiền Hải) tổ chức lễ kỷ niệm 

55 năm ngày Bác Hồ về thăm (26/3/1962 - 
26/3/2017). Tới dự có các đồng chí: Đặng 
Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân Nam Cường đã ôn lại sự kiện 
Bác Hồ về thăm khi địa phương đang khai 
hoang lấn biển còn muôn vàn khó khăn, 
thử thách. Bác căn dặn nhân dân Nam 
Cường nỗ lực chiến thắng nghèo nàn, lạc 
hậu, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, 
xây dựng đời sống ấm no trên quê hương 
mới. Khắc ghi lời Bác dạy, 55 năm qua, 
Đảng bộ và nhân dân Nam Cường với ý chí 

Kỷ niệm 55 năm 
ngày Bác Hồ về thăm Nam Cường

tự lực, tự cường đã đẩy mạnh phong trào 
thi đua yêu nước, lập nên những thành 
tích xuất sắc: hoàn thành xây dựng nông 
thôn mới trong năm 2013; kinh tế phát 
triển, an ninh chính trị ổn định, trật tự an 
toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống giáo 
dục, y tế đạt chuẩn; Đảng bộ, chính quyền 
nhiều năm liền được công nhận trong 
sạch, vững mạnh. Cũng tại buổi lễ, xã Nam 
Cường đã ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ và 
nhân dân giai đoạn 1960 - 2015.

Nhân dịp này, đồng chí Đặng Trọng 
Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng 
quà cụ Ngô Đăng Ký, nguyên Tiểu đoàn 
trưởng Tiểu đoàn khai hoang xã Nam 
Cường; cụ Nguyễn Thị Gái, lão thành cách 
mạng. Mạnh Thắng

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: THÀNH TÂM
Ảnh: hiền trâm

55 năm 
Thái Bình 
làm theo 
lời Bác

(Xem trang 3)

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
tặng hoa chúc mừng. 

Tối ngày 25/3, tại nhà thi đấu 
TDTT đa năng tỉnh đã diễn ra lễ 
khai mạc giải bóng chuyền vô 

địch quốc gia PV Gas năm 2017. Đồng 
chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh tới dự.

Theo kế hoạch thi đấu các giải bóng 
chuyền vô địch quốc gia năm 2017, vòng 
1 bảng B giải bóng chuyền vô địch quốc 
gia PV Gas năm 2017 tổ chức tại Thái 
Bình có 6 đội nam và 6 đội nữ tranh tài 
trong 30 trận đấu kéo dài từ ngày 25/3 
đến ngày 1/4/2017 để chọn ra 4 đội 
mạnh nhất của nam và nữ tiếp tục tham 
dự cúp Hùng Vương 2017 tổ chức tại Phú 

Thọ từ ngày 5/4. Hai đội vô địch nam, nữ 
giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas 
năm 2017 mỗi đội nhận phần thưởng 100 
triệu đồng.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV 
Gas năm 2017 do Tổng cục Thể dục thể 
thao, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam 
phối hợp tổ chức. Thông qua giải nhằm 
đánh giá trình độ chuyên môn, công tác 
huấn luyện và đào tạo của các đội; tuyển 
chọn vận động viên xuất sắc cho đội 
tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế; 
xác nhận thứ hạng và chỉ tiêu phong cấp 
của vận động viên.

Khai mạc giải bóng chuyền 
vô địch quốc gia

THẢO TIÊN
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Thưa đồng bào và các đồng chí! 
So với ba năm rưỡi trước đây (từ 

tháng 10/1958), Bác về thăm Thái Bình 
lần trước thì năm nay tỉnh nhà có tiến 
bộ về nhiều mặt như tăng vụ, vỡ hoang, 
thủy lợi, phân bón… Đó là do sự cố gắng 
của đồng bào và cán bộ. Đó là điều đáng 
khen.

Tuy vậy, so với nhu cầu của nhân dân 
và so với các nơi khác, thì tỉnh nhà tiến 
bộ còn chậm, vài ví dụ: 

Về mặt sản xuất chỉ có hoa màu 
tăng, còn các thứ khác đều không đạt kế 
hoạch, như: 

- Lúa chỉ đạt 78%.
- Các cây công nghiệp như bông chỉ 

đạt: 60%, lạc: 50%, mía: 45%.
- Cây trồng khá nhiều nhưng vì săn 

sóc kém, cho nên trồng nhiều mà sống 
được ít. 

- Về chăn nuôi, thì số lợn, trâu, bò, cá 
biển đều sụt. 

- Thu mua thóc cho Nhà nước chỉ đạt 
82%, thu nợ của ngân hàng còn kém. 

- Vì sao vậy? Các cấp ủy đảng, các cán 
bộ từ tỉnh đến huyện, đến xã cần phải 
phụ trách, trả lời câu hỏi ấy và phải tìm 
ra biện pháp thiết thực để tiến lên. 

Hiện nay ở tỉnh nhà, 88% tổng số 
nông hộ đã vào hợp tác xã, trong số đó 
gần 50% số hợp tác xã có từ 100 hộ trở 
lên. Về số lượng như thế là vừa tốt. Mỗi 
hợp tác xã, số xã viên không nên quá ít, 
vì quá ít thì không đủ sức để phát triển, 
cũng không nên quá nhiều, vì quá nhiều 
thì khó quản lý. 

Hợp tác xã nên tổ chức và quản lý thế 
nào cho tốt? Muốn biết rõ điều đó, tất cả 
đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động 
là xã viên hợp tác xã cần phải nghiên cứu 
kỹ “Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm 
của Trung ương Đảng về vấn đề phát 
triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất” và bài nói chuyện của Bác 
về Nghị quyết đó. Cần nghiên cứu kỹ và 
thực hiện theo đúng Nghị quyết. 

Ở đây, Bác chỉ nêu vài điểm: 
- Ở tỉnh nhà, bình quân mỗi mẫu tây 

chỉ bón non 8 tấn phân như thế là còn ít; 
trong khi đó thì các tỉnh khác đang hăng 
hái thi đua với hợp tác xã Tân Khang bón 
mỗi mẫu 54 tấn phân các loại, tức là gần 
gấp 7 lần ở Thái Bình. 

- Số ngày lao động quá ít, bình quân 
mỗi người mỗi năm chỉ làm việc 180 
ngày cả thảy. Như vậy là trong một năm 
365 ngày, chỉ lao động một ngày lại nằm 
nghỉ một ngày! Lao động ít thì sản xuất 
được ít. Sản xuất ít thì thu nhập được ít. 
Thu nhập ít thì cải thiện đời sống không 
được nhiều. 

- Ở trong tỉnh có nhiều kinh nghiệm 
tốt, như:

Hợp tác xã Hiệp Hòa và Đông Lâm 
tăng vụ, tăng năng suất, tăng nghề phụ 
khá. 

Hợp tác xã Đông Mỹ cải tiến nông cụ 
khá.

Hợp tác xã Đông Phú chăn nuôi khá.
Hợp tác xã An Cầu tăng năng suất 

khá…

Nhưng cán bộ chưa biết phổ biến 
những kinh nghiệm tốt đó và các hợp tác 
xã chưa biết học hỏi lẫn nhau. 

- Hợp tác xã của đồng bào Công giáo 
phát triển chậm. Nguyên nhân là do lãnh 
đạo và cán bộ không đi sâu đi sát.

Chúng ta có những hợp tác xã của 
đồng bào Công giáo phát triển rất tốt. 
Vài ví dụ: Ngay ở tỉnh nhà, hợp tác xã Xứ 
Riến lúc thành lập (mùa thu 1959) chỉ có 
5 hộ, nay đã tăng đến 65 hộ. Năng suất 
mỗi mùa mỗi tăng, đời sống xã viên được 
cải thiện rõ rệt. Vì vậy mà bà con ngày 
càng tin tưởng và gắn bó với hợp tác xã. 

Hợp tác xã Ngọc Sơn (Thanh Hóa) 
lúc đầu chỉ có 13 hộ, nay đã tiến lên toàn 
thôn. Thu hoạch có hộ gấp rưỡi, có hộ 
gấp đôi. Bà con xã viên đã nói: “Hợp tác 
xã chúng tôi bây giờ có vác gậy đuổi cũng 
không ai ra!”.

Đó là mấy kinh nghiệm tốt mà lãnh 
đạo và cán bộ cần phải phổ biến.

- Về công nghiệp và thủ công nghiệp 
đều có cố gắng. Nhưng còn phải cố gắng 
hơn nữa để phục vụ tốt sản xuất nông 
nghiệp và nhu cầu của nhân dân.

- Về văn hóa giáo dục, số người học 
bổ túc văn hóa tăng nhiều. Ở cơ quan, xí 
nghiệp, nông trường, số người đi học gần 
được 100%. Như thế là tốt. Nhưng cần 
phải nâng cao chất lượng hơn nữa. (Kỳ 
thi giữa năm, trong 105.000 học viên thì 
chỉ có 24.000 người đỗ).

- Giáo dục phổ thông - Các trường học 
đều có tiến bộ. Nhưng các lớp mẫu giáo 
chỉ có 850 cháu, như thế là quá ít. Cần phải 
cố gắng mở rộng thêm. 

- Vệ sinh phòng bệnh - Số giếng ăn 
nước và hố xí kiểu mới đều có tăng, cần 
phải tiếp tục tăng thêm nữa. 

- Đời sống mới - Những thói mê tín 
như đồng bóng, bói toán, cúng lễ đã giảm 
nhiều. Nhưng thói phô trương lãng phí 
trong lúc ma chay, cưới hỏi vẫn còn. 

Xấu nhất là tệ đánh đập vợ, ép duyên 
con, thói tảo hôn chưa hoàn toàn chấm 
dứt. 

Thái Bình phải cố gắng trở thành một 
tỉnh gương mẫu về mỹ tục thuần phong. 

- Về trật tự trị an - Bộ đội, công an và 
dân quân đều cố gắng làm trọn nhiệm vụ. 
Đồng thời, toàn Đảng và toàn dân ta phải 
luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, 
luôn luôn sẵn sàng giúp sức bộ đội, công 
an và dân quân ngăn chặn những kẻ gian 
phi và đập tan mọi âm mưu địch phá hoại. 

Công việc cấp bách trước mắt là đồng 
bào và cán bộ phải quyết tâm tranh thủ vụ 
Đông  - Xuân thắng lợi và chuẩn bị tốt cho 
vụ thu và vụ mùa. 

Kết luận: - Thái Bình là một trong 
những tỉnh nhiều người nhất. Nhân dân 
sẵn có truyền thống anh dũng và cần 
cù. Đất đai tốt. Thủy lợi tiện. Lương thực 
nhiều. Nông nghiệp có nhiều điều kiện 
thuận lợi để phát triển mạnh. 

Tỉnh ta lại có gần 77.000 đảng viên và 
đoàn viên thanh niên lao động. Trung 
ương giao trách nhiệm cho mỗi đồng chí 
đảng viên và đoàn viên phải nâng cao 
tinh thần cách mạng, phấn đấu vươn 
lên, phải chống tư tưởng bảo thủ và chủ 
quan, chống tác phong quan liêu và đại 
khái, phải cần kiệm liêm chính, chí công 
vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân 
dân; phải làm gương mẫu, làm đầu tàu 
cho đồng bào trong phong trào thi đua 
yêu nước tăng gia sản xuất, thực hành 
tiết kiệm, để xây dựng Tổ quốc giàu 
mạnh và nâng cao đời sống của nhân 
dân. Phải ra sức củng cố và phát triển tốt 
chi bộ và phân đoàn. Đồng bào và cán bộ 
phải có quyết tâm làm cho Thái Bình trở 
nên một trong những tỉnh khá nhất, để 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây 
dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, làm 
nền tảng vững mạnh cho công cuộc thực 
hiện hòa bình, thống nhất nước nhà. 

Bác nhờ các đồng chí chuyển lời thân 
ái của Trung ương và của Bác đến đồng 
bào, bộ đội và cán bộ các nơi. Bác đặc 
biệt gửi lời khen ngợi các cháu thanh 
niên và các xã viên đang hăng hái xung 
phong đi vỡ hoang ở các nơi.

Bài nói chuyện của Bác Hồ
với nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Bình

ngày 26/3/1962

(Hồ Chí Minh Toàn tập, Nhà xuất bản 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, t.10, 
tr.534-537)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng Huy hiệu cho các chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến xã Nam Cường (Tiền Hải) ngày 26/3/1962.

kỷ niệm 55 năm ngày bác hồ về thăm thái bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2017)

Ảnh tư liệu
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nguyễn hồng chuyên
Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày 26/3/1962, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kính yêu đã về thăm Đảng 
bộ và nhân dân Thái Bình lần 

thứ tư. Thời gian ấy, miền Bắc bắt đầu kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), 
xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa 
xã hội đồng thời làm hậu phương lớn để 
miền Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Phong trào hợp tác hóa trong nông 
thôn căn bản hoàn thành nhưng nhìn 
chung chưa thật ổn định, phương hướng 
sản xuất chưa rõ ràng, cơ sở vật chất kinh 
tế - kỹ thuật còn nghèo nàn, thời tiết lại 
không thuận lợi nên năng suất lúa và 
hoa màu sút kém, ảnh hưởng đến đời 
sống nhân dân. Bác đã đến thăm xã Nam 
Cường, huyện Tiền Hải, nơi đây vốn là bãi 
biển mới được quai đê ngăn nước mặn và 
bắt đầu khai phá đất hoang. Nói chuyện 
với nhân dân Nam Cường, Bác căn dặn: 
“Được biết đồng bào Nam Cường có 
nhiều thành tích trong khai hoang lấn 
biển, Bác cùng các đồng chí lãnh đạo ở 
Trung ương thay mặt Đảng, Chính phủ 
về thăm đồng bào Nam Cường, Bác khen 
ngợi đồng bào đã có tinh thần khắc phục 
khó khăn, quyết tâm quai đê lấn biển, mở 
rộng diện tích canh tác…”; “Mọi việc khi 
mới bắt đầu làm đều khó, phải có quyết 
tâm thật lớn, vượt mọi khó khăn thì mới 
đạt được những điều mong muốn. Vì vậy, 
cán bộ, đảng viên, các cháu thanh niên 
phải gương mẫu đi đầu trong mọi việc 
khó, xã viên phải đoàn kết tốt với cán bộ 
thì mọi việc sẽ thành”. “Muốn ăn cam thì 
phải trồng cam, đồng bào đi khai hoang 
cũng vậy, phải cố gắng lao động sản xuất 
thì mới nhanh chóng ổn định đời sống sản 
xuất”. Đến với từng nhà, gặp các cụ già, 
các em nhỏ, Bác cảm thông, thân thương, 
chia sẻ, ân cần động viên nhân dân: 
“Đồng bào đi khai hoang gian khổ không 
kém gì các chiến sĩ ngoài mặt trận. Lúc 
đầu có gian khổ, mọi người phải đoàn kết 
giống như dây chão được xe bằng nhiều 
sợi nhỏ, dây lớn không thể đứt được…”.

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân tại 
hội nghị phát động phong trào sản xuất 
nông nghiệp toàn tỉnh tại xã Đông Lâm, 
huyện Tiền Hải, Bác khen ngợi: “So với 
ba năm rưỡi trước đây (từ tháng 10/1958), 
Bác về thăm Thái Bình lần trước thì năm 
nay tỉnh nhà có nhiều tiến bộ về nhiều 
mặt như tăng vụ, vỡ hoang, thủy lợi, phân 
bón... Đó là do sự cố gắng của đồng bào, 
cán bộ. Đó là điều đáng khen”. Bác căn 
dặn: “…Thái Bình là một trong những 
tỉnh nhiều người nhất. Nhân dân sẵn có 
truyền thống anh dũng và cần cù. Đất 
đai tốt. Thủy lợi tiện. Lương thực nhiều. 
Nông nghiệp có nhiều điều kiện thuận 
lợi để phát triển mạnh… Trung ương giao 
trách nhiệm cho mỗi đồng chí đảng viên 
và đoàn viên phải nâng cao tinh thần cách 
mạng, phấn đấu vươn lên, phải chống tư 
tưởng bảo thủ và chủ quan, chống tác 
phong quan liêu và đại khái, phải cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, một 
lòng một dạ phục vụ nhân dân; phải làm 

gương mẫu, làm đầu tàu cho đồng bào 
trong phong trào thi đua yêu nước tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, để xây 
dựng Tổ quốc giàu mạnh và nâng cao đời 
sống của nhân dân. Phải ra sức củng cố 
và phát triển tốt chi bộ và phân đoàn… 
Thái Bình phải cố gắng trở thành một 
tỉnh gương mẫu về mỹ tục thuần phong… 
Đồng bào và cán bộ phải có quyết tâm 
làm cho Thái Bình trở nên một trong 
những tỉnh khá nhất, để góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, làm nền tảng vững 
mạnh cho công cuộc thực hiện hòa bình, 
thống nhất nước nhà”. 

Những lời động viên, khen ngợi và 
phê bình kịp thời của Bác có ý nghĩa thật 
lớn lao, có sức lan tỏa mạnh mẽ, Đảng bộ 
Thái Bình đã lãnh đạo nhân dân đưa hợp 
tác xã lên quy mô lớn, giáo dục ý thức làm 
chủ cho xã viên, xác định phương hướng 
sản xuất hợp tác xã và đẩy mạnh phong 
trào cải tiến kỹ thuật. Trên đồng ruộng, 
phong trào thâm canh tăng năng suất cây 
trồng được đẩy mạnh. Tỉnh còn làm tốt 
công tác chuyển dân đi khai hoang vùng 
ven biển và xây dựng khu kinh tế mới. 
Trong phong trào sản xuất đã xuất hiện 
những lá cờ đầu về chăn nuôi như hợp 
tác xã Tân Phong, Thị Độc, Trực Trầm... 
Cuối kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 
1965), trên đồng ruộng Thái Bình đã xuất 
hiện trạm bơm điện, bơm dầu, máy kéo 
và nhiều công cụ cải tiến thay thế dần 
công cụ thô sơ. Lần đầu tiên trong lịch sử 
người nông dân Thái Bình đã bước đầu 
dùng máy móc và sức điện vào công việc 
đồng áng.

Trước hai nhiệm vụ cấp bách, chống 
Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đảng bộ Thái Bình đã đề ra nhiệm vụ xây 
dựng tỉnh giàu có về kinh tế, vững mạnh 
về chính trị và mạnh mẽ về quốc phòng. 
Trên quê hương ngày đêm bị bom Mỹ bắn 
phá, nhân dân Thái Bình vẫn “vững tay 
cày, chắc tay súng”, vừa sản xuất giỏi vừa 
chiến đấu giỏi; kiên cường, bất khuất bám 
đồng ruộng, nhà máy, công trường, đẩy 
mạnh thâm canh tăng vụ. Thái Bình là 
tỉnh đầu tiên ở miền Bắc đạt bình quân 5 
tấn thóc/ha năm 1966, đạt 6 tấn/ha năm 
1972 và đạt 7 tấn/ha năm 1974… Nhiều 
hợp tác xã đạt 7 tấn, 8 tấn/ha; hợp tác xã 
Tân Phong đạt 9 tấn/ha. Nhiều lá cờ đầu 
trong chăn nuôi lợn tập thể xuất hiện như 
Đông Phong, Vũ Thắng, Thụy Chính... 
Trong công tác khai hoang lấn biển, chỉ 
tính từ năm 1960 đến năm 1980, huyện 
Tiền Hải đã đắp được 29km đê, lấn biển 
được 2.000ha đất, xây dựng khu kinh tế 
mới vùng biển với hơn 2.000 hộ dân, lập 
3 xã mới: Nam Cường (1960), Nam Hưng 
(1972), Đông Hải (1980).

Những năm đầu thực hiện công cuộc 
đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình 
đã xác định hướng đi đúng đắn, phù hợp 
với hoàn cảnh và điều kiện thực tiễn của 
địa phương. Xuất phát từ tiềm năng, lợi 
thế, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, 
nghị quyết về phát triển kinh tế, trong đó 
đặc biệt chú trọng kinh tế nông nghiệp. 
Với chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng 
nông thôn (điện, đường, trường, trạm, 

nước sạch và điện thoại), diện mạo nông 
thôn Thái Bình có nhiều khởi sắc, đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
từng bước được cải thiện. Trong mọi thời 
kỳ, tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính 
sách đầu tư cho công tác thủy lợi. Việc 
quy hoạch, xây dựng, tu bổ, nâng cấp đê 
điều và hệ thống các công trình thủy lợi 
đã đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản 
xuất nông nghiệp.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng bộ tỉnh đã 
xác định 8 nhiệm vụ và 5 trọng tâm cần 
tập trung để tạo bước đột phá tăng trưởng 
kinh tế. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ đã 
ban hành nhiều nghị quyết về phát triển 
kinh tế như: Nghị quyết số 04-NQ/TU, 
ngày 10/9/2001 “về chuyển đổi cơ cấu 
giống cây trồng, vật nuôi”; Nghị quyết số 
12-NQ/TU, ngày 2/8/2004 “về đẩy mạnh 
chăn nuôi”; Nghị quyết số 07-NQ/TU, 
ngày 20/3/2002 “về dồn điền đổi thửa”; 
Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 17/7/2001 
“về kinh tế biển”; Nghị quyết số 08-NQ/
TU, ngày 10/4/2003 về “xây dựng cánh 
đồng 50 triệu/ha”; đặc biệt, Nghị quyết số 
02-NQ/TU, ngày 28/4/2011 về “xây dựng 
nông thôn mới Thái Bình giai đoạn 2011 - 
2015, định hướng đến năm 2020”...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ 
kính yêu, bằng đường lối phát triển đúng 
đắn và nỗ lực phấn đấu không ngừng, 
trong những năm đầu của thế kỷ XXI, Thái 
Bình đã có những bước tiến đáng kể, đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng và toàn 
diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2016, 
tổng sản phẩm GRDP tăng 10,28%, là 
năm đầu tiên trong vòng 6 năm qua tăng 
trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, cao hơn 
mức bình quân của cả nước và cao hơn 
nhiều tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng. 
Trong tiến trình thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, Thái Bình vẫn xác định 
ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp. 
Khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của 
tỉnh đồng bằng ven biển và truyền thống 
thâm canh. Cơ cấu mùa vụ và giống cây 
trồng, vật nuôi có chuyển biến tích cực; 
năng suất, chất lượng và hiệu quả tăng 
lên rõ rệt; trình độ kỹ thuật, công nghệ 
sản xuất và mức độ cơ giới hóa được nâng 
lên. Sản xuất cây màu, cây vụ đông được 
mở rộng; chăn nuôi trang trại phát triển 
mạnh, từng bước gắn kết sản xuất với tiêu 
thụ sản phẩm. Đã quy hoạch và xây dựng 
nhiều vùng cây màu, lúa chất lượng cao. 
Toàn tỉnh có 270 cánh đồng lớn với diện 
tích 12.000ha cùng nhiều trang trại, gia 
trại quy mô lớn, công nghệ hiện đại. Năng 
suất lúa và năng suất các loại cây trồng 
đều đạt ở mức cao. Đặc biệt, phong trào 
xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết 
quả quan trọng, kết cấu hạ tầng được tăng 
cường. Thái Bình trở thành điểm sáng của 
cả nước trong phong trào xây dựng cơ sở 
hạ tầng nông thôn và cũng là tỉnh đi đầu 
trong phong trào xây dựng nông thôn 
mới. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ 
sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán 
triệt và thực hiện tốt các quan điểm, chủ 
trương của Đảng về nông nghiệp, nông 
dân và nông thôn; phát huy dân chủ, huy 

động mọi nguồn lực tập trung xây dựng 
nông thôn mới. Đến tháng 2/2017, toàn 
tỉnh có 168 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới; 100% xã, phường, thị trấn có 
nước sạch phục vụ nhân dân. Trong 5 
năm (2010 - 2015) hoàn thành xây dựng, 
nâng cấp 66km đê biển, trong đó có 50km 
đê trực diện với biển, 5km kè lấn biển 
Đông Minh - Nam Thịnh (Tiền Hải); khởi 
công xây dựng khu du lịch cồn Vành; đầu 
tư trồng mới trên 500ha, nâng tổng diện 
tích rừng phòng hộ lên 5.706ha, góp phần 
quan trọng bảo vệ sản xuất, môi trường 
sinh thái và chủ động ứng phó với biến 
đổi khí hậu, nước biển dâng.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của 
lịch sử dân tộc và niềm tự hào về mảnh 
đất cách mạng, thực hiện lời chỉ bảo ân 
cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ 
và nhân dân Thái Bình đã vượt qua khó 
khăn, gian khổ, hy sinh, đóng góp không 
nhỏ cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng 
Tổ quốc. Trong thời gian tới, nhằm phát 
triển kinh tế, tỉnh chủ trương tập trung 
cơ cấu lại nông nghiệp gắn với phát triển 
kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn 
mới. Đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển giao, 
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, 
phương pháp quản lý tiên tiến vào sản 
xuất nông nghiệp. Từng bước xây dựng 
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, sản xuất sản phẩm sạch. Để phát 
triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp 
hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, 
các cấp, các ngành, các địa phương trong 
tỉnh đã tập trung xây dựng, hoàn thành 
quy hoạch các vùng sản xuất, chỉnh trang 
đồng ruộng và dồn điền đổi thửa ở toàn 
bộ các xã, thị trấn, khắc phục tình trạng 
nhỏ lẻ, phân tán trên các thửa ruộng của 
mỗi gia đình.

Là tỉnh có đường bờ biển dài hơn 
50km, khâu đột phá chiến lược được tỉnh 
xác định là phát triển kinh tế khu vực 
ven biển thành trọng điểm kinh tế, khai 
thác mạnh tiềm năng kinh tế biển. Thái 
Bình đã và đang triển khai quy hoạch và 
xây dựng các khu, cụm công nghiệp, du 
lịch, dịch vụ, cảng biển, đô thị, xây dựng 
khu du lịch sinh thái; đầu tư trồng mới 
và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển. Tập 
trung thu hút các ngành công nghiệp sử 
dụng khí mỏ có giá trị gia tăng cao. Phát 
triển mạnh đánh bắt hải sản xa bờ; công 
nghiệp đóng và sửa chữa tàu, vận tải 
biển, kinh doanh dịch vụ cảng biển. Có 
cơ chế tạo bước đột phá về tăng trưởng 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển, thu 
hút mọi nguồn lực đầu tư để phát triển 
kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên 
biển một cách bền vững.

*
*      *

Nhìn lại chặng đường 55 năm, những 
thành tựu Đảng bộ và nhân dân Thái Bình 
đạt được là vô cùng to lớn và rất đáng tự 
hào. Với đường lối đúng đắn và sáng suốt 
của Đảng, những lời huấn thị của Bác làm 
kim chỉ nam, đạo đức của Bác làm mẫu 
mực để noi theo, mãi mãi là nguồn động 
viên đối với cán bộ và nhân dân Thái Bình 
trong quá trình hội nhập và phát triển.

55 năm 
Thái Bình làm theo lời Bác
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Trước tình trạng xả rác thải sinh 
hoạt không đúng nơi quy định 
diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa 

phương, từ tháng 12/2016 đến nay, tỉnh 
đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các 
địa phương khẩn trương xử lý. Trong 
Công điện số 17/CĐ-UBND ban hành 
ngày 13/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố, thủ trưởng các sở, ngành liên quan 
khẩn trương có các biện pháp cụ thể giải 
quyết dứt điểm; chỉ đạo các địa phương 
huy động lực lượng tổ chức thu gom, xử 
lý rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. 

Với quyết tâm làm sạch môi trường, 
chấm dứt tình trạng xả rác, chất thải tràn 
lan, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực 
tiếp về các địa phương kiểm tra, chỉ đạo 
việc thực hiện, đồng thời chỉ ra những 
tồn tại, hạn chế và yêu cầu khắc phục; 
MTTQ và các tổ chức thành viên tăng 
cường tuyên truyền, vận động các tầng 
lớp nhân dân tích cực tham gia thu gom, 
xử lý rác thải; các sở, ngành liên quan, 
các huyện, thành phố tích cực vào cuộc; 
hoạt động thu gom, xử lý rác thải được 
triển khai ở các xã, phường, thị trấn, khu 
dân cư, tạo thành phong trào rộng khắp, 
đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, mang 
lại diện mạo mới cho cảnh quan, môi 
trường. Tuy chưa có số liệu tổng hợp cụ 
thể nhưng hàng nghìn tấn rác thải, hàng 
trăm bãi rác tự phát đã được các địa 
phương huy động lực lượng, phương tiện 
tổ chức thu gom, xử lý; cảnh quan, môi 
trường ở nhiều đoạn đường, khu dân cư 
đã được trả lại sự gọn gàng, sạch đẹp.

Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói 
nếu như tình trạng xả rác thải không 
đúng nơi quy định tái diễn, nhất là thời 
điểm sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 
và trong thời gian gần đây, không chỉ ở 
những địa bàn xa trung tâm, khu vực 
giáp ranh… mà ngay ở một số khu vực 
trên địa bàn thành phố Thái Bình. Bên 
cạnh những nguyên nhân như một số 
địa phương chưa quy hoạch, xây dựng 
được khu tập kết, xử lý rác thải tập trung, 
lực lượng, phương tiện phục vụ công tác 
thu gom, xử lý rác thải ở một số nơi còn 
thiếu, khu vực giáp ranh khó quản lý là 
điều kiện thuận lợi cho hành vi xả rác, 

đổ chất thải bừa bãi, việc xử lý hành vi 
xả rác, đổ chất thải không đúng nơi quy 
định còn khó khăn… thì một trong những 
nguyên nhân quan trọng là ý thức bảo vệ 
môi trường của một bộ phận người dân 
chưa cao nên không quan tâm đến việc 
xả rác, đổ chất thải đã đúng nơi quy định 
hay chưa, việc làm đó ảnh hưởng đến 
cảnh quan, môi trường, đời sống, sức 
khỏe cộng đồng như thế nào. Chứng kiến 
tình trạng xả rác, đổ chất thải bừa bãi tại 
đường vành đai phía Nam thành phố 
Thái Bình, ông Nguyễn Văn Bảo ở đường 
Hoàng Văn Thái (thành phố Thái Bình) 
cho rằng, cùng với làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động, tổ chức tốt hoạt động 
thu gom, xử lý rác thải, cần xử lý nghiêm 

Xử lý rác thải, “lấy lại” vỉa hè

Việc vì dân, căn cốt ở dân
Không phải đến lúc này câu chuyện xử lý rác thải hay “lấy lại” vỉa hè mới trở thành tiêu điểm ở hầu hết các địa phương 

mà đây là bài toán nan giải từ nhiều năm nay của các cấp, ngành chức năng vì cứ sau mỗi đợt ra quân rác thải lại tràn 
lan còn vỉa hè dành cho người đi bộ chỉ là những vạch vôi trắng tượng trưng…

Ông Phạm Như Hùng, tổ 6, phường Trần Lãm, 
thành phố Thái Bình

Hiện nay, ngành chức năng của 
thành phố Thái Bình đang quyết 
liệt ra quân chấn chỉnh tình trạng 
lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để 
lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè 
cho người đi bộ. Vừa qua gia đình 
tôi đã tự giác tháo dỡ 10m2 mái che 
bằng tôn nằm trong phạm vi hành 
lang an toàn giao thông. Không 
chỉ riêng gia đình tôi, rất nhiều hộ 

dân sau khi được tuyên truyền, vận động đều đã tự giác 
tháo dỡ công trình vi phạm, chấp hành nghiêm các quy 
định về bảo đảm trật tự đô thị. Tuy nhiên vẫn còn một số 
trường hợp có biểu hiện “đối phó” khiến lực lượng chức 
năng phải xử lý.

Bà Trần Thị Hoàn, thôn Vô Thái, xã 
Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư

Với hoạt động 
của tổ thu gom rác 
trên địa bàn hiện 
nay, tình trạng xả 
rác thải sinh hoạt 
bừa bãi đã giảm, 
cảnh quan thôn xóm 
được cải thiện đáng 
kể. Tuy nhiên, người 
dân cần có ý thức 

hơn nữa trong việc giữ gìn môi trường 
chung, tránh tình trạng “sạch nhà, bẩn 
ngõ”. Có như vậy, môi trường nói chung, 
cuộc sống, sức khỏe của người dân nói 
riêng mới được bảo đảm.

Bà Lê Thị Ngấn, tổ 32, phường Đề Thám, thành 
phố Thái Bình

Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ, 
vừa bảo đảm an toàn vừa thể hiện văn 
minh đô thị nhưng đã từ lâu nhiều 
người lại xem là “của riêng”, vô tư lấn 
chiếm làm nơi kinh doanh, buôn bán 
hoặc tập kết vật liệu xây dựng. Trước 
đây, mỗi lần cho cháu đi bộ ở phố Trần 
Hưng Đạo tôi lại rất lo lắng bởi nhiều 
đoạn vỉa hè không còn khoảng trống, 
tôi và cháu phải đi xuống lòng đường 

rất nguy hiểm. Những ngày qua, thành phố Thái Bình rất kiên 
quyết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông. Tôi hoàn 
toàn ủng hộ chủ trương trên và mong muốn mọi người cùng 
nêu cao ý thức để đường luôn thông, hè luôn thoáng, văn 
minh đô thị được duy trì bền vững.

hương giang

phạm hưng

Người dân thành phố Thái Bình tự giác tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông (ảnh 1). Đường thông, hè thoáng - đô thị 
văn minh (ảnh 2). Tuy nhiên, thói quen mua bán của nhiều người đã vô tình “tiếp tay” cho hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường (ảnh 3, chụp 
tại phố Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình).

1

2

3
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hành vi xả rác, đổ chất thải không đúng 
nơi quy định để tạo sức răn đe, ngăn 
chặn những hành vi tương tự. Bên cạnh 
đó cũng cần xem xét trách nhiệm người 
đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng 
xả rác, đổ chất thải không đúng nơi quy 
định. Tuy nhiên, cũng như ý kiến của 
nhiều người khác mà chúng tôi đã ghi 
nhận, ông Bảo cho rằng cảnh quan, môi 
trường có xanh - sạch - đẹp hay không 
thì ý thức của người dân là yếu tố mang 
tính quyết định.

Sau xử lý rác thải, tỉnh tiếp tục chỉ 
đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng 
trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành 
lang an toàn giao thông đường bộ. Ngày 
8/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ 
thị số 04/CT-UBND, yêu cầu các sở, 
ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các 
huyện, thành phố triển khai thực hiện 
quyết liệt các biện pháp nhằm giải tỏa, 
chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa 
hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn 
giao thông đường bộ trên địa bàn quản 
lý, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm của công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông năm 2017.

Vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an 
toàn giao thông đường bộ bị lấn chiếm 
không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn 
giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn 
giao thông, ùn tắc giao thông mà còn 
làm mất mỹ quan đô thị. Nhiều lần cơ 
quan chức năng và chính quyền các địa 
phương đã tổ chức sơn, kẻ vạch vôi phân 
định vỉa hè; tuyên truyền, vận động, huy 
động lực lượng, phương tiện tổ chức giải 
tỏa, chống lấn chiếm nhưng tất cả những 
nỗ lực, cố gắng đó đều như “bắt cóc bỏ 
đĩa” bởi sau mỗi lần ra quân thì tình 
trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, 
hành lang an toàn giao thông đường bộ 
lại tái diễn. Không khó bắt gặp hình ảnh 
xe cộ, hàng hóa, vật liệu xây dựng để tràn 
lan, lấn chiếm hết vỉa hè dành cho người 
đi bộ, tình trạng chợ tự phát họp ngay 
trên vỉa hè, dưới lòng đường, người mua 
kẻ bán tấp nập - nhất là vào giờ tan tầm, 
khi lực lượng chức năng xuất hiện thì thu 
hàng chạy, khi lực lượng chức năng đi 
khỏi thì lại hoạt động bình thường. Điều 
đó cho thấy ý thức chấp hành pháp luật 
của một bộ phận người dân chưa cao; 
việc xử lý các hành vi vi phạm chưa được 
thực hiện thường xuyên với một thái độ 
kiên quyết, mức xử phạt chưa đủ sức răn 
đe. Với Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, một 
lần nữa quyết tâm “lấy lại” vỉa hè, lòng, 
lề đường, lập lại trật tự hành lang an toàn 
giao thông đường bộ được đặt ra, nhất là 
quyết tâm không để diễn ra tình trạng tái 
lấn chiếm; tất cả các trường hợp vi phạm 
đều bị xử lý triệt để.

*
*      *

Xử lý rác thải hay “lấy lại” vỉa hè không 
chỉ hướng tới mục tiêu giữ gìn cảnh quan, 
môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng 
đô thị văn minh mà còn đều là những việc 
làm vì dân, vì cuộc sống, sức khỏe, sự an 
toàn của người dân. Đã là việc vì dân thì 
không thể không làm. Vì vậy, bên cạnh sự 
nghiêm túc trong thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh của cơ quan chức năng và 
chính quyền các địa phương, mỗi người 
dân cần nhận thức rõ và đồng thuận với 
quan điểm đó, nêu cao tinh thần tự giác, 
ý thức trách nhiệm, bằng những việc làm 
cụ thể, thiết thực kiên quyết nói “không” 
với việc xả rác, đổ chất thải không đúng 
nơi quy định, kiên quyết nói “không” với 
việc lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, 
lòng, lề đường, hành lang an toàn giao 
thông đường bộ. Xét đến cùng, người dân 
chính là người thụ hưởng thành quả từ 
hoạt động xây dựng đô thị văn minh cũng 
như việc giữ gìn cảnh quan môi trường 
xanh - sạch - đẹp.

Tại các khu rừng ngập mặn ở huyện 
ven biển Thái Thụy có rất nhiều 
loài chim tự nhiên, trong đó có cả 

những loài chim quý hiếm được ghi trong 
sách đỏ thế giới như cò thìa, mòng bể, 
rẽ mỏ thìa… Những khu rừng ngập mặn 
đang là nơi lý tưởng để những loài chim 
tự nhiên đến trú ngụ và sinh sống. Tuy 
nhiên, đối với khu vườn có rất nhiều cò 
tự nhiên đến trú ngụ và sinh sống như 
gia đình ông Bảy thì quả là rất đặc biệt. 
Người xưa có câu: “Đất lành chim đậu”. 
Điều này chứng tỏ ông Bảy phải rất yêu 
và bảo vệ thiên nhiên mới có thể “níu” 
chân được hàng vạn con cò tới ở trong 
khu vườn của mình. 

Đưa chúng tôi đi thăm khu vườn với 
nhiều ao đầm, bạt ngàn màu xanh của 
dừa, bạch đàn, cây sanh…, ông Bảy kể: 
Năm 1987, khi mới xuất ngũ trở về quê tôi 
đã mạnh dạn thuê khoán của UBND xã 
7ha khu bãi này để cải tạo làm trang trại. 
Việc khai hoang, cải tạo rất khó khăn vì 
đây là đất hoang hóa ven cửa sông Diêm, 
buổi sáng còn thấy đất chứ lúc thủy triều 
lên nước ngập trắng băng. Bờ vừa đắp 
xong, chỉ một trận thủy triều hay mưa lớn 

lại san phẳng tất cả. Không nản chí, ngày 
ngày hai vợ chồng tôi cùng đào đất, đắp 
lên được những bờ cao phân chia thành 
các ao đầm để nuôi trồng thủy sản. Trên 
bờ tôi trồng cây dừa, bạch đàn và cây 
sanh để chống sạt lở và ngăn gió bão. Đến 
nay, hàng nghìn cây bạch đàn, dừa và cây 
sanh đan kín tán, tạo nên một khu vườn 
sinh thái rất đẹp và trở thành ngôi nhà 
yên bình cho đàn cò trú ngụ.

Ông Bảy kể cho chúng tôi nghe về cái 
duyên với đàn cò: Giữa năm 1989, khi 
dừa, bạch đàn trong vườn lên được ngang 
đầu, vào một buổi chiều tôi thấy trong 
vườn xuất hiện hàng trăm con cò bợ và 
cò trắng đến đậu. Vài ngày sau, số lượng 
đàn cò càng lúc càng lớn kéo nhau về đậu 
kín vườn bạch đàn, trắng xóa trên lá dừa. 
Tôi dặn mọi người trong gia đình không 
được xua đuổi mà để chúng sinh sống tự 
nhiên. Giống cò rất khôn, khi chúng cảm 
thấy an toàn mới yên tâm đi về và sinh sôi 
nảy nở ở đó. Ông Bảy tâm sự: Đời tôi yêu 
cò và cũng khổ vì cò. Năm 2010, thời điểm 
cây sanh có giá, nhiều người hỏi mua một 
gốc cây sanh đẹp của tôi với giá 50 triệu 
đồng. Khi ấy, trong vườn của tôi có cả 

trăm cây sanh gốc to và đẹp cùng với hơn 
một nghìn cây bạch đàn đến tuổi được 
khai thác. Nhưng vì muốn có chỗ cho cò 
ở mà tôi đã không nỡ lòng bán đi cây cối 
trong vườn. 

Dành cả khu vườn với nhiều cây có giá 
trị kinh tế làm chỗ cho cò ở, ông Bảy còn 
phải ngày đêm bảo vệ đàn cò trước những 
kẻ săn bắn. Cũng bởi khu vườn của ông 
Bảy có nhiều cò nên các đối tượng săn bắn 
thường xuất hiện ở đây. Chúng thường 
lẻn vào trong vườn dùng súng để bắn cò. 
Đã nhiều lần ông Bảy phải liều mình ngăn 
cản những tay săn cò này. Cũng vì nạn 
săn bắn nhiều nên đàn cò trong vườn ông 
Bảy hiện nay rất nhát người. Khi chúng tôi 
vào trong vườn chuẩn bị giơ máy ảnh lên 
chụp hình thì đàn cò bay tán loạn. Theo 
ông Bảy: Tháng 3 âm lịch là thời gian đàn 
cò ốc bay về nên các đối tượng săn bắn 
xuất hiện nhiều. Cò ốc là giống cò quý, có 
trọng lượng từ 1,5 - 1,7kg/con nên các đối 
tượng rất thích săn bắn về giết thịt. Vì vậy 
tôi sẽ phải túc trực ở đây thường xuyên, 
quyết không để những kẻ săn bắn gây hại 
tới đàn cò, phá hại hệ sinh thái tự nhiên ở 
vùng đất này.

Bảy cò
Trần Tuấn

Gần 30 năm nay ông Bùi Thanh Bảy ở thôn Hoành 
Quan, xã Thụy Liên (Thái Thụy) đã dành trọn khu vườn 
7ha của mình cho hàng vạn con cò tự nhiên làm nơi trú 
ngụ. Đặc biệt, người đàn ông này có khả năng “níu” 
chân loài chim trời nên người dân địa phương đặt cho 
ông biệt danh: Bảy cò. 
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anh tú

Tình yêu chèo ở đâu và lúc nào 
cũng có

Mấy chục năm sinh sống và làm việc 
tại Cộng hòa liên bang Đức, bà Trần Thị 
Nga luôn đau đáu với những làn điệu, câu 
ca say đắm, ngọt ngào của những vở chèo 
cổ. Bởi vậy mà trở về quê hương Thái Bình 
lần này, bà dành hết thời gian, tâm sức 
của mình để góp phần tổ chức nhiều buổi 
giao lưu, biểu diễn nghệ thuật chèo giữa 
những nghệ sĩ chuyên nghiệp và không 
chuyên đến từ khắp các tỉnh thành trên 
cả nước. Bà Nga tâm sự: Gần 30 năm tha 
hương là từng ấy thời gian mong mỏi một 
lần được trở về để cùng bà con quê hương 
ngân nga, ca hát những câu chèo. Qua lời 
mời gọi trên trang mạng xã hội, bà Nga 
xúc động khi nhiều người đã không ngần 
ngại vượt hàng trăm cây số trở về Thái 
Bình tham gia những buổi giao lưu nghệ 
thuật chèo để được thưởng thức những 
làn điệu chèo ngay trên quê lúa và họ tự 
tin hát cho nhau nghe dù nhiều khi không 
đúng nhịp, sai phách. Điều đó như thôi 
thúc bà nỗ lực hơn nữa để góp phần công 
sức nhỏ bé của mình lưu giữ và quảng bá 
loại hình nghệ thuật dân gian đặc biệt của 
quê hương.

Từ bao đời nay, chiếu chèo làng Khuốc, 
xã Phong Châu (Đông Hưng) được nhớ tới 
là một trong những cái nôi của những vở 
chèo cổ. Biết bao con em quê hương làng 
Khuốc đã thấm nhuần tiếng hát chèo từ 
khi lọt lòng mẹ. Để rồi những lời ca, tiếng 
hát dân gian ấy như dòng sữa ngọt lành thứ 

Phong trào nghệ thuật quần chúng
giữ lửa chèo
Thái Bình là một trong những cái nôi của những làn điệu chèo cổ. Bởi vậy mà ở nơi đây, tình yêu với nghệ thuật dân 

gian đang từng ngày được nhân lên không chỉ bởi những người nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp mà còn bởi những hạt 
nhân trong phong trào văn nghệ quần chúng. Đam mê hát chèo, họ tự học hỏi những câu chèo, điệu múa rồi hát cho nhau 
nghe những khi nông nhàn. Tình yêu với nghệ thuật của cha ông bởi vậy như sợi dây vô hình mà bền bỉ gắn kết những con 
người chưa một lần quen biết.

Nghệ sĩ ưu tú Thúy Hiền 
Tình yêu với nghệ thuật chèo đã giữ lửa cho cuộc sống 

gia đình chúng tôi không lúc nào nguội lạnh, cứ rảnh rỗi 
là lại cùng ca hát những làn điệu, câu ca yêu thích. Cuộc 
sống gia đình vì thế đã góp phần tạo nên những phút giây 
thăng hoa trong nghệ thuật. Các con tôi được trao truyền 
tình yêu với nghệ thuật chèo từ ông bà, bố mẹ và điều đó 
thôi thúc các con gắn bó nhiều hơn với văn hóa cổ truyền. 
Tham gia công việc giảng dạy nghệ thuật chèo, tôi mong 
rằng các bạn trẻ ngày nay, có cơ hội được học hỏi, tiếp xúc 
nhiều hơn với nghệ thuật thì hãy trau dồi khả năng của 

bản thân nhiều hơn nữa để góp phần lưu giữ nét đẹp của văn hóa dân gian. 

hai nuôi những người con của làng Khuốc 
khôn lớn cho đến bây giờ. Có lẽ chính bởi 
vậy mà nhiều nghệ nhân của làng chèo đã 
góp mặt và làm nổi danh bao gánh hát. 
Những người sành chèo, mê chèo vẫn luôn 
ấn tượng về những đào, những kép xuất 
thân từ quê lúa Thái Bình. 

Trở về làng Khuốc lần này, chúng tôi 
được tham dự vào giờ học thật đặc biệt 
tại ngôi nhà tổ chèo. Các em học sinh ở 
đủ lứa tuổi trong những bộ váy áo rực rỡ 
sắc màu đang miệt mài tập luyện từng 
câu chèo, điệu múa. Không một đồng thù 
lao, ngày nắng cũng như ngày mưa, cô 

giáo Cao Hồng Bấc lại miệt mài đứng lớp, 
truyền đi tình yêu, lòng tự hào với nghệ 
thuật chèo cho các em học sinh. Có lẽ bởi 
chính niềm đam mê cùng khát khao của 
cô giáo, đó là được góp phần công sức 
bảo tồn, phát huy những làn điệu chèo 
cổ, mà lớp học dù được tổ chức thường 
xuyên nhưng lúc nào cũng thu hút 25 - 30 
em học sinh trong độ tuổi từ lớp 2 đến lớp 
9 tham gia. Không gian văn hóa ở làng 
quê vốn thường ngày yên ả, nhờ những 
chiếu chèo mà bừng khởi sắc và trở nên 
sống động hơn. Cũng bởi vậy mà những 
làn điệu chèo đã đi sâu vào lòng người, trở 
thành món ăn tinh thần không thể thiếu. 

Nhưng còn đó những điều suy 
ngẫm...

Với những người như ở chiếu chèo của 
làng Khuốc hay những người con xa quê 
nhưng luôn đau đáu về nghệ thuật của 
quê hương thì niềm hạnh phúc đã gắn liền 
cùng tình yêu, niềm tự hào với nghệ thuật 
hát chèo cổ truyền. Nhờ những hạt nhân 
tích cực như họ mà phong trào văn nghệ 
quần chúng phát triển sôi nổi với minh 
chứng là giờ đây trên địa bàn toàn tỉnh đã 
hình thành hàng trăm câu lạc bộ chèo lớn 
nhỏ trong các nhà văn hóa, các thôn làng, 
tổ dân phố,… Và chính điều đó cũng trở 
thành niềm cổ vũ, động lực lớn lao khiến 
cho những người nghệ sĩ đã dành cả cuộc 
đời cho nghệ thuật chèo như gia đình 
NSND Văn Mởn - NSƯT Thúy Hiền cảm 
thấy cần cố gắng trao truyền hơn nữa tới 
thế hệ mai sau nghệ thuật của quê hương.

Tuy nhiên, dành cả cuộc đời cho nghệ 
thuật chèo, giờ đây đã ở tuổi xế chiều, 
NSND Văn Mởn không khỏi băn khoăn 
khi mà giữa lúc phong trào nghệ thuật 
quần chúng đang phát triển sôi nổi thì 
dường như lớp trẻ của nghệ thuật hát 
chèo chuyên nghiệp đang dần trở nên 
thiếu nhiệt huyết, không còn mặn mà 
nhiều với nghệ thuật của cha ông. Bởi 
công việc giảng dạy, NSND Văn Mởn có 
cơ hội được tiếp xúc nhiều với lớp trẻ, 
điều đó càng làm ông lo lắng khi mà có 
những người hát khi không hiểu nội dung 
ca từ, chỉ hát như một thói quen, điều đó 
nhiều khi đã dẫn tới sai lệch ý nghĩa câu 
ca của những làn điệu chèo cổ. Bản thân 
ông hay những nghệ sĩ đã có hàng chục 
năm tuổi nghề cũng phải thường xuyên 
trau dồi kiến thức, đọc nhiều để có hiểu 
biết nhiều hơn. Ông chỉ thầm ước rằng 
giá mà lớp trẻ ngày nay có thể quan tâm 
nhiều hơn tới văn hóa đọc. 

Để người dân quê lúa có thể trao 
truyền, tiếp nối nghệ thuật hát chèo của 
cha ông, phong trào nghệ thuật chuyên 
nghiệp và phong trào quần chúng cần 
được phát triển song song. Bởi những 
nghệ sĩ chuyên nghiệp với kinh nghiệm, 
vốn sống của mình chính là điểm tựa, là 
định hướng về nghệ thuật cho những đội, 
nhóm chèo không chuyên.

Bà Trần Thị Nga, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà 
Trở về từ Cộng hòa liên bang Đức, tôi cảm thấy vô cùng 

xúc động khi chứng kiến những buổi giao lưu giữa những 
người yêu nghệ thuật chèo luôn thu hút đông đảo các tầng 
lớp nhân dân tham gia. Nhờ việc tham gia tổ chức những 
buổi giao lưu nghệ thuật chèo mà tôi được tiếp xúc nhiều 
hơn với những người yêu chèo đến từ mọi miền Tổ quốc. 
Trở về Cộng hòa liên bang Đức, tôi sẽ chia sẻ điều này với 
hội những người yêu chèo tại châu Âu và chúng tôi sẽ có 
nhiều việc làm thiết thực hơn để góp phần bảo tồn nghệ 
thuật của quê hương. 



7Chuû nhaät, ngaøy 26/3/2017

quang viện

Trời muốn đất phương Nam thêm 
thịnh bèn cho quốc mẫu Âu Cơ sinh 
ra bọc trăm trứng, trăm trứng nở ra 

trăm người con trai khỏe mạnh, tuấn tú, 
hùng dũng như cha rồng Lạc Long Quân; 
ân tình, ân nghĩa như tiên mẫu mẹ Âu Cơ. 
Dòng giống tiên rồng phải chia đôi ngả do 
thủy hỏa tương khắc nên năm mươi người 
con theo mẹ Âu Cơ lên non, 50 người con 
theo cha Lạc Long Quân xuống biển. Tiên 
phong mở cõi có hoàng tử Hùng Lô lặn 
lội về Bộ Lục Hải (trong đó có phủ Kiến 
Xương thuộc Thái Bình nay) mộ dân 
khai khẩn đất hoang biến bãi biển thành 
nương dâu, bờ xôi, ruộng mật được Hùng 
Vương phong làm Lộc Điền, đặt tên làng 
mới là Mỹ Cơ… 

Trải qua mấy nghìn năm, vùng đất lưu 
vực sông Hồng thuộc địa phận huyện Vũ 
Thư, Thái Bình xưa lau lách um tùm, ba 
ba, thuồng luồng, rắn rết, thú dữ quấy 
phá dân lành, lúc ấy người con cả của Lạc 
Long Quân và Âu Cơ là Hùng Lân Vương 
cấp lệnh cho Hùng Lô xuống Bộ Lục Hải 
trấn áp thú dữ, chiêu mộ dân lành khai 
hoang lập địa. Không lâu sau, rừng lau 
thành nương dâu, bãi mía, ruộng lúa phì 
nhiêu, dân cư đông đúc, thấy công việc 
khai hoang, lập ấp, mở làng dạy dân làm 
ăn khấm khá, Hùng Lân Vương cấp đất ấy 
cho Hùng Lô và phong làm Lộc Điền, đặt 
tên làng là Mỹ Cơ. Sau khi phụ vương Lạc 
Long Quân hóa về trời, Lộc Điền vô cùng 
thương xót cho xây đền, phủ Mỹ Cơ để thờ 
và cho dân cõi xa phụng thờ quốc Tổ. Trải 
bao cuộc bể dâu, lũ cuốn, đê vỡ, dân sống 
ở vùng ngoại đê làng Búng (xã Việt Hùng, 
huyện Vũ Thư nay) chuyển vào trong đê 
sinh sống nên địa danh Mỹ Cơ chỉ lưu lại 
đến cuối thế XVIII, địa danh xã cũ Mỹ Cơ 
dần thay đổi theo cách quản lý mới của 
triều đình phong kiến, chỉ còn dấu tích 
đền Mỹ Lộc được nhân dân trùng tu, coi 
sóc cho đến tận hôm nay. Ngoài xã Việt 
Hùng địa danh Mỹ Cơ cũng tồn tại đến 

đầu thế kỷ XIX ở một số vùng như Hội Khê 
(Vũ Hội, Vũ Thư); Mỹ Bổng (Bổng Điền, 
Tân Lập, Vũ Thư)… Đặc biệt, tài liệu “Tục 
lệ xã Mỹ Cơ” dài 18 trang gồm 25 điều lập 
ngày 11/11 năm Duy Tân (1916) và Bản 
khai thần tích - thần sắc của xã năm 1938 
có 8 trang chữ Hán cùng 6 đạo sắc phong 
của triều đình hậu Lê phong thờ Lạc Long 
Quân, Hùng Lô, Âu Cơ, Lê Nại, Thiên 
Tiên, Liễu Hạnh Thượng Ngàn công chúa 
còn được nhân dân thôn Phú Chử (Mỹ Cơ 
cũ) lưu giữ là những cứ luận giúp cho việc 
khảo tả quá trình dựng nước và giữ nước 
của ông cha ta trên vùng đất “ven bờ cuối 
bãi” thuộc Bộ Lục Hải trong đó phủ Kiến 
Xương, Long Hưng và Đa hương cương 
xưa và nay là các địa danh Việt Hùng, Tân 
Lập, Vũ Hội (Vũ Thư); Minh Tân (Hưng 
Hà) và Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ)… 

Ngược dòng lịch sử, tương truyền 
nước Âu Việt có vua Đế Lai sinh được 
công chúa xinh đẹp tên là Âu Cơ, Kinh 
Dương Vương đem đồ sính lễ đến xin cưới 
đón về cho Thái tử Lộc Tục. Sau Kinh 
Dương Vương nhường ngôi cho Thái tử, 
lấy hiệu là Lạc Long Quân. Long Quân 
cùng Âu Cơ làm sáng đạo vợ chồng, mở 
đường phong hóa. Lạc Long Quân lo trị 
nước, Âu Cơ trông nom nội cung, truyền 
nghề nông tang, canh cửi, dân được thấm 
nhuần giáo lý, đàn ông săn bắn, đàn bà 
hái lượm, phong tục thuần phác, cõi Nam 
Giao cường thịnh. Rồi nàng Âu Cơ sinh 
hạ một bọc trứng, nở thành một trăm 
người con. Khi các con đã lớn khôn, Lạc 
Long Quân nói với mẹ Âu Cơ: “Ta là giống 
Rồng, nàng là giống Tiên, chung hợp thật 
khó vì dòng giống bất đồng”. Nói xong, 
Lạc Long Quân dẫn 50 con xuống biển. 50 
người con còn lại theo mẹ Âu Cơ lên rừng, 
người con đầu lên nối ngôi vua, lấy niên 
hiệu Hùng Vương thứ nhất, đặt tên nước 
Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu, truyền 
18 đời vua Hùng và trị vì đất nước trong 
2621 năm. Ngày mẹ Âu Cơ đưa 50 con lên 

non, đi đến đâu cũng thu phục nhân tâm, 
khai phá rừng hoang. Một lần đi qua vùng 
đất Hiền Lương, nơi có núi cao, sông dài, 
cảnh vật hữu tình, mẹ Âu Cơ liền cho khai 
hoang, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi 
tằm, dệt vải. Khi trang ấp đã tươi đẹp, mẹ 
Âu Cơ đi tiếp đến vùng đất mới. Sau này, 
mẹ trở về Hiền Lương, gắn bó suốt phần 
đời còn lại với nơi này. Ngày 25 tháng 
Chạp năm Nhâm Thân, mẹ Âu Cơ cùng 
các tiên nữ bay về trời, để lại dưới gốc 
đa dải yếm lụa. Tại đó, nhân dân trong 
vùng đã dựng lên đền Mẫu Âu Cơ, đời 
đời tưởng nhớ công đức mẹ Âu Cơ. Đền 
thờ Mẫu Âu Cơ (Hạ Hòa, Phú Thọ) đã ba 
lần được các triều đại nhà nước Việt Nam 
sắc phong. Lần thứ nhất dưới triều vua Lê 
Thánh Tông, năm 1465 vua đã ra chiếu 
chỉ phong thần, cấp tiền, tôn tạo đền Mẫu 
Âu Cơ, giao cho nhân dân xã Hiền Lương 
thờ phụng. Thế kỷ XV, triều đình hậu Lê 
đã phong sắc và trùng tu đền. Đến thế kỷ 
XIX, nhà Nguyễn một lần nữa sắc phong 
đền Mẫu Âu Cơ.  

Nếu Lạc Long Quân là nước, là sông, 
là biển mà biển thì rộng sông thì dài còn 
Mẫu Âu Cơ là đất mà đất đai cương vực 
mở rộng về hướng biển, đất nuôi dưỡng, 
chở che dân ta từ gốc lúa bờ tre. Bát cơm 
dẻo trắng thơm ngon hôm nay chúng ta 
ăn có nguồn cội từ cây lúa ngày xưa mẹ Âu 
Cơ dạy chúng ta cày cấy, áo quần chúng 
ta mặc cũng từ cây dâu, con tằm mẹ dạy 
chúng ta trồng. Nhớ về cội nguồn dân tộc 
là đạo đức, tình cảm là lẽ sống, là đạo lý 
mà ông cha đời đời căn dặn con cháu. 
Những dấu tích của một thời dựng nước 
Văn Lang, nhà nước đầu tiên của dân tộc 
Việt sẽ mãi còn tươi trong tâm thức của 
người dân Thái Bình. Không chỉ riêng xã 
Việt Hùng (Vũ Thư), nhiều làng, xã ở Thái 
Bình vẫn còn tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ 
và Hùng Vương. Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu 
Cơ và Hùng Vương là nét đẹp văn hóa 
cũng là sức mạnh để dòng giống Lạc Hồng 

quyết tâm bảo vệ giang sơn tổ tiên để lại, 
xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng 
giàu đẹp, phồn thịnh và phát triển. Tín 
ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ và Hùng Vương ở 
đình, đền Mỹ Cơ, thôn Mỹ Cơ nay là thôn 
Phú Chử, xã Việt Hùng là điển hình về 
phong tục đẹp ở miền quê lúa. Đình Mỹ 
Cơ tọa lạc trên khuôn viên hơn 1.400m², 
bố cục kiến trúc kiểu chữ đinh, bái đường 
có đắp cuốn thư đề ba chữ Long Tiên tự. 
Trong đình có ba cỗ ngai thờ cùng bài vị 
Lạc Long Quân, Mẫu Âu Cơ. Đình còn 6 
đạo sắc phong và một quyển thần tích của 
các vị thành hoàng làng. Ngoài đình, đền, 
thôn Mỹ Cơ còn phủ thờ Mẫu Âu Cơ và các 
vị tiên. Phủ được xây dựng theo kiến trúc 
chữ nhất có một gian tiền đường cuốn 
vòm. Trong phủ có 4 pho tượng mẫu, hai 
pho tượng ngọc nữ, phủ thờ Mẫu Âu Cơ. 
Những cái tên Mỹ Am, Mỹ Bổng, Mỹ Lộc, 
Mỹ Cơ… sẽ mãi là niềm tự hào của người 
dân Thái Bình với thuở dựng nước Văn 
Lang của các vua Hùng, mãi vang vọng 
như lời ru ầu ơ… mẹ đất!

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian 
Phạm Minh Đức, nguyên Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Những địa danh 
cổ và tín ngưỡng 
thờ Hùng Vương và 
Quốc Mẫu Âu Cơ 
còn lưu truyền ở xã 
Việt Hùng (Vũ Thư) 
là bằng chứng sinh 
động chứng minh 
người Thái Bình 
xưa từng có công 

lao to lớn trong công cuộc dựng xây nhà 
nước Văn Lang của các vua Hùng.\

 

Ông Phan Văn Ban, Chủ tịch 
UBND xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư

Vinh dự và tự 
hào cho xã Việt 
Hùng chúng tôi 
là nơi ghi dấu tích 
về thuở vua Hùng 
dựng nước. Những 
cái tên Mỹ Cơ, Mỹ 
Bổng, Mỹ Lộc, Lộc 
Điền… sẽ còn mãi 
trong tâm thức 

người dân Việt Hùng nói riêng, người dân 
Thái Bình nói chung, là chứng tích lịch sử 
văn hóa đặc biệt gắn liền với hình tượng 
Mẹ Âu Cơ sinh ra con Lạc cháu Hồng 
trong một bọc trăm trứng, vốn đã ghi tạc 
trong tâm trí và tình cảm của các thế hệ 
người Việt Nam. 

  

Ông Nguyễn Văn Rỹ, Trưởng ban 
quản lý đình, phủ Mỹ Cơ, xã Việt 
Hùng, huyện Vũ Thư

Đình, phủ Mỹ 
Cơ là niềm tự hào 
của nhân dân thôn 
Mỹ Cơ bởi nơi đây 
bao đời truyền lại là 
nơi thờ ba vị thành 
hoàng làng là Lạc 
Long Quân, Âu Cơ 
và Đức Thánh Trần 
Hưng Đạo. Ngày 

Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đình tế 
lễ long trọng và có nhiều trò chơi dân gian 
như bơi chải, vật, võ, chọi gà… Chúng tôi 
mong muốn cấp có thẩm quyền tạo điều 
kiện để đình, phủ Mỹ Cơ được tôn tạo 
xứng với công đức của Hùng Vương, Quốc 
Mẫu Âu Cơ.

ầu ơ… mẹ đất!
Cuộc hành trình về đất Tổ của đoàn công tác phối hợp giữa Báo Thái Bình và Báo Phú 

Thọ đã đến huyện Hạ Hòa nơi có đền Mẫu Âu Cơ để tìm hiểu sâu hơn tín ngưỡng thờ Mẫu 
và quá trình chinh phục tự nhiên của cư dân vùng biển Thái Bình xưa thuộc Bộ Lục Hải 
trong công cuộc dựng xây nhà nước Văn Lang. 
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TỔNG BIÊN TẬP: VŨ ANH THAO                                                                       PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - Hoàng Minh Sơn                                     THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình                                         
SẮP CHỮ ĐIỆN TỬ VÀ BÌNH BẢN TẠI BÁO THÁI BÌNH                               IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                GIÁ 1.200 ĐỒNG

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được gần 50 
tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. 

Điểm tình hình thời sự, chính trị nổi bật ở các địa 
phương, các cộng tác viên đưa tin phản ánh: Tiền Hải 
đăng ký xây dựng 374 gương điển hình học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai 
các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm 
Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2017). Các cộng 
tác viên Tiến Quang, Vũ Đông đưa tin biểu dương hoạt 
động của Huyện đoàn Kiến Xương, Đoàn Trường THPT 
Bắc Kiến Xương và Trường THPT Tiên Hưng nhiều hoạt 
động thiết thực chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 
số 04 của UBND tỉnh, trong tuần, các địa phương trong 
tỉnh đã đồng loạt tuyên truyền, ra quân giải tỏa việc 
lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn 
giao thông. Cộng tác viên Đài TTTH Đông Hưng, Vũ 
Thư, Kiến Xương, thành phố Thái Bình tích cực gửi 
tin, bài, ảnh, ghi nhanh phản ánh kết quả bước đầu 
có sự chuyển biến tích cực trong việc lập lại trật tự an 
toàn giao thông tại xã Đông Phong, xã Hợp Tiến (Đông 
Hưng); xã Tân Phong (Vũ Thư); xã Vũ Quý (Kiến Xương) 
và thành phố Thái Bình… 

Chủ đề kinh tế, các cộng tác viên tập trung phản 
ánh tình hình phòng, trừ bệnh đạo ôn, bảo vệ lúa xuân 
tại các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh 
Phụ. Đáng chú ý có bài: “Vẫn vắng bóng doanh nghiệp 
trong liên kết sản xuất”. Cộng tác viên Hoàng Hương 
đã khai thác tư liệu từ thực tế sinh động ở cơ sở, kèm 
phỏng vấn chọn lọc đối tượng, bài viết thành công khi 
đề cập vấn đề trăn trở của nông nghiệp huyện Thái 
Thụy: Triển khai chuyển đổi từ 150 - 200ha cấy lúa sang 

chuyên màu là hướng đi đúng, huyện đã lập quy hoạch 
và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương... Lần đầu 
tiên, UBND huyện tổ chức hội thảo với sự tham vấn của 
các chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp, các doanh 
nghiệp tiêu thụ nông sản, cấp ủy, chính quyền các địa 
phương, HTXNN trong toàn huyện nhằm tạo mối liên 
kết chặt chẽ. Tuy nhiên, nỗ lực ấy mới chỉ dừng lại ở giải 
pháp, còn thực hiện thì quả là vấn đề nan giải. Vẫn còn 
tình trạng liên kết thiếu bền vững. Đây cũng là bài toán 
cần có sự vào cuộc không chỉ của các cấp, các ngành mà 
quan trọng hơn đó là vai trò của nông dân và doanh 
nghiệp. Cần có sự tương tác từ hai phía, nếu không lại 
tiếp diễn tình trạng phá vỡ hợp đồng. Và như vậy, đồng 
nghĩa với việc chuyển đổi cấy lúa sang chuyên màu quy 
mô, bền vững sẽ khó thực hiện”. 

Lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cộng tác viên Cao 
Thu Hạnh biểu dương các chiến sĩ nuôi quân ở Bộ 
CHQS tỉnh qua bài  “Chăm lo bữa ăn bộ đội”. 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, ngoài thơ, tản văn, truyện 
ngắn của các tác giả trong và ngoài tỉnh gửi cộng tác, 
nổi bật có bài “Thấy đỏ tưởng chín” của cộng tác viên 
Ngọc Hồ phê phán sự nông nổi, nhẹ dạ “vội đói, bốc hai 
tay, đứng núi này trông núi nọ” của một bộ phận lao 
động nông thôn. Chứng minh bằng câu chuyện có thật 
xảy ra ở địa phương, tác giả bày tỏ chính kiến: “Nông 
thôn thời nay không thiếu việc làm mà chỉ thiếu người 
biết làm việc. Qua thực tế nêu trên đã cho thấy: Thời 
nay, “An cư lập nghiệp” ngay trên quê cha đất mẹ là an 
toàn, hiệu quả nhất”.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm 
từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho 
chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong 
nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các 
bạn qua địa chỉ email:toasoan@baothaibinh.com.vn 
hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13 phố 
Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.
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LỊCH SỬ RA ĐỜI 
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Thành lập đoàn

đoàn Thanh niên 
Dân chủ đông Dương

đoàn Thanh niên 
cứu quốc việT nam

đoàn Thanh niên 
lao động hồ chí minh

26/3
1931

25/10/1956
đến

1970
1937
đến

1939

2/1970
đến

11/197611/1939
đến
1941

12/1976
đến nay5/1941

đến
1956

... tổ chức ra Thanh niên cộng 
sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục 
một bộ phận quan trọng của vô sản 
giai cấp, là một vấn đề cần thiết mà 
Đảng phải giải quyết (Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Đông Dương lần thứ 2).

Trong thời kỳ cách mạng từ 
giữa năm 1936 đến mùa thu năm 
1939, Đoàn Thanh niên cộng sản 
Đông Dương mang tên Đoàn Thanh 
niên dân chủ Đông Dương phù hợp 
với nhiệm vụ chính trị qua các nghị 
quyết của Đảng.

đoàn Thanh niên 
phản đế đông Dương

đoàn Thanh niên 
cộng sản hồ chí minh

đoàn Thanh niên 
lao động việT nam

Theo chủ trương của Đảng, 
Đoàn Thanh niên dân chủ Đông 
Dương mang tên mới là Đoàn Thanh 
niên phản đế Đông Dương tiếp nối 
sự nghiệp vẻ vang của các tổ chức 
TNCS và TNDC trước đây. Đoàn đã 
xây dựng được cơ sở ở nông thôn, 
trong nhà máy và các trường học. 

Để tập hợp động viên các tầng 
lớp nhân dân đứng lên đánh đuổi phát 
xít Pháp - Nhật, hội nghị quyết định 
thành lập Việt Nam Độc lập đồng 
minh (Gọi tắt là Việt Minh) và các hội 
cứu quốc, trong đó có: Đoàn Thanh 
niên Cứu quốc - Việt Nam - một tổ 
chức của những thanh niên yêu nước.

Căn cứ vào tình hình và nhiệm 
vụ mới, Bộ Chính trị Tung ương Đảng 
trong phiên họp tháng 9/1954 đã chủ 
trương đổi tên Đoàn Thanh niên cứu 
quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên 
lao động Việt Nam và xây dựng Đoàn 
Thanh niên lao động Việt Nam thành 
một tổ chức thực sự có tác dụng là 
lực lượng dự trữ và cánh tay của Đảng.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng 
của Bác, đáp ứng nguyện vọng của 
thế hệ trẻ và theo đề nghị của Đoàn 
Thanh niên lao động Việt Nam, nhân 
dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập 
Đảng (3/2/1930 - 3/2/1970), BCH 
Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết cho 
Đoàn Thanh niên và đội thiếu niên, Đội 
Nhi đồng được mang tên Bác.

Đại hội lần thứ IV của Đảng họp 
từ ngày 14 đến 20/12/1976 tại Thủ đô 
Hà Nội đã quyết định đổi tên đảng Lao 
động Việt Nam (2/1951) thành Đảng 
Cộng Sản Việt Nam và thể theo nguyện 
vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên 
cả nước, Đại hội Đảng lần thứ IV đã 
quyết định đổi tên Đoàn Thanh niên lao 
động Hồ Chí Minh (1970) thành: Đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc 
để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp 
ủy đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công 
tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước 
ta xuất hiện nhiều tổ chức đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã 
hình thành tổ chức đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

Đồ họa: VIỆT HÙNG

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Thái 
Bình tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê 
đất một lần và tài sản gắn liền với đất tại (trụ sở cũ của Ban Chỉ 
huy Quân sự thành phố Thái Bình) phường Đề Thám, thành 
phố Thái Bình như sau:

- Diện tích: 1.579,3m2 (một nghìn năm trăm bẩy mươi chín 
phẩy ba mét vuông); 

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 22/3/2017 đến 
24/4/2017; (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- Giá khởi điểm khu đất đấu giá: 19.051.608.140 đồng (Mười 
chín tỷ không trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm linh tám 
nghìn một trăm bốn mươi đồng)

- Khoản tiền đặt trước: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm 
triệu đồng chẵn).

Người tham gia đấu giá là:
+ Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại điểm c, điểm 
đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng 
đất vào mục đích xây dựng công trình kinh doanh thương mại 
và dịch vụ, ưu tiên các dự án phục vụ công cộng, kinh doanh 
thương mại; không chia lô để xây dựng nhà ở;

+ Quy định một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia 
đấu giá (theo hộ khẩu); một tổ chức chỉ được một đơn vị tham 
gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một 
Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; 
Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, 
doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh 
thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài 
sản 

Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

Điện thoại: 0363.743.199

THÔNG BÁO


